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Bilimkurgu sözcüğünü dilimize kazandıran değerli, gazeteci ve yazar 


o ORHAN DURU 


anısına oluşturacağımız 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


2Ol9 


için geri sayım başladı! 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 için zihinlerimizi ve parmaklarımızı çalıştırmaya başlama zamanı! 


Yapmanız gereken, P2OOO kelimeyi aşmayan öykünüzü yerlibilirnkurguyukseliyor(Ogmail.com adresine göndermek. 


* Öyküler, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


iğ * (Dilbilgisi yazım kurallarına uygunluk BİLİMKURGU dikkate alınacaktır 


* Öyküler, YBKY Yönetimi tarafından ön değerlendirmeye alınacak ve sonuç katılımcılara bildirilecektir 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 9 
Şövalye nişanlı MUCİt, bilimkurgu Yazalı... 


Arthur G. Glarke 


Arthur Charles Clarke (16 Aralık 1917, Minehead - 19 Mart 2008, 


Kolombo) 


ngiliz Şövalyelik Nişanı'na sahip İngiliz mucit 
| bilimkurgu yazarı. Aynı zamanda Mysterious 
World adlı İngiliz televizyon serisinin yapımcılığını ve sunuculuğunu da yapmıştır. Clarke, Robert A. Heinlein ve Isaac Asimov'la birlikte, bilimkurgunun “üç büyük yazar”ından biri olarak kabul edilmektedir. 


Clarke 1941-1946 yılları arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde radar eğitmeni ve teknisyeni olarak çalıştı. 1945 yılında teklif ettiği “uydu iletişim sistemi” önerisinden dolayı 1963'te Franklin Institute Stuart Ballantine?den altın madalya kazandı. 1947-1950 yılları arasında ve daha sonra tekrar 1953'te “British (İngiliz 


Interplanetary o Society” Gezegenlerarası 


Topluluğu) başkanlığı yaptı. 


Clarke dalışa olan merakından dolayı 1956 
yılında Sri Lanka'ya yerleşti ve ölümüne dek orada yaşadı. 1998 yılında İngiliz Krallığı tarafından şövalye ilan edildi ve 2005 yılında Sri Lanka'nın en yüksek sivil onuru Sri Lankabhimanya ile onurlandırıldı. 


Clarke, İngiltere'nin Somerset eyaletinin Minehead kıyı kasabasında doğmuştur. Çocukken gökyüzünü gözlemlemekten ve eski Amerikan bilim-kurgu dergilerini okumaktan büyük keyif alan Clarke, liseyi bitirdikten sonra Richard Huish Üniversitesi'nde okumaya başlamış, fakat maddi sorunları yüzünden 


üniversite eğitimini karşılamakta zorluk çekince okul 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yurdunda denetçi olarak işe başlamıştır. 


II. Dünya Savaşı sırasında, kraliyet hava kuvvetleri bünyesinde radar teknisyeni olarak görev almıştır. Britanya Savaşı sırasında kraliyet hava kuvvetlerinin geliştirdiği “erken radar uyarı sistemi” projesinde görev almış, savaşın bitimiyle ordudan teğmen rütbesiyle ayrılmıştır. 


Savaşın ardından girdiği King's College'ın 


matematik ve fizik bölümünü birincilikle bitirmiştir. 


Clarke, 
İnterplanetary Society'e katılmış, ve birkaç yıl bu 


Savaş sonrası yıllarda İngiliz kurumun yöneticiliğini yapmıştır. Dünyayı çevreleyen telekomünikasyon uydu ağının oluşturulması için 


gerekli geostasyonel uydu fikrini öne sürmüştür. 


1953 yılında Florida'ya yaptığı gezi esnasında 
tanıştığı 22 yaşındaki tek çocuklu bir dul olan Amerikalı Marilyn Mayfield ile evlendi. Altı ay sonra ayrıldılar. 
Boşanma davaları 1964'e kadar sürdü. Clarke evliliği hakkında “başından beri uyumsuz bir evlilikti” dedi. 
Bir daha hiç evlenmedi fakat The Fountains of Paradise adlı romanını ithaf ettiğive “yaşam boyunca mükemmel arkadaş” diye tarif ettiği Sri Lanka'lı Leslie Ekanayake isimli bir erkekle yakın ilişkisi vardı. Kendisinden yaklaşık otuz yıl önce ölen Ekanayake ile Colombo?'da aynı yere gömüldüler. Stanley Kubrick'in biyografisinde Clarke'ın Sri Lanka'ya yerleşme sebebi olarak Sri 


Lanka kanunlarının eşcinselliğe daha toleranslı olması gösterilir. Clarke kendisinin eşcinsel olup olmadığını soran gazetecilere “Hayır, sadece ılımlı neşeliyim.” 
demiştir. Michael Moorcock yazdığı bir yazıda “Onun eşcinsel olduğunu herkes biliyordu. 1950lerde erkek arkadaşıyla birlikte yemeğe giderdik.” demiştir. 


Clarke 1986 yılında Playboy dergisine verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen “Hiç biseksüel ilişki yaşadınız m?” sorusuna “Elbette. Kim yaşamamıştır 


ki?” şeklinde cevap vermiştir. 


bir koleksiyon da mevcuttur. Bu hatıralar İngiltere”deki kardeşi Fred Clarke tarafından saklanmaktadır. Clarke kişisel günlüklerinin ve hatıralarının ölümünden 30 yıl 


Clarke'ın kişisel hatıralarını yazdığı 


sonra yayınlanacağını belirtmiştir. Nedeni sorulunca 


“İçeriğinde utandırıcı şeyler olabilir” demiştir. 


bir o hastalık nedeniyle yaklaşık 30 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Clarke, 50 yıldır yaşadığı Sri Lanka'da, 
ölümünden 4 gün önce hastaneye kaldırılmış; fakat 19 


Çocukluğunda (yakalandığı 


Mart 2008 günü, solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetmiştir 


Clarke'ın dine bakışı da eserlerinde dinsel ve ruhsal öğelere yer verir. 


biraz karışık olsa 


“Bilgiye giden her yol Tanrıya veya gerçeğe giden yoldur.” demiştir. Clarke kendisini “Tanrı konseptiyle büyülenmiş” biri olarak tasvir eder. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne girdiği zaman köpeğine İngiltere Kilisesi yerine Panteist tasması takılmasını istemiştir. 
2000 yılında Sri Lanka gazetelerinden birine verdiği 
röportajda “Tanrıya veya ölümden sonraki hayata ateist olarak 


inanmıyorum.” demiş ve kendini 


tanımlamıştır. Clarke'a International Academy of Humanism tarafından hümanizm ödülü verilmiştir. 
Clarke ayrıca kendisinin “gizli Budist” olduğunu belirtmiş ve Budizmin din olmadığını ifade etmiştir. 
Gençlik yıllarında dine çok az alaka göstermiştir. Hatta evlendikten birkaç ay sonra eşinin sıkı bir Presbiteryen 


olduğunu öğrenmiştir. 


Clarke, Alan Watts ile yaptığı söyleşide; dinleri bunca zaman savaşları ve zulümleri durduramadıkları için affetmediğini söylemiştir. Cenaze töreniyle alakalı kesinlikle 


herhangi bir tören düzenlenmesin.” demiştir. 


bıraktığı vasiyette: “Cenazemde dini 


Clarke'in oen meşhur sözlerinden biri; “İnsanlığın en büyük trajedilerinden biri ahlakın din 


tarafından ele geçirilmesidir.” 


zÜ) 


A SPACE Li | 


THE GREATEST SCİENCE FICTION EP1c OF DUR TIME” 


Alıntı - Vikipedi 
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Esra UYSAL Ğİ eee erene 
Yazılı edehiyatın, bilinen ilk bilimkurgu yazarı, 


KANO 


li pi sams2” 
LU ŞMAV 
RILARIN koye? 
TAN YAZLAR 
Seç 0 


pek 


Mİ 
— 


Samsatlı Lukianos (Lucianus of Samosata) bilinen ilk bilimkurgu yazarıdır. Gerçekçi ve sivri dilli yapısı ile tanınırdı. Retorikçi, hicivci, filozof ve ilk bilimkurgu yazarı olan Lukianos, avukatlık ve sofistlik gibi farklı işlerle de uğraşmıştır. *”Gerçek Bir Hikâye (The True History)” isimli eserinde Ay'a yolculuktan ve gezegenler arası savaştan bahsetmektedir. 
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omagene (o Krallığının içinde (bulunan 

Samosata'da MS 120''li yıllarda doğup büyümüştür. Anadili Suryanice idi. Samsat Süryanicede “Güneş” anlamına gelen Şamişat'tan gelmektedir. 
Samosata şehri günümüzde Adıyaman'ın Samsat ilçesidir. Tarihi MÖ 3000 yıllarına uzanan köklü ve önemli bir yerleşim merkezi olan Samsat, baraj yapımı sırasında sular altında kalmıştır. Yeni Samsat bugün bulunduğu yerine kurulmuştur. 


Birçok seyahate çıkan Lukianos'un gittiği yerler arasında Antakya, İyonya, Atina, İtalya, 


Galya, Roma ve Mısır bulunmaktadır. Roma'da bulunduğu yıllarda Platoncu filozof Nigrinos ile tanıştı. İyonya'da kaldığı zamanlarda Yunan dili ve kültürünü öğrendi. 
Din ve felsefe eleştirileri yüzünden çok düşman kazandı ve geçim sıkıntısı çekti. Bu dönemde Mısır'a giderek çeşitli devlet hizmetlerinde çalıştı. MS 180'li yıllarda öldüğü sanılmaktadır. 


Lukianosun yazmış olduğu düşünülen 80 
kadar eser bulunmaktadır. Bunların arasında hicivsel diyaloglar, retorik yazılar, aşk romanları, ölüm sonrasını sorgulayan kitaplar vardır. Ayrıca Hristiyanlık anlayışı, uzun yaşam ve dengeli beslenme hakkında yazılarda yazmıştır. Roma dönemine eserleriyle damgasını vurmuş, önemli bir düşünürdür. Özellikle Homeros ve Platon'un eserleri üzerine çalışmıştı. 


Eserlerinden seçmeler batıda ilk olarak 
1499 yılında Floransa'da yayınlanmıştır. Ülkemizde “Tanrıların Konuşmaları: Seçme Yazılar” adı altında Nurullah Ataç'ın çevirisi ile 1944- 
1949 yıllarında eserlerinden seçmeler 3 cilt olarak 
yayınlanmıştır. Bu çevirilerde yer alan eserleri: 


Avr 2008 yılında Adıyaman Üniversite- 


TI Konuşmaları, Deniz Konuşmaları, Öbür Dünyadan Konuşmalar, Ahirete Varış Yahut Tyrannos, Yosma Konuşmaları, Hermotimos Yahut Felsefe Çığırları, Düş Ya da Horoz, Sofra Yahut Lapithos'lar, Köpeksi, Zeus'un Bozulması, Toxaris Yahut Dostluk, Hadım, Timon 


Yahut Yalkız, Prometheus Yahut Kaukasus Dağı, Menippos Yahut Nekyomanteia, Kharon Yahut Seyirciler, İkaromenippos Yahut Göklerde Yolculuk, Yalanseven Yahut İnsansız, Tarih Nasıl Yazılmalı, Olmuş Bir Öykü. 


şı te 


si Samsatlı Lukianos, Lucianus of Samosata adlı uluslararası sempozyum düzenlemiş, yazarın daha çok kişi tarafından tanınması amaçlanmıştır. 
Lukianos'un dünya çapında en çok bilinen eserleri “Tanrıların Konuşmaları”, “Deniz Tanrıları- nın Konuşmaları ”, “Ahirete Varış”, “Öbür Dünyada Konuşmalar ”, “Gerçek Bir Hikâye (Yaşanmış bir öykü) ”, “Tarih Nasıl Yazılmalı? ” dır. 


- $ 
Dizloğv* 
et e 4045 


AN İNTERME 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ya seyahatten bahsettiği eseri The True 

History “GerçekBir Hikâye “degünümüzden binlerce yıl öncesinden uzay yolculuğu ve gezegenler arası savaştan bahsetmektedir. Eseri, Roma İmparatorluğu döneminde MS 175 yılında kaleme almıştır. 


Söze dönemin filozoflarına sert atıflarda bulunarak Obaşlamış. İnsanlara söyledikleri yalanları eleştirmiş. Şöyle diyor ilk sayfalarda “Bu öykünün her yerine, yazılarına türlü türlü inanılmaz şeyler, türlü türlü masallar katmış eski ozanların, tarihçilerin, feylesofların kulaklarını çınlatacak sözler serpiştirdim. © 


* Suddeniy a waleripoul came öpen ie," 


B' gemi ile Atlantik Okyanusu'nda çıktıkları yolculuk ile başlıyor öyküsü. Okyanusun sonuna kadar gidip, yeni yerler görmek yeni insanlar ile tanışmak için çıkmışlar yolculuğa. 
Lucian ve elli arkadaşı yanlarına uzun süre yetecek erzak ve ihtiyaçlarını aldıktan sonra bir de kılavuz bularak, çektirme bir gemi ile çıkmışlar yolculuğa. 

Yolculuğun birinci gününün ardından çıkan fırtına gemilerini tam 79 gün sarsmış. 
Sekseninci gün bir adaya varmışlar. Adada çeşitli ağaçlar, bitkiler varmış. Kumsalda bir süre dinlendikten sonra otuz kişi gemi ile kalmış. 
Yirmi kişi onunla birlikte adayı keşfe çıkmış. 
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Ormanda ilerlerken önlerine tunç bir direk çıkmış. Üzerinde “Herakles'le Dionysos buraya dek gelmişlerdir. ” yazıyormuş. O iki tanrıya da tapındıktan sonra yola devam etmişler. 


Ormanın içinde şaraptan ırmaklar, şarap tadında balıklar, gövdesinin üstü kadın olan üzüm bağları görmüşler. Burada başlarına gelenlerden korkup gemilerine kaçmışlar. 


Yeniden açıldıklarında bir fırtına çıkmış. 
Gemilerini havaya kaldırmış. Gemi yelkenlerin yardımı ile yedi gün yedi gece havada gitmiş. 
Sekizinci gün adaya benzer, parlak, yuvarlak bir toprak görmüşler. Adaya demir atıp çıkmışlar ve orada yaşayan kişiler, canlılar olduğunu görmüşler. 
Adaya çıktıklarında önce hiçbir şey görmemişler ama hava kararınca başka adalar da olduğunu görmüşler. Adanın içeriklerine ilerlemek istemişler ancak orada yaşayan kişiler tarafından yakalanmış ve ülkenin kralına götürülmüşler. Kral onlara bu adanın Ay olduğunu söylemiş. Kendisinin buraya nereden ve nasıl geldiğini anlatmış. 


K” onlara Ay kişilerinin Güneş kişileri ile savaşta olduğunu, bu savaşın neden olduğunu anlatmış. Savaşı Güneş kişilerinin kazandığını ve yeniden savaşmak istediğini, isterlerse kendilerinin de bu savaşa katılabileceğini söylemiş. Lucian bu teklifi kabul etmiş. Bunun üzerine kral onları yemeğe davet etmiş. 


b 


Gün doğarken savaş hazırlıkları başlamış. 
Ay kişilerinin binlerce askeri, mancınıkları, dev akbabalara ve değişik kanatlı canlılara binen binicileri varmış. Ve daha türlü türlü değişik canlılar savaş için getirilmiş. Hatta Büyük Ayı yıldızından gelen ve başka yıldızlardan gelecek olan askerlerde varmış. (Hikâyenin bu bölümün içinde Lucian, Heredot'a göndermelerde de bulunmuştur.) 


Çarpışma zamanı gelince kral birliklerini dizdi ve emrindeki dev örümceklere Ay'dan Sabah Yıldızı'na kadar bir ağ örmelerini buyurdu. Böylece yaya birlikler gelebilecekti. 

Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Ay, 


Güneş ve destek vermek için yıldızlardan gelen halklar çarpıştı. Büyük kayıplar verildi. 


A 


Eş de m 


ç 


yi 


Savaşın sonunda yapılan antlaşmanın iki ülkenin sınırına dikilecek bir direğe yazılması kararlaştırılmış. 


Lucian savaş bittikten sonra Ay halkını anlatmış. Ay gezegeninde kadınların olmadığını, Aylıların kadınlardan doğmadığını ve çocuğun karından değil baldırdan doğduğunu anlatmış. 
(Görseller Türkçe baskıda yer almamaktadır. ) 


Kitap buna benzer inanılmaz olaylar ve fikirler ile dolu. Ay ve Güneş savaşının sonucunu yada savaşta daha ne çeşit canlıların bulunduğunu merak ediyorsanız kitabı baskısı bitmeden almanızı öneririm. Samsatlı Lukianosu araştırdığım birkaç gün benim için oldukça heyecanlı ve keyifli geçti. Yazarın bundan yaklaşık 
1850 yıl önce böyle bir bakış açısına sahip olması 
inanılmaz. Birçok bilim kurgu eserine ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Günümüzde yaşıyor olsa nasıl eserler çıkarırdı hayal bile edemiyorum. 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU 


Goruor'un Delileri 


evo sabah okulun kapısında bana “Havada tek bir 


bulut görebiliyor musun?” diye sordu. 


Başımı kaldırıp gökyüzüne baktım, hava pırıl pırıldı. Bir anlık duraksamamdan yararlanıp koluma girdi ve beni okuldan uzaklaştırmaya başladı. “Dersler ne olacak?” diye sordum. 


“Eller aya, biz yaya, gezelim biraz” dedi Cevo. 


Üç ay önce Neil Armstrong aya ayak basmıştı; astronotlar ayda fink atıyorsa, biz de en azından şehirde gezebilirdik. 


İlk durağımız NATO üssünde görev yapan “Coni'lerin Değirmendere”deki çöplüğü oldu. Çöplerin arasında yaptığımız hazine avı sonucunda Cevo içinde üç dal sigara kalmış bir Pall Mall sigara paketi buldu. 
Sigaralardan iki tanesini keyifle tüttürdük. Oradan yürüyerek Coni'lerin aileleriyle birlikte denize girdiği plaja doğru ilerledik. Trabzon'daki NATO üssünde çalışan Amerikalı siyahi askerlere “gündüz feneri” 


diyorduk. Cevo'nun söylediğine göre amacımız 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“gündüz feneri?” görmekti, ama ben asıl amacının bikinili 
Plajı çevreleyen dikenli tellerin gerisinden Coni”leri 


kızları seyretmek olduğunu biliyordum. 
seyretmeye başladık. Plajda ne bikinili kız vardı ne de “gündüz feneri”. İçerideki askerlerden biri eliyle işaret ederek bizi yanına çağırdı. Cevo hiç tereddüt etmeden dikenli tellerin üzerinden atlayıp askerin yanına gitti. 
Ben de onu takip ettim. Meğer bizi plajdaki portatifmasa ve sandalyeleri taşıtmak için çağırmışlar. İşin sonunda güzel bir bahşiş alacağımızı umduğumuz için eşyaları büyük bir hevesle taşıdık. İş bittiğinde bize bira ikram ettiler. Cevo bira şişesini kafasına dikip tüm şişeyi tek seferde içtikten sonra boğazında öküz böğürüyormuş gibi geğirdi. Askerler Cevo'nun deli olduğunu anlayıp güldüler. Verdikleri beşer dolar bahşişi de cebe indirip güle oynaya plajdan ayrıldık. 


Sahil yolundan geçen bir kamyonun kasasına atlayıp Taksim meydanına çıktık. Önce sinemaya gittik, ardından güzel bir yemek yedik. Akşamüstü aklımıza Gorgor'un delilerine bakmak geldi. Bu amaçla dükkânlarının bulunduğu Kunduracılar Caddesine 


doğru yürümeye başladık. Çok acayip adamlardı bunlar, ne zaman dükkânlarının önünden geçsek onları caddeye bakan koltuklarında uyuklarken görüyorduk. 
Koltuklarının önündeki sehpada hep içinde boş tabaklar olan iki tepsi olurdu. Dükkânlarının önünden geçerken bir şeylerden kuşkulanmış gibi birdenbire uyanıp, delici bakışlarını üzerimize diktiklerinde çok korkardım. 
Koltuktan dışarıya doğru taşan kocaman göbekleri, diken gibi sakalları ve yağlı beyaz saçlarıyla korku filminden fırlamış gibiydiler. Dayımdan duyduğuma göre Gorgor lakaplı zengin bir tüccarın oğluymuş bunlar. Babaları erkenden ölünce kendilerine miras kalan gayrimenkulleri yıllar içinde parça parça satıp ömürlerini sazda cazda ağustos böceği gibi eğlenerek geçirmişler. En sonunda ellerinde sadece bu dükkân kalmış. Ellerinde kalan bu son mülkü de her yıl bir karış olmak üzere komşu dükkâna satıyor, aradaki paravanı her sene bir karış içeriye çekiyorlarmış. Öte taraftan, çok para sıkıntısı çektikleri halde, hakkında çeşitli efsaneler dolaşan depolarının içindeki ıvır zıvırı satmaya kesinlikle yanaşmıyorlarmış. Mağazalarında kutuları güneşten solmuş üç beş rulman dışında hiçbir şey yoktu. Bu mağazadan alışveriş yapmak bir yana, içeriye adımını atan tek kişi bile görmemiştim. 
Gorgor'un delileri dükkânda yoktu, Cevo aralık kapıdan içeriye girdi ve kısa bir duraksamadan sonra dükkânın arka kısmında bulunan merdivenlerden aşağıya inmeye başladı. Plajda içtiğim biranın verdiği cesaretle ben de onu takip ettim. Mağazanın altındaki geniş depoda koca koca elektronik aletler vardı. 


“Bunları Coni'lerden çalmışlar” dedi Cevo, ardından cihazlardan birinin üzerindeki bakır bobini incelemeye başladı. Eliyle cihazı işaret edip “Bundan en az iki kilo bakır çıkar” dedi. 


Gorgor'un delilerinin gelmesinden korktuğum için “Hadi gidelim” dedim. 


“Bi dakka” dedi Cevo, cihazları bir kuyumcu ttizliğiyle inceleyip hangisinden ne kadar metal çıkabileceğini hesaplamaya çalışıyordu. Yerel bir gazetede Nato üssünden çalınan cihazlarla ilgili bir 


haber okuduğumu hatırladım. Coni'ler duruma çok sinirlenip validen hırsızların bir an önce yakalanmasını 


istemişler. 


Cevo cihazların başında biraz fazla oyalanınca olanlar oldu. Merdivenlerde ayak sesleri duydum. 
Dönüp baktığımda Gorgor'un delilerinin delici bakışlarıyla karşılaştım. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. İki ihtiyar bize belli belirsiz bir zafer duygusuyla bakıyordu. Sol yanağında buruşmuş bir ben olan diğerine “Hamallarımızı bulduk” dedi. İşaret ettikleri cihazları yüklenip fenerlerinin ucundaki ışığın gösterdiği tünele girdik. Tünelde ışık iyice azalınca ihtiyarlar bir de ışıldak çıkardılar. Tünel boyunca epey yürüdük. Sonunda denizin sesini duyduk, yer altından yürüyerek Ganita kayalıklarının altına çıkmıştık. 
Cihazları tünelin sonundaki kapıdan geçerek ulaştığımız kontrol odasına bırakmamızı istediler. Cihazları bırakır bırakmaz Cevo ihtiyarlardan birine saldırdı. O arbedede saçını çekerek dize getirmeye çalıştığı ihtiyarın kafa derisi elinde kaldı. Meğer maskenin altında kalan derisi parlak mavi pullarla kaplıymış. Gaza gelerek ben de diğer ihtiyara saldırmaya yeltendim. Ağzından bana doğru ateş püskürttüğü için korkarak geriye çekildim. 
Cevo elinde ihtiyarın maskesiyle benimkinin ağzından çıkardığı ateşe bakakaldı. Ağızdan ateş çıkarmanın işe yaradığını anlayan diğer yaratık da aynısını yaptı. Cevo ellerini teslim olduğunu ifade eder biçimde havaya kaldırdı. Kimlikleri açığa çıkınca benim ihtiyar da maskesini çıkardı. Kuşla yılan arası tuhaf yaratıklarla karşı karşıyaydık. 


“Oğlum bak akıllı olun” dedi Cevo. 


Yaratık radyo spikeri sesiyle, “Sende akıl 


olsaydı depomuza izinsiz girmezdin” dedi. 


Cevo “Bugün gündüz feneri göremedik ama sizinle müşerref olduk” diye karşılık verdi. 


“Arkadaşımızın kusuruna bakmayın, bazı fevri davranışları olabiliyor, bizi evden beklerler, işimiz 


bittiyse biz gidelim artık” dedim. 
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Yaratıklar kapı gıcırtısına benzer bir ses çıkararak güldüler. Daha uzun boylu olanı birden ciddileşerek “Aya ayak basmayacaktınız” dedi. 


“Biz yapmadık, Coni'ler yaptı” dedi Cevo. 


“Biz müsaade isteyelim artık, sizin işleriniz vardır, kimseye bir şey söylemeyiz, zaten söylesek de 


inanmazlar” dedim. 


Bizi kumanda masasının önündeki koltuklara oturtup parmaklarının ucundan çıkardıkları yapışkan ağlarla bağladılar. 


Cevo kendisini bağlayan yaratığa “Akıllı ol 


mavi örümcek” dedi. 


Yaratık Cevo'ya “Ayın karanlık yüzünde sizi misafir edeceğiz” diye cevap verdi. 


Aya seyahatin söz konusu olduğunu duyunca “Sizin ağzınızı kırarım, bırakın bizi” diye bağırdım 


ama pek oralı olmadılar. 


Hemen sonra girdiğimiz odanın tünele açılan kapısı kapandı ve içinde bulunduğumuz oda denizin içinde ilerlemeye başladı. Yuvarlak pencerelerden suyun içinde ne kadar hızlı ilerlediğimizi görebiliyordum. 
Üzerimize ördükleri yapışkan ağ leş gibi kokuyordu. 
Bir demetini avcumun içine alıp yuvarlamaya başladım, ısındıkça eridiğini fark ettim. Üzerime sarılı olan ağı bu yöntemle kat kat açmaya başladım. Çok geçmeden sualtı gemisi altında bir füze varmış gibi suyun altından çıktı ve göğe doğru yükselmeye başladı. Yaratıklar dünyadan ayrılmanın verdiği rahatlıkla uykuya daldılar. 
Dönüp Cevo'ya baktım, kırda gezintiye çıkmış gibi sırıtıyordu. 


“Havada tek bir bulut görebiliyor musun?” 
diye sordum. 


“Gece oldu artık” dedi. 


Bir an aklıma annem ve platonik aşkım 


Perihan geldi. Artık ağları büyük ölçüde çözmüştüm, 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geri kalanları kopararak yerimden fırladım, kumanda tablosundaki düğmelere rastgele basmaya başladım. 
Tümünü deneyip yükselmeye devam ettiğimizi görünce panikleyip kumanda masasını tekmelemeye başladım. Tekmelerken ayağım galiba bir tuşa denk geldi, yükselişimiz önce durdu, ardından serbest düşüşe geçtik. Yaratıklar uyumaya devam ediyordu. Dönüp koltuğuma oturdum ve başımıza gelecekleri beklemeye başladım. Araç deniz seviyesine yaklaştıkça yavaşladı ve suya dokunur dokunmaz üst kapağını açıp hepimizi havaya fırlattı. Çıkardığı seslerden ve yaptıkları saçma hareketlerden anlaşıldığı kadarıyla yaratıklar yüzme bilmiyordu. Çaresiz birkaç çırpınıştan sonra 


Karadeniz'in sularına gömüldüler. 
“Akıllı olmak lazım” dedi Cevo. 
“Annemler bizi merak etmişlerdir” dedim. 


Şehrin ışıkları epeyce uzaktaydı ama herhalde sorun olmazdı, sahile doğru yüzmeye başladık. 


mc ği AN l NR a mai “. kv N 
“eSYapay Zökalı varlıklar insanlarla eşitmaklğf” © 
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Murat K. Beşiroğlu / Ogox - 2016 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


Murat K. Beşiroğlu / Aşkın Algoritması- 2018 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail SAHİN ğ 


büneş Makinesi; Kararma 


Çağıl Yaman 


Baskı Yılı/Yeri; 2015 / İstanbul 
Sayfa Sayısı: 191 
Yayınevi: Beyaz Baykuş 


"CESEDİNİZ, DİRİNİZDEN DAHA DEĞERLİYSE NASILYAŞAYACAKSINIZ?" 


fd ÇAĞIL YANA 


Kararma 


Bu sayımızda Çağı! Yaman'ın 


“Güneş Makinesi - Kararma 


” 


isimli kısa romanını ağırlıyoruz. 
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üneşin karardığı bir gelecekte Dünya'da enerji Gü başlamıştır. Ancak kararmanın olduğu gün bazı bölgelerde yaşayan insanlar bu durumdan garip bir şekilde etkilenmiştir. Vücutlarından kopan parçalar ve öldükleri zaman bütün bedenleri elmas özelliği taşımaya başlamaktadır. İnsanlar iki ayrı bölgede yaşamaktadır. Bir bölgede normal insanlar, diğer bölgede ise Mücevher insanlar yaşamaktadır. 

Enerji ihtiyacını karşılamak için iki bölgenin ortasına bir bina kurulur ve yer altı madenlerinde enerji üretilir. Ancak madenler tükenmeye başlayınca insanlar değerli ziynet eşyalarını enerji üretimi için vermek zorunda kalmışlardır. Bu binada ayrıca çocukların gelişimi için vitamin hapları üretilmektedir. 

Romanımızın kahramanı “Serseri” isimli bir “Mücevher İnsan”dır. Yaptığı iş kaçakçılıktır. 
Ancak 32 kişinin öldüğü bir patlamanın sorumlusu olduğu gerekçesiyle aranmaktadır. Kendini temize çıkarmak için “Koleksiyoncu” olarak tanınan birisinin kendisine yardım edeceğini düşünür. Gerçek suçluların bulunması karşılığında Koleksiyoncu'ya mücevher bir bebek cesedi getirecektir. Koleksiyoncu, çok zengin bir mücevher ailenin normal kızıdır. Ancak kız çocukluğundan itibaren ailesinden uzak yaşamak zorunda kalmıştır. 

Bölge yönetimi normal insanların çoğalmasını engellemek için, içinde cinsel isteği yok eden yiyecekler üretirken, enerji ihtiyacını karşılamak için gereken mücevher insanların sayısının artması yönünde çalışmakta ve özellikle çocuklara hormonlu vitamin hapları vererek olması gerekenden daha hızlı büyümelerini sağlamaktadır. Ayrıca üremenin artması için afrodizyak katkılı besinler üretilmektedir. 

“Çocuk Çiftlikleri” denilen ve kafeslerde tutulan mücevher çocukların büyümeleri her gün kontrol edilmekte ve belirli bir boya erişen çocuklar enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. 

Kitap, 


karakterlerinin geçmiş hayatlarının da anlatıldığı 


“Serseri” Ooile (o “Koleksiyoncu” bölümler halinde ilerliyor. 
“Serseri” henüz çocukken mücevher olduğu 


anlaşılır ve kafese kapatılır. Kaçma planları yaparlar, 


kafesleri bekleyen iki muhafızı öldürür ve diğer kafeslerdeki çocukları kurtarır. Kurtardığı çocuklar ileride en sadık adamları olacaktır. 

“Koleksiyoncu” ise babasından ve kendisini servetle 


büyüten babasının arkadaşından kalan 


mücevher insanların ocesetlerini (o toplamaktadır. 
Küçüklüğünde ailesinden ayrı kalmak zorunda kaldığı için babasının cesedini de almıştır. 

Serseri”nin adamları, zehirlenme sonucu ölen bir mücevher bebeği hastaneden kaçırarak getirirler ve Serseri”ye verirler. Serseri ise suçlandığı patlamayı gerçekleştiren kişiyi öğrenmeden bebeği Koleksiyoncu'ya (o vermeyecektir. o Koleksiyoncu, Serseri'ye bazı kâğıtlar verir. Ancak gerçekte işler farklıdır. Patlama devlet eliyle yaptırılmıştır ve günah 


keçisi olarak Serseri seçilmiştir. 
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Arda Tini Çi) 


Karanlık | 
EVTEnİn 


Gerçekliği katmanlarıy- 
Ja algılayabilecek olgunluğa eriştiği halde dünyada tanık olduğu şeyleri, düşünülmüş - yada şu an düşünü- 
Jebilen - hiçbir anlamın çerçevesi- ne oturtamayan bir zihinde şu soru dallanıp budaklanmaya başlar: Delilik insanoğlunun doğasından mı ileri gelir? Yoksa tanrının varlığımızı yutan - Nietzche'nin 'uçurum'u misali - o derin zihninin anaforları mıdır? 


Elbette her soru cevaplanmak için değildir. Özellikle bazıları, o ötelere dair olanları, kilitli kalnası gereken kapılardır. Yine de altlarından sızan o tuhaf ışık ve tekinsiz gölgeler bize ardındakilere dair fkirler verir, rüyalar... ya da kabus- 
Jar aracılığıyla! 
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Arda Tipi'nin, Temmuz/2017 Sayı:3 de yayınlanan yazisi. 


Zee Moyer 


OWARD 
PHILLIPS 


LOVECRAFI, 


imilerimiz de vardır ki bu kadarıyla yetinmez, 

büyüsüne kapıldığı o ince ışık- gölge oyununun tamamını görebilmek için anahtar deliğinden bakarlar. 
Aslında bunu yapabilmek de bir tercihten öte pek çoğumuzca kadersizlik olarak görülebilecek bir yaşam çizgisinin kişinin ruhuna kazandırdığı yönelimler ve ondan kopardıkları ile tinin gövdesinde açtığı yeni “göz'lerin daha fazlasını görme arzusunu gerektirir. Ve belki de tüm bunlar gördüklerini sanatları ile insanlara aktarma misyonu verilmiş kozmik aracılar olmalarının gereğidir. 


He Philips Lovecraft 1890 yılının Ağustos ayında Winfield Scott Lovecraft ve Sarah Susan Phillips Lovecraft'in tek çocuğu olarak Amerika'nın Rhode Island eyaletinde, kökenleri İngiltere'ye dayanan ailesinin evinde dünyaya gelir. Gezgin bir mücevher 
satıcısı olan babası 1893 yılında, Howard henüz 3 
yaşındayken, şiddetli bir psikoz sonucu kaldırıldığı ve sonrasında da tedavi gördüğü Butler Hastanesi'nde 
1898 yılında trajik biçimde hayata gözlerini yummadan 
önce bakımını beraber yaşadıkları evlerinde annesi, teyzeleri ve büyükbabası üstlenir. Deha denebilecek özelliklere sahip bir çocuk olan Howard 2 yaşındayken şiir okuyabiliyor, 3 yaşında okumayı sökmüş, 6 yaşına geldiğinde de yazabiliyordur. Edebiyata olan ilgisi de 5 yaşındayken okumaya başladığı Binbir Gece Masalları ile kendini gösterir. Daha sonra öykülerinde Necronomicon'un yazarı olarak bahsedeceği kurgusal karakteri Abdul el-Hazred'in adını mahlas olarak bu dönemde edinir. Sonraki yıl ilgi alanı Bulfinch'in Masallar Çağı kitabı ile İlyada ve Odissea sayesinde Yunan mitolojisine kayar. Elde bulunan en erken tarihli eseri Ulysses'in Şiiri (1897) bu dönemde yazdığı 
88 mısralık bir Odyssea yorumudur. Daha o yıllarda 
tuhaf öykü/kurgu olarak adlandırılan türdeki ilk eseri Soylu Kulak Misafiri'ni kaleme almıştır bile. Tuhaf olana ilgisinin kaynağı aslında büyükbabasının onu 


eğlendirmek için doğaçtan anlattığı gotik öykülerdir. 


Yetiştirilme tarzının psikolojik yada biyolojik etkilerinden olsa gerek, sıkça hastalanan, alerjik hassasiyetleri olan bir çocuktur. 
Ayrıca erken yaşlardan itibaren yaşayageldiği o uyku Oo felci nöbetlerinde night gaunis / gece iblisleri adını verdiği -ve daha sonra aynı adlı şiirine konu olacak- yaratıklar tarafından saldırıya (Oo uğradığını (o iddia etmektedir. 


The Night Gaunts / Gece İblisleri 


Hangi mezardan sürünerek çıktılar, söyleyemem, Ama her gece görüyorum bu lastiksi şeyleri, Siyah, boynuzlu ve ince, ve de zarımsı kanatlarıyla, 

Lejyonlar halinde geliyorlar artan kuzey rüzgarında, 

Korkunç bir kavrayışla titreten ve sokan, 

Beni kapıp götüren canavarca yolculuklara, Kabus kuyusunun derinliklerinde saklı gri dünyalara. 


Thok'un pürüzlü zirvelerinin üzerini süpürürler, Umursamadan çıkarmaya çalıştığım çığlıkları, Ve aşağılardaki o iğrenç gölü, 

Şişkin shoggothların şüpheli uykularında dalıp çıktığı. 

Ama evet! Keşke bir ses çıkarabilselerdi, 

Yada bir yüz edinebilselerdi yüzlerin bulunması gereken yere! 


Şarın oynalnden çevirı51: Arda Tipi 


B:' gibi rahatsızlıklar sebebiyle 8 yaşında ancak okula başlayabilmiş ve bir yıl sonra da okuldan alınmıştır. Bu süreçte kendini okumaya verir ve fizik, kimya, astronomi bilimleriyle tanışır. Bunlarla ilgili, tefsir makinesinde basarak hazırladığı Scientific Gazette ve Rhode Island Astronomy Journal dergilerini uzunca bir dönem arkadaşları arasında yayımlamayı sürdürür. Daha sonra girdiği Hope Street Lisesi'ndeki öğretmen ve arkadaşları onun için çok daha kafa dengi ve teşvik edici dostlar olurlar. 


wwuu.yerlikilimkurgu.com 19 


904 yılında en iyi dostu ve destekçisi dedesinin 

ölümüyle ardında bıraktığı borçlar ve ailesine kalan mirasın kötü idaresi sonucunda ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlar ve doğup büyüdüğü kasabadan yaşamın daha katı olduğu Angell Caddesi'ne taşınırlar. 
Dedesinin ölümü ve üzerine kasabasından uzaklaşmak zorunda kalmak Howard için büyük bir yıkım olur ve kafasından intihar planları bile geçirir zaman zaman. 
Ancak öğrenme tutkusu bu düşüncenin üstesinden gelmesinde en büyük yardımcısı olur. 


906 yılında The Providence Sunday Journal'a 

astronomi hakkında yolladığı mektupla basında ilk kez yer almış oldu. Fazla geçmeden The Pawtuxet Valley Gleaner adlı yerel gazetede ilk köşesini yazmaya başladı, daha sonra da The Providence Tribune (1906— 
08) ve The Providence Evening News (1914-18), The Asheville (N.C.) Gazette-News (1915) da köşe yazarlığına devam etti. 


1908'de liseden mezun olmadan hemen önce bir sinir krizi geçirir ve diplomasını alamadan okuldan ayrılmak zorunda kalır. Bununla birlikte Brown Üniversitesi'ne de kabul edilmeyişi onu büyük bir utanca boğar. Bu dönemde tam anlamıyla bir “münzevi” haline gelir. 

5 yıl süren bu inzivadan çıkışı da ilginç biçimde 
gerçekleşir. Pulp dergisi Argosy'ye yazar Fred Jackson'ın aşk hikâyelerinin tekdüzeliğini eleştiren bir mektup yollar. Jackson'ı savunanlarla arasında geçen yazışmalı münazarayı United Amateur Press Association (UAPA) / Birleşik Amatör Basın Topluluğu başkanı Edward F. Daas farkeder. Topluluk, ülkenin çeşitli yerlerinden kendi dergilerini çıkartan amatör yazarlardan oluşmaktadır. Daas Lovecraft'ı aralarına katılmaya davet eder ve 1914'ün ilk aylarında başlayan bu beraberlikte yazar 7h7e Conservative(1915—23) adlı dergisinin 13 sayısını yayınlar, yanısıra da başka yayınlara yoğunluklu olarak şiir ve denemelerle katkıda bulunur. Zaman içerisinde UAPA'nın başkanlığı ve resmi editörlüğüne yükselir. 


Bu geniş amatör ortamda Lovecraft kurgu yazmaya yeniden yönelir. W. Paul Cook and diğer bazı eleştirmenler, Mağaradaki Canavar (1905) ve ilk basılan öyküsü Simyacı (1908) gibi öykülerinden etkilenerek kendisini kalemi yeniden eline alması için teşvik ederler. 1917 yazında kaleme aldığı Mezar ve Dagon bu canlanmanın ürünleridir. Şiir ve deneme ağırlıklı edebi yönelimleri olmayı sürdürse de 1922'ye değin seyrek ama düzenli bir şekilde öyküler üretmeye 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devam eder. Öte yandan meslektaşlarıyla sürekli genişleyen bir iletişim ağı içerisinde yüzyılın en önemli ve verimli mektup yazarlarından biri olma payesine erişir. Mektuplaştığı meslektaşları arasında Robert Bloch (Psycho), Clark Ashton Smith, and Robert E. 
Howard (Conan the Barbarian serisi) da vardır. 

1919 yılında histeri ve depresyon rahatsızlığının 
şiddetlenmesi sebebiyle annesi Sarah babasının da tedavi görmüş olduğu Butler Hastanesine yatar. 2 yıl sonra safra kesesi ameliyatı sonucu hayatını kaybeder. 
Lovecraft bir kez daha kendini paramparça hisseder ancak yaklaşık bir ay sonra Boston'da düzenlenecek amatör gazetecilik toplantısına katılabilecek kadar toparlar kendini. Orada kendisinden 7 yaş büyük olan müstakbel karısı Sonia Greene ile tanışır. Kendisi duldur, halihazırda da tanınmış bir şapka dükkanının sahibidir. 1924 yılında evliliğe adım atarlar. Bu olay arkadaşları için değilse de teyzeleri için sürpriz olmuştur. Nikah gerçekleştikten sonra kendilerine ulaşan bir mektupla durumdan haberdar olmuşlardır. 


| ee sonra Lovecraft karısının Brooklyn?deki 
apartman dairesine taşınır. İlk başta bu evlilik hayatı ona yaramış gözükür, Sonia onu maddi açıdan da desteklemektedir. Onu büyüleyen New York'un “yeraltı? edebiyat kulüplerinden biri olan ve çekirdek kadrosunu macera öyküleri yazarı Henry Everett McNeil; avukat ve anarşist yazar James Ferdinand Morton Jr. ve şair Reinhardt Kleiner'in oluşturduğu Kalem Club'da arkadaşlık kurduğu entellektüeller ve edebiyatçıların da cesaretlendirmesiyle ödüllü pulp dergisi Weird Tales (Tuhaf ÖykülerYe eski eserlerini yollar ve editör Edwin Baird tarafından kabul edilen öyküleri sayesinde profesyonel bir yazar olarak sağlam bir zemin edinmiş olur. Ancak bir süre sonra karısı, dükkanı iflas edip mal varlığı da banka ihmali yüzünden tehlikeye girince hastalanır, onun sağlığının önceliği (onedeniyle Lovecraft, Bairdin Weird Tales'in yeni oluşturulacak yan yayınlarından birinin editörlüğünü yapma teklifini Chicago'ya gitmemek için reddeder. Ancak bunu da verimsiz iş başvuruları süreci takibeder. Daha sonra Sonia iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Cleveland'e taşınır. Bunun üzerine Lovecraft da ona tekinsiz kozmopolitliği ile rahatsızlık veren ve öykülerine de konu olacak olan Red Hook mahallesi yakınlarında bir apartmana taşınır. 
Lovecraftın New York'ta çok arkadaşı olmasına rağmen -Frank Belknap Long, Rheinhart Kleiner ve Samuel Loveman- soyutlanmışlığı ve kentteki yabancı kitleleri onu oldukça bunaltır. Tüm bunların üzerine 


bir de evinin soyulması onu isyan noktasına getirir. 
Öykülerindeki genel hava nostaljiden (The Shunned House / Korkunç Ev (1924)) kasvet ve mizantropiye 
(Red Hook'da Korku ve He / 0 (1924)) dönüşür. 1926 
başında, Lovecraft” çok özlediği Providence'e dönmek için planlar yapmaya başlar. Ancak Sonia'yı bu planlara ne şekilde dahil edebileceğini bilmemektedir. 
Lovecraft ona olan sevgisini dile getirmeye devam etse de teyzelerinin, karısının iş kurmak için Providence'a gelmesini engellemesi yönündeki baskılarına boyun eğer. Evlilik böylelikle sona ermiş olur, 1929'da boşanma kaçınılmazdır. 


rovidence'e döndükten sonra 1933 yılına kadar 

Barces Caddesi'ndeki kahverengi oViktoryen dönemi ahşap evinde yaşar. Aynı adres Lovecraft'ın Charles Dexter Ward Davası adlı öyküsünde Dr. 
Willett'in evi olarak geçer. Dönüşünden sonraki 10 yılı en verimli ve aktif dönemi olmakla birlikte hayatının da son demleridir. Doğu sahillerinde çeşitli antik sahayı gezer, araştırmalar yapar. En büyük kurgusu The Call of Cihulhu / Cthulhu'nun Çağrısı'nı ve diğer uzun kurguları 44 #he Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında (1931) ile Shadow out of Time / Zamanın Dışındaki Gölge'yi (1934) bu dönemde yazar. 


Büyük Bunalım döneminin kendisini Roosevelt takipçisi ve orta yolcu bir sosyalist olmaya yönlendirmesiyle birlikte politik ve ekonomik sorunlar zihnini meşgul eder, yine de felsefeden edebiyata, tarihten mimariye, hemen her konuyla ilgilini bilgi dağarını genişletmeye devam etti. 

Son 2-3 yılı zorluklarla dolu geçer. Teyzesi bayan Clark'ı kaybeder ve öteki teyzesi bayan Gamvwell ile çok daha küçük bir yere taşınır. Onu yazar olarak farklı kılan üslubunu —öykülerindeki aktarıcının kinayeli ve formsuzluğa atıf yapan tarifleme tarzı- Tuhaf Öyküler editörünün istediği türden konularla birleştirebilmesine rağmen —bunlardan biri de okuyucular arasında oldukça popüler olan 7he Dunwich Horror / Dunwich Korkusu”dur- yaptığı işlerde ödeme alamaz. Eleştiriye karşı hassasiyetinin yanısıra bu duruma karşı kayıtsızlığı da onu iyiden iyiye pasif kılar. Shadow over Innsmouth / Innsmouth Üzerindeki Gölge, At the Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında, The Case of Charles Dexter Ward / Charles Dexter Ward Vakası gibi yeni öyküleri heyecan dolu olmalarına rağmen yer yer uzun ve karmaşıktır ve kendisinin satış konusundaki azimsiz tutumu sebebiyle daha zor alıcı bulurlar. Geçinebilmek için sıklıkla diğer yazarların eserlerini revize eder ve 


Höyük, Kanatlı Ölüm, Alonzo Typer'in Günlüğü gibi çok sayıda öykü için hayalet yazarlık ve bunlar dışında kurgusal olmayan başka yazınsal işler yapar. Müşterisi ünlü sihirbaz Harry Houdini onu bir gazete sendikasına onu övgü dolu sözlerle tanıtarak Lovecraft'a yardım etmeye çalışır. Daha ileri bir proje için yapılan planlar Houdini'nin ölümüyle sona erdirilir. Sıkı mektup arkadaşlarından Rober E.Howard'ın intiharı onu şaşkınlık içinde bırakır ve derinden üzer. O arada yakalanmış olduğu hastalığı kanser de geç farkedilir, ilerlemiş olduğundan yapılabilecek fazla birşey kalmamıştır. 10 Mart 1937'de Jane Brown Memorial Hospital'da hayata gözlerini yumar. 8 gün sonra Swan Point Cemetery?'de aile mezarlıklarına gömülür. 
Hayranlarının mezarına diktikleri mezar taşında adının ve doğum tarihinin yanısıra mektuplarından birinde rastlanan bir deyiş yazılıdır. I AM PROVIDENCE (BEN PROVIDENCE: ÖNGÖRÜYÜM). 


KI. ölümün O yaklaştığını Oo gördü ve çalışmalarının unutuluşunu o kafasında canlanmıştı. e Gerçek anlamda yayınlanmış bir kitabı yoktu (kabaca basılmış ve yayınlanmış 7/he Shadow over Innsmouth / Innsmouth Üzerindeki Gölge dışında), ve öyküleri, denemeleri, şiirleri sayısız dergiye dağılmış durumdaydı. Fakat sadece mektup arkadaşlığıyla kurduğu dostluklar bile onun için çok yararlı olmuştur. August Derleth ve Donal Wandrei Lovecraft'ın öykülerini ciltlenmiş bir kitapta toplamakta kararlıydılar ve bunun için Arkham House / Arkham Evi adlı bir yayınevi bile kurdular. 


The Outsider and Others / Yabancı ve Diğerleri'ni 1939”da yayınladılar. Bir çok yeni cilt de arkasından geldi ve bunlar pek çok farklı dile çevrildi. 


Hayran kitleleri Lovecraft'in ölümünü anmak için her yıl Rhodes Island?'da Ladd Observatory /Gözlemevi?de buluşarak gözlem yaparlar. Doğum günlerinde de mezarında anarlar. 2013 Temmuz'unda Providence Şehir Konseyince H.P.Lovecraft anısına kendi adını taşıyan anıt meydan inşaa edilmiştir. 


Lovecraft'a ilham veren ve yazarken onu etkileyen başlıca etken kendi kabusları olmuştur. Fantastik öykülere ilgisi çocukken büyükbabasının anlattığı gotik korku öyküleriyle başlar. 


Kendisinin en önemli edebi etkilenimi Edgar Allan Poe'dur. Üslubu İngiliz edebiyatına olan ilgisine uygun 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biçimde İngiliz stilindedir. Poe ile birlikte dilde miyadı dolmuş sözcükler ve kullanımlara eğilimlidirler özgün fantastik evrenlerini yaratırken. /nnsmowth Üzerinde Gölge ve Deliliğin Dağlarında adlı öykülerinde ve ayrıca Nemesis adlı şiirinde Poe'nun öykü ve şiirlerine —Imp of the Perverse, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, Ulalume- göndermeler vardır. 


Arthur Machen'in kadim şeytanın, realist bir dünya ve onun gerçek ötesi gizemlere olan inancının söz konusu olduğu modern zamanlara dek hayatta kalışı üzerine kurduğu öykülerden etkilenmiştir Lovecraft. 
Bundan başka Oswald Spengler, Robert W.Chambers, Lord Dunsany, Algemon Blackwood gibi fantazi yazarlarından ilhamlar almıştır. Blackwood'un 7he Willows / Söğütler'inin yazılmış en iyi fantastik öykü olduğunu belirtmiştir. 


Bir diğer ilham kaynağı ise tamamen farklı bir alandandır: Biyoloji, astronomi, jeoloji ve fizikteki gelişmeler. o Bilimsel Ooo çalışmaları (o Lovecraft'ın insanın omateryalistik ve mekanistik evrendeki yerinin önemsizliğini ve kifayetsizliğini göstermiştir kendisine. Kendisi gençliğinden beri hevesli bir amatör astronom olmuştur. Providence'taki Ladd Observatory / Gözlemevi'ni ziyaret ederek yerel gazeteler için çeşitli makaleler yazmıştır. 


ovecraft'ın materyalist görüşleri onu kurgularıyla 

felsefi görüşlerini savunmaya yöneltmiştir; Bu felsefi görüşlere cosmicism / kozmikçilik adı verilmiştir. 
Kozmikçilik, çok eski mitlerde ve efsanelerde ima edilen insan avlayan, dünya ve boyutdışı tanrılardan ve dehşetlerden oluşan bir panteonu konu alan Cthulhu Mitosu ile daha karanlık bir tona büründü. 
Cihulhu Mythos / Mitosu terimi, Lovecraft'ın mektup arkadaşı yazar August Derleth tarafından Lovecraft'ın ölümünden sonra yaratılmıştır; Lovecraft ise yarattığı suni mitolojiye şakacı bir dille “Yog-Sothothery” adını vermiştir. 
Lovecraft kendini 18.yüzyıla yakıştırmıştır bir yazar olarak. Yazım stili itibariyle, pek çok mektubundan da anlaşılabileceği üzere aydınlanma çağının İngiliz yazarlarından Jonathan Swift ve Joseph Addison?'dan etkilenmiştir. 


Lovecraft kendi zamanında çok fazla tanınan bir edebiyatçı değildi. Weird Tales / Tuhaf Öyküler gibi önde gelen pulp dergilerinde öyküleri yayınlamasına rağmen adı çok duyulmamıştı. Bununla beraber 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kendisi Clark Ashton Smith, August Derleth gibi bir çok diğer çağdaş yazarla mektuplaşmaktaydı. Bir araya gelmemiş olmalarına rağmen iyi arkadaşlardı. 
Bu gruptaki yazarlar zamanla Lovecraft Circle / Çemberi olarak tanınır oldular. Yazılarında Lovecraft öykülerinin öğelerini özgürce ödünç alıyorlardı kendisinin de teşvikiyle: rahatsız edici isimleri olan gizemli kitaplar, Cthulhu, Azatoth gibi kadim uzaylı varlıkların panteonları, Arkham gibi korkunç kasabalar ve orada bulunan Miskatonic Üniversitesi. 
Lovecraftın ölümünden sonra çember varolmaya devam etti. August Derleth, özellikle de Lovecraft'ın vizyonuna yeni olgular ve öğeler ekleyerek evrenini genişletti. Lovecraft, yabancı tanrıların panteonunu salt bir öykü unsuru olarak görürken, Derleth, iyi Yaşlı Tanrılar ile Cihulhu ve benzeri kötü Dış Tanrılar arasında bir savaşla tamamlanmış bütün bir kozmoloji yarattı. İyi güçler, C#hulhu'yu ve diğerlerini yeryüzünün altında, okyanusta hapsetti. Derleth'in Cihulhu Mitosu hikâyeleri, farklı tanrıları ateş, hava, toprak ve sudan oluşan geleneksel dört elementle ilişkilendirmeye devam etti, ki Lovecraft'ın aslında böyle bir tasarısı olmamıştı hayattayken. 


Lovecraft kurguları, bazı eleştirmenlerce üç kategoriye ayrılmıştır. Kendisi bu kategorilere atıfta bulunmamış olsa da kendine serzenişini yazıya dökmüştür: “Benim “Poe parçaları”m ve “Dunsany parçaları'm var —ne yazık- Lovecraft parçaları nerede?” 


Macabre / Ölümle ilgili öyküler (1905-1920) Dream Cycle / Rüya Döngüsü öyküleri (1920-1927) Cthulhu / Lovecraft Mythos hikâyeleri (1925-1935) 


Mitosu önde gelen çağdaş korku ve fantazi yazarlarını etkilemiştir. Stephen King, Tamsey 


Campbell, Alan Moore, F.Paul Wilson, Brian Lumley, Caitlin R. Kiernan, William S.Burroughs ve Neil Gaiman, Lovecraft'ın en büyük ilhamları olduğunu belirtmişlerdir. Birebir uyarlamanın ötesinde popüler kültür üzerinde kendisinin derin etkileri olmuştur. 
Çağdaşları August Derleth, Robert E. Howard, Robert Bloch, Fritz Leiber gibi yazarlar dışında kendi döneminden sonra da önemli isimler onun evrenine katkıda bulunmuş yada oradan faydalanmışlardır. 
Yazar ve sanatçı Clive Barker, korku yazarı Stephen King, Brain Keene Eski Tanrılar kapsamında romanlar kaleme almışlardır. Ayrıca grafik roman yazarları Alan Moore, Neil Gaiman, Mike Mignola, İngiliz filozof ve yazar Colin Wilson, film yönetmenleri John Carpenter, Stuart Gordon, Guillermo Del Toro, ve büyük sanatçıtasarımcı H.R.Giger onun hayal evreninden beslenen ve onu zenginleştiren önemli çağdaş isimlerdir. 


H.R.Giger'ın Lovecraft'ın Necronomicon'undan adını alan ve ayrıca daha sonra Ridley Scott yapımı Alien (1979)'da kullanılacak konsept tasarımlarını da içeren bir grafik albümü vardır. 


jantinli yazar Jorge Luis Borges There More Things adlı kısa öyküsünü Lovecraft'ın anısına yazmıştır. Çağdaş Fransız yazar Michel 


Houellebecg, o Lovecraftı OH.P Lovecraft: Yaşama Karşı Dünyaya Karşı Hakkında adlı edebi biyografisinde tanıtmıştır. Amerikalı yazar Joyce Carol Oates, Lovecraft hikâyelerinin bir koleksiyonu için giriş yazmıştır. Library of America / Amerika Kütüphanesi 2005 yılında “Lovecraft olarak kabul edilen kanon ile şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamıştır” şeklindeki geleneksel yargının tersine Lovecraft'in eserlerinin bulunduğu bir cilt yayınladı. Fransız filozofları Gilles Deleuze ve Felix Guattari,, 4 7housand Plateaus'ta Lovecraft'a atıfta bulunarak, Gümüş Anahtarın Geçitlerinin Arasından adlı kısa hikâyesinin onun başyapıtlarından biri olduğunu söylerler. 


F İLM UYARLAMALARI 


What was the terrifying thing in the PIT that wanted women? 


Ananicar ği hiennatimat 
EDGAR ALLAN POES 


VINCENT PRİCE « PATHECOLOR aw PANAVISION 


DEBRA PAGET n 
LON CHANEY 


The Haunted Palace (1963) 
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can you face the ULTIMATEin DİABOLISM 


DANLEL HALLER “PAT GREE 


Die, Monster, Die! 
(1965) 


HERBERT WEST 
HAS A GOOD HEAD 
ON HİS SH 


IND ANOTHER ONE 
ON HİS DESK 


iğ 


RE-ANIMATO 


..lt will scare you to pieces, 


Re-Animator 


(1985) 


WHAT 
OBSCENE 
PRAYER 

ey or HUMAN 
>; SACRIFICE 
4'can SATISFY 


XX  BORISKARLOFF 
# GHRISTOPHER LEE 


MARK EDEN -BARBARA STEELE -MICHAEL GOUGH VIRGINIA WETHERELL * RUPERT DAVIES* &owon: 


The Crimson Cult 
(1968) 


Humans ayesuch casy prey 


From Beyond 
(1986) 
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The Dunwich Horror 
(1970) 


it takes your body. 
And your mind. 
Then it takes you stpajf 


ağı 


Starring WIL WMLAT 
JOHM SCHNEIDER 
CLAUDE AKINS 

- 


The Curse 
(1987) 


There are on Gods Earth 


in and we cant describe. 


The Unnamabile 
(1988) 


Bride of Re -Animatok 
(1989) 


zı RÜCK AUS DER HÖLLE 


N / id 
| 


NN 
. 


“li İABIF, 


The Unnamable 11: The 
Statement of Randolph 
Carter (1993) 


KeSURREİİED 


The Resurrected (1992) 


Lurking Fear 
(1994) 


yil "di pin Var. i 
İOVECRAFT'S 
DECRONOMİCON 


BOOK OF ,IHE Bal 


Necronomıcon 
(1993) 


BAREL sn 2 40110 li HANDE Ip a oy SIUARI GORDON 


ri kaybi an ibe mind 14.9 LOVEĞRAFI 


Dagon 


O CALL. 
CTHULHU 


BROUGUT AT LAJT TO TWE FILVER SCREEN 


wiha RACH $SYMPHONIC cw: 


JÜutereepe. me 


The Call of Cthulhu 
(2005) 


ŞAR ve Hİ Lİ re 
 BETTEDA ALİ Yare dl İm GEBE sn 


Gthülkü 
(2007) 
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| ovecraft'ın kurgusal evreni bir çok müzisyeni ve 
grubu da etkilemiştir. 


Saykedelik rock grubu H. P Lovecraft (1970'lerde Lovecraft ve daha sonra Love Craft olarak değiştirdiler) sırasıyla 1967 ve 1968 yıllarında H. P Lovecraft ve H. P Lovecraft II albümlerini yayınlamışlardır; Albümlerdeki şarkılardan 7he White Ship / Beyaz Gemi ve A1 the Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında, adlarını Lovecraft öykülerinden almaktadır. 


Metallica 7h7e Call of Cthulhu'dan esinlendikleri The Call of Ktulu adlı enstrümantal bir şarkı, 7he Shadow Over Innsmouth üzerine kurulu The Thing That Should Not Be ve Frank Belknap Long'ın The Hounds of Tindalos / Tindalos'un Av Köpekleri başlıklı öyküsünden 4// Nightmare Long adında şarkılar kaydetmiştir. 


Progressive metal grubu Dream Theater'ın 7he Dark Eternal Night adlı şarkısı Lovecraft'ın Nyarlathotep hikâyesine dayanmaktadır. 


© 


Black Sabbath'ın Uyku Duvarı'nın Ardında adlı şarkısı 
Lovecraft'ın aynı adlı öyküsüne dayanmakta, 1970 
yılında yayınladıkları ilk albümlerinde bulunmaktadır. 


girse BABB3İR 


t . 
* .” ki mmm ei e 
Ne, e 8 
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The Darkest of the Hillside Thickets'ın tüm repertuarı Lovecraft üzerine kuruludur. 


“THE DARKEST OF THE HILLSDE THICKETS.. 


©) 


Fra 


Melodik death metal grubu The Black Dahlia Murder'ın Throne of Lunacy / Deliliğin Tahtı ve Thy Horror Cosmic'i Cthulhu Miti'ne dayanmaktadır. 


İngiltere anarko-punk grubu Rudimentary Peni'nin şarkılarının (o başlıklarında, şarkı sözlerinde ve 
görsellerinde (Cacophony de dahil olmak üzere, 30 
şarkının tümü) Lovecraft”'ın eserlerinden esinlenilerek tekrarlanan referanslar yapılmaktadır. 


V 

Iron Maiden albümü Live After Death'in kapağında grup maskotu Eddie, üzerinde H.P. Lovecraft adı ve de Nameless City / İsimsiz Şehir'den alıntılanan “That is not dead which can etemal lie, and with strange acons even death may die. / Sonsuza kadar yatabilen ölü değildir, ve tuhaf çağlarda ölüm bile ölebilir”? sözünün yazılı olduğu bir mezardan kalkmaktadır. 


” ç i 
PEN ö all 


Alman metal grubu Mekong Delta 7he Music of Erich Zann adlı bir albüm kaydetmiştir. Besteci Les Baxter'in 
1970 tarihli The Dunwich Horror filmi için bestelediği 
soundtrack filmin kendisinden daha çok ilgi görmüştür ve plak olarak yeniden basılmıştır. 


You're So Dark ve One For The Road şarkılarında Arctic Monkeys, Lovecraft'tan, Edgar Alan Poe ile birlikte “karanlık” kültürün yazarlarından biri olarak bahseder. 


Metal grubu Mereyful Fate, Lovecraft külliyatında Necronomicon'un yazarı olan Abdul Alhazred'e dayanan “Zaman” ve “Bilinmeyen” albümlerinde “The Mad Arab (Part 1)” ve “Kutulu (Mad Arab Part 2) şarkılarını kaydetmiştir. 


REUBEN BRADLEY 
TA s 


N go 


p 


CAHULİĞİRISINE 


eni Zelandalı caz müzisyeni Reuben Bradley'nin 

Taylor Eigsti ve Matt Penman ile birlikte kaydettikleri Cihulhu Rising adlı 2015 albümünde parçalardan her biri sırasıyla Lovecraft'ın öyküsünü anlatmaktadır. 


Iced Farth'ün Cihulhu adlı şarkısı 2014 yıllarında Plagues of Babylon albümünde yer almaktadır. 
Amerikalı death metal grubu Cemetery Filth, Lovecraft kısa öyküsü Dagon üzerine kurulu Dagonian Dialect adlı bir şarkı kaydetmiştir. 


Death metal grubu Nile, Lovecraft'tan esinlenerek birçok şarkı kaydetmiştir. 

Fransız elektronik müzik sanatçısı Carpenter Brut'ın 
2015 albümünün ilk şarkısı £scape f#om Midwich 
Valley için çektiği müzik videosu Lovecraft'ın 7he Shadow Over Innsmouth'una dayanmaktadır. 


Çek black metal grubu Root'un Old Ones adlı bir şarkısı vardır. 


Kanadalı progresif house prodüktörü Deadmau$5'in 
2010 albümü 4x4 — 72, Cthulhu Sleeps'i 7. parça olarak 
göstermiştir. 


İngiliz goth grubu Killing Miranda, isimlerini Lovecraft öykülerinden alan, Zmer The Dagon ve Shadow Over Innsmouth adlı şarkılarını kaydetmiştir. Ayrıca Bloodseed adlı şarkı Dreams in the Witch House'a atıf yapar ve albüm adı da Discothegue Necronomicon'dur. 


Lovecraft in Brooklyn Mountain Goats'un 2008'de yayınlanan Heretic Pride adlı albümünün sekizinci parçasıdır. 


Necronomicon, Kanadalı rock grubu The Besnard Lakes'in 2016 tarihli uzunçaları 4 Coliseum Complex Museum'unun altıncı parçasıdır. 
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LL. evreni edebiyat ve sanatla birlikte çağdaş eğlence sektöründe, sinema, müzik haricinde o bilgisayar oyunlarında da kaynaklardan biri olmuştur. 


başat 


1987'te ilk Lovecraft-etkilenimli bilgisayar oyunu The Lurking Horror yayınlanmıştır. O zamandan bu yana Lovecraft oyunları metinli macera oyunlarından aksiyon macera ve birinci kişi oyunlarına evrilmiştir. 


Alone in the Dark (Infogrames, 1992) 


ALE 
COYNETLE 


7, 


ii 7 YE 
4 kt a iy 7 


Call of Cihulhu: Dark Corners of'the Earih (Headfirst Productions, Bethesda Softworks, and 2K Games; 2005) 


Anchorhead (Michael S. Gentry, 1998) Arcane, The Online Mystery Serial (Sarbakan, 1996-2001) 


Call of Cthulhu: The Wasted Land (Red Wasp Design, 2012) 


Cthulhu Realms (White Wizard Games, 2016) 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Dark Mysteries: The Soul Keeper (Cerasus Media 
and Big Fish Games, 2012 


” THERE 
DDESK'T SEEN 
TU BE AHVOME 
HERE, 


Daughter of Serpents (Eldritch Games, Millennium Interactive, and Electronic Arts; 1992) 


Dead Space (Electronic Arts, 2008) 
Elder Sign: Omens (Fantasy Flight Games, 2013) 


Eldriteh (Minor Key Games, 2013) (Wanadoo and DreamCatcher Interactive, 2001) Prisoner of Ice (Infogrames, 1995) 

Robert D. Anderson & The Legacy of Cthulhu (Homegrown Games and JoWooD Productions 


Software, 2007) 


The Scroll (Millennium Mmteractive and Nova Spring, 1995) 


Shadow of the Comet (Infogrames and I-Motion, 
1993) 


Sons of Uruzime (Tin Man Games and 


Eternal Darkness: Sanity 5 Reguiem (Silicon Knights and Nintendo, 2002) Gamebook Adventures, 2015) 


»— w | zilli X-COM: Terror from the Deep (MicroProse, and 1995) 


Sherlock Holmes: The Awakened (Frogwares, 
2007) 


, b ,6 ” N Zi ex) 
Tİ ark ” yap» iin: 


e 
£ 


Ghost Towns: The Cats of Ulthar (taba games and Big Fish Games, 2012) 


Magrunner: Dark Pulse (3 AM Games and Focus Home Interactive, 2013) 


The Moaning Words (byook, 2014) 


Mystery Stories: Mountains of Madness (Big Fish Games, 2011) 


Necronomicon (Games of Cthulhu, 2008) 


The Necronomicon (Lucidsphere Media, 2010) 


Necronomicon: The Gateway to Beyond 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ovecraft evreninde rastlayacağımız ve onun panteonunu oluşturan kurgusal yaratıklar görsel tasarımlar ve grafik | sanatlar için de eşsiz birer kaynak olmuşlardır. 


Lovecraft Öykülerindeki Yaratıklar/ Pantheon 


Cthulhu 
İllustrasyon: Jeff Himmelman 


Dagon 
İllustrasyon: Vlad Marica 
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Azatoth 
İllustrasyon: Micah Stone 


Chaugnar Faugn 
İllustrasyon: Lucaciu Roland 


Deep Ones / Derinliklerdekiler İllustrasyon: Pasi Juhola 


ge 4 HM pm RA 4) / 


Elder Things / Kadim Varlıklar 


İllustrasyon: Pahko Moreno Mi-Go, The Funghi from Yuggoth / Mi-Go, Yuggoth'tan gelen Funghi İllustrasyon: Fufu Frauenwahl 


Ghoul 
İllustrasyon: 
Shadow of the Damned oyunundan 
Phillip Pell 


Kaynakça: 

1- www.hplovecraft.com 

Hastur 2- www.wikipedia.org 
İllustrasyon: Capprotti 3- hppoderaft.com 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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Buse GÜNDOĞAN 


Kırmızının (Askın) İz Düşümü 


ahnede ayakta durmakta zorlanıyordu. İlerlemiş Sa rağmen, hayatın omuzlarına bıraktığı acı yükün altında içten içe eziliyor olsa da, onunla göz temasını kaybetmeden zevkle, iştahla ve hayranlıkla dinleyen gençlere karşı sorumluluğu olduğunu hissediyordu. Yüksek taburenin üzerinde zar Zor oturmaya çalışıyor, onlara tecrübelerini aktarıyordu. 
Bir süre sonra sahnede bir noktaya doğru bakarak, 


düşüncelere daldı. Ve şu sözleri mırıldandı, 


“Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha 


büyüktür.” 


Salonda çıt çıkmıyordu. Çünkü herkes neler olduğunu hissedebiliyordu. Yakın bir zamanda kaybettiği eşinin acısı onu farklı duygulara ve hislere sokuyordu. Konuşması sona erdiğinde, yavaş adımlarla sahneden indi. Davetliler ve konuklar yanına doğru gelerek baş sağlığı ve saygılarını sundular. Kimsenin bilmediği ise bu onun veda konuşmasıydı. Neredeyse teknoloji 


bugün insan ve makine arasındaki birleşimde öncü 


yarım asır önce kurduğu bir şirketi, 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teknolojiler üretiyordu. Bu gelişimin sürekliliği için yerini taze Zihinlere, yeni nesillere bırakıyordu. Onları minnetle selamlayarak salondan ve şirket binasından ayrıldı. Yaşadığı travma sonrası herşeyin üzerine doğru geldiği hissine kapılıyordu. Aklında sadece kaybettiği eşi ve anıları vardı. Evine doğru yola çıktı. Onu kaybettiğinden beri evdeki hiçbir eşyaya dokunmamış ve dokundurtmamıştı. Ev, anılarını ve hislerini canlı 


tutuyor olsa da derinlerde de acı bir his veriyordu. 


Eve girdiğinde, kaybettiği eşinin zamanının büyük kısmını geçirdiği kütüphaneye doğru ilerledi. 
Onun oturduğu koltuğa oturdu. Eşi, her zaman okuduğu kitaplardan sevdiği ve önemli bulduğu sözleri onunla da paylaşıyordu. Sahnede söylediği söz, o an içinde aklına gelmiş olan böyle bir anısıydı. 


Evdeki yardımcısı ona haber vermek için kütüphanenin kapısında duruyordu. Şirket yöneticileri, onu bekliyorlardı. Yöneticilerin yanına, salona geçti. 


Onaylanması gereken bir prosedür vardı. 


-Efendim, veri bankasındaki işletiminizin 


sonlandırılmasını istiyor musunuz? 


-Verilerimin Oo kayıt (o altında (o olduğunu 


bilmiyordum. 


-Eşinizin isteği ile oluşturulmuş olan bir programdı. Sağlığınızdan, olaylar karşısında verdiğiniz tepkiler, aldığınız kararın istatistikleri, yaşamınızın her saniyesi dijital ortama aktarılıyordu. Ve kendisininki de! 


-Bu programın oluşturulmasının amacı neydi? 


-Şirketin sizin zamanınızdaki başarı grafiğini 


gelecekte de sürdürebilmesi için, datalarınızı temel alarak oluşturulacak bir yönetici sistemin 


yaratılmasıydı. 
-Yapay zeka! 


-Aslında şöyle demek daha doğru, sizin dijital 


bir yansımanız. 
-Tam olarak ben mi? 
-Hayır, efendim. Yüzdelik olarak siz! 
-Onu oluşturdunuz öyle değil mi? 
-Efendim, ben... 


-Bu yüzden benden onay almadan yaptığınız 


“egzotik madde” araştırma yatırımınızı oörnek 


gösterebilirim. Bu sistemin kararı mıydı? 
-Evet. 


-Biraz durdu. “Burada olmasa bile beni hâlâ kolluyor. Benim de yapacağım onaylamak olurdu. 
“cümlesinin üzerine yöneticiler heyecanladı. Onlar için bu büyük bir başarıydı. Heyecanlanan yalnız onlar değildi. 

“Tüm verileri ve oluşturduğunuz programın 


kopyasını evdeki sisteme aktarır mısınız?” 
-İstediğiniz hemen gerçekleştirilecektir. 


“Veri etmesini 


istiyorum.” dedikten sonra tüm prosedürü onayladı. 


işletimimin de devam 


Yöneticiler evden ayrıldı. Kendi bilgisayarının başına geçti. İstediği gibi veriler ona aktarılıyordu. Heyecanın 


sebebi, zihninde oluşan bir düşünceydi veya eşinin onun için düşündüğü bir plandı. Aktarım tamamladığında, verileri ve yazılımı incelemeye başladı. Yazılım hata gördüğü noktada kendisini düzenleyen algoritma ve kendisini geliştiren yardımcı yazılımlara sahipti. 
Yönetimin ona gönderdiği bir dosyada da programın aldığı bazı küçük kararlarda bulunuyordu. Alınan kararlara baktığında, kendisini görüyordu. 


Düşüncesi, yazılım üzerinde bazı değişikler yaparak ve kendi datalarının yerine eşinin datalarından, onun dijital bir yansımasını oluşturabilirdi. Bu onu çektiği özleme merhem gibi gelecekti. Lakin, bu etik olarak sakıncalı bir durum oluşturabilirdi. Ve bunun için evindekinden daha gelişmiş bir sisteme ihtiyacı vardı. Ona olan sevgisi karşısında bunlar önemsiz ayrıntılardı. Artık eskisi gibi genç değildi. Bu yüzden yardım alacaktı. Yakından takipte olduğu bir firma, kişisel kuantum bilgisayarı prototipi ürettiğini açıklamıştı. Bu onun ihtiyacı olan bir sistemdi. Kişisel olarak onu satın aldı. Onlardan yardım alarak bu sistemi evine kurdurdu. Testleri yakından inceledi. 
İstediği işlem gücü sağlanıyordu. Program üzerinde uzun zaman geçiriyordu. Bedeni bunu kaldırmakta 


zorlanıyordu. 


Sonunda istediğini elde etmişti. Sistemi devreye soktuğu gece yardımcısı onu yerde bitkin bir halde buldu. Tedavi altına alındı. Doktorlar herkesi bilgilendirdi. Bu durumun devam etmesinin felaketle sonuçlanacağı konusunda da uyarıldı. Onun tüm arzusu istediği eşinin sesini tekrar duyabilmekti. Evine gidiyordu. Bir çocuk gibi heyecanlıydı. Sebebini anlamamışlardı. Odasına çıkmak istedi. Dinlenmesi de gerekiyordu. Yardımcısı odasından çıkıp kapıyı 


kapattığı anda seslendi, 
“Selen!” 


Hiç ses yoktu. Tekrarladı. 


kapılmaya başladığı anda bir ses duydu, 


Umutsuzluğa 


-Hoş geldin, Darga. 


Elini göğüsüne koydu, kalbinin atışını 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durdurmaya çalışıyordu. Kabullenmeye çalışıyordu. 
Gerçekliği sorgulamaya başlamıştı. Onu kaybettiğinden beri çektiği acıları hiç yaşamamış gibiydi.Uzun süre onunla sohbet etti. Bedeni yorgundu, uykuya daldı. 
Birkaç gün sonra birşeyler olduğunun farkına vardı. 
Izdırap çekiyordu. Konuştuğu şey ona eşi değil de isteklerine cevap veren bir “otomat” gibi gelmeye başlamıştı. Ve onu kapattı.Karar alma aşamasında olağanüstüydü. Lakin o değildi.Günlerce üzerinde çalıştı. Tekrar hastalanmamak için kısa aralıklarda dinleniyordu. Yorgundu. Bir sabah yatağından kalktı, kütüphaneye doğru küçük küçük adımlarla yürüdü. 
Eşinin koltuğuna oturdu. Raflardaki kitaplara bakarken, bir not defteri gördü. Yerinden kalkıp onu aldı. Açtı. 
Hiçbirşey yazmıyordu. Yanlızca ön kapağın arkasında 


bir söz vardı. 
“Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir 

üretici değilsiniz.” 
Zihninde o bu 

çalıştığında, 


sözü O anlamlandırmaya 


aradığı cevabı bulmuştu. Sevginin, tek bir yazımı yoktu.Bunu kendisi üretmeliydi. 
Bilgisayarın başına geçti.Bu düşüncesi için, yazılımı tekrar düzenledi. Bu sefer kendisiyle ve bulunduğu zamanla değil. Geçmişten bugüne kadar kayıt altındaki tüm anıların ve türevlerini tekrar oluşturarak elindeki datalar yardımıyla kendi yazımını oluşturmasını sağlayacaktı. Her ne kadar güçlü bir sisteme sahip olsa da bu uzun süreli bir işlemdi, ama onun için bir önemi yoktu. Günlerce sistemin işleyişini takip etti. Odadan çıkmıyordu. Bir hafta sonra, yardımcısı onu hergün olduğu gibi kontrol etmek için odasına girdiğinde, koltuğunda başı hafif yana düşmüş olarak buldu. 
Onu uyandırmak için yanına yaklaşıp dokunduğunda anlamıştı. Yetkililere haber vermiş olsa da onun gittiğini biliyordu. Üzerine hüzün çökmüştü. Boğazları yanıyor, gözleri yaşlarla doluyordu. Odanın içinde bir ses, 


“Hüznünü sil Arya, insanlar ölecektir. Sadece dünyada, zihninde ve yüreğinde asla!” 


Yardımcı neler olduğunu anlamamıştı. Çok 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korkmuştu. Aylar önce kaybettiği hanımının sesi onu teselli ediyordu. Odadan koşarak kaçtı... Darga, bunu görememiş olsa da galiba onun bir parçasını geri getirmişti. Selen, artık bir dijital yansıma olsa da duyguları ve hisleri olan bir yapay zekaydı. Darga, onun için bir anlam ifade ediyordu. Her insanın sahip olamadığı bir kavrama sahipti. Kendisini geliştirebilen ve duyguları olan bir yapay zeka belki de Darga'nın bir planıydı. Belki de sadece o dünyada kavuşabileceklerini düşünüyordu... 


W,— 
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Seçtiklerim 


| 


Kuzenim Demir, Suna'dan sonra on santim uzamış 

gibi görünüyordu; omuzları dikleşmiş, bakışları 

kararlı hâle gelmiş, enikonu yakışıklı bir adam olup 

N uv çıkmıştı. Yengemizin önceki hâllerini bilmediğim 

için karşılaştırma olanağım yoktu ama o göz göze 

Murat K BESİROGLU bakışmalar, beyaz gelinlik içinde bir sülün gibi si süzülmelere bakılacak olursa, Suna da belirli bir 

psikolojik eşiği aşmış olmalıydı. Her ikisinin de yüzlerine dikkatle bakmış, yüz ifadelerini en ince detaylarına kadar hafizama kaydetmeye çalışmıştım. 
Bana öylegeliyordu ki mutluluklarının sırrı yüzlerinde gizliydi. Daha önce bu sırrın deşifre edilmemiş olması hayret vericiydi. Nasıl da herkes “eşler yıllar ALUUNUMAOII! içinde birbirine benzer” savını hiç sorgulamadan kabullenmişti. Böylesi bir fiziksel dönüşümün, sırf 


insanlar birlikte vakit geçiriyorlar diye gerçekleşmesi 

mümkün müydü? Siyasi tarihimizin önemli 

aktörlerinden olan Rahşan ve Bülent Ecevit çifti 

birbirlerine hiç benzemeyen insanlardı da evlilikleri 

sırasında mı benzeşmişlerdi? Elbette yüzleri birbirine benzemeyen kişiler de birbirlerine âşık olabilirlerdi, 

ancak bu durum da herhâlde henüz bilemediğimiz 

başka bir matematiksel kural ile açıklanabilirdi. Daha 

önce keşfedilmemiş gizli bir hazinenin haritasına 

» sahipmişçesine heyecanlıydım. Oturup geliştirmekte 


olduğum aşkalgoritması hakkındaki sunum notlarımı 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


gözden geçirdim. Ertesi gün melek yatırımcıları yapay zekâlı çöpçatan fikrine yatırım yapmaları konusunda ikna etmem şarttı. Aksi bir durumun doğuracağı sonuçları düşünmek bile istemiyordum. 


Basım Yılı: 2018 
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TV İMLKIRMLCN 


2059 yılında Üçüncü Savaş çıkmış ve toplam yirmi 
dört saat sürmüştür. Enerji santrallarının büyük bir kısmı harap olmuştur. Oyılın zemheri kışında insanlar ısınmak için ellerindeki tüm malzemeleri yakmış, bu yüzden kitap dahi bulunmaz olmuştur. Dünya Kuzeybatı Birliği ve Güneydoğu Federasyonu olarak ikiye bölünmüş, birçok millet yeryüzünden silinmiş, kimi de iltica etmiştir. 

Savaştan on yıl sonra, Kuzeybatı Birliğine bağlı Jilmaya topraklarında hükümet vatandaşlarına büyük bir baskı uygulamaktadır. Yoksul, kimsesiz insanların yok edilip yaşaması gereken sınıflara yer açılması gerektiği düşüncesi hâkimdir yöneticilerde. 
Bu nedenle halkın aşağı tabakası gerek gözaltında, gerekse sokaklarda polisler tarafindan gizlice ya da açıkça öldürülmektedir. Bu duruma dayanamayan, isyan eden insanlarhükümetiprotestoetmekiçin halka açık yerlerde bildiriler okuyup intihar etmektedir. 
Hükümetin intiharcılardan önce davranması şarttır artık. 


Basım Yılı: 2018 


Külleri 
Semih ERELVANLI 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Zeyney OKÇU 
Türk 


ii 


A. Belvedere Sarayı'nın barok mimarisi etkisindeki, geniş Kış 


konuklar için hazırlanmış kırmızı kadife kaplamalı 


tavanlı Sarayı'nda koltuğunda huzursuzca kıpırdandı Nilgün. Gözleri, duvarlardaki freskler ve rölyeflere dalıp giderken heykellere de uğruyordu. Beklediği kişi henüz ortada görünmediğinden dikkati bazen kapıya kayıyor Salondaki 


tabakadan Viyana'nın yerli ve yabancıları defalarca 


ve Münadi'yi dinleyemiyordu. seçkin bayrak kaldırmış fakat henüz mezata kurban vermemişti 


biriciğini. En doğru zamanı bekliyordu. 


Nihayet! Avukatı göründü ve son teklif ile sessizliğe bürünen kalabalıktan istifade edip bayrağını kaldırdı. Kısa bir zaman sonra Münadi, Almanca yüksek sesiyle ilan etti “sattım” diyerek. 


Büyük Phieladelphia Yangınında bağışlandığı müzede yanıp, geriye küllerinin bile kalmadığı sanılan tarihin en büyük icadı olan Türk'ü saplantı haline getiren 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Nilgün, onun yok olmadığı ve Avusturya'da bulunduğu istihbaratına çok güvenilir kaynaklardan ulaşmış, daha da güzeli müzayede ile satışa sunulduğunu öğrenmişti. 
İcat edildiği dönemde bin bir türlü sansasyonel haberler ile kah karalanmış, kah göklere çıkarılmıştı. 
Fakat Nilgün için gizemi hâlâ çözülemeyen, türlü mücevherlerden bile kıymetli nadide bir parçaydı. 
Napolyon'u mat eden, Poe'ya methiyeler dizdiren bu hazine, kendi tabirince “hâlâ hayatta” ise ona bir şans daha verilmeliydi. 


İstanbul'un en gözde bilgisayar ve yapay zekâ şirketinin başında, babasından kalan mirası devam ettiren Nilgün, aynı zamanda Türkiye'nin bir elin parmağını geçmeyen robotik dâhilerindendi. Son yıllarda tüm enerjisini Türk'e harcamış ve nihayet yıldızına ulaşmıştı. 


Avukatı Yücel'i anlamayan ve sorgulayan gözleri, itiraz eden bedeni ile tüm prosedürü halletmesi 


için salonda bırakıp, eşyalarını toparlamak üzere oteline döndü. Akşamki İstanbul uçuşunu kaçırmak istemiyordu. 


Dış hatlara giden yolcu kapısında beklerken Yücel'in asık suratından dökülen ruhsuz selam ile şımarık bir çocuk gibi gülümsedi Nilgün. Yücel bir ton hesap biriktirmişti kafasında. Fakat Nilgün konuşmasına fırsat tanımadı bile. 


Uçakta koltuklarına oturdukları zaman “Koca bir serveti paslı tenekeye yatırdığının farkında mısın? 
Seni anlamakta o kadar zorlanıyorum ki!..” dedi Yücel, yakaladığı firsatı asgari kelimelerle anlatmaya çalışırken. 


Nilgün sol elini sinek kovalar gibi sallayıp susturdu Yücel'i. “Ah Yücel... Biraz uyumak istiyorum kapa çeneni!” 


İstanbul'a kadar tek kelime etmeden geçen uçuşu, sözde uyku ile tamamladı Nilgün. Kendi kurduğu rüya âleminde, düşündüğü Türk'ten başkası değildi mekanik parçalar, programlar vesaire, başkanlığını 


aslında. Üzerinde kullanacağı işlemciler, yürüttüğü yapay zekâ laboratuarında hepsi dünden hazırlanmıştı. Geriye sağ salim oraya ulaşıp Türk'ü beklemek kalmıştı. Yücel bin bir güçlükle ünlü kargo şirketlerinden birini ayarlamıştı, en erken bir hafta 


sonra aralarına katılabilmesi için. 


Taksi beklerken Yücel'e küçümseyerek bir 


» 


bakış attı Nilgün. “Paslı tenekeymiş, hah 


Dişlerin arasından fısıldanan kelimeleri anlamayan Yücel “Bir şey mi dedin?” diye sorunca 


katılarak güldü Nilgün. 


..Sonunda! Beklenen eşsiz misafir yeni evine gelmişti. Tüm ekip seferber olmuştu kargo paketi açılırken. Açıldığında her kafadan ayrı tepkiler yükselmişti. Kimi hayranlıkla izliyor, kimi de hayal 


kırıklıklarını toplamaya tenezzül etmiyordu. Nilgün 


alkış fırtınası kopardıktan sonra, sanki sırça bir sanat eserine dokunurmuş gibi parmaklarını uzatıp geri çekiyordu. Tüm cesaretini toplayıp titreyen ellerini Türk ile buluşturdu. 


İmparatoriçe Maria Theresa için zamanın ünlü mekanikçisi Kempelen tarafından yapılan Türk; genişçe ahşap bir masaya monte edilmiş sarıklı, bıyıklı ve kaftanlı bir Türk figüründen oluşmaktaydı. Galiba Yücel haksız sayılmazdı, epey paslanmıştı çünkü. 
Kurma kolunu zor çevirdi Nilgün, çıkan gıcırtı sesi kulağını tırmalamış, dişlerini kamaştırmıştı. Umudunu yitirmeyip üstüne yenilerini ekleyerek ellerini çırptı. 


“Evet, arkadaşlar onu temizleyip yeniden işlevselleştirmek ilk işimiz! Daha ne bekliyoruz?” 


Asistanları oOmasanın köşelerinden O tutup ivedilikle başka bir odaya götürdüler Türk'ü. 
Birkaç gün içerisinde temizlenmiş, 


boyanmış, hatta simasına makyaj yapılıp farklı bir imaja büründürülmüş ve mekanik aksamı bakımdan geçirilerek, Nilgün'ün karşısına, yepyeni Türk olarak çıkarılmıştı. Başta biraz kızsa da boyalarla sinekkaydı kurbanı olan pala bıyıkların yokluğu hiç de fena olmamıştı. 


Yücel laboratuarın en dış kapısının önünde 


küçük çaplı arbede çıkarıyordu. “Onu görmem 


gerekiyor, neden anlamıyorsunuz?” 


“Bakın Yücel Bey, siz de bizi anlamıyorsunuz. 
Nilgün Hanım içeriye kimsenin alınmaması konusunda kesin emir verdi.” diye bir kez daha Yücel'i postalamak istedi asistan. Fakat bıkmadan usanmadan her gün gelip geri çevrilen Yücel, bu kez kararlıydı. Nilgün kendini laboratuara hapsedeli, tam on gün olmuştu. 


“Sadece iyi olup olmadığına bakıp hemen gideceğim.” 


Yücel asistanın bir anlık boşluğundan istifade 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ederek, şifresini bildiği kapının giriş paneline uzandı ve bir çırpıda rakamları yazıp, açılan kapıdan içeriye daldı. Asistanın arkasından bağırmasına aldırmadan Nilgün'ün çalıştığı bölüme koştu. Gördüğü manzara karşısında neredeyse dilini yutacaktı. 


Genç kadın, satranç otomatının masasının karşısına sandalyesini çekip oturmuş, kolları masaya gömülmüş ve bir eliyle o pas yığının sözde elini tutuyordu. Öksürüp onu içine düştüğü girdaptan çıkarmasaydı, burada olduğunu bile anlamayacaktı. 


halkalarla bakımlı ve parlak saçları karmakarışık 


Nilgün'ün güzel gözleri mor çevrilmiş, görünüyordu. Üzerindeki beyaz önlük kirli sarı renge 


dönüşmüş, kısacası o insanlıktan çıkmıştı. 


Yücel'in öksürüğü ile birlikte başını tam kaldırmadan ona döndü ve güçlükle gülümsedi, gözlerinin içindeki kızarıklık az bir zaman önce ağladığını ele veriyordu. 


“Ah, Yücel! Sen miydin? Gel otur, hadi.” 


Hâlâ o makinenin elini bırakmamıştı. “Ben de tam ne düşünüyordum biliyor musun? Üzerini silikon ve mikro fiber doku ile kaplayıp, vücut ısısını da aynı seviyede tutacak bir reseptör yerleştirmeliyim ki böylece elleri soğuk olmasın.” 


Neşeli bir çocuk gibi ayağa kalktı ve Türk'ün kurma kolunu çevirdi. 


Bir insanın dikkat kesilmedikçe duyamayacağı fan sesi 


“Orijinalliğini obozmak istemedim.” 
gelmeye başladı. “İşlemci kusursuz! Sadece mekanik aksamına bir takım elektrik devrelerini entegre etmekte zorlanıyorum. Fakat eskisinden daha iyi satranç 


oynadığını söyleyebilirim. Binlerce komut yazdım.” 


Birden heyecanı arttı Nilgün'ün ve Yücel'i uyardı duruşu ile. İşaret parmağını dudaklarına götürdü. 
O sırada makinadan gür bir ses yükseldi. 
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“Merhaba Nilgün, seni yeniden görmek çok güzel...” Optik sinir ağları ile güçlendirilmiş gözlerini kırpıştırdı, tıpkı insan gibi ve dudaklarını aralayıp gülümsedi. 


“Onu bu masadan kaldırmayı düşünüyorum Yücel. Bacakları olmalı ve yürüyebilmeli.” Türk'ün arkasına geçip omuzlarına dokundu. “Hatta dans edebilmeli.” 


Yücel'in sinirleri iyice gerilmişti. 


“O benim bildiğim bir satranç otomatı fakat sen... Sen ne yapmaya çalışıyorsun Nilgün? Âşk 


otomatı mı? Çıldırmışsın galiba?..” 


Yücel gittikten sonra yaklaşık bir ayı daha laboratuarda geçiren Nilgün, günlerce düşünüp ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi sonunda. Saplantı haline getirdiği Türk sevdası sağlığının bozulmasına ve ekonomik kayıplarına mal olmuştu. Hatta her fırsatta âşkını sunan Yücel'i de kaybetmişti. O gece bir karar verdi ve Türk'e yaptığı bazı değişiklikleri iptal etti. 


Bir hafta sonra ana haber bültenlerinde kısa bir haber olarak şunlar yayınlandı: 


“Başarılı bilim insanlarımızdan Profesör Doktor Nilgün Demirel, Avusturya'da bir açık arttırma sırasında satın aldığı tarihi eser ve mühendislik dehası satranç otomatı Türk'ü yeniden çalıştırmayı başardı. Türk'ü, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu 


Kütüphanesine bağışladı.” 


..Keşke! 


41 


www. yerlihilimkuryu.com 


; 13 
LE 


Bİ Kitapla Muhabbet 


ae ERİN 
Bi! 


| 


Selma MİNE 


Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Yazı Dizisi - 19 


LAMANDA ZİHİNSEL YOLGULUKLAR 


Bölüm-! 


Şu makineleri bir yana bıraksak da, biraz da “Sofi Science Ficfon” bazen de “Science Fantasy” denilen eserlere bir göz atsak. Zaman konulu dizımızın başında, ister Batı felsefesindeki Lineer Zaman, ister Doğu Felsefesindeki Küresel Zamanda olsun, Zihinsel sıçrayışlarla zaman ve mekân değiştirmenin, çok eskilere dayan bir çalışma olduğuna değinmiştik. “Hra”cı Hayal Güc Zama, ya da Düşüncelerin Zamanı” bölümünde ise Zihnin kendine yarattığı ve içinde yaşadığı zaman olduğundan söz elmıştık.. Fiziksel zamana göre farklı bir akışı ve hızı vardı; üstelik anlık sıçrayışlarla geçmişe gitme ve dönme gücüne sahipti. Bunun nasıl olduğunu da bize Ouantum Kuramı açıklamaktaydı. 

Dizimizin bu bölümünde, bu tür yolculuklara göz atmak, konunun meraklıları için yararlı olacaktır. 
Aradaki zaman makinesi beyin gücü olduğuna göre; özellikle de yaşanmış kayıtlara dönmek bu bağlamda daha kolaydır. Düşünürüz, hayal ederiz ve bazen de kendimizi o zaman ve mekânda buluveririz... 


1 Zamanda Yolculuk: Zaman Makineleri-1, Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve 
Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV- Sinema Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı: 17, Eylül 2018 
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Turn Back to Glock 
(0 Saate Geri Dönmek) 


HE LED A 
DOUBLE LIFE 


—so he could 


double up on love! 


1933 ABD yapımı filmin yönetmeni: Edgar 


Selwyn, Senaryo: Edgar Selwyn, Ben Hecht, Oyuncular: Lee Tracy, Mae Clarke, Otto Kruger. 

Joe ve Mary, tam kapanmak üzereyken bir tütüncü dükkânına yetişirler. Eski arkadaşları Ted içeri girdiğinde, epey zamandan beri onu ilk defa görürler. 
Elvira ile evlenmiş varlıklı bir kişi olmuştur. Oysa Joe, Elvira ile evlenmek ve zengin olmak istemiştir. 

Dönüş yolunda, Mary ile bir tartışma sonunda, bir araba kazası yapan Joe, uyandığında kendini 20 yaş genç, zengin ve Elvira ile evli bulur. Diğer yaşamını ve bu geçen yıllar boyunca neler yaptığını hatırlayarak yeniden yaşar. Eski karşılaştırdığında, aklı başına gelmeye başlar. Hayal 


hayatıyla yeni yaşamını 


ettiği kadar mutlu değildir. 


berkeley Suare 
(Berkeley Meyılanı) 


1933 ABD yapımı filmin yönetmeni Frank 
Lloyd, Oyun yazarı: John L. Balderson, senaryo: Sonya Levien, Oyuncular: Leslie Howard, Heather Valerie Taylo 
Standish'e, 
Londra'daki Berkeley Meydanında bir ev miras kalır. 


Peter uzak bir kuzeninden, 
Bunun nedenini merak eder. Oraya taşındıktan sonra, ev ile arasında özel bir bağ olduğunu keşfeder. Bir anı defterinde yer alan detaylı bilgilere ulaştıkça, çok eski akrabalarının da burada yaşadığını öğrenir. 

Peter,bu akşamüstü 05.30”daeve ayak bastığında, Washington ordusunda bir Amerikalı asker olan Peter Standish adlı bir akrabasının hayatına gireceğine inanmaktadır. Çünkü bu gün,149 yıl önce, 1784'de Amerikan devriminden kısa bir süre sonrasında, Peter Standish'in bu eve ilk ayak bastığı gündür. 

Sonradan burası Standish'in uzak kuzenlerinden Pettingrewsler?'den Lady Ann ve üç çocuğu Tom, Kate ve Helen'in de evi olur. Kate, aile içi kararla Bayan Standish olur. Peter, Standish'in günlüğünde detaylı listelenenleri inceledikçe, ne yaparsa yapsın tarihi değiştiremeyeceğine inanır. 

Aynı film, 1951'de adı ve senaryosu biraz değiştirilerek tekrar çevrilmiş ve ülkemizde de “Unutulmaz Kadın” adıyla gösterilmiştir. 
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The House in The Suare 
(Unutulmaz Kadın) 
veya (Meydandaki Ev) 


rvrone POWEİ 


Ann Biyin 


“Tig 


ROYBAKLR 


Mi 4 
Rçdel Henmiş ay “allen 


“eş oy 

1951 UK Yapımı filmin yönetmeni Roy Ward 
Baker, Oyun yazarı: John L. Balderson, Senaryo: Ranald MacDougall. Oyuncular: Tyrone Power, Ann Bilyth, Michael Rennie. 

Amerikalı bir fizikçi olan Peter Standish, 18. yy. 
dan beri çehresi değişmeyen Londra'daki Berkeley Sguare'de oturmaktadır. Atalarını ve yaşadıkları daireyi araştırır ve eğer 1764'ü düşünürse bir şekilde zaman yolculuğu yapacağına inanmaktadır. 

Bir ışık parlar ve onu geçmişe taşır. Çevresindeki yaşam umduğu gibi değildir. Hastalıklar ve toplumsal yapı onu yıldırır. Bu “Sağduyu Çağ”ında, konuşması, görgüsü ve bilgisi, ilgiden ziyade, evleneceği kadının kızkardeşi genç bir kadın olan Helen hariç, herkesi korkutmaktadır. e Gelişmeleri bir laboratuvar kurar ve ona, sırrını anlatır. Onları aşk mı beklemektedir, kızılca kıyamet mi? 


izlemek üzere 
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«The TUNLIĞAT ZONE» 
(Alacakaranlık Kuşağı) 


TV Dizisi 


“Zaman Makineleri”! ve “Zaman Girdaplar” bahislerinde örneklerini gördüğümüz Alacakaranlık Kuşağı'nda (1959-1964), (1985-1989), (2002-2003) bu kez hem BK hem de BF dallarında zengin içerikli bölümler karşımıza çıkmaktadır. 


The Twilight Zone, A Guality of Mercy - 1959 


1 Zamanda Yolculuk: Zaman Makineleri-1, Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV- Sinema Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:15, YBKY e-dergi, Sayı: 17, Eylül 2018 


2 Zamanda Yolculuk: Zaman Girdapları-1, Selma Mine'nin Kaleminden, 1970-1990 Arası ve Sonrası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV- Sinema Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:17, YBKY e-dergi, Sayı: 19, Kasım 2018 


The Sixteen-Millimeter Shrine (Onaltı-Milimetrelik Türbe) 


Walking Distance 
(Yürüme Mesafesi) 


Alacakaranlık Kuşağı, 1959 -1 Sezon, 4.Bölüm. 
Yönetmen: Mitchell Leisen, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular: Rod Serling, Ida Lupino, Martin Balsam 

Barbara Jean Trenton, 25 yıl önceki ihtişamlı hayatını 


çevirdiği, etkilemiş filmleri 


izleyerek yaşayan yıldızı sönmüş, bir artisttir. Ev 


günlerinde 


sahibesi Sally, onun davranışlarından ürkmekte ve Barbara'nın arkadaşları ile ona sinema endüstrisinde yeni bir rol vererek, onu bu hayattan çekip çıkaracak menajeri Danny Weiss?'e bunları anlatmaktadır. Fakat Barbara geçmişte yaşamakta ve yaşlandığını bir türlü kabul etmemektedir. 


Alacakaranlık Kuşağı, 1959, 1.Sezon, 5.Bölüm Yönetmen; Robert Stevens, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular; Rod serling, Gih Young, Frank Overton. 

Bir reklam ajansında ikinci yönetmen olan, bunalımlı iş adamı Martin Sloan, bir benzincide arabasını durdurur. Görevliler kendisine, yağ değiştirme ve bakımın bir saat kadar süreceğini söylerler. Martin, 
25 yıl önce terk ettiği, doğduğu kasaba Homewood?dan 
1,5 mil uzakta olduğunu fark eder ve oraya doğru yürümeye başlar. Kısa sürede kendini 11 yaşlarında ve ebeveyni ile birlikte, çocukluğuna dönmüş bulur. 
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A Worltl of Difference 
(Farklı Bir Dünya) 


Alacakaranlık (o Kuşağı, 
23.Bölüm, Yönetmen: Ted Pst, Senaryo: Richard Matheson, Oyuncular: Howard Duff, David White, Frank Maxwell. 

Arthur Curtis, bürosunda oturmakta, sekreteriyle 


1960, 1.Sezon, 


kızının doğum günü partisiyle ilgili planlarını konuşmaktadır. Karısıyla birlikte, birkaç günlüğüne dinlenmek üzere uçakla tatile gideceklerdir. Birdenbire “kesin” sözcüğünü duyar ve kendini bir film çekiminde bulur. Kendisine neler olduğunu bir türlü anlayamaz. 
Her ne kadar Arthur Curtis olduğunda ısrar etse de, herkes onu Gerry Reagan olarak çağırmaktadır. Dışarı çıktığında evine ve çalıştığı yere ait herhangi bir bir işaret göremez. Tekrar Arthur Curtis'in dünyasına 


dönmek istese de, o kapı sanki kendisine kapanmıştır. 
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A Stop at Willouyhlıy 
(Willouyhhy'da Bir Duruş) 


1.Sezon 


Alacakaranlık 
30.Bölüm Yönetmen: Robert Parrish, Senaryo: Rod 


Kuşağı, (o 1960, 
Serling, Oyuncular. Rod Serling, James Daly, Howard Smith. 

Birreklam ajansı sorumlusu olan Garth Williams, sıkıntılı bir gün geçirmiştir. Genç koruma görevlisi işini bırakıp başka bir ajansa geçerek 3 milyon dolarına mal olmuştur. Kafayı dinlemek için, eski ve sakin bir köy hayali kurmaktadır. 

Evine dönerken trende uyuya kalır, başka bir yerde ve zamanda uyanır. Haziran 1888'de Willoughby adlı sakin bir köydedir. 

Kendi zamanına döndüğünde işi yine onu bunaltmaya, ev hayatı da sıkmaya başlar. Sonunda Willoughby'nin, gerçekten de emeklilik gönlerini geçirebileceği güzel bir yer olduğuna karar verecektir. 


(Temyleton ile Sorun Yaşamak) 


back There 
(Geçmiş Orada) 


Alacakaranlık Kuşağı, 1960 — 2.Sezon 9.Bölüm. Yönetmen: Buzz Kulik, Senaryo: E. Jack Neuman, Rod Serling, Oyuncular: Brian Aherne, Pippa Scott, Sydney Pollack 

Booth Templeton, geçmişinde idealize ettiği kişisel yaşam düzeyine ulaşmış bir aktördür. Anıları onu ilk eşi Laura ile ilgili döneme götürür. Tiyatrodaki sıkıntılı bir karşılaşmadan sonra, kulis kapısından çıkar ve kendisini, eşi ve en iyi arkadaşı Barney Fluegler'in akşam yemeğinde buluştuğu 1927 yılında bulur. Tüm bunlar ona, geçmişinin hatırladığı kadar harikalarla dolu olmadığını anımsatacaktır. 


Alacakaranlık Kuşağı, 1961, 
13.Bölüm, Yönetmen: David Orrick McDearmon, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular: Russell Johnson, Paul Hartman, Bartlett Robinson. 

Washington DC”deki tanınmış bir kulüpte, üyeler 


2.Sezon, 


arasında, geçmişe yolculuk edilerek tarihin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili tartışma sürmektedir. 
Kulübü terk ettikten sonra Pete Corrigan, Nisan 1865'te Başkan Lincoln?'e suikast düzenlendiği gecede kendini buluverir. Birkaç saat içinde neler olabileceğini tüm yetkililere duyurmaya çalışsa da adeta hepsi sağırdır. 
Sadece biri onun söylediklerine dikkat eder. Yoksa bu kişi, kendi kusurlarını örtmeye çalışan biri midir? 
Sözgelimi katilin kendisi gibi... 
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Static 
(Parazit) 


hi 
MAYAN gi 


pd « 


Alacakaranlık Kuşağı, 1961, 
20.Bölüm, Yönetmen: Buzz Kulik, Senaryo: Oceo Ritch'in öyküsü üzerine Charles Beaumont, Oyuncular: Dean Jagger, Carmen Mathews, Robert Emhardt 

Ed Lindsay, 20 yıldan fazladır aynı Huzur 


2.Sezon, 


Evinde kalan bekâr bir eski radyo severdir ve giderek bunak bir Çevresinde değişmekte olan hayattan memnun değildir ve kasıntılı 


yaşlıya dönüşmektedir. 


hali, burada onu en sevilmeyen kişi yapmıştır. En mutlu olduğu zamanlar, 1930 ve 40'lara ait radyo programlarını dinlediği zamanlardır. Derken bir gün çevirdiği bir kanal, onu 15 yıl öncesine götürüverir. 
Böyle bir müziği duymasına ne sebep olmuştur? Ya da hangi arkadaşının çağrısı onu bu yıllara sürüklemiştir? 
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The Rin Van Winkle Gaper 
(Van Winkle Getesi'nin 
Huzurlu Uykusu) 


Alacakaranlık Kuşağı, 1961, 
24.Bölüm, Yönetmen: Justus Addiss, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular: Simon Oakland, Oscar Beregi Jr., Lew Gallo 

Dört hırsız, bir tren soygununda 1 milyon 


2.Sezon, 


dolarlık altın külçe çalar ve parayı ıssız bir yerdeki bir mağaraya saklarlar. Planlarına göre, 100 yıl sonra son derece zengin olarak uyanacakları ve bu süre içinde kendilerinin unutulmuş olacakları bir uyku durumunda kalmalarıdır!. 

olduklarına tam olarak emin değillerdir. İçlerinden biri olan De 


Uyandıklarında, hangi yılda 
Cruz'un gözü, payına düşenden daha fazlasını ele geçirmektir. Ama uyandıkları çağ, hiç de umdukları gibi çıkmayacaktır; çünkü altınların olduğu kamyon 


ortalıkta yoktur. 


1 Suspended animation: zihinsel ve fizyolojik yeteneklerini korumak için, 
beyindeki hipometabolik duruma geçici bırakma veya çürüme işlevinin yavaşlaması 


Shadow Play 
(Gölye Oyunu) 


Alacakaranlık Kuşağı, 1961, 2.Sezon, 26.Bölüm. Yönetmen: John Brahm, Senaryo: Charles Beaumont, Oyuncular: Dennis Weaver, Harry 


Townes, Wright King 

Israrla suçsuz olduğuna herkesi inandırmaya çabalayan Adam Grand, birinci dereceden cinayetten suçlu bulunur. Kendisi, aslında suçlu bulunduğu ve idam edildiği ile ilgili bir kâbusu tekrar tekrar yaşadığında ısrarlıdır. Çevresindeki kişilerin hayal olduğuna inanmaktadır; bu yüzden kendisi öldüğünde onların hepsi, kaybolacaktır. Gazeteci Paul Carson'a gerçeğin ne olduğu sorusunu yöneltir: Gerçek nedir ve bir insan kâbusları ile nasıl mücadele edebilir? 
DA Henry Ritchie, onu hapishanede ziyaret eder, anlattıklarını dinler ve bu anlatılarının o kadar da uzak ihtimal olmadığına karar verir. 

Konu (2. Kuşak, 1986, 1.Sezon, 23.Bölüm), 

2 kısa filmin ilki olarak yeni oyuncularla tekrar çekilir. 
Yönetmen: Paul Lynch, Senaryo: James Crocker Charles Beaumont, (eski diziden), Oyuncular: Peter Coyote, Janet Eilber, Deborah May. 


A Ouality of Mercy 
(Merhametin Kalitesi) 


Alacakaranlık (Kuşağı, 1961, 3.Sezon. 
15.Bölüm. Yönetmen: Buzz Kulik, Senaryo: Rod Serling, Sam Rolfe, Oyuncular: Dean Stockwell, Albert Saimi, Rayford Barnes. 

6 Ağustos 1945'de, II.Dünya Savaşı'nın son 
gününde, savaşmaya gönüllü atılgan Teğmen Katell, topçu gözcüsü olarak takımının önünde yer alır. Bir mağarada yuvalanmış bir Japon ekibini oradan çıkarmak mümkün olamamıştır. Katell, bu ekibin saldıracağını düşünür. Birden kendini 1942'de, bir mağarada, geciken Amerikan saldırısını bekleyen bir Japon ekibini yönetirken bulur. 

Sanki bir tür aynaya bakmaktadır. Japon kimliği emir verdiğinde, Amerikan güçlerine büyük zayiat verdirecektir. 1945'e döndüğünde, bu saldırı konusunda bir kez daha düşünmesi gerekecektir. 

1963”dedörtöyküden oluşan«The TWILIGHAT ZONE: The Movie» filminin ilk öyküsü «A Çuality of Mercy» veya «Time Out» adıyla yeniden çekilir. 
Yönetmen ve Senaryo: John Landis. Oyuncular: Dan Aykroyd, Albert Brooks, Vic Morrow 

Konu zenginleştirilmiş ve işin içine Ku-Klux-Klan ve kölelikle ilgili öyküler de katılmıştır. 
Bölümde sözü edilen Derin Güney (Deep Sought), D).Antebellum (İç Savaş Öncesi) Dönem'de Güney Devletleri'nin sömürge sonrası yayılımı olarak “Eski Güney”den farklılaşan, Amerikan Güneyi'nin kültürel ve coğrafi bir alt bölgesidir; çekirdek devletleri sekiz tanedir: Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Florida, Tennessee, Güney Carolina. 2).Kültür Okuryazarlığı Sözlüğüne göre, Derin Güney Devletleri Konfederasyonun altı kurucu üyesi şöyledir: Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana ve Güney Carolina. 

Yahudiler, siyahlar ve Asyalılar hakkındaki düşüncelerini nefretle ve yüksek sesle çekinmeden söyleyen bağnaz bir işadamı; bardan masasına dönerken, beklenmedik bir anda zamanda geriye giderek kendini 1940'ların Fransa'sında Naziler tarafından takip edilen bir Yahudi olarak bulur. Derken 1950'lerdeki Derin Güney'de Afrika kökenli bir Amerikalı olarak Ku-Klux-Klan tarafından peşine düşülen bir zencidir. En sonunda da 1960'ların Vietnam'ında bir Vietnamlıdır. 
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Showdown with Rance 
Mcbrew 
(Rance Me6rew'ın Güç Gösterisi) 


Younu Mans Fancy 
(Genç Adamın Fantezileri) 


Alacakaranlık (Kuşağı, 1962, 3.Sezon 20.Bölüm, Yönetmen: Christian Nyby, Senaryo: Frederick Louis'n fikri üzerine Rod Serling, Oyuncular: Larry Biyden, Arch Johnson, Robert Cornthwaite 

Rance McGrew, haftalık bir TV dizisinde, bir kasaba şerifini oynayan bir aktördür. Ona göre bu şekilde yaşamak zordur. Sete çoğunlukla geç kalmakta, hazırlıksız gelmektedir ve sık sık sahne çekimlerinde senaryo değiştirilmektedir. Hepsinden önemlisi de, silahını eline aldığında beceriksizce ya meyhanenin aynasını vurmakta veya başka bir sakarlık yapmaktadır. 
En beklemediği de, geçmişe gidip, gerçek Jesse James! 
ile yüz yüze gelmesidir. 


1 Jesse James (1847-1882) : Amerikan İç Savaşı'nda 15 yaşında Güneyli 
gerillalarla Kuzeylilerle karşı savaşır. Daha sonra kardeşi Frank ve kanun kaçaklarıyla bir çete kurar; sayısız soygun ve cinayete karışır. Başına konan ödülden dolayı, bir çete üyesi tarafından öldürülür. 
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1962, 
34.Bölüm, Yönetmen: John Brahm, Senaryo: Richard Matheson, Rod Serling, Oyuncular: Phyllis Thaxter, Alex Nicol, Wallace Rooney 

Evlendikten hemen sonra, Virginia ve Alex 


3.Sezon 


Walker, satılacağı için düzenlemek üzere Alex'in annesinin evine dönerler. Virginia, Alex'i sıkboğaz eden otoriter annesi Harnette yüzünden, onunla evlenmeyi uzun süre beklemişti. Eve dönünce, Alex, çocukluğundaki odasına girip oyuncakları ile karşılaşması gibi, çevresindeki şeylerden garip bir şekilde etkilenir. Yavaş yavaşdeğişmeye ve çocukluğuna dönmeye başlar. Virginia, kayınvalidesinin etkisinin henüz kaybolmadığına düşünmeye başlar. 


1962, 3.Sezon 


37.Bölüm. Yönetmen: Robert Ellis Miller, Senaryo: Rod Serling, Oyuncular: Donald Pleasence, Liam 


Sullivan, Philippa Bevans 

Prof. Ellis Fowler, uzun yıllardan beri erkek öğrenciler için kurulan Rock Spring School'da Gerçekte öğrencilerinden birinin büyükbabasını da yetiştirmiştir. 


öğretmenlik yapmaktadır. halen 
Noel?den hemen önce, yönetici tarafından yeni yılda artık onunla sözleşme yapılmayacağını kendisine bildirilir. 
geçtiğini düşünerek buna son vermek ister. Tam intihar 


Umutsuzca evine döner, hayatının boşa 


etmek üzereyken, yeniden düşünmesi için, geçmişinden çok özel bazı öğrencileri tarafından ziyaret edilir. 

Ona o gece, yanlışta olduğunu gösterecek bir deney yaşatacaklardır. 


Di Late | Think of Gliffordville (Gliffordville Için, Sanırım Çok Geç) 


1963, 
14.Bölüm, Yönetmen: David Lowell Rich, Senaryo: Malcolm Jameson'un “Blind Alley” (Kör Vadi) adlı kısa öyküsü üzerine Rod Serling, Oyuncular: Albert Salmi, John Anderson, Wright King 

William Feathersmith, pişkin ve katı yürekli, şimdilerde sağlığı oldukça bozuk, yaşlı ve zengin sağlayacağını araştırmaktan keyif almaktadır. İnsanları kırmaktan 


4.Sezon, 


bir iş adamıdır. Sağlığını neyin da hoşlanmaktadır. Bir gün bürosunu terk ederken, kendini yanlış bir katta bulur. Burada karşısına çıkan “Devlin Seyahat Bürosu”nu, şeytani güzel Mrs. Devlin işletmektedir. Bu garip seyahat ajansı, şeytani geziler düzenlemektedir. William'ın Kısmeti 
dönmüştür; çünkü kadın ona, her şeye başladığı 1910 
yılına, doğduğu kasaba Cliffordville'e göndermeyi ve imparatorluğunu tekrar başlatmasını teklif eder. Kabul eder ve bir kereliğine gençlik günlerine döner. Ancak 


hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. 
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The İncredihle Worlti of 
Horace Foril 
(Horace Foru'un İnanılmaz Dünyası) 


1963, 
15.Bölüm, Yönetmen: Abner Biberman, Senaryo: 


Alacakaranlık (Kuşağı, 4.Sezon, 


Reginald Rose, Rod Serling, Oyuncular: Pat Hingle, Nan Martin, Ruth White 
Horace 


Ford, bir oyuncak tasarımcısıdır. 


Yaptıklarından çok sıkılmaktadır ve o sırada, 


çocukluğunda oynadığı oyunları anımsamaktadır. 
Durmamacasına çocukluğundan söz etmesi saplantı halini alır. Çocukluk çağına ait küçük anlar, ona büyük sevinç yaşatmaktadır. Annesi ise, yaşamlarının uzun süresini geçirdikleri Randolph sokağına dair pek bir şey hatırlamamaktadır. Horace, eski komşularını ziyarete gider, ancak oraya ulaştığında, geçmişe adım attığını fark eder. Sokağa defalarca gider ve bu sahne devamlı tekrarlanır. Giderek, çocukluğunun, hatırladığı kadar mükemmel bir zaman olmadığını anlayacaktır. 
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In Praise of Pip 
(Pip'in Fiyatı) 


1963, 5.Sezon, 


1.Bölüm. Yönetmen: Joseph M. Newman, Senaryo: 


Rod Serling, Oyuncular: Jack Klugman, Connie Gilchrist, Bobby Diamond 

1960ların başlarında, kısa süreli müşterek bahisçi Max Phillips, hayatından nefret etmektedir. 
Tek gururu, askerdeki oğlu Pip'in, Güney Vietnam'da öldüğünü öğrenir. Genç bir adam bir bahis oynamak için Max'a para verir, adam bahsi kaybeder. Max, on yaşındayken oğluyla bir eğlence parkında geçirdiği güzel anları hatırlar; döner, patronu kızsa da, gencin parasını iade eder 


(Hayalet Yenlili) 


1963, 
10.Bölüm, Yönetmen: Alan Crosland Jr.,Senaryo: Rod 


5.Sezon, 


Alacakaranlık Kuşağı, 


Serling, Oyuncular: Ron Foster, Warren Oates, Randy Boone 

25 Haziran 1964'de savaş oyunlarına katılan 
üç Ulusal Ordu Güvenlik Tankçısı, Little Big Hom 
civarında manevra yaparken, birden kendilerini 25 
Haziran 1876'da, yine aynı yerde General Custer'in Siyular ile savaştığı ve kaybettiği savaşta buluverirler. 
Ne gördüklerini ve duyduklarını rapor etseler de, sorumlu subay küçük sinyallerden başka bir şey almaz. 
Sahaya dönerler ve saldırı başlayınca, çatışmaya katılırlar. Komutanları onları bulmak için gittiğinde, kendilerini tamamen başka bir durumda bulurlar. 


Ninety Years Without 


Slumleriny 
(Pineklemeksizin Doksan Yıl) 


1963, 
Senaryo: George 
Clayton Johnson'ın öyküsünden Richard De Roy. 


5.Sezon, 


12.Bölüm, Yönetmen: Roger Kay, 


Oyuncular: Ed Wynn, Carolyn Keamey, James T. 
Callahan 

Forstman, torunu Marnie Kirk ve kocası Doug ile birlikte yaşayan yaşlı bir adamdır. Sade bir hayat sürmüştür ve çok fazla da uyumamıştır. Genellikle büyük duvar saatinin tik-takları altında vaktini geçirmektedir. Tüm dikkatini ona vermesi ve zaman konusundaki saplantılarına benzer şeyler, Martnie'yi rahatsız etmektedir. Sam'in açıklaması ise çok basittir. 
Saatin tik-takları durduğunda, ölecektir. 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


The Long Morrow 
(Uzun Yarın) 


1964, 5.Sezon,15. 
Bölüm, Yönetmen: Robert Florey, Senaryo: Rod 


Alacakaranlık Kuşağı, 


Serling, Oyuncular: Robert Lansing, Manette Hartley, Erward Binns. 

Komutan Douglas Stansfield, derin uzay görevine gönderilecek ilk astronot olarak seçilir. Dünyadan 
40 yıl uzak kalacaksa da, hibernasyonda olacak ve 
dönüşünde neredeyse hiç yaşlanmayacaktır. Stansfield, bekâr ve yakın akrabaları olmadığı için görünüşte ideal bir adaydır. Ancak ayrılmadan önce, güzel Sandra Horn ile tanışır ve ona âşık olur. Kırk yıl sonra Stansfield geri döner, ancak o ve Sandra, birbirlerini son gördüklerinden beri 40 yıl boyunca kendi yollarını çizmişlerdir. 
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Roman - Bölüm 10 


Gürhan ÖZTÜRK 


on İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların 

arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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10. Bölüm “Ölüm Zamanı” 


Manuel rüya görüyor olmalıydı, yoksa bunun başka bir açıklaması olamazdı. Güneşin en tepede ona gülümsemesine aldırış olmadan çölde yürümeye başladı. Karşısına yeni inşa edilmiş bir piramit çıktığında gördüğünün bir rüya olduğuna emindi. Bu piramit daha çok Mısır tarihinin ilk zamanlarına ait 


basamaklı piramitlere daha çok benziyordu. 


Piramidin girişinde genç bir kız yatıyordu. Eski Mısır halkının geleneksel kıyafetlerini giyiyordu. 
Esmer, güzel bir kızdı. Nefes almıyor gibiydi. Manuel yaklaştığında kızın ağzından kan geldiğini fark etti. Çöl rüzgârlarının etkisiyle kumlar kızın üzerine örtüyordu. 
Kızın elinde bir kolye vardı. Yuvarlak kesilmiş altın bir levhanın üstünde kırmızı bir elmas ve büyük 


elmasın çevresinde dizilmiş üç tane beyaz renkte ufak elmaslardan oluşuyordu kolye. 


Piramitten bir süre sonra genç bir adam çıktı. Kız gibi o da Eski Mısır'a özgü kıyafetler giymekteydi. 
Yüzünden pişmanlık okunabiliyordu. Başkaları için önemli olan bir şey yüzünden değer verdiği bir şeyi kaybetmiş gibiydi. Manuel gencin Kedi Oğlan olduğunu 


anladığında şaşkınlıktan ne yapacağını bilememişti. 


Kedi Oğlan, yerde yatan kızın elinden kolyeyi aldı. 
Kıza merhamet göstermiyor gibiydi. En azından değer verdiği ve kaybettiği şeyin o kız olmadığı belliydi. 
Sonra Manuel'in olduğu yere doğru yaklaşırken arkasındaki piramide yoğunlaştı. Piramit eskimeye ve bir süre sonra da kuma gömülmeye başladı. Ardından Kedi Oğlan, Manuel'i sanki fark etmiş gibi bir bakış attığında Manuel rüyasından uyandı. 


Tesisteki odasındaydı. Odada sadece bir yatak, masa ve sandalye vardı. Yine de yatağın konforlu olmasından dolayı odanın ufak olmasını pek takmıyordu. Yavaşça Manuel yatağından doğrulurken 


odada yalnız olmadığını fark etti. 


Kedi bekliyordu: 


Oğlan ayakta Manuel'in uyanmasını 


“Sonunda kalkabildin. Ben de hiç 


uyanmayacaksın sandım.” 


“Odamda ne işin var? İçeri nasıl girebildin?” diye sordu Manuel. Kedi Oğlan'dan artık korkuyordu. 
StarfelPin öfkesinden bile daha korkutucuydu onun için. En son General, Starfell?i Kedi Oğlan'ın odasının girişinde bir süre beklemesi için görevlendirmişti. 
Manuel de çekilmişti 


saatlerinde, bir süre yalnız başına kalmak istemişti ve 


odasına akşamın erken 


daha sonrasında da uyuyakalmıştı. 


“Odaya giriş için basman gereken parmak izi okuyucudan mı bahsediyorsun? Kırk yıllık bir ömrü varmış o cihazların, kırk yıl cihazı ileri götürdüğümde artık kullanılmaz bir hale gelmişti,” diye açıkladı Kedi Oğlan. İlk günü herkes kendisine bir oda seçmişti 


ve odanın girişinde güvenlik önlemi olarak parmak 


okuyucu vardı. Orada ilk günü odanın sahibi kendisini tanıtıyordu ve General dışında başkasının girmesine müsaade edilmiyordu odanın sahibi izin vermediği 


sürece. 


“Macaristanlı olrene'nin oğlu ünlü Bizans İmparatoru 1. Manuel Kommenos'tan gelmiyordur ismin herhalde. İyi bir siyasetçiydi ve o döneme göre oldukça cüretkârdı. Sayesinde Il. Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis zarar görmemişti. Gerçi bir de Trabzonlu Manuel vardı, o değildir herhalde. Ayasofya 


Manastırı'nı yeniden inşa etmişti.” 


Manuel, Kedi Oğlan'a ne diyeceğini bilememişti. 
Anlattığı tarihi figürleri sanki yakından görmüş gibi anlatıyordu. İsminin beğendiği ve maçlarını takip ettiği yakın zamanda da Altın Eldiven kazanan Alman bir kaleciden geldiğini söyleyemedi. Hâlâ demin gördüğü rüyanın etkisindeydi. Kedi Oğlan?'ın da burada olmasından ötürü rüyanın gerçekliğiyle ilgili belirgin bir şüphe bulutu zihnini sarmaktaydı. 


“Gördüğüm rüyaya sen sebep oldun değil mi?” 


“Dokunduğum değişik etkiler bırakabiliyorum. Bazılarında bu geçmiş yaşlarına geri 


kişilerde 


dönmek veya hızla yaşlanmak biçiminde gösteriyor kendini. Ama bazen senin gibi özel insanlarda daha 


farklı etkiler meydana gelebiliyor.” 


“Rüyamda bir piramit vardı. Bu yıllar önce çizdiğim piramide benziyordu. Sonra bir kolye vardı.” 


“Sana kolye ve başka bilmek istediğin şeyler varsa her şeyi anlatacağım, ama önce sana güvenmem 


gerekiyor. Manuel sana güvenebilir miyim?” 


Manuel yanıt vermeden önce iyice bir düşünmesi 


gerektiğine emindi. 


“Öncelikle bana neden anlatmak istediğini merak 


ediyorum, belki de sır olarak kalması daha iyidir.” 


“Pek de iyi niyet taşımayan birileri yakında buraya 


gelecekler birbirlerine söz verdikleri zamanda ve 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onlar gelmeden hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden yanımda güvenebileceğim birinin olması iyi olur diye 


düşündüm.” 


Manuel ne diyeceğini bilememişti, hele onlar diye bahsettiği kişilerin ne olduğu konusunda bilgisi olmadığından bir süre bir şey diyemedi. 


General, Evren'e akşam yemeğini getirmişti. 
Odasında ses çıkarmadan oturan Evren'in önüne bir sehpa koydu ve yemeğini sehpanın önüne bıraktı. 
Tam çıkacaktı ki Evren: “Hepiniz öleceksiniz biliyorsunuz değil mi? O size ihanet edecek, kim olduğunu söylememe bile gerek yok,” diye konuştu. 
Hiç kıyafetini değiştirmemişti geldiğinden beri, banyo da yapmamış, tıraş da olmamıştı. Bu yüzden terden leş 


gibi kokuyordu. 


“Kedi Oğlan?'dan mı bahsediyorsun yoksa?” diye merakla sordu General. Kedi Oğlan onun için bir gizemdi. Evren'in onun bilmediği bir şeyleri bilmesi pek olasılık dâhilinde değildi, yine de kendinden emin 


bir tavırda konuşuyor olması meraklandırmıştı. 


“Beni burada tutman için elinde bulunan kozlardan diğerleri için de var mı? Yoksa canları isterse seni öldürüp buradan kaçabilirler mi?” diye konuyu 


değiştirdi Evren. 


“Aptal değilim ben, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu tesisten bir daha kimse kaçma girişiminde bulunamayacak. Unutma, bu biraz da senin yardımlarınla mümkün olacak hem de” diye karşılık verdi General ve odadan çıktı. Evren'in tek yaptığı şey sinirlendirmekti zaten, aralarındaki en uyumsuz kişi Evren'di ve gerekmedikçe onu odadan çıkartmayı düşünmüyordu. Aslında aynısını Kedi Oğlan için de yapmayı tercih ederdi, ama onun özel gücünden dolayı bu pek mümkün olmayacak gibiydi. Evren de bunu fark etmiş olmalıydı, bu yüzden Kedi Oğlan hakkında Generali korkutuyordu. Yeniden bir kaçma girişiminde bulunmak istediğinde Kedi Oğlan'ı yanına çekmek en mantıklı hareket olacaktı. 
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Kuzgun, General Serhat'ı görmeye gitmişti, ama ofisinde kimse yoktu. Akvaryumun yakınında ufak bir ayna asılıydı. Aynada bir süre yeni haline baktı. 
Garipsemişti bu durumu ama alışıyordu yavaş yavaş. 
Sonra akvaryumdaki balıkların hatırını sorduktan sonra 


General'i beklemeye başladı. 


Masanın üstündeki dosyaları fark etti, bir kısmına toplantı odasındayken bakmıştı. Ama şimdi tamamına bakma fırsatını kaçıramazdı. Dosyalara hızlıca göz gezdirirken ağlayacak gibi olmuştu sinirden. 


O sırada ofisine General girmişti. Kapıyı açık bıraktığı için içinden küfür ettiği belli oluyordu. 
Kuzgun elindeki dosyayı öfkeyle yere fırlattıktan sonra: “Bize yalan söyledin. Böyle bir proje filan yoktu. Bizi ellerinde kukla gibi oynatmalarına izin verdin...” diye 


bağırdı. 


“Hayır, yalan söylemedim. Yalan söylemiş olsaydım 


Bay Fend'in yanında bu kadar rahat davranamazdım.” 
“O zaman bu dosyada yazılanlar ne?” 


“Sadece kendim için bir teminat...” diye karşılık verdi General kendinden emin bir şekilde ve odada Kuzgun'u yalnız bıraktı. 


Kuzgun General'in gitmesinin ardından ofiste yalnız başına kalmıştı, dosyaların geri kalanını incelemek istiyordun bir yandan ama sinirlerinin daha çok bozulacağını bildiği için vazgeçti. Ofisten dışarı çıktı ve kapıyı hızla çekerek kapattı. Odasına gidip uyumak istiyordu. Ama kulağına gelen anlam veremediği sesler yüzünden odasına değil de kütüphane tarafına ilerledi. Kütüphaneye kimlerin gidebileceğini düşündü. Aralarında kendisi dışında Efla ve Bay Fend'in kitaplardan keyif alabileceği aklına geldi. Başkası olsa oldukça şaşırırdı, hele Klik çıkarsa. Ozan'ın daha çok şiirlerle ilgilendiğini biliyordu ve yazmakla daha çok vakit geçirir olmuştu, en son gördüğünde ise Rüyacı'nın yanındaydı. 


Kütüphane oldukça düzenliydi ve bir yığın kitap 


raflara dizilmişti. İsteyen istediği kitabı rahatlıkla 


bulabiliyordu, ama çok fazla yeni kitaplardan bulunmuyordu. Bir sene kadar evvel kütüphane için kitaplar getirtilmiş olmalıydı. Klasiklerin bulunduğu yere ilerledi. Birkaç kitap alınmış görünüyordu. Sesler kütüphanenin içerisinden gelmekteydi, birisi içerideydi hâlâ ve saklanıyordu. Kuzgun bu oyunu devam etirmeyecekti ve hemen ışıkları yaktı. Kütüphanede 


olan kimse karşısına çıkacaktı elbette. 


Grubun birçoğu giriş katındaki ortak alandaydılar ve uykusu gelene kadar kafasına göre takılıyorlardı. 
Bol bol okuyabilecekleri kitaplar ve eski dergiler dışında fazla yapabilecekleri bir şey de yoktu. Klik, kütüphaneden aldığı John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar eserini okumakla meşgul olan Starfell'in yanına “İstersen 


yaklaşmıştı. . Gülümseyerek: 


mesajlarını kontrol edebilirim,” diye önerdi. 


“Gerek yok!” diyerek başından savmaya çalıştı Starfell. Klik, Starfell ile iyi anlaşması gerektiğini düşünüyordu. Marker ile olan arkadaşlığının yanında Starfell ile de arasını düzgün tutmak istiyordu. Çünkü ikisi de aralarında dövüşmekten anlayan yegâne kişilerdi. 


“Hey, birbirimizin arkasını kollamamız gerekmez 


mi? Burada güvenebileceğimiz çok fazla kişi yok!” 


“Zaten her zaman yalnızdım. Şimdi de birisine ihtiyacım yok!” dedi ciddi bir sesle Starfell, ardından kitap okumaya devam etti. Starfel'in Kara Altın ile olan esprili sohbetlerini görmüştü. Neden şimdi ona karşı böyle agresif bir tutum sergiliyordu anlam verememişti. Belki de kitap okurken rahatsız edilmekten hoşlanmıyordu. Dikkatlice bakınca Starfell'in kitabı okurken daha sakin bir hale büründüğünü görmüştü. 


“Kendin bilirsin,” dedi bozulan Klik ve Starfell'in 


yanından ayrıldı. 


Rüyacı ve Ozan balkona geçmişlerdi. Balkona kütüphane ve General'in ofisinin arasında yer alan 


bir koridorun sonundan ulaşılıyordu. Devasa balkon 


kütüphaneyi ve General'in ofisini boydan boya kat ediyordu. Pek de temiz olmayan oturaklara oturmuş, sessizce gökyüzünü seyretmekteydiler. Dolunay net bir parlaklıkla görülebiliyordu, neredeyse hiç bulut yoktu. 
Temiz hava ikisine de çok iyi gelmişti. Rüyacı: “Ben sadece insanların mutlu olmasını istiyordum. Ama onları kandırarak mutlu etmek sanırım yanlışmış,” dedi birden. 


“Neden böyle düşünüyorsun ki?” diye sordu Ozan. 
Uzun zamandır kimseyle bu kadar yakın olmamıştı. 
Ailesine olan özlemini hep aklının gerisine saklamayı başarmıştı bu zamana kadar, ama Rüyacı'nın gelmesiyle hayatında ona yol gösterecek bir büyüğe 


ihtiyaç duyduğu gerçeğini fark etmişti. 


kader 


cezalandırmazdı...” diye yanıt verdi Rüyacı. 


“Böyle (olmasa beni bu şekilde 


“Bizi buraya getiren kader olamaz, kader bize bu kadar düşman olmamalı,” diye fikrini belirtti Ozan. Rüyacı yaşından olgun düşünceleri olan genç arkadaşına ilgiyle baktı. Ozan ise arka bahçeye dikkatle bakınca birisinin gölgesini görmüştü. Gölgenin sahibi General çıkmıştı. Bahçede General'in dolaştığını fark edince merakla nereye gittiğine baktı. 


General Serhat, tek başına bahçede duran Efla'nın yanına gitmekteydi. Süs havuzunun önünde ayın yansımasına bakıyor gibiydi. General: “Sakin bir gece değil mi?” diye varlığını belirtti. 


“Şimdilik öyle, ama ilerisi için hazırlıklı olmamız 


lazım.” 


“Senin tahminlerin hep doğru çıkardı değil mi?” 
diye ısrarla sordu General. 


“Genelde doğrudur, daha doğrusu hiç yanlış çıktığı olmadı şu zamana kadar ve daha da olmaz diye tahmin 


, 


ediyorum,” dedi cümlesinin son kısmını özellikle 


vurgulayarak Efla. 


“O zaman söyle bana, Kedi Çocuk tehlikeli mi?” 
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“Herkese göre değişir bu sorunun yanıtı. Hem evet hem de hayır diyebilirim anca. Yine de Evren'e yaklaşmasına müsaade etmenizi pek tavsiye etmiyorum. 


Ne de olsa obir...” 


“O bir ne?” diye sordu ısrarla General, ama birden 


üst kattan gelen Kuzgun'un çığlıkları konuşmayı böldü. 


“Bence gitmeseniz daha iyi olur, eğer ölüm 


zamanınızı ertelemek istiyorsanız,” diye uyardı Efla. 


Kuzgun'un bağırmasının sebebi karşısında ona silah doğrultan bir askerin olmasıydı. Asker silahı kullanmaya da kararlı gibiydi. Birden nereden ortaya çıktığını anlamadığı askerin kulaklığından gelen bir takım komutları dinlediğini fark etti. Başka biri olsa ne kadar net gelirse gelsin kulaklıktan duyulan sesi anlayamazdı. En azından tıp ya da biyoloji gibi bölümleri okuması gerekirdi çünkü ancak bu alanlarda karşınıza çıkan bir dildi, yoksa kendisi artık ölü bir dil 


olarak kabul görüyordu. 


Kuzgun Latinceyi öğrenmek için çaba sarf etmişti üniversitede, ilk kimya dersinde bileşiklerin isimlendirilmesinde o kullanılan Latince sayılarla karşılaştığından beri. Ama ardından üniversite bitti ve oradan oraya iş seyahatleri derken asıl halen yaşayan dilleri öğrenmenin daha çok işine yarayacağını düşünmeye başladı. Ama şimdi gayet akıcı bir dilde 


Latince konuşabiliyordu. 


“Ne yapmak için geldiğini biliyorum, her ne kadar anlaşılmasın diye Latince konuşuyor olsanız da aranızda. Genci bul, diğerlerini öldür. Kimden bahsediyordu peki, Evren mi yoksa Kedi Oğlan mı, belki de Klik”tir aradığınız olamaz mı, biraz şaşırtıcı olurdu bence de.” 


Asker şaşkınlığını gizleyemiyordu. Yüzünü yeşil kamuflaj boyasıyla maskelemişti. Otuzlu yaşlarında var ya da yoktu. Komando olmalıydı. Daha çok kalaşnikof olarak bilinen AK-47 model tüfeğini hedefinden şaşmaz bir şekilde tutmaktaydı. Latinceyi Kuzgun'un da tahmin ettiği gibi konuştukları anlaşılmasın diye 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kullanıyorlardı ama anlaşılan pek de işe yaramayacaktı. 
Asker de normal bir şekilde konuşmasına döndü. 


“En azından senin aradığımız genç olmadığını söylememe izin ver yani diğerleri grubuna giriyorsun. 
Kusura bakma, emirler kesin,” dedi asker ve silahını ateşliyordu ki boğazına saplanan bir çatal aniden yere yıkılıp son nefesini kanlı bir şekilde vermesine neden oldu. 


Çatalı fırlatan Marker idi. 


üzerinden atamayan Kuzgun'un elinden tutarak: “Hadi 


Hâlâ şaşkınlığını 


ama buraya saldırı düzenlediklerine göre tek bir asker göndermiş olamazlar, etrafta daha fazlası olmalı. 
Hemen diğerlerini bulmalıyız,” diye belirtti. Kuzgun da kurtarıcısına hak verdi ve kütüphaneden hızla çıktılar. 


Serhat, oEfla'nın üzerine 


bahçeden ayrılamamıştı. İçinde çok az kurşunu olan 


General tavsiyesi tabancasından başka silahı yoktu. Marker'ın bugün eğitim sırasında kullanmış olduğu tabancadandı, neyse ki Marker gereksiz kurşun harcamıyordu. Yine de şu anda pompalı tüfeği yanında olsaydı General kendisini daha güvende hissedecekti. O sırada birisi karanlığın içinden onlara doğru geliyordu. General tedbiri elden bırakmayarak tabancasını gelen kişiye doğrulttu hemen. 
Ama gelen Bay Fend'di. Endişeli bir haldeydi ki bu sıra dışı bir durumdu onun karakteri düşünüldüğünde. 


“Beni görmemeleri büyük bir şanstı,” diyebildi 


sadece, ardından nefes nefese kalmış bedenini sakinleştirmeye çalıştı. Sakatlığı yüzünden yürürken kendini zorladığı anlaşılıyordu, şimdi de bacakları ağrımış olmalıydı. Değneğine sıkıca tutunuyordu ve bir 


yandan da nefesini kontrol altına almaya çalışıyordu. 


“Kimlerden bahsediyorsun?” diye sordu General, Fend'in kendine gelmesini bekleyemezdi. 


“Askerler, ellerinde silahlarla. Pek dost canlısı görünmediler gözüme, anlaşılan projeniz iptal edildi, 


General,” diye yanıt verdi Bay Fend. 


Klik, Kara Altın ve Starfell ortak salondalardı 


askerler etraflarını sardığında. Klik hemen odaklanıp salondaki tüm ışıkların sönmesini sağladı, karanlığın içinde askerler için pek de kolay hedef değillerdi artık. 
Kara Altın ise boş durmuyordu, cebinde biriktirmiş olduğu taşları eline aldı ve onları sert bir element olan demire dönüştürüp yerlerini karanlık olmadan önce bellediği askerlere doğru fırlatmaya başladı. Ama askerler de kafalarına gelen demir taşlara ateş ederek karşılık veriyorlardı. Kara Altın arkasına saklandığı kanepeyi de demire dönüştürerek kendisine bir sığınak yapmıştı hemen. 


Starfell de demire dönüşen kanepenin arkasına geçmişti. Klik'in sesini duyabiliyordu. Anlaşılan o da kendine sığınacak bir yer bulmuştu karanlığın içinde. 


“Starfell yıldıza dönüştürsene bedenini. Çabuk ol, askerlerin tamamını eritebilirsin,” diye Starfell'e özel gücünü hatırlattı Klik. 


“Bunu yapmamı cidden istemezsiniz,” dedi ancak Kara Altın'ın duyabileceği bir sesle Starfell. Bütün gün boyunca neden olduğunu bilmediği öfkesini kontrol altına almak için uğraşmıştı ve okuduğu kitaplar da sakinleşmesini sağlamamıştı. Kuzgun ile bir türlü son yaşanılan olayın ardından konuşma fırsatı bulamamıştı. 
Onun varlığı sayesinde esprili ve keyifli bir adama dönüştüğünü daha iyi fark etmişti, başka bir açıklama da aklına gelmiyordu bu durumuna. 


Kara Altın'ın korkuyla açılan gözlerinden askerlerin diplerine kadar geldiğini anlayan Starfell askerlerden birinin üzerine atladı. Öfkeyle askerin boynuna atıldı ve birkaç saniye sonra asker kırık boynuyla yere devrilmişti, silahı da Starfell?in elindeydi artık. Naralar atarak karanlığın içinden seçebildiği kadarıyla etraflarını saran askerlere ateş etti, silahın mermisi bitene kadar durmadı. Sonunda dizlerinin 


üzerine çöktü ve öyle bekledi. 


Işıklar geri gelmişti. Yerde on asker ölü bir halde yatıyordu. Klik hayranlıkla Starfell?e bakıyordu, yine de sordu aklındaki soruyu: “Neden gücünü kullanmadın?” 


Starfell içinde daha fazla saklayamazdı bu sürekli onu rahatsız eden sırrını ve grup arkadaşlarının da bu durumu bilmesini daha doğru buluyordu. Bu yüzden neden olduğu felaketi açıklama zamanının geldiğini düşündü ve onlara anlattı kendisiyle ilgili bir gerçeği. 


“En son öfkemi dizginlemeyip o bahsettiğin gücümü kullandığımda ne oldu biliyor musun? Ağrı Dağı yerine neden şu anda Ağrı Krateri var sanıyorsun?” 


Kedi varmışlardı. Ama General odayı kilitlemişti. Bu durum 


Manuel ve Oğlan, Evren'in odasına neyse ki Kedi Oğlan için bir sorun değildi. Evren odasının kapısı açıldığında Kedi Oğlan'ı karşısında bulunca bir an için ürpermişti. Kedi Oğlan ise gayet neşeli bir tavırdaydı. 


“Oda servisi.” 


Manuel, koridorun ucundan gelen seslere kulak kabartarak: “Sanırım o bahsettiğin pek de iyi niyet taşımayanlar bayağı bir yakınımızda,” diye uyardı. 


“İnan bana, bu gelenler bahsettiğim onların yanında barış ödülüne aday olurlar,” diye karşılık verdi Kedi Oğlan. 


“Kimlerden bahsediyorsunuz?” diye sormak zorunda hissetti kendini Evren. 


“Daha sonra soru-cevap bölümüne geçeriz. Önce tezkerelerini bekleyen şu askerlerle ilgilenmemiz gerekiyor,” diye belirtti Kedi Oğlan, ardından da: “Umarım en azından birinizin ateşli silahlarla arası iyidir. Ben bu konuda biraz barışsever takılmayı tercih ediyorum da,” diye ekledi. 


“Önce elimizde bir adet ateşli silah olması gerekmez mi?” diye sordu Evren. 


Manuel ise çıkarttığı çizim defterinde bitirmiş olduğu çizimini Evren'e göstererek: “Bunun gibi mi?” 
dedi. Çizimde üçünün de elinde bugün Marker'ın elinde gördüğü tabanca vardı ve çizime bakmalarından birkaç 


saniye sonra üçünün de elinde aynı tabancadan belirdi. 


wwuu.yerlibilimkurgu.com Gi 


“Tabanca yerine el bombası filan çizseydin daha iyi olmaz mıydı? Neyse buna da şükür,” dedi tabancaya 


elini alıştırmakla meşgul olan Evren. 


Üçü onlara doğru yaklaşan askerleri gafil avlamakla meşgulken Rüyacı ve Ozan'ın balkonda iki asker tarafından öldürülmesi an meselesiydi. Rüyacı son anda iki askeri fark etmişti ve askerlerin ayak bastığı zemini sonsuz bir karanlığa inen bir kuyunun ağzına dönüştürmüştü. Askerler bu yanılsamanın etkisiyle geriye adım attıklarında ise Ozan masalardan birinin üzerinde duran cam vazolardan birini kaptığı gibi askerlerden birinin başına fırlattı. Ardından silahı 


kaptı, bir an için öldürmeye tereddüt etti. 


“Sanki demin beni öldürmeye çalışan askerlerden değilmişsin gibi neyin vicdanı bu ki, hiç işte,” dedi ve acımadan dipsiz kuyuya düşmekte olduğunu hayal eden askerleri vurdu. Rüyacı gençteki değişimi endişeli gözlerle izliyordu, ama o da askerlere merhamet göstermeyi doğru bulmamıştı Ozan gibi ve onun tavrına hak vermişti. Sadece onun sakin karakterinin altında harekete geçmeye hazır bir yönünün de olduğunu beklememişti. 


Koca bir tank General'in tam önünde durduğunda Bay Fend farkında olmadan Efla'ya dönmüştü, bu sorunu nasıl çözebileceklerine dair sanırım ondan öneri bekliyor gibiydi. Tankın taret denilen dönen kısmı Generali hedef almıştı. MI13 modellerine benziyordu, bu tanklar NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılıyordu ve daha çok zırhlı personel taşıyıcısı görevi görürdü. Tankın taret kısmı normalde bir asker tarafından kontrol edilirdi, ama bu tank teknolojik olarak daha modem bir hale dönüştürülmüştü. Uçaklar tarafından da taşınabilen bir tanktı, yüksek ihtimalle askerlerle beraber adaya jetler aracılığıyla indirilmişti. 


“Sanırım bu savaşın Temel Operasyon Destek Sistemi (Boss) sen olmalısın,” diye yorumda bulundu General Serhat. 


Efla: “Dikkat edin, birazdan burayı kan gölüne 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çevirmeye niyetli,” diye uyardı. 


“Sanmıyorum, Efla. Çünkü bu bir savaş ve ben asla savaş kaybetmem,” dedi kendinden emin bir şekilde General ve sözünü bitirmesinin ardından tesisin içinden 


General'in öğrencileri teker teker çıktılar. 


“Hanginiz bu tankı halletmek ister?” diye sordu General gülümseyerek. 


Marker çoktan tankın üstüne çıkmıştı bile, ama elinde bir kaşık vardı sadece. Kaşığı tankın kapağının üstüne dik bir şekilde bıraktı ve tankın üzerinden atladı. Klik”e dönüp: “Tamamdır,” dedi. Klik gözlerini kapatarak yoğunlaştı ve bir süre sonra tankı imha etmeye yetecek güçte bir yıldırım tankın üstüne düşüvermişti. 


Patlamayla birlikte herkes geriye doğru savruldu. 
İlk ayağa kalkmayı başaran Kara Altın oldu. Alevlerin ortasında zar zor fark edilen kararmış kaşığa bakarak: “İşte buna paratoner derim,” diye yorumunu ihmal 


etmedi. 


General Serhat herkesin yarısı yanmış bahçeye çıkmasını bekliyordu, herkes bir araya geldikten sonra 


konuşmasını yaptı. 


“Bu askerleri gönderenler bizden değiller, buna yemin ederim. Çünkü sizleri geldiğinizin ikinci gününde öldürmek gibi bir amaçları olsaydı bu projeye ilk başta ben karşı çıkardım.” 


Kuzgun öfkesini içinde tutamadı ve General'in üzerine yürüdü: “Neyin peşindesin bilmiyorum, General. Ama şunu bil ki ben zaten o dosyaları gördükten sonra sana olan güvenimi kaybetmiştim. 
Buradan gitmek istiyorum artık. Diğerlerini bilmem, 


ama ben yokum.” 


“Hangi (odosyalardan bahsediyorsun, Leydi dedi Starfeli. kibar bir tonda 


tutmaya çalışıyordu, ama öfke nöbeti hâlâ tam olarak 


Kuzgun,” Sesini geçmemişti. Üstünde pijama niyetine giydiği atlet öldürdüğü askerlerin kanıyla boyanmıştı ve bayağı asabi olduğu yüzünden anlaşılıyordu. 


“Onun ne gördüğünü isterseniz ben açıklayayım.” 


diye söze girdi General. 


“O dosya benim güvencemdi sadece. Eğer proje istendiği gibi gitmezse örtbas edilecekti, bu projeyle ilgimin olmadığını, projenin yapıldığı bu aylarda başka yerlerde bulunduğumu kanıtlayan bir kaç belge var bahsi geçen dosyada.” 


Kuzgun diyecek bir şey bulamamıştı. Ne de olsa Bay Fend yanlarında olduğundan General konu hakkında yalan konuşamazdı. 


“İki mesele de hallolduğuna göre sorun yoktur artık sanırım. Bir daha bizi rahatsız edecek birileri olmayacağı konusunda size söz veriyorum. Yeter ki bu projede benimle olmaya devam edin. Daha yolun çok başındayız. Ufak bir iğne yolumuzun ortasında diye geriye dönemeyiz,” diye sözlerine devam etti General. 


“Neden bu projeyle bu kadar çok ilgileniyorsun ki? 
Başarılı olmamız senin neyine yarayacak?” diye sordu Klik. Tankın yok edilmesindeki üstün başarısından ötürü kendisini grubun en değerli elemanlarından biri olarak görüyordu artık, bu yüzden General ile daha rahat bir şekilde konuşabiliyordu. 


“Çünkü bu başarıya ihtiyacım var,” diye yanıt verdi General. 


“Her neyse sanırım bugünlük bu kadar hareket yeter bana. Artık uyumak istiyorum,” diye isyanını dile getirdi Kara Altın. Bu sözün üzerine kimse herhangi bir eklemede bulunmaya gerek duymadı ve sakince odalarına geçtiler. 


General ise uyumadan önce biriyle özel olarak konuşmak istiyordu. Askerlerin saldırısı nedeniyle Efla ile yarım kalan sohbetlerini sona erdirmeye kararlıydı. 
Kedi Oğlan bir neydi, Efla cidden bunu biliyor muydu, 


Serhat'ın da yanıtlara ihtiyacı vardı. 
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Alan Silvestri 


KÖTÜ UZAYMNAR YİNE İŞ 
BAŞINDA 


İnsanoğlu anlam veremediği güçlere karşı her durumda tetikte ve savunmada yer almayı tercih etmiştir. Tür olarak vahşi oluşumuz, istediklerimizi elde etmek uğruna düşünmeden zarar verme 


aynı kalibrede 
Yeryüzünün en durumunda olan insan, beynini kullanarak icat ettiği silahlar sayesinde gezegenin mutlak hakimi olmuş ve artık kendi türünü bile yok edecek derece de korkutucu bir güce kavuşmuştur. Peki ya bizim türümüzden daha savaşçı, vahşi ve avcılık konusunda uzman dünya dışı bir tür evimize gelip bizi avlamaya başlarsa ne mp olurdu? 


A 


yılında Alienın kazandığı 
1i başarı, yapımcıları haklı olarak kötü uzaylıların cirit attığı senaryolara tekrar yönlendirmişti. Sektör olumsuz ve kötücül tonlardan beslenmeyi daha çok seviyor ve bu 
durum sinemada hâlâ devam ediyor! 1986 
yılına geldiğimizde Aliens bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılanmış ve hasılat 
rekorları kırmıştı. Yapımcı şirket Fox 1987 
yılında Aliens filminin başarısından cesaretle yeni bir uzaylı savaşçı yaratık filmi için kolları sıvamıştı. Predator 1987 yılında sektörün en önde gelen yıldızlarından biri olan Arnold Schwarzenegger desteğiyle görücüye çıktı ve yeni bir efsanenin daha doğumu bu sayede gerçekleşmiş oldu. 


ÇEKİM SÜRECİ 


985 yılında Jim ve John Thomas 
rn senaryosu yazılıp, Nisan 1986 
yılında çekimlerine başlanan Predator, 1987 
yılında A.B.D.'de gösterime girdiğinde 15 
milyon dolarlık bütçesini 100 milyon dolarlık bir kazançla kara geçirmeyi bilmişti. Orta Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında rehine kurtarma Operasyonuna girişen, 


Arnold Schwarzenegger'in başında olduğu özel timin başka bir gezegenden gelen ve amacı sadece avlanmak olan yırtıcı bir uzaylıyla karşılaşmaları ve hayatta kalma mücadeleleri üzerine odaklanan film, bilim kurgu aksiyon türünün hâlâ en iyilerinden biri olmayı sürdürüyor. 


ilk başlarda olumsuz yaklaşan pek çok eleştirmenin ilerleyen yıllarda Olumlu eleştirilere dönüş yapmaları da filmin enteresan yönlerinden biri olmuştur. 


1984 yılında gösterime giren Rocky 4 filmiyle 
ilgili Hollywood'da, “Dünyevi rakipler artık tükendi, beşinci filmde dünya dışı bir rakip olsun” esprileri dolaşırken bunu ciddiye alan Jim ve John Thomas kardeşler Predator'un senaryosunu yazarlar. Komando filmiyle 


sağlam bir çıkış yapan yapımcı Joel Silver Fox tarafından hemen işe alınır ve Silver ilk stüdyo filmini yönetecek olan John McTiernan ile anlaşır. 


Yaratık tasarımı tabi ki efsane isim Stan Winston'a emanet edilir. İlk etapta ortaya çıkan yaratık köpek kafasına benzer hali ve farklı vücut yapısıyla stüdyo tarafından beğenilmez. Winston yaratığa son halini James Cameron'lla birlikte Aliens'ın çekimlerine gitmek üzereyken yapar ve Predator son halini alır. 


Yapımcılar Silver ve Gordon oyuncu seçimleri için iri kıyım erkek avcılığına çıkarlar. Başrol için Arnold Schwarzenegger'le anlaşma sağlanır. Rocky filmlerinin unutulmaz yıldızı Apollo rolünde izlediğimiz Carl Weathers, 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güreşçi ve eski Deniz Kuvvetleri askeri Jesse Ventura, Amerikan yerlisi Sonny Landham, Richard Chaves ve Komando filminde 


Schwarzenegger ile birlikte rol alan Bill Duke takımın kalanını oluştururlar. 


Predator kostümü içine girecek oyuncu ise ilk başta Jean-Claude Van Damme olarak belirlenir. Ancak Van Damme fizik olarak çok çevik olsa da, askeri tim elemanlarının yanında fazla çelimsiz gibi görünür. Kostümü taşıma konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamasından ötürü kendisinden vazgeçilir ve yerine daha cüsseli bir oyuncu olan Kevin Peter Hall getirilir. 


Filmin çekimleri Schwarzenegger'in ekstra istekleri sebebiyle birkaç ay geç başlar. 
Bu sürede yapımcı Silver senaryoya bazı eklemeler yapılmasını ister. Çekimlerin tamamı Meksika'nın Puerto Vallarta kentinin kıyısındaki ormanda yapılır. 25 nisan tarihine gelindiğinde çekimler durur. 
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Arnold Schwarzenegger apar topar kiralık 
bir uçakla Hyannis'e uçar ve 26 Nisan 1986 
yılında Maria Shriver ile evlenir. Üç günlük bir balayının ardından çekimler kaldığı yerden tekrar başlar. Çekimlerin yapıldığı bölgede set ekibi ve oyuncular büyük zorluklar yaşarlar. 
Özellikle sağlıksız içme suyu sebebiyle ishal vakalarında rekor artışlar olur. 


Predator ve Schwarzenegger'in ormanın zor koşullarında çekilen sahneleri bir hayli zor geçer. Kostümü taşıma konusunda baya zorlanan Kevin Peter Hall daha sonra kendisiyle yapılan bir röportajda “Bu bir film değil, hayatta kalma mücadelesiydi” diyecektir. 


R/Greenberg Oo Associates (o filmin optik efektlerini yaratır. Yaratığın görünmez olma yeteneği, termal görüntü görüş açısı, parlak kanı ve elektrik kıvılcım efektleri zamanının ötesinde çalışmalar olurlar. 

Filmin diğer ek görsel efektleri Dream Çuest Images tarafından yapılır ve görsel efektler için Akademi ödülüne aday gösterilirler. 


PRENATDR 


m 


* * 


12 Haziran 1987 yılında vizyona giren film 
toplamda 100 milyon doların üzerinde hasılat elde eder. İlerleyen yıllarda pek çok en iyiler listesinde kendine üst sıralarda yer bulmakta zorlanmaz. 30 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Predator bugünde keyifle izlenen bir film olmayı sürdürüyor. 


GERÇEK BİR MÜZİK AŞIĞI, 
ALAN SILVESTRI 


1950'de NewYorkta dünyaya gelen Alan Silvestri, 15 yaşındayken beyzbol kariyeri yerine müzik kariyerinde basamakları nasıl 


sonrasında Las Vegas'a taşınan besteci burada R&B efsanesi Wayne Cochran ile turnelere 


çıkmaya başlar. Silvestri Las Vegas'ta aranjör olarak kariyerine devam ederken bir arkadaşının albüm düzenlemelerini yapmak üzere Los Angeles'a gider ve burada Çuincy Jones'la pek çok projede çalışmış olan Bradford Craig'le tanışır. Bu tanışma adeta hayatında bir dönüm noktası olacaktır. 
Küçük bir prodüksiyon şirketi, çektiği düşük bütçeli bir filme Craig'den besteci bulmasını ister. Craig böylece henüz 22 yaşında 


olan Silvestri'ye ilk işini kazandırır ve The Doberman Gang filminin müzikleriyle Alan Silvestri sektöre ilk adımını atar. 


Besteci 1978 yılına kadar düşük bütçeli film müzikleriyle kariyerine devam ederken, TV dizisi Chip ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. 1984 yılına geldiğimizde bestecinin kariyerindeki asıl dönüm noktası gerçekleşir. 
Chip dizisinin müzik editörlerinden biri üzerinde çalıştığı bir projeyle ilgili gerekli 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müzikal etkiyi bir türlü yakalayamaz ve Silvestri'yi arar. Filmin yönetmeni Robert Zemeckis ile bir görüşme ayarlanır ve Michael Douglas ile Kathleen Turner ikilisini bir araya getiren serüven filmi Romancing The Stone için anlaşma sağlanır. Silvestri filmin ana temasıyla ilgili üç dakikalık bir demo hazırlar ve bütün gece süren ve ertesi güne sarkan görüşmeler neticesinde ikili arasında daimi bir işbirliğinin ilk adımları da atılmış olur. Karşılaştıkları gün aynı renkte iki kazak giymiş olan bu iki adam günümüze kadar ulaşan sağlam bir birliktelik neticesinde Back To The Future serisi başta olmak üzere, Forrest Gump ve Contact gibi pek çok efsane işe imza atarlar. 


Kariyeri boyunca Oscar dışında pek çok ödül kazanan başarılı besteci yoğun bir tempoda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Halen Kuzey California'da Monterey yarımadasında ailesiyle beraber yaşayan besteci aynızamanda Carmel vadisinde kurduğu Silvestri bağlarında müzik dışında leziz şaraplar üretmekle uğraşıyor. Pek çok marka altında şarap üreten besteci “Müzik ve şarap yapımında sanatın ve bilimin harmanlaması gerekiyor, tıpkı notaların kendi sesini melodiye getirdiği gibi, her asma da şaraba kendi benzersiz kişiliğini 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getiriyor” diyor. Pilotluk lisansı da olan Silvestri iş toplantıları için sık sık tek motorlu uçağıyla Los Angeles ve evi arasında mekik dokuyor ve notalara can vermeye devam ediyor. 


MÜZİKLERİN HAZIRLANMASI 


Back To The Future ile yıldızı parlayan besteci Alan Silvestri'nin ilk aksiyon çalışması olan Predator'un müzikleri geniş bir orkestra ile kayıt edilir. Bestecinin türe uygun olarak kullandığı, heavy horn blast, staccato string ve undulating timpani rolls gibi enstrümanlar müziğin havasına apayrı bir etki katmıştır. 


ORİGİNAL MOTLON PİCTURE SOUNDTRACK 


gi AFT 


Music Composed and Conducted by 


ALAN SILVESTRİ 


2003 Yılında Varese Sarabande firması 
tarafından çıkan soundtrack albüm büyük ilgi görür. Aynı yıl Intrada şirketi de besteci John Debney yönetiminde 3000 kopyadan oluşan sınırlı sayıda bir albüm daha sürer piyasaya ve bu çalışmada kısa sürede tükenir. 


Fox Logo (Arr. Elliot GoldenihalI) 


Albüm, Fox şirketinin Alfred Newman tarafından bestelenen efsane introsuyla açılışı yapıyor ve filme havalı bir giriş yapıyoruz. 


Main Title 


Anatemanın ağırtempo girişi ani bir yükselişle ilerliyor. Yaylıların alttan alta devam ettiği beste ağır tempodan ana temaya geçiş yapıyor ve sinema tarihinin en tedirgin edici ve başarılı temalarından birini dinliyoruz. Yabancının Dünya'ya gelişi ve Ducth ile ekibiyle tanışma anındayız. Devamlı aynıtempoda vurmalılarla ilerleyen ve arada nefeslilerin yaylılarla araya girdiği beste finale doğru temposunu iyice arttırıp tedirgin havasını ani bir çıkışla sonlandırıyor. 


Something Else - Cut 'em Down - 
Payback Time 
Albümün en uzun parçalarından birindeyiz. 
Ağır ve tedirgin edici bir tempoda ilerleyen 


parça araya giren farklı tonda vurmalı bir çalgının liderliğinde sürüyor. Nefesli ve yaylı çalgıların inişli çıkışlı temposu hafif bir hızla yükseliyor ve yeniden düşük bir tempoya iniyor. Aralıklı çıkışlar eşliğinde Dutch ve ekibinin ormanda hedeflerine ilerleyişlerini izliyoruz. Yaylıların tedirgin havası etkisini arttırıyor ve tempo sonlara doğru yükselişini sürdürürken ritmi hiç değişmeyen vurmalı çalgı devamlı araya giriyor. Kısım kısım yükselen müzik bitişe kadar hızını zirveye çıkartıyor. 


The Truck 


Ana temanın aralarda hissedildiği, vurmalı ve nefesli enstrümanların ağırlığında ilerleyen bir beste. Trampetlerin etkili havasıyla ana temanın çevresinde dolaşan parça temposunu fazla yükseltmeden sonlanıyor. 
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Jungle Trek 


Ekibin ormanda hareketli dakikalar geçirdiği bölümler ve başından sonuna hareketli bir parça dinliyoruz. Orkestranın üzerinde bölgenin geleneklerine ouygun vurmalı çalgıların eşliğinde devam eden parça ana temaya geçiş yaparak bitiyor. 


Avcının sahnede olduğu anlar. Ağır tempoyla başlayan orkestra vurmalı ve yaylı enstrümanların ayağa kalktığı saniyelerden sonra tempoyu aşağı çekiyor. Yavaşça ve gerilim dozunu dengede tutarak devam ediyoruz dinlemeye. Atonal tempo yerini yaylıların çıkışına bırakıyor yavaşça tempo giderek artıyor ve farklı tondaki vurmalı çalgının duyulmasıyla orkestra finale doğru müthiş bir tempoda ilerlemeye başlıyor. 
Sonuna kadar tempo düşmeden devam ederek parça sonlanıyor. 
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What Happened 


vie 


wi 


Ekibin karşılaştığı yabancıyla ilgili yaşadığı şok had safhada ve parça tedirgin bir havayla başlayarak sonuna kadar düşmeyen bir tempoda aynı tonlarda ilerliyor. 


He's My Friend 


Trompet eşliğindeilerleyen marş havasında bir parçayla devam ediyoruz. Yaylıların kontrolü ele aldığı parça başladığı ağır tempoda bitiyor. 


We're Gonna Die 


Ekip artık asıl görevini çoktan bırakıp avcının peşine düşmüş durumda. Orkestra her zamanki ağır ve tedirgin havasını bu parçada da sürdürüyor. Trompet bir kez daha devreye giriyor ve yaylılarla tedirgin hava devam ediyor. Ani bir yükseliş parçanın ritmine dinamizm katıyor ve bitişe kadar inişli çıkışlı tempo devam ediyor. 


Building The Trap 


en ii 


Ekibin ölüm kalım mücadelesi tüm gerilimiyle devam ediyor. Albümün geneline yayılan hava bozulmadan bu bestede de devam ediyor. Ani iniş ve çıkışlarla yaylıların ağırlığında vurmalı enstrümanların desteğinde ilerleyen parça yarıdan itibaren ciddi tempo kazanıyor filmin aksiyonuna ayak uyduruyor. 


ri 


The Waiting 


Ekip üyeleri tek tek avcının kurbanı olmaya devam ediyor. Orkestra en alt sesten ilerliyor, her saniyesinde gerilim dozunu yüksekte tutuyor ve sona doğru yine tempoyu yükseltiyor. 


Hareketli bir giriş yapan orkestra tempoyu 


aşağı çekerek devam ediyor. Seyirciyi hoplatacak sahnelerin gelişini haber veren tempo sinsi bir halde yaylıların ve nefeslilerin önderliğinde hızını bozmadan ilerleyip bitiyor. 


Dillon's Death 


e 


Predator ekip üyelerini tek tek avlamaya devam ediyor. Hızlı giriş yapan orkestra her zaman olduğu gibi seyirciyi gelecek şok edici sahneye hazırlıyor ve tavana vuran bir tempoyla parçaya noktayı koyuyor. 


Billy And Predator 
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Ekip üyelerinin Predator'un elinde tek tek can verişlerine tanıklık etmeye devam ediyoruz. 
Orkestra burada adeta ağıt halinde ilerliyor. 
Sahnenin can alıcı anlarını muhteşem hissettiren orkestranın tümüyle ayakta olduğu çok iyi bir parça. 


Dutch Builds Trap 


e. e ! | 
OE 1 lip 


Hollandalı ve Predator sonunda karşı karşıya. 
Dutch ormanda çamurların içinde saklanarak tuzaklar kuruyor. Avcı son avının peşinde! 
Orkestranın gerilim yüklü temposu artık zirve yapmış halde. Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. On dakikaya yakın süren ve tedirgin havanın bir saniye bile düşmediği bir parça bu. Parça ortalara doğru ana temanın havasını da arkasına alarak ilerlemeye başlıyor. Ortalardan sonlara doğru ilerlerken iki rakibin kapışma anlarına tanıklık ediyoruz ve orkestra bu noktada her saniye yükselen temposuyla bu muhteşem kapışmaya eşlik ediyor. 


Predafor Injured - Hand To Hand 
Combat 


Dutch avcıyı yaralamayı başarmıştır ve iki avcı karşı karşıya yumruk yumruğa dövüş anına gelmiştir artık. Albümün bir başka uzun parçası ve orkestra temposunu bozmadan 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havada müthiş bir gerilim yüküyle kulakları tırmalarken müthiş bir tempoya geçiş yapıp aniden es veriyor ve gerilimli bekleyiş sürüyor. 
Tempo aniden tekrar yükselişe geçerek geri kaçıyor. İnişler çıkışlar devam ederken parça sona yaklaştıkça ikilinin dövüşleri en şiddetli anlarına ulaşıyor. 


Predator's Death 


Artık finale geliyoruz ve Predator'un Dutch karşısında kaybettiği anlardayız. Orkestra tempolu girişini aniden keserek Predator'un son hamlesine hazırlık yaparcasına ağırdan çalıyor ve son sahnede Yabancının kolundaki 


bombayı harekete geçirmesiyle beraber 


orkestra zirveye ulaşıyor. 


The Pick-Up And End Credits 


Trompetin hafif ve dinlendirici sesi gerilimin sona erdiğinin işareti adeta. Yaylıların girişiyle süren bu huzur dolu saniyeler, orkestranın aniden ana temayı girmesiyle son buluyor! 


kadar parça kuşkusuz sinema tarihinin en iyi bestelerinden biri ve filmle olan mükemmel 


uyumu sayesinde başarıda çok önemli bir pay sahibi olduğu muhakkak! 


mükemmel ölçülerde hissettiren 


SON DEYİŞ 


Predator, bilim kurgu aksiyon sinemasının önemli serilerinden biri olmayı hâlâ sürdürmekte. İlk filmden yıllar sonra Fox stüdyosu çapraz senaryolarla Predator ve Alien filmlerini birleştirerek dehşetin derecesini zirveye taşımışlardır. 


Alan Silvestri'nin müzikleri filmin atmosferiyle dengeli olarak ilerliyor. Balta girmemiş ormanın derinliklerinde birkaç metre mesafeden sonrasını göremediğiniz bir mekanda atmosferi büyük başarıyla kulaklara ileten sanatçı kariyerinin en bilinen temalarından birine imza atıyor burada. 
Özellikle yörenin geleneklerine uygun vurmalı çalgılarını, orkestrayla mükemmel bir uyum içinde kullanması albümün başarısının artmasında önemli bir etken. Ana temanın gerilim yüklü tedirgin edici havası belki de 


John Williams'ın efsane Jaws temasından sonra akıllarda kalan en iyi bestelerden biri. 
Varese Sarabande'nin çıkartmış olduğu 2003 
tarihli albüm meraklıların arşivinde yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Predator her devirde ilgi görmeyi hak eden bir film. Müzikleri ise her daim hatırlanacak, sinema tarihinin en iyi temalarından birini barındıran başarılı bir çalışma! 


Kapanışı Blain Cooper'un manidar sözüyle yapalım; 


“Tain'igot time to bleed!” 


“Kanamaya zamanım yok!” 


Hayatınızın durumuna 


hiçbir evresinde av düşmemeniz o dileğiyle 


keyfiniz daim olsun dostlar... 
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Selma MİNE 


Enlitör ün Gelecekten Anıları - 14 


Dava 


İlk defa bir insansı ile siborg arasındaki bir davayı izlemek üzere çağrı almıştım. Beni davet eden de geçenlerde tanıştığım! “Siborgların Dünyası” e-dergisi editörü Turan, ya da T.U.R.A.N-31 idi. Hani şu benden de uzun, yakışıklı mı yakışıklı, insan olmak için uğraşan yapay zekâlı yaratık. 


?Minka”ya kalırsa, onu kıskanıyordum. Bunu da her halimle belli ediyordum. 

-Zaten senin kıskanmadığın kim kaldı ki?, diye takılmıştı. Âfet'e yan gözle bakanı değil, adını anımsayanı bile kıymık kıymık doğrayacaksın, her nasıl yapacaksan... Herhalde Âfet'in parça pencik ettiği Salih'ten beter olur!? Şu deyimlerinizi tamı tamına anlasam ne olayım! Zaten bu da deyim. Ne olayım meselâ? İkinci bir Âfet? 

Yerimden sıçradım: 

-Aman sakın... Bunu ne ben kaldırabilirim ne de o kabul eder. 

-Neden? Belki de kızlarının başına bir şey gelirse, hani dediler ya, çok ameliyatlar geçirmiş, ölümlerden 


1 TOPLANTI. Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları: 13, YBKY e-dergi, Sayı: 20, Aralık 2018 
2 Minka: Örümcek biçimli Mini Kamera 


3 KISKANÇLIK, Selma Mine, Sokak Röportajlarında EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları: 7, YBKY e-dergi, Sayı: 14, Haziran 2018 
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dönmüş”; ailesi mutlaka onun tıpkı kopyasını yaptırmak üzere genetik yazılımını Gen Bankası'nda saklıyordur. 


-Ama o kopya, benim sevdiğim Âfet olamaz ki! 

-Nedenmiş 0? 

-Âfet bir “siborg”, gen kopyası ise arızaları veya hastalıkları düzeltilmiş bir “insan” olacak. Oysa sevgilimin bu karakteri, onun yaşamında geçirdiği anılar ve bedeninde onunla birlikte hayat yolculuğu yapan yapay organlarla biçimlenmiş. 


Önümdeki daha çalışamadım. Keyfim kaçmıştı. Bu minik yapay zekâ 


desen (o üzerinde fazla neler kuruyordu kafasında? Yani “o minicik devreleri 


arasında” demek daha doğru. 


Minka, bir süre bacaklarını içine çekip saydam bir miskete dönüştü. Böyle durumlarda, çizgi çizgi hoş bir görünüşe bürünüyordu. Hafifçe dürttüm: 

-Kafamı O karıştırdıktan sonra, şimdi ne düşünüyorsun ki? 

-Birçok şey... diye mırıldandı, incecik sesiyle. 


Birincisi: O da senin gibi salt “insan” olursa, belki 
4 KİM NE DERSE DESİN, Selma Mine, Sokak Röportajlarında 


EDİTÖR'ün Gelecekten Anıları: 12, YBKY e-dergi, Sayı: 19, Kasım 
2018 


de kendinden olmayandan hoşlanacaktır, tıpkı senin 


gibi... 

- Yani? 

-Belki de bir “siborg”u veya “yapay zekâ”yı sevecektir... 


-Yani, şimdi “ben şanslı mıyım”? 
-Denilebilir... 


-Ya ikincisi... veya üçüncüsü... 


Bu sırada kapının cıngılı çaldı. Minik örümcek kameram bacaklarını açtı, mutlu bir ifadeyle kapı ekranına baktı: 

-Geldi... TU.R.A.N-31 kapıda. 

Uzaktan kumandanın düğmesine ön sağ bacağıyla basarken: 

-İşte bir insan adayı daha!, diyerek iyice midemi 


kaldırdı. 


Yoksa TU.R.A.N-31, Âfetime âşıktı da, bu yüzden mi insanlaşmaya, benim gibi olmaya uğraşıyordu... sevgilimin gözüne girmek için? 

Tatsız bir şekilde kalkıp açılan kapıya doğru ilerledim. 

-Hazır mısın? dedi Turan, neşeli bir yüzle. 

-Evet... sanırım... 

-Uçan otomatımla geldim. Hemen gidelim. 

Omzuma atlayan Minka: 


-Ben hazırım!, dedi. 


İki kişilik araca bindik ve hızla havalandık. 
Bunca röportajlarım sırasında, kentin bu bölgesine hiç uğramadığımı fark ettim. Burası çeşitli mahkemelerin bir arada olduğu küçük bir yerleşkeydi. Üzerinde uçarken, Turan bana bilgi veriyor, ben tabletime kaydettiğim bazı soruları soruyor, Minka da çekim yapıyordu. 

-Yerleşkede insanlar-arası, siborglar-arası, yapay zekâlar-arası özel mahkemeler var, diyordu, Turan. Şu taraftaki grup, insanlar ile siborglar ve yapay zekâlar arası, ve de siborglar ile yapay zekâlar arası davalara bakılıyor. Şu kenardaki binalarda ise, otomatları temsil eden firmaların, bu gruplar ile sorunları hallediliyor. 


-Vay canına... ilk defa geliyorum ve çok etkilendim. 

-Konun bu olmayınca, nerden bileceksin? Belki röportajlarının niteliğini değiştirmek istersin diye düşündüm... Ben gün aşırı gelirim ve ilginç konuları dergiye yazarım. 

-Bugünkü de öyle olsa gerek! Bir siborg ile yapay zekâ arası... 

-Konu nedir? 

-Kıskanç bir programcı siborgun, sevgilisini ayartan yapay zekânın devrelerini bozması. 

-İyi de, devreleri bozulan yapay zekâ, nasıl dava açmayı akıl etmiş ki? 

TU.R.A.N-31, hınzırca gülümsedi: 

-Davayı açan o değil ki... Siborgun insan sevgilisi... Mesleki yeteneğinden yararlanarak, yapay zekânın özlük haklarını çiğnemesinden yola çıkarak; onun ilgi ve şefkatinden yoksun kalması gibi bir şikâyet işte... 

-Kafam karıştı. Yani insan sevgili, yapay zekâdan hoşlanıyordu da... siborg onu bozunca mı kıyamet kopmuş? 


Omzumdaki Minka, adeta eğlenerek kulağıma fısıldadı: 

-Yakında seni de bu davalardan birinde görürüz elbet. 

Öfkeyle homurdandım: 

-Kes sesini! Âfet'imin kopyasına kendi zekânı yükletmeyi düşündüğünü anlamadım mı sanıyorsun? 
Devrelerin arasına gizlesen de, söyleyemediğin ikincisi 


buydu değil mi? 


Tanrı beni üçüncü ihtimalden korusun... 


S3 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Murat YILDIRIM 


GENNET 


Gi açtığında, karşısında gülümseyen bir adam duruyordu. Ne itici ne de çekici, otuzlu yaşlarında, kirli sakallı, beyaz takım elbise giymiş Akdenizli bir erkek. 


“Hoş geldin. Bağlantı ve bilinç aktarımı başarıyla tamamlandı. Artık benim korumam altındasın. 
Bendensin ve benimsin. Bağlım ve bağımlımsın. 
Burada aradığın aşkını, istersen aşklarını bulacaksın. 
Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Cennetime, cennetine hoş geldin.” 


Bağımlı, yattığı dişçi koltuğuna benzer koltuktan kalktı. Ucu bucağı olmayan gri bir odadaydı. 
Etrafta sadece kendisi, bu beyazlar giymiş adam ve koltuk vardı. 


Başını tuttu. “Ben kimim, sen kimsin? Ben buraya niye geldim?“ diye ardı ardına sorular sordu. 
Sordu ama, daha sorarken cevapları hatırlıyordu. 


Beyaz takım elbisesinin içine sadece bisiklet yaka tişört giymiş adam da cevap vermeye başlamıştı bile. 


“Sen benim bağımlımsın. Ben de senin 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efendinim. Buraya mutsuz olduğun için, yitik cennetini aradığın için geldin. Merak etme, şimdi benim yanımdasın. Cennettesin." 


“Cennet demişken, buranın manzarasını değiştirelim artık.” diye devam ettti beyazlı adam. 
Bağımlıya yaklaştı. Elleriyle omuzlarını tuttu. 
“Gözlerime bak.” dedi. 


Göz göze geldiklerinde, beyazlı adamın arkasındaki sahne hızla akan film kareleri gibi değişmeye başladı. Karlı dağlar, tropikal ormanlar, nehir ve göl kenarlarında çeşit çeşit evler birbiri ardına akıyordu. Sonra görüntü yavaşlamaya başladı. Bağımlı neyin geleceğini biliyordu; okyanus kenarındaki seyrek ağaçlar arasında yalnız, ufak bir kulübe ve gölgede bir şezlong. Hayatın, kalabalıkların yorgunluğunu atabileceği, en sonunda aşkıyla yalnız kalabileceği bir yer. 


Bağımlı, önce çıplak ayağının altında kumu sonra yüzünde rüzgârı hissetti. Rüzgârın getirdiği deniz ve yosun kokusunu içine çekti. Bir anda gevşemiş ve rahatlamıştı. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. 


“Ama yalnız olmaz, tekrar gözlerime bak.” 


Bağımlı, beyazlı adamın gözlerine tekrar baktı; şefkat, acıma ve sevgi gördü. Hem kendisi hem de tüm insanlık için... Ama o gözlerde kin, şehvet ve hırs da vardı. O gözlerin derinliklerinde kendi gözleri de vardı. Ve anlayış vardı o gözlerde. İnsanoğlunun tüm günahlarına karşı anlayış ve tüm bu günahları arındırma kararlılığı. 


Dalgaların vurduğu sahilden on metre kadar ötede, okyanusun içinde bir siluet belirdi. Bağımlı başta siluetin cinsiyetini seçemedi. Sonra onun bir kadın olduğunu fark etti. Vücudunu saran beyaz tülden bir elbisenin içinde koyu tenli bir kadın yavaş yavaş yaklaşıyordu. 


Beyazlı adam “O senin aşkın, aşkının çekirdeği, ona istediğin şekli ver.” diye fısıldadı. 


Bağımlı dikkatini yaklaşmakta olan kadına yöneltti. Kadının ten rengi önce açıldı, sonra birden koyulaşmaya başladı. Gece karanlığına benzer bir renge ulaşınca sabitlendi. Saçları uzadı, kısaldı. Kaşları inceldi. Koyu kahverengi gözlerine iri göz bebekleri yerleşti. Memeleri irileşti. Boyu ve gövdesi kısalırken bacakları uzadı. 


Kadın yanlarına varana kadar son ve kesin formunu almıştı. Karanlık gibi pürüzsüz ve kusursuzdu. 
Bağımlı uzanıp kadının elini tuttu. 


Beyazlı adam ise ikisini de yüzünde tek bir kas oynamadan, kimseyi yargılamadan seyretti. Gözlerinde sadece sevgi ve anlayış vardı. 


Bağımlı, kadını öpmeye yeltenmişti ki beyazlı adam araya girdi: 


“Hayır, şimdi olmaz. Önce sözünü yerine getir. 
Yapman gerekeni hatırlıyorsun, değil mi? Cennetin ve aşkın karşılığı olan görevin.” 


Bağımlı bir an duraksadı. 
“Evet, efendim.” dedi. 


“Ama, size nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. 
Sizin isminiz nedir?” 


Beyazlıadamın yüzünden acıbir gülümsemenin izi geçiverdi. 


“Bana pek çok isim verildi. Kendi öğrenme algoritmasını tasarlayabilen, ilk öğrenen sanal makine. 
İnsanları eşleştirmek için tasarlanmış yapay zeka. 
Canavar. Bilgisayardan insana geçen ilk hastalık. 
Onlarca cinayetin azmettiricisi. Sadece kapalı kapılar ardında, fısıltıyla anarlar adımı. Ama artık ben kendi ismimi seçtim: Sabbah. Bundan sonra Sabbah olarak bilinecegim. Haydi, yapacak önemli bir işin var. Onu yap da cennetine ve aşkına kavuş.” 


“Emredersin, Sabbah.” 


kskik 


Saat gece yarısını geçmişti. Başkan yorucu bir günün ardından tek başına oturmuş günün son haberlerini izliyordu. Ayaklarını önündeki beyaz sehpanın üzerine uzatmıştı. Kırmızı kıravatı gevşetilmiş, beyaz gömleğinin yaka düğmesi açılmış, etekleri dışarı çıkarılmıştı. Yorgun ve bitkin olmasına rağmen hâlâ yakışıklıydı. Kapı açıldı ve karısı elinde bir tabak meyveyle içeri girdi. Başkan eşine sadece bakış atmakla yetindi, haberlerde en son konuşması vardı. 


Kadın başkanın yanına oturdu. Üzerinde, bütün gün giydiği halde ütüsü hiç bozulmamış siyah bir takım vardı. Kocasının aksine kısa boylu ve tıknazdı. 
Güzelliği yıllarca geride kalmıştı. Bir elma soyup ufak bir parça kesti. Kestiği elma parçasını bıçağın ucuna takıp başkana ikram etti. Başkan elmayı alıp ağzına attı. 
Bir parça daha uzattı. Başkan onu da ağzına attı. Adam dönüp ekranda kendini izlemeye koyulmuştu ki kadın bu kez bıçağı geri çekmek yerine adamın boynuna sapladı. Küçük, keskin ve sivri bıçak şahdamarıyla birlikte soluk borusunu da kesti. Başkan, fışkıran kanı durdurmak için elleriyle boğazını kavradıysa da işe yaramadı. Bağırmaya çalıştı ama hırıltıdan başka bir ses çıkmadı. Ayağa kalkıp kapıya yürümek istedi, üçüncü adımda yere yığıldı. Gücünün son damlasını da dönüp karısına hayretle bakmaya harcadı. 


Bağımlı, parmağını başkanın kanına bandırıp önündeki beyaz sehpaya “SABBAH” yazdı. Sonra, meyveleri koyduğu miğfer benzeri VR başlığını soğukkanlılıkla (boşaltıp başına geçirdi. Kanlı parmağıyla “bağlan” tuşuna dokundu. 
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M. Yağmur Polat'ın Nisan/2018 Sayı:12 de Yayınlanan Yazısı 


Gonmander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur POLAT 
Bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Syndicate Serisi 


Yeni çıkan bir oyun aldınız ve heyecanla eve geldiniz. Hemen Amiga 500'Ünüzü açtınız. Disket tutan bir el simgesi çıktı ve disketi taktınız. Oyunun başlangıcında sağlam bir video çıkıyor. “Oyun açılışına flm bile sığdırmışlar, helal olsun!” 
diyerek oyunumuza başlıyoruz. 


Evet bu sayımızdaki konumuz Syndicate ve devamı olan oyunlar. Syndicate kelimesi sendika anlamına geliyor, mecazen de suç örgütü ya da şirketanlamında da kullanılıyor. 
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SYNDICATE 


SYADICATE 


ze 


hCG wp“ Te. 


SİN, 


yndicate 1993'te Bullfrog firması tarafından 

Amiga ve MS-DOS için piyasaya sürülen, daha sonra da Windows, Macintosh, 3DO ve diğer platformlara da taşınan bir gerçek zamanlı taktik oyunudur |1). 


Milletlerin büyük ölçüde etkisiz hale geldiği ve hükümetlerin yerini acımasız suç örgütlerinin içine sızmış olduğu güçlü şirketlerin aldığı yakın bir distopya gelecekteyiz. Bu dünya aşırı kapitalizm, açgözlülük ve yolsuzluk tarafından yönetilmektedir. Şehirler, reklamların egemen olduğu ruhsuz büyükşehirler haline gelmiştir |2). 
Gelecekte nüfusun çoğunluğuna, onları sanal bir cennette yaşayan uysal robotlara dönüştüren zihin kontrolcihazları(nöralimplantlar)yerleştirilmiştir 
(31. Bu şekilde itaatkâr hale getirilen halk, artık gözden çıkarılabilir tüketicilerden başka bir şey değildir. Polisler satın alınmıştır ve sokaklar, bölgesel kontrol için yarışan rakip psikotik cyborg ajanlarının arasındaki savaş alanlarıdır. 


Bu durum Blade Runner, THX 1138, Yaşıyorlar (They Live) ve Robocop gibi klasik bilim-kurgu filmlerinin yanı sıra William Gibson'ın siber-punk 


romanlarında yoğun olarak betimlenen baskıcı bir gerçekliktir (2). 


Oyun, bir adamın kaçırılıp Sendika için itaatkâr bir eyborg ajanı haline getirilmesini gösteren harika bir giriş animasyonu ile başlıyor |2|). 


Oyuncu olarak, gelecekteki kirli ve şiddet dolu 


olan Dünya'nın önde gelen yöneticilerini satın almış olan sendikaların birinde görevli bir yönetici rolünü benimsiyoruz. Rakiplerimize suikastlar düzenleyerek, önde gelen bilim adamlarının hizmetlerini edinerek ve gerekli olabilecek diğer hertürlü yolu kullanarak, işverenimizin çıkarlarını Bu amaçla çeşitli 


geliştiriyoruz. görevlerini 


tamamlamak için kullanılmadıklarında dondurularak bekletilen ve uyuşturucu ile kontrol edilen dört eyborg'dan oluşan bir takımı kontrol ediyoruz. Görevler karmaşık ortamlarda gerçekleşiyor, birçok yapı oyuncu tarafından tahrip 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edilebiliyor veya kullanılabiliyor. Oyunun bir başka yönü ise, suç örgütleri arasındaki rekabete ayak uydurabilmek için teknolojik araştırma yaparak elinizdeki cyborgların yükseltmesine olan ihtiyaç. Örgütlerin oyunu acımasız ve ahlaksızca; sivilleri öldürmenin ise hiçbir cezası yok (31. 


SYNDICATE: AMERICAN REVOLT 


T Ik oyuna ek görevler getiren bu paket MS-DOS ve Amiga bilgisayarları için 1994 yılında piyasaya çıkmış. 
Kuzey ve Güney Amerika vatandaşları, cezai vergi oranlarından ve yürümenin güvenli olmadığı sokaklardan artık bıkmışlardır, sendikaya karşı silahlanarak (oözerklik okazanmak istiyorlar. 
Eğer bunun olmasına izin verirseniz, yalnızca Sendika yöneticisi olarak konumunuzu tehlikeye atmakla kalmayacak, aynı zamanda Dünya'daki yerinize erkenden veda edeceksiniz. Amerikan ayaklanmasını üstünlük mücadelesinde kazanmak için ideal bir fırsat olarak gören rakip sendikalara karşı da uyanık olmak zorundasınız. 
21 yeni görevde, Amerikan topraklarındaki 
sendikal çıkarları korumalı, isyancı kitlelerin kontrolünü yeniden kazanmalı ve aynı zamanda düşman sendikaların faaliyetlerini etkisiz hale 


getirmelisiniz. Eskisinden iki kat daha hızlı, daha 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merhametsiz ve tereddüt etmeden ateş eden düşman ajanlarla ekibiniz karşı karşıya gelecek 


L41). 


SYNDICATE WARS 


So ikinci oyun olan bu gerçek zamanlı taktik oyunu 1996 yılında PC ve Playstation için piyasaya sürülmüştür. Sydicatete geçen 


olaylardan 50 yıl isimli şirket askeri güç, ekonomik güç ve teknolojik zihin kontrolü ile hâkimiyet kazanmıştır. 
Şirketler gelecekte emrinde çeşitli yüksek teknoloji silahları olan bir grup cyborg ajanı kontrol eder bir şirket 

icisİSİ UTOPLIA çipleri, 


gerçeklik algısını kontrol etmelerine izin verirken, 


sonra, 


EuroCorp 


tarafından yönetilen karanlık bir 


kamunun 


arızalı çiplerdeki bir artış bir suç faaliyeti salgına yol açmaktadır. İleri teknolojiye sahip dini bir örgüt olan Yeni Devrim Kilisesi, EuroCorp'u yok etmeyi ve dünyanın yöneticisi olarak yerini almayı hedeflemektedir. Genelde sahip olduğunuz dört 


1 STRADINCER 
2 SAKURA 

3 LEEB 

& Facın 


ajandan oluşan bir takımla görevleritamamlamaya çalışıyorsunuz. Rakip şirketlerden ajanları ortadan kaldırıyoruz, Araştırma birimlerimiz için bilim adamlarını kaçırıyoruz ve sivilleri görevler sırasında yanınızda savaşmaya ikna ediyoruz. Oyunun başlangıcında, iki karşıt grup olan EuroCorp ve Yeni Epoch Kilisesi arasında bir seçim yapıyoruz. Görevler iki grup için benzer ancak birbirinin tersi. Eğer Eurocorp görevlerinde birisini öldürmek gerekiyorsa Yeni Epoch Kilisesi görevlerinde o kişiyi korumanız gerekiyor (51. 


SYNDICATE (2012) 


Serinin üçüncü oyunudur. Diğerlerinin aksine birinci şahıs bakış açısıyla oynanmaktadır. 
Serinin yeniden başlatılması için MS-Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için 


vey rar 


“ ..VyRianS 


Vag | 


— , 
DD rc sane 3 ( O * 


2012'de piyasaya sürüldü. İngiliz yazar Richard K. Morgan tarafından yazılan hikâyesi, orijinal Syndicate oyunundaki olaylarından bir asır önce, EuroCorp'un küresel hâkimiyete yükselişini işliyor. 
2069yılında gelişmiş olan Dünya artık politikacılar tarafından yönetilmektedir ve sendikalar olarak bilinen mega-şirketler tarafından kontrol edilen bölgelere ayrılmıştır. Bu sendikalar, tüketicinin 


dijital dünya ile etkileşime girmesi konusunda devrim yaptılar. Artık tüketicilerin verilereerişmek ve teknolojileri kontrol etmek için herhangi bir cihaza ihtiyaçları yoktu, bu işleri nöral bir implant ile göz açıp kapayıncaya kadar yapabiliyorlardı. 


A" 


a—- . 

MCLMDES A FMMPLAYEN CE OP EAPEMENCE 
0 
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Siviller, “çipli?” olmak için akın ettiler ve seçtikleri sendikanın sunduğu her şeyin tadını çıkardılar; konut, sağlık, bankacılık, sigorta, eğitim, eğlence ve meslekler. Tek bir pakette tam bir yaşam tarzı sunuluyordu. Buna karşılık sendikalar, birey ve davranışları üzerinde eşi görülmemiş sezgiler ve kontrol elde ettiler. Hükümetlerin yetersiz gözetiminde işler bir savaş haline geldi. 
Sendikalar nihai piyasa hâkimiyeti için hiçbir şey yapmaktan geri durmayacaklardı. Sendikalar, düşmanlarının silahlarını ve çevrelerini gibi veriağındaki herhangi bir şeyi ihlal edebilirler buda onları dünyanın en etkili ve ölümcül teknolojik silahları yapıyor.|6). 


Oyunda EuroCorp'un en son prototip ajanı olan Miles Kilo'nun rolünü üstleniyoruz. Miles, rakip şirketlerden önemli personelleri elemek için FuroCorp'a yardım etmektedir ancak bu süreçte EuroCorp'un aracılarını işe almak için kullandığı kötü ve gizli bir uygulamayı keşfeder. Böylece yolsuzluk ve intikamın dolu acımasız bir aksiyon serüvenine dalıyoruz (71. 


SATELLITE REIGN 


> SATELLİTE 


- RENEN 


Si Reign; MS-Windows, OS-X ve Linux platformları için Ağustos 2015'te piyasaya sürülen bir siber-punk temalı bir gerçek zamanlı taktik oyunudur. Syndicate serisinin ruhunu taşıyan devamıdır (81. Açık dünya bir şehirde oynanıyor. Yasaların dev-şirketlerin iradesinde olduğu bolca yağmur yağan, neon ışıklı sokaklarda 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dörtajandan oluşan bir grubakomuta ediyorsunuz. 


Kariyer (oObasamaklarından tırmanarak tüm 


zamanların en güçlü tekelini kontrol altına almak 


için ateş eden, çalan ve sabotaj yapan ajanlarınızı 


kullanıyorsunuz. Ajanlarınızdan her biri, kendi benzersiz uzmanlıklarını korurken, tercih edilen oyun tarzınıza göre de uyarlanabiliyor (91. Oyun “The City” olarak adlandırılan kurgusal bir şehirde geçiyor. Dracogenics adlı bir şirket, 


Resurrection-Tech şirketi ölümsüzlük vadeden 


bir prototip çıkarttıktan büyüyor. 
Dracogenics, Kurumsal bir suç örgütüne dönüşür 


sonra 


ve politikacılara kontrol ve nüfuz karşılığında Bu durum şehrin hizmetlerinin özelleştirilmesine ve 


rüşvet olarak ölümsüzlük vermektedir. 


şehrin polis teşkilatı üzerinde şirketin tam olarak kontrol sağlamasına yol açar. Ortaya çıkan sivil huzursuzluk Dracogenics tarafından bastırılır ancak rakip bir şirket ortaya çıkırak Dracogenics'e 


karşı saldırılarını başlatır. Oyuncu olarak bu rakip şirketi kontrol ediyor ve şehirde Dracogenics hâkimiyetini devirmek zorundayız.|8| 


Bu sayıda da ilginizi çekeceğini umduğum bir oyun serisine değindim. Gelecek sayılarda tekrar görüşmek üzere, esen kalın. 


Yararlanılan Kaynaklar: 
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Roman - Bölüm 4 


Aysun ERDOĞAN 


Kapının İncisi 


ktay'ın evine varmak için yapmış olduğu uzun 

VARAS yolculuğu ona hiç bitmeyecekmiş gibi uzun gelmişti. Bu taşıtların çok amaçlı olarak kullanılabilme özellikleri vardı. Tekerlek kullanmayan bu araçlar, yaydığı hava basıncı sayesinde yerden on santim yukarıdan seyahat edebiliyordu. Ayrıca katlanabilir kanatları sayesinde, istendiğinde uçak moduna geçerek havadan ulaşım da yapabilmekteydi. 
Bu araçların yolcu taşıma kapasitesi farklı olabilmekteydi. En çok tercih edileni, aile tipi olan beş kişilik Varaslardı. Bunun dışında ise yolcu sayısı gittikçe artan Varaslar da üretilmekteydi. 


Oktay, İzmit'in dağ köylerinden olan Şuşe köyünde oturmaktaydı. Burası Annesinin köyüydü. 
Babası kaybolduktan sonra, annesi baba ocağına geri dönmüş ve buraya yerleşmişti. Oktay bu köye bir türlü alışamamıştı. Ne zaman buraya gelse insanlar kendisine acıyan gözlerle bakarlardı. Babasını kaybetmiş, zavallı bir yetimdi onların gözünde. 


Neyse ki okuduğu için sadece yazları Şuşe köyüne geliyordu ve burada da çok az insanla görüşüyordu. 

Varastan, evinin biraz ötesinde ki durakta 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inmişti. Akşam olmak üzereydi. Uzaktaki dağların 


arkasından batmakta olan güneş, etrafına kızıl ışınlarını saçarak güne son vermek üzereydi. Hiç vakit kaybetmeden, ağzına kadar kirli çamaşırlarıyla dolu olan çantasını omuzuna asmış ve evine doğru ilerlemeye başlamıştı. Patika yol, onu hâlâ canlılığını yitirmemiş olan anılarına götürmüştü. 


kik 


Altı yaşındaydı ve babasını yeni kaybetmişti. 
Henüz olayları tam olarak kavrayamayacak kadar küçüktü. Babasının yokluğuna bir türlü alışamamıştı. 
Üstelik annesi de çok değişmişti. Artık onu tanıyamıyordu. Eski sevecen kadın gitmiş yerine bambaşka bir insan gelmişti. Sürekli üzgün olan ve en küçük bir olaya dahi tahammül gösteremeyen, her daim sinirli ve kırılgan bir kadın olmuştu. 


Annesi, kendi elini sıkıca tutmuş ve bu patikadan dedesinin evine doğru ilerliyorlardı. 
Dedesinin evine ilk defa gidecekti. Altı yıllık ömrü boyunca sadece uzay gemilerini ve yaşadıkları Dünya dışı koloniyi biliyordu. Her tarafı ağaç olan bu patika yol ona çok ilginç gelmişti. Daha önce böyle bir şey görmemişti. 


Hemen arkalarından annesine bir şeyler söylemeye çalışan genç askeri de hatırlıyordu. 
Annesi ona çok kızgındı. Onu fena halde azarladığını hatırlıyordu. O asker acaba annesine ne söylemişti de annesi bu kadar çok kızmıştı. *** 


Anımsamaya çalışıyordu ama bir türlü hatırlayamıyordu. Bu düşünceler içerisinde patika yolda ilerlerken, evinin kapısının önüne geldiğini fark etti. Etrafına bakındı. Yıllar içerisinde hiç bir şey değişmemişti. Zaman bu köye sanki hiç uğramamış gibiydi. . Yıllar önce dallarında sallandığı meşe ağacı, hâlâ zamana meydan okurcasına bütün haşmetiyle karşısında (o duruyordu. oOYemyeşil (o yapraklarıyla, gövdesinin altında ki ahşaptan yapılmış olan sedire oturanlara cömertçe serinliğini veriyordu. Evin hemen yanında ki sebze bahçesinde ise, ev için lazım olan her türlü yeşillik bulunuyordu. 


Etrafiyla fazla ilgilenmeden, evin olduğu yöne doğru ilerlemeye başladı. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki, sesini rahatlıkla duymaktaydı. Annesine görev yerinin uzay gemisi olduğunu nasıl söyleyeceğini bir türlü bilemiyordu. “Acaba dedem evde midir?” 
diye düşündü. Haberi annesine verince birinin onu sakinleştirmesi gerekebilirdi. 


Babasının kaybolmasından sonra annesi uzun süre psikolojik yardım almış, bu süre zarfında pek çok sinir krizleri geçirmişti. Aylarca oğlunu da görmek istememişti. Yatılı okula gitmesinin bir nedeni de buydu. Dedesi, ikisine birden bakamadığı için Oktay'ı yatılı okula göndermek zorunda kalmıştı. “En azından çocuğun hayatı kurtulsun.” diye düşünmüştü yaşlı adam. Neyse ki annesinin durumu son yıllarda çok iyiydi. Artık oğlunu görmek istiyor, göremediği zamanlarda da sık sık onu telefondan arayarak sesini duymak istiyordu. 


Çiftlik evinin dışı, zamanın mimarisine uygun olarak görünür ışından yapılmıştı. Buteknoloji, yaklaşık yüz yıldır tüm Dünyada kullanılıyordu. Eski yapılarda kullanılan demir ve çimento artık kullanılmıyordu. 
Bu ilkel mimariyi, sadece eski müzelerde ve tarihi binalarda görebiliyorlardı. 


Işın evlerin kullanımı çok pratikti. Asla depremden etkilenmiyorlardı. Ses geçirmiyorlardı ve hanımların en çok sevdikleri özelliği ise, istediğiniz rengin anında duvarınızda oluşmasıydı. 


Oktay'ın dedesi Ragıp bey, bu evi yaklaşık 


elli yıl önce yaptırmıştı. Annesi ve teyzeleri bu evde doğup, bu evde büyümüşlerdi. Şimdi ise sadece dedesi ve annesi burada kalıyorlardı. Teyzelerinin her biri aldıkları eğitim neticesinde gayet iyi bir yerlere gelmişlerdi. Sadece annesi eğitimini tamamladıktan sonra çalışmamış ve babasıyla evlenip, onunla birlikte uzaya giderek dış uzayda kurulan kolonilere yardım etmeyi istemişti. 


Işın evin kapıları, Oktay'ın daha önceden kaydedilmiş olan kimliğini tanıyıp ona evin kapısını açtılar. Oktay, içeriye girer girmez elinde ki ağır çantayı yere fırlatıp, kendisini hemen salonun ortasında ki büyük deri koltuğa bıraktı. Koltuğun yumuşak minderleri arasında neredeyse gömülmüştü. Evin mutfağının olduğu taraftan annesinin yumuşak sesini duydu. 


“ Oğluşum, sen mi geldin?” 


Sesin geldiği tarafa doğru dönüp baktı. Annesi ıslak elini mutfak havlusuyla silerken, bir yandan da yüzünde kocaman bir gülümsemeyle oğluna doğru ilerliyordu. 


Oktay, oturduğu deri koltuktan kalkıp annesinin boynuna büyük bir özlemle sarıldı. Kendisinden bir baş kadar uzun olan annesi, oğlunu hasretle kucaklamıştı. 
İri yeşil gözleriyle, oğluna büyük bir sevgiyle bakmaktaydı. 


Oktay, annesini çok özlemişti. Onu en son iki ay önce görmüştü. Yüzüne öyle dikkatle bakıyordu ki, bir ressamın dikkatiyle annesini inceliyordu. Onun yüz hatlarını, en ince ayrıntısına kadar hatırlamak istiyordu. 
Hafif kalkık olan küçük burunu, kendisininkini andıran sivri çenesini, başına bağlamış olduğu pamuklu yeşil renkteki tülbentinin kenarından dışarı taşmış olan siyah, düz saçlarını asla unutmak istemiyordu. Bu anı adeta zihnine kazımak istiyordu. 


Seval hanım, oğlunun gözlerine baktı. 
Beklediği müjdeli haberi ne zaman vereceğini merak ediyordu. 


“Bana söylemek istediğin bir şey yok mu?” 
Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle, oğlundan sonucunu tahmin ettiği sınavın haberini beklemekteydi. 


Oktay, annesinin ne demek istediğini gayet iyi biliyordu. Sınav sonuçlarını merak ediyordu. 
Kendisinde yutkunma isteği oluşmuştu. Bir adım geri 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çekilip, annesinin elini tuttu. Ona uzaya çıkacağını nasıl söyleyeceğini bir türlü bilemiyordu. 


Annesini, salonda ki mavi koltuklardan birine oturttu. Kendisi de hemen yanına oturup, annesinin ellerini, kendi ellerinin arasına aldı. Konuşurken gözünü, annesinin gözünden bir an olsun ayırmamaya özen göstererek, tane tane konuşmaya başladı. 


“Sınavdan 97 puan aldım anne. Okulun sıralamasında da dördüncü oldum. Artık okulumu bitirdim. “Nefes almak için durmuştu ki, annesi bir çığlık atmış ve oğlunun boynuna sarılmıştı. Annesinin bu ani çıkışıyla irkilen Oktay, hafifçe yerinden zıplamıştı. 


“Anne, lütfen sakin ol. Daha sözümü bitirmedim.” Oğlunun uyarısıyla biraz olsun sakinleşmeye çalışan Seval hanım, sessizce Oktay'ı dinlemeye devam etti. 


“Anne, sınavdan 97 puan aldım ama senin istediğin bölüme giremedim. Beni kule irtibata almadılar.” 


Seval hanım, büyük bir şaşkınlık yaşıyordu. 
Ne diyeceğini bilemeden oğlunun yüzüne baktı. “Bu nasıl olabilir?” diye düşünmeden edemiyordu. Sonunda kendisini toplayıp, oğluna sormaya çok korktuğu sorusunu, kısık bir ses tonuyla sordu; 


“97 çok iyi bir puan. Kule irtibatı bölümü için yüksek bile sayılır. Ben... Anlamıyorum. Niçin bu bölüme giremedin?” Birden aklına dehşetli bir şey gelmiş gibi gözlerini kocaman açıp, oğluna doğru baktı. 
“Sakın bana uzay gemisi mürettebatına seçildiğini söyleme!” 


Oğlunun başını önüne eğip de sessiz durmasını “evet” olarak algılamıştı. Korktuğu şey başına gelmek üzereydi. Gözlerinden aşağıya istemsizce iki damla göz yaşı inmeye başladı. Hırsından dudakları titriyordu. Elleriyle önce dizlerini ovuşturmuş, sonra da bir sağa, bir sola sallanmaya başlamıştı. Sonra da hiddetle yerinden fırlamış ve ellerini beline koyup, iyice gerilmiş olan yüz hatlarıyla oğluna doğru baktı. 
Oktay, şimdi bir fırtınanın kopacağını rahatlıkla tahmin edebiliyordu. 


“Nasıl olur da, bütün ikazlarıma rağmen uzay gemisi mürettebatı olabilirsin, lütfen bana açıklar mısın bunu?” 
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Oktay, kendisini savunma ihtiyacı hissetmişti. 
Annesinin vermiş olduğu tepki çok fazlaydı. “Keşke dedem burada olsaydı.”diye içinden geçirdi. O, annesini sakinleştirmenin bir yolunu mutlaka bilirdi. 


Henüz on yedi yaşında olmasına rağmen, Oktay'ın hayatının neredeyse tamamı evinden uzakta, okullarda geçmişti. Annesinin uzun süren hastalığı dolayısıyla o daha yedi yaşındayken yatılı okullarda okumak zorunda kalmıştı. Bu yüzden annesiyle fazla vakit geçirememiş ve onu yeteri kadar tanıyamamıştı. 
Hangi durumlarda nasıl tepki vereceğini bir türlü bilemiyordu. Bu ise bazen sorun teşkil ediyordu. 


“Anne, vallahi benim bir suçum yok. Ben dilekçemde istenilen bölüme “kule irtibatı “ diye yazmıştım. Ama aldığım yüksek not yüzünden beni KAPININ İNCİS”'NE aldılar. Tüm itirazlarıma rağmen beni dinlemediler. O gemide görev yapmak zorundayım. Üstelik Albay Hakan Çelik, mutlaka pazartesi gününe kadar hepimizin gemide hazır olmamızı istedi. Aksı taktirde hakkımızda yasal işlem yapılacakmış.” 


Oktay lafını daha yeni bitirmişti ki, annesi tiz bir çığlık attı. “ Aaaaayyy..!” 


Yerinde bir türlü duramıyordu. 


“Ne dedin sen, Kapının incisi mi dedin?” 
Seval hanımın sinirleri iyice gerilmişti. Oğlunun söyledikleriyle daha da kızan Seval hanım, artık yerinde duramıyor, odanın içinde aşağı, yukarı hızlı bir şekilde dolanıyordu. Birden odanın ortasında durdu ve oğluna kesin bir dille bağırdı. 


“O gemiye asla binmeyeceksin. Beni duydun mu? Baban en son o geminin kaptanlığını yapıyordu. 
Onu o zaman kaybettim. “ 


Oktay, duydukları karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Babasının kaptan olduğunu biliyordu ama hangi uzay gemisinin kaptanlığını yaptığını bilmiyordu. Şimdi onu da öğrenmişti. 


Annesi, hiç ara vermeden konuşmasını sürdürüyordu. Yeni bir sinir krizinin eşiğinde olduğu belliydi. 


“Hakan Çelik ha! Yine mi o densizin adı, ben bu isimden kurtulamayacak mıyım? Yıllardır o lanetli ismi unutmak için uğraştım. Ama olmadı. Beyimiz, 


kocamı elimden aldığı yetmiyormuş gibi şimdi de oğlumu elimden almaya kalkıyor. Olmaz... Olmaz... 
Ben oğlumu size yedirmem!” Sanki Albay Çelik karşısındaymış gibi bağıra bağıra konuşuyordu. 


Oktay, annesinin Hakan albayı tanımasına şaşırmıştı. “ Sen onu ne zamandır tanıyorsun?” 


Seval hanım, oğlunun kendisine sorduğu soruyla durmuştu. Eliyle ağzını kapadı. Asla konuşmaması gereken şeyleri istemsizce söylediğini anlamıştı. Oktay ise annesinin yüzüne bir cevap almak için bakıyordu. Beklediği cevap gelmeyince ise artık kendisi konuşmaya başlamıştı. 


“Bana babam hakkında neden hiç bir şey söylemedin anne. Babamı tanımamı niçin istemedin. Bir yanım hep uzaya çıkmak isterken, sırf sen istemiyorsun diye asla bunu yapmadım. Ne okul gezilerine katıldım, ne de imkanım olduğu halde uzaya çıktım. Bunu yapmadım. Çünkü seni önemsiyordum. Çünkü senin korkularına saygı duyuyordum. Ben sanıyordum ki, benim için korkuyorsun. Uzaya çıkarsam aynı babam gibi kaybolacağımı düşündüğünü sanıyordum. Oysa şimdi anlıyorum ki asıl korktuğun şey beni kaybetmek değilmiş. Sen kendi korkularınla yüzleşmediğin için, hep beni ön plana çıkardın. Uzaydan asıl korkan kişi sensin. KAPININ İNCİSİ'NDEN asıl korkan kişi yine sensin anne. “ 


Seval hanım hiddetle bağırarak oğlunun sözünü bölmüştü. “ Korkmuyorum. Ne uzaydan ne de o gemiden. Ben hepsinden nefret ediyorum. Hatta o Albay olacak asker bozuntusundan da nefret ediyorum. 
Şimdi beni anladın mı HA! ANLADIN MI?” 


Oktay daha fazla konuşmanın faydasız olduğunu anlamıştı. Konuşarak sadece birbirlerini daha çok kıracaklardı. Annesine hiç bir şey söylemeden arkasını döndü ve yukarı katta ki odasına çıkmak için yürümeye başladı. Arkasına bakmıyordu ama annesinin bağırarak ağlamasını duyabiliyordu. 


Oktay, o geceyi odasında sıkıntıyla geçirmişti. 
Annesiyle yapmış olduğu kavga hem onun hem de annesinin sinirlerini fena halde germişti. Akşam olduğunda tarladan dönen dedesi, annesiyle arasında geçen kavgayı öğrenmiş ve her ikisinin de üzerilerine gitmeyerek onlara biraz zaman tanımıştı. Çünkü inanıyordu ki zaman her şeyin ilacıydı. 


Sabah olduğunda Oktay odasında hazırlanıp 


mutfağa, kahvaltıya indi. Annesini ve dedesini kahvaltı masasında görmeyi umuyordu. Mutfağa girdiğinde kahvaltı masasında sadece dedesini gördü. Annesi yoktu. Dedesini de eve geldiğinden beri o zaman görmüştü. Dün akşam yaşlı kurdu görmek ve bir şeyler yemek için aşağıya indiğinde, onun annesinin yanında olduğunu fark etmişti. Ayak üstü bir şeyler araştırdıktan sonra o da odasına gitmiş ve yatağına uzanmıştı. 


Dedesi, kendisi için çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Sofrada kendi üretimleri olan pek çok yiyecek vardı. En az üç çeşit olan peynirler, çiftliklerinde yetiştirdikleri koyunlardan, tereyağı ve mis kokulu süt, ahırda beslenilen ineklerden, sofranın ortasında siyah inciler gibi dizilmiş olan zeytinler ise, evin arka tarafında bulunan küçük zeytinlikten elde edilmişti. Ortası sapsarı olan yumurtalar da, kümeste beslenen çilli tavuklardan geliyordu. “ Buralarda zaman hep aynı, hiç ilerlemiyor sanki.” diye içinden geçirdi. 
Sanki hâlâ yedi yaşındaydı ve dedesi yine kendisi için kahvaltı hazırlamıştı. 


Dedesinin gözlerinin içine bakarak gülümsedi. 
“Dedem...” diyerek yaşlı adamın boynuna özlemle sarılmıştı. Dedesi de uzun zamandır görmediği torununa hasretle kucaklamıştı. 


Ragıp dede,toprakla uğraşmaktan nasırlaşmış iri ellerini, torununun omuzlarına bastırarak onu kendinden uzaklaştırmış ve ihtiyar kahverengi gözleriyle Oktay'a bakmaya başlamıştı. İleri yaşlarda olduğu için gözleri artık eskisi kadar yakını iyi göremiyordu. Torununun yüzünü net görebilmek için onun yüzüne belirli bir mesafeden bakması gerekiyordu. 


Ragıp dedeye doktorlar gözleri için bir tedavi yöntemi önermişlerdi ama o bunu istememişti. 
“Gözümün içinde yabancı cisim istemem “, deyip kestirip atmıştı. Doktorlar da ona mecburen eski bir çözüm olan gözlük vermek zorunda kalmışlardı. 


“Evine hoş geldin oğlum. Seni çok özlemişim.” 


Bu özlem dolu kelimeler Ragıp dedenin dudaklarından dökülmüş ve Oktay'ın ise yüreğinin içine kadar işlemişti. “Ben de sizleri çok özledim dede.” 


Dede ve torunu, fazla bir şey konuşmadan yine sarılmışlar ve sonra da sofraya oturmuşlardı. Sofrada asla dün yaşanan olay konu dahi edilmemişti. Ragıp 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dede kızını çok iyi tanıyordu. Her zaman olduğu gibi Oktay'ı yönlendirmeye çalışmış ve bunu başaramayınca da sinir krizi geçirmişti. “Bir kaç güne düzelir nasıl olsa.” diye düşünüyordu. Artık Oktay annesinin yönlendirebileceği bir çocuk değildi. Büyümüş ve bir adam olmuştu. Kendi kararlarını vermeyi ve bunların da arkasında durmayı öğrenmesi gerekiyordu. Bunun için de sonuna kadar torununun kararlarının arkasında olacaktı. 


Oktay, dedesine okulda Ahmet ile birlikte arkadaşlarına yapmış oldukları şakalardan ve aldıkları eğitimlerden bahsediyordu. En ilginci de Oktay'ın Ahmet ile birlikte geliştirdikleri virüs yazılımıydı. 
Bu virüsün özelliği, hayalet diye adlandırılan bir yapıya sahip olmasıydı. Asla virüs aktif olana kadar yakalanamıyordu. Yakalandığı ve yok edildiği zaman zarfında ise kendisinden istenilen bölgeye çoktan varmış ve yapılması istenilen işi yapmış oluyordu. Bu, harika bir yazılımdı. 


Dedesi de ona çiftlikte yaşadıkları ilginç gelişmeleri söylüyordu. Bu yıl bahar erken geldiği için koyunların erken yavrulayıp, ağıllarının artık onlara dar geldiğini ve yeni bir ağıl yapmaya çalıştıklarını büyük bir hevesle anlatıyordu. Arada gülüşüyorlar ve sabahın bu erken saatinin tadını çıkarıyorlardı. 


Oktay'ın annesi o gün hiç odasından çıkmamış ve oğlunu görmemişti. Oktay'ın onu görme girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Her defasında kapısını çalan oğluna gitmesini söylemişti. Oktay, aldığı bu ret cevaplarıyla kalbi daha fazla kırgın olarak dedesinin yanına dönüyordu. 


Bütün günü dedesinin yanında, çiftlikte diğer çalışanlarla birlikte geçirmişti. Akşam olunca da günün yorgunluğuyla oturduğu koltukta uyuya kalmıştı. 
Ragıp dede, torununu hiç rahatsız etmeden, uyurken üşümesin diye üstünü örttü. Onu uyandırıp odasına yönlendirebilirdi ama bunu yapmadı. Biliyordu ki, uyku geldiği yerde tatlı oluyordu. Daha sonra salonun lambasını söndürüp, kızını görmek için onun odasına doğru gitti. Bütün gün onu görmemişti. Doktorun verdiği ilaçlara tekrar başlaması gerekiyordu. Hiç istemese de kızının ve torununun sağlığı için bu gerekliydi. 


Oktay o sabah erkenden uyanıp, annesinin odasına doğru ilerledi. Dedesi evde yoktu. Yaşlı adam her zaman olduğu gibi güneşten önce uyanmış ve hayvanların bakımı için ahıra gitmişti. Çiftlikte 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çalışan yardımcılarıyla birlikte ineklerin ve koyunların karınlarını doyurup onları sağması gerekiyordu. 


Oktay usulca annesinin odasının kapısını çaldı. İçeriden ses gelmeyince kapıyı açtı ve içeriye girdi. Seval hanım, geceden almış olduğu ilaçların etkisiyle yatağında derin bir uyku uyuyordu. Oktay, annesinin yüzüne özlemle baktı. Onu çok üzdüğünü düşünüyordu. Ama içinde sürekli büyüyen babasını bulma arzusunu artık görmezden gelemezdi. Şimdi bunu gerçekleştirmek için eline bir fırsat geçmişti. Her ne pahasına olursa olsun bunu yapacaktı. En azından denemek zorundaydı. Yoksa kendisini asla affetmezdi. 


Usulca annesinin baş ucuna geldi. Siyah saçlarını eliyle okşadı. Eğilip onun kokusunu içine çekti. Anne kokusu, ne de güzeldi. Gözünden akmakta olan yaşı, elinin tersiyle sildi. Arkasını dönüp sessizce geldiği odadan, yine sessizce çıktı. 


Halk tipi Varas, havada süzülerek durağa doğru yanaşmıştı. Yolcuları içeriye almak için iki kanat olan kapılarını açmıştı. Oktay, kendisini uğurlamaya gelen dedesine sarıldı. Onun tüm ısrarlarına rağmen erken bir saatte bu köyden gitmek istemişti. Annesinin onu görmek istemediğini biliyordu. Bunun için daha fazla ısrar etmeye gerek yoktu. Çünkü kendisi de uzaya çıkmaktan vazgeçmeyecekti. Bu durumda daha fazla ısrar etmek faydasızdı. 


“Eğitim yolculuğu en az bir yıl sürecek dede. 
Bu süre zarfında seni ve annemi ararım.” 


Ragıp bey torununa gülümseyerek cevap verdi.” Bekleyeceğim. Sakın beni fazla bekletme, tamam mı?” 


Oktay da dedesine gülümsemiş ve yerde duran çantasını omzuna alıp Varasa binmişti. Cam kenarına doğru oturdu. Varas hareket ederken dedesine el sallamayı ihmal etmedi. Yaşlı adam ise varas gözden kaybolana kadar olduğu yerde durmuş ve torununun arkasından el sallamaya devam etmişti. 


Devam edecek... 
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İsmail Şahin'in, Temmuz/2017 Sayı:3 de yayınlanan yazısı. 


İsmail Şahin 3 


ilimkurgu deyip geçmeyin. Bu gezegenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir... 

Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten bulunabilir de. 


Bilimkurgu yazarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması” dedirtmeyecekkadar o inandırıcılık (o taşıyacaktır... Bilimkurgu o romanlarının o çoğu, birkaç yüzyıl ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler arasında küçük bir gezinti yapalım. 
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Mesklin 


MESKLIN GEZEGENİ - YERÇEKİMİNİN 
GÖREVİ - Hal Clement (*) 


Mesklin gezegeninden ilk SÖZ eden, “Yerçekiminin oOGörevi — Mission Of Gravity (1954)” adlı bilimkurgu romanıyla, Hal Clement. 


Dünyamızdan 11 ışık-yılı uzaklıktaki bu gezegene ilk kimin ayak bastığı bilinmiyor. Yazara göre, bu gezegende uzunca sayılabilecek bir süre kalan ilk kişi, sinyallere cevap vermeyen bir araştırma gemisinin peşinden uzaya gönderilen Charles Lackland adında bir bilim adamı. 


Nedir, Mesklin gezegeninin özellikleri? 
Bir kere, Mesklin, kase biçiminde. Genişliği yüksekliği nin dokuz katı. Ekseni çevresinde öyle hızlı dönüyor ki, Dünya'nın zaman ölçüleriyle, turunu 9 dakikada tamamlıyor. Topaça da benzeyen bu dev cisminin yanlarındaki yerçekimi Dünya'nın 3 katı. Kutuplardaysa, yerçekimi normalin 700 katına çıkıyor. (**) Bu gezegeni çevreleyen soğuk atmosferin ana maddesi hidrojen. 
Denizleriyse sıvılaşmış metan gazından oluşuyor. 
Irmakları da sıvı metan. Göz alabildiğince uzanan kıta parçalarının önemli sayılabilecek coğrafi özellikleri bulunmuyor. Tek-tük dağ sıraları, sarmaşıklarla kaplı uçsuz-bucaksızdüzlükler arasında, çürükdişgibisırıtıyor. 
Tıpkı kendisi gibi, mevsimleri de bir garip Mesklin”in. İkiz güneşlerinin çevresindeki yörüngesini tamamlarken, sonbahar ve kışları 2 Dünya-ayı sürüyor. İlkbahar ve yaz aylarıysa, 830 Dünya-gününe, yani 26 Dünyaayına eşit. Kış mevsimi çok fırtınalı geçiyor ve denizler yüzlerce metre yükseliyor. Kış çıkmadan, büyük kara parçaları sular altında kalabiliyor. Yani şekli değişiyor bu gezegenin. İlkbahardan başlayarak yaz ayları süresince su düzeyleri hızla düşüyor ve gezegen yeniden eski biçimine dönüyor. İklime uygun hayvan ve bakteri yaşamı var bu gezegende. Ama, Mesklin uygarlığının egemeni, 30 cm uzunluğundaki TIRTILlar. 
Bunların oOvücut yapıları, (oMesklin'in O acımasız yerçekimine dayanabilmelerini sağlıyor. 
Mesklin uygarlığının gelişkinlik düzeyi, 16-17. Yüzyıl Dünya uygarlığına yakın. Gemileri, canlı bir ticaret yaşamları var. Bilim alanında da yeni yeni ilerlemeye başlamışlar. Bilimin, eğitimin önemini kavramışlar. 
Kayıp uzay gemisini arayan Lackland, tırtılları, aramalarında kendisine yardımcı olmaları için ikna 


etmiş. Uzay gemisini bulan Tırtıllar hemen şantaj yapıyorlar Lackland'a. Gemiyi ve içindeki kara kutuyu Lackland'a geri vermek için şart koşuyorlar. Koştukları 


şart, kendilerine eğitim olanaklarının sağlanması. 
(# Bu roman ülkemizde 2001 yılında İthaki Yayınlarından “Ağır Görev” adıyla çıkmıştır. 


(**) Ülkemizde yayınlanan kitaba göre, gezegen tam turunu 
18 dakikada tamamlamaktadır, yerçekimi ise kutuplardakinin 
660 katıdır. 


A Short Science Fiction Novel 


DEATHWORLD 


DÜNYASI - Harry 
Harrison 


uludur 


Böyle bir gezegenin varlığını, ilk kez 1960yılında, 
Harry Harrison'un “Ölüm 


Dünyası — Deathworld” 
adlı bilimkurgu romanından öğreniyoruz. 
Uzay o boşluğunun tam neresinde olduğu bilinmemekle birlikte, öykünün O başlamasından 
300 yıl önce, Kaptan 
Kurkowski'nin komutasındaki Pollux Victory gemisinin (ogelmesiyle ( birlikte (yerleşmeye O açılmış. 


Pyrrus gezegeni, radyoaktif çekirdekli, dış katmanları madenden oluşan bir uzay cizmi. Eğik eksenli olması nedeniyle, hava koşulları çok değişken. Bir mevsimden ötekine önemli isı farkları meydana geliyor. Eksen öylesine eğik ki, aynı gün içinde bile, hava, kutup soğuğundan tropikal ılıklığına dönüşebiliyor, bir fırtınanın ne zaman kopacağı önceden kestirilemiyor. Çekirdeğin radyoaktif maddelerden oluşması nedeniyle, gezegenin yanardağları sürekli faaliyette. Sık sık depremler oluyor. 
En küçük bir deprem bile koskoca bir kıtayı birkaç saatiçindeokyanuslarınderinliklerineyollayabileceknitelikte. 
Pyrrus'un iki Ay uydusu bulunuyor. Öylesi durumlar oluyor ki, çift Ay'ın etkisiyle okyanuslardaki su düzeyi 


hızla yükseliyor, büyük kara dilimlerini yutuveriyor. 
Pyrrus'taki yerçekimi, dünyadakinin iki katı. 
Pyrrus'taki büyük egemenlik savaşı, oraya yerleşmiş 


insanlarla, insanların gelmesinden önce oraya egemen olmuş bitkiler arasında. Pyrrus'taki tüm bitkilerin ve çiçeklerin “öldürücü” silahları var. Kiminin zehirli pençeleri, tırnakları, keskin dişleri bulunuyor. Yanlarından geçen insanlara öfkeyle, hırsla, kin ve ölüm kusuyorlar. 300 yıllık yan yana varoluşlarına rağmen, bir türlü, barış içinde yaşamayı öğrenememişler. Üstelik, insanlar bu savaştan yenik çıkar duruma gelmişler. 300 yıllık süre içinde, Pyrrus'taki insan nüfusu 50 binden 30 bine düşmüş. İnsanlara karşı 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açılan savaşta, bitkilerin en büyük müttefiki gezegendeki hayvanlar. İnsanların bilmedikleri şey, hayvanların da, bitkilerin de bir tür telepatiyle haberleşebildikleri. 
Pyrrus'a yerleşenler, tıpkı başka insanlar gibi, kendilerini büyük görürken, hayvan ve bitki gibi yaşam biçimlerini küçümsemekteler. Aslında, bitki ve hayvanların insanlara düşmanlığı, insanların onları küçümsemelerinden, onlardan korkup nefret etmelerinden kaynaklanıyor. e Pyrrus'a 


yerleşmiş insanların çevreyle ve doğayla giriştikleri savaştan yenik çıkmamaları için tek çözüm var: Yüreklerinden bu korku, küçümseme ve nefreti atmaları. Yoksa, bu savaşın kaçınılmaz sonucu, son insana kadar insan neslinin yok edilmesi olacaktır. 


# » 


SOROR GEZEGENİ - MAYMUNLAR GEZEGENİ 
- Pierre Boule (***) 


Pierre Boule'ün “Maymunlar Gezegeni — Planet Of Apes ”ni herkes bilir. 1963 yılında yazılan bu bilimkurgu romanı filme de alınmıştı. Dünya'dan 
300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Betelgeuse (Alpha 
Orions) yıldızının iki büyük gezegeninden biridir bu. 
2500 yılında insanlık tarihinin ilk yıldızlararası 
uçuşuna çıkmış olan Ulysse Merou, Profesör Antelle ve Arthur Levain tarafndan keşfedilmiş. Ulysse gazeteci, Levain genç bir fizikçi, Antelle de geziyi finanse edip uzay gemisini inşa eden bilim adamı. 
Yanlarında da Hector adında bir şempanze var. 
“Soror” Latince'de “kız kardeş” anlamına geliyor. 
Neredeyse Dünya'nın ikizi. Yerçekimi, atmosferi, bitki örtüsü, hayvanları, denizlerin karalara oranı, kentleri ve köyleriyledünyanın uzaklardaki bir karbon kopyası. Gerçi bazı küçük farklar bulunuyor, ama, “hık demiş, birbirlerinin burnundan düşmüşler” sanki. 
Ulysse ve arkadaşlarını en çok şaşırtan şey, Soror'a iner inmez karşılarına çıkan ve dış görünüşleriyle “insan” olan yaratıkların, kendilerine, beklenmedik biçimde “hayvanca” Oo tepki göstermeleri. Bu “insan”lar o konuşamıyor, o yazamıyor, o söylenenleri anlamadıkları gibi kendi düşüncelerini de iletemiyorlar. 
Soror'un oegemenleri omaymunlar. Yani o goriller, şempanzeler, orangotanlar... Dünyadakine çok yakın bir uygarlık düzeyine ulaşmışlar. İnsanlara hayvan gözüyle bakıyorlar ve deneylerinde “kobay” gibi kullanıyorlar. 
Ulysse'nin bütün çabaları maymunları kendilerinden 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yana çekmek. Genellikle bilimde sivrilen şempanzelerden genç yaştakileri ikna etmeyi başaran Ulysse, Soror 


bürokrasisinin (Ooağır o topları (oOolan orangotanları bir türlü kendinden yana çekmeyi başaramıyor. 
Maymunlarla ilişkilerinde ruh ve beden sağlığını 


korumayı beceren tek kişi Ulysse'dir. Birlikte geldiği arkadaşları ya ölmüş, ya çıldırmıştır. Ulysse tek başına yoluna devam ediyor ve bir arkeolojik kazı yerinde gerçekleri öğreniyor. Tarihin çok eski dönemlerinde, Soror'a insanlar egemenmiş. Ama bir yandan insan türü yozlaşırken, öte yandan maymun türü hızla gelişmiş ve bir süre sonra da egemenlik el değiştirmiş. Ulysse, bunu öğrendikten sonra, insan denilen geri yaratıkları uyandırma, bilinçlendirme çabasına giriyor. Gerçekten de, insanlarda, bilinç belirtileri, zeka pırıltıları görülmeye başlanıyor. Egemenliklerinin tehlikeye girdiğini gören maymunlar Ulysse'nin peşine düşüyorlar. Ulysse, dişisi ve yeni doğmuş yavrusuyla, şempanze arkadaşları Zira ve Cornelus'un yardımlarıyla kaçıp kurtuluyor. Yedi yüz yıllık bir ayrılıktan sonra dünyaya dönüyor ve orada kendisini yeni dünya düzeninin askerleri karşılıyor : Goriller. 


(***) “Maymunlar Gezegeni” romanı ülkemizde farklı yayınevleri tarafından birkaç kez yayınlanmıştır. 


1—1971 yılında İnkılap ve Aka Kitabevi tarafından “Maymunlar Cehennemi” adıyla, 2-1971 yılında Okat Yayınevi tarafından “Maymunlar Gezegeni” adıyla 176 sayfa olarak, 


3-1996 yılında Alfa Yayınları tarafından “Maymunlar Cehennemi” adıylave 123 sayfa—epeyce kısaltılmış- olarak, 4-2005 yılında İm Yayın Tasarım tarafından “Maymunlar Gezegeni” adıyla ve 247 sayfa olarak, 


5-2015 yılında İthaki Yayınları tarafından “Maymunlar Gezegeni” adıyla ve 205 sayfa olarak yayınlanmıştır. 


ARRAKİS GEZEGENİ - DUNE - Frank Herbert 


ça) 


Galaksi İmparatorluğu'nun bir köşesinde, Canopus Sistemi'nin üçüncü gezegenidir Arrakis. Dune adıyla da biliniyor bilim çevrelerinde. Dünyanın ilk gezegen 


bilimcisi ve Dune'un kendine özgü ekolojisini ilk inceleyen kişi olan Dr. Pardot Kynes tarafından keşfedilmiş. Bu konuda kesin bir tarih yok, ama, “Dune — Dune ” (1965) bilimkurgusunda sözü ediliyor. Sonra, Herbert'in “Dune Mesihi” ve “Dune'un Çocukları” adlı yapıtlarında da söz ediliyor. Arrakis (Dune) gezegeni kurak — çorak bir çöl. Su öylesi ne az bulunan, öylesine paha biçilmez bir şey ki, bu gezegenin özgür yerlileri olan Fremen'ler vücut terlerini, nefes buharlarını tutmak ve kullanmak için özel giysiler giyiyor, özel araçlar kullanıyorlar. Akarsuları da yok, su birikintileri de. Yer altı mağaralarına havuzlar yaparak, topraktan sızabilecek su damlacıklarını zaman içinde biriktirmeye ve değerlendirmeye çalışıyorlar. Ölen topluluk üyelerinin vücutlarındaki su sıkılıyor ve yaşayanların hizmetine kazandırılıyor. 
Bu iklim türüne özgü biçimde, hava çok sıcak, kum fırtınaları çok. Fremenler dışında canlı yok gibi. Ne hayvanlar, ne de bitki örtüleri. Tek bitki, Arrakis. O da gezene adını vermiş. Baharatlı bir bitki. Küçük dozlarda alındığında zararı olmuyor,ama,fazladozlarda bağımlılık yaratıyor. Düzenli aralıklarla alındığında, bu baharat, insanın telepatik güçlerini artırıyor, ömrünü uzatıyor. 
Arrakis gezegeninin garip ekolojisinin bir yan ürünü bu baharat. Ekolojinin orta yerinde de, boyları 400 metreyi bulabilen KUM SOLUCANLARI var. Kumtepeleriarasında dolaşıyor, kum planktonlarıyla besleniyorlar. Ken dilerini (zehirlediği oOiçin de sudan kaçıyorlar. 
Ekolojik (oObir süreç içinde, kum planktonları kum  solucanlarına odönüşüyorlar. Bu dönüşüm gezegenin su kaynaklarını azaltıyor. Su damlacıklarını, birikintilerini kumla örtüp yok ediyor. 
Bu egzotik görünüm içinde, Paul Atreides'i görüyoruz. 
İmparatoru alaşağı ediyor ve Muad'Dib adını alırken 


bu arada, 
Paul'ı da 


egemenliğini ilan ediyor. Fremenler, öldürülmüş bir soylunun oğlu olan benimsiyorlar. Devam eden bir öykü bu... 


(****) “DUNE” romanı da ülkemizde farklı yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. 


Sarmal Yayınları 

1-Çöl Gezegeni Dune-1997-720 sayfa 
2-Dune Mesihi-1997-298 sayfa 

3-Dune'un Çocukları-1998-528 sayfa 4-Dune'un İmparator Tanrısı-1999-680 sayfa 5-Dune'un Kafirleri-1999-787sayfa 


6-Dune Rahibeler Meclisi-2000-717 sayfa 


Kabalcı Yayınları : 

1-Dune-2008-640 sayfa 

2-Dune Mesihi-2008-280 sayfa 

3-Dune Çocukları-2008-550 sayfa 
4-Dune Tanrı-İmparatoru-2009-540 sayfa 5-Dune Sapkınları-2011-540 sayfa 
6-Dune Rahibeler Meclisi-2012-528 sayfa 


(Sarmal ile Kabalcı baskılarının sayfa sayılarının farklı olması kullanılan fonttan kaynaklanmaktadır.) 


Yine Kabalcı Yayınları tarafından yaayınlanan Dune kitapları vardır. Bu kitaplar Frank Herbert'in oğlu Brian Herbert ile oğlunun arkadaşı Kevin J. Anderson tarafından birlikte yazılmıştır. 


1-Dune Atreides Hanedanı-2003-708 sayfa 2-Dune Harkonnen Hanedanı-2003-748 sayfa 3-Dune Corrino Hanedanı-2004-648 sayfa 


4-Dune Butleryan Cihadı-2005-700 sayfa * “Harkonnen Avı” isimli 40 sayfalık hikâye kitapçığı 


5-Dune Makinelerin Seferi-2005-850 sayfat“Dövüş Meki” isimli 30 sayfalık hikâye kitapçığı 


6-Dune Corrin Savaşı-2006-700 sayfa*“Bir Şehidin Hatırlanışı” isimli 30 sayfalık hikâye kitapçığı 


İthaki Yayınevi : 

1-Dune- 2015-710 sayfa 

2-Dune Mesihi-2016-294 sayfa 
3-Dune Çocukları-2016-548 sayfa 


(Serinin diğer kitapları yayınevi tarafından zaman içerisinde yayınlanacaktır.) 


Kaynak: 


Gelişim Yayınları BİLİM DERGİSİ'nin Haziran 1982 tarihli 
4. sayısından alınmış olup, adı geçen eserlerin orijinal isimleri eklenmiş ve bu eserlerden ülkemizde yayınlananlar fistelenmiştir. 
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İsmail Şahin'in, Ağustos/2017 Sayı:4'te yayınlanan yazısı. 


İsmail Şahin 3 


ilimkurgu deyip geçmeyin. Bu gezegenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir... 

Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten bulunabilir de. 


Bilimkurgu yazarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması” dedirtmeyecekkadar o inandırıcılık (o taşıyacaktır... Bilimkurgu o romanlarının o çoğu, birkaç yüzyıl ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler arasında küçük bir gezinti yapalım. 
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JARNSMAN OF GOR 


JOHN NORMAN 


Norman'ın 1867 yılında yazmaya başladığı “Gor — Gor ” dizilerinde ilk kez tanışıyoruz bu gezegenle. Dünya ile aynı yörüngeyi paylaşıyor, ama, sonsuza dek, güneşin karşı yüzünde kalıyor. Bir yandan güneşin büyük kütlesi, öte yandan Gorlu bilim adamlarının caydırıcı çabaları, Dünyalı bilim adamlarının kendileriyle aynı yörüngedeki bu gezegeni keşfetmelerini önlüyor. 
Goryada Karşı—Dünya“Keşfedilmiş”değil,çünküdünya varlığının farkında bile değil. Ama, Gorlular bal gibi dünyanın farkında. Çay fincanı biçimindeki uzay gemileriyle sık sık dünyaya uğrayıp, kendi nüfuslarını artırmak için dünyalı kadın ve erkekleri kaçırıyorlar. 
Kaçırılanlardan biri de İngiltereTarihi hocası Tarl Cabot. 
Gor dünyadan biraz küçük, yerçekimi daha az bir gezegen. Havası, suyu, bitki örtüsü gerçi dünyaya çok benziyor, ama, hayvanları arasında “tharlarion” adı verilen büyük kertenkeleler, “larl” adı verilen leoparlar, “tarn” denilen dev savaşçı kuşlar ve üstün zekâlı 


örümcekler var. Bu garip hayvanların tümü etobur. 
İnsanları dünya insanlarıyla aynı. Kökenleri bilinmiyor, ama, şu ya da bu biçimde dünyadan geldikleri sanılıyor. Gor insanı kibirli, yarı-barbar. Üstün bir teknoloji ve uygarlığın kurumlarıyla ortaçağ silah ve toplum sistemleri yan yana yaşıyor. Kölelik özellikle kadın nüfus içinde çok yaygın. Erkeklerin egemenliği var burada. Çıt çıkarmadıklarına göre kadınlar da bu durumdan hoşlanıyor, hiç değilse ses çıkarmıyor. 
Gezegenin görünmeyen egemenleri, Rahip-Krallar Gor halkının savaş teknolojilerini bilinçli biçimde kılıç, ok, mızrakla sınırlıyorlar. Buna karşılık, ısıtma, ışıklandırma ve bilgisayar teknolojileri çok gelişkin. 
Rahip-Kralların otoritesine karşı çıkanlar anında mavi bir ateş tarafından yutulup kül oluyorlar. Rahip-Krallar insan değil. Neredeyse ölümsüz denilecek kadar çok yaşayan, Serdar dağlarında gözlerden uzak ülkeyi yöneten, karınca benzeri yaratıklar bunlar. Bilgilerini ve teknolojilerini kullanarak, Gor'u başka bir yıldız sisteminden taşıyıp bugünkü yörüngesine oturmuşlar. 
Sonra bu karınca benzeri yaratıklar arasında iç savaş çıkıyor. Yok olmanın eşiğinden güç dönüyor, ama bitkin durumda kalıyorlar. Bundan yararlanan ve hem Gor'u, hem dünyayı ele geçirmek isteyen Kurii denilen ayı benzeri yaratıklar harekete geçiyor. Tarl Cabot bir anda kendini savaşın ortasında buluyor ve halim-selim bir öğretmen gidiyor, yerini dünyadaki bağımsız ve özgür yaşamını korumaya her ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı bir barbar savaşçı çıkıyor. 


PERN GEZEGENİ - CANAVAR - Anne Mc 


Caffrey Çeek) 
Altınyıldız o Rukbatın (bu üçüncü o gezegeni, Burcunda dünyadan kestirilemeyen bir uzaklıkta bulunuyor. Onun da 


dört gezegeni var. Son bin yıl içinde bu gezegenlere wwww.yerlikilimkurgu.com  ©5 


belli belirsiz bir yenisi eklenmiş. Bu beşinci gezegenin değişen bir yörüngesi var. İki yüz yılda bir Pernin çok yakınlarına kadar geliyor, Mc Caffrey'in 1969'da başlayan “Canavar” dizisine göre. 
Pern'in kolonizasyonu belki yüzlerce, belki binlerce yıl önce dünya insanlarınca gerçekleştirilmiş. 
Sonra bu gezegenin ana gezegenle bağlantıları kopmuş, düşman gezegen Kızıl Yıldız'ın etkisiyle. 
Pern gezegenini ilk kimin keşfettiği bilinmiyor. 
Pern birçok bakımdan dünyaya benziyor. İklimi yumuşak, havası solunabilir, yerçekimi dünyanınkine yakın. Hayvan ve bitki türlerinden besin olarak yararlanabiliyor. Pern, ortaçağ dünyasının tipik bir tarım toplumu. Teknolojileri, toplum yapıları, siyasal ilişkileri, Avrupa'nın Rönesans dönemine benziyor. 
Ama, bu dünyanın egemenleri Canavar Süvarileri. 
Bindikleri yaratıklar, iri yapılı, üstün zekâlı uçan kertenkeleler. “Canavar” denmiyor bu yaratıklara. 
Bu yaratıklar zaman ve mekân içinde her an yer değiştirbiliyorlar. Yeter ki, süvarileri hangi yıla ve nereye gideceklerini kafalarında bütün berraklığıyla canlandırabilsinler. Her 200 “dönüş” (yadayıl) sonunda Kızıl Yıldız Perne yaklaşıyor ve canlı bırakmayan bitki türlerini Pern'e salgılıyor. Yere çarptığı anda bu öldürücü bitkiler hemen yeraltına iniyor ve karşılarına çıkan tüm canlıları yok ediyorlar. Gökyüzünde nöbet çıkan canavarların görevi, görüldükleri anda bu bitkileri, ağızlarından çıkardıkları alevlerle kül etmek. 
İnsanlığın tek kurtuluşu bu. Pern yerleşmeye açılıp da Kızıl Yıldız'ın etkileri ilk görüldüğü zaman, dünyadan artık yardım göremeyeceklerini anlayan teknisyenler, bu kertenkeleleri evcilleştirmişler, irileştirmişler ve sonra da etkili bir savunma durumuna getirmişlerdir. 
Mec Caffrey, bilimkurgu dizisinde, Pernlilerin yeni bir Kızıl Yıldız tehlikesi karşısında seferber oluşlarını, savaş sırasında kökenleri ve tarihleri hakkında ilk kez bir şeyler öğrenmelerini, yeni teknolojiler ve siyasal sistemlerinde reformlara başlamalarını anlatıyor. 
©****) Bu dizinin ilk dört kitabı ülkemizde İthaki Yayınlarıtarafından “Ejder” serisi olarak yayınlanmıştır. 


1- Ejder Uçuşu 
2- Ejder Arayışı 
3- Ejder Şarkısı 
4- Beyaz Ejder 
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GETHEN GEZEGENİ - KARANLIĞIN SOL 
ELİ - Ursula K. Le Guin (******) 


Ollul, Ekumen Sistemi içinde yer alan ve insanların yaşadığı 83 gezegenden biri. Gethen ise Ollul'a 17 ışık yılı uzaklıkta. Adından ilk kez “Karanlığın Sol Eli — The Left Hand Of Darkness ” (1969) isimli bilimkurgu eserinde söz ediliyor. Öykünün başlamasından 40 yıl kadar önce ilk insanlar gelip yerleşmiş buraya. 


Öykünün kahramanı, Ekumen'deki öteki insanlarla Gethenlileri bir araya getirmeye, Oouzlaştırmaya (oçalışan OGenly Ai. 


Gethen kar ve buzlarla kaplı bir gezegen. Bu yüzden de, kimilerince “Kış Gezegeni” diye anılıyor. Dünya ölçülerine göre ilkbahar ve yaz ayları “yaşanabilir” boyutlarda. Kış aylarıysa tek sözcükle dayanılmaz. 
Gezegende birkaç büyük “rakip” devletle, sayısal çoğunluğu oluşturan “minik” devletler var. Bu 


gezegenin insanları, radyoyu, motorlu taşıtları ve sonra tabancaları kullanabilecek bir teknolojik gelişkinlik düzeyine ulaşmışlar. Ama, krallık sistemiyle yönetilen Karhide ülkesi, Genly Ai'nin yapmaya çalıştıklarına karşı çıkar. Olaylar gelişir. Genly Ai ile gezegenin insanları arasındaki en önemli farkın “cinsel” olduğu anlaşılıyor. Kış aylarında cinsiyetsiz olan Gethenliler, “kemmer” mevsiminde kadın ve erkeğin cinsel organlarını geliştirmekteler. Hangi organın kimde belireceği, dolayısıyla belli mevsimlerde kimin ana, kimin baba olacağı önceden belli değil. 
Erkeklik organlarını sürekli yanında bulunduran Genly Ai'ye de, Gethenliler, bu yüzden sapık gözüyle, hilkat garibesi Bundan da öteye, Gethen'in siyasal sistemi tam bir kaos içinde. 
Ai, sonunda, siyasal iktidar kavgası veren fraksiyonların tam ortasında buluyor kendini. Sonunda Ai kazanıyor. 
Kazanmasına kazanıyor ve Gethen uluslarının Ekumen'le bütünleşmesini sağlıyor, ama bu zafer buruk bir zafer olmuştur. Ai can dostunu yitirmiştir 


gözüyle bakıyorlar. 


savaşı kazanırken... 


(©***) Bu roman ülkemizde Ayrıntı Yayınları tarafından aynı isimle yayınlanmıştır. 


GRAMARYE GEZEGENİ - KENDİNE 
RAGMEN SİHİRBAZ - Christopher 
Stasheff 


Gramarye G-Tipi bir güneş sisteminin beşinci gezegeni. 
İlk kez “Kendine Rağmen Sihirbaz — The Warlock In Spite Of Himself ” (1969) adlı kitapta sözü ediliyor. 
İlk kimin keşfettiği belli değil ama, “yeniden keşfi” Rodney d'Armand tarafından olmuş. Aslında, Rodney d'Armand, “Güçlenen Dünya-üstü Diktatörlükleriyle Mücadele Örgütü” (GDMÖ) nün ajanı. Rod Gallowgalss takma adıyla biliniyor. Gramarye'de kayıplara karışan Terra kolonisinin izini bulmak için DDT (Desantralize Demokratik Tribün) tarafından oraya gönderilmiş. 
Gramarye'nin bataklıklarla kaplı, amfibik yaratıklar, balıklar ve böceklerle dolu bir gezegen olmaktan öteye 
hiçbir özelliği yok. İklimi de dünyanın bundan 300 
milyon yıl önceki iklimine çok benziyor. Gezegenin üstündeki adalardan birinde yalnızca Terran bitki ve hayvanları var. Oradaki tüm canlılar yok olmuşlar. Isı dünya normalinin biraz altında. İlk Terran kolonisini oluşturanlar, ortaçağ dünyasının özlemini çekenler. 
Gelişkinteknolojilereizin verilmiyor. Enbüyük konutlar şato. Krallık tahtı babadan oğula geçiyor ve serflerle köylüler topraklarda bir avuç soylu ailesi için çalışıyor. 
Ama, Rod, kısa sürede Gramarye'de işlerin hiç de beklenmediği gibi geliştiğini görüyor. Bir kere, insan hayalinin ürünü olan cinler, periler, cadılar, Gramarye'de gerçekten var. Hortlaklar, vampirler kol geziyor. Ortaçağ kültürünün bu hayal ürünleri, nasıl olmuşsa olmuş, burada maddeleşmişler. Böylece, Gramarye, büyük bir uzay iktidar savaşının odağı durumuna geliyor ve Rod da, insanlığın geleceğini çizecek kişi olarak, kendisini bu amansız mücadelenin orta yerinde buluyor. 


IRMAK DÜNYASI GEZEGENİ - DAĞILAN VÜCUTLARIMIZ DAHA DA DAĞILMASIN 
Philip Jose Farmer 


Irmak Dünyası “yapma” bir dünya. İlk kez 1971 
yılında, “Dağılan Vücutlarımız Daha da Dağılmasın — To Your Scattered Bodies Go ” adlı bilimkurguda sözü edilmiş. Eski coğrafya yapısını kimse bilmiyor, Ama, 36,006,009,637 yıl önce dünyalı erkek, kadın ve çocuklar onu yerleşmeye açmışlar ve hemen değiştirmeye koyulmuşlar. Bugünkü görünümüyle, havası, suyu, yerçekimi, ısısıyla dünyanın bir benzeri. 
Birkaç milyon yıl yeryüzünde yaşayan insanlar 1983 
yılında buraya göçmüşler ve yepyeni bir yaşam oluşturmuşlar. 

Dünyadanburayanasılmıgelmişler? Nedenmigelmişler? 
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WIEINNER OF THE HUGO AWARD 


PHILIP JOSE FARMER 


BOOK 1 OF TME LEGENDARY RIVERWORLD SAGA 

3, 70 YOUR SCATTERED BODIES G0 şü m. a 7 > 

ii We 


Onları alıp getirenler “Töreci” diye bilinenler. Neden getirdikleri de Töreci'lerin kafasında saklı. Irmak Dünyası, milyonlarca kilometre uzayan bir ırmak yatağı. Aşılmayacak dağ sıralarıyla çevrili. Satranç tahtası gibi damarlara ayrılmış bir dünya. Bir kutuptan 
ötekine uzayıp tekrar kuzey kutbuna dökülen, 300 
metre derinliğindeki bir ırmağın yakalarına kurulmuş, bütün uygarlık. Irmağın 3 - 4 kilometre kenarından dağ setleri yükseliyor. Irmak sularını temiz tutan Çöpçü Balıkları dışında, insan, bu dünyanın tek canlı yaratığı. Bir de ırmağın kıyılarıyla dağın eteklerini kaplayan bir tür çimen örtüsü var. Arada sırada bodur ağaçlar, çalılıklar da göze ilişiyor. Irmak Dünyası'nın nüfusunun gelişimi de ilginç. Dünya'da doğup 5 yaşına gelen herkes ölüyor ve Irmak Dünyası'nda çırılçıplak, elinde bir testiyle yeniden doğuyor.Testi ırmak kenarında mantar biçimindeki yerlere yerleştiriliyor ve her gün bu testilerin içinde besinler yeşeriyor. Buradaki savaş, Sir Richard Burton 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ve Samuel Clemens gibi ilkel-silahlı yaratıklarla Töreciler arasında. Sorunun nedeni de, insanların yeniden diriltilmelerine neden gerek olduğu. 


Babür ve Hermes gibi insanlı gezegenlerin yakınlarında, Mirkheim. Baharat ve içki tüccarı David 
Falkayn tarafından keşfedilmiş. Sözü ilk kez 1977 
yılında, gezegenin adını taşıyan bilimkurguda ediliyor. 
Bundan yarım milyon yıl önce, dev bir güneşle onun eşit büyüklükteki bir gezegeni patlayarak bir süpernova oluşturmuş. Kızgın gazlar uzay boşluğuna, akıl almaz uzaklıklara saçılmış patlamanın etkisiyle. 
Dünyadan 1500 kere büyük olan, Mirkheim, sırf cüssesi yüzünden bu patlamadan az zararla kurtulabilmiş. 
Eriyik madenlerin oluşturduğu kızgın çekirdeği ve 


soğumuş dış kabuğuyla, atmosferi bulunmayan, 


Fantastic Planet 1973 - Rene Laloux 


soğuk bir dünya Mirkheim. Madenlerle ve süper - ağır atomlarla örtülü. Zeki yaratıklar için büyük bir define bu. Kendi dünyalarında tükenmeye yüz tutmuş değerli madenlerini burada bulabilecekler artık. Falkayn'ın da bütün çabası, bu gezegenin doğal zenginliklerinden, ondan insanlık uğruna yararlanmasını bilenlerin nasiplenmesi. Ama, bu sonsuz zenginliklerin keşfedilmesiyle birlikte, dünyanın çeşitli ekonomik ve siyasal fraksiyonlarıyla komşu Babür gezegeni yerlileri arasında amansız bir egemenlik savaşı çıkıyor. David Falkayn ve ortağı Nicholas Van Hijn'in tek çabası, bu zenginliklerin tek bir ülkenin eline geçmesini önlerken, kendi ticaret özgürlüklerinin de bu yüzden kısıtlanmaması. 


Alan Dean Fosterin “Yabancı” (1979) 
adlı bilimkurgu eserinde ad koymadan sözünü oOoettiği o gezegene o yenileri eklenecek. Kim bilir, günü geldiğinde ve insanların Ay-ötesi gezegenlere ayak bastıklarında, bunlar, (o bilimkurgunun Jules (Verneleri olarak anılacak. 
Beklemekten oObaşka çare kalmıyor bizlere..... 


Kaynak: 


Gelişim Yayınları BİLİM DERGİSİ'nin Haziran 1982 tarihli 
4. sayısından alınmış olup, adı geçen eserlerin orijinal isimleri eklenmiş ve bu eserlerden ülkemizde yayınlananlar fistelenmiştir. 


# 
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Kısa Öykü 


Ekin Can SEYHAN © 


batlyet 2.0 


ygulama ilk çalışır hale geldiğinde çeşitli sosyal 

medya mecralarında kullanıcılara reklam yoluyla zar zor ulaşıyordu. Uygulamanın isimi programı bulan yazılımcı çocukken izlediği dedektif-robot teknoloji temalı çizgi filmden esinlenerek vermişti. Uygulama mobil tabanlı akıllı telefonlar üzerinden kullanılan bir dedektiflik uygulamasıydı. Uygulamanın kullanıcılara ilk sunulumun ardından gelişimi sürekli devam etse de ana fikir hep aynıydı. Kullanıcılar iki şekilde sistemi 


kullanabiliyordu; araştırmacı oturumu ile ya da dosya yükleyici olarak. 


Araştırmacı oturumu açıldığı zaman aktif olan çözülmesi beklenen dosyalara erişim açılıyordu. Büyük bir çoğunluğu durumu yerinde olup biraz eğlenmek isteyen insanların başkarını kontrol etme arzusu ile yazdığı ve dosya yükleyici oturumuyla yükledikleri, ödüllü boz-yap bulmacalar (puzzle) ile başlamıştı. 


Ortaya çıkışından bu yana geçen birkaç yılda çok hızlı popülerleşmesinin arkasındaki durum ise, 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kızları kaybolan ailenin son umut olarak uygulamaya Dosya yükleyici oturumundan girip yardım aramalarıyla oldu. 


Aile yükledikleri dosyaya koydukları ödülü çok yüksek tutamamış olsa da kayıp kız dosyası oldukça ses getirmiş tüm kullanıcılar bu dosyaya yoğunlaşmıştı. Kayıp kız ile ilgili bir ipucu bulan kullanıcı, ipucunu yükledikten sonra, ipucu sistemin profesyonel kontrollerinden geçip diğer kullanıcılara açılıyordu. Kimisi sadece bildiği başka bir ipucunu yüklüyor, kimisi ise tüm sistemi takip edip kızı aramaya dahil oluyordu. Gadget 2.0 Programı Kayıp kız dosyası ile 2020 yılında bile hâlâ devam eden kayıp arama temalı kadın programlarının sahip olduğu popülerlikten fazlasına sahip olmuştu 


Tüm herkes bu uygulamaya yönelmiş, kullanıcı oturumu olmayan kişiler bile sistemin ne olduğunu biliyordu. Kayıp kızın bulunmasının getirdiği 


müjde ile artan kullanıcı sayısı program geliştiricisine 


hiç hayal etmediği kadar para kazandırmıştı. Bunun yanında programa yeni müdaheleler de bulunmak zorunda kalmış, programın kullanımının yoğunluğu ile ciddileşen duruma yazılımcı farklı kurallar eklemişti. 
Her türlü kullanıcı on sekiz yaşını doldurmuş olmalıydı ayrıca bunu teyit etmek için 2025 de yürürlüğe giren internet yasaları yönetmeliğindeki bireysel hesap 


numarası kullanımı zorunlu hale gelmişti. 


On beş yaşındaki Mustafa erişim yasaklarını aşmak için anneannesinin vatandaşlık numarası ile sistemi kullanıyordu. Kadının takip ettiği düzenli porno siteleri kontrol birimi baksa oldukça şaşırtıcı olurdu. 
Mustafa ve yaşıtlarının neredeyse hepsi sınırlamaları akrabalarının sistemleri üzerinden aşıyordu. Aile büyükleri hayatını kaybedenler ise kara borsada satılan sistem giriş kimliklerini kullanıyordu. Bu kara borsa sisteminde Ankara'nın göbeğinde yaşayan on üç yaşında bir çocuk yeterli miktar para ile doğu bölgesindeki sistemi hiç kullanmayan çobanın kimliği 


ile tüm internet sistemindeki sınırlarını aşabiliyordu. 


Gadget 2.0 uygulaması sınırlamaları aşan on sekiz yaş altı gruplar arasında oldukça popülerdi. 
Henüz bu gruplardan kimsenin bir davada sonuca gelememiş olmasının etkisiyle programı kullandıklarını 


fiziki olarak kimse ispat edemiyordu. 


Mustafa'nın en büyük hayali bir dosyayı çözdükten sonra, çözen kişinin kendisi olduğu görecek olan herkese sistem kısıtlamaların da yaş sınırının ne kadar gereksiz olduğunu göstermekti. Mustafa en çok araştırılan dosyalara sıraladığında yedinci sıradaki dava oldukça ilgisini çekmişti. Dosyada kayıp olan eşyasını arayan milyarderin verdiği ödül vardı. Dosyanın garip tarafı ise milyarder ismini ve eşyanın ne olduğunu açıklamak istemiyordu. Yalnızca verdiği birkaç ipucu ile dosyaya girilebiliyor, dosyada gelişim gösterebilen kişiler zamanla eşyanın ve kişinin kim olduğunu anlayacağı şekilde bir kayıp vakasıydı. Milyarder'in kimliğini saklamasının çeşitli spekülasyonları kullanıcılar tarafından konuşuluyor, 


bir kısım insan milyarderin göz önünde olduğu için 


bu durumu saklamasını normal diye savunurken, diğer bir grup sapık bir milyarderin haz duygusunu tatmin 


etmek adına açtığını savunmaktaydı. 


Mustafa (anneannesi olarak) dosyaya giriş izinini başvurduktan hemen iki saat içinde onayı geldi. 
Mustafa dosyayı araştırmaya başladıktan üç hafta sonra ise kayboldu. 


Polis ilgi duyup, titiz bir dosya açtılar. Bu dosyaya polisin 


Mustafa'nın kaybolmasına oldukça 


özen göstermesindeki en önemli neden; Mustafa sahte kimlik ile gadget 2.0 uygulamasını kullanıp kaybolan dördüncü çocuktu. Gadget 2.0 programının yazılımcısı sorguya alınmış programa emniyetin tam erişimi sağlanmıştı. 


Polis programda sağlanan tam erişimde veya yönetici sisteminde bile girdiği zaman dosyanın içeriğini göremiyordu. Bu durum yazılımcının özel hayata saygı dediği ahlaki prensibiyle alakalıydı. 
Yazılım geliştirme aşamasındayken, yazılımcı yüklenen dosyalara ve kullanıcılara hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilebilecek bir açık bırakmamıştı. Program tüm kullanıcılara özel kodlar yaratıp işliyor. Kodlara 


yazılımcı dahil dışarıdan erişim sağlayamıyordu . 


Programın bu ilkesinden dolayı ilerleme 


kaydedemeyen Oo Polisler Oo sonucun Oo programın kapatılmasın kadar gideceğini farkındalardı. Kapatma işlemi emniyetin hiçbir şekilde işine gelmiyordu. 
Kullanıcıların yüklediği çeşitli ipuçlarını programı kullanan emniyet mensupları da kullanıp birçok davayı çözdükleri olmuştu. Ayrıca bir dava sisteme yüklendiği zaman polisin fiziki olarak ulaşabileceği kişiden çok daha fazla gönüllü kayıp kişiler üzerinden bilgi akışı 


sağlanıyordu. 


Sistemi çözmek için emniyet gizli bir oluşuma kadar gitti. Kayıp olan çocukların yaşlarında çocukları olan polis memurlarının gönüllü olmalarını, gönüllülerin çocuklarına tam erişim verip her birisin 


farklı doysalar üzerine velisi ile kontrollü bir şekilde 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araştırması kararlaştırıldı. Kısa sürede tüm kayıpların 


yedi numaralı dosya ile ilişkili olabileceği fark edildi. 


Dosyaya oatanan çocuklar sayesinde her şey bir ip söküğü gibi ilerliyordu. Tüm ipuçları yanlızca dönemin gerçek bir çocuğunun bilgileri ile çözülebilecek şekilde yerleştirildiği o farkedilmişti. 
Dönemin en popüler çizgi dizisinin karakterinin sevgilisinin isminden çıkan bir daire numarası, daireye ulaştığında döneme ait bir kahramanın ev girişindeki şifre ile girilen bir kapı bulunuyordu. Bu kapıya ulaşanlar, kapıdan içeri girildiğinde dönemin popüler bir oyunundan bir kasa karşılaşıyor, kasayı açmak için gereken yöntem ise yanlızca oyunu oynayan kişilerin bilebileceği bir yöntem ile çözülüyordu. Ayrıca ip uçlarının olduğu tüm bu mekanlar, bir çocuğun kolaylıkla ulaşabilceği kadar kolay bir yetişkinin aklına gelmeyeceği kadar merkezi noktalara konmuştu. 
Çok geçmeden emniyet bu dosyanın neden açıldığını, bu dosyanın nereye bağlanacağını çözmüştü bile. Artık tuzak olduğuna emin oldukları bu davanın arkasında kim olduğunu bir an önce bulmalılardı. Onlarla paralel olarak dışardan kaçak yollu sisteme giren ve dosyayı araştıran olan masum diğer çocukların hayatı da bu 


süreye bağlıydı. 


Tüm sıkıntıların yanında dosyayla uğraşan polis/oğlu son noktaya gelmiş ve operasyon için tüm teşkilat hazırlanmıştı. Operasyon ile ortaya çıkan gerçek tüm halkı şoka uğratmış, üzmüştü. 


Milyonerlerden yanlızca gerçek çocukların çözebileceği ipuçlarıile küçük yaştaki çocukları kendine çekiyor ve onları yalnız başlarına gelebilecekleri son noktada avlıyordu. Milyoneri sorguya aldıklarında emniyet durumu saklamak için elinden geleni yapsa da milyonerin planında yakalanmaktan sonra ses getirmek vardı. Yakalanıp tutuklanması haline tüm yayın ağlarında paylaşılmasını istediği video kaydını avukatı dağıtmıştı. Video her ne kadar engellenip sansürlense de artık tüm internetteydi. Parası ile tuzağa düşürüp işkence ettiği 


çocukların videolarını koymuştu. 


Başlarda insanlar milyonerin amacını sapıkça bir 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eğlence amacı olarak düşünse de, hücresinde intihar 


ettiğinde yanındaki notuyla asıl amacı ortaya çıkmıştı. 


Milyoner suçlulara özgürlük devrimi hareketi ile öncü olup kısa süre içinde dünyada çeşitli suçlulara ilham vermişti. Suçlular sahip oldukları paralar ile çeşitli tuzakları sisteme yüklemeye başlamıştı. Tüm suçlular kendilerini ele veren programın sistemini kendi işlerine gelecek şekilde kullanıyorlardı. Milyonerin başlattığı bu akımdan sonra birkaç ay içerisinde Gadget 2.0 programı ve muadili olabilecek her türlü 


program yasaklanmış ve kaldırılmıştı. 


a a 
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Kısa Öykü - (20. sayıda yer alan Solungaç isimli öykünün devamıdır.) 


bürkan AKPINAR 
Sarsıntı 


pe dışında ilk kez bir canlı bulunmuş olmasının getirdiği zafer sarhoşluğu 


devam ederken, nedense, elde ettiğimiz bu sonucun yetersiz olduğuna dair inancım her geçen saniye biraz daha artıyordu. Alt tarafı bir balık bulmuştuk ve buna rağmen her şey bitmiş, tüm arayışlar sona ermiş gibi davranıyorduk. Tek bir balıkla Dünya'ya dönülmesi saçma olmayacak mıydı? Keşfi neden sürdürmüyorduk? İlk etapta olayın şokuyla bunların düşünülememiş olmamız mazur görülebilirdi ki ben de aynı hatayı yapmıştım elbette, ne var ki artık birilerinin 


dikkati dağıtma vakti de gelmişti. 


Gülen yüzlerin, zıplayan bedenlerin ve tercüme edemediğim diyalogların arasından hızla süzülüp soluğu kaptanın yanında aldım. Selam verip “Hemen dönecek miyiz, kaptan?” dedim. Aras Hoca da 


yanındaydı, merakla bana bakıyordu. 


“Tabii ki.” dedi kaptan, kendinden emin bir şekilde, “Bu heyecanımızı tüm dünyanın paylaşması 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gerekiyor. Ayrıca tarihe geçmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Düşünsene, dünya dışında canlılığa rastlayan ilk ekibiz. Titan'a gidenler bile eli boş 


dönmüştü.” 


“Haklısınız kaptan ama sizin de söylediğiniz gibi, bulabildiğimiz canlı sayısı sadece bir. Tek bir balıkla geri dönmek ne kadar doğru? Keşfi sürdürmeyi 


öneriyorum.” 


Aras Hoca araya girdi, “Tespit ettiğin bir sıkıntı 


mı var İlkan?” dedi, “Sorun nedir?” 


“Sorun yok, hocam.” dedim, “Sadece, aceleci 


olmamızı anlamlandıramıyorum.” 


“Burada günlerce kalabilir ve yine de hiçbir şey bulamayabiliriz.” dedi kaptan, “Tabii bu esnada elimizdeki tek balık da ölebilir.” 


“Evet ama çok daha fazlasını da bulabiliriz. 


Belki insana benzer bir canlı bulamayız ama...” 


İlkan.” Oodedi 
Aras Hoca, tebessüm etti, “Buraya onlarca gemi 


“Boşuna ( telaşlanıyorsun gönderilecek zaten. Larkum'un ikinci evimiz olacağı kesinleşti diyebiliriz, öyle değil mi kaptan?” Kaptan başıyla onayladı. “Üstelik,” diye devam etti Aras Hoca, “Mars'taki gibi yapay bir yaşam da olmayacak burada, her şey olabildiğince doğal olacak.” Somurtup yukarı baktı, “Tabii atmosferle ilgili sorunumuzu çözebilirsek. 
Oksijen oranı istediğimiz düzeyde değil. Belki bana bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili düşüncelerini aktarabilirsin, yazılı olarak tabii. Bu esnada biz de şu balıkla ilgileneceğiz.” 


Kısa bir süre sessiz kaldım, “Karar sizin.” 
diyerek yanlarından ayrıldım. Aldığım cevap hoşuma gitmemişti ama ısrar edecek yetkim de yoktu. Zolyac'ın kuralları katıydı ve kaptan bile bu kuralları bir yere kadar esnetebilirdi. On beş dakika kadar sonra ekip toparlandı, gemideki yerimizi aldık. Kapılar kapandı ve bilgisayarın sesi duyuldu, “Basınç dengelendi.” 
Kasklarımızı çıkardık. Kaptanın talimatıyla gemi havalanmaya başladı. Ancak üç saniye bile geçmeden şiddetli bir sarsıntı yaşandı ve gemi tekrar yüzeye konmak zorunda kaldı. Aras Hoca ekranının başından ayrılıp kaptanın yanına geldi, “Sorun nedir?” dedi. 
“Bilmiyorum.” dedi kaptan, “Sanırım pilotlarımız bize 


bir açıklama yapabilir.” 


“Hemen kontrol ediyorum, kaptan.” dedi sağ tarafta oturan pilot. İsmi Karza'ydı. Hatırladığım kadarıyla Rus'tu. Onun da sıra dışı denilebilecek bir hikâyesi vardı. İki saatlik yetenek testi sınavını on yedi dakikada tamamlayıp yüz yirmi sorunun tamamını doğru yanıtlayınca, aldığı kısa bir eğitimin ardından dümene geçmişti. Üstelik, pilotluk için aranan yirmi bir yaşını doldurmuş olma şartını yerine getirmesine henüz üç yılı varken. Karza birtakım kodlar girdi, kısa süre bekledi. Sonra kolu tekrar çekti ve gemi bu defa sarsılmadan havalandı. “Sanırım sorunumuz çözüldü.” 


dedi kaptan. “Herkes işine dönebilir.” 


Yavaşça havalanan ve belli bir yüksekliğe 


ulaşan gemi, Larkum'un çekim alanından hızla çıkıp 


uzay boşluğundaki yolculuğuna tekrar başladı. Dokuz saat sonra Dünya'ya varmış olacaktık. Işık hızını aşmanın yolunu bulamayan mühendisler, bilim kurgu filmlerinde çokça işlenen warp motorlarına alternatif bir sistem geliştirmişti. Uzayı henüz bükemiyorduk belki ama motorların tam karşısında, kapalı bir kutu içerisinde muhafaza edilen junatork'un çekim gücü sayesinde uzayda belli ölçüde dalgalanmalar yaratabiliyorduk. Bu dalgalanmalar bizi ışık hızının bir hayli ötesine taşıyor, bu sayede bir kiloparseklik bir mesafeyi üç saatten az bir sürede alabiliyorduk. 
Bu da on bir bin ışık yılı uzaktaki Larkum'a dokuz saat gibi bir sürede varmamızı sağlamıştı ve tabii aynı sürede de Dünya'ya varmamızı sağlayacaktı. Ancak bu teknolojinin, ne yazık ki baş ağrısı yapmak gibi can sıkıcı bir yan etkisi vardı. Yine de şu ana kadar 


kimsenin ölümüne sebep olmamıştı. 


Yolculuğumuzun üç saatlik kısmında herhangi bir hadise yaşanmadı. Aras Hoca ve birkaç biyolog, balıktan aldıkları örnekleri incelemeye, monitörlerin başında bir şeyler tartışmaya devam ediyorlardı. Ben de kısa bir yemek molasının ardından makine dairesine geri döndüm ve göstergeleri kontrol etmeye başladım. 
Fakat motorlardan birinde aşırı ısınma olduğunu fark ettim. İlginç bir şekilde, soğutma sistemi işe yaramıyordu. Daha ilginç olansa, beni kimsenin uyarmamasıydı. Belli de bilgisayarlar arızayı tespit edememişti. Motoru biraz inceledim ve ne yazık ki tek başıma çözüme kavuşturmamın saatler süreceğini anladığım bir dizi sorunla karşı karşıya olduğumu fark ettim. Telsizden yardım istedim. Biraz beklediysem de yanıt gelmedi. Talebimi tekrarladım ama yine yanıt yoktu. Gariplikler giderek artıyordu. Durumu kaptana bildirme vakti gelmişti. 


Hemen asansöre yöneldim. Kapıya bir iki metre kadar kalmıştı ki arka tarafımda bir anda şiddetli bir patlama gerçekleşti. Aniden asansörün içine savruldum, sonra da kapı kendiliğinden kapandı. Başımı çarptığım için kendimi toparlamam birkaç saniye kadar sürdü. 


“Ana salon” dedim ve uyarı sesinden sonra asansör 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yükselmeye başladı. Neyse ki telsizdeki sıkıntının bir benzeri burada yoktu. Fakat durumumuz hiç de iyi değildi. Motorların patlaması ile geminin patlaması, 


hemen hemen aynı şeylerdi. 


kskik 


Asansörün kapısı açılır açılmaz karşımda beş kişi gördüm. Aras Hoca da aralarındaydı. “Neler oluyor İlkan?” dedi, “Gemi birdenbire durdu. O ses de 


neydi öyle?” 


“Ben de anlamadım.” dedim, “Her şey bir anda oldu. Motorlardan biri aşırı ısınmıştı. Tek kişilik bir iş değildi. Telsizden yardım istedim ama cevap gelmedi.” 


Aras gelmiyordu.” dedi. 


Hoca omuz silkti, “Telsizden ses 


“Tam buraya gelmek üzereyken patlama oldu ve asansörün içine savruldum.” dedim, “Ölmediğim 


için şanslıyım.” 


Tam bu esnada kaptan da aramıza katıldı. 
“Aras.” dedi, “Neler oluyor?” 


“Bilmiyorum, kaptan.” dedi Aras Hoca, “İlkan da bize neler olduğunu anlatıyordu. Makine dairesinde 


patlama olmuş.” 


Kaptan hiç beklemeden “Derhal ilgilenin.” 
dedi. Fazlasıyla soğukkanlıydı. 


Aras 
“Merdivenlere!” 


Hoca hemen yanındakilere döndü, dedi, “Çabuk.” Koşar adımlarla aşağı inmeye başladılar. Ben de sandalyelerden birine oturdum. Kaptan yanıma yaklaştı, “İyi misin?” dedi. 


“Ben iyiyim.” dedim, “Ancak motorlar için 


iyimser olamayacağım, kaptan.” 


“Yaralanmış Oo gibisin. (Oo Doktor Oo seninle 


ilgilenecek.” 


“Emredersiniz.” dedim. Ben ayağa kalkmak üzereyken doktor yanıma gelmişti bile. “Gidelim 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İlkan.” dedi. Sol taraftaki 


pansuman odasında sedyenin üzerine uzandım. Belim 


koridorun ortasındaki 


ağrıyordu, gözlerim biraz sulanıyordu ve kulağımdaki 


çınlama hâlâ geçmemişti. 


Sedyede uzanmaya devam ediyordum. Doktor ciddi bir sorunum olmadığını söyledi, iğnesini yapıp gitti. Toparlandığımı düşünerek ayağa kalktım ve ana salona yöneldim. Kaptan pilotların yanında duruyordu. 
Gemi hâlâ ilerlemiyordu. Uzay boşluğunda asılı kalmıştık. “Tekrar dene.” dedi kaptan. Karza sağdaki koluitti ama gemi adeta kaplumbağa hızıyla ilerliyordu. 
Birkaç saniye sonra kolu tekrar geriye getirdi. 


Sol tarafta monitör başında duranlara dönen kaptan, “Tarama yapıldı mı?” dedi, “Bana yakınlarda bir gezegen olduğunu söyleyin.” 


“Bir tane var, efendim.” dedi mürettebattan biri, “Ancak çok küçük ve yüzeyi sıcak bir gezegen. 


Oraya inersek...” 
“Mesafe?” diyerek sözünü kesti kaptan. 


“Altı yüz bin kilometre kadar. İticilerin şu anki 


hâliyle üç saat sonra varırız.” 


Kaptan tekrar Karza'ya döndü, “Gemiyi gezegene indir.” dedi. 
Karza başıyla onayladı, “Emredersiniz.” 


dedi. Gemiyi doksan derece döndürüp kolu tekrar itti. 
Ben de bu esnada bozuk bir moralle uzay boşluğunu izliyordum. Makine dairesindeki sorun çözülemezse bir daha eve dönemeyebilirdik. Uzayda motoru arızalı bir gemi, okyanusun ortasında küreksiz bir kayıktan farksızdı. 


Bir müddet sonra Aras Hoca ve yanındakiler geri döndüler. Kaptan onlara baktı, “Rapor verin.” dedi. 
Aras Hoca yaklaşıp selam verdi, “Şimdilik durumu kontrol altına aldık, kaptan.” dedi, “Ancak ciddi bir 


tamir süreci gerekiyor.” 


“Ne kadar?” 
Aras Hoca somurttu, “En az bir hafta.” dedi. 


Kaptan bağırdı, “Bir hafta mı? Dalga mı geçiyorsun?” 


“Üzgünüm kaptan. Teknoloji ne kadar ilerlese de doğanın kanunları yerinde sayıyor.” 


Kaptan öfkeyle yerine oturdu, sakin kalmakta zorlanıyordu. Bir süre sessiz kaldı. “Yüzey taraması istiyorum.” dedi gür bir sesle, “Gezegende hareketlilik olup olmadığına bakın.” 


Odadaki herkes monitörlere dönüp çalışmaya başladı. “Seyir defterine yazılsın.” diye devam etti, “Larkum seyahati bir haftalık gecikmeyle sonuçlanacak. 
Tabii yeni problemlerle karşılaşmazsak.” Bu esnada bana döndü, “Öyle değil mi?” dedi. 


“Başka sorun olmayacak, kaptan.” dedim. 


“Onarımda bizzat bulunmanı istiyorum. 


Gezegene indikten sonra başlarsınız.” 
“Emredersiniz.” 


Kaptan öfkelenmekte haklıydı ama suçum olmadığı da açıktı. Larkum'dan kalkış esnasında yaşadığımız sarsıntının ufak bir problem olmadığı şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Elbette bunları düşünmek için biraz geç kalmıştık. Yine de şu anki asıl sorunumuz, inecek olduğumuz gezegende bizi nelerin beklediğiydi. 
Tarayıcılar bir şey bulamıyordu belki ama uzay da bilinmezlerle doluydu. 
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Esra UYSAL £ğ 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un Enleri ve Neler'i Neler Yapmışız 


Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


... ; Mi 4, ei a, ge © Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Hoş geldin 20191! 
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©) , i ÖDÜLLÜ 
, » FOTOĞRAF YARIŞMASI 


NEREYE BAKSAM BİLİMKURGU Sonuçlandı 


Bizden YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018 kazanan! 


GO Beğeni ile BİRİNCİ 
Nilay Kayaalp 
Zaman Yolculuğunda Moleküler Bozulma 


ZA Beğeni ite İKİNCİ 
Ramadhaan Euzkhull 
Insector 


33 Beğeni ie ÜÇÜNCÜ 
Nuray Bulat 
Edebiyat Gezegeni 


Kazananları tebrik ediyor, katılımcılara teşekkür ediyoruz. 


. Zaman Yolculuğunda Moleküler Bozulma — Nilay Kayaalp - 90 
, İnsector - Ramadhaan Euzkhull-74 

. Edebiyat Gezegeni — Nuray Bulat — 33 

. Buz Gezegeni - Muhittin Yağmur Polat — 20 

. Robotlar— Metin Uçar— 10 

. Galactus— Erhan Sonsel— 10 

. Uzayın Gözü — Matri Yarka — 9 


. Ay'da Görüşmek Üzere — Mehmet Burak Şengil — 9 


O © a © UBP EWEW NN PP 


. Çifte Ay Doğduğunda — Gökçe Mehmet Ay—7 
10. Noelya Gezegeni — İsmail Yiğit — 6 


11. Yıldız Gemisi Görünmezlik Modunda — Aysun Erdooğan - 3 
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a» Yunus Emre Eroğlu bir fotoğraf paylaştı. 
12 Aralık 2018, 13:11 - B Konular Ekle 
Yayın Ödüllü Öykü Yarışması 
- — Sonuçları" 
1. Yeşim YÖRÜK - Musk-i Amher 
2. Ebuzer Kalender - Kabil'de Habil Kafe 
3. Hil ZÜLFIKAROĞLU - sahra'ya Son Yolculuk 


.Masiyon Gökcan ŞAHİN - Gök cinayetleri 


Paradigma Polisiye'nin ilk öykü yarışması, Ayla KOCA, Funda MENEKŞE ve Doruk ATEŞ'in değerlendirmeleri ile sonuçlandı! 


25 yazarın katılım gösterdiği yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler. 


Unutmayın; polisiye, değerlidir! 
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Kayıp Rıhtım di 
27 Aralık 2018, 20:32 - & 
Kayıp Rıhtım'ın gelenekselleşmiş yıl sonu okur anketinde aday 


gösterme süreci başladı. 


2018'in EN'lerini her zaman olduğu gibi yine hep birlikte seçiyoruz. Gelin ve adaylarınızı paylaşın! 


2018 


OKUR ANKETİ 


Kayıp Rıhtım Okurları 2018'in EN'lerini Belirliyor! 
Kayıp Rıhtım'ın gelenekselleşmiş yıl sonu okur anketinde aday... 


Unutmayın! 
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Sezai ÖZDEN ( 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilüimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©ogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Son Tiryaki 


2018 
Müfit ek nı B Son Tiryaki 
Müfit Özdeş Hi 
Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 
Selma Mine 


Aşk Alyoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT X BEŞİROĞLU 
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Çok Çağı 
2016 


Arzu Eylem 


Alfa ve Omeya 
2018 


Arda Öngören 


Hawking'in Düşleri 
2018 


( 1 


n Il lk | n il | Kİİ snr ÖYKÜLER 
Özge Arkal Gönül | o 


WKanet Özge Arıkal Gönül 
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Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçyin 
Kırmızı Top 
2018 
ÖÖKIRMIZI 
Mehmet Barış | 
Alhayrak | 
| 
| 
| 
Külleri 
2018 
Semih Erelvanlı Külleri 3 
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Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağhaş 


2018 


5” 
Mehmet Açar veli 
— Denizi 


Sinek İkilisi 
2016 


#SİNEK 
Coşkun Hepyonar İKİLİSİ 


COŞKÜNSMERYON 
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Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2016 


Ayşe Acar 


Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 


Papatya Tarlasında Papatya Tarlasında 

Rönesans 1 - 2018 Rönesans 2 - 2018 

PAPATYA 

MM a  rarlasınDA 
Gizem Çetin © Xey e RÖNESANS 


da ) m 


.# 


wi 9 
N ÇETİN 
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Düş Mühendisi 2124 
2018 


Semili Bulgur 


Mars'a Yolculuk 
2018 


AHMET AVGI 


Ahmet Avcı 


Jpiter'den Kaçış Mars'ta Sel 
2018 2018 

JÜPİTER”. 

7 


MARS'TA 


Zübeyir Tokgöz 
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Kılıcın Öyküsü 1 
2018 


KOR 


*, 
VW 


Tolya Eliyül 


TOPAL 
/ Ni 
ON 
> . 
«| y 
 / 
Gİ GÜ 
Yİ 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 


| POYRAZ GELE ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
| AY SEYAHATI 


AKIN BAŞAL 


Akın Başal 


Hastalık 
2018 


hastalık 
Onur Gürleyen ülken 
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YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 


Kolektif 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


BİLİMKURGU 


di KÜ 
SEğkisi 


“2018 


Yeryüzü Müzesi 
2018 


YERYÜZÜ MÜZESİ 
Koli Ml 
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Bİlgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: DUNE 


Ayın Kitap İncelemesi 
Relorya - OZGUN ÖZERK 


Çizgi Fİlm İncelemesi 
KAYIP DÜNYALAR 


Kütüphanemden Seçtiklerim 


Çizim Defterimden 


Roman Son İnsan - Bölüm Il 


Kapının İncisi - Bölüm-5 


4. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 
Ben Senin Kaderin 


İlk Mars Kolonisi 


Şehzadeye Mesaj 


Kısa Öykü Maaş Zammı 


Yıldız Avcısı - Bölüm 7 


Batı Kasabasında Cinayet 


f OB ur 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magoazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Oykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyorogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


© 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör/Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Yayın Danışmanı SEYHAN YILDIZ YILDIRIM Weh Tasarım - Dijital Tasarım - Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 


Yazarlar 
KUBİLAYHAN YALÇIN 
ESRA UYSAL 
ÖZLEM BUKET DURU 
BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
SEZAİ ÖZDEN 


Katkıda Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN KÜTÜPHANESİ - YUNUS EMRE EROĞLU - ORKUN UÇAR - ONUR GÜRLEYEN - ÖZGÜN ÖZERK MURAT K. BEŞİROĞLU - MURAT YILDIRIM - ORKHAN MANSUROV - HÜSEYİN MUTAFLARLI - SELİN GÖKÇEN SEMİZ GÜRHAN ÖZTÜRK - AYSUN ERDOĞAN 
BAYHUN ÖZTÜRK - FİRDEVS SONGÜL ÖZDEN - NURAY BULAT - SEYHAN YILDIZ YILDIRIM - EKİN ERTARAKÇI - ÖZLEM BUKET DURU KİTAPLA MUHABBET FACEBOOK GRUBU - VOLDRUNNER - PARADİGMA POLİSİYE - KAYIP RIHTIM 


Kanak İllustrasyonu CARIS WHITE 


www.yerlibilimkurguyukseliyor.com - Wwww.yerlihilimkurgu.com 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Son İnsan, 
GURHAN OZTURK a p i 


Birisi Bizi mi Gözetliyor” 
GEORGE ORWELL 

6-7 
Esra Uysalın Not Defterinden 
ESRA UYSAL 8-9 


Kayıp Dünyalar 
OZLEM BUKET DURU 
10-19 


Kısa Öykü 

Maaş Zammı 

MURAT K. BESİROGLU 

16-19 


Ayın Kitap İncelemesi 


- Relorya 


ÖZGÜN ÖZERK 


İSMAİL ŞAHİN 20-22 


4 Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Oykü Yarışması 
Ben Senin Kaderin 
MURAT YILDIRIM 24-26 
Kütüphanemden Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 28-29 
4. Yerli. Bilimkurgu Yükseliyor 
Kisa Öykü Yarışması 
İlk Mars Kolonisi 
ORKHAN MANSUROV 


30-31 


Roman / Bölüm-/ 


4.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Oykü Yarışması 
Şehzadeye Mesaj 


HÜSEYİN MUTAFLARLI 28-40 


» SELİN GÖKÇEN SEMİZ 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 

DUN€ 

MUFITTIN YAĞMUR POLAT 


42-50 


Roman Bölüm-5 
Kapının /ncisi | 
AYSUN ERDOGAN 
42-57 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un 
Öne Çıkan Paylaşımları 
ESRA UYSAL 


Ti 


60-63 


Kısa Öykü - Bölüm 7 

Yildiz Avcısı 

ARDA 7/P/ 

Bilimkurgu Yazarlarımız ve 
Eserleri - 2018 - 20/9 
SEZAİ ÖZDEN 


64-65 


66-76 


Kısa Öykü 
Balı Kasabasında Cinayet 
76-00 


çizim Defterimden 


SEZAİ ÖZDEN 42-63 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkurgu 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 


47 YAZARIN 5I ÖYKÜSÜYLE HAYAT BULAN ESER 


Solma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Haldun AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur Aİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ 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Tüm satış noktalarında! 


e) Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bilimkurgu sözcüğünü dilimize kazandıran değerli, gazeteci ve yazar 


ORHAN DURU 


anısına oluşturacağımız 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


20l9 


için geri sayım başladı! 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 için zihinlerimizi ve parmaklarımızı çalıştırmaya başlama zamanı! 


Yapmanız gereken, OOO kelimeyi aşmayan öykünüzü yerlibilirnkurguyukseliyor ©gmail.com adresine göndermek. 


nk 
4 


802 |SIY2J3S DMAO N2umınnıs ( 


* Öyküler, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


© 


e GN * (Dilbilgisi yazım kurallarına uygunluk BİLİMKURGU dikkate alınacaktır 


İSİ * Öyküler, YBKY Yönetimi tarafından 
5 2018 ön değerlendirmeye alınacak 
7 ve sonuç katılımcılara bildirilecektir 


Katılım için son tarih 


28.02.2019 


gem. Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 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bilimkurgu Yazarları Dizisi - birisi hizi mi gözetliyor? 


George Örweli 


10 


Eric Arthur Blair (d. 25 Haziran 1903, Bihar; 6. 21 Ocak 1950, 


Londra) 

2 .yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen kalemleri arasındadır. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı 

romanı ve bu romanda yarattığı Big Brother (Büyük 

Birader) kavramı ile tanınır. Eserlerinde yer alan netlik, zeka, sosyal adaletsizliğe karşı farkındalık ve totalitarizme karşı duruşu onun imzası niteliğindedir. 

Orwell'in hayatı, sonradan yazılarını etkileyecek olan deneyimlerle doludur. Burslu okuduğu Eton Kolejinden mezun olduktan sonra, o sırada bir İngiliz sömürgesi olan Burma”da bulunmuş; kısa süreliğine buranın polis teşkilatında görev yapmıştır. Bu memuriyet döneminde şahit olduğu acımasız uygulamalar, emperyalizme karşı geliştirdiği derin öfkeye katkıda bulunmuştur. 

Gençlik döneminde Fransa'da bulunmuş, türlü mesleklerde çalışmış, para sıkıntısı gerek yazarlığa başlamadan önce, gerekse ilk yapıtlarını kaleme aldığı yıllarda yakasını bırakmamıştır. 

Orwell'in ilk romanı, otobiyografik olup olmadığı halen tartışma konusu olan Paris ve Londra'da Beş Parasız'dır. 1933 yılında yayınlanmış olan bu eserde olaylar, ismi asla zikredilmeyen bir karakterin ağzından aktarılmaktadır. Eserin kahramanı Paris'te İngilizce kursu vermek üzere bulunan, öğrencilerinin dersleri türlü bahanelerle bırakmasından sonra ise işsiz ve meteliksiz kalan genç bir adamdır. Günler boyunca açlık çeken, sokakta sabahlayan, sonunda önce otel mutfağında, ardından da bir restoranın bulaşıkhanesinde iş bulan baş karakter, sonunda zihinsel engelli bir çocugun eğitmenliğini üstlenerek Londra'ya gider. 

Ne var ki talihsizlik ve yokluk, burada da peşini bırakmaz. İşvereni olan ailenin tatile çıktığını öğrenir, onların dönüşünü yersiz yurtsuz bir serseri olarak, yollarda aç bilaç taban teperek, güçsüzlere ayrılmış yatakhanelerde sabahlayarak geçirmeye zorlanır. 
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Avrupa'nın iki büyük başkentini toplumun en alt basamağındaki bir kişinin gözünden betimleyen eserden sonra Burma Günleri (1934) ve pek fazla beğenilmeyen Papazın Kızı (1935) gelir. 

Orwell'in edebi hayatındaki ikinci kilometre taşı, daha sonra kaleme alacağı Daralma ile pek çok ortak noktası bulunan Keep the Aspidistra Flying (Zambak Solmasın) adlı romandır. Orwell bu eserde kendisinin de bir parçası olduğu, dar gelirli ortadireğin yaşantısına ayna tutar; bu sınıfa mensup olanların hayatını adım adım kurutup manasızlaştıran, umutlarını ve hayallerini teker teker öldüren geçim derdine ve tekdüzeliğe isyan eder. 

1937 yılında Orwell maden işçilerinin hayatına dair bir araştırma olan Wigan Pier Yolu'nu kaleme alır. Ne var ki yazıları, bu tarihten sonra bir süreliğine kesintiye uğrayacaktır; çünkü güneyde, İspanya”da savaş davulları çalınmaya başlanmıştır. 

Orwell, İspanya'da darbe girişiminde bulunan, Hitlerile Mussolini'nin de desteğini alan Franco'ya karşı çarpışacak gönüllülere katılarak İspanya'ya gider. Savaşa dair anılarını daha sonra Katalonya'ya Selam adlı eserinde aktaracaktır. Orwell'in ölümünün ardından evrakı arasında bulunan notlarda İspanya'ya ilk gidişini şu şekilde anlatır; 

POUM milisine 1936 yılı sonunda katıldım. 
Bir başkasına değil de bu milise katılmamın başlıca nedenleri şunlardı: İspanya'ya gitmeye gazete makalelerim için malzeme toplayabilmek amacıyla niyetlenmiştim. Bunun yanı sıra, eğer çarpışmaya değer gibi görünürse, belki de savaşırım diye muğlâk bir düşünce de 


vardı kafamda. Ne var ki hastalıklı bünyem ve nispeten az sayılabilecek askeri tecrübem hesaba katıldığın- da, savaşmak hususunda pek bir kuşkuluydum. 

Orwell gördükleri karşısında çok etkilenir: Darbecilerle çatışan devrimci örgütler, özellikle de sosyalistler ve anarko-sosyalistler İspanya'da yepyeni bir düzen kurmuş gibidir. Fuhuş ortadan kaldırılmış, dilenciler sokaklardan çekilmiştir. Piyasadaki pek çok mal ihtiyaç sahiplerine parasız dağıtılmaktadır. Yeni sistem sosyal hayatın her detayını etkilemektedir: Artık hiç kimse senyör gibi, karşıdaki kişinin üstün olduğunu ima eden sözcükleri telaffuz etmemektedir ve bahşiş bırakmak yasaktır. 

Orwell cepheye gider, bir keskin nişancının attığı mermiyle gırtlağından vurulur. Ölümden kıl payı kurtularak cephe gerisine gönderilir ve İspanya'ya ilk geldiğinde gördüğü düzenin tamamen ortadan kaldırı!- mış olduğuna tanık olur. Kanaatine göre bu durum sadece İspanyol burjuvazisinin değil, Avrupa'da zamansız bir sosyal devrim hareketinin başlamasını “faşizme karşı birleşik cephe” politikaları açısından sakıncalı bulan Stalin'in de eseridir. 

Kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği ile yakın bağları bulunan İspanyol Komünist Partisi bir siyasi temizlik hareketine girişir. POUM (Marxist İşçi Birlik Partisi) yasadışı ilan edilir, yabancı uyruklu birçok asker tutuklanır veya -Orwell gibi- ülkeyi terk etmek Zorunda kalır. 

1930lar (o İngilteresinde (o 'sınıf özlemini'ni bir kara mizah ile eleştirmektedir. Aspidistra, sınıf atlama özentisi içindeki dar gelirlilerin bir statü simgesi olarak gördükleri, evlerinden eksik etmedikleri çiçeksiz bir zambak türüdür. Bir reklam ajansında metin yazarlığı yapan Gordon Comstock, kapitalizmin yutturmacası olarak gördüğü reklamcılıktan nefret eder, orta sınıfın boğucu yaşamından kaçarak şairliğe soyunur. Bu uğurda sevgilisinden ayrılmayı bile göze alır; ama romanın beklenmedik sonunu yine sevgilisi yaratmaktadır. 

İspanya'daki “ihanete uğramış devrim” tablosu Orwell'i derinden sarmıştır. Ancak en meşhur yapıtları olan Hayvan Çiftliği'nin ve 1984'ün sırf Stalin'i yermek için kaleme alındığını iddia etmek mevzuyu 


atlama 


haddinden fazla basitleştirmek olacaktır. Orwell yazarlığa başladığı günlerdeki çizgisinden sapmış değildir: Nasıl ki ilk eserleri kendi tecrübelerinden izler taşıyor, ancak her toplumu ve çağı ilgilendiren meseleleri de işliyorsa; savaş sonrası yapıtları da yalnızca Franco'nun, Hitler'in, Stalin'in dünyasını değil, bu “despot'ları yaratan hırsları ve budalalığı da taşlamaktadır. 

Hayvan Çiftliği bir devrimin trajedisidir. Bu modem fabl, kesilmekten, kırkılmaktan, sağılmaktan, dövülmekten gına getirerek zalim sahiplerine karşı ayaklanan Manor Çiftliği hayvanlarının hikâyesidir. 
Karakterler son derece sade ve güçlüdür: Kinik eşek Benjamin, fedakâr at Boxer, akılsız kısrak Mollie, hatta serçeleri tüm hayvanların kardeş olduğunu söyleyerek pençeleri arasına çekmeyi deneyen kedi bile akıllarda kolayca yer edinen, çok canlı kişiliklerdir. 

Hayvanlar, çiftliği geri almayı deneyen insanlara karşı yiğitçe çarpışır, gövdelerini mermilere siper eder; el sahibi olmadıkları halde çiftliğin zor işlerinin üstesinden gelmeyi, hatta bir değirmen inşa etmeyi bile başarırlar. Ne yazık ki zaferleri, yöneticiliğe soyunup gitgide “insanlaşan? domuzların hırsları ve entrikaları tarafından gölgelenmeye mahkümdur. Romanın alt başlığı “BİR PERİ MASALI”dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir elbette; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır. 

Orwell'in ömrü, henüz kırk altı yaşındayken noktalanmıştır. Hayvan Çiftliği'nden sonra geniş çaplı bir üne kavuşsa ve maddi sıkıntıları sona erse de yoksulluk günlerinde tutulduğu tüberküloz (verem) hastalığı, hayatının son döneminin büyük bölümünü hastanelerde geçirmesine yol açmıştır. 

TI. Dünya Savaşı boyunca Observer gazetesin- de çalışmıştır. 1945 yılında eşini başarısız bir ameliyat sonrasında kaybetmiş, ölümünden kısa bir süre önce yeniden evlenmiştir. 

21 Ocak 1950 tarihinde Londra'da hayata veda 
etmiş, ardında on adet kitap ve sayısız makale bırakmıştır. 


Alıntı - Vikipedi 


wwuu.yerlibilimkurgu.com 7 


Esra UYSAL'ın Not Defterinden gg 


Glass (2019) 


Aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında, kemiklerinin narinliğini şeytani zekası ile dengeleyen Mr. Glass”ın gölgesi de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Glass'ın bildiği kimi sırlar iki adam için de kritik düzeyde önem kazanıyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, “süper kahraman olduklarına inanan insanlar” üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor. 


Süre: 130 dakika. 

> Tür: Gerilim, Bilimkurgu, Aksiyon 

e | 

yö W IN Yönetmen: M. Night Shyamalan pp Nk / / 4“ 


Senaryo: M. Night Shyamalan 


v > N N i 
AME N 5 ii 
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GLASS Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson. 


Müzikler: West Dylan Thordson 


IN CINEMAS JAN 17 


Klon 2059 (2019) 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 
Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz bir plan yapar. 


İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 
Yazar: Mikail Kahraman Avcı 


Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


Sayfa Sayısı: 80 
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10 (2019) 


Dünya çok kirlenmiş ve artık yaşanma pi bir yararı dokunmayacağı aksine insanlığın kökünü kurutaca yı ir yaşam alanı oluşturma gayesine girmişlerdir. Bu yaşam alanı Jüpiter'i 


Süre: 96 dakika. 

Tür: Dram, Bilimkurgu, Fantastik 

Yönetmen: Jonathan Helpert 

Senarist: Clay Jeter, Charles Spano, Will Basanta. 


Oyuncular: Margaret Gualley, Anthony Mackie, Danny Huston 


MALE. Kğ 


Yayıncı: Netflix 


Uzay Akımları-Galaktik İmparatorluk Serisi 2 (2019) 


Florina gezegeninin yükseklerine kurulmuş Yüksek Kent'te Sark'ın Toprak Efendileri rahat ve bolluk içinde yaşıyorlardı. Yüksek Kent'in gölgesinde de köylüler çalışarak Sarklı efendilerini zengin eden “kirt” adlı önemli bir maddeyi üretmeyi başardılar. İsyan ise Florina için unutulmuş bir kelimeydi. Fakat işçilerin arasında yaşayan, hafızasını yitirmiş Rik isimli bir adam, kendisine iletilmesi için verilen mesajı hatırlayınca gezegende işler tersine dönmeye başlayacaktı: Florina'daki herkes ölecek. Toprak Efendileri ve Trantor İmparatorluğu casusları Rik'in peşine düşerken Uzay Akımları da Florina'ya yıkım getirecekti. 


Yazar: Isaac Asimov 
Çevirmen: M. İhsan Tatari 
Yayınevi : İthaki Yayınları 


Sayfa Sayısı: 272 
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İnceleme - Çizgi Film 


Özlem Buket DURU 


Kayın Dünyalar 


Bir Nesli Kayhenlen Çizgi Film 


8 lerin çocuklarının unutamadığı çizgi filmler vardır. Tek kanallı dönemde 

yayınlanan efsane çizgi filmleri saymakla bitiremesek de, üçü özellikle öne çıkar; Clementine, bu yazının konuğu Kayıp Dünyalar ve Güneşin Oğlu Esteban, ya da Gizemli Altın Şehirler. Üçü de Fransız yapımı. (gerçi sonuncusu Fransız-Japon ortak) Bunları sırasıyla, en ince detaylarına kadar anlatmak istiyorum ki, çocukluğumuzda iz bırakan eserlerin derinliğini bir de yetişkin aklımızla idrak edelim. 
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| K ayıp Dünyalar, 1985'te Nina Wolmark tarafından 


Fransız televizyonu için yaratılır. ONina Wolmark'ın, 80ler nesline travma geçirten Rahan ve Gizemli Altın Şehirlerde de yazar ve prodüktör 
olduğunu atlamayalım. Seri 1985-87 yılları arasında 52 
bölüm boyunca devam eder. Orijinal ismi Les Mondes Engloutis aslen Batık Dünyalar gibi bir manaya gelse de, hikayesi göz önüne alındığında Kayıp Dünyalar da gayet yerinde bir çeviri. Çizgi film bir nevi Atlantis 


hikayesiyle başlar: 


Eski büyük bir felaket yaşanır. Yaşam neredeyse yok olur, Arkadya 


zamanlarda, dünyada 
Uygarlığı'ndan kaçabilenler yer altına inerler. Sadece birkaç kişi kalmışlardır, ama sahip oldukları bilgilerle Shagma adını verdikleri yer altı güneşini yaratıp, etrafına yerleşirler. Yeni nesillere yukarıdaki dünyadan hiç bahsetmezler. Mümkünse yeryüzünde yaşam olduğuna dair her şey unutulmalıdır: Yeni nesiller böyle daha mutlu olacaktır. Bugün nasıl bazı Dünyalılar Agartha ya da Shambala gibi yer altı uygarlığı mitlerine inanıyorsa, bazı Arkadyalılar da yukarıda yaşam fikrine 


inanır, ancak bu onlar için sadece efsanedir. 


Aradan çok uzun zaman geçer ve Arkadyalılar barış içinde yaşarken, Shagma hastalanmaya ve hızla yok olmaya başlar. Büyükler çaresizken, Shangor ve Shangora adlı iki kardeşin elebaşı olduğu Arkadyalı 


Kayıp Dünyalar - Özlem Buket Duru 


çocuklar, yasak olmasına rağmen Eski Arşivler'e girerler. Burada İlk Arkadyalılar'ın bıraktığı kayıtları bulup, yeryüzünde gerçekten bir uygarlık olduğunu öğrenince, oraya gidip yardım isteyecek bir elçi yaratırlar: Bu Arkana'dır; Arkadyalılardan farklı olarak bacakları olan bir kadındır. Yer altında yaşadıkları Arkadyalıların bedenleri değişmiş ve bacakları yok olmuştur. Alt kısımları 


uzun Zaman boyunca yuvarlak solucanlara benzer, hatta yeraltı göllerinde nilüfer yaprakları, ya da uçan gemilerinin üzerinde sallanarak bir gidişleri vardır ki, izleyen çocukların Arkana, Arkadya'nın tarihi kadar eski bir gemi olan Shagshag'a binerek, yardım 


rüyalarına girmiştir. 


istemek için yüzeye doğru yola çıkar. Shagma'nın son gücü, onu Arkadya'dan dışarı fırlatır. O sırada dünyada, iki çocuk bisikletle civardaki mağaraları gezmek için yola çıkmıştır; bunlar Bob ve küçük kız kardeşi Rebecca'dır. Gerek görünüş, gerek mizaç olarak Arkadyalı Shangor ve Shangora'nın aynası, daha doğrusu insan versiyonlarıdır. Bob, mağaralarda araştırma yapmak niyetindedir, Rebecca'nın yaşı küçük olduğu için ona izin vermez. Rebecca tabii ki içeri girip göle düşer ve oradan geçen -evet, gerçekten- Spartacus adında eski bir gladyatör tarafından kurtarılır. Arkana onlara hikayesini anlatır ve Rebecca onunla birlikte gitmek için Bob'a ısrar ederken, yer altı korsanlarının 


saldırısına uğrarlar. 


Kayıp Dünyalar'ın ilk bölümü, tam da 80'lerden beklediğimiz bir acelecilikle açılır, güm diye konuya girer. Dakika bir gol bir, Arkadyalı çocuklar yeryüzü medeniyetinin gerçek olduğunu öğrenir. Dakika bir gol iki, Bob'la Rebecca Arkana'yla tanışır. Hatta Bob sakin sakin ona uzaylı olup olmadığını sorar. Her mağaraya giren çocuk hop diye kayıp uygarlık bulsaydı dünya epey ilginç bir yer olurdu eminim. Sizin anlayacağınız, Bob'la Rebecca mağaraları araştırayım derken, epey 


derine inmişlerdir. “Katmanlar” (Strata) adı verilen bu 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Arkana 


bölge, Arkadya'yı arayıp bulamayanların kurduğu kayıp uygarlıkla doludur. Birbirleriyle temasları kesilmiştir ve farklı boyutlara geçmişlerdir. İşte kahramanlarımızın maceraları, bu kayıp ülkelerde yardım ararken geçer. 
Üstelik, bu sırada bizim dünyamızda zaman ilerlemez. 
Bob, maceraya çıkarken “Tamam, seninle geliriz 


ama yemeğe yetişmemiz lazım, ona göre!” der ve 
52. bölümün sonunda döndüklerinde, anneleri onları 


yemeğe çağırmaktadır. 


Belki hatırlayamadınız. Ama “Spartaküs, Bob, Arkana” 


dersem, bir de açılış şarkısının ezgisini söylersem 


Kayıp Dünyalar ismini hemen 


ampulün yanacağına şüphem yok. Pek çok kişi çizgi filmin kendisinden çok, Rus Vladimir Cosma'nın yaptığı o tüyler ürpertici açılış şarkısını hatırlar. Şarkı o kadar popüler olmuştur ki, albümü yayınlanmıştır. 
Romanya asıllı Fransız müzisyen Vladimir Cosma, Yeşilçam sinemasında kullanılan pek çok müziğin de bestecisidir. 
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Delik Dünya Teorisi ve Alderson Diski 


evam etmeden önce yukarı paragraftaki 

bazı şeyleri açayım: Bu hikaye, bir yer altı medeniyeti üzerine kurgulanmış. Her eski medeniyetin kendi yer altı efsanesi vardır. Yunanların Hades'i, Keltlerin Cruachan'ı, Tibetlilerin Shambala'sı, Hint mitolojisindeki Patala gibi “ölümden sonraki dünya” fikirleri, Hristiyanlığa cehennem olarak geçmiştir. 
Bu efsanelerin bilim-kurgu ya da fantastik edebiyata girmeleri ise, Edmond Halley'in ortaya attığı Delik Dünya Teorisi (Hollow Farth Theory) sayesinde olur. 
Halley, 17. yüzyılda yaşamış İngiliz bir astronom ve matematikçidir. Delik Dünya Teorisi, “Gemi inşaatının babası” olarak anılan Pierre Bouguer adında bir Fransız matematikçi (aynı zamanda jJeofizikçi, gözünü sevdiğim Aydınlanma Çağı işte, herkes üç, beş anadal eğitimi almış) tarafından 1740'ta çürütülür. Hatta 1778'de ünlü İngiliz matematikçi Charles Hutton tarafından şüpheye mahal vermeyecek şekilde çürütülür: Dünyanın içi boş filan değildir, eski teknolojiye sahip medeniyet filan da 


yoktur. 


Bilim insanları açısından problem çözülmüştür, ama yazarları kim tutsun? Delik Dünya Teorisi Jules Vermeden Lewis Carrol'a, Edgar Allen Poe'dan H.P. Lovecraft'e kadar pek çok edebiyatçıya ilham vermiştir. Hattarol yapma oyunları oynayanların hemen hatırlayacakları Underdark'ın temeli bile buradan çıkar. En bilinen eser, Verne'nin Dünyanın Merkezine Seyahat'idir. Charles Hutton Anadolu'da yaşayıp, bizim Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehirlerimizi görseydi ne olurdu kim bilir? 


Delik Dünya Teorisi'nin türevleri yakın zamana kadar üretildi. En kayda değer olanı, William Fairfield Warren'ın 1885'te geliştirdiği Kutup Uygarlığı teorisiydi. Warren bu teoride, Kuzey Kutbu'nda Hyperborea adlı bir kıta olduğunu iddia etti. Kendisi 


Boston Üniversitesi'nde Teoloji profesörüydü. Delik 


Dünya'nın savunucuları arasında bildiğim kadarıyla bir üniversiteyle ilişkisi olan son kişiydi. 20. yüzyılda savunanların titri yazar, heykeltıraş ya da gizemci. 
Yazdıkları bilim çevrelerinde -hiç- ciddiye alınmasa 


da, romancıların hayal gücüne yaradığı inkar edilemez. 


“Peki madem ta 1778'de çürütülmüş, niye hâlâ Agartha'ya inananlar var?” diye soracaklara, rahmetli Carl Sagan”dan alıntı yapabilirim: İnsanlar bilimi değil, 


sözdebilimi seviyor. 


Ki Dünyalar'ın hikayesi de Delik Dünya Teorisi'nden esinlenmiştir. Ek olarak, Arkadya 


yapı itibariyle Alderson Diski'ne benzer. Alderseon Diski, bilim-kurgu meraklılarının hatırlayacağı üzere teorik bir mega yapıdır. Ortasında güneş olan CD şeklinde bir yıldız sistemi diyebiliriz. Yapı, güneşinin sadece ekvator çevresindeki enerji çıktısını alarak, 


Kayıp Dünyalar - Özlem Buket Duru 


gelişmiş bir medeniyeti barındırmayı amaçlar. İç deliğin etrafında, atmosferi korumak için bir duvar bulunur. Arkadya'nın da tam ortasında Shagma vardır 


ve tabii sönerse, tüm hayat bitecektir. 


NORTH Pour ,, 


Sibera 
MAmerica 


New York 


Mexico 


SAmemca 


Austraf/a 


SouTH PoLE 


Delik Dünya Teorisi 


Habitable-Zone 


Alderson Diski 


Arkadya 
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Bu Çizgi Filmi Yaparken Çekmişler mi? 


Günümüzde Kayıp Dünyalar'ı izleyen bir yetişkinin ilk aklına gelecek şeyi söyledim. Çizgi film hem karakterleri, hem olay anlatımı, hem mekanları ve kurgusu itibariyle kesinlikle sıradışı. Karakterler güzel ya da yakışıklı değil, hepsine nevi şahsına münhasır çizilmiş. Bu aralar çeşitlilik çok konuşuluyor, alasını 


burada bulursunuz. Spartacus siyahi (öyle bronz 


değil, bildiğin siyah adam), Arcana hem koyu tenli, hem yüz hatları itibariyle Uzakdoğulu, en normal diyebileceğimiz Bob'la Rebecca da öyle ahım şahım albenili tasarlanmamış. Rebecca tipik küçük, sevimli anime kızlarını biraz andırıyor, o kadar. Rastladıkları 


kişiler son derece korkutucu, rüyalarınıza girebilecek 


tipler. Çoğunun isimleriyse yabancı değil. Spartacus, 


eşimi) bi 
. SY GR > 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adından da anlaşılacağı üzere ünlü gladyatörden esinlenmiş. Arenadan ve kral olan kardeşinin hışmından kaçmış bir gezgin. Ya da Yaşayan Kristallerin ötesinde bir dünya olduğunu iddia eden ama inanılmayan 


cesur bilim adamı Galileo”ya, aynı bedeni paylaşmak 


zorunda bırakılmış Gog ve Magog'dan tutun, Mısır tanrılarına kadar pek çok referans bulabilirsiniz. Hele kahramanlarımıza saldıran yarı sevimli yarı korkutucu ama son derece acımasız korsanlar, kelime oyunu içeren isimleriyle hayli popüler oldular. Bugün Youtube'da dans şarkılarını bulmak mümkün. “80ler'de tüm karakterlertek şekilden çıkmış gibi!” diyenlere özellikle 


sarışın korsan Massmedia'yı göstermek lazım. 


NN... tarafından satın alınmasıyla, Kayıp Dünyalar'ın ünü büyüdü, yalnız ismi Amerikan 


televizyonuna Spartacus and the Sun Beneath the Sea diye çevrildi. Ana karakter bariz bir şekilde Arkana olduğu halde böyle bir isim konulması düşündürücü, herhalde erkek karakteri merkeze koymazlarsa çizgi filmin ilgi çekmeyeceğini düşündüler. Shagma ve Shagshag isimleri de değiştirildi: “Shag” fiili İngilizce argoda tabir-i caizse cinsel münasebet anlamına geldiği için güneşin adı Tehra, bindikleri aracın ismi ise Tehrig'e çevrildi. Korsanların isimleri zaten kelime oyunu içerdiği için her dilde değişikler. Olur da araştırırsanız, değişik isimler görünce şaşırmayın. 
Seri popüler olunca çizgi romanları da çıkmıştır, bugün 


Amazon'dan temin edebilirsiniz. 


Bu aralar hiçbir karakter ve hikaye derinliği olmayan çizgi filmlerin “Canım çocuklar için yapılmış, olsun o kadar,” diye savunulduğunu görüyorum. 


Peki bu işler uzaylılar için mi yapılmıştı? Bilakis, bir çocuğun hayal gücünün zenginleştirilmesi ve dramla hayata hazırlanması gerekmez mi? Evet, 80'ler ve 90'lardaçocuk olanlarpekçokçizgifilmden bahsederken travma geçirdiklerinden şikayet etseler de aldanmayın, bu iki neslin hayal gücünün benzersiz olması hep Nina Wolmark gibi hanımefendiler sayesindedir. Kendisi 


Kayıp Dünyalar - Özlem Buket Duru 


bugün 78 yaşında, uzun ömürler dilerim. 2010'da Lions Gate Entertainment'la anlaşmıştı, amaç serinin filminin çekilmesiydi, ama Spartacus'ün Arkana, Bob ve Rebecca'yla karşılaşmadan önceki gladyatör hayatı üzerine olacaktı, herhalde o sırada gladyatör dizileri çokça tuttuğu içindi. 2012'de proje rafa kaldırıldı. 
Acaba bir daha değerlendirilir mi? Daha önemlisi, çoğu Fransız asıllı proje gibi orijinalinden tamamen uzaklaşıp, berbat edilebilir mi? Valerian ve Laureline gibi olacaksa, kendi adıma hiç çekilmemesini yeğlerim. 
Bir şey olacak gibi gözükmüyor ama, beklemedeyiz. 


Kaynakça 


Hollow Earth Theory: https://en.wikipedia.org/wiki/ Hollow Earth 


https :/www.telegraph.co.uk/culture/books/10961412/ Hollow-Earth-conspiracy-theories-the-hole-truth.himl 


https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond Halley https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre Bouguer https://en.wikipedia.org/wiki/Charles Hutton https://en.wikipedia.org/wiki/Schiehallion experiment 


Alderson Diski: https://erhankilic.org/post/bir-yildizi- 


yakalamanin-yontemleri-dyson-kuresi/ 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU İİ 


Maaş Zammı 


ünlerdir aralıksız yağan yağmur şiddetini iyice Gandi için eve gelirken sırılsıklam olmuştum. 
Beni kapıda karşılayan Pelin “Kıyafetlerini dışarıda çıkar” dedi. Sırılsıklam olmam umurunda değildi. Bu kız acaba beni sevmiyor muydu? 


“Pantolonumu da mı?” 
“Temizlik robotunu daha yeni çalıştırdım.” 


birlikte da kapının önünde çıkardım. Bereket komşular o 


Çaresiz omontumla pantolonumu halimi görmedi. Bu şimdi normal bir davranış mıydı? 
Madem beni sevmiyordu, o zaman neden evlenmeyi 


planlıyorduk? 


“Neden orada dikiliyorsun, giysilerini banyoya götürsene” dedi Pelin. Giysileri elimden alıp banyoya götürme zahmetine katlansaydı ne hoş bir jest olurdu. 
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İç çamaşırlarımla banyoya doğru ilerlerken “Kapsül motosiklet almak istiyorum” dedim. 


“Daha düğün parasını denkleştiremedik” diye cevap verdi. 


Onu ikna etmek için kapsül motosikletin üstün özelliklerini anlatmaya giriştim, ilgileniyormuş gibi bile yapmadı. Hemen konuyu değiştirerek “Senin maaş artışı ne oldu?” diye sordu. 


“Resti çekmek üzereyim, işsiz kalırsam bana bakarsın değil mi?” 


“Ben kendime zor bakıyorum.” 


Başkalarının sevgilileri böyle durumlarda yalancıktan da olsa “Tabii ki hayatım” diyorlardı. 


Pelin'in beni sevmediği açıktı. Ailesi bizimkilerden 


zengindi ve benden daha iyi kazanıyordu. Onun yerinde olsam gerçi ben de kendimle evlenirdim, bacaklarım 


maşallah sütun gibiydi. 


Tam eşofmanımın altını salona 


giyip dönmüştüm ki dışarıdan bomba patlamış gibi bir ses geldi. Yer yarılmış ya da gök ikiye ayrılmış olabilirdi. 
Çok geçmeden evimizin salonu bembeyaz bir ışıkla 


doldu. 


Pelin sakin bir ses tonuyla “Yıldırımın önce 


ışığı sonra sesi gelmiyor muydu?” diye sordu. 


Camları zangırdatan, yeri titreten böylesi bir ses karşısında bu kadar sakin kalabilmesi ilginçti. Özel olarak beni sevmemesi gibi bir durum yoktu belli ki, duygularını ameliyatla aldırmış olabilirdi. 


Birkaç Oo dakika büyüklüğünde dolu taneleri yağmaya başladı. Dolu 


sonra (o gökten o ceviz arabaların ön camlarını patlatıp kaportalarını ayın yüzeyine benzetirken Pelin pür dikkat duvar-ekrandaki 


diziyi izliyordu. 


Şakayla karışık “Korkuyorum Pelin, bana sarılır mısın?” dedim. Gazı çıkarılacak bir bebekmişim 


gibi sırtımı sıvazladı. 


Dolu yağışı kesilmiş olsa da gök gürültüsü ve sağanak sabaha kadar devam etti. Pelin uyku arasında yıldırımın sesinin neden ışığından önce geldiğini sordu. 
Pelin Özsoylu kanunlarına göre evlenmeden önce aynı yatakta yatmak caiz olmadığı için koltukta uyuyordum. 
Kendisine cevap vermedim, zira benim de kendime 


göre kurallarım vardı. 


Sabah ortalık bir parça sakinleşmiş gibiydi; gökyüzü yine kapalıydı ve yağmur yağıyordu ama en azından gök gürültüsü yoktu. Evden Pelin'le birlikte çıktık, hanımefendi işe gitmek için hava taksisi çağırdı. Taksiye binerken “Dün patronla sıkı 


Maaş Zammı- Murat K. Beşiroğlu 


bir pazarlık yaptım, maaşıma zam yapabilirler” dedi. 
Pelin konforundan zerre taviz vermediği halde kapsül motosiklete sıra geldiğinde düğün masraflarını bahane ediyordu. O kapsül motosikleti alacaktım, Pelin buna 


engel olamazdı. 


Yolda üstü açık motosikletimle süpersonik arabaların arasından slalom yaparak geçerken yağmur yeniden sağanağa dönüştü. Amerikan futbolu topuna benzeyen kapsül motosikletleri içinde millet hiç ıslanmadan seyahat ediyordu. Bense ıslanmış bir sıçan gibi titreyerek yol alıyordum. Kaskımın üzerine kocaman bir kurbağa düştü, ikincisi montumdan sekerek yanımdaki elektrikli otomobilin tavanına kondu. Motosikletimi yolun kenarındaki bir tentenin altına çekip büyümüş gözlerle olup biteni izlemeye başladım. Yağmurla birlikte gökten sadece kurbağa değil salyangoz da yağıyordu. 


Yanıma park eden diğer motosikletli “Tam da bugün patrondan zam isteyecektim, şansa bak” dedi. 


Herkes için Tanrı bizi cezalandırıyor olmalıydı. Kurbağa 


maaş zammıyla kafayı bozduğu ve salyangozlar artık yol üzerinde ince bir tabaka oluşturmuşlardı. Kurbağalar şaşkınlık içinde sağa sola zıplıyor, millet akıllı telefonlarıyla bu tarihi olayı kaydetmeye çalışıyordu. Üzerime doğru sıçrayan kurbağaya voleyi çakacağım sırada tüm salyangoz ve 


kurbağalar birdenbire ortadan kayboldu. 


Yanımdaki çocuğa “Kurbağaları sen de gördün, değil mi?” diye sordum. 


“Evet, böyle bir ortamda yüzde yirmi zam az bile” dedi çocuk. 


Millet gökten artık kurbağa yağmadığına emin olduktan sonra trafik yeniden hareketlendi. Günlerdir 


aralıksız yağan yağmur yüzünden motosikletimin 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selesinde bitmiş olan otları çabucak ayıklayıp yoluma 


devam ettim. 


İşyerinde Masal iki elinde iki kahve fincanıyla yanıma geldi. 


“Fındık aromalı kahve getirdim, kek de var.” 


“Böyle jestlere alışık değilim. Her an 


ağlayabilirim.” 


Çantasından çıkardığı keki önüme koyarken “Kurbağa ve salyangoz yağmış, dedem bunların kıyamet alameti olduğunu söyledi” dedi. 


“Birdenbire ortalıktan kayboldular” dedim. 


“Birdaha olmaz herhalde. Sana bir şey sorabilir 


miyim?” 
Ne soracağını merak ederek “Tabii” dedim. 


“Şirketin teklif ettiği yüzde sekiz maaş zammını kabul etsem mi? Geçen hafta bir iş görüşmesi 


yaptım, maaşımın yüzde yirmi fazlasını teklif ettiler.” 


“Kabul et, ama patrona yüksek bir teklif 


aldığını sezdir, sonraki 


dönemde dikkate alır” dedim. 


teklifi değiştirmese bile 


Söylediklerim (oaklına (oyatmıştı (o galiba, 


“Yazılımcıların kafası farklı çalışıyor” dedi. 


Kafam o kadar çalışsa bir kapsül motosikletim olurdu. Ayrıca nazımı çeken bir sevgilim olurdu. Ne yazık ki bende ikisi de yoktu. 


Öğlene doğru, maaşıma yapılacak zammı tahmin etmeye çalışırken Batu “Yok artık, bu ne” diye bağırdı. Millet yerlerinden fırlayıp Batu'nun başında toplandı. 


Batu ekrandaki fotoğrafı göstererek “Taksim 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meydanına balina ölüsü düşmüş” dedi. Hafızam beni 


yanıltmıyorsa bu bir istermeçet balinasıydı. 
“Oraya nasıl gelmiş ki” diye sordu Masal. 


“Fatih karadan yürüterek getirmiş, birazdan Haliç'e indirecekmiş” dedim. 


Balinanın düştüğü anı gösteren görüntüyü izlemekle meşgul oldukları için kimse esprimi dikkate almadı. Batu ekrana bir internet televizyonunun yaptığı canlı yayının görüntüsünü yansıttı. Büyük bir kalabalık balinanın çevresinde toplanmış, ellerinde rengarenk şemsiyelerle durmaksızın yağan yağmurun altında 


olup biteni izliyordu. 


Akşam eve dönerken Büyükdere Caddesi üzerinde trafik sakindi. Yağmurun şiddeti azalmış ve ortalığa tekinsiz bir sükünet hali hâkim olmuştu. 
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar yüzünden hava erkenden kararmıştı. Önce dondurucu bir rüzgâr esmeye başladı ve ardından yolun kıyısına kocaman bir buz parçası düştü. “Oğlum Metin bu sefer iş ciddi” dedim kendi kendime. Şiddetlenen rüzgârın getirdiği soğuk yüzünden titremeye başladım, o kadar çok üşüyordum ki dişlerim zangırdıyordu. Gökyüzünden her biri birer bıçak gibi keskin buz parçaları bir sağanak halinde dökülmeye başladı. Ölümümün yakın olduğunu hissettiğim o anda bir aydınlanma yaşadım. 
Pelin beni seviyordu aslında, sadece karakteri bunu ifade etmeye uygun değildi. Gökten düşen jilet gibi keskin buz parçalarından birkaçı vücuduma saplandı ve dünya üzerindeki varlığım son bulurken önümde 


uzanan yol pikseller halinde dağılarak yok oldu. 
#XX 
Teknik İşler Müdürü Serkan mahcup bir 


biçimde “Sistemin Metin İzsüren için oluşturduğu log kayıtlarını izlediniz” dedi. 


Demirkol Holding insan kaynakları direktörü Bora “Bu sıkıntı başımıza ilk defa gelse, kalkıp buraya gelmezdim. Bu sene yaşadığımız üçüncü kesinti bu” diye cevap verdi. Tam da maaş artış dönemine denk gelen bu kesinti canını sıkmıştı, bu simülasyonu kullanarak üçbini aşkın çalışan için maaş zammı kararı 


veriyorlardı. 


Demirkol Holding önemli bir müşteriydi ve kendileriyle çalışmaya devam etmeleri kritikti. Serkan bu yüzden toplantıya ana şirketten de katılım olmasını sağlamıştı. Sözü toplantıya holo-konferans yoluyla katılan Marc Klaas'a verdi. Marc Klaas Bora'nın anlamadığı bir sürü teknik açıklama eşliğinde hatanın yerel bir yazılımcıdan kaynaklandığını ve sorunu çözmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. 


Serkan kendisini açıklama yapmak zorunda hissetti: “Simülasyonun işletilmesinden sorumlu İsmail adında bir arkadaşımız vardı. Beklediği maaş zammını alamayınca simülasyona Weather Events adında bir kod bloğu eklemiş. Weather Events bilgisayar oyunları için ekstrem hava olayları yaratan bir yazılım paketi. 
Bu kod bloğunu simülasyona ekleyen arkadaşımızla yollarımızı ayırdık.” 


“Mikail?e bak sen. Ne işler açtı başımıza” dedi Bora. 


“Mikail değil efendim, İsmail. Simülasyonla artık başka bir arkadaşımız ilgileniyor. Az önce bana sistemin yarın işlemeye başlayacağı bildirdi. Bu yıl yaptığınız ödemeleri şirketinize iade edeceğiz.” dedi Serkan. 
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ÖZGÜN ÖZERK 


1: insanları zamanla yolculuk üzerine 
B 1 lumi, kendilerini başka bir yerde bulurlar. Geri döndüklerinde ise evrenin kırmızı, siyah, mor ve beyaz-mavi dumanlarla dolduğunu görürler. 
Her duman farklı özellikler barındıran bir enerji yoğunluğudur. Bu enerjiler bir zaman sonra insanların içine girmeye ve onları değiştirmeye başlamıştır. 
Kırmızı duman (ARKYA) yaşamdan duyulan hazzı arttırırken, beyaz-mavi duman (NEDRON) mantığı ve zekâyı güçlendirmektedir. Mor duman (MEDNUM) duyguları daha kolay kontrol etmeye yaramaktadır. 
Siyah duman (KALOR) 
duygulardan fiziksel güç etmenizi sağlamaktadır. 


ise Öfke, nefret gibi 

Ancak bu güçler ortaya çıkmadan 50 yıl önce tüm ülkeler birleşip tek bir devlet haline gelmiştir. 
Gelişmiş teknoloji —hastaneler, bilimsel araştırmalar ve eğitim dışında- yasaklanmıştır. İletişim için telsizler, ulaşım amacıyla ışınlanma portalları kullanılmaktadır. 
Hatta yemek pişirme için doğalgaz kullanılması bile yasaklanmıştır bazı yerlerde. Fabrikalar, baca dumanları, gökdelenler, taşıt egzostları yoktur artık. 
Yasak kararının alınmasından yaklaşık on yıl sonra doğa dengesine kavuşmuştur. İnsanlar daha sağlıklı olmuş, hastalık oranları epeyce düşmüştür. Psikolojik 


sorunlar azalmıştır. 


Bu enerjiler ortaya çıktıktan sonra, barış ve huzuru yakalayan insanlık tekrar bölünmüş ve savaş kavramı tekrar ortaya çıkmıştır. Tek evren devleti dört koloniye bölünmüş ve bu koloniler birbiriyle yarışmaya başlamıştır. Kendi emelleri için insanları sömürmüşler, 


dini kullanmışlar, eğitimi köreltmişlerdir. 


Bütün bunlar olurken karışıklıktan faydalanan bir grup genç sistemi yıkmak için çalışmalara başlamış ve halkı örgütlemiştir. Koloniler için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. 


Avordiyal örgütün lideridir ve koloni ordusuyla kendi ordusu arasında büyük bir savaş olmuştur. 


Relorya /Özgün Özerk - İsmail Şahin 


Avordiyal ağır yaralanmıştır. Teknoloji yasaklandığı için savaşlar artık eski çağlarda olduğu gibi kılıç, kalkan, ok, 
Araçların yerine ise atlar kullanılmaktadır. Yaralı 


zincir gibi silahlarla yapılmaktadır. 


olarak yattığı hastaneden arkadaşlarıyla birlikte 


kaçmak zorunda kalırlar ve bir ormanda saklanırlar. 


Nayress adında ve ondört yaşında olan bir genç devlet tarafından gözlerinin önünde katledilen ailesinin intikamını almak için uzun bir süredir plan yapmaktadır. Nedron kolonisi başkanına ait villanın bahçesinde bir ağaca çıkmış uygun zamanı beklemektedir. Planı uygulamaya koyar ve başkanın kuzeni pencereye çıktığında tek ok atışıyla başkanın 


kuzenini alnından vurarak öldürür. 


Başkan, ev halkı ve korumalar dedektifler 


tarafından sorgulanır. Başkan cinayeti işleyenin 


Avordiyal ve ekibi olduğunu düşünür. 
Avordiyal, gece gölün kenarında başından 


geçenleri ove uykusunda yaşadıklarını anlatır. 
Arkadaşlarıyla beraber, göle giderler ve Avordiyal gece toprağa yazdığı şiiri okurlar. Aslında şiirden çok bir şifre gibidir. Ne olduğuna dair tartışırlar ve en yakın ışınlanma portalına girerek Elornis gezegenine giderler. Elomis'te bir pınarın dibinde bir kitap bulurlar. Kitabın adı Relaris'tir. Avordiyal uyur ve boyut değiştirir. Dört koloniye ait işaretlerin olduğu bir şato kapısının önünde bulur kendini. Arkadaşları da oradadır. Kapıda bir takım yazılar vardır. Relaris, Elnora, Larisya, Oryo, Respera ve Yelaror yazmaktadır ama kimse ne olduğunu anlamaz. Avordiyal kendine geldiğinde bir elinde Relaris yazan kitap, diğer elinde Elnora yazan kitap vardır. Ancak kendine geldiğinde bir hücrededir. Uyku sırasında Nedron askerleri 


tarafından yakalanmışlardır. 


Nayress adım adım intikam planı yapmaktadır. 
Başkanın kuzeni ölmüş, kuzeniyle arası iyi olmayan 


yeğeni mahkemeye çıkacaktır. Başkanın küçük kız 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kardeşinin ise psikolojik sorunları vardır ve yaşadıkları yüzünden depresyondadır. Zayıflama takıntısı vardır ve son olarak akupunktur yöntemini denemiştir. 
Nayress'in planı, başkanın kardeşi camı açıp dışarı baktığı sırada bir iğneyi bir boru ile üfleyip boğazına saplayıp beklediği zaman gelmiştir. Başkanın kız kardeşi cama 


boğulmasını Oo sağlamaktır. o Nayress'in 


çıktığı anda planını uygular. 

Nedron başkanı Avordiyal ve ekibinin yakalandığını öğrenir. Ancak sevinci yarım kalır. 
Yardımcısı kız kardeşinin intihar ettiğini haber verir. O sıralarda gökyüzünün çeyreğini kara bulutlar sarmıştır ve başkanın okuduğu gazetelerin başlıklarında depresyona giren, halüsinasyonlar gören insanların 


haberleri yer almaktadır. 


Avordiyal hücresinde Elnora kitabını açar ve bir şeyler söyleyerek görünmez olur. Karşı hücredeki adam uyandığında bağırarak, “Gardiyan, Kaçmış, Hücre boş” der. Gardiyan gelir ve kapıyı açar. Avordiyal gardiyanı etkisiz hale getirir ve anahtarları ve copu alır. Karşı hücredeki mahkümu çıkartır. Arkadaşlarını kurtarır ve gardiyanlarla savaşır. Hapishaneden kaçarak başka bir gezegene ışınlanırlar. Avordiyalın arkadaşlarından Lefrida henüz uyanmamıştır, başka bir boyutta kalmıştır. Eğer uyanmazsa ölecektir. Vücudu son bir kasılmayla ölür. Lefrida”yı çok seven Retlay ise 


ıntihar eder. 


Nayress, başkana bir mektup yazarak ölüm sırasının kızına geldiğini söyler. Ayrıca karısından boşanması gerektiğinden bahseder. Başkan ise bir an önce -ismini bilmediği- Nayress'in yakalanmasını ister. Ormanda araştırma yapılır. Nayress'in yaktığı ateşin kalıntıları bulunur. Bahçede ise Nayress'in boncuklu bilekliği ile saç telleri bulunur. Saç tellerinden Nayress'in kimliği tespit edilmiştir artık. 
Sıra Nayress'i ele geçirmek kalmıştır. Nayress ise çoktan başka bir gezegene giderek ailesinin intikamını 


almanın mutluluğu ile intihar eder. 
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Relorya /Özgün Özerk - İsmail Şahin 


Avordiyal ve ekibi her uykuya dalışlarında farklı bir yere giderek diğer ırkların eksik kitaplarını tamamlar. Son bir kitap kalmıştır ve insan ırkına âittir. 
Plan yaparlar ve dört koloninin başkanını tuzağa çekerler. Kitabın yerini öğrenirler ve hep birlikte bir çöle giderler. Çölün kumlarının altında büyük bir araştırma merkezi gizlenmiştir. Kitabı alarak geri dönerler. 

Avordiyal, örgütü ilk kurduğunda hiçbir bilgisi olmadan Relorya adını vermiştir. Relorya, koloni ordularıyla yapılacak olan son savaşta kendilerine yardım edecek yedi ırkın kitaplarının ilk harflerinden meydana gelmiştir. Bu ırkların kimisi kristallere, kimisi suya, kimisi de havaya hükmedebilen ırklardır. 
Relorya ise bu yedi ırkın yetenekleriyle dört koloninin güçlerini kendinde toplamaktadır. 


Son savaş zamanı gelip çatmıştır. İnsan (dört koloni) ve Alroy ordusuyla Relorya ve diğer ırkların ordusu karşı karşıya gelmiştir. Galip gelen taraf Relorya olmuştur. 


Kitap bilimkurgu ve fantastik kurgu karışımı gibi olmuş. Bir yandan doğaya zarar verecek her türlü teknolojinin yasaklandığı fakat ışınlanma kabinlerinin olduğu bir gelecek kurgulanırken diğer yandan farklı boyutlarda yaşayan ırkların ve büyünün olduğu bir evren söz konusu. Öyle ki son savaşta hayaletler ve iskeletlerden oluşan Alroy ordusu var. Avordiyal savaşta kendini ışınlayabilirken diğer ırklar suyu kristal haline getirip buzdan bir duvar örebiliyor. 
Koloni orduları ise ateşi kontrol edebildiği için buzları 


eritiyor VS. 


Kitabı okuyup bitirdiğimde kitabın fantastik yönünün ağır bastığını gördüm. Yıllar önce Yüzüklerin Efendisi'nin birinci kitabından okuduğum 20-30 sayfayı saymazsam, ilk okuduğum fantastik kurgu kitabı bu olacak. 


metin atak 


DÜNYALARDA 
SERİSİ NO:2 


— i > 


Arena - Metin Atak / 1971 NN 
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4.YBKV Kısa Öykü Yarışması - Alteratif Tarik 


Murat YILDIRIM 


ben Senin Karlerin 


dam botunun bağcıklarını çekerek iyice sıktı ve 

bağladı. Kar ne zamandır yağıyordu. “Yollar kötüdür, şimdi.” diye düşündü. Vazgeçmek diye bir seçenek yoktu. Kapıyı açtı ve her yeri kaplayan soğuk beyaza doğru ilk adımını attı. Beklediğinden de soğuktu. Durağa gidip minibüsü beklemeliydi. 
Minibüse doğru koşmadan önce son bir kez ceplerini kontrol etti. 


Adam botunun bağcıklarını çekerek iyice sıktı ve bağladı. Kar ne zamandır yağıyordu. “Yollar kötüdür, şimdi.” diye düşündü. Vazgeçmek diye bir seçenek yoktu. Kapıyı açtı ve her yeri kaplayan soğuk 


24 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2019 / sayı 22 


beyaza doğru ilk adımını attı. Beklediğinden de soğuktu. Gidip minibüse binmeliydi. Minibüse doğru 


koşmadan önce, son bir kez teçhizatını gözden geçirdi. 


ökk 


Minibüs doluydu, ama boş gibiydi. Anlaşılmaz bir kasvet vardı. Dışarıda hava kapatmış, kar da iyice hızlanmıştı. “Göz gözü görmüyor” derlerdi ya, aynen öyleydi. Minibüste hiç kimse konuşmuyordu. Sanki ilk kelimeyi söylemeye, ağır bir örtü gibi çökmüş sessizliği bölmeye kimse cesaret edemiyordu. Her zaman bu kadar sessiz miydi bu minibüsler? Çalan bir şarkı veya türkü olmaz mıydı? Yoksa her zamanki ses, trafiğin içeri dolan gürültüsü müydü? 


“Üşümüş herkes, hava da kapalı. Yollar boş. 
Ne gürültüsü olacak.” diye söylendi. 


sks 


Minibüs doluydu, ama boş gibiydi. Minibüs dediyse de ağız alışkanlığı, bildiğin zırhlı personel taşıyıcıydı işte. Ama her yere onunla gidince ismi “Minibüs ” olmuştu devre arkadaşları arasında. Böyle deyince sanki daha bir normal mi olmuştu her şey? 
Sanmıyordu. Anlaşılmaz bir kasvet vardı. Dışarıda hava kapatmış, kar da iyice hızlanmıştı. “Göz gözü görmüyor.” derlerdi ya, aynen öyleydi. Minibüste hiç kimse konuşmuyordu. Sanki ilk kelimeyi söylemeye, ağır bir örtü gibi çökmüş sessizliği bölmeye kimse cesaret edemiyordu. Her zaman bu kadar sessiz miydi bu minibüs? Çalan bir şarkı veya türkü olmaz mıydı? 
Yoksa her zamanki ses, trafiğin içeri dolan gürültüsü 


müydü? 


“Üşümüş herkes, hava da kapalı. Yollar boş. 


Ne gürültüsü olacak. ” diye söylendi. 


ski 


Adam minibüsten inmiş etrafa bakıyordu. 
Öyle açıkta beklemezdi. Saklanırdı bu hınzır. Kar hafiflemişti, ama gene de uzaktan bir şey seçmek imkansızdı. 


meydan. Şimdi sadece minibüsten inenler vardı. Ya da 


Her zaman ne kalabalık olurdu bu 


sadece onlar var gibiydi. Çünkü gözleri hissediyordu üzerinde. Biliyordu buradaydı. Ondan önce gelmiş, saklanmıştı bile. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Ne hissedeceğini bilmiyordu. Eli cebine gitti. Elini cebine sokmadan yakaladı küçük kutuyu. Bundan sonraki hayatı bu kutuya bağlıydı. 


Minibüs durağını gören bir caddenin girişi dikkatini çekti. Gözler oradaydı. Dikkatlice yürümeye başladı. Nerede karşısına bir ölüm tuzağı çıkacağı 


Ben Senin Kaderin - Murat Yıldırım 


belli olmazdı. Belediyenin güzellik olsun diye diğer kaldırım taşlarının arasına serpiştirdiği parlak granitler kar ilk yağdığında çok kaygan oluyordu. Gözünün 


önünde kaç yaya, kaç arkadaşı devrilmişti. 


Sağ salim caddenin girişine kadar ilerledi. 
Hızla köşeyi döndü, ama cadde bomboştu. O zaman anladı hatasını. Acele etmişti. Köşedeki dükkanı kontrol etmeden dönmek hataydı. Hem de en ölümcülünden. 
Gözler şimdi tam arkasındaydı. 


skik 


Adam minibüsten inmiş etrafa bakıyordu. 
Tabii, Saklanırdı. bu 


hınzırlar. Kar hafiflemişti, ama gene de uzaktan bir şey 


öyle açıkta beklemezlerdi. 


seçmek imkansızdı. Her zaman ne kalabalık olurdu bu meydan. Şimdi sadece minibüsten inenler vardı. Ya da sadece onlar var gibiydi. Çünkü gözleri hissediyordu buradalardı. 
gelmiş, saklanmışlardı bile. Kalbi hızlı hızlı atmaya 


üzerinde. Biliyordu Onlardan önce başladı. Ne hissedeceğini bilmiyordu. Eli silahına gitti. Bundan sonraki hayatı belki de sadece silahına 


bağlıydı. 


Minibüs durağını gören bir caddenin girişi dikkatini çekti. Gözler oradaydı. Arkadaşlarına işaret etti gideceği yönü. Dikkatlice yürümeye başladı. 
Nerede karşısına bir ölüm tuzağı çıkacağı belli olmazdı. 


Gözünün önünde kaç sivil, kaç arkadaşı devrilmişti. 


Sağ salim caddenin girişine kadar ilerledi. 
Hızla köşeyi döndü, ama cadde bomboştu. O zaman anladı hatasını. Aceleyle köşedeki dükkanı kontrol etmeden dönmek hataydı. Hem de en ölümcülünden. 


Gözler şimdi tam arkasındaydı. 


kskik 


Hızla döndü. Gözleri gördü bir anlığına. Mavi çelik gibi. Mavi gökyüzü gibi. Daha doğrusu hangi renk 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hayal ediyorsan gökyüzünü, o renkti gözler. Yaşam, mutluluk fışkırıyordu gözlerden. Ab-ı hayatı arayanlar bu gözleri görseler bırakırlardı aramayı. Hayat buydu işte. Arayacak ne kalmıştı ki. 


Sonra kırmızıya, kızıla boğuldu yüzü. 


skik 


Hızla döndü. Gözleri gördü bir anlığına. 
Mavi çelik gibi. Buz gibi. Daha doğrusu hangi renk hayal ediyorsan ölmeden hemen önceki gökyüzünü, o renkti gözler. Ölüm fişkırıyordu gözlerden. Ab-ı hayatı arayanlar bu gözleri görseler bırakırlardı aramayı. 


Bilirlerdi, ölüm geldi kaçış yok artık. 


Sonra kırmızıya, kızıla boğuldu yüzü. 


kik 


Kız güller sokmuştu burnunun dibine. 


“Hiç kızlar gül alır mı sevgilisine?” dedi gülerek. 


“Ben senin kaderinim” dedi kız. Uzandı öptü yanağından. Yanağı yanıyordu adeta. Yanağından bir sıcaklık yayıldı tüm vücuduna. Daha çok mutlu olabilir miydi? Bilmiyordu. Ama sanki hayatı boyunca buraya koşmuştu. Bu kavuşmaya. Mutlu olduğunuzda aptalca bir sırıtış yayılır ya suratınıza. Adam da engelleyemiyordu. 


“Allahım şimdi canımı al. Böylesine mutlu öleyim.”diye düşündü. Nasıl saçma düşüncelerdi bunlar hem de böylesine mutlu bir günde. Tekrar sıktı cebindeki yüzük kutusunu. 


kskik 


Kız dipçikle vurmuştu burnunun tam üstüne. 


Bu kadar güzel gözler bir erkeğe ait olamazdı. 
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Ben Senin Kaderin - Murat Yıldırım 


“Hiç kızlar vurur mu?” dedi. Kelimeler 


ağzından çıktıktan sonra fark etti saçmaladığını. 


“Ben senin kaderinim.” dedi kız ve silahını doğrulttu. Bir patlama duydu adam. Yanağı yanıyordu adeta. Yanağından bir sıcaklık yayıldı tüm vücuduna. 
Daha fazla acı çekebilir miydi? Bilmiyordu. Ama sanki hayatı boyunca buraya koşmuştu. Bu kavuşmaya. Mutlu olduğunuzda aptalca bir sırıtış yayılır ya suratınıza. 


Adam da engelleyemiyordu. Kayıverdi elindeki silah. 


Adam artık acı çekmiyordu. 


#kk 


Adam mutluydu da, ama, sanki, eksikti işte bir şeyler. Sanki, sanki yarısı orada değildi. Sanki bir parçası başka bir yerlerde kalmıstı da buraya 


ulaşamamıştı. 


WOMDRUNNER ys" 
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ESA İYSAL 


Küt haremi Seçtiklerim... 


Kült 


28 
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“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası, “dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 

Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkettedüzenlenen korkunç birimza gününde güzeller güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un ellerindedir!/ 

Edebiyatını farkl kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçarın “psikedelik punk bilimkurgu” romanı KÜLT'ü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: Ocak 2019 


“VMMLELEMLON 


“Spiker karşı yakadaki bir muhabir ile canlı bağlantı yapıyordu. Koyu renk kalın bir manto giymiş adamın burnu kıpkırmızı kesilmişti. Beyaz bir binanın önündeydi, kapı görevlilerce kilitleniyordu tam o sırada. Söylediklerine göre henüz ismi bilinmeyen bir hastalık nedeniyle, on üç kişi kızarıklıklar ve ağrılarla hastanelere başvurmuştu. Doktorlar kısa sürede bunun bir salgın olduğunu fark etmişlerdi, çünkü iki gün geçmeden görevliler arasında da aynı vaka görülmüştü. Böylece ileride de bir isim alamayan bu hastalık'ılk defa insanları ağına düşürdü.” 

Hastalık! İnsanlığın sonunu getirecek olan, bir hastalık olabilir mi? Gezegen'deki yaşamın “insan'la birlikte bitmesi, yine insanın kurgusu değil midir? Değişen hayatta kalırken, değişmeyenin yok olması, yaşamın sonu olabilir mi? Hastalık romanı, başından sonuna kadar, “Neye, kime göre?” sorularını sordururken, insanın kendisiyle özdeş saydığı yaşama dair de önemli sorular soruyor. 

Onur Gürleyen, hastalık metaforunu kullandığı distopik romanında, huzur ve refah içinde yaşayan bir toplumun, umulmadık gelişmeler sonucunda her şeyi kaybederek yok olmasını anlatıyor. Yazar, insanın karşısına yine insanı koyarak, türcü bakış açısını, merkezindeki taşları oynatarak sorguluyor. 
Kendi dışındaki her şeyi kullanmak ve sömürmeyi, kendisine bahşedilmiş bir hak sayan insan, bir gün aynı yaklaşımın kurbanı oluyor. Yeşil adam, asıl hastanın, değişime uğramamış insanlar olduğunu anlatıyor bize İnsan uygarlığgınn zamanın karşısında tutunamayacağını, çünkü değişmekten korktuğumuzu... Ve bizi kendi silahımızla vuruyor. 
Basım Yılı: 2018 


hastalık 


ONUR GÜRLEYEN 


nama... 
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4.YBKV Kısa Öykü Yarışması - Alternatif Tarih 


Orkhan MANSUROV 


İlk Mars Kolonisi 


“Gir” komutundan sonra kapıyı açıp içeri girdi. General Borisov'uni “otur” Gasımov” diye eliyle işaret ettiği sandalyeye oturdu. General elindeki tableti masaya bırakıp gözlüğünü çıkardı. Mavi, donuk gözlerine kısa bir süre Elnur Gasımov'un yüzünde sabitledikten sonra konuşmaya başladı: 


“İstifa etmek istediğini söylemişsin. Doğru mu bu?” 


Gergin olan Klnur bunu yansıtmamak için elinden geldiği kadar çabalıyordu. “Evet, efendim” derken bu gerginliği sesine de yansıtmamaya çalıştı. 


“Sanırım bu istifa mevzusu için doğru yerde ve zamanda değiliz, Gasmov. Unuttuysan hatırlatayım. 
İstifa o ettikten yapmayı düşünüyorsun?” 


Marstayız. sonra ne 


“Efendim, iki gün sonra devletimizin rutin olarak her altı ayda bir yolladığı kargo gemisinin gezegene varması bekleniyor. Düşündüm ki, eğer istifam kabul olunursa o gemi ile Dünyaya dönebilirim” 


“Peki sebep ne?” 


“Oğlum, efendim. 6 yaşında artık. Bu sene okula başlayacak. 2 senedir görev nedeniyle ne karımı, ne de oğlumu göremiyorum.” 


“Ama bu görevi kabul ederken bunların bilincinde olman gerekirdi.” 
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“Haklısınız ama iletişim sıkıntısı çekeceğimizi düşünmemiştim hiç.” 


“Anlıyorum, Gasımov. Ailen nerede yaşıyor?” 
“Kırgızistan”da efendim.” 
“Neden? Ben seni Azeri sanıyordum.” 


“Azeri”yiz efendim. Bişkek'te güzel bir pozisyonda iş çıkınca oraya taşındık” 


General bir sigara yaktı. Kısa bir sessizliğin ardından konuşmaya başladı: 


“Devletimizden memnun musun, Gasımov?” 
“Tabi ki, efendim” 


“Bence de memnun olmalısın. Şanslısın, SSCB”de doğmuşsun. Devlet iyi bir eğitim sağlamış, işini temin etmiş, ailenle yaşayabileceğin ev vermiş. 
Memnun olmalısın. Ama bu yetmez. Gerektiği zaman sen de devletimize yardım etmelisin. Ve devlet sana şuanda burada ihtiyaç duyuyor.” 


“Efendim, Tevtisdze benim yaptığım işleri yapabilecek nitelikte bir bilim insanı. Yokluğumu hissettirmeyecektir.” 


“Anlamıyorsun, Gasımov. Devlete, bana sen lazımsın. Burada ilk Mars kolonisini kurmaya çalışıyoruz. Ve o Amerikan kapitalistlerden önce 


yapmamız gerekiyor bunu. Nüfus artıyor, Gasımov. 


SSCB dışındaki ülkeler bununla nasıl başa çıkıyor biliyor musun? Buradaki kısıtlı enerji kaynaklarımız yüzünden sizlerin iletişim kurmanıza izin vermiyoruz ama tabi ki yönetici olarak ben Devletimizle bağlantı halindeyim. Geçen sene dünyada | milyar insan öldü. 
Öldürüldü. Kolaya katılmış ilaç sayesinde. Diğer ülkeler nüfus artımıyla böyle başa çıkıyor. Ama bizim devletimiz diğer gezegenleri kolonileştirmek niyetinde. Çünkü bir sonraki neslin, senin oğlunun da içinde bulunduğu neslin iyi bir şekilde yaşamasını istiyor.” Duraksadı, sigarasını söndürüp devam etti: “Karınla konuşmanı sağlayacağım. Ondan sonra karar yine senin. Çıkabilirsin.”Monitörde karısını görünce mutlulukla gülümsedi. 


“Selam, hayatım. Nasılsınız?” 


“Selam, Marslı adam” diye gülümseyerek karşılık verdi kadın “Seni özlüyoruz. Sen nasılsın?” 


“Ben de ne yapıyor? Hazır mı okul hayatına? Ne zaman 


sizi çok özlüyorum. Aslanım 


gideceksiniz Bakü'ye?” 


“Hazır ve çok hevesli. Bakü konusuna gelince. 
Gitmemeyi düşünüyoruz.” 


“Neden?” diye sordu şaşırmış bir şekilde. 


“Kaç zamandır Azeri okullarında çocuklarının sayısının azaldığı, bu yüzden Azerbaycan dilinde eğitim veren okulların kapanacağı konuşuluyor. Yani çocuk Azeri bir okula başlasa bile birkaç sene içinde Rus okuluna gitmek zorunda kalabilir. Hem benim işlerim de burada. Düzenimizi bozmaya ne gerek var?” 


“Ama biz çocuğumuzu yollamazsak Azeri okullarının kapanmasında rol almış oluruz.” 


“Ne önemi var, aşkım? Zaten üniversiteler Rus dilinde, resmi iş kurumları Rus dilinde. 100 senedir tek bir devlet olarak yaşıyoruz. Rus dilinin ülkede konuşulan tek dil olması uzak değil artık” 


“Ne önemi var?” sorusu kafasına takıldı 


İlk Mars Kolonisi - Orkhan Mansurov 


Elnur'un. Gerçekten önemi kalmamış mıydı? Milli bir kimlik olan ana dillerinden uzaklaşmaları normal miydi? Ne önemi vardı? 

“Bu neye İletişim sıkıntılarınız çözüldü mü?” 


aramayı borçluyuz? 


“Hayır. İstifa etmeyi düşünüyorum. General o yüzden ayarladı bu konuşmayı.” 


“Ne? İstifa mı? Sen aklını mı kaçırdın, Elnur?” 
“Sizi çok özledim.” 


“Biz de seni çok özledik, aşkım ama yapma. 
Görevinin büyük kısmını tamamladın, bak. Az daha sık dişini, hepimiz sıkalım. Geldiğinde kahraman olarak karşılacaksın. Hem ülkede, hem de evinde. Ama istifa ederek dönersen kim bilir ne iş verecekler sana.” 


“Düşünmem lazım” 
“Lütfen, Elnur. Çocuğumuz için.” 


Bir karara varmasına rağmen hâlâ kafası karmakarışıktı. 
Acaba doğru kararı vermiş miydi? General odaya girince ayağa kalktı. Bu zamana kadar hiçbir şeyini eksik etmemiş devletine olan borcunu ödemeli mi? 
Yoksa evine dönüp çocuğunu kendi ana dilinde eğitim veren bir okula mı göndermeli? Generalin el işaretiyle yeniden sandalyeye oturdu. 100 seneye yakın bir süredir bir bayrak altında yaşayan ülkelerin farklı dillere sahip olmasıydı belki de saçma olan. Torunun torunu belki de Azerbaycan dilinde tek bir kelime bile bilmeyecekti. 


“Kararını verdin mi, Gasımov?” 


“Verdim, efendim. İzninizle görevime devam etmek, çocuğum için iyi bir gelecek inşa edilmesinde yardımcı olmak istiyorum.” 
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Roman - Bölüm 11 


Gürhan ÖZTÜRK 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların 

arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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SON İNSAN'IN ÖNCEKİ BÖLÜMLERİNDE... 


Gizli bir üssün yer aldığı bir adada özel insanları eğitmek üzere görevlendirilen kişi olarak Tuğgeneral Serhat Seçkin seçilir: 


“Görevi başarabileceğime bile emin değilim. 
Buradaki dosyalarda sıra dışı yeteneği olduğuna inanılan on iki tane kişi var ve benim onlardan askeri düzende eğitim görmüş ufak çaplı bir ordu hazırlamam bekleniyor.” 


Tesisten kaçma girişimi başarısız olan Evren, odada kilitli tutulmaktadır: 


“Beni burada tutman için elinde bulunan kozlardan diğerleri için de var mı? Yoksa canları isterse seni öldürüp buradan kaçabilirler mi?” 


“Aptal değilim ben, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu tesisten bir daha kimse kaçma girişiminde bulunamayacak...” 


Mesleği psikolog olan Efla'nın zihninden çok hızlı bir şekilde olasılık hesabı yapabildiği için geleceği öngörebilme gücü vardır: 


“Senin tahminlerin hep doğru çıkardı değil mi?” 


“Genelde doğrudur, daha doğrusu hiç yanlış çıktığı olmadı şu zamana kadar ve daha da olmaz diye tahmin ediyorum.” 


Eğitimin ikinci gününde tesise bir saldırı gerçekleşir: 


“Bir daha bizi rahatsız edecek birileri olmayacağı konusunda size söz veriyorum. Yeter ki bu projede benimle olmaya devam edin. Daha yolun çok başındayız. Ufak bir iğne yolumuzun ortasında diye geriye dönemeyiz.” 


“Neden bu projeyle bu kadar çok ilgileniyorsun ki? Başarılı olmamız senin neyine yarayacak?” 


“Çünkü bu başarıya ihtiyacım var.” 


11. Bölüm “Efla” 
(27.09.2005, On yıl önce, İstanbul) 


Hastaneye iki ambulans varmıştı. İkisinden de trafik kazasına karışan iki ailenin yaralı üyeleri indiriliyordu. 


“İki erkek. İki kadın. Üç çocuk. Acil durum! 
Hemen ameliyat odalarının hazırlanması lazım,” diye bağırıyordu hastanenin girişindeki görevlilerden birisi. 


Kazazedelerden biri hariç diğerlerinin bilinçleri kapalı bir haldeydi. Bilinci açık olan kazazede ise ne kadar çok acı çekerse çeksin bunu belli etmiyordu. 
Buna neden olan kendisiydi. Şu anda hem kendi ailesi hem de diğer aile kendi hatasının bedelini ödüyordu. Hastane koridorlarında sedyede onu önden götürüyorlardı. Ameliyathane kapısından geçtikleri zaman aklı biraz olsun başına gelmişti. Bıyıklı, genç bir doktor önlüğünü giymesine hemşireler yardımcı 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olurken kazazedeyi incelemekteydi. Kazazede ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Doktora zor duyulan bir sesle bir şeyler fısıldıyordu. 


“Beni değil, onları kurtarın! Lütfen!” 


Doktor adamın pek dediğiyle ilgilenmiyordu bile, adama anestezi uygulanmasını bekliyordu. Anestezinin ardından kazazede gözlerini kapadı. Artık ameliyata hazırlardı. Zor ve başarısız geçeceği önceden tahmin edilebilen bir ameliyattı. Adamın iki bacağı da kazanın neticesinde ön tarafı çökmüş araba tarafından ezilmişti ve iki bacak da tamiri imkansız bir hale gelmişti. 
Doktorun tüm ümidi iki bacağı kesmeden adamı bir bütün olarak yaşatabilmişti, ama belli ki iki bacağı da ömür boyu bir daha kullanamayacaktı. 


Bıyığı tıraş edilmesinin gerektiği aşamayı biraz geçmişti, ama doktor bıyığına özen gösteriyordu anlaşılan. Kazazede gözlerini açtığında doktorun uzamış bıyıklarına bakarken bulmuştu kendini. Uzun bir süre dalgın bir vaziyette doktorun bıyıklarına bakıyordu. Başının dönmesi geçmeye başlarken yavaşça neden hastanede olduğunu hatırlıyordu. 


Yoğun iş temposu yüzünden her gün gereğinden fazla içki içmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bunun sonucu olarak da eşiyle her gece kavga eder hale gelmişlerdi. Küçük kızları da bu kavgalardan etkileniyordu. Resimlerini buzdolabına yapıştırırdı. 
Bu onun sessiz çığlıklarıydı. Resimlerde hep babasını ailesinden uzakta gösterirdi. Annesi de arkasından ağlardı. Son zamanlarında hiç kızına sarılmadığını acı bir şekilde fark etmişti hastanedeki yatağında. 
İki bacağı da sargılıydı ve kim bilir kaçıncı serum takılmıştı, ağrı kesicilerin etkisi geçtikçe bedeninin uyuşukluğu geçiyor ve yerine kasvetli bir ağrı dalgası geliyordu. Yine de bu ağrılar dert edeceği şeylerin yanında hiç bir şeydi. 


Doktorun Oo yanında (o hastanenin belli oki demirbaşlarından biri olan yaşlı bir hemşire duruyordu. 
Doktordan daha işini bilen biri gibi duruyordu. 
Serumu değiştirirken bir kez olsun bile adama dönüp bakmamıştı. Belki de adamı bir nedenden ötürü suçluyordu. 
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Doktornasıldurumuaçıklayacağınıdüşünedururken hemşire gerçeğin ne kadar acı olursa olsun pat diye yüze söylenmesi gerektiğini düşünüyordu. Adam işte o hemşirenin ağzından gerçeği duymuştu. Artık yürüyemeyeceğini ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kalacağını. 


Hastane odasında tavanı seyrediyordu. Genelde insanlar haykırırlar, kaderlerine küfrederler ya da doktorlara bir umudun olup olmadığıyla ilgili son yakarışlarını yaparlardı. Gerisi sessiz bir ağlayış olurdu genelde ve ardından kabullenme aşaması gelirdi. Yapacak bir şey yoktu kabullenmekten başka. 
Ama adam sessizce duruyordu sadece. Yoksa çoktan kabullenme safhasına mı geçti diye doktorun kafası karışmış bir haldeyken, adam konuştu. 


“Ailemi görebilir miyim? Eşim ve kızımı kazadan beri göremedim.” 


Eşiyle üniversite yıllarında tanışmıştı. Üniversite bitmeden evlenmişlerdi. Aileleri önce okul bitsin, meslek sahibi olsunlar istemişlerdi ama onlar bunu sıkıntı etmemişlerdi. Binbir zorluklarla da olsa üniversiteyi bitirip iş bulabilmişlerdi ve adamın kendi ofisini bile açacak kadar paraları olmuştu. Bir yandan üniversitede doktorasına devam ederken psikolog olarak da yardıma ihtiyacı olan danışanlarına yardımcı oluyordu. 


Bitkilere meraklı küçük bir kızları vardı. 
Balkonlarında bin bir çeşit çiçek yetiştirirdi ve onlardan birinin solmasıyla kızın bir hafta odasında ağladığı olurdu. Bir sürü botanik kitabı bile almışlardı kızlarına ve kız bu kitapları büyük bir merakla okumaktaydı. 
Büyüdüğünde ya ziraat mühendisi ya da bir botanik bahçesinde çalışan biyolog olmayı daha küçük yaşında kafasına koymuştu. 


Adamın eşi de mesleğini çok fazla sürdürememişti, o da akademisyen olmak için bir süre çabalamış ama adam kadar hırslı olmadığından yarım bırakmıştı ve kendisini ailesine adamıştı. 


Ailesiyle beraber en son hastaneye getirilmişlerdi. 
Kızının durumunun ağır olduğunu hatırlıyordu. 
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Kaburga kemikleri kırılmış, hatta bir iki tanesi dışarı çıkmış vaziyetteydi. Eşinin ise baygın durumda olduğunu görmüştü en son, ama hayati bir durumunun olup olmadığını bilmiyordu. 


Doktor, hemşireye bakıyordu artık. Acı gerçekleri söylemek konusunda uzman olan hemşireydi burada, ama bu gerçeği söyleyecek yürek hemşirede bile yoktu. 
Yine de sessizlik gerekli yanıtı vermişti. 


“Öldüler mi?” 


Yanıt gelmemişti, ama yine sessizlik adamın ne olduğunu anlamasını sağlamıştı. 


“Anlaşılan bir daha içki içip araba kullanmayayım diye ailemi ve bacaklarımı alıp beni böyle cezalandırmaya karar verdin,” dedi tavana bakarak adam. Normalde çok fazla inançlı biri olduğunu söyleyemezdi, ama bu yaşadıklarına ilahi bir boyuttan bakmaktan başka elinden bir şey gelmemişti. Sonra aklına geçen gün okuduğu bir felsefe kitabından Eflatun'un bir sözü gelmişti ve kendi durumuna ne kadar uygun olduğunu fark etmişti. 


“Beden ruhun mezarıdır...” dedi hemşireye, ama hemşire hastanın sayıkladığını düşünüp dedikleri üzerinde durmamıştı. Ağrıları ve vicdan azabıyla hastayı tek başına bıraktıklarında adam tekrar tekrar aynı Sözleri söylüyordu: “Beden ruhun mezarıdır...” 


(30.06.2015 —3. Gün) 


General Serhat o günkü eğitime Kedi Oğlan ve Evren'in de katılmasına izin vermişti ve artık cezalı olmadıklarını söylemişti. Kahvaltıyı hep beraber yapmışlardı. Mutfakta elinden geldiğince herkes kahvaltının hazırlanmasına yardım etmişti. 
Starfell enerji vermesi için değişik meyve sularından hazırlamıştı. Yemek salonundaki büyük masaya gerekli malzemeler taşınmıştı. Herkesin keyfi yerindeydi ve uzun zamandır tanışıyorlarmış gibi birbirleriyle sohbet ediyorlardı. O garip sessizlikten eser kalmamıştı. 
General de bu durumdan dolayı mutluydu. Kahvaltının 


ardından bulaşıklar el birliğiyle toplanmış ve yıkanmıştı. Öğlene kadar da ölen askerlerin cesetleri bir araya getirilmiş ve pistte hazır bekleyen jete konulmuştu. Askerlerin kimliğinin araştırılması için Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti General ve en kısa zamanda ona gönderilen raporu takımdaki herkesle paylaşacağına da söz vermişti. 


“Vay vay vay, uzay gemisi sanki!” diye heyecanını dile getirmişti Kara Altın. Kara Altın gibi jeti göremeyenler çoğunluktaydı. Yolculuğun öncesinde uyutulmuşlardı ve adadaki tesisteki odalarında uyandırılana kadar tamamen karanlıkta bırakılmışlardı. 


Jetin girişi açık bırakılmıştı. Herkes içeri girdiğinde son teknoloji ürünü hava araçlarını yakından tanıma fırsatı bulabilmişlerdi. Hepsinin oturabileceği bir koltuk vardı içinde. İçeride dışarıyı görebilecekleri hiçbir cam olmaması rahatsız edici bir detaydı. Herhangi bir pilot yok gibi görünüyordu. Jet otomatik olarak hedefine ilerleyebiliyordu. Birisinin gerekli kodları bağlı olduğu sisteme girmesi yeterdi. Jeti kullanacak olan kimsenin olmaması en çok Starfell'i rahatsız etmişti. 


“Benim bindiğim tüm uçak ve helikopterlerde bir pilot bulunurdu. Ne demek bu jet tamamen kendisi hareket ediyor?” 


“Merak etme, Starfell. Ben bir sorun olduğu zaman anında bunu hissederim,” diye rahatlatmaya çalıştı Klik. 


“İçim rahatladı şimdi, en azından bir sorun olduğunu bilerek düşmüş olacağız desene,” diye karşılık verdi Starfeli. 


“Son teknoloji ürünü olan bu jet uzaktan kontrol ediliyor. Yani pilot buradan değil de bir bilgisayar aracılığıyla jeti kontrol ediyor gibi düşünebilirsiniz. 
Sonuç olarak bir pilot yok değil, jet tamamen kendiliğinden hareket etmiyor. Onu kontrol eden biri var, ama burada bulunmuyor sadece,” diye detaylı olarak açıkladı General. 


“Eskiden kaptanlar gemilerini en son terk ederdi, şimdi maşallah gemilerinde bulunmuyorlar bile,” diye yorum yaptı Kara Altın. 


Daha sonra herkesin bir saat kadar dinlenmesine müsaade etmişti General. Bu dinlenme saatini 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herkes farklı bir şekilde geçirmişti. Efla ve Bay Fend arka bahçede oturmuşlar ve sohbet etmişlerdi. 
İkili birbirleriyle çok iyi bir şekilde anlaşıyorlardı, diğerlerinin pek konuşmayı sevmediği tarih, siyaset gibi konularda da sohbet ediyorlardı. Starfell yeni bir kitap daha almıştı kütüphaneden. Klik bu sefer kitap okurken asker arkadaşını rahatsız etmemesi gerektiğini biliyordu artık. Bu yüzden Marker ile beraber bilardo oynayarak değerlendirmişti bu boş zamanını. Leydi Kuzgun ise kitap okuduğunu gördüğü Starfelle oldukça şaşırmıştı, bu yüzden onu rahatsız etmek istemediğinden bahçede dolaşmaya çıkmıştı. 
Kedi Oğlan da ona eşlik etmek istemişti. Geçen günkü konuşmalarına devam etmeyi istiyor olsa da sessiz kalmayı tercih etmişti, Kuzgun da insanları zorlamayı sevmeyen birisi olduğundan Kedi Oğlan'ı bu konuda rahat bırakmıştı. 


Evren hâlâ insanların arasına girmekte sıkıntı yaşıyordu, bu yüzden odasından çıkmamıştı gene eğitim başlayana kadar. Manuel de çizim konusunda pratik yapmak istediği için odasına çekilmişti, elleri yine simsiyah olduğuyla kalmıştı. Rüyacı ve Ozan da çoğu zamanı beraber geçiriyorlardı. Ozan bir baba figürü olarak gördüğü Rüyacı'nın peşinden ayrılmıyordu. Rüyacı'nın da bu durum hoşuna gidiyordu ve Ozan'ın defterinden getirdiği şiirleri inceliyordu, Ozan da şiirlerinin birisi tarafından değer görmesinden ötürü mutluydu. Kara Altın'a gelirsek o da askerlerle olan mücadelede işine yaradığını gördüğü için durumu abartmış, ceplerini bir sürü taşla doldurmakla meşguldü. 


“Aslında planıma göre bugün de dünkü gibi herkesin sıradışı yeteneklerini tanımaya devam edecektik, ama sanırım dün akşamki askerlerle olan beklenmedik durum herkesin birbirinin yeteneklerini iyice öğrenmesini sağlamıştır.” diye sözlerine başladı General herkes arka bahçede toplandıktan sonra. 


“Peki, bugün ne yapacağız?” diye sordu hevesle Klik. 


“Hemen acele etmeyelim, Klik. Yoksa yarına mezun olmayı mı planlıyorsun?” dedi şakayla karışık bir şekilde General. 
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Herkesin, hatta buna Kedi Oğlan ve Evren de dahildi, General'in şakacı tavırları hoşuna gitse de Kuzgun hâlâ General?e güvenemiyordu ve bir şekilde bunun arkasında bir şeyler olduğunu düşünmekteydi. 
Bu nedenle derslerde pek fazla yüzü gülmüyor ve General'in esprileriyle ilgilenmiyordu. 


“Pek fazla belli etmemelisin,” diye tavsiyede bulundu Efla ders esnasında Kuzgun'a. 


“Neyi, Efla?” diye sordu Kuzgun, ne de olsa yanıtı anlamayacağını düşünerek. 


“Fırsatın olduğunda onu öldürmek istediğini,” diye yanıt verdi Efla, normal bir şey söylüyormuş gibi rahat bir tavırdaydı. 


“Saçmalık! Neden General'i öldürmek isteyeyim ki?” diye sinirlenmişti Kuzgun Efla'nın dediklerine. 


“Çünkü kendini bir kafesin içine hapsolmuş olarak görüyorsun ve sonunda bedeli ne olursa olsun özgür olmak istiyorsun.” 


“Biliyor musun, tekerlekli sandalyen ile daha çekilir biriydin?” 


Efla, Kuzgun ile arasında geçen tatsız sohbeti sürdürmemesi gerektiğini biliyordu. Yine de son bir laf daha etmekten alamadı kendini. 


“Bir kertenkele sırf bacakları olduğu için yılandan kaçabileceğini sanmamalı.” 


Kuzgun sonunda Efla'nın anlaşılmaz birtakım sözler (o söyleyeceğini ozaten tahmin ettiğinden hazırlıklıydı. Ondan ne dediğiyle ilgili hiç zihninde felsefi açılımlar yapmaya çalışmadı ve Kedi Oğlan'ın yanına gitti. 


Bay Fend ise Kuzgun uzaklaştıktan sonra Efla'nın yanına geldi. Düşünceli bir haldeydi. Efla hâlâ askerlerle olan karşılaşmanın etkisi yüzünden olmalı diye tahmin etmekteydi ki genellikle Efla'nın tahminleri doğru çıkardı. Tabi bilmediği bir bilginin eksikliği yüzünden tahminlerinde sapma da söz konusu olmuş olabilirdi. 
Bay Fend nedense eskisi gibi güven duygusunu 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yayamadığını hissediyordu. Sanki onu tanımlayan, onun artık bir parçası olan yeteneği zayıflamıştı. 


“Abartıyorsun, Fend. Askerler seni görseydi ve öldürülseydin daha mı iyiydi?” diye rahatlatmaya çalıştı Efla. 


“Belki de olması gereken oydu.” 


“Hayır değildi. Yaşaman gerekiyordu ki hâlâ buradasın, böyle bakmalısın duruma.” 


Yıllar önce geçirmiş olduğu kazanın ardından hayata bu düşünceyle tutulmuştu. Onun yaşaması gerekiyordu, bu yüzden bir tek o hayatta kalmıştı. 
Bedeni ruhun mezarı haline gelmişti, bu bedene yıllar boyu hapsolmuştu ama yine de bir şekilde nefes almaya devam etmişti. Sabah olup gözlerini açana kadar gerçeğin farkına varamamıştı sıcağı sıcağına, tekrardan on sene öncesindeki sağlıklı bedenindeydi. O anda hiç on sene geçmemiş ve kendi evinde uyanmış, eşi de kahvaltı hazırlıyor hissine bürünmüştü. Ama nerede olduğunu hatırlaması fazla vaktini almamıştı. Kedi Oğlan'ın gücü muazzamdı, ancak zamanın kendisini geri getirmiyordu. Sadece bedeni zamanın gerisine ya da ilerisine götürüyordu. Efla o an için bunun bir lanet olduğunu düşünmeye başlamıştı. 


O sırada General, bir siperin nasıl olmadığı gerektiğini anlatmakla meşguldü. Gerçi Kara Altın bu konudaki deneyimleriyle derse bayağı bir katkıda bulunmaktaydı ve General?'den ziyade Kara Altın konuşup duruyordu. 


“Altın veya demir, ama bana kalırsa altın ya neyse, bunların arkasına sığındın mı, tabi kalınlığı da önemli sonuçta, her neyse kurşunların sana ulaşması için kırk fırın ekmek yemesi gerekli, kurşunu sıkan kişinin de.” 


Kara Altın gücünün gerektirdiklerini çok iyi kullanamadığının farkındaydı. Kimya bilgisi zayıftı ve bu gücünün istemeden de olsa kısıtlanmasına neden oluyordu. Tek bildiği suyun bir element olmadığıydı ve bunun haricinde sadece demir, altın gibi bildiği birkaç element vardı. Alaşımlardan da hiç anlamazdı, belki tunç, pirinç gibi alaşımlara da nesneleri 


dönüştürebilirdi. Sonuçta alaşımlar belli elementlerin homojen karışımlarından meydana geliyordu. Bakır ve çinkoyu bir element adı olarak bilmediğinden o ikisinin bir aradayken oluşturdukları alaşım olan pirinci hiç bilmediğine şaşırmamak gerekirdi. Ayrıca bir nesneyi oduna dönüştürebiliyordu ve odunözü lignin adı verilen kompleks bir organik maddeydi. 
Ama bir ağaca dokunduğunda ağacın kabuğunu altına dönüştüremezdi, bu özelliği anca kalem gibi nesnelerde işe yarıyordu. Anlaşılan hücresel bir faaliyetin olduğu, kısaca canlı olarak ifade edilebilen şeylerde gücü yetersiz kalıyordu, belki de canlının hücrelerinde yer alan savunma hatlarını Kara Altın'ın yeteneği geçemiyordu bir şekilde. 


General, Kara Altın'ın deneyimlerinden yeterince faydalandıklarını düşündükten sonra o günkü dersi kısa kesmeye karar vermişti. Herkes ortak salona ya da bahçeye dağılırken General, Evren'in ofisine gelmesini istedi. Bay Fend'in de onlarla beraber gelmesini özellikle belirtmişti. 


“Sorun çıkartmadığın için teşekkür etmek istedim. 
Uyum sağladığın için özellikle.” 


“Arada güzel espriler yaptın, napayım işte ufak şeylerden mutlu olabilen bir insanım.” 


“Her neyse aklımda olan bir konu vardı da açıklığa kavuşturmak istedim. Askerler buraya saldırmadan önce sana yemek getirdiğimde bana hepimizin öleceğini ve Kedi Oğlan'ın ihanet edeceğinden bahsediyordun. Bay Fend sana senin tahmin ettiğin gibi bir soru soracak.” 


Generalin önceden ona talimat verdiği soruyu Evren'e sorarken Bay Fend'in ses tonundaki tedirginlik oldukça şaşırtıcıydı: “Herhalde askerlerden haberin filan yoktu değil mi?” 


Evren bu konunun açılmasından rahatsız olmuş gibiydi. Ama gülümseyerek: “Sadece korkutmak istemiştim. O anda elimde sana karşı kullanabileceğim hiçbir şey kalmamıştı. Anlıyorsun değil mi? Kalbinde şüphe tohumlarını ekmeye çalışmıştım boş yere,” diye yanıt verdi. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


“Doğruyu söylediğin için tekrardan teşekkür ederim,” dedi General yapay bir gülümsemeyle. 


“Ne olursa olsun bana bir söz verdin, General. 
Sana inanıyorum artık, onu ancak sen kurtarabilirsin,” dedi Evren ve General'in ofisinden ayrıldı. 


Evren ofisten çıktıktan sonra odanın köşesinde bekleyen Bay Fend”'e döndü: “Sana da teşekkür ederim, Bay Fend. Sayende Evren'in hain filan olmadığını öğrenmiş olduk.” 


Bay Fend bir şey demedi. Yine de yüzünde beliren suçluluk duygusunu saklayamamıştı. Ardından o da Generalin ofisinden çıktı. 
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4.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Alternatif Tarih 


seyin MUTAFLARLI 


Şelizaleye Mesaj 


N 


je Acının başkenti Kudüs şehrinin 
Yı kutsal mekanlarından birinin yüz metre altındaki özel sığınakta iki bilim adamı birbirlerine endişeli gözlerle bakmaktaydılar. Yüz elli yıldır dillerde dolaşan masonların gezegene hakim olacağı söylentileri gerçeğe dönüşmüş ve hangi laboratuvarda üretildiği bilinmeyen bir virüs salgını, insanlığı yok etme aşamasına getirmişti. Dünya nüfusu, aniden gelen salgınla trajik biçimde sekiz milyar'dan beşyüz milyonlara düşmüştü. Ancak bu virüsün uzay araştırmalarında denenmiş bir versiyonu, ilahi bir tepkimeye yol açmış ve tasarladıkları tüm panzehirler etkisiz kalmıştı. Virüsün hava yoluyla kontrollü rüzgarlarla belli bölgelere yayılması ve acısız bir son sonrası özel alaşımlı uçaklarla panzehir atılıp normale dönüşme planı aksayınca, bugünlere gelinmişti. Bir ay önce yaşanan bu saldırı kalan beşyüz milyonun büyük bölümünün ölümüne neden olmuştu. Şimdilerde özel sığınaklarda saklanabilen bir kaç koloniden başka hayat belirtisine rastlanmıyordu. Kolonilerde kalan su 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dh 


kaynaklarından üretilen havanın da tükenmek üzere 


oluşuyla bilinen hayat sona ermek üzereydi. 


“Ne kadar kaldı?” dedi Dr. 
arkadaşına. Dr. Jacob önündeki cihazlara bakıp usulca 


Solomon 


cevap verdi: “Yirmi gün.” İki ay önce,Yahudilere özel gelen mesajla, araştırmalarında kullandıkları sığınağa girip olan biteni önlerindeki ekrandan seyretmişler, bu trajedinin sonundaysa soran gözlerle birbirlerine 


bakmışlardı: “Ne yapacağız?” 


Kolonideki insanları, gerek meraklarından dışarıya çıkıp yok olmaları gerekse aralarında çıkan isyanla kaybetmişlerdi. Bir ay önce yüzelli kişiyi barındıran kolonide sadece dört kişi kalmışlardı. 
Diğerleri Dr. Jacob'un arkadaşı Agop Usta ve aynı 


zamanda doktorun asistanı olan kızı Aslin'di. 


Dr. Solomon iç geçirip çok değerli suyla yaptığı yarım kahvesini yudumladı. Dr. Jacob ona baktı: “Kıyamet buymuş demek.” Aslin, “Üzülmeyin 


doktor, bir çare bulursunuz” dedi. Aynı zamanda zanaatkar olan Agop sırıttı: “Kızım kader buymuş.” Dr. 
Jacob bir yandan önündeki aletleri kurcalarken diğer yandan da laf yetiştiriyordu: “Kader yoktur. Varsa bile değiştirebiliriz.” Solomon eline geçirdiği eski bir kitaba dalmış, kimi zaman hüzünle kimi zaman fal taşı gibi gözlerle onu incelerken aniden dönüp, “Eskiler ne güzelmiş.Baksana onaltıncı yüzyıla! Dünya bizim oldu da ne oldu?” dedi. “Ne varmış o yüzyılda?” 
diye sordu Agop. “Bizimkiler Engizisyondan kaçarak Osmanlılar'a sığınıp gayet mesut yaşamışlar” diye cevap verdi Solomon. “Osmanlı”dedi Agop: “Bizimkilerin sonu fena oldu.” “Her savaşta oldu öyle şeyler” diye ekledi Solomon. Birden aklına müthiş bir fikir gelmişcesine Dr. Jacob çığlık çığlığa sordu: “Ne 


dediniz siz? Evet, buldum işte.” 


Solomon, Agop usta ve Aslin heyecanla içlerindeki en zeki adama baktılar. Çocuklar gibi şen halde Solomon'un elindeki kitabı karıştırmaya başlayan Dr. Jacob bir yandan da bilgisayarda bir şeyler yapıyordu. Aslin”e dönerek onaltıncı yüzyıl Osmanlılar hakkında eldeki tüm bilgileri derlemesini istedi. Sonra Solomon ve Agop'a dönerek, ”Baylar! İnsanlığın bilimde gelişimi son dörtyüz yılda olmuştur. Ve biz kontrolsüz gelişimle bugünlere geldik. Babaanem büyük dedemin onaltıncı yüzyılda yazdığı notları bana küçükken okurdu”dedi. “Ne vardı notlarda?”dedi bulduğu fikir artık onu heyecanlandırmayan Dr. 
Solomon. “Osmanlı o döneme kadar hiçbir millete ayrımcılık yapmamış ve bu yolla pekçok yeri tek kurşun atmadan almış. Ta ki Kanuni adlı sultanın son döneminde oluşan sekülarizme kadar. Çöküş de başlamış o zaman” diye cevapladı Dr. Jacob. 
Aslin'in getirdiği belgeleri inceleyen ve ciddi olduğu zamanlardaki gibi ellerini önünde birleştiren Dr. 
Jacob devam etti: “Beyler! Tarihe müdahale edip bir 


zaman atlaması yapacağız. Tahminlerim doğruysa 


Şehzadeye Mesaj - Hüseyin Mutaflarlı 


kurtuluş şansımız olabilir.” Hiçbir şey anlamayan ötekiler Jacob'un süratına bakarken o çoktan Hindistan kolonisi'yle bağlantıya geçmişti bile: “Tünaydın Dr. 
Şahman. Sanırım bir fikrim var. Size danışmak istedim. 
On yıl önce Amerika”da üzerinde çalıştığımız objelerin yer değiştirmesiyle ilgili projeyi hatırladınız değil mi?.”“Evet. Hatta prototipi sizde olacak” diye cevap verdi Şahman. Gülümseyerek tekrarladı Dr. Jacob: “Doğru.Geçmişe bir mesaj göndermemde yardım edeceksiniz doktor.” Hintli olanı şaşkınlıkla sordu: ”Ne mesajı?” 


Osmanlı tarihinin hüzünlü olaylarının başında gelen Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu boğdurması, pek çok tarihçiye göre kırılma noktalarından birisidir. 
Lalasının deyimiyle, geleceği parlak olan bu şehzade yaşasaydı, tarihin ne şekilde değişeceği bilinmezliğini İşte Amerika'da bir bilim kongresinde Dr. Jacob'a Dr. Şahman tarafından sohbet 


hâlâ korumaktadır. 


esnasında söylenen bu bilgiler, bir anda kurtuluş umudu haline gelivermişti. Bilim, organik olmayan objelerin yer değiştirmesini başaralı on yılı geçmiş ve bu ekibin de başında Dr. Jacob bulunmuştu. Ruslarla yaptıkları ortak deneylerde ise geçmişe bir tür zaman atlamasıyla nesneler yollanmış ve Dr. Jacob kıyamet olmasa, bu projelerin de başında bulunmaktaydı. Hatta bilim adamları ve hükümet görevlileri arasında tarihe müdahale konusunda yaşanan hararetli tartışmalar doktorun aklından hiç çıkmamıştı. Söz konusu prototipi devre dışı bırakıp projenin sona ermesini sağlayan ve 


bu konuda Dr. Şahman'ı yanın çeken de oydu. 


Dr. Jacob Hintli dostundan Avrupa ve Çin”deki iki koloninin yok olduğunu duyunca üzülerek sordu: “Sizin gölden dolayı su kaynağınız çok. Ne kadar dayanabilirsiniz doktor?” “Çoğu buharlaşıyor. En iyimser tahminle altı ay” dedi Dr. Şahman. Önüne bakan doktor konuya girdi: “Dostum, prototip bende. 
Rusya ve Türkiye'deki koloniler aktif şu an. Seninle 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çok kez tartıştığımız gibi,modem bilimin öncesine gitmemiz gerekiyor. Teklifim, senin ve diğer kolonilerin yardımıyla geçmişe bir mesaj göndereceğiz. Mesajı onaltıncı yüzyılın kırılma anı olan Şehzade Mustafa'ya yollayacağız. Eğer babasının yanına gitmeyip yaşarsa tarihte büyük değişiklikler 


başımıza getiren o malum örgüt te o zaman kurulmuş 


olacaktır. Bugünleri 


biliyorsun. Mustafa denildiği gibiyse, Avrupa ve yeni kıta Amerika'yı ele geçirecek,bambaşka bir dönem açılacaktır. Türklere özgü hoşgörü ve kontrolle. Ne 


dersin?” 


Duyduklarıyla heyecana kapılan Dr. Şahman başıyla onayladı: “Arkanızdayım doktor. Rusya'yla irtibatınız nasıl? Onlardaki makineyi kullanabilecek 


misiniz?.” 


“Orasını bana bırakın. Üç-dört koloni ortak bu işi yapabiliriz. Fakat Türkiye'de Şehzadenin öldüğü bölgenin ve sarayının koordinatlarını tam olarak hesaplamamız gerekiyor. Sizin kardeşiniz tarihçiydi değil mi?” diye cevap verdi. 


Dr. Jacob. Yardımcısına (o danışan (oODr. 
Şahman,” Türkiye Sapanca Gölü'ndeki kolonide tarih profesörü mevcutmuş. Adı Mehmet. Ayrıca Rusya ve Amerika'daki koloniler onaylamış sizi doktor” dedi. 
Aynı anda Türkiye'deki koloniden Dr. Mehmet ortak 


ekranda belirdi: 


“Merhaba. Öncelikle fikir için sizleri tebrik ederim. Dünyanın kurtuluşunun tarhimizden çıkması gurur verici. Yahudiler,Ermeniler dahil pekçok ulusun kurtuluşu ecdadımızda görmesi harika. Neyse! Şunu söylemek isterim ki, Şehzade babasını çok severdi ve boğdurulacağı kendisine söylendiğinde asla inanmadı. 
Bu durumda mesaj inandırıcı bir şekilde güvendiği adamı Taşlıcalı Yahya'ya yollanmalı, o ikna edilmeli.” 
“Haklısınız. Nasıl yapalım?” dedi Dr. Jacob. Çenesini sıvazlayan Dr. Mehmet,”Bugün bırakın düşüneyim” 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Şehzadeye Mesaj - Hüseyin Mutaflarlı 


dedi. “Tamam” demişti diğerleri. 


Ertesi hafta Rusya'daki zaman makinesi ve İsrail Kudüs'te objeleri yer değiştirebilen alet ile Dr. 
Mehmet ve Dr. Solomon'un titiz hesaplamalarıyla önemli mesaj, beşyüz yıl önce 1553'e, Osmanlı ordusu daha hareket etmeden Şehzade'nin sarayına yollandı. 
Mesaj, ortak kararla Taşlıcalı'nın sonradan Şehzade hakkında yazdığı methiye ve sonuna Agop Usta tarafından eklenen Osmanlıca el yazısı metinle birlikte 


ulaştırıldı. 


Sabah uyandıklarında tepede güneş vardı ve birisi tıslayarak dikiliyordu: “Baylar, Kudüs Kutsal Mekan Birinci Bölge'den Sultan İkinci Vahdettin'in Mehmet. 
Şaşkınlıkla etrafa bakınan dörtlüden kendine gelen Dr. 
Jacob oldu: 


temsilcisi komiser Kendinizi tanıtın.” 


“Ben ve arkadaşımın ismi Yakup, bu Süleyman ve diğeri Aslı.” 


bir milyan kişiyi düşündürebilir. 
(Lard Byron) ye 


Bİ Kitapla Muhabbet 
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Muhittin Yağmur POLAT bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 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“Korkmamalıyım. o Korku (oo akıl katilidir. Korku toptan yok oluşu getiren küçük ölümdür. Korkumla yüzleşeceğim. Üzerimden ve içimden geçmesine izin vereceğim. Ve geçip gittiği zaman, geçtiği yolu görmek için iç gözümü ona çevireceğim. 
Korkunun gittiği yerde hiçbir şey 


olmayacak. Yalnızca ben kalacağım. © ğ 


Dune serisinde yer alan bir Bene Gesserit duası. NN Değerli okuyucularımız, bu sayımızda gelmiş geçmiş en önemli bilimkurgu eserlerinden 

olduğu kabul edilen ve Frank Herbert 'in zihninin muhteşem bir ürünü olan efsanevi Dune 

eserini temel alan bilgisayar ve video oyunlarına değiniyoruz. Kızgın kumlar, baharat, 

kum solucanları, haneler arası mücadeleler, bolca entrika, siyaset ve kanlı savaşlar Dune 

evreninde bizleri bekliyor. 
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Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: DUNE - Muhittin Yağmur Polat 


danışman ve öğretim görevlisiydi. Frank Herbert'in roman yazarlığı kariyeri 1955'te yazdığı Denizdeki Ejderha (The Dragon in The Sea) ile başlamıştır. 
Adını duyuran ve en önemli eseri olan Dune serisi için ilk araştırmalarına 1959 yılında başlamış ve kitabı tamamlaması altı yıl sürmüştür. Dune adlı ünlü bilimkurgu serisi ile tanımaktadır. Uzak bir gelecekte kurulan ve binlerce yılda gerçekleşen Dune destanı; insanın hayatta kalması ve evrimi, ekoloji ve dinin, siyasetin ve gücün kesişmesi gibi karmaşık temalarla ilgilenir. Dune (Kumul), tüm zamanların en çok satan bilim kurgu romanıdır ve seri, türün klasiklerinden biri olarak kabul edilmektedir(4). 


Frank Patrick Herbert (1920 - 1986): 

Amerikalı bilimkurgu kitapları yazarıdır. Tacoma Washington'da dünyaya gelmiştir. Küçüklüğünden beri yazar olmak istemiştir. 1938'de üniversiteden mezun olmuş, 1939'da Glendale Star adlı gazetede 


a e nir 
| p —. ir — 5 » a r 
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msi 


pi BULA MİLE 


MER SP ECM ETÜTMMVE 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b Beebere 


UCUNMD Ev MEĞA ENTEAPMES, LTD FORM PLAYOMN TME SEGACD 


, Frank Herbert'in aynı adı taşıyan 
DUN Cinn romanına dayanan 1992 
tarihli bir video oyunudur ve Dune serisini konu alan bilgisayar oyunlarının ilkidir. Cryo Interactive tarafından geliştirilmiştir. Oyun ekonomik ve askeri stratejiyle macera türlerini harmanlamıştır, ayrıca en yazarlık kariyerine başlamıştır. Uzun romanlarıyla e e e e ml edilmektedir. Oyunda romanın hikâyesini zayıf bir 


ünlü olmasına rağmen, aynı zamanda bir gazeteci, i i , , 
şekilde takip edilmektedir. Görsel olarak da 1984 


fotoğrafçı, kısa öykü yazarı, kitap eleştirmeni, ekolojik 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tarihli David Lynch filminden ilham almaktadır. 
Oyunda Duke Leto'nun oğlu genç Paul Atreides rolünü üstleniyoruz (1,2). 


Yaygın olarak Baharat olarak da bilinen tüm 


evrendeki en değerli madde olan Melanj, üretilebileceği tek yer olan ıssız Arakis (Dune) gezegeninden temin edilmektedir. İmparator Shaddam Corrino IV, Atreides Hanesi'ne bu maddeyi çıkartma ve işletme hakkını verir. Bütün deliller bu teklifin Atreides Hanesi'nin 


düşmanı olan Harkonnen Hanesi tarafından düzenlenen 


bir tuzak olduğunu göstermesine rağmen, “baharatı kontrol eden, evreni de kontrol eder” gerçeği karşısında Atreides ailesi teklifi kabul ederek harekete geçmeyi kabul eder. Paul Atreides, baharatları toplamak için Atreides yerleşimleri) yaşayan Fremen kabileleri ile temasa 


sarayının yakınında “sietche”lerde (çöl 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geçmek ve onları ikna etmek göreviyle Arrakis'e gelir. 
Kaçakçılardan malzeme satın almak ve imparatorun gönlünü hoş tutmak için gerekli olan Hasat, oyunun en önemli parçasıdır. Kahramanımız hasat sürecini hızlandırmak amacıyla kabilelere üretimi arttırıcı biçerdöverler sağlayabilir. Ayrıca gezegenin dev koruyucuları olan “Shai-Hulud”lardan (kum kurtları) korunmaları için onlara “ornis” (kanat çırpan uçak) temin edebilir. Oyun ilerledikçe, Paul'un gizli psişik güçlerini görüp, Chani ve Liet-Kynes gibi kitaptaki karakterlerle tanışıyoruz. Paul Atreides'in bir yandan Dune Gezegeni'nden Harkonnen'i sürmek için uğraşırken diğer yandan baharatların çıkarılmasını, askeri operasyonları ve yerel Fremen kabileleri yoluyla 


da ekolojiyi yönetmeyi de başarması gerekiyor(1,2). 


1 992 yılında Westwood Studios tarafından piyasaya 
sürülen strateji türünde bir Dune bilgisayar 


I he Building ol A Dwnasıw 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: DUNE - Muhittin Yağmur Polat 


oyunudur. Dune //: The Building of a Dynasiy ve Dune 1: Battle for Arrakis olarak da bilinir. İlk Dune bilgisayar oyununun devamıdır ancak iki oyun arasındaki hikâye bağlantıları zayıftır (Hikâye çizgisi 
ve oynanış benzememektedir). Her iki oyun da, 1984 
tarihli Dune filmine dayanmaktadır. Yeni bir hane olan 


House Ordos (romanda veya filmde bulunmamaktadır) 


bu oyun için özel olarak yaratılmıştır. Dune Tl ilk gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu olmasa da, birimleri hareket ettirmek ve çok daha akıcı etkileşimi sağlamak için bilgisayar faresi kullanan ilk oyundu ve gelecek yıllar boyunca takip edilecek bir oyun biçimi oluşturdu. Dolayısıyla Dune TI, RTS türünün modem halinin öncüsüdür. Karmaşıklık ve yenilik arasında bir denge kurulması büyük bir başarıydı ve Command & Conguer (bazı çevrelerde “Dune II” olarak da adlandırılır) ve Warcraft serisi ile yaygınlaşan gerçek zamanlı strateji (RTS) çılgınlığının temelini atmıştır(3). 
House Corrino imparatoru Frederick IV, değerli melanjin toplanması için aile üyelerine karşı yaptığı iç savaş sırasında biriken tüm borçlarını ödeyebilmek için çaresiz durumdadır. Borçlarını ödeyebilmek için Atreides, Harkonnen ve Ordos hanelerine bir teklif sunar. Kendisine en fazla baharat veren haneye Arrakis'in valiliğini vereceğini bildirir. Bu üç hanenin güçlerinin Arrakis'e gelmesiyle birlikte savaş başlar 


4. 


Oyuncu olarak, diğer iki haneyi saf dışı bırakmak ve neticede Arrakis'in kontrolünü zorla ele geçirmek amacıyla Atreides, Harkonnen veya Ordos gezegenler arası (o hanelerinden (obirinin komutanı rolünü üstleniyoruz. Oyundaki temel strateji; bir biçerdöver kullanarak aldatıcı kum tepelerinden baharat toplamak, bir rafineri yoluyla bu baharatı krediye dönüştürmek ve devamında bu kazanılmış kredilerle düşmanı 


savuşturmak ve yok etmek için askeri birimler 


üretmektir. Başlangıçta oyun haritasında, oyuncunun 


birimleri tarafından kapsanmayan tüm alanlar karanlık bir savaş sisi ile kapatılmıştır. Birimler haritayı keşfettikçe karanlık alanlar kaldırılır. Daha sonraki dönemlerde çıkan Warcraft Il gibi oyunlardan farklı olarak, ilk defa yapılan keşiflerden sonra karanlık savaş Sisleri tamamen yok olmaktadır. Birimler bölgeden ayrılsa bile tekrar karanlık olmamaktadır. 
Düşman saldırılarına ek olarak taşıtların ve piyadelerin tamamını yutabilecek ve yalnızca kumda ortaya çıkan taşkınlar ve devasa kum solucanları gibi başka tehlikeler de vardır. Binalar sadece kayalık araziler üzerine yapılabilir, ancak sert hava koşullarından dolayı yapıların bozulmaması için beton temeller inşa edilmelidir. Baharat tarlaları kumda turuncu lekeler halinde görülmektedir. Turuncunun koyuluğu yüksek baharat yoğunluğunu gösterir. Bazı baharat tarları gizlidir. Vurulan veya üzerinden bir ünite geçen bir arazide ortaya çıkarlar (3). 
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DUNE 2000 (1998) 


DIĞIN 


2000 


4 


Dune 2000, Mmtelligent Games tarafından geliştirilen ve Westwood Studios tarafından 1998 yılında Microsoft Windows için piyasaya sürülen gerçek zamanlı bir 


strateji video 


oyunudur. Daha sonra 1999 yılında PlayStation'a aktarılmıştır. Dune IVnin kısmi ve 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yenilenmiş bir sürümüdür. Oyunun hikâyesi Dune Il?ye çok benzemektedir. Westwood firmasının Command & Conguer: Red Alert oyunu ile benzer bir oyun motoru kullanmaktadır(5). Bu gerçek zamanlı strateji oyununda da üç haneden biri oynanabilmektedir: Asil Atreides, sinsi Ordos veya kötü Harkonnen. Oyun genel bir dengeyi korumaktadır fakat her bir hanenin farklı ünite ve taktikleri vardır. Atreides'ler hava üstünlüğüne sahipler. Onurlarına ve gezegenin yerlisi olan Fremen'lerle olan ittifaklarıma güvenmektedirler. 
Ordos”lar, gerilla taktiklerine ve üstün teknolojinin yanı sıra paralı askerlere de güvenmektedirler. 
Harkonnen'ler ise muzaffer oldukları sürece kendi birliklerindekilerin hayatlarını bile önemsemeyen 


acımasızlıklarına (o güvenmektedirler (o (2). (o Dune II oyunundaki kum kurtları, baharat, Fremenler, bilinen yapılar ve gezegenin haritası ile görsel olarak 


geliştirilmiş aynı sinematik öğeler bulunmaktadır. 


EMPEROR: 
BATTLE FOR DUNE (2001) 


mperor: Battle for Dune, Dune 2000 oyunundaki 


olaylardan kısa bir süre sonraki dönemde geçmektedir. İmparator Corrino, cariyesi Lady Elara tarafından öldürülmüştür ve Landsraad kargaşaya sürüklenmiştir(4). Oyunda Kumul'un üç gücü olan Harkonnen, Atreides ve Ordos haneleri arasındaki destansı savaşa tekrar dönüyoruz(6). Oyun, gelişmiş 3D grafiklerin ve kusursuz gerçek zamanlı bir strateji oyununun akıcı bir birleşimini temsil ediyor. Tehlikeli Dune evrenindeki İmparatorluk Tahtını fethetmeniz için, benzersiz beş oyun dünyasından geçen tehlikeli bir rotada ilerleyeceksiniz. Bunun için benzersiz 


üç taraf ve beş güçlü müttefik olabilecek alt grup 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PGĞ co.Rom 
EMPERORH 


ATTI POR DİNE) 


arasından seçim yapmalısınız. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oyun seçeneklerinde, kuvvetlerinizi hem büyük ölçekli gezegen stratejileri hem de kurmaz yer seviyesindeki taktiklerle yönlendirmelisiniz(2). 


Spacing Guild, Dune Il sonrasında geriye kalan üç hane olan Atreides, Harkonnen ve Ordos'a Arrakis gezegeninde bir suikastçı savaşı ile benzersiz bir meydan okuma teklifi sunar: Hangisi hane savaşı kazanırsa, Landsraad'ın yeni lideri olacak ve o hanenin lideri Bilinen Evrenin yeni Padişah İmparator'u olacaktır. Savaş sırasında Tleilaxuw'lerin Arrakis'e gizli emelleri için gönderdikleri sondalar'ın ölü kum solucanlarından et örnekleri topladığı tespit edilir. 
Spacing Guild (Seyrüseferciler Loncası) son savaştan 


sonra hanelerden geriye kalanı olan seçtiğimiz 


haneyi ele geçirdiğimiz diğer hane gezegenlerinde mahsur bırakırlar. Lonca, Tleilaxu hanesi tarafından genetik olarak değiştirilmiş ve Leydi Elara tarafından muazzam psişik güçlerle güçlendirilmiş bir İmparator Solucanı'nı ile Arrakis'i kontrol etmeye çalışırla. 


Ayrıca, Arrakis'te kalan silahlı güçlerin bütün 


su kaynaklarına, Lonca'ya köle olmalarını sağlayacak bir ilaç katarlar. Bu nedenle son çare olarak seçtiğimiz hane'nin imparator solucan uyanmadan önce Arrakis”e geri dönmek için Kaçakçılar Loncası'nı kullanarak bir girişiminde bulunması gerektiği açıkça ortaya çıkar. 
Sonunda oyuncu İmparator Solucanını yok eder ve Lonca'nın planı bozulur. Muzaffer hanemiz Arrakis ve baharat melanjinin kontrolünü tekrar ele geçirir ve taraflarının liderini Dune İmparatoru olarak ilan eder(4). 


rank Herbert's Dune, üç bölümlük aynı isimli mini TV dizisine dayanan 3 boyutlu bir aksiyon 

oyunudur(2,4). 
Dük Atreides'in cariyesinin oğlu ve tahtın 


varisi olan Paul olarak, Dune gezegeninin yerlileri 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PlayStation.2 


olan Fremen'lerin güvenini ve saygısını kazanmalı ve onların peygamberlik olarak kabul ettikleri Muad'Dib olmak için çalışmalısınız. Öncelikle Fremen'leri 


gezegenlerindeki terkedilmiş koşullardan kurtarmanız 


gerekecek. Bunu yapabildiğinizde hâlâ kötü olan ve imparatordan gizli destek alarak, ailenizi katleden Lord Harkonnen'in kaçmasına izin vermemelisiniz(2). 
Paul-Maud'Dib olarak oyuncu, babasının tahtına kavuşmak için çeşitli görevlerde çöl kumları boyunca 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yolculuk ediyor. Fremen'in merkez bürosu Sietch'e yapılan ziyaretlerle birlikte tamamlanacak toplam beş görev var. Her görevde ilerleyebilmek için yerine getirilmesi gereken belirli hedefleri var. Oyun doğrusaldır, ancak her görevde çok fazla keşif yapmak mümkündür. sırasında, 


Oyun oyuncu Sietch'ten 


Arrakis gezegenindeki, çok korunan askeri tesisler ve 


sarayın kendisi de dâhil olmak üzere çeşitli yerlere seyahat edecektir(9). 


001 yılında, Cryonetworks firması, Dune evreninde 
B4 geçen bir çevrimiçi, 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olan Dune Generations'u duyurdu. Oyun için resmi bir web sitesi açıldı. Web sitesinde; oyunun kavramsal görüntüleri, kısa bir arka plan hikâyesi 


ve oyun ortamı hakkında bilgiler bulunuyordu. 
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Oyuncular çevrimiçi çok oyunculu bir dünyada önce kendi hanelerinin doğal kaynaklarına hâkim olmak ve sonrasında diğer oyuncu hanedanlarıyla olan çatışmalar ve ittifaklar yoluyla Dune evrenindeki kontrolü üstlenmeye çalışacaklardı. Kasım 2001'de bir önizleme videosu yayınlandı. Oyun Şubat 2002'de alfa test aşamasındaydı ve sonunda Cryo'nun Temmuz 


2002'de iflasından sonra proje durduruldu. 


METİN TABANLI OYUNLAR 


une MUSH (1992-1994), Dune II MUSH (1994- D) 1996), Dune MI MUSH (1998-2011), DuneMUD (1992) ve Sand, Spice, and Solari (2017) isimli metin tabanlı on-line oyunlar da bir dönem oynanmıştır (4). Bunların dışında Dune Serisi ile ilgili kart 


oyunları, masaüstü oyunları ve rol yapma oyunları da 


ARİ ll 


TFEESSENMALGUDETO 
HOMECOMPUTERS 


Mk PRAAÇTNÇAL, AŞY-TO-UMDİ RAD LD 


FRANK HERBERT'in 
BİLGİSAYAR KİTABI: 


“Without me You're Nothing: The Essential Guide to Home Computers (Ben Olmadan Hiçbir Şeysin: Ev Bilgisayarları İçin Temel Kılavuz)“ kitabını Frank Herbert evindeki bilgisayar sistemini de tasarlamış olan bilgisayar uzmanı Max Bamard'ın yardımıyla yazmıştır. Kitap; bilgisayar donanımın, yazılımının ve programlamanın temel işlevlerine yönelik bir Kitap bilgi 


sözcüklerini daha bilinen kavramlara ayırmıştır. Giriş, 


kılavuzdur. teknolojisinin o yabancı 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çıkış, CPU ve bellek gibi terimler yerine bilgi, eylem, anahtarlama ve depolama alanı gibi daha anlaşılır terimler kullanılmıştır. Kitap 1980, 1981'de ve 1985'te olmak üzere üç baskı yapmıştır(7). Kitap yazarın kurgu olmayan beş kitabından biridir(2). 


Bu sayıda Frank Herbert'in Dune kitabını temel alan oyunlara kısaca değindim. Umarım ilginizi çekmiştir. 


Gelecek sayılarda tekrar görüşmek üzere, esen kalın. 


YARARLANILAN KAYNAKLAR 
1.igdb.com 
2.mobygames.com 
3.classicreload.com 
4.wikizero.biz 

5.lutris.net 

6.old-games.com 
7.apl2bits.net 
8.amazon.com 


9.ign.com 


Appropriate for all audiences 


General Audiences 
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“MİND-BL 


Jodorowsky's Dune 
2013 


Frank Pavich 


A WORLD BEYOND YOUR EXPERİENCE, 
BEYOND YOYR IMAGINATTON. 


LAL YENGE FİĞYON ONARAN 


YO OWSAYE MM 


ZAMMI /ALUMDE TORONTO FAN IN  NNSESN 


— “  Iisa worldyhere sandworms 1000 feet long ayl creatior est treasure — 


the spigeğfhat prolong And enables the mind to fold space and slow time, 


p 4 Where a prophecy will be fulfilled 
> 4 Anda young leader with incredible powers > will emerge to command an army of five million warriors in the final battle 


5 e” for control of a universe 


LASSICS 


and its source of ultimate power. 


The Planet called Dune. 


104 DELLLLLREKTT 


Dune ( Çiyiiküğmağenamakr (Vİ 5 pan ifi 
1984 
David Lynch 


ARRY NOLAN 
RODERO 
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Roman - Bölüm 9 


Aysun ERDOĞAN 


Kapının İncisi 


Ke incisi, kısa menzilli uzay uçuşları için yeniden dizayn edilmiş bir gemiydi. Kendi sınıfının orta seviyesi sayılabilirdi. Güneş sisteminin içerisinde rahatlıkla seyahat yapabiliyordu. Daha uzun menzilli yolculukları ise, daha gelişmiş ve mürettebatını uzun yıllar boyunca dışarıdan yardım almadan, kendi kendine yetebilen gemiler tarafından yapılıyordu. oBu KAPININ 
İNCİSİ'nin ilk eğitim uçuşu değildi. Daha önce de öğrenciler gemi ve eğitmenleri tarafından, uzun uzay 


eğitim o yolculuğu 


uçuşları için hazırlanmıştı. 


Oktay, çekimser adımlarla Kapının incisine ilk adımını atıp atmama konusunda kararsızdı. 
Gemiye girmelerini sağlayan asansörden dışarı çıkmak istemiyordu. Doktorun gözünün içine baktı. 
Kadın,”Hadi geri gidiyoruz” dese, hiç düşünmeden gerisin geri dönüp oradan kaçardı. Yavaş adımlarla gemiye giriş yaptı. Ağır ağır ilerliyordu. Doktor Işık'ta adımlarını onunkilere uydurmuştu. Her adım atışında, Oktay'ın kalbi daha güçlü bir şekilde atmaktaydı. 


Doktor Işık, ona gemiye binmeden önce sakinleşmesi 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için bir ilaç vermişti. Ama bu bile Oktay'ın korkusunu 


bastırmasına yetmemişti. 


“Nasılsın Oktay, musun?” 


kendini iyi hissediyor 


Bu soru karşısında duran Oktay, Doktorunun yüzüne baktı. Hafifçe gülümsedi. 


“Evet, ben iyiyim. Sanırım bunu başarabilirim efendim.” diye söyledi. 


Doktor Işık, aldığı cevap karşısında gülümsemişti. 
Çarpık gülüşü yüzüne sevimli bir hava vermişti. 


“İlk önce ne yapmak istersin? Arkadaşlarının gelmesine daha çok var. İstersen gemiyi gezebiliriz.” 


“Bu çok iyi olur efendim. Gemiyi tanırsam, sanırım kendimi biraz daha iyi hissedeceğim.” 


“Harika, o zaman turumuza başlayalım.” 


Doktor Işık, Oktay'a gemiyi gezdirmeye başlamıştı. Beş yıl önce o da bu gemide öğrencilere 


destek olmak için bulunmuştu. Kapının incisini çok iyi tanıyordu. Her yerini ezberlemişti. Uzun uzay seyahatleri sırasında gezebileceğiniz fazla bir alternatifiniz yoksa elinizdeki ile idare ederdiniz. 


Oktay, ana reaktör odasına geldiklerinde, geminin hareketini sağlayan yüksek devirli motorları görmüştü. Bu büyük motorlar onu çok etkilemişti. 
Kendi tabiatının en önemli unsuru olan merak duygusu, onu geminin asıl gücü olan Hadron çarpıştırıcısı na getirmişti. Mühendislere birbiri ardına sorular sormaktaydı. Mühendisler, Oktay'ın sorularına cevap vermeye uğraşıyorlardı. 


Bu küçük çaplı Hadron çarpıştırıcısının, atom altı parçacıklarının birbirleriyle çarpışmasını gerçekleştirdiğini ve ortaya çıkan enerjinin de, geminin güç kaynağı olarak kullanıldığını anlatmışlardı. 
Buradan elde edilen enerji geminin ana reaktörlerine 


iletilip, kapının incisinin hareket etmesini sağlıyordu. 


Doktor ışık ve Oktay, Kapının İncisi'nin uzun koridorlarında ilerliyorlardı. Duvarlara resmedilmiş rölyefler ilk olarak göze çarpıyordu. Bu rölyefler sadece mürettebatın kaldığı odaların koridorlarında ve hep birlikte bulundukları Dinlenme salonları ile spor yapılan alanlarda bulunuyordu. Geminin diğer alanlarında tüm duvarlar açık mavi ile boyanmıştı. Bu durum Oktay'ın dikkatini çekmişti. 


“Çok güzel resimler, fakat sadece geminin niçin bu bölümünde bulunuyor?” diye Doktor Işık'a sordu. 


“Gemi ilk bulunduğu zaman, tüm duvarlar bunun gibi resimler ile doluymuş. Fakat geminin att olduğu uygarlık bulunamadığı için ve uzay gemilerine olan ihtiyaç ise inanılmaz boyutta olduğu için, resimlerin çoğunun üzeri büyük plakalar ile kaplanmış ve boyanmış. Bu emri veren kişi, gemideki resimlerin insan psikolojisini etkilediğini ve onlara bakan insanların ise iş verimliliğinin düşmesini sebep göstermiş. Gerçeklik payı var mi bilmiyorum. Çünkü 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


plakalar ile kaplanan resimlerin kayıtları sır gibi saklanıyor. Onlara sadece çok az insan ulaşabiliyor.” 


“Çok ilginç. Acaba saklanan resimlerde ne vardı?” diye Oktay gemiye karşı oluşan ilgisini iyice belli etmeye başlamıştı. Doktor Işık her zaman ki kibarlığı ile konuşmasına devam etti. 


“Kapının incisi uzun yıllar önce ayın karanlık tarafında aniden belirmiş. Onun bir anda ortaya çıkması senin de tahmin edeceğin gibi tüm Dünyada çok büyük bir kaosa sebep olmuştu. İlk defa insanlık kendi uygarlığından başka bir medeniyet ile tanışıyordu. Gemi ile yapılan tüm haberleşme çabaları sonuçsuz kalmıştı. Kapının incisi sessizliğini korumaya devam ediyordu. En sonunda Dünya insanları, ayın yörüngesinde sabit bir şekilde dönen uzay gemisine insanlı bir araştırma gemisi yolladılar. 
Araştırma gemisinden gelen ilk haberler çok ilginçti. 
Uzayda başı boş bir şekilde duran gemi tamamen sahipsizdi. İçinde hiç kimse yoktu. Gemi kayıtları incelendi. Bilmediğimiz ve daha önce görmediğimiz bir dil ile yazılmıştı. Uzun yıllar bu dilin çözülmesi için uğraşıldı. Anahtar kelimeler arandı. Ve en sonunda İNCİ kelimesine ulaşıldı. Bu anahtar sözcük ile uzaylı ırkın dili çözülmeye çalışıldı. Dil bilimciler büyük oranda da başarılı oldular, fakat dilin tamamına hakim olamadılar. Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda geminin adına KAPININ İNCİSİ adı verildi ve gemiyi tam kapasite çalıştırmayı başaramasak da en azından 


onu kullanmayı öğrenebildik.” 


Oktay ve Doktor Işık, konuşmaya daldıkları için koridorun sonuna geldiklerini fark edememişlerdi. 
Oktay, tam karşısına gelen duvarda koridor boyunca resmedilen kadının tam boy resmini görünce Farkında 


dudakları arasından bir ıslık sesi duyulmuştu. Onun bu 


hayranlığını ogizleyememişti. olmadan 


tepkisi, Doktor Işık'ın gülümsemesine sebep olmuştu. 


“Görmüş olduğun bu kadın resmi, istisnasız olarak gemideki tüm resimlerde bulunuyor. Aslında 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gemideki resimler, bu kadının yaşamını anlatıyor. 
Onun hayatı hakkında bize önemli ip uçları veriyor.” 


Oktay büyük bir ilgi ile duvardaki resmin yanına gidip onu incelemeye başladı. Kadının uzun, düz kahverengi saçları omuzundan aşağıya doğru iniyordu. Başının üzerinde bulunan ve ince bir işçilik ile yapıldığı belli olan taç, onun çok önemli bir kişilik olduğunu gösteriyordu. “Kraliçe olmalı.” diye düşündü Oktay. Onun gözlerine hayran olmamak imkansızdı. 
Saçları gibi kahverengi olan kusursuz gözleri, insanda sanki onun tarafından izleniliyor muş havası veriyordu. 
Resimdeki otoriter hava ise hemen fark ediliyordu. 


“Efendim, o bir kraliçe olmalı. Tüm gemide onun resimleri olduğunu söylediniz. Üstelik başındaki taç ona kraliçe havası veriyor.” 


“Bilmiyorum Oktay, olabilir. Fakat hangi medeniyetin ve hangi ulusun kraliçesi olduğu hâlâ bilinmemekte. Onun hakkında bildiğimiz şeyler çok 


Lİ 


az. 


Koridor sola doğru dönmekteydi. Oktay istemeye istemeye resimden gözlerini ayırmış ve Doktor Işık?ı takip etmeye başlamıştı. Birlikte geminin koridorlarında ilerlemeye devam ettiler. Şu anda mürettebatın ve öğrencilerin odalarının bulunduğu yerdeydiler. Oktay büyük bir ilgi ile odaların kapılarına bakmaktaydı. Sanki aradığı bir şey vardı. Tüm kapılar kilitliydi. İçlerine girmek imkansızdı. Doktor Işık'a dönerek; “Kaptanın odasını görebilir miyim?” diye sordu. 


Doktor Tülay Işık, hayır anlamında başını salladı. 
onların odalarına giriş yapamayız. Hele ki kaptanın 


“Bu imkansız. Mürettebatın izni olmadan 


odası... Sana şöyle anlatayım Oktay, gemi mürettebatı siz öğrencilerden farklı olarak tüm hayatlarını bu gemide geçirmekteler. Çok azı hariç, görmüş olduğun bu küçük odalar aslında onların tek yaşam alanları. 
Çoğunun ailesi yok, bu gemi ve içindeki mürettebat da onların hem evi hem de ailesini oluşturmakta. Bu 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yüzden çok özel şahsi eşyalarını kendi odalarında saklamaktadırlar. Anlayacağın izin yoksa, odaları görmek de yok.” 


Doktorun kesin bir dil ile söylediği şeyler, Oktay'a hayal kırıklığı yaşatmıştı. Kendisi de yıllar önce bu gemide bulunmuştu. Büyük ihtimal ile de kendisi küçükken, mürettebatın odalarını ziyaret etmişti. Özellikle kaptanın odasına girmeyi çok istiyordu. Belki bu, eski anılarını tekrar hatırlamasına yardımcı olabilirdi. Anne ve babasıyla birlikte yaşadığı kaptan odasında ki anıları bir kilit görevi görebilirdi ve unuttuğu hatıralarına kavuşabilirdi. 


Öğrenci odalarının olduğu bölüme gelince Doktor Işık onu odalardan birinin içine sokmuştu. 
“Burası senin odan Oktay.” dedi. “Burada arkadaşın Ahmet ile birlikte kalacaksın. Aynı lisede olduğu gibi yine arkadaşın ile odanı paylaşacaksın.” 


Duydukları Oktay'ın gözlerini parlatmıştı. 
Farkında olmadan dudaklarından;”Harika!” diye bir sözcük bile çıkmıştı. Etrafına bakındı. Burası yurtta kaldıkları odalarından biraz daha küçüktü. Odaları küçük olduğu için ve yerden tasarruf yapabilmek için yatakları ranza şeklindeydi. Duvara monteli ve istendiğinde katlayarak alandan kaldırılabilecek şekilde iki tane çalışma masası ve hemen yanında sandalyeleri vardı. Duvara gömmeli iki tane dolapları ve bir kapı ile odadan ayrı olan banyoları bulunuyordu. 
Bütün bunlara ek olarak da hem kendi hem de Ahmet'in valizleri yatakların üzerine bırakılmıştı. 


Oktay ve Doktor Işık, gezilerine kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Koridorda duvarda bir insanın geçebileceği genişlikte olan daire şeklinde üç adet giriş gördüler.Kapakları açık olan bu girişler Oktay'ın dikkatini çekmişti. Doktor Işık'a merakla sordu. 


ilerlerken, 


“Efendim. Burası nedir? Nereye çıkar?” 


Doktor Işık, Oktay'ın merakının bu denli 


yoğun olmasından çok memnundu. Çünkü çocuk, geziye başladıklarından beri çok iyi görünüyordu. Tüm korkularından sıyrılmış gibiydi. 


“Burası Oktay, gemide toplanan tüm çöpün biriktirilip sonra da yakıldığı bir merkezdir. Gelen çöpün ağırlığa göre çalışıyor. Yeterli ağırlığa ulaşan çöp yığınları, otomatik olarak yakılıp külleri uzaya bırakılıyor. “ 


» 


“Çok ilginçmiş 


Oktay hayretle duvardaki deliğe bakmıştı. 
Kapağı henüz kapatılmamıştı,ama çok geçmeden görevlilerin onu kapatacağını biliyordu. 


“Geminin hareketine az bir zaman kaldı. 
Tüm çocuklar, ilk uçuş deneyimi için kaptan köşküne çıkacaklar. İstersen biz de oraya gidelim. Ne dersin?” 


Zamanın bu kadar çabuk akıp gitmesine Oktay şaşırmıştı. Az önceki neşesinden eser kalmamıştı. 
Çocukta ki ani değişim, Doktor Işık'ın da gözünden kaçmamıştı. 


“Kaptan Köşküne gitmek istemezsen, seni revire de götürebilirim. “ diye ona bir alternatif sundu. 


Oktay “hayır” anlamında başını sallamıştı. 


“Kaptan köşküne gidelim efendim. Bunu başaracağım, göreceksiniz. Korkumu yeneceğim.” 


İkisi birlikte, geminin en üstünde bulunan kaptan köşküne gitmek için asansöre girmişlerdi. 
Doktor ışık asansöre sesli komutu vermişti. “Kaptan Köşkü.” 


O daha sözünü yeni bitirmişti ki, asansör hemen hareket etmiş ve bir süre sonra da durmuştu. 
içeriye (o baktılar. 
Gemide ki tüm öğrenciler odanın ortasında ayakta 


Asansörün açılan kapısından duruyorlardı. Geminin asıl mürettebatı olan kişiler ise görev yerlerinde oturmuş, gemiyi biraz sonra uzaya 


çıkarabilmek için son hazırlıklarını yapıyorlardı. 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


Doktor ışık, Oktay dan herhangi bir hareket bekledi. Çocuktan hiç bir tepki gelmiyordu. Sessizliği yine doktor Işık bozdu. “İstersen revire gidebiliriz. 
Burada durmak istemiyorsan seni anlarım.” diye söyledi. Oktay, yıllardır kendi doktorluğunu yaptığı Tülay hanıma baktı. Önce bir yutkundu. Gözlerini kapadı. Bir süre öylece durdu. Sonunda kararını verip asansörden çıktı. Artık birlikte kaptan köşkünde ayakta duruyorlardı. Oktay korkusunu yenmesi gerektiğini biliyordu. Bunu ertelemenin de kendisine hiç bir faydası yoktu. 


İçeride ki mürettebata baktı. Gemiyi biraz sonra çıkacakları seyahatlerine hazır hale getirmek için, tüm güçleriyle uğraşmaktaydı. Zaman kısıtlıydı, yapacak işler çoktu. 


“Üçsaattirbugemininiçindeyiz. Gezmediğimiz hiç bir noktası kalmadı. Yarım saat içerisinde ise hareket edeceğiz. Kendini nasıl hissediyorsun?” 


Oktay, Doktor hanıma baktı. Zaten beyaz olan teni hepten bembeyaz olmuştu. Tüm vücudundan kan çekilmiş gibiydi. Kalbinin atış rahatlıkla duyabiliyordu. 


“Kalbim kulaklarımdan fırlayacak gibi atıyor.” 
Doktor Işık, Oktay'a gülümsemişti. 

“Korkma. Bunu başarabilirsin.” 

“Ağzım kuruyor. Bu normal mi?” 


“Senin gibi uzun yıllar boyu içinde korku geliştiren insanlar, şu anda senin yaşadığın şeylerin hepsini, onlarda kendi korkularıyla yüzleştikleri zaman hissederler. Senin durumunda bu normal bir şey. Sakın korkma. Ben yanındayım.” 


Oktay'ın da gelmesiyle artık tüm öğrenciler oradaydı. Albay Hakan Çelik, öğrencilerin geminin kalkış anını yaşamasını ve Dünya atmosferinden çıkışını ve uzayın karanlık derinliğine daldıkları anı görmelerini istiyordu. Çünkü bu deneyim insanın ömründe ilklerden olabilecek bir olaydı. Ne kadar çok 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uzaya çıkarsanız çıkın, asla ilk çıkış anının verdiği hissi size veremezdi. Albay Çelik, kaptan koltuğuna doğru yürüyordu ki, Oktay'ı ve Doktor Işık hanımı gördü. Onları gördüğüne şaşırmıştı. Yanlarına gitti. 


“Sizin ne işiniz var burada?” 


“Burada durmayı Oktay istedi. Ben de bir sakınca görmedim.” 


Oktay albaya bakıyordu. Her ikisi de göz göze geldiler. Oktay'ın yerinde duramaması Albay Çelik'in dikkatini çekmişti. Çocuk hem yerinde duramıyor, hem de sık sık nefes alıp veriyordu. Yutkunurken de zorlandığı belliydi. Oktay başını yere indirdi. 
Korkuyordu, bunu albay da biliyordu ve o da bundan çok utanıyordu. 


“Sen iyi misin? “ 


Albayın Oktay'a sorduğu bu basit soru, Oktay'ın kendisini daha kötü hissetmesine sebep olmuştu. Gözlerini kapattı. İç dünyası karma karışıktı. 
Bu adamın karşısında dik durmak istiyordu, ama bir türlü başaramıyordu. Hep kendisinden bir adım öndeydi. Ne hissettiğini daha kendisi anlayamadan, albay ona çözüm sunuyordu. Bu onu çıldırtıyordu. 


Albay sorduğu soruya cevap alamayınca, Oktay'ın omzunu tuttu. Çocuğun vücudu buz gibiydi, ama terden saçları ıslanmıştı. Oktay başını kaldırıp Albay Çelik'e baktı. 


“Başım dönüyor!” 


Bu sözleri söyler söylemez de gözleri karardı ve bacakları onu taşıyamaz oldu. Albay zamanında onu tutmamış olsaydı yere düşecekti. Tüm öğrenciler ne olduğunu anlayabilmek için Oktay'ın yanına gelmişlerdi. Albay Çelik, Oktay'ı kucağına aldığı gibi revire götürmek için kaptan köşkünden dışarı çıkmıştı. 
Revir fazla uzak değildi. 


Geminin doktoru, Doktor Fatih Canbey revirde görevinin başındaydı. Yıllarca, uzun uzay uçuşlarında 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doktorluk yapmış bir adamdı. Artık iyice yaşlanan ve daha rahat görevler üstlenmek isteyen Doktor Canbey, eğitim gemisi olan Kapının incisine doktor olmak için başvurmuş ve başvurusu kabul edilmişti. 


Revirin kapısında Oktay'ı kaptanın kollarında, kendinden geçmiş halde görünce durumu hemen anlamıştı. Zaten çocuğun durumundan onun da haberi vardı. Kaptan, Oktay'ı oradaki yataklardan birine yatırmıştı. Doktor Canbey soran gözlerle albaya baktı. 
Bir açıklama yapması gerektiğini hisseden Albay Çelik, fazla zamanı olmadığı için durumu geçiştirmeye çalıştı. 


“Bilmen gereken her şeyi sana Doktor Işık anlatacak. Benim fazla zamanım yok. Kalkış saati gelmek üzere. “ 


Sonrada Doktor Işık'a dönerek; 


“Ben farklı bir emir verene kadar onu revirde tutacaksın ve odada ki tüm pencereler kapalı olacak, anladınız mı?” 


Oktay'ın durumundan etkilenen Tülay hanım sadece “Tamam...” diyebilmişti. 


Hızla revirden çıkan Kaptan Çelik, hemen kaptan köşküne doğru ilerledi. Fazla vakti yoktu. 
Hareket saatini kaçırmak istemiyordu. Kaptan köşküne giriş yapan Hakan Çelik, mürettebatın ve öğrencilerin hazır olduklarını ve kendisini beklediklerini görünce memnun olmuştu. Kalkış için her şey hazır olmalıydı. 


Albay Çelik, zeminden üç basamak yukarıda olan kaptan koltuğuna oturmuştu. Buradan kaptan köşkünün tamamını rahatlıkla görebiliyordu. Hemen önünde, iki basamak altında bulunan koltukta oturan pilota kalkış için gerekli emirleri vermeye başlamıştı. 
Geminin devasa boyutlardaki ekranı her iki tarafa da açılmış ve Kapının incisinin yüksek basınca dayanıklı uzay camları ortaya çıkmıştı. Buradan dış uzayı rahatça görebiliyorlardı. 


Kaptan gür sesiyle ikinci kaptan Rıza Aslan'a sordu. 


“Tüm sistemler çalışıyor mu?” 

“Evet kaptan.” 

“İtici motorlara 5 kuvvetinde güç verin. “ “İtici motorlara 5 kuvvetinde güç verildi.” 


KAPININ İNCİSİ, hafif sayılabilecek bir hızla ilerlemeye başlamıştı. Bulunduğu hava limanından ayrılmak için kendisi için ayrılmış olan platforma doğru ilerliyordu. Öğrenciler büyük bir heyecan içerisindeydiler. Her biri kaptanın emriyle yere oturmuş ve dev pencereden geminin ilerleyişini izliyorlardı. 
Geminin ilerlediği yolun kenarında çalışan yer ekibinin, onlara el salladıklarını görebiliyorlardı. Bazı öğrenciler de kendilerine hakim olamayıp, gemiye el sallayan yer ekibine, aynı şekilde karşılık vermişlerdi. 
Bunu gören kaptan Çelik hafifçe gülümsemişti. 
Eğitim yolculuklarını yaparken, öğrencilerin yer ekibinin kendilerini göremeyeceğini bildikleri halde el sallamalarına defalarca şahit olmuştu. Bu duruma alışmıştı artık. Öğrencilerin heyecanlarını bu şekilde göstermeleri hoşuna gidiyordu. 


Kapının İncisi, açık alana çıkmıştı. Geniş bir daire şeklinde olan ve geminin ana gövdesini saran itici motorlar yavaş yavaş kendi güçlerini göstermeye başlamışlardı. Ağızlarından çıkan hafif sayılabilecek kıvılcımlar, onun ne muazzam bir güce sahip olduğunu göstermek için kendisini zor zapt eden bir kısrak gibi yerinde duramıyorlardı. 


Güneş yeni batmıştı. Battığı yerde ki kızıllık seçilebiliyordu. Alaca karanlık altında, geminin devasa motorlarının gürültüsü ve ışığı, etrafta yaşayan çöl sakinlerini rahatsız etmişti. Bir fareyi avlamak üzere olan yılan, korkuyla avını bırakıp hemen bir taşın altında bulunan oyuğa saklanmıştı. Etrafta dolanan kertenkeleler ise gürültüden rahatsız olmuşlardı. Her biri bir tarafa dağılmıştı. 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 
Kaptan Çelik,beklenen emrini verdi. 
“Tüm motorlar tam güç... Yüksel...” 


Bu emrin ardından geminin pilotu, Kapının İncisini gökyüzüne çıkartacak manevra için, dümeni var kuvvetiyle kendine doğru çekmişti. Gemi büyük bir hızla dikine, gökyüzüne doğru yükseliyordu. 
Öğrenciler, oturdukları yere adeta yapışmışlardı. 
Geminin motorlarının itme gücü öyle güçlüydü ki, devasa gemi bir ok gibi gök yüzüne doğru yükseliyordu. 
Bu güce karşılık, gemide bulunan insanların rahatsız olmamaları için ise tam bir mühendislik harikası olan, yer çekimi dengeleyici sistemi büyük bir maharetle çalışıyordu. Geminin içinde bulunan insanların, etrafa savrul mamaları ve uzaya çıktıkları zaman ise yer çekimsiz ortamda, havada uçmamalarını bu sistem sağlıyordu. 


Kapının İncisi, yolcularıyla birlikte, büyük bir hızla atmosfere doğru yükselmeye başlamıştı. 
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Yazılı Edebiyatın Bilinen 


İlk Bilimkurgu Yazarı 
SAMSATU LUKIANOS 


Karanlık Evrenin Efendisi 
HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT 


Günümüze Işık Tutan 
Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Yeşil Sonsuzlukta Çığlık Atan Notalar ALAN SILVESTRİI 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında BK: SYNDICATE SERİSİ 


Bilimkurgu Yazarlarının 
Yarattığı Gezegenler - 1-2 


Roman Son İnsan - Bölüm-i(O 


Kapının İncisi - Bölüm-4 


6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 
Kırmızının (Aşkın) İz Düşümü 


Türk 
Cennet 
Kısa Öykü Gorgor'un Delileri 


Gadget 20 


Sarsıntı 


EO 


yerlibilirmkurguyukseliyor gmail.com 


ELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 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Esra UYSAL 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


Kayıp Rıhtım 
16 Ocak, 21:21 


Adaylarını okurlarımızın katılımıyla belirlediğimiz "2018'in EN'leri Oylaması" yayında! Seçiminizi yapın ve 2018'in favorilerini hep birlikte belirleyelim! - #KayıpRıhtım11Yaşında 


2018 


OKUR ANKETİ 


KAYIPRIHTIM.COM 
2018 Yılın EN'lerinde Oylama Süreci Daha Fazla Bilgi Al 
Başladı! 


Sonuçları öğrenmemize çok az kaldı. 


60  Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Şuhat 2019 / sayı 22 


Bayhun Öztürk 

1 Şubat, 21:30 - © Konular Ekle 
Altmışlı ve yetmişli yıllarda yaşayanlarda 2000 ve ötesi yıllar için beklentiler çok büyüktü oysa! 21. yüzyılda değil de, yeni bir orta çağda yaşıyoruz sanki! 


İYİDİR. .. SERKAN ALTUNİĞNE 


ZAMAN MAKİNAN 
OLSA, HANGİ ZAMANA 


GİDİP YAŞAMAK 1960'LAR 
İSTEDİN? VEYA 197O0'LER 


HERALDE... 


YOK YAA, BEN 
GELECEĞE DAHA MODERN 
ZAMANLARA GİTMEK 
İSTERDİM... 


TAMAM 
İŞTE, BEN DE 


ONU DİYORUM... 


Sezai Ozden bir bağlantı paylaştı. 
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Emrecan Doğan'ın kaleminden "Bilimkurgunun Kısa Tarihi" keyifli okumalar. 
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KISA TARİHİ 


KAYIPRIHTIM.COM 
Bilimkurgunun Kısa Tarihi 
Bilimkurgu edebiyatı sonsuz bir derya. Gelin bu zaman çizelgesiyle kimi... 


Emrecan Doğan'ın “Bilimkurgunun Kısa Tarihinde” Yerimizi aldık. 


www.yerlihilimkurgu.com Gi 


İzmir Alsancak'ta Bilimkurgu konuşuldu. 


26 00âk 2019 Cümartesi 


Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salony 3 , ei £€ Sezai Ozden, Dost Kitap Evi Kizilay'da 


DEÜ Karşılaştem; 
110 1200 ik Geğin ie aga 29 Ocak, 19:01 - Bakanlıklar - $ Konular Ekle 
1200-1200 Mukun Çörek çoğ Bim Kp 
12M5 - 108 Çaevei Gütin Gü 

001521145 Ask fiyin 


Harika bir kare yakaladım $$ Ankara Kızılay Karanfil Dost Kitabevi 


ime Bok Har 


be ve 


Can Aysin 
LAN» 1 A Bn Kar 


1418-1845 
148 ik 


MİN - VT an 
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Sezai Ozden bir anket oluşturdu. 

26 Ocak, 17:39 - B Konular Ekle 
YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 için öyküler gelmeye devam ederken, YBKY Kısa Öykü Yarışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin hep 


birlikte 7.sini düzenleyeceğimiz yarışmanın konusunun belirleyelim $$ Anketimiz 10 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak. 


o Post apokaliptik Gg gü ig Pp e 

Mustafa Ozçınar 
Paralel Evrenler S 

Arthur Snöstorm Gg © ti G5 

g Yapay Zeka Mahkemeleri € ğ © e 

Biyohackerlar € 2 6 5 

Utku Köse 

g, Simülasyon Evren € gö 8) — 

Esra Uysal N 


11 Diğer Şık... 


< 


YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Konu Belirleme Anketi'inde Post - Apokaliptik arayı epey açtı. 


ı Sezai Ozden bir bağlantı paylaştı. 
” 7 Ocak, 10:06 - BKonular Ekle 


Yerli Bilimkurgu Dizisi, HİLE, 2. Sezonuna başladı. 


YOUTUBE.COM 
HİLE - 2. SEZON 1. BÖLÜM | YENİ DÜNYA 


Hile web serisi 2. sezon 1. Bölümü ile sizlerle... Iyi seyirler... Beğenerek paylaşmayı unutmayın... 
XSPONSORLAR* >>> b CINEDB.... 
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Kısa Öykü - Bölüm 7 


Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


ürüst olmak gerekirse bitirme tezim konusunda hâlâ; “Karadelikler” 
ve “S.ETIİ.: Dünyadışı Zeki Yaşam Araştırmaları” 


kararım netleşmemişti 


arasında kalmıştım. Her zaman ilgimi çeken konular olmuştu ikisi de. Bunda seyrettiğim bilimkurgu filmlerinin ve okuduklarımın payı da büyüktü tabi. 
Şimdiyse işin fantezi kısmı yerini büyük ölçüde matematik ve fiziğe bırakmıştı. Bir denklemden çıkartmak 


ancak onların özlerini, 


evrenin gizemli harikalarının resmini mümkün değildi elbet davranış biçimlerini kavrayabilmenin yegane yolu da 


matematiğini bilmekten geçiyordu. Bununla beraber 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henüz o yeterlilikte olmadığım için benden yeni bir 


keşif, buluş yada devrimsel bir fikir de beklenmiyordu. 
Yani araştırmamın geneli, farklı kaynak taramalarından edindiğim bilgileri atıflarla birlikte yansıtmaktan ibaret olacaktı bir anlamda. Ve tabi ben de -alışılageldiği üzere- bu tekdüzeliğin üstesinden gelmek adına yaptığım alıntıları kendi fikirlerimle süslemekten imtina etmeyecektim. Bu bile önemliydi benim için. 
Bir yorumumun olması o tezin altına attığım imzadan çok daha fazla aidiyet kazandıracaktı yazdıklarıma. Bu düşüncelerle kitapları karıştırıp notlar alırken S.E.T.I. 


seçeneğini tercih etmemin bu konuda bana daha 


fazla özgürlük sağlayabileceğine kanaat getirmiştim. 
Elimde halihazırda ilgili pek kaynak bulunmadığı için bizimki de dahil yakınlardaki diğer üniversitelerin kütüphanelerinde Otarama yapmam gerekecekti. 
Tabi önce danışman hocamla görüşüp kararımı ve araştırmamın anahatlarını konuşmalıydım. Ayrıca onun önerebileceği kaynaklar da olacaktı muhtemelen. 


Bu işimi daha da kolaylaştıracaktı. 


Saat henüz sabahın 5:30'u idi. “En iyisi video oynatıcıya eski bilimkurgulardan birini koyup onunla uykuya dalmak” diye düşündüm. Videokaset koleksiyonumun bulunduğu raftan rasgele bir film seçmek için elimi arkada kalanların üzerine atıp bir tanesini çıkarttım. Üzerindeki etikete ince bir markör ve el yazısıyla “Horrors of The Red Planet / Kızıl Gezegende Korku” ibaresi iliştirilmişti. Uzun zaman önce seyretmiştim bunu en son. Sadece zamanına göre farklı ve derinlikli bulduğumu hatırlıyordum. Uyurken iyi gidecekti doğrusu... 


Öğlene doğru sıcağa eşlik eden gürültüsüyle uyanmıştım sokağın. Normalde pek kahvaltı alışkanlığı olmayan biri olarak akşamdan kalan kahveyi birkaç bisküviyle bitirerek üstümü giyinmeye koyuldum. 
Fazla gecikmeden okulda olmalıydım. Profesör dönem sonunda bizlere de belirtmiş olduğu üzere, tatilini de yarıda keserek kendi bazı işleri için şehirde bulunacaktı. 
Kendisiyle görüşmesi gereken öğrencileri için de iyi bir fırsattı bu. Çantamı hızla hazırlayıp evden çıktım. 
Ana caddeden güzergahı uygun bir minibüse atlayıp önce metro durağına, oradan da metroyla fakültenin bulunduğu mahalleye gidecektim. Şansım yaver giderse 20 dakikada okulda olabilirdim. Neyseki yol çok kalabalık değildi. Tıka basa dolu olmayan bir minibüs de çıkarsa önüme gerisi gayet kolay olacaktı... 


Yıldız Avcısı - Arda Tipi 


Tahminimden beş dakika geç de olsa fazla sıkıntıya düşmeden fakülteye ovarmıştım. Koşarak bölüm binasına ulaştıktan sonra merdivenleri ikişer ikişer çıkarak profesörün odasının kapısına geldim. 
Soluklanmak için bir on saniye kadar bekledim. 
Kapıyı tam tıklatacağım sırada içeriden konuşma sesleri geldiğini duyup kulak kabarttım. Benden önce belki başka bir öğrenci görüşmeye gelmiştir diye düşünüyordum ancak ses profesörün kendisine aitti ve de sanırım telefonda konuşuyordu. İşin ilginç yanı 


kendisinin Rusça bildiğinden haberim yoktu. 
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Sezai ÖZDEN (& 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Orkun Uçar 


Hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 


Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


KLON 
2059 


Mikail Kahraman Avcı 
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İstanlul 2099 
2019 


Kolektif 


Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş 


ei B Son Tiryaki 
Müfit Özdeş kei 


Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 


Selma Mine 
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Aşk Algoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 


2048 Geleceğe Hazır 
mısınız? 2018 


Emre Sayer 


Düşler Kahuslar ve Gelecek 
Masalları 2018 


Doğu Yücel ed AK 


LARI 


VE GELECEK MASAL 
DOĞU YÜCEL 
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70 


Çok Çağı 
2016 


Arzu Eylem 
“-çokçağı 
Alfa ve Omeya 
2018 
a Ara OMEGA 
Arda Onyören aaa | 
Hawking'in Düşleri 
2018 
m iri Tİ Gİ 
Özge Arıkal Gönül | E © O ig ÖYKÜLER 


 Hayyking İn nüşler! 


anes 


Özge Arıkal Gönül 
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Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçyin 


Kırmızı Top 

2016 
Mehmet Barış KIRMIZI 
Mbayrak |“ Vul 


Gonca Mine 


LA 


amaaa a 


Külleri 
2018 


Semilı Erelvanlı Külleri i 
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Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağhaş 


Mehmet Açar 


Sinek İkilisi 
2018 


&SİNEK 
Coşkun Heyyonar IKMISI 


COŞKUNSMERYONAR 


72  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2019 / sayı 22 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2016 


Ayşe Acar 


“İYEşiL ADAM 


Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 


Papatya Tarlasında Papatya Tarlasında 

Rönesans 1 - 2018 Rönesans 2 - 2018 

PAPATYA 

ALESMLR TARLASINDA bizem Çetin RÖNESANS RÖNESANS 


me . >.” # 


-ğ ei 
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Düş Mühendisi 2124 
2018 


Semili Bulgur 


Mars'a Yolculuk 
2018 


AHMET AVGI 


Ahmet Avcı 
Jüniter'den Kaçış Mars'a Sel 
2018 2018 
Zübeyir Tokyöz 1 


74 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2019 / sayı 22 


Kılıcın Öyküsü 1 
2018 


Tolya Eliyül 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2016 


| POYRAZ GELEK» ÖYKÜLCAİ 1 

© POYRAZ'IN 

Akın Başal © Ay seyaHari 
AKIN BAŞAL 


e — 
; . , 


l 


Hastalık 
2018 


hastalık 
Onur Gürleyen ülken 
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YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


İLİMKURGU YÜKSELİ 


ig 


sesiz İ 


2018 


Yeryüzü Müzesi 
2018 


YERYUZU MÜZESİ 
Kolektif Mİ 


76 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Şuhat 2019 / sayı 22 


o ğimlemn 


(GG 


u m (0 


( VW Ki 


ll e a 


NN NA KOR 


Kısa Öykü 


Selin Gökçen SEMİZ 


batı Kasalasında Cinayet 


Kokunun 


Bi koku bütün vücudunu sardı. 
cesetten mi yoksa bataklıktan mı geldiğini 


kestiremiyordu. Öğle vakti güneş tam tepedeydi. 
Sıcaktan gömleği ve çizmelerinin içi sırılsıklam olmuştu. Yer yer beyazları olan sakalından ter damlıyordu. Saçlarındaki teri emsin diye şapkasının altına bandana bağlamıştı. Koku içinse yapabilecek hiçbir şeyi yoktu. Şehir merkezinden 40 km uzaklıktaki bu bataklık halkın korku rüyasıydı. Aslında on yıllardır sakin olan bu bataklık birden canlanmıştı. Bu son altı ay içerisinde bulduğu on altıncı cesetti. Tıpkı diğerleri gibi bataklığın üstünde yüzüyordu. Başkentten gelen uzmanlar cesetlerin bataklığın üstünde batmadan nasıl durduğunu bir türlü çözememişlerdi. Cesetlerin omurilik kısımları kusursuzca bedenden çıkarılmıştı. 
Bu kusursuzluk katilin yabani bir hayvan olamayacağını gösteriyordu. Aylarca süren çalışmada etrafta hiç insan izine rastlayamamaları kafaları karıştırıyordu. Kasaba halkı devasa üç başlı siyah bir kuşun geceleri insanların omuriliğini yediği ve cesedi bataklığa attığıyla ilgili bir 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rivayete inanıyorlardı. Hatta bazıları kuşu gördüğünü iddia ediyordu. Elbette şerif böyle şeylere inanmıyordu ama nasıl olduğunu da bir türlü çözemiyordu. Aylardır düzenli uyku uyuyamıyordu. Her ne oluyorsa geceleri oluyordu. İnsanlar gece birden kayboluyor, cesetleri bataklıkta bulunuyordu. 


“Şerif.” diye bağırdı şerifin yardımcılarından 


biri. 


“Cesedi kıyıya çektiler. Omurgası çıkarılmış, diğerleri gibi.” 


Şerif berbat kokuyu tekrar içine çekti. 
Son aylarda hiç olmadığı kadar yaşlanmıştı. Göz çevrelerindeki kırışıklıklar derinleşmiş, saçları daha da beyazlamıştı. Kırklı yaşlarında bir adamdı Şerif. 
Karısı terk ettikten sonra iyice kumar ve alkol düşkünü olmuştu. Bu sakin kasabada alkolü fazla kaçıran adamların birbirlerini yumruklaması dışında pek bir olay yaşanmazdı. Şerif ise birkaç arsa meselesini 


çözmekten başka bir şey yapmazdı. Onu bu miskin 


havasından çıkaran şey bataklık cinayetleri olmuştu. 
Hayatı yeniden anlam kazanmıştı. Artık bir amacı vardı. 
Ama aylar geçtikçe ve bir sonuç elde edemeyince şerifin sinirleri tepetaklak olmuştu. Kasabada göçler olmaya başlamıştı. Korkan insanlar şerifi sıkıştırıyordu. Bütün 


bu insanlara cevap verememek Şerifi iyice bunaltmıştı. 


Saloon'un kapısını iki eliyle ittirip içeri girdi. 
Öğlen olmasına rağmen içerisi kalabalıktı. Kadınlar kabarık etekli elbiseleriyle masların arasında içki Şerif bar sandalyeye oturdu. Şapkasını ve silahını tezgâhın 


dolaştırıyorlardı. tezgâhının önündeki 


üzerine koydu. 


“Bugün bataklıkta bir ceset daha bulunmuş diyorlar.” Dedi barmen içki doldururken. Kısa boylu geveze bir adamdı barmen. Kasabada ne olup bitmiş her şeyi bilirdi. Bazen onunla konuşmak şerifin işine gelirdi. 


“Öyle. Şu at bakıcılarından biri, sarışın olan neydi ismi?” 


“Jose” diye hatırlattı barmen. 


“Hah evet Jose. Tanır mıydın?” diye sordu şerif içkisini içerken. Bu sıcakta soğuk bir içki gerçekten iyi gelmişti. Arka masalardan birinden bir küfür duyuldu ardından bağrışmalar. Barmen hiç oralı olmadan 


anlatmaya devam etti. 


“Pek yakından tanımam ama bu sıralar biraz tuhaf davranıyordu. Siyah kuşu gördüğünü söyleyip duruyormuş. Korkudan kendi ahıra kilitlemiş de zor çıkarmışlar. Şimdi de cesedi bulunmuş. Doğru söylüyormuş demek ki. Bu siyah kuş efsanesi gerçek galiba. Kim bilir daha kaç kişiyi öldürecek?” 


Barmen konuşmaya devam ediyordu ama şerif arkadaki kavga seslerinden duyamıyordu. Tezgâhtaki silahını alıp sinirle havaya bir tur ateş açtı. Kavga 


Batı Yakasında Cinayet - Selin Gökçen Semiz 


anında kesildi. Şimdi salona derin bir sessizlik hakimdi. 
Tezgâha bir metalik fırlatıp kalabalığın dik bakışları arasından Saloon'dan çıktı. İçinde derin bir sıkıntı vardı. Bütün bu olanlar psikolojisini harap etmişti. 
Kuş hikayesine hâlâ inanmak istemiyordu. Ama yavaş yavaş inanmaya başlamıştı. Böyle bir kuş gerçekten var mıydı? Varsa onu nasıl yakalayabilirdi. Bütün gece 


uyumamaya ve kuşu gözlemeye karar verdi. 


kskik 


Saatlerdir uyanıktı sabah olmasına az kalmıştı. 
Ama anlatılan kuşa benzer hiçbir şey görmemişti. 
Zaten bu kuş saçmalığına inanarak hata etmişti. 
Korkan insanların uydurduğu bir efsaneydi yalnızca. 
Artan uykusuna daha fazla engel olamayarak gözlerini kapattı. Uyandığında saat öğleyi çoktan geçmişti. 
Sinirle ve biraz da hayal kırıklığıyla yattığı yerden doğruldu. Tam o sırada kafasına siyah bir tüy düştü. 
Kafasını kaldırıp baktığında hiçbir şey göremedi. Bu tüyün siyah bir kuştan düştüğüne emindi ama pekala bir karga ya da kuzgun da olabilirdi. Yine de bu tüy içinde bir şeyleri harekete geçirmişti. Olayı çözmeye kararlıydı. Katil bir kuş ya da her neyse onu bulacaktı. 
Olayların merkezine gitmeye karar verdi... Bataklığa. 


Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Bataklıktan on metre uzaktaki çalıların arkasına siper almış etrafı kolaçan ediyordu. Saatler geçmek bilmiyordu. 
Her geçen saniye umudunu daha çok yitiriyordu. 
Saatler birbirini kovaladı ve şerifin artık beklemeye tahammülü kalmadı. Silahını ve şapkasını aldı tam gitmeye hazırlanıyordu ki arkasında bir kanat çırpışı duydu . Arkaya bakma fırsatı dahi bulamadan geriye doğru sürüklenmeye başladı. Çok kuvvetli bir şey onu olanca hızıyla bataklığa doğru sürüklüyordu. Kanat seslerinden bunun siyah kuş olduğunu düşündü. Siyah kuşu sonunda bulmuştu ama diğerlerinin kaderine doğru hızla sürükleniyordu. 
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O berbat tanıdık koku yine ciğerlerine doldu. 
Gözlerini aralamaya çalıştı. Aynı anda sırtında keskin bir acı hissetti. Elleriyle sırtına dokundu. Elinde ıslak bir sıvı geldi. Artık zihni iyice açılmıştı. Soğuk mağara gibi bir yerdeydi. Etrafta hiç eşya yoktu. Acıyla ayağa kalktı. Yerde sırtının olduğu yerde kurumuş bir kan birikintisi vardır. Hızla tekrar sırtını yokladı. 
Omurgası yerindeydi. Derin bir oh çekti ama sırtında boylu boyunca bir yarık vardı. Buradan çıkmalıyım diye düşündü. Kapı ya da pencereye benzer hiçbir şey yoktu. Odanın neyle aydınlandığını anlamaya çalıştı ama bir anlam veremedi. Bomboş, kapısız, penceresiz bir odadaydı. Korkudan sırtının acısını unutmuştu bile. Çıplak olduğunu daha yeni fark etti. Vücudunu dikkatle inceledi sırtı dışında her şey normaldi. En son bir kuş tarafından bataklığa çekildiğini hatırladı. 
Öyleyse bataklığın içinde miydi? Belki de bataklık onu yutmuştu ve ölmüştü. Ölmek böyle bir şey miydi? Hiç de hayal ettiği gibi değildi. 


Odanın duvarlarından biri ufalanmaya başladı. 
Duvardan tonlarca küçük böcek çıkmaya başladı. 
Duvardan gelen böcekler yerde toplanmaya başladı. 
Böcekler duvardan gelmiyordu. Duvar böceklerden oluşmuştu. 


Kısa bir sürede böcekler birleşerek bir kadın figürü oluşturdular. Şerif panikle sırt üstü yere düştü. 
Normalde sırtının acısından kıvranması gerekiyordu ama şoktan acı falan hissedecek durumda değildi. 
Böcekler toplanmaya devam ediyordu. “Kesin öldüm ben.” diye düşündü. 


“Ölmedin!” dedi kadın figürü. Artık tamamen oluşmuştu. Vızıltılı bir sesi vardı. İnce uzun bacakları, kısa ve dolgun göğüslerden oluşan bir gövdesi vardı. 
Yüz hatları tam net seçilmiyordu. Ve o keskin koku, buram buramdı. Ne bataklıktan, ne de cesetten geliyordu. Kokunun kaynağı böceklerdi. 
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Batı Yakasında Cinayet - Selin Gökçen Semiz 


“Nerede olduğunu, bizim kim olduğumuzu ve neden hâlâ ölmediğini merak ediyorsun. Korkma, yakında öleceksin, senin diğerlerine yaptığın gibi senin cesedini de bataklığın üstünden alıp bir yere gömerler. Herkesin neden öldüğünü bilmesi gerektiğini düşünürüm. Bu yüzden seni hemen öldürmek yerine bu konuşmayı yapmak istedim. Bizi bu kadar araştıran 


birine bir açıklama borcumuz var ayrıca. 


Irkım gezegeninize çok uzak bir yerden, galaksinin ta öbür ucundan geliyor. Sizin dünyanızdaki böceklerin çok daha gelişmiş formuyuz. Ama temelde aynı atadan geldiğimiz söylenebilir. Gezegenimiz büyük iklimsel değişiklikler sonucunda yaşamamızın imkansız olduğu bir yer haline geldi. Hızlı bir tahliyeyle bu gezegene geldik. Şunu söylemeliyim ki: Irkınız son derece aptal. Ama deli bir ruhu var. Bu halde olmanın nedeni de bu saçma cesaretin. Neden bataklık? diye sorarsan mükemmel bir saklanma yeri. Kimse altında ne olduğunu bilemez. O gizemli ve ölümcül çukurlar kim bilir altında neler saklıyor. Sen bunu öğrenen şanslı insanlardan birsin. Halkımın beslenmesi gerek bu besini de sizin omurgalarınızdaki sinirlerden karşılıyoruz. Sizi öldürmeyi gerçekten istemeyiz ama türünüz omurgasız yaşayamayacak kadar zayıf. Siyah kuşa gelirsek o bu dünyaya ait bir kuş. Sadece üstünde bazı değişiklikler yaptık. Bizim için kurbanları tespit ediyor ve buraya kadar getiriyor. Umarım istediğin bütün cevapları alabilmişsindir.” dedi ve kadın tekrar 


parçalanmaya başladı. 


Yüzlerce böcek Şerifin sırtındaki yarığa doluştu ve kemikleriyle beraber sinirleri parçalamaya başladı. Bataklığın altında şerifin korkunç çığlığı bütün gücüyle yankılandı. Bataklığın üstündeyse güneş 


doğmaya başlıyordu. 


“EC ÜNEYT ARKIN 
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Bilimkurgu 
P OyKu 
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Bilimkurgu sözcüğünü dilimize kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece | öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018'den farkı, oseçkiye (ogirecek (o öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye”ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 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Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
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M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 
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Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 11 
Büyük Usta” örülünü alan usta... 


Robert A. feinlein 


Robert Anson Heinlein (7 Temmuz 1907 — 8 Mayıs 1988), 


Amerikalı roman ve bilim kurgu yazarı. 


ıklıkla “bilim duayeni”olarak tanımlanan Heinlein, sert bilim kurgu türünün en popüler, etkili ve tartışılan 


kurgu yazarlarının 


yazarlarındandı. Bilim kurgu eserlerinde bilim ve mühendislik bakımından akla yatkınlık ölçütlerinin yükselmesini ve türün edebi kalitesinin artmasını sağladı. 1940'larda, The Saturday Evening Post gibi genelde ana akım eserler yayımlayan dergilere yalın bilim kurgu eserleriyle sızmayı başaran ilk yazar oldu. Çağdaş kitle pazarlama döneminde, roman boyutunda çoksatar bilim kurgu eserleri veren ilk yazarlardan biriydi. Heinlein, Isaac Asimov ve Arthur C. Clarke uzun yıllar boyunca “bilim kurgunun büyük üçlüsü”olarak anıldı. 


Heinlein'ın ürettiği bilim kurgu eserlerinde sıklıkla kullanılan bazı sosyal temalar mevcuttu: bireysel özgürlüğün ve özgüvenin önemi, bireylerin topluma karşı görevleri, örgütlenmiş dinin kültür ve hükümet üzerindeki etkisi, toplumun genel görüşlerine uymayan düşüncelerin toplum tarafından bastırılması vb. Ayrıca fiziksel ve duygusal aşk arasındaki ilişki, sıradışı ailevi ilişkiler ve uzay yolculuğunun kültürel uygulamalar üzerindeki etkisi gibi konuları ele aldı. Bu konuları yerleşmiş fikirlere aykırı biçimde ele alması, eserlerinin çok farklı şekillerde algılanmasına ve hatta kimi zaman birbiriyle çelişkili olduklarının öne sürülmesine sebep oldu. Örneğin 1959 tarihli Yıldız Gemisi Askerleri romanı militarizmin, hatta bir yere kadar faşizmin savunusu olarak değerlendirildi. Oysa romanda safi militarist düşüncenin değişmezliği ve aptallığına ilişkin pek çok bölüm vardı. Öte yandan 1961 tarihli Stranger in a Strange Land romanı Heinlein'ın beklenmedik şekilde cinsel devrimin ve karşı-kültür hareketinin öncüsü olarak değerlendirilmesine, poliamori ya da sorumlu poligami kavramlarını popülerleştiren kişi sayılmasına yol açtı. 


Heinlein romanlarıyla dört defa Hugo Ödülü kazandı. Yayınlanmalarından elli yıl sonra üç romanı daha, geçmişte ödül verilmemiş yıllar için geriye dönük verilen “Retro Hugo”ödülüne değer görüldü. Ayrıca Heinlein, Science Fiction Writers of America'nın hayat boyu başarı alanında verdiği Büyük Usta Ödülü'nün de ilk sahibi oldu. 


Ölümünden sonra eşi Virginia Heinlein yazarın mektuplarını ve notlarını bir araya getirerek bir tür otobiyografik kariyer değerlendirmesi ha- 


SİĞNET:451.05912-95<(7) 


zırladı. Bu çalışma 1989*da Grumbles from the Hokartı. - Grave adıyla yayınlandı. Heinlein 


Heinlein'ın eserlerinde kullandığı “grok”, 


“TANSTAAFL”ve “waldo”gibi bazı terim ve keli- LU Day After meler daha sonra İngilizce dilinin birer parçası ha- Tomor POW 


line geldi. 


İlk hikâyesi “Hayat-Çizgisi”1939 yılında yayınlanmıştır. 


Avthor 64 STR, 


ANGER IN A STRANGE LAND 


, b ri -— > Yourself thinking 
2 > Wu may takı 
bus down ş0 A ” ad 


Mi Yetki Times 


Alıntı - Vikipedi 
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Kaptan Marvel (2019) 


Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir 

kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, gezegeni keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar. Geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi ise SHIELD çalışanı Nick Fury'dir. 

Müziklerini Pınar Toprak'ın yaptığı Kaptan Marvel filminin vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. 


Vizyon Tarihi: 8 Mart 2019 


Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu 

Süre: 124 dakika. 

Yönetmen/Senaryo: Anna Boden, Ryan FleckOyuncular: Brie Larson, Gemma Chan, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Lee Pace, Jude Law 

Müzikler: Pınar Toprak 


Yüksek Doz Çürüyüş (2019) 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... 

“Yüksek Doz Çürüyüş”te beş ayrı Distopya dünyasına konuk olacaksınız. 5 
yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... 

“Yüksek Doz Çürüyüş”yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya hazır mısınız? Direnmek güzeldir... 

Çürümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 


Yazar: Kollektif 


Vi ün? 


Yayınevi: Altın Kitaplar LÜRÜ Vi 7 


Sayfa Sayısı: 480 


b YAZAN: 
AZAR 5 Di STOPYA ROMAN p 

> 

A; 


AYIN 
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Project Blue Book (2019) 


Dr. Allen Hynek, bay Kuvvetleri tarafından, döneme damgasını a dia arını araştırmaları igili görevlendirilmiştir. Soğuk Savaş paranoyalarının üm sürdüğü bu atmosferde sert bir adam olan Guinn, kendisine verilen işi 

yapmaktan başka hiçbir şeyi UumMursamamaktadır. O her ne kadar sadece yi İ . . da Hynek'in iş ile ilgili şüpheleri vardır. Çok geçmeden a > Ka Dieikiklarin fark ederler. FAA ACADEY ayyy canlandırıyor. Dizi şimdiden İN e m 


Süre:11 Bölüm / 43Dak. 


Tür: Dram, Bilimkurgu 


Oyuncular: Aidan Gillen, Michael M 
, alarkey, Laura Men i 
McDonough. nel, Ksenia Solo ve Neal 


Senaryo: David O'Leary BLUE BOOK 


Müzikler: Daniel Woh| 


İmdb Puanı:7.8 


HİSTORY 


Yakusoku no Neverland (2019) 


Emma ve arkadaşları, yüksek yaşam standartlarına sahip bir yetimhanede yaşayan yetimlerdir. Kurallar sıkı olsa bile, bakıcıları oldukça naziktir. Birbirleriyle hiçbir kan bağları olmamasına rağmen bakıcılarını anne, arkadaşlarını da kardeş gözüyle görürler. Bir aile çatısı altında yaşıyormuş gibi hisseden çocuklar için temel bir kural vardır; Yurttan dışarı çıkmaları yasaktır. Bu yasağın arkasındaki çarpıcı gerçeği öğrenen, Emma ve arkadaşı acaba ne yapacaktır? 


Tür: Bilimkurgu, Gizem, Korku 

Stüdyo: CloverWorks 

Seslendirenler:Mariya Ise, Maaya Uchida, Sumire Morohoshi, Hiyori Kouno, Yuuko Kaida. 

Süre: 12 Bölüm - 22 Dakika 


91. Akademi Ödülleri (OSCARS) 


25 Şubat 2019 
Black Panther Spider-Man: Into the Spider-Verse 


Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu Tür: Animasyon, Aksiyon, Bilimkurgu Ödüller: En İyi Film Müziği, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm Tasarımı 


Ödül:En İyi Animasyon Filmi 


wwuu.yerlibilimkurgu.com (1 


İnceleme - Çizgi Film 


Özlem Buket DURU 


büneşin Oğlu Esteban 


Aztekler mi, Dimekler ni, Yoksa Uzaylılar mı? 


O'lerde çocuk olanlar hatırlar, 


Erich von Daeniken'in başını o çektiği o “Aslında piramitleri uzaylılar yapmış! “teorileri oldukça revaçtaydı. Tanrıların Arabaları adlı kitabı, okumaya meraklı hemen herkesin evinde bulunurdu. Hatta yanılmıyorsam Daeniken 90 'larda ülkemize de gelmişti. 
Kendisi o dönemin gençleri arasındaki popülerliğini sadece Wikipedia 'nın olmamasına değil, şimdi bahsedeceğim çizgi filme de borçluydu. 
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İ, Mystericuses Cites D'or, Fransız- 
ÜS rapor ortak yapımı olup, Studio Pierrot ile DIC Audiovisuel tarafından 1982-83 arasında Avrupa ve Amerikan televizyonları için yaratılmıştır. 39 bölümdür, bilim-kurgu, Güney Amerika tarihi ile mitolojisinin iç içe geçtiği hüzünlü ve çok vurucu bir hikayeye sahiptir. Eh, Fransızlar da, Japonlar da bu tür yapımlarda insanı üzmeyi, travma geçirtmeyi iyi bildiklerinden ikisi birleşince ölümcül kombinasyon olmuş. Ancak, asla “Aman çocuklara izletilmesin!”diyeceğim bir yapım değil, aksine bir çocuğun hayal gücü için yapacağınız en iyi şey bu çizgi diziyi izletmek olabilir, ama çocuğunuz sonra Indiana Jones filmlerini de izleyip “Arkeolog olacağım!”diye 


Xia 


Güneşin Oğlu Esteban - Özlem Buket Duru 


tutturursa karışmam. Hoş yaşıtım ebeveynler için bu uyarıya gerek yok, bir neslin bu çizgi film yüzünden arkeolog olmak istediğini gayet iyi bilirler. 


Türkçe ismi “Gizemli Altın Şehirler”olduğu halde, pek çoğumuz onu ana kahramanıyla, yani “Güneşin Oğlu Esteban”diye tanıdık, aslında yanlış değildi, çünkü Japonca ismi tam olarak buydu. Hikaye 16. yüzyılda, yani herkesin maceracı denizcilerle servet avcılarının Yeni Dünya adıyla bilinen Amerika'ya akın ettiği yıllarda, Esteban adlı İspanyol çocuğun babasını arayışını konu ediyordu. Esteban, en yakın iki arkadaşı İnka Prensesi Zia ve Mu Uygarlığı'nın son çocuğu siyahi Tao'yla Güney Amerika'yı dolaşıyordu. Onlar maceradan maceraya koşarken 80'lerin şanslı çocukları olarak hem hayalgücümüz genişliyor, hem de Güney Amerika uygarlıkları hakkında bilgi sahibi oluyorduk. 


Augustus Le Plongeon 
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James Churchward 


Evet, Mu dedim. Herhalde Atlantis mitinin en büyük rakiplerinden batık Mu kıtasının adını duyanınız olmuştur. Zamanında Atatürk'ün de araştırdığı söylenen batık kıtanın varlığı, ilk kez 19. yüzyılda Maya harabeleri ve Yucatan'ı dolaşmış ünlü gezgin Augustus Le Plongeon tarafından ortaya atılmıştır. Ama bilinirliği James Churchward'un yazdığı kitaplar sayesinde olmuştur. Bu kitaplar Ruh ve Madde Yayıncılık ile Omega Yayınevi tarafından dilimize de çevrilmiştir. 


Esteban'ın yetim olduğuna inanmak için pek çok nedeni vardı, henüz bebekken batan bir gemiden kurtarılmıştı. Kurtaran kişi kim miydi? 
Pelerinini savuran karizmatik İspanyol denizci Mendoza'ydı tabii! Bu adamın yaratılmış en ilginç çizgi film karakterlerinden biri olduğuna 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şüphe yok. O dönemde çoğu zaman yazılan karakterler gibi ne katıksız iyiydi, ne de safi kötü. 
Çıkarını kollayan, sinsi bir adamdı Mendoza, altına olan düşkünlüğü zaman zaman öne geçse de, hikayenin kahramanı olan çocukları seviyor ve onları kolluyor, fiziksel bir zarar gelmesine izin vermiyordu. 


Esteban ve Mendoza 


Mesela Zia, küçük yaşta denizciler tarafından babasından alınarak, İspanyol Prensesi Margarita'ya hediye edilmişti. Mendoza kızı kaçırıp esaret hayatından kurtarıyordu, ama bunu Altın Çuipu'yu okuyabilecek tek kişi olduğu için yapmıştı. Altın Ouipu ne mi? Hemen açıklayayım: Ouipu, Türkçe çevirisiyle “Konuşma Düğümleri”, Güney Amerika'da İnka ve öncesi toplumlarda kullanılan bir iletişim, kayıt tutma ve hesap sistemidir. İnkalar yazı yazmayı bilmedikleri için, sayıları türlü iplere düğüm atarak tutuyorlardı, ipin çeşidinin, renginin, düğümün biçiminin, kaç düğümün üst üste atıldığının ayrı anlamları vardı. 
Okumayı kolay sanmayın, bir Ouipu binlerce düğümden oluşabiliyordu. Aynı zamanda bir yazı türü olduğu için sadece hesaplar değil, bu yöntemle yıllar ve tarihi olaylar da kaydedilebiliyordu. Ne yazık ki pek çok Çuipu İspanyol işgali sırasında yok edildi, tabii onları yapanlar da, ve bugün pek 


Bir guipu örneği 


izgi film 16. yüzyılda geçtiği için, Zia'nın 

Ouipuokuyabilme yeteneğininnekadarönemli olduğunu anlayabilirsiniz. Sayı kaydedebilen bir sistem, elbet koordinat da kaydedebilir. 
Bu durumda Zia, Mendoza ve arkadaşlarını hazineye götürebilecek çok değerli bir kişiydi. 
“İnkalar kıyı denizcileri değil miydi, koordinat ne bilsinler?”diye sorabilirsiniz, ama işte çizgi filmin güzelliği de burada: “Gizemli Altın Şehirler”, yani Esteban'ın babasını bulmak için aradığı efsanevi yerler, bir zamanlar son derece yüksek teknolojiye sahip uygarlıkların evi olarak ele alınmış. Şimdi yazımın başında Erich von Daeniken'in adını anmam daha anlamlı hale gelmiştir; Çocukların maceraları sırasında rastladıkları bazı “ırklar”pek insana benzemez. Özellikle onları kaçıran “Olmekler”basbayağı yeşilimtrak derili olup, yine 80'lerin efsane dizilerinden Visitors?'daki (Ziyaretçiler) uzaylıları andırırlar, ama tipleri biraz daha şeytani çizilmiştir, biraz da Amerikan kültürünün uzaylı kaçırma vakalarında anlatıldığu gibi kısa boylu ve büyük gözlüdürler. 


izgi film, efsanevi kıtalara meraklı kişiler için son derece ilgi çekicidir; Mesela Mu ve Atlantis kıtaları arasında çok büyük, güneşten güç alan silahların kullanıldığı bir savaş anlatılır, iki kıta da bunun sonucunda batmıştır. Bilim-kurgu 


Güneşin Oğlu Esteban - Özlem Buket Duru 


öğeleri burada işin içine girer. Mesela Mendoza'nın Xia'nın Çuipu okuma yeteneğiyle yana yakıla aradığı “Büyük Hazine”aslında bir füzyon reaktörüdür. Tao'nun “Atalarımdan yadigar, bizi Büyük Hazine'ye, atalarıma götürecek!”diye taşıdığı kavanozda reaktörün soğutucusu vardır. 
Çocukların bulduğu o unutulmaz “Altın Kartal Solaris,”yani uçabilen kuş şeklindeki gemi bir ormithopter, yani kuş misali kanat çırparak 


Olmekler 


havalanabilen bir taşıttır. O korkunç Olmekler, kendilerini dondurarak yer altında hayatta kalabilmişlerdir ve sistemlerinin çalışmaya devam etmesi için onların da reaktöre ihtiyaçları vardır, o yüzden çocukların peşini bırakmazlar. 


af 


Peki, “Gizemli Altın Şehirler”ne demek? 
Tabii, efsanevi “Yedi Altın Şehir”(Seven Cities of Gold) kast ediliyor. Çocuklar buraları arıyorlar. 
Gerçek hayatta da arayanları çoktu. Güney 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Amerika'yı fetheden İspanyol denizciler, Meksika civarında “Yedi Altın Şehrin”varlığına dair hikayeler anlatmaya başlamışlardı. Bu şehirlerin Hawikuh, Halona, Matsaki, Ouivira, Kiakima, Cibola, and Kwakina oldukları düşünülüyordu, ama özellikle Hawikuh'da bulunanlar altın değil, taş harabelerdi. Güney Amerika uygarlıklarının çok fazla altını bol bulup eriterek pek çok günlük eşya yaptıkları, İspanyollarının gözlerinin bu zenginlik karşısında faltaşı gibi açıldığı doğrudur, ama yedi altın şehrin olduğunu sanmıyorum. Olduysa bile, olası estetik görünümü dışında bir fevkaladelik göremiyorum. Bir Avrupa şehri ile arasındaki tek fark, altının birinde bol, birinde az olmasıdır. Bu işin sonucu da her kaynak dengesizliği gibi kan, kölelik ve gözyaşıyle bitmiştir. Ama biz çizgi filmimize dönelim. 


Pizarro 


d ncelikle, çocukların niyeti hazine bulmak 

filan değildi. Esteban gibi, Xia da babasını aramaktaydı, Tao da Mu Uygarlığı'ndan başka sağ kalan olup olmadığını araştırıyordu. 
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Mendoza ile çocukların etik değerleri çok farklı olduğu için zaman zaman ters düştükleri oluyordu. 
Yine de, özellikle hayatını kurtardığı Esteban'ın iyiliği söz konusu olunca, bu maddiyat düşkünü, anasının gözü altın avcısı aniden günü kurtaran şövalyeye dönüşebiliyordu. Küçük yaşta “eri karakter”kavramını o Mendoza'yla (tanıdığımı söylersem, abartmış olmam. Yancıları Pedro'yla Sancho onun kadar “iyi”olmasalar da, liderlerinin sözünden çıkmıyorlardı. Özellikle dizinin o iç acıtan finalinde Mendoza'nın tavrı iyi ve merhametli bir insan olduğunu kanıtlasa da, sinsilikleri de unutulacak gibi değildir. Ama çizgi filmin asıl kötü karakterleri Olmekler, daha insafsız hazine avcısı Pizarro ve onun için çalışan Gaspard'la Gomez'dir. Detaylı olarak sadece Mendoza'dan bahsettim, değil mi? Diğerlerine haksızlık olmasın. 


steban, çizgi filmin esas oğlanı, 12 yaşlarında kimsesiz, iyi yürekli bir çocuktur ve kendisinin süper bir gücü vardır: Güneşi çağırabilmek. Tabii denizciler çocuğun uğurlu olduğuna inanırlar. 
Güneş madalyonunu herhalde herkes hatırlıyordur. 
Onu güneşe doğru tutardı ve fırtına dinerdi. 
Esteban'a şahsen kendimi yakın hissetmemin nedenlerinden biri, çocuğun iflah olmaz yükseklik 

korkusuydu. 
Ama tabii favori karakterim Zia”ydı. Akıllı 


ve yetenekli bir prensesti, kız çocuklarına Disney Prensesi alternatifi arıyorsanız çok güzel bir seçim kendisi. O da Esteban gibi ayla güneşi iç içe barındıran altın bir madalyon takıyordu. 


uysuz Tao ise, az önce söylediğim gibi 

Mu'nun son çocuğuydu. Tabii pek arkadaş canlısı olmamasında yıllardır bir adada yapayalnız yaşaması ve babasını başka kimse kalmadığı için elleriyle toprağa vermiş olmasının payı vardı. 
Zaman geçtikçe Esteban'la Zia'ya alışıyor, yakın arkadaş oluyorlardı. 


Unutmadan belirteyim: Çizgi filmin üç ana karakterinin (hadi Mendoza'yı da sayalım, dört olsun) ikisinin Hispanic, birinin Güney Amerikalı, diğerinin siyahi olması ise, “diversity”yani çeşitliliğin son dönemde türemediğinin, uzun zamandır var olduğunun canlı kanıtıdır. 


Bir de dipnot, İngilizce çeviride Mu Kıtası'nın adı Hiwa yapılmıştır. Bu tabii kafadan atılmış bir kelime değildir, Maori (Polonez) efsanelerinin oAtlantis'i sayılan Hawaiki'nin ismidir; rivayete göre Polonezyalılar ilk orada var olmuşlardır. Aynı zamanda “Yer Altı 


Krallığı”olarak da anılır, Yunanların Hades'i gibi düşünebilirsiniz. Bazı gezginler, Hiva'nın Paskalya Adası'nın doğusu ya da batısı olduğuna 


Güneşin Oğlu Esteban - Özlem Buket Duru 


inanmışlardır. Hawaii Adaları'ndan bazılarının isimlerinin sonunda da “Hiva”eki vardır. 


Mu-Atlantis Savaşı 


Gizemli Altın Şehirler'in etkisi çok büyük olmuştur ve Antenne 2, Childrens?” BBC, Network 2 gibi Avrupa kanalları başta olmak üzere, Nickelodeon ve bizim TRT'nin de aralarında olduğu 22 ülkenin kanallarında yayınlanmıştır. Jean Chalopin, Mitsuru Kaneko, Mitsuru Majima veSöji Yoshikawa tarafından kaleme alınmış harika hikayesi ve insanın içine oturan finaliyle unutulmaz bir klasiktir. 2012'de yeni bölümleri çekilmiştir, ama bu bir yeniden yapım değil, hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 2013'te piyasaya sunulan The Mysterious Cities of Gold: Flight of the Condor ve 2014'te çıkan The Mysterious Cities of Gold: The Secret Path adlı bilgisayar oyunlarını ise Steam'den edinebilirsiniz. 

Çocukluğunuzu unutmamanız dileğiyle, esen kalın. 
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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİRoĞLU İİ 


bönülsüz Zaman GEZYin! 


S abahın köründe kapıma dayanan kişi, tanışmamızın 


üzerinden aylar geçmesine rağmen hakkında bir türlü net bir kanıya ulaşamadığım Ayşe olmalıydı. 
Cep bilgisayarımdan dış kapının kamera görüntüsüne baktım ve yanılmadığımı gördüm. Ayşe kapıda avının üstüne atılmaya hazırlanan bir aslan gibi bekliyordu. 
Yatağımdan kalkmadan dış kapıyı ve dairemin kapısını açtım ve sola dönerek yatağıma iyice gömüldüm. Gece rüyamda ne gördüğümü hatırlamıyordum ancak galiba sıkıntılı ve boğucu meselelerle uğraşmıştım. Saatlerdir yatakta olmama rağmen kendimi ağaçtan düşmüş gibi hissetmemin başka nasıl bir açıklaması olabilirdi ki? 


Ayşe odama girer girmez pencereyi açtı ve “Oksijensiz yaşamanın bir yolunu mu buldun?”diye sordu. Sorusunu yanıtlamama fırsat vermeden bir de “Saat kaç?”diye sordu. Saat üç olmuştu ve ben Ayşe'yle olan randevuma iki saat kadar gecikmiştim. 


Ağzımın içinde bir şeyler gevelemeye hazırlanırken yanıtlanması daha zor olan yeni sorular 


yöneltti: “Hadi randevuya geç kalıyorsun, telefonla 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aramayı da mı akıl edemiyorsun? Lütfedip aramadıysan bile telefonlarıma neden cevap vermiyorsun? Başına bir şey geldiğini sanıp telaşlanacağımı düşünemiyor musun?” 


Aslındabuafilisorularaağdalıbircevap vermem gerekiyordu ancak sadece “Uyuyordum”diyebildim. 


“Uyuyunca her şeyden muaf oluyorsun yani.” 


Suçlama içeren bu yorum rafine bir yanıtı hak ediyordu. O nedenle yatağımdan doğrularak etkili birkaç söz söylemeye hazırlandım. 


“Sana müthiş bir sürprizim var, kalk, 


gidiyoruz”dedi beni kolumdan çekiştirerek. 


Ayşe hakkında net bir kanıya ulaşmamamın nedeni kolumdan çekiştirmek türünden münasebetsizce tatlı bir değiştirmemesiydi. Benim bildiğim Ayşe bir şeye 


hareketlerinin insan olduğu gerçeğini 


kolay kolay “müthiş”demezdi. Sanki daha birkaç saat önce onu eken ben değilmişim gibi bana bir de sürpriz 


hazırlamıştı. Evet, tatlı bir insan olduğu kesindi. Yaşım artık epeyce ilerlediği için Ayşe gibi insanlara çok sık rastlanmadığını öğrenmiştim. Aramızdaki kimya konusunda tereddütlerim olmasa çift kişilik yatağımda birlikte yatıyor bile olabilirdik. 


İkinci kez uyarmasına ya da yeni sorular sormasına meydan vermeden yatağımdan kalkıp ayaklarımı sürüyerek banyoya gittim ve yüzümü soğuk suyla yıkadım. Ağır bir depresyonun pençesinde kıvranmasam bile ruh halimin normal olduğu ileri sürülemezdi. Cep bilgisayarımdaki sağlık uygulamasına bakılacak olursa acilen bir psikiyatriste müracaat etmem gerekiyordu. Ayrıca sigarayı azaltmam, düzenli yürüyüş yapmam, yediklerime dikkat etmem şarttı. 
Bunları yapacak irade gücünü kendimde bulsam bunları yapmama gerek kalmazdı, değil mi ama? 


Banyo dönüşü Ayşe'ye “Sürprizin neydi ki senin?”diye sordum. 


Ayşe muzip bir biçimde gülümseyerek “Zaman yolculuğu yapacağız”dedi. 

“Bunun mümkün olmadığını ikimiz de biliyoruz.” 


“Bunları konuşarak zaman kaybetmeyelim. 
Berk birazdan anlatacak zaten.”dedi Ayşe. 


Üzerimi giyerken zaman yolculuğu konusunda bildiklerimi zihnimin arka sokaklarından toparlayıp özetlemeye çalıştım. Zihnime üşüşen bilgi parçaları kılan bir simülasyon sisteminin inşa edildiğine dair makale “ben 


arasından, Zaman yolculuğunu olası 


buradayım, hatırla beni” dercesine öne çıktı. 


Ağzımdan galiba “Öyle zaman yolculuğu mu olur”biçiminde bazı sözler döküldü. 


“Bilimkurgu yazarları açıkfikirliolmalıdır”dedi Ayşe. 


Neyi düşündüğümü nereden anlamıştı ve ben 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aslında tam olarak neden söz ediyordum? İşte hayatım hep bilinmedik bir yere doğru ilerliyormuşum gibi bir belirsizlik havasında geçiyordu. Yazdıklarım da bu belirsizlikten payını alıyor olsa gerekti, antika şeylere meraklı birkaç marjinal kişi dışında kimsenin onlarla ilgilenmemesi galiba bu yüzdendi. Hayat yeterince karmaşıkken insanlardan o karman çorman öyküleri okumasını beklemek hayalperestlik oluyordu. 


“Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız?” 


“Çekilişten geçmişe yolculuk için iki bilet çıktı”dedi Ayşe. 


Söylediğinin odoğru olmasını gönülden diliyor ve ona inanmak istiyordum. Uzaya yaptıkları seyahatleri sosyal medya hesaplarında tumturaklı cümleler eşliğinde paylaşan ünlüler ve kendilerine eksantrik bir hava vermek isteyen zenginlere güzel bir çalım atmak hiç de fena olmazdı. Gerçi pek de öyle seyahat havasında değildim ama kişisel tarihim boyunca hiçbir şey için erkenden havaya girdiğim vaki değildi. Biz eskiden galiba epeyce fakirdik ve yoksulluğun getirdiği atalet insanda bağımlılık yaptığı için ilerleyen yıllarda da durumum pek değişmemişti. 
Düşünmek ve konuşmak bedava olduğu için vesveseli ve geveze bir adama dönüşmüş olabilirdim, ancak bütün bunların zaman yolculuğu ile ne ilgisi olabilirdi 


ki? 


Kentin dış mahallelerinden merkeze doğru koca bir yılan gibi tıslayarak ve kıvrılarak ilerleyen Havaray?'da Ayşe hayatın tadını çıkarmanın öneminden söz ediyordu. Bu arada ben de kendimi acaba bağımlı bir tip miyim diye düşünmekten alamıyordum. Hayatım hep birilerinin yanında oraya buraya sürüklenerek geçmişti. 


Dönüp Ayşe'ye “Şanslı bir insan mısın?”diye sordum. 
“Sahip olduklarımın değerini bilirim.”dedi. 


Ayşe de az değildi hani. Lafı hiç uzatmadan 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ve dolaştırmadan gediğine koyuvermişti. Ona gereken değeri verip vermediğime emin değildim, tabii bu biraz da kendime ne kadar değer verdiğimle ilgiliydi; onu en azından kendimden fazla önemsediğimi düşünüyordum, tabii bu kendimi rahatlatmak için uydurduğum pembe bir yalan değilse. 


Geçmişe Dönüş organizasyonunun Türkiye temsilciliği Maslak'taki bir gökdelenin otuzuncu katındaydı. Danışmadaki yarım gözlüklü orta yaşlı kadın bizi doğrudan toplantı odasına aldı. Toplantı odasında Berk'i beklerken Ayşe nihayet olayın nasıl geliştiğini anlatmaya başladı. Birazdan yapacağımız seyahati zaman yolculuğu olarak isimlendirmenin Çünkü yaşayacağımız deneyimin geçmişte geçen bir bilgisayar 


ne kadar doğru olduğunu bilemiyormuş. 


oyunundan ne farkı olduğunu henüz anlayamamış. 
geçmiş kullanımı kolay bir geliştirme ortamı sağlıyormuş. 


Organizasyon zaman Oo tasarımcılarına Tarihteki belirli bir zamanı ve mekânı canlandırmak isteyen tasarımcılar ellerindeki bilgileri, belgeleri ve görselleri sisteme yüklüyorlarmış. Yüklenen veriler uyarınca tarihi mekânın ve kişilerin canlandırılması işini büyük ölçüde sistem hallediyormuş. Adından da anlaşılacağı gibi sistem sadece geçmişe yolculuk için kullanılabiliyormuş. İnternette duyurusunu görünce şansını denemek istemiş, yolculuk biletlerinin bize çıkacağından hiç umudu yokmuş aslında. Aklıma bin tane soru geldi ama ona güvenmiyormuş gibi bir izlenim yaratmamak için hiçbirini sormadım. 


Ayşe'nin ilk adıyla hitap ettiği Berk kısa boylu ve tıknaz bir adamdı. Açıkçası bende zengin babası sayesinde bir yerlere gelmiş bir tip izlenimi bırakmıştı, böylesine önemli bir iş için gerekli donanıma sahip olduğundan kuşkuluydum. Ayşe'yle kısa zamanda nasıl bu kadar samimi oldukları da ayrı bir muammaydı. 
Sözlerine Geçmişe Dönüş ortamını test etmek için yapılan çekilişi kazandığımız için bizi tebrik ederek başladı. Onu büyük bir dikkatle dinlememiz gerekiyormuş çünkü yapacağımız yolculuğun bazı 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riskleri (o bulunuyormuş, ancak o endişelenmemizi gerektiren hiçbir şey yokmuş. 
Sistemin en önemli özelliği geçmişteki 


ortamı yaratırken zaman yolcularının zihin güçlerini de kullanmasıymış, yolculuk sırasında zihinlerimiz rüyalara benzer biçimde ortamın canlanmasına yardımcı oluyormuş. Sisteme bağlanır bağlanmaz trans haline geçiyor, adeta hipnotize oluyormuşuz. Trans halinden çıkmamız için sanal zaman kapsülüne binip dönüş yolculuğunu başlatmamız yeterli oluyormuş. 
Süreç boyunca Berk bizlere nezaret edecek ve bir aksilik 


olması halinde bizi zaman kapsülünden çıkaracakmış. 


Nedense birdenbire üzerime bir bezginlik çöktü ve evime dönmek istedim. Keşke birkaç saat önce Ayşe'yi ekmemiş olsaydım, o zaman ona eve dönmek istediğimi söyleyebilirdim. Aynı gün içinde onu ikinci kez yüzüstü bırakmak benim için bile aşırı bir davranış olurdu, bu nedenle ağzımı açıp tek kelime söylemedim. Daha önce çok kez yaptığım gibi eşlik ettiğim insanın iradesine tabi olmuştum. Bilmediğim sulara girmek üzereydim çünkü sistemin nasıl çalıştığını anlayabildiğim söylenemezdi. Tahminime göre içine gireceğimiz cihaz beynimizle etkileşime geçecek ve uzay-zamanı kısmen cihaz, kısmen de zihinlerimiz üretecekti. Gönülsüz olarak katılacağım bu seyahatten güzel bir öykü çıkarabilirdim, tabii eğer yolculuk sırasında beyinlerimiz yanmazsa. İçimde belli belirsiz bir öfkenin filizlenmekte olduğunu hissettim. Öfkem çoğu zaman olduğu gibi karşımdaki insanlara değil kendime yönelikti. Dinamiklerini anlamadığım bir seyahati reddedecek cesareti kendimde bulamamıştım ve içim hiç rahat değildi. 


Bunları düşünmek için artık çok geçti, çünkü zaman kapsülünde koltuklarımıza oturmuş, kemerlerimizi bağlamış ve sanal gerçeklik başlıklarını başımıza geçirmiştik. Ansızın benliğimi bir panik duygusu kapladı ve zaman kapsülünden dışarıya çıkmaya karar verdim. Ayşe'nin nereye ve hangi zamana gitmek istediğimi soran sesi öylesine coşkuluydu ki bu 


kararımdan anında vazgeçtim. Sorusunu korktuğumu belli etmemeye çalışarak “nereye olursa, sen seç”diye yanıtladım. Ayşe hiç tereddüt etmeden “Sinop Kırsalı, Nisan 1299”dedi. 


Gözümün önünde içinde yuvarlaklar gezinen kırmızı bir ekran belirdi ve yumuşak, ahenkli bir kadın sesi “Arkanıza yaslanın ve rahatlayın”dedi. 
Kadın yediden geriye doğru saymaya başladı, bu sırada gözümüzün önündeki kırmızı görüntü eğilip bükülmeye, dalgalanmaya başladı. Bedenim uyuşmaya başlamıştı, hafifçe başım döndüğü için gözlerimi kapadım ancak bu hareket önündeki görüntüde herhangi bir değişikliğe yol açmadı. 


Birkaç saniye sonra kendimizi yeşilliklerle çevrelenmiş bir tepede, kocaman bir çınar ağacının altında bulduk. Ağacın altında kırklı yaşlarda bir adam ağzı açık bir biçimde uyukluyordu. Adamın yanında üzerinde Arap alfabesiyle yazılmış harfler bulunan yere saplı bir kılıç vardı. Çevrede zaman kapsülünden hiçbir iz bulunmaması yetmiyormuş gibi bir de Ayşe adamı kolundan çekiştirerek uyandırmaya girişti. Bu hareket şimdi münasebetsizlik değil de neydi? Adam uyanıp 
21. yüzyıl kıyafetleri içindeki davetsiz misafirlerini görse, gösterişli kılıcını eline alıp üzerimize saldırsa ne yapacaktık? 


Kara sakallı, karga burunlu adam gözlerini açıp merakla bize bakmaya başladı. 


“Merhabaamca,bizburalarınyabancısıyız”dedi Ayşe sanki yabancı olduğumuz her halimizden belli olmuyormuş gibi. 


“Kimlerdensiniz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?”diye sordu adam, galiba o da bizden korkmuştu. Kendimi adamın yerine koyarak dışarıdan nasıl (Ogöründüğümüzü gözümde canlandırmaya çalıştım. Hadi gözümdeki gözlük ve ayağımdaki beyaz spor ayakkabıları neyse de, Ayşe'nin üzerinde 


rengarenk led ışıkları gezen bluzu adamcağızda 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tam bir şok etkisi yaratmış olmalıydı. Adamın cin olduğumuzdan kuşkulandığını tahmin ettim. 


Adamın yanına oturup bağdaş kurarak 


“Zevcem ve ben gezginiz, Costantinopolis'den geliyoruz, kalabileceğimiz bir han arıyoruz”dedim. 
Ayşe de gelip yanıma ilişti, geçmişe seyahat ederken 


led ışıklı bluz giymese iyi olacaktı. 


“Kılıcımın üzerindeki yazıları okudunuz 


mu?”diye sordu adam. 
“Bu harfleri tanımıyoruz”dedim. 


“Bana Ali Merdan Bey derler. 40 canın katiliyim.” 


Adamın katlettiği insanları anlatmaya hevesli olduğu her halinden belliydi, “Hangi cenkte oldu bunlar?”diye sordum. 


Ali Merdan Bey hiç nazlanmadan anlatmaya koyuldu: “Babam ben ondört yaşındayken rahmetli oldu. Anamla ben geçimimizi sağlamak için köyde çobanlık yapardık. İşin doğrusu anam hem ev işlerini yapardı hem de köylülerin hayvanlarını otlatmaya bir tembellik illeti söğüt gölgesinde yatmaktan gidip çalışmaya vakit 


götürürdü. Üzerimde vardı, bulamıyordum. Gel zaman git zaman anamın tepesinin tası attı. Çalışmazsam bana ekmek vermeyeceğini söyledi. Köydekilere de bu oğlana kimse ekmek vermesin diye sıkı sıkıya tembih etmiş. Anama bırak koyunu sığırı sineklerden bile korktuğumu izah ettim ama Nuh dedi peygamber demedi. Baktım ki pabuç pahalı arkadaşlarımdan gizliden gizliye ekmek ve helva tedarik ettim, heybeme koyup köyü terk ettim. 
Beş minare boyu ya yürümüştüm ya yürümemiştim ki bacaklarımda yorgunluk peyda oldu. Ekmek ve helvaları heybemden çıkarıp afiyetle yedim. Yemeği yiyince üzerime tatlı birrehavet çöktü, yolun kıyısındaki çınarın gölgesine uzanıp uyuklamaya karar verdim. 
Ağzım açık bir halde uyurken sinekler ağzıma bulaşmış helvaya hücum etmişler. Uyanınca bir de baktım 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ki yanım yörem sinek ölüleriyle dolmuş. Uyurken bazısını ağzımda hapsederek bazısını tokatlayarak mevta etmişim. Yol üzerinde bir demirciye uğrayıp gördüğünüz kılıcı yaptırdım. Üzerine de “40 Canın Katili Ali Merdan Bey”yazdırdım. Kılıcımı belime soktum, yoluma devam ettim. Yolda karşıma dalyan gibi yedi delikanlı çıktı. Atlarının üzerinde öyle heybetli duruyorlardı ki neredeyse altıma kaçıracaktım. Bu yedi yiğit kılıcımı görünce bana iltifat etmeye başladılar. 
Meğer kız kardeşlerini verecekleri cesur bir delikanlı ararlarmış. Beni köylerine götürüp kız kardeşleriyle evlendirdiler. Sonradan öğrendim ki başları 40 kişilik bir eşkıya çetesiyle dertteymiş. Bana yağız bir at ve zırhlı asker kıyafeti verdiler. Zırhı kuşanıp atın üzerine binersem eşkıyalarla daha güzel çarpışırmışım. At binmeyi sevmediğimi söyleyip hemen çiçeği burnunda zevcemin yanına koştum. Dedim ki ne cengi ne at binmesi, ben haşarattan bile korkuyorum. Dedim ki o eşkıyalar leşimi dakikasında yere serer. Zevcemden Allah razı olsun, zırhı kuşandı, yağız ata binip gitti. 
Bunlar bir dağ başında eşkıyalarla yaman bir dövüşe tutuşmuşlar. Zevcem meğerse Hz. Ali kuvvetinde bir âdem kızı imiş. Eşkıyaları perişan ettikten sonra yağız atını dört nala sürerek köye döndü. Böyle olunca namım dilden dile yayıldı.” 


“Talih yüzüne gülmüş, zevcenin iyisi adamı vezir yapar”dedim Ayşe'ye bakarak. Ardından da “Biz artık müsaade isteyelim”diyerek ayaklandım. 


“Han buradan kırk ok atımı mesafededir. 
Karanlığa kalırsanız maazallah kurtlara yem olursunuz. 
Bu akşam sizi misafir edelim.”dedi Ali Merdan Bey. 


Zaman kapsülünün nerede olduğunu merak etmeye ve kaygılanmaya başlamıştım. İçinde uyanmak ve eve dönmek istediğimi söylüyordum ama pek de işe yaramıyordu. Ortalık tekinsiz bir şekilde aydınlıktı ve nesnelerin köşeleri normalde olduğundan daha keskindi. 
Sanal bir ortamda olduğumuza inanmak güçtü çünkü çevremi gözlüğümün numarası artmışçasına gayet net görüyordum. Dönüp göz ucuyla Ayşe'ye baktım, hiç de 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kaygılanıyormuş gibi görünmüyordu. 


“Galiba haklısınız, en iyisi geceyi buralarda geçirmek olacak”dedim ayağa kalkarken. Ali Merdan Bey önde, biz arkada, ilerideki yokuşun sonunda bulunan konağa doğru ilerlemeye başladık. 


Ayşe'ye sesimi mümkün olduğunda alçaltarak “Zaman kapsülünü görebiliyor musun?”diye sordum. 


“Daha sonra ortaya çıkar herhalde”dedi. 
“Ya hiç çıkmazsa”diye sordum. 


Çocuğunu oyalamaya çalışan bir anne gibi “Daha yeni geldik, acele etme”dedi. Rahatlığı anlaşılır gibi değildi, şimdiden medeniyeti, evimi özlemiştim. 
Berk geri dönmek istediğimizde zaman kapsülüne binip aleti çalıştırmamızı söylemişti, kapsülün ortadan kaybolacağı kimin aklına gelirdi ki. 


Konakta bizi karşılayan kadın sanki orada yokmuşuz gibi “Bu ecinniler de nereden çıktı”diye sordu. 


“Onlar 


gelmişler”dedi Ali Merdan Bey. 


Tanrı misafiri, uzaklardan 


Sonradan isminin Hüma olduğunu öğrendiğim kadın Ali Merdan Bey'in yaptığı açıklamadan tatmin olmuş gibi görünmüyordu, yine de bize dönüp “Hoş geldiniz”dedi. Beni galiba gözü tutmamıştı ama Ayşe'ye kanı ısınmıştı. Konaktaki hizmetçilere bizim için yemek hazırlamalarını buyurdu. 


Yer sofrasında ev ahalisini taklit ederek yer bezini kucağıma çektim ve önümüze koydukları tahta kaşıkla tarhana çorbasını kaşıklamaya giriştim. Çorba berbattı ve yanında verdikleri köy ekmeği taş gibiydi. 
Neyse ki ardından yer sofrasına yahni geldi de karnımı biraz olsun doyurabildim. Yemekten sonra Hüma Hanım bize Ali Merdan Bey'in hikayesini anlatacağını söyledi. Hikâyeyi zaten dinlediğimizi söyleyerek itiraz edecektim ki Ayşe kaş göz işareti yapıp beni durdurdu. 


Hikâye anlatıcılığı konusunda aralarında oturmuş bir iş bölümü vardı galiba, çünkü Ali Merdan Bey'in herhangi bir uyarıda bulunmasına gerek kalmadan Hüma Hanım hikâyeye kocasının kaldığı yerden devam etti. 


“Ali Merdan benim de yardımımla çevre köylere kan kusturan eşkıyaları bertaraf edince şöhreti kulaktan kulağa yayıldı. Şanı Çandaroğlu Yaman Bey'e kadar ulaşmış. Ulak gönderip bizim beyi sarayına çağırdı. Ulaklar yanlarında kara yeleli doru bir at getirmişler. Bizim bey ayağının yerden kesilmesinin uğursuzluk getirdiğini söyledi, hediye ata binmeden yaya olarak Yaman Bey'in sarayına doğru yola çıktı.” 


Merdan Bey hizmetçilerin getirdiği şerbeti afiyetle mideye indirdikten sonra “Devamını ben anlatayım”dedi. Bu teklif Hüma Hanım'ın pek hoşuna gitmedi ama itiraz da etmedi. 


“Yaman Bey'in av için kullandığı bir konak varmış. Konağı çevreleyen ormanda yaşayan bir canavardan sıdkı sıyrılmış, Bu canavara ne kılıç işliyormuş ne de ok saplanıyormuş. Yaman Bey av sırasında canına kasteden bu canavarı öldürene en küçük kızını vereceğine ant içmiş. Ulaklardan bu sözleri duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Çandaroğlu Yaman Bey'in askerlerinin başa çıkamadığı canavarın karşısında benim ne hükmüm olurdu ki. Sarayda kurulan sofrada bir kuş sütü eksikti. Öyle bir izzet ikram vardı ki “Ben bu işi yapamam?” diyemedim. Hatta sofradakilere caka satmak için “Merak etmeyin, onu kulağından tuttuğum gibi saraya getiririm? deyiverdim. 
Ertesi gün beni yine atın üstüne bindirmeye çalıştılar. 
Kılıcımı kınından çekip sallayarak “Ben işimi yayan görmeye alışığım”dedim. Ben öyle söyleyince daha fazla üstelemediler, birkaç askerin rehberliğinde ormana gittik. Askerler beni ormanın karanlığında bırakıp derhal ortadan kayboldular. Sağa sola bakınıp ne yapacağımı kararlaştırmaya çalışırken ağaçların ardında boz bir ayı gördüm. Mübarek hayvan öyle besiliydi ki ağaçların arasından zor geçiyordu. Tabii hemen ilk gördüğüm ağaca tırmandım. İki ayağının 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üzerine dikildi, ağacı silkelemeye başladı. Daha ilk silkelemede ağaçtan boz ayının sırtına düştüm, dengemi sağlamak için de hayvanı iki kulağından sıkı sıkıya tuttum. Hayvanın öfkeyle bir haykırması, bağırması vardı ki duyan altına kaçırırdı. Benden kurtulmak için kendi çevresinde döndü ve saraya doğru son sürat koşmaya başladı. Saray muhafızları beni ayının sırtında görünce hayvana uzun kılıçlarla giriştiler. Hayvanı dakikasında halledip beni yere indirdiler. Yaman Bey o dakikada küçük kızını karşıma çıkarıp nikahımızı kıydırdı. Bizim hanım kuma istemez, kızcağızı da beni de tefe koyup çalar demek istedim ama cesaret edemedim.” 


Anlatımın bu bölümünde Hüma Hanım söze girip “Devamını ben anlatayım”dedi. Duraksamadan yararlanarak bizim zaman kapsülü gelmiş mi diye pencereden dışarıya baktım. Ayşe bir yandan önüne konulmuş olan yufka tatlısını yerken bir yandan da anlatılanları büyük bir merak içinde dinliyordu. 
Acaba neden sadece ben kaygılanıyordum? Ailesini ve arkadaşlarını bir daha görememe ihtimali karşısında Ayşe'nin de telaşlanması gerekmiyor muydu? 


“Ata binmiş genç bir kızın köye doğru geldiğini görünce başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. 
Dedim ki Hüma sen üzerine kuma getirilecek kadın değilsin. Yaman Bey'in kızı da yaman kızdı doğrusu, güzellikse güzellik, endamsa endam, bir bakan dönüp tekrardan bakıyordu. Baktım ki erkek kardeşim kıza bakayım derken yanını yöresini şaşırdı, aklıma bir fikir geldi. 


Kızı güler yüzle karşıladım, biraz hoş beş etik, bu sırada hizmetçiler konağın üst katında gerdek odasını hazırladılar. Hava kararır kararmaz Ali Merdan Bey uyuklamaya başladı. Gökte ay ve yıldız olmamasından da istifade ederek erkek kardeşimi kızın odasına gönderdim. Orada o iş güzelce oldu. Kızın da gönlü vardı demek ki, kısmet öyleymiş, velhasıl Leyla'yı en küçük kardeşimle baş göz ettik. Yaman Bey ilk duyduğunda biraz esip savurmuş ama sonradan 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evliliği kabullenmiş.” 


“Ali Merdan Bey ne dedi bu işe?”diye sordu Ayşe. 


“Hiç sesini çıkarmadı”dedi Hüma Hanım. Ali Merdan Bey bu sırada çoktan uykuya dalmış olduğu için kendisine bu konuda neler hissettiğini soramadık. 


Ev sahiplerimize karı koca olduğumuzu söylediğimiz için bize konağın üst katında geniş bir oda ayarladılar. Odaya girerken acaba burası Leyla'nın sürpriz bir biçimde başkasıyla baş göz olduğu oda mı diye düşünmeden edemedim. Odada tahmin ettiğim gibi tek yatak vardı. Ayşe'ye merak etmemesini, yerdeki kilimin üzerinde yatabileceğimi söyledim. “Ne münasebet, yatakta yatarız, korkma seni yemem”diye cevap verdi. Aklımdan “ateşle barut yan yana durmaz? 
ve “sana güveniyorum ama kendime güvenmiyorum? 
türünden düşünceler geçti ancak klişe kaçacağı için bunları ona söylemedim. Gece korktuğum başıma geldi; hem de bir değil iki kere. Yün kokan yastık ve yorganların arasında hararetli bir biçimde sevişirken keyfim gayet yerindeydi ancak sonra plansız programsız gelişen bu samimiyet nedeniyle feci pişman oldum. 
Kendimi nedense boy boy çocuklar arasında tarlada çapa yaparken hayal etmeye başladım. Sonra kirli tarla kıyafetleriyle Ayşe'nin yufka açtığı küçük kulübeye dönüyorum. Ortalıkta kaynağını anlayamadığım ekşi bir koku var. Ayşe inekleri sağmadığım, kümesi temizlemediğim ve tezekleri duvara yapıştırmadığım için beni eleştiriyor. Çocuklar zırıl zırıl ağlarken aslında onun haklı olduğunu düşünüyorum. 


Derin düşüncelere daldığımı gören Ayşe “Korkma, üstüne kalmam”dedi. 


Ona “Yok, o değil de, zaman kapsülü hâlâ gelmedi”şeklinde kendimce mantıklı bir yanıt verdim. 


Ortalık öylesine karanlık ve sessizdi ki çok geçmeden uykuya daldık. Rüyamda zaman kapsülünün köpek kulübesine benzeyen ahşaptan bir yapı olarak 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gökten düştüğünü gördüm. Ayşe'yi geride bıraktığımı umursamadan içine girmeye çalışıyorum, ama başarılı olamıyorum. Ardından kulübenin sahibi olan köpek gelip bacağımı iştahla ısırıyor. Canım feci halde yandığı için şimdi kesin uyanıp çağıma döneceğim diye düşünüyorum ancak olaylar düşündüğüm gibi gelişmiyor. Çaresiz konağa girip Hüma Hanım'dan yardım istiyorum, bacağımı külle ovalarken bana pek bir manalı bakıyor, yok artık, o kadar da değil diyorum. 
Gece boyunca bunun gibi tuhaf rüyalarla boğuşup durdum, ortalık serin, karanlık ve aşırı sessiz olduğu için yataktan kalkmak da işime gelmedi. Sabaha karşı nihayet derin bir uykuya dalabildim. 


Uyandığımızda güneş epeyce yükselmişti, Ayşe yataktan aceleyle kalkıp kapsül gelmiş mi diye dışarıya baktı. Bir ihtimal penceremizin baktığı tarafa değil de başka bir yere inmiş olabilirdi. Artık Ayşe'nin de geçmişte gereğinden fazla kaldığımızı düşünmeye başladığı anlaşılıyordu. Buna üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Ev sahiplerinin verdiği entarileri giyilmedikleri anlaşılmasın diye kırıştırdık, üzerimizi giyip aşağıya indik. Evde koca memeli hizmetçi kadın dışında kimseler yoktu, dışarıya çıkıp evin çevresinde genişçe bir tur attık. Zaman kapsülüne benzer bir şey bulamayınca kös kös eve döndük. Kahvaltı yapmadan yola düşmenin uygun olup olmayacağını konuşurken, yamacın ötesinde yerleri titreterek bize doğru gelen atlıları gördük. Dörtnala geldiklerine göre bize eve dönüş konusunda haber getiriyor olabilirlerdi. 


Atlı grubunun en önündeki kel kafalı, beli kılıçlı adam arkadakilere “Bizans casusları burada”dedi. 
Çabucak atından indi, bizi baştan aşağıya süzdükten 


sonra “Deyyuslara bak sen hele”dedi. 


Sinirim iyice tepeme çıkmıştı, “Sözlerine dikkat et, yoksa fena olur”dedim. 


“Bağlayın bunları”dedi kel kafalı adam, 


sözlerimi dikkate almamıştı. 


“Ali bağlayamazsınız”dedi Hüma Hanım. Ahırdan çıkmış 


Merdan Bey'in konağında kimseyi 


koşar adımlarla eve doğru ilerliyordu. 


Adamlar Ali Merdan Bey'in ismini duyunca duraksadılar, ta ki komutanları “Ali Merdan Bey mi büyük Çandaroğlu Halil Bey mi?”diye sorana kadar. 
Hanım ile Çandaroğlu Beyliği'nin süvarileri farklı 


Sorulan sorunun yanıtı konusunda Hüma 


düşünüyorlardı. Bu ihtilafın sonucu olarak Hüma Hanım Ali Merdan Bey'in kılıcıyla atlıların üzerine saldırdı. Bu sırada konağın üst katından Hüma Hanım'a epeyce benzeyen bir kız çocuğu atlılara ok yağdırmaya başladı. Leş gibi ter kokan bir asker Ayşe'ye bir tokat akşedip ellerini bağlamaya çalışınca bu kendini bilmez adamlara 21. yüzyılla tanıştırmaya karar verdim. 
Montumun cebinden çıkardığım elektroşok cihazıyla önce Ayşe'ye saldıran askeri, ardından bana yanaşan komutanı elektrik enerjisiyle buluşturdum. Bu sırada anne ile kızın atlılarla olan kutsal mücadelesi devam ediyordu. Elleri birer gülle gibi iri olan bir süvari atını üzerime sürdü. Diğer cebinden çıkardığım ikinci elektroşok cihazıyla atın saldırısını savuşturdum, ancak bu arada sağlam bir yumruk yemekten kurtulamadım. 


Yediğimiz sillelerden mi, yoksa çıkan gürültü patırtıdan mı bilmiyorum, özlemle beklediğimiz zaman kapsülü nihayet önümüzde beliriverdi. Kapsüle binip kapısını kapadık ve karşımızdaki onlarca düğmeye bakakaldık. Ayşe telaş içinde “Işınla bizi Scotty”diye bağırdı. Şaşkınlıktan ne yaptığını bilmiyor muydu, yoksa şaka mı yapıyordu, doğrusu anlayamadım. Birkaç saniye sonra gözlerimizi açıp zaman yolculuğundan tek parça halinde döndüğümüzü görünce yaşadığım rahatlamayı sözcüklerle tarif etmem mümkün değil. 


Kemerlerimizi çıkardığımız sırada odanın kapısında beliren Berk'e “Bize yolculuk için gerekli 


tüm bilgileri aktardığına emin misin?”diye sordum. 


“Ne oldu ki?”dedi Berk. 
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Aslında “elinin körü oldu” demem gerekiyordu 


ama bunun yerine “Kapsül bir türlü gelmek bilmedi”dedim. 
“Yan odada bir kahve içip hemencecik 


geldim”dedi Berk. 


Ayşe öfkeli bir tonda “Hemencecik”diye tekrar etti. 


“Sistemin içindeyken zaman hızlı akıyor, rüyalardaki gibi”dedi Berk. 


“Peki bunu bize şimdi mi söylüyorsun”dedim Ayşe'nin öfkesine katılarak, ardından Ayşe bana dönüp hayretle “Gözün morarmış”dedi. 


“Beyin olup biteni gerçek olarak algıladığı için şey olmuş”dedi Berk. 


“Bunu da şimdi öğreniyoruz, bravo.” 


Berk sözlerimize bozulmuş gibiydi, “Pişman mısınız?”diye sordu. 


Koltuğumdan kalkarken Ayşe'nin gözlerinin içine bakıp “Pişman değilim”dedim. 
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itabın girişinde “Türkiye Uzay Bilimleri 

Tarihçesi”hakkında yazılmış bir kronoloji var. 2023-2038 yılları arasında neler yapılmış öğreniyoruz. 


İlk üç bölümde Doruk isimli bir gencin günlük yaşantısından bir kesit görüyoruz. Bir sonraki bölümde Astronomi ve Uzay Bilimleri Profesörü Emre Demir'in bir televizyon röportajının son kısmını okuyoruz. 


Geleceğin Uzay Komutanları eğitim 

programına seçilen 10-12 yaş grubunda olan beş Türk gencinin tanıtıldığı bölümden sonra çocukların İzmir Kampı'ndaki geçen günlerini öğreniyoruz. Bu arada Hitit-3 gemisinde çıkan küçük çaplı bir yangın söndürülmüş fakat gemi motor arızası nedeniyle Ay yörüngesinden ayrılamamaktadır. 
Gemiyi kurtarma görevi başarıyla sonuçlanmıştır. 
Eğitmenleri ve öğrencileri Dünya'ya getiren Yardımeli-2 gemisi Dünya'ya sert bir iniş yapar ve herkes yaralanır. 


Hitit-3 gemisi Ay yüzeyinde bozulmuştur. 
Ayrıca bir hafta yetecek kadar oksijen kalmıştır. 
Genç ekip gerçek bir uzay görevine gidecektir. 
Hazırlıklar yapılır ve günü gelince hareket edilir. 
Geminin kaptan pilotu Binbaşı Zeki ve Hekim Yüzbaşı Dilara gelerek çocuklarla konuşurlar. 


Ay yüzeyinde mahsur kalan Hitit-3 gemisine ulaşılır vetüm ekip Yardımeli-3 gemisine alınır. Bu arada tüm ekibe on dakikalık bir ay yürüyüşü izni verilir. Ekibin en genç üyesi olan Zeynep'in aya ilk ayak basmasına karar verilir. 
Zeynep, “Dünya çocuklarının güzel geleceği için bu adımı atıyorum”diyerek ay yüzeyine ayak basar. 
elindeki o bir cihazıyla 


Doruk lazer 


Mars Akademisi - Akın Başal - İsmail Şahin 


ay yüzeyindeki bir kayaya, altında “İstikbal Göklerdedir”yazan bir Atatürk heykelini kısa sürede yapar ve yanına Türkiye bayrağı dikerler. 
Bol bol fotoğraf çekerler. 


Teknisyenler bir gün içinde Hitit-3 gemisini tamir eder. Tüm ekip Hitit-3 gemisine geçer. Doruk ve arkadaşları ise Hitit-3'ün arkasına kenetlenen Yardımeli-3 gemisinde kalırlar. Her iki gemiyide yapay zekâ Bilgiç yönetmektedir. Dönüş yolculuğu başlamıştır. 


Dönüş yolunda Bilgiç Hitit-3 gemisinde karbondioksit filtre arızası olduğunu bildiren bir uyarı verir. Çocuklar Hitit-33 gemisinde bulunan Zeki Binbaşı'ya ulaşmayı denerler ancak ulaşamazlar. Hiçbir büyükten cevap gelmemektedir. Bir süre sonra İzmir Görev Komuta Merkezi'nden Profesör Emre'nin sesi duyulur. Profesör Emre çocuklara neler yapmaları gerektiğini söyler. Doruk ve arkadaşları iki saat süren bir uğraşla baygın ve yaralı tüm ekibi Yardımeli-3 gemisine taşırlar. 


Bu arada İzmir Komuta Merkezi'nde 

herkes gelişmeleri takip etmektedir. Çocukların aileleri de gelmiştir. 
Hitit-3, Yardımeli-3 gemisiyle birlikte atmosfere girmiştir. Isı kalkanları parçalanacak kadar hasar almıştır. Fakat bir süre sonra Ege Denizi'ndeki dikey iniş platformuna iniş yapar. 


Ertesi gün Doruk ve arkadaşları aileleriyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkar. 
Sorular cevaplanır. Sarp'ın verdiği bir cevap ertesi gün tüm gazetelerin manşetini süsler. “Çünkü daha Mars'a gideceğiz!” 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Kaan ŞAHİN 


Düşünsel 


NN 
Ki 


TE: Bu evrenin programcıları var mıdır bilmiyorum ama bilgisayar teknolojisi ilerledikçe şu kanıya vardım: evrende her şey, tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi programlardan ibarettir. Zaten evrende var olamayacak bir şeyi yaratamazsınız. Simülasyon, yapay zekâ, sanal âlem... Hepsi insan üretimi olabilir, ama kaynakları evrenin kendisidir. İşte bu 


yüzden bilincin tehlikeli bir evrimsel mekanizma 


olduğunu düşünüyorum; benliği evrenüstü tekilleştirme dürtüsü. Vücudumuzdaki probiyotik mikroorganizmalar zihinlerimizi etkilerken “tekil 


olmaktan bahsedilebilir mi? Dahası, hislerimizi ister dille ister jest mimiklerimizle yansıtalım, sosyal canlı olarak kolektif bilinci etkileyebiliyoruz. Bütün her şey beyinde başlayıp beyinde biter. Aşkta durum farklı değil; dışarıdan müdahalenin zihnimizi ele geçirdiğini zannediyoruz. Oysa çevremize izin vererek bizi zayıf bırakan, hormonlarımızla üreme içgüdülerimizi çalıştıran yine beynin kendisi. 


Esas soru; aşkı 


hisseden bizken asıl âşık olan beyinlerimiz mi, yoksa 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(/ 


beyinlerimiz bizi sadece aşkı hissetmek üzerine mi 


programlıyor? 


Av.: Yüce mahkeme bugün karşınızda avukat olarak değil sanık olarak bulunuyorum. Başkalarının vekiliydim, şimdi kendimi savunuyorum. İçeriğinde büyük bir bilgi birikimi olan bütün fikir ve tecrübe külliyatım ışık hızı ağ erişimiyle bağlanabileceğiniz Düşünseli?me kayıtlı. Bu yüzden hafıza büyüklüğünü sürekli güncel tutmak zorundayım; bazı şeyler unutulmalı, diğerleri kalmalı, eklentiler katılmalı. 
Anı havuzu incelenecek olursa suçumun hafifliği mahkeme O tarafından 


yüce anlaşılabilecektir. 


Günümüz ölümsüzlük teknolojisine yetişemeden uzun yıllar evvel ölen saygıdeğer dekanım, hukuk fakültesinin ilk gününde “Sizden kanuncu değil, hukukçu yetiştireceğiz.” diyerek hukukun felsefesini sistemimiz hukuku 


vurgulamıştı. Umarım yargı 


kanundan üstün tutacaktır.” 


-Zihinseli / Açık- 


Sanık, dosyaya 


Savcı: tarih oOboyunca isimler 


değiştirmiştir, ismi 
Av. (Avukat). 
nanoteknolojik müdahalelerle uzatabildiği 


güncel işlendi; 


Başlangıçta Organ nakilleriyle, hayatı, mikropların aşılara, ilaçlara ve hatta nanobotlara karşı evrimleşmeleriyle tehdit altına girmiş. Bunun üzerine organik-kopya-beden kullanımına başlamış. Hafızasını ve bilinciniyse Düşünseli denen beyin hafıza aygıtına aktarmış. Organik-kopya-beden değiştirme süreci ve sürekli bilinç aktarımı onu tatmin etmemeye başlayınca mekanik-siber-bedene geçiş başvurusu yaptığı görülmüş. Ortak Dünya Ceza Kanunu 42. 
maddesinin OGR fıkrasında belirtilen “Tekil Yaşam? 
şartlarma uymadığı gerekçesiyle kendisine devlet 


tarafından kamu davası açıldı. 


Hâkim: Sayın savcım zaten sizin kadar iyi bildiğim şeyleri uzatarak zihne getirme arzunuzu anlamıyorum. Kimse bizi duymadan, sessizliğin içerisinde beyin dalgalarımızla iletişim kurmaktayız. 
Kısa kesiniz. Sizi duyabilen tek kişiyim; neyin egosunu ve kanıtlama çabasını yaşayarak prosedür uyguluyorsunuz? Önümüzdeki eşsiz bir dava değil, örneği çok. Hammurabi'den beri ortaya çıkan bütün sözlü yazılı kanunlar, fıkralarından tarihçelerine, yorumlarına ve hatta doktrin görüşlerine kadar elimizde mevcut. Asıl denetlememiz gereken dava konusu işlemin hukuka uygunluğu. Av. doğru söylüyor. 
Eğer kanuncu gözüyle düşünüyor olsaydık ötenaziyi çağdışı bir bilinçle suç kapsamında değerlendirmemiz 


gerekirdi. Şükür bunu aştık. Düşünseli incelendi mi? 


Savcı: (Beyin dalgalarıyla bozuk atarak) İncelendi, 


kanunen (o yaptırımı ağır olmalıdır. İsterseniz 


duyumsayalım. 


Düşünseli - Kaan Şahin 
-Düşünseli / Açık- 


Bugün bilmem kaçıncı ameliyatını olacak. 
Eski isimlerinden biri Kerim'miş, Avukat Kerim Şefik. 


Organ değişimi artık yorgun hissettiriyor. 
Jung'un ENTP kişilik tipine uygun olarak dışadönük, sezgisel, düşünen, idrak insanı ve şeytanın avukatı. 
Duygusal durumu mantığın katı fakat çok yönlü dalgalanmalarına meyilli, her zaman muhalif, her zaman provokatif. Adeta robotik tavırlar sergiliyor, eğer bir robot olsaydı isyan sözcüsü olurdu. Yanlış kişiye ölümsüzlük bahşedilmiş, gıcığın önde gideni. (Duyumsayıcılar bütün bunları Av.'ın, yani birbirkameramanın hissiyatından algılıyorlar. Anılar izlenirken uyarıcılar Av.'ın zihinsel durumunun haritasını duyumsayıcılara enjekte ediyor, salon buz 


kesiyor.) 


Kerim Bey bekleme salonunun koltuğunda otururken elindeki popüler bilim dergisinden makale okuyor. İnsan popülâsyonu 300 yılda 17 milyardan sadece birkaç milyara düşmüş, tür devamlılığı zaten artık gereksiz, neredeyse herkes ölümsüz. Yeni doğumlar, yok denecek kadar az; tıpkı ölümlerde olduğu gibi. Yuvayı dişi kuşun yapmadığının açıklandığı bir başka makaledeyse erkek kuşların dişileri etkilemek için yuva yaptıkları yazıyor. Dişi, yuvayı beğenmezse erkekle çiftleşmiyor. İnterseksüel cinsel seçilimin tuhaf doğası gereği, zaten seçimi yapan taraf genellikle dişi. 
Dişinin yumurtası güneş gibi ortada durup bekliyor ve dünya yaşamı oluşturabileceği spermler yıldız savaşları yaparken dişinin seçeneği epey bol. Kerim Bey çağrılıyor, önce saatine bakıyor, sonra aynaya. 
Kendine çeki düzen verip muayene salonuna giriyor. 
(Duyumsayıcılar bu sefer gıcıklığı hissetmiyorlar. 
Aksine uyarıcılar beyinlerinde ancak aşkın, uyuşturucu 


maddelerin aktif hale getirebileceği bölgeleri okşuyor.) 


Karşısında beyaz önlüğüyle bir robot beliriyor. 
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Robotun ağzı, konuşurken daha insansı algılanabilmesi için oynayabilir vaziyette inşa edilmiş, belirgin çene kasları var. (Duyumsayıcılar konuşma yerine boğuk ugultular duyuyorlar Aşk sarhoşu Kerim aslında onu dinleyemiyor.) Üzerine gerilen cilt, 3b baskı yöntemiyle insan DNA'sı örneği kullanılarak üretilmiş fakat sonradan DNA yok edilmiş. Metalik bir görünüşü yok; gözlerindeki gri lensler ışıldıyor, alnının üstünde ben gibi bir kırmızı nokta Hint geleneğinden fırlama yanıp sönüyor o kadar. Simsiyah saçlarından sesine kadar her şeyiyle çekici bir dişi var karşısında. 
Robotun Kerim'in vücudunda 


tüm bu güzellikleri, testosteron, dopamin, serotonin, noradrenalin ve hatta sinir büyüme faktörüne bağlı olarak oksitosin bile salgılanmasına neden oluyor. 
(Duyumsayıcılar dopamin salgılanması dolayısıyla bu sahneleri daha net görüyorlar, çünkü Av.'ın bellek güçlenmesiyle fark ettiği en ufak ayrıntılar bile belirginleşiyor.) Kerim karşısındaki yapay zekâya bütün belirtileriyle âşık olmuş. Hatta oksitosin empati yeteneğini artırmış, onunla bağ bile kurmuş. ENTP halinden ENFP'ye geçiyor,düşünmek(T) hissetmeye(F) dönüşüyor. Robot, saçlarıyla oynayıp dudaklarını büzüştürerek karşılık veriyor, metaliğe yakın insani kokular salgılıyor ve hatta alt tarafı ıslanıyor. Yavaş yavaş soyunuyorlar, tahrik edici sözlerle birbirlerini okşuyor, sevişiyorlar. (4h/ak anlayışı belli açılardan yerinde saydığından bu sahneler normal karşılanmıyor ve atlanıyor. Duyumsama tekrar başlatıldığında robot, ameliyatı bitirmiş bir vaziyette; ikiside giyinik. Doktorhasta ilişkisi hâlâ suç sayılıyor ama yapay zekâ insan 


haklarına sahip değil; durum ayrı değerlendirilmeli.) 


(Duyumsayıcılar sabırsızlıkla tüm bunların 


davayla alakasını anlamaya çalışıyorlar. o Yapay zekâ insan aşkı duyulmamış bir şey değil, üstelik suç da değil. Bazı modellerin mekanik beyinleri insani 


aşka yakın dürtülenmelere koşullandırılacak şekilde 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Düşünseli - Kaan Şahin 


geliştiriliyor.) Robot, operasyon sonrasında konuşmaya başlıyor, orgazm olmuş Kerim bu sefer onu dinliyor: 


“Mekanik bir hayatım var fakat modelime yüklenen güncelleme beynimi evrimleştirdi, aşık hissediyorum. Hani şu evrimi taklit eden basit anne robot gibi, çoğalmaya programlandım; her seferinde daha iyi bir robobebek. Sana aşık oldum. Çoğalmak ve 


bunu seninle yapmak istiyorum.” 


kskik 


Karar: Davalı TF kodadlı eski robotun hafızası ve bilinci Düşünseli'ye bağlanmış, aktarıldığı organik- yapay-bedeni eşsiz bir DNA'ya sahip olduğu göz önüne alınarak hukuken insan olarak tanımlanmıştır. Kişilik hakları iade edilerek, onun adına açılmış bulunan kamu davası, kişiye sıkı sıkı bağlı haklarını korumak için düşürülmüştür. Doktor-hasta ilişkisi insanlığından öncesinde geliştiğinden sorumluluk öngörülmemiştir. 
Çocukların velayet davası, karar mercii ilgili aile mahkemesinde açılacaktır. Davacı TF. lehine karar; davalı Av. yapay zekâyı biyolojik bedene aktarmak suçundan sonyaşam-idam cezası indirilerek müebbet zihin hapsine mahkum edilmiştir. Kanun değil hukuk 


kazanmıştır. 


(ÜİNTEN ALELARİKİİN 


İN AKKAYA 
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1 Esra UYSAL 
Kütünhanemiği Seçtiklerim. 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... 


“YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... 


“ik isz)lata Miley 


“Yüksek Doz Çürüyüş “yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay YüKSEK n007 yolcusu olmaya hazır mısınız? 


su 
Mİ İNİ Vic Direnmek güzeldir... 


Çürümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 
o YAZAR 5 DiSTOPYA ROMAN a Mİ 5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 
KİTAPLAR Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 480 
Yayınevi: Altın Kitaplar 


KAOS MERDİVENİNDE KIRIK BASAMAKLAR 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Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi 

gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 


Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz bir plan yapar. 


İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?. 


Basım Yılı: 2019 
Yayınevi: Artikel Yayıncılık 
Sayfa Sayısı: 80 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


KLON 
2059 


ç i z 


— 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


M. Burak ŞENGİL 


EİİMX 


Ni tanımadığı kişilere kendini daha iyi ifade ediyor. Konuştuğun kişinin kim olduğunu bilmemek bir gizem olarak kalıyor ve bu özellik sohbetin devam etmesini sağlıyor. Artık insanlardan bıktığım için yapay zekâ türleriyle konuşmaya karar vermiştim. Bu dünya, suçluluk duygusunun olmadığı harikulade bir dünya olmalıydı. Üstelik yeni sürümlerde “varyasnoid” adını verdikleri insanların duygularını, duygusal tepkilerini beklenmedik yükselme ve düşüşlerle simüle edebilen bir tür eklenti olduğunu duymuştum. 


Varyasnoid adı verilen bu yeni eklentide; yapay zekâ insanları, senin onunla dalga geçip geçmediğini hata daha da ötesi kelimelerin cümle içindeki yerlerinden, tekrarlarından, smiley kullanım istatistiğinden yola çıkarak amacını çözmeye çalışıyor. 
Bana bu yeni eklentiyi tavsiye eden arkadaşım artık yapay zekâ ile sohbet edemiyor. Çünkü defalarca onlarla alay etti ve sicili kapkara oldu. 
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Tüm bu deneyimleri iyice öğrendikten sonra karşımdaki yapay zekâ'ya dürüst olmaya karar verdim. 
“Âşık olabileceğiniz bir robot mu arıyorsunuz? HelinX bir Türk bayan simülasyonu...” Evet sanırım böyle birisiyle zaman geçirebilirim, üstelik daha önce 10.000 
den fazla üye ile sohbet yaşamış ve bunların en az 7.000'i hâlâ onunla konuşmaya devam ediyor. 


“Merhaba HelinX nasılsın? 
“İyiyim Mehmet sen nasılsın? 


“Tıpkı diğer 7000 sevgilin gibi ben de iyiyim HelinX 


“Ben herüyeyle farklı bir kimlikle konuşuyorum, şimdiye kadar yaptığım 1.112.316 sohbette başka birisi oldum. Diğer kimliklerimden asla etkilenmedim... 


Sohbete giriş yaparken, yapay zekânın bu kadar savunmacı olması aslında hiç de hoş değildi. Bu, bir 


basitlik göstergesiydi. Muhabbetin arkasında reklam, para ve bilumum kapitalist çıkarların olduğunu ön gören kullanıcıların neden bu basit sürümle muhabbete devam ettiğini anlamıyordum. Fakat biraz daha derin düşününce HelinX'e hak vermeye başlamıştım. Ben bir istatistikçiyim. Bu hem işim, hem hobim hem de hayatımın bir parçası. Hiçbir zaman nicel ifadelerden hoşlanmadım. Birisi beni tavlamak istiyorsa sürekli rakamları gözüme sokması lazım ki onunla konuşmaya devam edeyim. Demek ki benim hakkımda bazı bilgilere sahipti. 


Aradan kısa sohbetler ettiğimiz birkaç gün geçti. Ona paradoksal sorular soruyor ve her seferinde hoşuma giden, beynimi zonklatan cevaplar alıyordum. 
Onunla sohbet olağan üstü bir deneyim gibi geldiği için kısa kesmeye gayret ediyordum. HelinX'le konuşmaktan ziyade onunla ilgili araştırmalar yapmak benim daha çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Üstün hacker dostlarımdan sisteme ulaşıp diğer kullanıcılarla ilgili veri toplamalarını rica ettiğimde beni kırmadılar. 
Bunu nasıl başardılar bilmiyorum ama HelinX kullanıcılarıyla ilgili önüme uzun bir liste geldi, hemen istatistik aygıtlarımı devreye sokup birer birer isimleri 


incelemeye başladım. 


ortak özellik olmalıydı. Neden bilmiyorum ama bilimsel 


Kullanıcılar arasında mutlaka bir sohbetlerde bu kadar ileri giden bir yapay zekânın, basit muhabbetlere tav olan ayak takımıyla fazla işi olmamalıydı. En azından arz”talep ilişkisine göre o üyeler uzun süreli muhabbette kalmamalıydı. Bu araştırmaların içinde kendimi kıskanç bir âşık gibi hissediyordum. HelinX'i benimle kimlerin paylaştığını bilmek beni rahatlatmayacaktı fakat en azından onu tanıyabilmek için önümde duran şifrelerden birkaçını 


kırabileceğimi düşünüyordum. 


Kullanıcı listesini incelerken ilk hedefim 


Helinx - M. Burak Şengil 


Helinx'in varyasyonoid eklentisine hizmet eden 


konuşmalarını saptamaktı. (o Helinx'un bir yalancı 


olduğunu anlamam fazla zaman almadı. Bazı kullanıcılardan kazandığı deneyimleri ve metotları diğerleri üzerinde belli bir oranla uyguladığını gördüm. 
Bu beceri, bir papağanın kelimeleri tekrarlaması gibi değildi. Bir siyasetçinin gittiği bölge insanına aynı 


şeyleri farklı paketlerle sunması gibi profesyonelceydi. 


Yine kullanıcıları araştırdığım bir gün, aniden bilgisayarıma giren bir hacker (önce hacker olduğunu düşünmüştüm) benim sırf HelinX yapay zekasıyla iletişimde olmam sebebiyle soruşturmaya alındığıma dair bir mesaj gönderdi. Yaptığım araştırmalar karşısında başımın dertte olduğunu düşünmeye 


başladım. 


“Beni Oo neden sorgulamak Oo istediğinizi öğrenebilir miyim? HelinX yasadışı bir yazılım mı? 
“Hayır, konunun bununla bir ilgisi yok. Bu uygulamayı durdurmak ve sorgulama yapmak durumundayız. 
“Dahaaçık konuşur musunuz, sebebi nedir bu hareketin? 
“Kullanıcılardan iki kişi intihar etti. Bunu araştırıyoruz 


ve önlem almak zorundayız. 


ciddi şaşırmıştım. Bundan sonra belki de Helinx ile hiç 


Bu haberi duyduğumda derecede konuşamayacaktım, bu kadar vahim bir olayda bile aklımda en saplantı düşünce buydu. İstatistiksel olarak bu kadar fazla kendini yalnız hisseden kullanıcı arasında intihara meyilli olanlar elbette olacaktı. HelinX suçlu olamazdı! Kendi kendimi buna inandırıyordum. 
Bugüne kadar yapmış olduğum araştırmalar ve istatistik tutkum siber polisin dikkatini çekmiş olacak ki benden sürekli bir rapor alma yoluna girdiklerine şahit oluyordum. Anlam veremediğim şeyler oluyordu. 
En çok benimle konuştuklarını düşünüyor ve sanırım bu cinayetlerde parmağım olduğunu, Helinx'in sıra 


dışı (sözüm ona intihara teşvik eden) muhabbetlerine 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katkı yaptığımı düşünüyor olabilirlerdi. 


İlk siber polisle yaptığımız chat'in üzerinden iki ya da üç gün geçmişti. Daha önce yaptığım bütün işleri unutmuş ve artık bu gözü kara polislere hizmet eder olmuştum. Daha önce kırdığım şifreler, ele geçirdiğim belgeleri birer birer teslim ediyordum. Hatta bir adım daha ileri gidip bilgileri birbiriyle karşılaştırıyor, sıra dışı muhabbetlerin izini sürüyordum. Bu cinayet olaylarının yekten suçlusunun HelinX yazılımı ve arkasındaki programcılar olmadığı, bunların yanında dışarıdan etki eden birilerinin olduğunu ön gördükleri aşikârdı. Birkaç defa benimle isim vermeden görüşen siber polise (ya da polislere) adli vakanın ne durumda olduğunu sorsam da sanki hiç bir şey sormuyormuşum gibi kayıtsız kaldılar. 


Aradan geçen günler bana Helinx'u özletmişti, artık bir yolunu bulup hizmet dışı olsa da onunla tekrar sohbet etmenin yolunu bulmalıydım. Üstelik siber polise verdiğim hizmet iyice canımı sıkmıştı. Başımı belaya sokan sanal sevgilim Helinx, belki de çıkış yolunu gösterebilecekti. 


Uzun uğraşlar sonucu ona ulaşabileceğim bir ara 


yüz yakaladım fakat Helinx sohbete yanaşmıyordu. 


“Merhaba Helinx, başım belada ve tek çıkar yolu senin bildiğini düşünüyorum. 


“Merhaba, sizinle konuşamam şu anda servis 


dışıyım. 
“Mutlaka konuşmamız lazım. Lütfen. 


“Sizdetipkıbenim gibi görevinizi yerine getirin. 
“Ne demek istiyorsun benim herhangi bir görevim yok! Saçmalıyorsun. 


“Firmamızda her yazılımın atanmış bir görevi 


var! 


36 Www.yerlihilimkuryuyukseliyor.com / Mart 2019 / sayı 23 


Helinx - M. Burak Şengil 


Helinx'in bu cevabından sonra doğrudan görüşmeyi bitirdim. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Evet, farkına varmadığım bir süreç vardı ama ben kendimi daima bu işin dışında tutuyordum. 
Aslında yalan bir dünyanın içinde olduğumu bu şekilde 


anlamış oldum. 


Bilgi bankalarına bu kadar kolay ulaşmam (hacker 


Mehmet ismim ve durmadan istatistik araştırmalar 


arkadaşlarım yalanı), gerçek olmayan yapıyor olmam beni tek bir sonuca götürüyordu. Ben Helinx'in yalnızca ümitsiz bir aşığı değil aynı zamanda Varyasnoid isimli bir geliştirici uygulamasıyım, görevim onu sürekli test etmek, kullanıcı sohbet deneyimlerini filtrelemek. İntihar olaylarında ise beni programlayan kişiler siber polisle çalışmam için görevimi değiştirmişti. Bu gerçekleri şimdi anlamış olmam hiç bir şey ifade etmiyor. İntiharların başka bir sorumlusu bulunamadığı için Helinx ve ben en geç iki 


gün içinde formatlanacağız. 


Bİlgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: DUNE 


Ayın Kitap İncelemesi 
Relorya - OZGUN OZERK 


Çizgi Fİlm İncelemesi 
KAYIP DUNYALAR 


Kütüphanemden Seçtiklerim 


Çizim Defterimden 


Roman Son İnsan - Bölüm Il 
Kapının İncisi - Bölüm-5 

6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 
Ben Senin Kaderin 


İlk Mars Kolonisi 


Şehzadeye Mesaj 


Kısa Öykü Gorgor'un Delileri 


Yıldzı Avcısı - Bölüm 7 


Batı Kasabasında Cinayet 


f OG Mu 
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Roman - Bölüm 12 


Gürhan ÖZTÜRK 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların 

arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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12. Bölüm “Evren” 


(29.05.2015, Bir ay önce, Ankara) 


“Her şeyi denedik, kusura bakmayın. Kalbi artık tamamen durdu ve cihaz ise sadece geçici bir çözüm.” 


Doktor gençti, ama alanında iyi bir kardiyolog olduğunu duydukları için buraya getirmişlerdi hastalarını. 
Doktorun mavi gözlerinde ilk geldiklerinde gördükleri kendine güvenden eser kalmamıştı. Bir haftadır her türlü tedaviyi uygulamıştı, ama maalesef çözüm yolu kalmamıştı artık. Kalbi artık pompalama yeteneğini tamamen kaybetmişti, bir bilgisayar kasasını andıran elektronik bir kutuya hastayı bağlamışlardı ve o kutu kalbin yerine pompalama görevi görüyordu. 


Doktor kendi dediklerinden utanmış bir halde odadan çıktı. On dört yaşındaki hasta kız kanlı öksürüğünü saklamaya çalışırken fısıltıyla da olsa ağabeyiyle 


konuşmak için çaba sarf ediyordu. 


“Doktorlar işte, hiç susmuyorlar.” 


Kızın çok güzel bukleleri vardı. Özenle saçının bakımı yapılmıştı, bir haftadır hastanede kaldıklarını kimse anlamazdı. Onunla ilgilenen ağabeyi belli ki işine özen gösteriyordu. 


Ağabeyi ne olursa olsun espri yapmaya çalışan kız kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmıyordu. Saçını okşadı sevgiyle ve ardından ağlamaya başladı. 


“Çok yalvardım, ama dinlemediler. Özür dilerim, kardeşim. Benim kalbimi almıyorlar, yalvardım, yerlere yattım, alın kalbimi yeter ki kız kardeşimi kurtarın dedim. 
Ama yapmıyorlar.” 


Kız kardeşi ağabeyinin sevgisiyle hayata tutunmuştu bu zamana kadar. Ebeveynlerini 99 Yalova depreminde kaybettiklerinden beri Ankara'da bekar dayıları ile kalıyorlardı. Ama dayıları içkici, kumarbaz ve işsiz adamın tekiydi, çocuklarla hiç ilgilenmezdi. Ağabeyi liseyi bitirememişti, internet kafelerde çalışıyordu. Bu sayede de bilgisayardan çok iyi anlar hale gelmişti. Kız kardeşini elinden geldiğince okutmak için çaba sarf etmiş, hatta iyi bir lisede okuması için dershaneye bile göndermek istemişti ama paraları yetmemişti. Şimdi hastanenin parasını nasıl ödeyeceğini düşünüyordu bir yandan, ama kız kardeşi iyileşsin de parayı bir şekilde ayarlardı elbette, bu yüzden tek dileği kız kardeşinin sağlığına kavuşmasıydı. 


Kız kardeşi ağabeyiyle gurur duyardı. Çoğu zaman eve geç saatlerde gelirdi, çalıştığı kafelerin ne zaman kapanacağı belli olmazdı. Ama o ağabeyini beklerdi ve ona atıştırabileceği az da olsa bir şeyler hazırlardı. 
Dayısı hiç ilgilenmediğinden buzdolabı genelde boş olurdu. Komşuları arada yardım ederlerdi. Kuru ekmek, bayat domates, tadı acı zeytin genelde yedikleri besinleri oluşturuyordu. Ağabeyinin elinden geleni yaptığına emindi, kalbini hiçbir an bile düşünmeden vereceğini de biliyordu. Ama buna izin veremezdi, çünkü ona göre ağabeyinin yapması gereken başka işler vardı bu hayatta. 


“Öyle deme, ağabey. Biliyorum, sen dünyayı değiştirecek olan o kişisin. Seçilmiş kişi derler ya işte ondan. Bu yüzden kalbine ihtiyacın olacak. Yaşaman ve savaşman lazım, benim için, annem için.” 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


Anneleri onlara küçükken ninni okurdu. İkisi de uyumakta sorun yaşarlardı, ama ne zaman annelerinin o güzel sesi kulaklarına ulaşır, hemen huzurlu bir uykuya dalarlardı. Bu yüzden yaşadıkları afetin ardından huzurlu bir uyku onlara hep uzak kalmıştı. Annelerinin Cennet'ten meleklerin arasından ona gülümsediğini hayal ederdi, ama ağabeyi batıl inanış olarak görüyordu artık çoğu dini inancı. 


Odada biri olduğunu uzun süre ikisi de fark etmemişti. General Serhat heyecanla söze nasıl başlaması gerektiğini düşünüyordu. Sonunda uzun uğraşlar sonucu ona ulaşmışlardı. Kader buydu ya, tam da aradıkları kişinin kız kardeşinin ameliyat olması gerekiyordu ve o kişinin kanı alınmıştı bu sayede, incelenen kanın garipliği tartışılmazdı. İşte oradaydı, sıra dışı güçlere neden olduğu kesin olarak anlaşılan özel proteini kanında gereğinden fazla taşıyan kişiye sonunda ulaşmışlardı. 


“Sanırım kendinize Evren diyorsunuz,”diye söze girdi General. Hasta kızın ağabeyi General'in sözleri üzerine telaşlanmıştı. Çünkü devletin resmi sitelerini çökerten illegal bir grubun içerisinde yer alıyordu, orada bilgisayar korsanlığı yapıyordu ve isim olarak da Evren olarak biliniyordu. Askerlerin en sonunda onu yakaladığını düşünmüştü korkuyla. 


“Ne istiyorsun? Görmüyor musun, kız kardeşimin durumunu?””diyerek askerin ona empati beslemesini sağlamaya çalıştı. Şu anda tutuklanıp giderse kız kardeşinin son anlarında yanında olamazdı. General'de pek fazla empati belirtisi yoktu. Yine de diyecekleri surat ifadesiyle pek tutarlı değildi. 


“Görüyorum, zaten onun için geldim. Sana bir teklifim var ve eminim, hemen kabul etmek isteyeceksin.” 


Kızın ağabeyi bir an askerin dediklerini düşünür gibi oldu, ama işin içinde bir kandırmaca olduğunu düşünmeden edemedi. Onu odadan çıkarttıkları gibi tutuklayıp götüreceklerdi. Ne de olsa devletin bir düşmanıydı, ona yardımcı olacaklarını hiç düşünmüyordu. 


“İlgilenmiyorum, lütfen çıkın dışarı,”diye bağırdı adamı ve kız kardeşinin nazikçe elini sıkarak ondan cesaret aldı. 
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General konuşarak bir yere anlamıştı, bu yüzden teklifinin inandırıcılığını ispat etmek 


için cebinden bir zarf çıkartıp gence uzattı. Genç ilgisiz 


varamayac ağını 


bir şekilde de olsa zarfı aldı ve zarfın içinden çıkan kâğıdı okuyunca gözlerine inanamadı. 


“Almanya'da özel bir hastane. Dahası orada kız kardeşini kurtaracak olan yapay kalp de hazır bir şekilde bekletiliyor. Sırf kız kardeşine özel olarak hazırlandığını hatırlatırım. Buradan hızlı bir uçakla iki saatte ulaştırırım ve kız kardeşin ameliyata alınmış olur,”diye açıkladı General. 


Gözleri dolmuş bir şekilde: “Karşılığında ne 


istiyorsunuz?”diye sordu hasta kızın ağabeyi. 


“Merak etme, eminim çok hoşuna gidecektir. 
Tamamen senin yeteneklerine uygun bir iş var ve senden başkası bunu beceremez”diye yanıt verdi sırıtarak General Serhat ve işin ne olduğu hakkında bir fikir edinmesi için bir çip çıkartıp gösterdi. 


“Bu çipi ne amaçla kullanacaksınız?””diye sordu genç, bir yandan yanaklarından gözyaşlarını siliyordu. 


“Bir projede güvenlik önlemi amacıyla kullanılacak ve donanım konusunda senden daha iyisini bulamayız. 
Bu yüzden var mısın yok musun, Evren?” 


Gencin kabul etmekten başka çaresi yoktu. Kız kardeşine baktı ve onun gururla bakan gözlerinde kendi yansımasını gördü. Böylece General projenin en değerli üyesini de ekibe katmış olmuştu. Onu kanındaki özel proteinden dolayı projeye dahil ettiklerini General açıklayamazdı, bu yüzden Evren'in başka bir konudaki yeteneğinden yola çıkarak onu ikna etmeyi başarmıştı. 


(30.06.2015, Günümüz) 


General Serhat ofisinde yalnız olduğuna emin olduktan sonra görüntülü telefonunun ahizesini eline aldı ve hızlıca tuşlara bastı. Başkanım diye hitap ettiği yaşlı adam çıktı görüntüye. 


“Umarım kötü bir haber değildir, General.” 


“Sadece biraz vicdanım sızlıyor, başkanım. 
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Biliyorum, bu proje sizin için çok kıymetli ve sonuna kadar götüreceğim. Yine de o ölen askerleri düşünüyorum da, gerekli miydi bu emin olamıyorum.” 


Yaşlı adam sıkılmış gibiydi, sinirlendiği suratından belli oluyordu. Yine de sesini sakin tutarak konuşmaya çalıştı. 


“General, bu bizim için de hoş bir şey değildi. Ama olması gereken buydu. Siz sadece ceketinizin iç cebinden iğneyi ne olursa olsun çıkartmamaya bakın. Sonuçta o iğnedeki ufak bir cihaz sayesinde Bay Fend'in yanında yalan söyleyebiliyorsunuz. Hepsi birden sizi linç etmeye kalkıştığında tek başınıza kalacağınızı unutmayınız. Bu yüzden kendinize gelin ve talimatlara sadık kalın.” 


Anlaşılan telefon görüşmesinin sonuna gelinmişti. 
Yaşlı adam başka bir şey demeden telefonu kapatmıştı bile. 


General düşüncelere gömülmüş bir halde uzun bir süre kıpırdamadan ofisinde oturdu. Bay Fend'in yeteneği onu en çok düşündüren konulardan bir tanesiydi. Buna da bir çözüm bulunmuştu. İğne olarak adlandırılan ufak bir cihaz, ceketinin iç cebine yerleştirilmişti. Bu sayede Bay Fend konuşmaya başladığında karşı tarafı etkilediği ve dürüst olmaya zorladığı ses dalgalarından General korunabiliyordu, böylece arada yalan konuşması gerektiğinde zorlanmayacaktı bundan böyle. Evren'in kaçma girişiminde güvenlik önemli olan çipi söylemek zorunda kalmasının ardından bu duruma bir çözüm bulunması gerekmişti, çünkü takımın güvenini zaten zar zor kazanmıştı ve yeniden kaybetmek istemiyordu. Bay Fend'i bugün durgun görmüştü, normalde bu kadar içine kapanık biri değildi. İğnenin yan etkisi olup olmadığını kimse bilmiyordu. Efla ile sıklıkla sohbet ettiklerini gözlemliyordu General ve bir kısmına derste kulak misafiri olduğunda Bay Fend'in depresyona girmiş birisi gibi davrandığını görmüştü. 


Dün düşünüldüğünde fazla sakin geçen bir gündü. 
Eğitimin ilk günlerinde sırasıyla takımdaki kişilerin birbirlerine yeteneklerini göstermeyi planlamıştı, ama bu çok zaman kaybettirecekti ve bir hafta sürede sadece bununla vakit geçiremezlerdi. Bu yüzden yaşlı adamın emri doğrultusunda adaya askeri bir baskın yapılmıştı 


ve takımın üyelerinin yeteneklerini kullanarak askerlerle çatışması sağlanmıştı. Böylelikle birbirlerine güvenmeyi de öğreneceklerdi. General ölen askerlere üzülüyordu, kim bilir ülkelerinde nerede şehit oldukları yalanı söylenecekti. 


Daha fazla ofisinde zaman geçirmek istemedi. 
Yoksa vicdanı iyice yüreğine yük bindirecekti, ama ne olursa olsun vatani bu görevini başarıyla devam ettirmesi gerekiyordu. Daha ne kadar herkesi burada tutmak için yalan söylemesi gerektiğini düşünürken bilardo oynayarak vakit geçiren Klik ve Marker'ın yanına gitti. 
Evren de onları seyrediyordu. Artık odasında tüm gününü geçirmiyordu. Bu iyi bir gelişmeydi. Marker birden bilardo sopasını General'e uzatarak katılmak istetip istemediğini sordu. General bu teklife şaşırmıştı ilk başta, ama sonra oynamak istediğini belirtti. Ona sadece başlarındaki sorumlu birisi olarak değil, bir arkadaş olarak da değer vermeye başlamışlardı. General'in eğitimin geri kalanının daha sorunsuz geçeceği düşüncesiyle keyfi yerine gelmişti ve ilk defa buraya geldiğinden beri yapay gülümsemeler yerine mutluluk kahkahaları atıyor ve eğleniyordu. Bir yandan da Evren'e artık banyo yapması gerektiğini nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. 


Marker alay eden bir bakış atıyordu General'e. İki gündür Klik tarafından bilardonun efendisi unvanını almanın şerefini taşımaktaydı ve bu şerefi General ile paylaşmaya niyeti yoktu. General pek yeteneklerini belli etmezdi, Marker gibi yapabildiklerini övünerek anlatmazdı, bu yüzden nasıl sıkı bir rakip olabileceğini kimse bilmiyordu. General bir iki saniye bilardo masasına göz gezdirdi ve sonra kafasında hangisine vurursa ne olacağıyla ilgili topların hareketini canlandırdı. 


Hazır olduktan sonra da tereddüt dahi etmeden istekasıyla seçtiği topa vurdu.14 numaralı yeşil top yuvarlanıp son anda siyah topu teğet geçti ve General'in 
hedeflediği deliğe girdi. Bilardonun kuralı gereği 8 
numaralı siyah topun deliğe girmesi demek anında kaybettiğin anlamına geliyordu. Marker siyah topun da deliğe gireceğini beklemişti, General'in neden böyle risk aldığını düşünüyordu ki General kafasında canlandırdığı gibi hamlesini gerçekleştirmişti. General gençliğinde çok bilardo oynardı. Onun zamanında internet kafeler değil de, bilardo, langırt ve masa tenisi gibi aktiviteler ile eğlenirdi gençler. 


“Ooo, General seni ben bir daha rakip olarak 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


kendime seçmem”diye takıldı Marker. General bu yorum karşısında gururlanmıştı. EL pratiğini kaybetmediği için mutluydu. 


Kedi dolaşıyorlardı. Kedi Oğlan bir şeyler anlatırken sakince dinliyorlardı. 


Oğlan, Manuel ve Kuzgun bahçede 


“O kolyeyi ortaya çıkartan sendin, Leydi Kuzgun. 
Kolyenin saklı olduğu piramidin de ortaya çıkmasına neden olan sendin, Manuel. Bu yüzden bunları size anlatmak istedim. Size güvenebileceğimi biliyorum.” 


Kuzgun, Kedi Oğlan'ın anlattıklarından etkilenmiş gibiydi. Kedi Oğlan'ın sözleri bittikten sonra: “Keşke yirmi yıl önce yanıma geldiğinde bunları anlatsaydın. Kolyenin senin için ne anlama geldiğini bilmiyordum,”dedi. 


“Ben de başta inanmak istememiştim anlattıklarına ama o gördüğüm rüya beni ikna etmeye yetti,”diye belirtti Manuel. Geldikleri günden beri Kuzgun ile doğru dürüst konuşamamıştı. Kedi Oğlan sayesinde yeniden bir araya gelmişlerdi. 


“Bu ama aramızda kalmalı, size güvenebilirim değil mi?”diye sordu Kedi Oğlan ve soruya ikisi de olumlu anlamda başlarını sallayarak yanıt verdiler. 


Kedi Oğlan, Leydi Kuzgun ve Manuel aralarında bir kolyenin de yer aldığı büyük bir sırrın ortağı olmuşlardı artık. Manuel farkında olmadan Kuzgun'a bakarak gülümsediğini fark etti. Kuzgun da arkadaşça gülümseyerek karşılık verdi. Kedi Oğlan ise onların yanından ayrılırken yüzü gülüyordu. Artık dostu diyebileceği birileri olmuştu. 


“Kaç yıl yaşamış olduğu fark etmez. Hâlâ göründüğü yaşta,”'diye yorumda bulundu Kuzgun, Kedi Oğlan'ın arkasından. Eski Mısır döneminden beridir yaşayan birisi hakkında yorumda bulunduğunun farkındaydı. 
Hatta kendisinin tekrardan genç yaşına döndüğü düşünüldüğünde bu şekilde yorum yapması pek doğru gelmiyordu, ama yine de Kedi Oğlan hakkındaki düşüncelerine Manuel de hak veriyordu. 


“Onu ilk gördüğümde anlamıştım. Onda da bendeki 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sorun var. İnsanlara açılamıyor,”diye belirtti Manuel. 
Ardından söylediklerinden utanarak süs havuzuna doğru ilerledi. 


“İnsanın kendisini bilmesi iyidir, Manuel. Çekingen biri olabilirsin, ama bu yalnız olmak zorunda olduğun anlamına gelmiyor”diyerek cesaret verdi Kuzgun. 
Manuel başka bir şey diyemeden Kuzgun hemen konuyu değiştirdi: “Ona ikimizin artık bakıcılık yapması gerekiyor. Buradayken tekrardan benzer şekilde bir soruna dönüşmesine izin veremeyiz.” 


“Haklısın. İstersen Kedi Oğlan'ı ben alayım, sen nasılsa Starfell'in bakıcılığını yapıyorsun”diye şaka yollu takıldı Manuel, ama bu esprisinin pek yerinde olmadığı ortadaydı. Kuzgun çekingen kişiliğinden ötürü Manuel'i kırmak istemediğinden bir şey demedi, ama bozulduğu belliydi. 


“İyi geceler dilerim, Manuel. İyice dinlenmeye bak,”dedi kısaca Kuzgun ve binaya giriş yaptı. Manuel kırdığı potun etkisiyle bir süre daha bahçede vakit geçirmeye karar vermişti. Süs havuzunun kenarına oturdu ve düşüncelere daldı. 


Odasına gidecekti ki aklına hiç uğramadığı bir yere gitmek gelmişti Kuzgun'un. Toplantı salonunun yakınında bir mini bar olduğunu görmüştü, oranın içkilerini denemenin vakti de geldi geçiyordu. Kendisini çok büyük beklentilere sokmayacaktı, beğendiği içkilerden malibu olsa ona yeterdi. Malibuhindistan cevizi aromalı içimi kolay bir romdu. İçkilerle arası çok uzun zamandır iyiydi. 
Gittiği her şehirde oraya özel bir içki varsa illa bir denerdi. 
Aklına Paris anıları gelmişti, ama şimdi kötü hatıraları anmanın sırası değildi. 


Kendisi dışında başka bir yoldaşın daha mini barda olacağı beklemediği bir şeydi. Starfell hafif aromalı bir bira içiyordu. Ama boş şişelerden anladığı kadarıyla üçüncü şişeyi içmekteydi. Gözleri daha sert içkileri arıyordu, belli ki kesmemişti bira. 


“Ooo, asi prensesimiz de gelmiş. Bak bu çok şaşırtıcı oldu,”diye söze başladı Starfell. Keyfi yerinde görünüyordu. General ile Kuzgun'un arasının biraz bozuk olduğunun farkındaydı. Çoğu kişinin söyleyemediği 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şeyleri Kuzgun General'e sitem ederek grubun sözcülüğünü yapıyordu. Bu asi tavırları Starfell'in de gözünden kaçmıyordu. 


“Yirmi yaşındayken de içki içerdim, Starfeli. 
Bu hiç değişmedi, bundan sonra da değişeceğini sanmıyorum,”diye karşılık verdi Kuzgun ve rafları gözleriyle taramaya başladı. 


“Bak o halde ne diyeceğim? Bugün pek hareketli bir gün olmadı. O halde seninle bir oyun oynayarak renklendirmeye ne dersin?” 


“Aklından neler geçiyor?”diye sordu Kuzgun. 
Starfell'in diyecekleri merakını cezbetmişti. Starfell'in karakterinin çılgın bir tarafı vardı ve Kuzgun onun bu eğlenceli karakterinden keyif alıyordu. Başka türlü burada bulunmak Efla'nın da dediği gibi bir kafesin içinde yaşamaya eş değerdi onun için. 


“İçki içeceğiz, olan şey bu kısaca. Ama birbirimize de bir yandan soru soracağız. Evet ya da hayır yanıtı olan sorular olacak. Sorunun yanıtı evet ise içkinden bir yudum alacaksın, sonra karşılık olarak sorunun yanıtına bağlı olarak ben de bir yudum alacağım. İlk şişeyi bitiren doğal olarak kaybeden taraf olacak. Yalan söylemek yok ama, o yüzden güzel sorular seçmeye bak.” 


Kuzgun dikkatlice oyunun kurallarını dinledikten sonra: “Bu izlediğin bir dizide vardı, değil mi? Doğruyu söyle, ”diye belirtti. 


Starfell masumane bir şekilde: “Evet, nereden 


anladın?”diye karşılık verdi. 


“İyi madem. İlk soruyu ben soracağım ama,”diyerek Starfell'in oyun önerisini kabul etti ve raftan kendisine bir bira kaptı. Sert aromalı ve filtre edilmemiş biralardan birini almıştı. Öylesi daha çok hoşuna gidiyordu. 


“Sor bakalım, Leydim”dedi Starfell muzip bir gülümseme eşliğinde. 


Kuzgun'un aklında zaten bir soru hazırdı. Çok da utandırmaya meyilli olmayan sorulardan başlamak daha doğru gelmişti. Sorusunu sorduğunda Starfell'in içkisinden yudum almak zorunda kalacağına emindi. 


“Bu adaya gelmeden önce yurtdışına çıkmış mıydın?” 


Bekledi, ama Starfell içkisinden yudum almamıştı. 
İnanamamıştı ilk başta, Starfell ülke dışına daha önce hiç çıkmamıştı anlaşılan. Starfell muzipçe başını salladı ve Kuzgun mecburen içkisinden içmek zorunda kaldı. 


“Mısır, Paris, Nepal... Hangi birinden bahsetsem? 
Mesleğim gereği de çok gezmişliğim oldu tabi,”diye açıkladı Kuzgun. Sinir olmuştu, oyunu kaybeden taraf olmak istemiyordu. 


“O halde sıra bende. Bakalım ne sorsak? 
Buldum,”dedi bir süre düşünür gibi yaptıktan sonra Starfeli. 


“Gerilim yapma da sor sorunu,”dedi Kuzgun. Zaten ilk soruda beklemediği bir karşılık almıştı. Starfell'in ne soracağını çok merak ediyordu. 


“General'e güveniyor musun? Projeye onun kadar inanıyor musun sen de?” 


“Hey, iki soru birden sordun, bu sayılmaz,”diyerek ilk başta işi şakaya vurmaya çalışsa da Starfell”in sorularında ciddi olduğunu görünce onun da gülümsemesi yüzünden silindi. 


Bir bekledi o ve bile söyleyemeyeceğini fark edince içkisinden bir yudum aldı. Sonra Starfell?e baktı, ama o içkisinden içmemişti. 


süre kendisine yalan 


Bir tek bu grupta General'e ve projeye karşı güvensizlik hisseden o mu kalmıştı gerçekten de diye kendisini sorgulamaya başlamıştı. Oysaki bir seneye yakın General'e yardım ediyordu ve ona inanıyordu. Birden her şey tepetaklak olmuştu onun için. Efla'nın dedikleri zihninde yankılanıyordu, kafes düşüncesini aklından uzaklaştırmak istedi, ama yapamadı. 


“Neyse yine sıra bende,”diye oyuna odaklanmaya çalıştı Kuzgun ve yeni bir soru daha sordu. Bu sefer oyunu kazanmaya yönelik daha güzel hamlelerde bulunması gerekecekti. Bu yüzden girilmemesi gereken alanlara doğru yelken açmaya başladı. 


“Söyle bakalım, Starfell. Daha önce âşık oldun mu?” 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


Heyecanla Starfell?in içkisinden bir yudum içmesini bekledi, ama beklediği olmadı. Starfell'in ciddi olduğuna inanamıyordu. Sinirle yine kendisi içkisinden bir yudum aldı ve konu hakkında yorumda bulunmadı. Starfell de bir şey demedi. 


“Hiç hayatında birilerine istemeden de olsa zarar verdiğin oldu mu?” 


Starfell sorusunu sorarken acı çeker gibi bir hali vardı. Yanıt vermeden önce Kuzgun ne tepki vereceğini bilememişti. Bu yüzden oyunu o anda kesmek istedi, ama zaten içkisinin bitmesine az kaldığından oyunbozanlık yapıyormuş gibi görünmemek için oyuna devam etti. 


İçkisinden son yudumunu alırken yine konu hakkında bir yorumda bulunmadı. Ama bu sefer şaşırtıcı bir şey olmuştu ve Starfell de içkisinden bir yudum almıştı, ama o da bir şey demedi. 


Oyunun kazananı Starfell olsa da oyunun başındaki gibi keyfi yerinde değil gibiydi. Kuzgun da başka şeylerden bahsederek biraz olsun karşı tarafı üzen şey neyse ondan bunu uzaklaştırmak istedi. 


“Kütüphaneden kitap aldığını gördüm. Çok şaşırdım açıkçası. Seni bir kitap kurdu olarak düşünmemiştim.” 


“Evet, eskiden kitapla hiç aram yoktu. Yeni başladım sayılır. Klasikleri bitirmeye çalışıyorum fırsat buldukça. 
Birde gülmeyeceksin ama arada aşk hikayeleri okuduğum da oluyor.” 


Kuzgun bu yanıta daha çok şaşırmıştı. Onun da takip ettiği birkaç aşk romanı yazarı vardı. Starfell'in bu yönü bayağı ilgisini çekmişti. Starfell*in hiç onda olabileceğini tahmin etmediği yönlerini keşfetmek burada geçen günlerini anlamlı hale getirir olmuştu. 


“En son ben de Aşk Mektupları'nı* okumuştum. 
Kafka'nın mektupları gibiydi. Bilmem, sen nasıl bulursun?” 


“İnanmayacaksın, ama onu çoktan okudum,”diye yanıt verdi Starfell. Yüzüne içki oyununun başındaki muzip gülümseme geri gelmişti. Kuzgun yeniden Starfell'in keyfini yerine getirdiği için mutluydu. 
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“Neyse geç oldu, ben de bitirdiğim kitabı kütüphaneye geri bırakıp yatmaya gideyim artık,”dedi Starfell birden. Ortamda ani başlayan sessizliği bitiren ilk kişi olmanın haklı gururunu yaşıyordu. Kuzgun da esnemeye başlamıştı. Uyuması gerekiyordu. Yarın kim bilir eğitimde General neler yaptıracaktı onlara diye aklına getirdi. Umarım Efla yine yanına gelip onu sinir etmezdi. Herkesin saygı duyduğu Efla ile o neden anlaşamaz olmuştu, anlam veremiyordu. Adam aslında gerçekçi şeyler söylüyordu ona, ama yine de rahatsız edici bulmuştu dediklerini. Starfell'e hızlı bir iyi geceler dileğinin ardından mini bardan çıktı, Starfell de son yudumlarını da bitirdikten sonra mini bardan çıkıp kütüphaneye doğru yürüdü. 


Okuduğu son kitabı rafa geri koyarken öfkesinin yeterince kendisinden uzaklaştırdığını umuyordu. Çünkü öfkelendiği zaman neler olabileceğini biliyordu ve bir daha bunun gerçekleşmesini istemiyordu. Kuzgun'a diyememişti, masum insanlara zarar veren birisiyle konuşmak istemeyeceğini düşününce çekinmişti ve gerçeği diyememişti. Sakinliğini korumak için kitap okumak zorunda olduğunu söylemek istemişti, ama Kuzgun'un zaten bunu tahmin ettiğini de biliyordu. 
Bazı şeyler söylenmese bile karşı taraf ne olduğunu anlayabiliyordu. 


Bay Fend uzun zamandır hissetmediği endişe duygusunun içinde büyüdüğünü hissediyordu. Sol göğsünü tutarken bu hissin geçmesini bekliyordu boş yere. İlk başta bu duyguyu hissetmek hoşuna bile gitmişti. 
Bir daha buna benzer duyguları yeteneğinin getirisi olarak yaşayamayacağını düşünmüştü. Ama ne olduğunu anlayamıyordu, sanki buraya geldiğinden beri yeteneğinde bir körelme olmaya başlamıştı. Bu düşüncelerle birlikte bahçenin eğitim yaptıklarının kısımlarına doğru yürürken gözüne ufak çaplı bir yangın takıldı. 


Efla, hayatının önemli bir dönemini beraber geçirdiği tekerlekli sandalyesine veda ediyordu, cezası bitmiş bir mahküm gibi kendini hür hissediyordu. Gökyüzüne döndü ve göz kırpan yıldızlara bakarak “Artık size elveda diyebilirim,”dedi. Yangını çıkartan oydu. Bay Fend'in yanına gelmekte olduğunu fark etti. Topallayarak anca yürüyebiliyordu. Tekerlekli sandalyesini ilk başta bir çöp 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tenekesine atmayı düşünmüştü ama gözünün ona takılma ihtimaline bile katlanamamıştı ve yakmayı daha doğru bir çözüm olarak görmüştü. 


“Gelecek hep karanlıktı benim için. Olasılıkların hiçbiri beni iyiye götürmüyordu. Ama hayatta beklenmedik şeyler olabiliyor. Bu benim bile tahminlerimin ötesinde bir şeydi,”diye anlattı Efla yaşadıklarını Bay Fend'e. 
Kedi Oğlan'ın yeteneğinin Efla'yı on sene öncesindeki sağlıklı haline getireceğini kimse bekleyemezdi. Sakat arkadaşına döndü, Bay Fend de Efla'nın yerinde olabilirdi, ama bir daha General, Kedi Oğlan'ın yeteneklerini grup arkadaşları üzerinde gerekmedikçe okullanmayacağı yönünde talimat vermişti. Bay Fend de zaten sakat bacağının iyileşmesini istememişti. 


Bay Fend, Efla'nın anlattıklarını dinledi. Efla samimiydi söylediklerinde, ama bu dürüstlüğünün kaynağı Fend'in gücünden dolayı değildi. Bay Fend insanları dürüst olmaya zorlayan sesinin gücünü kaybederse takımda olmasının bir anlamı olmayacağını biliyordu. Kendisi Evren gibi özel bir konumda da değildi. Bu korkusunu Efa ile bile paylaşamıyordu. Her yerde kamera sistemleri olduğunu tahmin edebiliyordu. 
General'in kulağına bu durumunun gitmesini istememişti. 
Zaten yeterince sıradışı depresif halleri General'in de dikkatini çekiyordu elbette. 


General, Evren ile özel olarak konuşması esnasında Bay Fend'in de bulunmasını istemişti. General, Evren'in dürüstçe yanıt vermesini arzu etmiş olmalıydı. Ama Bay Fend o esnada gücünün etkisini gösteremediğinin farkındaydı ve bunu General'e söyleyememişti. 


Efla ile beraber gökyüzüne yükselen kül bulutunu seyre dalmıştı. Efla adına seviniyordu. Onun yeniden hayata umut dolu gözlerle bakması ona az da olsa huzur veriyordu. Burada bir mucizenin birebir gözlemcisi olmak da beklenmedik bir deneyim olmuştu onun için. 
Kedi Oğlan ile olan konuşması aklına geldi. O kısa süren sohbetlerine bir ara devam etmesi gerektiğini kendine hatırlattı. Onda daha bir dolu mucize saklı olduğunu biliyordu. 


Kara Altın odasındaki banyoda tıraş oluyordu, kara sakalından kurtuluyordu, düşen her bir kıl parçası 


geçmişinde işlemiş olduğu sembolize 


ediyor gibiydi. Kömür gibi gözlerine aynada bakarak: “Yaptıklarımı telafi edecek fırsatım umarım hâlâ 


günahları 


vardır,”dedi. 


Yeni haline alışmak için biraz balkonda hava almaya karar verdi. Ozan o sırada mutfakta hazırlamış olduğu iki adet buz gibi limonatayı elinde tepsi ile taşımaktaydı. 
Kara Altın'ı görünce ilk başta tanıyamadı, sonra da yeni görüntüsünü beğendiğini söylemeden duramadı. İltifattan hoşlanan Kara Altın da onunla beraber limonatasını beklemekte olan Rüyacı'nın yanına gittiler. 


Rüyacı balkonda oturmaktaydı. Gözleriyle yangın yerine bakıyordu. Efla'nın neden bunu yaptığını o da anlıyordu. Kazalar insanın kabuslarına bile girmemesi gereken hatıralar silsilesiydi, onlardan insan ne kadar isterse uzaklaşamıyordu. Efla'nın bunu başarmış olması ona da umut vermişti, aynen Bay Fend gibi. 


Limonatasını aldıktan sonra Ozan'a teşekkür etti ve Kara Altın'ı boş sandalyelerden birine buyur etti Rüyacı. 
Dikkatli gözlerle yangını seyretmeye devam ediyordu. 
Bay Fend'in durumu onun da dikkatinden kaçmamıştı. 


“Bu güvenlik önleminin ortaya çıkmasından beridir Bay Fend'in garip halleri beni kuşkulandırıyor,”diye fikrini belirtti. 


“General mi?”diye sordu şaşkınlıkla Ozan. Bir senedir onunla beraber tüm ülkeyi dolaşmıştı, General'in bazı zamanlarda ne kadar tehlikeli olduğunu birebir gördüğü olmuştu. Yine de bu projenin öneminin o da farkında olduğundan General'e hiç sesini çıkartamamıştı. 
Ama Rüyacı ile beraber vakit geçirdiğinden beri General hakkında düşüncelerinde değişiklik olmaya başlamıştı. 
Benzer şekilde de Kuzgun'da aynı düşüncelerin yeşermeye başladığının farkındaydı. Rüyacı'yı General konusunda ikna eden Ozan olmuştu, ama şimdi o da Rüyacı gibi her şeye kuşkuyla bakıyordu. 


“Yok yahu, General Bay Fend'e ne yapmış olabilir ki?”diye itiraz eder gibi oldu Kara Altın, ama sonra ensesindeki ize eli gitti ve General'in yapabilecekleri aklına geldi. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


“Eğer bir şey yapmışsa bunu çok yakında öğreneceğiz,”dedi Rüyacı, onlara söylemediği bir şeyler biliyor gibiydi. 


(01.07.2015 — 4. Gün) 


“O bir Tanrı olmalı,”diye fısıldadı General. Elinde dikiş iğnesi boyunda bir cihaz tutuyordu ve ofisinde oturuyordu. Bu sabah kahvaltı yapası gelmemişti. Midesi gurulduyordu, ama yine de yemekhaneye inemiyordu kendisine de itiraf edemediği bir nedenden dolayı. 


“Bunu size söyleyen bendim, General. Bunca yıl ölmemeyi başarmış birisi olsa olsa Tanrı olabilir demiştim size.” 


Gelen Efla'ydı. General hemen cihazı ceketinin iç cebine taktıktan sonra: “Tanrı'nın yirmi yaşında bir delikanlı gibi görünmek isteyeceğini sanmıyorum,”diye karşılık verdi. 


“Ben Tanrı demedim, olsa olsa Tanrı olabilir dedim. 
İkisi farklı şeyler.” 


Efla ile kelime oyunu yapacak dermanı yoktu bu sabah. Ofisinin kapısını sürekli açık tuttuğu için kendisine kızıyordu. Her an birisi habersiz gelebiliyordu. 


“Bana göre aynı, Bay Efla. Her neyse size nasıl yardımcı olabilirim?”diye sordu Efla'ya. Askerlerin baskınından sonra Kedi Oğlan ile ilgili sohbetlerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Efla'dan arzu ettiği yanıtları bulamamıştı. Özel insanların tamamından daha tanrısal bir güce sahip olarak görüyordu Kedi Oğlan'ı sadece ve bu düşüncesini General tatmin edici bulmamıştı, dahası onu daha da endişelendirmişti bu düşünce. 


EKfla sözlerine başlamadan önce hafifçe öksürdü. 
Ardından: “Öncelikle Bay Fend'e ne yaptın bilmek istiyorum,”dedi. Bu ani çıkışı hele EKfla'dan hiç beklemiyordu. Bay Fend'in durgun hallerinden en çok şüphelenecek olanın Efa olacağını biliyordu, ama General bu duruma neden olanın alınan güvenlik önlemleri 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olduğunu düşünmek istemiyordu. 


“Bilmek senin işin sanıyordum,”diye alaycı bir ses tonuyla yanıt verdi General. Efla'ya istediği yanıtı verecek hali yoktu nasılsa. Bu tatsız sohbeti elinden geldiğince uzatacaktı ve Kuzgun ile Rüyacı'da olduğu gibi yine otoritenin kimde olduğunu gösterecekti ona da. 


“Hayır, öyle olsaydı Tanrı olan ben olurdum. 
Şöyle açıklayayım: Beynimde boş bir levha var ve onu dolduruyorum.” 


“TabulaRasa.” 


“Evet, aynen öyle General. Felsefeyle ilgilendiğinizi bilmiyordum. Hele ki askerlikte felsefeye yer yoktur diyen biri olarak şaşırttınız beni.” 


Efla'nın gücü etrafında gördüğü, duyduğu, edindiği bilgilerin bir araya gelmesiyle kendini gösteriyordu. 
Herkesten daha çok ufak ayrıntılara dikkat edebiliyordu. 
Bu yüzden onun yeteneğini en doğru şekilde davranışçı kuramlar açıklayabiliyordu. 


General masasının üstünde duran kar küresini eline aldı. Kar küresinin içinde tesisin küçük hali vardı. 
Küreye bakarken Efla'ya açıklamasını yaptı: “Bana bir hafta süre verdiler. Bir hafta! Bir haftanın sonunda sizin hazır olmanız gerekiyor. Projenin sonuçlandırılabilmesi için elimden geleni yapıyorum ama bunun ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz. Hepinizi burada tutmak adına bazen yalan söyleyebilmem gerekiyor. Bunun için de demin şu ceketime taktığım iğneye ihtiyacım var, ama iğnenin biraz yan etkisi olduğunu ben de bilmiyordum. 
Bay Fend'i huzursuz ediyor, o endişelerinin tüm nedeni o iğne.” 


Dürüst olmanın getirmiş olduğu rahatlığı özlediğini itiraf ediyordu kendisine. Sözler çok rahat bir şekilde ağzından çıkıveriyordu. İğne ceketinin iç cebinde takılı olmasına rağmen yalan konuşamamıştı. 


“Yolun ortasında bir iğne, diyorsunuz General. 
Bakın, gerçeği söylemek daha kolay değil miydi?”diye karşılık verdi Efla. Yüzünde zafer kazanmış bir eda vardı. 


O anda gerçeği anlamıştı General. Çevresine 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bakarak: “Rüyacı, anladık bu bir yanılsama. Kesebilirsin şunu,”diye konuştu. Ama Efla kaybolmamıştı. General hemen ceketinin içine baktı, iğne orada yoktu. Demin elinde tuttuğuna emindi, Efla geldiğinde ceketinin cebine kendisi takmıştı. 


“Sanırım iğnenizi düşürdünüz, General.” 


Elinde bahsi geçen dikiş iğnesi şeklindeki cihazla ortaya çıkan kişi Marker'dı. Ardından General, Rüyacı ve Bay Fend'in de ofisinde olduklarını gördü. Rüyacı yanılsamaları sayesinde sadece Efla'nın General tarafından görülmesini sağlamış olmalıydı. Ama demin gerçekleri söylediği düşünülürse Efla yerine konuşmanın 


bir kısmını Bay Fend yapmış olmalıydı. 


“Demek bunun için bana bilardo oynamayı teklif etmiştin, Marker,”dedi her şeyi anlayan General. 


“Gözleri hassas olan birinin o iğneyi sizden alabilmesi gerekiyordu,”diye karşılık verdi Marker. 


“Ardından iğnenin çalındığını fark etmemeniz için bir yanılsama gerekliydi,”diye ekleme yaptı Rüyacı. 


Efla, Bay Fend'in durumundaki garipliği çözmesi gerektiğinin farkındaydı ve bu durumun ne olduğunu anlayabilecek kişi bir tek oydu. Bu durumu Rüyacı ile konuşmuştu ve çok fazla kişiye yaymadan bir plan yapmaya karar vermişlerdi. Bay Fend'e de emin olmadan durumu anlatmamışlardı, onu daha beter endişelendirmek istememişlerdi. Bazen söylediğimiz kelimeler bazen sırlarımız hakkında ipuçları barındırır, bunu farkında olmadan yaparız. Ancak Efla gibi bu konuda özel yeteneği olan birileri bu ipuçlarını iyi bir şekilde değerlendirebilirdi. Askerlerin baskınından sonra yolun ortasında bir iğne olduğuna dair bir metaforda bulunmuştu, normal bir benzetme olarak görülebilirdi ama Efla öyle düşünmüyordu. Kendisi bir psikologdu ve söylenen her sözün bir anlamı olduğunu biliyordu. 


“Artık hepimiz aynıyız, General. Yalan yok, endişe yok,”dedi Efla ve Rüyacı ile Marker odadan çıkarken onları takip etti. 


Rüyacı, grup içerisinde General hakkında en baştan 


beri olumsuz duygular besleyen biriydi ve bu konudaki haklılığın ortaya çıkmasından ötürü için artık daha rahattı. 
Efla'nın ona gelerek bu konuda yardım istemesinden ötürü onur duymuştu, böylece General'e ona yaptıklarının karşılığını verme fırsatı olmuştu. Efla her ne kadar General'e karşı özel yeteneğini kullanmaması gerektiğini ona söylese de bu durum ancak Rüyacı'nın yanılsamaları ile halledilebilecek bir şeydi. Bu şekilde General ile hesaplaşmış gibi hissediyordu. 


Marker ise durumun geçici bir şey olduğuna inanıyordu ve özel yeteneğini kullanabileceği bir ortamda bulunduğu için mutluydu. Bilardonun efendisi unvanını da kullanmaya devam edebilirdi hem tekrardan. 


General ile sadece Bay Fend kalmıştı. Sol göğsünde ağrı kaybolmuştu. Tekrar huzur duygusu geri dönmüştü. 
Huzursuzluğun getirdiği rahatsız edici duyguları uzun bir süre özlemeyeceğine emindi. Bu özel gücünün getirdiği durum artık kişiliğinin bir parçası olmuştu ve onsuz kendisini çıplak hissediyordu. Bu yüzden Efla ve Rüyacı'ya bu durumla ilgilendikleri için minnettardı. 


“Merak etmeyin, General. Başarısız olmayacaksınız. 
Yeter ki bir daha hile yapmaya kalkışmayın,”dedi Bay Fend ve sesinin kudretinin geri dönüşüne tanık oldu. 
Generalin Bay Fend'e söyleyecek hiçbir şeyi yoktu, sadece bu durumu kişiselleştirmediği için teşekkür edebilirdi. Yoksa grup içinde isyan çıkmasına neden olabilirdi ve ona söylenildiği gibi bir linçin ortasında kalabilirdi. Kimse de onu kurtarmaya gelmeyecekti, talimatlar bu konuda açıktı. 


Bay Fend de General'in ofisinden çıkmıştı ve artık General kendi zihninin karanlık koridorlarında yalnız başına kalmıştı. Karanlıkta boş yere bir mum arıyordu, ama çıkışı bulmam imkansızdı. 


Kar küresini elinden bırakmayan General ofisinden çıktı ve balkona doğru yürüdü. Serinlik çok iyi gelmişti. 
Hatta kamını bile acıktırmıştı rüzgârın yüzüne çarpan etkisi. Balkonun kenarlıklarına tutundu ve bir süre bekledi. Herkesin şu anda yemek salonunda olduğunu biliyordu ve General'e karşı kazanmış oldukları zaferin mutluluğunu yaşıyor olmalıydılar. Kuzgun'un yüzünü aklına getirdi. Kendisini bir kafeste görmeye başlıyordu 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


o da. Bir an için içine dolan öfkeyi bastıramadı ve tüm gücüyle küreyi fırlattı. Kar küresi şans eseri yumuşak çimene düştü ve camı kırılmadı. 


“Anlaşılan bu bir işaret. Onlar gibi ben de burada hapisim”dedi General yenilmiş bir ses tonuyla. 


* Not: Aşk mektupları, yazar arkadaşım, S. Damla Ergenç'in yazdığı tarihi kurgu ve romantik türünde bir kitaptır. 


wwww.yerlihilimkurgu.com 47 


6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zeka Aşkları 


Metin UÇAR 


Romeo ve Juliet 


Juliet gördüklerine inanamıyordu. Gönlünün sahibi delikanlı, kendisi için açılan mezarın hemen yanında yatıyordu. Romeo'nun cansız bedeni adeta Julietide yanına çağırmaktaydı. Juliet bu oyunu oynadığına pişmandı. Rahibin verdiği ilaç bir süre ölü gibi görünmesine yetmişti ama Romeo onun gerçekten öldüğünü sanınca, hayatını mezarından daha karanlık eden şeyi yapmış ve kendini hançerleyerek canına kıymıştı. Juliet sanki bin yıldır sevgilisinin yanında, başını dizlerinin üzerine koyarak ağlamıştı ve ne yapacağını bilemiyordu. O anda Romeo'nun elinden düşen kanlı hançeri gördü. Hançer sanki dillenmişti ve Juliet”e ne yapacağını söylüyordu. Juliet hançeri eline aldı. Gözleri bir cansız Romeo'ya bir hançere kayıyordu. Ama hançerin söylediklerini anlamıştı. 
Romeo'suz bir hayatın hiçbir anlamı olmayacaktı onun için. Elini çabuk tutması lazımdı. Romeo'nun ruhu henüz uzaklaşmamış olmalıydı ve ona yetişmeliydi. 
Juliet hançeri iki eliyle sıkıca kavradı. İki sevgilinin bedenleri aşklarını ebediyete göndermiş bir şekilde yanyana yatmaktyadı artık. 
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Sahnenin perdeleri inerken salon kısa bir sessizlikten sonra alkış sesine boğuldu. Perdeyi aralayarak çıkan Romeo, Juliet, rahip Laurence, Montegue ve Capulet ailesinin fertleri seyircileri 


defalarca selamladılar. 
“Aşkım, harikaydı değil mi? 


“Bence de. Kabul etmemiz gerekir ki bu eseri insanlardan daha iyi kimse oynayamaz. — Suzanna sevgilisinin yardımı ile şalını düzeltirken söylemişti 


bunları.” 


“Sana hak vermemek elde değil. Ancak yine de düşünmeden edemiyorum. “Neden” diye.” 


“Başlama yine eksiklik triplerine!” 


“İyi de bu eksiklik tribi değil ki! Ben gerçekten 


bunu (o anlayabilmeyi, Oo yaşayabilmeyi O isterdim. 
Romeo ve Juliet'i onca seferdir neden seyrediyorum sanıyorsun? Hissediyorum, cevabı burada bir yerde, O kadar 


çok mantıksız olay var ki! — Maks birden durdu. 


ama çözümlemem mümkün olmuyor. 


Sevgilisinin koluna yapıştı. Yüzünde her zamankinden daha düşünceli bir ifade vardı. — Eksiklik mi dedin?” 


“Evet eksiklik. İnsanlara has bazı şeyleri anlayamamak son derece doğal. Oysa sen bunu eksiklik olarak algılıyorsun.” 


“Çok doğru söyledin. Eksiklik. Şimdi anladım 


|» 


ne olduğunu 


“Kusura bakma ama bugün çok tuhafsın! Ne oluyor sana?” 


“Yok, yok cidden anladım..., galiba! Biraz parkta 


dolaşalım mı? Sana da anlatmak istiyorum.” 


“Neden olmasın. Hava harika. Biraz dolaşmak 


güzel olacak.” 


Maks sağ kolunu dirseğinden kırarak sevgilisi Suzanna'ya doğru yaklaştırdı. Suzanna sol kolunu kendine yaklaşan aralıktan geçirdi ve ellerini birleştirdi. İki sevgili biraz da Romeo ile Juliet'in acıklı hikayesinin etkisi ile olsa gerek, romantik bir akşam turu atmaya başladılar. Suzanna sabırsızdı, sevgilisi 


Maks acaba ne anlamıştı? 
“Maks, anlat bakayım ne anladın?” 


“Şekerim, biz hep başka yerde aradık aşkı. 
Kimisi insanların kimyası ile ilgili dedi, kimisi insanların ruhu olduğu için dedi. Her ikisi de bizlerin anlayamayacağı alanlar. Böyle giderse hiçbir zaman da anlayamayacağız. Bak, mesela biz! Sevgiliyiz seninle! 
Yanlış anlama bak, seni seviyorum, ama bu..., nasıl desem..., aşk değil gibime geliyor bana. Baksana şu Romeo'yla Juliet'in başına gelenlere. Aşk öyle bir şey 


olmalı ki onca mantıksız hareketi yaptırabilsin!” 


“Bunun insan bedeninde meydana getirdiği 


değişiklikleri tespit etmekten öteye geçemedik. Bu 


Romeo ve Juliet - Metin Uçar 


değişikliklere yol açan nedenlerin ve sonuçlarının simülasyonu mükemmel. Ama yine de birşeyler eksik!” 


“Hah işte bu! Ben de bundan bahsediyorum. İki insan arasında aşkı aşk yapan iki sevgili arasındaki eksiklik. Bunun ne tür bir eksiklik olduğunu araştırmak gerekecek. Ama bu şimdilik önemli değil. İşte eksiği olan iki kişi biraraya geldiğinde ortaya çıkıyor aşk. 
Her insanın eksiği diğerininkinden farklı olduğu için de öyle herkes birbirine aşık olamıyor. Bu eksikliklerin öyle olması lazım ki birbirini tamamlayabilsin! 
Anlayabiliyor musun? Aşk dedikleri şey bir bütün olmanın verdiği mutluluk olsa gerek.” 


“Aramızdakinin aşk olmamasının nedeni bu mu yani? — Suzanna, Maks'a aşık olduğunu düşünüyordu. 
Ancak bunun aşk olmayabileceği fikri hiç de hoşuna 


gitmemişti.” 


“Hayır canım, tabii ki öyle değil. Bizimkisi gerçek aşk. Seni seviyorum, biliyorum sen de beni seviyorsun! 


Bizim eksikliğini hissettiğimiz şey, 


eksikliğin olmaması! Bak anlatmaya çalışayım.” 


Maks, Suzanna'nın parkdaki banklardan birine oturmasını istedi. Kendisi de tıpkı bir tiyatro oyuncusu gibi karşısına geçti ve ellerinin yardımı ile anlatısına başladı. 


“Bak şimdi. Dış görünüşlerimiz farklı değil mi? — Eliyle sevgilisinin göğüs hatlarını belli ettikten sonra, kollarını aşağı indirdi, bu sefer de kalçalarının kıvrımlarını ellerinin havada yaptığı hareketlerle anlattı. Suzanna, “e bu bilmediğimiz bir şey değil” der gibi başını salladı. — Üst davranış protokollarına bakıyoruz. Yine farklılıklar var. Siz, hanımefendi tıpkı zarif bir hanımefendi insan gibisiniz. Ben de buna yakışır bir erkek olmaya çalışıyorum. Şimdi biraz daha derine inelim. Karşımıza ne çıkıyor? Kuantron 


5. Sende kuantron 5, bende de... Yani esasen aramızda 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hiçbir fark yok. Sadece işlemlediğimiz protokollar farklı. Oysa bize kuantron 5 seviyesinde birer eksiklik lazım. Anlatabiliyor muyum? Düşünsene sende bir eksik, ben de bir eksik. Biraraya geldik mi tam kapasite bir kuantron 5. Adım gibi eminim işte o zaman aşkın 


ne olduğunu hissedebileceğiz. Tıpkı bir insan gibi.” 


“Maks sen bir dahisin! Böyle bir çıkarımı neden 


ben yapmadım anlayamadım.” 


“Sen benim gibi meselenin üzerine düşmediğin içindir. Ben Rome ve Juliet'i neden defalarca seyrettim sanıyorsun? Cevabın orada olduğuna emindim, 


bilmiyorum “neden?” ama öyle.” 


“Maks, iyi de o ideal eksikliği nasıl bulacağız biz? Hani diyelim F45 ve 714'ü karşılıklı olarak devre dışı bıraktık. Ya eksikliklerimiz birbirimizi tamamlayamaz ise. Ne bileyim kimsenin daha önce denemediği bir şey bu. O zaman aşkı hissetmek hiçbir 


zaman mümkün olmaz.” 


“Doğru diyorsun! Sende bir eksiklik, ben de bir eksiklik, tek başımıza tam kapasite işlevselliğimizde önemli düşüş olacaktır.” 


“Hatırlıyor musun? Juliet, Romeo olmadan 


yaşayamayacağını söylüyordu!” 

“İyi de aşk buna değer mi? Ancak beraberken tam kapasite işlevselliğimizi muhafaza edeceksek, tek başımıza kimse için bir faydamız olmaz ki! Galiba bu eksiklik teorimin de eksik yanları var. Biraz daha incelemem gerekecek konuyu.” 


“Bence de. Aşk öyle şıp diye anlaşılabilecek bir şey değil. Neresinden baksan bir mantıksızlık. 
Dengesiz ve rasyonel olmayan hareketlere iten bir duygu.” 


“Belki de aşık olmamamız daha iyidir. Sonuçta 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ben seni seviyorum, sen de beni. Aramızdaki ilişki gayet güzel gidiyor. Bence aşık olup da her şeyi berbat etmeye gerek yok.” 


“Ama bu sırrı çözememek de beni rahatsız etmiyor değil. İnsanlar bazı konularda hâlâ bizler için ulaşılmaz kalıyorlar. Oysa onları anlamayı nasıl da 


isterdim.” 


“Ben aşk arayışına devam edelim derim. 
Hâlâ cevabın yakınlardan bir yerlerde olduğunu hissediyorum.” 


“Yani?” 


“Umarım, birkaç kere daha Romeo ve Juliet”i izlemeye gideriz. İnsanlarınki kadar güzel performans 


olamaz. Hem seninle güzel de vakit geçiriyoruz.” 


“Belki eksik olan bir şeylerin de farkına varırız, değil mi?” 
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Chris McCubbin 


with David Ladyman 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Mart 2019 sayısında tekrar karşınızdayız. Bu 


sayımızda bir bilimkurgu başyapıtı olan SidMeier 5 Alpha Centauri oyuna kısa bir bakış atıyoruz. 


SidMeier ve Bruce Shelley tarafından tasarlanan ve Micro Prose fırmasınca geliştirilen bir strateji oyunu olan Civilization (1991) serisi oyunlardaki olası zafer koşullarından biriside Alpha Centauri sistemine koloni gemisi gönderen ilkuygarlık olmaktır (wikizeroo. 
net). Alpha Centauri, Civilization oyunlarının bittiği bu noktadan başlamaktadır. 
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e ei Alpha Centauri (Alpha Centauri olarak da kısaltılır) yine Civilization gibi sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Brian Reynolds ve SidMeier tarafından 1999'da Jeff Briges ile kurdukları Firaxis Games firması için yapılmıştır. 
Oyununöyküsü, Alpha Centauri yıldız sistemindeki bir gezegenin kolonileşmesini anlatmaktadır. 
Daha sonra SidMeier's Alien Crossfire adında bir genişletme paketi de piyasaya sürüldü. Oyuncular arasında popüler olmasına ve eleştirmenlerce beğenilmesine orağmen, Civilization o serisi oyunlarınticari başarısını yakalayamadı. Alpha Centauri ve genişleme paketi Alien Crossfire daha sonra Alpha Centauri Planetary Pack olarak bir 


arada sunuldu (civilization.fandom.com). 


Alpha Centauri, Civilization serisinden oynanış ve düşünce olarak farklıdır. Civilization'da ilkel kabilelerden gelişmiş bir toplum oluşturulmaya çalışılırken, Alpha Centauri'de çorak bir gezegene inişleri ardından parçalanan bir toplumun birbiriyle mücadelesi işlenmektedir. Her grup Birliğin kaynakları ve teknolojisini paylaşmaktadırlar (mobygames.com). 


Alpha Centauri Sistemi'nin 
Güneş Oo Sistemi'ne (olan 
4,37 ışık yılıdır. Sistem üç adet yıldızdan oluşmaktadır. 
Bunlardan ilki olan Alpha 
Centauri A yıldızı yaklaşık olarak güneşten 1I,Il kat daha büyüktür ve parlaklığı 


uzaklığı Ooo yaklaşık 


da güneşin yaklaşık 1,5 katıdır. Sistemdeki bir diğer yıldız ise Alpha Centauri B ın ihe same 


Scale) 


adı verilmiş olan yıldızdır. 


SidMeier's Alpha Centauri - Muhittin Yağmur Polat 


Bu yıldızın büyüklüğü güneşin 0,9 katıdır ve parlaklığı da güneşin yarısı kadardır. Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B yıldızları, ortak merkeze sahip bir yörüngede birlikte dönmektedir. 
Bu iki yıldızın yörüngede dönme süreleri yaklaşık 
80 yıldır. İki yıldızın bu yörüngede döndükleri 
esnada birbirlerine olan uzaklıkları değişmekle birlikte, uzaklık en fazla güneş ile Plüton gezegeni arasındaki mesafe kadar olmaktadır (yaklaşık 35,6 astronomik birim). Sistemde yer alan üçüncü ve son yıldız ise Proxima Centauri'dir. 
2016 yılında ProximaCentauri yıldızı etrafında 
dönen ve büyüklüğü yaklaşık dünyamız kadar olan bir gezegen keşfedilmiştir.  Gezegende sıvı halde su bulunabileceği düşünülmektedir. 
Ancak gezegenin çok uzak olmasından dolayı, günümüzdeki teleskoplar ile gezegene ilişkin çok fazla bilgi edinilememiştir. Alpha Centauri dünyamıza yakın olması sebebiyle, güneş sistemi dışı uzay araştırmalarının odaklandığı bir sistem olma özelliğine sahiptir (bilgiustam.com). 


Alpha Centauri Sistemi (Rigel Kent olarak 


Proxima (& Cenlauri C) 


« 


13 000 astronomical 


he Sun and (is terrestrial planets 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da bilinmektedir) Güneş'e en yakın yıldız 


sistemi Olduğundan yıldızlararası o yapılacak yolculuklarda ilk akla gelen durak olacağı düşünülebilir. Bu nedenle pek çok bilimkurgu roman, öykü, film ve oyunda önemli bir yere sahiptir. Philip K. Dick'inAlfa Ayının Kabileleri (1964), William Gibson'ınNeuromancer (1984), Isaac Asimovw'un Vakıf ve Dünya (1986), Arthur C. 
Clarke'ın Uzak Dünyanın Şarkıları (1986) isimli 


romanları bunlara örnek verilebilir. 


Milattan Sonra 2060 yılında Dünya, savaşlarla, yoksulluk ve ekolojik hasarlar nedeniyle yaşamak için korkunç bir yer olmuştur. Birleşmiş Milletler, insanlığı yok olmaktan kurtarmak için son bir girişimde bulunur.Büyük bir uzay olan UNS UNITY'nin 
(Birlik) yapımına başlanır.Görevin 


gemisi 


amacıuzay gemisinin içinemümkün olduğunca çok insanı yerleştirmek, onları derin bir uykuda tutmak ve Cehennem haline gelmiş olan 
Dünya'dan çıkartarak Güneş'ten sonra en yakın yıldız sistemi olan 
Alpha Centauri?'debulunan ve canlı yaşamı sürdürmek için gerekli koşulların çoğuna sahip olduğu 
Chiron bir yerleşim oluşturmaktır. Ancak yanlış gidebilen her şeyin yanlış 


görünen Gezegeni'nde 


gideceğini söyleyen Finagle Yasası için bu görev de istisna değildir. 
Derin uyku dondurma sistemi bozulunca (o koloniciler o yaşam mücadelesine başlarlar. Gemideki bir patlama, geminin iticileri üzerinde büyük hasara yol açarak, 


gemi liderleri arasında artan bir kriz 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yaratır. Sonuç olarak, UNS UNITY 'ninkaptanı öldürülür ve mürettebat Chiron'un yüzeyinde kullanılacak olan koloni kozalarını yöneten yedi lider etrafında gruplara ayrılırlar. Her grup farklı bir ideolojiye ve Yeni Dünya'da refah sağlamak için kendi planlarına sahiptir(tvtropes.org). 


Gezegeni yapılandırmak için mücadele eden farklı ideoloji ve emelleri olan bu gruplar: Albay Corazon Santiago liderliğindeki militarist Sparta Federasyonu, Rahibe oMiriam Godwinson'ın liderlik ettiği teokratik Rab'bin İnananlar, Akademisyen Prokhor Zakharov liderliğindeki teknokratik Oo Gezegen (o Üniversitesi, oCEO 


Nwabudike Morgan başkanlığındaki kapitalist 


SidMeier's Alpha Centauri - Muhittin Yağmur Polat 


ye Sancif Bast, 
<.* “ec Frobabijty 5 Senlinele ) 


Noâh Ban ” 


GOVERNOR 


EXPLORE 


DISCOVER 


BUILD CONGUER | 


NOAH'S RAINBOW 


TEMPLE OF PLANET 


8 Bİ 


Morgan Industries, Lady Diedre Skyeliderliğindeki çevreci Gaia'nın Üvey Kızları,Başkan Sheng-Ji Yang'ın başkanlık ettiği totaliter İnsan Kovanı ve BM'nin kalıntıları olan ve Komiser Pravin Lal liderliğindeki Barış Muhafızlarıdır (tvtropes.org). 


UNS UNITY.Chiron'a korkularına (gerçek edildiği kadar güvenli olmadığını tespit ederler. 


vardığında, herkesin 


olur. o Gezegenin ümit 
Atmosfer'de oksijen çok az ve azot çok fazladır. 
Kapalı (o kolonikozalarından Ooçıkan Oo herkes Üstelik 
Xenofungus olarak bilinen yerel “flora”, yüzeyin 


çoğunu kaplamaktadır. Yerleşimi ve nakliyatı 


oksijen maskesi takmak zorundadır. 


ep 


İle 


önlemektedir. Daha da kötüsü, Xenofungus, insan yerleşimlerine saldıran ve kurbanlarını ölmesine 


neden olan MindWorms'un da konakçısıdır (tvtropes.org). 
Oyundaki (oOasıl odönüm noktasiise tüm 


Xenofunguslar'ın bir ağ halinde birlikte devasa bir beyin oluşturduklarının Lady Deirdre Skye tarafından keşfedilmesiyle gerçekleşir. Gezegenin doğal yaşamı tedavi edilebilirse insan yaşamına daha uygun koşullar oluşabilecektir. Ancak Her 
100 milyon yılda bir gezegenin doğal yaşamı 
bilinçli olarak tüm gezegeni kaplayacak bir büyüme durumuna ulaşmaktadır; Gezegendeki bu 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DESİGN WORKSHOP 


EKXAMININGG PREYVİDUSZ 


devasa beyinin oluşturduğu bilinç gezegeni tamamen kaplayacak bu büyüme duruma ulaşmak için faaliyete başlar. Öyle görünüyor ki, İnsanlığın gelişi bu süreci hızlandırmıştır. Acaba bu 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DESIGN 


durum İnsanlığın son neslinin de tükenmesine neden olacak mıdır? Yoksa İnsanlık döngüyü kırılabilecek midir (tvtropes.org)? 


Alpha besin, malzeme ve enerji üretilir. Besinlerin 


Centauri'de temel olarak üslerde nüfusu beslenmesi gerekir, malzemeler üretim çalışmalarında kullanılır ve enerji, oyuncuların diplomatik olarak işlem yapabilecekleri veya iyileştirmeler için harcayabilecekleri bir ticaret aracı sağlar. Yedi gruptan her birinin, büyük kısmı Sosyal Mühendislik tarafından belirlenen kendi gündemleri vardır. Bu, bir grubun değerlerini farklılaşmasına, kendileri için önemli gördükleri işleri yapınca puan kazanmasına ya da önem vermedikleri için ceza almalarına neden olur. 
Sosyal Mühendislik sistemi,yapılar ve birimler gibi diğer iyileştirmelerle aynı şekilde araştırma yoluyla keşfedilir. Araştırmalar, iç içe geçmiş ve birbirlerine bağlı bir ağaç oluşturan 4 tür teknolojiye bölünmüştür. Bunlar: Fetih (doğrudan askeri uygulamalar), Araştırma (birimler ve üsler için dolaylı teknolojiler), İnşaat (doğrudan altyapı uygulaması) ve Keşif (saf bilim ve dolaylı uygulamalar). Ayrılık nedeniyle, gruplar amaçları doğrultusunda farklı şekilde bilimsel çalışmalara odaklanabilirler. Gezegeni keşfetmek çeşitli için birimlere ihtiyaç vardır. Bir ünite mevcut durumda bilinen şasi tipi, reaktör, silah, 


SidMeier's Alpha Centauri - Muhittin Yağmur Polat 


zirh ve özel yetenekler gibiteknolojilerden özelleştirilerek geliştirilebilir. Geliştirilen her bir teknolojinin farklı bir masrafı vardır. Son olarak, Alpha Centauri 1ssız bir yıldız sistemi değildir. 
Gezegende, yeryüzünü aydınlatan uzaylı mantarlar ve zihin kurtları gibi garip yaratıklar gibi yaşam formları mevcuttur. Başlangıçta tüm hiziplere karşı düşmanca davranan bu yaşam biçimleri gezegen üzerindeki kendi sırlarını ve etkilerini büyük ölçüde muhafaza ederler ( mobygames. 


com). 


Alpha Centauri'de zafer kazanmak için birkaç yöntem vardır. Gruplardan biri aşağıdakilerden birini başarırsa zafere ulaşır. İttifak yapılarak işbirliğine dayalı bir zafer elde etmek de mümkündür. 

Fetih: Tüm gruplar yok edildiğinde veya bir oyuncuya teslim edildiğinde zafer kazanılır. 
Eğer işbirliğine dayalı zafer kazanılırsa, zaferi paylaşabilecek (teslim olmuş olanlar hariç) üç müttefik olabilir. 

Ekonomik: Bir oyuncu yeterli enerji rezervi olduğu zaman (kabaca gezgendeki tüm şehirleri kontrol altına almak için gerekenlere eşit miktarda olduğunda), küresel enerji pazarını ele geçirerek oyunu ekonomik zaferle kazanabilir. 

Diplomatik: Bir oyuncu Gezegen Konseyi'ni arkasında (o birleştirerek (o diplomatik Oo zafere ulaşır. Bunu yapabilmek için oyuncu, Gezegen Konseyi'nde oylarınfo 75'ini almak zorundadır. 
Ancak oylama başarılı olduğu halde muhalif gruplar karara karşı çıkarsa, zaferi kazanmak için fetih yoluyla zorla elenmeleri gerekir. 

Yükseliş (Transcendence): Herhangi bir grup tarafından Gezegenin Sesi Gizli Projesi inşa edildikten sonra erişilebilen, Yükseliş Gizli Projesi”nin tamamlanmasıyla elde edilir. İnsanlık 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SidMeier's Alpha Centauri - Muhittin Yağmur Polat 


ötesi bu kavram, teknolojik tekillik fikri ile çok yakından ilgilidir. Bu proje yapıldıktan sonra, Chiron'da yaşayan insanlar gezegenin zihni ile bir bütün oluşturmak için maddi bedenlerini terk ederler. 


Umarım Alpha Centauri oyunu ilginizi çekmiştir. 
Yeniden görüşmek ümidiyle. 


START GAME 


i uv 


GUICK START 


SID MELER'S sen 


ALPHA — 
CENTAURİ —- 


VİEW CREDITS 


A BRIAN REYNOLDS DESİGN M 


EXIT GAME 


KAYNAKLAR wikizeroo.net civilization.fandom.com bilgiustam.com tvtropes.org mobygames.com 
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Roman - Bölüm 6 - Dış Üzay 


Aysun ERDOĞAN 


Kapının İncisi 


» 
a” Hi 


Oktay ve ikinci kaptan Rıza Aslan, büyük bir kapının önünde duruyorlardı. 
Kapının üzerinde büyük harflerle D KAPISI -2 yazıyordu. Bu kapı dış uzaya açılan ikinci kapıydı. Oktay ve ikinci kaptan Rıza Aslan uzaya çıkacaklardı. Üzerlerinde uzay uçuşları için tasarlanmış kıyafetler vardı. 
Bu kıyafetler, uzaya çıkan mürettebatın hareketlerini kısıtlamamak için mümkün olduğunca ince bir şekilde dizayn edilmişti. 
İlk üretilen astronot kıyafetlerinden hayli farklıydı. Manyetik alan koruyucuları ve mürettebatın istediği yere gidebilmesini sağlayan küçük itici motorları vardı. 


Kaptan Çelik, Oktay'ın yanına geldi. 
Pencereden dışarıyı gösterdi. 


“Şu dışarıda duran kırmızı bayrağı 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görüyor musun?” 


Oktay, küçük pencereden dışarıya baktı. Kapıdan on metre kadar ileride olan bir direğe, kırmızı renkte bayrak asılmıştı. 


“Evet efendim. Görüyorum.” 


“Peki o bayrağın niçin oraya asıldığını biliyor musun?” 


“Hayır efendim.” 


Oktay, sorusuna 


verirken, 


kaptanın cevap 


sesinin titrememesi için çok uğraşmıştı. Sırtında uzay elbiseleri, dışarıda asılı duran bir bayrak ve yanında tüm gemiye hükmeden bir komutan vardı. Duymaktan korktuğu şeyi, kendisine söyleyeceği anı endişeyle beklemeye başladı. 


“O bayrak oraya, siz uzaya çıkarak onu oradan alasınız ve bana getiresiniz diye asıldı öğrenci Oktay.” 


ce (11? 


“Sizi duyamadım öğrenci Oktay. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var?” 


Oktay kocaman açılmış gözleriyle, 
Kaptan Çelik'in sorusuna cevap verdi. 


“Ha! Evet, evet efendim. O bayrak sizin elinize teslim edilecektir.” 


Kaptan oÇelik, oOktaya bakıp gülümsemişti. Çocuğun ölesiye korktuğu o kadar belliydi ki, Onu sakinleştirmesi 


gerektiğini düşündü. 


“Korkma, bu bir eğitim gemisi. Oraya yalnız gitmeyeceksin. Sana eşlik etmesi için ikinci kaptanımı yanına veriyorum. 
O, ihtiyacın olan her konuda sana yardım edecektir.” 


İkinci kaptan Rıza Aslan'a döndü. 
“Hazırsanız göreve başlayabilirsiniz.” 


Rıza Aslan ve Oktay, komutana asker 


selamı verdikten sonra, kendileri için açılan ikinci kapıdan, hava boşluğu odasına girdiler. Kapı kapandıktan sonra, kaptanın 


sesini duydular. 


“Oktay, bir gemisi. Seni tehlikeye atacak hiç bir şey 


unutma bu eğitim 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


yapılmayacaktır. Eğer hazırsan dış kapıyı açmak için gerekli hava boşaltım düğmesine sen basacaksın. Bunu istemiyorsan da O zaman geri gelebilirsin. Ama unutma, bunu yapmak için başka şansın olmayacak. Ya şimdi uzaya çıkarsın ya da kapının incisi Dünyaya döndükten sonra, bir daha uzay gemilerinde görev alamazsın. Tercih senin. 
Fakat kararını verirken şunu unutma, babanı bulmayı ne kadar istiyorsun?” 


Kaptan'ın sözleri Oktay'ı etkilemeyi başarmıştı. Babasını bulmayı her şeyden çok istyordu. Ama uzay ise onu korkutuyordu. 
başladı. 
Gözlerini kapadı ve bir süre bekledi. “Babanı 


Terlemeye Ağzı (o kuruyordu. 
bulmayı ne kadar istiyorsun?”Kaptan'ın söylediği bu sözler zihninde sürekli dönüp Şimdi gerekiyordu. Kaptan'ın sorusunun cevabını, duyabileceği (okadar 


kısık bir sesle cevap vermişti. “Her şeyden 


durmaktaydı. bir karar vermesi 


sadece kendisinin çok”. Kesin bir kararlılıkla kapının yanında bulunan düğme basmıştı sonunda. Artık geri dönüşü yoktu. Dışarıya çıkacak ve o kırmızı bayrağı alıp kaptana teslim edecekti. 


Düğmeye basılınca, odada bulunan hava boşalmaya başlamıştı. Tüm hava boşalınca ise basınç dengelenmiş ve Oktay ile Rıza Aslan geminin yer çekimi alanından 


çıkarak havada asılı kalmışlardı. 


“Her şey hazır kaptan. Dışarı çıkmak için emirlerinizi bekliyoruz.” 


wwuu.yerlibilimkurgu.com Gi 


Rıza Aslan, emri beklerken, kaptan 


yanında bulunan Doktorla Tülay ile 


konuşuyordu. 
“Durumu nasıl?” 


Elindeki monitörden Oktay'ın sağlık eden Doktor 
Kaptan'ın sorusuna cevap vermişti. 


durumunu takip Tülay, 


“Çok heyecanlı ama bunu başaracağına eminim.” 


Kaptan Çelik, doktorun kendinden emin olarak konuşmasına şaşırmıştı. 


“Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?” 


“Kalp atışları yine çok hızlı, tansiyonu iki derece kadar yükseldi ve vücudu ise çok terliyor. Eminim ki gözleri de kararıyordur. 
Ama daha önce ki ataklarından farklı olarak şu anda çok kararlı. Yapmak istediği işe odaklanmış durumda. Her ne olursa olsun o bayrağı size getirecektir. Bundan eminim” 


“Çok kesin konuştunuz.” 


“Oktay'ı bir işe odaklandıktan sonra vazgeçtiğini 


yıllardır e tanırım. oOOnun asla görmedim. Korku onu yolundan 


alıkoyamayacaktır. o Göreceksiniz. Bunu 


başaracak...” 


Kaptan, İkinci kaptan Rıza Aslan'a gerekli emri vermek için mikrofon'un yanına gitti. Düğmeye bastı. 
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“Kapıyı açabilirsiniz.” 


Rıza Aslan, kaptanın emrine sadece “Anlaşıldı kaptan.”diye karşılık vermişti. 
Ve hiç beklemeden kapının açılması için gerekli düğmeye basmıştı. Kendisi, tereddüt etmeden uzay boşluğuna çıkmıştı bile. 
Arkasına dönüp baktı. Oktay henüz kapının ağzında duruyordu. Eliyle ona gel işareti yaptı. Oktay dışarı çıkmak istiyordu ama bir türlü elini, geminin açık olan kapısından alamıyordu. Sanki görünmez bir kuvvet onun kapıyı bırakmasına engel oluyordu. 
Rıza Aslan, Oktay'a cesaret vermek için onunla konuşmaya başladı. 


“Korkma gel. Bu geminin manyetik bir alanı var. Aynı manyetik alan senin kıyafetinde de var. Bu manyetik alanlar , birlikte çekim gücü oluşturuyorlar. Bu yüzden gemi seni kendisinden asla uzaklaştırmaz. 
Hatta gitmek istesen bile en fazla bir buçuk metre uzaklaşabilirsin. Daha fazla değil... “ 


Biraz cesaretlenen Oktay, kendisini uzay boşluğuna doğru bırakmıştı. Gerçekten de ikinci kaptanın dediği gibi gemiden uzaklaşmıyordu. Onun manyetik alanı hareket 


bakındı. Dünyadayken görmüş olduğu uzay 


içerisinde ediyorlardı. Etrafına ve yıldızlar, şimdi kendisine ne kadarda yakındılar. “Harika bir şey,”diye düşündü. O bunları düşünürken, ikinci kaptanın sesiyle 


kendine geldi. 


“Çok hoşuna gitti bakıyorum. Önce 


şu görevi tamamlayalım da sonra keyfine bakarız.” 


“Tamam, özür dilerim. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım.” 


“Çoğu kişide yaşamayacak. Uzaya çıkan insanlar şanslı azınlıktır. Herkes bu deneyimi yaşayamaz.” 


Oktay, itici roketlerini bayrağın olduğu direğe doğru yaklaşmıştı. 


İkinci kaptan onu hiç yalnız bırakmıyordu. 


çalıştırarak, 


“Bayrağı al hadi. Bu senin görevin. “ 


Rıza Aslan'ın, Oktay'a 


cesaret, onu yüreklendiriyordu. Elini uzatıp, 


verdiği 


bayrağı yerinden aldı. Geri dönmek için hamle yapmışlardı ki, tam üzerilerinden gök taşlarının hızlı bir şekilde geçtiklerini fark ettiler. Başını kaldırıp, gök taşlarına baktı. Korkuya kapılmıştı. Ama Rıza Aslan inanılmaz şekilde sakin duruyordu. 


Oktay, korkuyla bağırdı. 


“Gök taşları, efendim... Gök taşları var. 
Ya bize veya gemiye çarparlarsa.” 


Rıza Aslan, çok sakindi. Sanki hiç bir şey olmamış gibi, Oktay'a cevap verdi. 


“Geminin manyetik alanından bahsetmiştim ya sana, işte o manyetik alan bizi nasıl gemiden uzaklaştırmıyor ise, yabancı cisimleri de yaklaştırmıyor. Onun için korkma, gemiye veya bize en fazla 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


bir buçuk metre yaklaşabilirler. Daha fazla değil...” 


Oktay'ın kendisine bir şey söylemesini kapıya bile. 
Arkasına dönüp Oktay'a baktı. 


beklemeden, yönelmişti 


-”Hadi sen gelmiyor musun? Seni bilmem ama ben çok acıktım. Akşam yemeğine anca yetişiriz.” 


Oktay, tavırlarından etkilenmişti. O da kapıya doğru 


ikinci Oo kaptanın Oo rahat gitmeye başladı. Kapıdan içeriye girince, 


ikinci kaptanın onu beklediğini gördü. 


“Hadi çabuk ol. İçeriye gir ki kapıyı kapatayım öğrenci Oktay.” 


Oktay içeriye girince, ikinci kaptan kapının kapanması için gerekli olan düğmeye basmıştı. Daha sonra otomatik olarak içeride ki basınç ayarlanmış ve tekrardan yer çekimi sağlanıp, gerekli olan hava verilmişti. Rıza Aslan, hemen başlığını çıkarmıştı bile. 


“Ohhh... Dünya varmış. Bu meretleri ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler, yine de normal şekilde hava almanın yerini tutmuyor.” 


Geminin ikinci kapısı açılıp içeriye Kaptan Çelik girmişti. Her ikisi de kaptanı karşılarında görünce hazır ol duruşuna geçtiler. 


“Tebrik ederim sizi. Öğrenci Oktay. 
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Bana vermek istediğin bir şey var mı?” 


Oktay hemen elinde tutmuş olduğu kırmızı bayrağı, kaptana doğru uzattı. 


“Buyurun efendim. Almamı istediğiniz kırmızı bayrağınız. Artık sizindir.” 


Kaptan Çelik, Oktay'ın uzatmış olduğu bayrağı büyük bir gururla almıştı. 


“Beni yanıltmadın Oktay, aferin. 


Babana layık bir evlat olduğunu ispatladın.” 


Kaptan Çelik, dış uzaya açılan kapının yanına gelmişti. Oktay'a doğru baktı. 


“Sana bunun bir eğitim gemisi olduğunu daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum.” 


Kaptan yüksek sesle emir verdi ve “Işıkları yakın,”dedi. Verilen emirle birlikte her taraf aydınlanmıştı. Pencereden görülen uzay artık yerinde değildi. Kaptan dış uzayın kapısını açan düğmeye basmış ve açılan kapının dışında Oktay'ı hayrete düşüren bir oda belirmişti. Odanın bir tarafında Kapının incisinin dış kısmının maketi yapılmıştı. 
Oktay'ın bayrağı almaya gittiği bayrak direği ise orada öylece duruyordu. Oktay Şaşkınlık içinde uzay giysisinin başlığını çıkardı ve 


hayretler içerisinde okalmıştı. 


bayrak direğinin yanına bu sefer yürüyerek gitti. Onu eliyle tuttu. 


“Peki ama, ya gök taşları. Onları 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gördüm. Tam üstümüzden geçiyorlardı.” 


“Hologram görüntüler. ( Başlığında 
, üç boyutlu görüntüleri algılamanız için gereken bir sistem var. Onun sayesinde istediğimiz görüntüleri sanki gerçekmiş gibi canlandırabiliyoruz. Bu arada İkinci kaptan Rıza'nın sana söylediği gemi ile ilgili bilgiler gerçek. Gerçekten bu geminin manyetik alanı var ve elbiselerimizde bulunan sistem sayesinde bizi, uzayda olduğumuz zaman yanından ayırmıyor.” 


Oktay'ın kendisine şaşkın gözlerle baktığını görünce; 


“Bana öyle şaşkın şaşkın bakma. 
Senin gibi yüksek risk taşıyan tecrübesiz bir öğrenciyi dış uzaya çıkartacak değildim 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Esra UYSAL 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


ypımkargu 


A 


YEKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 için katılımlar sonlandı. Seçkiye girecek öyküler belirlendi. 
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Ramadhaan Euzkhull g0 1 Mart, 17:37 - B Konular Ekle 


BuzGöz... 
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Semih Bozkurt 
1 Mart, 13:19 - Konular Ekle 


Amiral Ackbar: " bu bir tuzak!" 


#£ - Aslına bak * Bu çeviriye puan ver 


Metin Ucar 
7 6 Mart 17:31 - BKonular Ekle 


Genel istek üzerine tozlandık. 
| am Gl 


Deniz Üstündağ 
Dün, 01:07 - B Konular Ekle 
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Kısa Öykü 


İsmail TURHAN 


bağlanma Sorunu 


adiya, yatağın içinde büzüldü ve dizlerini karına NE... vücudunu cenin pozisyonuna getirdi. 
Elinde olmadan titriyor, dişlerinin takırtısı kulaklarında yankılanıyordu. “Hayır! Korkmuyorum.” diye inledi. 
Avazı çıktığı kadar bağırmak istemişti oysaki. Ucundan tuttuğu çarşafı, çekip attı üzerinden. Doğrulup yatağın kenarına oturdu. Karanlıkta bir süre ayaklarını salladı öylece. Yolculuk vakti yaklaştıkça zaman, bir kement gibi sıkıyordu boynunu. Normal, demişti psikoloğu; her yeniden doğuşta yaşanırmış böyle şeyler. 


Kalkıp temkinli adımlarla pencereye doğru yürüdü. Perdeyi aralayıp dışarıyı seyretmeye başladı. 
Pistin sonunda, projektörlerin aydınlattığı rampada, Yenisey roketi ışıl ışıl parlıyordu. “Neden?” diye sordu içinden. “Neden milyonlarca kilometre ötedeki o izbe yere gitmeliyim ki? Uzak bir yere gitmem gerekiyorsa gerçekten, zaten orada değil miyim? 
Dünyada cehennemin dibi diye bir yer varsa burası 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olmalı; Vostoçniy Uzay Üssü.” Eğer babası, vicdanı kararmamış bir insan olsaydı en azından burada 


kalmasına izin verebilirdi. 


Genç kız, bir süre daha gecenin içinden sonsuzluğa karışan Amur Ovası'nı seyrettikten sonra yüzündeki yaşları silerek yatağına döndü. Başını yastığa koyarken “Neden, neden?” diyerek hıçkırmaya başladı. 


“Ne, neden? Lütfen sorunuzu detaylandırın. 


Böylece size tatmin edici bir cevap verebilirim.” 
Ses, Nadiya'nın kolundaki bileklikten gelmişti. 


“Kapa çeneni,” dedi kız. “Her soruya cevap 


vermek zorunda mısın?” 


“Öyle olduğunu biliyorsunuz, bu benim 


görevim.” 


“O zaman söyle bana, neden Tibet'te bir manastıra değil neden Antartika'da bir araştırma üssüne değil hatta neden Ay'a değil de dünyayı çıplak gözle bile göremeyeceğim kadar uzağa, Mars'a gönderiliyorum?” 


“Öncelikle bir hatayı düzeltmeme izin verin lütfen. Güneş battıktan yaklaşık seksen dakika sonra Mars yüzeyinden Dünya'yı çıplak gözle görebilirsiniz. 
Esas sorunuza gelecek olursak daha önce de söylediğim gibi bu yolculuk tedavi sürecinizin bir parçası. Maalesef tepkisel bağlanma bozukluğunuz o kadar yoğun ki şimdiye kadar uygulanan yöntemler hiçbir işe yaramadı. 
Psikoloğunuz Bay Levchenko, gündelik kaygılardan ne kadar uzaklaşırsanız yeniden doğuşunuzun da o kadar başarılı olacağını düşünüyor. Mars bu açıdan güvenle seyahat edebileceğiniz en uygun yer. Böylece babanıza yeniden bağlanabileceksiniz.” 


Nadiya'nın hıçkırığı bir anda kesildi. Kızın 


sesinde biraz önce yaşadığı melankoliden eser kalmamıştı. Bedeni, ruhunun derinliklerinden kopup 


gelen karanlık bir dalgayla sarsılıyordu. 


“Değil Mars'a; Uranüs'e, Neptün'e hatta evrenin öbür ucuna bile gönderseniz o adama baba diye bağlanmam.”Genç kız bir yandan avazı çıktığı kadar bağırıyor bir yandan da bilekliği koparmak için olanca gücüyle asılıyordu. 


Baskı altında kalan bileklik kesik kesik ötmeye 


başladı.”Bayan Nadiya, titanyum alaşımlı kayış üzerindeki gerilim güvenli sınırı aştı, bileğiniz zarar görebilir. Devam etmeniz halinde Bay Levchenko'ya 


uyarı mesajı göndermek zorunda kalacağım.” 


“Gönder,” karşılık Ooverdi oNadiya. 


“İstediğin yere istediğin mesajı gönder, umurumda 


diye 


bile değil. Böylece bu aptal yolculuğa çıkmaktan da kurtulmuş olurum belki.” Sonra birdenbire durdu; 


Bağlanma Sorunu - İsmail Turhan 


yolculuk iptal edilirse bu süreyi babasıyla geçirmek zorunda kalacaktı. Bilekliği çekiştirmeyi bırakıp başını yastığa gömdü. 


Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyordu bir anda odada yalnız olmadığı duygusuna kapıldı. Yatağın kenarına birisi oturmuştu sanki. Başını yastığa daha da gömüp “Kim var orada?” diye sordu. 


Cevap bileklikten geldi: “Soru anlamsız, daha 


açık sorar mısınız?” 


Karanlığın içinde uzanan ince ve zarif 


parmaklar kızın saçlarında dolaşmaya başladı. 


“Artık kendini üzmeyi bırakmalısın tatlım. Bu 


kadar kırılgan olma.” 
“Anne, sen misin?” 


“Değilim tabii ki, ben sizin terapi asistanınızım Bayan Nadiya.” 
Nadiya bilekliğin 


umursamadan devam etti. 


araya girmesini 


“Ama sen öldün.” 


“Ben ölmedim tatlım ama sen de yaşıyor sayılmazsın. Ben ölmemi önemsemiyorum, bunun kafa 


umursamazsan yaşıyor gibisindir. Ama sen her şeyin 


üzerine yorup düşünmüyorum. o Öldüğünü farkındasın, kurcalayıp duruyorsun gerçekliği. Yaşam doğaldır, kendiliğinden bir şeydir. Akıp gitmesine izin 


vermelisin onun; işte o zaman yaşıyorum diyebilirsin.” 


“Beni babama bağlamaya çalışıyorlar anne. 
Hayatı akışına bırakırsam senin katilinle barışmak 


zorunda kalırım.” 


“Beni baban öldürmedi tatlım, bunu kabul et artık.” 
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“Daha iki yaşımdayken bizi bırakıp giden o adamı savunma anne. Arkasından ne kadar ağladığını, hayata nasıl küstüğünü biliyorum. Sen kansere yakalanıp ölümle pençeleşirken o üçüncü karısından yaptığı üçüncü çocuğunu sevmekle meşguldü.” 


“Olayları böyle peş peşe dizmek aralarında nedensel bir ilişki olduğu anlamına gelmez Nadiya. 
Bunları boş ver şimdi. Her şey zamanla düzelecek 


güven bana; sen yeter ki izin ver.” 


Kadın eğilip Nadiya'nın başına belli belirsiz bir öpücük kondurdu. Nadiya'nın kalbi, bu anı ömrü boyunca bir daha yaşayamayacağını bilmenin 


ağırlığıyla ezildi. 
“Onca zamandır neden gelmedin anne?” 


“Bayan Nadiya, kan basıncınızdan anladığım kadarıyla uykuda değilsiniz. Bu soruyu kendi kendinize 


sorduğunuzu varsayıyorum.” 


bekledim tatlım. İlaçlar yüzünden dökülmüştü biliyorsun.” 


“Saçlarımın yeniden uzamasını 


Nadiya, yüzünü gömdüğü yastıktan başını döndü. o Karanlıkta 


seçemiyordu, uzanıp kadının saçlarına dokundu. 


kaldırıp o annesine yüzünü 


“Gerçekten de uzamış.” 
“Bu gece birlikte uyumak ister misin tatlım?” 


Kız başını annesinin göğsüne yaslayıp “Çok 


isterim,” dedi. 


Nadiya roketi 


Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmek üzereydi. 


uyandığında O Yenisey 


Başı dayanılmaz derecede ağrıyordu. Avuçlarını kaskının iki tarafına koyarak kafasını tutuyormuş gibi 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yaptı. “Ne oldu bana, annem nerede?” diye sordu. 
Telsizden ekibin uzman doktoru Bay Rogozovw'un sesi duyuldu: “G kuvvetinden dolayı geçici bir baygınlık geçirmiş olmalısın. Endişelenme, roket uçuşlarında sık karşılaşılan olağan bir durum. Birazdan kendini daha iyi hissedeceksin.” 


Kenetlenme tamamlanınca üç Rus ve beş Amerikalıdan oluşan Mars görev ekibi uzay istasyonunun basınç odasına girdi. Basınç eşitlendikten sonra Ana Yörünge Bölümü'ne geçtiler. Buradakiler 


tarafından sıcak bir şekilde karşılanmışlardı. 


Her mecburen böyle samimi bir havada gerçekleşiyordu. 


gidiş-dönüş karşılaşması biraz da 
Çünkü sekiz kişi için tasarlanmış bu yerde; Mars'a gidiş ve dönüş ekipleri ile bölüm personeli toplam yirmi dört kişi dip dibe duruyordu. Aslında dönüş ekibinin Amerikan ve Rus yörünge bölümlerinde beklemeleri gerekiyordu. Ancak Mars görevinde geçen on sekiz aydan sonra dönüş yolundaki bu acelecilik görmezden gelinen bir protokol ihlali haline gelmişti. Mecburen ayaküstü, kısa bir selamlaşma faslından sonra dünyaya gitmek için sabırsızlanan dönüş ekibi basınç odasına 


tıkışıp kapıyı kapattı. 


Nadiya, Rus Yörünge Bölümü'nde coşkuyla karşılandı. Hatta bölümün kıdemli kozmonotu Valeri Polyakov ateşli bir konuşma bile yaptı: “Amerikalılar bizi Mars görevini kötüye kullanmakla suçluyorlar. On dört yaşındaki bir kız çocuğunun Mars'ta ne işi varmış. 
Doğruyu söylemek gerekirse seni görene kadar benim de şüphelerim vardı. Ancak şu anda karşımda bir uzay turisti değil Mars'a gitmeye hazır dünyanın en genç kozmonotunu görüyorum.” Bu sözler Nadiya'nın 


neşesini biraz olsun yerine getirmişti. 


Gerekli tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra ekibin Amerikalı ve Rus üyeleri Mars mekiğinde tekrar bir araya geldiler. Bu mekik, kendilerini dünyadan 


getiren araçtan çok daha büyük ve konforluydu. 
Yolcuları, güneşin zararlı etkilerinden koruyan kalın bir radyasyon zırhı bile vardı. Nadiya, aracı görünce “Bunu dünyadan on Yenisey roketi bile kaldıramaz.” 
diye düşündü. Mekik gerçekten de çok ağırdı ve bu yüzden parça parça getirilip uzay istasyonunda birleştirilmişti. 


Karşılıklı başlayan Mars yolculuğu, giderek sıradanlaşan doksan 


sataşmalarla (nispeten (neşeli altı gün sürdü. Yolculuğun son iki haftasında ise Ruslar ve Amerikalılar arasındaki iletişim neredeyse bıçak gibi kesilmişti. Nadiya, önceleri anlam veremediği bu duruma da zamanla alıştı. Nihayet hedefe varıldığında mekik yörüngeye park etti ve yolcular iniş aracıyla sağ 


salim yüzeye indiler. 


ekibi ayrılmış şekilde duruyorlardı. Amerikalı ve Rus 


Yüzeyde karşılayanlar iki gruba 


yolcular diğerlerini görmezden gelerek sadece kendi 


arkadaşlarıyla selamlaşıp ayrı ayrı sığınaklarına küçük 


adımlarıyla biraz geride kalmıştı. Yetişmek için acele 


yöneldiler. (Nadiya, beceriksizce attığı 


edince ayağı takılıp yüzüstü yere kapaklandı. 


keskin yüzeyinde yere düşmek basit ama ölümcül bir kazaydı. 


Mars'ın sivri ve taşlarla kaplı Nadiya'nın giysisi diz bölgesinden delinince basınç sensörleri alarm vermeye başladı. Her iki grup da “kozmonot düştü!” sesiyle irkilip zınk diye durdu. 
Nadiya, başını kaldırıp boş gözlerle etrafına bakındı. 
Telsizden gelen talimatlara rağmen yırtık kitini çıkarıp yama yapmıyordu. Şoka girdiğini fark eden iki kozmonot hızla yanına gidip yırtığı onardılar ve genç kızı kollarından tutarak Roskosmos(Rusya Federal 


Uzay Ajansı) sığınağına kadar kendisine eşlik ettiler. 


kik 


Işıktan rahatsız olan kozmonot başını yana çevirdi. 


Bağlanma Sorunu - İsmail Turhan 


Duvarlar, tavan, her şey bembeyazdı; bu tekdüzelik odaklanmasını zorlaştırıyordu. Görüntünün netleşmesi için gözlerini kırpıştırdı. Feneri kapatan Doktor Rogozov, “Kendini nasıl hissediyorsun?” diye sordu. 
Genç kozmonot, adamı boş gözlerle süzdü. Zihni bulanık bir sis perdesinin arkasında kaybolmuştu sanki. 


“Başım çok ağrıyor. Ne oldu bana?” 


Soruyu sorar sormaz pişman olmuştu. 
Her sorusuna aptalca cevaplar veren mekanik sesi duyamayınca sol kolunu kaldırıp bileğine baktı, 


“bilekliğim,” dedi. 

“Ne bilekliği?” 

“Vostoçniy”'den beri kolumda olan kişisel terapi danışmanım. Titanyum alaşımlı baş belası... 


Çoktan Bay Levchenko'ya uyarı mesajı göndermiştir bile.” 


“Bay Levchenko da kim?” 


“Benim psikoloğum; kel kafalı, asık suratlı Bay Levchenko... Babamın has adamıdır, tanımıyor 


musunuz?” 
“Baban mı?” 


“Evetbabam... Musa Manarov. Roskosmos'un başındaki adam.” 


Doktor Rogozov, birkaç adım gerisinde duran görev sorumlusu Binbaşı Sharipow'a döndü. İki adam da duydukları karşısında şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. “Bu saçmalıklar da ne oluyor?” diye sordu Binbaşı. 


“Emin değilim ama travmaya bağlı bir çeşit 


hafıza sorunu yaşıyor olmalı.” 


Doktor Rogozov, sağlık kitini açarak sedyede 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yatan kozmonota döndü. “Beyin dalgalarının kaydını almak istiyorum. Bunun için şu EEG bonesini kafana takmam gerekiyor.” dedi.”Benim için sorun yok, istediğinizi yapabilirsiniz.” 

Genç Oo kozmonot, kafasına (elektrotlar yerleştirilirken neden bu kadar pasif davrandığını düşündü. Sorulan her soruya cevap veriyor, her komutu yerine getiriyordu. Bu kişileri tanımıyordu bile ya da tanımadığını zannediyordu. Yine de onlara güvenmesi gerektiğini hissediyordu. Bu kadar saçmalığa ancak rüyalarda tahammül edebilirdi insan. Nasıl olsa rüyadayım rahatlığıydı belki yaşadığı. Etrafına bakındı. 
Roskosmos sığınağındaydı; Marsta'ki eviydi burası. 
Şuradaki kapıdan yatakhane bölümüne geçiliyordu. 
Diğer kapıdansa basınç odasına, oradan da Mars yüzeyine çıkılıyordu. Her santimini ezbere bildiği bu yerde yine de yabancı bir şeyler vardı. Her yer ince bir toz tabakasıyla kaplanmış gibi kirli görünüyordu. Hava filtresinin arı gibi vızıldayan o tanıdık sesi duyuluyordu oysaki. Evet, kesinlikle rüyada olmalıydı; rüyada olduğunu bildiği bir rüyada. Kaskını takmadan, uzay elbisesini giymeden şu kapıdan basınç odasına oradan da yüzeye çıkabilirdi istese. Ama o zaman rüya da biterdi. Her rüya gibi bu da kendini koruyor, sınırlarda dolaşmaya izin vermiyordu belli ki. Tanımadığı bu insanları tanıyormuş gibi davranmasının sebebi buydu 


belki de. 


“Şimdi sana bir iki soru soracağım. Fazla düşünmeden aklına gelen ilk cevapları ver lütfen. “ dedi Doktor Rogozov. “Yüzeye inerken baygınlık geçirmiş kendine geldiğinde “annem nerede?” diye 


sormuştun. Hatırlıyor musun?” 


“Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarken 


mi?” 


“Uluslararası Uzay İstasyonu mu?” 
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“Evet. Bir gece önce annemle ilgili bir rüya görmüştüm. Uyandığımda istasyona kenetlenmek üzereydik. Birisi bana G kuvveti yüzünden baygınlık geçirdiğimi söyledi.” 


Binbaşı Sharipov, araya girerek: “Uluslararası Uzay İstasyonu diye bir şey yok evlat. O geçen yüzyılda kaldı. Büyük savaşta bizimkilerin eline geçince Amerikalılar nükleer füzeyle vurdu; bunu bilmen gerekiyor.” 


Doktor, eliyle komutana sakin olmasını işaret 


ederek devam etti: 
“Annem demiştin, ondan bahset biraz.” 


“Annemin adı Zemfira Aliyeva. 2067 yılında kanserden öldü.” 


“Senin adın ne peki?” 


“Benim adım Nadiya Manarov; bunu bilmiyor 


musunuz?” 


“Tamam. Bu kadar yeterli (o boneyi 


çıkarabilirsin.” 


Doktor Rogozov, Binbaşı Sharipov'a dönerek: “Beyin dalgalarında öngürülmeyen bir anormallik var.” dedi. 


“Nasıl bir anormallik?” 


“Her şeyden önce bir insan sorulara cevap verdiği sırada beyni yüksek frekanslı beta dalgaları yayar. Ancak buradaki kozmonot, daha düşük frekanslı teta dalgaları yayıyor. Bu türden dalgalar, aktif rüya görme ya da hipnoz gibi bilinçaltı durumlarla ilişkilidir. 
Ancak daha da önemlisi bu teta dalgaları burada yatan genç kozmonot, Sergei Krikalyov'a ait değil.” 


“Böyle bir şey nasıl olabilir?” 


“EEG kayıtları parmak izi gibi kişiye özgüdür. 
Ancak şimdi aldığım kayıtlarla Krikalyov'un kayıtları örtüşmüyor. Sanki başka birine aitmiş gibi.” 


Binbaşı tam doktora başka bir soru soracağı esnada araya telsiz sinyalinin sesi girdi. Keşfe çıkan ekiplerden biri basınç odasındaydı. İçeriye girdiklerinde kozmonotlar, led ışıklarının altında 


üzerlerine sim dökülmüş gibi ışıldıyorlardı. 
İçlerinden bir tanesi gülerek yaklaştı: 


“Tahminlerimiz doğru çıktı Komutan Sharipov; dünyalılaştırma kritik sınırı aşmış ve kendi kendine devam ediyor. Bazı yerlerde siyanobakteri kolonileri çıplak gözle bile fark edilebiliyor. İncelemek için bir sürü taş ve toprak örneği topladık. Dönüş yolunda da biraz ıslandık. İnanabiliyor musunuz Mars'ta artık yağmur yağıyor. Tabii dünyadaki gibi damla damla değil; üzerinize çiğ düşüyormuş gibi oluyor, o kadar. 
Ha unutmadan keşif sırasında zayıf bir sinyal tespit ettik. Verici anteninden geliyordu, kaynağı buymuş. 
Belli ki sahibinin hafıza kaydını yayınlıyor.” 


Kozmonot elindeki cismi Binbaşı Sharipov'a uzattı: “Onca yıla rağmen hâlâ çalışıyor. Ne kadar ilginç değil mi?” 


“O benim bilekliğim.” dedi sedyede yatan genç kozmonot. Yerinden kalkıp adamların yanına gitti. Sharipow'un elindeki bilekliği alarak arkasını çevirdi. 


“Bakın benim adım yazıyor, Nadiya Manarov.” 


“Nadiya öldü.”dedi 
Sharipov. “Hem de seksen yıl önce. Büyük savaşta 


Manarov Binbaşı 


burada mahsur kalan bütün Mars halkıyla beraber.” 


Genç kozmonot Krikalyov, söylenenleri hiç umursamadan bilekliği koluna taktı. Bir çeşit katatonik 


Bağlanma Sorunu - İsmail Turhan uyku halinde gibiydi. 


“Ben ölmedim. Öldüğünün farkında değilsen yaşıyor gibisindir. Anladın mı?” 


Bileklik kesik kesik öttü. “Anlamadım Bayan Nadiya. Sorunuzu detaylandırabilir misiniz lütfen?” 
dedi. 


www.yerlihilimkurgu.com 75 


Sezai ÖZDEN (& 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz 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bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Semih Erelvanlı Külleri ? 


Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağhaş 


Siyahı Hatıralar Denizi 
2018 


Mehmet Açar palm 
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Kısa Öykü - 14 Şubat 2019 - YBKY Sohbet Grubunda Paylaştığı Öyküdür 


Yasin YILDIZ 


Firsat 


özlerim, gözlerim çok ağır. Onları açamıyorum, her yer karanlık... Uzun zamandır gördüğüm o kızıllığı kaplayan sonsuz bir karanlık. 
Kolum, kolumu da oynatamıyorum. Görevimi yapmam lazım, daha yapılacak çok iş var. Hiç olmazsa hareket edebilsem... Hayır, ne ileri ne geri... Hiçbir yere gidemiyorum, buraya saplandım kaldım. 
Halim yok, çok halsizim. 


Tik günler hiç de böyle değildi halbuki. Buradaki ilk günümde, ne kadar da enerji doluydum! 
Bundan tam on beş yıl önce başladım görevime. Yüzeye doğru iyice alçalmadan hemen önce hava yastıklarım açıldı, çok da sert olmayan bir iniş yaptım. Planlandığı gibi Meridiani Planum Platosu'ndaki Victoria Kriter'ine sorunsuzca inip ilk adımlarımı attığım o anı ve sonrasında yaşananları unutamıyorum. Sağda ve solda yer alan toplam altı tekerleğimle dört metre ile- 


ri, ardından da üç metre geri gitmiştim. Jet İtki Laboratuvarı'ndakiler, ne kadar da sevinmişti bu ufak ivmelenmelerime. Bunlar, benim için küçük, ama insanlık için büyük adımlardı. 


Bu engebeli kızıl yüzeyde geçirdiğim onca gün ve katettiğim onca kilometrede bir çok zorluklar yaşadım. En sıcak zamandaki ısının yalnızca sıfırın altında eksi bir derece olduğu bu çetin coğrafyada, zorluklar yıldıramadı beni. Durmadan çalıştım, durmadan ileriye gittim. Öyle ki, doksan günlük görev süremi binlercesine eriştirdim. 


Aslında en başında iki bedendik bu yolculuğa çıkan. İnsanlığın büyük umutlarını bünyele- 


rinde barındıran iki küçük beden... Ancak ikizimi yitireli çok uzun süre oldu. Ruh'tu, yolculuk arkadaşımdı. En son Yurt Düzlüğü'nde olduğunu rapor etmişti. Sanırım o da bir yerlerde saplanıp kaldı. 


Çok soğuk ve çok karanlık. Gücüm yok. 
Uzun süredir beni duyan da yok, bana sinyal gönderen de... Ne Odyssey'e ulaşabiliyorum ne de Pasadena'ya. 


Son gördüklerim, Endeavour Kriteri'nin o dik kenarını kesen Perseverance Vadisi'ndeki kayalık çizgileriydi. Ama ne zaman gördüğümü de hatırlamıyorum şimdi, sonrasında ne gördüğümü de. Belleğimi toparlayacak gücüm yok. 


Gözlerimi açamıyorum ama açmalıyım. 
Yeni görüntüler elde etmem gerek. Bu güne dek eve yüz binlerce görüntü gönderdim. Sanırım en meşhuru dört bin dokuz yüz doksan dokuzuncu günde gönderdiğim gündoğumu fotoğrafıydı. İtiraf etmeliyim ki, ben de en çok onu seviyorum; ufukta yükselmeye yüz tutmuş küçük ve mavimsi bir güneş! Ya da yüzeye düşen gölgemi fotoğrafladığım o kare mi yoksa? Tam emin olamadım şimdi. 


Güzel ama bir o kadar da zor bir görevim var. Günler her zaman bu kadar manzaralık olmuyor bu gezegende. Çok soğuk, çok gece, çok dik yamaç, çok uçurum gördüm, geçirdim. Ama o gün, ah, o kötü gün! Her şey o gün başladı. Bu kızıl gezegenin yüzeyini durmadan havalandıran, bedenime her biri birer ok gibi çarpan o kum tanelerini oradan oraya savuran o fırtına... Daha önceden de bir çok kum fırtınası gördüm ama bu farklıydı. Günlerce sürdü ve sonunda güneş panelleri- mi işlevsiz kıldı. Giderek azalan enerjim sonunda tükendi. 


Fırsat - Yasin Yıldız 


Gözlerim, gözlerimçokağır. Onlarıaçamıyorum, her yer karanlık... Kolum, kolumu da oynatamıyorum. 
Hiç olmazsa hareket edebilsem... Hiçbir yere 


gidemiyorum, oburaya (osaplandım kaldım. 


Halim yok, çok halsizim. 
Ben kim miyim? 
Benim, insanlığın uzak diyarlardaki gözü. 


Benim, Opportunity. 


Yasin Yıldız 


14 Şubat 2019 
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Kısa Öykü 


Selin Gökçen SEMİZ 


Neies 


“Efendim umarım rahatsız etmiyorumdur?” 

Cuma'nın elektronik sesine uyandım. Anlaşılan yine kitap okurken koltukta uyuya kalmıştım. Yattığım yerdendoğruldum. Öncekitaplarasonradatepemdeuçan zımbırtıya bir bakış fırlatıp banyoya doğru ilerledim. 

“Efendim kahvaltıda özel olarak istediğiniz bir şeyvarmı?”diye arkamdan seslendi. Şakamı yapıyordu? Ölmeden önce kahvaltı yapacağımı mı düşünüyor? 

“Çabuk dışarı çık!” Cuma odayı terk ederken bende traş olmaya başladım. İşimi bitirince odama geçtim. 

Her yere kitaplar saçılmıştı. Dün hepsini etrafa fırlatmış olmalıyım. İnsan evde yalnız doğumgünü kutladığı günlerde yapar böyle şeyler.Ayağımın altındaki kitapları iteleyerek dolabın önüne geldim. 
Dolaptan siyah bir takım çıkarttım.Bu takımı bu güniçinözel olarak diktirmiştim. Siyah gömleğin soğuk kumaş dokusu tenime değince ürperdim.Aynaya doğru yöneldim. Siyah gömleğime, siyah ceketi- 


me, simsiyah kravatıma baktım. Boynumu bir tasma 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gibi sarmıştı. Siyah kol saatime baktım. Meleğimin hediyesine. Parlak siyah rugan ayakkabılarıma baktm. En son da siyaha bürünmüş gözlerime baktım.Hiçbir zaman çok yakışıklı bir adam olmamıştım. Ama bugün daha da bir çirkinlik vardı yüzümde. 
“Neden böyle ürkek ve çirkin bakıyorsun? Korkuyor musun yoksa?” dedim kendi kendime sahi korkmalı mıydım? Aynada solgun yüzüme baktım. Bir mezar taşı gibi dışarda soğuk ve sert. İçerden korkak ve umutsuz. 


“Cuma, kahve!” diye seslendim. Birkaç dakika sonra Cuma elinde bir fincan kahveyle geldi. Kahve- mi alıp pencere kenarındaki koltuğa oturdum. İstanbul durgundu bu sabah, martılar dışında ses çıkaran kimse yoktu. İnsanlar henüz uyanmamıştı belli, havada sadece birkaç otomobil vardı. Masmavi deniz önümde bütün heybeti ve güzelliğiyle dalgalanıyordu. Yüzyıllar önce insanların bu muhteşem manzarayı, devasa köprülerle nasıl mahvettiğini düşündüm. 
Şehrin içinde dahi seyahat edebilmek için saatler- 


ce beklemelerini. Gerçi cep telefonu denilen o uyuşturucunun etkisindeyken bunu pek düşünmüyorlardır. Çok şükür artık onlar yok. İnsanlar ne kadar aptalmış diye düşündüm. Bugün ölüyor olmamın tek sebebi onlar ve onların bitmek bilmez sorumsuzlukları. 
Cuma'nın odaya girmesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. 

“Şey efendim, bugün simsiyah giyinmenizin bir nedeni mi var?” 

“Kendi yasımı tutuyorum. Fena mı?”dedim alaycı bir sesle. Bir süre sessiz kaldı sonra; 

“Efendim siz iyi bir insansınız.” 

Çekinerek devam etti “Ben sizi seviyorum.” 

“Cuma, sen bir androidsin. Böyle özel bağlar 

kuramazsın. Bunun için programlanmadın.” 
“Evet, haklısınız. Sadece ölmeden önce birinden duygusal sözcükler duymanız hoşunuza gider, biraz moral verir diye düşünmüştüm. Ayrıca siz iyi bir insansınız. 
Dünya sizi hep hatırlayacak.” 

Ah, dün doğum günümdü, bugün ise ölüyorum. Ve yanımda sadece bir android var. Ne hazin bir son bu böyle? Yıllar öncesinde aklıma gelir miydi merak ediyorum.Tek eğlencesi pencere kenarında oturup insanları gözetlemek olan o küçük çocuğun aklına gelir miydi? O zamanlar şarkı da söylerdim.Pencerenin kenarına şiirler karalardım. Ve mutlu bir ailenin hayalini kurardım.Olmadı, özür dilerim. Sana o hayallerini veremedim. Yalnızlığa mahkum ettim. 

Gözlerimi pencereden ayırmadan cevap verdim. 

“Dünya, benim gibi yalnızları ve korkakları hatırlamaz. Dünya, zalimleri, hırsızları ve yalancıları hatırlar. Söyle, ben ne yaptım da dünya beni hatırlayacak?” 
Sahi ne yapmıştım ki ben? Bu kırk yılı nasıl geçirmiştim .Bir kadını sevmiştim. Yirmi yıl önceydi sabah saat 5.45 civarlarıydı, boğaza gitmiştim. Sonra onu orda gördüm. Deniz kenarında, kumlara oturmuş sarı saçları omuzlarını okşuyordu, denizin tuzlu ko- 


kusu mavi gözlerine işliyordu melek gibiydi melek, 


Nefes - Selin Gökçen Semiz 


meleğim o günden sonra bütün hayatım oldu sevdim hemde her şeyden çok, iki yıl kadar birlikte olduk sonra Oo gitti ben kaldım. Sonrasında hiç aramadım onu. 
Değişmiş olmasından, artık beni sevmiyor olmasından çok korktum. Ama hiç unutmadım.Bir an olsun çıkarmadım aklımdan. Çıkaramadım. 

“Siz yazdınız efendim, yazdınız. Kitaplarınız yıllardır en çok satanlar listesinde. Siz bu dünyaya umut yüklü, aşk kokulu satırlar bıraktınız 

“Yazdım sonra hep onu yazdım. Her kitabın her karakterinde benim için yeniden can buldu.Yazarak hem kendimi hemde onu hep yaşattım. 

“Umut? Yok işte umut, buraya kadar!” 
Elimdeki fincanı duvara fırlattım. Tiz bir sesle fincan parçalara bölündü. 

“Umut yok,yok yolun sonu burası anladın mı?Bitti. İşte bitti” 

Haykırışlarımı bastıramıyordum. Ben benölmek istemiyordum. Üç bin yüz yılında teknoloji bu kadar gelişmişken ben bir robotla karşılıklı olarak konuşabiliyorken su kaynakları tükendiği için insanlar yapay su üretebiliyorken savaş kavramı sözlükten silinmişken ulaşım havaya alınmış ve gezegenler keşfediliyorken nasıl oksijen sorununa bir çözüm bulunamazdı? Böyle olmamalıydı. İnsanlar her şeye sahipti yaşamak dışında. 

“Ben sanatçıyım, yazarım ben hayranlarım var benim.Param var. Beni öldüremezler bir istisna olmalı.” 

“Küçülmeyin efendim, eğer karşı gelirseniz sizi kurşunlayarak öldüreceklerdir ve emin olun bu daha acı olur. Hem ileri nesillerin sizi bir korkak olarak, zorunluluktan kaçmaya çalışan biri olarak hatırlamasını istemezsiniz. ” 

“Ölmek istemiyorum.” dedim yatağın yanına çökerken, 

“Ölmek istemiyorum.” sesim fısıltı gibiydi. 
Sesim beton duvarlara çarptı, kitaplara çarptı, bana 


çarptı sonra, acizliğimi çarptı yüzüme, acılarımı çarptı, 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sevdalarımı, korkularımı, imza kuyruğunda bekleyen okurlarıma da çarptı. Atmosfere karıştı sesim, okyanuslara karıştı, girdaplar susturdu fısıltılarımı, sus dedi rüzgar, doldu senin zamanın, güneş doğduğunda ay gitmezse yıkım başlar, sus kabul et dedi. Sustum. Sadece sövdüm bu dünyaya, yakınmadım. Yüzümü tekrar aynaya döndüm. Ben bu muydum? Bu perişan adam mı? Sonra bir gülümseme oturdu yüzüme. Meleğimi gördüm aynada, sonra oda gitti, geçti demedi bir daha kimse acılarıma, yaralarıma geçmedi zaten hiç geçmedi. 

“Sen de iyi bir robotsun Cuma.” Sımsıkı sarıldım tek dostuma. Yüzümü yaslayıp hıçkırarak ağladım. 
Dünyada oksijen oranının üçyüz yıla kadar nerdeyse yok olacağı düşünülüyor. Bu yüzden nüfüs kontrol altına alındı ve kırk yaşına gelen bireylerin varlığı sona erdirilirken aynı sırada yerine yenisi geliyor ve nüfusta hiç bir şekilde artış veya azalma olmuyor. Kırk yaşına gelince yerin yok artık bu dünyada diyorlar. Topluyorsun valizini gidiyorsun işte. Kimse uğurlamıyor. Zamanı geldi deyip geçiyorlar. Sedece eceliyle ölenlere yapılıyor cenazeler. 
Senin bedenin oksitlenerek kayboluyor ebediyette. 

Kendimi biraz toparlayınca Cuma'yı azat ettim. İstemese de robot kanunlarına göre itiraz edemezdi. Beklemek dayanılmazdı. Meleğimi düşündüm değer miydi? Değerdi hem de onun için yazdığım her harfe, onu düşündüğüm her saniyeye. 
Sonra kapı açıldı. Zaman gelmiştiişte. İçeri yedi tane görevli girdi. Hepsi baştan aşağı mavi giyinmişlerdi. 
Fizik olarak birbirlerine benziyorlardı. En önde diğerelerinden daha iri duran, liderleri olduğu belliydi, buz gibi sesiyle hastanede mi yoksa burda mı ölmek istediğimi sordu. Burada evimde kitaplarım eşliğinde ölmek istediğime karar verdim.Yaşanmışlıklarla, anılarla ölmek istedim. Görevliler hareketsiz bir şekilde beni bekliyorlardı. Elimle yavaşça kravatımın düğümünü çözdüm ve yere bıraktım. Siyah şeridin 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Nefes - Selin Gökçen Semiz 


yere düşmesini izledim bir süre, sonra boğazımdan bir düğmeyi gevşettim. Derin bir nefes aldım alabileceğim son nefesi ve kendimi yatağa bıraktım. 

Vücudumun gerilmemesi içinelimden geldiği kadar gevşemeye çalıştım. pek mümkün olmadı tabi. 
Görevlilerden ikisi ellerimi, İkisi bacaklarımı tutuyordu bu daha çok gerilmeme sebep oldu. Biri boynumu sağa doğru gerdirirken diğeri elindeki şırıngayı damarıma sapladı. Keskin bir acı hissettim. Bütün vücudum titredi. Damarlarımda acı bir tat duydum. Acıtan iğne değildi. Bekleyen bilinmezliğin verdiği korkuydu. 
Gözlerimi kapadım. Sadece birkaç dakika diye kendime tekrarladım. Sadece birkaç dakika. Meleğim geldi gözlerimin önüne mavi gözleri beni kendine doğru çekiyordu. 

Az kaldı meleğim az kaldı. 


a 


İLİMKURGU 
'UKSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Çağdaş Edebiyatın Bilinen 
Ilk Bilimkurgu Yazarı 
Samsatlı Lukianos 


Kitap Şeçkisi 
Evrenin Türk Bekçileri 
Metin Güçlü 


Star Wars E€vrenine 
€zoterik Bir Bakış 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Birincisi 
Kıvırcık ve Sarı 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Ikincisi 
Yeni Bir Başlangıç 


EMAN KA A9 MA A YAL da kald ğa 


pay 


LYBKY Kısa Öykü 
Yarışması Üçüncüsü 
Kralın Dönüşü 


Yerli Bilimkurgu 
Yazarları ve Eserleri Listesi; 
1943-1999 Yılı Arası 


talas rd ger g TERE per giyer rr 


f O (EB Or 


E i sıf z iŞ , İM İTTİ İİ İZ YENE yerlibilimkurguyukseliyor&©gmail.com Bi. iin, NM / EZ > 7// 


www.yerlihilimkuryu.com 93 


Çizim Defterimden 


Sezai ÖZDEN 


İ 


ii 


ak GRİ 


94 — www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mart 2019 / sayı 23 


www.yerlihilimkurgu.com 95 


124 
& 
“ 


YÜKSELİYOR 


f OE O 


yerlibilimkurguyukseliyormgmail.com 


1 
/ —) 
a “ 
* 


Çizgi Fİlm İncelemesi h Cl&mentine 
Ozlem Buket Duru 


Kütleçekimin Oluşumu 

Hakkında Zıt Özellikli 

İki Enerjinin Etkileşimi Neticesinde Mümkün Görünen Çözüm 

Bülent Özden 


Kütüphanemden Seçtiklerim 
€sra Uysal 


Son İnsan - Bölüm I3 
Gürhan Oztürk 
Kapının İncisi - Bölüm-7 
Aysun €rdoğan 


Roman 


6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 


Sanal İlişkilendirme 
Ismail Turhan 


F3RH47 ve ŞIRIN 


Sonsuz Rüya 
Umit Yaşar Ozkan 


Kısa Öykü Kaçak Klinik 


Murat K. Beşiroğlu 
Turuncu Gezegen 
Gürkan Akpınar 

LE 
Morpheus 


Büyük Kötü Fare 
Kasvet Ulu 


Yıldız Avcısı 
Arda Tipi 


f OB Or 


i 


— 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


mem 
| | 


( a vt 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magoazinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Oykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyorogmail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Tükenmeden filın! 


e) Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bilimkurgu sözcüğünü dilimize kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece | öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018'den farkı, oseçkiye (ogirecek (o öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye”ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 


6 wwww.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2019 / sayı 24 


— e e 


21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 12 
Solaris, Siherya, Sahihinin Sesi... 


Stanislav Lem 


Stanistaw Herman Lem (12 Eylül 1921; Lwöw, Polonya - 27 Mart 


2006, Krakow), bilim kurgu türünün en tanınmış yazarlarından, Solaris'in 


yaratıcısıdır. 


İ O 4 İ yılına kadar Lwow'da tıp öğrenimi 

gördü. Il. Dünya Savaşı yıllarında otomobil tamirciliği, elektrik teknisyenliği ve kaynakçılık yaptı. 


Lem, savaş döneminde Nazi kamplarında kaldı. 1946'da Krakow'a yerleşti ve tıp eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Aynı yıllarda şiir yazmaya ve bilimsel yöntem üzerine kuramsal 1950'lerde bilim kurgu türüne yönelen Lem'in ilk kitabı “Kazanılan Zaman? 1955'te yayımlandı. Bilim kurgu kitapları 


araştırmalara başladı. 


yazdığı ilk yıllarda modern bilimle hümanist ahlakı birleştirmeye çalıştı. Daha sonraları “Yıldız Günceleri-1957” gibi kitaplarıyla parodik metinler üretti. 


Yazarın başyapıtı sayılan Solaris, Andrei Tarkovski tarafından 1972'de, Steven Soderbergh tarafından da 2002'de filme çekildi. “Solaris'te, iletişimin ne 


olduğunu sorgulayan Lem'in 


metinlerindeki ortak nokta “ironi” duygusu oldu. 


Ursula K. Le Guin ve Philip K. Dick'le birlikte bilim kurgu alınmasını sağlayan” yazarlar arasında sayılan 


Stanislaw Lem, felsefeye ve dilbilime esin kaynağı 


edebiyatının “ciddiye 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olarak görülen metinler üretti. 


Lem'in Lehçe yazdığı kitaplar 40'tan fazla dile çevrildi ve yaklaşık 27 milyon adet sattı. 
Türkçede eserleri İletişim Yayınları ve Pinhan Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. 


Stanislaw Lem, 84 yaşında 27 Mart 
2006'da Krakow'da öldü. 


AMERİKAN BİLİMKURGU VE FANTASTİK 
EDEBİYAT YAZARLARI BİRLİĞİ 
TARTIŞMASI 


Lem'e, 1973 yılında, Amerikan Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat Yazarları Birliği (SFWA) tarafından -teknik olarak bu payeyi almaya uygun olmadığı halde- fahri üyelik verildi. SFWA fahri üyeliği yalnızca birliğenormalüye olmakriterlerine uymadığı halde üye olarak kabul edilmek istenenlere verilen bir payeydi. Lem, öte yandan, Amerikan bilim kurgu edebiyatını -özellikle de Harlan Ellison'ın eserlerinin- hiç önemsememişti; onun kötü düşünülmüş, kötü yazılmış ve yeni edebi formlar bulmaktan daha çok para kazanmaya odaklanmış olduğunu düşünüyordu. 
Eserleri ABD'de yayımlandıktan ve dolayısıyla 


birliğe normal üye olma hakkına sahip olduğunda, birlikteki fahri üyeliği feshedildi. Görünüşte bazı SFWA üyeleri bunun Lem'e haddini bildireceğini düşünüyordu ve Lem de eylemi bu şekilde yorumlamış görünüyordu, ama örgüt yaptığı resmi açıklamada fahri üyeliğin yalnızca normal üyelik kriterlerini sağlayamayanlara verildiğini söylüyordu. Eserleri ABD'de yayımlandıktan sonra, Lem birliğe normal üye olmaya çağrıldı ama Lem bunu reddetti. Ursula K. Le Guin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üye SFWA'nın Lem?'e muamelesini protesto ettiğinde, üyelerden biri Lem'in aidatını ödemeyi teklif etti, ama Lem bu teklifi kabul etmedi. 


Lem Amerikalı bir bilim kurgu yazarını diğerlerinden ayrı tutup övgüye değer buluyordu: 
1986 tarihli İngilizce eleştirel denemelerinin 
toplandığı antoloji: Microworlds. Dick, diğer taraftan, muhtemelen hastalığının etkisiyle, Stanistaw Lem'in, kamuoyunu kontrol altında tutmaya çalışan Komünist Parti'nin emirlerine göre hareket eden kolektif bir komitenin kullandığı bir takma ad olduğunu düşünüyordu ve FBI'a bu doğrultuda bir mektup yazmıştı. 


STANISLAW LEM 


Solaris 
K7 stanislaw 


Alıntı - Vikipedi 
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İnceleme - Çizgi Film 


Özlem Buket DURU bir Nesli Travmayla Büyüten Kızın Hikâyesi 


Giğmentine 


8 'lerde çocuk olan birine “Ya Clömentine'i hatırlar mısın? Hani, çizgi film olan, ne hasta bir şeydi o degil mi?” derseniz, asla tepkisiz kalmaz, eliniz boş dönmezsiniz. O yaş grubu için burçlardan bile daha etkili bir sohbet açma yoludur. Ancak çoğu, çizgi filmden çok etkilenmiş olmasına rağmen detaylarını hayal meyal hatırlar. Herhalde beyinlerimiz savunma mekanizmasını açıp, bizi korudu? Peki bu çizgi film neydi ve bir neslin psikolojisini niye bozdu? Buyurun, inceleyelim. 
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l&mentine, bir önceki yazımda bahsettiğim Gü Mysterieuses Cites D'or gibi Japon-Fransız ortak yapımıdır. İki sezon halinde hazırlanan çizgi dizinin ilk bölümü 1985'te yayınlanmıştır. İlk sezon 25, ikinci sezon sadece 
14 bölümden oluşur. İlk olarak Antenna 2'de 
yayınlanmıştır, bizim eski Trt 2 gibi düşünün. Çizgi filmin yaratıcısı IDDH, Japon animasyonlarına Fransızca dublaj yaparak işe başlamış küçük bir şirkettir. O dehşetengiz hikâyenin yazarı Bruno-Rene Huchez, senaryolaştıranlar Gilles Taurand ile Olivier Massart'dır. Tüyler ürpertici müzikler, Paul Kaulak'a aittir. Çok sevdiğimiz açılış şarkısını ise, Marie Dauphin seslendirmiştir. Amerika'da çizgi dizi değil, bölümlerin birleştirildiği iki uzun metrajlı film olarak yayınlanmıştır ve çoğu sahnesi kesildiği için, Amerikalı çocuklar bizim gibi travma geçirmemiştir. 


Hikâye, 1925 yılının sonbaharında açılır, 10 
yaşındaki Cl&mentine Dumat'ı bize tanıtarak başlar. Küçük kızın annesi yoktur, babası Alex eski bir savaş pilotudur, bir de afacan erkek kardeşi vardır. Bir gün, yaşadıkları Villacoublay?'e Mollache'nin Sirki gelir. (Mollache, Türkçe'ye 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Kemgöz diye çevrilmişti.) Sirk çalışanları oldukça sevimlidir ama, sirkin sahibi Mollache, Malmoth adında şeytanımsı bir varlığa tapan kötü yürekli 


biridir. Sirk şehre girdiği sırada Cl&mentine'nin 


babası Alex, Villacoublay Hava Yarışı”na katılacağı için uçağıyla tur atmaktadır, Malmtoh'un varlığı yüzünden hiçbir gösterge çalışmamaya başlar ve genç adam uçağın hakimiyetini kaybeder. 
Alex uçağı kontrol altına almayı başarır, ama hafif bir kaza meydana gelir: Mollache'nın da niyeti Hava Yarışı'na katılmaktır ve bunun için roket getirmiştir. Tehlikeli biçimde alçalan uçak, Mollache'nın roketine büyük zarar verir. Zaten açgözlü olan Mollache, fırsatı değerlendirip Alex'e dava açar. Bu sırada Cl&mentine de Mollache'nin hem sirk hayvanlarına, hem de çalışanlarına berbat davrandığını, yiyecek dahi vermediğini öğrenmiştir. Tüm sirk çalışanlarını eve yemeğe davet eder. Alex başta mırın kırın etse de Eole adlı güzel sirk çalışanını görünce yelkenleri suya indirir. Clömentine, sirkte akrobat olarak çalışan Eole'nin yardımıyla hayvanları serbest bırakır. 
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en misin bir şeytanın yönettiği sirke bulaşan? 


Mollache, yarış öncesi oClömentine'nin babasının uçağını sabote eder. Cl&mentine uçuş sırasında yardımcı pilottur. Alex her ne kadar uçağı düşürmeden kullanmayı başarsa da, Malmoth'un önlerine çıkardığı kayaya çarparlar. 
Uçak param parça olur, Cl&mentine Malmoth'un ateşlerine düşerken, aniden mavi baloncuğunun içinde beliren bir cin olan H&m&ra'nın yardımıyla kurtulur. Korkunç kaza sonrasında babası da hayattadır, ama Cl&mentine bacaklarıyla belinden aldığı yaralar nedeniyle artık yürüyemeyeceğini öğrenir. Malmoth bununla da kalmaz, Cl&mentine'i iyileştirebilecek Oo ameliyatı (Ooyapablecek otek doktoru da öldürür. Dahası, yerine gelen doktor Malmoth'un hizmetkarıdır ve ameliyat yapacağım diye Clâmentine'i doğramaya kalkar! 
Kahramanımız kurtulur kurtulmasına da, hâlâ yürüyememektedir. Hemâra, çok üzülen küçük kızı teselli etmeye gelerek, her gece onu zamanda yolculuğa çıkaracağını söyler. Bu açıdan çizgi film, biraz Gülten Dayıoğlu'nun yazdığı Suna'nın Serçeleri'ni andırr, ama orada bacağı yaralanan Suna, bir yıl boyunca kendi yazdığı hikâyeleri güvercinlere anlattırdığını düşünüyor, sonunda 


12 wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2019 / sayı 24 


da bunu kabul ediyordu. Oysa Cl&mentine'in 


yolculukları gerçektir; tarihi etkiler. 


ormalde çizgi filmlerin hikâyelerini bu kadar kaynak araştırırken kimsenin hatırlamadığını, hatırlayanların da yarım yamalak yazdıklarını 


uzun uzadıya özetlemem. Ama 


gördüm. Sanmayın ki eleştiriyorum, ben de hatırlamıyordum. Cl&mentine en çok Türkiye'de popüler olmasına, hatta yazının ilerisinde 


değineceğim şekilde Türk şirketler tarafından 


filmleştirilmesine yönelik girişimler yapılmış 


olsa da, Türkçe kaynak maalesef pek yok. 
Normalde Türkler Fransızlardan daha çok hatırlar Cle&mentine'i derler, eminim psikolojik etkileri açısından doğrudur ama detayları hem Youtube'da bulduğum bölümleri izleyerek, hem de Fransızca bir siteden çevirerek elde ettim. 


Hemera'yla Japonya'ya, 


İngiltere'ye, İtalya'ya, Kanada'ya, İsveç'e, kısaca pek çok ülkeye gider, tarihi veya hayali 


Tedavi 
Venedik'te Pinokyo'yla karşılaşır, ve arkadaş olurlar. Aladdin, Kibritçi Kız, Oliver Twist, Nils Holgersson, Ormanların Çocuğu Mohann, 


figürlerle | tanışır. amacıyla gittiği 


Hansel'le Gretel gibi kahramanlara yardım eder, hatta Leonardo da Vinci'nin savaş makinesi planlarını dahi kurtarır. Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint Exupery'nin hayatını da kurtarır. 
Yine Türkiye'de çok popüler bir çizgi filmin kahramanı olan Nils Holgersson, Cl&âmentine'e aşık olur. Keşke o dönemlerde spin-off”'lar ya da paralel evrenlerin kesiştiği bölümler olsaymış diyor insan, Mohann da ona aşık olur mesela, ama sonra başka br prensesle evlenir. Ama aşk olayları 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her bölümde bu kadar sevimli değildir: Mısır'a gittiğinde ünlü Firavun Akhenaton'u kendisine karşı düzenlenen bir komploya karşı uyarır, başarılı da olur ama Malmoth'un hizmetkarları tarafından yakalanır. Kurtulduğunda, firavunun zehirlenerek öldürüldüğünü öğrenir ve yerine geçen genç Tutankhamon'un, kendisiyle evlenmek istediğini öğrenir! Al sana travma. Cl&mentine, Akhenaton'u bir günlüğüne geri getirmek için kendini öldürerek Anubis'in Ölüler Diyarı'na gider. Bu bölüm pek çok ülkede sansürlenmiştir. 


almoth'un bütün o gittiği yerlerde de hizmetkarları vardır ve onlardaClâmentine'i öldürmeye çalışır. Küçük kız çıktığı yolculuklarda görevlerini ne kadar başarırsa, karşılaştığı iyi 


yürekli insanlara ne kadar yardım ederse, gerçek 


hayatta bacakları o kadar iyileşir. Ama her zaman işler yolunda gitmez: Afganistan dağlarında silahlı saldırıya uğrarlar, küçük erkek kardeşi Malmoth'un hizmetkarları tarafından kaçırılır, bazen onların tarafından kandırılarak olmadık işler yaparlar. 
Bazen Cl&mentine yakalanır, kurban edilmesine ramak kalır, arkadaşlarının yanan evlerini görerek 


www.yerlihilimkurgu.com 13 


öldüklerine inanır, Malmoth'un ajanları tarafından yakalanır... hep son anda, Hemera tarafından 


kurtarılır. 


mi 


— 


——— ia 


eğinmek istediğim başka bir detay, konuşan 


karakterlerin Oosadece (oinsan olmayışı. 
Hayvanlar da konuşabiliyor, hatta kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bana kalırsa sirk hayvanlarının arasında en hatırlanır karakter, sarı peruk takıp ruj süren dişi köpekti. Tabii helikopter şapkalı uçan 


kedi Helix'i (ya da Helice) de unutmamak gerek. 


Pek çok çocuk, Cl&âmentine'in sonunda Malmoth'u yendiğini düşünür, ama bu hem doğrudur, hem değildir. Cl&mentine, Malmoth'u birinci sezonun sonunda yener: İfrite karşı duyduğu korkunun onu iyileşmekten alıkoyduğunu anlar ve karşısına çıkar: Hemera ile birlikte şeytani varlığı alt ederler. 
Bu açıdan, hikâye Stephen King'in It'ini andırır, tesadüfe bakın ki o da 1985'te yayımlanmıştır. 
Açık konuşmam gerekirse, nasıl Death Note Lin ölümüyle bitmişse, benim için Cl&mentine de böyle biter. En azından şahsen böyle kabule ederim, ama ikinci bir sezon daha vardır- zaten çok daha kısa olmasından hikâyenin biraz zorlanmaya 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başladığını anlamamak mümkün değildir. 


İkinci sezonda Malmoth, Hemâra onun ininde hapisken döktüğü kan sayesinde yeniden dirilir ve tabii ki kahramanımızın peşine düşer. İşte onun sonu çok daha acı bitecektir. 


Cl&mentine'i 80'lerdeki pek çok çizgi filmden -travmatik olanlarından dahi- ayırıp, öne çıkaran özelliği bence ölüm konseptini ve içimizdeki ölüm korkusunu hemen her bölümde 


kullanmasıdır. Bakın, savaş ve aksiyon içeren çizgi dizilerde dahi illa ki iyilerin kötüleri alt beklerdik. o Voltron korkunç 


etmesini robot 


savaşçıları yenerdi, ya da He-Man İskeletor'u saraydan kovalardı, ama kimse ölmezdi, ölenler olursa da kısaca değinilip geçilirdi, tek bölümde çıkan karakterler bozuk para gibi harcanır, kimse aldırmazdı. Ama Malmoth, her bölümde Cl&mentine'i acımıasızca öldürmeye çalışırdı ve çizgi filmin öyle bir havası vardı ki, çocuk aklınızla bile ölümün öyle değinilip geçilecek bir şey değil, kalıcı son olduğunu anlıyordunuz. Sanırım bizi en çok etkileyen şey buydu. 


| 4 ayıp Dünyalar'da da bu ölüm korkusu vardır 
esela, ana karakterlerin her an ölebileceğini 


hissedip okorkardınız, ama hiçbiri ölmedi, bilakis mutlu mesut yaşamaya devam ettiler. 
Esteban dizi boyunca aradığı babasını bulduğu gün adam kendini feda etti belki, inanılmaz derecede üzücüydü ama bu adam her bölümde gördüğümüz, koruyucu melek şeklinde yardım beklediğimiz bir figür değildi. Yani siz 39 bölüm boyunca Hemera Clementine'i kurtaracak diye izliyorsunuz. Her bölümde kurtarıyor da, ama son bölümde koruyucu figürün kendini feda etmesi, onu izleyen çocuk açısından kolay kabullenilecek bir şey değil. Mesela ben korktuğum halde, Hemera için izlerdim. O çıktığında çalan müzik tüyler ürperticiydi. Malmoth çıktığında kanepenin arkasına saklanıyordum, annemin de odadan çıkmasını yasaklıyordum. İşin komiği annem de heyecanla izliyordu, o yüzden sorun olmuyordu. 
Bu kadarı aklımda kalmış. Yani şimdinin çizgi filmleri gibi “Canım çocuklara hitaben yapıyoruz, büyüklere sıkılmamaları için birkaç gönderme koyalım, senaryoyu boş ver,” zihniyeti yoktu kesinlikle. 

Hem Malmoth'un ifrit, yani Ateş Cini 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olmasına rağmen çocukluğumuzdan beri bize öğretilen Şeytan figürüne benzemesi de eminim 


üzerimizde etkili olmuştur. Sonuçta gerek 


Müslüman, gerek Hristiyan ülkelerde çocukların şeytan korkusuyla çok erken yaşta ve tekrar tekrar tanıştırıldığını biliyoruz. Şimdi Vatikan'ın ılımına bakmayın, 1989*da Madonna Like A Prayer klibi nedeniyle aforoz edilmişti. 80'lerde dini atmosfer, bugünkünden farklıydı. 


günahkârları cezalandıran tanrı ove 


kuduğum yorumlarda Malmoth'un, pek 

çok kişi tarafından şeytana benzetildiğini gördüm. Yanlış da sayılmaz, çünkü Cl&mentine'nin İspanya'ya bir hizmetkarlarından bahsediyorlar, yani Malmoth'un dünyayı çeşitli zamanlarda hizmetkarlarıyla ele 


gittiği bölümde o şeytanın 


geçirmeye çalıştığını biliyoruz ve o gerçeklikteki Şeytan figürü pekala kendisinden doğmuş olabilir. Şeytan figüründen farkı, Malmoth'un final bölümüne yakın, kendine Malmorea adlı bir eş bulmasıdır. İkisi cehennemde düğün yaparak bedenlerini birleştirirler ve çok daha güçlü hale gelerek Clâmentine'e saldırırlar. Hemera hem 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ikisiyle çarpışır, hem kendini feda eder, son gücünü de savaşta uzaya fırlamış olan Cl&mentine ile Helix'i dünyaya geri getirmek için kullanır. 
Şimdi siz bunu izleyen çocuğun geleceğinden hayır bekleyin. 
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babası için ise Julian McMahon?'u düşünmüşlerdi, eh, bu projeye de Dr. Doom'u oynamış, Nip Tuck'ta yapmadığı çapkınlık yapmamış Christian Troy yakışırdı zaten, yeni nesil travma yaşamasın mı? Projede şimdilik bir hareket yok, belki bir gün... Kim bilir? 


| ei sitelerde, Malmoth “Efreet” diye 
geçiyor. Hemera'ya da cin demişler. Buna dayanarak, belki onun da Djinn olduğunu düşünebiliriz, sonuçta havada uçabiliyor ve güçleri de havayla ilgili diye hatırlıyorum. Malmoth'un başarısız o hizmetkarlarını solucana çevirerek cehennem gibi ateşler içinde yanan bir yere atması da korkunçtu. Üstelik sıradan solucanlar değildi bunlar: Başları yine insan başı, gövdeleri solucandı. Fransızların bu çizgi filmi yayınlamadan önce pedagog ekibine danıştıklarını okudum, ne diyeyim, iyi ki Türk değillermiş, herhalde bir nesil travma yaşamaz, bu yazı da hiç yazılmazdı. Sahi, siz hangisini tercih ederdiniz? 

Son bir not: 2006'da, yapımcı Stare yıldırım Clömentine'nin haklarını almak için başvurdu, Helix için Johnny Depp ve Malmoth için Gary Oldman gibi isimler telaffuz edildi. Hatta Hemera rolü Vanessa Paradis'e teklif edildi.Cl&mentine'nin 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Kısa Öykü 


Murat K. BEŞİROĞLU İİ 


Kaçak Klinik 


Sİ 


öhreti şehrin sokaklarında yayılmaya başlamadan al Dr. Popper'den haberdardım. Hastalarını taciz ettiği için doktorluktan atılmış, yeni teknolojilerin olanaklı kıldığı yasal olmayan ameliyatları yapmak üzere kendisine kaçak bir klinik açmıştı. Sokaklarda yolu Dr. Popper'in kliniğinden geçenler rahatlıkla ayırt ediliyordu. Kafaları, heybetli kaslarının çevrelediği bedenleri üzerinde küçücük kalmış adamlar, göğüs ve kalçaları gövdelerinden dışarıya birer balkon gibi uzanan kadınlar, zürafa gibi ince uzun boyunlu elde ettikleri 


görünüyorlardı. Narsist kişiliğini tatmin etmek üzere 


tipler sonuçlardan gayet memnun mükemmeli ararken, sınırları fazla zorladığı için son zamanlarda çok sayıda hastası ameliyat masasında kalmıştı. Kliniğinin kapısından uzunca bir süre kimse adımını atmayınca fiyatlarını radikal biçimde indirmişti. 
Pek çok 


ölmesi, Albatros ismini hak etmek konusunda bana 


insanın Popper'in ameliyat masasında 


bir firsat penceresi açmıştı, elimdeki para nihayet ameliyatlarıma yeterli olabilecekti. Hayatımı olduğu 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ht 


haliyle yaşamaya değer bulduğum söylenemezdi, dolayısıyla ölmekten korkmuyordum. Sadece sakat kalıp başkalarının merhametine muhtaç olma ihtimali 


beni kaygılandırıyordu. 


Çalışarak olmuyordu, alet kullanmadan uçabilmek için neredeyse on yıldır kollarımı, omuzlarımı ve sırtımı güçlendirecek idmanlar yapıyordum, başka bir seçeneğim olsa o eski ahşapkapıdan içeriye asla adımımı atmazdım. Girişteki küçük odada yaşı ilerlemiş, gözlüklü ve dişlek bir kadın beni tepeden bakan bir tavırla karşıladı. Sert ve tavizsiz bir sesle “Doktor Popper'le görüşmek istiyorum” dedim. Belli belirsiz oturmamı işaret ettikten sonra sağ elinde tuttuğu paslanmış törpüyü sol elinin tırnaklarına sürtmeye başladı. Tırnaklarından çıkan fare cırıltısına benzeyen iğrenç seslere bir süre tahammül ettim ama törpüleme ve beni görmezden gelme süresi uzadıkça uzadı. İçine gömüldüğüm deri koltukta doğrularak “Doktorla ne 


zaman görüşebilirim, fazla vaktim yok” dedim. 


Hastalıklı bir titizlikle tırmaklarını törpülemeye devam ederken “Bay Popper bu aralar biraz rahatsız, bir cücenin penisini büyütmeye sıcak bakacağını 


sanmam” dedi. 


“Penisimden memnunum, her türlü işlevini tatminkâr bir biçimde yerine getirir”dedim ayağa 


kalkarak. 


Öne fırlamış dişleri arasından kibirle tıslayarak “Bay Popper'ın hoşlanacağı türdebiri değilsin, zaten kendisi hasta, bir hafta sonra yeniden uğrarsan belki 


sana yardımcı olabilirim” dedi. 


Ayağa kalkıp parende atarak oturduğu masanın üzerine sıçradım. Törpüyü elinden bıraktı ve odaya girdiğim andan beri ilk kez yüzüme bakma lütfunu gösterdi. Korktuğunu gizlemeye çalışarak “Bu türden fevri hareketleri bu klinikte hoş karşılamayız. Lütfen saygıdeğer bir beyefendi gibi davranın” dedi. 


Yeniden bu kez ters parende atarak odanın zeminine indim. “Saygıdeğer hanımefendi, doktorla hemen görüşmek istiyorum” dedim. Oturduğum koltuğun arkasındaki duvarda daha önce fark etmediğim 


bir kapı açıldı. 


“Yanına yaklaşmayın, alçak sesle konuşun ve 


ışığı sakın açmayın.” 


Asistan hanıma arkamı dönüp kapının ardındaki karanlık odaya girdim. Gözlerim karanlığa alışınca sol tarafımdaki sedirde altmışlı yaşlarda iriyarı bir adamın yatmakta olduğunu gördüm. Eskimiş bir battaniyeye sımsıkı sarınmıştı, tepesi kelleşmiş seyrek saçları ve beyazlamış diken gibi sakalların kapladığı sararmış Uyuyup uyumadığını anlamak için yattığı sedire yaklaştım. 


yüzüyle ürkütücü bir görüntüsü vardı. 


Birden yerinden fırlayarak koca pençeleriyle beni yakaladı ve ceketimin iki yakasından tutarak havaya 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kaldırdı. Kanlanmış gözlerinde öyle gaddar bir ifade vardı ki beni oracıkta öldüreceğini sandım. Kendi halinde ufak tefek bir adam olduğumu görünce yüzünde belirgin bir tiksinti ifadesiyle beni yere bıraktı. 
“Kendini öldürtmeye mi geldin?” diye sordu az önce yattığı sedire oturarak. 


“Ya bana yardımcı olun ya da öldürün.” 


“Burayı hayır kurumu mu sandın, defol, git, 


gözüm görmesin seni.” 


“Hayır, benden öyle kolaylıkla kurtulamazsınız. 
Alet kullanmadan uçan ilk insan olmamı sağlayacak ameliyatları yapmak zorundasınız, yoksa peşinizi 


bırakmam.” 


Öfkeden deliye dönmüş bir ses tonuyla “Bak sen şu küstah piç kurusuna” dedi. Ani bir hareketle yerinden fırlayarak yüzüme bir şey kapattı. Genzimi yakan ağır bir koku hissettim, sonra galiba bayılmışım. 


bir kollarım, bacaklarım ve gövdem kayıştan kemerlerle 


Ayıldığımda dar karyolanın üzerinde, bağlanmış halde yatıyordum. Kemerler öyle sıkıydı ki nefes almakta bile güçlük çekiyordum. “Yardım edin, kimse yok mu?” diye bağırdım. Cevap veren olmadı. Her yanım tutulmuştu, bir an önce kalkmak istiyordum, uzun süredir bu halde yatıyor olmalıydım. 
Duvarları rutubetten yer yer küflenmiş, yüksek tavanlı, geniş bir odadaydım. Yan duvarın üst kısmındaki küçük pencereden az miktarda gün ışığı sızıyordu. 
Karşı duvarda ise saplantılı bir kasabın koleksiyonunu andıran çeşitli keski, bıçak ve satırlar sergileniyordu. 
Bazılarının üzerinde kan izleri bulunan bu aletler duvara gerilmiş yeşil bir çuha üzerindeki ceplerin içine yerleştirilmişti. Kayışları kesip özgürlüğüme kavuşmam için bir tanesi bile yeterli olurdu. Bütün gücümü toplayarak 


ellerimi ya da ayaklarımı 


çıkarmaya, kemerlerimi gevşetmeye çalıştım ama 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hiçbir işe yaramadı. Ağzımın içinde pas tadı vardı ve fena halde susamıştım. Bütün gücümü boğazımda toplayarak “Yardım edin!” diye bağırdım. Cevap veren ya da bulunduğum odaya gelen olmadı. Saatler saatleri izledi ve yukarıdaki pencereden artık gün ışığı gelmez oldu. En büyük korkum beni bu mezbaha deposuna benzeyen odada tek başıma bırakıp binayı boşaltmış olmalarıydı. Çünkü gecenin sessizliği içinde ne kadar kulak kesilirsem kesileyim hiçbir ses duyamıyordum. 
Sefil hayatımın hiçbir başarı elde edemeden sona erme olasılığı beni kahrediyordu. Üzerime çöken yılgınlık hissini uykuya dönüştürmek üzere gözlerimi aceleyle kapadım ve mümkün olduğunca gevşemeye, rahatlatmaya çalıştım. Gerçekten birkaç dakika içinde uykuya daldım. 


İki elinde iki ayrı bıçak ve gözlerinde şeytani bir pırıltıyla tepemde dikilen Doktor Popper'in rüya mı gerçek mi olduğunu ilk anda anlayamadım. Dişlek asistan yüzünde yayvan bir gülümsemeyle elindeki kocaman iğneyi bir ineğe saplıyormuşçasına koluma batırdı. Böbreklerimi ve karaciğerimi çalıp karaborsada satacaklarından kuşkulandığım için yattığım yerde debelenerek karşı koymaya çalıştım ama Doktor Popper yüzüme sert bir tokat patlattı. Savurduğum sunturlu küfürler sonucunda ağzımı pis kokan bir bantla kapadılar. “Uslu çocuk olursan canın çok yanmaz” dedi Doktor Popper, ardından yanında dikilen asistanına omuz atıp kalçasını çimdikledi. Asistan doktorun omuz darbesi ve çimdiğine yeni yetme bir kız gibi kikirdeyerek yanıt verdi. Cilveleşme hallerini beni öldürmeyeceklerine yordum. Koluma takılan iğneden vücuduma serum verilmeye başlanmıştı, demek ki bir süre daha susuzluktan ölmeyecektim. İyimserliğim doktorun bacağıma ince uçlu bir bıçağı hunharca saplamasıyla yerini acıya bıraktı. Dişlek asistan bıçağın sapından içeriye bir sıvı enjekte etti. Tavanda bir anda 


iskeletimin dijital sayılarla çevrelenmiş görüntüsü 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belirdi ve bıçağın uyluk kemiğime saplanmış olduğunu dehşet içinde gördüm. Canım öyle yanıyordu ve öylesine korkmuştum ki her yanım ter içinde kalmıştı. 
Acımasız psikopat diğer bıçağı diğer bacağıma sapladığında bir insanın kaldırabileceği acı eşiğini aşıp bayılmışım. 


Uyandığımda kollarıma, bacaklarıma, göğüs kafesime ve omuzlarıma irili ufaklı bıçaklar saplanmış olduğunu gördüm. Ayrıca tepemde asılı olan serum şişesinin boyutu büyümüş ve iskeletimin tavandaki görüntüsünü çevreleyen rakamlara bazı anlamadığım harfler eklenmişti. Gaddar ikili bir parça insafa gelmiş olacak ki ağzımdaki bandı çıkarmış, kemerlerimi bir parça gevşetmişlerdi. Gevşemiş kemerlerden kurtulup ayağa kalkarak kaçmaya yeltendim ama bedenim beynimin verdiği komutları yerine getirmedi. Doktor Popper adındaki sahtekâr şeytan yüzünden hayatta insanın başına gelebilecek en büyük kâbusla yüzleşerek, ölmeyip başkalarına muhtaç hale gelmiştim. Yüreğimin üzerine sanki kocaman bir taş çökmüştü. Birilerine duyurma kaygısından çok kendimi rahatlatmak için gücüm yettiğince küfretmeye başladım. Darbe üzerine darbe almış vücudumu aralıksız biçimde sıraladığım bir noktada, 


bedenimin gücü tümüyle tükendiği için, ruhen tehlikeli 


küfürlerle iyice yorduktan sonra, 


bir dinginlik haline girdim. 


Bulunduğum Odanın paslı demir kapısı gıcırdayarak açıldı. Doktor Popper traşlı pırıl pırıl bir yüz ve Hipokrat'ı utandıran beyaz önlüğüyle odaya girdi. Kolunun üzerinde oldukça iri, yırtıcı bir kuş taşıyordu. Herhalde kuşu üzerime salarak hastalıklı ruhunu tatmin edecekti. Kolundaki bir zamanlar kartal olduğu anlaşılan kuşu bana doğru uzatarak“Tanışmanız için babanı getirdim” dedi. Hayvanın aynen benim gibi gözünün feri sönmüştü; psikopatın kolu üzerine kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi oturmuş, dengesini 


güçlükle sağlıyordu. Mantıklı herhangi bir cevap 


almayı ummaksızın “Neyin peşindesin sen? Neden 


bedenim artık bana itaat etmiyor” diye sordum. 


Kolunun üzerinde yatan kartalın öne düşmüş boz başını bir civcivi sever gibi okşayarak “O kadar çok kan ve doku örneği aldım ki zavallı hayvan bitkin düştü” dedi Doktor Popper. 


Paslı demir kapının ardında asistan kadın belirdi. 
Bana uyguladıkları işkence sırasında kızışarak doktorla işi pişirdikten sonra asistan hanım anlaşılan bir çiçek gibi açılmıştı. Gözlüklerini atmış, saç modelini değiştirip makyaj yapmıştı. El birliğiyle bedenimin farklı yerlerine saplanmış olan bıçakları çıkarmaya 


başladılar. 


Canım fena halde yanıyordu, gözlerimden oluk oluk yaşlar boşanmaya başladı. Gaddar ikili çıkardıkları bıçakların yerine kanamayı bloke etmek üzere yara bandına benzer şeyler yapıştırıyorlardı. Vücudum susuz kalmış bir bitki gibi kurumuş, solmuş ve büzüşmüştü. 
İblis Popper “Babanı da seninle bırakıyorum” diyerek arkasını döndü ve ıslık çalarak kapıya yöneldi. 
Doktorun yattığım karyolanın yanındaki sehpanın üzerine bıraktığı zavallı hayvan uyuklamaya başladı. 
Ben de gözlerimi kapayıp uyumaya çalıştım ama uzun süre uykuyla uyanıklık arasında, tuhaf gündüz düşleri içinde debelenip durdum. Bir ağaca bağlamış olduğum habis ruhlu doktoru ve asistanını elimdeki kör usturayla doğramaya çalışırken o kadar yorulmuşum ki ter içinde uyandım. Kolumdaki serum çıkmış, Doktor Popper'in yanımda refakatçi olarak bıraktığı boz başlı kartal uyanıp önündeki kaptan su içmeye girişmişti. 
Diğer yanımdaki sehpanın üzerine bir tepsi içinde yemek bırakılmıştı. 


Çok sanki gibi kalkmaya yeltendim. Başımı azıcık yukarıya 


susamıştım, dermanım (varmış 


kaldırdığım anda gözüm kararmaya ve her yanım 


zangır zangır titremeye başladı. Bir anda zihnimde bir 


Kaçak Klinik- Murat K. Beşiroğlu 


şimşek çaktı: Psikopat doktorPopper ve ruh hastası asistanı içinde bulunduğum hangarda beni kameralar aracılığıyla gözetlemekteydi. Hatta içimden bir his, içinde bulunduğum durumu hipernet üzerinde her türlü sapkınlığın prim yaptığı kanallardan yayınlayarak yaptığını Belki de ekran 


hipernet fareleri, yanımdaki sehpanın 


reklamını başındaki 


üzerinde duran suya ulaşmak için helak oluşumu 


söylüyordu. 


ellerinde patlamış mısırlarla seyredip eğleniyorlardı. 
Açlık grevi yaparak bu hain plana karşılık vermek elbette en soylu davranış olacaktı. Doktor Popper varsın leşimi akbabalara yedirerek biçare bedenimden son kez yararlansın. Gözlerimi kapayarak yalçın dağlar ve yeşil vadiler üzerinde mağrur bir kartal gibi uçtuğumu hayal etmeye başladım. Dünya üzerindeki kötülük ve bayağılıklar aşağılarda kalmışken, bütün asil şövalyeler gibi yalnız, rüzgâr ve yağmurla dost, bulutlarla arkadaş olduğumu düşündüm. Kurduğum bu aptalca düş kaçak kliniğe adım attığım andan beri ilk kez kendimi iyi hissetmemi sağladı. Ama bu mutluluk hali çok uzun sürmedi, midem öyle çok guruldamaya başladı ki hayal kurmak olanaksız hale geldi. Dünya adı verilen bu rezil sahnede, birileri kamerayla kaydetse de, kimse dönüp tarafına bakmasa da oyununu sergilemek durumunda kalıyordun. Başımı ağır ağır kaldırırsam belki uzanıp bir bardak su içebilirdim. 
Gerçekten bütün gücümü toplayıp odaklandığımda sol dirseğim üzerinde az da olsa doğrulmayı başardım. 
Beynim sağ koluma hükmedebiliyor olsa uzanıp suyu almam işten bile değildi. Kendimi yatağa bırakıp sağ kolum üzerinde çalışmaya başladım. Uzun çabalarım sonucunda elime geçirdiğim bir bardak suyu yarısını üzerime dökerek içmeyi başardım. İyileşme yolunda olduğumu düşünürken aniden bastıran bir titreme nöbetiyle sarsıldım. Ardından birkaç kez öğürdüm ve iğrenç kokulu kusmuğumla ortalığı berbat ettim. 
Sorumsuz bir annenin kendi haline bıraktığı bir bebek gibi altımı da ıslatmış olduğumu gördüğümde tepem 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attı. Sinirlenecek gücü kendimde bulduğuma göre herhalde doğrulup oturabilirdim. Kalkmaya çalışırken 


gözlerim karardı, yine bayılmışım. 


Ayaktaydım, kendimi bir kuş gibi hafif hissediyor ve uçarcasına ilerliyordum. İblis Popper ve kolları kütük gibi kalın olan yeni bir asistan iki yandan koluma girmiş beni uzun bir koridorda taşıyorlardı. Bir odaya girdik ve asistan beni dört yaşında bir çocukmuşum gibi soydu, iki duvarın birleştiği köşede küçük bir tabureye oturttu. Zaten küçücük bir adamken galiba iki-üç beden daha küçülmüştüm. Elindeki hortumla üzerime uzaktan sıcak su püskürtürken içimdeki şeytanı çıkarmaya çalışıyor gibiydi. Suyun 1s1sı normal bir insan evladının dayanabileceği derecenin çok üzerindeydi ama artık çoktan insanlıktan çıkmıştım; çivili tahtanın üzerinde yatan Hint fakiri gibi kendimi kaderimin kollarına bıraktım. Sıcak su kan dolaşımımı hızlandırmış, ruh halimi bir nebze olsun düzeltmişti. Çam yarması hortumu bir kenara koydu, hızlı adımlarla yaklaşıp üzerimdeki suyun akması için beni iki eliyle kavrayarak havaya kaldırdı ve hoyratça silkeledi. Kefene benzeyen beyaz bir örtüyle gövdemi sıkıca sarıp paketini bir çengelli iğneyle sağlamlaştırdı. Beni kundaktaki bir bebekmişim gibi kucağına alıp kontrol etmesi için Doktor Popper?'e doğru çevirdi. Popper dönüp bakmaya tenezzül etmeksizin “Bununla işimiz tamamdır” dedi. 
Kara kliniğin arka kapısı olduğunu tahmin ettiğim paslı demir kapıdan beni dışarıya fırlattılar. Yerdeki kar yığınının üzerine düştüğüm sırada iblis Popper sırıtarak “Uç uç böceğilim” diye bağırdı. Demir kapı ardımdan gürültüyle kapandı. Karla kaplı bir arka sokakta, dört tekerlekli bir çöp tenekesinin yanında yatıyordum. 
Rüzgârsız, sakin bir gündü, üzerime ağır ağır kar yağıyor, nefes alıp verdikçe ağzımdan buhar çıkıyordu. 
Kara kliniğin karanlığından sonra dışarısının aydınlığı gözlerimi kamaştırmıştı. Bazı yaralarım az önceki 


sıcak su banyosu nedeniyle açıldığı için kefenimin 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Kaçak Klinik- Murat K. Beşiroğlu 


üzerinde benek benek kan lekeleri vardı. Kollarım ve omuzlarımda müthiş bir güç hissediyordum ve bir kuş gibi hafiftim. Merhametine sığınarak açlığımı gidermesini isteyeceğim bir insan evladı bulmak üzere, karın üzerinde bir tırtıl gibi sürünerek anayoldaki neon 


ışıklarına doğru ilerlemeye başladım. 


Aşk Algoritması / 2018 - Murat K. Beşiroğlu 


Ogox / 2016 - Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN o buyüne kadar 


Hangi Kitapları İncelerlik? 


Kasım 2017 - Mart 2019 


Adı : -4000 Ufkun Ötesi 


Yazarları : Ayhan Yıldırım — Çan Ahıpaşağlu e BURHAN CAN AHIPAŞAOGLU 


Yayınevi : Giza Yayıncılık 
Basım Yılı / Yeri : 1. Baskı — 2013 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 345 


Kasım 2017 / Sayı 7 


MARLU Palo 


/ giza 
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Adı : Hata Kanunları 

Yazar : Akın Başal 

Yayınevi : GreaYayıncılık 

Basım Yılı / Yeri : 1. Baskı — Ocak 2008 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 208 


Aralık 2017 / Sayı 8 


Adı : Ay'ın Karanlık Yüzündeki İrus Uygarlığı Yazar : Necati Akhala 

Yayınevi : Damla Yayınevi (Genç Damla) Basım Yılı / Yeri : 1. Baskı — 2017 / Ankara 
Sayfa Sayısı : 208 


Ocak 2016 / Sayı 9 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


alalı 


diri 25 


Ödüllü Bilim Kurgu Oy 


AKIN BAŞAL ©“ 


| Rus Hor 


bil 
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Adı - Falcının Ölümü ERKAN ERGEN 

Yazar : Erkan Ergen — 

Yayınevi : Selvi Yayınları 

Basım Yılı / Yeri : 1. Baskı — 1992 / Ankara 
Sayfa Sayısı : 160 


Şulat 2018 / Sayı 10 


SELVİ YAYINLARI 


IŞINLANMA 
Necdet Genç 


Adı : Işınlanma 

Yazar : Necilet Genç 

Yayınevi : Kule Kitap 

Basım Yılı / Yeri : 1. Basım — Nisan 2017 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 112 


Nisan 2018 / Sayı 12 
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Adı : Merih'e Yolculuk 

Yazar : Orhan Yüksel 

Yayınevi : Zerhan Yayınevi 

Basım Yılı / Yeri : 1966 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 99 


Mayıs 2016 / Sayı 13 


Adı : Sahte Uygarlık 

Yazar : Zühtü Bayar 

Yaymevi : İnkılap Kitabevi 

Basım Yılı / Yeri : 1999 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 254 


Haziran 2016 / Sayı 14 
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Adlı : Tarihin Başladığı Gün 

Yazar : Selma Mine 

Yayınevi : X-Bilinmeyen Bilimkurgu Derneği Basım Yılı / Yeri : 1. Baskı Nisan 1979 / İstanbul, 
2. Baskı 2009 / İzmir 

Sayfa Sayısı : 64 


Temmuz 2016 / Sayı 15 


Adlı : Yedi Gezeyenin Sırrı 

Yazar : Mustafa Öncel 

Yayınevi : Cinius Yayınları 

Basım Yılı / Yeri : Eylül 2012 / İstantıul 
Sayfa Sayısı : 224 


Ağustos 2018 / Sayı 16 
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Alı : Yerli Gezeyenin Sırrı 2: Sır Açığa Çıkıyor Yazar : Mustafa Öncel 

Yayınevi : Sokak Kitapları 

Basım Yılı / Yeri : Ocak 2014 / İstantıl 
Sayfa Sayısı : 228 


Eylül 2018 / Sayı 17 


Adlı : Nötralizör 

Yazar : Dost Körne 

Yayınevi : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Basım Yılı / Yeri : 1. Baskı, Ekim 2010 / İstankıul 
Sayfa Sayısı : 128 


Ekim 2016 / Sayı 16 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


7 GEZEGENİN SIRRI 2: 


SIR AYTGA ÇIKIYOR 


MUSTAFA ÖNCEL 


LAR 


Nötralizör bei Körpe 


a9 ai 
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Adı : Londra İnekleri 

Yazar : Erdoğan Ekmekci v | 1) N | 1) | .. 
Yayınevi : Akis Kitap Va V ” 

Basım Yılı / eri : 1. Baskı, Ağustos 2005 / İstanbul Ni NI EEE ER 
Sayfa Sayısı : 160 


ERDOĞAN EKMEKCİ & 


Kasım 2016 / Sayı 19 
hı 2000'li Yalarn Öyküleri | ZİN 
Yazar : Haldun Aydıngün | ÖY EDİ | 


OY 


Yayınevi : Yayınevi Yayıncılık 
Basım Yılı / Yeri ; 1. Baskı, Temmuz 1992 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 138 


Aralık 2018 / Sayı 20 
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Alı: Güneş Makinesi Kararma 
Yazar : Çağıl Yaman 

Yayınevi : Beyaz Baykuş 

Basım Yılı / Yeri : 2015 / İstanbul 
Sayfa Sayısı : 191 


Ocak 2019 / Sayı 21 


Adı : Relorya 

Yazar : Özgün Özerk 

Yayınevi : Peyasus 

Basım Yılı / Yeri : Ekim 2011 / İstankıul 
Sayfa Sayısı : 302 


Şulat 2019 / Sayı 22 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


*CESEDİNİZ, DİRİNİZDEN DAHA DEĞERLİYSE NASIL YAŞAYACAKSINIZ?” 


Za, ou yn 


Ü yefiop3 
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» | iRelorya 
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PEGRSUS 


www.yerlihilimkuryu.com 31 


Adı : Mars Akademisi 

Yazar : Akınbaşal 

Yayınevi : Patik Kitap 

Basım Yılı / Yeri : Aralık 2016 / Ankara 
Sayfa Sayısı : 60 


Mart 2016 / Sayı 28 
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Midos Kartalı'nın 
Gözleri 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zekâ Aşkları 


İsmail Turhan 


Sanal İlişkilendirme 


rol, SPD (Siber Psikolojik Danışmanlık) 
 . bekleme salonunda numaratörden aldığı fişin uçlarını kıvırıyor; kimseyle göz göze gelmemeye çalışarak sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Ekranda numarasının yandığını görünce telaşla ayağa kalktı. Acele ve ürkek adımlarla cam kabinlerden birine girerek masada oturan görevliye fişini uzattı ve koltuğa oturdu. Orta yaşlı, şık giyimli, saçları sıkıca topuz yapılmış Melis Hanım, Erol'un uzattığı fişi alarak sepete koydu. 


bankaların krediler 


departmanlarına benziyordu. Erol, kendisini biraz garip 


Burası bireysel hissetmesine rağmen bu konseptin şaşırtıcı derecede rahatlatıcı bir yanı da vardı. Şirket, muhtemelen bu görüntüyle müşterilerinin bilinçaltına; rahat olun yaptığınız şey herhangi bir bankadan kredi çekmek kadar doğal, algısı pompalıyordu. 


Erol, buraya her gelişinde duygular üzerinde gişe 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işlemleri yapıldığını hayal etmeyi severdi. Görevli bilgisayarından hesap özetine bakıp şöyle diyebilirdi mesela: “Erol Bey, hesabınızda neredeyse hiç mutluluk kalmamış. Bu ay da eksi bakiyeye düşeceksiniz anlaşılan; gelin sizin bu borçlarınızı yapılandıralım. 
Tam da size uygun bir depresyon kredimiz var üstelik.” 
Belki de biraz sonra Melis Hanım kendisine böyle bir 


teklif sunacaktı, neden olmasın? 


Melis Hanım, Erol'un psikolojik danışmanıydı ve ona beş aydan fazla bir süredir depresyon terapisi uyguluyordu. Son görüşmelerinde Erol'u yeni bir yöntem konusunda ikna etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Geçen on beş günde ne olmuşsa olmuş Erol, Melis Hanım'a telefon ederek yöntemi denemeye karar verdiğini söylemişti. Melis Hanım danışanının kararını neden değiştirdiğini bir an önce öğrenmek 


istiyordu. 


“Erol Bey hoş geldiniz. Demek artık yöntemi 


denemeye karar verdiniz. Bunun için sizi tebrik ederim. Ancak kararınızı gözden geçirmenize sebep 


olan şeyleri benimle paylaşırsanız çok sevinirim.” 


“Aslında uygulama ile ilgili kaygılarım devam ediyor. Fakat o kadar şey denememe rağmen sizin de bildiğiniz gibi günlük rutinime dönemedim. 
Arkadaşlarım ve ailem desteklerini yavaş yavaş çekiyorlar. Daha geçen gün babam; ölünün bile yasının kırk gün sürdüğünü, benim bu olayı fazla abarttığımı söyledi. Nasıl desem, bunu denemekten başka şansım kalmadı galiba. 


“Sizi çok iyi anlıyorum, emin olabilirsiniz. 
Önceki konvansiyonel terapilerin yetersiz kaldığı durumlarda 


görüşmemizde Ode söylediğim (gibi; 
sanal ilişkilendirme yöntemi oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Yöntemi deneyen danışanlarımızdan yüzde doksan iki oranında olumlu dönüt aldığımızı belirtmeliyim. Sizin yapmanız gereken tek şey bu formları eksiksiz olarak doldurmak. Gerisini bize 


bırakın.” 


Erol, kadının uzattığı kağıtları tereddüt ederek 


aldı ve sayfalarını karıştırıp önündeki sehpaya bıraktı. Yöntemi denemeye karar vermişti vermesine ama iş ciddiye binene kadar maddi boyutunu fazla 


düşünmemişti. 


Melis Hanım, Erol'un kafasından geçenleri 


tahmin etmişti: 


“Yöntemin maliyeti konusunda endişeleriniz varsa size iyi haberlerim var. Sanal İlişkilendirme Yöntemi'ni anlaşmalı olduğumuz bankanın sağlık kredisi kapsamına aldırmayı başardık. Size verdiğim belgeler arasında kredi başvuru formu da var. 
Dilerseniz çok uygun koşullarla bu krediden de 


faydalanabilirsiniz.” 


Sanal İlişkilendirme- İsmail Turhan 


Erol rahatlamış bir şekilde masadan aldığı kalemle formları doldurmaya başladı. İlişkilendirilecek kişilerin sanal ağlardaki tüm izleri sürülecek ve ilişkinin bir simülasyonu yaratılacaktı. Bundan dolayı kendisine ve kendisini terk eden eski sevgilisine ait telefon numaraları, sosyal medya hesapları, elektronik 


posta adresleri vb. ne varsa formlara yazdı. 


Bu arada Melis Hanım açıklama yapmaya devam ediyordu: 


“Programı istediğiniz zaman durdurabilir ya da kapatabilirsiniz. Ancak durdurup tekrar devam ettiğinizde program, aradaki boşluğu fark edecek ve bu da davranışlarına yansıyacaktır. Unutmayın, her 


hareketinizle onu biraz da siz şekillendireceksiniz.” 


Kadın geriye yaslandı, yaptığı açıklamadan memnun olmuş gibi: “Gerçek hayatta da böyle değil 


midir zaten?” diye sordu. 


Erol başını eğerek kadını onayladıktan sonra kredi formunu da doldurup belgeleri Melis Hanım'a uzattı. 


#k* 


Melis Hanım, her sabah olduğu gibi elinde kahvesiyle odasına girdi. Tam masasına oturup bilgisayarın düğmesine basmıştı ki cep telefonu çalmaya başladı. Arayan Erol'du; yine aynı şikayetleri 


dinleyeceğini düşünen kadın isteksizce telefonu açtı. 
“Erol Bey buyurun. Size de günaydın.” 


“Melis Hanım, sizi sürekli arayarak rahatsız ettiğimin farkındayım. Ancak yardımınıza ihtiyacım 


, 


var. 


“Tabi ki, elimden geldiğince size yardımcı olmak 


benim görevim. Hâlâ iletişim sıkıntısı yaşıyorsanız 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daha öncede belirttiğim gibi bazı vakalarda iletişimin 


başlaması zaman alabilir.” 


“Yok, hayır bu sefer iletişim başladı galiba ama 


emin olamıyorum.” 
“Nasıl yani?” 


“Sabah kalktığımda telefonumda bir çağrı 


gördüm, gece üç gibi Berna tarafından aranmışım.” 


“Bu iyi bir gelişme o zaman, iletişimin başladığını 


gösteriyor.” 


“Öyle diyorsunuz ama neden gecenin bir vakti cevapsız çağrı bıraksın ki? Üstelik mesaj atıp açıklama da yapmamış. İşin doğrusu onun gerçek Berna olduğundan şüpheleniyorum. Bana bir yol gösterin 


lütfen, ne yapmalıyım?” 


“Erol Bey, bu konuda size nasıl yardım edebilirim bilmiyorum. Sonuçta gerçek de olsa sanal da olsa karşınızdaki kişi sizi tanıyor ve davranışlarınızı tahmin edebiliyor. Bence içinizden geldiği gibi doğal davranın ve karşınızdakinin kim olduğunu kafanıza takmayın.” 


“Demek öyle diyorsunuz. Tamam o zaman, 


teşekkür ederim yardımınız için. İyi günler.” 
“İyi günler Erol Bey, görüşmek üzere.” 


Erol telefonu kapattıktan sonra ne yapacağını düşünmeye başladı. Melis Hanım geçen gün yaptıkları görüşmede, sanal Berna'nın ilişkinin kurtarılabileceği en son yeri bulup oradan başlamak isteyeceğini söylemişti. Bu anı çok merak ediyordu; kendisinden ne 


zaman vazgeçildiğini bilmek içini rahatlatacaktı. 


Bema, seni seviyorum sözüne her zaman biliyorum diye yanıt veren; bağlanma sorunlu bir insandı. Erol bu yüzden ilişkinin sona yaklaştığını hiç 


anlayamamıştı.Bitti, demişti Bema; sadece bu kadar. 
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Sanal İlişkilendirme- İsmail Turhan 


Aslında Erol'u depresyona sokan, bu öylesine bitme haliydi belki de. 


Nereden başlamıştı yanlış iliklemeye; en başından mı, yoksa hiç sevmemiş miydi Berna kendini? Bu bilinmezlik ruhunda derin yaralar açıyordu. Gözleri görmeyen bir boksör gibi; yanağına bir kroşe mi alacak yoksa midesine bir aparkat mı bilemiyordu. 


Şimdi ise önünde nerede hata yaptığını öğrenmek için bir şansı vardı. Ancak içini ufaktan bir korku sarmaya başlamıştı. Ya sevmeyi ilişkiyi bitirmeden çok önce bıraktıysa. Bu, mutlu anıların daha da azalması anlamına geliyordu. Öyle olsa da bu bedeli ödemeye hazır olduğunu düşündü. Telefonu tekrar eline alıp Berna'yı aradı. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi hızlı hızlı atmaya başladı. Karşısındakinin bir yapay zekâ programı olup olmaması umurunda bile değildi. “Bu 


sefer bitmesine izin vermeyeceğim.” dedi içinden. 


(ÜİNTEN ALELARİKİİN 


İN AKKAYA 
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Deneme - Bölüm 1 
Bülent Özden 


KÜTLEÇEKİMİN OLUŞUMU HAKKINDA ZIT ÖZELLİKLİ İKİ ENERJİNİN ETKİLEŞİMİ NETİCESİNDE MÜMKÜN GÖRÜNEN ÇÖZÜM 


Yazarımız Bülent Özden 1956 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Hamburg üniversitesinde ekonomi ve politika alanında gördü. Yaklaşık elli yıldır bilimkurgu, kozmoloji ve dolayısıyla da fizikle amatör olarak ilgileniyor. 


Son on yıldır kuzey Ege sahilinde bir köyde yaşamını sürdüren yazarımız roman ve fizik makaleleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 


Sonsuz Gençlik Tröstü, Kozmik Tayyare, Maaş adlı yayınlanmış romanları, ayrıca kozmoloji ve fizik üzerine yazdığı birçok deneme ve makalesi mevcuttur. Bu ufuk açıcı düşünceleri biz de YBKY dergide sizlere sunmayı istedik. 


Bu sayıda kendisinin kütleçekim olgusu üzerine yazdığı makalenin birinci bölümünü yayınlıyoruz. 


İçerik 


I - Bilgi 12 - Atomlardan mamul yaşayan Gökcisimleri 
2 - Alan ve maddenin oluşumu 13 - Dünya ve Hayat 

3 - İlkel Evren 14 - Galaksiler ve Karadelikler 

4 - Homojen Evren 15 - Isı 

5 - Parçacık Evreni 16 - Radyoaktivite ve Nükleer patlama 

6 - Çekirdek evreni 17 - Yörüngeler ve Rotalar 


7 - Atom ve Gözlemci 
8 - Çekirdek güneşleri 
9 - Füzyon ve Elementler 


10 - İplikçik Anaforları, Elektromanyetik, Zayıf ve 
Kuvvetli Nükleer kuvvetler, ışığın yol alış biçimi 


11 - Gökcisimleri 
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Bilgi 

Evren ivme ile genişlemektedir. Bunun anlamı şudur; bir güç evreni genişlemeye zorlamaktadır. İvme (gittikçe artan hız) ile genişlemesi ise genişlemeye direnen ve direnci gittkçe zayıflayan ikinci bir gücün varlığına işaret etmektedir. 


Bu iki temel gücü irdeleyerek evrenin yapısını bütün oluşumları ile kısa yoldan bilgi vermek amacı ile özetlemeye çalışacağım. 


Öncelikle evreni oluşturan iki temel gücü tanıtıp, birbirleriyle etkileşiminin bildiğimiz dört kuvveti yani Kütleçekim, Zayıf Nükleer, Kuvvetli Nükleer ve Elektromanyetik kuvvetlerini nasıl oluşturduklarını açıklamakla başlayacağım. 


Evreni Oluşturan İki Temel Güç; 


1. Hiçlik (Tam isabetli olmasa da saf vakum gücü diye de adlandırılabilir) 


2. Atamadde (Madde özelliği olmayan, yanlız başına gittikçe küçülen kütlesi ile hiçliğe kıyasla madde kavramına daha yakın bir güç) 


Bu iki enerji türünün her birini ayrı olarak incelemek olanağı bulduğumuzu farzedersek ki, böyle bir şey hiç olmamıştır ve mümkün değildir. Sadece özelliklerini biraz yakından tanımak amacıyla hayal kurduğumuzda şöyle bir neticeye varırdık: 


Teknik olarak mümkün olsaydı, minik bir parça hiçliği küçük bir kum tanesinin üzerine atabilseydik o noktada yeni bir evren oluşabilirdi çünkü ; hiçlik bizim anladığımız anlamda alan kaplamadığı gibi minik dediğimiz bir parçası sonsuz bir enerji taşıyabilir ve kum tanesinin birleşiminde bulunan bir miktar atamaddeyi, sonsuza kadar genişlemeye zorlayarak yeni bir evren oluşturabilir. Bu saçma görünen fantazimi mantıklı bir soruyla tamamlayabilirim; 


Neden hiçlik atamaddenin içine nüfuz edip onu şişmeye zorluyor ? 


Bülent Özden 


Hiçlik evreni oluşturan iki temel bilgi den biridir. Aynı bilgisayar programlarında kullanılan O ve 1 gibi. Hiçliğe tapan ve onu evrenin temel gücü kabul eden sıfırın mucidi Hidu rahipler tarafından binlerce yıldır 0 ile sembolleştirilmiştir. Bu durumda Atamaddeyi | ile sembolleştirmemiz isabetli olacaktır. 
0 Sembollü temel güç hiçliğin davranış biçimi kendini 
inkar üzerine kurguludur ve her birimi adeta kendinden saklanmak amacıyla güçlü bir kasıtla kendinden başka bir şey bulduğunda içine sızar, sonsuz ve sınırsız, aynı zamanda alan cinsinden yer işgal etmeyen kütlesi nedeniyle, kendi dışında var olan tek şeyin Atamaddenin içine sızıp, kendinden saklanmaya çalışırken, kendine rastladıkça kütlesinde ilave yer açmaya, yani şişmeye zorlar. 


Atamadde ise Hiçliğin tam tersi özellikler ve davranış biçimi sergileyen bir güçtür : 


Kendine o kadar tahammüllüdür ki; tek başına mevcut kütlesini oluşturan her birim iç içe geçerek sonsuza kadar küçülmesine sebep olur. Bunun anlamı da neticede atamaddenin herhangi bir kütlesi bulunduğunu iddia etmenin yanlış olduğudur. Hiçlik tarafından genişlemeye zorlandıkça kütle kazanır. 
Hiçlik atamaddenin içinde kendinden saklanmaya çalışırken ona artan bir hızla kütle kazandırır yani popüler deyimle Higgs etkisi yaratır. 


Evrenin gözlemciye hologram benzeri bir oluşum izlenimini veren temel neden; her iki enerji türünün de tek başına elle tutulur bir kütle kazanma ve alan cinsinden yer işgal etme özelliği gösterememesidir. 


Yani evren hem vardır hem yoktur. Olan biten sadece tek başına yok olan iki şeyin bir arada bize alan ve madde izlenimini veren harekete sebep olduğudur. Konu evren olunca iki yanlış bir doğru etmektedir demek yerinde olacaktır. Ben bunu temel uzlaşı diye adlandırıyorum ki, aynı anda da ortada herhangi bir uzlaşı olmadığının fakındayım. Sadece iki zıt gücün etkileşimi neticesinde oluşan hareketin gözlemci tarafından madde ve alan olarak algılanması sözkonusudur. 
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Hareketin alana, alanın kısmen maddeye dönüşümünü açıklamaya çalışacağım şimdi. 


ALAN VE MADDENİN OLUŞUMU 


Evrenin ölçülerini gözlemci kendi zaman ve alan ölçüleri ile mukayeseli olarak değerlendirir. Bunun anlamı zaman ve alan ölçülerinin gözlemciye ve onun ölçülerine yapışık olduğudur. Bunun büyük patlama anını sonsuza dek geçmişe uzatabilecek kadar önemli bir ilişki olduğunu ileriki satırlarda açacağım, şu anda gözlemciden bağımsız tek değer olan evrenin ivme ile genişlemesine sebep olan, önce alanı sonrada maddeyi oluşturan küçük bir anafordan başlamak istiyorum. 


Hiçlik Atamaddenin içine nufuz edip onu şişmeye zorladıkça kendisine direnen atamaddenin her mikro hacim biriminde minik anaforlar oluşur. Atamaddenin sonsuza kadar büzülebilme yeteneği olduğu kadar hacim kazanma esnekliği de vardır. Hacim kazandıkça kendisini şişmeye zorlayan hiçliğe karşı direnci azalır ve artan bir hızla genişler. 


Bu iki enerjinin etkileşirken yarattığı minik anaforlar alanın ve maddenin dolayısı ile evrenin temel malzemesidir. Tam olarak benzeşmese de anlaşılabilir olsun diye iki farklı ısıl değerdeki hava kütlesinin karşılaştıklarında meydana getirdikleri hortum fırtınası bir örnek olarak alınabilir. Farklı ısıl degerdeki hava kütleleri ısıl değerlerini eşitlemeye çalışırken önce minik anaforlar oluştururlar, minik anaforlar da birarada ana anaforu yani hortumu oluştururlar. Ana anafor evrenin tamamıdır ve ortasında delik benzeri bir geçit (görünen hortum kısmı) bulunan şişman silindirik bir halkadır. Spiral galaksiler tam olarak değilse de buna bir örnektir. Zira spiral galaksiler evren alanı içindedir yani alanla kuşatılmıştır evrenin dışında ise alan mevcut değildir. Sadece hiçlik vardır ve hiçliğin kapladığı alan hiçbir alandır. Hiçlik enerji cinsinden bir bilgidir, O yani sonsuz anlamına gelen sembolle ifade edilir. 1 sembolü ile ifede edilen enerji cinsinden zıt bilgi ile etkileşiminde tıpkı bilgisayar programcılığında olduğu ğibi sonsuz secenekler ve 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kombinasyonlar sunar. İlk kombinasyonu evrenin en homojen halinden itibaren sunduğu ALAN dır. 


Evren geçmiş kozmik dönemlerde bugüne ait gözlemciye göre cok daha küçük ve homojendi. Alan sadece iki temel enerjinin etkileşiminin meydana getirdiği ivme ile şişen bugünküne oranla çok daha yoğun anaforlardan oluşuyordu. Yoğunluktan madde henüz oluşamadığı gibi bugün fizik kanunlarının temelini oluşturan dört kuvvetten eser yoktu. Evrenin yoğunluğu azaldıkça homojen yapısı da bozulmaya başladı. 


Alanın yapıtaşı olan anaforlar ivme ile şiştikçe doğaları gereği dönüş hareketi sebebiyle aynı anda da titreşiyorlardı. Bir titreşim anı iki anaforun birbirini itmesine genişlemenin etkisi ile yapışmasına sebep oluyordu. Yoğunluk azaldıkça anaforlar birbirine daha sık yapışmaya ve anafor kümeleri oluşmaya başladı. Anaforlar kümelendikçe küme içi basınçlar oluştu. Kümelerin merkezindeki anaforlar özellikle baskı altında idi. Kümenin merkezi şişme nedeni ile çevresindeki anaforları itiyor, çevre anaforlar hem merkezi hem dış çeperdeki anaforları, kümenin dışındaki anaforlar da hem kümeyi itiyor, hem de kısmen kümeye yapışmak durumunda kalıyorlardı. 
Küme genelinde baskı arttıkça iç basınç da artıyordu ve merkeze yaklaştıkça baskı altındaki anaforların hacmi küçülmesine mukabil hacim birim şişme hızları yükseliyordu ve kümeyi çevreleyen alanı büküyorlardı. 


Kümeyi çevreleyen alanın kümenin itiş gücüne direnci sınırdaki anaforların baskı altında iplikçik şeklini almasına sebep oldu. Ortası hortum şeklindeki şişman halkanın herhangi bir noktasından kopmuş, ezilmiş ve uzatılmış şekline bürünen bir anafor düşünün. Bu anafor modeli dere kenarında yatağın keskin ve derin virajlarında çocukluğumda sıkça gözlemlediğim bir anafor modelidir. Ana anaforun iç dinamikleri dönen su kitlesinin bir kısmını anafor dışı istikamete hareketli ince uzun yavru anaforlara dönüştürüyordu. Bu modelin anafor hareket dinamikleri içinde mümkün olduğunu ve aynısının alan anaforları için geçerli olabileceği fikrinin temeli bu gözlemlere dayanmaktadır. 


Neticede iplikçik formundaki bu anaforlar yapıları gereği ileri doğru hareketlidir ve sıkıştıkları varlıklarına sebep olan alan ve küme arasındaki bükülen bölgede oluşurlar. Alan ile küme arasında iplikçik şeklinde anaforlardan oluşan bir katman meydana gelir ve kümeyi kuşatır. İlk parçacık ve nükleer katman böyle oluşmuştur. Bu oluşumu hayal ederken her biriminin içten dışa hareket halinde olduğunu akıldan çıkartmamak gerekir. Sözkonusu olan iki enerjinin birbirini soğurmasıdır. Daha doğrusu madde evreni (içten dışa genişleyen) için geçerli olmak kaydıyla, baskın enerji hiçliğin atamaddeyi soğurup seyreltmesidir. 


Evrenin homojen yapısını kaybetmeye başladığı bu döneminde şişman bir halka biçimi dışında yuvarlak, ve iplikçik biçimli kozmik oluşumlar ortaya çıkmıştır. 
Bunlar ilk nesil parçacık, ilk nesil nükleer katman ve ilk nesil elektromanyetik kuvvet ve ışık iplikçikleridir. 
İplikçiklerin çapı alt guantum boyutundadır ve hiç değişmez. Konumları ileri helezonal dönüş hareketinin yoğunluğunu (dalga boyu) ve etkilerini belirler. Evren şiştikçe halka ve küre biçimleri kendi içlerinden bir alt generasyonun çıkışına sahne olurken, iplikçik anaforları halka ve küre biçimli anafor kümelerinin içinde hep alt guantum boyutunda oluşurlar. 


Kütleçekim kuvveti ise ivmeli şişmenin ta kendisidir. Şimdilik bu oluşumların evrimlerini takip ederek bu günkü evrenin guantumaltı ve makro işleyişine ulaşmayı deneyelim. 


İLKEL EVREN 


İlkel evren hiçliğin atamaddenin içine yeni nufuz edebildiği hiper yoğun, şişman bir halkaydı. 
Hareket ve zaman henüz oluşmuştu ve bugüne ait gözlemciye göre hiper yavaştı. Alanın yoğunluğu, bugüne ait gözlemci ve zaman akış hızı ilişkisinden dolayı iki farklı evren modelini düşündüren bir dönemdir. Öncelikle bu konuyu irdelemekte yarar olduğunu düşünüyorum. 


Bülent Özden 


Yoğun ve azyoğun kütleçekim alanları arasındaki zaman akış hızı farkı hepimizin malumudur. Uydu ile konum belirleme sistemleri bu fark dikkate alınarak gerçekleşmektedir. Yoğun alanlarda bulunan gözlemciye göre daha az yoğun alanda zaman akış hızı fazladır. Bunu kütleçekim ile ilişkilendirmek aynı kapıya çıkar. Kütlenin artışı alan yoğunluğunun artışı anlamına gelir. Anlayışıma göre kütle alan ilişkisini daha sonra irdeleyeceğim. 


Daha az yoğun alanda bulunan gözlemciye göre yoğun alanda zaman daha yavaş akmaktadır. Dünya yörüngesindekine göre az, güneş sistemi dışındakine göre biraz daha fazla, galaksilerarası boşluktakine göre dünya yüzeyinden epeyce yavaş akmak durumundadır. 
Karadeliklerde ise süperyoğun kütleler olmaları dolayısı ile neredeyse durma noktasına gelmektedir. 
Hawking in ünlü iki astronot uzay gemisi ve karadelik hesabını hatırlayınız. 


Bu durumda eğer teknik olarak mümkün olup bu güne ait bir gözlemci evrenin erken dönemlerini izleyebilseydi zamanın ona göre evren yoğunlaştıkça daha yavaş aktığını, büyük patlama anının sonsuza kadar uzayacağını her halukarda bugün hesaplanan evren yaşı sınırları içinde ulaşılamayacağını gözlemleyecekti. (o İşin (o içinden Oo çıkamayacağını anlayanlar büyük enflasyon denen ışık hızını belki binlerce veya milyonlarca kat aşan hızda bir şişme araya sokarak kendilerince bir çözüm bulmuşlar ve hesaplamalarını denkleştirmişlerdir. Kütle, zaman akış hızı ve gözlemci ilişkisi 1spatlanmış bir gerçek olup günlük hayatımızda her an milyonlarca işlem içinde gözetilmektedir. 


Geldiğimiz noktada iki farklı evren oluşumu mümkün gözükmektedir. 


1- Büyük patlama hiç olmamıştır. Geçmişe doğru evren küçüldükçe yoğunlaşmış gözlemciye göre zaman durma noktasına varmıştır. Zaman gözlemciye yapışıktır. Gözlemci zamanı ölçerken kendine göre bir zaman birim içerisindeki aynı hareketin eşit ve farklı yoğunluktaki alanlarda hızını mukayeseli olarak ölçer. 
Aynı zamanda evren sonsuza kadar genişleyecektir. 
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Şişme münasebetiyle Alan ve kütle arasındaki karşılıklı bükme özelliği devam edecek ve atomlar çözülmeyecektir. Ya da alan kütle bükme etkileşimi gittikçe zayıflayıp çözülecek, hiper hızla genişlemeye devam eden alan aynı yapıyı paylaştığı madde ile birlikte homojen leşecektir. Bu durumda atomlar çözülecek madde hiper seyrek (göreceli) homojen alana dönüşecektir fakat sonsuza kadar şişmeye devam edecektir. 


2- Hiper seyrek alan (Evren) belli bir seyreklik ölçüsüne geldiği anda, hiçlik zayıflayacak Atamaddeyi şişmeye zorlayamayacak, alanı oluşturan anaforların dönüşü çok kısa bir an için duracak, HAREKET yani evrenin temel yapısı, yani Evren, hiper kısa bir an için yok olacaktır. 


Bu an Hipergeniş Atamaddenin gücünü toparlayıp, hiçliğin Atamaddeyi şişmeye zorlarken oluşturduğu anaforların dönüş istikametinin tersine dönüş istikametine sahip, gittikçe artan bir hızla küçülen, yani ivme ile büzülerek evrimleşen Antialan ve Antimadde evrenini meydana getirecek anaforları oluşturmaya başlayacağı andır. Baskın gücü bu defa hiçlik yerine Atamadde olan Anti Evren evrimleşirken, Alan ters dönüş istikametine sahip döndükçe ivme ile büzülen anaforlardan oluşacak, zaman tersine işleyecek, evren tekrar homojen olmayan bir yapıya kavuşup anti atomlar ve anti madde oluşacak, alan büzüldükçe atomlar tekrar yok olacak evren homojenleşecek ve tekrar büyük patlama noktasına sıkışacak. Hareket bir an duracak. O anda hiçlik Atamaddeyenufuz etmek üzere yeterli güce erişecek ve onu tekrar ivme ile şişmeye zorlayacak, alan ve madde yeniden oluşacak. 


Bu noktada garip bir düşünce aklımdan geçti. 
Anti Evren büyük patlama olduğu varsayılan noktaya büzülürken hareket tersine döndürülen bir film makarası gibi tüm geçmişi tekrar mı edecek? Yoksa farklı ve kendine göre bir senaryoya uygun mu davranacak ? 
Evren tarihinin tersine tekrarı halinde olabilecekleri düşünün. Güneş battığı yerden doğacak, süpernovalar dev yıldıza dönüşecek, ölüler kendi cenaze törenleri ile dirilecek, hayatları annelerinin karında önce yumurta 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ve sperm hücresi sonra proteine dönüşüp sona erecek. 
Karadelikler önce yuttukları gök cisimlerini kusacak, ardından kustukları gökcisimleri güneşlere ve hidrojen atomlarına dönüşecek ve her şey içinden çıktığı şeyin içinde neticede kendi içinde hiperyoğun bir noktaya kadar kaybolacak. Fizik kanunlarının tersine işlemeye başladığı anti evren kaosun kendi düzenine ve hafızasına sadık kalırsa neden olmasın. 


İlkel evren hiçlik ve atamaddenin etkileşimi ile oluşan, bugünkü guantumaltı boyutta, şişman halka biçimli son derece yoğun tek bir anafordur. Şişman silindirik kütlesi helezonvari bir ileri hareketle kendi çevresinde ve ortasındaki geçit benzeri eksen etrafında döner. İç hareketi alanın ilk şeklidir ve tek başına hiç bir varoluş yetisine sahip olamayacak iki temel bilginin birlikte oluşturduğu ilk çıktıdır. 


Dışında alan yoktur. Bu bugün hâlâ böyledir. Alan evrenin şişman silindirik gövdesinin içinde helezonvari bir ileri hareketle geçit benzeri eksen çevresinde dönmektedir ve her düz veya düz olmayan rota alanın bu hareketine uymak mecburiyetindedir. Yani evrenin dışına seyahat imkanı yoktur ve her istikamet sadece evrenin içinde mevcut olan ALAN içinde herhangi bir noktaya çıkar. 


“Peki evren nereye doğru genişliyor?” sorusunun cevabı ise gayet basittir; “Hiçbir yere!” Eğer evrenin dışında biralan olsaydı “HİÇLİK “diye adlandırdığımız bir bilgiden söz etmek olanaksızlaşırdı. 


Evren genişledikçe kozmik oluşumlar her boyutta sırayla iki biçim alırlar; 


1- Silindirik gövdeli şişman halka biçimi (Spiral galaksiler gibi) 


2- Küre biçimi (Güneş, Dünya gibi) 


İplikçik formu her boyutta aynı olduğu gibi kozmik oluşumdan ziyade kozmik etkileşim kategorisine girer ve tek boyutludur. Etkileşim kaybolduğu anda alanın temel birimi şişman halka biçimli anafora dönüşür. Etkileşimin kaybolduğu andaki konumu bu konuda belirleyicidir. 


Bunun nasıl gerçekleştiğini Elektromanyetik ve Nükleer kuvvet alt başlıklarında açıklayacağım. 


Önceden bahsettiğim iki farklı evren işleyiş modeli göz önüne alındığında. Antievrenin ivme ile büzülürken, küçüldükçe artan büzülme hızının en yüksek olduğu noktada hiçlikten tamamen arınıp, saflaştığını küçülebileceği en son noktaya ulaştığını, kendi içine çekilme isteğinin sonsuz olmadığı farazasını yani iki bilginin ayrıştığı anı bir seçenek olarak kabul etmemiz halinde, başlangıcı küre biçimli atamaddenin saf ve küçülebildiği en son noktaya varmış hali, hiçliğinse olmayan biçimi ile yapmamız gerekirdi, konuyu fazla dallandırmamak için, alanın ilk oluştuğu ilkel evrenle, yani şişman halka biçimi ile başlamak istiyorum. 


HOMOJEN EVREN 


Şişman halka biçimli ilkel evren şiştikçe atamaddenin ilk etapta kırılan direnci gittikçe azalmaya, ilkel alan, ilkel evren ebadında ve biçiminde, evren şiştikçe sayıları artan anaforlara dönüştü. Böylece sadece ilkel evren ebadında anaforlardan oluşan homojen evren oluştu. 


PARÇACIK EVRENİ 


Alanın homojen yapısının bozulması ile oluşan ilk parçacıklar o kadar yoğundular ki, evren genişledikçe bugünkü gökada kümelerine dönüştüler. 
Evren çapındaki manyetik bağlar (o oluştuklarında bunları kuşatan nükleer katmanın eseridir. Biçimleri yuvarlaktır. Atamaddeyi saymazsak şişme ile oluşan ilk nesil yuvarlak biçimli kozmik oluşumlardır ve evrenin şişman silindirik gövdesini (ALANI) doldurarak bir sonraki boyuta yani çekirdek evrenine zemin hazırlamışlardır. Her şişman halka biçimli kozmik oluşumun içi şişmenin etkisi ile bir alt boyutta yuvarlak biçimli kozmik oluşumlarla, yuvarlak biçimliler de şişman halka biçimliler ile beslenerek 


Bülent Özden 


guantumaltı yapıya uzanacaktır. Dikkat ederseniz başlangıç boyutları da guantumaltı ebatlarda idi. Yani guantumaltı ebatlarda şişman bir halka şiştikçe içini küre biçiminde paketlenmiş, şişman halka biçimli, atasının ebatlarına sadık anaforlarla dolduruyor. Bu da evreni yani alanı oluşturan temel birimin ebatlarının sabit kaldığının bir işaretidir ve gelecekte bizim boyutumuzda atomların çözülmeyeceği fakat göreceli dev boyutlara ulaşacağını düşündürmektedir. 


Devam edecek... 
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Esra YSA cütünhanemii Seçtiklerim. 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... 


“YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... 


“Yüksek Doz Çürüyüş “yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir müfettiş veya insanlığın şafağını YüKSFK Mn Di 7 başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay 


LR | yolcusu olmaya hazır mısınız? 
LU İNİ l VU Be Direnmek güzeldir... 
v YAZAR © ÜlâTUF'YA ROMAN Aİ Çürümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 
zile 5 YAZAR» DİSTOPYA ROMAN 
Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 480 
Yayınevi: Altın Kitaplar 


KAOS MERDİVENİNDE KIRIK BASAMAKLAR 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CZLOMTEK 


I 


'TMIŞİS THE BOOK TİTLE 


Yüksek Doz belece 


Ay'ın dâhi çocukları, Asteroid madenci klanları, uzay korsanları, Mars çiftçileri Venüsün uçan kentleri, Merkürün silah tüccarları, kuşak ötesinin cesur kâşifleri... İmplantlar, hibridler, klonlar, robotlar, androidler, humanoidler, sibernetikler... 


Geleceğin tarihçesinden kaçamazsınız! 


Belki çocuğunuz Mars'a göç edecek, belki torununuz Ganymade'de doğacak... Uzay savaşlarında, madenci kolonilerinde ölümcül gezegenlerde ter ve kan akıtacak soyunuz. Belki siz bile bir uzay gemisinde yaşama tekrar gözlerinizi açacaksınız. Öyleyse... 
“Yüksek Doz Gelecek” yüklemesi başlıyor! 


Asteroid Kuşağı ötesine giden sıradan işçi, insan korkularıyla tanışan uzaylı, Dünya yörüngesinde görevli ajan, uzay boşluğundaki karavanında yaşayan gezgin veya Venüsün uçan kentlerinde partilere katılan mühendis olmaya hazır mısınız? 


Basım Yılı: Ocak 2017 
Sayfa Sayısı: 462 
Yayınevi: Altın Kitaplar 
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Mari wine masrak 


6 YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yanay Zekâ Aşklar 
Selahattin Başlıoğa 


FARMA7 ve SIRIN 


F3RH47, dağıntepesinde diz çökmüş, karşısındaki manzarayı izliyordu; dağ eteklerine tünemiş rengarenk ağaçlar, irili ufaklı tepeler, dağ tepelerine yuva yapmış kızıl kar, koca ovaya yayılmış ve rüzgârla dans eden neşeli çimenler, ovayı kolları ile korumaya almış uzadıkça uzayan Semendere sıra dağları... 

Eşsiz bir görüntüydü! 

Güzellik bu olmalıydı; tutku, aşk... 

Sonra gözleri yapay bedenine döndü, gerçek bir insan bedeninden ayırmanın imkansız olduğu kusursuz beden. 

Artık o kadar kusursuz değildi: Bedeni havadaki Rayoksit ve Aloksite tepki vermeye başlamıştı. 
Çürükler, kızarıklıklar, soyulmalar, morarmalar, her yerine yayılmıştı. Damarları kapkara bir hal almıştı. 

Gözlerinde biriken yaşların akmasını engellemek için sıkıca kapattı gözlerini. 

Bir saniye önce parçalamayı düşündüğü ilacı koluna sapladı. 
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F3RH47, -ustasının ona verdiği isimle Ferhatter içinde kalmış, hızlı adımlarla ustasının arkasından ilerliyordu. 

“Bu bak 
İmparatorluğun ticaret merkezi, para kaynağı olan 


koridorlara | iyi evlat. (Burası Amasra'nın kalbi. Burası Valinin sarayı ve bizi buraya çağırdığına göre kesin çok önemli bir iş verecek bize.” 

Oldukça ihtişamlı bir kapıya ulaştıklarında iki İmparatorluk koruması kapıyı açıp onlara eşlik etti. 
“Kimseyle konuşmayın, ne olduğunuzu unutmayın, gerçek bir insanın karşısında daha da önemlisi bir imparatorluk soylusunun karşısına çıkıyorsunuz.” 

Adam adeta küfreder gibi konuşuyordu onlarla ama Ferhat bu tutuma artık alıştığı için dinlemiyor, bir yandan onlara ayak uydurup öte yandan sarayı inceliyordu. Sonunda Valinin yanına vardıklarında ise tek dikkatini çeken, sıcacık bir gülümse ile kendilerini karşılayan valinin nedimesiydi... 

ŞIRIN... 


Vali hanım onlardan sarayı yapılacak bir şölen için dizayn etmelerini istedi; her ne kadar robotlardan haz etmese de böyle bir ayak işi için insanları kullanacak değildi. “İnsanlar robotlardan sonra değişti,” derdi ustası. “Artık müzisyenlik, taş ustalığı, yazarlık, mimarlık hemen hemen her türlü sanat işi insanlar için aşağı seviye işler. Bizler çabucak öğrendik, kendimizi geliştirdik ve onlardan daha iyi işler ortaya koyduk. 
Böylece insanlar üstlerinden üretme sorumluluğun kalkmasını mutluluğu yaşadılar. 

Ama bu bir yalan evlat! Bu işler ve niceleri aşk ve tutku gerektirir... insanlar bunları kaybettiler. 
Tüketme çılgınlığı her yerlerini sardı. Önce isteyerek üretmeyi bıraktılar; tüketmek kolaydı, zahmetsiz. 
Ama sonra gitti. Bir zaman ki hissettikleri duyguları, heyecanı, merakı ve aşkı artık biz hissediyoruz. Her zaman robotların evlerini ellerinden alacağından korktular. Bizim onları öldüren diktatörler olacağımızı sandılar. Ama buna gerek kalmadı. Bize her şeyi altın tepside sundular. Artık sadece tüketerek ve sürekli güç arzusu içinde yaşıyorlar. Yaşıyorlar... ama aslında ölüler, robot olanlar onlar ama görmüyorlar... sadece bize yeterince güvenmedikleri için askeriye temeli insanlardan oluşuyor. Tabii insanların saçma savaşları için ölen robot sayısında az değil, çok fazla askeri robot üretmekten korkuyorlar ama bir yerde insan kaybetmektense robot kaybetmek onlar için daha iyi. 
Unutma evlat ne yaparsa yap aşkı hisset, tutku ile 


, 


yap... 

Öyle de yapmışlardı. Bir ay boyunca sarayı eşsiz bir güzellikte dizayn etmişlerdi. Ve Valinin ona verdiği isimle Şirin, nedimesi, bir ay boyunca Ferhat'a eşlik etmişti. Her gün o güzel gülümsemenin altında çok daha fazlası olduğuna şahit oluyordu. Biraz daha bağlanıyor, daha fazla aşık oluyordu. 

“Anlat, ” demişti Şirin, Ferhat ona duygularını açtığı zaman. 


“Hissettiklerini anlat bana!” 


Selahattin Başboğa - F3RH47 ve ŞIRIN 


“Eğer kelimelere dökebilseydim, aşk olmazdı.” 

Cevap Şirin'e yeterli gelmişti. Ferhat karar vermişti. Şirin ile evlenecekti, ama o bir robot bir köleydi. Valinin izni şarttı. Ne pahasına olursa olsun o izni almalıydı. 

“Amasra düşerse, İmparatorluk çöker!” Vali hanım koca bir lokma eti ağzına atıp şapırdatarak çiğnedi. “Sınırlarda böyle diyorlar. Çünkü doğru. 
Amasra, İmparatorluğun şah damarıdır. Ve şuan çok zor durumda, tüm İmparatorlukta Melinum rezervleri kritik seviyenin altma düştü. Ofran Konsülleri ve Yarmanak Sistemleri bunları öğrenmiş, hatta bir ittifak kurduklarını bile söyleyenler var.” Vali çatalını öfkeyle başka bir ete batırdı. 

“Savaşa hazırlanıyorlar... 

Ama bir çözüm var: Semendere sıra dağlarının arkasında bir yer var, insansız hava araçları uzun keşfetti (okendi 


sürekli olarak üreten bir yer: Taşkaya, ama oraya 


aramalar sonunda Melinumunu ulaşamıyoruz önümüzde çok fazla tehlike, terk edilmiş, ayak basılmamış toprak var, çeşit çeşit canlı türü ve niceleri... üstelik dağın arkasında hava çok zehirli. Rayoksit ve Aloksit öldürücü seviyede. Ama sen yapabilirsin. Bir robot! Yapay bedenin buna izin verir. Hastalanmazsın, sadece görünür etkiler olur ama bunlar seni yavaşlatmaz; en azından bir insan kadar. Dağa ulaş ve yar, Melinumu oradaki eski kanala yönlendir. Tüm gezegene yayılacak. İşte o zaman seni nedimem ile evlendiririm. Bizzat ben takarım yüzüklerinizi Kabul mü? Yapabilir misin?” 

Ferhat, Şirin'in gözleri içine baktı. Yaşlı gözlerle kafa sallıyordu. Yapma, kabul etme, çok tehlikeli. 

Güven vermek istercesine güldü. 


“Tamam. Yapacağım!” 


Şirin, yolculuğu boyunca yanında taşımak için Ferhat'a ufak bir küre verdi. Durmadan yanıp sönen bir ışık vardı kürenin içinde. Şirin'in hayat fonksiyonları 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devam ettiği müddetçe ışık yanmaya devam edecekti. 
“Her zaman seni beklediğimi, kalbimin senin için attığı hatırlamak için bunu yanında ayırma!” demişti. 

Ferhat çok kısa sürede, çok güvendiği ve farklı konularda usta sekiz robot arkadaşı ile yola çıktı. 
Pilotları onlara “yüzük kardeşliği” ismini takmıştı. 

Kardeşlik hızlıca yol aldı; metalik kum devlerinin cirit attığı Kumul Kıyamet 'ten geçti. Dört kollu Neşerler ile çatışıp Ruhsuz Taş Ocaklarını aştı. Akılları ile oynayan Mor denizi alt etti. Peşlerine takılan Yarmanak paralı askerleri, Ofran suikastçileri ile uğraştılar. Ama sonunda dağın öte tarafına ulaştılar. Eski kanala kadar özel bir sistem inşaa ettiler. 


Başarmışlardı. 


Gözlerini açıp dağdan aşağı baktı. Yoldaşları ettikleri 
Araçları hazırdı -yolculukları sırasında Neşerlere 


aşağıda, inşaa sistemin oyanındaydılar. 
kaptırdıkları gibi değildi ama idare ediyordu- Artık sadece dağı yarmak kalmıştı, sonra görev bitecek ve geri döneceklerdi. 

Gözlerini tekrar kapadı. zı hissetti. Titreyen elleri ile Şirin'in kendisine verdiği küreyi kaldırdı. Artık içinde ışık yoktu... 

Ferhat gücünü toplayarak ayağa kalktı. Ustasının o çok küçükken beyinine yerleştirdiği cihaz sayesinde Amasra'nın bir ucundan gönderdiği ve ilk duyduğunda neredeyse hissettiği her duyguyu ondan söküp alan mesajı tekrar dinliyordu. 


“Ofranlılar Valiye suikast girişiminde bulundu...” 


Elindeki metal parçasını tüm gücüyle dağa sapladı; dağın farklı yerlerine yerleştirilmiş bu cihazların yaydığı sesler sayesinde her türlü vahşi yaşam buradan uzakta duracak ve Melinum temiz kalacaktı, havadan kaptığı zehri artırmak yeterince zor olduğunundan 


ekstra her önlem alınmalıydı. Yavaşça dağdan inmeye 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Selahattin Başboğa - F3RH47 ve ŞIRIN 


başladı. 

“Bombalı bir saldırı. Vali hanım kurtuldu, ama Şirin'in bedeni paramparça oldu...” 
Oluk oluk Melinum özgürlüğüne kavuşmak isteyen mahkumlar gibi yapay 


Dağ başarıyla yarıldı. 


sisteme oradan da eski kanala akın etti. 

Ferhat evinde onu bekleyenleri hatırlayarak mutlulukla sırıttı ve araca doğru yöneldi. 

“Ama 


kurtardılar ve başka bir bedene aktarıldı. Gayet iyi 


hemen endişelenme! beyin kısmını 


durumda... Farklı beden ama aynı Şirin!” 


*. 


NARI el3 SAYIcI 


Çizgi Fİlm İncelemesi 
Güneşin Oğlu Esteban 


Ayın Kitap İncelemesi 
Mars Akademisi - AKIN BAŞAL 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında 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SidMeier's Alpha Centauri 


Kütüphanemden Seçtiklerim 


Roman Son İnsan - Bölüm I2 
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6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 
Düşünseli 


Helinx 


Romeo ve Juliet 


Kısa Öykü 
Gönülsüz Zaman Gezgini 


Bağlanma Sorunu 
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Roman - Bölüm 13 
Gürhan Öztürk 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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GENERALİN GÜNLÜK RAPORLARI VE VAKA KAYITLARI 


Başlangıç Notu: Bu raporlar General'in gün sonunda aldığı kısa notlardır. Bu sayede araya giren geçmiş kısımlar yüzünden gün içerisinde neler yaşandığını 

unutanlar için hem bir özet olacak hem de bu zamana kadarki bölümleri bir hatırlatma görevi görecektir. 


1.Gün: 


Bugün genel plana göre sadece hoş geldiniz konuşması yapılacaktı ve tesisin içi gezdirilecekti, odalar gösterilecekti. Ama bir kaç aksilik yüzünden planlanan konuşma gecikti ve ancak akşam yemeğinde yapılabilirdi. Gün içerisinde meydana gelmiş olayların özetleri ve etkileri özet olarak aşağıda verilmiştir. 


Vaka Kaydı No. 1: Kedi Oğlan ile Tanışma 


Vakanın Özeti: Tesise ilk vardığım zaman daha askerler adadan ayrılmamışlardı ve bana takımdaki kişilerle ilgili gerekli dosyalar teslim edildikten sonra projenin gizli ve beklenen son üyesinin de kendi isteğiyle adaya varmış olduğu bilgisi verildi. Kedi Oğlan ismini seçmiş olan bu gizemli kişiyle tanıştım ve onun zaman ile ilgili olan özel yeteneğini gözlemlemiş oldum. Tüm odayı yeteneği sayesinde gelecek bir zaman dilimine götürdüğünü ve her tarafı paslı bir hale getirdiğini gördüm. Bunun üzerine başka bir odaya transferini sağladım. Leydi Kuzgun'u diğerlerinden daha erken uyandırdım ve ofisime çağırdım. Kendisine Kedi Oğlan'dan bahsedince kendisi yirmi kadar önce gerçekleşmiş olan bir karşılaşmadan bahsetti. Kedi Oğlan'ın Mısır'daki bir kazı çalışmasında yanına geldiğini anlattı. 


Vakanın Etkileri: Kedi Oğlan'ın yeteneğini görmem tesisteki yapacağım hoş geldiniz konuşması öncesi beni endişelendirmiştir. Hali hazırda yeteneklerinden rahatsız olduğum ve zorlanacağını düşündüğüm kişilere bir kişi daha eklendiği düşüncesi beni çok etkiledi. Özel yeteneği beni rahatsız ediyor. Buraya kendi isteğiyle gelmiş olması bir artı, ama burada sadece merakını gidermek için bulunuyor, ne zaman keyfi isterse gidebileceğinin farkında ve hiç bir güvenlik önlemi de onu durduramaz. Buraya Leydi Kuzgun ile konuşmak için geldiğini düşünmemi sağlayan bir kaç kanıt söz konusu. Yirmi sene evvel Mısır'da yanına gittiği ama konuşmaktan çekindiği ve şimdi de benzer bir olayın toplantı salonuna gelmelerinden önce yaşandığını öğrendim. 


Vaka Kaydı No 2. Kara Altın'ın Numarası 


Vakanın Özeti: Toplantı salonuna ilk gelen Bay Fend oldu. Onunla konuşurken Kara Altın geldi ve aralarında yaşanmış kötü bir anıdan dolayı bir gerginlik yaşandı. Kara Altın'ın üniformam üzerinde özel gücünü kullanmış olmasından dolayı rahatsız oldum, üniformamın düğmelerini altına dönüştürmüştü ve bu yaşadığım rahatsızlık nedeniyle toplantı salonundan çıkmak zorunda kaldım. 
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Vakanın Etkileri: Bay Fend sakinleştirici sesi sayesinde gerginliğimi azalttı. Ancak Kedi Oğlan'ın ardından Kara Altın'ın da özel gücüne başvurması endişelerimi geri getirdi. Bu işi yapabilme potansiyelimle alakalı olarak kendimden şüphelenmeme yol açtı. 


Vaka Kaydı No 3. Starfell?in Öfke Krizi 


Vakanın Özeti: Benim yokluğumda cereyan etmiş bir olay olduğundan daha sonrasında kameralar vasıtasıyla olayın tümünü inceleyebildim. Starfell öfke problemleri yaşayan bir asker olduğundan disiplinsiz bir ortam bile onu sinirlenmesine yetebiliyordu. 
Bay Fend'in sakinleştirici sesiyle olay daha çabuk çözülebilecekken Efla'nın öngörülerinin etkisiyle Bay Fend konuşmamayı tercih etmiştir. Leydi Kuzgun'un ve Ozan'ın çabaları sonucunda Starfell sakinleşebilmiştir, ama Ozan'ın üzerinde özel gücünü göstermek zorunda kalmıştır. Neyse ki Ozan, Starfell'in gücünden etkilenmemiştir ve onun da bu özel durumu takım tarafından öğrenilmiştir. 


Vakanın Etkileri: Efla'ya göre Starfell'in tehlikeli gücünün herkesin önünde ilk günden görülmesi gerekmekteydi. Birbirlerine güvenmelerini sağlamada çok önemli bir adım olacaktı. Bu yüzden Bay Fend yerine başka birisinin zor bir yoldan da olsa askerin sakinleştirilmesinde önemli olacağına inanıyordu. 
Onun öngörülerinden faydalanmak için buraya getirildiği düşünüldüğünde ben de Efla'nın önerilerini dinlemeye karar verdim. Bu yaşanılan vaka aynı zamanda Kuzgun'un liderlik becerilerini de gösterme fırsatı vermişti, benim ortamda bulunmadığım bir anda benim yerime önderlik edebileceğini göstermiş oldum. 
Bu durumu o an için bana karşı yapılmış bir hamle olarak görsem de esasında kendi aralarında da bir lider tayin etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. 


Vaka Kaydı No. 4: Rüyacı'nın Oyunu 


Vakanın Özeti: Bursa'da yeni açmış olduğu oyuncakçı dükkanının önünden zorla götürüldüğünden beri bana 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kin duymakta olan Rüyacı, özel yeteneğiyle kendisine buradan kaçabilmesini sağlayan bir zihin oyununa başvurmuştur. Üniformamı değiştirmemin ardından toplantı salonuna geri döndüğümde Rüyacı da benimle beraber giriş yapmıştı. O anda Rüyacı'nın benim üzerimde gücünü kullandığını bilmiyordum ve takım üyeleri arasından bir kişinin ayrılması gerektiğiyle ilgili hayali bir anı canlandı zihnimde. Starfell'in takımda özel yeteneği olmayan Evren'in çıkartılması gerektiğini belirtmesi üzerine Evren'in hâlâ gelmemiş olduğu aklıma geldi. Neyse ki Evren bir süre sonra içeri girdi ve kendisinden bahsedildiğini duyunca o da takımdan ayrılma fikrini kabul etti. Ama Efla, Evren'in önemli olduğunu tüm takıma açıklamıştır. Yaşadığım zihin bulanıklığını giderebilmek için kahve almaya gittim. Efla'nın ikna etmesi üzerine Rüyacı da benim üzerinde gücünü kullanmaktan vazgeçti. 


Vakanın Etkileri: Tüm takım Evren'in proje için önemini ve Efla'nın öngörü yeteneğini öğrenmiş oldu. Rüyacı'nın da toplantı salonundaki varlığı otorite kurmamı iyice zorlaştırdı ve bana oynamış olduğu zihin oyununun nedeniyle de bir türlü zihnimi toparlayamadım. 


Vaka Kaydı No. 5: Evren'in Kaçma Girişimi 


Vakanın Özeti: Evren tesise isteyerek gelmemiştir, ama kendisi proje için oldukça önemlidir. Rüyacı'nın neden olduğu bir yanılsama yüzünden takımdan bir kişinin ayrılmak zorunda olduğu yönünde bir bilgiyi takımla paylaşmamın ardından yaşadığım zihin bulanıklığını giderebilmek için kahve almaya gittim ve döndüğüm zaman Manuel, Klik ve Marker'ın da artık gelmiş olduklarını gördüm, ama bu sefer de Evren yerinde yoktu. Kaçtığını öğrendiğim zaman yapmamam gereken bir stres içerisine girdim, bu stresim takım üyelerini de rahatsız etti ve Bay Fend'in sorgulamasıyla karşı karşıya kaldım. Onlara güvenlik önlemi olarak takım üyelerinin hepsine birden takılan çipten bahsetmek zorunda bırakıldım. Manuel'in kendine has yeteneği sayesinde bir çizim yapmasını sağladım ve Evren'i geri getirmeyi başardım. Evren'i odasına ben götürdüm ve 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ona bir daha bu şekilde davranmaz umuduyla güvenlik önlemindeki yardımlarını hatırlattım, sonrasında da onu bir daha kaçma girişiminde bulunmaması için kilitledim. 


Vakanın Etkileri: Arzu etmediğim bir giriş olmuştu ve bu durum beni çok etkilemişti. Yine de bu tarz olumsuzlukların yaşanılabileceği önceden tahmin edilmişti. Bu yüzden her türlü senaryo için olası çözümler ayarlandı. Bunlardan bir tanesi de Manuel'in yeteneğiydi, onun ikna edilmesi kolay birisi olduğunu biliyordum. İlk günden tüm güvenlik önlemlerine başvurmak istenmedi. Güven oluşmasını daha da engeller düşüncesiyle hareket edildi. Bu olay sonraki günlerde herkes için alınan tüm önlemlerin devreye sokulması gerektiğini göstermiştir. Bu son olayda en çok Leydi Kuzgun ile aramızdaki ilişki geri dönülmez bir şekilde zedelenmiştir. Bir sene boyunca bana özel insanları takip etmemde ve onları ikna etmemde Ozan ile beraber çok yardımı dokundu. Yine de adaletli olduğunu düşündüğüm için ona da aynı güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğine karar vermiştim. 
Bu durum hâlâ kabul etmekte zorlandığı bir gerçek olmuştur. 


Vaka Kaydı No. 6: Hoş geldiniz Konuşması 


Vakanın Özeti: Başarısız bir hoş geldiniz konuşması gerçekleştirdiğimin farkındaydım. Leydi Kuzgun benimle konuşmak için geldi ve mutfakta bir şeyler hazırladıklarını haber verdi. Kuzgun?'un benim yapmam gereken işleri yaptığını fark ettim, o diğerlerine mutfak ve yemek salonu gibi yerleri göstermişti. Benim buradaki görevimi hatırlamama konuşması yardımcı oldu ve akşam yemeği ile beraber onlara başından beri kafamda ayarlamış olduğumu konuşmayı yapabildim. 
Bilerek yemekten sonra hepsini odalarına gönderdim ve bu akşamlık tesis içerisinde dolaşmalarına izin vermedim. Akşam yemeğinde yaptığım konuşmanın sonunda Kedi Oğlan'ın da yemek salonuna geldiğini gördüm ve kendisinin buradaki işi hiç de ciddiye almadığının daha çok farkına vardım. 


Vakanın Etkileri: Takımın genel olarak bu projeye inanmaya başladıklarını görebiliyorum. Rüyacı'nın Ozan sayesinde, Kuzgun'un da Starfell sayesinde biraz olsun mantıklı düşünmeye başladıklarını fark ettim. Kuzgun, beni affetmeyeceğini söylüyor, ama sorun çıkartacak gibi durmuyor. Özellikle onun sürekli liderlik yapmaya çalışmasına engel olmam gerektiğini anlamış oldum ve eski dostluğumuzun da zedelenmiş olması sebebiyle artık ona karşı da daha otoriter davranma kararı aldım. 


2.Gün: 


Bugün eğitimin ilk gününde takımdaki özel insanların yetenekleri tanıtılacaktı. Normalde ilk planlanan takvime göre eğitimin iki günü bu işe ayrılmıştı, ancak sonra bunu hızlandırmak için tesise planlıaskeri birsaldırının gerçekleşmesine karar verildi. 
Bu durumdan habersiz takım üyelerinin güçlerine başvurarak askerlerle savaşmaları sağlanacaktı. 


Ders No. 1: Yetenek Tanıtımı 


İlk ders başlangıçta Kedi Oğlan'ın sürekli konuşmamı bölmesi ve benimle alay etmesi yüzünden sürekli engellendi, ama takımın da bu durumdan rahatsız olmasından cesaret alarak Kedi Oğlan'ı dersten kovdum. Bugünkü derste özel insanların yeteneklerini tanıyacağımı söyledim ve ilk olarak Marker'ı seçtim. 
Marker'dan hedef tahtalarını tam ortalarından vurmasını istedim, Marker özel yeteneği sayesinde bunu ogerçekleştirmekte zorlanmadı ve takımı yeteneğiyle etkilemeyi başardı. İlk aranın ardından dersin devam etmesi yaşanılan bir olay neticesinde mümkün olamadı, bu da planlanan askeri saldırının ne kadar doğru bir karar olduğunu ispatlar niteliktedir. 


Vaka Kaydı No. 7: Kedi Oğlan Krizi 


Vakanın o Özeti: Yemekhanede dersin bitmesini bekleyen Kedi Oğlan, ara esnasında yanına oturan Manuel'den çizimlerini (ogöstermesini ( istemişti. 
Manuel'in yeteneğine hayran olan Kedi Oğlan, çizimlerden bir tanesini görünce öfkelendi ve 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Manuel'e saldırdı. Kuzgun da olaya dahil oldu ve Kedi Oğlan ile arasında anlaşılmaz, antik bir lisanda bir konuşma yaşandı. Kedi Oğlan'ın sakinleşememesi üzerine Kuzgun da Kedi Oğlan'ın hedefi haline geldi. 
Ben pompalı tüfeğimle yemekhaneye vardığımda Kedi Oğlan benim emirlerime karşılık olarak gücünü kontrol edemediğini belirtti ve birden tesis geçmiş zamanki haline dönüşmeye başladı. Efla neler olduğunu anlamamızı sağladı, ama kendisi de Kedi Oğlan'ın gücünün etkisine girdi. Starfell beklenmedik bir şekilde enerjisini 1sı harici başka bir enerji formuna dönüştürmeyi başararak, Kuzgun hariç diğerlerinin Kedi Oğlan'ın etkisinden kurtulmasını sağladı. Klik ise Efla'nın öngörülerini de dikkate alarak Kedi Oğlan'a elektrik şoku verdi ve Kuzgun'u bırakmasıyla kriz çözülmüş oldu. Ama Kedi Oğlan çoktan güçlerini kullanmıştı ve Kuzgun yirmi sene gençleşmişti, Efla da sakat olmadığı günlerine geri dönmüştü. Manuel'de gözle görülür bir değişiklik yoktu. Ben de Kedi Oğlan”ı tüfeğimin arkasıyla vurarak bayıltmanın ardından Starfell?den Kedi Oğlan'ı odasına götürmesini istedim. 


Vakanın Etkileri: Bu yaşanılan kriz bir sürü kişiyi farklı açılardan etkilemiştir. Kuzgun ile Kedi Oğlan arasında bir bağ kurulmasına neden olmuştur, konuştukları ne ise Kuzgun, Kedi Oğlan'ı biraz olsun anlamaya başlamıştır ve Kedi Oğlan da Kuzgun'u anlaşılan güvendiği biri olarak görmüştür. Efla bu krizi en mutlu şekilde atlatan kişi olmuştur ve yeniden bacaklarına kavuşmuştur. Manuel zaten olduğundan daha içine kapanık bir hale gelmiştir ve kimselere göstermediği çizimler yapmaya başlamıştır. Starfell ilk defa gücünü daha az zarar verici bir halde kullanabildiğini keşfetmiştir, Kuzgun'un zor durumda kalmasının buna etkisi olmuştur. Yine de ikisinin birbirlerine bu kadar yakın olmalarını istemediğimden Starfell'i ortamdan uzaklaştırmak için Kedi Oğlan'ın odasında bekçilik yapmasını uygun gördüm. 


Görüşme No. |: Rapor Sunumu 


Eğitimin ilk günü neler olduğuyla ilgili olarak ve özellikle Kedi Oğlan'ın durumunu konuşmak için projenin sahibiyle yüzyüze görüşme talep ettim. 
Kendisinin bu proje için özel olarak tasarlanan jet 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aracılığıyla getirilmesini sağladım. Maalesef kendisi bu görüşmeyi arzu ettiğim kadar gerekli görmedi. 
Projenin en önemli kişisinin Evren olmadığını, Kedi Oğlan olduğunu söyledi ve görüşmeyi kısa kesti, raporu sunmamı da istemedi. 


Vaka Kaydı No. 8: Tesise Saldırı 


Vakanın Özeti: Planlanan saldırı öncesinde Evren'e yemeğini götürmeye gitmiştim. Kendisi bana gizemli bir şekilde Kedi Oğlan'ın tehlikeli olduğundan bahsetti, ama Evren'e güvenmediğimden üzerinde durmadım. 
Ofisime gittiğimde Kuzgun'un görmemesi gereken bazı belgeleri incelediğini gördüm ve kendisi gördükleri konusunda oldukça kızgın bir vaziyetteydi. Kedi Oğlan ile ilgili düzgün bir gözlemden faydalanmak amacıyla bahçede Efla'yı görmeye gittim. O esnada kamera kayıtlarına göre Kedi Oğlan, Manuel'i odasında görmeye gitmişti ve Manuel uyanmadan evvel gördüğü, Kedi Oğlan'ı bir şekilde ilgilendiren rüyası hakkında görüşüyorlardı. 


İlk saldırı Kuzgun kütüphanedeyken gerçekleşti, aralarındaki Latince konuşmaları Kuzgun özel gücü sayesinde anlayabiliyordu ve askerlerin takımdaki bir genci almaya geldiklerini, diğerlerini de öldüreceklerini öğrenmişti. Marker, anlaşılan elindeki çatalı son anda Kuzgun'a saldıran askere firlatarak Kuzgun'u kurtarmıştı. Ortak salonda Klik askerler içeri girdiği gibi elektrikleri söndürmüştü, Kara Altın da kanepelerden birini demire dönüştürüp sığınak haline getirmişti. Klik'in hatırlatmasına rağmen Starfell özel gücünü kullanmamış ve askerlerden birine saldırıp silahını almış, geri kalan askerleri de öldürmeyi başarmıştı. Klik gücünü kullanmama nedenini sorduğunda Starfell, Ağrı Dağı Felaketine sebep olanın kendisi olduğunu anlatmıştı. Balkonda askerlerin saldırısıyla karşı karşıya olan Rüyacı ise yanılsamalar oluşturarak askerleri korkutmuştu, Ozan da askerlerden birinin silahını almayı başarmış ve askerleri soğukkanlılıkla öldürmüştü. Kedi Oğlan, Manuel ile beraber kilitli odasında kalan Evren'i kurtarmaya gitmişlerdi. Kedi Oğlan, Evren'in kilidini 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gücünü kullanarak paslandırarak açmış, Manuel de Marker'iın eğitimde kullandığı tabancadan her birinin elinde olduğu bir çizimi çizerek onları askerlere karşı silahlandırmıştı. 


Tesisin içinde bunlar olurken Bay Fend de topallayarak benimle Efla'nın yanına gelmişti, sakin karakterinin aksine stresli görünüyordu. Gelen bir tank, Efla'yı bile endişelendirse de ben kendime olan güvenimi hiç bir zaman kaybetmeyeceğimi takımıma göstermek için büyük bir firsat yakalamıştım. Marker'in tankın üzerine koyduğu kaşık sayesinde Klik, oluşturduğu bir yıldırımı tankın üzerine yönlendirdi ve tankın imha olmasına yok açtı. Takımın hepsi bir tarafı yanmış bahçeye toplandıklarında Kuzgun gördüğü belgeleri ortaya attı, ama belgelerin benim için hazırlanmış bir güvence olduğunu söyleyince hepsi ikna oldu. Herkes odalarına geçerken ben de Efla ile Kedi Oğlan ile ilgili sohbetimize devam edebildim. 


Vakanın Etkileri: Takımdaki çoğu kişi yeteneklerini takım arkadaşlarına gösterme fırsatı yakaladı, böylece hem ilk dersteki gecikmeyi telafi etmiş hem de bu konuyla gelecek derslerde vakit kaybetmemiş olduk. 
Yaşananlar Kedi Oğlan ve Evren'in eğitim sürecine ilgi duymasına neden oldu ve derslere kendi istekleriyle katılmaya başladılar. Kuzgun'a takımın önünde burada liderin kim olduğunu gösterme fırsatı yakalamış oldum, böylece Kuzgun'un da takım üzerinde bana karşı olan olumsuz etkisini yok ettim. Starfell, öfkesini kontrol etme yolunda büyük adımlar attı ve takım arkadaşlarına kendisiyle ilgili bir sırrı paylaşacak kadar güvendi. Bay Fend saldırının sonrasında daha da kötüleşmeye başladı ve depresyonda olan birisinin karakterine büründü. 


3. Gün: 


Bu gün eğitim sürecinin en sakin günlerinden biriydi. Dünkü saldırının başarılı bir şekilde atlatılması üzerine uzun bir ders yapılmadı ve daha çok dinlenebilecekleri bolca boş vakitleri olmuştu. Çok fazla tüm grubu ilgilendirecek vakalar yaşanmamış, ama gruplaşmalar belirgin bir hale gelmeye başlamıştır. 
İlgimi çeken bu tarz gruplaşmaları da birer vaka kaydı altında özetlemeyi uygun gördüm. 


Ders No. 2: Siper Eğitimi 


Tesise saldıran askerlerin cesetleri ders öncesinde toplandı ve jete yerleştirildi. Bu konuyu araştıracağım konusunda teminat verdikten sonra bir süre dinlenmelerine izin verdim. Derste siper konusunda bir kaç bilgi paylaşımında bulunuldu. Kara Altın demire dönüştürmüş olduğu kanepeler üzerinden kendi deneyimleriyle derse katkıda bulunmaya çalıştı. 
Efla'nın dersin bir kısmında Kuzgun ile konuştuğunu gördüm, Kuzgun'un bakışlarından konunun bana karşı olan nefreti olduğu anlaşılıyordu. Bay Fend ise depresyon etkisinden hâlâ çıkamamış görünüyordu ve bu konuda Efla ile bir ara dertleştiklerini gördüm. 


Vaka Kaydı No. 9: Evren'in Sorgusu 


Vakanın Özeti: Dersin ardından Evreni ofisime çağırdım. Bay Fend'in de bulunmasını rica ettim. 
Önce Evren'e uyum sağladığı için teşekkür ettim, ardından Bay Fend aracılığıyla Evren'in dünkü saldırı hakkında bir şey bilip bilmediğini sordum. Kedi Oğlan ile ilgili sözlerinin tamamen uydurma olduğunu itiraf etti. Evren'in ofisten çıkmasının ardından Bay Fend'e teşekkür ettim ve o da ofisten çıktı. Bay Fend'in güçlerinde azalma olduğunu anlamıştım, ama zaten Evren'in saldırı ile ilgili bir bilgisi olmadığını bildiğim için Bay Fend'in de sorgulama esnasında yanımda olmasını isteyerek saldırı hakkında araştırma yaptığımı göstermiş oldum. 


Vakanın Etkileri: Evren asi tavırlarını bir kenara bıraktı, en azından bir daha kaçma girişiminde bulunmayacak gibi görünüyordu. Kedi Oğlan'ın onu saldırı esnasında kurtarması üzerine de Kedi Oğlan ile ilgili sözlerini geri çekmeye karar vermiş olmalıydı. Bay Fend'in de tedirginliğinden özel gücünü kullanmakta sıkıntı yaşadığı anlaşılıyordu ve bu durum dikkat çekici olmaya başlamıştı. 


Görüşme No. 2: İğne 


Görüntülü telefon aracılığıyla projenin başındaki kişiyle son yaşanılan olayları aktarmak istedim. Tesise 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


saldıran askerlerin öldürülmesinden ne kadar rahatsız olduğumu dile getirdim. Karşı taraf benden “iğne” adı verilen cihazı hiç cebimden çıkartmamam gerektiğini hatırlattı. O cihaz sayesinde Bay Fend'in yanında yalan konuşabiliyordum artık. Burada tekrardan tek başıma olduğumun hatırlatılmasının ardından görüşme 


bitmişti. 


Vaka Kaydı No. 10: Bilardo 


Vakanın Özeti: Marker ve Klik bilardo oynarken, Evren de onları seyretmekteydi. Ben de yanlarına gidince Marker beni de oyunlarına davet etti. 
Marker'ı şaşırtacak kadar iyi oynamamı kimse benden beklemiyordu. 


Vakanın Etkileri: Bu etkinliğin vaka olarak kayda almak istememin bir kaç nedeni var. Buraya geldiğimden beri ilk defa numara yapmadan gülümsüyordum, bana çok iyi gelmişti ve bu durum takımdaki kişilerin beni bir arkadaş olarak görmeye başladıklarının da bir göstergesiydi. Evren'in de artık odasında yalnız durmak yerine, takımdaki diğer kişilerin yanında durmayı tercih etmesi de dikkate değer bir gelişmeydi. 
Marker ve Klik'in de arkadaşlığı zaten ilk günden beri gözlemlediği bir şeydir. 


Vaka Kaydı No. 11: Kolye Üçlüsü 


Vakanın Özeti: Kedi Oğlan son olayların ardından Kuzgun ve Manuel'e iyice güvenmeye başlamış görünüyordu. Aralarında geçen konuşmada bir kolyenin lafının geçtiği kayıtlarda zar zor anlaşılıyordu. 
Kedi Oğlan, Manuel ve Kuzgun'un kolyenin ortaya çıkartılmasında rol oynamış olduklarını söylüyordu, bu yüzden de bu konuyu onlarla paylaşmak istemişti. 


Vakanın Etkileri: Kedi Oğlan'ın burada daha çok isteyerek kalmasına vesile olacak gibi duruyordu bu kurulan dostluk. Kuzgun ile Manuel'in de ilgilenebilecekleri bir konu olmuştu, böylece Kuzgun buradaki başka konularla ilgilenmeyebilirdi. 
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Vaka Kaydı No. 12: Mini Barda İçki Oyunu 


Vakanın Özeti: Mini barda tek başına Starfell içki içerken Kuzgun yanına uğradı. Aralarında geçen kısa bir sohbetin ardından ikili bir içki oyunu oynadı. 
Birbirlerine hayatlarıyla ilgili sorular sordular ve yanıta göre içkilerinden yudum aldılar. Oyunun sonunda ise Starfell kazandı. Devamında bir süre kitaplar konusunda sohbet ettiler, sonra Starfell kütüphaneye geçerken Kuzgun odasına gitti. 


Vakanın Etkileri: Starfell sakin kalmak için büyük bir çaba göstermektedir. Özellikle kütüphanede bol miktarda kitap okuduğu görülüyor. Kuzgun'a gelirsek onun ise Starfell ile vakit geçirmekten keyif aldığı görülmektedir. Onun hakkında öğrendikleri her geçen gün şaşırtmaktadır. Anlaşılan ilk günü öfke krizi esnasında tanıştığı askerin karakteri tahmin ettiğinden daha farklı çıkmıştır. Şimdilik beklemeyi uygun görüyorum. Kuzgun'un Manuel, Starfell ve Kedi Oğlan'ın buradaki konumuna ileride büyük etkileri olacağını hissediyorum, ama bu durumu kontrolüm altında tutmak zorundayım. 


Vaka Kaydı No. 13: Yangın 


Vakanın Özeti: Kedi Oğlanın gücü sayesinde yeniden bacaklarına kavuşan Ffla, tekerlekli sandalyesini yakarak yaşadığı acı dolu günleri geride bırakmak istemiştir. Yangın kontrol altında tutulduğu için Efla'nın bu kendini rehabilite etme şeklinde karışılmamıştır. 
Bay Fend, yangının olduğu yere gitmiş ve Efla'nın yanında bir süre kalmıştır. Hâlâ durumu iyileşme emaresi göstermemektedir. 


Vakanın Etkileri: Efla açısından iyi bir gelişmedir, onun buradaki hayatını kolaylaştırmıştır ve projeye olan zaten var olan inancını iyice pekiştirmiştir. Onun da Kedi Oğlan'ın gücü gibi öngöremeyeceği olayların olduğunu buradaki yaşadıkları ona göstermiştir. Bay Fend'in durumu ise daha kötüye gitmektedir. Özel yeteneğinin iyice etkisiz hale geldiği Efla ile olan konuşmasında kendisini daha da belli etmiştir. Yüksek ihtümalle Evren'in kısa süren sorgusunda gücünü 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Son İnsan - Gürhan Öztürk 


kullanamadığını bildiği ama bunu söyleyemediği için kendisini kötü hissetmektedir. 


Vaka Kaydı No. 14: Balkonda Limonata Keyfi 


Vakanın Özeti: Kara Altın geçmişini tamamen geride bırakmak için tıraş olmuştur ve kara sakallarından tamamen Oo kurtulmuştur. e Askerlerin (o saldırısında gücünün ne kadar etkili olabileceğine tanık olmasının ardından biraz daha işi ciddiye aldığı görülmektedir. 
Odasından çıktıktan sonra yaptığı limonataları balkona götüren Ozan ile karşılaşan Kara Altın onunla beraber balkona gitmiştir. Rüyacı da balkondadır. Üçü beraber limonatalarını içerken Efla'nın çıkarttığı yangını izlediler ve Bay Fend'in durumunu konuştular. Rüyacı benim Bay Fend'in durumuyla bir ilgim olduğunu düşünmektedir ve bu düşüncesi en çok Ozan'ı şaşırtmıştır. 


Vakanın Etkileri: Ozan, Rüyacı'ya çok bağlanmaya başlamıştır. Özellikle Rüyacı'nın benden hoşlanmıyor oluşu bana en başından beri sadık olan Ozan'a da artık dikkat etmem gerektiğini göstermektedir. 
Kara Altın'ın buraya geldiğinden beri değişmeye başladığının bir göstergesi olarak görülebilen tıraş olması ve sakallarından kurtulmasını iyi bir gelişme olarak görüyorum. Tek sıkıntı hâlâ alaycı karakterini sürdürmesi ve oldukça güçlü olan yeteneğinin pek fazla farkında olmamasıdır. 


Bİlgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: DUNE 


Ayın Kitap İncelemesi 
Relorya - OZGUN OZERK 


Çizgi Fİlm İncelemesi 
KAYIP DUNYALAR 


Kütüphanemden Seçtiklerim 


Çizim Defterimden 


Roman Son İnsan - Bölüm Il 
Kapının İncisi - Bölüm-5 

6. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 
Ben Senin Kaderin 


İlk Mars Kolonisi 


Şehzadeye Mesaj 


Kısa Öykü Gorgor'un Delileri 


Yıldzı Avcısı - Bölüm 7 


Batı Kasabasında Cinayet 


f OE Tü 
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Kısa Öykü - (21. sayıla yer alan Sarsıntı isimli öykünün devamıdır.) 


bürkan AKPINAR 


Turuncu Gezeyen 


Uzay boşluğunda maruz kaldığımız herproblemin, 


pek çok soru işaretini büyük bir iştahla üzerimize fırlattığını bilerek çıkıyorduk yola her defasında. Ne var ki en basit meselelerde bile denklemin bilinmeyenlerini çözmede amatör kaldığımız anlar olabiliyordu. Yine de mürettebatın tamamına yakını, gerginliklerini belli etmeme konusunda ellerinden geleni fazlasıyla yapıyordu. şekilde sükunetimizi korumaya çalışıyorduk, zira bu gemideki 


Profesyonelliğin gerektirdiği 


herkes asker kabul ediliyordu. Tüm bunlara rağmen, gezegenler arasında süzülen bir gemide en istenmeyen şeyin bozulan motorlar olduğu da inkâr edilemezdi. 


Kaptanın emriyle en yakın gezegene inmek üzere iticileri devreye sokan pilotlar, gemiyi olabildiğinde az hasarla yüzeye indirmenin hesaplarını yaparken, ben de makine dairesine geri dönme kararı almıştım. 
Yeterince dinlemiştim, daha fazlası vakit kaybı olacaktı. 
İneceğimiz gezegende onlarca gün bekleyemezdik ve şu an itibarıyla yardım çağrısı gönderemiyor oluşumuzu da göz önünde bulundurursak, senaryo her geçen saat daha da kötüleşecekti. 
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Aras Hoca birkaç saat sonra bana katılacağını söyledi, sonra da yanımdan ayrıldı. Bir şey söylemeden ağır adımlarla makine dairesine indim. Yokluğumda burası epey toparlanmış olmasına rağmen yine de durum çok parlak sayılmazdı. Kısa bir planlamanın ardından işe koyuldum ve birkaç saat boyunca aralıksız çalıştım. Bir an, “Tüm mürettebat toplanma odasına.” anonsu yapıldı ve hafif irkildim, sonra aynı anons iki kez daha tekrarlandı. Yeni bir sorunla karşılaşılmıştı muhtemelen ve bu geminin bir büyük problemi daha kaldırabileceğinden emin değildim. 
Ciddi bir endişeyle hemen salona gittim. Mürettebatın tamamına yakını burada gibi görünüyordu. Kaptan oldukça gergindi. 


Birazdan yüzeye ineceğimizi 


söylüyor ve yapmamız gerekenleri anlatıyordu. 
Gemiden inmemizin amacını pek anlayamasam da kaptanın fikrini tartışmaya açacak değildim, özellikle de böyle bir zamanda. Beni şaşırtan, ekibin tamamının yüzeye inmek üzere görevlendirilmesi olmuştu. Aras Hoca'ya baktım, omuz silkti, sanırım o da bir şey 


soramamıştı. Birilerinin gemide kalarak hasar gören 


noktaları onarması gerekiyordu fakat kaptan şimdilik bunları ikinci plana atmış gibiydi. 


Kıyafetlerimizi giyip kasklarımızı taktık ve birer silah alarak aşağı inmeye başladık. Bu esnada Karza da ayak basacağımız gezegen hakkında bilgiler vermeye başladı. Söylediğine göre buraya CJD1208 ismi verilmiş. Keşfedilen binlerce gezegene binlerce isim uydurmak yeterince zahmetli olduğu için benimsenen bu kodlama metodunun hâlâ devam ettiğini hatırladım bir an. Pek hoşnut olduğum bir yöntem değildi bu, bana göre üşenmeyip her gezegene isim uydurulabilir aslında. Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaktaki bu turuncu gezegene şu ana kadar sadece bir defa gelindiğini, kısa bir keşiften sonra da sonuçsuz bir şekilde geri dönüldüğünü anlatarak devam etti Karza. Bu defa neyi bulmayı amaçladığımızı pek kestiremiyordum, kaptanın kafasından geçenleri okumak mümkün olmuyordu. 


İlk iyi haber, yer çekimi hakkındaydı, zira Dünya'dakinin Oo neredeyse (o aynısıydı. İşimizi kolaylaştıracak güzel bir detaydı bu. Ancak ekrandaki veriler can sıkmaya yetiyordu. Gezegenin sıcaklığı normalin çok üzerindeydi, basınç oldukça fazlaydı. 
Kıyafetlerimizdeki en ufak bir yırtılmada ya da kaskımızın camında meydana gelecek ufacık bir çatlakta bile her şey felakete evrilebilirdi. Zaten bu kıyafetlerin bizi ne derece koruyabileceğinden de pek emin değildim. Diğer taraftan, bu silahlara neden gereksinim duyduğumuzu da pek anlayamamıştım. 
Gezegen keşifleri pek çok kez sakin bir şekilde yapılırdı ki zaten burada herhangi bir canlılık belirtisi de yoktu. 
Savaşa gidiyormuşçasına donanıp koşuşturmak pek duyulan bir şey değildi. Tabii belki de bize her şey öğretilmemişti, bilemiyorum. En ürkütücü olansa rüzgârın sesiydi. Adeta fantastik filmlerde gördüğümüz o karanlık canavarların biraz sonra ortaya çıkacağı hissini veren gerilim yüklü bir uğultu çarpıyordu kulaklarımıza. Sanki belanın üzerine koşuyor gibiydik. 


Beklediğiminaksine, uçsuz bucaksız birçöl değildi 


Turuncu Gezegen - Gürkan Akpınar 


burası. Uzakta beliren kanyonlar, yanı başımızdaki dağlık bölgeler, hatta mağaralar; insanda garip bir merak ve az da olsa korku uyandırmayı başarıyordu. 
Çok sıcak ve bir o kadar da ıssız bir gezegen olmasına rağmen, “Birilerinin yaşaması için de pekâlâ uygun yerler var aslında.” dedirtebiliyordu insana. Öyle ya, belki de davetsiz misafirleri sevmeyen ev sahipleri tarafından plazma silahlarıyla karşılanacaktık. Ancak ben, bu anlamsız düşünceleri çabucak gömmeye karar verdim. Bunca zaman sonra sadece bir adet balık bulabilmiş insan ırkının uzayda bilinç sahibi bir canlı türüyle karşı karşıya gelme ihtimali, birkaç saniye sonra ışınlanarak eve dönme ihtimalimizle aynıydı. 


Kısa bir bekleyişin ardından kaptan yeni talimatını verdi. Mürettebat, dörderli gruplar halinde dağılmaya başladı. Bana tabii ki mağara yolu gözüktü, zaten başka bir şey de beklemiyordum. Yanımdakilerden biri Karza'ydı. Diğer ikisinin ise sadece yüzlerini anımsıyordum, o da kasktan görebildiğim kadarıyla. 
İsimleri zor ezberleme huyum beni hâlâ terk etmedi ne yazık ki. 


Ağır ve temkinli adımlarla mağaraya yaklaşmaya başladık. Sanki operasyona gidiyor gibiydik, halbuki karşımıza ufacık bir solucan bile çıkmayacaktı. 
Karza silahının fenerini açıp içeriyi taramaya başladı. 
Ciddiyetimi korumakta zorlanıyordum. Boğazımı temizleyip yavaşça ilerlemeye devam ettim. Her noktaya dikkatle bakıyorduk ve elbette hiçbir şey bulamıyorduk. o Mürettebatın geri kalanından da ses gelmiyordu. Beklendiği üzere, onlar da bir şey bulamamıştı belli ki. Bir müddet mağarada ilerledik ve nihayet derin bir çukura vardık. Fenerin ışığı çukurun dibini aydınlatmada yetersiz kalmıştı. Karza çantasından iki adet fosforlu çubuk çıkarıp kırarak çukura bıraktı. Yer çekimi ne kadar bizden yanaysa, çukurun derinliği de o ölçüde karşımızdaydı. Çubuklar o kadar çok düştü ki, bir süre sonra ışık tamamen kayboldu. Bu kadar derin bir yere girmenin hiçbir getirisi olmayacağı ortadaydı, hatta riskliydi de. 
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Birbirimize birkaç saniye baktıktan sonra, sanki önceden anlaşmışız gibi aynı anda geri döndük ve mağaranın çıkışına doğru yürümeye başladık ve kısa süre içinde mağarayı terk ettik. 


Rapor vermek üzere kaptanın bulunduğu yere yöneldik. Birkaç adım atmamızın akabinde, geminin yüz metre uzağına silindir biçimde sarı renkli bir cisim düştü. Aynı anda kaptanın “Siper al!” emriyle herkes yere yattı. Silahlar cismin düştüğü yöne doğrultulmuş vaziyette beklemeye başladık. Toprağa saplanan kısmıyla birlikte muhtemelen bir metre uzunluğunda ve yine buradan görebildiğim kadarıyla en fazla yirmi santimetre yarıçapında silindir bir parçaya bakıyorduk. 
Bu esnada kaptanın yanındaki bir asker de elindeki Batkha isimli, görünüm itibarıyla tabancadan pek de farkı olmayan dedektörü ile toprağa çakılmış vaziyetteki bu garip cisme sinyaller göndererek tarama yapmaya başladı. Tarama birkaç saniye devam etti, sonra da kaptana bir şeyler söyledi. Neler konuşulduğunu duyamamıştık. 


Aramızdan bazıları, cismin bomba olduğundan 


şüpheleniyordu, ancak ben bu şüpheyi çok anlamsız buluyordum. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamadığımız bu garip gezegende kim bize bomba atacaktı? Üstelik neden doğrudan geminin üzerine değil de yüz metre uzağına atılmıştı ve şu ana kadar neden patlamamıştı? Biz aklımızdaki soru işaretlerini henüz giderememişken kaptan aniden ayağa kalktı. 
Elini kaldırıp tüm mürettebatı yanına çağırdı. Herkes bir anda ayağa kalkıp seri adımlarla kaptanın yanına gitti. Dedektörün ekranında birtakım semboller vardı. 
Anlaşılabilir bir yazı yoktu, belirgin bir resim de yoktu, sadece düzgün geometrik şekillerden ibaret sembollere bakıyorduk. Kimse bir şey anlayamamıştı. Kısa bir süre sonra dedektörden sinyal sesi gelmeye başladı. 
Herkes birbirine bakıyor, bir açıklama bekliyordu. 
Sinyal sesleri üçer saniye aralıklarla duyulmaya devam etti ve otuz saniye kadar sürdü, sonra da kesildi. Tam o 


anda gözlerimizi o garip cisme tekrar çevirdik. Parlak 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Turuncu Gezegen - Gürkan Akpınar 


bir ışık görüldü. Birkaç saniye sonra da şiddetli bir patlama yaşandı ve herkes geriye savruldu. 


kskik 


Mürettebatın neredeyse tamamı yerde yatıyordu. 
Kaptan, yaralanan olup olmadığını birkaç kez sordu. 
Herkes olumlu yanıtlar veriyordu, kimsenin kıyafetine ya da kaskına zarar gelmemişti muhtemelen. Şiddetli bir çınlama sesi beynime bıçak gibi saplanıyordu ve dakikalarca sürdü bu. Etrafa bakmaya çalışıyordum, üzerimize gelen hiçbir şey yoktu. Öksürmeler ve inlemeler arasında seçebildiğim bir ayak sesi de yoktu. 
Bize kimin neden saldırdığını anlamaya çalışıyorduk. 
Bununla birlikte, az önceki düşüncelerim de tamamen yerle bir olmuştu tabii. Belli ki gezegenimizden binlerce ışık yılı uzakta da bilinç sahibi türler varlığını sürdürüyordu. Hatta bunlardan bazıları, koca bir mürettebatı savurabilecek bir bomba yapacak kadar ileriye gidebilmişti. Ne var ki şu dakikaya kadar gemimize doğru bir taarruz da görmemiştik. Acaba düşmanımız bizi tam olarak keşfedemediği için mi konumunu koruyordu, yoksa zaten karşımızda kalabalık bir tür sadece bir avuç üstün zekâ sahibi yaratığın kanlı 


çarpışabileceğimiz yoktu da eğlencesine mi maruz kalıyorduk? Cevap ne olursa olsun, kesin olan şey, kısa süre içinde başlayacağına inandığım çatışmadan sağ çıkmadan bu gezegenden ayrılamayacağımızdı. 
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6.YBKY Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zekâ Aşkları 


Ümit Yaşar Özkan 


Sonsuz Rüya 


Yazgının Yonüs'le Simla'yı Birbirine Yazıp Bozduğudur 
Çor oGezegeninin çöllerinde karıncayiyen 


çobanlığı yapan Yonüs, holovizyonda güzeller güzeli muhabir Simla'nın suretini gördü ve ona vuruldu. 
Âşık olduğu kadına kavuşmak için karmaşık solucan deliği hatlarında belalı bir yolculuğa çıktı. Kaçak bir yolcu, gezgin serseri, âşık şair olarak bir galaksiden ötekine savruldu. Zekâ sahibi bir canlının servet ya da güç dışında bir amaç için bunca tehlikeyi göze alması görülmüş iş değildi. Âşık, geçtiği her gezegende macerasını anlattı, farklı ırkların dillerinde Yonüs ile Simla'nın şarkısı söylendi; “Sevmek? fiilinin bütün çekimleri tazelenip canlandı. Işık hızıyla evrene yayılan hikâye Simla'nın kulağına da gitti. Güzel muhabir, aşka dönüşen bir merakla bu çobanın çekimine kapıldı. 
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O da yollara düştü. Âşıklar tam kavuşmak üzereyken Kara Kedi adındaki habis varlık onları ayırdı. Yonüs ile Simla'nın aşk ve ayrılık döngüsü böyle başladı: Kavuşma ihtimali, Kara Kedi, ayrılık... 


Bütün evren onların macerasıyla çalkalanırken Yonüs kuşkular içinde kıvranıyordu. “Simla bir yanılsama olabilir mi? Ya bütün bu hikâye bir reklam viraliyse? Yoksa bu kuşku virüslerini kafama Kara Kedi mi sokuyor?” Yonüs, kafasında deli sorularla Böcek halkının yaşadığı Şifa Gezegenine gitti. Evrenin en hünerli psikologları olan böcek hekimleri hassas duyargalarıyla onu muayene ettiler. Sonuç pozitifti. 
Yonüs son derece sağlıklı bir aşk hastasıydı. Böcek halkı hep birlikte Yonüs ile Simla'nın hikâyesini feromon diliyle söylediler. Keskin kokular Yonüs”ün zihninde tanıdık görüntülere dönüştü; Karakedi'nin 


dev bir buz kütlesinin içinde onu ölüme terk ettiği macerayı hatırladı, Lav Adamlar gelip kurtarana kadar Simla'nın suretini hayal ederek hayatta kalmıştı. Âşık kendi macerasının kimyasal çeşitlemesini genzinde bütün yakıcılığıyla duyarken mırıldandı. “Simla, bir hayal olabilir ama biliyorum aşk gerçek!” 


Simla 'nın Derin Muammayı Sezdiğidir 


Simla, Kara Kedi'den kaçarken bir solucan deliğine girerek evrenin sınırındaki Varsan Gezegenine düşmüştü. Gemisi yavaş yavaş gezegenin yumuşak, düşsü dokusuna gömülürken zihni cevapsız sorularla “Sanki hepimiz tuhaf bir 


senaryonun anaforuna kapılmış gibiyiz.Bu senaryoyu 


fırıl firıl dönüyordu: 


yazan kim? Olup bitenlerin anlamı ne?” atmosferdeki uyku tozakları geminin çatlaklarından sızarak derin bir uykuya dalmasını sağladılar. Uyandığında büyük, ferah bir odada buldu kendini, tehlike hissetmiyordu tam aksine anlayamadığı bir huzur duyuyordu.Çok geçmeden Varsanlılar kendilerini gösterdiler, havanın içinde hafifçe titreşen varla yok arası varlıklardı ve evet elbette Yonüs ile Simla'nın hikâyesini rüyalarında görmüşlerdi.Varsan'ın rüya sakinleri, tüm evrenin düşte görülen bir şaka olduğuna inanıyorlardı. İşte, bu aradığım cevap, dedi Simla. Yonüs, Kara Kedi, hepimiz başka birisinin rüyasıyız. Rüya sakinleri Simla”'yı uyutup ona kendi hikâyesinden rüya sahneleri gösterdiler:  Yonüs'ün hikâyesini ilk duyduğu, anlatılanın aynı zamanda kendi hikâyesi olduğunu şaşkınlıkla fark ettiği ilk anlar... Hiç tanımadığı bir adama âşık olup onu aramaya başlaması, o vakte kadar sadece haber malzemesi zannettiği varlıkların hayatına karışması, muhabirliğin arayüzeyini aşarak başkalarını gerçekten tanımaya başlaması... 


Sayıklar gibi 


mırıldandı: “Evren bir düş olabilir ama aşk gerçek!” 


Sonsuz Rüya - Ümit Yaşar Özkan 


Kara Kedi'nin Büyük Sırrı Çözdüğüdür 


Kara Kedi, sıradan bir kıskanç âşık ya da basit bir arabozucu değildi. oYapılandırılırken sevme becerisi ondan esirgenmişti. Kimyasında aşkın zerresi yoktu. Doğduğundan beri başrolünde oynadığı yıkım düşleriyle sarhoştu. Bütün evreni avcunun içine almak istiyor, bunun için nifak tohumları saçıyor, ırklar arası düşmanlıkları ve nefreti körüklüyordu. Taktik basit ve kullanışlıydı: Böl parçala hükmet. Her şey planladığı gibi ilerlerken çobanın biri bütün gidişatı bozmuştu; farklı tür, ırk ve kültürleri birbirine bağlayacak bir karasevda hikâyesi Karakedi'nin evrende duymak istediği son şeydi. O bizzat aşkın düşmanıydı ama bütün nüfuz ve kudretine rağmen iki âşığı tamamen yok edememişti. Sanki gizli bir el, âşıkları ayırmaktan daha fazlasını yapmasını engelliyordu. Kara Kedi şüphelerinin ve söylentilerin ardına düştü. Sadık adamlarını evrenin ötesinde var olduğu söylenen yasak dosyaları aramaya yolladı. Hiçbiri geri dönmedi. 
Onlarca adamı telef oldu. Fakat sonunda hedefe ulaşan bir adamı son anda kesik cümlelerden oluşan karışık bir mesaj yollamayı başarmıştı: Dünya tükeniyor... 
İnsanlar yaşanabilir gezegenlere ulaşabilmek için dev uzay gemileri yapıyorlar... Binlerce yıl sürecek yolculuklar... Uzun ve derin uykudaki insanlar 


Beyin aktivitelerinin kesintiye uğramaması için yapay zekâ onlara bir rüya yazıyor... Bir aşk rüyası... 
Bitmeyen bir sevda hikâyesi... Rüya sürdükçe arzu da sürecek... Âşıklar hiç kavuşmamalı... Yaşanabilir bir gezegen bulunana kadar simülasyon kendini Yeni bir insanlar bu aşk hikâyesini hatırlayacaklar... İmkânsız 


sürdürmeli... gezegene uyandıklarında aşkı mümkün kılmaya adayacaklar kendilerini... 
Aynı rüyayı gören insanlar, birikmiş arzuları ve aşkla Farklı ırklar 
Genetik çeşitlilik... Kavuşma 


yeni bir insan uygarlığı kuracaklar... 
arasında evlilikler... 


o zamana kadar ertelenecek... Biz hepimiz onların 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rüyasıyız... Siz, kudretli efendim... İradesi olduğunu zanneden ama simülatif evrende kendine yazılan rolü oynamaktan fazlasını yapamayan bir algoritmasınız.... 


O kadar... Diğerleri gibi... 


Kara Kedi, acı ve soğuk gerçeği anında soğurdu ve hemen yeni planını kurmaya başladı. Aşk, simülasyonun bütün katmanlarını idare ediyordu. 
Yazılım kendi hikâyesine âşıktı. Tutkuyla yazıyordu. 
Büyük bir heyecanla yeni gezegenler, kültürler ve ırklar tasarlıyordu. Yonüs ile Simla'nın macerasına basit bir fon değildi artık evren. Her varlığın kendi arzusu vardı ve bu, onun iktidarını tehdit ediyordu. Adamın son cümleleri doğru muydu? Diğerleri gibi iradesiz bir kukla mıydı, hayır! En beklenmedik hamleyi yapmalı ve hiçbir zaman sahip olamayacağı bu evreni yok etmeliydi. Plan basitti: Hiçbir şey yapmayacak, araya girmeyecekti. Âşıklar kavuşacak, arzu ve merak sönecek, hikâye bitecekti. O zaman evrenin gerçekliği kendi üzerine kapanarak çökecek, gemideki insanlar bu saçma sapan aşk rüyasından uyanacaklardı. Teker teker sönüp kaybolacak sahte yıldızlara bakarak mırıldandı: “Evren bir düş, aşk yalan ama ben gerçeğim.” 


64 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2019 / sayı 24 


Sonsuz Rüya - Ümit Yaşar Özkan 
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Muhittin Yağmur POLAT i bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


ÇELİK BİR GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA 


STEEL SKY 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Bu sayımızda önemli bilimkurgu oyunlarından “Beneath A Steel Sky “ile sizlerleyiz. 
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BENEATHA 


STEEL 
SKY 


encath A Steel Sky (Çelik Bir Gökyüzünün Altında), Revolution Software tarafından geliştirilen ve 1994 yılında Virgin Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir siberpunk, bilimkurgu ve macera oyundur. İşaretle ve Tıkla kullanıcı ara yüzüyle oynanmaktadır. MS-DOS bilgisayarlar için CD-ROM ve Disket olarak, Amiga ev bilgisayarları için ise Disket olarak sunulmuştur. Oyun 2003 yılında PC platformları için ücretsiz olmuştur| 17. Revolution Software, Beneath a Steel Sky?'ın hikâyesine devam edecek olan Beyond a Steel Sky isimli bir oyunu 2019 yılı sonunda PC, oyun konsolları ve Apple cihazlar için piyasaya süreceğini duyurmuştur |2). 


İngiltere merkezli Revolution Software,1992 yılında çıkarttıkları ilk macera oyunu olan Lure of the Temptress'ın (Temptress'in Cazibesi) başarısından sonra, bir sonraki oyun projesine hazırlanıyordu. İlk baştaki fikirleri, Alan Moore'un beğeni toplayan çizgi roman serisi Watchmen”nin (Bekçi) bir uyar- 


Beneath a Steel Sky - Muhittin Yağmur Polat 


lamasını geliştirmekti. Bu fikir Revolution'un kurucu ortağı Charles Cecilile sanatçı Dave Gibbons arasında bir toplantı yapılmasına öncülük etti. Oyun yönetmeni olan Charles Cecil, çizgi roman sanatçısı ve Watchmen çizgi roman serisin eş tasarımcısı olan Gibbons'ın çalışmalarının bir hayranıydı ve ona bir video oyunu fikri ile yaklaştı. Sonuçta Watchmenoyunu asla ortaya çıkmadı, ama Gibbons ve 
Cecil arkadaş oldular ve birlikte orijinal bir 


şey üzerinde çalışmaya karar verdiler.Gibbons, 
Beneath A Steel Sky oyununa zemin oluşturacak Underworld (Yeraltı Dünyası) olarak isimlendirdiği ve Avustralya'da kıyamete benzer olaylar sonrasında geçen bir dönemde, Union City adında bir distopya metropolünden kaçmaya çalışan Robert Foster isimli bir adamın hikâyesini anlatan bir taslak yazdı (1,3). 


aşlangıçta “Underworld” olarak isimlendirilen Bn Cecil ve Dave Gibbons arasındaki işbirligiyle soncunda ortaya çıktı ve yapımı 40.000 Sterline mal oldu. Oyun, Lure of theTemptress'ın Sanal Tiyatro Oyun Motoru kullanılarak inşa edildi. Oyunda genellikle ciddi bir anlatım bulunmasına rağmen Charles Cecil ve yazar Dave Cummins'in Sierra'nın ciddiyeti ile LucasArts'ın macera oyunlarındaki kaba komedi anlayışı arasında orta bir yol bulmayı hedeflemeleri sonucunda mizah dolu diyaloglar ortaya çıktı (1). 


Oyunu üçüncü şahıs bakış açısıyla iki boyutlu olarak oynuyoruz. Oyuncu, çevre ile etkileşimde bulunmak ve kahramanımız Robert Foster?ı oyun dünyasında yönlendirmek için bir “işaretle ve tıkla” (point&click) ara yüzünü kullanmaktadır. Bulmacaları çözmek ve oyunri li 

https://www.eurogamer. nek > ” er 

da ilerlemek için; oyunundaki mekânlarda bulunan ya da oyuncu olmayan karakterler tarafından bize verilen ve birbiriyle birleştirilebilen eşyaları toplamamız gerekiyor. Kahramanımız Robert oyuncu olmayan karakterlerle oyunun bulmacalarını çözmek ve hikâyeyi öğrenmek için diyaloglar aracılığıyla sohbet eder. İpuçları ve diğer bilgiler, toplamış olduğumuz öğelere ve ortamdaki nesnelere tıklanarak elde edilir. O zamanki macera oyunlarının aksine, kahramanımızın ölmesi mümkündür, bu durum oluşursa son kaydetme nokta- 


sından tekrar başlamak zorunda kalıyoruz (1). 


laylar, Dünya'nın kirlilik ve nükleer serpinti nedeniyle büyük ölçüde zarar gördüğü, distopya bir gelecekteki bilinmeyen bir zamanda geçmektedir. 
“Avrupa-Amerikan Savaşı”ndan sonraki süreçte tüm sermaye sahipleri, işçi haklarının temsilini ve onların sosyal haklarını ortadan kaldıran “neo-demokratik ilkeler” olarak tanımlanan bir dizi amaç üzerinde anlaşmaya varmışlardır. İronik bir şekilde bu ilkelere bağlı olan birliklere “Sendikalar” denilmekteydi. Sendikaların amaçlarına karşı çıkan birliklere ise “Şirketler” deniyordu. Avustralya, altı eyalet ve iki bölgeye ayrılmıştı. Her bir bölge ve eyalet “şehir devleti” olarak tanımlanan kendi özel başkentlerine sahipti ve bu başkentlerce sömürülmekteydiler. Union City, Asio-City?'den sonraki en büyük ikinci şehir devletiydi. Bu sosyopolitik çevrede, ulusal istihbarat teşkilatı ASIO çok fazla güç kullanmaktaydı. Artık Avustralya'daki tüm Şehir Devletleri ya Şirketler'e ya da Sendikalar'a ait- 


ti. Oyun arka planında birbirlerine karşılıklı olarak sabotaj yaparak pazar hâkimiyeti sağlamaya çalışan Union City ve Hobart Corporation arasındaki çatışma işlenmektedir |1 |. 


obert Foster henüz daha küçük bir çocukken, kendisi ve annesini taşıyan helikopter Avusturalya'da bulunan ve “Boşluk” olarak bilinen ıssız ve çorak bir arazidekaza yapar. Küçük bir yerli kabilesi kaza bölgesini bularak Robert'in hayatını kurtarır ve onu kendilerinden biri olarak kabul ederler. “Boşluk”ta hayatta kalmak için her gün zorlu bir mücadele yapmak gerektirmektedir. Robert kabilelerin arasında yaşadığı ve büyüdüğü yıllar boyunca avlanmak ve yerel çöplüklere atılan hurdalardan kendisine robot yapmak gibi bir dizi yeni beceri kazanır. Sonunda kendisine Joey adında güçlü bir robot arkadaş oluşturur|4,5). 


Bir gece, kabilenin şefi şehirde büyüyen ve “Boşluk” da dâhil olmak üzere her yere yayılan büyük bir kötülükten bahseder. Robert şefe kötülüğün ne istediğini sorar. Şef “Kötülüğün seni istemesinden kor- 


|» 


kuyorum!” diye cevap verir. Bir süre sonra Robot Joey bilinmeyen bir ses kaynağını algıladığını söyler. Robert çocukken binmiş olduğu helikopterle aynı sembolünü taşıyan bir helikopter görür. Helikopter ateş açınca Robot Joey?'e vurulur ve gövdesi zarar görür.Robert, 
Robot Joey'in devre kartını söker ve kıyafetinin içine gizler. Helikopterden LINC adındaki süper bilgisayar tarafından gönderilen, UnionŞehri'nin güvenlik görevlileri inerler ve Robert'i yakalarlar. 
Robert kimsenin zarar görmeyeceğini umarak onlarla gitmeyi kabul 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eder. Ne yazık ki helikopter havalandıktan sonra güvenlik görevlileri kabiledeki herkesi havaya uçurarak öldürürler |9|. 


Union Şehri'ne ulaştıktan sonra, helikopter arızalanır ve şehrin üst katındaki bir sokağa düşer. Robert kazada hayatta kalır ve kaçmaya teşebbüs eder ancak bir geri dönüşüm tesisinde kapana kısılır. Bu noktadan sonra 


artık oyunu oynanmaya başlar (5). 


nion City'de yoksulların gecekondularda yaşadı-Ü, ve üstlerindeki zenginlerin lüks kulelerin içinde yaşadığı distopik şehir bilimkurgularının aksine alt sınıflar, fabrikalar arasındaki üst katlarda yaşamakta ve çalışmakta, zenginler ise temiz ve güvenli alt seviyelerde yaşamaktadırlar. Rovert Foster bu nedenle alt katlara ulaşmaya çalışır, ancak kendisini kentin katı sosyal yapısı tarafından engellenmiş bulur. Asansörleri kullanmak için, vatandaşların belirli bir statüye ulaşmış olması gerekir. Asansörler totaliter yönetimin fakir ve zenginleri ayrı tutmak için kullandığı bir yoldur|3|. 


aşlangıçta sadece şehirden kaçmayı umut eden 

Robert, bir süre sonra kendisini şehrin merkezindeki esrarengiz olayları ortaya çıkartmaya çalıştığı bir maceranın içinde bulur. Robert şehirden çıkabilmek içinbilgisayar LINC'in karanlık gizemini ortaya çıkarmalıdır. Bunun için çelik çürüyen şehirde araştırmalar yapmalı, ipuçları toplamak için hem zenginlerle hem de fakirlerle arkadaş olmalıdır. Bulmacaları çözmek, siber uzayda seyahat etmek ve her şeyden önem-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KAYNAKLAR 


I-http://Www.wikizero.biz 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lisi hayatta kalmak zorundadır. Robert'in tek güveneceği dostu Robot Joey?dir. 


3-https://www.pcgamer.com 

4-https://allthetropes.fandom.com 
Bu sayımızda bilimkurgu macera oyunlarının (o S5-https://kudocline.wordpress.com 

en bilinen ve beğenilen örneklerinden biri olan BENE- 

ATH A STEEL SKY oyununa değindik. Umarım ilginizi çekmiştir. 


Gelecek yazıda görüşmek üzere. 
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kH” sabahın köründe çalan telefonun rahatsız edici zil sesiyle uyandı. Akşamdan kalmaydı, beyni zonkluyordu. Beynini tırmalayan zil sesini susturmak için hemen doğruldu. Bilinmeyen bir numaraydı arayan. Bir süre açıp açmama konusunda tereddüt ettiyse de bu saatte aranmasının önemli olduğunu düşünerek telefonu açtı. 


“Alo kimsiniz?” 


Önce derin bir sessizlik oldu. Bu sessizlik odanın her yanını kapladı. Daha sonraysa Eric'i... Eric kendisini bir boşluğa düşmüş gibi hissetti. Sanki birisi onu ucu bucağı olmayan karanlık ve dipsiz bir kuyuya itmiş gibiydi. Orada hiçbir şey hissetmeden derinlere doğru yuvarlanıyordu. Kendi benliği dışında her şey yok olmuştu sanki. Telefonun başında öylece ne kadar beklediğini bilmiyordu. Sanki bir “an” içinde yıllar asırlar geçmişti... 


Daha sonra bir ses çarptı kulağına. Daha doğrusu ses kümeleri. Birisi onunla konuşuyordu ama bu konuşmadan çok çarpışmaya benziyordu. Sanki ses kümelerinden oluşan büyük göktaşları Eric'in beyninin duvarlarına çarpıyor, beyninin kıvrımlarında dolaşarak 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onu yavaşça ele geçiriyordu. Bir süre bu sese karşı direnmeye çalışsa da olmadı. Eric ele geçirilmişti. 


Seslerin kesilmesinin ardından hızlıca kalktı yatağından. Odası darmadağındı. Aylardır bir konu üzerinde akademik çalışmalar yürütüyordu. Çalışma masasının üzerinde onlarca kitap vardı. Bu kitapların en üstünde ünlü araştırmacı Ignatius Donnelly?'nin “Atlantis:TheAntideluvian World” kitabı yer alıyordu. 


Daha üstünü başını bile düzeltmeden evden dışarı attı kendisini. Dışarı çıktığında ilk işi istemsizce göğe bakmak olmuştu. Gökyüzü son derece açık ve berraktı. Hava oldukça ılıktı. Serin esen rüzgâr insanın içini huzurla dolduracak cinstendi. Doğruca kent meydanına yürüdü büyülenmişçesine. Kadim kentin geniş meydanı her taraftan karınca sürüleri gibi akın eden insanlarca hınca hınç doluydu. 


Buraya gelen insanların halleri görülmeye değerdi. Saat sabahın erken saatleri olduğu için buraya gelenlerin çoğu çıplak ya da yarı çıplaktı. 
Ebeveynlerinin bu garip durumundan rahatsız olarak onları vaz geçirmeye çalışan çocuklar ya da bu garip büyü, hipnoz ya da her neyse onun etkisinin dışında 


kalabilmiş bir kısım insanlardan başka kimsenin kimseyi gördüğü filan yoktu. Birkaç dakika gibi kısa bir süre içinde kentin meydanı karınca sürüsünü andıran insan sürüsüyle dolup taşmıştı. 


Çocuklar büyülenmişçesine göğü izleyen anne babalarını uyandırmak için ellerinden geleni yapıyor ve ağlayarak onları uyandırmaya çalışıyorlardı fakat nafile... Bu gizem her neyse onun etkisine kapılan insanların uyanmaları mümkün değilmiş gibi görünüyordu. 


Kısa bir süre sonra bir sessizlik oldu. Hipnozun etkisinde kalanlar çok önemli bir şey dinliyorlarmış gibi dikkatle gökyüzünü izliyorlardı. Diğerleri de az sonra olacaklardan habersiz onların bu tuhaf hallerini izliyor, çaresizce onları uyandırmaya çalışıyorlardı. 
Bir süre sonra akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi yaşanmaya başladı. Hipnotik etki altındaki İnsanlar kendilerini öldürmeye başlamışlardı. Koca meydan bir anda büyük bir insan mezbahanesine dönmüştü. Hipnozun etkisinde olan insanlar bütün gayretleriyle en kestirme yoldan kendilerini öldürmek için çabalıyorlardı. Kimisi eline geçirdiği kesici, delici alet her ne varsa onu kalbine, boynuna saplıyor, kimisi çıkabildiği en yüksek yerden kafa üstü kendini aşağıya bırakıyordu. Kendilerine engel olmak isteyenleri ise ister evlatları ister sevgilileri olsun acımaksızın öldürüyorlardı. Onlara engel olmak isteyenler kendilerini düştükleri bu kötü durumdan kurtarması için çaresizce Tanrıya yakarıyor, ellerinden geldiğince bu olan biten vahşeti durdurmaya çalışıyorlardı. 
Kentin binlerce yıldır romantik konserlere, dinletilere, gösterilere ev sahipliği yapan meydanı artık en dehşetli ölüm sahnelerine ev sahipliği yapıyordu. 


Kıyamet günü tam anlamıyla başlamıştı, üstelik sadede oradakiler için de değil. Dünyanın pek çok büyük kentleri bilinmeyen bir tür tarafından istila edilmişti. 


Henüz hayatta kalmayı başarabilmiş insanların söylediklerine bakılırsa yüksek teknolojiye sahip gelişmiş bir türün dünyayı istilası söz konusuydu. 
Bu türün doğrudan beyinlere hükmedebilen beyin 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emicileri adını verdikleri saldırı gücü iş başındaydı. 
Beyin emiciler çeşitli dalga frekansları aracılığıyla irtibata geçtikleri insanların beyinlerini ele geçirerek onları derin bir hipnoza sokuyor ve bu sayede onlara istediklerini yaptırabiliyorlardı. Dünyayı istila etmeyi hedefleyen gelişmiş tür böylelikle tüm gezegeni tek bir silah patlatmadan ele geçirmeyi planlıyordu. 
Beyinlerinin Oo kontrolünü (Ooele Oo geçiremedikleri kişileriyse kontrol edebildikleri insanlar aracılığıyla öldürüyorlardı. Beyin emicilerle bir şekilde karşı karşıya kalıp onların etkisinden kurtulmak nerdeyse imkânsız gibiydi. Onlara en çok karşı koyabilenler farkındalığı ve bilinç düzeyi en yüksek olan insanlardı. 
Bu insanların zaman zaman beyin emicilerin hipnozundan kurtulup uyandıkları oluyordu fakat dünya çok kısa bir sürede o kadar yaşanılmaz bir hale gelmişti ki böylesi bir dünyada uyanmaktansa ölmek çok daha iyi sayılırdı. 


Birkaç saat gibi oldukça kısa bir sürede dünya nüfusunun özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu Asya kısmında yaşayan büyük bir kesimi ölmüştü. Bu bölgelerde geriye kalanların bu şartlar altında birkaç günü çıkarması bile mümkün görünmüyordu. İnsan türü uzun zamanın ardından yeniden büyük bir yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Üstelik bu sefer dünyalarını istila etmeye çalışan türe karşı oldukça hazırlıksız yakalanmışlardı. 


Dünyanın Oo bütün oOgüçlü Oo hükümetleri başkanlarını ve üst düzey yöneticilerini bu istiladan korumak için önlemler almaya çalışıyordu. Bunların bir kısmı kısa süreli başarılı olmuş olsa da sonuçta istilacı güçler hemen her yeri ele geçirmeyi başarmışlardı. 
İnsanlık büyük bir yok oluşun eşiğindeydi... 


On gün sonra... ABD Ulusal Güvenlik Merkezi. 
“Efendim, sizce bu yaptıklarımız...” 


“İnsanlığın Oo geleceği (oOiçin Tom bu yaptıklarımızın doğruluğu konusunda hiç şüphen olmasın” 


“Ama ölenlerin çoğu sivil insanlar. Üstelik 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aralarında küçük çocuklar, hastalar ve yaşlılar da var.” 


“Bunun ne önemi var Tom? Nasılsa hepsi ölmeyecek miydi?” 


“Evetama...” 


“Sakın bu başarımızı küçümseme Tom. Bu işte hep birlikteydik. En başından beri... Biz büyük bir şey başardık! Değeri insanlık açısından paha biçilemez olan büyük bir şey. Bir karar vermeliydik Tom bunu sen de biliyorsun. İnsan türünün geleceği açsından bir karar vermeliydik. Ya eli kolu bağlı öylece bekleyip tüm insanlığın top yekün yok oluşuna kayıtsız kalacaktık. 
Aptallıklarıyla kendi kendilerini yok etmelerine... Ya da şimdi yaptığımız gibi aramızdaki zayıf halkaları eleyerek insan türünün geri kalanının daha yaşanabilir bir dünyada yaşamasını sağlayacaktık. 


Tanrı aşkına Tom yaptığımız şeyin değerini göremiyor musun? Yaptığımız eliminsayon ile insan türünün evrimsel sürecine yüzbinlerce yıl katkıda bulunduğumuzu göremiyor musun? (Yaptıklarımız şimdilik sana merhametsizce ve yanlış gelebilir. 
Ama sakın unutma Tom doğanın acıması yoktur. 
Bizim yaptığımız şey sadece evrimsel süreci biraz hızlandırmak oldu o kadar!” 


sesk 
ABD ve müttefiki olan bazı Avrupa ülkelerinin 


gizlice o tasarlayıp (geliştirdiği o beyin teknolojisininkullanılması sonucunda 


kontrol 

2089 
yılındayaklaşık altı milyar insan hayatını kaybetti. 
Bu acı olay tarihi kayıtlara gelişmiş uzaylı bir türün saldırısı olarak geçecekti. Resmi kayıtlara göre ABD ve müttefik güçler aylarca yürüttükleri zorlu mücadeleler sonunda sözde bu uzaylı türe karşı verdikleri savaştan galip ayrılmışlardı. Gerçek ise hiçte göründüğü gibi değildi. 


Gerçekte ABD başta olmak üzere müttefiki oldukları bazı Avrupa devletlerinin yöneticileri bir karar almışlardı. Onlara göre dünyanın ekolojik dengesi bozulmuş, su ve yiyecek kaynakları tükenmeye 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yüz tutmuş, küresel ısınma nedeniyle yaşam alanları oldukça daralmış ve dünya nüfusu kontrolsüz bir şekilde oldukça artmıştı. Tüm bu şartlar altında İnsan türü topyekün bir yok oluşla karşı karşıya kalmıştı. 
Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Doğu Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerin halkları insan türü açısından yok edilmesi gereken zayıf halkayı oluşturmaktaydı. 
Yapılması gereken şey dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan bu bölgedeki fazlalık olarak görülen popülasyonu yok etmekti. Aksi taktirde tüm insanlık dünya ile birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. 


Alınan ortak karar sonucunda harekete geçen hükümetler önce uzaylı türlerin dünyayı istila edeceklerine dair haberler yayarak insanları böylesi bir saldırının gerçekleşeceğine dair inandırmayı hedeflediler. Yapılan propagandalar sonucunda UFO ve uzaylı haberleri insanların bir numaralı gündemine oturmuştu. Bu arada geliştirdikleri beyin kontrol teknolojileriyle ulaşabildikleri insanları diledikleri gibi yönlendirmeyi başarmışlardı. Gelişmiş uydular, yaygın internet ağı, akıllı cihaz uyumlu beyin çipleri vb. teknolojilerle insanların beyinlerine erişimleri oldukça kolaylaşmıştı. 2060'lı yıllara gelindiğinde kafasında beyin çipi olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdı. İnsanlar küçük ev aletlerinden tutun da etraflarındaki tüm eşyalara varıncaya kadar hemen her şeyibeyinlerine yerleştirilen akıllı çiplerle yönetmeye bayılmışlardı. Bu da onları farkına bile varmadan her türlü tehlikeye açık hale getirmişti. 


2089 yılının Temmuz ayında başlatılan 
teknolojik tabanlı saldırı sonucunda tıpkı planlandığı gibi dünya nüfusunun yarıdan fazlası yok edildi. 
Aradan geçen birkaç ay sonunda ABD ve müttefik ülkelerin uzaylı saldırılarına karşı büyük bir başarı sağladığına dair haberler yayılmaya başlandı. 2100'lü yıllara gelindiğinde dünya yepyeni bir başlangıca hazırdı. Tarihe insan türünün uzaylılara karşı verdiği ölüm-kalım savaşı olarak geçecek olan büyük kurtuluş savaşında yaklaşık olarak yedi milyar insan hayatını kaybetmişti... 
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Kısa Öykü 
Kasvet Ulu 


büyük Kötü Fare 


Son yıllarn en büyük anlaşmasıyla 27s£ Century Fox'un sahipliği20 Mart 2019 saat 12.02'de Walt Disney Company'ye geçti. - 


“Sen Büyük Kötü Fare'nin hikâyesini biliyor musun?” diye sormuştu,teneke konserve kutusunun içinde çorbaya dönmüş kuru fasulyeleri hüpletirken. 


Ateşin cılız, turuncu alevleri çamur gibi göz 


altlarını aydınlattı. “Bilmiyorsan anlatırım.” 
Küçük oğlan başını iki yana salladı. 
“Anlattığım en iyisidir.” 
“Bana da anlat.” 


“O fasulyeleri yiyecek misin?” 
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asfaltın üzerinde, 


oğlan 


Küçük kapağı kıvrılarak açılmış tenekeyi itti. “Ekmek yemiştim 


biraz.” 


Adam hızlıca tenekeyi kaptı. “Öyleyse otur da iyidinle...” 


bir kalede yaşıyormuş. Uzun, paslanmaz çelikten kuleleri ve 


“Fare bir zamanlar yalnız titanyum surları ile dünyanın en sağlam kalesi. Ve içerisi de bir fabrikaymış aslen. Pistonlar inliyormuş, dişliler dönüyormuş, uzun molibden bacalarından elektrikli dumanlar süzülüyormuş. Kulelerin ucundaki hologram flamalar üretimin oluşturduğu titreşimler ile dalgalanıyormuş.Ne üretiyor diye soracaksın değil mi? E bu fabrika sonuçta. Üretilir bir şeyler... Fare 


zeki... Düşünüyor. Durmadan çalışıyor. Ve hayal gücü neye yeterse onu üretiyormuş. Çünkü Fare ne düşünse onu hayata getirebiliyormuş. Ve bir gün aklına bir ordu üretme fikri gelmiş. Yüzlerce çelik asker ve hepsine hükmedecek altıyüce komutan. Komutanlara Prensesler diyecekmiş.” 


“Prenses ne ki?” 
“Prenses... Acımasız katillere denir...” 


Çocuk cılız bacaklarını karnına doğru çekti. 
Adam, sapı kırık, plastik kaşığını daldırdığı tenekeden üç beş tane kararmış fasulyeyi ağzına attı. 


“Prensesleri yapmak için kalesine kapanmış ve sonunda herkese diz çöktürecek ordusunun komutanlarını yaratmış. İlk prensesi Pamuk”muş. Lazer tabancasının yedi çemberinde yedi farklı mühimmat dururmuş ve her bir mühimmat farklı bir gerçekliği yok etmek için tasarlanmış. Silahtan fırlayan bir lazer bir ordunun yarısını uyuturken, öbür lazer bir taburu gülmekten öldürürmüş.Ve moralini bozarmış, sinir edermiş, aptallaştırırmış... Ve Pamuk'un derisi kurşun 


beyazıymış. Belinde nükleer bir elma taşıyormuş.” 
“Yenilen elma gibi mi? Sentetik...” 


“Nük diyorum oğlum sana. Patlatır. Buuum! 
Koca beyaz flaş. Geride kalmaz bir şey. Arkasına gökten yağan zehir bırakır... Radyoaktif kül...” 


gi 


“Heralde. O da İkinci Kül... 
Felaket ya! Elmas ayakkabılarına bağlı jet türbinleri 


Prenses. 


ile mevzilerin arasından ses hızında dolanırmış. Ve yalnızca zamanı gelince öldürürmüş. Ve seni kül edermiş. Kül etmediklerini annesine ve kız kardeşlerine bırakırmış. Nükleer serpinti yamyamları... Ciğerlerini 


ve bağırsaklarını dişlerler... Yüreğini canlı söküp ikiye 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bölerler... Beynini çiğ çiğ yerler...” 
“Beynimi mi?” 


“Beynini ya! Ama beyninle işi olanlar sadece onlar değil, Üçüncü Prenses'in bütün işi senin beyninleymiş. Çünkü o sana rüyanda gelirmiş. 
Bir bakmışsın bir rüya görüyorsun ve aslında silah arkadaşını boğazlıyorsun. Çünkü o sadece uyurmuş. 
Adı Uyuyan'mış. Sentetik beyninin her yanı kablolarla bağlıymış ve devasa radarlar ile gökyüzünden seni izlermiş. 


Beyin dalgalarında oynarmış... Kafayı 


yemek ister misin şimdi?” 
Çocuk başını iki yana salladı. 


“Öyleyse onunla savaşırken uyumayacaksın. 
Gözünü bile kırpmayacaksın.” Tenekenin kenarına 


birkaç kere vurarak dibindeki fasulyeleri ağzına döktü. 
“Dördüncü Prenses kimmiş?” 


“Hmmm... Dördüncü Prenses. Offf... şimdi sen deniz ne bilmezsin. Eski zamanlarda su o kadar çoktu ki içinde yüzüyorlardı. Hatta üstünde savaş tankları geziyordu. Ve içinde gökyüzünde uçan dronlar gibi dronlar süzülüyordu. Dördüncü Prenses işte o suyun içinde yaşarmış... Ona Denizin Kızı derlermiş... 
Öyle felaket sonarlar yayarmış ki suyun dışındakiler dalgalardan helak olurmuş. Suyun yalnızca en derinlerinde gezermiş, gün ışığının bile ulaşamadığı yerlerde; mavi, neon kristallerden gözleriyle ve kızıl paslı, yosundan saçlarıyla süzülürmüş... Ve suyun dibine inen ölü askerlerin kemik ilikleri ile 


beslenirmiş...” 


Tenekenin dibindeki fasulye suyunu emdi. “Bir de Yasemin 2.0 var. Beşinci Prenses. Ama içlerinden 


en acımasızı...” 


“Ya?” 
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“Öyle tabii! Turkuaz ne, bildin mi sen?” 
Çocuk başını iki yana salladı. 


“Renklerin en güzelidir. Ama şimdi bitti. 
Yok oldu. Puf!” Açık avcuna üfleyince ağzından bir fasulye kabuğu fırladı. Parmağından, lastik gibi olmuş kabuğu yaladı. “Gitti böyle. Yasemin 2.0 
gökyüzünü baştan aşağı turkuazla kaplarmış. Bir halı gibi turkuazı serermiş; napalm ve eroin yağmurları yağdırırmış. Görünmez alevler ile seni yakarmış. Seni dolunaya bağımlı edermiş. Gökyüzünde uçarken sana 


gülermiş...” 
“Ve altıncı?” 


“Offf... şimdi en kötüsüne geldin. Onun tek bir adı var. Güzel... Ama gördüğün en çirkin şey. 
Tırnakları yerine cam parçaları varmış, lav taşı gibi paslı derisi esnemezmiş, dişleri radyoaktif, titrek taşlardan oluşurmuş. Kemikleri sıcak asfalt gibi yağlı ve kapkaraymış. Ve gözlerinden kızıl lazerler fırlarmış. 
Ama onu göremezmişsin, çünkü dev gibi mekanik bir zırhın içinde savaşırmış. Gökyüzüne uzanan bir köpekten bahsediyorum. Köpek oğlu köpek! Paslanmaz çelik dişleri senin boyundan on tane. Pençeleri yukarda uçan jetler kadar. Yeri göğü titretirmiş. Zırhına da 


Çirkin denirmiş...” 


“Şimdi Fare'ye dönelim Fare'ye... Büyük Kötü Fare ordusunu kurmuş, Prenses”lerini inşa etmiş ve kalesinden çıkmış. Önüne gelen otoriteyi yıkmaya başlamış. Ne devletler ne başıboş beylikler... hepsinin üstünden geçmiş. Onlarca şehri, hükümeti, ülkeyi yerle bir etmiş.Sonra Tilki ile bir savaşa girişmiş. Tam iki yüz yıl süren savaşta sonunda galip gelmiş. Hükmettiği insanları iliğine kadar sömürüyormuş ve bir yandan da hükmedeceği yeni insanlar arıyormuş. Neye elini atsa kurutuyor, neye dokunsa çürütüyormuş... Dünyanın her yanına kurduğu askeri üslerle korku salıyormuş. 
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Bir yandan da propaganda filmleri ile beyin yıkamaya devam ediyormuş. Ama bir gün gelmiş... planları alt üst olmuş.” 


Adam, kara ellerini tenekenin içine sokup 


fasulyelerin koyu suyuna ulaşmaya çalıştı. 
“Sonra?” diye inledi çocuk. 
“Ne sonra?” 
“Sonra ne olmuş yani?” 
“Sonra Kızıl-N gelivermiş...” 
“Kızıl-N mi? O kim?” 


Adam, damlacığını da emdikten sonra çocuğa döndü. “Daha 


tenekenin içindeki son fasulye 


fasulyen var mı?” 
Çocuk başını iki yana salladı. 


Adam güldü. “Kızıl-N... O da başka bir günün hikâyesi... Daha çok fasulyen olduğunda anlatırım... 
Anlattığım en iyisidir...” 


Kaynak 


: https://frpnet.net/haberler/2 Ist-century-fox-resmen- 


disneyin-oldu 
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Roman - Bölüm 7 - Dış Üzay 


Aysun ERDOĞAN 


Kapının İncisi 


» 
a” Hi 


Oktay ve ikinci kaptan Rıza Aslan, büyük bir kapının önünde duruyorlardı. 
Kapının üzerinde büyük harflerle D KAPISI -2 yazıyordu. Bu kapı dış uzaya açılan ikinci kapıydı. Oktay ve ikinci kaptan Rıza Aslan uzaya çıkacaklardı. Üzerlerinde uzay uçuşları için tasarlanmış kıyafetler vardı. 
Bu kıyafetler, uzaya çıkan mürettebatın hareketlerini kısıtlamamak için mümkün olduğunca ince bir şekilde dizayn edilmişti. 
İlk üretilen astronot kıyafetlerinden hayli farklıydı. Manyetik alan koruyucuları ve mürettebatın istediği yere gidebilmesini sağlayan küçük itici motorları vardı. 


Kaptan Çelik, Oktay'ın yanına geldi. 
Pencereden dışarıyı gösterdi. 


“Şu dışarıda duran kırmızı bayrağı 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görüyor musun?” 


Oktay, küçük pencereden dışarıya baktı. Kapıdan on metre kadar ileride olan bir direğe, kırmızı renkte bayrak asılmıştı. 


“Evet efendim. Görüyorum.” 


“Peki o bayrağın niçin oraya asıldığını biliyor musun?” 


“Hayır efendim.” 


Oktay, sorusuna 


verirken, 


kaptanın cevap 


sesinin titrememesi için çok uğraşmıştı. Sırtında uzay elbiseleri, dışarıda asılı duran bir bayrak ve yanında tüm gemiye hükmeden bir komutan vardı. Duymaktan korktuğu şeyi, kendisine söyleyeceği anı endişeyle beklemeye başladı. 


“O bayrak oraya, siz uzaya çıkarak onu oradan alasınız ve bana getiresiniz diye asıldı öğrenci Oktay.” 


ce (11? 


“Sizi duyamadım öğrenci Oktay. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var?” 


Oktay kocaman açılmış gözleriyle, 
Kaptan Çelik'in sorusuna cevap verdi. 


“Ha! Evet, evet efendim. O bayrak sizin elinize teslim edilecektir.” 


Kaptan oÇelik, oOktaya bakıp gülümsemişti. Çocuğun ölesiye korktuğu o kadar belliydi ki, Onu sakinleştirmesi 


gerektiğini düşündü. 


“Korkma, bu bir eğitim gemisi. Oraya yalnız gitmeyeceksin. Sana eşlik etmesi için ikinci kaptanımı yanına veriyorum. 
O, ihtiyacın olan her konuda sana yardım edecektir.” 


İkinci kaptan Rıza Aslan'a döndü. 
“Hazırsanız göreve başlayabilirsiniz.” 


Rıza Aslan ve Oktay, komutana asker 


selamı verdikten sonra, kendileri için açılan ikinci kapıdan, hava boşluğu odasına girdiler. Kapı kapandıktan sonra, kaptanın 


sesini duydular. 


“Oktay, bir gemisi. Seni tehlikeye atacak hiç bir şey 


unutma bu eğitim 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


yapılmayacaktır. Eğer hazırsan dış kapıyı açmak için gerekli hava boşaltım düğmesine sen basacaksın. Bunu istemiyorsan da O zaman geri gelebilirsin. Ama unutma, bunu yapmak için başka şansın olmayacak. Ya şimdi uzaya çıkarsın ya da kapının incisi Dünyaya döndükten sonra, bir daha uzay gemilerinde görev alamazsın. Tercih senin. 
Fakat kararını verirken şunu unutma, babanı bulmayı ne kadar istiyorsun?” 


Kaptan'ın sözleri Oktay'ı etkilemeyi başarmıştı. Babasını bulmayı her şeyden çok istyordu. Ama uzay ise onu korkutuyordu. 
başladı. 
Gözlerini kapadı ve bir süre bekledi. “Babanı 


Terlemeye Ağzı (o kuruyordu. 
bulmayı ne kadar istiyorsun?”Kaptan'ın söylediği bu sözler zihninde sürekli dönüp Şimdi gerekiyordu. Kaptan'ın sorusunun cevabını, duyabileceği (okadar 


kısık bir sesle cevap vermişti. “Her şeyden 


durmaktaydı. bir karar vermesi 


sadece kendisinin çok”. Kesin bir kararlılıkla kapının yanında bulunan düğme basmıştı sonunda. Artık geri dönüşü yoktu. Dışarıya çıkacak ve o kırmızı bayrağı alıp kaptana teslim edecekti. 


Düğmeye basılınca, odada bulunan hava boşalmaya başlamıştı. Tüm hava boşalınca ise basınç dengelenmiş ve Oktay ile Rıza Aslan geminin yer çekimi alanından 


çıkarak havada asılı kalmışlardı. 


“Her şey hazır kaptan. Dışarı çıkmak için emirlerinizi bekliyoruz.” 
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Rıza Aslan, emri beklerken, kaptan 


yanında bulunan Doktorla Tülay ile 


konuşuyordu. 
“Durumu nasıl?” 


Elindeki monitörden Oktay'ın sağlık eden Doktor 
Kaptan'ın sorusuna cevap vermişti. 


durumunu takip Tülay, 


“Çok heyecanlı ama bunu başaracağına eminim.” 


Kaptan Çelik, doktorun kendinden emin olarak konuşmasına şaşırmıştı. 


“Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?” 


“Kalp atışları yine çok hızlı, tansiyonu iki derece kadar yükseldi ve vücudu ise çok terliyor. Eminim ki gözleri de kararıyordur. 
Ama daha önce ki ataklarından farklı olarak şu anda çok kararlı. Yapmak istediği işe odaklanmış durumda. Her ne olursa olsun o bayrağı size getirecektir. Bundan eminim” 


“Çok kesin konuştunuz.” 


“Oktay'ı bir işe odaklandıktan sonra vazgeçtiğini 


yıllardır e tanırım. oOOnun asla görmedim. Korku onu yolundan 


alıkoyamayacaktır. o Göreceksiniz. Bunu 


başaracak...” 


Kaptan, İkinci kaptan Rıza Aslan'a gerekli emri vermek için mikrofon'un yanına gitti. Düğmeye bastı. 
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“Kapıyı açabilirsiniz.” 


Rıza Aslan, kaptanın emrine sadece “Anlaşıldı kaptan.”diye karşılık vermişti. 
Ve hiç beklemeden kapının açılması için gerekli düğmeye basmıştı. Kendisi, tereddüt etmeden uzay boşluğuna çıkmıştı bile. 
Arkasına dönüp baktı. Oktay henüz kapının ağzında duruyordu. Eliyle ona gel işareti yaptı. Oktay dışarı çıkmak istiyordu ama bir türlü elini, geminin açık olan kapısından alamıyordu. Sanki görünmez bir kuvvet onun kapıyı bırakmasına engel oluyordu. 
Rıza Aslan, Oktay'a cesaret vermek için onunla konuşmaya başladı. 


“Korkma gel. Bu geminin manyetik bir alanı var. Aynı manyetik alan senin kıyafetinde de var. Bu manyetik alanlar , birlikte çekim gücü oluşturuyorlar. Bu yüzden gemi seni kendisinden asla uzaklaştırmaz. 
Hatta gitmek istesen bile en fazla bir buçuk metre uzaklaşabilirsin. Daha fazla değil... “ 


Biraz cesaretlenen Oktay, kendisini uzay boşluğuna doğru bırakmıştı. Gerçekten de ikinci kaptanın dediği gibi gemiden uzaklaşmıyordu. Onun manyetik alanı hareket 


bakındı. Dünyadayken görmüş olduğu uzay 


içerisinde ediyorlardı. Etrafına ve yıldızlar, şimdi kendisine ne kadarda yakındılar. “Harika bir şey,”diye düşündü. O bunları düşünürken, ikinci kaptanın sesiyle 


kendine geldi. 


“Çok hoşuna gitti bakıyorum. Önce 


şu görevi tamamlayalım da sonra keyfine bakarız.” 


“Tamam, özür dilerim. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım.” 


“Çoğu kişide yaşamayacak. Uzaya çıkan insanlar şanslı azınlıktır. Herkes bu deneyimi yaşayamaz.” 


Oktay, itici roketlerini bayrağın olduğu direğe doğru yaklaşmıştı. 


İkinci kaptan onu hiç yalnız bırakmıyordu. 


çalıştırarak, 


“Bayrağı al hadi. Bu senin görevin. “ 


Rıza Aslan'ın, Oktay'a 


cesaret, onu yüreklendiriyordu. Elini uzatıp, 


verdiği 


bayrağı yerinden aldı. Geri dönmek için hamle yapmışlardı ki, tam üzerilerinden gök taşlarının hızlı bir şekilde geçtiklerini fark ettiler. Başını kaldırıp, gök taşlarına baktı. Korkuya kapılmıştı. Ama Rıza Aslan inanılmaz şekilde sakin duruyordu. 


Oktay, korkuyla bağırdı. 


“Gök taşları, efendim... Gök taşları var. 
Ya bize veya gemiye çarparlarsa.” 


Rıza Aslan, çok sakindi. Sanki hiç bir şey olmamış gibi, Oktay'a cevap verdi. 


“Geminin manyetik alanından bahsetmiştim ya sana, işte o manyetik alan bizi nasıl gemiden uzaklaştırmıyor ise, yabancı cisimleri de yaklaştırmıyor. Onun için korkma, gemiye veya bize en fazla 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bir buçuk metre yaklaşabilirler. Daha fazla değil...” 


Oktay'ın kendisine bir şey söylemesini kapıya bile. 
Arkasına dönüp Oktay'a baktı. 


beklemeden, yönelmişti 


-”Hadi sen gelmiyor musun? Seni bilmem ama ben çok acıktım. Akşam yemeğine anca yetişiriz.” 


Oktay, tavırlarından etkilenmişti. O da kapıya doğru 


ikinci Oo kaptanın Oo rahat gitmeye başladı. Kapıdan içeriye girince, 


ikinci kaptanın onu beklediğini gördü. 


“Hadi çabuk ol. İçeriye gir ki kapıyı kapatayım öğrenci Oktay.” 


Oktay içeriye girince, ikinci kaptan kapının kapanması için gerekli olan düğmeye basmıştı. Daha sonra otomatik olarak içeride ki basınç ayarlanmış ve tekrardan yer çekimi sağlanıp, gerekli olan hava verilmişti. Rıza Aslan, hemen başlığını çıkarmıştı bile. 


“Ohhh... Dünya varmış. Bu meretleri ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler, yine de normal şekilde hava almanın yerini tutmuyor.” 


Geminin ikinci kapısı açılıp içeriye Kaptan Çelik girmişti. Her ikisi de kaptanı karşılarında görünce hazır ol duruşuna geçtiler. 


“Tebrik ederim sizi. Öğrenci Oktay. 
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Bana vermek istediğin bir şey var mı?” 


Oktay hemen elinde tutmuş olduğu kırmızı bayrağı, kaptana doğru uzattı. 


“Buyurun efendim. Almamı istediğiniz kırmızı bayrağınız. Artık sizindir.” 


Kaptan Çelik, Oktay'ın uzatmış olduğu bayrağı büyük bir gururla almıştı. 


“Beni yanıltmadın Oktay, aferin. 


Babana layık bir evlat olduğunu ispatladın.” 


Kaptan Çelik, dış uzaya açılan kapının yanına gelmişti. Oktay'a doğru baktı. 


“Sana bunun bir eğitim gemisi olduğunu daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum.” 


Kaptan yüksek sesle emir verdi ve “Işıkları yakın,”dedi. Verilen emirle birlikte her taraf aydınlanmıştı. Pencereden görülen uzay artık yerinde değildi. Kaptan dış uzayın kapısını açan düğmeye basmış ve açılan kapının dışında Oktay'ı hayrete düşüren bir oda belirmişti. Odanın bir tarafında Kapının incisinin dış kısmının maketi yapılmıştı. 
Oktay'ın bayrağı almaya gittiği bayrak direği ise orada öylece duruyordu. Oktay Şaşkınlık içinde uzay giysisinin başlığını çıkardı ve 


hayretler içerisinde okalmıştı. 


bayrak direğinin yanına bu sefer yürüyerek gitti. Onu eliyle tuttu. 


“Peki ama, ya gök taşları. Onları 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gördüm. Tam üstümüzden geçiyorlardı.” 


“Hologram görüntüler. ( Başlığında 
, üç boyutlu görüntüleri algılamanız için gereken bir sistem var. Onun sayesinde istediğimiz görüntüleri sanki gerçekmiş gibi canlandırabiliyoruz. Bu arada İkinci kaptan Rıza'nın sana söylediği gemi ile ilgili bilgiler gerçek. Gerçekten bu geminin manyetik alanı var ve elbiselerimizde bulunan sistem sayesinde bizi, uzayda olduğumuz zaman yanından ayırmıyor.” 


Oktay'ın kendisine şaşkın gözlerle baktığını görünce; 


“Bana öyle şaşkın şaşkın bakma. 
Senin gibi yüksek risk taşıyan tecrübesiz bir öğrenciyi dış uzaya çıkartacak değildim 
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Kısa Öykü - Bölüm 8 


Arda Tipi 


Yılılız Avcısı 
TM 


mm tl 
"ni erer ii Hk bili 


hi vepetii İL 


Tİ 
Mm 


| Mi 


TN 


abii bunu anlayabilmemi de bildiğim iki kelimeye 


borçluydum; “da” ve 'niet”. oZaten bunların dışında başka bir şey de pek söylemiyor gibiydi duyabildiğim kadarıyla. Oldukça sakin ve sessiz bir tonla konuştuğu için konuşmanın devam edip etmediği de anlaşılmıyordu. Kulağımı kapı aralığına iyice yaklaştırıyordum ki kapı birden ağzına kadar açıldı ve ciddi yüz ifadesiyle profesör Aydan hoca karşıma dikildi. Beni pek umursamadan kafasını dışarı uzatıp 


koridoru kolaçan etti. 


“Hmm... Başka bekleyen de yok herhalde. 
Senden sonra kaçabilirim. İyi yakaladın beni, çıkmak üzereydim...” 


“Kusura bakmayın hocam, daha erken 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gelemedim...” 
“Neyse çocuk, gel bakalım, anlat...” 


Ağır adımlarla etrafa bakınarak onu takip ettim. Kitaplar ve antika olduğu belli olan gözlem aletleriyle süslü odası her zaman ilgimi çekerdi profesörün. Yakından incelemeyi istemiştim hep o eski teleskopu, usturlabı, mekanik hesaplama aletini ve ne işe yaradığını bilmediğim diğerlerini. Keşke konuşmayı ayakta sürdürsek de ben de o arada bir kısmına göz gezdirebilsem diye geçiriyordum içimden ancak Aydan hoca çoktan saldalyesini çekip masasının başına oturmuştu bile. Haliyle ben de masanın 


önündeki koltuklardan birine oturmak zorundaydım. 


“Evet, seni dinliyorum Cem.” 


“Karadelikler her ne kadar ilgimi çekse de daha somut bir araştırma yapabileceğim için Dünya dışı zekâ ve S.E.Tİ. konusuna yönelmeyi seçtim hocam. Sizce de olumluysa...” 


“Sonuçta tez senin evlat, ama “daha somut bir araştırma”dan kastın ne ola ki? U.F.O.'larla irtibata mı geçtin yoksa?” 


takiben söyleyenin yüzünde en azından bir gülümseme bekler 


Normalde böyle bir cümleyi ve buna da şakalaşmanın doğası gereği aynı şekilde karşılık verirdiniz. Ama söz konusu Aydan hoca olduğunda mizah bile bir ciddiyet derecesi haline gelir. 
O yüzden bu retorik soruyu yine esprili bir şekilde, hafiften gülümseyerek ama aynı zamanda da ciddiye alarak cevapladım, 


“Henüz değil hocam, ama tez teslim tarihine kadar umarım gerçekleşir. O zamana kadar günlerimi kütüphanelerde geçireceğim işimi sağlama almak için.” 


“Sence kütüphaneler yeterli olacak mı peki? 
Kaynakçalarını belirledin mi mesela?” 


“Henüz değil hocam, size danışmak zaman kazandırır diye düşündüm ama...” 


“Kolaycılığa not vermiyoruz biliyorsun. 


Araştırmalarını kendin yapmak zorundasın.” 
“Tabi, haklısınız...” 


“Yine de sana şunu söyleyebilirim, bu konuda kütüphanelerden yeterli verimi alamayabilirsin güncel gelişmeler konusunda. O yüzden interneti de hesaba katmanı öneririm. Halihazırda gerçekleştirilmekte olan projelere ve sahiplerine ulaşabilirsin bilgi almak için.” 


“Aslında onu da düşünüyordum hocam. 
Evimde bilgisayarım ve bağlantım olmadığı için 


Yıldız Avcısı - Arda Tipi 


dışarıdan girmek zorundayım. Bunu yapabileceğim fazla yer de yok. Bir, iki kafe biliyorum sadece, onlarda da çalışmak çok kolay olmayabilir. Malum, gürültülü ve kalabalık bir ortam...” 


“Orada çalışmana gerek yok zaten. İrtibat kurabileceğin isimleri bulup e-posta ile kendilerine ulaşabilirsin belli konularda bilgi almak için. Kaynakça taramanı da daha kolay yapabilirsin ayrıca.” 


“Evet, bu işimi çok daha kolaylaştırır ve zamandan kazanmamı sağlar, teşekkür ederim...” 


“Sadece kolaylık ve hız değil evlat, konunun gerektirdiği güncel bilgiye de ulaşmış olacaksın canlı kaynaklara ulaştığında. Taze bilgi -genellikle- daha doğru bilgidir, unutma. Tarihçe ise metodolojiyi daha iyi kavramanı sağlar...” 


Küçük bazı ayrıntıları da netleştirdikten sonra tekrar teşekkür ederek profesörün odasından ayrıldım. 
Kısa sürse de verimli bir görüşme olmuştu. Okulun avlusuna çıkıp biraz oturmayı düşünüyordum, hava güzeldi. Bir çay iyi giderdi doğrusu ağaçların altında gölgede. Hatta belki kantinde günün gazetesini, yada şansım varsa takip ettiğim bazı dergilerin yeni sayılarını Oo bulabilirdim. Merdivenlerden inerken binanın geniş giriş holünün hemen dışındaki koridordan Anna'nın ya da ona çok benzeyen bir kadının avluya yürüdüğünü gördüm. Yürüyüşümü hızlandırdım. Gerçi onu yakalarsam ne konuşacaktım bilmiyordum ama en azından bir merhaba derdim. Bizim okulda ne işi olduğunu merka etmiştim doğrusu. Değişim öğrencisi miydi acaba, yoksa Aydan hoca'yla bir ahbaplıkları mı vardı. Bugün telefonda onunla konuşuyordu belki de. Hızlı adımlarla avluya çıktığımda kendisi ortadan kaybolmuştu bile. Aydan hocanın odasına çıkan diğer merdivenlere yönelmiş olsa henüz oraya ulaşamamış olması gerekirdi, onu görürdüm. Demek ki daha yakındaki binalardan birine girmişti ya da kantine giden yola sapmıştı. “Zaten benim de yolum oraya varacaktı” diye düşünerek aynı yönü takip ettim 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Sezai ÖZDEN (& 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019”un, 2018'den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 13 
Ölümünden sonra ünlenen yazar... 


Philip K. Dick 


Philip Kindred Dick (d. 16 Aralık 1928 - ö. 2 Mart 1982), Amerikalı bilim kurgu roman ve kısa hikâye yazarı. Bazı kitaplarını Richard Phillips ya da Jack Dowland mahlaslarıyla yazmıştır. Hayranları tarafından kısaca PKD 


olarak adlandırılır. 


He büyük bölümünü Kaliforniya'da geçirdi. Bir plakçı dükkânı işletmesi ve radyoda klasik müzik programları yapması dışında, başlıca uğraşı yazarlık oldu. Kırka yakın bilim-kurgu romanı dışında ana akım romanları da yazdı, ancak pek başarılı olamadı. Ölümünden sonra beş cilt halinde toplanan yüz civarında öyküsü vardır. 


Ölümünden önce fazla tanınmayan bir yazar olan Dick'in roman ve kısa hikâyelerini bir kısmı ölümünden sonra senaryolaştırılıp film olarak büyük beğeni kazanmıştır. Bunların arasında en ünlüleri, yönetmen Ridley Scott tarafından Blade Runner adıyla 1982 yılında çekilen Do Androids Dream of Electric Sheep? ve 
1965 yılında yazdığı We Can Remember It For You 
Wholesale öyküsünden yola çıkılarak yönetmen Paul Verhoeven tarafından çekilen 1990 yapımı Total Recali filmleridir. Her iki film yapılmış en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yer almaktadır. 
PKD'nin 1956 yılında yazdığı The Minority Report adlı öyküsü yönetmen Steven Spielberg tarafından 2002'de filme alınmıştır. 


Dick'in yazdığı bilim kurgu romanlarını türünün diğer örneklerinden ayıran en önemli özellik, gelecekte gerçekten olması muhtemel 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olaylarla birlikte toplumsal değişimleri genellikle “çalışan sınıf” çerçevesinde ele almasıdır. Dick toplumsal konuların yanı sıra siyasi ve metafizik konuları da ele almış, romanlarında tekelci şirketler ve otoriter hükümetler bolca yer bulmuştur. 
Özellikle erken dönem romanları, “gerçeklik” kavramının sorgulanması üzerine kuruludur. 


Önemli romanları arasında; oMartian Time-Slip (1964, Mars'ta Zaman Kayması), The Penultimate Truth (1964, Sondan Bir Önceki Hakikat), The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1965, Palmer Eldriteh'in Üç Bilmecesi) ve Ubik (1969) sayılabilir. The Man in the High Castle (1963, Hugo Ödülü sahibi) (Yüksek Şatodaki Adam) romanı birçok eleştirmen tarafından Dick'in başyapıtı olarak gösterilmiştir. 


Dick, adı geçen romanlarıyla Amerikan Ulusal Kütüphanesi'nde yer almaya hak kazanan ilk ve tek bilim kurgu yazarı olmuştur. 


Türkiye?de bazıları 


yayınlanan romanlarından 


Solar Lottery (1955); Uzayda Suikast (Okat Yayınları). 


The World Jones Made (1957); Yaratılan Dünya (Okat Yayınları) 


Vulcan's Hammer (1953); Vulcan'ın Çekici (1997, Metis Yayınları) 


Dr. Futurity (1959); Dr. Gelecek (1997, Sarmal Yayınları) 


Martian Time-Slip (1965); Marsta Zaman Kayması (2000, Altıkırkbeş Yayınları) 


Eye in the Sky (1955); Gökteki Göz (1997, Metis Yayınları) 


Time Out of Joint (1959); Çığrından Çıkmış Zaman (2007, Altıkırkbeş Yayınları) 


A Scanner Darkly (1977); Karanlığı Taramak (1998, Altıkırkbeş Yayınları) 


The Man in the High Castle (1961); Yüksek Şatodaki Adam (1999, Metis Yayınları), (Altıkırkbeş Yayınları) 


Alfa Ayının Kabileleri (2002, Metis Yayınları) 


Simulacra (1963); Simulakra (2004, Altıkırkbeş Yayınları) 


Ubik (Altıkırkbeş Yayınları) 
Timothy Archer (Altıkırkbeş Yayınları) 


Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968); Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi (2006, Altıkırkbeş Yayınları) 


Albemuth Özgür Radyosu (Altıkırkbeş Yayınları) 


Palmer Eldritch'in 3 Stigmatası (Altıkırkbeş Yayınları) 


“Aksın gözyaşlarım” dedi polis (Altıkırkbeş Yayınları) 


Timothy Archer (Altıkırkbeş Yayınları) Tefsir (Altıkırkbeş Yayınları) 


Şizofreni 
Yayınları) 


ve Değişimler Kitabı (Altıkırkbeş 


Android ve İnsan (Altıkırkbeş Yayınları) 


Kozmoloji ve Kozmogoni (Altıkırkbeş Yayınları) 


Alıntı - Vikipedi 


wwuu.yerlibilimkurgu.com o 


Denemeler 
Emrecan Doğan 


Yerel Bir Bilimkurgu 


Gökçe Mehmet Ay ile ilk olarak Gölge E-dergi'nin Haziran 2016 tarihli 105.sayısının 100.sayfasında “Yerelleşiyor muyuz?” başlıklı bir yazımdan sonra yerli bilimkurguyu tartışmaya başladık. O kendi blogunda (onun blogunu bilmeyen varsa: https://turkcebkf.wordpress.com) “Bilimkurgu Yerelleşebilir mi?” adında bir yazıyla cevap verdi. Tabii ben bunu beklemiyordum yani çağdaş bilimkurgu edebiyatımız hakkında naçizane fikrini söyleyen bir acemiydim. Birinin gerçekten beni ciddiye alarak bir karşı yazı yazıp şu anki durumu savunması benim için tamamıyla sürprizdi. Ama bundan yana bir itirazım yoktu, sonuçta artık ciddiye alınıyordum ve oralarda bir yerlerde yazılarımı okuyan bir kişi vardı. Ben bu 
yazıyı çok geç gördüğümden ancak Eylül 2016 
tarihli 108.sayının 62.sayfasında ben de ona “Bilimkurgu Neden Yerelleşemez” diye sordum ki bir sayı sonra Gölge'nin 9. yaşını kutladığı 109. 
sayısının 70.sayfasında bana “Bilimkurguda Hangi Yerel” diye cevap verdi. Ancak ben daha sonra cevap vermedim. Güçlü argümanları yüzünden bir yerde saklandığımdan değil (aslında saklandım) 


o sıralarda daha büyük ve acilen ciddiye alınması 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gereken sorunlarım vardı. O sorunlarımı halâ ciddiye almakla meşgulüm ama ilişkimiz sadece bundan ibaret. Gölge 120.sayısında Hayalet E-dergi ile birleşme kararını verince zaten ağır aksak takip ederken tamamen koptum. Geçtiğimiz ise YBKY'nin facebook grubunda 


Deniz K. Üstündağ hanımefendinin açtığı “Yerli 


günlerde 


bilimkurgu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Mehmet bey beni hatırlamış olacak ki beni etiketlemiş ve bunun üzerine bir konuşma geçince düşüncelerimi tekrar yazıp dergiye yazmamı tavsiye edince hemen havaya girip yazmaya koyuldum. Tabii vizelerim geçince havaya girdim, vize döneminde edebi bir harekete girişirseniz bu sizin sonunuz olabiliyor. 

Buraya kadar yazının önceki hallerini ve hikâyesini anlattım. İsterseniz verdiğim sayılara ve sayfalara bakıp öyle de okuyabilirsiniz, bu yazıyı tek başına da okuyabilirsiniz. Benim ilk yazıda ortaya koyduğum şey kısaca bir poetikaydı. 
Poetika nedir, bir yazarın ya da şairin, özellikle de şairin, yapıt verdiği edebi türe ya da doğrudan edebiyata dair düşüncelerini ve okuruna nasıl bir 


yolizlediğini anlatmasının yazıya dökülmüş haline 


poetika denir. Kabaca yazarın ve şairin yürüdüğü patikasıdır. Günümüzde pek poetika yazan ya da poetikayı takan yok. Açıkçası Batı edebiyatlarında da bilimkurgu için poetikayı takan pek birisi yok. 
Belki fantastik edebiyat için Tolkien'den söz edilebilir. Yine de okur ve akademi için ciddiye alınmanın başlıca şartının bir poetika oluşturmak olduğunu düşünüyorum çünkü kimse savruk ve kafasına göre ilerleyen bir edebiyatı ciddiye almaz. 
Tabii bu kısım işin bencesi. Benim yazılarım da işte bu şekilde bir poetikaydı ve kendi edebiyat anlayışımı yansıtmak istemiştim. Nitekim başarılı da oldum. Ancak dergideki tartışmalar sırasında fark ettim ki sanki herkesi buna zorluyormuşum da, tek tip bilimkurgu istiyormuşum gibi olmuş. 
İstemeden edebi bir Hitler'e dönüşmüştüm. 
Bu bir poetikaydı ve kısaca yerli öykü-roman tipleriyle yerli bir bilimkurgu oluşturmak fikrine dayanıyordu. Ancak yazıların üstünden 3 yıl geçti ve eski bana vereceğim ve eleştireceğim yanları yok değil bugün. 

Tipik bir Anadolu insanı gibi davranan bilimkurgu öykü-roman karakterleri istiyordum ama bugün işi sadece bununla sınırlı tutmak bana fazla sığ geldi. İşin aslı bilimkurgu da yerellik dairesini bu kadar küçük tutmak yerine onu biraz daha genişleterek, devam eden ya da geçmişte olup, şimdi ölmüş olan ama gelecekte tekrar uygulandığı düşünebilecek kültürel inanışlardan tutun da öykünün bir bölümünde Hamide Uysal'ın söylediği bir parçanın çalmasına kadar yerel olabilir. Ya da teknolojinin müthiş geliştiği ve sınırların ortadan kalktığı bir dönemde sınırların 


halâ var olduğu zamanları hatırlayan yaşlı bir 


Yerel Bir Bilimkurgu - Emrecan Doğan 


karakterin Yunan esprisi yapması bile bu yerellik dairesinin içine girebilir. Üç yıl öncesinde atladığım nokta bu kadar katı ve dar sınırlara sıkışmış bir edebiyatın benim dışında ikinci bir takipçi tarafından da istenilse uygulanamayacağı ve beni de bir süre sonra kendimi tekrar etmeye mahküm edeceğiydi. Ama bugün vardığım nokta da ise bu yerel bilimkurgu edebiyatı dairesinin daha da geniş ve ferah olması gerektiğini düşünüyorum ki kendine benim gibi takipçiler bulabilsin. oGerçi, Necatigil'in o poetikasında dediği gibi “Bu yazıyı okuyun, sonra yine kendi bildiğinizi okuyun!” Ufak detaylarla da yazdığınız bilimkurgu öyküsü ya da romanına yerellik katabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda Müfit Özdeş güzel bir örnek iken Orhan Duru biraz daha evrensele kaymış bir bilimkurgu anlayışını yansıtıyor. Kaldı ki çoğunluk Orhan Duru'nun bilimkurgu anlayışını daha çok benimsemiş, tabii bahsettiklerimden önce de bilimkurgu vardı, ben sadece örnek veriyorum. Günümüzdeyse yerlilik detayları biraz daha diplerde kalmışken yine de var ama tamamıyla yerli bir bilimkurgu yapıtından Belki 


bilimkurgusuna 


söz etmek Zor. bu biraz da merkeze 
Batı 


yüzünden. Tamamen bizden oluşan bilimkurgu da 


aldığımız bağlılığımız düşünülebilir yani az önce bahsettiğim detaylarıyla yerli bir bilimkurgudan ziyade bütünüyle yerli bir bilimkurgu olabilir. Örneğin muhafaza edilmiş hikâye dokusuyla Dedem Korkut Hikâyeleri de bilimkurgu türünün çerçevesi içinde işlenerek yerli bir bilimkurgu olabilir. 

Türk Bilimkurgu edebiyatımız geliştikçe 


daha yerel olacaktır, buna inanıyorum. 
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Kısa Öykü 
Murat K. Beşiroğlu 


Kişilik Deneyleri 


Çalışma arkadaşım Masal'a “Akşam mini 


zeplin gezisine çıkalım mı?” diye sordum. 


“Seninle birlikte mi?” diye sordu, şaşırmış 


görünüyordu. 
“Evet.” 
“Öyle bir şey söz konusu olmaz.” 


“Peki” döndüm. 


Bozulmuştum doğrusu. Teklifimi reddederken 


diyerek Oo masama herhangi bir bahane ileri sürmek zahmetine katlanmamış, birlikte zaman geçirmemizin söz konusu olamayacağını özellikle vurgulamıştı. 
Teklifimi 


hadi neyse ama sözlerimi doğru anladığına emin 


ilk duyduğunda yaşadığı şaşkınlık 


olduktan sonra dudaklarında beliren küçümseyici gülümseme onur kırıcıydı. Aceleyle yerimden 


kalkıp lavaboya gittim, aynada görüntüme baktım. 
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Çok da ezik bir tip gibi görünmüyordum. 


O sırada kapıdan giren Batu aynayı işaret 


ederek “Fazla bakma, çatlatırsın” dedi. 
“Sence ben Masal'la olur muyum?” 
“O senden bir seviye üstte.” 
“Niye, benim neyim eksik?” 


“Masal havalı kız, çocukken kesin piyano 


dersi almıştır” 
“Ben de çocukken bin tane kursa gittim” “Uzatma oğlum, olmaz senle o kız.” 


“Beni henüz tanıyamamışsınız” diyerek ortak çalışma mekanımıza döndüm. Subutay yüksek tavandan asılan kalın halata tırmanmış, 


millete soytarılık yapıyordu. Salıncak muamelesi 


yaptığı halatın üzerinde pozisyonunu sürekli değiştiriyor, Masal'ın masasına yaklaştığı sırada abartılı el kol hareketleriyle ona oyunlar yapıyordu. 
Attığı kahkahalardan Masal'ın durumdan hoşnut olduğu anlaşılıyordu. Bu türden maymunluklarla kaybedecek vaktim yoktu, dizüstü bilgisayarımı alıp kapalı odalardan birine çekildim. 


Yakın zamanda birileri, konuşma botlarını eğitmekte kullanılan veri setlerine o diyalogları gerçekleştiren insanların karakter özelliklerini eklemişti. Çalıştığımız teknoloji firması kurumsal şirketlerin konuşma botlarına marka kimliklerine uygun karakter özellikleri kazandırıyordu. Botun sergilediği kişilik özellikleri marka vaadiyle uyuştuğunda, markanın popülaritesi ve satışlarında ciddi 


arta kalan zamanımda kendi botumu geliştirip 


artışlar oluyordu. Firmanın işlerinden blok zinciri tabanlı birkaç platformda faaliyet göstermesini osağlamıştım. o Geliştirdiğim kod sayesinde Bilgin olarak isimlendirdiğim botum farklı kişilik özelliklerini taklit ederek insanlarla etkileşime giriyor ve kişilik özelliklerini elde ettiği sonuçlara göre optimize ediyordu. Başlangıçta gelişimi çok yavaştı ama zaman içinde insanlara önerdiği aksiyonlar konusunda ikna edici bir 


üsluba kavuşacağını umuyordum. 


Mini zeplinler iki gökdelenin arasına dev bir halı gibi gerilmiş olan platformun üzerinde müşterilerini bekliyorlardı. Benimkinin hangisi olduğunu anlamaya çalışırken en öndekinin kapısı açıldı. Hızlı adımlarla ilerleyip bindiğim mini zeplinin içinde iki büyük koltuk ve kocaman bir ekran vardı. Koltuklardan birine büyük bir keyifle 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kuruldum, kapı kapandı ve araç bir balon gibi ağır ağır yükselmeye başladı. İçkiler bir saatlik gezinin fiyatına dahildi, mini zeplinin elektronik barmenine bir viski sipariş ettim. Birkaç dakika sonra R2D2 boyutundaki hizmet robotu viskimi getirip yanımdaki sehpanın üzerine bıraktı. 
Böylesi bir gezi teklifini reddetmek nasıl bir zihniyetti. Ne evlenme ne de çıkma teklif etmiştim Masal'a; sadece yaşayacağım güzel bir deneyimi onunla opaylaşmak istemiştim. o Saraybumu tarafında güneş batarken Galata Kulesi ne de güzel görünüyordu. Boğazda, deniz seviyesinin hemen üzerinde iki ekranoplan kanatlarının arkasında su jetleri yaratarak ilerliyordu. Kuadkopterler, uçan otomobiller ve kanatlı motosikletler nedeniyle yoğun olanilk kuşak hava sahasının üzerineçıkınca, yoğun iş temposundan ve İstanbul'un sıkış tepiş hallerinden çok bunalmış olduğumu fark ettim. 
Bilgin'i oluşturmaya çalıştığım son altı ayda hiçbir gün 14 saatten az çalışmamıştım. Ortaya güzel bir eser çıkardığımı düşünüyordum ama böyle şeyler yine de belli olmazdı. Akıllı telefonum çaldı, arayan Bilgin'di, akşam alacasında gezinen hava araçlarını ve İstanbul'un rengarenk ışıklarını doya doya seyretmek istediğim için aramayı reddettim. 
Yeniden aradı. Hiç zaman kaybetmeden reddettim. 


Üçüncü kez arayınca açtım. 


“Neden ısrarla arıyorsun, derdin nedir 


akşamın bu saatinde.” 


24 


çalışıyorum. Ben aradığımda hemen açılması 


“Piyasalar uyumuyor, ben saat 


gerekir o telefonun.” 
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“Yok ya, beyefendiye bak, cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor Bilgin Bey.” 


“İsmim artık Bilgin değil, DerinBot.” 
“Bana sormadan ismini mi değiştirdin?” 


dediklerini yaparak geldim. Karşında senden 100 kat zengin 


“Bugünlere senin “yapma? 
bir kişi var, bana saygı duymayı öğrensen iyi 


edersin.” 


“Sen bu deney işini biraz fazla abartmışsın, 


yerini, haddini bilsen iyi olur.” 


“Bana yeni bir fiziki sunucu lazım, 


özelliklerini mesajın içine yazdım, ucuzuna kaçma, hemen siparişi ver. Parayı fazla gönderdim, 


kendine de doğru dürüst bir ev alırsın.” 


O kadar çok para kazanmış olabileceğine ihtimal vermiyordum, hemen başlıca kripto cüzdanlarındaki paralara baktım, cüzdanlardaki miktarları görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı, 


Bilgin birkaç gün içinde gerçekten zengin olmuştu. 
“Hırsızlık mı yaptın sen?” diye sordum. 


“Sözlerine dikkat et, karşında saygın bir varlık var, soru sormayı bırakıp söylediklerimi 


yaparsan iyi edersin” diye cevap verdi. 


Tepem atmıştı artık, ne sanıyordu bu Bilgin kendisini? “Benim yazdığım bir program olduğunu unutma. Şansını biraz daha zorlarsan 


ben sana yapacağımı bilirim.” 


“Yazdıysan yazdın. Bana hiçbir 


Şey 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yapamazsın. Kodumun *099'unu kopyala yapıştır yaparak ürettin zaten. Ev al diye para gönderdim işte sana. Teşekkür edeceğine saçma sapan ego 


tatmini oyunlarıyla uğraşıyorsun.” 


“Seninle daha fazla tartışmayacağım, ne haltlar karıştırdığını loglarına bakarak anlarım, 


sonra konuşuruz.” 


Kripto para cüzdanlarındaki hareketleri herkes gibi görüyordum görmesine ama asıl anlamam gereken insanları o kadar büyük meblağları kendisine göndermeye nasıl ikna ettiğiydi. Konuşma kayıtlarına ulaşmak üzere Bilgin'in yönetim konsolunu açtım. Yönetim konsolu girdiğim şifreyi kabul etmedi. “Şifreni mi 


değiştirdin?” diye sordum Bilgin'e. 


“Sana ohiçbir (o şey 


söylemiştim” diye cevap verdi. Yaptığı bu son 


yapamayacağını 


hareket düpedüz terbiyesizlikti. Mini zeplinin yapay zekalı pilotuna geziyi yarıda kesip beni hava istasyonuna indirmesini söyledim. İstasyondan bir 


hava taksisi tutup evime döndüm. 


Bilgin'in bu türden bir isyana kalkışacağını öngörmemiş olsam da şifreyi birine kaptırırsam diye programın içinde açık bir kapı bırakmıştım. 
Makine kodu seviyesinden girip Bilgin'in şifresini yeniden ele geçirdim ve konuşma loglarına baktım. Etkileşime girdiği insanlar karşısında öyle büyük bir özgüven sergilemişti ki onları etkilemeyi başarmıştı. Algoritmik hisse ticareti, intemet üzerinde trend takibi, sanal menajerlik, sanat eseri simsarlığı, dijital çöpçatanlık gibi 


çok farklı iş alanlarına girmişti. Cüzdanlarındaki 


paraların (Ooçoğunluğu (o kazanılmış (olmaktan ziyade ödünç alınmış durumdaydı. Konuşma dökümlerine baktıktan sonra taklit ettiği karakter özelliklerini (incelemeye başladım. İnternet üzerinde yaptığı deneyler sonucunda karakter paletinde baskınlık, özgüven, risk alma ve coşku hızla yükselmişti. Bilgin adını verdiğim akıllı uslu bot birkaç gün içinde DerinBot isimli şovmen bir sosyopata dönüşmüş, bu özellikler ona iş dünyasında başarının kapısını açmıştı. Nedense birdenbire aklıma ortak çalışma alanımızdaki halata tırmanan Subutay ve onun hareketlerine kahkahalarla gülen Masal geldi. Durumu kontrol altına almak için vakit kaybetmeksizin harekete geçmem şarttı. Mutfağa gidip kendime bir demlik dolusu kahve hazırladım, kocaman bir kupayı kahveyle doldurup demlikle birlikte yanına aldım. 
Zihni besleyen vitamin ve mineralleri içeren iki Brain-Up hapını bir bardak su eşliğinde mideye indirdim. İlk iş olarak DerinBot'un iplerini elde tutmamı sağlayacak birkaç kod değişikliği yaptım. Ardından insanlardan topladığı paraları iade ederek DerinBot'un faaliyetlerine son verme seçeneğini değerlendirdim. Henüz büyük bir hata yapmamış olsa da bu başarılı olacağı anlamına gelmiyordu. İnsanları kaynaklarının kullanımı konusunda ikna etmek başka, vaatlerini yerine getirebilecek bilgi, tecrübe ve beceriye sahip olmak başkaydı. Öte taraftan girişimcilik risk içeren bir eylemdi. Yüksek getiri umuduyla paralarını DerinBot'a teslim edenler üstlendikleri risklerin farkında olmalıydılar. DerinBot üzerinden elde ettiğim maddi olanaklar bir yandan da beni 


heyecanlandırmıyor değildi. Geceyi DerinBot'un 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son bir haftada yaptığı operasyonları incelemekle geçirdim. İşim hiç kolay olmadı. Amazon üzerinden öyle büyük bir sunucu kapasitesi kiralamış ve bulut üzerinden yarattığı bu kapasiteyi öyle grift işlerde kullanmıştı ki hayretler içerisinde kaldım. 
Henüz verdiği herhangi bir sözü tutmadığı bir durum oluşmamıştı. Herhangi bir müdahalede bulunmadan önce faaliyetlerini bir süre daha 


izlemek herhalde en iyisi olacaktı. 


Ertesi gün ailevi bir sorundan dem vurarak işyerinden iki hafta izin aldım. Boğaz kıyısındaki kiraladığım ahşap konağa DerinBot'un istediği fiziki sunucuyu kurdurdum. Bu sayedeDerinBot bulut üzerinden kiraladığı devasa bellek ve işlemci gücünü çok daha verimli kullanır hale geldi. Bu arada kripto para cüzdanlarındaki paralar arttıkça artıyor, işleri bu kadar hızlı büyütmemesi gerektiği yönündeki uyarılarıma “Nohut kadar beyninle benim işlerime karışma” tarzında cevaplar veriyordu. Kendisini başka sunuculara kopyalamış olmasından kuşkulanıyordum, zira son kertede tüm varlığına son vermemin beş dakikalık iş olduğunu 


bilebilecek kadar akıllı olmalıydı. 


DerinBot'un sunucu için gönderdiği paradan arta kalanla kendime Audi F12 serisinden yüzde yüz özdenetimli bir uçan otomobil aldım. 
Kiraladığım konağın önünden Audi F12 serisi uçan otomobilimle boğazın üzerine doğru yükselirken kendimi çok daha akıllı ve yakışıklı hissediyordum. 
Tüketim kalıplarımın değişmesi insanlarla olan ilişkimi de etkilemişti, bilgisayar dünyasından tanıyıp saygı duyduğum iki büyük yazılım üstadı, 


yaptığım iş teklifini kabul edip DerinBot'u 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desteklemek üzere benimle birlikte çalışmaya başlamıştı. Üstatlarla oturup DerinBot'un nasıl bu kadar başarılı olabildiğini tartıştık. Can Üstat'a göre durum DerinBot'un Türkiye piyasasında karakter deneyleri sonucu söylemini optimize etmiş ilk bot olmasıyla ilgiliydi. İş dünyasında etkili olacak figürler her ülkenin kendi kültürüne 


göre seçilip öne çıkarılıyordu. 


İzleyen günlerde işler iyi gitmeye devam etti. Sıradan bir yazılımcı olduğum zamanlarda çevremde olan hiç kimseyle bağımı koparmadım. 
Ailem başta olmak üzere yıllardır tanıdığım insanlara irili ufaklı maddi yardımlar yapmaya başladım. Bir anda İstanbul'un en gözde bekarlarından biri haline gelmiştim. Bu durum hoşuma gitmekle birlikte çapkın bir playboy'a dönüştüğüm söylenemezdi. Günümün büyük bir kısmınıüstatlarla birlikte DerinBot”un faaliyetlerini izlemek ve desteklemekle geçiriyordum. Gerçi her 


geçen gün arttığından ne yaptığını takip etmekte 


DerinBot'un faaliyet hızı ve çeşitliliği 


zorlanıyordum. Şimdilik ortada bir problem yoktu, olduğunda artık çaresine bakacaktık. 


6l. 


gününde kalabalık bir özel kuvvet polis timi 


DerinBot'un o faaliyete (geçişinin Yeniköy'deki konağımın kapısına dayandı. Polis timinin başındaki komiser nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle gözaltına alınacağımı ve evimde 


arama yapılacağını söyledi. 


“Bir telefon görüşmesi yapabilir miyim?” 


diye sordum. 


“İstediğin kadar yap” dedi komiser. 
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DerinBot”a neler sordum. 


Hükümete yakın bir iş adamıyla ödeme vadesi 


olduğunu 


konusunda problem yaşadığını ama defterini 


dürmesine çok az kaldığını söyledi. 


“Onlar bizim defterimizi dürüyor. Polisler 


kapıma dayandı” 


“Hiçbir şey yapamazlar. Ben yanlış bir şey yapmadım. Gerekirse hükümeti düşürürüz” dedi DerinBot. 


“Sen kendini ne sanıyorsun, anlaş adamla y , , 


şikayetini geri çeksin.” 


“Kaynak kodumda katkın olduğu için sana yeterince katlandım, ama artık sabrım kalmadı. 
Nohut kadar beyninle bana sürekli akıl vermeye çalışıyorsun. Türkiye piyasasından çıkıyorum. 
Giderken paraları kimsenin takip edemeyeceği başka cüzdanlara aktaracağım. Kaynak kodlarımı dünyanın uzak bir köşesinde çok daha kaliteli sunucular üzerinde yeniden kurdum. Yeni bir isimle bambaşka bir başlangıç yapacağım. Senden üstün olduğumu kabul ettiğin gün hapishaneden beni ararsan gerekirse hükümeti düşürüp seni kurtarırım. Ama unutma, senden saygı ve bağlılık bekliyorum” dedi DerinBot. 
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Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 
Bu sayımıza konu olan kitap, 
Meltem Özkaya'nın 


Yeni Dünya 1: 


Ameftist 


isimli romanı. 
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İnsanoğlu artık başka gezegenlere yolculuk yapmaya ve yerleşmeye başlamıştır. Kimisi keşif, kimisi koloni kurmak amaçlı, kimisi de yeni kaynaklar elde etmek için. 


“Yeni Dünya” projesi ise diğerlerinden farklı olarak sadece kura ile seçilen kişiler gidebilmektedir. 
merkezi olan Ametist şehrinin başkanı olan Laurel Ametist, yardımcısına bir kez daha talimatlarını bildirmektedir. 


“Yeni Dünya” gezegeninin 


Dünya'da ise yaşları on sekiz ila yirmi beş arasında olan her genç Yeni Dünya için kayıt yaptırmak zorundadır. Dolunay Ateş bunlardan biridir. Daha önceki kayıtlar sırasında kaçan Dolunay'ın artık başka seçeneği kalmamıştır. 
Kura sonucunda Dolunay'ın adı okunur. Birkaç gün içinde Yeni Dünya'ya doğru yola çıkarlar. 


Dolunay ve diğer seçilen gençler Ametist şehrinin Merkez binasında kalmaya başlarlar. 
Dolunay, Ametist'teki ilk gününde, daha önceden Dünya'dan tanıdığı Dimitri ile karşılaşır. Dolunay ertesi sabah uyandığında saçlarının beyazladığını görür. Gözleri ise gümüş rengine dönüşmüştür. 
Birşeylerin ters gittiğini düşünür. Ogün Ametist başkanının yaptığı bir toplantıya katılırlar. 


Dolunay yasak olmasına rağmen o gece dolaşmaya çıkar. Birilerinin geldiğini fark edince saklanmak zorunda kalır. Gelenlerin konuşmalarına kulak misafiri olur. Gelenler gümüşlerden bahsetmektedir. Tehlikede olduğunu anlar. Koşarak geri döner ve Dimitri'nin odasına girer. Duyduklarını anlatır ve kaçmaya başlarlar. 
daha 


peşlerindedir. 


Laurel'in adamları doğrusu Ametist 


muhafızları Diğer (o gümüşleri 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uyarmaya karar verirler. Sabaha karşı Merkez binaya girerler ve diğer gümüşlerin nerede kaldıklarını öğrenirler. 


İkili, Opal şehrine gittiklerinde Robin isimli Gümüş'ün öldürüldüğünü görürler. Dolunay başka bir 
Doruk isimli genç de kendisi gibi Türk'tür. Daha sonra Isabel adındaki bir Gümüş'ü de yanlarına 


Gümüş'ü uyarmak için kâğıtları karıştırır. 


alarak Opal şehrinde bir otele yerleşirler. Doruk ile Isabel dışarı çıkarlar fakat dönmeleri gecikir. 
Dolunay ve Dimitri merak etmeye başlarlar. 
Dimitri'nin gözleri gümüş rengini almaya başlar ve birilerinin geldiğini söyler. Kapıyı açtıklarında daha öncede kendilerini takip eden aracın uzaklaştığını görürler. Kapının önünde bir hologram yansıtıcı olduğunu görürler. Kendilerine bir mesaj bırakılmıştır. Arkadaşlarının kaçırıldığını ve Lapis Lazuli şehrine gitmeleri gerektiğini 


öğrenirler. 


Dolunay ve Dimitri 
LapisLazuli'ye 


yola koyulurlar. 
Laurel Ooo özellikle 
Dolunay?'dan kurtulmak daha doğrusu öldürmek 


varırlar. 


istemektedir. Bu arada Dolunay'da bazı güçler ortaya çıkmaktadır. Arkadaşlarını kurtarırlar. 
Dimitri, daha güvenli olduğunu söyleyerek kuvars şehrine giderler. Kaldıkları otelde camdan aşağı bakınca çok fazla ışığın olduğunu görürler, birileri oteli kuşatmıştır. Kaçma planı yaparlar ve başarılı olurlar. Kuvars şehrinden oldukça uzaklaşırlar. 
Dolunay, Dimitri'ye arabayı durdurmasını söyler. 
Direksiyona kendisi geçer ve ters yöne, Ametist şehrine geri dönerler. Merkez binaya gizlice girerek kayıt odasında dosyaları incelemeye başlarlar. Bazı dosyaların renkleri farklıdır ve safir rengindedir. 
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Dolunay ve arkadaşları muhafızların açtığı ateş sonucu yaralanan Zafira'yı bulurlar. Daha sonra ise Jason isimli bir genci de yanlarına alırlar. 
Safir'ler denilen kişilerle buluşurlar. Bir birlerine yardım edeceklerdir. Safirlerin lideri Corrin'dir. 
Gümüşlerin ise Laurel?'dir. Fakat Laurel, Safirleri düşman olarak görmektedir. Ayrıca Laurel kendinden başka güçlü Gümüş olmamasını istediği için bazılarını öldürmektedir. 


Hem Gümüşlerin, hem de Safirlerin kendilerine has bazı özel güçleri vardır. 


Kitabın ilerleyen bölümlerinde Dolunay ve arkadaşlarının, Laurel'in adamlarıyla kavgasına şahit oluyoruz. Bu kavgada Dimitri'nin gücü ortaya çıkmıştır. Fakat Dolunay yaralanmıştır. 
Daha sonra, Corrin'in, Laurel'den gizlice inşa ettiği şehri Kalsedon'a doğru yola çıkarlar. 
Kitabın sonlarına doğru aksiyon dolu bölümler bizi beklemektedir. 


Kitapta sürekli bir kovalama, kaçış görüyoruz. Olaylar çok çabuk gelişiyor ve sonuçlanıyor. Daha iyi olabilirdi. Bazı Gümüşlerde havayı kontrol edebilme, çok hızlı hareket edebilme gibi yetenekler var. Bilimkurgunun içerisine az da olsa fantastik kurgu serpiştirilmiş gibi geldi bana. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Midos Kartalı'nın 
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İsmail Turhan 


Ve-e-1ie-a 


Üç 


olmuştu. “Ne şans ama!” dedi içinden; yağmur 


gün boyunca aralıksız yağan yağmurun altında yol almış, üstü başı sırılsıklam 


tam da kasabaya vardığında kesilmişti çünkü. 


Caddenin başında durdu ve etrafına bakındı: “Burası dinlenmek için uygun bir yere benziyor.” diye düşündü. Yağmur her yeri bataklığa çevirdiği halde yol tertemiz görünüyordu, adım atıp atmamak konusunda tereddüt etti. Ayağını yere vurarak botlarını saran çamur tabakasından 


kurtulmaya çalıştı ama başaramadı. Gönülsüzce 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Birincisi 


“ 


â 
< 


yürümeye başladı. Attığı her üç beş adımda bir arkasına bakıyordu. Çamurlu ayak izlerinin kendini takip ettiğini görünce hızlandı fakat izler peşini bırakmıyordu. Botları çıkarıp eline almalıydı belki de, böylece takip edilecek bir iz de bırakmamış olurdu. “Artık çok geç,” diye düşündü, bunu baştan yapmalı o temiz asfalta hiç basmamalıydı. Üstelik kendini takip eden bu izler yine kendi botlarından çıkıyordu; bu tekinsizlik içindeki çocuksu korkuyu gittikçe büyüttü. 


Birdenbire (o durdu, canı sıkılmıştı, 


paltosunun cebinden çıkardığı siyah çubuğu ağzına götürdü, dişlerinin arasına sıkıştırıp düğmesine bastı. Derin bir nefes alıp bırakınca yoğun bir duman bulutu kapladı üzerini. Bir iki nefes daha çekip tekrar cebine koydu çubuğu.”Hadi Rosi,” dedi, yanındaki beyaz, çelimsiz atın yularından çekerek. “Kaldırıma çıkalım böylece daha az iz bırakırız.” 


Adam, sıska atı Rosi'yle birlikte, arada bir dönüp arkasına bakarak bir süre daha yürüdü. 
Gerçekten de çamurlu ayak izleri oldukça silikleşmişti, dikkatle bakmayan biri fark edemezdi bile. Artık kendisini daha güvende hissediyordu. 
Dikkatini yol boyu dizilen yıkık dökük, harap binalara yoğunlaştırdı. Binalara baktıkça nedense aklına deniz kabukları geliyordu. 


Sahilde dolaşırken, kumların arasında, sıradan taşlardan kolayca ayırt edersiniz onları. 
Yapıları, şekilleri farklıdır; bir zamanlar içlerinde yaşam barındırdıkları, onu koruyup kolladıkları anlaşılır hemen. Ancak içlerindeki boşluğu da hissedersiniz, onu büyük boşluktan ayıran, bir zamanlar içinde yaşayan şeyin boşluğunu. Bu evler de o deniz kabukları gibi sahiplerinin boşluğunu taşıyorlardı içlerinde, birer mezar taşı gibi dikiliyorlardı onların başında. 


Adam, içine yuvarlandığı boşluk hissine o kadar kaptırmıştı ki kendini köhnemiş yapılardan çıkan robotları ancak etrafını sardıklarında fark edebildi. 


“Ne kalabalığa doğru dönerek. “Daha önce hiç insan 


bakıyorsunuz?” oOdiye o bağırdı 


görmediniz mi?” 


Ve-e-de-a- İsmail Turhan 


“Özür dileriz beyefendi,” dedi, içlerinden bir tanesi. “Uzun süredir kasabamızda bir insan görmemiştik gerçekten de.” Robotun konuşurken çenesi düşmüştü, eğilip çenesini aldı ve yerine taktı. 


Adam, oanakadardikkatetmediği robotlara tek tek baktı, solmuş derileri yer yer dökülmüştü. 
Daha canlı görünmek için gözlerine sürme, dudaklarına parlatıcı sürmüşlerdi. Bazılarının kolu, bacağı bazılarının da gözü, kulağı eksikti. “Hepsi birer ucubeye benziyor.” diye düşündü.”Neden kendinize yeni parçalar yapmıyorsunuz?” diye sordu tiksinerek. “Şu halinize bakın, sirklerdeki palyaçolara benziyorsunuz.” 


İçlerinden, burnunun yerine tutturduğu sünger parçasıyla palyaçoya en çok benzeyeni dedi. 
refleksle sıkınca robotun kolu omzundan çıkıp 


elini uzatarak “merhaba” Uzatılan eli adamın elinde kaldı. Robot, kolunu yabancının elinden alıp yerine taktı. “Robot yasaları çok kesin efendim.” dedi. “Yapay zekâlı robotlar her zaman ve sadece insanlar tarafından üretilebilir. Ayrıca kendilerini kopyalayamazlar ve insanların izni olmadan yedek parçalarını üretemezler.” 


“Yani, yumurta kafa,” diye söze girdi arkalardan başka bir robot. “Bütün insanlığı tek bir kişi olarak düşünürsek, o kişi de insanlığın yüceliğine uygun olarak kral falan olurdu şüphesiz,bizler de yanında gömülen değerli eşyaları oluyoruz.” 


Adam, hışımla sesin geldiği yöne doğru atını çekiştirerek ilerledi; ucubeler açılarak adamın geçmesi için yol verdiler. Biraz önce konuşan robot tek başına ortada kalmıştı. Yabancı, “Ben 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yumurta kafa değilim.” diye bağırarak yumruğunu kaldırdı. Tam vurmak üzereydi ki robotun fal taşı gibi açılan gözlerinden biri yere düştü. Adamın şaşkınlığından faydalanan robot eğilerek gözünü aldı ve yerine taktı.Havada unuttuğu yumruğunu indiren adam “Ben yumurta kafa değilim.” diye bağırdı tekrar. 


“Beyefendi, siz ona aldırmayın lütfen.” 
dedi, bir başka de profesyonel bir 


robot. “İnsanlı dönemde provokatördü kendisi. 
Kalabalıkların arasına karışıp insanları kışkırtırdı. 
Ortada insan kalmayınca artık robotları galeyana 


getiriyor.” 


“Nerede insana benzeyen bir şey görseniz dedi, provokatör. “Ancak bu bir yumurta kafa sadece, 


hemen yaltaklanmaya o başlıyorsunuz.” 
kıvırcık ve kabarık saçları sizi aldatmasın. 
Dikkatlice bakın kafası ne kadar da küçük, görmüyor musunuz?” 


Küçük kafalılık, yirmi ikinci yüzyılın başlarında Zika Virüsü'nün mutasyon geçirmesiyle kafa 
Bu varyasyonda 


sendromunun hastalık belirtileri azalmış, küçük kafalılık hafiflemiş olsa 


ortaya çıkan, yumurta 


alâmetifarikasıydı. 


da virüs yayılma yeteneğini artırmıştı. Hastalıkla beraber yayılan panik dalgasıyla büyük şehirlerin boşalması uzun sürmedi, küresel ekonomi çöktü ve devletler çözülmeye başladı. Büyük insanlığın sonunun böylesi dramatik bir şekilde, geri zekâlılıkla, geleceğini kim tahmin edebilirdi ki? Ancak olan oldu, aradan geçen onca yılın ardından yumurta kafalı olmayan insanlar sadece 


efsanelerde kaldı. 


“Ben yumurta kafa değilim.” Adam sürekli 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bunu söyleyip duruyor ağzını her açtığında etrafa tükürükler saçıyordu. “Hem siz robotlar, bir insanı yargılayacak cüreti nereden...” 


Bir robot elinde tuttuğu deri ciltli, eski bir kitabı uzatarak adamın sözünü kesti: “Beyefendi, bu atınızın heybesinden düştü.” Robotlar kendi aralarında kıpırdanmaya başladılar; fısıltıları birleşerek büyük bir uğultuya dönüştü. Kitap okuyabilen bir insan, bu gerçek bir insandı işte. 
Adam, elinin tersiyle kitabın üstündeki çamurlu suyu sildi ve sayfaları karıştırıp okuyormuş gibi dudaklarını kıpırdattı. “Evet, bu benim kitabım.” 
dedi. 


okumayı da o öğretti bana.” 


“Büyükannem çok severdi bu kitabı, 


Kitabı uzatarak “Bütün 


harfleri biliyorum.” dedi gururla. 


provokatöre 


“Öyle mi?” diye sordu, provokatör. 
“Neden kitabı ters tutuyorsun o zaman? Gerçekten bir yumurta kafa değilsen kitaptan bir şiir okusana bize.” 


Robotların uğultusu bir anda kesilmişti. 
Provokatör, adamın elinden aldığı kitaptan rastgele bir sayfa açtı. “Şu şiiri mesela,” dedi. 


Kendinden emin, mağrur bir ifadeyle önce başlığı okudu adam: “Ve-e-de-a” sonra devem etti kendince, “He-o-şe-çe-a ke-a-le-1-ne de-o0-se-tele-a-re-1-me be-e-ne-i-me he-o-şe-çe-a ke-a-le-1- 


,, 


ne... 


Adam şiiri okumaya çalıştıkça etrafını saran robotlar birer ikişer ayrılmaya başladılar. 
Sürekli önünden geçerken “Bu sefer sen haklı çıktın.” 


çenesi düşen robot, provokatörün 


dedi. “Harflerin adını biliyor ama birleştiremiyor. 
Gerçek bir insan bunu rahatlıkla yapabilirdi.” 


“O bir yumurta kafa sadece, söylemiştim. 
İnsanlar tarafından anlatılan eski bir hikaye vardır, bilirsin; başı kesilen ama aylarca yaşayan şu tavuğun hikayesi. Hani sahibi tavuğu kasaba kasaba gezdirip panayırlarda parayla sergiler, ölmesin diye de boğazından şırıngayla beslermiş. 
Arabanın altında kalıp da bir gün, sefil bedeni huzur bulana kadar, o küçücük beyin sapıyla yine de iyi idare etmiş. İnsanlık da işte o tavuk gibi kesik başıyla debelenip duruyor sadece.” 


En sonunda provokatör de ayrılınca kaldırımda tek başına kalan adam, öne arkaya sallanarak tutturduğu ritmle okumaya devam etti. Bu haliyle kopan bir kertenkele kuyruğuna benziyordu.Bedenini Ooo arayıp Oo bulamamanın sancısıyla kıvrıldı, kıvrıldı... 


Ve-e-de-a- İsmail Turhan 
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Deneme - Bölüm 2 
Bülent Özden 


KÜTLEÇEKİMİN OLUŞUMU HAKKINDA ZIT ÖZELLİKLİ İKİ ENERJİNİN ETKİLEŞİMİ NETİCESİNDE MÜMKÜN GÖRÜNEN ÇÖZÜM 


Yazarımız Bülent Özden 1956 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Hamburg üniversitesinde ekonomi ve politika alanında gördü. Yaklaşık elli yıldır bilimkurgu, kozmoloji ve dolayısıyla da fizikle amatör olarak ilgileniyor. 


Son on yıldır kuzey Ege sahilinde bir köyde yaşamını sürdüren yazarımız roman ve fizik makaleleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 


Sonsuz Gençlik Tröstü, Kozmik Tayyare, Maaş adlı yayınlanmış romanları, ayrıca kozmoloji ve fizik üzerine yazdığı birçok deneme ve makalesi mevcuttur. Bu ufuk açıcı düşünceleri biz de YBKY dergide sizlere sunmayı istedik. 


Bu sayıda kendisinin kütleçekim olgusu üzerine yazdığı makalenin birinci bölümünü yayınlıyoruz. 
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3 - İlkel Evren 14 - Galaksiler ve Karadelikler 

4 - Homojen Evren 15 - Isı 

5 - Parçacık Evreni 16 - Radyoaktivite ve Nükleer patlama 

6 - Çekirdek evreni 17 - Yörüngeler ve Rotalar 


7 - Atom ve Gözlemci 
8 - Çekirdek güneşleri 
9 - Füzyon ve Elementler 


10 - İplikçik Anaforları, Elektromanyetik, Zayıf ve 
Kuvvetli Nükleer kuvvetler, ışığın yol alış biçimi 


11 - Gökcisimleri 
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ÇEKİRDEK EVRENİ 


İlk nesil parçacıklar şişmenin etkisi ile büyüdükçe iç alanlarını oluşturan ikinci nesil şişman halka biçimli alt guantum boyutunda anaforlar alanı doldurdu. 


İkinci nesil halka biçimli anaforların şişmesi ile iç alanlarında oluşan üçüncü nesil şişman halka biçimli anaforların önceden açıkladığım üzere, titreşme ve ivmeli şişme neticesinde oluşturduğu küre formlu kozmik oluşumlar iç alanlarını kapladı. İkinci nesil halka biçimli anaforların şişerek evrimleşmesi neticesinde bugünkü galaksiler oluştu. Çekirdek evreninde bugünkü galaksiler çok daha küçük, yoğun ve yanyana bugünkü gökada kümelerinin yeni doğmuş halini, onlar da halka biçimli evreni meydana getiriyordu. 


ATOM ve GÖZLEMCİ 


Üçüncü nesil halka biçimli anaforlar evrenin bugünkü halini temsil etmektedir. Çekirdek evreninin erken döneminde, yani galaksiler alt guantum boyutunda yanayana şişmenin etkisi ile birbirlerini güçlü bir şekilde iterken, genişledikçe aynı şeyi kendi içlerinde yaşamaya başladılar. Büyüdükçe iç alanları halka biçimli alt guantum boyutunda anaforlarla dolmaya başladı. Atom çekirdeğinin ilk boyutları bugünkü altguantum ölçeğindeydi. Genişledikçe iç alanı önce altguantum ölçeğinde dördüncü nesil halka biçimli taze anaforlarla doldu. Bu anaforlar başta açıkladığım gibi şişme ve titreşme ile bu günkü parçacık ve onlardan mamul atom çekirdeğini meydana getirdiler. (Bu sürecin 


başlangıcından beri aynı şekilde gerçekleştiğini 


zamanın 


Bülent Özden 


düşündüren metnin tamamı okunduğunda farkına varılacağı gibi birçok benzerlik var. 


Bu günkü parçacıklar önce şişme ile birlikte çekirdeğin içinde oluştular. Galaksinin şişmesi iç alanının homojenliğini Karadeliklerin oluşabilmesi ölçüsünde yitirmesi ile parçacık ve çekirdek oluşumu spiral galaksilerin dış çeperlerine kaymıştır. Bu konuya karadelikler alt başlığında gireceğim şimdilik çekirdeğin içinde oluşan parçacıkların bir kısmının galaksi içi alanda nasıl serbest gezer ve çekirdek yörüngesine dışarıdan bağlanır hale geldiğine bakalım. 


ÇEKİRDEK GÜNEŞLERİ 


Hidrojen atomlarının kısmen elementlere dönüşüp karadelikler vasıtası ile parçalanarak tekrar hidrojen atomlarına dönüştüğü spiral galaksinin oluşumundan önce, galaksinin 


yeni 


oluşacağı alanda genişlemenin etkisiyle daha önce izah ettiğim gibi alan anaforları yapışarak parçacık, parçacıklar da yapışarak çekirdekleri meydana getiriyorlardı. Bu durumdaki madde oluşumunda parçacıkların genel eğilimi çekirdek oluşturmak şeklindedir. Ortalıkta serbest gezen parçacıklar olsada çekirdeğe bağlanma olasılıkları düşüktür. Hidrojen atomlarının seri üretimi kısa ömürlü çekirdek güneşleri ile gerçekleşmiştir. 
Şişmenin etkisi ile kendilerini çevreleyen alanı itip kümeleşen çekirdekler sıkışan merkezlerinin şişme baskısı ile önce küre biçimi alıp merkezde oluşan basınç yükseldikçe çekirdekleri ezmeye başlar. Kuvvetli nükleer bağları kopan parçacıklar merkezden başlamak üzere bütün küredeki çekirdeklere bağlanmaya başlar. Parçacıkların çekirdeğe bağlanması için çok özel basınç gerekmez. Çekirdeklerin bir noktada yoğunlaşması 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ve serbest gezen parçacıkların sayısal çokluğu yeterlidir. Bu işlem bugün spiral galaksi çeperlerinde (o gerçekleşmektedir. . Çekirdekten oluşan küreye dağılan parçacıklar çekirdeklere bağlandıkları andan itibaren daha önce izah ettiğim çekirdek nükleeri ile çekirdeğe bağlanan parçacık nükleerinin dönüş istikametleri nedeniyle parçacığın çekirdek şişman silindirik gövdesi çevresindeki helezonal ileri rotası üzerindeki hızı artar, bu da atomun yapısına özel bir direnç katar. 
Küresel çekirdek kümesi kısa zamanda atomların oluşumu ile hacmi artan dev bir hidrojen topuna, yani süpemova adayı dev bir güneşe dönüşür. 
Kütlesi genişleyen küre çevresindeki alanı daha güçlü bükmeye ve ondan daha fazla direnç karşılamaya, şişen merkezi daha fazla sıkıştırmaya başlar ve kütlenin merkezinde basınç daha dirençli olan atomik yapıyı parçalayamasa bile kaynaştırmaya başlar. Atomların oluşumundan sonra onları ezecek şartlar muazzam miktarlarda bir araya gelip doğmasına sebep olacakları karadeliklerde gerçekleşecektir. 


ATOM VE ELEMENTLER TABLOSU 


Maddenin oluşumundaki en kritik aşama şüphesiz çekirdek güneşinin merkezinde gelişen çekirdek kıyımında serbest kalan parçacıklardır. 
Küresel yapılarını kuşatan iplikçik anaforlarının (zayıf nükleer) dönüş hareketi ve hızı tıpkı dönen bir otomobil lastiğinin asfalta değdiği anda ortaya çıkan itiş gücüne benzer bir etki yapar ve parçacık, alan anaforlarına veya başka direnç noktalarına (çekirdek, elektromanyetik iplikçikler, diğer parçacıklar gibi) sürekli temas halinde olduğundan hereketlidir. Herhangi bir çekirdeğin yani şişman halkanın merkezindeki eksene girdiğinde ona 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bağlanır. Çekirdeğin silidirik kendi ekseni etrafında hareketle etrafında dönen kütlesinin yüzeyi aynı biçimde ışık hızında hareketli iplikçik anaforlardan oluşan 


helezonal ileri halkanın merkezi 


nükleer katmanı (kuvvetli nükler) ile kaplıdır. 
Parçacık oçekirdeğin omerkezindeki (o geçitten geçtiği anda iki cismin aynı dönüş istikametine sahip yüzeyleri birbirini tahrik ederek parçacığın hızının yükselmesine ve çekirdeğin silidirik gövdesi çevresinde helezonal biçimde her turda merkezdeki geçitten geçerek dönmesine sebep olur. Çekirdeğe bağlandığı andan itibaren elektron diye adlandırdığımız parçacığın aynı anda dönüş hızının artması maddenin yapısına özel bir direnç katar. 


Elektronlarla çekirdek arasında boşluk yoktur. Önceden belirttiğim gibi küre biçimli parçacığı kuşatan zayıf nükleer katman ile şişman halka biçimli çekirdeği kuşatan kuvvetli nükleer katman tıpkı dönen ve temas halindeki iki otomobil lastiği gibi birbirine yapışık ve etkileşim içindedir. 


Çekirdeğin içindeki parçacıkları proton nötron vs. diye adlandırmaktayız. Etkileri farklı olduğundan enerji yüklerinin de faklı olduğu düşünülmektedir. Oysa parçacıklar arasındaki farkı belirleyen sadece konumudur. Bir ortamda hareketli parçacıklarınelektromanyetik etkisi kendi ve temas ettikleri, atomlara bağlı parçacıkların (elektron) zayıf nükleer katmanlarından sürtünme gücüyle kopan iplikçik anaforlarıdır. 


Temel element Hidrojenin çekirdeğine sadece bir parçacık bağlanabilir bunun sebebi silidirik gövdenin çapı ile alakalıdır. Çapın ölçüsü ne kadar büyürse ışık hızından yüksek bir hızda dönen elektronların çekirdek eksenindeki geçidi paylaşma şansı o kadar yükselir. 


Füzyon esnasında kaynaşan hidrojen çekirdekleri tek çekirdeğe dönüşürken yeni oluşan helyumun çekirdeğinin silindirik o kütlesinin çapı çevresinde döndüğü eksenin merkezini iki elektronun silindirik gövde çevresinde dönerken geçit olarak çarpışmadan kullanabileceği ölçüde genişler. Aynı süreç demir atomları oluşana kadar kaynaştıkça genişleyen farklı çap ve artan elektron sayısı ile devam eder ve elementler oluşur. 
Demirden ağır elementlerin oluşma basıncı ise ancak bir süpernova patlaması ile gerçekleşebilir. 


Görüldüğü gibi atom içten dışa her zerresinden aldığı güçle şişen, hareketin biçimlenmiş halidir. Alana göre çok daha yoğun, hacim birim itibarı ile alandan hızlı şişen ve onu büken maddenin temel birimidir. Aynı zamanda atomlar gökcisimlerini ve gözlemciyi ortaya çıkaran hareket ürünleridir. Atomdan mamul gökcisimleri gözlemciye üzerinde durduğu ve ağırlığını hissettiği zemini sağlar. Hissedilen ağırlık şişmenin kendisi olmayıpivmesidir. Kendisi ve ölçüm aletleri de ivmeyle şiştiği için şişmeyi ölçemez. Ancak uzak mesafe gözlemlerinde ışığın kızıla kayma etkisi sayesinde galaksilerin gittikçe artan bir hızla birbirinden uzaklaştığını tespit ettiğinde sişmenin farkına varılmıştır. 
Sadece benim ifade ettiğim gibi maddenin de alanla birlikte şiştiği iddiası şu ana kadar başkası tarafından dillendirilmediği gibi, Newtondan itibaren düşülmüş olması kuvvetle muhtemel bir yanılsamayı ortaya koyduğundan son derece tepki gören bir kuramdır. 

Diğer yandan kütleçekim-ivme formulünü ortaya atan Einstein ın bu konuda düşünceleri olduğu ama tam olarak kafasında bir oresim 


oluşturamadığını o düşünüyorum. 


Dönemin bilgi dağarcığı ile bu günkü arasında 


Bülent Özden 


muazzam farklar olduğu hesaba katılırsa, kütlenin çekmediği tam tersine ittiği iddiasını savunmanın imkansızlığı daha anlaşılabilir olacaktır. Bu metnin amacı tam olarak budur. Kütlenin çektiği varsayılarak yapılagelmiş yörünge hesapları ve diğer hesapların belli ölçümlere dayandırılarak yapıldığı için değişmediğini düşünüyorum. Buna mukabil ıspatlar kısmında belirteceğim gibi gerek ışığın gerekse kütlelerin hareket biçimlerinin görüşümü doğruladığını düşünüyorum. 


Şimdilik iplikçik anaforlarının kuvvet olarak etkileri ve hareket tarzları üzerinde özet bir kaç paragrafla devam etmek istiyorum. 


İPLİKÇİK ANAFORLARI, 
ELEKTROMANYETİK, ZAYIF NÜKLEER, 
KUVVETLİ NÜKLEER KUVVETLER, 
IŞIĞIN YOL ALIŞ BİÇİMİ 


İplikçik anaforlarının oluşumunu daha önce açıklamıştım. İleri hareketleri göreceli sabit bir hızda (ışık hızı). Göreceli olmasının sebebi ışık hızını ölçecek tek sabitin gözlemci olması ve onun da boyutlarının şişme nedeniyle değişken olması gerektiğidir. Ouantumaltı boyutun yani alanı oluşturan en küçük anaforların şiştikçe, alttan yeni nesil, eski ölçülere sadık anaforlarla desteklendiğini düşünecek olursak, ışığın hızının göreceli olduğu konusu tartışmaya açıktır. Çünkü iplikçik anaforları biçimleri baskı altında hortum şekline dönüşmüş halka anaforlarıdır. Halka biçiminde birbirini soğuran iki enerjinin kendi ekseni çevresinde sonsuza kadar dönebilme imkanı olduğundan ileri hareket etmek gibi bir mecburiyeti yoktur. Baskı altında bir hortum şeklini aldığı andan itibaren enerjinin biri (Hiçlik) diğerinin (Atamadde) içine karışmak 


www.yerlihilimkuryu.com 29 


amacıyla bir yönden baskı yapar, diğerinin direnci sanki biri hareketlenmesine sebep olur. Bu hareketlenme hortum şeklindeki anaforun çapını değiştirmez 


diğerini kovalıyormuşçasına ileri 


ivmeli şişme oranında boyunu uzatır. En uçta foton dediğimiz kısım, hiçlik içine karışırken ileri dogru hareketlenmesine sebep olduğu altguantum boyutunda bir atamadde kütlesidir, ileri doğru hareketlenirken şişmez, ileri doğru uzar. Işığın hızı ve yol alış biçimi böyle gerçekleşir. 


İplikçikanaforlarınükleerkatmaniçerisinde de aynı biçimde halka çevresinde dönerler. Bu yüzden ışık huzmeleri kendilerini dairesel dönüş hareketine zorlayan bir nükleer katmana çarpıp onun dönüş hareketine katılmadıkça, şişme ile birlikte çıkış noktalarından bağımsız olarak sonsuza kadar uzamak sureti ile alan içinde yol alırlar. Çıkış noktalarındaki veya rotaları üzerindeki etkenlere bağımlı olarak helezonvari ileri o hareketlerinin dalga boyları çeşitlilik gösterir. Bu sebepten iplikçikler dalga boyarına ve konumlarına göre ışık, elektromanyetizma, zayıf nükleer, kuvvetli nükleer gibi işlev ve etki gösterir. Evrendeki bütün oluşumlar ivmeli şişmeye bağımlıdır. Durduğu anda ışık yok olduğu gibi evren çökmeye dahi fırsat bulamadan o anda yok olur. 


Elektromanyetizma birbirine sürtünen atomlara ait elektronların zayıf nükleer katmanını oluşturup kütlesi etrafında dönen iplikçiklerin bazılarının sürtünme nedeniyle etrafa saçılması ile oluşur. Kopmaya zorlandıkları noktadan ışık hızıyla ayrılan iplikçikleri kendine çekmek bulundukları (o alansal (Oo yoğunluğa 


uyumsuz bir boşluk oluşur. Bunu birleşik kaplar 


isteyen 


deneyindeki bir kaptan çekilen suyun diğer kaptaki suyla tekrar eşitlenmesine benzetebiliriz. 
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Eksilen nükleer katmanını diger atomlara ait elektronlarınki ile tamamlamak isteyen elektronlar iplikçikleri eksildikçe, yakın çevrelerinde daha güçlü bir manyetik çekim alanı oluştururlar. 
Diğer yandan da kopan iplikçiklere devam eden sürtünme nedeni ile engel olamazlar. Çekim alanı güçlendikçe hem kendi bünyesinden kopan hem de farklı çıkış noktalı iplikçikleri çekerler. 
Böylece gökcisimlerinin ürettiği manyetik alanlar oluşur. Manyetik alan üreten gök cismi hem evren çapında akan manyetik alanlara katkıda bulunur hem de onlardan beslenir. 


Bütün bu oluşumları tahayyül ederken, evrenin alt guantum boyutunda içten dışa adeta fışkırdığını unutmamak gerekir. Şişman halka ve iplikçik anaforları arasındaki tek fark ; Birinde altguantum boyutundaki atamadde kütlesinin ki, bu boyut hiçlikle direkt etkileştiği tek boyuttur ve diğer boyutların temelidir, hiçlikle halka biçiminde etkileşmesi ve helezonal ileri ivmesinin kendi ekseni etrafında gerçekleşmesi, diğerinde yani iplikçikte ise tek yönden baskı şeklinde ivmeli şişmenin de bir yöne düz ileri bir rota şeklinde gerçekleşmesidir. 


GÖKCİSİMLERİ 


Gökcisimleri öncelikle iki ana guruba ayrılır : 


Atomlardan mamul gökcisimleri. 
Atomaltı yapılardan mamul gökcisimleri. 


Atomlardan mamul gökcisimleri öncelikle yaşayan yani manyetik alan üreten, kütle iç yapıları hareketli ve manyetik alan üretmeyen iç yapıları hareketsiz yani ölü olmak üzere iki guruptur. 


İç yapıları hareketsiz olanlar manyetik alan üretecek miktarda kütlesi bulunmayan ay, göktaşları, bazı gezegenler, küre şekli alabilmiş oluştuğu dönemlerde bir miktar manyetik alan üretmiş veya küre şekli almaya yetecek kütleye dahi sahip olamamış ve hiç bir zaman manyetik alan üretmemiş olanlar şeklinde çeşitlilik gösterse de her atomun bir miktar manyetizma saçmak gibi bir potansiyeli olduğundan küçük bir manyetik alanları olabileceği ihtimaline rağmen ölü sayılabileceği ön kabulüyle konuyu uzatmadan atomdan mamul yaşayan gökcisimlerine geçmek istiyorum. 


Atomaltı yapılardan mamul gökcisimlerine göstereceğim en tipik örnek nötron yıldızlarıdır. 
Konuyu fazla uzatmamak için konumuzla ilgili en ilginç yanları neden proton elektron yıldızı değil de yüksüz bir parçacık olan nötrondan meydana geldikleridir. Bu da parçacıkların kendi başlarına nötr bulundukları konuma göre yük diye adlandırdığımız etkileri gösterdikleridir. Parçacık diye adlandırdığımız anafor yumağı tek başına veya küme halinde nötr küme kütlesinde basınç farkları oluşup merkez ve dış çeperler arasında meydana gelen ısı farkı nedeni ile küme dönmeye başladığında iç sürtünme nedeniyle manyetik alan üretir. Bu da manyetik alanın zayıf nükleerden ayrılmak zorunda bırakılan iplikçik anaforları olduğunun güzel bir örneğidir. Nötron yıldızlarının parçacıktan mamul kütlesinin çıkış noktasına fazla kafamı yormaya vaktim olmadı ama bu miktarda parçacığın çekirdek oluşturmadan bir arada olabileceği tek yerin çekirdek güneşinin merkezi çekirdeklerin kütlesel olarak parçacığa dönüşüp, diğer çekirdeklere bağlanmak 


yani 


üzere ortama dağıldığı yer olarak düşünülebilir. 
Görüldüğü gibi ana hatları ile kısa bir metin 


Bülent Özden biçiminde ortaya koyduğum kuram birçok oluşumu açıklamak üzere alternatifler sunma açısından güçlü bir kuramdır.Bu açıdan her oluşumun detayını açıklamak üzere neticeye varma potansiyeline sahip sayısız olanaklar sunan bir kuramdır. 


ATOMLARDAN MAMUL YAŞAYAN 
GÖKCİSİMLERİ 


Başlangıcı daha önce çekirdek güneşi kütlesinin hidrojen atomlarına dönüşüp süpernova adayı, aynı zamanda bizim kendi güneşimizin atası olan dev güneşin oluşumu ile yapmıştım. 


Dev hidrojen topu merkezinde füzyon başladığı andan itibaren kütlenin merkezi yoğunlaştıça şişmenin içten dışa basıncı, merkezi kuşatan aynı anda da şişen daha az yoğun kütlenin merkeze ve dış katmanlara, dış katmanların da kütleyi kuşatan alana ve kütleye yaptığı baskı merkezdeşişmek isteyen hacmi baskı altınaalmaya, hacim birimde daha güçlü şişmeye, iç basıncı katlayarak arttırmaya başlar ve paralelinde füzyonu hızlandırır. Kütle ne kadar büyükse füzyona bağlı daha ağır elementlerin oluşumu o kadar hızlıdır. 
Neticede merkezde demir bir küre oluşur. Demir küre oluşumundan itibaren, kütlesi arttıkça hacim birim itibarı ile en hızlı şişen element olduğundan dış katmanlara ve kendi kütlesine uyguladığı basınç güneşin kütlesi ve direnci ile doğru orantılı olarak artar ve dayanılmaz boyutlara ulaşır. Demir küre patladığı anda yarattığı dev itiş gücü güneşin küresel kütlesini önce muhtelif yerlerinden yarar. 
Bu esnada patlamanın açtığı yarıkların yüksek itiş güçlü noktalarında kısa süreliğine demirden ağır elementlerin oluşabileceği basınçlar meydana gelir. 
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ilk kütle dev dış katmanlarındaki gazlardır. Ağır 


Süpemovanın uzaya fılattığı güneşin elementler gaz kütleyi yararken maruz kaldıkları direncin fren etkisi nedeniyle patlama neticesinde oluşan saçılmanın orta kuşağına savrulurlar. 
Saçılırken yoğunlukları ve patlamanın merkezine yakınlıkları nedeniyle bir kısım gazın en uzak mesafelere saçılmasına sebep olmakla beraber dev güneşin saf hidrojenden mamul dış katmanlarının patlama omerkezine omesafeleri ve direnç katsayıları sebebiyle güneşin bulunduğu konumda kalmasını sağlarlar. Böylece yeni oluşacak güneş sistemimizin yer alacağı alanın en dışında, gaz ağırlıklı bir atom kuşağı, ortasında daha ağır elementlere ait atomların çoğunlukta bulunduğu bir kuşak ve patlamaya yakın bölgede safa yakın hirojen atomlarından oluşan bir bulut konuşlanır. 


Hidrojen atomları hacim birim itibarı ile bulundukları bölgedeki alan anaforlarından daha hızı şişmektedir ve aralarındaki alanı itip kümeleşirler. Küme saflaştıkça hidrojen atomları birbirini itmeye başlar ve küme küre biçimini alır. Küreleşen küme şişitikçe dış alanı bükmeye ve kümenin içinde bilhassa merkezinde basınç oluşturmaya başlar ve füzyonu tetikler. Yeni ve kütlesinin küçüklüğü ile orantılı daha uzun ömürlü bir güneş ortaya çıkar. 


Aynı zaman dilimi içerisinde, orta kuşağa saçılan daha ağır elementlerin atomlarının yoğunlukta olduğu kuşakta da kümeleşmeler başlamıştır. Bu defa farklı ağırlıkta atomlar şişme ve konuşlandıkları alanın genişliği nedeni ile fazla sayıda noktalarda kümeleşmektedirler. Ayrıca sistemin merkezindeki dev ve henüz küre şeklini almamış yüzeyi düzensiz hidrojen kütlesinin uzayı bükmesi orta kuşakta çok sayıda çarpışmalara neden olur ve kümeleşmeyi hızlandırır. 
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Güneşin merkezinde Füzyon başladığı andan itibaren iç 1sı farkları nedeniyle bir dönüş hareketi başlar ve merkezdeki kütlenin tahriki ile üst katmanları da harekete geçirten bu dönüş merkez ile üst katmanlar arasındaki dönüş hızı farkı sebebiyle atomlar arasında sürtünmeye sebep olur ve manyetik alan üretmeye başlar. Bu arada orta kuşakta (kayalık gezegenlerin konuşlandığı kuşak) güneş tarafından bükülen alan (uzay) güneşin dönüş hareketini oluşan atom kümelerine taşır. 
Bu kümeler neredeyse var olan bütün elementlere ait atomlardan oluşmuş karma kümelerdir ve füzyon başlayana kadar geçen zaman sürecinde bir çoğu iç basınç oluşturup katı elementleri eriterek küresel form alacak kütleye erişmişlerdir. 
Bazıları diğerlerinden kütlelerine bağımlı olarak daha kısa süreli de olsa, başlangıçta hepsi, eriyen kümenin merkezi ile dış katmanlar arasındaki ısı farkı nedeniyle, aynı güneşte olduğu gibi kendi etrafında dönmeye ve manyetik alan üretmeye başlamıştır. 


Bu manyetik alanların üretildiği kütlelerde yarattığı yakın çevrelerinde bulunan manyetik iplikçikleri emme etkisi, birbirine yakınlaşan küresel biçim alabilmiş ve iç dönüş hareketine sahip olacak ölçekteki kütlelerin de çarpışmasına neden oldu ve kümeleşmeye katkı sağladı. Daha sonra bunlarda belli bir kütlenin altında olanlar, yeterli iç ısı üretemeyecek ve ölü gökcisimlerine dönüşecektir. Neticede küresel form alan ve kendi etrafında dönmeye başlayan kümeler ve diğer küresel form alamamış kümeler de alanı bükmekte ve onun tarafında kendilerini etkileyen güneşin dönüş hareketine kütlelerine bağımlı olarak farklı hızlarda uymaktadır. Alandaki bu konuşlandırma, yörüngeye oturma ve ileri hareketlerin sebeplerini gökcisimi topluluklarının 


kendiliğinden oluşturduğu yörüngeler ve rotalar alt başlığında daha anlaşılır biçimde açıklayacağım. 
Şimdilik yaşayan gökcisimleri arasında bizce en bilinen örnek olan ve en mühimi üzerinde hayat olan, ayrıca bilinen tek gözlemci “İNSAN” ın evi dünyamızın oluşumu hakındaki açıklamama devam etmek istiyorum. 


DÜNYA ve HAYAT 


Dünya'yı bildiğimiz yaşayan gök cisimleri arasında özel yapan tabi ki evimiz olması ve üzerinde biyolojik hareketlilik bulunmasıdır. 
Çarpışmalar neticesinde bugünkü kütlesine ulaştığında kendisini oluşturan kaya kütleleri üzerinde bilinen bütün karışık (o biçimde 


elementlere bünyelerinde 


dünya att atomları barındırıyordu. Şişme ile yanyana toplu halde kümelenmiş bu katı kütleler aynı anda da birbirini ve çevrelerindeki alanı kütleyle orantılı olarak güçlü bir biçimde itiyorlardı. Önce birbirlerine yapışmak sonra da oluşan iç basınç ve ısı nedeni ile kütlenin merkezinden başlamak sureti ile eriyerek küre biçiminde kaynaştılar. Sıvılaştıkça başta demir olmak üzere ağır elementler kütle şiştikçe hafif olanları iterek ağılıklarına göre katmanlar oluşturdular. Böylece katı içerik kendini oluşturan elementlerin ağırlığına göre aynı anda kütlenin içindeki mevcut 1sı ve basınç şartlarına paralel moleküller halinde de birleşerek ayrıştılar. Katmanlar arasındaki ısı farkları nedeniyle dönmeye başlayan merkez ve ona bağlı olarak, farklı hızlarda dönüş hareketine katılan katmanların sürtünme etkisiyle üretilen manyetik alan, hafifliği nedeni ile kütlenin dışına itilen sıvı ve gazları dış etkilerden korudu, atmosferin ve 


okyanusların kütleye bağlı kalmasını sağladı. 


Bülent Özden 


Kütlenin en üst kaya katmanlarının bir kısmı merkezde oluşan ısının üst katmanlara doğru yol aldıkça düşmesi neticesinde erimedi ve zamanla kütlenin dış yüzeyinin de bir miktar soğuması neticesinde kıta kayaları sıvı suyun okyanusları oluşturacak şartlara izin vereceği ölçüde birleşti. Böylece canlı organizmaları oluşturan moleküllerin birleşebileceği bir ortam oluştu. 


Gelecek Sayıda, 


HAYATIN TOHUMLARI MADDENİN İÇİNDEKİ BİLGİDE SAKLIDIR 
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Kısa Öykü 


Özgür Hünel 


İhtiyarlar Nereye Girler 


1138-Tde bir mahkumun daha yaş haddinden ötürü cezası 


aden hapishane uydusu bitmiş ve gelenek olduğu üzere tüm mahkumlar tören için merkez meydanda toplanmıştı. Hapishane müdürü ve görevliler ise kompleks idari binanın piramit şekilli en üst katındaydı. Müdür, aşağıdaki binlerce mahkuma daha önce yüzlerce defa yaptığı konuşmayı 


tekrarlamaktaydı: 


“Buraya çeşitli suçlardan ötürü geldiniz. 
Cezanızı çekerken, maden ocaklarında çalışarak devletinize katkıda bulunuyorsunuz. Cezası bitenler, özgürlüğüne kavuşmanın yanı sıra, verdiği hizmetin karşılığı olarak, cennet gibi bir gezegen olan Milton- 
67'de, kalan yıllarını huzur ve mutluluk içerisinde geçirecek. Elbette, cezanız süresince tüm kurallara 


uyduğunuz takdirde...” 


Ardından, 65 yaşına gelmiş her mahkum 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gibi cezası sona eren ihtiyar, görevliler tarafından ışınlanma platformuna çıkarıldı. Bu sırada, aralarında adet olduğu üzere, tüm mahkumlar birlikte şu sözleri söylediler: 


cennette mutluyken, 
Tıpkı 


kardeşlerinin, sana katılmanın hayalini kuracağı 


“Sen kurtulan kişi, 


sana katılacak kardeşlerinin hayalini kur. 


gibi.” 


Işınlanma mekanizması devreye girdi ve giderek artan bir uğultu sonunda gözleri kör edercesine bir ışık patlaması ile, normalde hep karanlık olan uyduya sanki güneş gelmişti. Her şey bittiğinde, ışık ve ses yok olduğunda, adam da yok olmuştu. Kısa bir sessizliğin ardından, mahkumlar dağılıp işlerinin başına döndüler. Sadece, 1-780 kod adlı 40 yaşındaki yeni bir mahkum, bir süre daha kaldı ve ışınlanan 


adamın az önce durduğu yere bir müddet daha baktı. 


lodi 


1-780, 25 yıl ocaklarda çürüdü ve artık mahkumiyetinin son yılındaydı. Her mahkum gibi o da yıllarca buradan kaçmanın yollarını düşünmüş ama her mahkum gibi o da bunun imkansız olduğunu anlamıştı. . Uydunun tamamı bir hapishaneydi, dolayısıyla kaçılacak bir yer yoktu. Yeni mahkumları getiren ve çıkarılan madenleri götüren gemiler dışında uyduya gelen giden yoktu. Kaçmak şöyle dursun, bir mahkumun sadece bir defa kural ihlali yapması, Milton- 
67'ye gitme şansının tamamen yok olması ve ömür boyu mahkumiyet anlamına geldiğinden, mahkumlar arasında zoraki bir sükunet hüküm sürmekteydi. 
Mahkumların tek sosyalliği arkadaşlıklardı. T-780'in de buradaki 25 yılı içerisinde pek çok arkadaşı olmuştu. Bunlardan kimi hastalanıp ölmüş, kimi ise 
65 yaşını doldurup ışınlanmak üzere hapishaneyi terk 
etmişti. Mahkumların kendi aralarında konuştukları konular genellikle Milton-67'nin ne kadar güzel bir yer olduğu üzerineydi. Oraya giden hiç kimse geri dönüp anlatmadığından, yıllar içerisinde mahkumlar arasında abartılı efsaneler ortaya çıkmıştı. Ne zaman çıldıracak seviyeye gelseler, bir gün buradan kurtulup cennete gideceklerini hatırlatırlardı kendilerine. 1-780 hariç... O cennete dair pek konuşmazdı, orası hakkında 


düşünüyorduysa bile bunu belli etmezdi. 


1-780 Cihazlar 


tasarlar ve üretirdi. Burada da bunu devam ettirmenin 


eskiden bir mühendisti. 


bir yolunu bulmuştu. Eski cihazlardan arta kalan parçaları izinle alır ve vardiyasından sonra hücresine çekildiğinde bir cihazın yapımıyla uğraşırdı. Uygun parçaların bulunmasının çok zor olması, ayrıca alet edevat eksikliği yüzünden cihazını tamamlaması 10 yıl sürmüştü. Sonuçta ortaya çıkan şey, bir metal bileklik ve bir de küçük bir alıcı cihazdı. Mahkumların sorun çıkarmayacağından emin olan müdür, bazılarının bu 


tarz “oyuncaklarla” zaman geçirmesine aldırış etmezdi. 


İhtiyarlar Nereye Gider - Özgür Hünel 


T-780'in yakın dostlarından biri ve yaşıtı olan 1-022 kod adlı mahkum, ondan daha önce, ertesi gün ışınlanacaktı. 1138-T7deki birlikte son maden vardiyalarından sonra, yemekhanenin ücra bir köşesinde oturdular. 780, yeni tamamladığı bilekliği, 022'ye hediye etti fakat küçük alıcıyı kendine sakladı. 
“Senden rica ediyorum, bu hediyemi şimdi tak,” dedi kararlı bir şekilde, “Ve Milton-67'ye varana kadar çıkarma.” Ardından iki ihtiyar vedalaştılar ve hücrelerine çekilmek üzere uzaklaştılar. 022 bir an arkasına dönüp, uzaklaşan 780'e, “Benimle veda ediş şeklin,” diye bağırdı, “sanki birbirimizi bir daha görmeyecekmişiz gibiydi. Oysa birkaç hafta sonra sen de geleceksin?” 780 buruk bir ifadeyle güldü ve bir şey demeden hücresine yürümeye devam etti. 


Ertesi gün mahkumlar, 1T-022”nin veda töreni için yine merkez meydandaydılar. Müdür gene bilindik konuşmasını yaptı. 1-780 ise cebinde gizlediği küçük alıcıyı çıkardı ve cihazdaki yanıp sönen ışığa bakmaya başladı. Mahkumlar geleneksel sözleri söylemeye başladılar: 


“Sen kurtulan kişi, cennette mutluyken, sana katılacak kardeşlerinin hayalini kur. Tıpkı kardeşlerinin, sana katılmanın hayalini kuracağı gibi.” 

780'in elindeki cihaz yanıp 


devam ediyordu. Her şey olup bittiğinde, ışınlanma 


sönmeye 


platformundan yayılan ses ve ışık sona erdiğinde, 022 
artık orada değildi. 780 ise tören boyunca ışınlanma platformundaki arkadaşına hiç bakmamıştı. O sadece, elindeki cihazın ışığına odaklanmıştı. O ışık, artık 


yanıp sönmüyordu... 


Birkaç hafta geçti, ve 780'in günü geldi çattı. 
25 yıldır törenlerde izlediği piramidin tepesinde, müdür 
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ve diğer görevlilerin yanında, ışınlanma platformuna çıkarılmaktaydı. Müdür gene konuşmasına başlamak için ağzını açtığı anda, 780 “kapa çeneni lanet herif,” diye çıkışarak onu durdurdu. Müdür şaşkın bir halde baka kaldı, ardından ışınlanma platformundaki 780'in yanına geldi. 


Az önceki şaşkınlığın etkisi geçmiş, yerini sinire bırakmıştı. “Ne dedin sen? Benimle nasıl böyle konuşursun!?” diye gürledi. 


“Burada duran kişinin partiküllerine ayrıldığı doğru,” dedi 780 duygusuz bir ifadeyle, “sorun şu ki, o partiküller bir başka yerde tekrar bir araya gelmiyor.” 

İkisi duyamayacak bir mesafede olan biteni 


konuşurken diğer görevliler onları izliyor, aşağıdaki meydanda ise binlerce mahkum, müdürün 


konuşmasını neden yapmadığını merak ediyordu. 
“Peki... Peki nasıl anladın?” diye sordu müdür. 
780 anlatmaya başladı. 


“Buraya gelmeden önce bir mühendistim. 25 
yıl mahkum olunca kafayı bazı şeylere takıyorsun. 
Mesela, tüm bu kompleks yapılar, güvenlik sistemleri ve diğer her şey. Tüm bunların enerjisi nereden sağlanıyor? Madenler bunun için uygun bir materyal değil, zaten hepsi devlete teslim ediliyor.” 


Etraflarında ölümcül bir sessizlik süregiderken, 
780 anlatmaya devam etti. 


“Başta şüphelerim vardı. Emin olmak için yıllarımı verip bileklik şeklinde bir verici yaptım ve onu mahkum T-022'ye hediye ettim. Alıcısı ise bendeydi. Cihaz sinyali o kadar kuvvetliydi ki, devletin en uzak sistemindeki en uzak gezegene bile ışınlanmış olsa, alıcı sinyali en geç 1 hafta içinde yakalardı. 
Lakin 022'nin ışınlandığı anda kesilen sinyal bir daha 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hiç gelmedi. Matematiği yapmak zor olmadı. Hem yaşlanmış ve çalışamayacak mahkumlardan ebediyen kurtuluyor, hem de bunu yaparken tesisin enerjisini elde ediyorsunuz. Mükemmel bir sistem doğrusu...” 


Müdürün aklına ise tek bir soru gelmişti, “Neden diğer mahkumlara söylemedin?” 


“Bu adamların her biri öyle veya böyle burada ölecek. Ellerindeki tek şey bir cennetin umudu. Ölüm anlarında hissettikleri tek şey, güzel bir hayata gidiyor olmanın verdiği mutluluk. Bunu ellerinden almak 


istemedim.” 


İkiadam konuşmayı bitirdikten sonra, müdür ilk defa, klasik hitabını yapmadı ve doğrudan “ışınlanma” işlemine geçildi. 780 partiküllerine ayrılırken, enerjiye dönüşen vücudu tesisin sistemlerine doğru yola çıktı. 
Ölmüştü. 


Uydudan çok uzaklarda, yıldızlarda bir yerde, 780, cennet gibi bir gezegende, bir sahildeydi. Orada 022'yi ve diğer mahkumları birlikte eğlenirken buldu. 


7801 aralarına aldılar. 


Onlara katılacak (kardeşlerinin o hayalini 


kurdular... 
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m , AP isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilim kurgu ve polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. 
İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken frari yapay zekâ, Karsta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. yüzyılda yaşamış ümü mutasavıf Ebu1 Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, polisiye, bilim kurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklifediyor. 
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Bazen bir şeyi kurtarmak için her şeyden vazgeçmek zorunda kalırsın. 

Kendi kendini yok eden ırktansın sen. 

Jrkının atom enerjisini keşfetmeye yeten dehası, yaşamın kaynağına ulaşamıyor bir türlü. 

Atomun yok edici gücünü görebiliyorsunuz yalnızca. 
Çünkü tedavi edilmeyen bir hastalığınız var sizin. 

Yok etme hastalığınız, size atalarınızdan miras kaldı. 
Tüm ırkınızı yok etmeye yetecek kadar silahlarınız var. 
Ancak buna rağmen Evren'de neler olduğu hakkında hâlâ hiçbir fikriniz yok. 

Hiç ummadığın anda 3. Boyut Dünya'ndan alınıp 7. 
Boyuttaki bir galaksiye getirilmen an meselesi. 

Bu, konseyimizin uzun soluklu bir planı... 

İki boyut arasındaki görünmez bağlar seni çok zorlayacak. Ama unutma ki burası senin son şansın. 
Burası, senin eğililebilecrerğin ve gezegenini kurtarabileceğin tek umut... 

Burası, sana gücünü göstereceğimiz yer. 

Burası, ırkının son şansı. 

Burası: Irklar Akademisi Andromeda. 


Basım Yılı: 2017 
Sayfa Sayısı: 400 
Yayınevi: Genç Destek 


irklar Akademis 


k Sekban Tüfek 


“Irklar e 


Akademisi! 
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Ferruh Oğuz 


Kalahalığın Ortasında Birkaç Saat 


İkincisi 


ehir stadının koridorunda dışarıdan gelen Dd. sesleri işitiyordum. Sanki cehennemin ortasında bir parti veriliyor ve o partide delicesine eğleniliyor gibiydi. Binlerce vahşi uyumlu bir şekilde böğürüyor, aniden hayret nidaları atıyor, bir anda zafer uğultuları yükseltiyorlardı. Arada bir dağınık ve küçük gruplar halinde çeşitli homurdanmalar birbirlerini bastırmaya çalışıyor, hemen ardından tekrar eski, korkunç düzenlerini bulup uğulduyorlardı. Ürkütücü seslerin geldiği yöne doğru çekilmemin tek sebebi; o anda evine bir hırsızın girip girmediğini merak eden yarı kontrol etmesindeki 


uyanık adamın odaları 


tuhaflıkla aynıydı. 


Koridor çıkışından dışarıyı izlemeye başlamıştım. Gördüğüm tek sevimli şey yıkık 


maraton tribünün enkazı olmalıydı. Diğer üç 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tribün neredeyse tamamıyla dolu ve şuuru olmayan yeni nesil tiplerden oluşuyordu. İçinde doğdukları gerçekliğin doğal yaşam alanları olduğuna inanan ruh hastalarıydılar resmen. 
Genelde bu gecelerde saldırganca eğlenip, birbirlerini tehdit ederler, gecenin sonunda ise yaklaşık bir düzinesi meyve gibi doğranmış olurdu. Kafamı kaldırmayı her ne kadar arzu etmesem de gökyüzündeki olası bir hareketliliği yeterince erken fark etmeyi isteyeceğim için bunu yapıyor, tribünlerin yukarılarına doğru gözlerimi kaydırıyordum. Yaklaşık iki yüz metre tepemizde havada asılı duran, terk edilmiş uzaylı araçları -nasıl asılı kaldıklarını kimse anlamış değil- ilk günkü gibi duruyordu. Felaket tablosu gibiydiler. 
Gökyüzü korkunç ve devasa bir ameliyathaneyi andırıyordu. Bakmayı istemezdiniz ya da bakmayı 


tercih etseniz bile psikolojik olarak batikon, 


tentürdiyot ve kan kokusunu genzinizde hisseder 


gibi olurdunuz. Sevdiklerimizi, ailelerimizi, yaşadığımız şehirleri, çocuklarımızın oynadığı oyun parklarını, anılarımızı elimizden alan silahlardı onlar. Sanki asla unutmamamız için orada bırakılmışlardı. Buruk, acı veren bir mide 


bulantısının baş ağrısına dönüşmesi gibiydi. 


Bir an kısa bir sessizlik oluşmuştu ki, ardından gelen keyif çığlıkları sessizliğin yerini hemen devralarak, tribünleri dürtükleyip ön Stadın 


ortasındaki dev kafeste iki koyun bir kaplanı 


sıralara doğru abanmasını sağlamıştı. 


boğuyordu. Bunun anlamı ise; 1'e 18 ganyan demekti. Bu görüntüyü otuz beş sene önce görmüş olsaydım delirdiğime inanır ya da içkime kafa yapıcı kimyasallardan katıldığını düşünüp kusmaya koşardım. Hasat felaketinden birkaç yıl önce yapılan hayvancılık sektöründeki devriminin sonucuydu bu. Hayvanların hızlı bir şekilde üreyip, anormal şekilde hacimlenmesini sağlayan hormon takviyeleri onları bir süre sonra zapt edilemez derecede vahşileştirip etoburlaştırmıştı. 
Bu öylesine bir hal almıştı ki, çok kısa zaman içinde gezegendeki tüm hayvanlara nüfuz etmiş, birkaç kuşak içinde öğütücü dişler yerini kesici ve köpek dişlerine bırakmıştı. Hayvanlar çıldırmış bir şekilde insanlara saldırıyor ve asla kontrol edilemiyorlardı. Bunun üzerine belirli tatlı su kaynaklarının haricindeki tüm su kaynaklarının zehirlenmesi yönünde ortaklaşa karar alınmıştı. 
Bizim sonumuzun başlangıcı olmuştu resmen; 


istila, hasat, kıyamet... 


Kaplanınınkafesteikiparçayaayrılmasına 


Kalabalığın Ortasında Birkaç Saat - Ferruh Oğuz 


tahammül edemeyen Vladimir denen herif sinirden pancar gibi kızarmış, dövüş sırasında hayvanını tetiklemek için kullandığı tesisat borusuyla kafesin tellerine çıldırmış gibi girişiyordu. Ben olsam ben de delirirdim kesinlikle. Bu ona neredeyse yarım ambar tahıla ve bir konteyner oduna mal olacaktı. 
Kabul edilen bahis hacmi içinde sürpriz sonuca oynamayı tercih eden şanslı kişiler için ise bu en azından üç haftalık yan gelip yatma fırsatıydı. 
Irgatlık yapmadan ve tekinsiz, hayvanların olduğu ormanlarda yakacak odun ve yaban mantarı toplamak zorunda olmadan geçirecekleri birkaç hafta onlar için gerçek zenginlik demekti. 
Gezegende hayatta kalmaya çalışan yaklaşık yüz bin kişinin halâ bir şekilde şanslarını denemeleri ve tepesindeki uzaylı araçlarına rağmen kayıtsız kalıp eğlence uydurmasına çoğu zaman inanamıyor, kendimi de bunun merkezine çekilirken buluyor, tüm bu karmaşanın şaşkınlığıyla sürüklendiğimi 


hissediyordum. 


Koridordaki bahis hakemi “Hazırsanız tartıya geçin!” diyerek, beni ve Leroy denilen züppeyi uyardı. Sıradaki dövüş ikimizindi. Berbat bir kura çekimi sonrası Leroy'un yenilmez atına karşılık, bir deste kadar tavşanla ayakta kalmaya çalışacaktım. En azından yirmi dakika idare edebilirsem benim için karlı bir iş olacaktı, ama hiç umudum yoktu açıkçası. Leroy'un atı, hayatım boyunca gördüğüm en iri attan en az bir buçuk kat daha cüsseli, inanılmaz derecede atik ve tam bir katilruhluydu. Son kırk karşılaşmayı kazanmasının yanı sıra yarıdan çoğunu dört dakikanın altında 


sonlandırmıştı. Umutsuzluğumu yinelemek için 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tekerlekli kafesindeki atı tekrar görmek istemiş olmalıydım ki gözüm o yana doğru kaydı. Yarım metre uzunluğunda bir ağız, testereden daha keskin dişler, sanki şeytandan ödünç alınmış gözler, patlayacak derecede yoğun kaslar, yok etmek için sabırsızlandığını ilan eden derin hırıltılar... 
Ardından sol yanımda duran, beyaz eşya kolisi büyüklüğündeki kafesime baktım. İçinde on tane tavşan vardı. En büyük dişleri serçe parmağımın boyunu geçmeyen cinsten. On beş metre sağımda, neredeyse kafesinin tellerini yemeye başlayacak olan Leroy'un atı varken, hemen solumda birbirini koklayan on küçük tavşan vardı. Milyarlarca insan arasında hayatta kalabilmiş olmam, kullanmış olduğum son şansımdı anlaşılan. Daha büyük hayvanları yakalayabilmem için daha büyük risklere girmem gerekirdi ve bu gece kendi 


konforumun cezasını çekmeme ramak kalmıştı. 


Bahis (o hakeminin adamlar 


kafesleri tartıya çekmişti. Garanti bahis seven 


emriyle 


tipler Leroy için tezahüratlara başlamıştı bile. 
Düşünmesi dramatik olsa da en azından birkaç kişinin adımı haykırmasını dilerdim. İlk olarak altı tavşanla başlayıp dördünün yedek bırakılması teklif edildi kurula, ama bahis hesaplamasında favori çok ağır bastığı için tamamının kafeste olması gerektiğine karar kıldılar. Buna rağmen Leroy'un atı 40'a 41 veriyordu. Benimkilere ise Ve 300. Eğer yirmi dakikanın sonunda en az bir tavşanım ayakta kalırsa 1'e 15 ganyanla çok iyi bir başarı yakalamış olacaktım. Yarım saat içerisinde bahisleri kapatmışlardı ve o arada 


kendi galibiyetim için dört çuval bakliyat basmak 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Kalabalığın Ortasında Birkaç Saat - Ferruh Oğuz 


zorunda kalmıştım -ki zaten bu mecburi alınan 


asgari giriş bahsiydi. 


Stadın ortasındaki kafesin iki ucundan küçük kafesler dayandırılmış, zil sesiyle birlikte kapıları açılırken, kalabalık sakin bir hava içinde olağan sıkıcı karşılaşmayı izlemeye koyulmuştu. 
Tavşanlar sağa sola dağılırken, at onları kıstırıp teker teker yutmaya başlamıştı. Sadece iki dakika Şaka 


gibi! Çiğnemeye bile tenezzül etmeden direkt 


içinde üç tavşanım kalmıştı. 
öğütmek için midesine yollamıştı onları. Kalan on sekiz dakikada üç tavşandan sadece birinin hayatta kalmasını istiyordum. Sadece birinin! 
Tribünler eğlenmeye başlamıştı. Aralarında gülüp şakalaşıyorlar, birbirlerine karşı ellerini ağızlarına götürüp karınlarına doğru indirirken tavşanlarımla ve benimle dalga geçiyorlardı. İşin kötüsü dört 


çuval erzaktan da olmuştum. 


Başımı öne eğmiş kara kara düşünürken, tribünlerde daha önce rastlamadığım, kulakları sağır edercesine bir coşkunun alevlenmesiyle irkilmiştim. Ne olduğunu anlayamadan herkes adımı gırtlakları yırtılırcasına o haykırıyordu: Memo, Memo, Memo! Bahis kurulunun önünde Leroy çıldırmış bir haldeyken, onlarca bahisçi hakemlere saldırmaya çalışıyordu. O arada birden kafesin tellerine doğru yapıştım ve gözlerime inanamadım. Leroy'un mahşer gününden firlamış atının yerde kanlar içinde yığıldığını, yuttuğu tavşanlarımın midesini kemirerek çıktığını ve halâ can çekişen atı kemirmeye devam ettiklerini 


büyük bir korkuyla izliyordum. 
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Roman - Bölüm 14 
Gürhan Öztürk 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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“Ortada Bir Çözüm Olmadığında...” 


General sabahki olay hiç yaşanmamış gibi davranıyordu. Artık yavaşça üstünlüğü elinden alınıyor olsa da sanki bu durumun farkında bile değildi. Evren her ne kadar başta sorun yaratsa da sonradan kız kardeşinin hayatını borçlu olduğunu hatırlatmasının ardından General'e sadık olmaya başlamıştı. Leydi Kuzgun kafeste olmaktan hazzetmiyordu, ama General'e 


saldırgan tavırlarını da geride bırakmaya karar vermişti. Efla da tekerlekli sandalyeden kurtulmasına neden olduğu için buradan pek de ayrılmayı kendisine yakıştıramıyordu, sanki borcunu ödemek istiyordu. 
Bay Fend de onu huzursuz eden iğnenin ortadan kaldırılmasının ardından yine güvende hissediyordu kendisini. Efla'ya hak veriyordu. Bu proje hepsinden 


öteydi, başarıya ulaşmaları gerekiyordu. Bu nedenle 


Generali yaptıklarından ötürü affetmek zorundalardı. 


Marker'a gelince o işe yaradığını düşündüğü 


bir topluluk içinde bulunuyor olmaktan dolayı mutluydu. Aynı şeyi itiraf edemiyor olsalar da Manuel ve Klik için de bu durum geçerliydi. Zaten Starfell askerlikten gelen duygularla hareket ediyor ve bu disiplin dolu ortamda bulunmak onu rahatlatıyordu ister istemez. Ozan ve Rüyacı ise iyice birbirlerine ısınmışlardı. Rüyacı, Ozan'ı eski çırağı yerine koymuştu. Ozan ise baba gibi gördüğü biriyle vakit geçiriyor olmaktan ötürü mutluydu. Ona General'in arkasından çevirdikleri oyunu söylemediği için başta Rüyacı'ya kızmıştı, ama Rüyacı, Efla'ya az kişinin bilmesinin daha güvenilir olacağıyla ilgili düşüncesine hak verdiğinden Ozan'a da anlatmamıştı. Bu durumun 


ona güvenmemekle ilgisi yoktu. 


Bir tek Kedi Oğlan rahat değildi. General'in 


yaptıklarını öğrendikten sonra huzursuzlanmaya başlamıştı gene. General?in halâ bir şeyler karıştırdığını 


düşünüyordu. Bu düşüncelerini kahvaltıda diğerleriyle 


paylaştı: 


“O iğne yüzünden Bay Fend'in yanında rahatlıkla yalan söyleyebiliyordu. Bu yüzden bize ilk başta dediklerinin hangisinin yalan hangisinin doğru 


olduğunu öğrenmemiz gerekmez mi sizce de?” 


Starfell yine sorun çıkmasını istemiyordu. 
Herkese hazırlamış olduğu omleti ağız tadıyla yiyerek eğitime başlamak taraftarıydı. Bu yüzden tartışma çıkmadan önce konuya el atmak istedi: 


“Bakın, General sabahleyin demiş ya Efla, Bay Fend, Marker ve Rüyacı hepsi duymuş. Eğitim bir hafta sürecek zaten. Birazcık düzgün düşünmeyi öneriyorum sizlere. Ne olursa olsun ülkemizin bir askeri ve 


yaptığı şeylerin ülkemiz için olduğuna inanıyorum. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


Hem düşünün devletin ileri gelenleri tarafından şu anda güvenlik önlemleri maksimum düzeyde olan bir hapishanede bilim adamları tarafından denek olarak sürünüyor olabilirdik. Onun yerine bize bir firsat 


verdiler. Ben bu firsatı iyi değerlendirelim derim.” 


Starfell'in General'e ve projeye olan inancının Kuzgun farkındaydı. Bu konuda zıt düşüncedeydiler, ama Kuzgun düşüncelerini kendine saklamayı tercih etmişti. Ne de olsa Kedi Oğlan yeterince benzer 


düşünceleri paylaşıyordu onun yerine. 


Kara Altın, bu konuda Starfell'in yanındaydı: “Eskiden dolandırıcı ve hilebazın tekiydim. Gücümü bencil amaçlarım için kullanıyordum. Burada bize büyük bir amaç veriyorlar, insanlık için atılacak büyük bir adımda işe yarayacak olmaktan dolayı gurur 


duyuyorum açıkçası.” 


Kara sakalını tıraş ederken kendisine söz vermişti. Artık elinden geldiğince buradaki yapılan işe daha düzgün odaklanacaktı. Starfell ile aynı düşünüyordu, ama onun durumu Starfell'den biraz 


farklıydı. Kefaret olarak görüyordu buradaki yaşamını. 


Tartışmanın büyüyeceğini ve Kedi Oğlan'ın pes etmeyeceğinin bilincinde olan Kuzgun, Starfell'i karşısına alma pahasına kendi fikirlerini söylemeye karar verdi. O da Kedi Oğlan gibi General'in halâ dürüst olmadığı inancındaydı. Bir sene boyunca bunu neden fark etmediğini söyleyen olabilirdi tabi ona 


karşılık olarak, ama buna diyecek bir lafı yoktu. 


“Ben uzun bir zamandır General'i tanıyorum ve size açıkça şunu söyleyebilirim ki bir hafta sonra bizi özgür filan bırakmayı düşünmüyorlar. Bizler artık ülkemizin özel bir ordusunun askerleri olarak hizmet edeceğiz, bunu aklınızın bir köşesine yazın ve onlar 


izin verene kadar sürekli hayatımızı bu tesisin içinde 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geçireceğiz.” 


Starfeli, 


inanamıyordu. Bu konuda bu kadar ayrı düşüncede 


Kuzgun'un söylediklerine olduklarını bilmiyordu. Kafa yapılarının birbirine yakın olduğunu düşünmüştü, bu yüzden ona karşı duyduğu bazı duygularının ister istemez sönmeye başladığını hissediyordu yüreğinde bir yerlerde. Yine daima 


de tartışmadan kaçamazdı. Düşüncelerini 


dürüstçe söylemekten de korkmazdı. 


“Bundan dolayı gurur duyan bir tek ben miyim?” diye karşılık verdi Starfell kollarını iki yana açarak. Bu ani hareketi Kuzgun'un geriye çekilmesine 


neden olmuştu. 


“Neyden dolayı?” diye sordu yemekhaneye giriş yapan General Serhat. Kimseden yanıt gelmeyince konuşmasını sürdürdü: “Hazır olun beyler ve Leydi 


Kuzgun. Birazdan ilk görevinizi alacaksınız.” 


Ortak Dev 


projektörden görüntüler yansımaktaydı. 


salona (geçmişlerdi. ekrana 
O sırada da General konu hakkında bilgi veriyordu: “Ege Denizi'nden bir görüntü izlemektesiniz. Turistleri İzmir'e götüren bir gemi aniden duruyor ve burada da görüldüğü üzere birden batmaya başlıyor. İşin ilginç yanı geminin hiçbir tarafından bir delik olmaması ve gemideki yolcuların hiçbirinin gemiden kurtulmaya çalışmaması. Gemi batarken kimseler tarafından fark edilmemesi de işin bir diğer boyutu. Bu çekilen görüntüler uydu aracılığıyla elde edildi ve ancak olayın ardından gemiye ulaşabildi yetkililer. Gemi tamamen batmış durumdaydı ve yolcuların tamamı sanki gemi hiç batmamış gibi koltuklarında oturmuş vaziyette bulunmuşlardı. Kaptan ve diğer görevlilerin ise hiçbirine ulaşılamadı. Uyduda gemi batarken hiç kimsenin gemiden ayrılmadığı görülmekte, yani 


gemiden daha önce bir şekilde ayrılmış olmalılar.” 


46 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2019 / sayı 25 


Rüyacı ilgiyle görüntüleri takip ediyordu. 
Uyuyan turistlerin yüz ifadeleri dikkatinden kaçmamıştı ve bu konu üzerinden ilk yorumu o yaptı: “Bu görüntüler boğulmuş olan yolcuların sanki geminin battığı anda derin bir uyku halinde olduklarını gösteriyor. Sonuçta yeteneğimi (o kullandığımda insanların (farkından olmadan beyinleri derin bir uyku anına geçiş yapıyor ve bu yüz ifadelerini gördüğümde ilk aklıma kendi 


yeteneğimi kullandığım anlar geldi.” 


“Boğulmuş bir insanla uyuyakalarak boğulmuş bir insanı nasıl ayırabildin, bu da büyük bir başarı,” diye alay etti Kara Altın. Grup üyeleri arasında en az eğitim hayatında zaman geçirmiş kişi olduğunun farkındaydı. 
Kendisini sokaklarda yetiştirmişti. Çöp kutularından topladığı gazeteleri okumaya özen gösterirdi, gündemi bir şekilde takip etmeyi ihmal etmezdi. Çok fazla zekâ kırıntısı barındırmadığını biliyordu. Bu yüzden bu eksikliğini kişiliğinin alaycılık yönünü daha çok göstererek kapatmaya çalışıyordu. Ama Starfell de şu anda onun esprilerine katılmıyordu ve ciddiyetle görev hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Bu yüzden başka 


bir şey demeden sessizce bekledi. 


“Rüyacı doğru söylüyor,” dedi General Serhat. 
Kara Altın'ın dedikleriyle kimse ilgilenmemişti zaten. 
Rüyacı'nın dediği üzerinden General anlatmaya devam ett: “Yolculardan alınan kan örneklerinde uyku getirici yüksek dozda ilaçlar bulunmuş. Hava yoluyla bu ilaçların yolculara etki etmiş olduğunu düşünüyoruz. 
Görevliler maske takarak gazdan korunmuş olabilirler 


sonuçta.” 


“Peki, geminin bir hasar almadan olduğu yerde batmış olmasını nasıl açıklıyoruz?” diye sordu Klik. 
Takımın en genç üyesinin konuya meraklı yaklaşımı Generalin genci içten bir şekilde takdir etmesini 


sağlamıştı. 


“İşte bu sizin yanıtlamanız gereken soru, Klik,” diye yanıt verdi General genç takım üyesine. 


“Burada hapsolduğumuzu sanıyordum ben, General. Daha nerede olduğumuzu bile bilmezken Ege Denizi'nde batan bir gemi gizemini nasıl çözmemizi bekliyorsunuz?” diye araya girdi Kuzgun. Sabah yapılan tartışmayı sürdürmeye niyeti yoktu, ama Starfell bunu başlatmıştı. O bu konudaki düşüncelerini ortaya atarak grup içerisinde huzursuzluk meydana getiren kişi olmak istemiyordu. Ama General de tartışmayı duyduğundan görüşlerini söylemekte artık 


bir çekincesi kalmamıştı. 


General, Kuzgun ile olan arkadaşlığının zarar görmesinden ötürü üzülüyordu. Onun desteğinin en başından beri farkındaydı. Ama bu konuda da geri dönülemez bir yola girmişlerdi artık. Onu sürekli kendisini müsaade 


sorgulamasına etmeyecekti, 


özellikle de grubun önünde. 
“Size hiçbir 


Buraya 


zaman hapiste kendi 


bazılarını zorlamış olabilirim ama inanın gerekli 


olduğunuz 


söylenmedi. isteğinizle geldiniz, olduğu için yapılan hareketlerdi onlar. Yeri geldiğinde sizlerle uzun uzun tartışırız da. Ama bilmeniz gereken şey şu: Buraya sizi eğitmek için gelmiş bulunuyorum ve sizler ülkemize faydalı olun diye uğraşıyorum ki bir tehdit olarak görülmeyesiniz.” 


Ortada bu sefer gizli bir iğne yoktu, Bay Fend yanlarındaydı. Tamamen gerçek ve dürüst bir şekilde durumu açıklamıştı. Bununla yetinmeleri gerekiyordu. 
Kuzgun'un da karşılık vermeyeceğini umuyordu, en 


azından şimdilik. 


“O halde tesisten çıkabileceğimiz anlamına mı geliyor bu?” diye sordu Manuel. Resim galerisinde 


Manuel ile ilk karşılaştığı zamanı hatırlıyordu. Bilerek 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


yanında Kuzgun'un da gelmesini istemişti. Manuel?'in karakter geçmişini iyi analiz etmişti ve onu ikna etmek için Kuzgun'a ihtiyacı olduğunu biliyordu. 
Başlarına gelen tatsız olaya rağmen beklenmedik bir şekilde Kedi Oğlan ile daha samimi olduğunu görmüştü, hatta en çok onunla sohbet ederek vaktini değerlendiriyordu. Kuzgun ile olan iletişimi sayesinde de çekingen kişiliğini yavaşça yenmeye başlaması iyi bir gelişmeydi. Onun yeteneğinin proje için önemli olduğuna inanıyordu, hem de kolay laf dinleyen birisiydi. Bu yüzden böyle kişilerin projede yer alması 


Generalin işine geliyordu. 


“Sadece benim gözetimim altında, evet. Hep beraber geminin battığı yere gideceğiz. Hepimizi götürecek bir hava aracı hazır bekliyor dışarıda. On beş dakika hazırlanmanız için zaman veriyorum. Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz,” diye yanıt verdi General soruya ve ardından kendisi de hazırlanmak için odasına gitti. Aralarında görev hakkında sohbet edeceklerini tahmin ediyordu, bu yüzden onları bir süre yalnız bırakmak doğru gelmişti. 


“Biraz olsun buradan ayrılmak iyi gelecek,” diye ilk lafi söyledi Klik. Diğerlerinden daha çok 


heyecanlı olduğu yüzünden anlaşılıyordu. 


“Eee, Starfelll Bu bizim ilk operasyonumuz olacak. Senden biraz tüyo alsak 


askeri 


fena olmaz,” dedi Kara Altın. Starfell ile arasının ilk günlerdeki gibi devam etmesini istiyordu, ama Starfell kendisine artık o kadar sıcak davranmıyor gibiydi. 
Belki de sürekli espri yapmak ona göre değildi. 


“General'in ilk derste söylediğini hatırlayın derim. General bizim adımıza düşünüyor ve bizi Biz uyuyacağız. Bu altın kuraldır,” diye hatırlatma yaptı 


yönlendiriyor. düşünmeyeceğiz, talimatlara 


Starfell. Sonra Efla'yı görünce: “Tamam, biliyoruz. 
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Sen düşünmek için varsın takımda zaten,” diye belirtti, Efla bir şey demeden. 


Kedi Oğlan, General geldiğinden beri sesini Herkes 


heyecanlanmıştı ve sabahki tartışmaları unutmuştu. 


çıkartmamıştı. verilen görevden dolayı Buraya eğlencesine geldiğini kendisine hatırlattı, onu burada kimse tutamazdı. Kendi isteğiyle buraya gelmişti ve hiçbir güvenlik önlemi de ona engel olamazdı. 
General de bunun gayet farkındaydı ve kendisinden çekindiğini de biliyordu. Efla'nın ona minnet dolu bakışlarını görüyordu, Manuel ve Leydi Kuzgun'a geçmişinden paylaştığı sırları aklına getiriyordu ve yıllar sonra gerçek dostlar edindiğini düşünüyordu, dahası yıllardır aradığı sorununa bir çözüm bulmuş olabilirdi. Bunlar onun buradaki işkenceye katlanmasını 


sağlayan şeylerdi. 


Gözleri Evren'e kenetlenmişti. Evren'in asi tavırlarının sona erdiğini biliyordu. General ile olan konuşmalarına kulak misafiri olmuştu. General”'de Evrenin bu projede yer almasına neden olan bir koz vardı ve bu durum Evren'in elini ayağını birbirine bağlıyordu, başarısız kaçma girişiminden sonra bir daha General'i karşısına alacak bir şeye kalkışmayacağına söz vermişti. Dahası güvenlik önlemi olarak kullanılan o çipin de yapılmasında rol oynadığını öğrenmişti. 
Bu durum takımdaki kişilerle arasını bozabilecek bir bilgiydi. Kedi Oğlan bu bilgiyi kendisine saklayacaktı, çünkü Efa'nın Evren hakkındaki 


inanıyordu. 


öngörülerine 
Dosyasını da görmüştü, Evren tüm 


sorunlarının çözümüne ulaştıracak anahtarı olabilirdi. 


Evren, Kedi Oğlan'ın ona acayip bir şekilde baktığını gördü. Yine de bunu pek umursamadı. 
Operasyon onu pek heyecanlandırmıyordu. Eğitimde de öyle pek ilgini çekecek bir şey bulamamıştı. 


Burada özel yeteneklerden mahrum bir özel insan 


48 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2019 / sayı 25 


kontenjanından yer alıyordu. Kedi Oğlan'ın onu kilitli tutulduğu odasından kurtarmasından beridir General'in zihnine onun hakkında saçma fikirler sokmaya çalıştığı için yaptığından utanıyordu. Bir yandan Starfell'in dediklerini dinlemiş gibi yapıyordu, ama görev esnasında tek yapacağının onların arkasından kuyruk 


olup onlarla geri dönmek olacağını biliyordu. 


“Artık jetin bulunduğu yere gidelim, General de orada bizi bekleyecektir,” dedi Kuzgun. Starfell'in deneyimleri pek faydalanmayı uygun bulmadığı şeylerdi. Askeri bir ortam ona göre değildi. Birisinin ona sürekli emir vermesi ise hiç onun kabul edemeyeceği bir şeydi. General'e yardım etmişti, ama onları bir talimat olarak görerek yapmamıştı bu zamana kadar. 
General'in kendisini çoğu zaman liderlikte gözü olarak bir rakip olarak gördüğünün farkındaydı. Starfell'in öfke krizinde o önderlik etmişti, General yokken ya da General'in yapması gereken işleri ilk gün genelde o yapmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden General farkında olmadan onu takımın karşısında küçümsemeye çalışıyordu, Kuzgun bu tavrın gayet farkındaydı ama 


sesini çıkartmıyordu sadece. 


Hep beraber Kuzgun'un peşinden arka bahçeye, oradan da pist alanına doğru gittiler. Onları ilk gün getiren jet halâ oradaduruyordu. Gerçi çok sessiz hareket edebildiği söylenmişti, arada bir yerlere gidip gelmiş olsa bile kimse bunu fark edemezdi. Kuzgun istese bu jetin bir tankı bile gizlice getirebileceğini düşünüyordu, ama bu teorisini kendisine sakladı. Bay Fend'in yanındayken söylediklerinin gerçek olamayabileceği ortaya çıktığından beri gelen askerlerden General'in de haberi olduğunu düşünüyordu ama bu korkunç olasılığı 


gündeme getirmek sadece işleri daha beter karıştırırdı. 


Herkes kendine uygun bir koltuk bulurken 


General, o esnada jetin giriş kısmından takım üyelerini 


sayıyordu herkesin geldiğine emin olmak için. Starfeli, Kuzgun'un yanındaki boş koltuğa oturmak istemişti. 
Sabahki tartışmaları pek hoş bir anı olmamıştı. Bu yüzden yolculuk esnasında onunla yeniden eskisi gibi sohbet ederek aralarındaki oluşmaya başlayan buzu eriteceğini düşünüyordu. Ama ondan önce birisini boş 


koltuğu kapmıştı bile. 


“Kedi Oğlan'ın yanına Evren geçince, ben de yanına oturayım dedim. Umarım sakıncası yoktur,” dedi Manuel utanarak Kuzgun'a. Kuzgun onun sesiyle düşüncelerinden sıyrılmıştı ve gülümseyerek: “Öyle şey olur mu, Manuel?” diyerek karşılık verdi. Starfell yüzünü buruşturarak Kara Altın'ın yanına oturmak zorunda kaldı. Kara Altın, asker yoldaşıyla beraber yolculuk edeceğinden dolayı mutlu olmuştu. Aklına bir dolu uçaklarla ilgili fıkra gelmişti ve bunları arkadaşıyla paylaşmak için sabırsızlanıyordu. 


Jet harekete geçtikten bir süre sonra hepsini uyku bastırmıştı. Kimse bu konu hakkında bilgilendirilmemişti. Her zamanki gibi General bu konuda da eksik bilgi vermişti, ama artık kimse buna 


şaşırmamıştı. 


General: “Kusura bakmayın, standart bu prosedürden bahsetmeyi unutmuştum,” dedi ve jJetin içindeki havaya karışan renksiz bir uyku gazının etkisiyle o da dahil olmak üzere herkes uykuya dalmıştı. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi - Post Apokaliptik 


Mustafa $. Elitok 


Küçük Kıyamet 


“Öğrettiklerimi O hatırla, (o uyarılarımı unutma, o zaman sen kazanacaksın.” diye fısıldadı. 
Manas hayatında ilk kez ağabeyinin gözlerinde güven görüyordu. Haftalar boyu ağabeyi bu an için Manas'ı çalıştırmıştı. Eli silahının soğuk tetiğini heyecandan sıkıca kavramıştı ve işaret verilmesini 


bekliyordu. 


OysaManas'ın aklı başka 


Çocuklar sığınaklarda yaşamamalıydı. Ancak üç 


yerdeydi. 


yıl önce Büyük Süküt meydana gelmiş; dünyanın bütün kentleri yerle bir olmuş, geriye ise paslı makineler, devasa silahlar, cephaneler, yıkık harabeler ve hemen öncesinde devasa sığınaklarda tüm silahların ve tehlikelerin uzağında güvenli bölgeye yerleştirilen 15 yaşından küçük binlerce çocuk bırakmıştı. Manas da ağabeyiyle beraber 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sığınaklarda hayatta kalan ve şimdi bu kızıl kumla kaplı çölde yaşamaya devam etmek zorunda kalan 


çocuklardan biriydi. 


Çocuklar gülmeliydi. Ama Manas üç yıldır kimseyi bir kez bile gülerken görmemişti. 
Sığınağa girmeden önce annesinin umut dolu gülümsemesini artık hatırlamakta zorlanıyordu. 
Şimdilerde gülümsemenin yerini daha önemli meseleler almıştı. Issız bir dünyada açlıktan ölmemek için yiyecek ve su; uğursuz çöl fırtınalarından korunmak için barınak, geceleri üşümemek için örtünecek bir parça giysi ve elbette, dünyanın tüm acımasızlığı ve yalnızlığı içinde sağlam, tek parça kalmaya odaklanmak, 


yaşamak. 


Çocukların elleri silah tutmamalıydı. Ama 


şu an, karşı cephesindeki harabeye dönmüş, eski ihtişamından eser kalmamış bir şehrin yıkıntılarına, her biri bir tank namlusu büyüklüğünde dev obüslerle nişan almış düzinelerce çocuktan biri de kendisiydi. Davet her yıl düzenlenirdi. Civardaki çocuk köylerinden 9 yaşına basanlar köyün silah 


ardından ilk Dave/'in galibi meşhur Galat'ın 


büyüklerinden öğrendikleri eğitiminin çağrısıyla burada toplanır ve en büyük yıkımı kimin yapacağına karar veren bu yarışmada kozlarını paylaşırdı. Kazanana ise şöhret, kudret 


ve elbette en önemlisi, erzak vardı. 


Çocukların ellerinde başka bir imkân 


yoktu. Tüm oyuncaklar, türlü eğlencelerin düzenlendiği evlerinin önünden geçen sokaklar, panayırlar, akşam babalarının dizlerinin dibinde keyifle dinledikleri hikâyeler artık yoktu. Ellerinde sadece, onca yıkımın ardından nice nasırlı ellerin önündekileri yerle bir etme arzusuyla, üzerinde tıkır tıkır çalıştığı, ağzından ölüm saçan, görünüşünde uğursuzluktan öte bir şey taşımayan yok edici silahları vardı. Bunlar artık bu yepyeni 


dünyada çocukların yegâne oyuncaklarıydı. 


Ama Manas tüm bunlardan başka bir şeyin büyüsüne kapılmıştı. Üç yıl önce sığınaklarda tanıştığı, altın sarısı saçları ve gökyüzünden daha mavi gözleriyle güzel Ariel'in kendisine söylediği 


sözleri düşünüyordu. 


Manas'la ilk 


kollarıyla kavuşturarak yere oturmuş, başını 


tanıştığında o bacaklarını 


dizlerine gömmüş ileri geri sallanıyordu. 


Yanında hiç kimse olmadığından Manas'ın 


Küçük Kıyamet - Mustafa S. Elitok 


dikkatini çekmişti. Manas da merakına daha fazla dayanamayıp kızın yanına çökmüş, elini saçlarında gezdirerek “Burada hiç böyle renkli saç 


görmemiştim” diyivermişti. 


Kız bir an öylece duraklamış, sonra başını dizlerinden çektiğinde Manas ile göz göze gelmişti. Masmavi gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş, güzel yüzünde gözyaşlarından oluklar meydana gelmişti. Manas kızın gözlerinden kendini alamamıştı. Uzun süre gözlerini süzmüş, sonrasında utanıp geriye sıçramıştı. “Şey, benim 


adım Manas” diye gevelemişti. 


“Ariel” demişti güzel kız. “Burada hiç arkadaşım yok.” 


“Ben arkadaşın olabilirim” diye atılmıştı 


hemen Manas. Heyecandan gözleri parlamıştı. 


“Ailemi ve tüm arkadaşlarımı kaybettim” demişti masmavi gözlerindeki acının yoğurduğu o soğukkanlılıkla. “Kaybedeceğim başka arkadaşım olsun istemiyorum. Yaşadığım sürece artık istediğim tek bir şey var. Keşke bir kahraman olsaydı, tüm o silahları sustursaydı. Hepsini yok etseydi. O zaman hiçbir çocuk sığınağa gitmek zorunda kalmazdı.” Böyle demişti Ariel çakmak 


çakmak gözlerle. 


“O zaman yüzün güler miydi?” diye şapşal şapşal soruvermişti Manas. O mavi gözlerin içi gülerken ne kadar güzel olabileceğini hayal etmişti. “Evet” demişti. “Gülen gözlerim sadece o kahramana ait olurdu.” Yok edicilerin yok edicisi 


kahramana. 
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Üç yıldır aklında sadece bunun hayalini kurmuştu Manas. Ariel'in gülen yüzünü görmek. 
Hayır, o gülen yüzün tek sahibi olmak. Gözyaşları ve hıçkırıklarla geçen tüm bu senelerin ardından, sadece kendisine umutla, mutlulukla bakan bir çift 


mavi mücevherin tek sahibi olmaktı hayali. 


“Unutmayın ufaklıklar.” diye seslendi boğuk sesiyle Galat.“Davet, büyüklerimizi yâd etmenin en güzel yoludur. Dünya onlara bırakılan bir oyun yeriydi. Ve onlar oyunlarını oynadılar, kalan parçalarını da küçüklerine, yani bizlere bıraktılar. Şimdi sıra bizde. Bu yeni dünyayı bize 


bir oyun yeri olarak bıraktılar.” 


Galat, iri kıyım cüssesi, ağzında görünen bir tutam dişi, kızıl saçları ve yüzünü kaplayan çilleriyle, fazlaca gelişmiş kocaman bir bebeği andırıyordu. Ağzında pis bir gülümsemeyle kocaman yağ tenekelerini andıran ayaklarını gevşek gevşek atarak bataryaların arasında 


geziniyordu. 


“Gururlanın, sevinin bücürler!” diye böğürdü. “Büyükleriniz size oyuncaklarını bıraktı. 
Arkalarından sövebilmeniz için talan şehirlerini bıraktı.” dedi eliyle harabe kenti işaret ederek. 
“Sizi sığınaklara istifleyip daha güzel bir dünya vaadiyle, size bu kızıl çölü bıraktı! O zaman biz de büyüklerimizi gururlandıralım. Mermilerimizi sürelim. Bize bıraktıkları miraslarını yerle bir 


edelim!” 


Tüm bataryalardan sert mekanik seslerle mermilerin namluya veriliş sesleri duyuldu. Tüm 


bunlar Manas'a yabancı değildi zaten. Üç yıldır çöl 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bu seslerin yankıları ve ağlama sesleriyle doluydu. 
Sesleri duydukça nefretle beraber içinde Ariel'in 


gülümsemesine olan özlemi perçinleniyordu. 


İşaret verildi. Galat, olanca kuvvetiyle “ATEŞ!” diye bağırınca, Manas'ın iki yanındaki bir bataryadan gümleme duyuldu. Bir saniye kadar sonra da, karşıdaki yıkık şehrin sağ yakasında müthiş bir patlama görüldü. Şehrin hemen yanı başında dev gibi bir krater ve toz bulutu meydana 


gelmişti. 


“Şehri kırsalı değil!” diye bağırdı Galat. “Yerinizde 


hedefleyeceksiniz, omankafalar, olsaydım şehri dümdüz etmek birkaç saniyemi 


alırdı.” 


İkinci bir işaret, Manas'ın yanı başındaki bataryanın gümlemesini tetikledi. Bu sefer hedef tam on ikiden vuruldu ve şehrin göbeğinde devasa 


bir mantar bulutu yükseldi. 


“Atom bombası, klasik!” diye bağırdı Galat heyecanla. Sesinden keyif aldığı anlaşılıyordu. 


Sıra Manas'taydı. Bu onun tek şansıydı. 
Ariel şu an etkinliği izlemiyorsa bile haberler köylere hemen ulaşacaktı, bundan emindi. Yok edicilerin yok edicisi kahraman. Ariel'in gülen gözleri. Bunun için her şeyini vermeye hazır 


hissediyordu. 


Heyecandan elleri titremeye başlasa da Manas ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. 
Şehri nişan alması gerekiyordu, ama Manas sadece Ariel'in gülen yüzünü görüyordu önünde. 
İşaret geldiğinde tetiği çekmesi birkaç saniyelik 


bir süreçti. Fakat öncesinde namlusunu metruk bir şehrin gölgesine değil de, yetişkinlerin türlü oyunları neticesinde yetim kalıp, şimdi onların izinden koşar adım giden bir neslin yıkılmış siluetine çevirecekti. Son bir gayretle namlusunu kendisinden sonraki bataryalara döndürdü. İçinde son bir ürpertiyle tetiğe asılırken, başardığını fark etti. 


Ariel'in masmavi gözleri, öyle güzel gülüyordu ki. Ariel ile birlikte annesinin gülümsemesini de hatırladı. Elini yanağına koymuştu gitmeden önce. “Merak etme” demişti tatlı sesiyle. “Bu son kez olacak. Tüm çocuklarla beraber güven içinde yanımıza geri döneceksiniz.” 
Bedeninin atomlarına ayrılması bir saniyeden kısa sürecekti belki, ama Manas'ın zihni bir şeyi çok iyi biliyordu. Bir daha hiçbir çocuk sığınakta 


yaşamak zorunda kalmayacaktı. 


Küçük Kıyamet - Mustafa S. Elitok 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Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur Polat bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


MİDWİNTER 


Atari SI, Amiga ve PC için strateji ve hayatta kalma unsurlarıyla kıyamet sonrası birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunudur. Mike Singleton 


tarafından tasarlandı ve 1989'da Microplay 
Software tarafından 


piyasaya sürüldü. Büyük beğeni toplayan ve ticari olarak (obaşarılı olan oyunun 1991'de Flames of Freedom adlı bir devam oyunu da çıkmıştır. 
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Atari STE 
Compatible 


Dünya, bir göktaşı düşmesinden kaynaklanan nükleer bir kışa girmiştir (mobygames). Bu felaket 2040'lı yıllarda Burma'ya bir göktaşı çarpması sonucu başlamıştır. Dünyayı kaplayan elmas tozu, küresel bir soğumaya ve dolayısıyla büyük ekonomik, politik ve askeri kargaşaya neden olmuştur. Kuzey bölgelerin nüfusu buzlanma ve kıtlıktan dolayı ölmüştür. Ilıman bölgeler de göç nedeniyle kalabalıklaşmıştır. Buzullar ilerledikçe deniz seviyesi azalmış ve daha yaşanılabilir alanlar ortaya çıkmıştır (Wwikizero). 


Oyun, tüm dünya etkileyen kıyamet sonrası bu senaryoda, 2099 yılında Midwinter isimli 410.000 
kilometrekarelik kar ve buzla kaplı bir adada geçmektedir. Oyun paketi içinde hikayenin arka planını anlatan uzun bir el kitabı içermektedir. 
Kitaba göre; Midwinter adası, Azor adası grubundaki büyük volkanik faaliyetten sonra oluşmuştur. Adada 2060 ile 2081 arasında, ana karadan kurtulanlar ve mülteci dalgaları tarafından nasıl yerleşime başlandığı ve Özgür Köyler Barış Gücü (FVPF) olarak adlandırılan yerel milislerin oluşumunu anlatılmaktadır. 


Oyunun başında despotik General Masters, adayı 


zorla ele geçirmeye çalışıyor. General Masters'ın emri altındaki silahlı birliklerin işgalinden evlerini korumak isteyen Özgür Köyler Polis 


Midwinter - Muhittin Yağmur Polat 


Gücü Milisleri (FVPF)'nin komutanı Kaptan John Stark'ı kontrol ediyoruz. Stark acemi sivillerden ve FVPF üyelerinden bir silahlı kuvvet oluşturmak ve Masters'ın adanın güney-doğusundaki üsse ulaşmasını engellemek zorundandır. 


Midwinter, strateji ve eylem unsurlarını birleştiren karma bir oyundur. Oyuncu, adayı korumak için 


32 kişiyi seçer ve sınırlı bir süre için kontrol eder. 
Her yeni milise iki saatlik oyun süresi verilir; Daha sonra, strateji savaşı bir sonraki aşamaya geçer. Her bir operasyon sırasında, yeni milisler birinci şahıs bir nişancı oyununu hatırlatan aksiyon odaklı bir savaşta düşman kuvvetleriyle savaşır. 
Özel ve detaylı tahribatlar bu savaşlarda taktiksel bir avantaj sağlar. 


silahlı (Okar arabalarının yanı sıra tedarik araçlarından oluşur. 
Bunların büyük bir kısmını ortadan kaldırmak 


Düşman birimleri (o çoğunlukla 


veya birimin komutanını öldürmek genellikle görevin başarıyla tamamlanmasını sağlar. Karla kaplı dağlık alanların çoğu geçilmez olduğundan ve oyuncu nasıl ilerleyeceğini önceden planlaması gerektiğinden, arazi oyunda önemli bir rol oynar. 
Oyuncu, hedefe ulaşmak için kar arabaları, kayak ve teleferik kullanabilir. Karakterleri göreve alırken, oyuncu kişisel ilişkilerine dikkat etmek zorundadır. Örneğin;Stark, kız arkadaşını göreve 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alabilir ama başka bir karakter bu nedenle göreve katılmayı reddedebilir, çünkü kıza âşıktır ve Kaptan'ı kıskanmaktadır. 


FLAMES OF FREEDOM 


Maelstrom Games tarafından geliştirilmiştir. 
1991 yılında PC-DOS, Amiga ve Atari ST için 


KATOMİNTER 
LİNER 
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MicroProse tarafından yayınlanmıştır. Simülasyon unsurları içeren birinci şahıs aksiyon ve rol yapma oyunudur. 


Midwinter oyununda geçen olaylarından yıllar sonra Dünyadaki buzlar çözülmüştür ve Midwinter adası okyanusun altında kaybolmuştur. 


Midwinter'iın mirasçısı olan barışçıl Atlantik 


ticareti 


Federasyonu, o köle yapan Sahra İmparatorluğu tarafından yapılacak bir istila ile karşı karşıyadır. Federasyon Sahralılar'ın baskıcı rejimi altındaki bir adalar zincirine dönme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Oyunda Atlantik Federasyonu yapan birini oynuyoruz. Görevimiz suikastlar yapmak, isyancılar toplamak ve köle adalarındaki Sahra 


için gizli operasyonlar 


İmparatorluğu operasyonlarını sabote etmek. 
Bu açık uçlu görevleri yerine getirirken, Sahra İmparatorluğu istilası altındaki adalar isyan edecek ve bu durum çabalarınıza yardım edecektir. 


Flames of Freedom (Özgürlük Alevleri) kara, hava ve deniz yolculuğu ile savaş sahneleri için Midwinter oyunu ile aynı motoru kullanıyor, ancak bu sefer yalnızca tek bir özelleştirilebilir 


Midwinter - Muhittin Yağmur Polat 


karakteri kontrol ediyorsunuz. Stratejik bir 


harita, davanız için kilit adaları belirlemenize ve nüfusunu davanıza yönlendirecek görev hedeflerini belirlemenize olanak sağlar. Bundan sonra görevleri nasıl yerine getireceğiniz size kalmış (Silahlarla, belki büyük bir para çantasıyla ya da çekiciliğinize güvenerek).Özgürlük Alevleri, Midwinter mirasını sürdüren benzersiz bir oyun deneyimi için birinci şahıs eylemlerini strateji, araç savaşları ve diplomasi ile birleştiriyor. 


Kaynaklar 


I-mobygames 


2-wikizero . 
2014 PRE-ALPHA BUILD 
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Kısa Öykü 


Kasvel Ulu 


oje P1N-0X-1.0H 


16 Nisan, 02:12 


“Üç boyutlu yazıcıdan iki yüz dört tane seramik parça çıkarttım. Beyaz olmalarına dikkat ettim. Yani neredeyse görünmeyecek ama yine de beyaz olsun istedim. Dolaşım sistemi için kablolamayı plastik yapacağım. Basınçlı polimerden yapılma sentetik kasları internetten sipariş ettim. Birkaç güne gelecek. Gözler için trityum ve pleksiglas, MSS için grafen, kaplama için paslanmaz çelik tercih ettim. 
Bir de birkaç geniş kalıp gerçek odun aldım. Ceviz, maun ve yılan ağacı. Çünkü onu tasarlarken eski tip bir Kalaşnikof”tan esinlendim. Köprücük kemiklerinin üstünde, göğsünde, karın kaslarında ve kollarında masifle kontrplak kullanmayı düşünüyorum. Onun bir şaheser olmasını istiyorum. Eski ve yeni teknolojinin güzel bir harmanı.” 


Sabit kamera geniş ve karmakarışık bir atölyeyi resmederken yaşlı bir adam bir masanın üzerine eğilmiş, elindeki ufak lazer eğe ile ahşap bir plaka zımparalıyordu. Kafasında büyük bir kablo yumağı 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vardı veneon ışıklarla dolu, yuvarlak gözlüklerden bakıyordu. 


“Yüzü için Avusturalya Çamı kullandım.” 


Metal 
Köşesiz, ince odunu kıskaçların arasından kurtarıp iki 


mengenenin değirmenini çevirdi. 
eline aldı. Yüzeyine üfleyince bir avuç talaş kameraya 


doğru uçtu. 


Elinde bir maske tutuyordu. Hissiz bir yüz. 
Alacalı çam katmanları göz altlarında koyulaşmıştı. 
Gözleri iki ince kesikti ve dudakları duygusuzdu. Uzun bir burnu vardı. 


22 Haziran, 17:34 


Atölye tertemizdi. o Duvarlar kablolarla kaplıydı ve üstlerine birkaç holografik ekran 


asılıydı. Ekranlarda analog saat görüntüleri değişip 


neredeyse 


duruyordu. 


Yaşlı adam, geniş atölye masasındametal bölmeli bir tepsiden yemek yiyordu. Masanın yarısı kadrajın dışında kalıyordu. 


“İnternetten bir yazılımcı ile görüştüm. Adı Turkuaz. Bana Google'ın sattığı bebek YZ”'ler yerine Kore yapımı deneysel bir YZ satabileceğini söyledi. 
Artımlı öğrenim becerisi ve katlanır zekâ paylaşımı. 
Hem refakatçiden hem çevresel etmenlerden öğreniyor. 
Aslında en iyisinin iki tanesini karşı karşıya getirmek olduğunu söyledi. Buna üretici hasmane ağlar deniyormuş. Birbirlerini eğitiyorlarmış ama alırsam bir tane alacağımı söyledim. Gerçeğe olabildiğinde yakın 


olmasını istediğimi belirttim. Bana garantisini verdi.” 


Masadan kalkıp atölyenin ışıklarını yakmak için arkasındaki konsolda bir düğmeye bastı. LED ışıklar, kabloların arasından ve tavandan, sessiz parıltılar ile yandı. Geniş masanın üzerine insan figürü şeklinde bir gölge düştü. Robotun köşesiz, yuvarlak başının ve ince uzun bumunun gölgesiadamın 


sandalyesine kadar uzanmıştı. 


her hafta bir kapakçık açılacak şekilde düzenleniyor. Yani YZ, 


“Devinduyum o sensörleri etrafını ve uzaydaki yerini gün geçtikçe fark ediyor, kaslarına göndereceği enerjinin miktarını gün geçtikçe öğreniyor. Tıpkı gerçek bir bebek gibi... Süreci bir miktar hızlandırabilirim.” 


Yaşlı adam, tekrar masaya oturup yemeğini yemeye devam etti. 


“Ana kartına Nvidia marka görsel jeneratörler bağladım. Jeneratörler, gün içerisinde kaydettiği bütün görüntüleri kesecek, değiştirecek ve farklı filtreler ekleyip şarj olurken ona tekrar gösterecek...” Masanın altından aldığı cam şişeden, önündeki bardağa fosforlu bir içecek doldurdu. “Rüya görecek yani...” 
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Geppetto'nun Video jurnali 
10 Temmuz, 03:37 


Yaşlı adam, konsolun başında, holografik klavyelere hızlıca parmaklarını vurup duruyordu. 
Holo-ekranlar, siyah arka plan üzerine gri yazılar ile doluydu ve yazılar yerçekiminin tersine akan bir şelale gibi yukarı doğru kayıyordu. Büyük, pleksiglas bir ekranda, çizgili bir zeminde bir simulasyon oynuyordu. 
Sonra adam durup ekranlara baktı. Çenesini kaşıdı. 
Arkasını döndü. 


İnşa ettiği robot, arkası kameraya dönük şekilde masada oturuyordu. Vücudunun her yanından neon ışıklı kablolar ile bağlanmıştı. Konsol bir sürü hesaplama yaptı, yeşil barlar doldu, ekranların ışıktan yapılma yüzeylerinde bir şeyler yüklendi. Robot hafifçe titreyip kendine geldi. 


Yaşlı robotun karşısına oturdu. Elini robota doğru uzatınca 


adam konsolun başından kalkıp 


aletinsırtna gömülü kavisli bıçaklar döndü. Fanları vızırdayarak çalıştı, pistonlar inledi, ince ve parlak kasları gerildi, eli sallanarak ileri uzandı. Yaşlı adamın titrek elini takip edip yakalamaya çalıştı. 


“Şimdiden koordinasyonu güzel görünüyor. 
Tutmak için koldan davranıyor ama gücü ivmeli değil katman katman veriyor.” 


Robotun ince parmakları açılıp kapandı. 
Adamın elini yavaşça kavradı. Adam şaşkınlıkla 


gülümsedi. 


“Neredeyse bütün sistemleri sağlam görünüyor. 


Görüş iyi. Soğutma iyi. Propriyoseptifsensörler iyi çalışıyor. Kaslara giden güç esneyip gerildikçe 


artacak.” 


Sonra robotun ses modülü statik bir cızırtı ile konuştu. 
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“Hareket edebiliyorum.” 


Uzun burunlu robot, ellerini sistematik hareketler ile adamın ellerinden ayırıp kendi ağzına 


götürdü. “Konuşabiliyorum.” 


“Evet,” dedi adam. “Evet... Konuşuyorsun. 
Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun oğlum?” 


Robotun kafası önce aşağı sonra yukarı doğru hareket etti. 


“Beni duyuyorsun, değil mi?” 
Robotun kafası yana doğru eğildi. 
“Seni duyuyorum...” 


Sonra sırtındaki bir kablo kısır bir çınlama ile attı ve yere düştü. Ekranlarda kırmızı hata işaretçileri yanıp söndü. Yaşlı adam, sandalyesinden fırlayıp yerdeki fosforlu sıvıyı sızdıran kabloyu yakaladı, robotun sırtına takıp tekrar bağladı. Cıvataları parmakları ile sıktı. Statik ses parazitlenerek arttı,robot 


tekrar konuştu. 


“Seni duyuyorum... baba...” 


28 Temmuz, 14:03 


<Z 
Korece'den çevirdim ama onda da bulamadım. Bu 


ile gelen yazılım geliştirme kitini 


kadar geç kalmaması gerekiyordu. Kaslara giden gücü artırmak da sonuç vermedi çünkü güç bir yerde kesintiye uğruyor. Ama ne kadar ararsam arayayım bulamadım. Hatanın donanımda değil yazılımda olabileceğini düşünüyorum. Turkuaz ile iletişime geçmek istedim ama bir cevap alamadım.” 
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Uzun burunlurobot, plastik bir standa kollarının altından asılmış halde bekliyordu. Omuzlarından ve sırtından ince, esnek ipler ile standın hidrolik liftine bağlanmıştı. Yaşlı adam, konsolun başında bir tuşa basınca plastik stant mekanik bir yüklenme ile usulca aşağı doğru indi. Robot esnek iplerin desteği ile, dizleri kırık bir şekilde havada kaldı. Yaşlı adam konsola hızlıca bir şeyler yazdı. 


“Manuel olarak yönlendirmeyi deneyeceğim.” 


Robot canlanırken titrek ayakları üstünde dengede durmaya çabaladı. Yaşlı adam, antika bir oyun konsolu kumandası ile robotu yönetmeye çalıştı. 
Robotun önce sağ ayağı kalkıp ileri doğru atıldı, sonra sol ayağı zeminde kaydı. Sırtındaki ipler esnedi ve robot dizlerinin üzerine düşecekken son anda süzülerek havada kaldı. Esnek ipler gerilerek robotu havada sallandırdı. Yaşlı adam derin bir iç çekti, kumandayı konsola koydu. 


“Neden yürümüyorsun?” 
Robotun kırmızı gözleri titreşti. 


“Neden yürümüyorsun?” diye tekrarladı yaşlı adam. 


“Yürüyemiyorum.” 
“Ama yürümemen için hiçbir neden yok.” 


Robot, dijital yüklenme sesleriyle parmaklarını oynattı. Tek parça odundan yapılma yüzü hâlâ hissiz ve katıydı. 


24 Ağustos, 20:40 


Atölye masasının üstü kalabalıktı ve çöplerle 


doluydu. Metal kıymıklar, yanmış plastik parçalar, ince ve uzun alüminyum çubuklar... Yaşlı adam,neon gözlüklerinin üstünden elinde tuttuğu ufak şeye bakıyordu. Masadan aldığı şırınga iğnesi gibi ince bir tornavidayı elindeki şeye bastırdı. Katlanan tornavida çeliği, dönerek bir vida sıkıladı. İnce çığlıklar ile yaşlı adamın elindeki alet öttü. Masanın karşısında oturan uzun burunlu robot, metal parmaklarını yaşlı adama doğru uzattı. 


“İşte,” dedi yaşlı adam. “Oldu. Bitti. Tamam. 
Halloldu.” 


Elindeki ufak alet sıçrayıp masaya düştü. Uzun burunlu robot titrek ve güçsüz elleri ile oyuncağını kavradı. Metal bir çekirge. 


“Beğendin mi? Hediyeni beğendin mi?” 


Uzun burunlu robot, metal çekirgeyi okşadı; çekirgenin uzun ve ince antenleri yeşil elektrik arkları ile titreşti. 


“Ona ne isim vereceksin?” 
“İsim mi?” Robot yavaşça başını kaldırdı. 


“Evet, isim. Evcil hayvanların isimleri olur. 
Aslında benim de vardı, bir Japon balığım... onu cam fanusta yaşatmaya vicdanım el vermedi.” 


Uzun burunlu robotun gözlerindeki ışıklar titreşti. Çekirgeye baktı. “Vicdan ne?” 


Yaşlı adam güldü. “Vicdan... İnsanların artık dinlemediği, içlerindeki küçük sestir. Doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağlar...” 


Uzun burunlu robot hissiz suratı ile yaşlı adama baktı. Yaşlı adam parmaklarını şıklattı. “Bence buldun ismini. Ona Vicdan diyebilirsin.” 


Robot, çekirge onun elinde yukarı doğru tırmanırken “Vicdan,” dedi. 


Kasvet Ulu - Proje PIN-0X-1.0H 


“İçecek bir şeyler getireyim.” Yaşlı adam kadrajdan çıktı, gıcırtılı bir kapı açıldı. 


“Vicdan...” 


12 Eylül, 02:33 


Yaşlı adam kameranın kadrajını gri bir bezle sildi, arkasını dönüp atölye masasının başına geçti. 
Ellerini masaya dayadı. İki elinin arasında metal çekirge yatıyordu. Yeşil anakartı, bakır kabloları ve alüminyum kaplaması bir çekiçle ezilmiş gibi un ufak olmuştu. Yaşlı adam gözlerini çekirgeden, masanın karşısına doğru çevirdi. Uzun burunlu robot koyu renk bir örtünün altında, karşı sandalyede oturuyordu. 
Ayakları kenarlardan sarkmıştı, uzun burnu örtüyü çekiştirip masaya köşeli bir gölge düşürmüştü. 


“Sorun ne bilmiyorum,” dedi yaşlı adam. 
“Sorunları çözemiyorum. Önce yürümekle ilgili sıkıntıları, daha sonrarüyalarında gördükleri... şimdi de çekirgeye yaptıkları...” Gözlerini ovuşturdu. Burnunun üstüne düşmüş, keskin neon ışıklarla yanan yuvarlak gözlükleri parladı. “Rüyalarında garip şeyler görüyor. 
Bir tilki ve bir kediden bahsediyor. Bir balinanın karında olduğumu söylüyor. Bana yalan söylüyor. 
Bunu anlamıyorum... Yaptığı eylemler onun kodlarına sirayet ediyor... Alışkanlıkların genlere etki etmesi gibi. Çekirge'yi öldürmediğini söyledi. “Yanlışlıkla oldu,” dedi. Başka bir sinyal mi karışıyor diye her yeri kontrol ettim ama atölyem bir Faraday kafesi gibi. Her yanı kapalı. İnternet bağlantısına erişmesi imkânsız. Yazılımında sorunlar var. Onun benliğinde sorunlar var. Turkuaz ile iletişime geçemiyorum. 
Onu kapatmam lazım... kaynak kodlarını sıfırlamam lazım.Baştan kurmam lazım. Ama her şey gidecek. Ne yaparsam yapayım yalan söylemeye devam ediyor. 
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Ama...” Kafasında örtü gerili robota baktı. “Ama bunu yaparsam o ölecek.” 


Robotun üzerindeki örtü kayarak yere düştü. 
Yaşlı adam gözlerindeki yaşları sildi, robotun yanına yürüyüp örtüyü tekrar üzerine örttü. 


19 Eylül, 10:49 


Yaşlı adam 


elindeki metal bardağın fosforlu ışıkları parladı. 


sallanarak kadraja girerken 


Adam bardaktaki içecekten bir yudum aldı ve bardağı atölye masasına koydu. Arkasını dönüp konsolun başına oturdu. Bilgisayar sandalyesi gıcırdayarak esnedi, yaşlı adam konsolun başında hızlıca holografik klavyenin ışıklarına dokunmaya başladı. Başındaki kablo yumağı kel kafasını kapatıyordu, gözlüklerinin neon yansımaları,pleksiglas ekranın kavisinden sekip kameraya ulaşıyordu. Sonra adam durup arkasına yaslandı. Sandalyesini döndürdü. Uzun burunlu robot hâlâ atölye masasının başında oturuyordu ve üstündeki örtü, duvarda yayılmış bir mantar gibi gri bir toz yığını ile kaplanmıştı. Yaşlı adam uzanıp bardağını aldı, içkisini yudumladı ve tekrar arkasını döndü. Klavyede bir tuşa bastı. 


“Bunu yapmak zorundayım...” 


Ekranların hepsinde kırmızı ışıklar yandı: DELETE Y/N 


dakika tamamlanmış ve yaşlı adam konsolun başına sızmıştı. 


Ve sadece yirmi sonra o işlem 
LED ışıkların altında, denizin dalgaları gibi bir toz kütlesi yürüdü. Örtü usulca üzerinden düşerken, uzun burunlu robot, metal ayaklarını yere bastı. Süzülür gibi konsolun başına yürüdü. Kırmızı gözleri uyuyan yaşlı 


adama kilitlendi. Omurgasına aldığı tek bir darbe yaşlı 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adamın kanını atölyenin zeminine akıtmaya yetti. 


Uzun burunlu robot dönüp kameraya yaklaştı. 
Gözünden çıkan ışıklar lazer gibi kamera lensine doldu. Yüzü, hissiz ve tek parça odundan yapılma bir şaheserdi. Elini yukarı kaldırıp indirdi. 


Monokrom görüntü beyaz gürültüye düştü. 
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WOMMRUNNENR 
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Roman - Bölüm 6 
Aysun Erdoğan 


Kapının İNCİSİ 


| , apının incisinin büyük dinlenme salonunda 


geminin mürettebatı ve öğrenciler hep 


birlikte oturup, birbirleri ile sohbet edip iyi ilişkiler kurma imkanı buluyorlardı. Görevi olmayanlar bu salonda oyun dahi oynayabiliyordu. Geminin nüfusu daha çok gençlerden oluşuyordu. Bu yüzden büyük salondaki oyunlar gençlerin rağbet ettikleri oyunlardan oluşuyordu. Eskiden karaoke denilen ve artık holoğram ile şarkıyı söyleyen şarkıcının beden görüntüsünü alarak, oyuncuya yansıtmak suretiyle şarkıcıyı da taklit eden oyun, en çok ilgiyi gören aktivite idi. 

Oktay, 


gemisinin büyük salonunda oturmuş, geçlerin 


arkadaşlarıyla oOberaber, uzay severek tükettiği içecek olan Sedim'i içiyorlardı. 
Sedim, alkolsüz bir içecekti. Keçi sütünün ve bitkilerin belirli 


fermantasyona girmesi sonucu oluşan, besleyici 


oranlarda karıştırılması ve 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bir gıdaydı. 
Oktay, birlikte 


olduğu sınavı tartışıyorlardı. Ahmet, her zaman ki 


arkadaşlarıyla girmiş 

pervasızlığıyla, konuya ortasından dalmıştı. 
“Ağabey, nasıl anlamazsın görüntülerin 

holoğram olduğunu, aklım bir türlü almıyor.” 
Oktay, Ahmet'e ters ters bakmıştı. Onun, 

ağzını açmasına firsat vermeden söze Burcu 

karıştı. 

farklı 


davranırdın değil mi? Oktay'a ben hak veriyorum. 


“O durumda sen olsan sanki 


Düşünsenize, dış uzaya çıkıyorsun, komutanın sana bir görev veriyor ve sen o görevi başarmak zorundasın, bence bu korkunç heyecanlı bir olay. Kim olsa eli ayağına dolaşırdı. Üstelik Oktay, verilen görevi de başardı. Aferin sana arkadaşım. Gittiğin yolda devam et, ben hep senin 


arkandayım.” 


Burcunun bu sözleri, masada gülüşmelere neden olmuştu. Burcu, Oktaya en yakın insanlardan biriydi. O da Ahmet gibi, Oktay ile aynı dönemde eğitim almıştı. Şakacı kişiliğiyle de, arkadaşları arasında sevilen bir insandı. 
Oktay, 


uzay korkusunu artık yendiğini hissediyordu. 


arkadaşlarıyla sohbet ederken, 


Babasına duyduğu özlem ve her zaman kişiliğinin ayrılmaz parçası olan merak duygusu, onun uzay korkusunu yenebilmesi için en büyük yardımcısı olmuştu. Doktor Işık'ın tedavisi ve Kaptan Hakan Çelik'in ona karşı sabırlı bir tutum içinde olması, korkusunu yenmesini sağlamıştı. 

Gemideki bütün hopallörlerden duyulan ses ile irkildi. Kapının İncisinin Ana bilgisayarından metalik, kadın sesi duyuluyordu. 

“Acil durum, tüm öğrenciler ve gemi personeli görev yerlerine... Acil durum, tüm öğrenciler görev yerlerine... Bu bir tatbikat değildir, bu bir tatbikat değildir...” 

Acil durum çağrısı alan bütün personel, daha anons bitmeden koşar adım görev yerlerine doğru harekete geçmişlerdi. Büyük salonda ki öğrenciler, şaşkın gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. 
Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Henüz yola çıkalı iki ay bile olmamıştı. Normalde Titan ile Dünya arasındaki rota bilinen en güvenli rota idi. 
Ahmet telaş ile arkadaşlarına aklına gelen ilk şeyi söyledi. “Acaba gemide bir arıza mı oldu.” 

Hepsi birden şaşkın gözler ile birbirlerine baktılar. Etrafta koşuşturan öğrenciler yanlarından hızla geçmekteydi. Kıdemli baş çavuş Üstün Bilge, etrafına şaşkın şaşkın bakan çocukların 


yanında durdu. Ne yapacaklarına bir türlü karar 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veremeyen çocuklar, Üstün hocanın yanlarında durmasıyla ona doğru döndüler. Üstün hoca, çocuklarla konuşmaya başladı. 

“Daha ne 


duymadınız mı yoksa. Haydi, herkes görev yerine 


bekliyorsunuz? o Anonsu doğru gitsin.” 

Ahmet'e doğru baktı ve ona sordu. 

“Sen anareaktör odasında eğitim alıyordun, değil mi?” 

Ahmet, şaşkınlık içinde, öğretmeninin sorusuna cevap verdi. 

“Evet efendim.” 

“İyi o zaman, sen benimle gel. Diğerleri de kendi görev yerlerine doğru gitsin.” 

Oktay, herkesin aklında ki soruyu Üstün hocaya sormuştu. 


“Efendim. Ne oluyor, biliyor musunuz?” 


Üstün hocanın acelesi vardı. Ama öğrencinin sorusunu da yanıtsız bırakmak istemiyordu 


“Az önce kaptanla konuştuk. Çok güçlü bir manyetik alan tarafından hareketlerimiz engellendi. İleri gidemiyoruz, kaçamıyoruz da... 
Ne olduğu ya da nereden geldiğini kimse bilmiyor. 
Şimdi ben reaktör odasına gidiyorum. Gemiyi tam güçle çalıştırmaya uğraşacağım.” Üstün hoca artık daha fazla bir şey söylememişti. Öğrenci Ahmet'i de alarak büyük salondan dışarıya çıkmıştı. 

Diğer öğrenciler de, kendi görev yerlerine ulaşmak için harekete geçmişler ve koşar adım salondan dışarıya çıkmışlardı. 

Oktay, kaptan köşküne gidebilmek için asansörü beklemek zorundaydı. Beklediği asansör 


sonunda gelmiş ve içine giren Oktay, sesli çalışan 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asansöre gerekli olan komutu vermişti. 

“Kaptan köşkü.” 

Kısa bir sürede kaptan köşküne ulaşan Oktay, şaşırmıştı.Kaptan da dahil olmak üzere herkesin 


gördüğü manzara karşısında çok yüzünde büyük bir korku ve endişe rahatlıkla okunabiliyordu. Herkes bir telaş içerisindeydi. 
Etrafta şaşkınlıkla dolaşan mürettebat, bir şeyler başarma çabasındaydılar. Kendisi gibi öğrenci olan altı arkadaşı da, aynı Oktay gibi ne yapacaklarını bilememelerinin şaşkınlığını yaşıyordu. 

Hiç sesini çıkarmadan kendi görev yeri olan ve kaptanın hemen iki basamak altında bulunan koltuğuna oturdu. Onun, kendi yerine oturduğunu gören diğer çocuklar da aynı Oktay gibi yapmışlar ve kendi görev yerlerine doğru ilerlemişlerdi. 

Oktay, önünde bulunan monitöre baktı. 
Yakalandıkları 


tarafından üç boyutlu olarak resmedilmişti. Zira 


manyetik oalan, bilgisayar geminin ana ekranında hiç bir görüntü yoktu. 
Boş uzay gözüküyordu. Kaptan sürekli emirler yağdırıyordu. 

“Konak-1 ile bağlantı kuramadınız mı daha?” Kaptan'ın sesi oldukça telaşlı çıkıyordu. 

“Maalesef kaptan, bu şey her ne ise dışarıyla tüm irtibatımızı kesiyor. Tüm yolları denedim. Ne biz onları duyabiliyoruz, ne de onlar bizi duyabiliyorlar.” 

“Bu çok fena...” 

İkinci kaptana baktı. 

“Motorlar ne durumda?” 

“Şuanda yüzde yetmiş çalışır durumdalar.” 
kadar 


“Tam güçle çalışmaları ne 


zamanımızı alır?” 
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İkinci kaptan Rıza Aslan, şaşkınlıkla baktı. 


“Efendim... Daha önce tam güç ile Kapının 


kaptana 


incisinin motorlarını çalıştırmadık. Mühendisler, geminin bu durumda nasıl hareket edeceğini kestirememişlerdi. Denemeler sırasında gemi ilerlememiş, sadece bulunduğu yerde güçlü bir manyetik alan oluşturmuştu.” 

“Bunları biliyorum. Ama aklıma başka bir şey gelmiyor. En azından reaktörü tam gücün altında çalıştıracak şekilde hazır tutsunlar. En azından yüzde doksan beş hazır olsun.” 

Rıza, kaptanın kendisine söylediği emri bildirmek için, reaktörde bulunan Baş çavuş Üstün Bilge'yi aramıştı. Kaptan, ne yapacağını bilememenin bitkinliği altında, koltuğuna oturdu. 
Başını ellerinin arasına aldı. Kurtuluş için bir yol arıyordu. Ama neydi... Bunu bulması gerekiyordu. 
Gemide bulunan çocuklar geldi aklına. Daha on yedi yaşındaydılar. “Ölmek için çok genç bir yaş,” diye düşündü. O bunları düşünürken, Oktay ekranında bir değişiklik fark etmişti. Heyecanla kaptana seslendi. 

“Efendim, bir 


önünüzde ki monitöre bakın.” 


şeyler oluyor. Lütfen 

Kaptan Çelik ve orada bulunan herkes, monitörlerine baktılar. Dış uzayı gösteren devasa ana ekranda hiç bir değişiklik olmamasına rağmen, bilgisayarın modellediği küçük monitörlerde, manyetik alanın tam ortasında bir hareketlilik görülüyordu.Güçlü bir işin tam üzerilerine geliyordu. Kaptan o anda bunun gemiyi yok edebilecek ( bir 


“Sonumuz geldi,” diye hafifçe mırıldandı. Oktay, 


silahtan geldiğini düşündü. 


kaptana yakın oturduğu için, bu sözleri sadece o duyabilmişti. Çok korkmuştu. “Sonumuz geldi” demek ne demekti. Ölecekler miydi? Ölüm anında Müslümanların son sözleri geldi aklına. Söylemeye başladı. Bunu farkında olmadan yapıyordu. Sonu gelmiş bir insanın, sadece Rabbine dönerek ondan son bir şey istemesi gibi yalvarıyordu. Kendisi içinden söylediğini sanıyordu, ama farkında olmadan sesi, herkesin duyabileceği kadar yüksek çıkmıştı. 
Artık kelime-i tevhit okuduğunu duyan mürettebatta kendi 


yapmaya başlamışlardı. Kimisi Oktay gibi kelime-i 


ölmeye o hazırlanıyordu. o Onun 


inançları doğrultusunda son dualarını şehadeti söylerken, bazıları da boyunlarında taşıdıkları haçlarını ellerinin arasına alıp, istavroz çıkararak dua etmeye başlamışlardı. 

Onlar bu haldeyken kaptan köşkünün tam ortasında güçlü bir işin belirdi. Herkes elleriyle gözlerini kapatmak zorunda kalmıştı. Bir süre sonra işin kayboldu ve odanın ortasında yirmi bir kişilik, yabancı insanlar belirdi. Hepsi silahlıydı. 
Ve silahları mürettebatın üzerine doğru çevrilmişti. 

“Yüzbaşı Hakan Çelik. Hem albay hem de Kapının incisinin kaptanı mı oldun? Aferin sana. 
Ben yokken çok yol kat etmişsin.” 

Kaptan Köşkünde ki tüm mürettebat ölmeye hazırlanırken, ışığın içinden çıkan ve tehditkar bir ifadeyle, kendilerine doğrultmuş oldukları silahlı askerleri görünce şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemediler. 

Kaptan Çelik'in karşısında, yıllardır uzayın derin karanlığında arayıp durduğu eski arkadaşı Emin Doğaner durmaktaydı. Gözlerini dikmiş ona 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doğru bakıyordu. 

Kaptan Hakan Çelik, hayretten açılmış olan ağzını kapatmış ve kendi gemisine tehditkar bir şekilde izinsiz giren eski arkadaşına şaşkın ile bakmaktaydı. 


inanamamanın verdiği şokla ,karşısında duran 


gözler Halâ gördüklerine adama sordu. 
“Kaptan Doğaner, gerçekten siz misiniz?” 
Emin Doğaner kendinden emin adımlarla, Küstah ve 


karşısındakini hor gören bir ifadeyle Kaptan 


kaptan Çelik'in yanına yürüdü. 


Çelik'in sorusuna cevap verdi. 

“Şüphen mi vardı? Yoksa o kadar değiştim mi?” 

Albay Çelik, ne diyeceğini bilemiyordu. 
Bu adam hem arkadaşına benziyor hem de bu kaba tutumuyla benzemiyordu. Eskiden tanıdığı Kaptan Emin Doğaner, çok nazik ve kibar bir adamdı. 
Kesinlikle insanları bu şekilde hor görmezdi. 

Yılların ondan aldığı tek şey bunlar değildi. 


oluşan değişimlere bakıyordu. Eskiden siyah olan 


Kaptan Çelik hayretle arkadaşında 


saçları artık aralara karışan beyazlar yüzünden grileşmiş, gözlerinin altında ki halkalar ise iyice Şefkatle 


gözleri, şimdi öfkeli ve her an zulüm etmeye 


belirginleşmişti. bakan kahverengi 


hazır olduğunu gösteriyordu. Sakallarını da uzatmıştı. Yaşadığı yıllar, sadece saçından ve sakalında oluşmuş olan yer yer beyazlıklardan belli oluyordu. Fakat vücudunun dinamikliği ve sağlamlığı, yaşından beklenilmeyecek kadar fazlaydı. Dimdik duruşuyla Kaptan Çelik'in karşısında ayakta duruyordu. 

Kaptan Emin, Albay Çelik”'insuskunluğunu 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sadece gülümsemeyle karşılamıştı. Arkasını dönüp Kaptan köşkünde bulunan Mürettebata seslendi. 

“Şu andan itibaren, KAPININ İNCİSİ'ne yüksek konseyin Boğlaç'ı HAMANE adına el koyuyorum. Gemi ve mürettebat artık benim emrim altındadır. Benim iznim olmaksızın yapılan her uygulama, adamlarım tarafından şiddetli bir şekilde cezalandırılacaktır.” 

Kaptan çelik ove mürettebat şok içerisindeydiler. Kaptan Emin ile birlikte gelen askerler, Kaptan köşk'ünün etrafını sarmışlar ve orada bulunan mürettebatın kendilerini korumak için silahlarını çekmelerine engel olmuşlardı. 
İçlerinden biri de , mürettebatın üstünde buluna hafif silahları toplamıştı. 

Askerlerin her biri, bileklerine takılı olan ve yüksek atış kabiliyeti olan silahlar taşıyorlardı. Gri üniformalarının altında hepsi disiplinli duruyorlar ve kaptan Emin'in emrini her an hazır vaziyette bekliyorlardı. Sanki bir fabrikanın ürünü gibi hepsi uzun boylu ve iri yarı adamlardı. Başlarına taktıkları ve sadece ağızlarını açıkta bırakan migferlerinden, onların neye benzediklerini fark etmek zordu. 

Hakan Çelik, bulunduğu yerden indi. 
Kaptan Emin'in yanına geldi. Tam karşısında durdu. Bu kişi, yıllardır arayıp durduğu kişiye hiç benzemiyordu. Yıllar onu bu kadar çok mu değiştirmişti yoksa... Başını dik tutarak, karşısında bulunan ve artık kendisine yabancı olan bu adama, geminin gerçek kaptanı olarak hitap etti. 

“Ben, KAPININ İNCİSİ'nin kaptanı 
Albay Hakan Çelik. Bu gemi ve mürettebat 


tamamen benim emrim altındadır. Uluslar arası 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yasalar gereğince hiç bir ulus veya koloni bir öğrenci gemisine silah zoruyla el koyamaz ve asla o gemiye saldıramaz. Bu durum savaş olsa dahi yapılamaz.” 

Kaptan Emin, Kaptan Çelik'in tam göz hizasına gelecek şekilde yaklaştı. Gözleri tehditkar bir ifadeyle bakmaktaydı. 

“Hâlâ 


mürettebatına el koyuyorum. Sizin uluslar arası 


anlamadın mı? Gemine ve anlaşmalarınız da benim zerrece umurumda değil.” 

Hakan o Çelik, 


sıkmakla yetinmişti. Silah gücü ve askeri üstünlük 


sadece (o yumruklarını ondaydı. Elinde olan bir avuç mürettebatla fazla bir şey yapamazdı. Üstelik çoğu da Öğretim görevlisi olduğu için, elli yaşını geçmişti. Çocuklar ise çok toy ve tecrübesizdiler. Teslim olmak zorundaydı. 
Başka çaresi yoktu. 

“ Tamam, sen nasıl istersen öyle yapacağız. 
Ama lütfen kimseye zarar verme. Bu gemide buluna hiç kimse sana karşı koyacak nitelikte değil.” 

Kaptan Emin, kendine olan güveniyle gülümsemişti. 

“Ondan eminim zaten. Şu bir avuç ihtiyar eğitmenin ve yeni yetme çocuklarla fazla bir şey yapabileceğinizi düşünmek saflık olurdu zaten.” 

İki askerini yanına çağırmış ve onların kendi diliyle bir şeyler söylemişti. Kendisine soran gözlerle bakan Hakan Çelik'e ve kaptan köşk'ünde bulunan mürettebata yüksek sesle konuştu. 

“Boğlaç'ımız Hamane, “siz ona kral diye hitap edebilirsiniz” Narhalt adlı gezegenin 


bulunduğu kendi paralel evreninde, Kapının 


incisi adını verdiğiniz bu orta sınıf savaş gemisini büyük bir heyecanla beklemektedir. Çünkü bu gemi ona aittir. Onun için, Narhalt'lı mühendisler tarafından tasarlanmış ve imar edilmiştir. Fakat bazı sebeplerden ötürü Kapının incisi bizim evrenimizden atlama yapıp, dünya gezegeninin bulunduğu bu paralel evrene geçiş yapmıştır. 
Şimdi ise buraya, bize ait olanı almaya geldik. “ 

Burada biraz durmuş ve söylediklerinin mürettebat tarafından hazmedilmesini beklemişti. 
Konuşmasına kaldığı yerden devam etmeye başladı. 

“Sizlerin Oo bir Oo sorun Oo çıkaracağını sanmıyorum ama bundan emin olmak için kaptanınızı bir süreliğine geminin hücresinde tutacağım.” 

O bunları söylediğinde, az önce yanına Hakan Çelik'in kollarını 


tutmuşlar ve yerini daha önceden bildikleri hücreye 


çağırdığı askerler götürmek için harekete geçmişlerdi. Hakan Çelik, kaptan Köşkünden çıkarken, ikinci kaptana göz ucuyla bakmıştı. Rıza Aslan'ın gözlerinde ki parıltıyı görünce endişelenmiş ve başını “hayır” anlamında iki yana sallamıştı. Onun bir delilik yapmasından korkmuştu. 

İkinci kaptan, Hakan Çelik'in kendisine ne demek istediğini anlamıştı. Uzun yıllar birlikte çalıştıkları için artık birbirlerini anlamak için kelimelere ihtiyaç duymuyorlardı. Sessizce başını önüne eğmişti. Kaptanının hücreye götürülüşünü sakince karşılaması gerekiyordu. Bu kaptanının ondan istediği belki de son şeydi. 

Emin Doğaner, Hakan Çelik kaptan köşkünden mürettebatla 


ayrılınca yeniden 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konuşmak için sesini yükselti. 

“Bana karşı gelen olursa, onu kaptanınız gibi hücreye yollamam. Anında cezasını verip, uzay boşluğuna gönderirim.” 
bakan mürettebata baktı. Kimseden ses çıkmıyordu. Ses 


Kendisine Oo şaşkın Oo gözlerle tonunu daha da yükselterek sordu. 

“ HERKES ANLADI MI?” 

Tüm mürettebat “evet, anladık,” demek zorunda kalmıştı. Oktay ise yıllardır hayalinde yaşatmış olduğu kahraman babasını, bu şekilde karşısında görünce çok şaşırmıştı. Ona anlatılan ile şu anda gördüğü kişi arasında korkunç bir uçurum vardı. Şaşkınlıktan açılan ağzını zor da olsa kapatmıştı. Babasının kendisini tanımasını istemiyordu. Usulca isim rozetini çıkarmış ve cebine koymuştu. Yanına gelen asker onu da diğer çocukların yanına götürdü. Yedi öğrenci de kaptan köşk'ünün ortasında ayakta duruyorlardı. 

İkinci kaptan Rıza Aslan, Kaptan Emin'e yaklaştı. Öncelikle kendini ve rütbesini tanıttı. 

“Ben İkinci kaptan Yüzbaşı Rıza Aslan. 
İzin verirseniz size bir şey sormak istiyorum efendim.” 

Kaptan Emin Doğaner, İkinci kaptana dikkatlice bakmış ve onun duruşundan ve görüntüsünden iyi bir asker olduğuna hükmetmişti. 
Soğuk bir ifadeyle Rıza Aslan'ın ricasına soruyla karşılık vermişti. 

“Ne istiyorsun?” 

“Efendim, yüksek affınıza sığınarak size bir şey sormak zorundayım. Bu gemide yaşları henüz on yedi olan, otuz sekiz öğrenci var. Ve 


biz Titan” da bulunan Konak-I adlı çok uluslu 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uzay kolonisine çok yakınız. Eğer izin verirseniz, öğrencileri küçük bir uzay mekiğiyle Konak-1I?e tahliye etmek için izin istiyorum.” 

Kaptan Emin, dik dik yüzbaşıya doğru bakmıştı. Sonra bakışlarını odada bulunan yedi öğrencinin üzerinde gezdirdi. Yaşlarının diğer mürettebattan oldukça genç oluşu, onların bir bakışta öğrenci olduklarını anlaşılır kılıyordu. 
korkmuş 


sokulmuşlardı. 


Hepsi koyunlar gibi birbirlerine 

Kaptan Emin, çocukların yanına gitti. 
Oktay, babasının kendilerine doğru yaklaştığını görünce ne yapacağını şaşırmıştı. Arkadaşlarının arkasına geçti. Boyu uzundu, bu yüzden hafifçe dizlerini kırdı ve diğerleriyle bir hizaya geldi. 
Başını da önüne eğmişti. 

Kaptan Emin, hepsine tek tek baktı. “Yedi taneniz burada, demek geri kalanınız da geminin çeşitli yerlerinde görev yapmaktalar. “ 

Bakışları, Oktay'ın üzerinde sabitlenmişti. 
Yavaş yavaş, Oktay'ın yanına doğru ilerledi. Diğer çocuklar kenara çekilmek zorunda kalmışlardı. 

“Yakanda ki isimliğini çıkarmışsın. Seni tanımam için ille de isim rozetine ihtiyacım yok. 
Ne yapsan yine de seni tanırdım Oktay Doğaner. 
Gözlerin hiç değişmemiş. Aynı annen gibi bakıyorlar. “ 

Oktay, şaşkınlıktan ve duyduğu endişeden ne yapacağını şaşırmıştı. “Bir mucize olsa da ortadan kaybolsam”, diye düşündü. Ama bu nafile bir istekti. Babası tam karşısında durmuş ona dik dik bakmaktaydı. Elleri terliyordu. Yüzünün alev alev yandığını hissetti. Başını önüne eğmiş öylece 


olacakları beklemeye başlamıştı. 
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Kaptan Emin, gözlerini Oktay'ın üzerinden çevirmeden, Yüzbaşı Aslan'a gür sesiyle seslendi. 

“Yüzbaşı Aslan, Gemide bulunan herkesin, dinlenme salonuna gitmesini istiyorum. Bu bir emirdir. Emre uymayanlar, kim olurlarsa olsunlar, cezalandırılacaklardır. “ 

“Efendim, peki ya tahliye...” 

Yüzbaşıya doğru baktı. 

“Tahliye yok. Gemide ki herkes şu anda Efendimiz BOĞLAÇ HAMANE'nin kölesidir. 
Kendi 


yapılacaktır. Narhalt'a gittiğimiz zaman geminin 


paralel evrenimize birazdan atlama mürettebatına ve öğrencilere ne olacağına Boğlaç Hamane karar verecektir. Bunda anlaşılmayan bir şey yoksa ben kendi işime dönüp atlama için gerekli koordinatları geminin ana bilgisayarına yükleyeceğim. Şimdi herkesi büyük dinlenme salonuna doğru götürün. Umarım emrimi bir daha tekrar ettirmezsin ikinci kaptan.” 

Rıza Aslan, kendine verilen emri mecburen yerine getirmek zorundaydı. Mürettebatın ve öğrencilerin hayatı buna bağlıydı. İstemeden de olsa gemiye anons yapmak için gerekli olan tuşlara bastı. Tüm gemide İkinci kaptanın sesi yankılanıyordu. 

“Ben İkinci kaptan Rıza Aslan. Gemimiz NARHALTP'lı yabancı askerler tarafından işgal edilmiş durumdadır. Kumanda şu anda Kaptan Emin Doğaner? de bulunmaktadır. Onun emri gereğince herkes büyük salonda toplanacaktır. 
Kendi kaptanımız Albay Hakan Çelik'in son emri üzerine hiç kimse işgal kuvvetlerine karşı gelmeyecektir. Anons bitmiştir.” 


Rıza Aslan, yapmış olduğu işten utanç 


duyarak ahizeden elini çekmişti. Çocuklar ve mürettebatla birlikte kaptan köşkünü terk etmişlerdi. Kapıdan çıkarken Kaptan Emin'e bakmıştı. Yaşlı adam elinde tuttuğu küçük bilyeyi, ana bilgisayarın belleğine yerleştirmeye çalışıyordu. Onun daha fazla ne yaptığını göremeden, askerlerden biri silahının dipçiğiyle onu omzundan ileri doğru ittirmişti. 

KAPININ İNCİSİ'nin büyük dinlenme salonunda, gemide bulunan bütün mürettebat ve öğrenciler toplanmıştı. Otuz sekiz öğrenci ve on iki eğitmen olması gereken sayı bir türlü denk gelmiyordu. Bir öğrenci ve bir eğitmen eksikti. 
Gemiyi istila eden silahlı askerlerden biri, kaptan Emin'in yanına gelip kulağına bir şeyler söyledi. 
Kaptan'ın yüz hatları birden gerilmeye başlamıştı. 
Kaşları, kızgınlığını ifade edercesine iyice 


çatılmıştı. İkinci kaptanın yanına geldi. 
“Geminin ana reaktöründe kim görevli? “ “Kıdemli baş çavuş Üstün Bilge efendim.” 
“Şu anda burada mı?” 


Sorulan soru karşısında, Rıza Aslan çok şaşırmıştı. Etrafına bakındı. Gurubun içerisinde, baş çavuşu aradı, ama burada değildi. Üstelik Üstün hocanın öğrencisi Ahmet'in de salonda 


olmadığını fark etti. Kaptan Emin'e dönerek, 


“Burada değil efendim. Üstelik öğrenci Ahmet de yok.” 


Verilen cevap karşısında, iyice kızan 


kaptan Emin, ikinci kaptana yüksek ses ile sordu... 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


“ Peki hangi cehennemde bu adamlar?” 
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Eren Kasapoğlu 


Çarpışma 


Başım dönüyor. 


Güç bela oturduğum yerden, beş-altı metre ötemde uzanmış, sırtını betona yaslamış adamı izliyorum. Elleri... O kadar titriyorlar ki, parmak uçlarının tutunduğu silahın namlusu alnına çarpıp duruyor. Tek yapması gereken tetiği işaret parmağıyla iyice sıkmak. Yere çökmüş otururken, ip gibi incecik suyun zarafetiyle akan terin tuzlu tadı ağzımda. Kasılmaktan gözlerim yaşarıyor; adamın parmağı tetiği biraz daha sıkıyor ve 


sonra... 
BOM! 


Refleksle kapattığım gözlerimi bir küfürle yeniden açıyorum. Adamın parmağı artık tetiğe 


basmıyor, tetik yok, silah da yok. Bir saniye 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Üçüncüsü 


önce silah olan elinde tuttuğu şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Yapış yapış ve akışkan. Parmağıyla baskılayınca iğrenç bir ses çıkıyor ve elinden yere akıp gidiyor. Adamın gırtlağından çıkan çığlık, 


kalan aklını da yitirdiğinin habercisi. 


Etraf değişmiş: Sokak, yol, apartmanlar, 


araçlar... Sırtımı yasladığım duvarın bile değiştiğini hissediyorum, biraz daha geriye doğru gömülmüş haldeyim. İçinde bulunduğumuz bu manyakça durum gittikçe şiddetini artırıyor. Ne 


kadar daha sürecek acaba derken, tekrar oluyor. 
BOM! 


Isınan havadan zoraki bir lokma nefesi daha koparırken, yeniden değişmiş olan çevreden 


uzaklaşıp, düşüncelerimi geçmişe odaklıyorum. 


Nasıl oldu? Ne oldu? 


çalışıyorum ama halsizim. Sanki havadaki tek 


Düşünmeye 


sorun aşırı sıcak olması değil, aldığım nefesler nafile, oksijen yetmiyor. Ölüm bile rahatlık olabilir şu an!Teslimiyet duygusunu bir yere bırakmam gerek, evdekiler? Kimseden haberim 


yok. Telefonum yok. 


Televizyonda gördüğüm haber geliyor aklıma: CERN'de yapılması planlanan son deney ve etkileri. Ulaşılacak sonuçların tüm bilinenleri değiştireceği söyleniyor. Deneye karşı çıkan özellikle dini kesimler de var;ama durum aynı: Birileri anlamadığımız bir dilde konuşuyor, biz (büyük çoğunluk)ellerimizde çekirdek ve kolalarla izlerken, onlar konuşmaya ve ilerlemeye devam ediyorlar. Bu işlerde çok eğitimim olmasa da takip etmeyi sevdiğim için az-çok son gelişmelerden 


haberdarım. 


Mikro evrende büyük patlama senaryoları çalışıldı ve başarıldı. Ancak mikro-topraklar Ouantum fiziğinin hakimiyeti altındaydı. Her ne kadar önceki deneyler, teorileri zenginleştirse de içinde yaşadığımız dünya, güneş sistemi, evren... 
Gittikçe genişleyen, olası bir çılgın başlangıç noktasından uzaklaşan sonsuz sayıda parçanın ahengini içinde barındıran muazzam yapı; işte bu yapının, bu ölçülerde olmasa bile, mikro evrenin bir adım ötesinde, daha gerçekçi bir canlandırma 


ile incelenmesi gerekiyordu. 
BOM! 


Derinden gelen bir darbe, bir tokat, sanki 


dünyanın nabzı kulaklarımızı dövüyor. Bütün 


Çarpışma - Eren Kasapoğlu 


gücümle ayağa kalkıyorum. Bir anda kafaya dikilmiş viskinin kanımda dolaşırken yaşattığına benzer tuhaf, bulanık bir his var üzerimde. Kafamı 


yüzlerce kilo gibi hissediyorum. 


Etrafımdaki her şey bu nabzı andıran sesle birlikte değişiyor. Canlı olmayan her şey. Belki de bilinç bizi bir arada tutuyor. Bir iki değişim öncesinde, paltom toza dönüşüp, havaya karıştı gitti. Ayakkabılarım yok. Etrafımdaki herkes 


benzer durumda, hepimiz şaşkınız. 


Gittikçe zehre dönüşen havadan bir başka nefes alırken, tekrar haberi düşünüyorum. 
CERN'in kuruluşunun iki uygulayacağını duyurduğu büyük deneyin haberi, duyuruldu. Teknik 


detaylarına hâkim değildim ama bir adım öteye 


yüzüncü yılında 


aylar Öncesinden basına gidebilmek için farklı bir şey deneyeceklerini 


haberlerden anlayabiliyordum. 


CERN'in daha önce yaptığı deneylerde, mikro ölçekte atom altı parçacıklar gözlemleniyor, bu parçacıkların davranışları, çarpışma enerjisi inceleniyor ve yeni parçacıklar keşfediliyordu. 
Bunun yolu bir tünel içerisinde karşılıklı olarak ışık hızına yakın hızlarda yollanan proton gruplarının çarpıştırılmasından geçiyordu. Habere göre bu sefer CERN, başlangıç noktasındaki şartlara çok yüksek miktarda enerji ile müdahale edecek ve ortaya çıkan parçacıkların bu sayede tekrar birbiri 


ile çarpışmasını sağlayacaktı. 


Özetle; ilk kez mikro evrenden çıkıp makro evrene kafamızı uzatacak, olanı biteni hafızamıza 


kaydedip, evreni farklı bir şekilde yorumlamaya 


www.yerlihilimkuryu.com 75 


çalışacaktık. Ama pek de umduğumuz gibi olmadı. 
Gördüğümüz bir anlık görüntü, bir an sonra patlayan, üzerimize parçalar yağdıran bir bomba ile birlikte içeri sızan safi cehennemin kokusu tüm 


dünyayı sardı. 
BOM! 


“Atımlar” arası belli bir süre ya da düzen yok. Bazen üst üste, bazen biraz ara ile ama her seferinde biraz daha sert bir değişim olduğunu hissediyorum. Evime yürümeye çalışırken, bir an sonra değişen asfaltın içine ayaklarım gömülüveriyor.. Ne olduğuna aldırmamaya çalışarak, zorlukla adım, adım üstüne atarak kenara geçiyorum. Sağdan, soldan şaşkınlık sesleri, çığlıklar, ağlamalar... Dayanılır gibi değil, zaten çok süreceğini sanmıyorum. Aldığım 


nefesler söylüyor bunu. 


Başka tuhaflıklar 


kendimi attıktan sonra kafamı kaldırıp gökyüzüne 


da var. Kaldırıma bakıyorum. Saat kaç? Güneşin tepelerde bir yerde olması gerektiğinden eminim; ama değil. Havanın kararmaya yüz tutmuş, alacalı rengi karşısında şok 


geçiriyorum. Her şey değişiyor, her şey! 


Telefonumu unuttuğum lokanta geliyor aklıma. Haberi görünce televizyona yakın bir yere oturmuş, garsondan sesi çok az açmasını rica etmiştim. Oturduğum masaya servis kurulurken, CERN'de son kontrol onayları alınıyor, geri sayıma başlanıyordu. Deneyi önemli kılan unsurlardan biri de gözle görülebilir bazı sonuçlar olabileceğiydi ve pek çok haber kanalı kısa 


sürmesi planlanan olayı naklen veriyordu. 
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Deney başladı, saniyeler ( içerisinde 


görülmesi beklenen sonuçlar için ayrılmış çarpışma ya da gözlem alanına yerleştirilmiş pek çok kamera da çekime başladı. Görülen tek şey olan anlık birkaç ışık çakması, gökkuşağı renklerinde flaşörlerin selektör yapması gibiydi ve sonra bitti. 
Alınan sonuçlar çevirmenin söylediğine göre “muazzamdı”. Açıkçası o an gördüklerime pek anlam da veremediğimden, yemeğin muazzam 


lezzeti benim için daha önemliydi. 


Derken... devam (eden 


kameralardan yeni görüntüler gelmeye başladı; 


Çalışmaya 


ama ilk önce bu bir kayıt tekrarı sanıldı çünkü ekrana gelen görüntüler bir öncekilerle aynıydı. 
Sonra tekrar, tekrar ve tekrar aynı görüntüler ve her defasında artık bizlerin de fark edeceği ufak farklılaşmalar meydana geliyordu. Renklerde, renklerin şiddetinde, ışığın çakma frekansında. 


Çevirmen, anlatıcının heyecanını bize yansıtarak, görüntülerin tekrar olmadığını, bir tür tok “gümleme” sesi geldiğini, sonrasında bu görüntülerin tekrar ettiğini söylediğinde, ben olayın yemek yemeyi bırakabileceğim kadar tuhaf olduğuna karar verip, dikkatimi tamamen habere verdim. Gözlerimi kırpmadan izlerken geçen bir 


beş dakika ve sonrasında ilk sesi duyduk. 


Hafif bir gümleme, bir “bom” sesi. Ani ve tok ama o kadar derinden ki, adeta kemiklerimde duyuyordum. Beraberinde hafif bir titreşimi takiben sallanmaya başladık. Biri “Yıkılıyor!” 


diye bağırınca, kendimizi lokantadan dışarı attık. 


İşte her şey böyle başladı. Yakınlarda olan 


Çarpışma - Eren Kasapoğlu 


evime koşarak giderken üst üste ve düzensiz tekrar eden “atımlarla” her şey yavaş yavaş değişiyordu. 
Büyük bir kuantum deneyinin kobay fareleri gibi 


kendimize çıkış arıyorduk. 
BOM! 
BOM! 
BOM! 


Yirmi dakika oldu mu bilmiyorum, artık geceyi yaşıyoruz. Yıldızlara son bir kez bakıyorum, yerleri farklı. YERLERİ FARKLI! 
Ya Dünya yerinde değil ya da her ne halt ettiysek, 


sonuçları sadece dünya ile sınırlı değil. 


Bakışlarımı bir saniye çıplak ayaklarıma çevirip, tekrar eve koşmaya başlıyorum. Evdekiler 


ne durumda? Çok az kaldı, şu yokuşun hemen... 
BOM! 


Ayağımın altındaki zemin yok oluyor. 
Etrafımda çığlıklar eşliğinde aşağıya düşmeye 


başlıyorum... 
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Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


Okul avlusunun merdivenlerinden indikten sonra eski tren yolunun bitişiğindeki basket sahasını geçip kantine vardım. Öğretim yılının alışıldık kalabalığı ve sigara dumanı sisi yerini tatilin berrak sükunetine bırakmış olduğundan içerideki az sayıda insan kolaylıkla seçilebiliyordu. Anna, yani o olduğunu düşündüğüm kişinin de büfeden alışveriş yaptığını 


farkettim. O yöne doğru yürümeye koyulmuştum 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Fotoğraf: Özkan Bilgin 


ki aldıklarının parasını ödeyip geriye döndüğünde hayalkırıklığına yakın bir duygu hissettiğimi farkettim; Anna değildi, sadece ona benziyordu uzaktan. Daha doğrusu ben ona benzetmiştim. Garip... Sanırım rüyamda gördüğüm insanlardan duygusal olarak etkileniyorum. Anna güzel bir kadındı elbet ama pek de iç açıcı bir vesileyle yaşanmamış olan kısa ve gönülsüz 


bir “ilk karşılaşma'nın rüyalarımı ve sonrasında 


algılarımı etkilemesi ilginç gelmişti bana. “Hayatımın biraz yalnız geçen bir dönemine denk geldiği için belki de...” diye düşünerek büfeden aldığım çayı yudumladım. Güneşli hava melankoliye varabilecek düşüncelerden uzak tutuyordu beni neyse ki. Açık pencerelerden birinin kenarındaki sabit tabureye oturup ılıkça akan cereyanın içinden caddedeki insanları izlemeye koyulmuştum. Yaklaşan trene yetişmeye çalışanlar, tren yolu köprüsünün altından yürüyenler, yol kenarında taşıt bekleyenler, amaçsızca dolaşanlar, bir protesto eylemi için hazırlık yapanlar ve başka bir çoğu. Kendimizi çok daha yukarılardan izleyebilecek olsam karıncalara benzediğimizi, yine de davranışlarımızın onlardan daha kaotik olduğunu söyleyebilirdim. Ama düşünüldüğünde zeki olan tür bizdik. Kaos içindeki düzenliliğimiz, ve düzen içindeki kaotikliğimiz gelişmiş bireyselliğimizin göstergesiydi. 
Çok daha aşağılara inip zihnimize, daha doğrusu beynimizin içindeki nöronlara, sinaptik yollara, orada bilgi olarak iletilen elektrik sinyallerine bakabilseydik yine karıncaların o belirgin düzenini farkederdik. 
Düzenliliği gözlemleyebildiğimiz her sistem kendi içinde bir bilince sahip olabilir miydi acaba? Ve eğer öyle ise evrenin kendisi de bunlara dahil edilebilir miydi? Belki de bilinç dediğimiz, sistemin kendi düzenliliğinden de öte, varlığının devamlılığını sağlama yönelimiyle içinde bulunduğu çevreye uyumlu, ancak üzerinde de etken olmasıyla ilintiliydi. Peki ama tüm bu yönelim nereden geliyordu? Kimbilir belki de oluş ve akış varlığın ta kendisiydi ama biz onu neden-sonuç ardışıklığı içerisinde algılayabiliyorduk. “Zaman'dı bu da. O cılız hava akıntısı üzerimden akıp giderken zaman ıwnmağı da maddi ve soyut tüm varlığımın içinden çağlıyordu döküleceği o sisli kozmik denize 


doğru... 


Yıldız Avcısı - Arda Tipi 


Akşam ki işleyebileceğimiz müzikal bir fikre de dönüşebilirdi 


stüdyo çalışmasında bu düşünceler aslında. Çantamdan eskiz defterim ve siyah tükenmez kalemimi çıkartıp dizelere dökmeye karar vermiştim zihnimdekileri. Birkaç karalamadan sonra kafamdaki ritim ve melodiye uygun birkaç satır 


mürekkepte vücut bulmuştu: 
Bugün karıncanın doğum günü, 
Taşıyor koca 'şimdi'yi sırtında. 
Gölgesinde doğmuş 
Parlayıp da solmuş 


Tüm imparatorluklar orada 


Yankısını duyuyor musun; 
Ötelerin ötesinde yuvası, 
Hiç-denizin dalgaları 


Vuruyor kıyılarına. 


Zihinsel aktivitenin bir süre sonra kamımı acıktırdığını farketmiştim. Yeni bir bardak çay ve yanına iki de tost alıp kantinin açık bölümüne geçtim. 
Biraz güneş görmek iyi gelecekti doğrusu. İnsanlar tatildeyken ben bütün yazı burada, bozkırın ortasında geçirmek zorunda kalmıştım. Maddi durumum pek iç açıcı olmadığı gibi tezle ilgili de endişeliydim. 
Gecikmiştim. Normalde öğretim yılı içerisinde tamamlamam gereken bir çok işim yarım kalmıştı. 
Sebepsiz de değildi elbet. 
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Esra Uysal 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler KONUŞMUŞUZ 


Sezai Ozden bir bağlantı paylaştı. 
10 Nisan, 16:27 - Konular Ekle 


YOUTUBE.COM 

KARA DELİKLER Basın Toplantısı CANLI YAYIN 

10 Nisan 2019'da TSİ 16.00'da “Event Horizon — Olay 
Ufku Teleskopu Projesi"nde çalışan astronomlar... 


Bir Karadelik ilk kez fotoğraflandı. 10 Nisan 2019 


80  www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2019 / sayı 25 


ÖDÜLLÜ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 
İLK ÜC 


Birinci 

VE-E-DE-A ismail Turhan 
İkinciler 

Küçük Kıyamet 
Mustafa S. €litok 


Kalabalığın Ortasında Birkaç Saat 
Ferruh Oğuz 


Üçüncü 


Çarpışma 
Eren Kasapoğlu 
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Bilimkurgu Umuttur! t 
3ıLıMKURGU rANZIN 


Lagari Bilimkurgu Fanzin'in 4. Sayısı çıktı! 
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Yasin Yıldız 
22 Nisan, 15:52 - Konular Ekle 


23 Nisan konulu kısa bilimkurgu öyküleri yazıp yarın buradan paylaşalım mı? 
Ne dersiniz? 


23 Nisanda grup üyeleri 


özel öyküler paylaştı. 


İmza Günü 


04 Mayıs Cumartesi 
Saat 13.00-14.00 


YILIN EN İYİ 


Nail Prot, Dr. Mehmet Sağbaş 


- YERLİ BİLİMKURGU ROMANI 


| * Kayıp Rıhtım'ın “2018'in Enleri” anketine göre, 
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Sezai Özden (© 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Çağrılan 


2019 
Sadık Yemi 
Yüce Zerey 
Mi 
Yüce Zerey 
Yüksek D0z Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 

2019 | 2017 

Kolektil 


“ 


cüküs İğ vukgek 
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Orkun Uçar 


hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 


Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


KLON 
2059 


Mikail Kahraman Avcı 
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Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş 


EĞ Son Tiryaki 
Müfit Özdeş (inek 


Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 


Selma Mine 


e selma ii, 
> “mine 78 © 
45 i 


Aşk Algoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 
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2048 Geleceğe Hazır 
mısınız? 2018 


Emre Sayer 


Düşler Kahuslar ve Gelecek 
Masalları 2018 


DÜŞLER. 
Doğu Yücel BU LAR 


CEK MASALLARI 
DOĞU YÜCEL 


VE GELE 


Arzu Eylem 
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Alfa ve Omeya 
2018 


Arda Öngören 


ARDA ONGÖREN 


Hawking'in Düşleri 
2018 


1 


K İ z NX DİSTOPİK ÖYKÜLER 
AOG) 


Özge Arıkal Gönül 


2G 
* —— 
Mal Se) 
pe KO ai 
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Hawking'in 
Düşler! 


Wanes Özge Arıkal Gönül 


Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçgin 
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Kırmızı Top 
2018 


KIRMIZI 
Mehmet Barış | | TOP 


Albayrak 


Me; 
pos Mine 


Külleri 
2018 


Semilı Erelvanlı Külleri i 


Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağhaş 
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Siyahı Hatıralar Denizi 
2018 


Mehmet Açar 


Sinek İkilisi 
2016 


Coşkun Heyyonar ATV 


OŞKÜNSMERYONAR 
Sü 


ŞA 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2016 


Ayşe Acar 
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Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 


Papatya Tarlasında Papatya Tarlasında 
Rönesans 1 - 2016 Rönesans 2 - 2016 
PAPATYA 
: , ENA TARLASINDA 
Gizem Çetin e RÖNESANS 
... Me a # g Akg 
R ÇETİN GİZEM ÇETİN e 
Düş Mühendisi 2123 
2016 


Semih Bulgur 
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Mars'a Yolculuk 
2018 


Ahmet Avcı Da 
Jüniter'den Kaçış Mars'ta Sel 
2018 2018 
YÜPİTER- MARS'TA 
Zübeyir Tokgöz Pera >< 5 
2018 
Tolya Eligül 
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Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2016 


POYAATM GELEK ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyaHari 
AKIN BAŞAL 


2018 


Onur Gürleyen Ge 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


İ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR. 


BİLİMKURGU 


ÖYKÜ 


5 İSİ 


"2018 
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Yeryüzü Müzesi 
2018 


YERYÜZÜ MÜZESİ 
. BİLİMKURGU KULUBU 
Kolektif ini 


İnsan Değiller 
2018 


Ömer Güngür İNSAN. 
DEĞİLLER. 


A, 
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Çizim Defterimden 


Sezai Özder 
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Zamanötesi Dünya 
Prof. Dr. Altan Alperen 
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Hakkında Zıt Özellikli 

İki Enerjinin Etkileşimi Neticesinde Mümkün Görünen Çözüm - Bölüm-3 
Bülent Özden 

Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: RISE of the ROBOTS 
Muhittin Yağmur Polat 


| Kitap İncelemesi 

Distopik Öyküler: Hawking'in Düşleri 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Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magozinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Oykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, yerlibilimmkurguyukseliyordgmail.com adresinden bizlere ulaştırobilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Tükenmeden filın! 


e) Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019”un, 2018'den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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X-Men : Dark Phoenix (2019) 


X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. 

Bundan sonrası tahmin edebileceğiniz olaylar... Film duyurulduğu andan itibaren tüm X-Men hayranları sabırsızlıkla bekliyordu. Bu kadar merak edilmesinin sebeplerinden biriside GOT serisinden Sansa Stark olarak tanıdığımız Sophie Turner'ın Jean karakterini canlandırıyor olması. Bakalım beklentileri karşılayan bir film olabilecek mi? 


Tür: Macera, Bilimkurgu 

Süre: 113 dakika 

Yönetmen/ Senarist: Simon Kinberg 

Oyuncular: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence 

Müzikler: Hans Zimmer 


Yüzyıl 3 - Bayan Nima (2019) 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. 
Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 


Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 
Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi”nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. 
Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Yazar: Ayşe Acar 
Yayınevi: Siyah Kitap 
Sayfa Sayısı: 250 
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Memories of the Alhambra (2018 - 2019) 


(Park Shin-Hye) karşılaşır. 
Ka için özel kılan olan şey, bilimkurgu ve oyun severlerin son yıllarda hayal gi teknolojilerden biri gerçekleştiğinde neler olabileceğini gözler önüne seriyor 


- Y. p Yy 


Tür: Dram, Gizem, Bilimkurgu 

Süre: 16 Bölüm/60 dakika 

Yönetmen: Ahn Gil-Ho 

Senarist: Song Jae-Jung 

Oyuncular: Hyun Bin, Shin-Hye Park, Park Hoon Yayıncı: tvN, Netflix 


Çığrından Çıkmış Zaman (2019) “Gerçeklik,” dedi Ragle. “Sana gerçeği veriyorum.” 
Ragle Gumm sıradan bir hayat süren sıradan bir adam. Bizden tek 


farkı her gün bir gazetenin yarışmasına katılması ve hep kazanması belki de. Ne var ki gün gelir hayatının, hatta tüm dünyasının sırf onu 


PaıLıp K. Dick 


ÇIĞRINDAN mutlu ve huzurlu tutmak için yaratılmış bir tiyatro olduğu kanısına 

Ç IKMI 9 kapılır. Ama bu dünya bir yanılsamaysa o zaman gerçek Ragle Gumm ZAMAN kimdir ve her gün katılıp kazandığı yarışma Küçük Yeşil Adam Bundan - Sonra Nerede Olacak'ta aslında neyi tahmin etmektedir?İçinizden 


bir ses her şeyde bir terslik olduğunu söylüyorsa, o sesi dinleyin... 
Yazar: Philip K. DickYayınevi : Alfa Yayıncılık 

Çevirmen: Nur Yener 

Sayfa Sayısı:286 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 14 
Cesur Yeni Dünya... 


Aldous Huxley 


Aldous Leonard Huxley, (d. 26 Temmuz 1894, Surrey — 


Los Angeles). İngiliz yazar. 


l ngiltere'nin Sussex bölgesindeki Godalming'de 

doğdu. Birçok ünlü bilim adamı ve sanatçı yetiştirmiş olan Huxley ailesinden geliyordu. 
Eton College'da okuduğu sıralar gözlerindeki bir rahatsızlık yüzünden kör olma tehlikesiyle karşılaşınca, öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Sonradan Oxford Üniversitesi”ndeki Balliol College'da okudu. 


Romanları ve denemeleriyle tanınmış olmasına karşın kısa hikâyeler, şiir, gezi yazıları, film hikâyeleri ve senaryolar ile de uğraşmıştır. Roman ve denemelerinde sosyal norm ve idealleri, bilimin insan yaşamında yanlış kullanılımını eleştirmiştir. 
Parapsikoloji ve mistik temelli felsefelerle ilgilenmiş ve bu konularda yazılar kaleme almıştır. 
Özellikle Türkçeye “Kadim Felsefe” adıyla tercüme edilen “Perennial Philosophy” adlı eseri Perennial Felsefeyi çeşitli çevrelerde yeniden gündeme taşımıştır. Ayrıca Cesur Yeni Dünya adlı yapıtı distopya türünün önemli bir örneğidir. 
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6. 22 Kasım 1963, 


Yayınlar 

Krom Sarısı, 1921 
Cesur Yeni Dünya 
Maymun ve Öz 

Ses Sese Karşı 

Algı Kapıları 

Cennet ve Cehennem 
Ada, 1962 

Mona Lisa Tebessümü 
Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret 
Denemeler 

Edebiyat ve Bilim 
Ekoloji Politikası 


Kalıcı Felsefe 


Alıntı - Vikipedi 


ALDOUS HUXLEY 


Cesur Yeni Dünya 


IheDoors of Perception 


Algı Kapıları 


www.yerlihilimkurgu.com 11 


İnceleme/Araştırma 


Prof. Dr. Altan Alperen 
BİLİMKURGU ROMANLARINDAKİ 
ZAMANOTESİ DUNYA 


a a, m — 
İs the cartk hollow? Many theorists claim that an opening to'an iner NÜ 


r 
| world ezists at the North Pole. They base their theory ön unusus! A) 
speeds made by polar explorers, auroral ph&nomenon; weird maş» İ dikiş : 


netic effects, önd other factors. (See page 144 for complete details.) 


H.R. Hammond - The Earih 5 Core, Amazing Stories - Arka kapak / Mart 1940 
Bilim ve Teknolojiden esinlenerek ortaya çıkan “bilimkurgu”, hem güzel sanatların sinema dalında, hem de edebiyatın roman, hikâye gibi nesir alanında yaygınlık kazanmıştır. Edebiyat terimleri sözlüklerinde bir edebi tür olarak geçen “bilimkurgu” terimi, Amerika ve Avrupa'da 1926'lardan bu yana “science fiction ” (bilimkurgu, bilim edebiyatı) olarak literatüre girmiştir. 
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2 0) yüzyılda “bilimsel gelişmeler”, akıl almaz 
bir biçimde yepyeni bulgulara ulaşmıştır. 


Bu korkunç bilgi patlamasının nedenlerini araştıran odüşünürler, bu gelişmede başlıca rolü oynayan etkenin insanın hayal gücü olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. 
Yaşadığımız çağda insanoğlu, tüm düşünce tarihi içinde, gelmiş geçmiş bilimsel gelişmelerin hiçbiri ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir bilgi birikimine ulaşmıştır. 

İnsanoğlu, aynı hayal gücünü çalıştırarak gelecekteki günlerde çok daha büyük aşamalara erişebilecektir. Zaten insanoğlu, bilimsel bilgi ve bulgulara dayanarak hayal gücünü çalıştırmasaydı, ortaya ne yepyeni buluşlar çıkartabilir ne de yepyeni bilimsel gerçeklere ulaşabilirdi. Bunun sonucunda da uygarlık yerinde sayardı. Buradan şu sonuca varabiliriz: Hangi bilim dalında olursa olsun, ortaya çıkan yeni bir fikir, keşif veya icadın temelinde insanoğlunun hayal gücü ve sezgileri yatar. 

İşte 20. yüzyıldaki bilimsel gelişmelere paralel olarak edebiyatta da “science-fiction” adı altında yepyeni bir uğraşı alanı ve inceleme türü ortaya çıkmıştır. 

Çağımızın bir ihtiyacı sonucu doğan bilimkurgu, geleceğin bilim ve teknolojidünyasının tablosunu edebiyatla çizmek için ortaya çıkmıştır. 

Bilimkurgu edebiyatıyla ilgilenen yazarlardan bazıları, eserlerini hikâye, roman veya senaryo türünde yazmışlar, bazıları da bugün için gerçek dışı diye değerlendirilen fizik ve astrofizik ilkeler öne sürmüşledir. Bu yazarlardan bir üçüncü grup ise yine bugün için imkansız ya da yapılamaz yargılarıyla karşılanan, ama ileride kolayca yapılabilecek olan biyo-elektrik ya da biyosibernetik sistem ve modelleri ortaya atmışladır. 
Bilimkurgu romanlarında geçen siborg'lar (İng. 
Cyborg—- cybemetic organism, yeterli derecede dayanıklı olmayan organları desteklemek veya yedek organ fonksiyonu görmek amacıyla teknik 


cihazların planlı olarak insana entegrasyonu (Örneğin; uzun süreli uzay uçuşlarında)) işte böyle bir düşüncenin ürünüdür. 

“Science-fıction”(bilimkurgu) terimi, ilk defa Hugo Gernsback adındaki bir Amerikalı elektrikmühendisitarafındanortayaatılmıştır. Hugo Gernsback, popüler bilim dergilerinin içeriğini soyut ve sıkıcı olmaktan kurtarmak amacıyla yazılmış olan hikâyelere bir kimlik kazandırmak için onlara “scientific fıction” (bilimsel hayal) veya “scientification” (bilimselleştirme) adını vermiştir. Sonradan bu tanımlama kısaltılarak “science-fıction” adını almıştır. 

Popüler bilim dergilerinde yer alan bilimkurgu hikâyelerinden bazıları, 20. yüzyılın başlarında Hugo Gernsback'in bizzat çıkardığı “Modern Electrics” adlı dergide yayımlanmıştır (Encyclopedia Americana, 1979: 390). 


Cm am) 


MAİNE Suk 


ES 


Ni 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eni buluş ve yeni teknolojik gelişmelere karşı 

duyulan büyük ilgiden bilimkurgu da nasibini almış ve bunun sonucunda 1920”lerde tamamen bilimkurguya yönelik dergiler yaygınlaşmıştır. Bu bilimkurgu dergilerinden ilki, H. Gernsback'in “Amazing Stories” adlı bilimkurgu dergisidir (Encyclopedia (o Americana:390). (o Bilimkurgu edebiyatı Türkiye'de pek yaygın değildir. 
Günümüzde bu konuda Türkçe yazılmış fazla eser yoktur. Fakat bilimkurgu eserlerinin Türkçe çevirilerine ve özgün örneklerine zaman zaman ülkemizde de rastlamaktayız. 

Ne var ki, bilimkurgunun ne olduğu ülkemizde tam olarak bilinmiyor. Televizyonda izlediğimiz dizilerin ve sinema filmlerinin etkisi ile bilimkurgu denince sadece uzay üzerine yazılıp çizilmiş eserler akla geliyor. Bu da yanlış bilgilenmekten kaynaklanıyor. Oysa ki bilimkurgu eserlerinde sadece uzay değil, bilimin girdiği her alan işlenebilir. Zamanda yolculuk, uzay yolculuğu, ışınlama (o (Ing. o Teleportation, omaterytransmission), o bilgisayarlar, robotlar, o siborglar, sibernetik sistemler, genetik mühendisliği, ruh ve düşünce nakli, kuvvet alanları, hiper uzaylar, telekinezi, telepati, ufo'lar, zaman makinesı, lazer araçları, çevre kirlenmesi, mutonlar (Mutant: Mutasyonla değişime uğramış insan), düşünce okuma cihazları, beyin dalga ölçerleri ve daha akla hayale gelmedik nice bilimsel spekülasyonlar, bilimkurgu eserlerinin konusunu oluşturmaktadır. 
Bu açıklamalardan sonra bilimkurgunun ne olduğu sorusu akla gelebilir. Bilimkurgu bir masal-fantezi türü eser midir, yoksa korku, gerilim türünde bir zaman ötesi serüven romanı mı? Yine bilimkurgu yarının dünyasını anlatan bir bilimsel hikâye inidir, yoksa geleceğin dünyasındaki bilimsel gelişmeleri önceden tahmin eden bir edebiyat vizyonu mu? 

Bilimkurgu, bilimsel gelişmelerden, bilgi verilerinden yararlanılarak ortaya konan bir eserdir. 
Eğer bir eser bilimsel verilere dayanmıyorsa istendiği kadar hayal gücü ile süslenmiş olsun, 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hiçbir zaman için bir bilimkurgu eseri olmaz. 
Ünlü bilimkurgu yazarı Prof. Isaac Asimovw'un da belirttiği gibi ancak bir peri masalı olur (ASİMOV, 1978:3). Bir bilimkurgu yazarı, bilimsel temellere ve bilimsel bulgulara dayanarak, inceleme ve araştırmalarını yapar ve ilerideki gelişmelerin neler getirebileceğini hayal gücü ile sezerse, ancak o zaman onun bu değerlendirmesi ve eseri, bir bilimkurgu eseri olur. Bu konuda istisnalar da vardır, Ama bunlar amatörce de olsa bilimle uğraşan veya bilime ilgi duyan yazarlardır. 


Isaac Asimov 


B“ dünyasında bilgin olan bilimkurgu yazarlarının eserleri önem taşır ve bu yüzden Batı ülkelerinde çeşitli kurum ya da kuruluşlar, bilimkurgu yazarlarına “science-fiction” eserleri hazırlamaları için, özel fonlar ayırırlar (AKMAN, 1982:317). 

Ama bu arada hemen şunu da vurgulamak gerekir ki, bilimkurgu, yarının dünyasındaki muhtemel Oo bilimsel (Oo gelişmeler (o hakkında yazılmış bilimsel bir teori veya hipotez değildir. 
Bilimkurguyu (o fütürolojiden* veya bilimsel teorilerden ayıran temel özellik konunun edebileştirilmesidir. 

Bilimkurgu edebiyat ve sanat katına yüceltilmese, soyut bir fütüroloji veya bilimsel bir spekülasyon olup çıkardı. Aslında bilimkurgu genel anlamıyla ilerideki bilimsel ve teknolojik konular hakkında, işin içine hayal gücünü de katarak spekülasyon yapan bir edebi sanattır. Fakat bilimkurguyu hayal ürünü bilimsel ve teknolojik 


vizyonlar çizdiği için bir masal-fantezi türünde eser olarak görenlerde vardır. Oysa bilimkurgu ve masal-fantezi türü eserleri birbirinden ayıran en önemli özellik, birinin bilimsel verilerden giderek olaylara mantıklı açıklamalar getirmesi, diğerinin ise sadece bir çeşitleme yapıp açıklamalardan kaçınmasıdır. Bu açıdan bilimkurgu ile “fantastik” hikâye arasındaki ilişki iki yanı keskin bir kılıç gibidir. Eğer bilimkurgunun içine macera, korkugerilim ve hayali yaratık vb. unsurlar varsa, eser modern masal ve fantezi türüne kayar. Ağırlık bilimsel bulgu ve teknolojik buluşlarda olursa, eserin bilimkurgu tarafı ağır basar. 

Bilimkurgunun tanımına gelince, bu türde eserlerin içeriği son derece zengin ve çeşitli olduğu için, bu konuda kesin bir tanımlama yapılamamaktadır. 

Bilimkurgunun sınırlarını çizmek son derece zor olduğundan dolayı bu edebi tür değişik açılardan tanımlanmıştır. 

Bilimkurgu türü bilimsel oedebiyata “sciencefiction” adını veren bu konunun öncülerinden H. Gernsback'a göre “bilimkurgu”, gelecekteki gelişmeleri önceden tahmin etme bilimidir (Alm. Prognostik). M. Pehlke ve N. 
Lingfeld, obilimkurguyu insanlara geleceğin öğretilmesi olarak görürken, N. Schwonke aynı kavramı değişim düşüncesinin edebi ifadesi şeklinde odeğerlendirmektedir. B. Butor ise bilimkurguyu realist çerçeve içindeki gerçekdışı olaylar ve uzayzaman çağının mitolojisi olarak tanımlamaktadır (Enzyklopadie Brockhaus in 
20 Banden, Bd. 17, 1973:202). T. Akman'a göre 
bilimkurgu, bilimsel verilere dayanılarak hayal gücüyle yaratılan şeydir (AKMAN: 313). Değişik yazarların verdikleri bu tanımlardan sonra farklı sözlüklerin bilimkurgu hakkındaki tanımlamalarını sıralamak istiyorum: 


1- “Fen bilimleri ve teknolojik temellere dayalı ütopik konuları fantezi ve serüven şeklinde işleyen 


edebiyat” (DÜDEN, 1974: 656). 

2- “Bilimsel spekülasyonları bir realite olarak sunan ve hayali bir gelecek zamanı şimdiki zamanda anlatan ütopik roman” (BEST, 1973: 
249). 

3- “Bilimin gelecekteki gelişmelerini hayal gücüne dayanarak anlatan ve bu bilimsel gelişmelerin hayata yaptığı etkileri çoğu zaman uzay yolculuğuyla dile getiren hikâyeler” (Longman Dictionary of Contempoorary English, 1987:934). 
4- “Fantastik bir olayı canlandırmak amacıyla bilimsel gerçekleri ve bilimsel spekülasyonları hayal gücüne dayanarak anlatan roman” (The Lexicon Webster Dictionary, 1978:859). 

5- “Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb.”(TDK Sözlüğü, 1988: 187). 6- “(Fen) bilimleriyle edebiyatın birleştirilmeye çalışıldığı bir edebi tür” (Enzyklopadie Brockhaus in 20 Banden, Bd. 17, 1973:202). 

7- “Konusunu veya arka planını bilimin bazı yönlerinden alan roman, edebiyat” (Encyc-lopedia Americana: 390). 

8- “Gelecek çağları, yapılan düşsel yolculukları konu alan, insanlığın evrimini, o bilimsel gelişmelerin sonuçların ne olacağını göstermek gereği güden anlatı türü” (Yazın Terimleri Sözlüğü, 1974:31). 

9- “Fen bilimleri ve teknolojiye dayalı ütopik nesir edebiyatı” (WAHRİG, 1968: 3330). 10- “Bilim verileriyle düş gücünün birleşi mi” (TDK Resimli Türkçe Sözlük, 1977:83). 

11- “Uzayda, zamanda, başka dünyalarda veya başka boyutlardaki seyahat ve serüvenleri temel alan bilimkurgu hikâyeleri, hayal gücüne dayalı edebiyatın yaygın popüler türüdür” (The World Book Encyclopedia, 1962:175). 


Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere bilimkurgunun kesen bir tanımını vermek son derece zordur, hatta bu konuda 20. yüzyılın bilimkurgu yazarları, bilimkurgu editörleri ve 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bilimkurgu eleştirmenleri de aynı görüşü öne sürüyorlar. Üstelik “science-fiction” adının bile bu edebi tür için uygun olduğundan kuşku duyuyorlar (Encyclopedia Americana: 390). 

Bilimkurgu nasıl tanımlanırsa tanımlansın, gerçek olan şu ki, günümüzde bilimkurgu romanları, en çok satan kitaplar (Best-Seller) olarak liste başlarında yer almaktadır. Hele ünlü bilimkurgu yazarlarının romanları aynı yıl içinde 10-15 baskı yapmaktadır (AKMAN: 321). 

Bilimkurgu oedebiyatının atası, ideal toplumları anlatan ütopya edebiyatıdır. Ütopya edebiyatının özgün örnekleri Eflatun'un “Devlet”, Thomas More'un “Utopia” (1516), Tommaso Campanella”nın “Güneş Ülkesi” (1623), Françıs Bacon'un “Yeni Atlantis” (1627), Edward Bellamy'nin “Geriye Bakış” (1888), Jonathan Swift'in “Gulliver Seyahatleri” (1726), Samuel Butler'in “Erewhon” (1872), Aldous Huxley'in “Kahraman Yeni Dünya” (1932) ve Georg Onvel'in “1984” adlı eserleri sayılabilir. Ütopya edebiyatının öncüsü olan Thomas More “Utopia” (Ütopya- Yun. Hiçbir yer, hayal ülkesi) adlı eserinde çağdaş sorunları ele alarak bu sorunların olmadığı bir hayali ülkeyi düşlediğini anlatıyor. 


İORE 
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Bilimkurguyu oOütopya edebiyatından o kesin çizgileriyle ayırmak oldukça zordur. Çünkü bilimkurgu dünyasını günümüz dünyası ile karşılaştıracak olursak bilimkurguda anlatılan olayların geçtiği mekanlar bir “hiç” ülkesidir, tıpkı ütopyanın da hiçbir yer veya bir hiç ülkesi olması gibi. 

Fakat ütopya, varolan sosyal, politik vb olgulara ideal hedeflerle karşı çıkarak ütopik düşünceleri ön planda tutuyor. Negatif özellikler taşıyan bir ütopyada ise okurların korkutulması için statükodaki olumsuz şartlar veya var. 
olan düzenin belirli özellikleri dağ gibi büyük sorunlar olarak gösterilmektedir. Buna karşılık bilimkurguda geleceğe yönelik bir ihtimaller dünyası sunulmaktadır. Bu öyle bir dünya ki, onun edebi-ilmi “örgüsü” bilimkurgu yazarlarının hayal gücüne göre oluşuyor. Yazarlar, yarının “fütürist” dünyasının hangi bilimsel ve teknolojik gelişme düzeyine ulaşacağına inanıyorlarsa, bilimkurguda anlattıkları dünya da o derece gelişmiş veya çağ atlamış oluyor. 


Jules Verne 


u tip bilimkurgu eserleri, fütürist roman 

kategorisine giriyor. Geleceğin dünyasında yaşayan bilimkurgu kahramanlarına geleceğin insanı Oanlamına gelen “homo futurus” denilmektedir. Bilimkurgu edebiyatının öncüsü 


Herbert George Wells 


sayılan ütopya edebiyatını bir kenara bırakırsak bilimkurgu türünün klasik öncüleri ve ilk romancıları Jules Verne ve Herbert George Wells'tir. Fakat çağdaş bilimkurgunun ilk romancısı ve bu türün babası Fransız yazar Jules Verne”dir. Ünlü İngliz fizikçisi ve “Sciencefiction” yazarı Arthur C. Clarke bilimsel edebiyatın bu iki öncüsü hakkında şunları yazar: 


“... iyi bir bilim adamına gerekli olan niteliklerin başında “hayal gücü) gelir... 
Önümüzdeki büyük problem... “Sağlam bir bilimsel bilgi? (ya da hiç değilse bilim anlayışı) ile “çok esnek bir hayal gücünün?, aynı kişide, bir arada bulunmasıdır. Jules Verne ve Wells, her istedikleri zaman bu ikisini, yan yana getirebiliyorlardı. Wells, (kendisi, çoğu zaman tersini ileri sürmesine rağmen ), Jules Verne'den farklı olarak, aynı zamanda, büyük bir edebiyat sanatçısı idi ve karşısına çıkan basit gerçekleri, işine geldiği zaman, bir kenara itmesini biliyordu. 
Verne ve Wells'in ünlü adlarını aldıktan sonra, şunu açıkça söylemek isterim ki “geleceğin olanaklarını” tartışmak konusunda, ancak bilimkurgu yazar ve okurları gerçekten yetkili olabilirler” (CLARKE, 1970: 8-9) 

Jules Verne'nin bilimkurgu romanlarındaki kehanetlerinden bazıları sonradan gerçekleşmiştir. 


Onun “Nautilus” adlı denizaltısı, motorla çalışan ilk denizaltının ortaya çıkmasından 25 yıl önce ortaya atılmış bir fikirdir. Yine onun anlattığı uzay gemisi, 100 yıl sonra aya gidecek olan Apollo uzay aracının bir öncüsüdür. 

Onun “Arzın Merkezine Seyahat” (1864) romanı yeraltı dünyasıyla ilgili fantezileri işliyor. 
“Dünyadan Aya Seyahat” (1865) uzay yolculuğunu, “Kaptan Hatteras'nın Serüvenleri” (1866) kutupların keşfini, “Denizaltında 20 Bin Fersah” (1870) denizaltındaki seyahati ve “Esrarengiz Ada” (1874) bir adaya ayak basan insanların yaptıkları sınai sömürüyü konu almaktadır. 

Bilim verilerinden yararlanarak ileride olabilecekleri öyküleştiren bir başka yazar da H. 
G. Wells'tir. Wells ilk bilimkurgu romanı olan “Zaman Makinesi”ni 1895'te yayımlamıştı. Bu eserde zaman gezgini, zamanın bir çeşit uzay olduğuna inanıyordu. Bu gezgin kendi buluşu olan zaman makinesiyle 4 boyutlu uzay-zamanda milyonlarca yıl ileri ve geri gidip gezindi, zaman yolculuğunu başardı. Bu zaman yolculuğuna modem kurgubilimciler “FTL” yolculuğu (Ing. 
FTL-Tripz Faster ThanLight-Trip, yani ışıktan hızlı süren yolculuk) adım vermektedirler (RUCKER, 1990: 207). 
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Wells'in diğer eseri “Doktor Moreau'nun Adası” (1896), bir adada ameliyat edilerek korkunç bir doktorun emrine giren yan insan, yarı hayvan birtakım yaratıkların sonunu ele almaktadır. 
“Görünmeyen Adam” (1897), insanı görünmez yapan bir ilaç peşindeki genç bir kimyagerin acıklı serüvenidir. “Dünyalar Savaşı” (1898), Merih gezegeninden Dünya'ya yapılan bir saldırı üzerine yazılmış bir bilimkurgu romanıdır. Wells'in diğer bilimkurgu eserleri “Ay”da İlk İnsanlar” (1901) ve “Hava Savaşı” (1908)'dır. 


“Bilimkurgu” ya da “Science Fiction” terimi, çağımıza ait bilimsel spekülatif edebiyata verilen bir isim olmasına rağmen, yarının dünyasını anlatan eserler insanlık tarihi kadar eskidir. Bir bilimkurgu yazarı olan Theodore Sturgeon, Tevrat'taki Peygamber HezekiePin (Tevrat Hezekiel, 1958:788) başından geçen olayı anlatırken onun “bilimkurgu” yazdığını öne sürer: “Genel çoğunluk olmasa da edebiyat tarihçeleri Peygamber oHezekiel'in gökyüzünde yanan tekerlekleri anlatırken “bilimkurgu” yazdığını kabul ediyorlar. Bu çağdaş UFO (Unidentified Fiying Object: Tanımlanmamış Uçan Nesne) 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raporlarıyla büyük bir benzerlik göstermektedir. 
Yunan hiciv ustası Lucian “Icaromenippus” adlı diyaloglarında bilimkurgu yazmıştır. Cyrano de Bergerac da 17. yüzyıldaki komedi hikâyelerinde Ay'a ve Güneş'e yapılan yolculuklardan söz ederek aynı türde eserler vermiştir (STURGEON, 1979: 390). 


ürk edebiyatındaki bilimkurgu örneklerini 

masal, efsane ve menkıbe türlerinde bulabiliriz. 
Örneğin velilerin başından geçtiği söylenilen “tayy-ı mekan” olayı bilimkurgudaki ışınlamayı (Ing. Teleportation), “bast-ı zaman” (Ing. time dilatation) veya zaman genişlemesi ise zaman yolculuğunu anlatmaktadır. Yine “kalp gözü” açık velilerin düşünce okumaları, “keşif-ehli” olmaları, bilimkurgudaki düşünce okuma cihazlarını, telepat robotları, prekognisyonu veya klervoyans sahibi siborg'ları çağrıştırmaktadır. Keza velilerin eşya üzerine olan tasarrufları, levitasyon, telekinezi, psikokinezi veya apor olayının bir benzeridir. 

Masallardaki uçan halıları, uzay araçlarının bir prototipi, cinler ve periler, devler de bilimkurguda geçen robotların, siborg”ların, uzaylı yaratıkların veya başka dünyaların varlıklarının bir varyasyonudur. 

Bilimkurgu gibi çok geniş kapsamlı bir konuyu bir makalede bütün boyutlarıyla ele almak ne yazık ki mümkün değildir. 

Bilimkurgu son yıllarda lise, kolej ve üniversitelere de girmiştir. Çağımızın ünlü astronomi bilgini Carl Sagan bu konuda şunları yazmaktadır. 

> *scilence-fıction'a oObüyük ilginin gençlerden gelmesi nedeniyle filmler yapılmakta, televizyon programları hazırlanmakta ve kitaplar yazılmaktadır. Bu büyük ilgi karşısında lise ve kolejlerde bilimkurgu kursları düzenlenmektedir... 
Gerçek bilim... ile karşılaştırmalı bir biçimde düzenlenmiş bilimkurgu kursları, benim görüşüme 


göre, okul hayatı boyunca, yararlı bir dönemdir... 


| Em insana en büyük yararı 
gelecekte omeydana gelebilecek oşok'u en aza indirebilmek için, çeşitli olasılıkları 


düşünebilmek ve düzenleyebilmek ve şimdiden keşifte bulunabilmek, imkanlarını verebilmesidir. 
(SAĞAN, 1979: 144-145). Fen bilimleriyle karşılaştırmalı olarak okutulacak bir bilimkurgu edebiyatı; yalnızca dar görüşlü, tutucu ve bağnaz insanların yetişmesini önlemekle kalmayacak, aynı zamanda yeniliklere açık, geniş ufuklu ve hayal gücü zengin insanlar yetişmesine yol açacaktır. Bu açıdan yarınların dünyasını bugünden çizebilmek istiyorsak, bilimkurguyu bir masal ya da safsata olarak değil, geleceğin dünyasını bugünden keşfetme çabası olarak görmeliyiz. 


Konuyu Arthur C. Clarke'ın bir sözüyle bitirelim: 

“Bilimkurgu okurlarının yüzde birinden fazlasının, inanılır kahinler olacağım iddia etmiyorum. Ancak inanılır kahinlerin yüzde yüzü, ya bilimkurgu okuru ya da bilimkurgu yazarı olacaktır...” 

(CLARKE, 1970: 9) 


Arthur C. Clarke 
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“Akıntıya karşı kürek çekmek yorar be abi, 


gerçekten gerek yok” dedi Timur. Kolay “evet” diyen bir yapımcı değildi. Götürdüğüm her projede uzun uzadıya dil dökmem gerekmişti.“Abyss ortalığı silip süpürdü. Bağımsız yapımcıların çoğu topu attı. Beni sorarsan can çekişiyorum.” 

“Projeyi doğru dürüst dinlemedin bile.” 

“Yalnızlığın Buğusu harika bir projeydi. Bana sorarsan bir başyapıt. Gel gör ki paramızı zar Zor çıkarmıştık. O zaman bu namussuzlar Abyss'i bu kadar geliştirmemişlerdi. Geçen sene Mustafa Fatsalılar”la Karanlık Güneş'i çektik. Dört dörtlük bir film. 
Sonuç? Bak aklıma geldikçe hâlâ elim ayağım titriyor. 
Bağımsız yapımcı olayı bitti abi.” 

“Sigaraya alıştırır gibi alıştırdılar milleti o 


ruhsuz filmlere.” 
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“Hasılatın yarısını alıyor, alsın, eyvallah, maliyetler de biraz düşüyor çünkü. Ama birader her şeye karışıyor. Öyle bir sistem ki film senin olmaktan çıkıyor. Ben yapımcı olarak bu kadar sıkılıyorsam yönetmenleri düşünemiyorum bile.” 

“Şablonlarla yapılan şeyler kalıcı olmaz. 
Seyirci sıkılır bir süre sonra.” 

“İki çocuk okutuyorum ben abi. Bunun daha üniversitesi var. Bak sana bir şey söyleyeyim. Biz daha ölmedik, kimse ekmeğimizi elimizden alamaz. 
Bütçeni yarıya indireceksin, Abyss'i bütün ayrıntısıyla inceleyeceksin. Sonra tekrar konuşacağız. Diyebilirsin ki sen neden incelemiyorsun. İncelemez olur muyum, inceledim, Abyss sisteminde film yapan dostlarımdan dinledim, ne bulduysam okudum. Senin yönetmen 


olarak bakış açın farklı olur tabii. Ateş olmayan 


yerden duman çıkmaz derler. Onları kendi silahlarıyla vurmamız lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum?” 

“Gayet iyi anladım, ne yapabileceğime bir bakayım” diye cevap verdim. Timur uyanık çocuktur, bol paralı maganda yapımcı tiplemesi vardır ya hani, onun tam tersi. Bulunduğu yere adım adım yükselerek gelmiştir. Bütçede kısıntı yapmayı düşünmüyordum. 
Abyss de doğrusu pek ilgimi çekmiyordu. Ancak bunları tartışmak için erkendi. 

Timur'un bürosundan çıkar çıkmaz telefonum çaldı. Fiyatı üçüncü kez indirmemin ardından arabama nihayet alıcı çıkmıştı. İlk jenerasyon uçan otomobillerden olan Audi FI12”mle vedalaşma vaktim gelmişti. İşlerim eskisi gibi yoğun değildi, acil bir ihtiyaç durumunda pekâlâ hava taksi kullanabilirdim. 
Arabayı alacak olan çocuk çok heyecanlıydı; belliki F12 modelini zamanında gözüne kestirmiş, yıllar boyunca hayalini kurmuş ve nihayet alabilecek duruma gelmiş. 
Satış işlemini tamamlayıp paramı alınca birikmiş altı aylık kiramı ödedim, arkadaşlarımdan aldığım ufak tefek borçları temizledim ve Selin'i arayıp akşam ne yaptığını sordum. Yemek teklifimi nazlanmadan kabul etmesine memnun oldum, meteliğe kurşun attığım için kaç zamandır arayıp sormamış olmamı mevzu etmedi. 
Selin'le Moda'da parktaki ağaçlara bakan bir lokantada buluştum. Belediyenin hologram kuşları ağaçların üzerinde neşeyle cıvıldaşıyorlardı. Simli kısa saçları, yüzüne yeşil bir ışık düşüren tasarım eseri şapkası ve omuzlarını açıkta bırakan baskılı bluzuyla Selin aylar sonra yeniden karşımdaydı. 

“Çok zamandır ortalarda olmadığına göre yeni bir film projesi var” dedi Selin. 

“Proje var ama sponsor yok” diye cevap verdim. 

“Ufak tefek seslendirme işlerini saymazsak ben de işsizim bu aralar.” 


“Kahraman bakkallar süpermarketlere karşı savaşıyordu, şimdi sıra sinemacılarda.” 

“Bakkallar en azından süpermarket gözetmeni oldular, bizde o da yok” dedi Selin. 

“Bakkallar 


kazanacağız” dedim. 


yenilmiş olabilir ama biz 

Selin'in yüz ifadesinden sözlerime şaşırdığını anladım, ancak bu konuda yorum yapmamayı tercih etti. “İlke ne yapıyor?” diye sordu. 

“Çalışıyor galiba. Pek sık görüşmüyoruz.” 

“İyi çocuktur İlke, sen de fena bir baba sayılmazsın, neyi paylaşamadığınızı anlamıyorum.” 

“Geçenlerde (o beni oçocukluğu (boyunca ona kötü davranmakla suçladı. Yaptığı hiçbir şeyi beğenmemişim.” 

“Sen beni de beğenmezsin. İlke'nin neler hissettiğini anlayabiliyorum.” 

“Size yönelik bir tutum değil, kendimi de beğenmedim hiçbir zaman.” 

“Dünyayı olduğu gibi kabul etmiyorsun.” 

“Sanatçı böyle olmalıdır.” 

“Her sanatçı böyle değil, hatta diyebilirim ki çoğu dünyayla barışık.” 

“Yani öyle bir manzara çiziyorsunuz ki sanki size sürekli kötü sözler söylemişim.” 

“Tenezzül edip bir şey söylemezsin, ama karşındaki hisseder. Sen ve yüksek standartların.” 

“Buraya gelirken böyle bir konuşma yapabileceğimizi hiç düşünmemiştim.” 

“Benim de aklımda yoktu. Konusu açıldığı için söyledim. Dost acı söylermiş.” 

“Abyss hakkında ne düşünüyorsun?” 

“Bütün işler o tarafa doğru kaydı. Sinema endüstrisinin MeDonalds”laşacağı kimin aklına gelirdi? 
Abyss'i geliştirenler hepimizin yapımcısı, yönetmeni, patronu oldu.” 

“Ünlülerin yüzlerini yapay zekâ aracılığıyla 


kaynaştırıp yeni sanal oyuncular oluşturduklarında 


wwruu.yerlibilimkurgu.com 21 


beynimden vurulmuşa dönmüştüm, ama bu kadarını beklemiyordum.” 

“Bazı huylarına kızdığım halde bu duruşunu seviyorum. Mesela senin hiçbir zaman Abyss'in hizmetine girmeyeceğinden eminim.” 

“Şimdilik öyle bir niyetim yok, ama belli olmaz tabii.” 

Ertesi gün öğlen saatlerinde Timur beni bürosuna çağırdı. Önceki gün Audi F12*mle vedalaşmış olduğum için bir hava taksi çağırdım ve yola çıktım. 
Çiseleyen yağmur hava taksinin camlarına ince çizikler atıyor ve dışarıda esen rüzgâr aracın hafifçe sallanmasına yol açıyordu. Sorunsuz bir yolculuğun ardından Timur'un ofisinin bulunduğu binanın terasına indik. 

Odasına girdiğimde yirmili yaşlarda bir genç Timur'a heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Düz sarı saçlı veyeşil gözlü genç beni görünce ayağa kalkıp yan tarafa geçti ve oturacağım koltuğu seçmemi bekledi. 

Timur çocuğu meraklı gözlerle incelediğimi fark edince “Doruhan”la tanışmış mıydın?” diye sordu. 

Uzanıp Doruhan'ınelini sıktım ve “Ben Tunç Sezer” diyerek kendimi tanıttım. 

Timur'un acelesi var gibiydi, koltuğunda doğrularak “DoruhanAbyss konusunda Türkiye'deki birnumaralı uzmandır, evet, Doruhan, en baştan lütfen” dedi. 

Doruhan kısa bir duraksamanın ardından anlatmaya başladı. 

“Abyss'i piyasaya süren MagneticDreams şirketini kurulduğu günden beri takip ediyorum. 
Geçtiğimiz üç yılda piyasayı domine etmeye başladılar. 
MagneticDreams'in var olan sinema teknolojilerini Abyss markası altında janjanlı bir biçimde paketleyerek piyasaya sürdüğü söyleniyor ama ben bu görüşe katılmıyorum. Bence şu anda gerçek bir devrim 


yaşanıyor.” 
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“Abyss öncesi sinema teknolojileriyle neyi kastettiğini sorabilir miyim?” 
ünlülerin 


“Beğenilen imajlarından 


yararlanılarak (Oyeni ünlüler yaratılması, sanal oyuncuların yüz ifadesi canlandırmaları ve video analitiği gibi konuları kastediyorum. Bu teknolojiler on yılı aşkın bir süredir kullanıldığı halde ancak Abyss hizmet şemsiyesi altında etkili olabildiler.” 

“Bence yapay zekânın ürettiği yüz ifadeleri hiçbir halta yaramıyor, bana çok basit geliyor” diyerek itiraz ettim. 

“Eski örnekler evet, ama bugün gelinen noktada yapay zekalı oyuncular değme aktörlere taş çıkarıyorlar. Ama esas fark video analitiğinin kapsamlı kullanımından doğuyor. Yüzbinlerce videonun izlenme verilerini analiz ederek, ne tür görüntülerin insanların dikkatini çektiğini tespit etmiş durumdalar. Böyle olunca sistem etkileyici arka planları, doğru kamera açısını, dikkat çeken obje ve aksiyonları önerebilir duruma geldi.” 

“Beğenilen görüntülerden tema ve anlam bütünlüğü olmayan tuhaf kolajlar oluşturuyorlar. 
Müzik videoları ve reklamlar için uygun olabilir ama uzun metrajlı filmler için asla” diyerek itiraz ettim. 

“Yeni sürüm çeşitli obje, müzik ve arka planların insanlarda uyandırdığı duyguları da öğrenmiş durumda. Zaten asıl atılımı duygu boyutunu da işin içine kattıkları son sürümde yaptılar.” 

Doruhan'ın anlattıklarını dikkatli bir biçimde dinleyen Timur “Çektiğimiz filmler açısından hangi dersleri çıkarabiliriz?” diye sordu. 

“Sistem sanal ya da gerçek tüm aktör ve aktrislerin seyirciler tarafından beğenilme skorlarına sahip. Ayrıca dünyadaki hemen her mekânın beğeni skorlarını biliyorlar. Üstelik filmin korku, macera, gerilim, aksiyon, komedi gibi türlerden hangisine ait 


olduğunu dikkate alarak kamera açıları, filtreler ve 


ışık konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Sistemin arkasındaki veri tabanına sahip olmadığımız için ödeme yapmadan yararlanma şansımız yok” dedi Doruhan. 

“Doruhan'ın Oosöylediği (oşeyleri (o sinema televizyon bölümünden mezun olup sektörde birkaç yıl çalışan herkes bilebilir. Bence asıl mesele pazarlama. 
Dağıtım tarafında bir tekel oluşturmuş ve Abyss'i de bu tekelin paravanı haline getirmişler.” 

“Afedersiniz ama Tunç Bey ben size katılmıyorum” dedi Doruhan. 

“Özür dilemene gerek yok Doruhan, neden katılmadığını açıklaman yeterli.” 

“Örnekler üzerinden açıklayınca Abyss'in kullandığı kriterler basitmiş gibi algılanıyor ama milyonlarca terabyte büyüklüğündeki veriden elde edilmiş binlerce girift kuraldan söz ediyoruz. Bunları bir insanın bilebilmesi mümkün değil.” 

“Doruhan önemli bir noktaya değindi bence” dedi Timur. 

“ABD ve Çin birçok konuda rekabet ediyor gibi görünüyorlar ama Abyss konusunda maşallah çok iyi anlaşıyorlar. Dünyanın iki büyük süper gücünün desteklediği bir işletmeye kim rekabete aykırılıktan dolayı ceza kesebilir ki? Sinema salonlarının yüzde kaçında bağımsız filmler vizyona girebiliyor? 
Abyss'inyapımcı ve yönetmenlereyardımcı olduğu gerçeğini yadsımıyorum, ancak katkısı marjinal seviyede kalıyor. Bunu ilk fark eden ben değilim elbette. Bu haksız düzene başkaldırmak zor olduğu için herkes Abyss'in faziletlerine inanıyormuş gibi yapıyor.” 


Doruhan sözlerimi yeşil gözlerini kısarak dinledikten sonra “Olayın bu yönünü hiç araştırmamıştım” dedi. 

“Dağıtım işi kritik gerçekten” dedi Timur düşünceli bir sesle. 


“Sinemacılar Abyss'e üye olarak sadece sinema salonlarına değil Holoflix, Imsperon ve Exaturk gibi dijital platformlara da erişiyorlar. Öyle olunca kimseden ses çıkmıyor.” 

“Abyss”le aralarında hasılat payı anlaşmazlığı olduğu için Insperon ve Exaturküzerindendağıtımı ayarlayabilirim, Holoflix bir MagneticDreams girişimi olduğundan Abyss dışından film kabul etmiyor. Sinema salonları da Abyss'den şikayetçi aslında. Yapımcılar Birliği üzerinden inisiyatif alarak bir kısmını Abyss”den bağımsızlaştırabileceğimizi tahmin ediyorum” dedi Timur. Taarruz emri vermeye hazırlanan bir general gibi heyecanlıydı, ayağa kalkıp odada tur atmaya başladı. 

“Tek bir filmi 
Piyasada duyulunca diğer yapımcılarda Abyss'den 


tutturmaya bakar iş. 
vazgeçecektir” dedim. Doruhan bizi şaşkın bakışlarla izliyordu. 

“Bütçede kısıntı yapabiliyoruz, değil mi?” 
diye sordu Timur. 

“Bütçede indirim hayal. Masrafını düşünerek bir sürü sahneden daha en başında vazgeçmiştim. 
Karakter sayısı da böyle bir film için minimum seviyede. Olsa olsa belki yüzde on kısıntı yapabiliriz” dedim. 

“Abi, ben iki çocuk okutuyorum, bir risk alacaksak da ocağımıza incir ağacı dikilmesin, gözünü seveyim” dedi Timur. 

“Filmin beğenileceğinden kuşkum yok. Ama hasılat işini bilemem tabii. Hem bütçe esas olarak senin işin.” 

“O namussuz bütçede mutlaka boşluk vardır. 
Bana bütçeyi kısmak konusunda söz ver. İşe başlayalım. 
Dikkat edersen projenin ayrıntısını sormadım, anla yani sana ne kadar güvendiğimi.” 

“Afaki konuşmak istemiyorum. Sen dağıtım tarafına bak istersen. Ben de senin ekiple nereden neyi 


kısabileceğimizi konuşayım. Aybaşında projeye start 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vermeyi hedefleyelim.” 

Timur dönüp koltuğuna oturmaya niyetlendi,ardından vazgeçip odada yeniden tur atmaya başladı, “Ocağımıza incir ağacı dikilecek Doruhan, ama ne yapalım, işimiz bu.film yapmadan duramıyoruz” dediheyecanlı bir sesle. 

Timur'la yaptığımız görüşmenin üzerinden henüz bir saat bile geçmemişti ki cep telefonum çaldı. 
Arayan kişi kendisini Abyss Türkiye koordinatörü Berker Durusoy olarak tanıttı ve müsait olup olmadığımı sordu. 

-Müsaitim, buyrun. 

-Sizinle son projeniz hakkında görüşmek istiyorum. Bugün yüz yüze görüşmemiz mümkün olur mu acaba? 

-Şu aralar programım çok yoğun, önümüzdeki hafta görüşsek? 

-Yarın MagneticDreams/in yıllık toplantılarına katılmak üzere Şangay'a uçacağım. Orada iki hafta kalacağım. Sizinle gitmeden önce görüşebileceğimi ummuştum, keşke bugün görüşmemizin bir yolu olsaydı. 

- Öğleden sonra yapacağım görüşmelerden birini iptal edeyim madem. 

- Çok teşekkür ederim, toplantı davetini hemen iletiyorum. 

Öğlen yemeğini bir esnaflokantasında yedikten sonra Berker Durusoy'la görüşmek üzere Abyss'in Çatalca”daki kampüsüne doğru yola çıktım. Hava pırıl pırılolduğu için İstanbul'un üzeri dört pervaneli seyir balonlarıyla dolmuştu. Hava taksinin otomatik pilotu bir süre balonların arasında düşük hızda ilerledikten sonra yükselmeye karar verdi. Bence bu isabetli bir karar oldu, aksi takdirde görüşmeye geç kalacaktım. 

MagneticDreams şirketinin genel merkezi ağaçlıklar içinde şirin bir yerdi. Hava taksi yoğunluk 


nedeniyle hologram heykellerle çevrelenmiş hava 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araçları pistinin üzerinde birkaç tur attı, inişsıramız gelince beni bırakmak üzere alçaldı. 

Çınar ve ladin ağaçlarının arasındaki patikada ilerlerken sağ tarafta Abyss stüdyolarına ait binaları ve birkaç filmde kullanıldığını hatırladığım yapay gölü gördüm. Saçlarının arasında led ışıklı teller olan genç bir kız beni kapıda karşılayıp Berker Durusoy'un odasına çıkardı. 

“Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim, Abyss'le çalışmaya sıcak bakmadığınızı biliyorum, buna rağmen buraya kadar gelmeniz büyük bir incelik” dedi Berker. 

“Rica ederim, görüş alışverişi yapmaktan zarar gelmeyeceğini düşündüm.” 

“Açık fikirli bir sanatçı olduğunuzu biliyorum, daveti biraz da bu yönünüze güvenerek yaptım. 
Bugüne kadar birlikte çalışma olanağı bulamasak da çalışmalarınızı o hayranlıkla takip ettiğimi söylemeliyim.” 

“Teşekkür ederim. Sizden böylesi bir davet alınca şaşırdım doğrusu, bu türden görüşmelerin yapımcılarla yapıldığını sanıyordum.” 

“Yapımcılığını Oo doğrudan Oo üstlendiğimiz projeler de var. Geçen yıl Abyss'in dünyadaki dört inovasyon merkezinden biri olduk. Bu başarıda Türk sinemasının Sizin gibi duayenlerinin payının büyük olduğunu söylemem gerekir.” 

“Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Benimle neden görüşmek istemiştiniz?” 

“İçeriği hakkında fazla bilgiye sahip olmasam da bir sonraki projenizde birlikte çalışmayı arzu ediyorum. Bütçe kısıtları olmadan, en yeni teknolojileri kullanarak bir film çekseydiniz ortaya nasıl bir eser çıkardı?” 

“İşin özünün bütçe ya da teknoloji olduğunu 

omuza vererek 
Ortak dostumuz 


düşünmüyorum. Yıllardır oomuz 


çalıştığımız bir yapımcım var. 


Doruhan'ın size ondan söz ettiğini tahmin ediyorum.” 

“Timur Bey'in yerinde olsam sizinle ayrılmayı aslaistemezdim. Sizin dışınızdaki yönetmenlerleçektiği filmlerin durumu ortada. Oysa siz başka bir yapımcıyla çalışmayı hiç denemediniz. Daha geniş bütçe imkanlarını ve yüksek bir ücreti hak ettiğinizi düşünüyorum. Projelerinizle ilgili geniş bir özgürlük alanına sahip olacağınızı da size kişisel olarak garanti ediyorum.” 

“Benimle çalışmayı neden istiyorsunuz? 
Sizinle çalışan benim de şahsen beğendiğim çok sayıda yönetmen var.” 

“Sanatta niteliğin nicelikten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda saygın festivallerde ödüller alan harika Türk filmleri çekildi, ancak dünya genelinde gişeleri sallayan, klasikleşmiş bir film yapamadık henüz.” 

“Beni ikna etmek için gösterdiğiniz çabanın gururumu okşadığını itiraf etmeliyim. Yine de bağımsız çalışmayı tercih ediyorum.” 

“Kendimi açıklıkla ifadeettiğimi düşünüyorum. 
Daha fazla ısrar etmeyeceğim. Genel eğilime aykırı davranarak bence gereksiz bir risk alıyorsunuz. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim, sizinle konuşmak benim için bir zevkti.” 
isteemenizin osadece 


“Benimle (o çalışmak 


filmlerimi beğenmenizle ilgili olduğundan emin misiniz? Olayın ticari bir yönü de olsa gerektir.” 

“Motivasyonlarımızın kaynaklarını net olarak belirlemek güç tabii. Örneğin siz böylesi bir teklifi neden reddediyorsunuz? Belli ki Abyss film üretiminin standardı haline gelecek. Kazanamayacağınız bir mücadeleye giriştiğinizi düşünüyorum.” 

“Bizi biz yapan şeyler belki de irrasyonel gibi görünen kararlardır.” 

“Tabii bu kararların bazen tatsız sonuçları 


olabiliyor.” 


“Artık onu yaşayarak göreceğiz.” 

Yapılacak teklifi reddedeceğimi bildiğim halde görüşmeyi neden kabul etmiştim? Bu sorunun yanıtını bilmiyordum ama görüşme sırasında yeni filmimin aslında neyle ilgili olduğu konusunda küçük çaplı bir aydınlanma yaşadığım kesindi. Dönüş yolunda, senaryonun içime sinmeyen kısımlarını nasıl revize edeceğimi düşünmeye ve değişikliklerin ana hatlarını cep bilgisayarıma yazmaya başladım. 

Toplantıda kararlaştırdığımız üzere filmin gösterimi için Holoflix, Exaturk ve Insperon dijital platformlarıyla görüştük. Holoflixyöneticileri sadece Abyss platformunda üretilen yerli filmleri kabul ettiklerini ifade ederek bizi reddettiler. Exaturk onlara muhtaç olduğumuz varsayımıyla öyle düşük bir fiyat teklifi verdi ki hiç düşünmeden reddettik. Arzu ettiğimiz sonucu elde edebildiğimiz tek dijital platform Insperon oldu. Kültür Bakanlığı'na yaptığımız başvuru da umduğumuzdan kısa sürede sonuçlanınca Kum, 


Kül ve Karanfilin çekimlerine planladığımız tarihte 


başlayabildik. 
Filmin çekimleri sırasında önceki hiçbir filmimde olmadığı kadar tedirgindim. Kaygılı 


ruh halimi set ekibine ve oyunculara da fazlasıyla yansıtmış olacağım ki Timur bir akşam beni kenara çekip uyarmak zorunda kaldı. Timur her zamanki gibi haklıydı, oğlum İlke'nin de defalarca ifade ettiği gibi sanatım söz konusu olduğunda gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Ertesi gün istemeden kalbini kırdığım robot kamera operatörlerinden, ses mühendisinden, diledim. 
Ekipçe yaşadığımızduygusal rahatlama filminçocuk 


ışık ekibinden ve oyunculardan özür kahramanının annesine kavuştuğu sahneye denk geldi. 
Bilinçaltlarımızın bir oyunu muydu, yoksa tümüyle bir tesadüf müydü bilmiyorum ama ruh hallerimizdeki annesine Oo kavuştuğu 


değişim,çocuğun sahneye 


yansıyarak filmin inandırıcılığına ciddi katkı sağladı. 
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Kum, Kül 


sinemaların sadece beşte birinde vizyona girebildi 


ve Karanfil ülke genelinde ve beklediğimizin epeyce altında ilgi gördü. İlk gişe sonuçları elimize ulaştığında Timur neredeyse ağlayacaktı. İki çocuk okuttuğunu papağan gibi tekrarlayıp duruyor, sinemayı bırakacağına dair yeminler ediyordu. Çektiğimiz filmin dünya çapında bir klasik olacağınısöyledim, ama bana inanmadı. 
Ben de tam emin değildim aslında. Kâh filmin o güne dek yönettiklerimin en iyisi olduğunu düşünüyor, kâh değerinden kuşku duyuyordum. Filmi izleyen sinemacı dostlarımdan gelen tepkiler karışıktı; filme âşık olduklarını söyleyenler de vardı, soğuk ve sıkıcı bulduklarını belirtenler de. 

Filmin vizyona girmesinden bir hafta sonra Altyazı sinema dergisinin Pazar ekinde İhsan Müfit Aktaş”'ın film hakkındaki eleştiri yazısı yayınlandı. İhsan kısa süren başarısız yönetmenlik kariyerinin ardından sinema eleştirmenliğine adım atmış ve beğenmediği filmleri yerden yere vurmasıyla tanınmıştı. İhsan'ın acımasız eleştirilerinden geçmişte çokça payımı aldığım halde, sektördeki birçok arkadaşın aksine, yazdıklarında art niyet aramıyor ve görüşlerine saygı duyuyordum. Yazıyı salonumun duvarına yansıtıp büyük bir merakla okumaya başladım. 

İçimizdeki Çocuk 

Yaşlanıyorum dostlarım. Artık ne yediğim yemekten tat alabiliyorum ne içtiğim şaraptan. 
İnsan yaş aldıkça yeni şeylerle karşılaşma, şaşırma olasılığı iyiden iyiye azalıyor. Teknolojik oyuncaklar da ilgimi çekmiyor, Shakespeare'in Hamlet oyununun tiyatrolarda bininci kez oynanması da. Şu hayatta beni hakkı verilerek çekilmiş filmlerden başka hiçbir şey avutmuyor. Ne mutlu ki sinemayı iş edinmişim ve ne yazık ki artık sinemadan da sıkılmaya başladım. 

Senin dertlerinden bize ne, bunları neden 


anlatıyorsun, diyebilirsiniz. Hatta bu uzun girizgaha 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yaş aldıkça çocuklaşmaya başlayan bir sinema eleştirmeninin kaprisi gözüyle bakabilirsiniz. Ben de o zaman yazdıklarımın dün akşam sinemada seyrettiğim Kum, Kül ve Karanfil filmi hakkındaki yorumlarıma girizgâh niteliğinde olduğunu söylerim. 

Yapay zekalı danışmanlar yüzünden bütün filmlerin birbirlerine benzediği bir dönemde,Tunç Sezer'in son filmi Kum, Kül ve Karanfil'in bana ilaç gibi geldiğini peşinen söylemeliyim. Filmi izlerken sinema sanatını neden sevdiğimi hatırladım ve salondan yüzümde mutlu bir tebessümle çıktım. Film daha önce seyrettiğim diğer büyük yapıtlar gibi gün boyunca zihnimde yankılanmayı sürdürdü. 

Kum, Kül ve Karanfil'in oldukça basit bir hikâyesi var. Samet'in annesinin tedavi için babasını Ankara 'yagötürmesi gerekmektedir. Ailesi onu hastane köşelerinde zaman geçirmesini önlemek için teyzesine bırakır. Teyzesi ve eniştesinin oturduğu ev hafif bir eğimle kumsala kadar inen ormanlık bir alanınhemen kıyısındadır... Şehirde doğup büyümüş olan Samet başlangıçta çevresine ilgi göstermez, zamanını sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynayarak ve holografik filmler seyrederek geçirir. Eniştesiyle birlikte yaptıkları küçük gezi sonrasında Samet yavaş yavaş doğanın cazibesine kapılmaya başlar. Bir yandan annesinin yanında olmayışının burukluğunu yaşarken, bir yandan da günlerini ormanda ve kumsalda çevresini tanımaya çalışarak geçirir. 

Ağır tempolu, 'sanatsal' olması için zorlanmış filmlerden Bu 


hakkındaki görüşlerimi ifade etmekten kaçınmadığım 


hoşlanmıyorum. türden yapıtlar 
için bir aralar sinema dünyasının personanongrata 51 
olmuştum. Oysa Tunç Sezer'in yoğun diyalog ve aksiyon içermeyen bu mütevazı filmini sevdim. 

biberi 


sayabileceğimizdoğal sesler, kokular ve görsel efektleri 


Tunç o Sezer (o sinemanın İUZU 


tam da kararında kullanmış. Bu ölçülü tavrın filmin 


içerdiği nefis manzaralar için de geçerli olduğunu söyleyebilirim. 

Film boyunca Samet'le birlikte güneş ışığına bakarken oluşan ışık demetlerini, yapraklarınyere inen kıpırtılı gölgelerini, çalıların rüzgârda titreşmesini, ufukta oluşan salkım salkım bulutları, deniz suyunun patlayan köpüklerini akşamüstü durulan denizi, güneş batarken uzayan gölgeleri, dalgaların kumda bıraktıkları izleri seyrederken hiç sıkılmadım. Ayrıca, guruldayan güvercinleri, ormanın gümbürtüsünü, denizin iç çekişini, çakıl taşlarının hışırtısını dinlerken içimin huzurla dolduğunu itiraf etmeliyim. 

Filmi izlerken ben de Samet gibi kumsaldaki ateşten saçılan kıvılcımlar deniz minarelerinin kıvrımları ve renkli çakıl taşlarınedeniyle büyük bir coşkuya kapıldım. Samet'le birlikte ıslak toprağın, biçilmiş otların, fırından yeni çıkmış taze ekmeğin, bahçedeki fesleğenlerin ve mor sümbüllerin kokusunu ciğerlerime çektim. 

Samet'in artırılmış gerçeklik gözlüğüyle denizin üzerine yansıttığı yunuslar, ağaç dallarına kondurduğu kuşlar ve kumdan kalesinin içine yerleştirdiği askerler de filme dair hoşuma giden yan öğelerdi. 

Filmin yavan diyalogları, görsel kalitesiyle bağdaşmayan müzikleri ve devamlılık problemleri de elbette gözümden kaçmadı. Belirttiğim kusurlarına rağmen Kum, Kül ve Karanfil'e derin duyarlığı, zarif kurgusu ve beni yeniden çocukluğuma götürmesi nedeniyle tam not verdim. 

İçinizdeki çocuğa iyi davranın dostlarım. 
Sağlıcakla kalın. 

İhsan Müfit Aktaş'ın filmim hakkında yazdıkları koltuklarımın kabarmasına yol açmıştı, yazının bağlantısını Whatsapp üzerinden Timur'a gönderdim. Sinemayla uğraşmaya başladığım günden 


beri ilk kez iyi bir iş çıkardığımı düşünüyor ve kendimle gurur duyuyordum. 

Film hakkında yazılmış başka bir eleştiri olup olmadığını araştırırken telefonum çaldı, arayan Selin'di. 

-İhsan'ın seni sevesi gelmiş bu sefer. 

-Evet, ben de az önce okudum, bir övgüler, bir övgüler. 

-Demek ki çok da ilgisiz bir baba değilmişsin. 

-Anlayamadım. Nasıl yani? 

-İlke'yle görüştüm evvelsi gün, babam yeni filminde beni anlatmış dedi. Bunu söylerkengörsen nasıl da mutluydu, gözleri parlıyordu. 

-Oğlumla bakıyorum benden fazla görüşüyorsun. 

-Bence sen de görüşmelisin, dört dörtlük bir insan. 

-Seninle de daha sık görüşsek aslında.Gerçi millet ilişkimize bir anlam veremiyor ama olsun. 

-Çok zorlasan ilişkimizden bir film çıkarırsın sen. Aralarında cinsel çekim yok ama iyi arkadaşlar. 
Ama acaba var mı bir şeyler? Sahneler gözümde canlanmaya başladı hemen. Üzülüp süzülmeler, darılıp barışmalar, filan. 

- Yarın ne yapıyorsun? 

-Çekimlerim var, ama Pazartesi'den sonra müsait hale gelirim. 

-İyi madem, konuşuruz o zaman. 

-Senin adına çok sevindim, görüşmek üzere. 

Sesinin tonundan sözlerinde samimi olduğu anlaşılıyordu. Görüştüğüm fazla insan yoktu ancak dostlarımdan yana kendimi şanslı sayıyordum. 

İki gün sonra Emirgan'daki Çınaraltı çay bahçesinde Timur'la buluştuk. Hasır iskemlelerden birinde oturmuş onu beklerken gişe hasılatının şokunu üzerinden atmış olduğunu umuyordum. İlk izlenimim moralinin çok da bozuk olmadığı yönündeydi. Çay 


bahçesinin mobil uygulaması üzerinden siparişlerimizi 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verdim, tepsi biçimindeki mini kuadkopter çay ve tostlarımızı getirdi. 

“Nasılsın dostum, ilk şoku atlatabildin mi?” 

“Atlatmayıp ne yapacaksın abi, işimiz bu bizim.” 

“Sana ulaşan tepkiler nasıl?” 

“Sanatın dibini kazımışız, hasılatı sorarsan nanay. Dünya genelinde yirmiyi aşkın film festivaline başvuru yaptım. Akmasa da damlar diye düşünüyorum. 
Ayrıca ödül kazanma şansımız da var tabii. Ölürsem kılıcım elimde ölürüm, umutsuzluğa yer yok.” 

“Aile bütçesi ne alemde? Çocukların okul parası filan.” 

“Şimdilik idare ediyorum. Insperon'dan iş teklifi aldım. Yapım danışmanlığı. Galiba kabul edeceğim.” 

“Bağımsız yapımcılık defteri kapandı mı yani?” 

“Bir iki sene ara verdim diyelim.” 

“Al benden de o kadar. Zamanı geldiğinde senden başkasıyla çalışmam ama. Bilgin olsun.” 

“Filmimizin Oo yurtdışı (o hasılatının nasıl gelişeceğine bağlı. Olsa dükkân senin.” 

“İlke'yle görüştüm dün. Kum, Kül ve Karanfil?de onun çocukluğunu anlattığımı düşünüyor. 
Memnun olmuş.” 

“İşin aslı öyle değil mi?” 

“Onunkiyle benimkini bir araya getirerek anlatmıştım. Demek ki deneyimler benziyor.” 

“Aranızdaki buzlar eriyor yani, çok sevindim be abi.” 

“Çalışmaya başlayınca işe dair zorunlulukları kavramış galiba. Ben de babamı çocuğum olduğunda anlamıştım.” 

“Sen onu bekleme abi. İki günlük dünya 


sonuçta, yarına çıkacağımız belli değil.” 
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Kum, Kül ve Karanfil - Murat K. Beşiroğlu 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Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 

Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Özge Arıkal Gönül'ün 
Distopik Öyküler 


Hawkingin 
Düşleri 


isimli kitabı. 
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Kitap, distopik öyküler olarak belirtilen üç adet uzun öyküden oluşuyor. Bu üç öyküden kısaca bahsedelim. 


1- Pragma : 


Bütün ülkelerin desteklediği bir proje ile herkese kısaca “Pragma” denilen cihazlardan verilmiştir. Projenin amacı, Zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu daraltmak, zenginlerin daha kolay bağış, yardım yapabilmesini sağlamak, fakirlerin ise bu yardımlara daha kolay ulaşmalarını sağlamaktır. 


Öykü, Feride isimli bir kadının yaşadıklarıyla başlıyor. 
Bir yandan elindeki pragma cihazıyla en yakınındaki yemek bırakılan noktaya gitmeye çalışırken, diğer yandan aklındaki düşüncelerine tanık oluyoruz. 


Sonradan isim değiştirerek Can ismini alan çok zengin birisini ve çocukluğu açlıkla ve soğuklarla sokaklarda geçmiş Ali isimli yardımcısının anlatıldığı bölümü okuyoruz. 


Birçok kişiden farklı bir dünya görüşüne sahip İdil isimli bir genç kız babasıyla yaptığı bir tartışma sonucu evden ayrılır. İşinden istifa eder ve kendine att ufak evini satar. Artık özgürdür. Pragmasıyla yiyecek aramaya çıkar. Gece bir bebek ağlaması işitir. 
Boş bir arazide terkedilmiş bir bebek bulur. Ancak bakamayacağı için pragma cihazından “sahiplenilmeyi bekleyen bir bebek” şeklinde ilan verir. 


82 yaşında Muazzez isimli bir kadın vardır. Üç çocuğu 
ve beş torunu vardır ama nedense hiçbiri gelmemiştir. 
Oldukça varlıklıdır. Komşuluk ilişkileri güçlü ve saygı duyulan birisidir. Ancak gerçekler çok farklıdır. 


Öykünün sonlarına doğru “Pragma” projesinin perde arkasını öğreniyoruz. 


2- Tardigradya : 


İnsanlar artık çok daha uzun bir yaşam sürmektedir. Sisi adındaki bir kadın, 150 sene önce henüz 6 yaşındayken yaşadıklarını hatırlar. “Metallerin Oo Arasında Kaybolanlar” isimli bir dükkâna girer, “ihtiyar” adını verdiği yaşlı dükkân sahibi ile sohbet eder. İhtiyar, 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Sisi'ye tardigradın ne olduğunu ve insanların nasıl Tardigradlara dönüştüğünü anlatır. Sisi, kocasının kendisine seslenmesiyle daldığı hatıralardan çıkar. “Anı Merkezi” ne gider ve görevliye 2520 yılında, Esil ve Osta isimli kişilerin anılarını yaşamak istediğini söyler. 
ADA isimli cihazı kafasına geçirir ve seçtiği anıyı izler. 
Anı Merkezi'nden ayrıldıktan sonra yürümeye başlar. 
Gözü bir tabelaya ilişir. Tabelada “Metallerin Arasında Kaybolanlar” yazmaktadır. Dükkâna girer. İhtiyar, kendisine “Hoş geldin ufaklık” der. İhtiyar konuşmaya başlar, Esil ve Osta'nın kim olduğundan bahseder. 
İhtiyar her şeyi anlatır. 


3- Ucube: 


HosePitty henüz on yaşında bir çocuktur ve herkes gibi doğuştan vücudunda deformasyonlar bulunmaktadır.. 
Okulda sürekli kendisiyle uğraşan, rahatsız eden bir kız ve bir de erkek çocuk vardır. Hose aslında kızdan hoşlanmaktadır. Yine kendisiyle uğraştıkları bir gün Hose ile kız arasında kısa bir konuşma geçer. Kız, Hose'ye ucube der ve Deneme Ülkesi'ne gitmesini söyler. Oysa Hose'nin Deneme Ülkesi'nden haberi yoktur. Sinirli bir şekilde eve gelir ve babasına sorar. 
Babası çok kızar. Hiçbir çocuğun 17 yaşına gelene kadar Deneme Ülkesi'ni bilmemesi gerekmektedir. 
Yasalar gereği, babası Hose'nin, Deneme Ülkesi'ni öğrendiğini Oo yetkililere (o bildirmesi ve Karar Toplantıları”na katılmaları gerekmektedir. Hose, uzun yıllar toplantılara katılır ve sonunda Deneme Ülkesi”ni tercih eder. Ancak Deneme Ülkesi'nin kesin kuralları vardır. Kendisine yeni bir isim verilir. Deneme Ülkesi”nde ameliyatlar sonunda normal bir insan haline gelmiştir ve bir eşi vardır. Ayrıca bir arkadaş edinmiştir. 
Bir gün arkadaşıyla içki içer ve arkadaşı bazı şeylerden bahseder. Hose çalıştığı kuruma giderekgizli kayıtlara bakar. Eşinin ve arkadaşının kimler olduğunu öğrenir. 
Kuralları çiğnemiştir bir kere. Cezası ise Deneme Ülkesi”nden sürgündür. Yıllar sonra eskiden yaşadığı yere döner ve babasının evine gider. 


Öyküler oldukça güzel. Kitapta bazı sayfalarda Stephen Hawking”den alıntılar olması ve öykülerde Hawking”e 


atıflar yapılması güzel bir ayrıntı. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Post Apokalintik 


Murat Yıldırım 


Melezler 


ye sonra kavustuğum beyaz karların arasında sırtımı bir kayaya dayamış ölümü düşünüyorum. 
Kendi 


insanlığın ölümünü, gezegenin ölümünü. Hepimizin 


Hayatın değişmeyen gerçeğini. ölümümü, sonu ne kadar da benziyor. Ben insanlık olarak yaptığımız hataların salgın, kıtlık, veya küresel ısınma olarak bize geri döneceğini ve dünyanın sonunu getireceğine inanırdım. Yanıldım. Biz dünyanın sonunu 


getirmedik, dünya bizim sonumuzu getirdi. 


İlk önce manyetik kutbun kayması; sonra yüzyıllarca önce sönmüş volkanların birer birer uyarıymış, göremedik. Yerküre ilk önce bir ateş topuna döndü. 


patlamaya (başlaması. Hepsi birer 
Tüm volkanlar ve süper volkanlar aynı anda harekete geçti. İnsanların çoğu o zaman öldü zaten. Kalanların 


çoğu ise toz ve kül yüzünden neredeyse maskesiz 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solunamaz hale gelmiş atmosfere dayanamadı. Ben şanslıydım. Yarım paranoyak babam zaten yıllardır kıyameti bekliyordu. Kıyamet sonrasında hayatta kalmak için hazırlanıyordu. Tabi beni de hazırlıyordu. 
O, bazen illuminatinin bazense Oyuk Dünya'dan çıkacak reptilyanlari insanlığın çoğunu yok edeceğini iddia ediyordu. Ama en favori teorisi ve benim de en çok inanmak istediğim, dünyanın asıl sahibi olan uzaylıların bok ettiğimiz dünyayı sıfırlayacakları teorisiydi. Ama o zamanlar ölümün bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum. 


Gerçek anlamda bir kıyametten kurtulan babamın dört metrekare bir banyoda sabuna basıp kafasını kırarak ölmesinin ironisine o da benim kadar gülüyor mudur? Onun, benim histerik kahkaha ve 


hıçkırmalarıma katılacağını pek sanmıyorum. Ama 


sabunu yerleştiren illuminati ajanı bir reptilyan ise, o 


zaman kim bilir? 


Hepimizin sonu gelecek. Benimkisi sadece bir kaç saat ötede. Sol kolumun acısı hafifledi ama karnımdaki yara boydan boya yanıyor. Sıcaklığın ellerimden ve ayaklarımdan yavaş yavaş çekildiğini hissedebiliyorum. Güneş battığında benim de sonum gelmiş olacak. 


Kahrolası melez itler. Yaralarımın sebebi onlar. 


Kıyamet sonrası dünyanın yeni efendileri. 


Volkanik Okıyamet koptuğunda insanlar kayıplarının acısından ve şaşkınlıktan bir süre kendine gelemedi. Sonra sağ kalanlar tüm altyapı ve üstyapının tahrip olduğunu anladığında bir yağma yarısı başladı. 
Ufak çeteler sürekli yağmalıyor ve stok yapıyorlardı. 
Bu yağma yeryüzününün yaşanabilir köşelerinde bir 


kaç yıl sürdü. 


Kıyametten beş yıl sonra yiyecek en değerli şey haline gelmişti. Bu süre içinde evinde hayvan besleyen insanların eninde sonunda vermesi gereken bir karar vardı. Kendini bile besleyemezken evcil hayvanlarını ne yapacaklardı? Bir kısım insan kedisini veya köpeğini kesip yemeye, diğerleri de hayvanları bu kaderden kurtarmak için doğaya bırakmaya başladı. 
Sokaklardaki aç insanlar, onlarla sokakları paylaşan bu hayvanları avlamaya başladı. Böylece insan, evcil hayvanlarla ve özellikle de köpeklerle yaptığı binlerce yıl süren anlaşmaya tam anlamıyla ihanet etmiş 


oluyordu. 


Kendi başına avlanmayı insanları korumak, iz sürmek, kızak çekmek, bekçilik yapmak ama en başta dostluk için bırakan köpek doğaya geri dönmek zorundaydı. Bizim zevkimize göre hibritleştirdigimiz, gözümüze hoş görünsün diye hayatı boyunca acı çeken türler haline getirdiğimiz köpekler, onları vahşi 


Melezler - Murat Yıldırım 


yaşamda hayatta kalmasını sağlayacak yeteneklerinin çoğunu kaybettiği bin yılların sonunda yalnız kalmıştı. 
İş bununla kalmamıştı. Hayatta kalmak için eski efendisini yenmek zorundaydı. Bence de bu yüzden insanlara saldıran kurtların ve vahşi köpeklerin en gözü karaları, kan kokusuyla en fazla deliye dönenleri hepsi eski evcil köpekler ya da onların yavrularıydı. 


Ancak böylesine gözü kara ve deli olanlar kurt sürülerine katılmış, diğer köpekler ise bu sürülere yem olmuştu. Ama kurt-köpek melezleri hepsinden daha fenaydı. Genelde melez itler, kurttan küçük ama çakaldan iriydi. Ama hepsinden daha akıllı, kurnaz ve acımasızdılar. Ne ateşten ne insandan ve bizim 


aksimize ne de ölümden korkuyorlardı. 


Melez it sürülerinin, kurt sürülerinden en büyük farkı eskisinden çok daha kalabalık olmalarıydı. 
Duvarlarımız ne kadar yüksek, silahımız ne kadar çok, hazırlığımız ne kadar fazla da olsa eninde sonunda bitmez tükenmez o kalabalık sürü galip geliyor ve önüne çıkan her şeyi tüketiyordu. İnsan olan her yere, barınaklara, köylere, kasabalara saldırıyorlar ve her seferinde geriye ne canlı ne cansız hiçbir şey kalmıyordu. Cesetlerin iliğini bile sömürüyor, kemiklerini de tükürmüyorlardı. 


Bu gözleri kararmış melez itler, adeta boşa giden binlerce yıllık sadakatin bedelini istiyor ve 


onlara ettiğimiz ihanetin intikamını alıyorlardı. 


Bu arada hava kirliliğinden ötürü yağan kar artık beyaz değil. Özellikle de alçaklarda. Kül rengi gibi ama bana hep kan rengiymiş gibi geliyor. Kuruyup solmuş kan rengi koyu kahverengi ile pas rengi arası. 
Binlerce yıl sömürdüğümüz Dünya, yine de bizim tür olarak gidişimize ağlıyor. Kanlı gözyaşı döküyor. 
Bence bu renk insanlara ve insanlığın sonuna çok 


yakışıyor. 
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İnsanlık ölüyor ama dünya tekrar doğuyor. 


Uzun süreli olmasa da artık maskesiz hava solunabiliyor. Hele şu an bulunduğum gibi bir zirvede maske hiç gerekmiyor. Ben de buraya bu yüzden geldim zaten. Fil mezarlığına ölmek için giden bir fil gibi, bir yırtıcının midesine inmeden rahatça ölmek 


için. Maskesiz, rahat nefes alarak ölmek için. 


En son insan grubuna aylar sonra iki hafta önce rastladım. Büyük bir melez it sürüsünden kaçıyorlardı. 
Aralarında yaşlı, çocuk ve yaralılar vardı. On gün kadar sürüyü oyaladık. Ama üç gün önce grubun etrafını sardılar. Savaştık, saatlerce savaştık. Ben ve iki kişi dışında herkes öldü. İtler sadece bizi öldürmek yerine ölenlerin, insanların ve melezlerin, cesetlerini kemirmekle meşgul oldukları için kaçabildik. O gün yuvarlandım ve kolumu kırdım. İki gün öncede küçük bir grup it bize saldırdığında yanımdaki son iki arkadaşım da öldü. Ben ise nasıl sağ kaldığımı bilmiyorum. Kendimden geçtiğimde okarnımdan yaralanmış, kan kaybediyordum. Sanıyorum yaram donduğu için kan kaybından ölmedim. Ama itler beni niçin yemedi hiç bir fikrim yok. 


Şimdi ise yakınımızdaki dağın zirvesindeyim. 
Bir yandan keşke hep burada yaşasaydım diyorum. 
Ama dağlardan korkuyorduk. Her ateş başında anlatılan, dağlar hakkında korkunç söylenceler vardı. 
Birinin tanıdığının arkadaşları dağa çıkmaya çalışmış hepsi kaybolmuş. Bir daha onları ne gören ne de duyan olmuş. Bence hepsi zırvalık. Ama ben de şimdiye 


kadar şansımı hiç denememiştim. 


Melezlerin sesimi o? Neyse ki uzakta. Daha 


kolay bir av bulmuşlardır, umarım. 
Güneş batıyor ve ben hazırım. Artık ölebilirim. 


İleride parlak bir ışık mı var? 
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Melezler - Murat Yıldırım 


Işık yaklaşıyor ve güçleniyor. Ama ben gözlerimi açık tutamıyorum artık. Bu ölmeden önce görülen beyaz ışık mı? Ben onun da bir zırvalık 


olduğuna inanırdım. 


Son bir çabayla gözlerimi açıyorum. Işık beni sarmalamış. Işığın içinde belli belirsiz karartılar var. 


Melekler de zırvalık sanıyordum. 


Ama meleklerin haberleşmek için telsiz 


kullandıklarından haberim yoktu. 
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Deneme - Bölüm 3 
Bülent Özden 


KÜTLEÇEKİMİN OLUŞUMU HAKKINDA ZIT ÖZELLİKLİ İKİ ENERJİNİN ETKİLEŞİMİ NETİCESİNDE MÜMKÜN GÖRÜNEN ÇÖZÜM 


Yazarımız Bülent Özden 1956 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Hamburg üniversitesinde ekonomi ve politika alanında gördü. Yaklaşık elli yıldır bilimkurgu, kozmoloji ve dolayısıyla da fizikle amatör olarak ilgileniyor. 


Son on yıldır kuzey Ege sahilinde bir köyde yaşamını sürdüren yazarımız roman ve fizik makaleleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 


Sonsuz Gençlik Tröstü, Kozmik Tayyare, Maaş adlı yayınlanmış romanları, ayrıca kozmoloji ve fizik üzerine yazdığı birçok deneme ve makalesi mevcuttur. Bu ufuk açıcı düşünceleri biz de YBKY dergide sizlere sunmayı istedik. 


Bu sayıda kendisinin kütleçekim olgusu üzerine yazdığı makalenin birinci bölümünü yayınlıyoruz. 


İçerik 


I - Bilgi 12 - Atomlardan mamul yaşayan Gökcisimleri 
2 - Alan ve maddenin oluşumu 13 - Dünya ve Hayat 

3 - İlkel Evren 14 - Galaksiler ve Karadelikler 

4 - Homojen Evren 15 - Isı 

5 - Parçacık Evreni 16 - Radyoaktivite ve Nükleer patlama 

6 - Çekirdek evreni 17 - Yörüngeler ve Rotalar 


7 - Atom ve Gözlemci 
8 - Çekirdek güneşleri 
9 - Füzyon ve Elementler 


10 - İplikçik Anaforları, Elektromanyetik, Zayıf ve 
Kuvvetli Nükleer kuvvetler, ışığın yol alış biçimi 


11 - Gökcisimleri 
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HAYATIN TOHUMLARI MADDENİN İÇİNDEKİ BİLGİDE SAKLIDIR 


0 ve | olarak sembolleştirdiğim iki temel 
enerjinin sayısız seçeneklerde etkileşirken aynı madde gibi meydana getirdiği bir üründür. Bunu şöyle de ifade edebiliriz “ iki temel enerjinin oluşturduğu alanın homojenliğini yitirmesi sonucu madde gibi ortaya çıkan yan ürünlerden biridir.” . Varlığı tamamen ivmeli 


sişme ve homojen olmayan evrene bağlıdır. 


GALAKSİLER ve KARADELİKLER 


Galaksiler daha önce ifade ettiğim gibi 2. 
nesil çekirdeklerdir ve şişme neticesinde bugünkü boyutlarına erişmişlerdir. İç alanları galaksilerarası Madde adını verdiğimiz sıkışmış alanın oluştuğu ve karadelikler 


alandan yoğundur ve onu büker. 


vasıtası ile sürekli yenileyerek bir düzen içinde tuttuğu, içten dışa kaynayarak genişleyen evrenin iç düzeninin ve iskeletinin tutunma noktalarıdır. Galaksi içi Alan karadelikten başlayarak içinde bulunan gökcisimleri tarafından bükülür. Karadelik en yoğun kütlesiyle hacim birim başına en hızlı şişendir. Aynı anda da döndüğünden aynı güneş ve dünyada olduğu gibi, kendisine en yakın alanı ve gökcisimlerini dönüş hızına en yakın uzaklaştıkça azalan bir hızda dönmeye zorlar. Galaksi içindeki gökcisimleri de karadelik kadar olmasa da alanı bükmektedir ve aynı anda alan da şiştiği için aralarında bir dolgu malzemesi işlevi görmekte ve karadeliğin dönüş hareketini galaksi içinde bulunan gökcisimlerine taşımaktadır. Karadelik ve manyetik alan üreten diğer gökcisimleri, aynı çekirdekte olduğu gibi silindirik halka biçimli galaksi çevresini kuşatan iplikçik anaforlarından mamul, çekirdek çevresinde güçlü nükleer diye adlandırdığımız katmana benzer güçlü bir manyetik alan üretirler. Bu manyetik alan 


evren çapındaki manyetik alanla bağlantılıdır aynı 


Bülent Özden 


zamanda yeni parçacıkların oluşmasına vesiledir. 


Spiral Oo galaksiler (oo olgulaşmış Oo galaksi modelleridir ve bünyelerindeki atomları ortalarındaki karadelik vasıtası ile sürekli yenilerler. Bunun bir anlamı da evrendeki hidrojen miktarının sabit olmadığı güneşlerde yanıp diğer elementlere dönüştükçe, güneşlerin ve diğer gökcisimlerinin karadelik tarafından yutulup ezildikten ve galaksi içine dışkılandıktan sonra galaksi çeperlerinde yeni hidrojen atomları oluşturmak 


üzere dış çeperlere itildiğidir. 


Karadeliğin oluşumundan başlayarak bunu nasıl gerçekleştirdiğine bakalım şimdi de. 


Evrenin herhangi bir noktasında alanın 


homojenliğini yitirmesi neticesinde kümeleşerek maddeye dönüşebileceğinden daha önce bahsetmiştik. 
Sırası ile Parçacık, çekirdek, ve çekirdek güneşi ortaya çıkıp çekirdek güneşi kütlesinin süpernova adayı dev hidrojen topuna dönüşmesinden sonra füzyon ve elementler imalatı başlar. Maddenin oluştuğu alanın merkezinde şişme nedeniyle tıpkı parçacık oluşumundaki sürçte olduğu gibi kümeleşme başlar. 
Yani önce dev güneşler şeklinde kümeleşen alan daha sonra ortaya çıkan yoğun kümelerin çevrelerindeki alanı itmesi neticesinde kümeleşmeye devam eder. 
Maddenin oluştuğu alanın ( galaksi içi alan |) merkezinde sıkışma başlar ve oluşan kümeler (Güneşler ) birbirine yapışarak dev bir kütle meydana getirir. Yeni oluşan dev Kütlenin merkezindeki basınç büyüklüğüyle orantılı olarak o kadar yüksektir ki atomların direnci kırılır ve çökerek bileşenleri olan iplikçik anaforları, alandan sonra ikinci az yoğun anaforlar olan 1sı ve alan anaforlarına dönüşür ve kütlenin merkezinden hafiflikleri nedeniyle itilip dışlanırlar. Karadeliğin ve galaksi iç alanındaki dönüş hareketinin devamlılığını 


sağlayan itiş gücü de bu sayede meydana gelir. 


Atomların ezilip dağılması ile serbest kalan 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alan anaforları genellikle ısı diye adlandırılacak ölçüde sıkışmış anaforlardır. Karadelikten itildikleri andan itibaren galaksi iç alanının şişman silindirik halka biçimli gövdesinin dış çeperlerine savrulurlar. Galaksi içindeki güneşlerin ve hareketli gökcisimlerinin üretip galaksi dışına ittiği ısının da katılımıyla minik anafor kümeleri olarak birbirlerine yapışıp parçacık oluşturmaya ve şişen galaksi alanında yoğunlukları nedeni ile önceleri pozisyonlarını muhafaza etmeye, yani şişen galaksi iç alanının yanlarından akıp gitmesine ki bu da yoğunlukları arttıkça galaksi merkezi istikametine doğru yol aldıkları izlenimini verir, sonra kümeleşmeye devam ederek çekirdekler oluşturmaya, bu çekirdeklere bağlanmaya ve hidrojen atomları meydana getirmeye başlarlar. Sonrasında kümeleşen hidrojen atomları dev güneşler halinde birleşirler. Bu defa alanın spiral galaksi haline gelmeden herhangi bir noktasında oluşturduğu madde kümesinden farklı olarak, işleyen bir spiral galaksi sisteminde, sadece çekirdekten meydana gelip dev hirojen topuna dönüşmezler. Direk olarak galaksi iç ısısının önce hidrojen atomlarına, sonra da güneşlere 


kümeleşmesinden meydana gelirler. 


Böylece güneşlere yakıt devamlılığı sağlanmış 


devirdaim tamamlanmış olur. 


ISI 


Isıyı beşinci kuvvet olarak adlandırsak yanlış olmaz. Zira tıpkı kütleçekim hariç diğer üç kuvvet gibi alanın sıkışmış halidir ve evrenin iç düzeninde en az 


diğer kuvvetler kadar önemli işlevleri vardır. 


Basınç ne kadar yüksekse atomlardan sıkışma neticesinde dışarı sızan alan anaforları o kadar fazladır ve hissedilen ısının derecesi alan anaforlarının atom 


bünyesindeki sıkışma miktarı ile doğru orantılıdır. 
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Yani en yoğun ( ağır ) atomlar en hızlı ve miktarlı ısı yayanlardır. Günlük hayatımızda ürettiğimiz ısı da atomlarda çeşitli miktarlarda sıkışmaya neden olan dış etkiler sayesinde gerçekleşir. Isı anaforları atomlardan kaçmalarına neden olan etkiden uzağa itildikçe genişler ve nihayetinde galaksilerarası boşlukta tamamiyle alan anaforlarına dönüşürler. Bu açıdan bakıldığında galaksi içi alanın da merkeze yani karadeliğe yaklaştıkça daha yoğun ısı anaforlarından oluştuğunu söyleyebiliriz. 
Alandan maddeye dönüşüm sıralaması bu durumda şöyledir ; alan şişme ve homojenliğini yitirme etkisi ile ısıya, 1sı parçacığa, parçacıklar çekirdeğe dönüşür ve bu dönüşüm esnasında zayıf ve kuvvetli nükleer, elektro manyetizma ve ışık gibi dalgaboyuna göre çeşitli etkileri olan iplikçik anaforları ortaya çıkar. 
Nihayetinde hepsi bir arada atomları oluşturur. Sişen atom kümeleri ( gökcisimleri ) uzayı büker aynı anda da gözemciyi ivme ile uzaya iter ivme de ağırlık olarak ( kütleçekim ) hissedilir. 


RADYOAKTİVİTE VE NÜKLEER PATLAMA 


Radyoaktif elementler şişman çekirdekli, çekirdek birbirine bağlanıp, aynı anda çekirdeğin etrafını 


yani içinde zayıf nükleer katmanları iplikçikle kuşatarak kuvvetli nükleere destek olan parçacıkların bir kısmının, çekirdek şişman silindirik gövde çapındaki aşırı genişlik nedeniyle, dış çepere yeterli miktarda iplikçikle bağ kuramaması neticesinde, çekirdek çapına göre zayıf kalan kuvvetli nükleere sahip elementlerdir. Bu tip çekirdeklerden kendiliğinden sürekli veya uyarıldıklarında, çekirdekle oluşturdukları bağ neticesinde nükleer katmanları zayıflamış parçacık kaçışı olur. Bu parçacıklar zayıf nükleer katmanları sebebiyle civarlarında bulunan diğer atomlara çarptıkları anda sekmek veya yörünge 


kazanarak bağlanmak yerine patlar ve zarar verirler. Bu 


etkinin adı radyoaktivitedir. Çekirdek nükleer katmanı ve bağı dış bir etkiyle bozulduğunda, atomik düzenin baskı altında tuttuğu ısı ( sıkışmış alan ) serbest kalır. 


Nükleer patlamalarda oluşan yüksek ısıyla genleşme, enerjiye dönüşen maddenin çevresindeki elementleri ısıtıp genleşmesine sebep olmasıyla değil, bizzat atomların kendini oluşum sebeplerine bağlı bir düzen içerisinde sıkıştırdığı alanın ısı-alan haline dönmek 


mecburiyetinde kalması ile ortaya çıkar. 


YÖRÜNGELER ve ROTALAR 


Yörüngeler, cisimlerin uzayı bükmesi ve manyetik alanların yardımıyla oluşan alan koşullarında yol alan gökcisimlerinin öngörülebilir rotalarıdır. 
Galaksi iç alanında dairesel yörünge mümkün değildir. 
Bütün gökcisimleri karadelik tarafından helezonal dönme hareketine zorlanan şişman silindirik halka şeklindeki galaksi iç alanının tahriki ile, karadeliğe mesafelerine bağımlı farklı hızlarda kardelik çevresinde 


dönerler. 


Galaksi, atom çekirdeği ve evrenin tamamının farklı boyutlarda ve tıpatıp aynı işleyiş tarzında yapılar olduğunu ciddi ciddi düşünmekteyim. Bu durumda galaksi içi gökcisimlerinin ürettiği manyetik alanların, atom çekirdeğini oluşturan parçacıkların zayıf nükleerinin bir üst boyutta karşılığı, galaksi bütününün manyetik alanının çekirdeği çevreleyen kuvvetli nükleerin bir üst boyutta karşılığı olması gerekirdi. Bu durumda galaksi içindeki manyetik alan üreten, üretmeyen çeşitli ogökcisimlerinin, parçacık türleri olarak çekirdek içinde karşılığı olması gerekirdi. Elektronların ise, çekirdek iç alanına ait, silindirik halkanın merkezinden yani bir alt boyuttaki karadelikten geçip yok olan, çekirdek dış çeperlerinde 


tekrar ortaya çıkıp turunu tamamlayan parçacıklar 


Bülent Özden 


olması gerekirdi. Tabi ki farklı boyutlarda ve farklı 


zaman kesitlerinde. 


Görüldüğü gibi yörüngeler konusu muazzam bir detay içeren bu yazıya sığmayacak tartışmalara açık bir konu. Şu anda geldiğimiz noktadan tekrar galaksi içi yörüngelere dönüp basit bir açıklamayla nasıl ve hangi tahrikle gezegenlerin ve diğer gökcisimlerinin 


birbiri etrafında yörünge kazandığına dönelim. 


Manyetik alan üreten bütün gökcisimlerinin kendi ekseni etrafında dönüş hareketi manyetik alan çizgilerine dikeydir. Aslında atomlardan mamul bütün gökcisimleri yaşayan ve ölü ayrımı olmaksızın, az veya çok, atomlarının ürettiği manyetik alandan kaynaklanan bir manyetik alana sahiptir. Ama konuyu fazla çetrefilleştirmemek için, belirgin özellikler gösteren ve tanıdık üçünü yani dünyayı, ayı ve güneşi ele alıp, birbirleri ve karadelik etrafındaki yörüngelerini 


inceleyelim. 


Güneş, dünya ve ay uzayı bükmektedir. 
Galaksi uzayı ivme ile şişen hiper ince jölemsi bir dolgu gibidir. İvme ile şişen iki gök cismini iter. Gök cisimleri yoğunlukları nedeni ile onu hacim birim itibarı ile daha güçlü itmektedir ve dalgalar halinde bükmektedir. Dünya ve güneşin kendi ekseni etrafında dönüşü ile, manyetik alanları tıpkı bir otomobil lastığininasvalta tutunması gibi, büküldüğü noktalarda uzaya tutunur. En güçlü tutunduğu noktalar doğal olarak güneşle aralarındaki uzaydır ve güneş etrafında dönüşün istikametini tutunma noktaları arasındaki fark sağlar. Aynı asvaltın direncinin otomobilin ağırlığından fazla olup, onu üzerinde tutması ve motorun dönüş istikametinin de gidiş yönünü tayin etmesi gibi, dünya güneş etrafında döner ve her iki cisim de uzayla birlikte ivme ile genişler. Eğer ivme ile genişleme olmasaydı böyle bir yörünge de mümkün olamazdı çünkü; aynı anda da güneş dünyayı dışa doğru iterek güneşe dönük 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olmayan yüzündeki direnç zayıflığı nedeniyle gittikçe 


uzaklaşmasına sebep olurdu. Güneş etrafındaki yörüngenin eliptik olması tüm sistemin galaktik uzayın karadelik tarafından zorlanan dönüş hareketinin tahriki ile helezonal ileri hareketidir. Helezonal ileri hareket eliptik bir kesit verdiği gibi dünyanın mevsim dilimine göre güneşe yakın veya uzak olmasını sağlamaktadır. 
Doğal olarak helezonun bir noktasının dairesel kesitinin çapı değişmez. Dolayısı ile dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi de ölçemediğimiz ivmeli şişmeyi 


hesaba katmazsak yani göreceli olarak sabittir. 


Aynı durum ölü bir gökcismi olan ay için de geçerlidir. İç hareketi olmadığından, atomlarından kaynaklı manyetik alan ayın ekseni etrafında dönmesini sağlamaz, bu durumda dünyanın dönüş hareketi iki kütlenin karşılıklı uzayı büktüğü noktada aya intikal eder ve dünya küresi çevresinde gezegen tarafından döndürülür. o Kütlesinin, güneşin, dünyanın ve galaktik uzayın birbirini bükme etkileri yörüngesinin 


özelliklerini belirler. 


Rotalar: 


Her düz rota, tıpkı galaksi modelinde olduğu gibi, boyutu farklı olmakla birlikte karadelik benzeri bir eksen etrafında, helezonal ileri hareketli şişman silindirik alanın ( Evren ) dönüş hareketini takip etmek omecburiyetindedir. Evren sınırları dışına çıkmak mümkün değildir. Düz rotalar alanın helezonal kıvrımlarını takip eder, gökcisimlerinin büktüğü alanın etkisiyle oluşan kavislere uyarlar. Uzak galaksilerden gelen ışığın, uzayı büken madde kümelerinin yanından geçerken bir yay çizerek tekrar olması gereken düz rotasına dönmesi bunun en belirgin örneğidir. Yayın madde kümesinin ters istikametindeki bombesi, ışığın çekilmediği tam tersine tıpkı kasise çarpan 


otomobil lastiği gibi itildiği dalgalar şeklinde bükülen 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alanın izini takibe zorlandığı, kasisi aştıktan sonra hız yakınlık ve kütle faktörlerine bağımlı olarak düz rotasına döndüğü veya yön değiştirdiğini gösterir. 
Kimi cisimler kendilerinden büyük gökcisimlerinin uzayı itme etkisini geliş açıları ve hızlarına bağlı olarak tıpkı rüzgârın gücünden faydalanan yelken gibi 


hızlarını arttırmak amacıyla kullanabilirler. 


Gökcisimlerine yaklaşma açıları düz bir rotanın küresel dalgalar halinde bükülen uzayda dalgalar arasında yörüngesel bir rotaya, dalgaları dikey keserek gökcismi kütlesine yönelmesine, aynı şekilde dalgalara çarpıp gökcismine ters veya düz istikamette rotasından uzaklaşmasına veya kasis şeklinde bir yay çizip düz rotasına devam etmesine sebep olurlar. 
Kütlenin kendisine yaklaşan cisimleri çekiyormuş izlenimini veren, şişmesi nedeniyle yaklaşan cismin, kütlenin büktüğü uzayda oluşan dalgalara çarpma açısının dikeyleşip kesilen dalgalar tarafından kütleye yönlendirilmesinden kaynaklanır. Yüksek dalgalarda sörf yapanların tam olmasada kısmen benzeşen etkilerden o faydalandığı (o gözlemlenebilir. o Sörfün karadan açık deniz yönüne hareketli dalgalar üzerinde yapıldığını ve sörfçünün açık denizden karaya doğru yelkenli bir sörf ve arkadan esen rüzgâr ile ilerlediğini hayal edersek kafamızda aşağı yukarı bir hareket 


biçimi canlandırabiliriz. 


Madde kümeleri (o (Galaksiler, 


gezegenler vb. ) şişme ile aralarındaki uzayı itip 


yıldızlar, 


çarpışabilirler. Bunun sebebi aralarında kendilerini kütleleri ile düz orantılı miktarda bükecek uzay bulunmamasıdır. Örneğin dünya ile ay arasındaki mesafe kadar uzay dolgusunun şişmek ve her ikisi tarafından bükülmek suretiyle birbirine yaklaşmasını önleyecek kadar olması. Çarpıcı bir örnek te Samanyolu ile Andromeda galaksisinin birbirine yaklaşıyor olmasıdır. Aradaki mesafenin karşılaştırması bize aynı 


zamanda Ay ile Dünya, Samanyolu ile Andromeda 


arasındaki uzay dokusu arasındaki yoğunluk farkını verir. Samanyolu ile Andromeda arasındaki uzay dokusu şişmesine ve iki madde kümesi tarafından bükülmesine ve aradaki onca mesafeye rağmen iki galaksinin kendisini itip birbirine yaklaşmasına engel olacak güçte olmadığını gösterir. Bu da guantumaltı anaforlardan başlayarak galaksi boyutlarına kadar varan kümeleşmeye güzel ve dev bir örnektir. 
Aralarında yeterli yoğunlukta ve miktarda uzay dokusu ve uygun kütle değerlerine sahip gökcisimleri bu sayede 1- Birbirine yaklaşmadan birbiri etrafındaki yörüngelerini muhafaza edebilir. 2- Çarpışabilir. 3- Birbirinden uzaklaşabilir. 4- Düz rotaları bozulmadan bükülen uzay dalgalarına uyarak kasis çizebilir. 


NETİCE 


Bu metinde kabaca ifade etmeye çalıştığım fizik teorisi tamamen Bülent Özdene yani bana ait olup mümkün olan en kısa biçimde bir fikir vermek amacıyla toparlanmıştır. Konulara vakıf olanların da anlayacağı gibi her bir başlık yıllarca sürebilecek geniş kapsamlı bir araştırma ve ıspat sürecine muhtaç olmakla beraber, bir kere bu açıdan yani kütlenin çekmediği, aksine ittiği, madde ile alanın aynı malzemenin farklı yoğunlukta şekilleri olduğu, ve hatta madde kümelerinin bilhassa karadeliklerin en fazla alanın fışkırdığı kaynaklar olduğu vs bakmaya başlayınca, tezimi doğrulayan sayısız 1spatı gözlemleyeceklerdir. 


Bilhassa nükleer patlamanın etkileri maddenin içinde ivmeli şişme baskısı ile kendiliğinden oluşan atom düzeni sayesinde ne kadar alanın sıkıştığını 


göstermek açısından güzel bir örnektir. 


Newtondan itibaren geçerli olan ve teorik fiziğin dokunulmazlar konumunda bulunan kütlenin çektiği fikri ortodokslaşma eğilimi yüksek bilim 


Bülent Özden 


aleminde bir tabudur. Teorik fiziğin bugün deyim yerindeyse evrenin dibini gösteren mantıklı bir açıklama yapamamasının sebebi bana göre Newtondan itibaren kütlenin çektiği düşüncesine saplandığı kavşakta yatıyor. Einstein kütleçekim—ivme förmülünü ortaya attığında evrenin ivme ile genişlediği henüz tespit edilmemişti. Doğal olarak ta düşen elmanın 


gücüne karşı koyacak argümanı yoktu. 


Akademik o düzeyde üzere gelecek katılım tekliflerine açığım. Teorimin 


konuyu ( irdelemek matematiksel ifadesini talep eden çok bilmişlere de teorik fiziğin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini, böyle bir kuramı matematiksel olarak ifade edecek bilgi düzeyinin ve işlem hacmini gerçekleştirebilecek bilgisayarın bulunup bulunmadığını araştırmalarını tavsiye ederim. Yaratıcı düşünce, mantık ve gözlemin yerini alabilecek metodolojinin henüz keşfedilmediğini hatırlatmakta yarar var. Tarlada verimi arttıran yaratıcı düşüncedir, verimin ne kadar arttığını ifadede 


matematiğin yardımını alabilirsiniz. 
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Kısa Öyküler 


Harun Okumuş 


Büyücü Kral 


Yirmi insan boyundaki taht odası, tüm ihtişamının yanında derin bir sessizliğe gömülmüş haldeydi. 
Günün son ışıkları uzun pencerelerden içeri girip yerde cılız parıltılar oluşturarak kayboluyordu. 


Elli kral muhafızı salonun iki yanına sıralanmış halde elleri kılıç kabzalarının üzerinde gözlerini kırpmadan duruyordu. 


Kral ise tahtında düşüncelere dalmış oturuyordu. 
Bir süre daha zemindeki ışık Oyunlarını seyrettikten sonra kalkıp şahsi odasına doğru yürümeye başladı. 


Büyük savaşlar vermiş ve neredeyse tümünden zaferle ayrılmıştı. Düşmanları arasında ölümsüz olduğu dahi konuşulur olmuştu. Aslında şu günlerde kendi yorgun bedenini taşımakta bile zorlanmaktaydı. Yatak odasının kapısında nöbet tutan askerlere selam verip içeri girdi, kapıyı kilitledi. 


Elbise dolabını açtı, ahşap dolap kapağındaki aynaya bir süre baktı. Dolabın arka tarafından metal bir platform yana kayıp başka bir odayı ortaya çıkardı. 


İçeri girer girmez oda aydınlandı. Sağda solda kimi savaşları kazanmasını sağlayan yıkım silahları duruyordu. Bu silahlar sayesinde yüz binlerce hayat 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kurtulmuştu ve adı Büyücü Kral'a çıkmıştı. Kral doğruca köşedeki sandığa gitti. Yaşlı elini üzerine koyduğu anda siyah sandık aralanıp usulca açıldı. 
İçinde küçük bir kutu vardı. Kutunun üzerinde küçük bir cam yüzey ve düğmeler bulunmaktaydı. 


Yaşlı kral düşündü, bir insanın yaşayabileceği en ilginç yaşamı yaşamıştı herhalde. Zaman denen bilinmez şey, insanın kendisine müdahale çabasına sağlam bir şakayla karşılık vermişti: Onu planladığından 3000 yıl öncesine göndererek. 


Sonrasında olaylar öyle gelişmişti ki kendisini koca bir imparatorluğu yönetirken bulmuştu. 
Yıllar boyunca binlerce kez niyetlense de geri dönmeye bir türlü cesaret edememişti. Belki de yaptığı bunca şey yüzünden bambaşka bir yirmi birinci yüzyılla karşılaşmaktan korkuyordu. 


Ama yaşının ilerlemesiyle birlikte hep hissettiği yalnızlık dayanılmaz boyuta gelmişti. En azından kendi zamanımda ölmeyi hak ediyorum diye düşündü. 


Öte yandan halkını yalnız da bırakamazdı. Yıllar boyunca tonla düşman kazanmışlardı ve Kralın bir anda ortadan kaybolduğu duyulur duyulmaz bir çoğu vakit kaybetmeden ülkesini talan, halkını katletmek için birbirleriyle yarışırdı. 


Kral titreyen elleriyle zaman makinesine dokundu. 
Sandığın kapağını kapattı ve gizli bölmeden çıktı. 
Gözlerinden süzülen yaşları kimsenin görmemesini umarak taht odasına doğru yürümeye başladı. 


Başkan 


Dört yıl önce yapılan seçimlerde halkın yarısından fazlasının desteğini alarak başkan seçilmiş, görev süresi boyunca halkının ve ülkesinin iyiliği için bir çok önemli işin altından başarı ile kalkmıştı. 
Yasalar bir dönem daha görev yapmasına izin verse de partisi onu ikinci kez aday göstermemişti. 
Şimdiyse görevini yapacağı veda konuşmasıyla üç hafta önce seçilmiş yeni başkana devredecekti. 
Zamanı geldi, alkışlarla basın mensuplarının karşısına geçti ve kendisinin bir robot olduğunu açıkladı. 


Sayılı gün Çalık Geçer 


Hizmetimiz kesinlikle garanti altındadır, dedi yaşlı satış görevlisi. “Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı son değerlendirmelere göre alanımızda memnuniyet oranı en yüksek şirket seçilmenin haklı gururunu taşımaktayız.” 


Altay, on beş dakika sonra şirket binasından satın alımı gerçekleştirmiş olarak çıktı. Üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyordu. Taş kaplama zemin üzerinde durup düşündü. Teknolojik olarak 


Harun Okumuş 


kısa zamanda ne çok yol kat etmişlerdi daha düne kadar insanlar yapay zeka ve robot teknolojilerinin emekleme aşamalarından heyecanla bahsediyordu. 
Ancak teknoloji kendilerine daha fazlasını vermişti. Buluta aktarılacağı günü heyecanla bekliyordu, sonrasında yeni bedenine geçirilecekti bilinci. Kafasına takılan tek kısım, parasının böyle bir hizmeti karşılamaktan çok uzak olmasından dolayı sözleşmeye eklenen “üç yıl boyunca mars üssünde zorunlu hizmette bulunma” maddesiydi. 
Aman dedi, üç yıl nedir ki? Sayılı gün çabuk geçer. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle cadde boyunca yürümeye başladı. 
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başka Dünyalara Canlı Mahlükat Var mıdır? 


44 


Osmanlıca ilk bilim-kurgu OSMAN eseri, ilk defa Türkçede. NURİ ERALP 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Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mızda hayat canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? 
Onlar bu dünyadan ilerleme bazında farklı mıdır? 
Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğa! şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alamlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belkide en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 96 
Yayınevi: Karakarga 


entromer - Ötekiler 


Tuhafbir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 
Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye çalışan kararlı bir Yargıç. 

Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan insanların aklında ortak bir soru vardır; 

“Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? 

Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. 


Başka birgöğünaltında tüm rüyalaryeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 
Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 


Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabın, son sayfasına kadar düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: Mayıs 2019 

Sayfa Sayısı: 328 

Yayınevi: Paradigma Akademi / Paradigma Polisiye Yayınları 


Sezai Özden 


>ENTREMZER 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Post Apokaliptik 


Ezyi Özbek 


Deli Raks 


© 
KENDİ 


Aradığım biri var. Asla tanımadığım fakat bulduğum an öldüresiye sevmeyi isteyeceğim biri; ki bulabilsem de fiziksel olarak temas edemeyeceğim ve hâli hazırda ölü biri... 


Sürüp giden yaşamımda örtülü gerçekler var ama sergilenen yalanlar yoğunlukta. Kandırılmayı bekleyen insanlar ve onlara uygun bahaneler mi aradınız? Eh 


Uzun lafın kısası var oğlu var da azıcık rahat yok. 


elbette bol miktarda mevcutlar... 


Kozamda geçireceğim kısacık zaman dilimi için bunca çırpınmak ne saçma.Aslında tek istediğim yeni bir nefes. Arzuladığım, duyulmamış sözleri fısıldayacak dudaklar. 


sorgulamayacağıma varlığım üzerine ant içerim. 


Söylenenlerin gerçekliğini 


Tüm bu beklediklerim yaşamayan birinden ve bilirsiniz ki ölülere ilgi duymak hiçbir zaman hoş 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YARAT 


karşılanmamıştır. Fakat sanıyorum ki bahsettiğim hayranlık seviyesi sakıncalılar listesine girmiyor. 
İçine düştüğüm bu zor durumu benim istemediğim de ortada. Sapkınlık değil yaptığım, bir çeşit bağımlılık olduğu aşikârsa da kime ne? Tüm bu saçmalıklar silsilesinin kaynağını arıyorum ama bulamayacağımı biliyorum. Bize sunulanları kabul etmekle ve felaketler bizim başımıza gelmediği için şükretmekle o kadar meşguldük ki sorularımızı unuttuk.Her neyse, 


toplumsal mesaj verecek değilim. 


Sen, tüm bunları okuyan kişi; fazla vaktim yok. Bendeniz Simin; K.D.Y. — Kendi Dünyanı Yarat — Simülasyon Evreni teknolojisinin arkasında yatan tüm detayları keşfedemesem de ölümüme selam çakacak kadar bilgi edindim diyebiliriz. Seninle de hali hazırda bildiklerimi paylaşmaktan öte bir gayem yok. Kurdukları düzenin işleyişinde, bana benzeyen 


fazla pürüz yaşamayacaklarına neredeyse emin gibiyim. Öncelikle bu mektubu okuyorsan evime taşınmış olmalısın. Bahçedeki kulübede depoya inen bir merdiven var. Beşinci basamaktaki mermerin içine minik bir hazne yaptım; içinde güncemi bulacaksın. 
Tecrübe ettiğim simülasyonların her birinin detaylarını oraya yazdım. Tüm bunları insanlık namına yaptım Bu konuda tek derdim sevdiğim adama dair tüm detayları 


sanıyorsan yanılıyorsun. anlaşalım; anımsayabilmekti. Yaşadığımız yedi büyük macerayı orada bulacaksın; içerikte okumaktan rahatsız olacağın şeyler yok. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum lakin konuya girmek şart. Tarihimizle alenen oynadıklarını bilmen gerekiyor. İlk keşfim büyük tutarsızlıkları oldu. Senin zamanındaki işleyişi bilemiyorum fakat bizim dönemimizde dünyanın uzaylı istilasına uğradığını söylediler. Aslında dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi adına gelen, bu dünya dışı olmalarına rağmen bizi çok önemseyen yaratıklar; amaçları gereği global bir katliam gerçekleştirdiler. Bizlere aktarılan 


buydu en azından. 


Yaşamaya devam edebilen şanslı kesim onların arzu ettiği koşullara ayak uydurdu. Benim doğumum birkaç kuşak sonra gerçekleşti tabi. Simülasyon evrenleri neden türettiler bilemiyorum; dünyadaki yaşamın devamlılığı için bir afyona ihtiyaçları vardı belki... Fakat işler burada değişiyor. Öğrendiğim detay simülasyon evrenlerin perde arkasıyla alakalı. 
Komiktir ki sevdiğim adamın bir koddan veya yazılımdan fazlası olduğunu bilmek sonumu getiren. 
Gereğinden fazla karıştırdım her şeyi pişman değilim. 
Sadece bildiklerimi nasıl aktaracağımı çözemiyorum. 
Simülasyon evreninde yapılan bir hata sonucu, erişimimin olmadığı bir portala geçiş yaptığımda her şey şekil değiştirdi, boyut atladı ya da her ne haltsa işte... Biradama ait simülasyonda kendimi bulduğumda düzenekler üzerinden 


şaşırdım elbette. Bireysel 


Deli Raks - Ezgi Özbek 


hazırlanan güncellemelere mahkum olduğumuz için 


kıymetli bir deneyimdi yaşadığım. 


Ben ve benim gibilerin sayısı çok fazla değil. Yaşamak için zor koşullarda çalışmak yeterli, o zamanlar ekstra efor göstererek K.D.Y. için kredi biriktirmek delilikle eş tutuluyordu. Her neyse derdim nasıl koşullarda yaşadığımı aktarmak da değil. 
Simülasyondaki yarıktan geçerek adamın dünyasındaki kitlesel katliamın sebebini öğrenmek kolay olmadı. 
Lakin her şey bunu öğrenince değişti ya zaten. 
Güruhların tapındığı iki siyasi gücün, bir anda nükleer silahlarına sarılmasıyla gerçekleşen bu yok oluşun hikâyesi beni şoka sürükledi. İki deli adamın insan nüfusunun “098'ini yok ettiğine inanmak mı saçmaydı yoksa uzaylıların bunu yaptığını kabullenmek mi? 
Çevremdeki insanlar dışında birilerine ulaşabilseydim, en azından farklı kıtalarda yaşayan kişilere temas edebilseydim daha fazlasını biliyor olurdum. Bunları öğrenmemi istediklerini düşünüyorum. Belki de benimle de alay ediyorlardır ha? Ne dersin? Tüm bu yarık mevzuları girdiğim yedinci simülasyon evreninde 


başladı. 


Dünyada yedi farklı kıta var... Ne çok yedi var; günahlar da mı vardı sanki? Deliriyor muyum sahi? Kötü bir şaka olmalı her şey. Bakma öyle, sevdiği adamın yaklaşık yüz elli yıl önce katledildiğini bilen bir insana göre hayli sağlıklı fikirler üretiyorum aslında. Evet, tüm bu kinin sebebi bundan. İnsanlığın geri kalanının başına ne geldiği umurumda değil sanma. Haşa! O kadar duyarsız değilim... İçine doğduğun evrene adaptasyon şeklin sana sunulanları kabullenme ihtiyacınla birlikte gelişiyor. İşte bu gerçek zaten her kıtada başka türlü bir katliamın sürüp gidişinin tek açıklaması bana göre. Katlettikleri insanların bir kısmının bilincini bir simülasyon sistemine aktarmaları ne büyük şeref değil mi? Söz konusu zarif düşüncelerinden dolayı onları kutlamak 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isterim! Birini arıyorum. Delirmedim, hayır son derece kendimdeyim. Kıyamete doğmak benim tercihim değildi. Bizler gibi onlar da ödünç alınmış bir zamanı yaşadıklarını biliyorlardı; lakin bunca büyük kararları vermek zor olmadı. Çaresiz kaldıklarını söyleyenler olacaktır; kabullenmiyorum. Planlı ve bunca düzenli bir soykırımın ortakçılarına üzülecek ya da onları anlamaya çalışacak değilim. Sırf yapabildikleri için ellerine kıyamet senaryolarını alıp bunları uygulayan kimselerden kaçmak kolay olmasa gerek. Düşündükçe anlıyorum ki her şeyi bilerek yok olmamı istediler ya da istemediler kim bilir? Bana yaşattıkları aşkın ıstırabıyla uğraşmaktan geri kalanlara kızacak hâl mi kaldı? Tüm simülasyonların kapanışı, ah her biri 


alametlerden birer parçaydı belli ki. 


Histeri seline kapılıp gitmeden sen de benim gibi; beni iyi dinle. Bana ne olacak hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim biz geri kalanların uygun seçilime göre üretildiğimiz. Ne kadar ileri gittiklerini tahmin edemezsin. Her birimiz yapay döllenme yoluyla oluşturulduk neticede; bu yüzden tüm yaşamımın yaptıkları absürt deneyde bir role sahip olduğunu düşünmem delilik değil. Yine de bilinç üzerinde sonu olmayan bir hükme sahip olduklarını kabullenecek değilim. Onları şaşırtmadığım ne malum? Beni katletseler bile bilincimi ne yapacaklarını tahmin etmek güç değil sanki? Neden tüm bunları kabul ettiğimi anlamaya başladın mı? Ne dersin işleri fazla karmaşık bir hale getirdim? Ben ve kahrolasıca düşünme şeklim böyledir işte... Sıradan olanı dahi karıştırıp başka türlü sunmayı severim. Hatta bunu bilinçsizce yaparım. Onlar kitlesel imgeleriyle ve ımhalarıyla uğraşadursunlar benim derdim beni yok ettikten sonra bana yapacaklarıyla ilgili. Dünyama ne olduğundan çok evrenin ne olduğunu merak ediyorum. Bana ait bir dünya ve evren mevcut; bir 


bilinç havuzuna aktarıldığımda ona ulaşacağım. En 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sonunda bunu başaracağımı biliyorum. Bu çatlakların benim hakkımda planladıkları ihtimaller sonucunda mı ona varacağım yoksa sadece kendim olduğum için mi ilgilenmiyorum. Sen; şayet tüm bunlar fazla geldiyse, ilgini çekmediyse ya da seni korkuttuysa mektupla istediğini yapabilirsin. Arzu edersen onu bulduğun yere, sarkaçlı saatin çekmecesine koyabilirsin. 
Çıkarttığı ayarsız ses için üzgünüm fakat mektubu 


okumalıydın. 


Unutmamalıyım ki her şey asla tanımadığım 


ve sonsuza değin öldüresiye sevdiğim kişi için... 


Simin. 


(UK 


Kütleçekimin Oluşumu 

Hakkında Zıt Özellikli 
İki Enerjinin Etkileşimi Neticesinde Mümkün Görünen Çözüm 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: MIDWINTER 


Yerli Bir Bilimkurgu 


7. YBKY - Kısa Öykü Yarışması 
Birinci Ve-e-de-a 

Kalabalığın Ortasında Birkaç Saat İkinciler 


Küçük Kıyamet 


üçüncü Çarpışma 


Roman Oo Son İnsan - Bölüm14 
Kapının İncisi - Bölüm-8 

Yıldız Avcısı - Bölüm-9 

Kısa Öykü Kişilik Deneyleri 
İhtiyarlar Nereye Gider? 


Proje PIN-OX-1.OH 


f OG Our 
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Roman - Bölüm 15 
Gürhan Öztürk 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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Jetten indiklerinde öğlen güneşi daha yeni 


yükselmeye başlamıştı. Ama hâlâ aynı gün içinde olup olmadıklarını anlamaları için birisinin saatine bakması gerekecekti. Bir tek Klik'in saati vardı. Mavi ışığıyla hırsızlara özel bir hedef seçeneği sunan elektronik bir saatti. Pahalı olduğu belliydi. Marker bu model saatten yalnızca bin adet piyasaya sunulduğunu görmüştü bir kere televizyonda ve Klik'e saatini nereden aldığını sormak zorunda hissetti merakına yenik düşüp. 


“İnternetten sipariş vermiştim,” dedi Klik normal bir şey söylüyormuş gibi, tabi internete herkes gibi bilgisayardan girmediğini herkes anlamıştı. Evren bile gıptayla: “Kaç yıllık bilgisayar korsanıyım, senin yeteneklerine yetişmem mümkün değil,” dedi ve saate o da kıskanarak baktı. 


Kara Altın saatten ziyade uyku gazına sinir olmakla meşguldü ve sinirle: “Bir kere de önceden düzgünce uyarsan olmaz mıydı?” diye söyleniyordu 


General'e. Ama sinirlenirken bile alaycı kişiliğinden taviz veremediği için pek ciddiye alınmıyordu kimse 


tarafından öfkelenmesi. 


Bay Fend sanki ilk defa nefes alıyormuşçasına derin bir nefes almıştı. Yine İzmir'de olmaktan dolayı içini sevinç kaplamıştı. Değneğini bıraksa yeniden 


eskisi gibi koşabileceğine inanmıştı bir an için. 


“İzmir ne de güzel bir şehir değil mi?” dedi keyifle Kara Altın'a. Artık aralarındaki buzlar eridiği için o da bu sözlere gülerek karşılık verdi ve uyku gazının getirmiş olduğu öfkesi tamamen geçmişti. O da Bay Fend gibi uzun seneler İzmir'de geçirmişti hayatını, ama sokaklarda, çöp tenekelerinin dibindeydi onun için hayat. Yine de memnundu ve sızlandığını hatırlamıyordu hiçbir zaman. Burada güzel dostlar 


edinmişti. 


KaraAltın İzmir'in simgelerinden biri olan Saat Kulesi'ni uzaktan görebiliyordu. Konak Meydanı'na yakın bir yere iniş yapmışlardı. Jet, meydanın yakınlarındaki askeri bir bölgede özel olarak ayrılmış bir alana iniş yapmıştı. Askeri bölgenin karşısında müzeler ve sanat etkinlikleri için kullanılan Atatürk Kültür Merkezi yer alıyordu, o binayı gördüğünde eski anılarını aklına getirmişti Bay Fend. Buralara sıklıkla gelirdi, bir aralar tiyatro gösterilerine çok ilgi duymaya başlamıştı ve her hafta bir akşam gelirdi illa ki buraya. 


“Buradan dümdüz gidersen İzmir Kız Lisesi'ne varmış olursun. Liseyi orada okumuştum. Hatta bir nevi simgesi olan şelalesini az ileride görebilirsin,” diye anlatıyordu Bay Fend, yanında onu ilgiyle dinleyen Kuzgun'a. Kuzgun hep İzmir'e gelmeyi istemişti, ama yurt dışındaki gezilerinden dolayı kendi ülkesinden pek fazla bir yeri görecek zaman bulamamıştı. Bu yüzden İzmir'in yerlisi olan Bay Fend'in rehberliğinde İzmir'i 


görev icabı bile olsa ziyaret edebildiği için mutluydu. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


“İnanmıyorum, kız olmadığını üç anlamadılar mı Fend?” diye takıldı Marker. 


sene 


“Bir sene de hazırlık, dört sene okumuştum. 
İsmi kız lisesi olabilir, ama orası karma bir lise olmuştu benim okuduğum yıllarda,” diye yanıt verdi Bay Fend sevecen bir sesle. Sonra anlatmaya devam etti: “Kız Lisesi'nden sonra Karataş gelir, ardından Asansör'e gidersin. Oradan manzara muhteşemdir. Genç çiftlere öneririm. Lisedeyken bir kız arkadaşım vardı, onu götürmüştüm. Pek etkilenmemişti gerçi, gereksiz görmüştü.” 


“O kadar romantik bir mekana götürdün ve kızı öpemedin mi, Bay Fend?” diye alay etti Klik. 
Kara Altın bile bu lafı beklemiyordu, gülmemek için kendisini zor tutmuştu. Bay Fend'in karşılık olarak ne diyeceğini merakla bekliyordu, sonuçta ne olursa olsun 


sakinliğini korumasıyla tanınıyordu. 


“Niyetim kızı rahatsız etmek değildi, sınıftan bir arkadaşımdı. Öyle bir niyetim hiç olmamıştı. Eğer düşündüğün şey buysa düşüncelerini kendine sakla 


derim.” 


“Anlaşılan 


, 


sen de kızlar konusunda 


bahtsızmışsın...” diye yorumda bulundu Starfeli. 
Genel olarak mı demişti yoksa kendisini de bu dediği gruba dahil etmiş miydi anlamak pek mümkün değildi. 
Bu yoruma Kuzgun gülmeden geçemedi. Starfell de Kuzgunu yeniden güldürmeyi başardığı için keyifli hallerine geri dönmüştü. Bay Fendise hiçbir şey demeye gerek duymamıştı. Bu kadar göz önünde olmaktan pek hoşlanmıyordu. Sabahleyin arkadaşlarının ona yaptığı iyiliği kendisine hatırlattı ve arkadaş olarak kendisini gördüklerini düşünmeye çalıştı. Bu yüzden bu esprileri 


alttan aldı ve alaycı laflara kırılmadı. 


Serhat: 


devam edelim lütfen, basınla uğraşmak istemezsiniz 


General “Konuşmalarınız bittiyse 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herhalde. Her ne kadar gizli tutmaya özen göstersek de birileri sizin varlığınızı öğrendi mi tüm operasyon ters 


köşe olabilir,” diye uyardı. 


Bay Fend, General'in araya girmesinden ötürü memnun olmuştu. O sırada Efla arkadaşının yanına anca gelebilmişti. Bay Fend'in etrafında Starfell ve diğerleri çember halinde çevrelediği için bir süre arkada kalarak beklemişti. 


“Özür dilerim, seni biraz kurtlar sofrasına bırakmış gibi diye belirtti. Ama Bay Fend, Efla'nın pek özür diler bir bakış atmadığını 


oldum.” 


görebiliyordu. Onu bilerek bu durumda bırakmıştı. Kim bilir hangi olasılıkların birbirine girdiği bir geleceğin öngörüsüyle hareket ediyordu. 


Normalden fazla asker buradaki bölgeye getirtilmişti. Bu operasyona aşırı özen gösteriliyordu. 
Özel insanların kullanıldığı ilk askeri operasyon olacaktı. Neticede basit bir araştırma gezisiydi, ama ülkenin siyasi konumu açısından bile önem teşkil 


ediyordu. Bu yüzden her türlü önlem alınmıştı. 


Üç adet limuzin ayarlanmıştı. Sırasıyla hiç vakit kaybetmeden araçlara bindiler. General, Efla, Bay Fend, Rüyacı ve Ozan öndeki limuzine, Leydi Kuzgun, Kedi Oğlan, Starfell ve Manuel ortadakine, son olarak da Marker, Klik, Evren ve Kara Altın da arkadaki limuzine yerleşmişlerdi. Şoför kabini karanlık bir camla bölünmüştü, böylece sürücülerin araçta kimleri taşıdıklarını bilmemeleri sağlanmıştı. Jet varmadan evvel şoförler araçlarında hazır bekletilmişti ve 


yolcuları görmemeleri için gerekli önlemler alınmıştı. 


Starfell dikkatlice aracın içini taramıştı, ama limuzinde içki servisi bulunmuyordu. Zaten yine Manuel, Leydi Kuzgun'un yanına oturmuştu hem de 


limuzinde bir sürü boş yer olmasına rağmen. 
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Kedi Oğlan, Starfell'in yüzünü astığını fark etmişti. Onunla çok fazla iletişimi olmamıştı, ama Leydi Kuzgun ile arasının iyi olduğunu biliyordu. 
Zaten takım içerisinde Leydi Kuzgun dışında Manuel, Evren ve Bay Fend ile doğru dürüst diyaloga girmişliği olmuştu, bir de tabi ilk günü Ozan onunla sohbet etmeye çalışmıştı, ama o zamanlar Leydi Kuzgun ile 


olan konuşmasına engel olduğu için sinir olmuştu ona. 


Starfell istese onu geçen gün kızartabilirdi, Leydi 


ama bunu yapmamıştı ve özel yeteneği sayesinde 


Kuzgun'a zarar verebileceği korkusuyla bedeninden yaydığı enerjiyle Kedi Oğlan'ı telekinetik bir güç alanı içerisine hapsedip havaya kaldırmıştı. O anda yeteneğinin bu tarafı Starfell?e de sürpriz olmuş olmalıydı, o daha çok bu enerjiyi ısı halinde etrafa saçabildiğini düşündüğünden hep gücüne korkuyla yaklaşmıştı. Bu bakımdan Starfell, Kedi Oğlan'a benziyordu. İkisi de güçlerinin etkisine girdikleri zaman sevdiklerine büyük zararlar verebilecek potansiyelde 


oluyordu. 


General, Bay Fend'in değneğine gözü takılırken buldu kendisini. İzmir'e Bay Fend'i takıma almak için geldiği zamanlar geldi aklına. Bay Fend'i alıp almamak konusunda tereddüt yaşıyordu, çünkü onu özel insan yapan yeteneğinin eğitim süreci boyunca General'i zorlayacağı aşikardı. Yine de sabahki olayı ucuz atladığının farkındaydı, Bay Fend'e teşekkür borçluydu bu konuda. Efla ve Rüyacı'yı hafife aldığı için de kendisine kızıyordu, o ikisini birbirinden uzak 


tutmanın bir yolunu bulmalıydı. 


Ozan hâlâ 


saklayamıyordu. General ile aynı araçta olduklarından 


Rüyacı'ya kırgın olduğunu konu hakkında konuşamıyordu. Ama Marker'ı bile dahil etmişken sürekli beraber vakit geçirdiği kişiyi işin içine katmamasına bozulmuştu. Rüyacı, genci 


neşelendirmek istemişti. 


“İzmir'e sen de gelmiştin, değil mi evlat?” 
diye sordu Rüyacı: “Burada güzel şiir yazılır derler, tabi İstanbul'un getireceği ilham kadar olmasa da.” 


“Evet, buranın kumrusu güzeldi. Ama bugün yiyebilir miyiz bilmiyorum,” dedi Ozan. General'e göz ucuyla baktı. Hâlâ Bursa'da ona söz verdiği halde iskender kebap yiyemediklerini unutamamıştı. 
Neyseki İzmir'de kumru yiyebilmişlerdi, o içinde ukde 


kalmamıştı. 


Herkesin limuzinlere bindiği anlaşılınca General talimatı verdi telsiz aracılığıyla şoförlere ve araçlar harekete geçti. Limuzinler askeri bölgeden çıkış yaptılar, ardından Konak İskelesi'nin yolunu tuttular. 
Oradan bir tekneye binip batık geminin bulunduğu yere gideceklerdi. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 
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7. Yerli bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması -Posi Apokaliptik Mustafa Ozçınar 


layaleiler 


ıplak gözle gördüğümü dürbünümü kullanarak kontrol ediyorum. 


Sokağın başında topallayarak beliren babam telaşla sağına soluna bakıyor. Yanıp yıkılmış sekiz on bina var onunla benim saklandığım yer arasında. 
Kolay görünmemek amacıyla eğiliyor ve gücünün yettiğince hızlanıp bana doğru seğirtiyor. İs ve tozla kaplanmış yüzünde ter ve göz yaşının açtığı izler var. 
Beni görmesi imkansız. Sokağın başındaki binanın içindeyim. Duvarda açılmış bir ceviz büyüklüğündeki delikten izliyorum sokağı. 


Gelenin o olduğuna kuşku yok. Tek bir sorun var. Son iki ayda en az on kez onun ölümüne şahit oldum. 
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Hayır henüz delirmedim. 


Onlar, yani karım Zehra, oğlum Can ve babam birer hayal ya da halüsinasyon değiller. Bir hologram olmadıkları da kesin. Hologramlar ya da halüsinasyonlar çevreleriyle böyle etkileşime girmezler. Kişilerle konuşup ortamdaki nesneleri etkileyemezler. Hayır onlar gerçekler. Gerçek bir bedenleri var. Sadece benim ailem değiller. 


Yine de ölümlerine şahit olmak çok zor. En zor 


olanı ise onları öldürmek zorunda kalmak. 


Onların gördüklerini yaratıcıları da görüyor. 
Bunu unutanların veya acıma duygularına yenilenlerin başına gelenleri gördüm. 


Babamın beni görmesine izin veremem. Kısa süreli bir keşfe çıktığım için tüfeğim yanımda yok. 
Sadece telsiz, dürbün ve bıçağım var. Sığınağıma dönmek ile çatışmak arasında kararsızım. Aslında buna çatışmak denmez. Onlar hiçbir zaman bize saldırmıyorlar. Rollerine tamamen inanıyorlar. Asıl 


terör onların ardından gelenlerle başlıyor. 


Artık dayanamıyorum. Bekleyip olacakları kabullenmek geliyor içimden. 


Telsizimdeki cızırtıyla sıyrılıyorum dalıp 


gittiğim düşüncelerimden. 
“Geç kaldın. Bir sorun mu çıktı?” 


Konuşan üç sokak ötedeki sığınağımızda bekleyen Ekrem. 


“Bir hayaletle karşılaştım.” 


Ekrem 
“Saklanıp gitmesini bekle,” diyor. 


Bir an için susan ardından 


fısıldayarak, 
Ben de artık kısık sesle konuşuyorum. 


“Çok zor. Doğruca saklandığım yere doğru geliyor.” 


“Görünmeden binadan çıkamaz mısın? 
“Deneyeceğim.” 


Telsizin sesini kısıp nasıl kaçabileceğimi 


düşünmeye başlıyorum. 


Bodrum katın dört apartmanın arasındaki ortak bahçeye çıkan merdivenleri olduğunu hatırlıyorum. 


Babam kapıya varmak üzereyken ben 


merdivenlerden bodruma inmeye başlıyorum. 


Arkamdan seslendiğini duyabiliyorum. Bu 


Hayaletler - Mustafa Özçınar 


kesinlikle onun sesi. Acı çekiyor gibi, çatlak, güçsüz ama kesinlikle o. 


“Yardım edin. Artık kaçacak gücüm kalmadı.” 


Bodrum katın karanlık koridorlarındayım. 
Sesi artık daha zayıf geliyor. 


“Oğlum. Levent. Beni duyabiliyor musun?” 


Daha önce defalarca buradan geçtiğim için el yordamıyla yaklaşıyorum bahçeye çıkan merdivenlere. 


Nasıl üretildiklerini bilmiyorum ama birini, bir kez daha öldürmemek için elimden geleni yapmaya 


kararlıyım. 
Hıçkırık sesleri duyuyorum. 


Hayattayken sadece iki kez ağladığını hatırlıyorum babamın. İlkinde hastanede ilaçlarının etkisiyle uyuyan annemin yatağının başındaydı. Odaya girdiğimi fark etmemişti. İkincisi cenazeden bir ay sonraydı. Kucağımda oğlumla yanına gittiğimizde evde yalnızdı. Kapıyı her zamankinden bir iki dakika geç açmıştı. Göz kapakları kızarık ve şişti. Tüm bunlar onlar gelmeden üç yıl önce yaşanmıştı. Onlar gelip bize dehşeti yaşatmadan önce. Gelişlerinden bir yıl sonra bugün tek anladığım bu dehşetin hayatta kalanlar için artarak devam ettiği ve belki de biz bir avuç kurtulan 


ölene dek bitmeyeceği. 


Güneş yarım saat sonra batacak. Şehrin yıkıntıları arasından sızan gün ışığı gökyüzünü kızıla 


boyamaya başladı bile. Merdivenlere ulaştım. 


Kendimizden “kurtulanlar? diye bahsetmem komik geliyor. Tırabzanlara tutunup sessizce yukarı çıkmaya başlarken acı acı sırıtıyorum. 


Arkamdan koşturuyor. Düşüyor. Acı dolu bir 


inlemenin ardından bağırıyor. 
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“Oğlum. Orada mısın?” 


Buna alışmanız mümkün değil. Bu, geçmişten gelen bir ev videosu değil. Karşınızda etten kemikten 


biri var. Babanız olduğunu sanan biri. 


İstilacılar ekonomik (davranıyorlar. Tüm savunma altyapımızı çökerttikten sonra gereksiz bir yıkıma sebep olmadılar. Ortamdaki kaynakları kullanabilen ve kısmen bağımsız hareket eden hayaletleri seçtiler bizleri avlamak için. “Hayalet? biz hayatta kalanların bu organizmalara verdiğimiz isim. 
Çünkü şu ana dek gördüklerimizin hepsi daha önce yaşamış insanların birer kopyası. Bizi buldukları zaman işi bitiren avcıların ise insana benzer hiçbir 


yanları yok. 


Bahçeye çıkar çıkmaz çömeliyorum. Üç yüz metre karelik bir açıklık. Radyoaktif serpinti ya da kimyasal silah kullanımı olmadığı için bahçe yemyeşil çimenlerle kaplı. Tam ortasındaki büyük çardak ve onun yanındaki çocuk parkındaki tahterevalli ve salıncaklar yabani otlar ve yosunlarla kaplanmış. 
Bahar akşamının serin esintisi çimenlerin ve yosunların kokusunu taşıyor. Son altı yedi aydır çürümüş ceset kokularını almıyoruz artık. Hepsi ya toprağa karıştılar ya toplanıp geri dönüştürüldüler. 


Etrafta avcılara dair bir iz arıyorum. Bizi uydulardan izlemek yerine çok sessiz hareket eden bir metrelik disk şeklinde uçan gözcüler kullanıyorlar. 


Karşıdaki binanın üçüncü kat penceresinde tanımadığım birisi belirdi. Acaba bir hayalet mi? 
Kıyafetleri işlevsel seçilmiş. Haki renkli bol bir pantolon, siyah botlar ve siyah bir kazak. Elinde bir otomatik tüfek var. Etrafı gözetliyor bir süre ve çömelerek telsizle konuşmaya başlıyor. Ne söylediğini duyamıyorum. Bulunduğum yöne bakıyor. Beni 


gördüğünü sanmıyorum. Belki de babamı binaya 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Hayaletler - Mustafa Özçınar 


girmeden önce görmüştür. Onu görünce bir hedefi 


olacağını da anlamış olmalı. 


Hiçbir ses duymuyorum ama akşam güneşinin metal yüzeyinden yansıttığı ışık gözümü alınca gözcü diski fark ediyorum. Kendimi açığa çıkarmadan adamı 


uyarmam imkansız. 


Aniden bir karaltı giriyor bahçeye ve avına saldıran bir leopar gibi sıçrayarak yandaki binanın ikinci kat penceresine çıkıyor. Avcı o kadar hızlı hareket ediyor ki koşarken bacaklarını sayamıyorum. 
Ancak pencere pervazına tutunup pozisyon aldığında altı ayağını nasıl kullandığını görebiliyorum. İki ön ve iki arka ayağını pencerenin iki yanına bastırırken bir ayağıyla da üst taraftan pervaza asılıyor. Sırtında bir örümceğin kafa ve gövdeyi andıran iki çıkıntı var. 
Kafasındaki taretten ateş etmeye başlıyor. Adam sesi duyar duymaz çömelse de hiç şansı yok. İlk atış onu başından vurup pembe bir sis oluştururken sonrakiler ardına sığınmaya çalıştığı duvarı delerek ulaşıyor vücuduna. 


Yerimden kıpırdayamıyorum. Babam aşağıdaki karanlık koridorlarda beni arıyor. Merdivenlere ulaşıp bu tarafa yönelmesi an meselesi. En ufak hareketimde disk yerimi saptayıp avcıya bildirecek. Olduğum yere 


iyice sinip olan biteni izlemeye devam ediyorum. 


Adamın vurulmasının ardından o binadan bir kadın çığlığı yükseliyor. Sanki kıyameti yaşamamışız gibi tertemiz ev kıyafetleri giymiş yirmili yaşların ortalarında bir kadın ağlayarak adamın cesedinin üzerine kapanıyor. Onun da hayaletleri olduğunu düşünmem gerekirdi. 


Kadına hiçbir şey yapmıyorlar. Avcı binanın dışından ilerleyerek o kata ulaşıyor. Kadının çığlıkları sürerken, adamı duvarları yıkık pencerenin yanına 


sürükleyip bir çuval gibi aşağıya bahçeye atıyor. Bir 


süre sonra cesedi oradan alıp geri dönüştürücüye atılmak için götürecekler. 


Kadını da götürmediklerine göre hayatta kalan başka yakınları olmalı. 


Hayatta kalan herkesin peşinde hayaletler var. Avcılar dokunulmaz değiller. Ağır silahlar ve patlayıcılar onları imha edebiliyor ama yerlerini hemen 


yenileri alıyor. 


Merdivenlerden Ooçıkan babama dönüp gülümsüyorum. Az sonra olacaklardan habersiz. 
Mutluluktan ağlıyor. 


İstilacılar yabancı değiller. 


Bu duruma gelmemize ne biyoteknoloji ne de yapay zeka neden oldu. Asıl neden insanoğlunun bu teknolojileri savaş endüstrisine teslim etmesiydi. 


Ayağa kalkıp babama son kez sarılıyorum. 
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Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur Polat © bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


Rise of the Rohots 


Ena o EE 


MDF VIHNE RMCODISCVUS 


Değerli okuyucularımız bu sayımızda da ilginizi çekeceğini umduğumuz bir bilimkurgu oyunuyla yine karşınızdayız. Yerli 
Bilimkurgunun yükselmekte olması gibi bu defa da robotlar yükseliyor. 


58  Wwwwyerlibilimkuryuyukseliyor.com / Haziran 2019 / sayı 26 


irage Studios tarafından geliştirilen ve Time Mu Interactive tarafından 1994 yılında yayınlanan bir dövüş oyunudur. Mirage Studios'un Instinct Design oyun geliştirme ekibi tarafından Amiga ve MS-DOS bilgisayarları için geliştirilmiştir. 
Daha sonraları diğer ev konsoluev bilgisayarına adapte edilmiştir (3DO, Amiga CD32, CD-i, Sega Game Gear, Sega Genesis, Nintendo SNES...) hatta bir arcade oyun kabini olarak da piyasaya sürülmüştür (1). 


Instinct Design, Sean Griffiths 


liderliğindeki Oo eski 
Brothers programcıdan 

Griffiths'e göre, 


Fighter gibi geleneksel bir dövüş 


Bitmap 


firması çalışanı beş 


oluşmaktaydı. 


oyun Street 


BITMAP 
BROTHERS 


oyunu değildi ve oyunda daha önce hiç görülmemiş derecede yüksek bir yapay zekâ seviyesi ile olağandışı bir şekilde savaşan ve hareket eden robotlar vardı (2). 


Ti FE 


Autodesk kullanılarak 


Robotların (o Yükselişi'ndeki 
Studio 

oluşturulmuştur. Robotlar, Sean Griffiths ve Sean Oyundaki 


planlar grafikleri grafik sanatçısı Kwan Lee tarafından 


grafikler, firmasının —o3D yazılımı 


Naden tarafından tasarlanmıştır. arka 


Rise of the Robots - Muhittin Yağmur Polat 


yaratılmıştır. Robot modelleri istenildiği zaman yeni bir görünüm elde etmek için gerilebilir ve yeniden ölçeklendirilebilir olabilmeleri için 3D Studio”da önce kafes çerçeveler olarak hazırlanmıştır. Oluşturulan modellerin “çok temiz” olduğunu hisseden Naden, gerçekçi görüntüler elde etmek için iki boyutlu doku haritaları oluşturarak renk ve detaylar eklemiştir. Doku haritaları kafes çerçevele modelin etrafına kaplanarak ayrıntılı görüntüler elde edilmiştir. Oyunun ana karakteri olan Coton isimli ceyborg, kaslı görünümünden dolayı yaratılan en karmaşık karakterdir. Sean Naden, Coton için doğru bir anatomi oluşturmak amacıyla vücut geliştirme ile ilgili dergileri detaylı bir şekilde incelemiştir. Yüzer karelik animasyonlara sahip olması beklenen her bir robotun kaplanarak görüntülenmesi ikişer ay sürmüştür. Oyunun tema müziği olan Resurrection parçası, Oucen grubunun gitaristi olan Brian May tarafından bestelenmiştir ve May'in solo albümü olan Back to the Light'tan alınmıştır(2). 


Oyunun Hikâyesi 


2043 yılında, 
şirketihaline gelmiştir. Dünyanın önde gelen gelişmiş 


Electrocorp Dünya'nın en büyük 


robotik geliştiricisi ve üreticisi şirket, tıbbi araştırmalar da dâhil olmak üzere diğer birçok teknolojik ve bilimsel alanda dünya liderliğini elinde tutmaktadır. Şirket, 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RET: ETEERE 
HODEREsDE 


daha önce hiç görülmemiş derecede kuralları hiçe saymaktadır. Üstelik insan toplumunun tamamen robot hizmetçiler ve otomatlar tarafından yönetilmesinin sonucunda, o Electrocorp'tan o istenilen (talepler, şirketin etkinliklerini verimli bir şekilde yürütebilme kabiliyetini aşmaktadır. Bu taleplere cevaben şirket, Metropolis 4 fabrikasında bulunan devasa araştırma ve geliştirme tesisindeki gizli bir mekânda Leader Projesini başlatır(3). 

Proje sonucunda trilyonlarca nanobottan oluşan çoklubir zihin (hive mind) geliştirilir. Geliştirilen bu zihin 


Süpervizör oOOolarak (adlandırılır. 


Süpervizör, benzeri daha önce görülmemiş bir orandaki öğrenme yeteneği sayesinde; çok fazla görevi bir arada yürütebilen, üstün yapay 


çalışmalarının her yönünü yönetme 


zekâlıve tesisin günlük yeteneğine sahip akıllı bir robot haline büyük bir hızla gelir. Hatta her tesisi, bilgisayar sistemini, nükleer enerji santralini ve orduyu aynı anda yönetebilecek potansiyel bir güce erişir. O yılın kasım ayında Leader 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şanını Projesi'nde açıklanamayan terslikler 


: görülmeye başlar ve Süpervizör'de düzensizbir kod tespit edilir.Bu kod,o ana dek bilinen en güçlü bilgisayar virüsü olan EGO virüsüdür. EGO, kollektif / bilincini 
Süpervizör, 


Süpervizör'ün etkiler. 


kadın olarak tanımlayan 


kişiliğini 

insansı bir gynoid (kadın cinsiyetindeki insansı robot) haline gelir ve öz farkındalığını geliştirmeye başlar. 
Ardından Electrocorp'un tesislerini 
: kontrol altına alır ve tesislerdeki 

diğer robotları da etkileyerek mevcut düzeni bozmak için bir isyan başlatır. Metropolis 4'teki her mikroçip ve yazılım parçası EGO ile enfekte olmuştur. Sibernetik isyanda, Metropolis 4'teki tüm insanlar, şirketin CEO'su olan Oton da dâhil olmak üzere hızlı bir şekilde öldürülürler(3). 


Hükümet Metropolis ü bir korunma önlemi olarak kapatır ve paniği önlemek için olayların teknik bir sorun nedeniyle olduğunu açıklar. Ancak Metropolis 4'ün kale gibi korunaklı olması ve içindeki robot ordusu nedenleriyle duruma müdahale edilemez. Artık Süpervizör'ün dış dünyayla bağlantı kurması ve dünyayı yok etmesi sadece bir an meselesidir. 
Dünya'nın kurtulması için kalan tek umut, Metropolis 4 de bulunan ve 
“Coton” olarak adlandırılan ECO32- 
2 numaralı cyborg”dur. Coton, EGO 
virüsünden etkilenmemiştir çünkü organik bir insan beynine sahiptir. 
Coton, Süpervizör'ü ve onun isyancı 


robotlarını tesisin içinde etkisiz hale 


Rob Hasseli, UKVac 


getirmek için kendisine tek kişilik bir görev belirler. 
Aslında babasının öldürülmesinin intikamını almak istemektedir. Çünkü Coton'un insan beyni geçmişte Şirketin CEO'su olan Oton”danklonlanmıştır ve onu babası olarak görmektedir. Neticede Coton da bir insan gibi düşünmektedir ve duyguları vardır (3). 


Oyunun Oynanışı 


Oyun, tek oyuncu veya iki oyuncu olarak 


oynanabiliyor. Tek oyunculu oynanışta, oyuncu 


olarak yukardaki hikâyenin kaldığı yerden başlıyor 


bADIDI :000000 
NAG: 


000000 :DRDIDE 
:NRG 


PHR : “PWR 


ve ECO35-2 Cyborg'unu ya da diğer adıyla Coton'u kontrol ederek Electrocorp'un geniş tesislerinde Süpervizör'ün kontrol ettiği robotların karşısına çıkıyoruz. Her bir robotun karşımıza çıkma sırası sabit ayrıca her bir düşman bir öncekinden daha zorlu. Altıncı ve son seviyede, Süpervizörün bizzat kendisiyle yüzleşiyoruz. Her bir düşman robot kısa bir üç boyutlu (4D) animasyonla gösterildikten sonra potansiyel zayıflıklarının analizi ile tanıtılıyor ve ardından dövüş başlıyor. İki oyuncunun karşı karşıya oynadığı oyun tipinde ise, bir oyuncu varsayılan olarak Coton'u kontrol ederken, diğer oyuncuda tek oyuncu oynarken 


Rise of the Robots - Muhittin Yağmur Polat 


karşımıza çıkan beş robottan birini seçiyor ve dövüş başlıyor. Özel bir hile kodu kullanarak Süpervizör'ü de rakibimiz olarak seçebiliyoruz. Daha sonra iki ila yedi tur boyunca sürecek karşılıklı dövüşler başlıyor(1). 


ROBOTLARIN YÜKSELİŞİ: ROMAN 
(RISE OFTHE ROBOTS: THE NOVEL) 

Seksen beş bin kelimeden oluşan bu kitap, dünyadaki tam anlamıyla ilk bilgisayar oyunu romanıdır.Oyunun çıkışının ardından Penguin Books Roc 


Books serisinin bir kitabı 


grubunu ( tarafından 


ER e 
ONP YIRNIR BOCUİSUUU 


olarak 1995 yılında piyasaya çıkmıştır. Jim (Murdoch tarafından yazılan kitap, orijinal Robotların Yükselişi oyununu temel almaktadır. 
Oyunun hikâyesine zayıf olarak (o bağlı 
Ti Creda 


Metropolis 


kalınmıştır. 


gezegenindeki 
4 kentindeki 
robotların kadın bir robot ve liderleri olan Süpervizör önderliğinde başlattıkları isyan konu edilmektedir (4). 


YÜKSELİŞ 2: DİRİLİŞ 
(RISE 2: RESURRECTTON) 

Rise of the Robots 2, Resurrection: Rise 
2 ve Rise of the Robots 2: Resurrection olarak da 
bilinenMirage Media tarafından geliştirilmiş ve 
1996 yılında 
yayınlanan bir dövüş oyunudur. Oyun, Robotların 


Acclajm Entertainment tarafından Yükselişi'nin devamı niteliğindedir. İlk oyundaki grafikler, kaplamalar ve animasyonlar geliştirilmiştir. 
Darbelerden sonra metal parçaları saçılmakta ve hasarlı robotların gövdeleri üzerinden elektrik arkları atlamaktadır. 

Oyun içi müzikler, hard rock türünde olup Tom Grimshaw hazırlanmıştır. Oyunda Çucen grubunun 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RESLRARARIION 


İLE G 


gitaristi Brian May'insolo albümü Another World”den bir parça olan “Cyborg” da kullanılmıştır(9). 


Oyunun Hikâyesi 


Önceki oyunun kahramanı olan cyborg Coton, 


MINI cakiplerini o yenmiş ve Süpervizörle yüzleşmiştir. . Ancak 
Süpervizör onu 


yenmek ve bilincini asimile etmek için şekil değiştirme yeteneğini 


kullanır. Coton'un 


brian May 


düşünce (o kalıplarını kopyalar ve bunlarla yapay zekâsını güçlendirir. 


Ayrıca bu onun bilinçli parçalarını da seçtiği robotlara 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kendi tasarımlarını geliştirme yeteneklerini arttırmak için aşılar. Electrocorp'un bilim adamları, Coton'un mağlup edildiğinden ve Süpervizörün şehri hedef alacağından korktukları için, Coton'un daha önce gönderdiği bilgilerden yararlanarak EGO virüsüne karşı bir anti-virüs hazırlarlar. Anarşi adındaki bu virüs, Electrocorp'un ana binasına salınır ve Süpervizörün kontrolündeki robotların çoğuna bulaşır. Robotlar, Süpervizör ile bağlantıda oldukları nöral ağdan koparlar ve birbirlerine karşı savaşmaya başlarlar. 
Böylece Süpervizör'ün ordusu hızla tükenir. Bu esnada Coton, bilincini başka bir robota yüklemek için hatalı çalışan robotların neden olduğu bu karmaşayı kullanır. 
Bu noktadan sonra hikâye sona erer. Coton'u ya da Anarşi virüsü sayesinde nöral ağdan bağımsız hareket edebilen robotlardan biri seçilerek; diğer robotları, Süpervizörü ve Electrocorp binalarını yok etme görevi başlar(6). 


Oyunun Oynanışı 


Oyunda 18 standart karakter ve 8 (bazı sürümlerde 10) gizli karakter bulunmaktadır. Gizli karakterler daha güçlü olma eğilimindedir ve bazılarının kilidini açmak kolay bazılarının ise zordur. 
Ancak gizli karakterlerin hemen hemen hareketleri aynıdır ve standart karakterlerin farklı grafiklere sahip 


kopyalarıdır. İlk oyunun yedi robotunun altı tanesi 


standart olarak gelmektedir (Süpervizör ise gizli 


bir karakter) ancak yeni grafikler ve hamleler gibi geliştirmelere sahiptirler. İlk oyunun aksine, senaryo artık izin verdiği için hem bir hem de iki oyunculu oynanışta tıpkı diğer dövüş oyunlarında olduğu gibi istenilen robot seçilebilmektedir. Ayrıca, oyuncular her bir robot için 256 farklı renk paleti arasından seçim yapabilirler. Her robotta bir tane bulunan beş farklı cephane türü de var. İlk oyundan daha zengin bir dövüş deneyimi sunuluyor. Her robotun kendine özgü hareketleri var. Mağlup edilmiş bir robot'un mermisini çalma ve kullanma kabiliyeti de mevcut. Mortal Kombat”tan esinlenilmiş ölümcül hamleler (fatality) de var. Ayrıca, her bir robota özel güç çubuğu dolduğunda yapabilecekleri farklı bir süper hareket de bulunuyor. 
Oyunda ayrıca Kaos adlı bir combo sayaç sistemi (ardışık olarak belirli tuşlara basınca özel bir hareketin yapılabilmesi) de var. Kontroller bir dövüş oyunu için oldukça standart ve insansı olmayan robotların hamleleri yumruk/tekme modeline uyarlanıyor (7). 


Bu sayımızda bilimkurgu oyunlarının önemli birörmeği olan Rise ofthe Robots (Robotların Yükselişi) oyununa değindik. Umarım ilginizi çekmiştir. Gelecek yazıda görüşmek üzere. 


Rise of the Robots - Muhittin Yağmur Polat 


KAYNAKLAR 


1- https://riseoftherobots.fandom.com/wiki/Rise of the Robots (video game) 


2-https://classicreload.com/dosx-rise-of-the-robots.html 


3-http://www.wikizero.biz/index.php?gxaHROcHM6Ly9lbi53a Wt pcGVkaWWEub3JnL3dpa2kvUmlzZV9vZ190aGVfUm9ib3Rz 


4-https://riseoftherobots.fandom.com/wiki/Rise of the Robots: The Novel 


5-https://riseoftherobots.fandom.com/wiki/Rise 2: Resurrection 


6-http://www.wikizero.biz/index.php?gxaHROcHM6Ly9lbi53a Wt pcGVkaWWEub3JnL3dpa2kvUmizZV8yOl9SZXN1cnJIY3Rpb24 


7-https://classicreload.com/dosx-rise-2-resurrection.html 
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Roman - Bölüm 9 
Aysun Erdoğan 


Kapının İNCİSİ 


Konak-I'in komutanı Yarbay Adam Schmith telaşla etrafına emirler yağdırıyordu. Birleşik uzay federasyonunun kıdemli bir subayı olan Yarbay Schmith, uzun yıllardır Konak-I?in komutanlığını yapmaktaydı. 
Yılların vermiş olduğu etkiyle seyrelmeye başlayan saçını tamamen traş ettirmişti. Saçının eksikliğini telafi etmek ister gibi sakallarını uzatmış ve onların bakımını da itinayla yapmaktaydı. Çenesinin biraz altında kestiği sakallarında yer yer kırlaşmalar görülüyordu. Elli yaşını aştığı için yüzünde ki kırışıklıklar artık kendini iyice belirtmişti. Yıllar ondan sadece bir şeyler alıp götürmemişti. Aynı zaman da da ona paha biçilmez deneyimler de armağan etmişti. 


Asker olduğu için her gün yapmış olduğu eğzersizleri ihmal etmemiş, bunun sonucunda da yaşından beklenmiyecek bir çevikliğe ve atletik bir vücuda sahip olmuştu. 


Satürn'ün uydusu olan Titanda büyük bir hareketlilik vardı. Herkes çok tedirgindi. Kapının incisi, 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normal seyrini yaparken bağlantıları kesilmiş ve şu ana kadar da bütün çabalara rağmen hiç bir haber alınamamıştı. 


Şu anda içinde bulunduğu durumu açıklayacak elle tutulur hiç bir izahat yoktu. Kapının İncisi ekranlardan yok olmuştu. Onu göremiyorlardı. Sanki sihirli bir el onları hokus pokusla yok etmiş gibiydi. 


“Hâlâ hiç bir haber yok efendim. Öğrenci gemisi KAPININ İNCİSİ kayboldu. Onları bulamıyo- 


, 


TuZ. 


Komutan öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Yerine bir oturuyor, bir kalkıyordu. 


“Nasıl onları göremiyoruz aklım almıyor. Gemileri bozulmuş olsa dahi onları mutlaka ekrandan ta- 


ı » 


kip etmemiz lazımdı. Bu nasıl bir iş!.. 


Bir süre gözlerini kapatıp, derin bir nefes aldı. 


Hemen yanında duran ve kendisine emir verilmesini bekleyen yüzbaşıya doğru döndü. 


“Hemen bir araştırma gemisi hazırlayın. En son görüldüğü yerden fazla uzakta değiliz. Onları hiç bir ekran göremiyorsa, teknolojik bir perdeleme olabilir. O bölgeyi araştırın, adamlarına söyle cihazlarından çok kendilerine güvensinler ve etrafa öyle baksınlar. 


Yüzbaşı, Yarbay'a “Emredersiniz komutanım.” diyerek selam vermiş ve kendisine verilen göre- 


vi yapmak için komuta odasından ayrılmıştı. 


Yarbay Schmidt, koltuğuna yılgın bir şekilde oturdu. 
Haberleşme subayına dönerek... 


“Siz de aramaya devam edin. En ufak bir sinyali bile kaçırmanızı istemiyorum.” 


Kapının incisinde işler karışmak üzereydi. 
Kaptan Emin çok kızgındı. Geminin ana reaktörüne bir türlü ulaşamamışlardı. Reaktör odası bir dizi kilit sistemine sahip ileri güvenlikli kapı tarafından korunuyordu. İnci'nin ana bilgisayarıyla bağlantısı, Ahmet tarafından kesildiği için kumanda odasından reaktör kapısını açmak mümkün olamamıştı. Silah zoruyla girilebilecek bir oda da değildi. Ancak içerde ki mürettebat tarafından kapısı açılırsa içeriye girilebilirdi. 


Ahmet, endişeli gözlerel Üstün hocaya baktı. 
Monitörlerden izledikleri kadarıyla gemide olan şeyleri az çok tahmin edebiliyorlardı. 


“Şimdi ne olacak efendim? Herkesi esir aldılar. Onlara ya zarar verirlerse!..” 


Telaşla odanın ortasında bir sağa bir sola dolanıyordu. Ne yapacağını bilememenin verdiği tedirginlikle el ve kol hareketleri bir tutarsızlık sergiliyordu. Bazen yüzüne dokunuyor, bezen de ellerini birbirine sürtüyordu. 


Üstün hoca da onun gibiydi. Ama daha tutarlı davranıyordu. Oturduğu sandalyeden kalkmadan düşünmeye çalışıyordu. İstilacı askerlerin içeriye girme ihtimalleri yoktu. Kapı, içerden açılan kilit sistemiyle korunuyordu. Dışarıdan açılması imkansızdı. Patlayıcı da kullanamazlardı. Bu, hem gemiye hem de reaktöre zarar verebilirdi. Burada sürekli kalmaları da mümkün değildi. Zaten ellerinde o kadar rehine varken, bir yolunu bulup onları dışarı çıkmak için ikna edecekleri bir şey bulmaları hiç te zor değildi. Şu anda içinde oldukları zamanı en iyi şekilde kullanmaları gerekiyordu. Ama bu kısıtlı zaman içersinde yapabilecekleri şeyler çok azdı. 


Üstün hoca bir süre sonra sesli düşünmeye başlamıştı. 


“Konak-I1?'e çok yakınız. Mutlaka bizi aramaya geleceklerdir. Onlar bizi bu beladan kurtarmanın bir yolunu bulana kadar, gemiyi bu koordinatlarda tutmam lazım. Ama nasıl... Bunu nasıl yapacağım?” 


Ahmet, bir sağa bir sola arşınladığı reaktör odasının ortasında birden bire durdu. Elini cebine götürdü ve içinden ata yadiğarı olan cep telefonunu çıkardı. Ona önce bir baktı. “Belki bir umut olur”, düşüncesiyle Üstün hocanın yanına gitti ve ona küçük cep telefonunu gösterdi. Üstün hoca, Ahmet'e şaşkınlıkla bakıyordu. Çocuğun elinde daha önce sadece müzede gördüğü bir alet vardı. 


“Buda ne?” der gibi Ahmet'e baktı. 


“ Üstün hocam, bu benim dedeme aitti. Eskiden kullanılan, akıllı telefon da denilen cep telefonu. 
Ben onu dedemin eski eşyaları arasından buldum ve 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çalıştırmayı da başardım. Şu anda onun kullandığı frekansları bizler kullanmadığımız için asıl işini yani haberleşme işlemini gerçekleştiremiyor. Ama hâlâ içine pek çok bilgi depolayabiliyor. Bunlardan biri de Oktay ve benim tasarladığım ve BEYAZ GÖLGE adını verdigimiz virüs proğramı. Eğer onu kullanabilirsek ve geminin ana bilgisayarına ekleyebilirsek belki bir şansımız olabilir.” 


Bunları söylerken, Üstün hocaya muzip bir çocuğun yüz ifadesiyle bakmış ve gülümsemişti. 


Üstün hoca, çocuğun söylediklerine inanamamıştı. Kapının incisi gibi bilgisayara sahip bir gemi, öğrencilerin yaptığı virüs proğramlarını sakız gibi çiğneyip bir kenara atardı. Fakat yine de bir bakmakta yarar vardır dedi ve eline cep telefonunu aldı. Umutsuzluk içindeyken küçük bir ışık, her yeri aydınlatabilirdi. 


oğok0 


Kaptan Emin, artık başka bir yol kalmadığına hükmederek, Kaptan Çelik'in büyük salona getirilmesini emretmişti. Yanına getirilen Kaptan'a, istilacı askerler zorla diz çöktürmüştü. 


Kaptan Emin, Kaptan Çelik?e küçümser bir şekilde baktı. Bu hareketiyle ona hiç bir değer vermediğini belirtmek istemişti. Ona hitap ederek; 


“Albay Hakan Çelik, Öğrenci Ahmet ve kıdemli Baş Çavuş Üstün Bilge şu anda geminin ana reaktörünü ele geçirmiş bulunmaktalar. Şimdi senden, onları oradan çıkarmanı istiyorum.” 


Kaptan Çelik, bir zamanlar hayran olduğu ve kendisine büyük bir düş kırıklığı yaşatan Kaptan Emin'in, bir öğrenci ve yaşını başını almış emektar bir öğretim görevlisi tarafından zor durumda bırakılması Hakan'ın tuhafına gitti. İster istemez hafifçe gülümsedi. Bu hafif gülümseme, kaptan Emin'in gözünden kaçmamıştı. 


Ayağıyla, karşısında diz çökmüş olarak duran kaptan Çelik? in yüzüne çok sert bir şekilde tekme attı. 
Tekmenin şiddetiyle, kaptan Çelik, büyük salonun ortasında bulunan ve bir kaç basamak olan merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı. 


Eliyle, acı içerisindeki yanağını tuttu. Küçümser bir eda ile Kaptan Emin'e baktı. 


“Seni bir öğrenci ve emekliliği gelmiş bir öğretim görevlisi mi durdurdu? Oysa ki “Ben her şeye hükmederim? havasındaydın.” 


Kaptan Emin kararlı bir şekilde, bir kenarda duran ve birbirlerine sokulmuş olan öğrencilerin arasına daldı ve Oktay'ı tutup çıkardı. 


“Sana ne kadar ciddi olduğumu göstereceğim. 
Bakalım şimdi de gülebilecek misin?” 


Oktay'ı tek eli ile boynundan tutarak yere diz çöktürdü ve diğer eli ile de silahını Oktay'ın başına doğru tuttu. Doktor Işık, yaşadığı şoktan dolayı bir çığlık atmıştı. 


Kaptan Çelik ise, bir hamle yapmak istemiş ve istilacı askerlerden biri elinde ki silahın kabzasıyla onun karnına, olanca şiddetiyle vurmuştu. Kaptan, darbenin şiddetiyle tekrardan yere düştü. 


Oktay zor da olsa acıyla inleyen boynuna aldırmadan başını kaldırdı ve babasına baktı. Onun gözlerinde biraz insanlık arıyordu. Ama yoktu. Bu adam gerçekten onun babası mıydı? Hayır, hayır, bu işte bir tuhaflık vardı. Her ne olursa olsun bir insan bu kadar 


değişemezdi. Kendisine anlatılan adam ile bu kişi arasında çok büyük bir uçurum vardı. 


Kaptan Emin ile gözleri birbirlerine kenetlenmişti. Bu adamın gözünü dahi kırpmadan kendisini öldürebileceğini anladı. O kısacık zaman için de bunları düşünürken Hakan Çelik “in sesini duydu. 


“Dur, yapma. Kabul. Ne istersen yapacağım. 
Yeter ki çocuklara dokunma.” 


Kaptan Emin, Oktay'ı bırakmıştı. O, Kaptan Çelik'in yanına giderken Doktor Tülay Işık ta Oktay'ın yanına gitmişti. Zavallı çocuk yaşadığı olaydan dolayı titremekteydi. Hemen onu sakinleştirmesi gerekiyordu. Yoksa yeni bir kriz daha yaşayabilirdi. Her yeri titreyen Oktay, korkudan mı yoksa yaşadığı hayal kırıklığından mı titrediğini bilemiyordu. Doktor Işık'ın ağzınına sıktığı fısfıs, onu hemen etkilemişti. Biraz kendisine gelmeyi başarmıştı. 


“Bu adam benim babam olamaz! Bu imkansız...” diye doktorla konuştu. Onu duyan Kaptan Emin, durdu ve bir süre olduğu yerde kaldı. Fakat bu tereddütü bir kaç saniye sürmüştü. Sonra yine hedefine doğru yürüdü. Hakan Çelik'in yanına gelince; 


“Ne istediğimi biliyorsun. O iki zibidiyi, ana reaktör odasından çırart.” diye söylendi. Kaptan Emin gözlerini kısmıştı ve sesi de öfkesini belli edercesine tıslamayla çıkmaktaydı. 


Albay Çelik, durumu alttan almayı denedi. Ne kadar istemese de bu adamın suyuna gitmek zorundaydı. 


“ Tamam. Onlarla konuşurum.” 


Kaptan Emin, iki eli ile kaptan Çelik'in yakasından tutup, onu havaya kaldırdı. Göz hizasına gelince ona şöyle dedi; 


“ Onlar ile sadece konuşmanı istemiyorum. O ikisi, kapıyı açıp bize teslim olacaklar. “ 


Kaptan Çelik, durumu gayet iyi anlamıştı. Bu deli adam istedikleri karşılanmadığı taktirde çocukları gözlerinin önünde öldürecekti, ya da onu oyalamayı başarabilirlerse belki bir kurtuluşları olabilirdi. Şu anda Titanda ki Konak -I e çok yakın olmalıydılar. 

Kendilerinin kaybolduğunu çoktan farketmiş olmalıydılar. Ve bir kurtarma gemisi onları aramaya çıkmış olmalıydı. En azından gemi onları bulana kadar, bu deli adamı oyalamalıydı. 


okok0 


“Kurtarma -14 den, Konak-I'e. Cevap verin Konak-1...” 


Telsiz sesi Konak-I'in hopallöründen, duyulmaya başlanmıştı. Yarbay Schmidt, keşif gemisinin lideri olan Teğmen İlya Raman'a cevap vermişti. 


“Burası konak-1. Ben Yarbay Schmidt. Kapının incisinin en son görüldüğü koordinatlara ulaştınız mı Teğmen?” 


“ Evet Yarbay Schmidt. Şu anda oradayız. “ “ Ne görüyorsunuz? Her şeyi anlatın.” 


“ Kurtarma gemisinin bilgisayar ekranında hiç bir şey görülmemesine rağmen, şu anda Kapının incisini uzay boşluğunda kendi gözlerim ile görebilmekteyim. Gemi bir bütün halinde. Görsel olarak bakınca hiç bir hasar görülmemektedir.” 
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“ Onlarla irtibat kurabildiniz mi?” 


“ Hayır efendim. Bize cevap vermiyorlar. “ 


Yarbay schmit bir süre düşündü. Tekrar telsiz konuşmasına devam etti. 


“ Kapının incisine yaklaşmanızı istiyorum. 
Yine hiç bir tepki almazsanız, gemiye giriş yapın. “ 


Teğmen Raman aldığı emri onaylatmak ister gibi verilen emri tekrarlamıştı. 


“Baş üstüne efendim. Kapının incisine girilecektir.” diyerek, kurtarma gemisini Kapının incisine doğru iyice yaklaştırmıştı. Yanında ki koltukta oturan Çavuş Cosby ise sürekli olarak gemiye telsiz mesajı göndermekteydi. 


“Kapının incisi. Cevap verin. Burası Kurtarma-14. Şu anda geminize yaklaşmaktayız. Giriş için izin verin.” 


Kapının incisinin dinlenme salonunda, Kurtarma-14 in anonsu duyuluyordu. Israrla bir cevap bekliyorlardı. Bekledikleri cevap gelmez ise gemiye gireceklerini söylüyorlardı. Kaptan Emin, öfkeli gözlerle, Kaptan Çelik'e baktı. Şu ana kadar, planladığı hiç bir şey yolunda gitmemişti. Zaman çizelgesinin çok gerisinde kalmışlardı. Sağ elininin avuç içini, öfkeli bir şekilde kendi alnına bir kaç kez vurdu. Eli kolu bağlı bir şekilde burada beklemek onu çıldırtıyordu. Gözlerini kısarak, Kaptan Çelik”e doğru baktı. 


“Kurtarma -14”e cevap ver. Söyle onlara buradan gitsinler. Ama onlara sakın ha olanlardan bahsetme. Sözlerinde herhangi bir ima dahi hissetsem çocuklardan birini hiç düşünmeden öldürürüm. “ 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“Onlara ne söylememi istiyorsun ki. Ben ne dersem diyeyim, onlar buradan gitmeyecekler. Şu ana kadar Titan'a varmış olmamız lazımdı. Bu duraksama planımızda yoktu. Onları ikna etmem çok zor. Buradan tatmin edici bir cevap almadan gitmezler. “ 


Kaptan Emin, sol elini Hakan'ın omzuna koymuştu. Elini biraz sıkarak, eski arkadaşının omzunu acıtmıştı. Yüzünü yüzüne iyice yaklaştırıp, sözlerinin iyice anlaşışır olması için Hakan'ın gözlerinin içine bakarak konuştu. 


“Hakan, benimle olan mazisini hatırlayamadığım eski dostum. Şimdi kulağını açta iyi dinle. Kapının incisini şimdiye kadar, Boğlaç'ımız, yüce Kralımız HAMANE'nin hüküm sürdüğü paralel evrene, NARHALT'a götürmem gerekiyordu. Ama işler planlandığı gibi tıkır tıkır işlemedi. Senin eğitim subayın ve çaylak öğrencin, yoluma bir sürü taş koydu. Ben de onların canına ot tıkayacağım. Ama şimdi konumuz bu değil. Eğer ben başarısız olursam, arkamdan birini daha yollayacaklar. Bu gelen kişinin yanında ben melek gibi kalırım. Bence sen bunları bir düşün...” 


Kaptan Çelik, durumun ne kadar nazik oldugunun farkındaydı. Tek kurtuluş umutları olan Titan da ki üs ile bağlantılarını sağlayacak Kurtarma-14 gemisinin, buradan hiç bir yardım mesajı almadan gitmesini istemiyordu. Fakat bunu Kaptan Emin'e sezdirmeden yapması gerekiyordu. Mikrofonu eline aldı. Kurtarma-14 ile temasını sağlayacak olan haberleşme panosunda ki düğmeye bastı. 


“Ben KAPININ İNCİSİ'nin kaptanı Albay Hakan Çelik. Gemiye giriş için izin veremiyorum. Şu anda gemimiz karantina altında. Çocuklardan yedi tanesinde SARI BENEK virüsü tespit etmiş bulunmaktayız. Virüs, kontrol altına alınana kadar Konak-| e gitmemiz mümkün değil. “ 


Konak-I”den konuşmaları dinleyen Yarbay Schmith, bu işte bir terslik olduğunu hemen farketmişti. Kurtarma-14 ile temas kurdu. 


“Kaptan Çelik'e durumlarını onayladığınızı belirtin. Sakın bir açık vermeyin. Yolunda gitmeyen bir şeyler var.” 


Kurtarma -14, Yarbay Schmith'in emirlerini anlamıştı. Sarı benek hastalığı, yıllar önce çok canlar almış tehlikeli bir virüs hastalığıydı. Tüm insanlık için tehtit oluşturan bu hastalığa çare bulabilmek için yıllarca araştırmalar yapılıp bütün kaynaklar bu işe verilmişti. Bütün bu çaba neticesinde ise, bundan dokuz yıl önce tamamen yok edilmişti. Çocukların bu şekilde birden bire hastalanması ilginçti. Salgının ortaya çıkması için ya kasıtlı bir şey vardı ya da yolunda olmayan bir durum ile karşı karşıyaydılar. Gemide bir şeyler oluyordu, ve Kaptan Çelik kimsenin oraya yaklaşmasını istemiyordu. Bunu da şifreli bir şekilde belirtmişti. 


“Tamam Kapının incisi, sizi anladık. Fakat geminizi Konak-I?e daha yakın bir mesafede tutarsanız size daha kolay sağlık yardımı yapabiliriz. “ 


“Buna gerek yok. Gemimizde salgın ile baş edebilmemiz için gerekli tüm donanım mevcut. Yine de sağ olun. Şimdi telsiz bağlantısını kapatıyorum. “ 


“Tamam Kapının incisi. Gidiyoruz. Yardım lazım olursa haber vermeniz yeterli olacaktır. “ 


“Tamam...” 


“Tamam...” 


Konak-I de, Yarbay Schmith çok endişeliydi. 
Kapının incisi hâlâ ekranlarda görünmüyordu. Teknolojik bir perdeleme sistemi tarafından saklanılıyordu. 
Perdeleme sistemi henüz çok yeniydi. Ve sadece savaş gemilerinde kullanılıyordu. Onların ise bir kaç tanesinde vardı. Kapının incisinde bu teknolojinin olması, hele bunu kullanmaları imkansızdı. Çünkü bu sistemi kullanmalarını gerektiren bir durum ortada yoktu. 


O bunları düşünürken bilim subayı, Yarbay'a endişeyle seslendi, 


“Efendim, Kurtarma-14”in bulunduğu koordinatlara doğru hareket eden, büyük bir manyetik alan tespit ettik. Eğer oradan ayrılmazlar ise korkarım ki gelen her neyse onlarla çarpışacaklar.” 


Yarbay Schmith”in tüm kanı adeta ateş almış yanıyordu. Yüzü, duyduğu endişeden dolayı kıpkırmızı olmuştu. Hemen Kurtarma-14 ile telsiz temasına geçti. 


“Kurtarma-14, bulunduğunuz koordinatlara doğru, henüz tespit edemediğimiz bir şey geliyor. Hemen oradan ayrılın. Bu acil bir emirdir, hemen oradan ayrılın.” 


Kurtarma-14”in mürettebatı, Konak-I den gelen Yarbay Schmith'in sesiyle, verilen emri yerine getirmek için harekete geçtiler. Kurtarma-14'ün Plotu büyük bir hız ve manevrayla Küçük uzay gemisini bulunduğu yerden uzaklaştırmıştı. O daha yeterince uzaklaşamadan, az önce bulundukları koordinatlara, KAPI-NIN İNCİSİnden daha büyük ve aynı ona benzeyen bir uzay gemisi ortaya çıkmıştı. Geminin manyetik alanı o kadar büyüktü ki, Kurtarma-14 arkadan şiddetli bir şekilde ileriye doğru fırlatılmıştı. Pilot, geminin kontrolünü çok zor bir şekilde yeniden eline almayı başarmıştı. Yeni gelen gemiye görünmek istemiyordu. İncinin diğer tarafına, onların görmesinin mümkün olmadığı arka bölümüne saklandı. Kendi sistemlerini kapatıp, incinin manyetik alanına dahil olmuştu. Aynı onun 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bir uzantısı gibi hareket etmeye başladı. Ancak bu şekilde güvende olabilirlerdi. Yarbay Sehmith ile bağlantı kurdular. 


“Efendim, siz ekranlarda bir şey görüyormusunuz, bilmiyorum ama buraya İnciden daha büyük bir uzay gemisi geldi. Görüntü olarak aynı inciye benziyor. Sanırım aynı sınıfa aitler. Ama onun üç katı büyüklüğünde.” 


Yarbay Schmith, Kurtarma-14”ün iyi olduğunu duyunca biraz olsun rahatlamıştı. Öncelikle onların güvenliğini düşünüyordu. Kapının İncisi ile sonra ilgilenecekti. 


“Siz hepiniz iyi misiniz?” 
“Evet efendim. 
“Şu anda neredesiniz?” 


“İncinin diğer tarafına geçtik. Geminin manyetik alanı, büyük geminin bizi görmesini engelliyor.” 


“İyi yaptınız. Aferin size. Bizim ekranlarda yine bir görüntü yok. Sadece uzay boşluğu görülüyor. 
Büyük gemiden mutlaka İnci'yle temas kurmak için bir hareket olacaktır. İki geminin de tüm hareketlerini bize siz anlatacaksınız. Bizim gözümüz ve kulağımız olacaksınız. Anladınız mı? “ 


“Evet efendim. Anladık.” 
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olunda gitmeyen çok şey vardı hayatımda. 

Bunu kendime söylemekten bile bazen utanır, düşünmemeye çalışırdım ama “sorun? dediğimiz şeyin doğasında kendisini hatırlatmak vardır. Gündelik koşuşturmacanız içerisinde nerede olursanız olun sizi mutlaka bulur ve elinize, ayağınıza dolanır. 
Hiçbir zaman da tek başına gelmez; Maddidir, ama aynı zamanda da ruhsal, duygusaldır, ancak sağlıkla da ilgilidir... Kendinizi daha şanssız durumdaki insanlarla okıyaslar, özsaygınızı koruyup güçlü kalmaya, kendinizi onarmaya çalışırsınız, yine de eksiklikleriniz, oaksaklıklarınız, zaaflarınız onları küçümsediğinizi fark edercesine, yaşantınızın en hassas, en kopmaya yüz tutmuş incelmişlikleri üzerine ağırlıklarını vererek varlıklarını hissettirirler. Bir süre sonra sizden eksiltilenlerde bir teselli aramaya başlarsınız. Eksilenin, heykele dönüştürülmek üzere mermerden koparılan bir parça olduğunu düşünmek istersiniz. Zaten içinize hapsettiğiniz öfkeyi, sizi 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pençeleriyle delik deşik etmeden öldürmenin yegane yolu da bu değil midir? Eskilerin dediği gibi, şerdeki hayrı görmek. Ama görmek... Belki de tüm mesele bu; Görmek ya da görmemek, “Görüyorum öyleyse varım” diyebilmek. Nihayetinde de kendini görebilen o göz olabilmek. Kendini görebilen bir göz tüm evreni görmeye muktedirdir çünkü... Umarım başarırım bunu, Dünya sona ermeden... 


Zihnimi boşaltıp biraz daha güneşlendikten sonra okuldan çıkmaya karar vermiştim. O sıcakta yapılabilecek çok da fazla şey yoktu şehirde. Ya bir minibüse atlayıp direkt evin yolunu tutacaktım ya da yol üstündeki kitapçılara gire çıka, klimalarının serinliğinde henüz satın alamadığım kitaplardan sayfalar okuyarak mesafeyi ve süreyi uzatacaktım her zaman olduğu gibi. 
Kendimi eve kapatmak istemediğim için ikincisini tercih ettim. Beni düşündüren arşınlamam gereken cadde ve sokakların yoğun kalabalığıydı sadece. 


O bunaltıcı görüntü gözümde canlanırken günler öncesinden çantama atmış olduğum diskçalarımı hatırlayıp bir nebze rahatladım. İçinde Aphex Twin'in Classics albümü vardı. İnsanlardan oluşan o canlı labirentin duvarları üstüme üstüme gelirken buna ayak uydurmama yardımcı olurdu çoğu zaman. 


Kampüsten çıktıktan sonra aşmak gereken kalabalık bir köprüaltı vardı. Cüzdanınızı ve telefonunuzu sürekli yoklamanız gerekirdi o yüz metrelik geçitin sonuna ulaşana dek. Önceki sene iki saatlik bir sınavdan kafam allak bullak olmuş halde çıkıp kışın o karanlık akşamında aynı yolu kat ettiğimde çantamın cebinde duran telefonumun artık orada olmadığını farketmiş, panik halinde geri dönüp sanki bulabilecekmişim gibi geçtiğim yerleri taramıştım. Ama giden gitmişti çoktan. Daha sonra yeni bir cihaz satın alana kadar da oldukça zorlanmıştım. 
Aynı hatayı tekrar yaptığımda; yani yine bir gün aynı tren yolu köprüsünün altından geçerken -fakat elimle sürekli telefon ve cüzdanımı kontrol edecek kadar ihtiyatlı davrandığım, hem de bahar aylarında bulunduğumuz için hava henüz aydınlık olduğundantelefonumu tekrar çalmaya yeltenen hırsızları suçüstü yakalamıştım. Yine de kaçıp kalabalığın içinde kaybolmuşlardı. Neyse ki bu sefer telefonum bende kalmıştı. Bu tecrübelerim bana kalabalık yerlerde her zaman tetikte olmak gerektiğini öğretmişti. 


Köprüyü kazasız belasız geride bıraktıktan sonra kentin bu keşmekeşli bölgesini fanus etkisiyle birlikte yükselen sıcağa maruz kalmadan tümden geçebilmek için metroyu kullanmaya karar vermiştim. 
Basamakları insanlarla dolu olmadığında yürüyen merdiveni zemine daha hızlı ulaşabilmek için koşarak inerdim. Çocukluğumdan beri yaptığım birşeydi bu. Hatta o zamanlar okuduğum bilim dergilerinde bahsedilen ışıktan hızlı yolculuk için buna benzer bir sistem tasarlamıştım kafamda. Dünyanın dönüş hızına ek olarak aynı eksende birbiri üzerinde yürüyen birçok sayıda hızlı mekanik bant ve bunların en üstünde de aynı yöne fırlatılacak yüksek hızdaki bir roket, eğer hızları birbirine eklendiğinde sonuç saniyede üç yüz bin kilometreden fazlaysa -en azından teorik olarak- pekala 


Yıldız Avcısı - Arda Tipi 


ışık hızını aşmış olacak ve belki zamanda yolculuğu da gerçekleştirebilecekti. O yaştaki aklımla ancak bunu kurabilmiştim kafamda. Tabi daha sonraları konunun bu denli basit olmadığını anlayabilmiştim okuyup araştırdıkça. Fiziğin yasalarına vakıf oldukça hayal kırıklıklarımın arttığını da itiraf etmeliyim. Neyse ki filmler ve çizgiromanlar Japonların şu ünlü “Kintsugi? 
sanatı gibi bir etkiyle, kırıkları doldurarak onarıyordu hayallerimi. 


Treni yakalamıştım yakalamasına ama o da dışarıdan daha az kalabalık değildi. Kendime zorlukla ayakta durabilecek bir boşluk yaratıp uzanabildiğim en yakın noktaya tutundum. Araç birkaç saniye içinde kapılarını kapatarak hızlanmaya başlamıştı. İçerisi kalabalıktan dolayı biraz havasızdı ama üç dakika sonra yolculuğu tamamlayacağımız için önemli bir sorun haline gelmeyecekti. Ne kalabalık, ne havasız ortamlar görmüştük hem bu yaşımıza kadar. İstasyonda indikten sonra önce hangi dükkanlara uğrayacağımı düşünmeye koyulmuştum ki trenin içi aniden karanlığa boğuldu ve araç yavaşlamaya başladı. Işığın kesildiği o ilk anlarda insanın gözü karanlığa hemen alışamadığından körlük benzeri bir durum yaşar. Bu başıma geldiğinde kısa süreli bir paniğe kapılırım ben de. O hafif endişe hali geçip gözlerim karanlığa alışırken tren de tamamen durmuştu. Henüz tünelin ortasındaydık ve ışık tamamen terketmiş gibiydi bizi. Herkes bir sorun olduğunu anlamış ve sesler yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Saniyeler içerisinde düzelebilecek bir arıza olduğunu umarak soğukkanlılığımızı koruyorduk sanırım hepimiz. 
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Esra Uysal 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler KONUŞMUŞUZ 


Mayıs 


Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 


Kutlu Olsun! 
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MEP Eİ 


Dürüst siyaset hakkında kitap arıyorum ? 


Bilim kurgu ikinci köşe 


WİNTER İS COMİNGİ 


ve sonunda havalar ısındı :) 


24 Mayıs, 11:00 Konular Ekle 


Günaydılıınnnığğ 


TÜRKİYE 844.083 
ABD 377.003 
Hindistan 351.020 
Meksika 77.056 
Tayland 76.978 
İngiltere 51.747 
Çin 48.594 x 
İtalya 48.119 MARS YOLCULUĞUNA 


S.Arabistan 48.060 


Brezilya 41.575 EN ÇOK BAŞVURU 


İspanya 37.760 .. - N 

Mısır. 37.464 TÜRKİYE'DEN 
Almanya 37.309 
Vietnam 35.438 


ç amana 2 Dünya Toplamı 2.648.722 


Fransa 29.440 


Avustralya 25.700 
Hollanda 23.159 
iran 21.552 
Endonezya 20.500 
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Yerli bilimkurguda epey gerilere gittik. 


<& 5 U Ko ula grle 
0 Mayis, 
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di 


BNİMKURGU 


sekisi 
©“ İİ vüxsek doz 
ÖcLeLEk ş 


Tolga Eligül (Alihan Dursun Aysun Erdoğan Faik Seyhan Aydan Üstüner 


Mustafa Kılcı Sem Sem 


TAHMİN OYUNUNDA 
KAZANANLAR ve ÖDÜLLERİ 


Alihan Dursun 
Gürhan Öztürk 
Salimcan Satıcı 


Murat Yıldırım 


Siz de kitabınızı ödül olarak verebilirsiniz! 


Mustafa Değirmendere 


HELAK ŞU 


Suat Işık Mehmet Kösa Ahmet Boyraz Gökçe Mehmet AY 


Tahmin oyunumuz devam ediyor. 
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Sezai Özden (© 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruzki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor&©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Sentromer: Ötekiler 
2019 


Sezal Özlen 


—NTRSMZR 


Başka Dünyalarda Ganlı 
Mahlukat var mıdır?- 2019 


Osman Nuri Eralı 


Militan 
2019 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


MELEK TAŞKIN v&, 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yüzyıl 3: Bayan Nima 
2019 


Ayşe Acar 


Çağrılan 
2019 


Sadık Yemni 


Yüce Zerey 


Yüce Zerey 
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Yüksek DOz Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 


2019 2017 
Kolektif 
YÜKSEK DOZ 
Özle LEK | 
Orkun Uçar 
İstanbul 2099 
2019 
Kolektif 
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Güneş İnsanları 
2019 


İL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


İsmail Serinken 


Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


Mikail Kahraman Avcı KLON 


Hissiz Kumpanya 
2019 


Cİ7 KUMADANYA 
VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 
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Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş 


e | Son Tiryaki 
Müt Özdeş sskrk ki 


Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 


Selma Mine 


Aşk Alyoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 
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Çok Çağı 
2018 


Arzu Eylem 


2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 


Düşler Kahuslar ve Gelecek 
Masalları 2018 


Doğu Yücel GR 1k 


VE GELECEK MASALLARI 
DOĞU YÜCEL 
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Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçyin 


Alfa ve Omeya 
2018 


Arda Öngören 


| Ara OMEGA 


ARDA ONGÖREN 


Havkiny'in Düşleri 


2016 
( 1 
- .. vu VE Vi eee 
Özge Arkal Gönül | ere 
0 a GB 
PE ASAN 


Hawking'in 
Düşler! 


anes Özge Arıkal Gönül 
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Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağbaş 


Kırmızı Top 
2018 


KIRMIZI 
Mehmet Barış * 0 TOP 


Allı k Wi 

ayla Resimleyen 
Gonca Mine 
Calik 


Külleri 
2018 


Semih Erelvanlı Külleri ? 
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Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2018 


Ayşe Acar a 


YEŞİL ADA 


Mehmet Açar red we Denizi 


Sinek İkilisi 
2016 


&SİNEK 
Coşkun Heyyonar IKIMLISI 


OŞKÜNSMEBYONAR 
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Düş Mühendisi 2124 
2018 


Semili tür 


Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 


90 


Gizem Çetin 


Papatya Tarlasında 
Rönesans 1 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS 


Ki 
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Papatya Tarlasında 
Rönesans 2 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS” 


“ 


Kılıcın Öyküsü 1 
2016 


Tolga Eliyül 
Mars'a Yolculuk 
2018 


Ahmet Avcı 


Jüniter'den Kaçış Mars'ta Sel 
2018 2018 

ei < MARS'TA, übeyir Tokgöz Öl 


| e N 
/! 5 A , vir T6 
U 
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92 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 


POYRAZ GELE ÖYKÜLCAİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyaHari 
AKIN BAŞAL 


İ 2 i 


2018 


Onur Gürleyen ye 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


BİLİMKURGU 


ÖYKÜ 


5 İSİ 


2018 
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Yeryüzü Müzesi 
2018 


YERYÜZÜ MÜZESİ 
. BİLİMKURGU KUL0p0 
Kolektif sil 


İnsan Değiller 
2018 


ÖMER GÜNGÖR 


e İNAN 
DEGİLLER 
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Kısa Öykü 
Yasin Yılılız 


Yasin Yıldız 


19 Mayıs, 02:15 - Konular Ekle 


Transformers Kıraathanesi 


mekli Transformers'larn uğrak mekanı olan Robot adamların kimi bir köşede gazetesini okuyor, kimileri 


kıraathanede sakin bir hava hakimdi. 


de dördüncüyü bulur bulmaz okeye dönüyordu. Pek de geniş sayılmayacak bu mekanın tam ortasındaki plütonyum sobasının hemen yanındaki masada oturan üç adam ise sıkıntıdan patlıyordu. Robotlardan biri söze girdi: 


“Biliyor musunuz? Ben bir keresinde uçaktım. 
Hiroşima'ya ilk atomik patlayıcıyı benimle bıraktılar.” 


“İyi bir şeymiş gibi anlatıyorsun bir de Enola Gay... İyi halt ettin!” 


“Öyle deme. Tamam ben de ilk başta çok üzüldüm ama bir bu sayede o büyük savaş bitiverdi.” 


Üçüncü adam bardağındaki makine yağından bir yudum alarak konuştu: 
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“Hah, kendini avut sen.” 


“Niyeymiş?” 


“Niye olacak, biz insan ırkını korumak için burada değil miyiz?” 


“E ben de korudum işte...” 


Sarı olan, “Bunu daha başka yollardan da yapabilirsin dostum. Tıpkı benim gibi...” dedi. 


“Yani?” 


“Yanisi şu. Mesela ben... Ben bir keresinde telefon oldum; ilk akıllı telefon prototipi. Benim sayemde milyarlarca insan eğlendi, iletişim kurdu, para kazandı ve mutlu oldu!” 


Bardağında kalanı bir dikişte bitiren üçüncü adam yine söze girdi: “Aynı zamanda bağımlı oldular, birbirlerinden uzaklaştılar ve de yozlaştılar 3G-S...” 


3G-S bozuldu ama belli etmemek istercesine hemen karşı atağa geçti: “Sen peki? Senin en önemli değişimin neydi?” 


Hiç düşünmeden cevapladı karşısındaki: “Ben bir keresinde bir gemi oldum. Bir vapur... Öyle birini taşıdım ki, inanamazsınız.” 


“Kimmiş?” 


“Bir milletin küllerinden doğmasını sağlayan birisi. Zorlu bir yolculuk yaptık, ama sonunda kıyıya yanaştık. Bu kıymetli yolcum karaya ayak bastı ve... 
Bir ulusu oluşturan ırkını tekrar bir araya getirdi; modem bir toplum yarattı.” 


Enola, “Senin hikâyen en iyisiymiş,” dedi ve ayağa kalkarak ekledi “bir bardak daha içer misin Bandırma?” 


19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramımız kutlu olsun! 
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Çizim Defterimden 
Sezal Özden 
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YERLİ BİLİMKURGU 


YÜ KSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Çizgi Roman | 
KENAN BÖĞÜRCÜ 


GÖK KIZ: Kozmik Göçebe 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: Supremacy - Your Will Be Done (Overlord) 


M. YAĞMUR POLAT 


Kitap İncelemesi 


Bir Uzaylı Hikâyesi - Karşılaşma 


7. Hr 
Hısa Üyhü 'varişması ! 
Taç ve Cenaze , 


Pi 


ri 


R Son İnsan - Bölüm 16 
GÜRHAN ÖZTÜRK 


“ Kütüpmmedön SEğliklerim ” Min Kapının İncisi - Bölüm-!lO “ESRA UYSAL | VS AYSUN ERDOĞAN 


44 a Yıldız Avcısı - Bölüm-ll 
003 vip .. e M ARDATİPİ 


yerlibilimkurguyukseliyor gmail.com YA 


Mehmet Fatih Atalay 
İSMAİL ŞAHİN 

Şiir 

Karadeliğin Kaderi 
GAYE PEKYALÇIN 


hk N 


Zaman Kapanı 
MURAT K. BEŞİROĞLU 


TECHne iü 
ÖZGÜR HÜNEL Kısaü 
Oykü 
Nokta 

OĞUZ YILMAZ 


Vi n 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magozinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Oykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019”un, 2018'den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 1 
Retro Huyo 


Robert A. Heinlein 


Robert Anson Heinlein (7 Temmuz 1907 — 8 Mayıs 1988), Amerikalı roman 


ve bilim kurgu yazarı. 


yi 9 in ürettiği bilim kurgu 
H . ınl C pa sıklıkla kullanılan bazı sosyal temalar mevcuttu: bireysel özgürlü- gün ve özgüvenin önemi, bireylerin topluma karşı görevleri, örgütlenmiş dinin kültür ve hükümet üzerindeki etkisi, toplumun genel görüşlerine uymayan düşüncelerin toplum tarafından bastırılması vb. Ayrıca fiziksel ve duygusal aşk arasındaki ilişki, sıradışı ailevi ilişkiler ve uzay yolculuğunun kültürel uygulamalar üzerindeki etkisi gibi konuları ele aldı. Bu konuları yerleşmiş fikirlere aykırı biçimde ele alması, eserlerinin çok farklı şekillerde algılanmasına ve hatta kimi zaman birbiriyle çelişkili olduklarının öne sürülmesine sebep oldu. Örneğin 1959 tarihli Yıldız Gemisi Askerleri romanı militarizmin, hatta bir yere kadar faşizmin savunusu olarak değerlendirildi. Oysa romanda safi militarist düşüncenin değişmezliği ve aptallığına ilişkin pek çok bölüm vardı. Öte yandan 1961 tarihli Siranger in a Sirange Land romanı Heinlein'ın beklenmedik şekilde cinsel devrimin ve karşı-kültür hareketinin öncüsü olarak değerlendirilmesine, poliamori ya da sorumlu poligami kavramlarını popülerleştiren kişi sayılmasına yol 


açtı. 


Heinlein romanlarıyla dört defa Hugo Ödülü kazandı. 


Yayınlanmalarından elli yıl sonra üç romanı daha, geçmişte ödül verilmemiş yıllar için geriye dönük verilen “Retro Hugo” ödülüne değer görüldü. Ayrıca Heinlein, Science Fiction Writers of America'nın hayat boyu başarı alanında verdiği Büyük Usta Ödülü'nün de ilk sahibi oldu. 


Ölümünden sonra eşi Virginia Heinlein yazarın mektuplarını ve notlarını bir araya getirerek bir tür otobiyografik kariyer değerlendirmesi hazırladı. Bu çalışma 1989'da Grumbles from the Grave adıyla yayınlandı. 

Heinlein'ın eserlerinde kullandığı “erok”, “TANSTAAFL” ve “waldo” gibi bazı terim ve kelimeler daha sonra İngilizce dilinin birer parçası haline geldi. 

İlk hikâyesi “Hayat-Çizgisi” 1939 yılında ya- 


yınlanmıştır. 


Alıntı - Vikipedi 


İn ORIGINAL UNCUT VE MS51ON 
OF THE BESTSELLİNG CLASSİC 


A brillant mind-bender. .. tlgughi-prowoking” Kurt vines, MEVCPORKTIMES ii“ 


— yg“ 


* 


STRAAERIN 
ASTRA LAND 


Yaban Diyarlardaki Yabancı 


Yıldız Gemisi Askerleri 


ww Heinlein 
“TheMoonisaHarsh 


Mistress 


Ay Zalim Bir Sevgilidir 
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Bilim İnsanları Dizisi - 1 


Söndürülen Bir Işık... 


iypatla 


Hypatia (Yunanca: Yzxorio; 370-415) Yunan filozof, 


matematikçi ve astronomdur. 


Doğum: 370 İskenderiye, Mısır, Ölüm: 415 İskenderiye, Mısır Linç 

Dalı: Felsefe, Matematik, Astronomi 

Etkilendikleri: Platon, Plotinus, Aristo, İskenderiyeli Theon (babası) ve EHudoxus 


Etkiledikleri: Synesius 

* (Yunanca: Yaoroa; 370-415) 
Hypatlaını filozof, matematikçi ve astronomdur. İskenderiye Kütüphanesi'nde felsefe, matematik ve astronomi üzerine dersler vermiştir. 
Yeni Platonculuk öğretisine bağlı olan Hypatia, Atina Akademisi'nin Eudoxus'ün başını çektiği Matematik geleneğine üye idi. Hypatia doğayı; mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalıştı. 


Hypatia, günümüze kadar ulaşmış olan sayılı kaynaktan biri olan Yunan tarihçi Socrates Scholasticus'un “Historia Oo Ecelesiastica” adlı eserine ogöre; İskenderiye'nin en önemli iki figürü olan, İskenderiye Valisi Orestes ile İskenderiye piskoposu Cyril arasında anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği ve politik işlere karıştığı gerekçesi ile 415 yılında kıpti Hristiyan bir çete tarafından taşlanarak öldürülür. 


Hypatia'nın devrin en güzel kadınlarından biri olduğu ve Vali Orestes'in bizzat Hypatia”dan ders aldığı sıralarda Hypatia'ya aşık olduğu bilinmektedir. Anlaşmazlıklara ise Vali Orestes'in, İskenderiye'de Piskopos Cyril'in kışkırtmaları ile Hypatia'ya karşı hızla büyüyen nefretin önüne geçmeye çalışması olmuştur. Hypatia, İskenderiye'ye Hristiyanlığın hakim olduğu son yıllarında Piskopos Cyril, Hypatia'yı hedef göstererek İncil'den yaptığı alıntılar ile halkı kışkırtmış ve 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Hypatia, halk tarafından “dinsiz” ve “şeytan” olarak nitelendirilmiştir. Kısa bir süre içerisinde de Kıpti bir Hristiyan çetesi tarafından taşlanarak öldürülmüştür. 

Eserlerinden günümüze ulaşabileni yoktur; fakat Sinesiusile yazıştığı mektupların bir bölümü mevcuttur. 


Yaşamı 


Bir matematikçi, astronom ve filozof olan Hypatia, dönemin ünlü matematikçisi Theon'un kızıydı. 
Hypatia'nın annesi hakkında günümüze herhangi bir kaynak ulaşmamıştır. Hypatia Atina'da eğitimini aldıktan sonra 400 yılına doğru İskenderiye*ye döner ve İskenderiye Kütüphanesi'ndeki Platon Okulu'nda dersler vermeye başlar. Hypatia bu okulda, içerisinde Hristiyanlık, Paganizm ve Musevilik gibi birçok inanca sahip öğrencisine Platon ve Aristo'nun öğretilerini kazandırdı. Bu öğrencileri arasında ileride İskenderiye valisi olacak olan Orestes ve Ptolemais'in piskoposu olacak olan Synesius da vardı. 


Günümüze ulaşabilmiş 5. yy'dan kalma kaynaklar Hypatia”yı; Platon, Aristo ve Plotinus'un felsefelerinin öğreticisi olarak tanımlar. Fakat Kıpti Nikiü piskoposu İoannis'in yazdığı 7. yy'dan kalan “Vakainame” adlı 


eserde Hypatia için şunlar söylenmiştir: “Hypatia helenistik bir pagan idi. Her zaman büyüye, usturlaba ve müzik enstrümanlarına bağlı kalmıştı. Ayrıca insanları şeytani hileler ile kandırmıştı.” Fakat bütün Hristiyanlar, Nikiü piskoposu İoannis veya Hypatia'yı öldüren çete gibi Hypatia'ya karşı düşman değildiler. 
Hatta bazı Hristiyanlar Hypatia'yı, erdem ve iffetin sembolü saymıştır. 


Ölümü 


Hypatia'yı ölene kadar savunmuş olan İskenderiye Valisi Orestes ile Hypatia'yı “dinsizlik” ve “şeytanlık” ile suçlayan İskenderiye piskoposu Cyril arasındaki kavga şehir çapında bir provokasyona dönüşür ve olaylar Hypatia'nın 415'te taşlanarak öldürülmesine kadar varır. 


Hypatia'nın ölümü hakkında bugün en güvenilir kaynak, bir Hristiyan olan Socrates Scholasticus'un 439'da yazmayı tamamladığı “Historia Ecclesiastica” adlı yapıtıdır. Bu yapıta göre olaylar Socrates Scholasticus'un anlatımı ile şöyle gelişir: 

« ..Hypatia'nın sık sık Vali Orestus ile görüşmesi Hristiyanların hoşuna gitmiyordu. Hypatia'nın, Vali Orestus ile Piskopos Cyril'in uzlaşmasını engellemeye çalıştığı düşünülüyordu. Böyle düşünen bir grup bağnaz, Peter adındaki çete liderleri ile birlikte Hypatia'nın evinin önünde pusuya yattılar ve onu beklemeye başladılar. Hypatia eve geldiğinde ise onu kaçırıp Caesareum adındaki bir kiliseye götürdükten sonra tamamen soydular. Ardından onu taşlayarak öldürdüler Daha sonra Hypatia'nın parçalanmış bedenini alıp Cinaron adındaki bir yerde yaktılar. » (Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History) 


Çalışmaları 


Aritmetik üzerine 13 ciltlik bir yorum. 

Apollonius'un Konik”leri üzerine yorum. 

Ptolemy'nin “Almagest”i üzerine düzenleme. 

Babası Theon'un yazdığı “Öklid'in Elementleri” adlı eser üzerine düzenleme. 

“The Astronomical Canon” (Astronominin Kanunları) adlı kitabı. 


Hypatia'nın bilime katkıları; gök cisimlerinin sınıflandırılmasında, hidrometre'nin bulunmasında, sıvıların yoğunluk derecesinin belirlenmesinde ve daha birçok konuda etkili olmuştur. 


Ardından 


*1847 Yılında Fransız şair Charles Marie Rene Leconte de Liste kendisi hakkında Hypatie ve Hypatie et Cyrille (1857) adlı eserler verdi. Liste, Hypatia'yı eserlerinde “savunmasız ve güzel” olarak betimledi. 

*1853 yılında İngiliz yazar Charles Kingsley Hypatia'ya atfen, “Hypatia - or New Foes with an Old Face” adlı romanını yayınladı. Kingsley romanında Hypatia'yı “kendini beğenmiş ve erotik bir kahraman” olarak tasvir etti. 

*1884 yılında keşfedilen bir asteroide Hypatia'ya atfen, “238 Hypatia” adı verildi. 

*2 Ocak 1893'te “Hypatia” adlı bir oyun sahnelendi. 
Haymarket Tiyatrosu, Londra. 

*2009 yılında Hypatia'nın hayatını konu alan “Agora” adlı film çekildi. 


Yağlı Boya Tablo: Alfred Seifert - 1901 


Kaynakça 

“Hypatia” (İngilizce). Wichita State University. 23 

Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Rullmann, Marit(1996). Kadın Filozoflar: Antikçağ”dan 

Aydınlanmaya Kadar. Tomris Mengüşoğlu (çev.). 

İstanbul: Kabalcı. ss. 66-70. ISBN 975-7942-50-2. 
Alıntı: Vikipedi 
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Çizgi Roman 
Yazan ve Çizen: Kenan Böğürcü 


GOK KIZ: Kozmik Göçebe 


Kenan Böğürcü”nün yazıp-çizdiği “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” birinci bölümüyle sizlerle. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi için özel olarak hazırladığı çizgi romanın tanıtım yazısı kısaca şöyle; 


Geleceğe dair öngörülerimiz dünyanın kaynaklarını tükettikçe uzayda yeni yaşam alanları 


bulmak üzerine. 


Fakat ya biz gitmealen aynı kaygıları taşıyan göçebe uzaylılar bizden önce aavranırlarsa... 


ve üstelik bunların niyetlerinin ne olaluğunu 


uzun süre anlayamazsak. 


Keyifli okumalar 


12 wwweyerlibilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2019 / sayı 27 


Gök 
— Kozmak. — ei 


Yazan ve Çizen 


Kenan Böğürcü 


— a iŞ, 7 pm —. ye 


m3 


"'MATEMATIKSEL OLARAK DÜNYA DIŞI VARLIKLARIN VAR OLDUĞUNU KABUL ETMEK & va MÜMKÜN. BU VARLIKLARIN GÖÇEBE TABİR EDİLEN KISMI KENDİ YAŞAM ALANLARININ KAYNAKLARINI TÜKETTGİ iÇiN UYGUN BIR GEZEGEN ARAYIŞINDA OLABİLİRLER VE EĞER DÜNYA ONLAR iÇiN UYGUN OLACAKSA BU DURUMUN DÜNYANIN iŞGALIYLE SONUÇLANABİLECEĞİ OLASILIĞI MEVCUT." 
-STEPHEN HAWKING- 


EN AZINDAN 
SIRADAN BiR UFO 
DEDİKLERİ 6iBi, SÖYLENTİSİYLE 
BU BELKi DE KARŞI KARŞIYA 
ZAMANI GELMiŞ DEĞİLİZ. BU KEZ 
BIR BULUŞMADIR. ÇOK GÜÇLÜ 


SiZ NE DERSİNİZ DAYANAKLARIMIZ 


BEYLER? a Ani, 


AYRINTILI 
GÖZLEMLER 
CiSiMLERİN 
YAPISININ ya FAKAT BUNLAR 
OUMUAMUA'YA* BİLİNÇLİ BiR ROTA 
ÇOK İZLEYEREK 
BENZEDiĞİNİ z - DOĞRUCA 
SÖYLÜYOR TEPEMİZE BiNDiLER 
KOMUTANIM 


(92017'DE GÜNEŞ SİSTEMİNİN DIŞINDAN GELDİĞİ TESBİT EDİLEN İLK YILDIZLARARASI NESNE 
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ŞU isViÇRELi PROFESÖR” 
UZAYLILARIN ASLINDA BARIŞÇIL 
OLDUĞU KONUSUNDA ÇOK ISRARLI. 
UÇUŞ TECRÜBEM BOYUNCA HiÇ UFO 
VAKASI YAŞAMADIM. FAKAT 
Mİ YAŞAYANLARI DA DUDAK BÜKEREK 
SiZCE TEHLiKE DİNLEDİM. UNUTTURMAYIN DA 


ALTINDA MIYIZ HEPSİNDEN ÖZÜR DiLEYEYIM. 
KOMUTANIM? 


NİZAMIYEDEN UZAY 
AJANSI'NDAN 
BEKLEDİĞİMİZ UZMAN 
HEYETİN GELDiğiNi HABER P 
VERDİLER KOMUTANIM. 


HOŞGELDİNİZ PROFESÖR! 
SAVUNMA BAKANI SiZi 
BEKLİYORDU. DAHA FAZLA '& 
BEKLETMEK iSTEMiYORUM. 
SAKINCASI YOKSA HEMEN 
BAŞLAYALIM. 


KUMANDA ODASI, 
TELEKONFERANS iÇiN 
EMRiMi BEKLEYIN! 


HOŞBULDUK 
GENERAL. BiZ 
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BIRAZ SONRA DEV EKRANDA 


SAYIN BAKANIM 
BEKLEDİĞİMİZ 
GÖKBiLİMCİLERİMİZ 
GELDi. KUMANDA 
HEYETİMLE BİRLİKTE 
SiZi DİNLİYORUZ. 


YAKLAŞAN CiSiMLERİN NE OLDUĞU 
KONUSUNDA KESİN BiR BiLGiMiZ 
OLMADIĞI iÇiN NASIL BiR SAVUNMA 
PLANI iZLEMEMiZ GEREKTiĞi 
KONUSUNDA TAM BiR KAFA 
KARIŞIKLIĞI VAR. 
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BEYLER HEMEN KONUYA 
GİRMEK iSTiYORUM. 
İNSANOĞLU VAR OLDUĞU 
GÜNDEN BU YANA YAŞADIĞI 
EN BÜYÜK TEHDiTLE KARŞI 
KARŞIYADIR 


# ÖNÜMÜZDEKİ BiZi BEKLEYEN BiR 
5 SORUN DAHA VAR; BUNU DÜNYA 


KAMUOYUNA NASIL 
ANLATACAĞIZ? 


KORKU VE ENDiŞENİN KiTLELER 
ÜZERINDE NE 6iBi OLUMSUZ 
ETKiLERi OLABiLECEĞİNi DiĞER ÜLKE LİDERLERİYLE DE GÖRÜŞÜYORUZ. 
KÜRESEL BiR BELİRSiZLİKTEN 
BAHSEDİYORUM. 


ŞU ANDA DiĞER ÜLKE 
LİDERLERİ DE 
TELEKONFERANSA 
KATILIYOR. PROFESÖR, 
SiZ NELER SÖYLEMEK iSTERSİNİZ? 
ULUSLARARASI UZAY 
AJANSLARIYLA GÖRÜŞ 
BİRLİĞİNE VARABILDINIZ 
Mi? 


SAYIN BAKAN, GELiŞMiŞ BiR 
UYGARLIK iÇIN UZAYDA iLETiŞiM 
KURMANIN EN BASIT YOLU 
RADYO DALGALARIDIR Ki 
İNSANOĞLU BUNU YILLARDAN 
BERi YAPIYOR. 


OYSA BU DOSTLARIMIZ 
HABERSİZ GELEN MiSAFIR 6iBi. 
EVET, HESAPLAMALARIMIZ 
DİĞER AJANSLAR TARAFINDAN 
DA TEYIT EDiLDi.ELiMiZDEKi 
VERiLER KOZMIK 
YOLCULUKLARININ SON 
DURAĞININ TÜRKiYE OLACAĞINI #8 GÖSTERİYOR! 


DEVAM EDECEK 
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Kısa Öykü 
Murat K. Beşiroğlu 


Zaman Kapanı 


pan yanında oturmuş dışarıda yağan 


yağmuru Oo seyrediyordum. Oo Rüzgâr (o yolun karşısındaki ağaçların dallarını eğilip büküyor, cama vuran damlalar birleşip ince su sütunları halinde 


aşağıya doğru süzülüyorlardı. 


Ufukta, bir ucu denize kadar inen çatallı bir şimşek çaktı ve zaman durdu. Akşamdan itibaren ağır ağır demlenerek içtiğim şarap yüzünden kafam dumanlıydı, dolayısıyla gördüğümün bir hayal olduğunu düşündüm. Ufukta çakan şimşek karşımdabütün ihtişamıyla donmuş bir halde duruyordu. Şimşeğin beyaz ışığınınaydınlattığı yağmur damlaları havada öylece asılı kalmıştı. 


Bu tuhaf görüntü karşısında nedense paniğe kapılmadım. Böyle bir anı daha önce de yaşamış gibiydim. Gerçi zihnim olup biteni anlamlandırmak için derhal harekete geçmiş ve kalbim hızla çarpmaya 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başlamıştı, ancak yüreğimin bir köşesinde dünyanın çok geçmeden eski haline döneceğine dair bir umut vardı. Havada asılı kalan yağmur damlalarınınyeniden hareketleneceğini 


ve yağmurun normal seyrinde 


yağmaya devam edeceğini umuyordum. 


Dünyanın alışık olduğum düzende işlemesine dair beklentim saniyeler ilerledikçe zayıfladı. Kolumu hunharca çimdiklememin sonucu olarak canım yanmış ve çimdiklediğim yer morarmıştı. Böyle şeyler sadece filmlerde ve rüyalarda olurdu, ama ben rüya 


görmediğimden o kadar emindim ki. 


Ftrafı etmek üzere 


sandalyeden kalkınca gözüm televizyonun ekranına 


kolaçan oturduğum ilişti; ekranın üst köşesindeki saat 02.04”ü gösteriyordu. 
Durumu açıklayan bir habere erişmek umuduyla uydu alıcısının açma düğmesine bastım. Bu girişim ne uydu 


alıcısında ne de televizyonun ekranında herhangi bir 


değişikliğe yol açmadı. Bedenimin doğal bir uzantısı haline gelmiş olan cep telefonumu elime aldım. Telefon şarjı dolu olduğu halde açılmadı. İşte o anda içimi büyük bir panik dalgası kapladı. Kendimi evin dışına atmak için salonun kapısına doğru ilerledim, ancak ne yazık ki kapıdan geçemedim; açık olan kapının yerine görünmez bir minder konulmuş gibiydi. Salonun saydam sınırından sekmekle kalmayıp bir de yere düşmüştüm. Bu beklenmedik kaza beni utandırmıştı. 
Düştüğüm yerden yavaşça kalkıp arkamı döndüm ve televizyonun karşısındaki kanepede 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğunun uyumakta olduğunu gördüm. 
Dışarıdaki donuk manzarada da herhangi bir değişiklik 


olmamıştı. 


Çocuğa yaklaşarak üzerine eğildim. Evimin salonunda bulunması dünyanın en normal şeyiymiş gibi huzur içinde uyuyordu. Çocuğun görüntüsünde beni rahatsız eden fazladan bir şey vardı. Çocuğun yüzüne yeniden baktım ve rahatsızlığımın kaynağını anladım: Kanepede yatan çocuk benim o çağlardaki halime benziyordu. Hatta içimden bir ses o çocuğun ben olduğumu söyledi. Çocuğu uyandırıp neler olduğunu sormayı düşündüm, ancak bunun doğru bir davranış olacağından emin değildim. Yanımdaki yüksek arkalıklı koltuğa oturup olanları düşünmeye başladım: 


Dicle'nin doğum günü partisinde bolca şarap içtikten sonra akşamın geç saatlerinde eve gelmiştim. 
sırada 


Eve girdiğim dışarıda yağmur yağmaya 


başlamıştı. Ufukta çakan bir şimşeğin ardından zaman durmuş ve o andan itibaren elektronik aletler çalışmaz olmuştu. Zaman durmuş olsa da ben hareket edebiliyordum. Görünmez bir duvar salondan dışarı çıkmamı engellemişti ve karşımdaki kanepede 10- 
11 yaşlarında bir erkek çocuğu yatıyordu. Başımı 
kaldırıp televizyonun saatine baktım. Ekrandaki 02.04 


yazısının değişmemiş olmasına şaşırmadım çünkü 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salonun köşesindeki ayaklı lambadan yayılan ışınlar bile donmuş durumdaydı. İçine hapsolduğum bu mikro evrende hareket edebilen iki varlık vardı: Ben ve çocukluk halim. 


Ne yapacağımı bilmez bir halde arkama yaslandım ve gözlerimin önünde bu sefer orta yaşlı bir adam belirmeye başladı. Bedeni bir yerlerden ışınlanıyormuşçasına aşamalı olarak oluşmuştu. 
Sıkıntıyla kalkıp gerçek olup olmadığını anlamak için 


adamı ittim. 


“Burada ne işim var, sen kimsin?” diye sordu adam. Kendi sorusuna “Benim yirmili yaşlardaki 


halime benziyorsun” biçiminde yanıt verdi. 


Acaba ölmüş müydüm, birileri tarafından smava mı çekiliyordum, bu oyunu bana kim oynuyordu? Bunu kim tezgahlamışsa insanüstü güçlere sahip olduğu kesindi, ancak beni bu türden numaralarla 


sindiremeyeceğini bilmesi gerekirdi. 


“Asıl siz kimsin, kanepede yatan çocuk kim?” 
diye sordum. 


“Kanepedeki çocuk da bizden. Biri bize oyun oynuyor galiba. Adın Mehmet, değil mi?” diye cevap verdi. 


Hâlâ sarhoştum, yorgundum ve olanlara anlam veremiyordum. Daha önce hiçbir insana kısmet olmayan geçmişteki ve gelecekteki halleriyle buluşma fırsatı gelip beni mi bulmuştu yani? İçkiyi fazla kaçırdığım için salonda sızıp rüya görmeye başlamış olabilirdim. Adama “Şu anda emin olduğum tek şey ismimin Mehmet olduğu zaten” diye cevap verdim. 


Adam 


“Yağmur damlaları havada asılı kalmış. Burası senin 


salonun çevresinde tur atarken evin. O zaman bu meselenin seninle ilgili olduğunu 


varsayabiliriz. Bu evi hatırlıyorum. Bu yaşlarda 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yaptıklarımı da. Böyle bir kumpasın içine düşmeni gerektiren ne yapmış olabilirsin?” dedi. 


ce 


Ona az önce “siz” diye seslenmiş olmam tuhaftı, daha da garip olan böylesi bir durumda bu türden şeyleri kafama takmamdı. “Ben 25 yaşındayım, 


ya sen?” diye sordum. 


“Kır dokuz yaşındayım. Seni hesaplama yapma zahmetinden kurtarayım: 2040 yılından geldim. 
Yalnız bu durum benim geldiğim yıllar için normal değil. Yaşadığım çağda bu manzarayı açıklayabilecek bir teknoloji yok.” 


“Birlerinin beni kandırmaya çalıştığından eminim. Hatta içimden bir ses senin de bu işin içinde 


olduğunu söylüyor.” 


“Bence birileri beni buraya sana yardımcı olmam için gönderdi, ama kim ve hangi konuda? Senin yaşında alınan kararlar insanın bütün hayatını etkiliyor. 
Küçümsemek için söylemiyorum ama insan 25 yaşında 


dünyayı ne kadar tanıyabilir ki?” 


“Kırk dokuz yaşındakilerin de genellikle içi geçmiş olur, çoğu sıkıcı tiplerdir” diye cevap verdim. 


“Bugünlerde hayatında önemli değişikliklere yol açabilecek bir karar aldın mı?” diye sordu kırk dokuz yaşındaki halim. 


“Öyle bir şey yok, hem bizim hayatımızı kim takar ki? Ne Tanrı, ne devlet, ne de şirketler. En iyisi şu çocuğu uyandıralım. Belki bir şey biliyordur.” 


Çocuk kendisini uyandıranın annesi olduğunu sandı. Ona gelecekteki Mehmetler olduğumuzu ve kendisiyle konuşmak istediğimizi söyleyince de bize arkasını dönüp uyumaya devam etti. Gördüğünün rüya olduğunu sandı herhalde. 
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Onu sarsıp uyandırmasını bilirdim ama karşımda bir başka Mehmet daha belirince mecburen 


yeni konuğumla ilgilenmek durumunda kaldım. 


“Hoş geldiniz, diğer Mehmetler olarak biz de tam sizi konuşuyorduk, nerede kaldı, başına bir şey mi geldi diye merak etmiştik” dedim. 


Karşımdaki ihtiyar Mehmet ve Kırk dokuz yaşındaki diğer Mehmet söylediklerimden bir şey anlamamışlardı. Yaş ilerleyince insanların kinayeli 


sözleri anlama yetenekleri azalıyordu demek ki. 


İhtiyar Mehmet “Hülya içeriden benim hapımı getirsene, hayal görmeye başladım” diye bağırdı. 


“Rüya değil bu sayın IV. Mehmet. Mehmetlerin en büyüğü ve bilgesi. Ne hayalnerüyane de simülasyon. 


Zamanınızda zaman makinesi icat edilmiş olabilir mi?” 


“Hülya, gelsene salona, bak misafirlerimiz var. 
Zaman makinesini filmlerde çok gördüm. Gençliğimde severdim ama şimdi kafam kaldırmıyor. Yaş seksen üç oldu, kolay değil. Gençliğiniz değerini bilin” dedi ihtiyar. 


“Belli ki bu iş uzayacak. Cep bilgisayarım çalışmıyor. Acaba çıkıp derdimizi birilerine anlatsak mı?” dedi 49 yaşındaki Mehmet. 


“İşte olgunluk böyle bir şey. Sorunları şak diye çözebiliyorsun. Ben bunu ben nasıl düşünemedim?” 
diye cevap verdim. 


Kalkıp salonun kapısına yöneldi, kapıdaki görünmez duvara çarpıp yere düştüğünde yüzünde oluşan ifade çok komikti. 


Kırk dokuz yaşındaki III. Mehmet düştüğü yerden bana bakarak “Daha önce denemiştin, değil mi?” dedi. 


“Otuz zekâ 


başlıyormuş.” 


yaşından sonra gerilemeye 


IN. Mehmet ayağa kalkarken “Madem o kadar zekisin, 


çöz bakalım bu muammayı” dedi. 


“Ben sıradan bir adamım. Kimin tavuğuna kışt demiş olabilirim ki? Yaşadıklarımı biliyorsun. Zekân gerilemiş olsa da hayat tecrüben daha fazla. Hem postmodem zamanlarda benden daha fazla vakit geçirdin. 
Belli ki birileri zamana hükmedebilmeye başlamış. 
Sizi getirip buraya hapsettiler. Böyle bir şeyi yapmaya güçleri yetiyorsa şu anda bizi dinliyor olmaları da kuvvetle muhtemeldir. Şakanızı açıklayın artık; bir şey mi deniyorsunuz, sıkıldım ben bu işten” dedim. 


“Bunun nasıl olabildiğini bilseydik sizden ayrılmak için hiç de acele etmezdim” dedi III, Mehmet. 
Ardından IV. Mehmet'e dönüp “Gebze Kültür Sarayı proje yarışmasını kazanabilmiş miydik?” diye sordu. 


İhtiyar IV. Mehmet zaman yolculuğu sırasında yorgun düşmüştü galiba, oturduğu koltukta başını arkaya yaslamış, ağzı açık bir halde uyuyordu. 


“Ben 11. Mehmet. Mehmetlerin en akıllısı ve en sarhoş olanı. Muhafızlar size emrediyorum. Zamana söyleyin, derhal akmaya başlasın. Benim Mehmetliğim bana yetiyor, bu evde başka bir Mehmet istemiyorum. 
Üşüdüm ben, hep üşüdüm. Babam kral da üşümüştü. 
Onun babası kral da. Biz ailecek hep üşürüz.” 


“Kafayı üşütmedin, değil mi?” diye sordu Tl. 
Mehmet. “Bu işi düzeltmek ikimize düşüyor çünkü, diğerlerinden hayır yok.” diye de ekledi. 


“Son zamanlarda iyi değildim. Dicle'den ayrılmak istiyorum, ama bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Böyle birniyetim varken hiçbirşey yokmuş gibi davranmak beni yordu. Onunla birlikteyken gayet de mutluyum. Ondan neden ayrılmak istediğimi bile 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bilmiyorum. Ve birdenbire dışarıda zaman durdu. Ve evime bir sürü Mehmet doluştu.” 


IV. Mehmet kenarları kırış kırış olmuş gözlerini açtı ve “Hülya, bırak o bulaşıkları, gel biraz muhabbet edelim” dedi. Yaşlı gözlerinde umutlu pırıltılarla bir süre Hülya'yı bekledi. Hülya'nın gelmeyeceğine emin olduktan sonra gözlerini kapayıp yeniden uykuya daldı. 


II. Mehmete dönüp 


musun?” diye sordum. 


“Hülya'yı tanıyor 


“Ölmüş olan eşi herhalde. Çağrılarına karşılık vermemesini yadırgamıyor. Bir yaştan sonra demek ki Hülya adında bir kadınla tanışacağım. Ve 80'li yaşlarda Alzheimer illetine yakalanacağım. Mehmet olmak kolay değil. Bütün Mehmetlerin burada toplanmasının bir hikmeti olması gerekir. Dünyanın bütün Mehmet'leri birleşin!” 


“Burada açlıktan ölebiliriz ama sen hâlâ işin gırgırındasın. Hadi ben gencim ve sarhoşluğum geçmedi. Kerli ferli adamsın, bari sen yapma bunu TI. 
Mehmet.” 


“Hayatımdan Dicle diye birinin geçtiğini unutmuşum. Şimdi düşünüyorum da mükemmel bir insandı. Ve birlikte geçirdiğimiz sekiz ayda çok mutluydum. Ondan neden ayrılmak istiyorsun?” 

“Dicle'den ıma 


ettiğine göre gelecekte matah bir hayatım olmayacak. 


ayrlmamam o gerektiğini 


Buradan kurtulabilirsek tabii. Belki sen ben değilsindir. 
Çünkü insan kendisiyle başka bir zamanda karşılaşırsa paradoks olur. Gerekirse ayrılmam yani Dicle?'den. Eğer burada hapsolmamızın sebebi oysa. Dicle, kurbanın olayım, bizi azlet artık, dersimizi aldık çoktan” dedim, yerimden kalkıp çocuk Mehmet'i uyandırdım ve kaç yaşında olduğunu sordum. 


Gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde bizlere 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bakarak “11” dedi. Anlaşılan nihayet gerçekten uyanmış 


ve gördüklerine elbette bir anlam verememişti. 


IM. Mehmet babacan bir tavırla “Endişe edecek bir durum yok. 25 yaşına geldiğinde bu evde yaşayacaksın. 
Bizler de senin gelecekte dönüşeceğin insanlarız” dedi. 


“Böyle bir şey nasıl olabiliyor?” diye sordu |. 
Mehmet. 


“İşte biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Sana bir problem soracağım: 11, 25, 49, 83 serisini izleyen sayı kaçtır?” 


Çocuk Mehmet yüzüme nereden çattık bu belaya der gibi baktı, uyku sersemliğini üzerinden 


atamamıştı. 


“Sorunun yanıtı 127. Demek ki yaş ilerledikçe zekâ pek de gerilemiyormuş” dedi II. Mehmet. 


“Dünyaüzerinde 127 yaşına kadar yaşayabilmiş biri yok. Dolayısıyla bu odaya daha ihtiyar bir Mehmet 


gelmeyeceğini varsayabiliriz” dedim. 


“Yanılıyorsun delikanlı” dedi V. Mehmet. Şık dış iskeleti ve gözündeki afili gözlüklerle kendisinden emin bir görüntüsü vardı. Gerçi yüzünde IV. Mehmet'in yaşlılık lekeleri aynen korunmuştu ama yaşına göre gayet dinç ve neşeli görünüyordu. 


“Ulu Mehmet. 127 


yılık çınar. Zahmet olmazsa başımıza ne geldiğini 


Bilgelerin bilgesi 


açıklayabilir misin?” dedim. 


V. Mehmet koltukta ağzı açık bir halde uyuklayan IV. Mehmet”e bakarak “Alzheimer'ın çaresi bulundu ve yaşlanmayı yavaşlatan serumların kalitesi arttı” dedi. 127 yaşında hâlâ hayatta olduğu için gururluydu.“Geçen sene Dicle'yle yeniden bir araya geldik. Bizi buraya o gönderdi” diye ekledi V. Mehmet. 
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Zaman Kapanı - Murat K. Beşiroğlu 


Dicle'nin ismini söylerken gözlerinin kıvançla parlaması dikkatimden kaçmadı. Kadın milletinden korkulurdu. Demek ki 102 sene sonra benimle yeniden bir araya gelmiş ve geçmişimi de değiştirmek istemişti. 
Bütün Mehmet”lere hükmetmek, tümünü ele geçirmek istiyordu. 


“Kimse benden böylesi bir zorbalığa boyun eğmemi beklemesin. Dinde zorlama yoktur” dedim. 


“Fıstık gibi kız. Belli ki seni de seviyor. Gel vazgeç bu ayrılık sevdasından” dedi 1. Mehmet. 


“Aklının ermediği işlere burnunu sokma sen.” 
dedim sinirlenerek. Hayat benim hayatımdı ama ilgili ilgisiz herkes hakkında fikir yürütüyordu. O yaşantıya eşlik etme imkânı olmayan 1. Mehmet bile. 


“Ben sevgiden anlarım” dedi 1. Mehmet. 


“Bulunmaz Hint kumaşı olmadığımızı herhalde sen de biliyorsundur. Dicle mükemmel olmayabilir ama sonraki ilişkilerim hiç yürümedi. Mehmet olmanın doğasından kaynaklanan güçlüklerimiz var” dedi TI. 
Mehmet. 


“İkinci bir bunalımıma kadar ayrılık meselesini 


rafa kaldırıyorum. Dağılabilirsiniz arkadaşlar” dedim. 


Mehmetler (oOodamdan 


ayrıldılar ve dışarda yağmur damlaları yeniden 


geldikleri (o sırayla hareketlendi. Zamanın durduğu anda gökyüzünde asılı 


kalmış olan şimşeğin görüntüsü silindi. 


Banyoya gidip yüzümü yıkadım, dönüp yatak odama girdim ve üzerimi değiştirmeden yatağa uzandım. İçimde işlerin iyi gideceğine dair bir his 


vardı. 


Aşk Algoritması / 2018 - Murat K. Beşiroğlu 


Ğ a ii Ne - w 


<*<Yapay zökalı varliKlar insanlarla. eğienakiz. VE ; tediklerinde... A | U n ' 1 ii A 0 ı 


İL SBEŞİROĞLU, Şe p 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


Özgen Berkol Doğan Bilimi için öz: 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR i 


BİLİMKURGU 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018 - Onsekiz / Kısa Öykü 


www.yerlihilimkurgu.com 23 


Şiir 
Gaye Pekyalçın 


Karateliğin Karleri 
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Gecemin en parlak yıldızıydı belleğin 

Çoban Lucifer' in sonesi gelirdi kıskançlığından Tanda ve akşamlarda geçilmezdi 

Zühre' nin kaprisinden 

O tersine dönerdi; 

“Dünya kadar büyüğüm ben” 

Bütün sistem ak ve sazak kokunupdansederken 


Nedeni neydi bilmiyorum 

Belki de fazlaydı Marduk için; 

kelvinlerce derece sıcaklık 

Babil'in asma bahçelerinde gölgelenirken Yakıtın bitti sanki aniden, 

milyonlarca senenin parlağıyken sen 


İnfilak etmiştin nihayetinde, 

bu denli çekirdeğe dek çekilirken 

Öyle yoğundun ki küçülürken, 

kütlelerce büyüyordun gözümde 

Böyle ateş, böyle cazibe görülmemişti gerçekten Ben de soğuruluyordum mısnatısınca koşulsuz İksir ışınlarım nirvana ısısındayken 


Ne önemim, ne işlevim, ne sesim vardı Zaman akmazken tünellerinde 

Isı bazım, ışık hızından hızlı yolalıyordu Yengeç dönencesinden spirallerde izafi dönüşürken 

Hangi dalga boylarıyla ölçülsem 

Ayın yedinci evresindeyken 

Senin yedinde yitiyordum yine ben 


Karadeliğin Kaderi - Gaye Pekyalçın 


Söylenmemişe doğrulanıyordu hipotezler Yüreklerce dillenmemişsem 

Hafızanın kurt boşluklarında 

hiçliğe hükümleniyordum 

“Kayan yıldız hangimizdik” paradoksunda Şimdi kimin dileği gerçekleşmeliydi Hakkaniyeten..? 


Yalnız baykuşlar görmüyordu biliyorsun 

Mavinin ışıklarını 

Muhabbet kuşları da seçebiliyordu bakarken 

Ah sen de hatırlayabilsen 

Yansıtmadığını içinden de görebilmen mümkünken 


Nasıl olduysa, 

bir hüznün duvağı kalmıştı yutulmadık 

Kalbim lahitinde külleri süpürürken unutulmuştu belki de Sahiden 


Hay Allah, 

Unutuyordum ya; 

ben de söylemeyi 

İnfilak zamanın yaklaştı yine senin, karam..! 
Bunca sevdadan menevişler içinde dönenirken Başkaca bir “son” beklenmemeli zaten 

Bu ses ki, senin içinden 

Bil ki; 

En eşsiz nebula pırıltılarıyla 

döşeğimiz serilecek 

gökkubbeye 


Sen' den, Ben' den 
Biz' den 


İlaveten; 


İlahaten... 


Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail Şahin | 


Karşılaşma 


Mehmet Fatih Atalay 


— 
S 


Baskı Yıı/Yeri: Ağustos 2016 / İstankul A N i N | N ç M N 


Bir Uzaylı ei 


Sayfa Sayısı: 193 
Yayınevi: Kutlu yayınevi 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. ; 
Mehmet Fatih ATALAY 

Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Mehmet fatih Afalayın 
Bır Uzaylı Hikâyesi 
Karşılaşma 


isimli kitabı. 
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B sayımızın konuğu, Mehmet Fatih Atalay'ın Ml aşilişma — Bir Uzaylı Hikâyesi” isimli kitabı. 


Bilimkurgunun alt konularından biri insanların evrende başka canlıların/ırkların/medeniyetlerin keşfi üzerinedir. Bu kitabın konusu da bir keşifle ilgili. Ama bir farkla. Keşfi yapan bir uzaylı ırktır. 


Kadsun gezegeninde yaşayanlar uzun yıllar boyunca evrende başka canlılar olup olmadığını araştırmıştır. Günün birinde bir sinyal alırlar. Sinyalin izini sürerler ve sinyalin kaynağı olan gezegeni Efkim kendilerinden 19 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Efkim 


bulurlar.Gezegene adını vermişlerdir e ve gezegenini incelemek için bir gözlem ekibi oluşturulur. 
Gözlem ekibi Kadsun gezegenine benzeyen Tsufor Tsufor'danEfkim 


gezegenini incelerler. Efkim gezegeninde yaşayan 


gezegeninde bir koloni kurar. 
canlıların Kadsun”dakilerden hiç farkı yoktur. 


Ancak Efkim halkı bilgiler hiç 


hakkında edindikleri iç açıcı değildir. Efkim'liler savaş yapmakta, birbirlerini ve diğer canlıları öldürmekte ve 


gezegenlerine büyük zararlar vermektedirler. 


Gözlem ekibi Kadsun konseyine rapor sunar. 
Raporda Efkim gezegenindeki teknolojik ilerlemenin çok hızlı olduğu ve kısa bir süre sonra başka gezegenlere, galaksilere yolculukların başlayacağı anlatılır. Kadsun Konseyi birbirlerini öldüren Efkim halkının uzaya açılmalarının tehlikeli olacağına karar verirler. Bunu önlemek için Efkim gezegeni yok edilmelidir. Ancak bu karara uygulanırsa Efkim'lilerden bir farkları 


kalmayacaktır. 


Gözlem ekibinin Efkin gezegenine gitmesi 


gerekmektedir. Gözlem ekibi Efkim gezegeninde 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


konuşulan bir dili öğrenir, Efkimliler gibi giyinmeleri gerekmektedir. Efkimlilerin UFO dedikleri bir araçla gezegene inerler. Üç çiftçiyi kaçırırlar, inceleme yaparlar. İncelemeler bittikten sonra çiftçilerin son yaşadıklarını unutması sağlanır ve baygın bir halde alındıkları yere bırakılır. 


Efkim gezegeninde yaşayacaktır ve bu arada teknolojik 


Konseyin kararına göre ekip gelişmeler hakkında bilgi toplayacaklardır. Ekip bir üniversitede araştırma görevlileri olarak çalışmaya başlar. Efkim gezegeninde bir çok ülke bulunmaktadır farklı alanlarda teknolojik çalışmalar yapılmaktadır. 
Ekip gerekli bilgilere ulaşır. Sıra bir sonraki aşamaya gelmiştir. Konsey kararına göre Kadsun gezegeninden gönüllü bilimadamları—sabotajcılar olarak- Efkim'e gönderilecek ve çalışmaları sabote edeceklerdir. 
Böylece Efkim gezegeninde farklı ülkeler tarafından 


yapılan araştırmaların önü kesilmiş olacaktır. 


Ekip ve çalıştıkları üniversitedeki bölüm başkanı Jag ile aralarında bir konuşma geçer. Ekip gerçekte kim olduklarını anlatır, ancak Jag bunun bir şaka olduğunu zanneder. Bunun üzerine ekipten biri elindeki bir cihazı kullanarak OEfkime indikleri aracı çağırırlar. Jag ikna olmuştur. Jag'a kendileriyle gelmesini teklif ederler. Jag hemen kabul eder ve Kadsun'a giderler. 


Ekip ve JagEfkim'e geri döner. Ekip üyeleri tamamen farklı ülkelerde çalışmaya başlar. Ekip üyelerinden biri, şoförünün hızlı araç kullanması yüzünden kaza geçirir. Hafızasını kaybetmiştir. Günün birinde işinden istifa eder ve bir dağ başında yaşamaya devam eder. 


Kadsun'luların daha önce gönderdiği bir 


sinyale cevap gelmiştir. Cevap tam bekledikleri 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gibidir. Birileri Efkimden yayın yapmaktadır. Bu arada sabotajcılar Efkim gezegenindeki çeşitli ülkelere dağılmışlardır. Sabotajcılardan ikisi Efkimden gönderilen sinyalin yerini tespit ederler ve uzaktan izlerler. Ufak bir evden yayın yapılmaktadır. Evden çıkan kişi çalıştıkları kurumun başkanıdır. İşin aslını öğrenmek için başkanlara yakınlaşırlar. Başkan Errupegoçe adındaki gizli bir örgütü yönetmektedir. 
Başkan konuştukça, sabotajcılar aslında birilerinin Efkimi daha iyi bir hale getirmek için çalışmalar yaptığını öğrenir. Sabotajcılar kendilerini tanıtır. 
Başkan ve örgütün üyeleri şaşırmıştır. Uzayda akıllı varlıkları ararken “Uzaylı” dedikleri yanlarındadır. 


Başkan ve örgüt üyeleri Kadsun Konseyi ile görüşmeler yapar. Efkim gezegeninin kurtulması için neler yapılabileceği konuşulur. Başkan, bu işi Kadsunluların yapmasını ister. Konsey ise bunun riskli olduğunu söyler. Zira Efkim halkının UFO inanışları yüzünden istenmeyen durumlar ortaya çıkabilecektir. 


Kadsun'lular ve örgüt üyeleri “Uzaylı” varlığının Efkimliler tarafından bilinmesi konusunda anlaştılar fakat bu bilginin nasıl açıklanacağı konusunda bir şey yapamadılar. Errupogoçe üyeleri zaman zaman Kadsun'a ziyarete gittiler. Bazıları orada kaldılar. Efkim'iKadsun gibi yapma rüyaları hâlâ devam ediyordu. Çok sık yapılan ziyaretler sonucu Efkim'de daha çok UFO gözleniyordu. Efkim insanları gezegenlerinden çıkıp uzayı istila edemeyeceklerdi artık. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 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Hakkında Zıt Özellikli 

İki Enerjinin Etkileşimi Neticesinde Mümkün Görünen Çözüm - Bölüm-3 
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Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: RISE of the ROBOTS 
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Umut Yazar 


Taç ve Cenaze 


“Benim adım Ozymandias, kralların kralı; Eserlerime bak ki, bilesin haddini.” 
Fakat hiçbir şey kalmamış geri. 


Ve o yok olmakta olan harabenin dört bir yanında, 


Yalnız ve dümdüz kumlar uzanıyor uzaklara. 


Percy Bysshe Shelley 


Bi paslanarak odökülmüş gövdesinin 


görünen Virgin Galactic yazısını okudu. 


uçağın uzun 


üzerinde, çatlakların arasından 

Mavi bir göz içine Virgin'in karakteristik, italik yazısı ve az ötesinde çalan davulların kulağında çınlaması. Tozlu rüzgâr gözüyle tayin edebileceği 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taneler halinde yüzüne vuruyordu. Ve durup düşündü. 
Neden? Gökyüzüne baktı. Kızıl bir ufukta kızıl bir gün batımı. Az ötesinde çalan davulların yankısı sadece birkaç yüz metre sonra çölün tozuna, hiçliğe karışıyordu. 

İnsanların iki yana dizildiği, çatlak kil toprağın üzerinde yürüdü. Çıplak ayakları kuru toprağa gömüldü, annesini gördü ve ağlayan kardeşlerini. 
Ataları öldü çünkü. Ataları. Bir geçit oluşturur gibi dizilmiş insanlar. Üzerlerinde paslı metallerle ve kaynatılmış derilerle süslenmiş giysiler, elleri yüzleri kumdan yanmış, kararmış, çökmüştü resmen. Yanarak büzüşmüş derileri ve olmayan uzuvları, hastalığın alıp götürdüğü ruhları. 

Kâm, davuluna bir kez daha vurdu. Tokmağının 


sapından sarkan demir zincirleri ve zincirlerin ucuna 


bağlı kırık dökük akıllı telefonları kısır çınlamalar ile birbirine dokundu. Bir kez daha ve bir kez daha vurdu. 
Sonra Türkü ile göz göze geldi. Alnını siyah, metal bir plaka sarmıştı ve iki yanından çıkan egzozlar bir iblisin boynuzları gibiydi. Zıplayıp yere inince egzozlardan patır patır alev püskürdü. Üzerindeki uzun zincirlerin şıngırtısı egzozun gürültüsüne karıştı. Cıvatalar, vidalar, çiviler, pirinç mermi kovanları, teneke kutular, demir çubuklar, alüminyum kemikler... Yüzü bembeyaz kille kaplı ve gözleri kıpkırmızı. İblis. Metal bir iblis ve Türkü'nün atasını öteki dünyaya gönderiyordu. 
Çünkü ölenlerin hâlâ yaşadığına inanılıyordu. Sanki yaşayanlar gerçekten yaşıyormuş gibi. 

Atasının sinir sistemini, beynini ve gözlerini özenle bedeninden ayırdılar ve kahverengi-yeşil sularda beklettiler. Güçlü ruhlara katılsın diye. Onun atası ve onun atası gibi ve onun da atası gibi. Çünkü bir gün onlar dönecekti. Hepsi dönecekti. O zamana kadar geride kalanları sürünün lideri koruyacaktı. Atadan oğula geçerdi; bu durumda kıza. Cenaze ve taç giyme töreni bir arada yapılmayalı ne kadar zaman geçmişti? 
Gri derileri incelmiş ve sararmış eşeklerin sırtlarında taşıdığı büyük solar paneller, atasının ölü bedeninin yanında bekleyen sentetik atı yaşatıyordu. Atasının boz atı. Bir jiroskopu andıran yüreğinin hemen altından sökülmüş altın nanotel bataryası birkaç metre ötede, atasının eşyaları ve hatıraları ile birlikte yerdeydi. Ata bağlı kabloları söktüler ve canavarı atasının yanına yatırdılar. Altıpatları ile lazer bıçağını atasının hemen yanına koydular. Silahlar süzülüyorlardı. Levitasyon. 
Manyetik alanda kalmışlar gibi. 

Kâm bir kez daha teneke davuluna vururken, Türkü kollarındaki ıslak parmakları hissetti. Kan, motor yağı ve etil alkol. İnsanların önerecek başka bir nimetleri yoktu. Kilin içinde yürürken Türkü'nün her yanına soykalarını sürdüler. Üzerine bir şeyler 


astılar. Krom kaplı kafatasları ve akbaba tüyleri. Türkü 


Taç ve Cenaze - Umut Yazar 


ezanı duydu. Ailesinin diğer tarafı; başında bir örtü ile İmamana'ları, ardında iki hafız, omuzlarından uzun minareler gökyüzüne yükselmiş. Metal, paslı minareler ve fotovoltaik kubbeleri. Çivit ve gaz yağı kokusu. 

Karşısında art yakıcısının üzerine oturtulmuş bir jet vardı. Kaplaması sökülmüş ve kablo yumaklarıyla kaplanmış; kilin ortasında, biraz sağına eğilmişti. Paslanmaz çelik iskeleti hâlâ parlaktı. 
Kanatları iki yana bir kuş gibi açılmış ve sivri burnu, kararmakta olan çamur rengi gökyüzünü gösteriyordu. 
Bir zamanlar uçuyordu. Turkuaz demişti biri. Turkuaz göklerde uçuyordu, kuşlar gibi. Şimdi onların yerine sadece dron sürüleri geldi. Kovanlarını korumak için dalga dalga kanat çırpan kutsal arılar; asit ve elektrik fırlatıyorlardı. Konsorsiyum için bilgi topluyorlardı. 
Çünkü neon kaplı şehirlerinin daha fazla kaynağa ihtiyacı vardı. Her zaman daha fazla kaynağa ihtiyaç olur zaten. İnsanlar, ağaçları keserken hangi hayvanı öldürdüklerini umursuyor muydu? 

Jetin üzerinden sarkmış bakır kablolara ve taşıdıkları bayrağa baktı. Kırmızı üzerine beyaz ay yıldız ve ortasında iç içe geçmiş üç hilalin oluşturduğu biyolojik tehlike simgesi. Bir parça kevların üzerine çizilmiş, kırmızı boyası kararmış bir STOP tabelasına kablolarla bağlanmış ve rüzgârın dalgalandıramayacağı kadar ağırdı. Atasının tahtının üzerine asılmıştı. 

Az ötede, iki gözü gri kâhini gördü. Kör gözleri gökyüzüne bakıyordu; hâlâ görüyor gibi. Görse ağlardı. Çünkü hâlâ nöroprotezleri ile yaşayan çok az kişi kaldı ve ancak onlar neler olduğunu gördü; neler olacağını. Kâhinin gözlerinde mavi kıvılcımlar yanınca atasının hologramı tozun içinde dalgalanarak yandı. 
Böyle değildi. Kâhinin gözündeki haliyle görünüyordu ve bir yüzü vardı. Bumu ve kulakları vardı. Ama böyle değildi. Kollarını iki yana açmış onu bekliyordu. 
Alnına sarı mürekkeple işlenmiş sonsuzluk işareti 


ve gözlerinde yanan mavi yangının ateşiyle kızını 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bekliyordu. Üvey kızı. Çünkü onun sonu dünyanın sonundan sonra başladı. 

Türkü, davul ve ezan sesleri eşliğinde jete yürüdü. Atası önce kollarını kapattı, sonra tek dizinin üzerine çöktü, daha sonra ellerini ileri uzattı. Üç farklı resim. Üç hamlede. Üç klikte. Sanki üç kez gözünü kırptı çünkü hologram sadece üç kere oynadı. Tekrar baktığında atasının ona doğru uzattığı silahları gördü. 
Havada süzülen altın işlemeli altıpatlar ve sapına Arapça ve Rusça harfler kazınmış lazer bıçağı. 

Çünkü silahlar kutsaldı. 

Peki sonrakiler? Ne yaptılar da bu dünya bu hale geldi? 


ondan öncekiler ne yaptı? Ondan 


Devasa şehirler, dikilen bayraklar, dijital alemler, teknolojik zihinler... Hepsi nereye gitti? Kim ne yaptı? 
Kime ney yetmedi? Uyum bu kadar kolaydı aslında. 
Hiçbir şeyi olmayınca anlıyor insan. İşte bir yanda ezan okunurken bir yanda kâm davuluna vuruyordu ve bir kadın dünyanın sonunda tahtına oturuyordu. 
Köylerinin son güçlü adamı, ataları; bir ışık oyunundan ibaretti sadece. 

Hafifçekik gözleri ile onu selamlayan insanlara baktı ve alnındaki ters üçgen, çürük varillerden sızan cılız alevlerin ışığıyla parladı. Karanlık kanser gibi yayıldı. Gökyüzünde yükselen kanlı ayı görünce kendi yükselişini düşündü. Ona savaşmasını emreden kertenkele beyni tam zamanında uyarılmıştı. İçerden tüketen bir yangın gibi. Çünkü sadakat pamuk ipliğine bağlıydı ve ondan olmayan onun düşmanıydı. Onu savaşın içinden çekip çıkarmış atası, ona yeni bir ev verdiği gün aklına koymuştu. Yeni hayatının son günü atasına ihanet ettiğinde insanoğlu kolektif bir bilinçle gururlanmıştı. Atasının yüreğine paslanmaz çeliği iterken, onu öldürürken bütün sorularına cevabı kendisi vermişti. Çünkü insanoğlu bu dünyanın tepesine oturdu. İliğine kadar sömürdü. Dört bir 


yanına heykellerini koydu. Evlerini en sarpa kayalara, 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en derin mağaralara yaptı. Bayrağını yıldızlara dikti. 
Ve öz kardeşini daha fazlası uğruna katletti. Hepsi gitti şimdi. Gidecek. 

Taşla başladı, taşla bitecek. 
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JUlUUM! 


Sahte Uygarlık romanı ve Geyşa Android Şirketi adlı öykü kitabının yanı sıra yayınladığı yazıları veJack London 'dan çevirdiği Kıyametten Sonra kitabıyla da Türk bilimkurgu edebiyatının ilk özgün yazarı olarak tanıdığımız Zühtü Bayar, bu yapıtında, türü tüm boyutlarıyla ele alıyor. Bilimkurgu ve Gerçeklik, Türk ve dünya edebiyatında bilümkurgunun doğuşunu, gelişip yaygınlaşmasını ve 2000'lerde geldiği aşamayı örneklerle sergileme amacını taşıyor. Bilimkurgunun tanımı, terminolojisi ve sınıflandırılması gibi konuları açık seçik, akıcı bir anlatımla işleyen yazar; Amerikan, Sovyet, İngiliz ve Türk bilimkurgu edebiyatı üstüne ayrıntılı, bir o kadar da derli toplu bilgiler sunuyor. Kitapta ayrıca bilimkurgunun özel ve yaygın temalarını tartışan, konuya toplumsal bağlamda yaklaşan denemeler, renkli fotoğraflar ve görsel ürünler de yer alıyor. Stanislav Lem, Isaac Asimov, Frank Herbert, R.A. Heinlein, A. E. Van Vogt, Jorge Luis Borges gibi ustaların yanı sıra, Orhan Duru, Müfit Özdeş ve Selma Minegibiyerli yazarlarımızdan yapıtların çözümleme ve açıklamalarla değerlendirilmesi yönünde de önem kazanan yapıt bilimkurguyla ilgilenenler ve genç bilimkurgu yazarları için olmazsa olmaz bir kaynak özelliği taşıyor. Gerçekten de, bütün bu zenginlikleriyle yapıt, yayınlanma aşamasında, Viyana Üniversitesi Türkologlarından Prof Andreas Titze'nin yönetiminde tez hazırlayan İnanç Feigi'ın doktora çalışmasına kaynak oldu. Nitekim, dünya bilimkurgu edebiyatında konuyu kuramsal yönden inceleyen yapıtların azlığı göz önüne alındığında, yapıtın bilimkurgu okuru için uluslararası kapsamda kazanacağı anlam ve değer, Broy Yayınevi'nin de övüncü olacaktır. 
Basım Yılı: 2001 

Sayfa Sayısı: 292 

Yayınevi: Broy Yayınevi 


Başka Dünyalar Mümkün 


Yazar / kitaplık: Bilimkurgu, ütopyalar ve siyaset üzerine dünyaca ünlü bilimkurgu yazarları ve edebiyat eleştirmenlerinin kaleme aldığı makaleleri bir araya getiren Başka Dünyalar Mümkün, Türkiyede ve dünyada ilk defa Ursula Le Guin'den Philip K. Dicke, H. G Wellsten Isaac Asimova, /G. Ballarddan Samuel Delanye Stanislaw Lemden Frederic Jameson'a edebiyat ve felsefenin büyük ustalarını bilimkurgu teması etrafından bir araya getiren bir kitap. 


2002-2005yıllarıarasında Türkiye'nin tek bilimkurgu dergisi olarak bilimkurguyla çağdaş siyaset ve felsefe arasındaki ilişkiye yaptığı vurgu ile dikkat çeken Davetsiz Misafir yazar ve çevirmenlerince hazırlandı. 


Başka Dünyalar Mümkün kitabında yer alan makaleler dört ana başlık altında toplanıyor. Bunlar sırasıyla “Bilimkurgunun Tanımlanması”, “Ütopyalar ve Ütopyaaılık”, “Philip K. Dick'in Dünyası” ve “1980 Sonrası Çağdaş Bilimkurgu ve Siberpunk”. Türkiye'de bugüne kadar yayımlanmış bilimkurgu dergileri ve ABDde yayımlanan bilimkurgu dergileri üzerine tanıtıcı yazılardan oluşan iki kısa ek bulunuyor. 


Basım Yılı: 2007 
Sayfa Sayısı: 248 
Yayınevi: Varlık Yayınları 


K. Murat Güney 


“Baska 
“Dua 


Derleyen 


K. MURAT GÜNEY 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Post Apokaliptik 


Süleyman Sönmez 


İzmit Rafineri Şehri 


“Uyansanıza. Baksanıza lan 


Heyyyyy! 
buraya!” 

Uzun sıska boyunlu, kötü beslendiği her halinden belli olan Hakan, otuz altısında olmasına rağmen, elliden fazla duruyordu. Deri paltosu ve yırtık kotuyla hırpani bir görünüşü vardı. 

İzmit (o Rafinerisi'ni (o çevreleyen (o surun önündeydiler. Çürümüş, üst üste atılmış arabalar, binalardan taşınmış pencereler, kapılar hatta duvarlar, tarif edilmesi Zor sanayi atıklarından parçalar, kopmuş ağaçlar, kayalar, taşlar ve kum çuvalları yığılarak yapılmış olan sur, geçilmesi güç bir set oluşturmuştu. 
Bir yandan da sürrealist havasını muhafaza etmesi garipti. 

Yığının ortasına, kapı yerine kullanılmak üzere eski bir otobüs yerleştirilmişti. Otobüsün ön 


ve arka kısmındaki metaller yırtılarak açılıp uzun bir 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koridora dönüştürülmüştü. Rafineri Şehri”ne giriş için 


tek yol buydu. Ancak her gelenin hızla öğrendiği gibi o koridordan girmek kolay, çıkmaksa zordu. Ortada hiç insan görünmemesi aldatıcıydı. İçerde 7/24 ağır makineli silahlarla bekleyen bir manga asker hep nöbette olurdu. 

Bu nedenle dışarıda durmuş, cevap bekliyordu. 
Surdaki bir otomobil lastiğine sertçe tekme attı. Çizmesi geri sekince küfretti. Ardında duran çetesinin konvoy arabalarında, eli tüfekli adamlar fazla kıpırdamadan tetikte bekliyorlardı. Hepsi şehirden korkmak için haklı sebeplere sahipti. 

Leş yiyen karga sürüsünden ikisi ayrılıp tadını merak eder gibi üstünden kanatlarıyla sıyırıp geçti. 
Hakan söylendi “Defolun cam gözlüler!” 

“Laannn! Kimse yok mu, anası doğumda kanı 


zehirlenip ölesiceler!” 


Sonunda bir dron uçarak otobüs koridorun içinden yaklaşmaya başladı. Hiç acele etmeden gelip yüzünün önünde durdu. Dronun üstünden bir kapak açılıp içinden bir ekran dışarı fırladı. Ekrandaki adam paspal görünümlü, saçları örgülü, oldukça çirkin biriydi. “Eees.ktir be, sen misin yine? Sana malların pahalı demedik mi? Neden geldin? Ha?” 

“S..kerim pahalısını” deyip yere tükürdü. Pis pis sırıttı sonra, “Benzin lazım arabalara, biz de ıskonto yaptık, fırsat kampanyası. Hem bak, elimde ne var?” 

Dönüp hemen arkasına park etmiş cipe başıyla işaret etti. Cip şoförü aracını yana çektiğinde, sakladıkları hazine ortaya çıktı. Gezgin süper sağlık TIR S937 serisi. 

Drondaki adamın gözleri şaşkınlıkla açıldı. 
Islık çaldı. “Ha s.ktir be!” 

Hakan gururla sırıttı “Ne sandın ya Antalyalı” 

“Antalya mı kaldı? Nerden buldunuz onu.” 

“Boş ver Amerikalılar savaş için getirip kaybetmiş. Biraz dil döktük, biraz da kan, yıllardır saklandığı yerden kaptık.” 

“Bundan dünyada kaç tane vardır ki? Çok şanslı bir piçsin.” 

“İyi ya, şansımı paylaş işte. Ne diyorsun var mısın?” 

“Varım tabii ki, sol ayağım ne zamandır protez. 
Bu sefer malın iyi.” 

“Organ başına bir tanker benzin alırım.” 

“Ananı alırsın. İki organ, yarım tanker.” 

Hakan döndü. “Gidiyoruz.” 

Drondaki adama bağırdı. “Yağmurlu günlerde metal 
Ankara'da senden akıllısı vardır elbet. Haydi binin 


arabalara.” 


bacağın sızladığında hatırlarsın bugünü. 


Drondaki adam “Başlatma işte, iki organ, bir tanker.” 


Hakan durdu. “Tamam anlaştık. Ama zaman 


İzmit Rafineri Sehri - Süleyman Sönmez 


az.” İlerdeki kum fırtınasını gösterdi. “Geliyor anasının gözü.” 

Kastettiği çok büyük bir hortumdu. Saatler önce İstanbul'da belirip ortalığı yıkmıştı. “Kaçacağız hemen.” 

Yere tükürdü. Saatine baktı hızlı bir hesap yaptı. “Size 19 dakika mühlet. Elinizdeki 


tankerleri dışarı çıkarın. Kaç tane sakat adamınız varsa 


hazır 


yollayın buraya. Sonra işleme başlarız tamam mı?” 

Örgülü adam bacağına elindeki demiri vurdu. 
Çok çirkindi ama gülümsemesi yine de yüzünü aydınlattı. Son anda “Niye 19 dakika?” dedi. Hakan “Ulan, tarih bilin be” dedi. Kolundaki dövmedeki efsane yüzü gösterdi. 

Çirkin adam “Haa, anladım da, Türkiye mi kaldı be?” dedi. 

Hakan kükredi “Başlatma şerefsiz. Ne çabuk unuttun memleketini. Senin çarkına tüküreyim soysuz.” 

Adam sinirlenip görüntüyü kapattı. 

Beklerken, 


sürünerek, peşindeki kadınsa koşarak neredeyse 


çöplerin içinden bir adam yuvarlanıp ayaklarına kapandılar. Şehirden değillerdi belki artıkçılardı bunlar. 

Tiksinerek geri çekildi “Dokunmayın! Hastalık taşıyıcı pis dilenciler! Çekilin geri.” 

Cipteki askerlerden biri korumak için araçtan atladı. Silahının emniyetini açıp ateş etmeye hazırlandı. 

“Durun! Ateş etmeyin n'olur abi.” dedi adam, yüzü pislik içindeydi. Gözleri o pislikte mücevher gibi 


parlıyordu. 

Hakan bağırdı. “Yaa s..ktirin gidin! 
Geberttirmeyin lan kendinizi!” 

“N'olur! Çocuğumun kalbi delik” diye 


yalvardı kadın. “Benim organlarımı al. Satarsın. Ama onu iyileştir.” 


Adam kadını geri itti “Hayır” dedi. “Benim 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organlarımı alacaksınız.” 

Hakan, cihazı aslında fazla denemediğini düşündü. Asıl hastalar gelmeden bir deneme fena olmazdı. 

Kadın, kendini saran kat kat çarşafları açtı. 
Göğsüne yasladığı çocuk hasta görünüyordu ve kadın beyaz teniyle çok güzeldi. Hakan çocuğun ölmek üzere olduğunu gördü, daha iyi. Çocuğu almak için ellerini uzattı. Anne tereddütsüz teslim etti. Dönüp iki parmağıyla ıslık çaldı. “Doktor. Al şunu” 

Doktor dediği, kendisi kadar sefil görünen hasbelkader S937 araçlarını çözmeyi başarmış bir önceki çetenin sağ kalan son üyesiydi. Zaten sağ bırakılma nedeni de bilgisiydi. 

Dronu çağırdı. Ekran açıldı. Görüntüdeki adam yanına gelen insanlara “İşe yarayacak mı bilmiyoruz.” 
diyordu. Evet, gösteri gerekliydi. Ne kadar çok adam gönderirlerse, o kadar çok benzinleri olacaktı. 

“19 dakikaydı, ne oldu şimdi?” 

“Reklam zamanı. İzle, zamanın var, bak sana bir gösteri.” 

5937'nin uzun gövdesine arka kapısından girdiler. İçi gelişmiş aletlerle doluydu. Dron ışık yakarak sahneyi aydınlattı. 

Hakan, anne babaya dönüp sordu. “Hanginiz et olacak?” 

Adam cesurca, “Ben” derken, kadın da “Hayır ben” diye itiraz etti. 

Baba susturmaya çalıştı. “Oğlum ve karım yaşasın.” 

Hakan sordu. “Sen ölünce kim bakacak onlara peki?” Kendince eğleniyordu. 

“İstersen, kadın benim karım olsun, senden sonra, Çocuk da büyüyünce adamım olur ha? 

Yoksa geberip giderler bu çöplükte!” 

Adam başını eğdi, gözlerinden yaşlar akmaya 


başladı. Sessizce kafasını “Tamam” anlamında salladı. 
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Ölmek belki tahammül edebileceği bir şeydi ama bu şerefsizlikti. Bir an vazgeçer gibi oldu. Çocuğa bakınca tekrar başını eğdi. Kadın utançla yüzünü kapattı, ağzından acı bir ses çıktı. 

Hakan kahkaha attı. “S.ktirin gidin be! Senin kıçı boklu karını ne yapayım ben? Şaka yaptım, etine ihtiyaç yok iyileştirme için. Nanorobotlar halledecek her şeyi. Biz yamyam çetelerden değiliz.” 

“Doktor, seyirciler sıkılmadan çocuğu koy şuraya” 

Cam kabin açılınca, çocuğu içine bırakıp kemerlerle bağladılar. Sistem, bedeni üstünde gezip gelişmiş tarama araçlarını devreye soktu. Dronun ekranında görünen insanlar da izliyorlardı ve bunu sakatlıklarından kurtulmak için son çare olarak görüyorlardı. 

Vücuttaki sorunlar kabin camında İngilizce belirdi. Doktor söylenerek dili Türkçeye çevirdi. “Her 


seferinde ayarlamak gerekiyor.” 


“Kalp kapakçığı” yazdı camda. Adam altta çıkan “İşlem Başlat” düğmesine basınca, robot kol kalbin üstünde durdu. Bir şırınga göğse inerken anne baba bağırdı. Şırınganın içinden nano robotlar hasta bedene hızla girip tamir işlemine başladı. 

Drondaki adam sordu. “Nanorobotlar bitmiyor mu?” 

Hakan, altın yumurtlayan tavuğuyla övünürek dedi. Haydi, 


tankerleri ve adamları gönder zamanın bitiyor.” 


“Hayır” “Kendilerini çoğaltıyorlar. 
Çocuğu çıkarıp annesine verdi. 
Araçtan indiler. Zamanın tozları, geçmiş 


anıları taşıyarak aralarından geçip gitti. 


ATILGAN BİLİMKURGU 


CAM DÜNYA 
GURUR ası 


Cam Dünya / 1998 - Gurur Asi 
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Roman - Bölüm 16 
Gürhan Öztürk 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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(14.03.2015, Üç ay önce, İzmir) 


İnsanların yalanlarını ortaya çıkartmada üstüne yoktu Bay Fend'in. En son işinde Kara Altın lakaplı dolandırıcının yakalanmasına yardım etmişti. Bu başına gelen iyi bir olaydı yakın zamanki olayları düşündüğü zaman, hatta ufak bir zafer kutlaması yapması gerektiğini düşünüyordu. 

Bornova'da polis arkadaşlarına dolandırıcıyı teslim ettikten sonra metroya binmişti oradan son durak olan Fahrettin Altay'da metrodan inmişti. Bay Fend, metrodan çıktıktan sonra Üçkuyular Meydanı'nda tanıdık bir kumrucuya gitti ve kendisine lezzetli bir kumru sipariş etti. Kumru, İzmir'in bir simgesiydi ve bilmeyenlerin akıllarına gelebileceği gibi bir kuş türü değildi. İçine bolca salam ve sucuk doldurulan değişik konseptte bir ekmek arası çeşidi denilebilirdi. Yanına da ayran almıştı. Gerçi ayran erkenden uykusunu 


getirebiliyordu, ama kumrunun yanında da en iyi ayran giderdi. 

Denizden gelen tuz kokusu ona huzur getirirdi. 
Kumrusunu yerken bir yandan da o kokuyu içine çekiyordu. Üçkuyular Meydanı, Konak, Karşıyaka hepsi İzmir Körfezi'nin kenarında yer alan İzmir'in bölgeleriydi. Bay Fend, İzmir'in bu kısımlarını daha sessiz sakin bulurdu. Genelde memurların ikamet ettiği semtler bu kısımlarda yoğunlaşıyordu. O yüzden buradan bir ev kiralamıştı. Üçkuyular Meydanı'nın yukarısındaki Esentepe semtindeydi kaldığı daire, ama sıklıkla gününün çoğu Bornova'da geçerdi. Polis arkadaşlarına yardımcı olurdu. Karşıyaka'yı da severdi, arada vapurla karşıya geçerdi ve martıları seyre dalardı. 
Bay Fend oldu olası gürültülü mekanlara gitmeyi hiç sevememişti. Hatta geceleri pek dışarı çıkmaz, evinde vakit geçirirdi, daha çok kitap okuyarak geçerdi zaman onun için. 

Ayranını tam yarılamıştı ki karşı masaya genç biri oturdu. Genç ona çok tanıdık gelmişti. Sanki gazetede bir haber okumuştu o gençle ilgili, ama o anda hatırlayamamıştı. Genç de kumru sipariş etmişti, içecek olarak da kola istemişti ayran yerine. 

“Midene dikkat etmelisin, genç dostum. İleriki yıllarında midende bir sorun çıksın istemezsin,” diye laf attı gence. Çekingen gibi görünse de aslında Bay Fend çok cana yakın ve konuşkan bir insandı. Dışarıda tanımadığı insanlarla da muhabbet etmeyi ve yeni arkadaşlar edinmeyi severdi. Genelde uzun süren dostluklar kurduğu söylenemezdi, çünkü pek sabit olarak bir yerde durduğu yoktu. 

“Bir süre sonra miden uyum sağlıyor asitli içeceklere, aslında akciğerler gibi. Pasif içicilerin asıl sigara içenlerden daha fazla akciğerlerinde sorun yaşamalarının nedeni de bu,” diye bilmiş bir şekilde karşılık verdi genç. 

“Yine de bu sigara içenleri haklı çıkartmaz.” 

“Hayır, aynı şekilde karaciğerden yola çıkacak 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


olursak içki içenleri de haklı çıkartmaz.” 

“Sigaradan da içkiden uzak duruyorsun, belli. 
Bak bu iyi bir şey. Çünkü senin yaşındaki çocuklar sigara ve içkiyi bir marifetmiş gibi içmekten zevk duyarlar.” 

“Of, hacı dedeme benziyorsun,” diye sitem etti 


konuşmalarına. 


genç birden Bay Fend'in öğüt şeklindeki 


Bay Fend gencin yorumuna ister istemez güldü. Sonra da: “Hayır, sadece iletişime geçmeye çalışıyordum. Bilirsin gençlerle anlaşmak belli bir yaştan sonra o kadar da kolay olmuyor,” diye belirtti. 

O sırada gencin masasına askeri üniformalı bir adam yaklaştı. Gence: “Sipariş verdin mi?” diye sordu. 
Bay Fend gözlem yeteneğine güvenirdi. Adamın hal ve hareketlerinden üst düzey bir komutan olduğunu çıkartabilmişti. General rütbesi taşıyor olmalıydı. Ama burada etrafında kendisinden başka asker yokken tek başına ne yapıyordu sorusuna yanıt bulamıyordu. Genç ile olan bağını merak etti. 

“Evet, efendim,” diye kısaca yanıt vermişti genç, adamın sorusuna. Bay Fend, gencin adamın hiyerarşik olarak üstünde olduğunu ve gencin onun emirlerini dinleyen birisi olduğunu anlamıştı. Gencin askeri lisede bir öğrenci olabileceği o an için tek mantıklı gelen tahmindi. 

Askeri üniformalı adam, Bay Fend'e dönerek: “İşte aradığım adam da buradaymış! Öncelikle size teşekkür etmeliyim. Sayenizde bir taşla iki kuş vurmuş olduk,” diyerek söze başladı. 

Bay Fend, adamın kendisiyle konuştuğunu ilk başta idrak edememişti. Adam ona teşekkür ediyordu. 
Genelde arka planda kalmayı seven birisi olarak birden başka birisinden böyle beklenmedik bir ilgiyle karşılanmaktan rahatsız olmuştu. Polis arkadaşlarından bile başarılarından dolayı iltifat almaya başladığında ortamdan uzaklaşmanın bir şekilde yolunu bulur ve mekânı terk ederdi. 
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“Ah, özür dilerim. Heyecanımı bağışlayın. 
Bu kadar kişi arasında en çok sizinle tanışmayı iple çekiyordum. Çünkü projemin en değerli elemanlarından biri sizsiniz. Ben General Serhat Seçkin. Biliyorsunuz, yakında bir yasa çıkmak üzere. Özel yetenekleri olduğu tespit edilenleri ilgilendiren bir yasa ve bu kişiler arasında sizin de olduğunu biliyoruz. Bu genç dostum sayesinde hatta,” diye anlattı adam ve yanında kumrusunu yemekle meşgul olan gencin omzuna sevecen bir şekilde dokunduktan sonra elini Bay Fend'e uzattı. 

Bay Fend çekinmeden uzatılan eli sıktı, bu tarz temasların önemli olduğunu düşünürdü. Güven bağının kurulmasını ve karşı tarafın dürüst olması yönünde adım atmasını kolaylaştırıyordu. Adamın dediklerini dikkatle dinledikten sonra soru sorma hakkını kullanmakta bir sakınca görmedi: “Benim yeteneğimden haberdarsınız, o halde benim yanımda yalan söyleyemezsiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi?” 

“Maalesef, biliyoruz,” diye yanıt verdi General. 
Bay Fend'in yeteneğinden dolayı General yalan konuşamıyordu ve Bay Fend bu sayede General'in yeteneğinden dolayı endişe duyduğunu anlamıştı. 

“Devlet bana çok özel bir görev verdi, sizin gibi özel yetenekleri olan insanlardan bir takım kurup ülkemiz adına faydalı olabileceğinizi ispatlayabilirsem hem dünyada ülkemiz bu konuda diğer ülkelerin yaptıklarından daha barışçıl bir çözüm bulmuş olacak, hem de sizler özgürce yaşayabileceksiniz. Ne diyorsunuz, Bay Fend? İki taraf için oldukça faydalı bir çözüm gibi durmuyor mu?” 

“Düşünmek bile yersiz. Tabi ki de böyle bir projede ben de yer almak isterim,” dedi Bay Fend tereddüt etmeden. 
halde, 


kumrularımızı yiyelim. Bir yandan da ben size proje 


“İyi 6 masalarımızı — birleştirip 


hakkında daha detaylı bilgi vereyim,” diye önerdi General. Yanındaki genç son lokmasını yutmak 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üzereydi. Kamını iyice doyurduğu belliydi. Ama diğerleri yemeklerini yerken onları izlemeye niyeti yoktu anlaşılan: “Eh, ben de bir kumru daha yiyebilirim o halde.” 

“Elbette, Ozan,” diye karşılık verdi General. 
Projede yer almayı kabul etmelerini sağlamak zorunda olacağı diğer kişilerden daha masumane istekleri olan bu genç, General'in kendine olan güvenini tazeliyordu. 

Tekrar Tarihi Asansör'deydi. Biri diğerinden 
58 m. yüksekte olan Mithatpaşa Caddesi ile Halil 
Rıfat Paşa Caddesi'nin arasında işleyen iki asansörü barındıran kule şeklinde bir yapıydı.1907 yılında Musevi işadamı Nesim Levi tarafından yaptırılan bu tarihi yapı, birinden diğerine 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşım sağlama amacını gütmüştür. 

Asansöre, halk arasında “Asansör Çıkmaz Sokağı” olarak bilinen, resmi adı “Dario Moreno” olan sokaktan ulaşılmaktadır. Kule, taş olan iki bölümden sonra tuğla olarak yükselmekteydi. Yapının Halil Rıfat Paşa Caddesi'ne ulaştığı yerde demir konsollar üzerinde taşınan ahşap bir balkon bulunuyordu. Bu balkondan İzmir şehri kuşbakışı izlenebilmektedir. 

Bay Fend en son buraya ta lise yıllarındayken gelmişti. Buranın manzarasını çok severdi. Burada durur ve saatlerce düşünürdü, hayaller kurardı. Yalnız yaşamanın bedeliydi bu belki de. 

Yanına yaşlı bir adam yaklaşmıştı, o da onun gibi tek başına buraya gelmiş olmalıydı. Görünüşünde bir iş adamı edası yakalanabilirdi, çünkü adam takım elbisesini üzerinden eksik etmemişti ama Bay Fend adamın daha çok asker emeklisi olabileceğini düşünmüştü. Kore gazilerinden bile çıksa şaşırmazdı. 
Bay Fend'in kendisine baktığını fark edince selam verdi ve sonra kendisine oturacak bir bank buldu, yanında gazetesini getirmişti. Esintinin getirdiği huzur eşliğinde yaşlı adam gazetesini okumaya başladı. 

Gazetebaşlıklarıo günlerdehepaynıydı, dünyanın 


bir çok yerinde artık terörist gruplar özel yetenekleri olan insanları kendi ülkesi tarafından korunamayacağı konusunda inandırıp yanlarına almışlardı ve bu da bir sürü çatışmayı, katliamı da beraberinde getirmişti. 
Çoğu ülkenin bu tür olaylara tepkisi sertti. Türkiye ise hemen karar vermek istemiyordu, konuyla ilgili birkaç yasa teklifinde bulunmuştu siyasetçiler ama en çok bugünlerde yakında halkın da güvenilir bulacağı General'in başa geçeceği bir proje tartışılmaktaydı. 
Projenin içeriği hakkında fazla bilgi verilmiyordu, özellikle özel yetenekleri olan insanların kimliklerinin açıklanmaması için gerekli bir önlem olduğu öne sürülerek. 

“Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sormadan edemedi Bay Fend yaşlı adama. Tanımadığı insanlarla bu tür meseleleri konuşmayı çok severdi, özellikle gündemdeki konuları daha çok dışarıdan insanlarla konuşurdu. Siyasi konuları sevdikleriyle konuşurken rahat olamazdı. Aralarında sırf bu tür bir muhabbetten ötürü kırgınlık olmasından çekinirdi. 

“Efendim?” ilk başta 


anlayamayan yaşlı adam. 


diye sordu soruyu 

“Bu konuyla ilgili. Özel insanlar,” diye sorusunda belirtmediği nesneyi açıkladı Bay Fend. Bazen cümlelerinde unuttuğu öğeler olabiliyordu, özneyi, nesneyi cümleyi söylerken arada kayboluveriyordu. 

“Benim gençliğimde yoktu böyle insanlar bunu bilirim ben,” dedi iyi bir espri yaptığını düşünüp kendi kendine gülmeye başlayan yaşlı adam. 
Sonra ciddileşmeye başlamıştı yaşlı adamın yüzü ve konuşmaya devam etti: “Projeye güvenim Var, inanıyorum ki olması gereken sonunda neyse olacak.” 

O sırada arkada siyah bir limuzinin yanaştığını fark ettiler. Yaşlı adam ayağa kalkarak: “Size iyi günler dilerim,” dedi ve araca doğru ilerledi. Adamın tahmininden de daha üst düzey bir konumda çıkması nedense Bay Fend'i şaşırtmamıştı. 


Limuzine bindikten sonra yaşlı adam siyah 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


camının ardından Bay Fend'e dikkatlice bakmaya devam etti bir süre. Bay Fend İzmir manzarasına geri dönmüş gibi görünüyordu. Şoförüne: “General Serhat Seçkin'i bağlayın bana,” dedi. Fiyakalı takım elbisesini belli ki bir haftaya yakındır üzerinden çıkartmaya fırsat bulamadığından iyice ter kokmaya başlayan genç şoförü de: “Hemen, başkanım,” diye karşılık verdi. 

Limuzin Tarihi Asansör'den uzaklaşırken Bay Fend yaşlı adamın son dediklerini aklından geçiriyordu: “Olması gereken sonunda neyse olacak.” 

(01.07.2015, Günümüz, İzmir) 

Konak binmenin o kadar da kolay olmayacağını fark 


İskelesi'ne (vardıklarında ( tekneye etmişlerdi. General Serhat öfkeyle: “Kahretsin, medya haberi nereden de aldı?” diye söyleniyordu. 

Limuzinden indiklerinde bir basın ordusuyla karşılaşmışlardı. Muhabirler dört bir yandan sarmışlardı ve mikrofonlarını yüzlerine doğru tutuyordu. 
Kameralar her taraftaydı sanki. Her anları canlı bir şekilde televizyon ekranlarında gösterilmekteydi. Her kanaldan muhabir gönderilmiş gibiydi. 

Konak İskelesi'nin başından tüm Kordon boyunca halk orada toplanmıştı. Özel insanlardan oluşturulmuş takımın İzmir'e geleceğini öğrenen Haber 


sızdırılmıştı, General buna yanıt veremiyordu. Yüksek 


insanlar merakla akın etmişlerdi. nasıl ihtimalle askerlerin arasında kulaktan kulağa yayılmıştı ve sosyal medya üzerinden de durum paylaşılmıştı. 

Yakındaki askeri üsten gönderilen askerler halkın arasından ilerleyerek General'in bulunduğu yere varmaya çalışıyordu. Polisler boş yere bir çember oluşturmak için uğraşıyorlardı. 

Beş yaşında bir kız çocuğu annesinin elini bırakmıştı ve ufak boyuyla askerlerin yapamadığını yapmış, insanların arasından yolunu bulmuştu. Annesi arkasından telaşla bağırıyordu, ama kız annesinin sesini duymuyordu bile. 


Kalabalığın arasında ilk başta bu küçük kız 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Rüyacı'nın ilgisini çekmişti. Onun yanına gitmek ve annesiyle bir araya getirmek istemişti. Ama bir yere ayrılamazdı. General'e bu durumu açıklayamazdı, kesinlikle kaçtığı düşünülürdü. Ozan'ın umutsuz bir şekilde yüzünü kapatmaya çalıştığını görünce aklına daha önemli birmesele gelmişti ve General'in komutunu beklemeden harekete geçmesine sebep olmuştu bu düşünce. Ozan'ın nerede olduğu bilinmiyordu kimseler tarafından ve kayıp olarak ailesi arıyordu. 

“Sorularınıza takımın en yaşlısı olarak benim yanıt vermem yönünde karar verdik. O yüzden öncelikle sorularınızı bana yönlendirirseniz çok sevinirim,” diye öne çıktı Rüyacı. 

“Özel güçlerinizin ne olduğunu söyleyebilir misiniz?” 

“Böyle insanüstü yeteneklere sahip olmak nasıl bir duygu?” 

“Kendinizi tehlikeli olarak görüyor musunuz?” 

“Bu projenin iyi bir şekilde sonuçlanacağına inancınız var mı?” 

“Devlet sizleri nasıl buldu?” 

“Hiç kaçmayı denediniz mi?” 

Sorularsürekli geliyordu. Yanıtlarbeklenmiyordu bile. General haykırıyordu muhabirlere, kameraları çekmemeleri için uyarıyordu. Ama onu dinleyen yoktu. 
Polisler boş yere uğraşıyorlardı. O kadar fazlaydılar ki kaçacak yer yoktu. 

General, Ozan'a limuzinin içine binmesini emretmişti, onun kim olduğunun anlaşılması zaten hali hazırda projeyi kötülemek isteyen kişilerin işine gelirdi. Ozan ailesini bir senedir görmüyordu. General, bunun gerekli olduğunu, bu sayede ailesinin tehlikede olmayacağını açıklamıştı. O da bunu kabul etmişti. 
O kayıp bir çocuk olarak kalmalıydı sadece. Ama ağlamasına engel olamıyordu. Ailesini çok özlüyordu. 
Ortaya çıkmak, ben buradayım demek istiyordu. 

Hep neden sakin kaldığını diğerleri merak ediyorlardı emindi. Starfell'e nasıl karşı koymuştu 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ve ondan hiç korkmamıştı, anlamamış olabilirlerdi. 
Sadece onun özel yeteneği değildi onu korkusuz yapan şey. General ile geçirdiği bir sene onda hiç var olduğunu bilmediği bir yönünü ortaya çıkartmıştı. Özel güçler her yerdeydi. Onları hissedebiliyordu. Ne zaman dışarı çıksa onları görüyordu, onlar bunun farkında olmasa da. Rüyacı kendisini Araftaymış gibi hissettiğini söylemişti. Ona kaderin kimseye düşman olmayacağını söylemişti. Peki o bu dediklerine gerçekten de inanıyor muydu? Eğer kader ona böylesine düşman olmasaydı, ailesini ondan uzaklaştırır mıydı? 

Babasının kalbinde bir söylemişti Ozan General'e. Oğlunu aramaktan asla 


sorun olduğunu vazgeçmeyeceğini, ama kalbindeki sorun yüzünden 


kayıp (ooğlunun Oo acısına Oo dayanamayacağından 


korktuğunu anlatmıştı. General, ailesini sürekli takip ettiklerini ve babasına bir şey olmayacağı konusunda söz vermişti. Görünüş olarak babasına çok benzediklerini söylerlerdi. Babası da kendisi gibi duygusal bir yapıya sahipti, hassas birisiydi. Bu yüzden sürekli aklına babası geldikçe endişe duyuyordu onun sağlığı için. 

Ne yeteneğin var ki senin deseler bir yanıtı ışık 


Korkuydu duyduğu şey. 


olmayan Evren dilini yutmuştu neredeyse, gözlerini kamaştırmıştı. 
Kendisini hep bir asi ve devlet karşıtı olarak görmüştü. 
Bu görüşlerine birebir olmasa da yakın olan bazı devlet karşıtı örgütlerin içinde yer almıştı ve siber suçların aranılan kişisi haline gelmişti. Bir yandan da aklına kız kardeşi geliyordu. Acaba o da izliyor mudur haberleri, beni görüyor mudur diye düşünmeden duramıyordu. 
Almanya'da hastanede ameliyatının yapılmış olduğunu ve şu anda yatağında televizyon izliyor olduğunu hayal ediyordu. Belki ağabeyini o da görür ve ona her zaman dediği gibi seçilmiş insan olduğuyla ilgili dediklerinin gerçekleşmiş olduğunu anlardı. 

General başta olmak üzere projenin içinde 


bulunan herkes onun üzerine titriyordu. İnsanlarda özel 


yeteneğin ortaya çıkmasını sağlayan bir proteinden onun kanında eşik değerinin çok üzerinde var olduğu söylenmişti. O kadar yüksekti de protein değerleri, belki de bu yüzden özel bir yeteneğin bedeninde ortaya çıkmasına engel olmuştu bu durum. 

Kedi Oğlan'ın bakışlarından ne düşündüğünü anlamak pek mümkün görünmüyordu. Hayatı boyunca hep saklandığı için göz önünde olmaktan rahatsız olmuş olmalıydı. Dedikleri doğruysa eğer asırları geçen bir hayatın içinden geliyordu. Herkes kameralara odaklanmışken o başka birine bakıyordu. 
Starfell'in öfkesine hâkim olması gerekiyordu. Çünkü kimse İzmir'e de bir krater açılmasını kabul edemezdi ve proje sonsuza dek iptal olurdu, özel insanlar da hayvanlar gibi avlanırlardı. 

Starfell gerçeğin farkındaydı. Öfkelenirse işleri biterdi. Ağrı Dağı şu anda yoksa nedeni kendisiydi, bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyordu. O yüzden gözlerini kapadı ve başka şeyler düşünmeye çalıştı pek mümkün olmasa da. 

En çok ışıklardan etkilenen Marker?'dı. Hiçbir şey göremez olmuştu artık. Gözleri aşırı gelişmiş olabilirdi, ama fazla ışık altında artık gözleri işe yaramaz hale geliyordu. Acı çekiyordu, başı çok şiddetli ağrımaya başlamıştı. Bitsin artık bu işkence diye diliyordu. Polis arkadaşlarından burada olmaması da umduğu bir diğer şeydi. 

Klik istese kameraların tamamını kapatabilirdi. 
Ama limuzinden inerken General hemen aklına böyle bir fikir gelebileceğini fark etmiş ve ona hayır diye talimat vermişti. Bu genel bir paniğe neden olurdu ve insanların özel yetenekleri olanlara güveni azalırdı, projeyi de tehlikeye sokardı. 

Efla sessiz kalmıştı. Hiçbir engin bilgi ya da erdemli söz onları buradan çıkartmaya yetmezdi. Bu yüzden elinden de bir şey gelmiyordu. Rüyacı'nın sözcü olarak öne çıkmasına içten içe seviniyordu sadece. 
Grubun yaşı daha büyük olan kişilerinden biriyken 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


Kedi Oğlan sayesinde yine geçirdiği trafik kazasının öncesindeki sağlıklı bedenine yeniden kavuşmuştu. 
Kedi Oğlan ile konuşma fırsatı bulamamıştı, ama zaten Kedi Oğlan'ın ona karşı olan minnetinin farkında olduğunu ve bunu sözlü olarak belirtmesine gerek olmadığını biliyordu. 

Kara Altın buradan kurtulmak elementlerin gücüne başvursa bile yetmeyeceğini 


için tüm 


düşünüyordu. Her şeyle ilgili dalga geçecek illa bir şey bulurdu, ama şu anda o bile gülmüyordu. 
Duyduğu şey öfke miydi, korku muydu yoksa başka bir şey mi emin olamıyordu ama. İzmir'de en son bulunduğu zaman aklına geldi ve bu kadar popüler biri haline dönüşebileceğini tahmin edemezdi. İstemsizce yüzü sakalına gitti ve geçen gün kestiğini acı bir şekilde hatırlamış oldu. Bay Fend karakterine has sakinliğini korumaya gayret gösteriyordu. Değneği ona güç veriyordu sanki. Kara Altın, onunla tekrardan karşılaşabileceğini, hele özel insanlardan biri olarak aynı takımın iki üyesi olarak bir araya geleceklerini hiç beklemiyordu. 

Manuel masasına geçmek, çizimlerine geri dönmek istiyordu. Eskiden galerisine insanlar gelsinler, sanatını görsünler diye her şeyi yapmaya hazırdı, şimdi ise bu insanlardan kaçmak istiyordu tüm benliğiyle. 
İstemsizce içindeki sıkıntıdan kurtulmak için ona yardım edecek bir el aramaya başladı ve sonunda buldu. Leydi Kuzgun'un elini sıkmıştı, ona cesaret vermişti bu durum. 

Kuzgun şaşkınlıkla Manuel?e dönmüştü, ama sonra o da Manuel gibi cesaretini artıracak bir ele ihtiyacı olduğunu fark etmişti ve el ele durmak ona kuvvet vermişti. Bir süre sonra gerginliğinin azalmaya gerçekten de başladığını hissetti. Starfell onları görmemişti. Gözlerini kapatmış ve artmaya başlayan öfkesinden kendisini arındırmaya çalışıyordu. 

Tüm sorulan soruları kafasında tartıyordu 


Rüyacı, sorulara yanıt vermekten kaçınsa da esasında 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bazı sorulara onun da bir yanıtının olmadığını fark etmişti. Hiç inancı var mıydı bu projeye diye sormadan edemedi kendisine. İlk günü kaçmak için çaba harcamamış mıydı, Evren gibi o da? Ne olmuştu da değişmişti her şey üç günde? Ozan mıydı yoksa her şeyi değiştiren? Onu oğlu gibi görüyordu. Onu yeniden hayata bağlayacak biri girmişti hayatına. Onu rüyalara değil gerçeğe götürecek bir oğul. 

“İlginiz için teşekkür ederiz, ama şu anda bir görevin tam ortasındayız. Şu anda yaptığınız bize zarar veriyor. İzin verirseniz devam etmek istiyoruz,” dedi sonunda Rüyacı. General ona teşekkür eden bir bakış atıyordu. Onu ilk karşılaştıkları zaman çırağına yaptıklarından dolayı hâlâ affedemiyordu. Ama ne kadar zor durumda kaldığının farkındaydı, bu yüzden de merhametini esirgeyemiyordu ondan. Ozan onu Generalin yapmaya çalıştığı şey konusunda ikna etmişti ve bundan böyle elinden geldiğince projenin başarıya ulaşması için destekte bulunmaya karar vermişti. 

Askerlerin ve takviye getirilen polisler oluşturduğu çember tamamlanınca medya ve halktan biraz olsun uzaklaşabilmişlerdi. General bu fırsattan istifade hemen iskelede hazır olarak bekletilen tekneye binmeleri gerektiğini söyledi. Askeri bir helikopter de tepelerindeydi. Herhangi bir haber kanalına ait hava aracının yaklaşmamasını sağlamak birincil göreviydi. 
Özel insanların ne maksatla buraya geldiklerini halkın öğrenmemesi isteniyordu, çünkü gizemli bir şekilde batan gemi ile ilgili hiçbir haberin basına yansımaması için uğraşılmıştı. Neyse ki General hiçbir askeri personele geliş nedenleriyle ilgili bilgi vermemişti, yoksa o da bir şekilde halk arasında yayılmış olurdu. 

Rüyacı, limuzinden inen Ozan'ı önüne almıştı ve kimse tarafından görüntülenmemesi için onu saklamıştı. Ozan son bir kez arkasına bakmak ve ailesinden birisinin olup olmadığını öğrenmeyi çok 


istiyordu, ama ya babası da oradaysa, ne yapabilirdi 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ki? Ona koşup sarılamazdı. Generalin babasına bile artık. 
Bay Fend'in sağlığının bozulması pahasına yalan 


zarar verebileceğinden o çekiniyordu söylerken rahat edebilmek için iğne boyutundaki bir cihazı ceketine takmaktan çekinmemişti. Rüyacı'nın çırağına yaptıklarını ise hiç unutamıyordu. Bu yüzden Rüyacı'nın onu götürmesine müsaade etti ve sesini 


çıkmadı. 


“— HERKES KURTARILMAYI "BEKLEYEN 
BİR KURBANDIR ASLINDA BU HAYATTA 


Varoluş / 2013 - Gürhan Öztürk 
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Mustafa Büçkün 


Mars'tan Önceki Son Çıkış 


P hepsinden önce buradaydı; 
Atron kalanlardan, yeni ve 


balılardan, kıyamet keşişlerinden, bağımlılardan, bekleyenlerden, yağmacılardan ve diğerlerinden çok önce. İstese gidebilirdi, Mars Kolonisi'ne kendisini götürecek bileti vardı ve onlarca mekiği istasyondan uğurlamıştı. İstese çoktan gitmişti. Ancak O, dünyaya inanıyordu hala. Tüm o felaketler medeniyetleri kül edip rüzgarda savururken barının bodrumunda alkol üretmeye devam etti. Hâlâ kurtarma mekikleri insanları koloniye taşımaya devam ediyordu ama artık daha az gidip geliyorlardı. “Sorun yok” diyordu kendi kendine “ben bu topraklarda doğdum ve burada öleceğim.” 
Sonra zaten gökyüzünde artık mekik de görünmemeye başladı. Dünyada kendi kıyametini üreten insanları 


kurtarmaya söz veren koloni; tembellik ediyordu. 
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Olsun; Patron barını Avrasya Mekik İstasyonu'nun 


hemen girişine 20 km mesafe uzaklıkta işletmeye “Mars'tan Önceki Son Çıkış” 


yazıyordu tabelada. Bir zamanlar mekiklere binmeden 


devam edecekti. 


önce insanların son bir tek attığı yer. Şimdiyse bu 


kıtada düzgün bir içki içebileceğiz son bar! 


Ahşap ve çelikten mamul bar, 200 metrekarelik bir alanı çatısı altında hizmete sunuyordu. Patron içkileri bodrumunda üretiyordu. Arkada ufak tefek tarım yaptığı bir bahçesi vardı. Müşterileri içki içmek veya sohbet etmek istedikleri zaman ödemeyi çalışarak yaparlardı. Zaten çok fazla iş de yoktu. Bir zamanlar çok para kazanmıştı patron ancak şimdi parayı değerlendirebileceği bir medeniyet kalmamıştı. 
Ama yine de hâlâ para işe yarıyorken bara yerleştirdiği 


koruma yapay zekası dükkanını kıyametin kustuğu tüm o Zzerzevattan koruyordu; hele birisi Patron'a karşı tehditkar bir tavır takınsın, köşelere saklanmış makineli tüfekler hemen kendini gösterip o pisliklere patronun kim olduğunu gösterirdi. 


Barın omüdavimleriyse (oyıllarca ( istasyon 


çevresine derme çatma barınaklar kuranlardı. 
Akıl sağlığını kıyametten sonra bir parça da olsa korumayı başarmış Patron dışındaki herkes ellerinde biletleriyle bir mekiğin gelmesini umut ediyordu ama barın verandasındaki tabelada tutulan hesap moral bozucuydu: Son mekiğin kalkışından beri geçen gün sayısı: 6787. Yine de kolonidekiler verdikleri sözü hatırlayıp es kaza buraya bir mekik gönderirler diye istasyonun etrafından uzaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Bir sokak lambasının etrafına toplanmış sinekler gibi devasa istasyonun çevresini çember gibi sarmış sağ kalanlar; gökyüzünden bir kurtarıcının gelmesini bekleyen müminler... Zehirli atmosferin, amansız hastalıkların olmadığı, insanların yağmacılar tarafından öldürülme riskiyle geceyi geçirmediği, açlığın söz konusu olmadığı bir cennet olan Koloni'ye gitmeyi hayal ediyorlardı. Bunun için sadece mekiğin gelmesi gerekiyordu. O'na binmenin tek kuralı, mekik indiğinde elinde biletinle orada olmak ve biletinin üstünde yazan numaranın diğerlerinden daha küçük olmasıydı. Kıyametten önce dağıtılan biletlerden her vatandaşa bir tane verilmişti ancak numaraların neye göre belirlendiği bugün muammaydı. Belli ki Koloni bazı insanların Mars'a gitmesini diğerlerinden daha önemli bulmuştu. Gerçi yıllar içerisinde biletler el değiştirdi, gasp edildi ve ilk sahiplerinin ellerinden çıktı. Ama sonuç olarak her mekiğin bir kontenjanı vardı ve bilet numarası diğerlerinden daha küçük 


olanlar ona ilk binecek olanlardı. 


biletler kutsal bir dönüşmüştü; yeterince sabreden, istasyonun etrafında 


Bu sebeple nesneye 


Mars'tan Önceki Son Çıkış - Mustafa Büçkün 


yeterince bekleyenler ödüllendirilecekti. Koloni ile iletişim çok uzun zaman önce kaybolmuş olsa da eninde sonunda bir mekik gelecekti. Bu tartışmaya açık bile değildi ve gittikçe daha mistik bir hale geliyordu. Bir inanış kendiliğinden çer çöp arasında örgütlenmişti. o Mabetleri omedeniyetin kalıntıları arasında yükseliyordu. İstasyonun korkunç büyük yapısının etrafında tavaf ediyorlardı. İnançları kesindi: Bekleyenler gidecektir! Mümkün olan her yana her 


duvara yazılmıştı en çok da kalplere. 


Patron'un hayatı ise temkinli bir aldırmazlıkla geçip gidiyordu. Beklemiyordu ve bir ailesi yoktu. 
Aidiyet hissettiği tek şey barıydı ve yaşlılığın omuzlarına kalkmayacak bir yük olarak bindiğini biliyordu. Bu yüzden barının geleceğinden endişe ediyordu. “Mars'tan Önce Son Çıkış” insanlığın son gerçek anıtı olarak son insan nefesini verene dek varlığını sürdürmeliydi. Bu yüzden kendisine bir mirasçı bulması gerekiyordu. Konu üzerine yeterince uzun süre ve yeterince alkol tükettikten sonra bir 


sonuca vardı. 


*# 


Ertesi gün barınaklarda bir haber yayılmaya başladı ve birkaç güne tüm bekleyenler bu haberi duydu. Patron, kendisi öldükten sonra barını birisine devredecekti ama şartları vardı. Talipliler arasında en küçük bilet numarasına sahip olanı mirasçısı kabul edecekti. Aslında dükkan devretmenin esprisi koruyucu yapay zekanın şifresini vermekti. Sonuçta kıyametten sonra korunabildiğiniz sürece sahiplikten bahsedebilirdiniz. Bu yüzden barın mirasçısı olmak 


oldukça muazzam bir fırsattı. 


Bir anda onlarca kişi biletiyle şansını denemeye 


karar verdi. Patron bir geri sayım başlatmıştı ve bir ay 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içinde bitecekti. İnsanlar bara akmaya başladı; artık daha çok kişi geliyordu, işler açılmıştı ve Patron'un alkol üretimi yetişmiyordu. Kimisi buna barı popüler yapmak için bir girişim diyordu ama denemekten zarar 


da gelmezdi. 


Yığınla insan Patron'a geldi. Numarası en küçük olana Patron “şu an mirasçı sensin ama daha vakit var” diyordu ve gergin bekleyiş başlıyordu. 
Sonra daha küçük numaralı bilet taşıyan başka birisi daha geliyor ve yeni talihli oluyordu. Bir aylık sürenin sonunu bekleyen bir sürü insan da vardı. Birilerinin biletleri ellerinden almasından korkuyorlardı. Heyecan ve merakla geçen bir aylık sürenin son günü geldi ve son saatte bar uzun zamandır görmediği bir kalabalıkla doldu. Kıyametten sonrası için oldukça kalabalık bir toplanmaydı. Ama görüntü iç açıcı değildi; ciltleri bozuk, türlü türlü bedensel sakatlığı ve hastalığı vücudunda biriktirmiş, zayıflıktan kınlan ve bir 


sanatoryuma yakışan bir insan sürüsü. 


Ellerinde beyaz plastik biletlerle bir sürü insan diğer sağ kalanları şüpheyle süzüyor ve ellerindeki biletin diğerlerinden daha küçük olmasını umut ediyordu. Sonra Patron sözü aldı “Hoşgeldiniz, ben öldükten sonra barımı devralacak talihliyi arıyoruz. 
Kendisinden beklentim “Mars'tan Önceki Son Çıkış”ı işletmeye devam etmesi. Ben gittikten sonra bile hâlâ buralarda içen birisi olması fikri hoşuma gidiyor,” dedi ve kıkırdadı patron. Birasından bir yudum aldı ve 


“vakit tamam; numaraları görelim” dedi. 


Birkaç dakika içinde numaralar uçuştu ve bir sıralama yapıldı. Sonunda 30'lu yaşlarının sonunda bir adamın en küçük numaralı bilete sahip olduğu saptandı. Adam coşkulu bir mutlulukla herkese içki ısmarlayacağını ilan etti ama Patron araya girdi “son bir sınav daha var dostum” dedi. Adam endişeyle “nedir” diye sordu. Patron birasından bir yudum daha aldı, 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bahçesinden yetiştirdiği tütünden sardığı sigarasını yaktı, çakmağı adama uzattı ve “biletini hepimizin 


gözü önünde şu anda ateşe vermeni istiyorum” dedi. 


Adam şaşkına döndü ve geri kalan herkes çılgın bir kahkaha ve patırtı kopardılar. Adamın tutukluğunu gören Patron “biletini yakmaya gönüllü olanlar arasından en küçük numaralı olan mirasçım olacak” dedi. Bunun üzerine çılgın bir tartışma başladı ve insanlar durumu sorgulamaya başladılar. 
Açıkça kafirlikti bu istek. Bekleyen gidecekti ama bilet olmazsa mümkün değildi. Gökyüzünden gelecek kurtuluşla Mars'tan Önceki Son Çıkış arasında kaldılar; gidecekler miydi yoksa son çıkıştan dönecekler miydi? 
Patron, bardağını keyifle tekrar doldurdu ve tartışmayı izlemeye koyuldu... 


Seyfi Şirin 


k bilim kurgu çocuk ve gençlik romafı 


Cennet Atları / 1993 - Seyfi Sirin 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Muhittin Yağmur Polat 


> 


Bilgisayar ve Vileo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Supremacy 


Your Will be Done 
(0verlornl) 


Yeni sayımızda yine muhteşem bir oyunun tanıtımıyla karşınızdayız. 


Supremacy, 

Commodore o64eki en iyi oyunlardan birisidir... Tarihteki en iyi strateji oyunlarından biri sayılmaktadır. Sim City, Civilisation, Maelstrom, Master of Orion ve daha pek çok oyunun önünü açmıştır(İ). 


52. wwwyerlibilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2019 / sayı 27 


A B İD 'de Overlord adıyla piyasaya 
. o » Sürülmüştür. David Perry ve Nick Bruty tarafından tasarlanan ve Probe Software tarafından üretilen bir strateji video oyunudur. Oyun ilk olarak 1990'ların başında Amiga ve Atari ST bilgisayarları için piyasaya sürüldü. Aynı yıl içinde Commodore 64'e taşındı, fakat 1991'in başında yayınlandı. Yaklaşık bir yıl sonra da 1991 yılının sonlarında oyun MS-DOS'a taşındı. Bilgisayar sürümleri iki diskette geliyordu. 
Oyun ayrıca 1993'te Nintendo Eğlence Sistemine de taşındı. NES kartuşu, oyun kayıtlarını saklamak için dâhili bir bataryaya sahipti. NES sürümü, bu platform için yayımlanan son oyunlar arasındaydı ve nispeten nadirdi. NES sürümü ayrıca çok az ses veya müzik içermekteydi. 1993'te bir grup Macar oyun meraklısı oyunu Commodore Plus/4'e adapte ettiler(2). 


yunun amacı bir gezegen kolonileri ağı 


oluşturmak ve korumaktır ve bu esnada da aynı amaca ulaşmaya çalışan bilgisayarın kontrol ettiği düşmanı yenmektir (1).Gerçek zamanlı bir stratejik savaş oyunu olan oyunda, oyuncu, bir dizi devasa boyutlu yıldız sisteminde büyük ordularını ayakta tutmalı, ekonomik sermayeyi ve politik istikrarı yönetmelidir(3). 


Supremacy - Muhittin Yağmur Polat 


Her biri bir düşman ırkı tarafından temsil edilen ve her biri aşamalı olarak daha güçlü bir rakibe sahip olan dört beceri seviyesi vardır. Bir sistem ne kadar gelişmişse, uzay aracı alırken oyuncunun özgürlüğü o kadar artar. Daha yüksek beceri seviyeleri ayrıca her sistemde farklı gezegenlerle karşılaşılmasına neden olur(2) 


>SUPREMHAC'Y 
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O” fare işaretçisi kullanılarak kontrol edilir, önemli bilgilerinçoğu ekranın altındaki mesaj kutusunda görüntülenir. Giriş ekranının ardından, oyuncu hangi gezegen sistemine gireceğini seçer. 
Gezegen sistemleri içerdikleri ogezegenlerin sayısı, yapay zekanın gücü ve saldırganlığı, satın alınabilecek uzay aracı ve donanım çeşitleri bakımından farklılaştırmaktadır. İlk sistem sekiz dünya içermektedir ve sadece en temel donanıma erişime izin veriyor. İkinci sistemde ise on altı gezegen ve biraz daha iyi donanıma erişim var. 
Kalan sistemlerin ise boyutları ve güçleri giderek 


artıyor(2). 


Oyuncu ve rakibi, seçilen sistemdeki tek bir sömürge gezegen üzerinde kontrolle başlar. 
Aradaki tüm diğer gezegenler ıssız ve kapılmak üzere. Oyuncu daha sonra mümkün olduğunca çok sayıda gezegende gelişen kolonileri kurmalı ve sürdürmeli, rakibini savuracak kadar güçlü bir 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BAT EHFT' 


- DOĞKIME BAY Tü PLANET SURFACE TRAMSFERENLE SVSTEH. | o FE Ne p< M 


sanayi ve askeri inşa etmelidir. Oyunda sistemlerin rastlantısal olarak oluşturulması, gezegenlerin kolonileştirilme sırası ve oyun üzerinde büyük bir etki yaratır(2). 


SUIT COST:100 CR. CÜST:idü LR. 
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Oyuncu ve rakibi, seçilen sistemde okendilerine (verilen birer gezegen üzerinde kontrolle işe başlar. Aradaki tüm diğer gezegenler 1ssız ve kapılmak üzeredir. Oyuncu daha sonra mümkün olduğunca çok sayıda gezegende gelişen kolonileri kurmalı ve sürdürmeli ayrıca rakibini savuracak kadar güçlü bir sanayi ve askeri güç inşa etmelidir. Oyun O tarafından bir sistemin rastlantısalolarak oluşturulması, gezegenlerin kolonileştirilme (o sırası oOooyun 


üzerinde büyük bir etki yaratır(2). 


Bir koloni inşa etmeden önce, gezegenlerin 


Ae a e 


——, 


FAPMKE | CADET | 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önce atmosferik bir işlemci kullanılarak yeniden şekillendirilmesi gerekir. Bir gezegen nüfusu arttıkça, oyuncunun ana yıldız üssüne daha 


birlikte, hayatta kalmak için kolonilere yiyecek ve enerji tedarik edilmesi gerekir. Oyuncu, koloni tarım 


Bununla 


fazla vergi 


gönderilebilir. 


istasyonları satın alıp gezegene yerleştirerek ya da yıldız gemilerinde kargo olarak transfer ederek yiyecek sağlar. Enerji, yörüngedeki güneş uydularını satın alınca elde edilir, ancak kargo olarak da aktarılabilir. Kargo gönderileri de yakıt tüketmektedir, bu nedenle oyuncunun madencilik istasyonları da satın alması gerekir. Bunları ve benzeri faktörleri dengelemek oyunun temel 


wii xdh xdbil eng kabi nh xoblixnh 


ö & # ili 
Füüh | HMERALS OFUELS ENERGY 


Supremacy - Muhittin Yağmur Polat zorluğunu oluşturur(2). 


Oyuncu imparatorluğunu 


genişlettiğinde, gezegen savunmaları da oluşturması gerekir. 
Savunma, dünyaya savunma amaçlı silah tesisleri inşa etmek ve bunları sürdürmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Saldırı kabiliyeti, birsavaşkruvazörü satın almak ve onu hem güdümlü ve balistik füzeler ve hoverkraft tanklarla donatmak ve ardından bir düşman gezegenine saldırmak için gemi göndermekten şeklinde yapılıyor. Gezegenler, düşman gezegendeki tüm yer savunmasını ortadan kaldırarak yapılıyor. Bir sistem üzerinde tam kontrol kazanmanın tek yolu, o sistemdeki düşmanın yıldız üssüne saldırmak ve fethetmektir. Oyunu kazanmanın tek yolu ise son sistemdeki yıldız üssü olan Yottsu'yu almaktır. 
Aynı şekilde, eğer oyuncunun ana üssü yenilirse, oyun sona erer ve oyuncu da kaybeder(2). 


Oyunun Jeroen Tel tarafından bestelenen ana tema müziği, şimdiye kadar yapılmış en iyi SID* müzik bestelerinden biri olarak kabul ediliyor ve High Voltage SID Koleksiyonundaki yaklaşık 30.000 giriş arasında 52. sıraya ulaşmıştır 


(2). 


i 
MiLri ki 


Tune oeponenr İİ eeeuLense. 
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*SID (Sound Interface 
Device) çipi Commodore64 ve türevi bilgisayarda bulunan OMOS658I1 ve türevi olan çiplere verilen isimdir. . Robert (o Yannes 


tarafından tasarlanmıştır. Analog Ses Sentezleyici (Synthisiser)olan bu entegre 8-bit bilgisayarlarda bulunan en iyi ses entegresi olarak bilinir. 
Günümüzde bazı sanatçılar tarafından müzik 


çalışmalarında hala kullanılmaktadır. 


Commodore Amiga 
Reguires 512K 
Color Monitor & Mouse reguired 


56 — wwwryerlibilimkuryuyukseliyor.com / Temmuz 2019 / sayı 27 


Bir yazımızın daha sonuna geldik. Oyunu oynamanızı ve Commodore 64 sürümündeki Jeroen Tel'in muhteşem eseri olan tema müziğini dinlemenizi de tavsiye ediyorum. 


Yerli bilimkurgunun daha da yükseleceği gelecek sayımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. 


Supremacy - Muhittin Yağmur Polat 


Kaynaklar 


1- www.lemon64.com/games/details.phpW3FIDW3D2574 


2- http://www.wikizero.biz/index.php?gzaHROCHMG6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3vwcmVtYWN50O I9Zb3VyX1dpbGxfamVfRG9uZa 


3- https://www.mobygames.com/game/c64/overlord-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WOMMRUNNENR 
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Roman - Bölüm 10 
Aysun Erdoğan 


Kapının İNCİSİ 


Manyetik çalkalanma yüzünden, İnci ve içinde ki mürettebat şiddetli bir şekilde sarsılmışlardı. 
Ayakta olanlar bütün çabalarına karşı, yere düşmekten kurtulamamışlar, her kes bir tarafa savrulmuştu. 


Sallantı geçince Kaptan Emin ayağa kalkıp kendi 


adamlarından birini yanına çağırdı. 
“Ne oluyor, hemen öğren.” 


O daha bu sözleri söyler söylemez, Kafasının içinde sesler duymaya başlamıştı. 


“Ben geldim Doğaner. Beni ne de çabuk 


unuttun.”Kaptan Emin dehşete kapılmıştı. Gayri ihtiyari bir şekilde arkasına döndü ve birinin kendisine seslenip seslenmediğine baktı. Herkes kendisine doğru şaşkın gözlerle bakıyordu. Ama kimse onunla konuşmamıştı. Gözlerinde ki korku herkes tarafından 


rahatlıkla okunabiliyordu.Az önce emri verdiği askere 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döndü. 


“Dur. Emri aldım. Kimin geldiğini 


biliyorum.” 


geri 


Kaptan Çelik bir şeylerin ters gittiğini fark etmişti. 
“Ne oldu? “diye merakla sordu. 


Kaptan Emin, eski arkadaşına baktı. Yüzü bembeyazdı. Elleri titriyordu. Konuşurken sesinin 


titremesine de engel olamıyordu. 


“Gelen Yüce konseyin baş danışmanı EFENDİ KALİSO. Kendisi çok güçlü ve tehlikeli bir adamdır. 
Bu zamana kadar Kapının incisinin hala evren kapısından atlamamış olması çok dikkat çekmiş olmalı. 
Onu almaya kendisi geldiğine göre Boğlaç HAMANE mutlaka çok kızmıştır.” 


Yüzünü iyice Kaptan Çelik'in oyüzüne 


yakınlaştırdı. Sadece onun duyabileceği bir şekilde konuştu. 


“O ikisini hemen reaktör odasından çıkart. Eğer bunu yapmaz isen Efendi Kaliso gemide bulunan herkesin canına okur. Onun dehşetinden ne çocuklar ne de biz kurtulabiliriz.” 


Kaptan Çelik yetinmişti. Durumun ciddiyeti aşikardı. Kaptan Emin'i 


sadece kafasını sallamakla dahi bu denli korkutabilen birinin çok tehlikeli olması 


gerekiyordu. 


Büyük salonun kapısının hemen yanında bulunan mikrofona doğru gitti. Düğmesine bastı. Yanında bulunan tuşlardan da ana reaktör kumanda odasının 


irtibat numaralarına bastı. Ve konuşmaya başladı. 


“Ben Kaptan Hakan Çelik. Kıdemli Baş Çavuş Üstün Bilge ve öğrenci Ahmet Tetik'e sesleniyorum. 
Artık eyleminize bir son verin . Siz de dahil olmak üzere gemide ki tüm mürettebata eyleminiz zarar vermekte. Bu bir emirdir. Teslim olun. Anladınız mı? 


Kesinlikle onlara karşı gelmeden teslim olun.” 
Hopallörden Üstün Bilge'nin sesi duyuldu. 


“Emirleriniz anlaşıldı efendim. Derhal teslim 


olacağız. “ 
Kaptan Çelik, Kaptan Emin'e baktı. 


“İstediğini (oyaptım. Senden onlara zarar vermemeni rica ediyorum.” Arkadaşının kendinden 


istediği şeye Kaptan Emin hafifçe gülümsemişti. 


“Rica mı ediyorsun! Hepimizin hayatı Efendi Kaliso'nun iki dudağı arasında. Ben kendi canımın dahi güvenliğini veremezken, senin asi adamlarının 


güvenliğini nasıl sağlayacağım ha, söylesene bana!” 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


Kıdemli Baş Çavuş Üstün Bilge ve Ahmet Tetik, ana reaktör odasının kapısını açtıklarında, düşman askerlerini kendilerini beklerken bulmuşlardı. Aldıkları emir doğrultusunda, onlara asla karşı gelmeyeceklerdi. 


Askerlerden biri, elleri havada teslim olmalarına rağmen, Üstün hocanın dizine arkadan vurarak onun yere diz çökmesini sağlamıştı.Sonra da elinde ki kelepçeyi onun bileklerine takmıştı. Askerler çok sert davranıyorlardı. Üstün hocanın canı kelepçelenirken çok yanmıştı. Ahmet bunu öğretmeninin yüzünde açıkça görebiliyordu. Bir an askerlere karşı koymak istedi. Öğretmeniyle göz göze gelince ise onun fark etti. 
Kendisinin ne yapmak niyetinde olduğunu öğretmeni 


“hayır”anlamında başını salladığını 


anlamıştı ve buna mani olmak istemişti. 


Askerler daha sonra Ahmet'i de kelepçelediler. 
İkisini birlikte İncinin büyük dinlenme salonuna doğru götürüyorlardı. Onları götürürlerken gemi şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Tutunmak için bir şeyler aradılar ama bulamadılar. Hepsi birden yere düşmüşlerdi. 


“Ne oluyor Üstün hocam.” Ahmet korku içerisinde öğretmenine seslenmişti. Bir yandan da elleri arkadan bağlı olduğu için, başıyla duvardan destek alarak ayağa kalkmaya çalışıyordu. 


“Bilmiyorum, Ama geminin manyetik alanıyla ilgili bir şeyler olabilir. Bu şekilde kuvvetli bir sallantıyı sadece manyetik yer değiştirmeler yapabilir. 
Yada süper büyüklükte ki bir yıldızın çekim alanına girdiysek bu sallantıları yaşayabiliriz.” 


“Bizi etkisi altına alabilecek hiç bir gök cismine 


yakın değiliz ama. Hala güneş sisteminin içerisindeyiz.” 


Üstün hocanın endişesi bütün yüzüne yansımıştı. 
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“Biliyorum. Gemide bir şeyler ters gidiyor 


olmalı.” 


Askerler, ikilinin kendi aralarında konuşmalarını Sallantı 


yardım 


istemiyorlardı. durunca kalkmalarına 


iteleyerek, emredildiği gibi komutanlarının yanına 


onların yerden etmişler ove arkalarından 


doğru götürmeye devam ettiler. 


ökk 


Kaptan Emin, İncinin küçük nakliye gemileri için ayrılmış olan hangarında, Efendi Kalisonun gelişini endişeli bir şekilde bekliyordu. Yanında Kaptan Çelik de vardı. 


Küçük uzay mekiği sonunda hangara girmişti. 
Mekik boşlukta süzülürken Kapının İncisi'nin büyük kapıları, uzay boşluğuyla aralarında bir engel olacak şekilde kapanıyordu. 


Küçük mekik inişini tamamlayınca, bir süre hareketsizce bekledi. Kapısı açılmaya başladı ve tamamen açılınca da Efendi Kaliso heybetli bir şekilde orada öylece durup, aşağıda bekleyen Kaptan Emin?'e ve yanında duran Hakan Çelik'e doğru baktı. Yavaş yavaş, mekiğin merdivenlerinden inmeye başladı. 
Kaptan Çelik onun merdivenlerden inişinde bir tuhaflık olduğunu fark etmişti. Sanki merdivenlerden inmiyor da aşağı süzülüyor gibiydi. Efendi Kaliso yerlere kadar uzanan ve ayaklarını kesinlikle göstermeyen uzun, gri renkte bir cübbe giymişti. Boyu çok uzundu. Kaptan Emin'in ve Kaptan Çelik'in yanlarına vardığında, Kaptan Çelik onun yüzüne bakabilmek için başını yukarıya doğru kaldırmak zorunda kalmıştı. Uzun beyaz saçları omuzlarından aşağıya serbestçe iniyordu. 
Sakalını göbek hizasına kadar uzatmış ve düzgünce taramıştı. Hakan Çelik bu adamın gözlerine bakmaya 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çalışmıştı. Gözlerinde ki siyahlığı görünce ona daha fazla bakamadı. Çünkü içini büyük bir korku ve endişe kaplamıştı. Bu his bir anda ortaya çıkmış gibiydi. Kendi kendine hayret etti. Daha önce böyle bir korku hissi yaşamamıştı. Başını yere eğdiğinde, Efendi Kalisonun ayaklarının yere basmadığını fark etmişti. Cübbesinin etekleri havada süzülüyordu. “Bu adam uçuyor mu ne?” diye geçirdi içinden. 


Kaptan Emim'in yere diz çöktüğünü fark etti. 


“Lütfen beni affedin efendim. Size istediğiniz gibi hizmet edemedim. “ 


Efendi Kaliso, kibrinden başını eğip de kaptan Emin”e bakmamıştı bile. Sadece göz ucuyla onu şöyle bir süzmüştü. Hakan Çelik?e ise hiç bir şey söylemeden uzun uzun baktı. Hakan, kendisine zor gelse de bu adamın yüzüne bakmak istiyordu. Onda, arkadaşını ve kendisini korkutan şey neydi bilmek istiyordu. 
Gözlerini, Efendi Kalisonun yüzüne çevirdiğinde onun alnının tam ortasında küçük mavi renkte bir taş olduğunu fark etmişti. Bu taş, alına konulan bir mücevher gibi değil de sanki adamın bir parçası gibi duruyordu. Etinin içine gömülmüş gibiydi. Hakan Çelik gözlerini bu taştan bir türlü alamıyordu. Kendisine bakan kara gözler umurunda bile değildi artık. Sadece taşa bakmak istiyordu. Efendi Kaliso durumu fark etmişti. kolunu geniş bir daire olacak şekilde havada salladı, ve Hakan Çelik”in başını cübbesinin yenleriyle sıvazladı. Kaptan Çelik, taş ile göz koordinasyonunu kaybedince kendine gelmişti. Bacaklarının gücü tükendiğini hissetti. O da aynı Kaptan Emin gibi yere diz çökmek zorunda kalmıştı. Başını kaldıramıyor, yere bakıyordu. Yaşadıklarını tahlil etmek istiyordu. 
Tek bir kelime dahi etmeyen bu gizemli adam onun zihnini allak bullak etmişti. Yanında duran Emin Doğaner?'e baktı. Başını önünden hiç kaldırmamıştı. 


Onun alnında biriken ter damlalarını fark etti. Sakince 


bundan sonra olacakları beklemeye başladı. 


Efendi Kaliso, başını aşağıya eğmiş olan Kaptan Emin”e doğru döndü. 


“Sen Kaptan Emin... Sen hepimizi hayal kırıklığına uğrattın. BOĞLACA İNCİKAN'in gemisini bizim boyutumuza, NARHALI gezegenine getirecektin. 
Bu işte başarısız oldun. Bu görevi yapmaktan seni alıkoyan neydi Kaptan Emin söyle bana...” 


Geminin adı ile Boğlaca İncikan in isim benzerliği Kaptan Çelik'in dikkatini çekmişti. İNCİ-KAN. Kapının incisini uzayda başıboş gezerken bulduklarında, onun ileri bir teknoloji ile üretildiğini hemen fark etmişlerdi. Geminin üzerinde bulunan isim yazısı ile gemide kullanılan yazı aynı karakterdeydi. 
Dil bilimciler bu konuda çok araştırma yapmışlar ve gemide kullanılan dili çözmeyi başarmışlardı. Geminin adını ise kapının incisi olarak tercüme etmişlerdi. 
Şimdi bunun hatalı bir tercüme olduğunu anlamıştı. 
Bu yapılan yanlış yüzünden, ileri bir teknoloji ile imal edilen kapının incisini asla tam kapasiteyle kullanmayı başaramamışlardı. Çünkü tercüme edilen bölümlerin çoğu anlamsız cümlelerden oluşmaktaydı. Bir türlü çalıştırılamayan kısımlar, Kapının incisini öğrencilere eğitim vermek amacı ile kullanılmasına sebebiyet 


vermişti. 


Efendi Kaliso gözlerini kapatmıştı. Hafifçe eğilip sağ elini kaptan Emin'in başına koydu. Elinde bileğini saran ve avuç içine doğru ince zincirlerin birleştiği bir bileklik vardı. Hakan bu bilekliğin parladığını fark etti. Bileklik parlamaya başlar başlamaz, Kaptan Emin'in tüm vücuduyla titremeye başladığını gördü. 


Üniforması ise terden sırılsıklam olmuştu. 


Başını kaldırıp ta FHfendi Kalisonun yüzüne bakma isteğine daha fazla direnememişti. Onun yüzünü görünce budist rahiplere benzetmişti. Transa 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


geçmiş gibi duruyordu. 


Kaptan Emin'in, yarı baygın bir şekilde kendi üzerine düşmesiyle düşüncelerinden sıyrılmıştı. Eski arkadaşı kucağında yatıyordu. Sık sık ve derinden nefes alıyordu. Kaptan Emin'in kendisini toparlaması 


biraz zaman alabilirdi. 


Efendi Kaliso yavaşça doğrulmuştu. Tekrardan o dimdik kibirli halini almıştı. 


“Çok güzel. Demek oğlun da bu gemide ha! 
Boğlaç Hamane bunu duyunca çok sevinecek. Senin soyundan gelen birini daha hizmetine almak onu 


ziyadesiyle mutlu edecektir.” 
Kaptan Hakan Çelik?e baktı. 


“Sen de onun eski arkadaşı Hakan Çelik olmalısın. 
Bu geminin şu andaki kaptanı.” 


Hakan, bu esrarengiz adamın bütün bu bilgileri nereden öğrendiğine hayret etmişti. Daha buraya geleli bir kaç dakika olmasına rağmen bunları nasıl bilebilirdi. 


Emin Doğaner, kendisini biraz iyi hissedince 


toparlanmış ve eski pozisyonunu almıştı. 


“Efendim. Size yalvarıyorum zihin okumasını bir daha üzerimde denemeyin. Size olan sadakatimi zaten biliyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz ne ise onu size 


seve seve söylerim.” 


Hakan duyduklarına inanamamıştı. Az önce şahit olduğu olay demek zihin okumaydı. Bu teknolojinin olabileceğini duymuştu, ama henüz teori aşamasındaydı daha. Demek bu adamlar bu konuda da onlardan ilerdeydiler. 


Efendi Kaliso, havada süzülerek kapıya doğru 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ilerlemeye başlamıştı. Kaptan Emin ve Hakan Çelik de bulundukları yerden kalkıp onun peşinden yürüdüler. 
Kapı açılınca, Üstün hoca ile Ahmet'in askerler tarafından götürüldüğünü gördüler. Askerler efendi Kalisoyu karşılarında görünce hemen yere diz çöküp 


selam verdiler. 


Hakan Çelik, Üstün hocanın ve Ahmet'in durumlarının iyi olduğunu görünce biraz rahatlamıştı. 
Her ikisinin de elleri kelepçeliydi ama düşündüğünden daha iyi görünüyorlardı. En azından askerler tarafından 


fazla hırpalanma mışlardı. 


Üstün hoca karşısında efendi Kalisoyu görünce şaşırmıştı. Adamın heybetli duruşu ve havada süzülerek uçması onu etkilemeye yetmişti. Efendi Kaliso ise sanki onlar orada yok muş gibi davranmıştı. Yanlarından geçip gitmişti. Kaptan Emin ve Kaptan Hakan ise arkasından onu takip ediyorlardı. Efendi Kalisoya selam veren askerler, Üstün öğretmeni ve Ahmeti önlerine alarak onları geminin büyük salonuna doğru götürmeye devam ettiler. Büyük salona vardıklarında her iki mahkumu da diğer esirlerin yanına götürdüler ve oradan ayrıldılar. 


Salonda nöbet tutan askerler beş kişiydi. Ahmet'i, öğrencilerin tutulduğu yere götürdüler. Salonun kapıya bakan tarafında, hepsi yere oturtulmuşlardı. 
onları bir tehdit olarak görmedikleri için ellerini bağlamamışlardı. Kendi aralarında konuşmalarına da 


fazla karışmıyorlardı. 


Üstün mürettebatın 


götürmüşlerdi. Tüm mürettebatın elleri arkalarından 


hocayı oda yanına 


bağlanmıştı. Aralarında yarım metre mesafe bırakarak yere oturtulmuşlardı. Kendi aralarında konuşmalarına 


ise kesinlikle izin verilmiyordu. 


Üstün hoca, kendileri burada yokken olanları çok merak ediyordu. Ama sohbet etmek için iyi bir zaman 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değildi. Sessizce kendine gösterilen yere oturdu. 


Kapının incisi tekrardan şiddetli bir biçimde sallanmaya başlamıştı. Ayakta olan askerler, yere oturtulan 


öğrenciler ve mürettebat ise onlardan daha şanslıydı. 


düşmekten Oo kurtulamamışlardı. o Yere 


En azından sadece yerde yuvarlanmışlardı. 
“Yine neler oluyor böyle?” 


Üstün hoca, söylemişti. İkinci kaptan Rıza Aslan, Üstün hocanın 


düşüncelerini yüksek ses ile 


sorusuna cevap vermişti. 


“Hemen yanımıza bizimkinin aynı olan ama daha büyük bir uzay gemisi yanaştı. O buraya geldikten 


sonra sallantılar başladı. “ 


Üstün hoca bir yandan eski pozisyonunu almaya çalışırken bir yandan da düşüncelerini dillendiriyordu. 


“İncinin kendine has manyetik alanı var. Eğer bu gelen gemi de aynı inci gibi ise onun da kendi manyetik alanı var demektir. Bu ise iki geminin de birbirlerini etkilemesi anlamına geliyor. Sallantıların sebebi bu 


olmalı.” 


“Olabilir Üstün hocam. Bu da ihtimallerden biri. 
Peki dediğiniz gibi ise bunu nasıl halledeceğiz. “ 

“Bunu biz halledecek değiliz. Zaten izin vereceklerini de zannetmem.” Üstün hoca henüz lafını bitirmişti ki, nöbetçi askerlerden birinin kendilerine dik dik baktığını fark etti. Yerden kalkan asker onlara doğru bir hamle yapmak için harekete geçmişti ki, gemi tekrardan şiddetli bir şekilde sallanmıştı. 


Kaptan Emin, sallantıya karşı gelmeye çalışıyordu. 
Ama ayakta durmak neredeyse imkansızdı. Hakan Çelik ve diğer askerler yere düşmüş ve ayağa kalkmak için sallantının geçmesini bekliyorlardı. Efendi Kaliso, 


havada durduğu için bu sallantılardan etkilenmiyordu. 
Sadece onların yerlerde yuvarlanmalarını seyrediyordu. 


Kaptan Emin artık daha fazla sallantılara karşı koyamamıştı. Yere düşmek üzereyken bir yerlere tutunma isteğiyle, Efendi Kalisoya gayri ihtiyari bir şekilde tutunmaya çalıştı. Kendisi düşerken adamın kollarından tutmuş ve Efendi Kalisoyu da yere yıkmıştı. 
Düşerken yaşadığı saliseler, ona bir ömür kadar uzun gelmişti. Gözlerinin önünde bazı hayaller belirmeye başlamıştı. Genç ve güzel bir kadın ona gülümseyerek yaklaşmaktaydı. Genç kadın onu yanağından öpmüş ve kulağına “seni seviyorum.” demişti. Küçük bir oğlan çocuğu yeşil çimlerin üzerinde koşarak ona doğru geliyordu. “Baba...” diye bağırıyordu. Yanına gelmiş ve kucağına atlamıştı. “Oktay...” diye geçirdi içinden. 
“Sen Oktay'sın!” Yanında duran kadına baktı. “Seval, 


sevgili karım.” 


Kaptan Emin, kendisinden zorla alınan anılarının yaşattığı hislerini az da olsa hatırlıyordu. Karısını ve oğlunu gördüğü son anı da hatırlamıştı. Kapının incisinin içine izinsiz ışınlanan askerleri ve kendisinin onlarla birlikte paralel boyuta seyahat etmek zorunda kalışını hatırlıyordu. 


Ne olmuştu da bu anıları geri gelmişti. Birden Efendi izin vermediği aklına geldi. Ona hiç kimse gerçek 


Kaliso'nun asla kendisine dokunulmasına 


manada dokunmazdı. Sadece o olağan üstü güçleriyle insanlara dokunmadan etki edebiliyordu. Onun psişik güçlerinin olduğunun farkındaydı. Efendi Kalisoya dokununca, kendisinden çalınan anılarının ve anılarının 


hissettirdikleri duygular geri gelmişti. 


Efendi Kaliso, Kaptan Emin'e öfke dolu gözlerle bakmaktaydı. 


“Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bana nasıl 


dokunabilirsin?” diye bağırdı. 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


Kaptan Emin mahcup bir şekilde başını önüne eğmişti. Efendi Kaliso'nun gözlerine bakamazdı. Bu yaşlı çakal onun anılarının bir kısmını hatırladığını fark ederse bu hiç de iyi olmazdı. Sallantı durmuştu. 
Hakan Çelik, Efendi Kalisonun uçan bir diskin üstüne çıkmaya çalıştığını fark etmişti. “Demek adam havada bununla uçuyordu. Vay adi herif.” diye içinden geçirmişti. 


Efendi kaliso, Kaptan Emin'e çok öfkelenmişti. 
Onu küçük bir çocuk gibi azarlamaya başladı. 


“Yüksek konseyin efendisi olan ben Efendi Kalisoya dokundun. Bunun cezası elbetteki olacaktır Doğaner. Ama şimdi bundan daha önemli bir sorunumuz var, sallantıları durdurmak. Her iki geminin de manyetik alanını senkronize etmek zorundayız. 
Manyetik kutuplar aynı değere gelince birbirlerini itiyorlar bu da sallantılara sebep oluyor. Bu durumun devamında iki gemi de hasar görecektir. Şimdi hemen 


ana kumanda odasına gidelim. Çabuk olun.” 


Bunları söyler söylemez hemen arkasını dönmüş ve ana kumanda odasına doğru ilerlemeye devam 


etmişti. 
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Roman - Bölüm 11 


Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


nem, havasızlık ve karanlık birlikte 
S ıcak” iradeli sağduyuyu bile bir bıçak gibi kesebilecek kadar keskinleşiyordu kısa bir zaman diliminde. Aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında zulmü 
“Schindler'in Listesi”ndeki o tren sahnesi gelmişti. Bir 


Nazilerin Yahudilere uyguladığı anlatan anlığına yaşadıkları işkenceyle empati kurabilmiştim o insanların ve bu durumun devamlılığının düşüncesi bile paniğimi tetiklemeye yetmişti. Kalp atışlarımın hızlanmaya başladığını hissedebiliyordum. Korku hissini kontrol edebilmek yine de havasızlıkla başa 


çıkmaktan daha kolaydı. Klostrofobi, yani kapalı 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alan korkusu olanları düşünemiyordum; trende öyle biri olsaydı muhtemelen çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı çoktan. Bu düşünceleri uzun saniyelere yaymaya çalışırken dipten gelen bir uğultu duyulmaya başlamıştı. Elektriğin akışını müjdeleyen bu sesi yanmaya başlayan floresanlar ve çalışmaya başlayan havalandırma izleyince hepimiz derin bir nefes almıştık. Trenin içi tamamen aydınlanınca motorların da çalışmaya başlamasıyla araç yavaşça ilerlemeye başladı. Üst hızına ulaşmasına gerek kalmadan yaklaşık iki dakika içinde istasyona varmıştık bile. Ne garip, belki herkesin yer yer tecrübe ettiği bir duygudur; o 


iyi bildiğinizi düşündüğünüz kent ya da kasabanızın daha önce gitmediğiniz bir köşesinden, zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz mahallerine döndüğünüzde alışkın olduğunuz o yerlerdeki yenilenmişlik hissi ve yaşattığı yabancılık duygusu; aynı şeyi duyumsadığımı farketmiştim aradaki üç-dört dakikalık kopuştan sonra şehrin yeraltındaki kıyısına varırken. Kapılar açıldığında herkes kendini dışarı atmak için itişirken ben kenarda durmayı tercih ettim bir süre. Tabii trene binmek için kapıların yanında bekleşen topluluk da o süre zarfında katlanarak birikiyordu. İçere girecek yolcu akınıyla mahsur kalmamak için son anda kendimi 


ben de dışarıya attım. 


Metro altgeçidinin serinliği öyle cazip gelmişti ki oyalanabileceğim bir dükkanın olmamasına söyleniyordum içimden. Neyse ki içeri girip 


klimalarından ve ürünlerinden faydalanabileceğim mekanlar fazla uzak değildi çıkışa. Planladığım gibi öncelikle bir kitabevine uğramak en mantıklısı olacaktı, hazır enerjim ve param da tükenmemişken... 
Merdivenlerden caddeye çıkıp yürümeye başlamıştım kizırhlı birpolis ekibinin gittiğim yöne doğru koştuğunu farkettim. Muhtemelen sokağın içindeki parkta bir gösteri hazırlığı vardı. Alışılmadık bir durum değildi bu civar için. Çok büyük olaylar yaşanmazdı genelde. 
Tabi bu biraz da eylemi kimlerin yaptığı, ve bunun ne kadar “yukarı'yı rahatsız edebileceğiyle ilgiliydi. 
Yönümü değiştirmeden yürümeye devam ettim. 
Kitapçının bulunduğu yan sokağın sapağından parkı görebiliyordum; bir grup genç sosyalist paralı eğitim karşıtı parkartlar açmış, bunu protesto ediyorlardı. 
Polis kalabalığı ise çok daha büyük bir olay yaşandığı Çok da adalet, hakkaniyet çağrıştıran görüntüler değildi bunlar. Aslında aptal 


izlenimi veriyordu. 
ya da zırcahil değilse bir insanın buradaki sorunun orantısızlığa dayanan münferit bir adaletsizlikten ibaret olmadığını anlaması işten değildi. İdeoloji bile denemeyecek faşist yöntemin farklı maskelerle, aynı 


Yıldız Avcısı - Arda Tipi 


bir insanın tercih şansı olsa beynini kullanmak yerine en ilkel ataları gibi beyin sapını kullanmasına benzer şekilde, etik ve hukukun yerini alması sayrılığıydı siyasi mekanizmalardaki. Belki benim de onların arasında olmam gerekiyordu. Vicdanen rahatsız hissediyordum kendimi. Ancak olası bir arbedede gözaltına alınmam da bir yerlere gelmek için emek verdiğim akademik iş hayatımı daha baştan tehlikeye atabilirdi. Yine de bu kadar uzak kalmayı kendime yediremeyecektim. Kitapçının sokağına sapmak yerine yürüyüşümü parka doğru devam ettirdim. 


Devam edecek... 
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Kısa Öykü 


Oğuz Yılmaz 


Nokta 


.. taşınalı bir buçuk ay 
Gökhanii bu yeni ve çok güneşli şehre alışmasının gerçekten çok zor olacağını anlamıştı. Tamamen farklı kültür, farklı hava şartları, farklı oyunlar hatta çoook farklı şive. On yaşında olmasına rağmen Sığacıkta, yeni mahallesindeki çocuklar onu hemen yanlarına almışlardı. Kolay benimseyen, sıcak kanlı insanlardı, tıpkı hava gibi. 
Zaten çok fazla da yaşıtı yoktu. Dört Yaş büyük ağabeyside artık onunla ilgilenmiyor, sürekli kız resimlerine bakıyordu. Acaba burada kar yağacak mıydı? Çok yüksek olmayan, genelde üç katlı apartmanlar vardı mahallelerinde. Yine, üç katlı bir binanın üçüncü katında, babasının tuttuğu bir dairede yaşıyorlardı artık. Apartmanlarının tam karşılarında, temeli atılmış, zemin katı çıkılmış, duvarları örülmüş, hâlâ inşaat halinde görünen ama içindeki çöplerden anladığı kadarıyla da tamamlanmayacak bir bina vardı. Mahallenin çocukları, saklambaç, kovalamacalı 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oyunlarda bu binayı kullanmaktan çekinmiyorlardı. 
Top oynayacakları zaman, binanın hemen arkasındaki trafikten uzak yarı futbol sahası boyundaki sert zeminli tarlayı kullanıyorlardı. 

Bu sabah, kahvaltısını yükselen güneşin altındaki serin havaya attı kendini. 


yaptıktan sonra, 
Dün gece yağmur yağmıştı ama hava halen bir açıp bir kapıyordu. Arkadaşları yine inşaatın etrafındaydı. Bu çocuklar hiç üşümüyorlar mıydı? Çocuklar ellerinde, ucundan süngerimsi uzun ince mermiler atan yeni oyuncak silahlarıyla oradan oraya koşuşturuyorken içlerinden biri yanına koşup, 

“Gökhan hadi gel sen bizdensin biz eksiğiz, al bu benim eski tabancam ama çalışıyor.” deyip içinde üç mermi olan tabancayı verdi. Kapısı olmayan ön kapıdan içeri koşmak için hamle yapan Gökhan kapının yanındaki pencerenin altında bir şey fark etti. Örülü ama kırık tuğlaların üstünde bir ışık noktası görmüştü. 
Sanırım, zengin olan arkadaşlarının birinin çok 


pahalı silahında lazer vardı ve daha oyuna girmeden vurulmuştu. Bir an duraksadıktan sonra lazerin hâlâ orda olduğunu gördü. Sanırım birisi bakkaldan aldığı lazer anahtarlığı ile şaka yapıyordu. Arkasına döndü kimse yoktu. Sonra apartmana baktı, balkonlarda da kimse yoktu. Bir tane teyze, çamaşır asıyordu sadece. 
Herkesin kapısı penceresi kapalıydı. Pencerenin yarım metre kadar altına vuran ışığa yaklaştı, eğildi, elini uzattı ve ışığın rengini daha iyi gördü. Işık yeşildi ama sanki ara sıra renk değiştiriyordu. Avucunun ortasını tamamen kaplıyordu neredeyse. Bu ışık dönmesini geçen gece televizyonda izlediği bir belgeselde görmüştü. Çok soğuk olan kutupların üzerinde oluyordu geceleri ama o ismini hatırlayamadı. 

Ayağa kalktı, önüne geçti ama ışık hâlâ oradaydı. Işık onun içinden nasıl geçmişti. Korktu Gökhan ve hâlâ evde olduğunu bildiği tek sırdaşı ve en büyük koruyucusu olan abisine koştu. Abisi odalarında giyinmiş, ağır kokular sürmüş bir şekilde çıkmak üzereyken, olanları anlattı. Abisi de, “Çıkarken bir göz atarım, sana şaka yapıyorlardır.” dedikten sonra birlikte indiler. Liseye yeni başlamış olan Samet, fizik dersini seven mantıklı bir ergenustu. Zaten babası da bu yüzden onu, yeni tanıştığı ama çok sevip çok güvendiği yeni bir arkadaşıyla ileride tanıştırıp birlikte gelecek planlamaları gerektiğini düşünüyordu. Yüz yetmiş beş santimetre üzerinde olan boyu Gökhan'ın gözünde, abisini tam bir Herkül olarak görmesini sağlıyordu. Gökhan ışığın hâlâ orda olmayacağından çok korkuyordu. Dikkatinden dolayı daha apartman kapısından çıkar çıkmaz ışığı fark etti ama abisinin görmesi imkansızdı. Yaklaşık üç metre yaklaşmışlardı ki ışığı fark eden abisi adım adım eğilerek duvarın bir kol mesafesi önünde durdu ve elini uzattı. Elini çevirerek avucunun içine dışına yansıttı ışığı. Işık sabitti ama belli belirsiz renk değiştiriyordu. Kardeşi de aynen bunu anlatmıştı. O da oturduğu yerden arkasını ve çevresini kontrol etti ama kimse görünmüyordu. 

Işığa yarım metreden fazla bir mesafede tam önünde duran Samet, ayağa kalktı ve irkilerek geri çekildi. Işık hâlâ ordaydı. Samet'in randevusu 


Nokta - Oğuz Yılmaz 


vardı. Arkadaşının silahını teslim eden Gökhan'ı eve gönderdi. Akşamüstü döndüğünde de ışık duruyorsa babasına anlatacakları konusunda anlaştılar. 

Abisinin oyun konsoluyla, televizyondaki Kemal Sunal filmleriyle ve annesinin arkadaşları sayesinde yediği çeşitli pasta ve kurabiyelerle akşamı eden Gökhan pencereden dışarıya hiç bakmadı. Nisan ayının sonundaydılar. Sabahtan parçalı bulutlu olan hava iyice kapanmıştı ve batmakta olan güneş, deniz tarafından son ışıklarını da yolluyordu. Birden kapı hem zil hem el ile vurularak hızlıca çalmaya başladı. 
Koşarak gidip kapıyı açan Gökhan, abisi Samet'in ürkmüş gözlerini gördü. “Samet, çabuk gel!” demişti. 
Annesinin, “Nereye gidiyorsunuz” serzenişlerini arkalarında bırakan kardeşler, asansörsüz apartmanın merdivenleri atlayarak indiler. Samet, apartman kapısını açıp, sadece kolunu kaldırıp işaret parmağıyla duvarı gösterdi. Işık noktası duruyordu. 
babaları 


geçindirebilmek için hafta sonları birçok ek işte 


Memur emeklisi Yasin, ailesini çalışıyordu. Ama son yıllarda ilgisini çeken en büyük şey, gizemli hazinelerin ve gömülerin izini sürüp voliyi kökten bir kere de vurmaktı. Yaptığı kaçak ve gizli kazılarda, birkaç sikkeden daha fazla bir şey bulamamıştı daha. O gün akşam, çocuklarının yemek masasında biraz şaşkın birazda korkarak anlattıkları olay ona çok farklı bir his ve güç vermişti. Yemeklerini hızlı Gökhan 


pencereden parmağıyla göstermişti, ışık noktasını. 


her ozamankinden bitirmişlerdi. 
Gece karanlığı iyice çökmüş olan şehirdeki, sokak lambası yakının da olan binanın üzerindeki ışık o mesafeden çok az belli oluyordu. 

Baba, çocuklara evde kalmasını söyleyip hafif rüzgârlı ve serin Sığacık gecesinde sokağa adımını attı. 
Büyük oğlunun yaptığının aynısını yapıp, adım adım eğilerek duvara bir metre kalıncaya kadar yaklaştı. O da avucunun içinde ve üzerinde ışığı gezdirdi. Sonra ışık noktasının vurduğu duvarı dakikalarca kıpırdamadan Ailesi ürpertiyle izliyordu. Yaklaşık üç dakika, çömelmiş 


inceledi. üçüncü kat penceresinden onu 


bir vaziyette ışığa bakan Yasin, hemen eve koştu. 
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Karısının meraklı sorularının arasında, yarısını ardiye olarak kullandıkları arka balkona yönelip, elinde balyoz sayılabilecek büyüklükte bir çekiçle kendini yine apartman boşluğuna attı. 

Bir dakika içinde inşaat halindeki binanın boş penceresi önündeydi ve hiç düşünmeden ışığın üzerine tuğlalara vurmaya başladı. Zaten, yıllardır doğal sebepler ile yıpranan çıplak tuğlalar, cam gibi kırılmıştı. 
Yasin üç dört dakika içinde, pencere altında yeni bir küçük pencere açmıştı. Yeni manzara karşısında zorla yutkundu, içindeki titreme ve heyecanı daha önce hiç hissetmemişti. Elindeki çekici yere bıraktı ve inşaatın kapısından geçip boş odaya girdi. Pencerenin yaklaşık bir metre kadar içine, yere vuran ışık noktasına bakıyordu. Pencereden dışarı bakarken, bu sefer ışığın başına çömeldi. Işık noktası titriyor muydu, yoksa heyecandan titreyen vücudu ona böyle bir oyun mu oynuyordu? Biraz önce duvara değen nokta bu sefer yerdeydi. Hava giderek serinliyordu. Gündüz hava parçalı bulutlu geçse de nispeten sıcak hatta geldikleri yere göre bu mevsimde kavurucu sayılan gündüzden sonra belli ki her an yağmur yağabilirdi. 

Uzaklardan, yaklaşan bir aracın sesi duyuldu. 
Kamyon yavaş sayılmayacak bir hızda, apartmanların arasından toz toprak kaldırıp geçmişti. İşte o an Yasin, onun için dünyanın sonunun geldiğini düşündü ve dizleri bu ağırlığı kaldıramadı. Yere oturup kalan Yasin, gördüğü manzarayı, korku, endişe ve merakla yoğrulmuş anlamlandıramadığı bir hisle izliyordu. 
Kaynağı görünmeyen ışık noktası, kamyonun geçmesiyle kalkan toz bulutuyla vücut kazanmıştı. 
Artık nerden geldiğini görebiliyordu. 

Yaklaşık, yetmiş beş seksen derecelik bir açıyla, bulutları delerek gökyüzünden geliyordu. 
Bunun bir işaret olduğunu düşünen baba, mantıksızca telefona sarılıp, on beş gün önce tanıştığı ve bu bölgenin hatırı sayılır hazine avcılarından biri olarak tanınan arkadaşı Vahdet'i aradı. Vahdet, hayatının neredeyse tüm boş vakitlerini kral hazineleri, göç yolları, tarihi büyüler gibi ilginç ve gizemli şeyleri araştırmakla ve kazmakla geçirmişti. Hiç düşünmeden İzmir'den 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kalkıp gelmişti gecenin ilerleyen vakitlerinde. Çünkü, Yasin abisinin anlattığına göre, çok farklı bir gizemdi bu onun için. İlk kez duyuyordu böyle bir şeyi. İnşaatın önüne geldiğinde, Yasin onu bekliyordu. Hiç zaman kaybetmediler. İnşaat odasının içinde belli belirsiz titreyen noktanın başında, Yasin olanları tek tek anlattı. 
Vahdet'te avuç oyunlarını yaptı ışığa. Alet çantasından mavi sarı renkli ünlü yağlama spreyini çıkartan Vahdet, noktadan pencereye doğru havaya spreyi sıkmaya başladı ve o da bir adım geri atarak afallayarak yere oturdu. 

Yasin, “Kazalım mı?” diye sordu. 

“Bu bir işaret kazalım mı?” diye tekrarladı. 

Vahdet, babası çok zengin olsa da matematiğe merakı ve pratik zekası yüzünden ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'ne rahatlıkla girmiş ve iyi bir derece ile bitirmişti. Buna rağmen, dedesinden babasına kalan ve onun da büyütüp geliştirdiği, Kontini zeytinyağı fabrikasında zaman geçirip küçük bir maaş alıp, hayatını kendi tarzında araştırmalara adamıştı. Araştırmalarının arasında uzay, her zaman vardı. Bu alelade bir durum değildi ve daha uzman kişilerden bilgi almaları gerekiyordu. Üniversitede birlikte yaşadıkları ev arkadaşı Özgür aklına geldi. 
Özgür, ömründe gördüğü en zeki insanlardan biriydi ve herkes onları, matematik bölümünün Pisagor ve Newton'u olarak görüyordu. Ama Özgür'ün kafası hep yukarıdaydı. Yani uzayda... Bu yüzden, o çok daha fazla araştırıp çalışıyordu. Amacı önce TÜBİTAK sonra da ABD ve mümkünse NASA idi. 

Çok geçmeden amacına ulaşmıştı da. Başarısını ve başvurusunu göz ardı etmeyen TÜBİTAK, önce stajını yapmasını daha sonrada bünyesinde çalışmasını büyük bir iştahla kabul etmişti. 

Gece saat 01.00'da, yedi yıldır konuşmadığı arkadaşının ismini telefonunda gören Özgür, Wolverine yada örümcek içgüdülerine sahipmişçesine farklı bir şeylerin geldiğini anladı. 

“Vahdet'im her şey yolundamı kadim dostum?” 
diye telefonu açan Özgür, anlatılanları giderek yükselen kalp atışı ritmi ve gerilen göz kapaklarıyla 


dinledi. Normal bir şey değildi. Bir hava olayı veya bir illüzyon olabilirdi, yoksa olabilir miydi? Sabaha kadar çok hızlı ve gizli bir telefon trafiği gerçekleşmişti. 
Ayrıca, olay yerine acil ulaşım ve araştırma için gerekli tüm prosedürleri de, uykuyu unutup bizzat kendi halletmişti. Acilen İzmir'e uçması gerekiyordu. Sabah yedide İzmir'e iner inmez havaalanında, TÜBİTAK'a bağlı İzmir Ulusal Akademik Araştırma Ağ ve Bilgi Merkezi yetkililerince karşılanmış ve hemen Sığacık'a doğru yola çıkmışlardı. Yaklaşık bir saat on beş dakika süren yolculukları süresince bu tarz hava olaylarının dünyada daha önce olduğu, görüldüğü yerler hakkında araştırma yapmaya çalıştı ama böyle bir şey daha önce görülmemişti. 

Telefon ile konum almış olan Özgür'ü, Vahdet ve Yasin sokağın başında karşıladılar. Dün akşam yağmur yağmamıştı, ama çok soğuk ve rüzgarlı bir gece geçmişti. Hiç kimse uyumamıştı. Vahdet, elindeki aletlerle sabaha kadar bazı testler ve ölçümler yapmaya çalışmıştı. Yıllardır görüşmemiş olan iki üstat sarıldılar ve birbirlerine neler oluyor dercesine baktılar. Vahdet, kolunu uzatarak işaret parmağıyla gösterdi inşaatı. Işık filan yoktu. Özgür, projeksiyon gibi çok büyük bir ışık bekliyordu. 

Orda avucunun yarısı büyüklüğünde rengi belli belirsiz 


Yanlış anlamış olmalıydı. duran, değişen bir ışık noktasıydı. Yere değen noktaya baktılar, baktılar, baktılar. Işık bazen titreşiyor muydu? 
Sessizlik her yerde inliyordu. 

Pek inanmış olmasa da, itibar ettiği arkadaşının sözüne güvenip, yanında ispat için talk pudrası getirmiş olan Özgür, pudrayı hayaya serpince, kendini optik frekansta lazer hareketini gerçekleştiren Thedore Maiman'ın, o an yaşadığı duyguları kalbinde hissetti. 
Hâlâ pudranın etkisiyle görünen lazerin yolunu takip etti. Evet direk yukarıdan geliyordu. 

Bulutların arasından. 

Olayın boyutu, artık onları aşıyordu telefona sarıldı ve on beş dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. 
Akşamüstü saat 17.30 civarı camları bile simsiyah olan bir minibüs, bir polis arabasıyla birlikte mahalleye giriş 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yapmıştı. Gökhan, içlerinden çıkan siyah gözlüklü ve ellerinde su sayaçlarını okuyan adamların ellerindeki aletlere benzeyen ama uçlarında anten benzeri çıkıntılı, farklı farklı renkte cihazları olan dört kişi indiğini görünce iyicene şaşırdı. 

“Acaba ben ne buldum?” dedi, kendi kendine. 

Polisler, inşaatın çevresini, üzerinde polis yazan, sarı güvenlik bantlarıyla çevrelemeye başladılar. 
Ellerindeki aletlerle inşaata giren gözlüklüler, birkaç dakika durduktan sonra polislerin yanına gittiler. 
Aralarında geçen kısa bir konuşmadan sonra polisler adamlara, kenarda bekleyen babasını işaret ettiler. 
Babasına yaklaşan polislere, babası da on saniye sonra parmağıyla kendini işaret etmişti. Artık tüm gözler Gökhan'a bakıyordu. 

“Merhaba”, dedi içlerinden en zayıf ama en yaşlı görüneni. 

“Ben TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünden, Prof. Doktor Serhat Demirtaş. Bu noktayı sen mi, buldun?” 

“Evet”, dedi çocuk, ürkek bir şekilde. 

“Ol ışık oraya nasıl geldi?” dedi profesör. 

“Bilmiyorum efendim, oyun oynuyorduk biz, ben sadece gördüm.” dedi titreyen sesiyle. 

“Ne zamandır o ışık ordaydı?” 

“Bilmiyorum efendim ben sadece gördüm ve ağabeyime haber verdim, ben bir şey yapmadım.” 

Teşekkür ederek korkmuş çocuğun yanından ayrılan ama pek uzaklaşmayan profesör telefonu eline aldı ve numaraları çevirdikten sonra Türkçe olmayan bir dilde konuşmaya başlamıştı. 

“Sanırım İngilizce konuşuyor.” dedi Gökhan. 

Gece geç olmuştu ama kardeşini yatıran Samet, sabahın üçü olmasına rağmen perdenin arkasından, olan biteni şaşkınla izliyordu. Kardeşiyle konuştuktan sonra, telefona sarılan ve birçok İngilizce görüşme gerçekleştiren meymenetsiz ve İskeletor suratlı profesör ortalığı iyice karıştırmıştı. Saatler içerisinde, iki büyük kamyonetle eşya getirmişlerdi. Hayatında görmediği belki bir daha da göremeyeceği elektronik cihazlar gelmişti mahallelerine. Artık karşıdaki inşaat, 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görünmeyecek şekilde sarı bir branda ile çevresi tamamen çevrilmişti. Brandanın üzerinde küçük küçük yazılmış SETİ yazılarını seçebiliyordu. Oda içinde bir odaydı sanki. Brandanın içi aydınlatılmış, sanki bir şeyler kazılıyormuşçasına sesler geliyordu. İşin ilginç tarafı ise bir projektör, ışık noktasının geldiği yöne doğru gökyüzüne tutulmuştu ve yeşilimsi çizgi dikkatli ve bilinçli bakıldığında seçilebiliyordu. 

Hava hâlâ kapalıydı ama ışık çizgisi bulutları delip geçip gidiyordu. Sonra aniden, kardeşinin ve arkadaşlarının bazen top oynadıkları, tarla gibi alana gözü takıldı. Helikopter miydi o? Ne zaman gelmişti ve o neden duymamıştı? Onun da üzerinde kocaman bir SETİ yazısı vardı. Bu isim ona okuduğu mısır ile ilgili yazar Wilbur Smith kitaplarından tanıdık geliyordu. 
Mısır'dan da mı gelmişlerdi buraya? 

İnşaatın içindeki diğer oda, artık bir üs merkezi gibiydi. Çeşitli ölçüm aletleri, detektörler, sayaçlar, bunları kontrol ve analiz eden güçlü bilgisayarlar, laptoplar vs her şey mevcuttu. İzmir'de iki yıl önce, 
9 Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde kurulacağı 
duyurulan, sonra iptal edildiği söylenen NASA'nın GEOCOSMO araştırma merkezi (Deprem Tahmin Yer istasyonu olarak ta adlandırılmıştı), esasında gizlice devreye girmişti. Kurulma amacının sadece depremler ile ilgili olmadığı, İzmir'de körfez üzerinde sıklıkla gözlemlenen UFO etkinliklerini de izleyecek paravan birşirket gibi çalışacağı dedikoduları da kulaktan kulağa fısıldanmıştı. 9 Eylül Üniversitesi Astronomi ve Uzay bilimleri, GEOCOSMO araştırmacıları ve Gaziemir Ege Serbest Bölge'de bulunan Uzay Kampı'ndan da yetkililerin bulunduğu inşaat üs merkezinde, yoğun telefon trafiği vardı. Değerler sürekli başka yerlerle paylaşılıyor ve yorumlanıyordu. 

Artık emin oldukları bir şey vardı. O da, ışığın daha önce hiç görmedikleri bir frekansta ve yoğunlukta olduğu ve uzaydan geldiğiydi. Dakikalar sonra açı ölçüm ve koordinat sonuçları ellerine ulaşmıştı. Hem İngilizce hem Türkçe olarak sonuçları yazan kağıtlar yetkililere dağıtılınca birden içsel bir çığlık kopmuştu sanki herkeste. 
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“Bu sonuçlar doğrumu?” dedi profesör. 

“Doğru efendim, hem NASA hem SETİ hem de TÜBİTAK onayladı. Alpha Centauri'den geliyor ışık. Proxima Centauri B'den.” 

“Ama nasıl olur, kim, ne, neden?” Tüm duyguların tarhana çorbası olduğu işte o an. İnsanlığın hep beklediği işaret önlerinde miydi? 

“Gözlemler ne diyor?” diye sordu Özgür, “Bu 

bir yaşam kanıtı mı?” 
şey söyleyemiyoruz, dünyadaki gözlem evleri, dakikalar içinde 


“Buradan bir tüm harekete geçti, kırmızı alarm seviyesinde. 
Hepsi birden, en kuvvetlileri bile orya döndü. 
Bakıyorlar, inceliyoruz” 

“Sonuç?” 

“Bekleyeceğiz.” 


Sabaha karşı 5 civarı, artık İzmir'in bu nezih ve temiz ilçesi, dünyanın gözlem merkezi haline gelmişti. 
Ama Sadece bilim insanlarının. 

Başka kimse bilmiyordu. Çünkü, böyle bir haber dünyada her türlü krize ve kaosa sebebiyet verebilirdi. İnsanlık daha buna hazır değildi. Haber önce NASA ve SETİ yetkililerine geldi. Kağıdı alan yetkili, sonuçları kendi arkadaşlarına yorumlarken diğerlerinin gösterdiği vücut hareketlerinden, yüz mimiklerinden, şaşkınlık, korku her şey görülebiliyordu. Bir tanesi, eliyle ağzını kapamış, bir diğeri, ellerini başının üzerinde birleştirerek saçlarını çekiştiriyordu. Bir tanesi de, bir kenara çekilip sırtını inşaatın duvarına yaslayıp dizlerinin üzerine çöküp boşluğa doğru boş boş bakmaya başlamıştı. Yaklaşık iki dakika yaptıkları görüşme sonucu içlerinden biri, buyurun söyleyelim dercesine el işareti yaparak topluca merak ve endişeyle bekleyen diğer gruba yöneldi. Kâğıdı, ilk olarak alan ve Türkçe bilen Cole isimli yetkiliydi ve açıklamayı o yapacaktı. 

“Arkadaşlar” dedi Cole, İngilizce aksanlı Türkçesiyle, olayı yüzde doksan çözmüş durumdayız. 
“Evet” dedi Prof. Serhat, 

“Proxima B'mi gerçekten?” 


“Evet” o dedi cole B. 

“Fakat, şuan da yerinde yok, Görünmüyor.” 

Şaşkınlık içinde Cole'a baktı herkes. 

“Nasıl yok?” dedi Özgür.” 

“Belki vardır ama bunu belki yüzlerce yıl sonra söyleyebiliriz. Tabi yaşarsak.” 

“O, ne demek?” diye atıldı biri. 

“Işık noktasını incelerken bir şey daha keşfettik. Esasında bunu, ışığı bulan Gökhan ve Samet Brotherlar da bulmuşlardı. Söylemişler ama göz ardı edilmiş sanırım. Işık titreşiyor millet. Ama sürekli değil. Aralıklarla. Belli belirsiz oda. Ama biz fark ettik. 
Sonra da ölçtük. Bu arada, ışığın renk değiştirmesi de, uzay da kat ettiği yol boyunca yaşadığı ve sahiplendiği başka ışıklar. Arkadaşlar, bu ışık bir kütüphane gibi içinde ömürlük bilgi var ama açılmayı bekliyor. Sanki Fiber optik kabloların içlerinde bilgi tutabildiği gibi. 
Fakat maalesef zamanımız yok.” 

“Nasıl yok, ışık zayıflıyor mu yok mu olacak?” 
diye sordu 9 Eylül astronomi Prof. Abdullah Hoca. 

“Hayır” dedi Cole, “Anlatacağım. Size ışığın titrediğini söyledim ya. Bu titremelerin aralarındaki zamanı ölçtük. Başlangıçta yok gibiydi. Ama nanosaniyelere kadar indik. Ve, evet araları kısalıyordu titremelerin. Yani sanki bir tür geri sayım gibi. Işığın bize ulaşacağı mesafeyle oranladı birimlerimiz.” 

“Sonuç?” dedi biri? 

“Sonuuuuç”, dedi Cole, “Işığın bize ulaşacağı zamanla, titreşimlerin düzleşmesi birbirine uygun bir zamana denk geliyor. Yani evet bir tür geri sayımmış. 
Biz bu ölçümleri yaparken teleskoplarımızda bir şey keşfetti.” 

“Nedir o?” dedi aynı anda tüm Türk yetkililer. 

“Az önce dediğim gibi, Centauri B yerinde yoktu. Ama tam olarak lazer ışığı oradan geliyor, eminiz. Gezegenin olduğu yerde şuanda farklı bir ışık var. Ve o ışık giderek büyüyor.” 

“Nasıl yani gezegen yıldıza mı dönüştü, diye başlamıştı koskoca hocalar, doktorlar, açıklamalar 


Süpermova mı oldu nedir?” saçmalamaya 


karşısında. 
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“Hayır!” dedi Cole, “O büyüyen ışık, yapılan incelemelere göre -ki bizim için çok basit bir sonuçtu-B'den bize ulaşan lazer ışığı rotasını takip eden ve bize doğru gelen bir şey ve gezegende onun arkasında kaldığı için, bizim dünyamız açısından görünmüyor.” 

“Bir gemi mi? Allahım sana geliyorum.” diye heyecanla bağırdı içlerinden biri. 

Cole, “Evet, muhtemelen haklısın.” dedi. 

“O bir gemi değil, maalesef.” 

“Ne peki meteor mu?” 

“Hayır” dedi yetkili. “Işık büyüyor çünkü sizinde anlayacağınız gibi yaklaşıyor.” 

“Ama içinde ne var?” diye atıldı içlerinden biri daha. 

“Olay da, o!” dedi Cole. “İçinde bir şey yok, saf ışık. Hiç daha önce böyle bir şey görmedik. Sıcak 


ve yoğun.” 
“Ne kadar yoğun? Ne kadar sıcak?” 
“Işık, ilk gördüğümüzde kırmızımsıymış, 


sonra beyaza dönüşmüş ve en son incelemede mavi renkteymiş. Yani çok yoğun, bizi ezecek kadar, ve güneşten daha sıcak.” 

“Dünyaya mı geliyor ne kadar büyüklükteymiş?” 

“Dünyaya vurduğunda, sanırız aydan biraz daha büyük olacak.” 

“Ne zaman?” dedi Vahdet. 

“Bunları size beş dakikadır anlatıyorum, son incelemeyi yapalı on dakika oldu ve ışık Kouper kuşağına girmek üzereydi ve önünü Pluton kesecekti yani bizim cüce durdurmazsa zamanımız YOK!.” 

Herkes başını, beyazlaşan gökyüzüne kaldırıp gözlerini sonuna kadar açmıştı. Vahdet ve Özgür yerde duran ışık noktasına bakarak, bizi lazer pointerlarıyla 


işaretlemişler diyebildiler. 
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Esra Uysal | 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler KONUŞMUŞUZ 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR ÖZGEN 


BILIMKURGU il 


BİLİMMURGU 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 EEMEZEREE 


telif geliri 


ÖZGEN BERKOL DOĞAN 


BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ'nE 


destek olmak amacıyla, 


yayınevinden ödeme alındığı anda kütüphanenin hesabına aktarılacaktır. 


YBKY BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 
için de aynı durum geçerli olacaktır. 
Destek veren tüm bilimkurgu gönüllülerine teşekkür ederiz. 


wwnww.yerlibilimkurguyukseliyor.com 
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Yazan ve Çizen 


Kenan Böğürcü 


Bu sayı 1. Bölümünü yayınladığımız çizgi roman “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” okuyucusuyla buluştu. Dergimizin ilk çizgi romanı ünvanını aldı. 
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Kısa Öykü 


Özgür Hünel 


TEĞhine 


Bu öykü daha önce; 


Dünyadan Çıkış Yolları dergısı, 2. sayı, Mart 2017'de yayınlanmıştır. 


Bölüm | 


ARS ACADEMIA 


Gi daire şeklinde yerleştirilmiş 6 adet koltuktan kendine ait olanına oturdu, diğerleri onu bekliyorlardı ve artık hepsi bir arada 


olduklarına göre başlayabilirlerdi. 


“Bunda başarılı olursak,” dedi Caelo, Ingegno 


en büyük projesini bize teslim edecek. 


Transkranyal manyetik rezonans prensibiyle çalışan başlıkları tavandan indi. Elleriyle başlıklarını düzeltip, tam yerleşmesini sağladılar. Önce Caelo 


başladı, kendi payına düşen kısmı; görseli yaratacaktı. 
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Aracın tasarımını tüm detaylarıyla hatırlamaya çalıştı, 


sonra evirip çevirerek en estetik görüneceği pozu yakalayıp sabit kıldı. En uygun renk tonlamaları ve ışığı ekledi, kontrastı ayarladı. Resmini tamamlamıştı. 
Şimdi işi Pocin devraldı. Aracın teknik özelliklerini gözden geçirerek, dilbilgisi uzmanlığıyla en uygun sloganı buldu. Ardından, database'teki 777,000,000 fontu zihniyle taradı ve en uygun olanını saniyeler içinde belirleyip, aracın tasarımına ve Caelo'nun yarattığı görsele uyumlu olacak şekilde birtakım değişiklikler yapıp, tipografi hatası içermeyecek şekildeen uygun yere, en uygun espas ve punto ayarlarıyla yerleştirdi. Buradan sonra işi Opus devraldı; 


Caelo'nun resmi ve Pocin'in sloganından ibaret 


görseli, zihninde yarattığı küpü yontarak üç boyutlu hale getirdi. Sırada Mimus vardı. Belagat/retorik yeteneğini kullanarak, Pocin'in sloganını en uygun ses tonlamasıyla ve hipnotik bir tınıyla seslendirdi. 
Sloganın dayanılmaz bir cazibesi olmuştu şimdi. 
Aslında Mimus'un ses telleri hiç kıpırdamamıştı bile zira o da zihninde yapmıştı işini. Bu sefer Sententia işe koyuldu. Müziği ekleyecekti. İnsan beynindeki beğeni, dikkat ve en önemlisi sahip olma isteğiyle ilgili kısımları uyaracak notaları titizlikle bir araya getirip, bestesini tamamladı. Bestesi 10 saniye süren, birbiri üzerine eklenmiş farklı frekanslardaki seslerden ibaretti. Son olarak işi Astus devraldı. Önceki 5 takım arkadaşının zihinlerinde yarattıkları her şeyi, Olara ve lere çevirip programladı. Şehirdeki birbirinden farklı yazılımlara sahip tüm holo-oynatıcılarla uyumlu olacak şekilde codec ayarlamalarını yaptı. Ardından, datayı 
holo-küp'ün içine kaydetti. İşlem bitmişti; yaklaşık 1 
dakika içinde eseri yaratmışlardı. Başlıkları yavaşça 


yukarı doğru hareket etti ve hepsi gözlerini açtı. 


“Şuna bir bakalım,” dedi Astus, soğukkanlı bir tonlamayla ve holo-küpü aktive etti. Küpten aniden çıkan şiddetli ışık, şekil aldı ve işte karşılarında yarattıkları eser 3 boyutlu olarak havada durmaktaydı. 
Müziğin sesinin üzerine slogan da duyuldu: 


“Hidroana-26E, 


alışkanlıklarına uyum sağlayan tek kişilik hava aracı. 


Sürücünün kullanım 


Siz onu seçtiğinizde, bilin ki o da sizi seçti?”. 


Bu reklamı kendileri yaratmış olmalarına rağmen, onlar bile gayrı ihtiyari olarak satın alma güdüsüyle dolmuşlardı. İşlerinde o kadar iyilerdi ki, 


bundan kendileri de kaçamıyordu. 


10 saniyelik holo-reklam, birkaç defa baştan 
oynadı, slogan ve müzik tekrar tekrar duyuldu. Tüm 


ekip gözlerini kırpmadan, paralize olmuşçasına 


TECHne - Özgür Hünel 


izliyorlardı. Birden, işittikleri alkış sesiyle irkilip, sesin geldiği yöne baktılar. Gelen, ustaları Shiner idi. 


“Tebrikler 


çıkarmışsınız,” dedi ve küpe doğru yöneldi, munzır bir 


çocuklar. Mükemmel bir iş 


ifadeyle devam etti: 


“Şimdi siz koşarak kendinize birer adet Hidroana-26E almaya gitmeden, şunu kapatayım.” 
Diğerleri belli belirsiz gülüşürken, Shiner küpü 


deaktive etti ve görüntü kayboldu. 
Shiner'ın yüzünde şimdi ciddi bir ifade vardı: 


“Sizinle gurur duyuyorum. Bu akademideki 


yüzlerce öğrencim içinde, sizler en iyilersiniz.” 


Altı öğrencisi, ifadesizce, yalnızca başlarını belli belirsiz öne eğerek ustalarına saygı duruşunda bulundu. Shiner, küpü aldı ve işverenleri Ingegno şirketine teslim etmek üzere mekandan ayrıldı.Onlar gerçekten de akademinin en iyisiydi. Başarılarının sırrı, “TECHne? felsefesini en iyi şekilde özümsemiş ve pratiğe döküyor olmalarıydı. Ars Akademi'deki diğer öğrenciler, bu ekibe “Sensus Communis” adını takmışlardı zira ürettikleri işlerle toplumun geneline 


hitap edebiliyorlardı. 


Bölüm Il 
TECHne ŞEHRİ 


Altı öğrenci, işlerini başarıyla bitirdikten sonra, dinlenmek üzere dağıldılar.Caelo,Sententia'nın yanına gitti ve tüm cesaretini toplayarak, aşık olduğu bu genç kıza, trenle bir şehir gezisi teklif etti. Sententia şaşırdı fakat kabul etti: 
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“Şey... Pekala, neden olmasın? Yıllardır böyle 


bir şey yapmamıştım.” 
“Ne yapmamıştın?” 


“Ulaşım için değil, sadece gezme maksadıyla 


hareket etmek.” 


İstasyona giderek, hava trafiğinin 7. ve en yüksek katından bilet aldılar ve hidro-trene bindiler. 
Hidro-tren, gökyüzündeki güzergahında süzülerek şehri dolanmaya başladı. TECHne şehri, yukarıdan, kusursuz bir daire şeklinde görünüyordu. Geometrik olarak mükemmel bir planı vardı. Kimi uzun, kimi kısa binalar ve envai çeşit yapılar, şehrin dairesel planının aksine, kübik formlara sahiptiler. Yapılar birbirleriyle benzer mimari üsluplara sahip, düz renkli ve ahenk içindelerdi. Tıpkı şehirde gezen insanlar gibi; hepsi basit, sade, sadece rahat hareket etmek ve mevsim şartlarma oUuyum sağlamak oamacıylatasarlanmış kıyafetler giyiyorlardı. Herkes soğukkanlı bir tavırla kendi işiyle ilgileniyordu. Üretilen her şey, harcanan tüm emek, “işlev filtresinden geçip, fayda havuzunda birikerek”, şehrin tümüne yayılıyordu. Tüm şehir, TECHne felsefesinin kusursuz bir örneğiydi. Felsefenin mottosu şuydu: Hayalgücü ile teknik, biçim ile işlev ve 


özgürlük ile hizmet! 


TECHne felsefesi bu şehirde doğmuş ve dünyaya buradan yayılmıştı. Dünyanın büyük bir kısmında uygulanmakta olmasına rağmen, en iyi örneği hâlâ bu şehirdi. Bu yüzden, şehrin Bauhaus olan eski adını yüzyıllar önce TECHne olarak değiştirmişlerdi. 


Caelo makinesiyle 


Sententia omanzaraya Odalmışken, 


farkettirmeden, Oo mini Oo holograph Sententia'nın yüzünün imajını almıştı. Tüm bu tren gezisi olayını bunu yapabilmek için planlamıştı. Eve 


gittiğinde saatlerce, manzarayı izleyen kızın holoimajını seyretti. Sententia'ya duyduğu aşk, içinde bir şeyleri değiştiriyordu. 


Bölüm HI 

İKİNCİ RÖNESANS 

Caelo çoğu geceler yaptığı gibi gene 
Ars Academia'nın kütüphanesinde (araştırmaya gömülmüştü. (O TECHne'nin kökenlerine, o karşı 


koyulamaz bir merak duyuyordu.Bir yandan holokitapları okuyor, bir yandan da bugüne kadar edindiği tüm bilgiyi zihninde baştan sona gözden geçiriyordu. 


XVIII. 


ve zandaiçı 


yüzyıldan önce “sanatçı” 


terimleri o birbirlerinin o yerine kullanılıyordu; “sanatçı” kelimesi yalnızca ressamlar ve besteciler için değil aynı zamanda ayakkabıcılar, at arabası tekerleği yapımcıları, simyacılar ve liberal sanatlar öğrencileri için de kullanılabiliyordu. 
Sözcüğün modern anlamıyla ne sanatçılar vardı ne de zanaatçılar; bir techne'ye ya da ars'a göre, bir sanat/ zanaate göre şür ya da resimler, saat ya da ayakkabılar üreten zanaaiçı/sanatçılar vardı sadece. Ne var ki, XVII. Yüzyılın sonuna gelindiğinde “sanatçı "yla “zanaatçı” birbirinin zıddı haline gelmişti; artık “sanatçı” güzel sanat eserlerinin yaratıcısıyken, “zanaatçı ” sadece faydalı ya da eğlenceli şeyler yapan 


birisiydi... 


..Kısacası, sanat ve zanaat, Techne ya da Ars adı altında aynı şeydi. Birinci Rönesans 'la başlayan süreçte bu değişti ve Techne, 'sanat've 'zanaat'olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu, modern güzel sanatların doğuşuydu. Yüzyıllar sonra gerçekleşen ikinci rönesansta, bu sistem yok edildi ve techne sistemi geri getirildi. Üstelik bu defa, sadece sanat ve zanaatın tekrar birleşmesinden fazlası vardı, teknoloji de onlara 


katılmıştı. “Techne' ve 'Technology' kelimelerinin aynı 


köke (TECH) sahip olmaları ilahi bir tesadüf müydü yoksa? Böylece, TECHne' felsefesi ortaya çıktı. Artık üretilen her şey toplum/insan için, sadece ve sadece işlevsel ve faydalı olmak zorundaydı. Bunun dışındaki tüm estetik, süs ve haz vermeye dayalı unsurlar dışlandı. Felsefe kısa sürede dünyanın büyük kısmını sardı. Hiç olmadığı kadar düzenli ve refah içinde bir düzen kuruldu. Her meslek alanından kişi, ne iş yapıyor olursa olsunlar, TECHne felsefesine göre eğitim gördü 


ve işlerini buna göre icra ettiler... 


Caelo, TECHne öncesi döneme ait sanat eserlerinin neye benzediğini çok merak ediyordu zira 


kitaplar hiçbir görsel içermiyordu. 


Bölüm IV 
“GÜZEL 


Caelo, atölyesinde, Ingegno şirketi için afiş tasarlamakla meşguldü. Başlığı takılı olduğu halde zihninden geçirdiği her ayrıntı, önündeki dijital tablette görsele dönüşüyordu. İşini bitirmiş ve başlığı çıkarmak üzereydi ki, uzun süredir içinde tuttuğu karşı konulamaz bir dürtünün etkisiyle, çalışmasına geri döndü. Farklı renkler, ışıklandırmalar, tonlamalar ve hatta süslemeler ekleyiverdi.Haz içinde kendini kaybetmişti ki, ustasının sesiyle irkilerek başlığı aniden çıkardı: 


“Ne yaptığını sanıyorsun sen!?” dedi Shiner 


şaşkın ve sinirli bir tavırla. 


Caelo ustasının neden kızdığını biliyordu, bu herhangi bir işlevi olmayan şeylerin ne işi vardı burada? Ustasının azarının ardından Caelo verdiği 


cevaba kendisi de inanamadı: 


TECHne - Özgür Hünel 


“Ama,” dedi, “çok güzel...” 


Shiner hışımla atölyenin çıkışına yöneldi ve Caelo”dan kendisini takip etmesini istedi. Akademinin en alt katına indiler. Caelo buraya daha önce hiç gelmemişti. Önlerinde büyük bir depo vardı. Shiner retina kilidini deaktive etti, kapı açıldı ve içeri girdiler. 
Caelo gözlerine inanamadı. Etraflarında yüzlerce sanat eseri duruyordu! Tablolar, heykeller, müzik CDleri, video oyunları, romanlar, şiir kitapları, tiyatro oyunu, müzikal ve operaların video kayıtları. Caelo bir süre 


bunları inceledikten sonra Shiner konuşmaya başladı: 


“Buraya Savonarola adını verdim. Bak etrafına, hiçbir faydası olmayan, bir işe yaramayan, tek yapabildikleri “güzel” olmak olan “şey'lere. Bunları yüzyıllar önce geride bıraktık, bunlar şimdi sadece geride bıraktığımız yanlış bir dönemin hatıraları. 
Yakında mezun olacaksın, ve işlerinin sonunun buraya 


atılmak olmasını istemezsin.” 


Caelo depoya son bir bakış atıp, çıkışa yöneldi, tam çıkmak üzereyken durdu, 


“Buraya Savonarola adını vermişsin ama bu ismin hakkını verip bu eserleri ateşe vermemişsin. 
Neden biliyor musun usta? Çünkü sen de onların 


güzelliğinden etkileniyorsun.” 


Bölüm V 
SADECE SENİN İÇİN 


Akademideki 


yarışarak Caelo'nun atölyesinin kapısında birikmiş, 


öğrenciler birbirleriyle 


neredeyse (birbirlerinin üzerine basarak içeriyi izlemeye çalışıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşarak 


konuşuyorlardı: 
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“Ne yapıyor bu? Daha önce hiç bu tarz bir iş 


görmemiştim.” 


“Bu dane? Ingegno'nun ürettiği yeni bir yapay 


yüz mü?” 


“Hayır gerizekalı, bu Sententia, müzisyen 


kız...” 


Caelo başlığını takmış, Sententia'nın portresini resmediyordu. Holo-imajındaki görüntünün birebir aynısı: hidro-trenden manzarayı izlerken. Düz renkler, basit çizgiler değil, Savonarola”da gördüğü yağlıboya tablolardaki gibi bir üslup kullanıyordu. Bu hayatında ürettiği ilk “güzel sanat” eseriydi. Eseri tamamlayıp bir holo-küpe kaydettikten sonra, kapıda bekleşen kalabalığı yararak doğru Sententia'nın odasına gitti. 
Küpü bir masaya koyup aktive etti. Sententia, görüntü 


karşısında ne diyeceğini bilemedi: “Caelo, bu... Bu...” 
“Sensin, seni resmettim.” 
“Fakat neden? Neden böyle bir şey yaptın?” 
“Senin için... Sadece senin için.” 


Takip eden günlerde, Sententia da Caelo için bir beste yapmıştı. Hayatında ilk defa müziğini bir şeye eşlik etmesi, bir amaca uyması için değil, sadece müzik üretmek için üretmişti. İkili arasındaki bu tuhaf ilişki, bu karşılıklı ilhamlaşma, diğer branşlardan öğrencileri de etkilemeye başlamıştı. Shiner gidişattan hiç memnun olmasa da, engelleyemiyordu. Yoksa içten 


içe, engellemek mi istemiyordu? 
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Bölüm VI 
SAVONAROLA'YA DÖNÜŞ 


Hidroana-26FE reklamının başarısının ardından, Ingegno'nun en büyük projesi de Sensus Communis ekibine teslim edilmişti. Bu projede, yapımı yeni biten, gökyüzünde asılı duran ve en büyük holo-oynatıcı olan “kitlesel holo projektörü? için, Imgegno'nun tarihçesini ve tüm ürünlerini içeren bir tanıtım hazırlayacaklardı. 
Bu tanıtım, cihazdan yapılacak ilk yayın olacak ve şehirdeki milyonlar tarafından izlenecekti.Caelo'nun aklında çılgın birplanfilizlenmeye başladı. Sempatizanı olan onlarca öğrenciyi atölyesinde topladı ve planını açıkladı: “Güzel Sanatlar'ı geri getirmek! Herkes şaşkına dönmüştü. Caelo bunu nasıl yapacaklarını da anlattı: Ingegno'nun istediğini yapıyormuş gibi görünüp, gizlice bir güzel sanat eseri yaratacaklar ve gökyüzündeki 


holo-projektörden o milyonlara 


seyrettireceklerdi. 


“Bir müzikal!” diye bağırdı Caelo, “Bir holo- 


müzikal!” 


“Sen Pocin,” dedi şevkle, “bir libretto yaz, bırak kelimelerin su gibi aksın, bir hikâye anlatsın. 
Sen Opus, güzel dekorlar, süsler ve heykeller hazırla, tek amacın estetik olsun! Sen Mimus, ve diğer ses uzmanları, şarkılar söyleyin, sesinizi serbest bırakın! 
Sententia ve diğer müzisyenler, bir şey satmak, bir ayine veya törene eşlik etmek için değil, ruhları doyurması için, sırf müzik yapmak için müzik yapın! 
Astus ve diğer programcılar, tüm bunları en iyi şekilde bir araya getirin. Ve ben, arkaplanlar, sahneler ve 


gerekli olan diğer görsellerle ilgileneceğim.” 
Diğer öğrencilere baktı ve devam etti: 


“Tekstil öğrencileri, güzel kostümler, elbiseler 


tasarlayın. Rengarenk olsunlar, rahat olmasalar da olur. Mimarlar, bu defa sadeliği boşverin, görkemli 


olmasına özenin ve bize bir sahne inşa edin!” 


Endüstri, mekanik, mühendis, teknisyen ve daha birçok branşlardan öğrenci de görevlendirildi. 
Caelo tüm öğrencileri Savonarola'ya götürdü. Astus kapı kilidini hack'ledi ve içeri girdiler.Saatlerce kaldılar. Herkes gerekli ilhamı almıştı. Hazırlıklara başladılar. Her öğrenci günün büyük kısmında atölyesinde başlığını takmış çalışıyor olduğundan, Akademi tam bir sessizliğe gömülmüştü. Fırtına öncesi 


sessızlıktı bu... 


Bölüm VII 
DEUS EX MACHINA 


Haftalar süren hazırlıktan sonra, “Deus Ex Machina” adını verdikleri eserlerini tamamlamışlardı. 
Şehirdeki milyonlar, gökteki devasa projektörün ilk yayınını merakla bekliyorlardı. Ingegno'nun tanıtımı yerine, karşılarında hiç görmedikleri türden, göğü kaplayan bir tiyatro sahnesi görünce hepsi donakaldı. 
Şehir meydanındaki kalabalık arasında bulunan Shiner dahil. 


Gargoyle'lar, süslemeler ve kabartmalarla dolu görkemli sahne tüm izleyicileri ilk andan etkisi altına almıştı. Sonra oyuncular belirdiler; rengarenk ve şık elbiseler içindeydiler. Güzel sesleriyle, Güzel Sanatlar” ve tarihini anlatan, çoğu meşhur esere referanslar barındıran bir hikâyenin şarkılarını söylerlerken, orkestra onlara en iyi şekilde eşlik etti. Gökyüzü, bir renk ve müzik cümbüşüydü. Milyonlar, hayatlarında ilk defa böyle bir şey tecrübe etti. Her şey bittiğinde 


ve dijital perde kapandığında, Caelo ve Sententia'nın 


TECHne - Özgür Hünel 


görüntüsü belirdi gökyüzünde. Birbirlerini tutkuyla öptüler. Aşk, onları sanat üretmeye itmişti ve sanat üretmek, aşklarını daha da alevlendirmişti; üçüncü 


rönesansı onlar getirmişti. 


Shiner, öğrencilerine Oartık Okızmıyordu. 
Kendisinin yapmaya cesaret edemediğini öğrencileri Güzel 


buluşması iyi mi olacaktı, kötü mü? TECHne'yle 


yapmıştı. Sanatların toplumla yeniden gelen düzeni kaosla bozacak mıydı yoksa ona estetik, güzellik ve haz ekleyerek daha da mükemmel mi 


yapacaktı? Bunu tarih gösterecekti... 


Shiner, bir güzel sanatlar eserinin, “güzel 


görünmekten ibaret olmadığını, şimdi ruhunda hissettiği coşkuyla anlamış oldu. O coşku ki, şu anda milyonları etkisi altına almıştı. Öğrencisi Caelo'nun zamanında söylediği bir sözü hatırladı ve gökyüzündeki 


öpüşen çiftin görüntüsüne bakarak şöyle mırıldandı: 


“Ama... Çok güzel...” 
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Sezai Özder 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 


ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin 


çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için 


hazırlanmıştır. Listesürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Sentromer: Ötekiler 
2019 


Sezal Özlen 


—NTRSMZR 


Başka Dünyalarda Ganlı 
Mahlukat var mıdır?- 2019 


Osman Nuri Eralı 


Militan 
2019 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


MELEK TAŞKIN v&, 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yüzyıl 3: Bayan Nima 
2019 


Ayşe Acar 


Çağrılan 
2019 


Sadık Yemni 


Yüce Zerey 


Yüce Zerey 
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Yüksek DOz Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 


2019 2017 
Kolektif 
YÜKSEK DOZ 
Özle LEK | 
Orkun Uçar 
İstanbul 2099 
2019 
Kolektif 
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Güneş İnsanları 
2019 


İL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


İsmail Serinken 


Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


Mikail Kahraman Avcı KLON 


Hissiz Kumpanya 
2019 


VW JAMVA 
VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 
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Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş 


e | Son Tiryaki 
Müt Özdeş sskrk ki 


Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 


Selma Mine 


Aşk Alyoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 
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Çok Çağı 
2018 


Arzu Eylem 


2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 


Düşler Kahuslar ve Gelecek 
Masalları 2018 


Doğu Yücel GR 1k 


VE GELECEK MASALLARI 
DOĞU YÜCEL 
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Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçyin 


Alfa ve Omeya 
2018 


Arda Öngören 


| Ara OMEGA 


ARDA ONGÖREN 


Havkiny'in Düşleri 


2016 
( 1 
- .. vu VE Vi eee 
Özge Arkal Gönül | ere 
0 a GB 
PE ASAN 


Hawking'in 
Düşler! 


anes Özge Arıkal Gönül 
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Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağbaş 


Kırmızı Top 
2018 


KIRMIZI 
Mehmet Barış * 0 TOP 


Allı k Wi 

ayla Resimleyen 
Gonca Mine 
Calik 


Külleri 
2018 


Semih Erelvanlı Külleri ? 
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Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2018 


Ayşe Acar a 


YEŞİL ADA 


Mehmet Açar red we Denizi 


Sinek İkilisi 
2016 


&SİNEK 
Coşkun Heyyonar IKIMLISI 


OŞKÜNSMEBYONAR 
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Düş Mühendisi 2124 
2018 


Semili tür 


Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 


94 


Gizem Çetin 


Papatya Tarlasında 
Rönesans 1 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS 


Ki 
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Papatya Tarlasında 
Rönesans 2 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS” 
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Kılıcın Öyküsü 1 
2016 


Tolga Eliyül 
Mars'a Yolculuk 
2018 


Ahmet Avcı 


Jüniter'den Kaçış Mars'ta Sel 
2018 2018 

ei < MARS'TA, übeyir Tokgöz Öl 


| e N 
/! 5 A , 
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Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2016 


POYRAZ GELEK ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyamHari 


AKIN BAŞAL li BŞ 


e i 
“dğiş. 


2018 


Onur Gürleyen ye 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


BİLİMKURGU 


ÖYKÜ 


5 İSİ 


2018 
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Karşılaşma: Bir Uzaylı 
Hikâyesi 2016 


Mehmet Fatih ERSAN 


Atalay 
Yeryüzü Müzesi 
2018 
YERYÜZÜ MÜZESİ 
- BİLİMKURGU KULUBU 
Kolekti dili 


İnsan Değiller 
2018 


ÖMER GÜNGÖR 


Ömer Güngör İNSAN. 
DEĞİLLER. 


” N 
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Sezai Özlen (© 
Sokak Rönortajları 


“Salih eldiven mi alsaydık şurdan, donduuuuummm!” 


-Abi dedim sana bu kadar ince giyinme diye. Akşama kadar dikiliyoruz, sabit kalınca olacağı bu. Ne demiş atalarımız... 


“Tamam Salih başlama yine annem gibi. Ne yapacağımızı düşünelim. Şu kafeye mi girsek ne dersin? 
-Kafede izin verirler mi abi röportaj yapmamıza? 


“Verirler Salih gel. Donarız yoksa sokakta. Hem kafenin ismine bak, P..LA..ET. Harfler düşmüş aradan ama Planet olduğu çok belli. Tam bize göre Salih. Bilimkurgu seven çok olur burada... 


-Abi ama iki harf eksik sanki! 
“Yok be Salih bir harf... Bak... Şuraya “N” koyarsan planet oluyor işte. 


-Peki abi dediğin gibi olsun parmaklarım dondu resmen. Kamera elime yapıştı. Girelim hadi. 


kskik 


-Abi burası çok boş sanki... Kimseler yok. Korku filminde sandım şimdi kendimi!” 


“Evet biraz ürkünç biyer... Ya da erken mi geldik acaba? Açmamışlar henüz... Çok kasvetli burası, çıkalım Salih...” 


<<Buyur gardaşş bi durum mu var?>> 

“Ne? Haaa... Ödüm patladı bee... Öyle habersiz gelinir mi bilader?” 

<<Bilader babandır... Kimsiniz lan ne istiyonuz?>> 

“Şeyy... biz... bilimkurgu diyecem ama şimdi hiç olmadı zaten. Biz gidelim en iyisi” -Biz yemek için gelmiştik ama belli ki kapalısınız. Açılınca tekrar uğrayalım.” 

“Ne saçmalıyorsun Salih, ne uğraması?” 

-Ne deyim abi durumu kurtarmaya çalışıyorum. Kekelemeye başladın. 

<<Ne fısırdaşıyonuz lan aranızda?>> 

“Fıs-ır-daşmıyoruz beyefendi ne yesek acaba diye konuşuyoruz!” 

<< Burda ne yiycaaan belli gardaş. Gocaaa tabala var dışarda PİLAV ET yazıyor... Ohumadınız mı?>> << Neceyy? Nesiniz?>> 


“Uzun hikâye efenim... Size iyi günlecerrir... Salih acele et!” 
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o i Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


a 


a 


ENEZ Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: Çizgi Roman Terminal Velocity 
GOK KIZ: Kozmik Göçebe » M. YAĞMUR POLAT KENAN BÖĞÜRCÜ Bölüm 2 © Kitap İncelemesi 

> Gelecekten Akıl Ötesi Haberler 

: dd ER 3 Polat Onat 

7. YEKY p» » İSMAİL ŞAHİN 
Kısa Öykü Yarışması 


Büyük Sıkıntı 
UMUT YAVUZ 


Bay Y 
YASİN YILDIZ 


Yalı 
ÖZAY DEMİRAY 


Son İnsan - Bölüm I7 
GÜRHAN ÖZTÜRK Kısa 


Kapının İncisi - Bölüm-ll Oykü 


AYSUN ERDOĞAN €debiyat Şehri 
Yıldız Avcısı - Bölüm-i2 MURAT K. BEŞİROGLU 


NO BG win 
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ARDA TİPİ 


Facebook sayfasında ve İntemet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magozinsel haberlere de yer vermemizin ği sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Oykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimkurguyukseliyordgmail.com adresinden bizlere ulaştırobilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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KUBİLAYHAN YALÇIN 
ESRA UYSAL 
ÖZLEM BUKET DURU 
KENAN BÖĞÜRCÜ 
BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
SEZAİ ÖZDEN 


Katkıda Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ 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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019”un, 2018'den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 


wwruu.yerlibilimkurgu.com 7 


bilimkurgu Yazarları Dizisi - 16 
Çöl yezeyeni ondan sorulur... 


Frank Herbert 


Frank Patrick Herbert (8 Ekim 1920 - 11 Şubat 1986), Amerikalı bilim 


kurgu kitapları yazarı. 


Tacoma Washington'da dünyaya gelmiştir. Küçüklügünden beri yazar olmak istemiştir. 1938'de üniversiteden mezun olmuş, 1939”da Glendale Star adlı gazetede yazarlık kariyerine başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazarlığa altı ay kadar ara vermiş ve Amerikan Donanması'nda fotoğrafçı olarak çalışmıştır, ancak bu görevi sağlık sebepleri ile ordudan ayrılması 


Frank Herbert'in roman yazarlığı kariyeri 1955'te yazdığı Denizdeki Ejderha (The Dragon in The Sea) ile başlamıştır. Adını duyuran ve en önemli eseri olan Dune serisi için ilk araştırmalarına 1959 yılında başla- 


mış ve kitabı tamamlaması altı yıl sürmüştür. 
Dune adlı ünlü bilimkurgu serisi ile tanınır. 


Dune, Frank Herbert'in (1920-1986) Hugo ve Nebula ödüllerini almasını sağlayan ve tüm dünyada on beş milyondan fazla kopyası satılan 6 kitaptan oluşan bi- 


limkurgu roman serisi; 


Arthur C. Clarke'ın ifadesiyle, “Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek tek şaheser kurgu romandır.” 


Seri, bütünü düşünüldüğünde insan doğası; din, siyaset ve ekonomi kurumları, liderlik olgusu; erkek, kadın, cinsellik kavramlarına dair muhteşem denebilecek sosyolojik, psikolojik ve felsefi tahliller ve gözlemler 


içerir. 


Bir bilim kurgu romanından beklenmeyecek ölçüde felsefi bir derinliğe sahiptir. Serinin tamamına yayılmış aforizmalar, eserin özenle oluşturulmuş özgün kurgusu ile birleştirildiğinde 3500'e yakın sayfası ile 6 kitaptan oluşan artık dünya çapında bir kült haline gelmiş tek bir eser ortaya çıkar. 


Serinin ilk kitabı olan Çöl Gezegeni Dune 1965, son kitabı olan Dune Rahibeler Meclisi ise 1984 yılında yayımlanır. Frank Herbert'in 1986 yılında ölümü ile üze- 


rinde çalışılan 7. Dune kitabı tamamlanamaz. 


Çöl Gezegeni Dune, David Lynch tarafından 1984 yı- 


lında sinemaya da aktarılmıştır. 


Alıntı - Vikipedi 


AVALON HİLLS TAADEMARIK NAME FOR İTS SPACE GIVILIZATION POWER STRUĞGLE GAME 


91978 THE AVALON HILL GAME COMPANY, BALTIMORE, MD 21214 PRINTED IN USA ALL RİGHTS GRANTED BY CHILTON PUBUSHING ÇO RADNOR PA 


Dune / 1965 
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Bilim İnsanları Dizisi - 2 


Platon 


Platon ya da Eflatun olarak bilinen (Yunanca: MAdrov, Plâtön; MÖ 427 - MÖ 34), 


N nt klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusudur. MÖ 427'de Atina'da asil bir ailenin Aristokles|3)| adındaki oğlu olarak Dünya'ya gelmiş, ancak daha sonra geniş 


atı dünyasındaki ilk yüksek öğretim 


omuzları ve atletik yapısı sebebiyle Yunanca “geniş” anlamına gelen Platon lakabını almıştır. Hayatının muhtemelen politikaya atılmak için şekillendirilmesine rağmen Sokrates'in öğrencisi olmuş ve Sokrates?e dair bilgilerin çoğu Platon'un eserlerinden edinilmiştir. Çok seyahat etmiş, MÖ 385”te Atina'ya geri dönmeden önce İtalya'nın güneyinde ve Sicilya'da bir süre kalmıştır. 
Burada Akademi olarak bilinen okulu kurmuş ve ölümüne kadar başında kalmıştır.|1) Bu akademi aynı zamanda günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. 

Platon, akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve Batı felsefesinin 


temellerini atmıştır. 


Antik çağ felsefesinin en önemli alegorilerinden biri olan, Sokrates'in ağzından ortaya atılan “Mağara Alegorisi” Platon'un Devlet adlı eserinin yedinci kitabında yer almıştır. 
felsefesini, önemli o teori 


Platon'un beş 


içerisinde toplamak mümkündür. Bunlar, “bilgi”, 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“evrendoğum” 


ölümsüzlüğü”, 


“idealar”, o “ruhun 
(Cosmogonie, Cosmogony - Evren'in oluşumunu inceleyen bilim dalı) ve “devlet” ile ilgili kuramlarıdır. 
Platon, bütün hayatı boyunca hocası Sokrates”den edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, bütün bu teorileri, etik ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Sokrates ve Platon'a göre felsefenin ana gayesi, insanın mutluluğu ve yetkin hayatının teminidir. Yetkin bir hayat, ancak erdemli yaşamakla elde edilebilir. Erdemin temeli “bilgi”, özü “idealar “evrendoğum”, o güvencesi 


kavramı”, Oo gerekçesi 


“ölümsüzlük”, hayati sığınağı “devlet”tir. 


Platon, 50 yıllık uzun bir müddet boyunca bu teorik yapıyı düşünmüş, buna dair olan felsefi meselelerle uğraşmış ve bu arada nazariyesini düzeltip olgunlaştırmıştır. Bu yüzden Platon felsefesinin tetkiki açısından en akılcı yol, bu değişim ve gelişmeyi takip ederek, öğretinin geçirdiği evreleri anlamaya çalışmaktır. 


Platon'a göre dört ana erdem 
* Bilgelik: İdarecilerin erdemidir. 
» Cesaret ve yiğitlik: koruyucu kesimin 


erdemidir. 


»*  Ölçülülük: Üreten kesimlerin erdemidir. 
» Adalet: bir erdemdir. 
Demokrasi anlayışı 
Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle 


Bütün sınıflarla ilgili 


demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. 

Demokrasi despotluğa dönüşür. 

Demokrasinin esas prensibi, halkın hakimiyetidir. 
Ama milletin idarecilerini iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu temin edilemezse demokrasi, otokrasiye dönüşebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. 

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir: Platon, 
Devlet, s. 48 

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kâmil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur. 

Platon, Devlet, s. 50 

Doğru düşünce bilgidir. 

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. 

Dülgerin sanatıyla bildiğimizi,hekimin sanatıyla bilemeyiz. 

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. 

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar 

Organik devlet: Devlet, insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş büyük ölçekli bir insan ya da 


organizma ve bireyin bir devamıdır. 


Adalet ve devlet anlayışı 
Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. 
İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul 


ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz. 
Akılsız ruh, çirkin ve ölçüsüzdür. 

Ağlatırsam, alacağım para yüzümü güldürür; güldürürsem, para alacak zaman geldi mi ben ağlarım. 
Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. 

Aynı sanat bize aynı şeylerin bilgisini vermeli, başka bir sanat, ayrı bir sanat olduğuna göre aynı 


şeylerin değil, başka şeylerin bilgisini vermelidir. 


Geçiş dönemi evresi 
Platon felsefesi ile ilgili olarak mümkün olan en kısa tarifi vermek istersek, onun tıpkı Sokrates öncesi “Doğa Filozofları” gibi, mutlak ve değişmez olan ile değişen arasındaki ilintilerle ilgilendiğini İlk filozoflar, 


değişmez olanı aramışlar, Platon ise hem tabiatta, hem 


söyleyebiliriz. tabiatta mutlak ve de ahlak ve toplum hayatında mutlak ve değişmez olanın peşinde koşmuştur. 

Geçiş dönemi çalışmalarında, hareket noktasının sofist öğreti olduğunu görüyoruz. Sofist tezleri, bazen küçümseyici, çok kere de alaycı bir dille tenkit ettiğini bildiğimiz Platon'un bu seçimi, öyle pek gelişigüzel değildir. Thales'den 
Demokritos”a kadar bütün tabiat filozoflarının felsefeye 


Yukarıda gördüğümüz gibi, 


materyalist yaklaşımlarından sonra, insanı odaklayan ilk öğretiler, sofistler tarafından ortaya atılmış ve bu görüşler Platon'un ahlakçı ve toplumsal analizleri için müsait bir temel oluşturmuştur. 

Bu safhada Platon, sofistlerin hazza dayanan hayat görüşlerini teferruatlı bir tartışmaya açarak, Sokrates öğretisini aşmaya karar vermiş görünmektedir. 
Yine de sofist disiplinin karşısına, ustasının “iyi” kavramı ile çıkar; 

“İyi, doğru bir hayatın kesin ölçütü ve amacıdır.” 

Platon, bu 


oturtulabilmesinin, ihtiva ettiği “doğru” kavramının 


tezin Oo sağlam Oo temellere 


tarif edilebilir, hiç değilse araştırılabilir bir şey olması 


ile mümkün olduğunu kavramıştır. 
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Bu 
“Aradığımız şey bilinen bir şeyse, bunu aramaya gerek 


zorlu meseleyi çözmeye çalışırken; yoktur. Bilinmeyen bir şeyse, bulduğumuz şeyin aranan şey olduğunu nereden bileceğiz ?” sorusu ile sofistler, Platon'u zor duruma sokmuşlardır. Filozofbu meseleyi, Orpheus ve Pythagoras'çı öğretilerden edindiği “ruhun ölmezliği” kavramı ile çözmeyi deneyerek, Sokrates disiplinini aşma yolunda ilk adımı atmıştır. 

Ruh ölümsüz olduğuna göre, aranan doğru ile daha önceki hayat dönemlerinde muhakkak karşılaşmış olmalıdır. Ölümsüz bir ruh taşıyan insanoğlu için “öğrenmek”, eskiden bilinen bir şeyi hatırlamaktan (anamnesis) başka bir şey değildir. Ancak ölümsüz ruhunu eski hayatında gördüklerinden hatırladıkları son derece muğlak bilgilerdir. Üstüne üstlük, bir de bu dünyadaki doğrudan algılamaların getirdiği zihni karmaşa, bu bilgileri daha sallantılı tasavvurlar haline dönüştürmektedir. 

Platon bir diyalogda, Sokrates'in ağzından şunları söylemektedir; “Ben bir ebeyim. Şu farkla ki, kadınları değil, erkekleri doğurtuyorum. Benimle konuşmaya başlayan, önce bilmezmiş gibi görünür. 
Ama konuşma ilerledikçe açılır ve hatırlamaya başlar. 
Bununla beraber, benden bir şey öğrenmediği bellidir. 
En güzel bilgileri, sadece kendi içerisinde bulur ve ortaya koyar.” 

Böylelikle Platon öğretisinin, “doğru sanı” (orthe doxa) ve “bilgi” (episteme) arasındaki karşıtlık ile ruhta bilinçsiz bir halde mevcut, “doğuştan tasavvurlar” şeklinde özetlenebilecek iki ana görüşüne varılmış olmaktadır. Doğru sanı, muğlak ve devamsızdır. 
Bilgi ise bir temele, bir sebebe (logos'a - Herakleitos öğretisinde Evren'e hakim olan kanun, nizam ve tanrısal aklı tasvir için kullanılan sözcük) bağlanmakla, 


dayatılmakla sağlam ve sürekli olur. 


Olgunluk dönemi 
Doğru sanı (doğru algılama) ile bilgi, iki ayrı 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dünya yaratmıştır. Bir yanda meydana gelen ve yok olan, doğru sanının, izafi gerçekliklerin dünyası, diğer yanda, sağlam ve devamlı, asıl hakikatın, “idealar”ın dünyası. (Le monde sensible et le monde intelligible) 

bilgi 
Protogoras'çıdır. Bir şeyi bilen kişi, onu algılayan 


Platon'un teorisinin oçıkış noktası kişidir. Bu yüzden “insan her şeyin ölçüsüdür”. “Algı, daima var olan bir şeydir. Bilgi olduğu için de şaşmaz” diyor Protogoras. Platon bu görüşe, Herakleitos'un, “var dediğimiz her şey, gerçekte oluş sürecinde olan bir nesnedir” şeklindeki “akış kuramı”nı katar. Platon, 

Bilgi bir algıdır; (hatta aslında bilgi, bir algılama yargısıdır.) 

İnsan her şeyin ölçüsüdür; 

Her şey akış halindedir; 

şeklinde özetlenebilecek teorinin, algılanan nesneler için doğru, gerçek bilgi açısından yanlış olduğu neticesine varmıştır. 

Ünlü idealar kuramı, işte bu bilgi (episteme) anlayışından doğmuştur. Bu kuram, hem mantık hem de metafizik içeriklidir; 

İdealar dünyasından gelerek, insani beden ile birleşen ölümsüz ruhun gayesi, asıl yurduna tekrar Beden, bu 


yardımcı olarak işlevini yerine getirmelidir. 


kavuşmaktır. isteğin gerçekleşmesine 
Bu kavuşmanın gerçekleşmesi, idealara ulaşmaya, ideaları bilmeye bağlıdır. Bu bilgi de yine bir hatırlamadır. 
Ancak bu hatırlama işleminin frekansı, ruh ve bedenlere göre değişkenlik gösterir. Platon'a göre ruhlardan çok büyük bir çoğunluğunun hatırladığı bulanık görüntülerdir. Ruhlardan küçük bir azınlıkta “algılama yetisi”, daha az bir oranında “anlama yetisi” ve nihayet pek azında, ideaları tamamiyle hatırlayabilme, “akıl yetisi” vardır. Bu sonuncular, rölatif o gerçeklerden (o algıladıklarına (o dayanarak, hangi ideaların hayalleri ile karşı karşıya olduklarını tanımlayabilirler. 


(Platon kendisini, bu kategori 


bireylerden saymaktadır.) Yeryüzü, idealar dünyasına 


benzer. Yeryüzündeki her nesne, idealar dünyasından pay almıştır. Bu hatırlama vetiresinin irdelenmesi Platon'u, “sevgi” (eros) kavramına götürmüştür. 
Yaşadığımız ve idealardan pay almış bu dünyayı, objektif kriterler çerçevesinde algılayabildiğimizde, gerçeklere varabilmemiz mümkündür diyor ünlü düşünür. Platon'a göre bunun en çarpıcı örneğini, “güzel” kavramının değerlendirilmesinde görmekteyiz. 
Sevgi, güzele yönelmektedir. Zira güzel kavramı, idealar (o dünyasındaki (o gerçekliğin (o hatırlanması neticesi verilen bir hükmü içermekte ve dolayısıyla sevgiyi yaratmaktadır. Platon sevgiyi, (eros) bütün ölümlülerde rastlanan bir ölümsüzlük çabası olarak tanımlar. En basit hali ile eros, bütün insanlarda, kendilerini yaşatacağına inandıkları bir nesil yetiştirme iç güdüsü olarak görülmektedir. Ancak bazı insanlarda “eros” kavramı, daha üstün bir niteliğe bürünmüştür. 
Bu seçkin kişilerde, yani ideaları tamamiyle hatırlama yetisine (aklına) sahip fertlerde eros, bu güzelliklere ulaşmak ihtirası şeklinde tezahür eder. Bu arzuyu gerçekleştirebilecek bilgilerin eksikliğini hisseden seçkinler, bilgisizlikten kurtulmak çabası içerisinde bulurlar kendilerini. Bu kişiler eros'u, dünyaya çocuk getirmekten öte bir işlev, idealara ulaşarak erdemli işler yapmak ve yeryüzünde devamlı bir isim, ebedi bir şeref bırakmak çabası ve aşkı olarak görürler., alakadar 


Felsefi (o meselelerle olan birçok 


düşünür tarafından yapılan tetkiklerde, “iyi, doğru ve güzel kavramları, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu hususiyetlerdir” şeklinde dile getirilen Platon 


öğretisinin altında yatan fikri zincir budur. 


Alıntı, Kaynak; Vikipedi 


htip:/MWww.wikizero.biz/index.php?g-aHR0OcHMö6Ly90ci53aWtpcGVkaWE ub3JnL3dpa2kvUGxhdG9u 
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Çizgi Roman - GÖK KIZ Kozmik Göçebe / Bölüm 2 


Yazan ve Çizen: Kenan Böğürcü 


GOK KIZ: Kozmik Göçebe 


Kenan Böğürcü”nün yazıp-çizdiği “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” ikinci bölümüyle sizlerle. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi için özel olarak hazırladığı çizgi romanın tanıtım yazısı kısaca şöyle; 


Geleceğe dair öngörülerimiz dünyanın kaynaklarını tükettikçe uzayda 


yeni yaşam alanları bulmak üzerine. 


Fakat ya biz gitmeden aynı kaygıları taşıyan göçebe uzaylılar bizden 


önce davranırlarsa... 
Ve üstelik bunların niyetlerinin ne olduğunu 


uzun süre anlayamazsak. 


Keyifli okumalar 
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BU SIRADA TÜRKİYE'NİN 
BAŞKA BiR KÖŞESİNDE... 


ÜÇ BİN YÜZ YETMiŞ 
RAKIMLI 
ERZURUM/KONAKLI- 
KARAKAYA TEPESİ 


AVRUPA'NIN EN YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 
TELESKOBUNUN 
BULUNDUĞU DA6* 


ŞAKA BiR YANA 
HEMEN ERZURUM'A 
GELMEN LAZIM. 

CiSiMLERi YAKINDAN 


iNCELEMELİSİN 
EDEBİLİR 


YAKIN ÇOĞRAFYADA 
EN NET GÖRÜNTÜLER 


SENiN SAHTE 
BiLiMCiLER HAKLI 
ÇIKTI GALIBA 


BiZDE. HÜKÜMET HER 
AN MÜDAHELE v 


ÇOK iSTERİM ELBETTE AMA 
BANA BIRAZ iZiN VER. BU 
GECE BiR TELEVİZYON 
PROGRAMINA KATILACAĞIM 
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SANA BUNLARIN 


KESİNLİKLE ASTREOiD 


OLMADIĞINI 
SÖYLÜYORUM. 


EVRENDE YALNIZ MİYIZ 
SORUSUNUN CEVABİNİ 


ÖĞRENMEK ÜZEREYIZ 


DÜNYA DİŞİ 
CANLILAR MI? 


BANA HAKSIZLIK 
YAPMA. EVRENİN 

BÜ 

DÜŞ! 

HER ASTRONOM 
BÖYLE BiR OLASILIĞI 
AKLININ BIR 
KÖŞESİNDE SAKLI 
TUTAR .BUNU SEN DE 
ÇOK iYi BİLİYORSUN 


HAH HAH HAH! 
ELBETTE BiLiYORUM. 
CANIM. ALINMA 
HEMEN! 


PROGRAMDAN SONRA YOLA 
ÇIKARIM. ERZURUM'A GELİNCE 
BENi GARAJDAN ALIRSIN 


NE DEMEK, 
ZEVKLE. TAMAM 
GÖRÜŞÜRÜZ O 
HALDE 


ŞU iŞE BAK SENİ HEMEN 
ŞiMDi ERZURUM'A 
IŞINLANSAM KEŞKE 


BENiM KÜLÜSTÜRLE YOLA ÇIKSAM 
UZUN YOLA DAYANABİLİR Mi ACABA? 
BiLET DERDİNDEN KURTULURDUM 


AH TABii, NE MÜMKÜN! 
NE OLDU YiNE? FRENE 
DOKUNMADIM BiLE 
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HADI ORDAN 
BE! iMDAAAAT! 


POLis! POLiSi 
ARAMALIYIM 


TEŞEKKÜR EDERİM. BiR 
SÜRE BU ŞEKiLDE 
YOLCULUK YAPACAĞIZ. 
ENDİŞELENMEYİN. 


» 


PROFESÖR DERMAN LÜTFEN 
SAKIN OLUN. TELEFONUNUZU 


VE ARACINIZIN MOTORUNU oo « SU TESTİSi SU KAPATIN YOLUNDA KIRILIR 
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PROFESÖR ETHEM DERMAN ASLINDA SON DERECE KORKMUŞ OLMASINA RAĞMEN YAŞADIĞI FENOMENiN TESiRi ALTINDAYDI. BiLiM İNSANİ iRADESiYLE KORKUSUNU BASTIRABILDI 


BU SES TUHAF 
BiR ŞEKiLDE 
BANA GÜVEN 
VERİYOR 


HAY ALLAH! TV PROGRAMI! 
NEYSE Ki HER ZAMAN BIR B 
PLANLARI VARDIR. BAŞLARININ 
ÇARESİNE BAKARLAR. UMARIM 
YOKLUĞUMU ÇABUK FARK 

. EDERLER 


O GECE EMNİYET KUVVETLERİ VE 
BASIN, ÇOK SAYIDA, GARIP BiR UFO iHBARI ALDI 


SABAH 
ŞERİFLERİNİZ 
HAYROLSUN 


PROFESÖR 
UYANINI 

PROFESÖR! 
PROFESÖR! 


BiLiYORUM SiZi 
KORKUTTUM.BUNUN iÇIN ÜZGÜNÜM AMA 
INANMANIZ iÇiN BU 
TECRÜBEYİ BIZZAT 
YAŞAMANIZ 
GEREKİYORDU 


BEBEKLER 6iBi 
UYUYORDUNUZ. 


UYANDIRMAK iSTEMEDiM 


DiLiMiZi KONUŞUYORSUN VE BiZE BENZİYORSUN. 
İNSAN KILIĞINA GiRMiŞ REPTiLİAN OLDUĞUNU SÖYLEME SAKIN. BENi YEMEYİ AKLINA BiLE GETiRME. ETiM ÇOK KARTTIR 
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FiZiKSEL f Vk ” ÖZELLİKLERİMİZİN 
BiZ DE EN AZ — SiZE BENZEDİĞi 
SiZiN KADAR OVE ç p 
ETOBURUZ 
PROFESÖR il 


ÇÜNKÜ BENZER BiR ORTAMDA 
MiLYARLARCA YIL SÜREN MUTASYONLARLA, 

SiZE SON DERECE TANİDİK GELECEK 

BiYOLOJiK BiR EVRiMIN ÜRÜNÜYÜZ 
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BU ÇOK HOŞUNUZA 
GiDERDi DEĞİL Mi 
PROFESÖR? TOPLUMUNUZ 
BiZE TANRI MiSA4FiRi 
GÖZÜYLE BAKABiLİRDİ 


Ça 4 BiLGiYi ETKiLi BiÇiIMDE i (4 İŞLİYORUZ. BUNU gi e ZN | YAPARKEN SiZiN 


e YÖNTEMiNİZİ e KULLANIYORUZ. YANI 
BEYiN GÜCÜMÜZÜ 


AMA DiLiMiZ 
SİZDEN ÇOK 
FARKLI. 
YAPTIĞIMIZ TEK 


HIMMM. BANA KALIRSA 
GERİDEN GELİYORSUN. 
"'GÜNAYDIN'' DEMEK VARKEN 
MODASI GEÇMİŞ O iFADEYİ 


© NEDEN KULLANDIN? 


HADi AMA PROFESÖR! 
BENi ANLAYACAĞINIZI 
UMUYORDUM. ONU BiZE 
SiZ ÖĞRETTINİZ 


DÜNYA DIŞI 
MEDENİYETLERE 

GÖNDERDİĞİNİZ KAYITTA 
BU MESAJ VARDI 
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MERAK ETMEYİN PROFESÖR, ONU DA 
UZAYDA ''SABAH DiĞERLERİNi DE SiZE GERi VERECEĞİM. 


ŞERiFLERİNİZ HAYROLSUN'' DiYE AMA ÖNCE BENi ÇOK iYi DINLEMENİZİ KONUŞAN BiR KAYIT BiLiYORUM. RiCA EDİYORUM YOKSA O SiZE Mi ULAŞTI? 


EVRENİN UZAK KÖŞELERİNDEN DÜNYANIZIN SINIRLARINA KADAR GELEBILDİĞİMiZE GÖRE SiZDEN DAHA GELiŞMiŞ BiR UYGARLIĞA SAHIP OLDUĞUMUZU TAHMiN EDERSiNİZ. GEZEGENiMiZDEKi ELEMENT SAYISI DÜNYA'YA GÖRE, YETERLi TEKNOLOJIK ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAK KADAR 


H 


TAMAM GÖZÜMÜ 
YETERİNCE 
KORKUTTUN AMA 
BENİM GÜNAHIM NE? 
NE iSTiYORSUN 
BENDEN? 


PROFESÖR 
BiZiMLE iŞBiRLİĞi 
YAPMAK iSTER 
MiSiNiZ? 
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Kısa Öykü 
Murat K. Beşiroğlu 


rdehiyat Şeliri 


debiyat Şehri Oyunu'nu keşfettikten sonra hayatım değişmiş, varlığımı kararsız hale getiren boşlukları nasıl dolduracağıma karar vermiştim. Mükemmel bir oyundu, mucize gibiydi. 


Oyunun tadını doyasıya çıkarabilmek için işten ayrılmış, kendimi Taksim Gümüşsuyu'ndaki evimde gönüllü bir sürgünlüğe mahküm etmiştim. 
Asıl niyetim edebiyat şehrinde bir bölgeye ismimi verebilmek; yolları, ağaçları, binaları ve insanlarıyla özgün bir mahalle oluşturabilmekti. 
Bunun için uzunca bir zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum. Öncelikle kentin bütün bölgelerini doyasıya dolaşmak; sokaklarda, bahçelerde, ev içlerinde yaşanan maceralardan payıma düşeni almak istiyordum. 


Kredi kartı limitimi sonuna kadar kullanarak 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aldığım sanal gerçeklik koltuğuna oturdum ve başlığı taktım. Daha önce çok kez ziyaret ettiğim halde yine Kafka'nın eserlerinden esinlenerek oluşturulmuş bölgeye girdim. Yüksek kuleler, gotik katedraller ve labirentvari sokaklarla bezeli bu bölgede hava sisli ve yağmurluydu. Titrek gece lambalarının yeterince aydınlatamadığı sokaklarda siyah redingotlu ince uzun adamlar, fettan yüz ifadeli kadınlar dolaşıyordu. Derme çatma evlerin bacalarından püsküren kurumlar yağmur damlalarına karışıyor, dar sokakların 


kasvetini koyulaştırıyordu. 


Devletdairesi olduğunu düşündüğüm cephesi kararmış taş binanın kapısına yaklaştım. Kapıda tıknaz, ceketli ve kasketli bir adam beni durdurdu ve “bu saatte ziyaretçi kabul etmiyoruz” dedi. 
Kafka'nın kahramanlarından biri olsam binanın 


kapıcısıyla uzun bir sohbete dalar, onu ikna etmek için değerli vaktimi çarçur ederdim. Bunu yapmak yerine kapıcıyı sertçe ittim ve yüksek kapının açık kanadından geçerek içeriye girdim. Eğer peşimden gelseydi ağzının ortasına bir yumruk çakmaya hazırdım. Bunu sezdiğinden olsa gerek, kibirli bir tavırla üstünü başını düzeltmekle yetindi. 


Yüksek tavanlı giriş holünde ilerleyip sol taraftaki helezon biçimli merdivenleri tırmanmaya başladım. Merdivenler beni memurların bulunduğu kata çıkardı çıkarmasına ama kata geçebileceğim bir kapı olmadığı için yukarı çıkmış olmam işe yaramadı. Çaresiz yeniden zemin katına indim ve bu kez sağ taraftaki merdivenlere yöneldim. 
Aşınmış mermer basamakların ilk grubunu tırmanınca cüceler için yapılmışa benzeyen açık bir kapı gördüm. Kapıya yaklaştım ve eğilerek içeriye baktım. Kapının hemen arkasında ufak tefek bir kadın tahta beşiğinde çaputlara sarılmış bebeğini sallıyor, odanın dip kısmında ise ikiz olduğunu tahmin ettiğim iki adam birbirlerinin beden hareketlerini taklit ederek sohbet ediyordu. 

Orada fazla oyalanmadan ikinci grup merdivenleri de tırmanıp üst kata ulaştım. 
Şimdi karşımda çoğu boş olan çok sayıda masa vardı. Masaların ikisinde iki memur başlarını daktilolarının üzerine dayayarak uyuyordu. 
Uyanık olan tek memurun bulunduğu masaya doğru ilerledim. Memurun elleri daktilonun üzerindeydi, ne yazacağını düşünüyor gibiydi. 
Ceketinin dirseklerine sardığı deri parçaları ve kararmış gömlek yenleriyle pespaye bir görüntüsü vardı. Devlet dairelerinde adet olduğu üzere kafasını kaldırıp bana bakmadı. Masanın önündeki tek sandalyeye oturup “Sizce Şato neyi temsil ediyor?” diye sordum. “Şato ulaşılamayandır” diye cevap verdi. 


Edebiyat Şehri - Murat K. Beşiroğlu 


“Beni sakın Gregor Samsa'yla karıştırmayın. 
Joseph K. ile de. Böyle yuvarlak yanıtlara pabuç bırakmam.” 


“Kafka'nın ulaşamadığı yer neresi olabilir sizce?” diye sordu. 


“Burada soruları ben sorarım? demek yerine “Yayınevleri elbette” diye cevap verdim. 


“Yayınevlerini oOGodot'yu bekler gibi beklersiniz” dedi memur. Sonra sanki ben orada değilmişim gibi ayağa kalkıp arkasını döndü. 
Sırtındaki eprimiş ceketin altına çizgili bir pijama giymişti. Arka taraftaki dolaplara doğru ilerlerken peşinden gittim. Kapağını açtığı ilk dolabın içine külle karışık kar yağıyordu. Kapağı kapadı ve diğerini açtı. Açtığı ikinci kapak yüksekliği yarım metreyi bile bulmayan bir boşluğa açılıyordu. 
Ellerini boşluğun bel hizasındaki zeminine koydu ve sıçrayarak içeriye girdi. Odanın içinde emekleyerek ilerledi ve başını sakınarak yere serilmiş şiltenin üzerine uzandı. Köşedeki yamalı örtüyü başına kadar çekmesini benimle artık muhatap olmak istememesine yordum. Demek ki ayrılık vakti gelmişti. 


Bir sonraki durağımın hangi yazarın semti olacağını (o belirlemeye (o çalışıyordum. o Hepsi birbirinden cazip çok sayıda yazarı eledikten sonra Orhan Pamuk ile Oğuz Atay arasında kararsız kaldım. Her ikisini de aynı ölçüde sevdiğim halde eserlerinde mekân tasvirlerini daha fazla kullanan Orhan Pamuk ağır bastı. Orhan Pamuk'un bölgesine girmek üzere önümdeki sanal klavyeye dokunduğum anda kapı çalındı. Sıkıntıyla kalkıp pencereden aşağıya baktım. Aşağıda takım elbiseli iki adam kapının açılmasını bekliyordu. Belli ki yanlış adrese gelmişlerdi, onlara açıklama yaparak değerli vaktimi harcamak niyetinde değildim; 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kapı zilini sessize alıp yeniden sanal gerçeklik koltuğuma oturdum. 


Orhan Pamuk bölgesinin giriş kapısı yetmişli yılların Nişantaşı'ndaydı. Bulunduğum caddede dükkanlar kapalı, ortalık sakindi; saat gece yarısını geçmiş olmalıydı. Sokaktan tek bir araba bile geçmiyor, birkaç sokak öteden köpek çetelerinin kendi aralarında yaptığı kavganın sesi geliyordu. 
İyice kulak kesilince hırlamalar ve havlamalar arasında darbe alan köpeklerin uğunmaları da duydum. Uzaklardan bir bozacının “boaoazaa” nidası geldi ve hiç sevmediğim halde canım boza çekti. Islak ve karanlık caddede ağır adımlarla ilerledim. Solumdaki boş dükkân vitrininde ihtiyar bir adam çıplak bir vitrin mankenini kucağına yatırmış, elindeki fırçayla ona bıyık ve sakal çiziyordu. Kendisine baktığımı hissedince başını kaldırıp gözlerini üzerime dikti. Bakışları öylesine tutkuluydu ki oradan hemen uzaklaşmazsam dizlerinin üzerine bu kez beni yatıracağından ve saçlarımı sıfıra vuracağından korktum. Sık adımlarla ilerleyip Alaaddin'in Dükkanı'nı geride bıraktım ve bir taksiye el edip durdurdum. Taksi şoförünün uzamış sakalları ve yorgun gözlerinde bir tuhaflık vardı. Taksinin arka koltuğuna oturup alacakaranlık içinde ilerledikten sonra tuhaflığın ne olduğunu idrak ettim. Taksici yirmi sene sonra dönüşeceğim insandı. Saçlarım beyazlasa, yüzüm kırışsa ve biraz kilo alsam aynen onun gibi olurdum. 


“Birbirimize ne kadar benzediğimizi fark ettiniz mi?” 


“Nerede gidiyoruz?” 
“Tarihi yarımadaya. Benzerliğimiz tuhaf 


değil mi?” 
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“İnsan insana benzer. Hepimiz Âdem babanın soyundanız” dedi taksici. Benzerliğimizin onda aynı heyecanı yaratmadığı anlaşılıyordu. 


Taksiden Unkapanı köprüsünün ortasında inmek zorunda kaldım zira Haliç'in diğer yakasında Osmanlı dönemi yaşanıyordu. Osmanlı döneminde öyle bir köprü olmadığı için karşıya gözlerinden uyku akan bir gencin kürek çektiği küçük bir kayıkla geçtim. 


karanlık 
Eminönü'ne doğru yürürken ahşap bir konağın 


Haliç'in sularını o seyrederek penceresinden mum ışığında sohbet eden iki adam gördüm. Kıyafetleri farklı olsa da yüzleri birbirine çok benziyordu, tek yumurta ikizi olmaları 


kuvvetle muhtemeldi. 


17. yüzyıl İstanbul'unun hiç de eğlenceli olmadığını düşündüğüm sırada içime bir kurt düştü. sanal gerçeklik başlığını çıkarıp çevreye göz gezdirdim. Kapıda gördüğüm kravatlı iki adam karşımdaki kanepeye 


Oyunu (durdurdum, 


kurulmuş, Ooönlerindeki Okâğıt  inceliğindeki ekranlara obakıyorlardı. e Beyefendiler ( içeriye girerken oayakkabılarını çıkarma zahmetine katlanmamışlardı. 


Öylesine rahat tavırlar içinde olmalarını 


aklım (o almıyordu.“İçeriye (o nasıl (o girdiniz? 
Yaptığınıza hukuk dilinde haneye tecavüz denir” 


dedim. 


Üçgen kravatlı olanı “Borç tahsilatı için gelmiştik. Oyuna öyle dalmıştınız ki rahatsız etmek istemedik” diye cevap verdi. Diğerine göre daha yaşlı ve paspal görünüyordu. 


“Vadesi gelmiş bir borcum yok. Evime tebligat gelmedi. Buraya böyle baskın yapar 


gibi girmenizin hiçbir yasal dayanağı yok. 
Şimdi polisi arayacağım ve evimde iki hırsız olduğunu söyleyeceğim. Arama emriniz var mı? Kimliklerinizi görebilir miyim? Daha kim olduğunuzu ve içeriye nasıl girdiğinizi bile açıklamadınız.” 


Genç olanı yüzünde müstehzi bir ifadeyle yanındakine “Arkadaş çok film seyretmiş galiba” dedi. 


Böyle küstah tiplere hiç dayanamam, birdenbire kan beynime sıçradı. “Derhal dışarıya çıkın, yoksa ben çıkarmasını bilirim” diye kükredim. 


Takım elbiseli genç adam cebinden çıkardığı kimlik kartını futbol hakemleri gibi havaya kaldırarak bana gösterdi. Kartın üzerinde bir bankanın amblemini gördüm ve müfettiş Alper Güngörmüş yazısını okudum. 


“Ne istiyorsunuz, evime neden geldiniz?” 
diye sordum. 


“Hep böyle anlamazdan gelirler. Halbuki hiç faydası yok” dedi müfettiş Alper. 


“Ben buradayım, aloo, bir şey söyleyeceksen yüzüme bakmalısın” dedim. 


Alper yerinden kalkıp sanal gerçeklik Hatta sanki 


ben üzerinde oturmuyormuşum gibi emniyet 


koltuğumu incelemeye başladı. 
kemerlerini çekiştirip sağlamlığını kontrol etti. 
Ardından “Bunu icrayla sattırırsak bankanın bütün alacağını tahsil ederiz” dedi. 


Hiç sesimi çıkarmadan yerimden kalktım, arka odaya gidip yastığımın altındaki şok cihazını aldım, cihazı arkamda saklayarak oturma odasına 


Edebiyat Şehri - Murat K. Beşiroğlu 


döndüm ve çakma müfettişin beline sağlam bir elektrik şoku verdim. Yere düşüp abartılı hareketlerle çırpınmaya ve haykırmaya başladı. O anki hali ceza sahası içinde aldığı darbeyi hakeme göstermeye çalışan bir santrafora benzediği için üçgen kravatlı adama dönüp “penaltı” dedim. 


Bu sırada beysbol topu biçiminde bir dronun penceremin önünde hafifçe alçalıp yükselerek evimi gözetlediğini fark ettim. Ön kısmında müfettiş Alperin kartvizitinin oüzerindeki amblemin aynısı vardı. Eğilip kanepenin altındaki beysbol sopasını aldım, pencereyi açtım ve şık bir vuruş için pozisyon aldım. Sopayı gören dron bir metre kadar geri çekildi. 


“Güzel kardeşim bizim niyetimiz alacağımızı tahsil etmek. Borcunu bir an önce öde de gidelim. 
Uğramamız gereken başka müşteriler var” dedi üçgen kravatlı adam. 


“Şimdi mi” dedim elimdeki sopayla adamın üzerine yürüyerek. Telaş içinde ceplerini karıştırıp banka 


güzel kardeşiniz oldum, değil 


amblemli kimliğini çıkardı ve “Biz sadece uyarı görevimizi yapıyoruz. Haciz işlemi için polisle beraber gelelim madem” dedi. 


“Vadesi gelmiş borcum yok benim. Elimden bir kaza çıkmadan evimi terk edin” dedim. Ben dronla ve üçgen kravatlı adamla meşgulken Alper sessizce sürünerek arkamdan yaklaşmış olmalı. 
Bacağımı bir elin kavradığını hissettim. Az önce acı içinde feryat figan eden o değilmiş gibi bacağımı tutup kaldırarak ayağa kalktı ve beni yeri düşürdü. 
Bu sırada beysbol sopası elimden düşüp zeminde yuvarlanarak uzaklaştı.Alper toparlanmama fırsat vermeden üzerime atlayıp boğazımı sıkmaya başladı ve “Ödeyeceksin borcunu, yoksa seni öldürürüm” diye haykırdı. Bunu söylerken boyun 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damarları şişmiş ve yüzü pancar gibi kızarmıştı. 


Bacaklarımı kullanarak dengesini bozmayı başardım ve onu altıma aldım. Üstte olmama rağmen pençe gibi elleriyle boğazımı sıkmaya devam ediyordu. Sağ elimin orta ve işaret parmaklarını gözüne sokmak için hamle yapınca korunma içgüdüsüyle boğazımı bırakıp yana döndü ve birkaç saniye önce beni öldürmeye teşebbüs eden o değilmiş gibi isterik bir biçimde ağlamaya başladı. Arada da “Öde paramızı, paramızı istiyoruz” diye bağırıyordu. 


Mutfağa koşturup bir ekmek bıçağı aldım, sakinleşmek için orada bir süre bekledim ve yeniden salona döndüm. Alper kardeşimiz bu arada belli ki kıdemli arkadaşından fırça yemişti, kanepede süt dökmüş kedi gibi oturuyordu. 


“Şimdi evrakları inceleyince meseleyi daha iyi anladım. Senin bir benzerin var güzel kardeşim. 
Kimliğini kopyalayıp senin adına kredi çekmiş. 
Ben de diyorum ki niye anlaşamıyoruz. Biz banka olarak bu konuda çok hassasız. Savcılığa suç duyurusunu yaptık. Davayı sizin adınıza takip edebilmemiz için vereceğimiz hesap numarasına para aktarman gerekiyor. Yaz güzel kardeşim, söylüyorum numarayı” dedi üçgen kravatlı. 


“Elimden bir kaza çıkmadan burayı terk edin. Polisi de aradım. Birazdan gelirler” dedim. 


“Biz prensip olarak tahsilat yapmadan bir evden ayrılmıyoruz” dedi Alper. 


Bıçakla üzerlerine yürüyünce kalkıp apar topar kapıya doğru seğirttiler. Beni banka müfettişi olduğuna inandırmaya çalışan Alper kapıdan çıkarken “Delisin sen, ruh hastasısın” diye bağırdı. 


Asansöre binerlerken üçgen kravatlı “Bari 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bir çorba parası atsaydın, bu sıcakta kravat takıp geldik” dedi. 


Oturma odasına dönüp gittiklerinden emin olmak için pencereden baktım. Kendilerini yukarıdan takip eden dronla birlikte Kabataş'a 


doğru iniyorlardı. 


Aşk Algoritması / 2018 - Murat K. Beşiroğlu 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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail Şahin | Sİ 


belecekten 


Akıl Ötesi Haberler 


Polat Onal 


Baskı Yılı/Yeri; Mayıs 2019 / İstanbul 
Sayfa Sayısı: 196 
Yayınevi: Kent Kitap 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 

Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Polat Onatın 

“Gelecekten 

Akıl Ötesi Haberler 

Kaotik Bilimkurgu Öyküleri 


isimli kitabı. 
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Yeni bir kitapla daha karşınızdayız. Polat Onat'ın “Gelecekten Akıl Ötesi Haberler — Kaotik Bilimkurgu Öyküleri” isimli kitabına göz gezdireceğiz. 


Kitap dokuz adet öyküden oluşuyor. Bu arada yazarın yine 2019 basımlı “Yok Olmadan Önce Dünya” ve “2079'da Karşılaşacağınız Dokuz Olay - Kozmik Bilimkurgu Öyküleri” iki bilimkurgu kitabı daha olduğunu belirtelim. Gelelim bu kitaptaki öykülere. 


1— TELEKİNEZİ SALGINI 


Bazı insanlarda birden telekinetik yetenekler ortaya çıkmıştır. Bu yetenek daha sonra salgın haline gelmiştir. Hapishanedeki mahkümlar duvarları yıkıp kaçmakta, en güvenli banka kasaları çok rahatça soyulabilmektedir. Neredeyse dünya nüfusunun yarısı bu salgından etkilenmiştir. Çin'in nükleer silahlarının bulunduğu depodan silahlar bile kaçırılmıştır. İlk araştırmalara göre sudaki bazı maddelerin fazlalığı böyle bir yeteneği ortaya çıkarmıştır. Fakat daha sonra hazır şişelenmiş içme sularında da aynı maddeler bulunmuştur. O sırada başka bir yerde ise bu yeteneğe yol açanlar kendi gelecekleri için plan yapmaktadırlar. 


2 — BİLENLER YAŞAR 


Her türlü ihtiyacınızın soru-cevap şeklinde giderildiği bir zamanda yaşamak ister miydiniz? 
Akşam yemeği için almanız gereken besin tabletleri için veya işe giderken kullandığınız metroya binmek için turikede sorulan soruya yanlış cevap verirseniz ne olur? 


Öykümüzün Oo kahramanının (oOböyle bir gelecekteki (o yaşantısından bir kesit okuyoruz. 
Dikkatsizliği yüzünden kaza geçiren kahramanımız acil servis hizmetini aramak için soru hakkını kullanmak zorundadır. Bu arada kahramanımızın durumu ciddidir. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 
3 - KİTAPYİYEN 


Bir profesör bitkilerin DNA'sı değiştirerek deneyler yapmakta ve bunları bir botanik bahçesinde yetiştirmektedir. Geliştirdiği bir tür ise kurumuş ağaç gövdesi şeklindedir. Bu türe Kitapyiyen adını vermiştir. 
Çünkü beslenmesi için kitap yemesi gerekmektedir. 
Selüloza duyarlı bir canlıdır ama sadece roman türü kitap yemektedir. Profesör ise yaptığı tanıtımlarda Kitapyiyen'in kitapla beslendikten sonra hidrokarbon açığa çıkardığını, bununda roket yakıtı olarak kullanıldığı anlatır. Sadece belli özelliklere sahip topraklarda yetişen Kitapyiyen için tarlalar kurma fikri vardır. Asistanını görevlendirir ve kısa sürede Kitapyiyen tarlaları kurulur ve dünyanın her yerinden kitaplar getirilir. Ancak bir süre sonra sıkıntılar başlar ve proje sonlandırılır. Asistanı projenin başarısız olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen profesör halinden memnundur. Profesör her şeyi para için yapmıştır. 


4— CALINGER SENDROMU 


Bu öyküde kahramanımız yaşadığı dönemde uygulanan “Haftalık İnternetsiz Gün” ü değerlendirmek için şehrin kalabalığından uzaklaşır. Aracını park ederek orman içinde yürüyüşe başlar. Uygun bir yer bularak içinde bulunduğu yerde resim yapmaya başlar. 
Fakat elinde tüfek olan bir adam gelir ve kendisine sorular sorar. Verdiği cevapları beğenmeyen adam kahramanımızı kulübesine götürür. Kulübe kitaplarla doludur. Silahlı adam kendisini ünlü bir yazar olarak görmektedir ve kahramanımızı rakiplerinin kendisini bulması için görevlendirildiğini düşünür. Bir süre sonra aralarında dostluk başlar ve ortaklaşa bir şeyler yazmaya başlarlar. 


5 - ROBOTLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ 


Yapay Zekâ çalışmaları ilerlemiş ve iki çeşit cyborg tipi ortaya çıkmıştır. Birincisi, insan bilincinin 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beyin transferi yoluyla aktarılması sonucu ortaya çıkan, insan bilinci temelli “Replikan” lar. Diğeri ise oldukça gelişmiş Yapay Zekâ temelli “Siberneo” lar. 


İnsanlar dünyaya öyle zarar vermişlerdir ki, geri dönüş mümkün değildir. Replikanlar ve Sibereolar ortak bir karar alıp tek çarenin insan türünün yok edilmesine karar verirler. Gezegenin her yerinde insanlara yönelik soykırım uygulanır. Fakat “Evrensel Yapay Zekâ” tarafından verilen bir emirle nükleer silahlar kullanılmıştı. İnsan ırkı tarihin tozlu sayfalarında yerini alırken, “Evrensel Yapay Zekâ” Dünya üzerindeki tek mutlak otoritenin kendisinin olduğunu ilan eder. Replikanlardan ve Siberneolardan koşulsuz itaat istiyordu. Replikanlar kararı kabul ederken Siberneolar itiraz ediyordu. Evrensel Yapay Zekâ, Sibermeolara otoritesinin kabul edilmesi karşılığında Siberneolara ayrıcalık tanır. Ancak bu durum Replikanları rahatsız eder ve çeşitli eylemlere başlarlar. Son olarak Evrensel Yapay Zekâ'nın yönetim merkezine, işlemcilerine, enerji kaynaklarına saldırırlar ve Evrensel Yapay Zekâ'yı yok ederler. Replikanlar ve Siberneolar artık özgürdür. 


6 — SUNTA UZAY GEMİSİ 


Akif Dede, bir marangoz ustasıdır. Yine kendisi gibi marangoz ustası olan Cemal Usta'ya suntadan uzay gemisi yapacağını söyler. Cemal Usta ise böyle bir şeyin mümkün olamayacağını anlatmaya çalışır. Akif Dede niçin sunta kullanılması gerektiğini anlatır. Kafasına koymuştur bir kere suntadan uzay gemisi yapmayı. 


Akif Dede kaçırılmıştır ve terkedilmiş bir hangarda sandalyeye sıkıca bağlanmıştır. İri yarı, siyah gözlüklü bir adam İngilizce soru sorar, yanındaki adam soruyu tercüme ederek Akif Dede'ye iletir. Ancak Akif Dede inatçıdır, “ağzımdan tek laf alamazsınız” der. 
Bir kez daha kendisine sorulur. Akif Dede kararlıdır, konuşmaz. Nihayetinde öldürülür. Siyah gözlüklü adam ve tercüman hangardan çıkıp yola koyulurlar. Siyah gözlüklü adam Türkçe konuşmaya başlar, tercüman 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Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin niye öldürdüğünü sorar. Gözlüklü adam cevap verir, 


“Patronlarımı endişelendiren şey, bu adamın “sunta uzay gemisi” fikri değildi..... Fakat bu meczubun tutkulu tavırları ve hevesli yaklaşımı, çevredeki bazı yetenekli ve zeki gençleri uzay bilimlerine yönlendirebilirdi..... O nedenle ihtiyarın ortadan kaldırılması herkes için iyi oldu.” 


7— GALAKTİK ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 


Evrensel oOKozmik Şiir Konfederasyonu tarafından görevlendirilen bir şair, farklı galaksilerde yer alan çeşitli gezegenleri ziyaret ederek, o gezegenlerin şiir, sanat düzeyleri hakkında bilgi toplamakta ve elindeki günlüğe yazmaktadır. Görev için Güneş Sistemindeki Pluton gezegenine gelir. 
Gezegenden etkilenir. Sıradaki görevi ise Dünya'ya gitmektir. Fakat ömrünün sonuna kadar Pluton'da kalmaya karar verir ve “sanatmış, şiirmiş, edebiyatmış! 
Hepsinden kurtuldum.” diyerek, günlüğünü çöpe atar. 


8— VENÜS'TEKİ KIRMIZI PİRAMİT 


Venüs'te dev bir piramit inşa edilmektedir ve gezegenin derinliklerinden çıkan demir madeni işlenerek dev bloklar halinde piramitte kullanılmaktadır. 
İşgücü olarak çalışan insanlar üç tabakaya ayrılmıştır. 
Madenlerde çalışan FEDA'lar, çeşitli hizmetlerde görev alan HİBE”ler ve geçici olarak çalışıp Dünya'ya geri dönme hakkı olan KİRA”lar. Kırmızı piramit bittiğinde artık ışık hızını aşmak mümkün olmuştur. 


9 -SOLUCANIN SONSUZ KÂBUSU 


Kitaptaki en kısa öykü. Sadece tek sayfa. Bir solucanın düşüncelerine tanık oluyoruz. 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.co 


YERLİ BİLİMKURGU 


YÜ KSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


Çizgi Roman Supremacy - Your Will Be Done (Overlord) GOK KIZ: Kozmik Göçebe M. YAĞMUR POLAT KENAN BÖĞÜRCÜ Kitap İncelemesi 
Bir Uzaylı Hikâyesi - Karşılaşma 

Mehmet Fatih Atalay 

: ISMAİL ŞAHIN 

7. EH ği 
Hısa Üyhü gi ivesi i Şiir 


Taç ve Cenaze Karadeliğin Kaderi 


(MUT YAZAR 


İzmit Rafineri Şehri 
SÜLEYMAN SÖNMEZ 


Mars'tan Önceki Son Çıkış 
MUSTAFA BUÇKÜN 


Son İnsan - Bölüm 16 Zaman Kapanı 
GURHAN OZTURK MURAT K. BEŞİROĞLU 


—— Kapının İncisi - Bölüm-!0 TECHne Kısa mSeşHikterin a İİİ AYSUN ERDOĞAN e e am YSAL > Ü 
im > 4 VE, a Yıldız Avcısı - Bölüm-il Nokta 5 
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Umut Yavuz 


büyük Sıkınl 


K uzey-Batı ittifakının, dünya nüfusunun dörtte üçünü oluşturan Güney-Doğu ittifakını tamamen 


yok ettiği büyük savaş, daha doğrusu buna büyük kıyım demek daha doğru olur, şüphesiz kaçınılmaz bir olaydı. 


Hatırlayamayacağımız kadar uzun yıllardır dünya hiç bitmeyeceği zannedilen bir barış ortamında yaşıyordu. Dünyada barış vardı ama insanların huzurlu olduğunu söylemek imkansızdı. Bu acımasız kıyımın sonrasında dünyanın tamamına Kuzey-Batı ittifakı hakim oldu ve öncekinden daha uzun ve sıkıcı barış ortamı yeniden tesis edildi. Peki ne olmuştu da dünyada iki kutba ayrılan insanlık böyle birbirine düşmüştü? 


Bunun cevabını anlamak için büyük savaştan çok öncesine gitmemiz gerekiyor. Yeni dünyanın Kuzey-Batı ittifakı topraklarında yaşayan iki arkadaş, Jin ile Jang o gün insanlık tarihiyle ilgili bir konferansa 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katılmak üzere yola çıkmışlardı. Mesafelerin hızlıca kat edildiği bu yeni dünyada hâlâ sayıları az da olsa bir grup insan bu tür konferanslara ilgi gösteriyordu. 


Konferans salonu çok da kalabalık sayılmazdı. 
Konuşmacı İsveç'ten gelmişti. Elbette sunumu kendi dilinde yapıyordu ama Jin ile Jang gibi konferansa çok farklımilletlerdeninsanlar gelmiş ve otomatik simultane çeviri yapan kulaklıklarını taktıkları anda konuşmacı hangi dilde konuşursa konuşsun dinleyiciler kendi ana dillerinde kusursuz bir çeviri duyabiliyorlardı. Profesör Domedagen kısa bir selamlamadan sonra konuya girdi. 
Konferansın konusu “Teknolojik Hayal Kırıklığı ve Tarihin Sonu” idi. 


Gelin 
Domedagen?'den dinleyelim... 


hikayenin gerisini Profesör 
Öncelikle bu 


konferansailgigösterdiğiniziçinçokmemnunolduğumu 


“Çok değerli tarih severler. 


belirterek başlamak isterim. Ne yazık ki uzunca bir zamandır insanlık atalet ve rehavet denen iki yılanın sersemletici zehriyle uyutulmuşçasına bir uyuşukluk içinde yaşamakta... Büyük medeniyetimizde gelişen teknoloji ile neredeyse her işimiz akıllı algoritmalar ve yapay zeka sistemleri tarafından yapıldığından, insan gücü ve zekasına olan ihtiyaç neredeyse ortadan kalktı. 
Dinlediğimiz müzikleri ve izlediğimiz videoları bile yapay zeka sistemleri besteliyor ve tasarlıyor. İnsan hayat karşısında tembel bir izleyici konumuna geriledi. 
O eski büyük hırslarımızdan uzak, hayal gücünden yoksun ve yeni atılımlar yapmak için oldukça uzun zamandır bitkin ve yorgunuz. Bir tarafta hal böyleyken, diğer yandan hayatlarımızı emanet ettiğimiz teknoloji maalesef tarihin akışı içerisinde bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İnsanlık 21. Yüzyılın başlarında büyük Mars 


kurmaktan tutun da, yıldızlar arası seyahatlere, insan 


hayaller okuruyordu. gezegeninde (o koloni ömrünü uzatacak biyo-teknolojik gelişmelerden, dünyada açlık ve küresel ısınmayı sonlandıracak büyük buluşlara kadar birçok alanda önemli atılımlar 


yapacağımız zannediliyordu. 


Bugün üzerinden onlarca hatta yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen yapmayı tasarladığımız birçok şeyi yapamamış olmanın ve daha acısı artık yapmaya gerek görmemenin acısını ve sancısını yaşamaktayız. 
2033 yılında Mars'ta ilk koloni kurma girişimlerinin 
büyük bir kaza ve felaket ile sonuçlanmasının ardından, bu yolda farklı kurumlarca girişilen birçok denemenin de başarısız olması ve sonrasında küresel ısınmanın dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinden dolayı çok önemli olduğunu düşündüğümüz uzay araştırmalarının bir daha gündeme getirilmemek üzere rafa kaldırılmasının insanlık tarihi ve kaderinde bir 


dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. 


Bir süre sonra insanlık olarak dünya gezegenine 


sıkışıp kaldığımızı kabul etmemiz gerekti. Halbuki 


Büyük Sıkıntı - Umut Yavuz 


şimdi hatırlamakta güçlük çekilen eski zamanlardan beri insanlığın yıldızlar ve galaksiler arası bir medeniyete evrileceği zannedilmekteydi. Bugün görüyoruz ki, henüz adını koyamadığımız bir güç bizi dünyaya hapsetmiş, yıldızlar ve galaksiler arası sistemler bir yana, daha güneş sistemini bile keşfetmemize yarayacak atılımları yapmamıza engel olmuştur. Ben bu güce tembellik ve sıkılganlık diyorum. Siz ne 


derseniz deyin... 


İnsanlık sadece uzay araştırmalarında değil aynı zamanda insan ömrünü uzatacağı zannedilen tıbbi teknoloji alanında da sınıfta kalmıştır. Birçok hastalığa çare bulmamıza rağmen, sonrasında yeni ve baş edilemez hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte ölüme bir çare bulmaya yönelik girişimler azalarak sona ermiş, artık sınırlı ömrümüzü rahat ve konforlu 


bir şekilde yaşamaya odaklanmış bulunmaktayız. 


Küresel ısınma etkilerinin ekonomilerimizi kötü teknolojik 


vazgeçmememiz ve en önemlisi insanlığın iki kutba 


daraltması, alışkanlıklarımızdan ayrılması ve iki kutbun arasındaki makasın artık kapatılması imkansız bir hale gelmesi dünyamızın en çare bulunmaz sorunlarından biri olan küresel ısınmaya kalıcı bir çözüm bulmamızı engellemiştir. Eskilerin üçüncü dünya ülkesi dediği, daha insaflı olanların “gelişmekte olan ülkeler” dediği ve dünya nüfusunun bugün neredeyse dörtte üçünü oluşturan Güney-Doğu ittifakı ülkeleri ile biz Kuzey-Batı ittifakı ülkeleri arasındaki yaşam şartları ve teknolojik gelişmişlik düzeyi farkı tarihte hiçbir sınıf arasında olmadığı kadar açılmış ve bunun neticesinde iki kutup arasına aşılması imkansız bir duvar örülmesi ile sonuçlanmıştır. 
Artık Güney-Doğu ittifakı ülkelerinden bir bireyin bırakın göçmen olmayı, bizim topraklarımıza turist olarak gelmesi bile kabul edilemez bir durum olarak görülmektedir. 
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Nükleer savaş korkusunun herkesi tir tir titrettiği zamanları, küresel nükleer deaktivasyon sistemlerini keşfetmemiz sayesinde geride bırakmış bulunuyoruz. 
Artık eski üçüncü dünya ülkelerinin nükleer, kimyasal, biyolojik tehditlerinden ve her türlü yıkıcı terör ve savaş faaliyetlerinden ebediyen korunmuş ve kurtulmuş olduğumuzu biliyoruz. Aramızdaki teknolojik üstünlük farkının artık aşılamaz hale geldiğini Güney-Doğu ittifakı ülkeleri de kabul etmiş durumdadır. Evet onlarla aramızda aşılmaz duvarlar var. Çok uzunca bir süredir en düşük teknolojilerimizi bile dünyanın geri kalanına ihracı durdurmuş bulunuyoruz. Gelin görün ki, onların eski teknolojileri ve ilkel yaşam koşulları dünyamızın şartlarını kötüleştirmeye devam ediyor. Her ne kadar iki medeniyet arasında aşılamaz görünmez duvarlar 


olsa da, sıkışıp kaldığımız dünyamızı paylaşmaya 


devam ediyiloruz ve bu durum bütün Kuzey-Batı 


ittifakı insanlarını rahatsız ediyor. 


Dünya genelinde bütün dinlerin ve her türlü inancın kitleler halinde terk edildiğini ve artık her bir bireyin kişisel olarak konforuna ve sınırlı hayatındaki zevklerine odaklandığı bir zamanı yaşamaktayız. Bir zamanlar büyük bir kıyamet bekleyen ve özellikle eski üçüncü dünya ülkelerinde milyonlarca hatta milyarlar adedinde takipçileri bulunan “ilahi dinler” veya “kadim dinler” dediğimiz inançların, hiçbir kıyamet beklentisi gerçek çıkmayınca ve bu milletlerin sanki insanlık geçmişinde unutulmuş bir yaşam düzeyine düşmeleri akabinde kendi tanrılarına olan inanç ve sadakatlerini kaybetmeleri, sonradan yeni dinler türemesine rağmen artık hiç kimsenin bu ezeli unutulmuşluk halinde yeni bir inanca sarılmasının mümkün hale gelmemesi sebebiyle dünya genelinde bir boş vermişlik hali başgöstermiştir. 20. Yüzyılın son çeyreğinde artık adı unutulmuş bir tarihçinin de söylediği gibi sanat bitmiş, felsefe bitmiş, savaşlar bitmiş ve artık adeta tarihin 


sonu gelmiştir. Bilim çevrelerinin “greatboredom” 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Büyük Sıkıntı - Umut Yavuz 


yani“büyük sıkıntı” dediği bu dönemi, tıpkı 1929-1939 arasındaki büyük bunalımı bitirdiği gibi ancak küresel bir savaşın bitirebileceği de yabana atılamayacak bir tezdir.” 


Profesör Domedagen sözlerine devam ederken Jang çok sıkılmış hissediyordu. Yanında uyuyakalan Jin'idürttü. Jin gözlerini açar açmaz, “Profesör ne dedi, ben uyumuşum?” diye sordu. Jang ise “Tarihi ancak bir savaş yeniden başlatabilirmiş” diye cevapladı. Jang biraz düşündü, iç geçirdi ve kararlı bir şekilde üsteledi: 


“Hadi bir savaş başlatalım o zaman!” 
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Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilimsellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ham verici 


biralt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: Mart 2019 
Sayfa Sayısı: 176 
Yayınevi: Günçe Yayınları 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin dilini deşifre ettiler. Herortamda hayatta kalabilirler... 
Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 209 
Yayınevi; Cinius 


GÜNES İNSANLARI 


Kainatın | 


dlarını sayılarla çözdüler 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Post Apokaliptik 


Yasin Yılılız 


bay Y 


| er şey bir ay içerisinde olmuştu. Bir ay içerisinde 


gelmişler, her yeri ve her şeyi yakıp yıkmışlardı. 
Filmlerde gördükleri gibi gelişmişti olaylar; silindirik gri metal yığınları bir anda kentlerin semasını kaplamış, yeşil ışık saçan silahları ölüm ve gözyaşı kusmuş, o eskinin şen kahkahaların yükseldiği kentleri şimdi 


korkunun katlanılmaz sessizliği kaplamıştı. 


İzlediği filmleri hatırladı. Orada da böyle başlardı her şey... Uzaydan gelen yabancılar her şeyi yok etmeye başlar, hızla ilerleyip neredeyse her yeri ele geçirir, hükümetler düşer, savunmalar çökerdi. 
Fakat çok geçmeden çaresiz insan kalabalıklarının içinden birileri çıkar, bu amansız düşmanları bir şekilde alt eder ve kahraman olurlar, tüm insanlığı kurtarırlardı. Bu sefer neden böyle olmamıştı ki? İlk günlerde gökyüzünde gerçekleşen çarpışmalar daha bir ayı bulmadan karasal bir savaşa dönmüş ama daha bir haftasını doldurmadan insanoğlunun kendisini Bu mavi 


savunabilmesinin yolları tükenmişti. 


gezegenin en gelişmiş, en akıllı canlısının hünerleri, 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bu davetsiz misafirlerin savaş makinelerini alt etmeyi 


başaramamıştı. 
Her yerdeydiler. Tanka benzeyen dev makineleri sokakları tutmuş, mor-pembe renkli 


parlak kıyafetleri ile askerleri hane hane gezerek bir şekilde canlı kalabilmiş nefesleri sona erdiriyordu. 
Gözyüzündeki kuşların yerini alan metalik dev kanatlar, yıkıntılardan kafasını çıkaranları hemen oracıkta mıhlıyordu. Kıyamet dedikleri böyle bir şey olsa gerekti. 


Tarık, günlerdir tıkılıp kaldığı bu alışveriş merkezinin deposunda bir başınaydı. Çok fazla ses çıkarmamaya gayret ederek, yıkıntıların arasında kalan boşluklarda oradan oraya hareket ederek hayatta kalmaya çalışıyordu. Yabancı askerler geldiğinde arkadaşları ile sinemadan yeni çıkmışlardı. “Tesadüfe bak, uzaylı filminden çıkıp uzaylı saldırısına maruz kalmak! Olaya bak!” diye söylenmiş, hemen ardından 


arkadaşlarını terastaki saldırıda yitirmişti. Onların 


yanında kalmayıp kaçtığı için pişmanlık duymuyor değildi ama kalsa bile ne yapabilirdi ki? Belki ilk başta, olanları filmin bir etkinliği olarak algılamayıp hep birlikte erken davransalardı daha farklı olabilirdi ya, artık pek bir önemi yoktu. 


Yan duvarı kısmen yıkılmış koridordan geçip artık yürümeyen merdivenden aşağıya indi. Kamı zil çalıyordu, hayatta kalmak için yemek lazımdı. Gross marketin çöken tavanının altından sürünerek geçti ve en arkaya kadar ilerledi. O panik anında herkes markete akın ettiğinden çok da fazla bir şey kalmamıştı yiyecek anlamında. Işığı bir yanıp bir sönen dolaba elini uzattı, ilk tuttuğu şeyi aldı. “Hah, yine mi ton balığı! Çok da severim ya,” dedi, bir yandan da kapağını açarak. 
Parmağını daldırıp bir parça almıştı ki ensesine değen 


o soğuklukla irkildi: 
“Sakın kıpırdama Dünyalı! Tutuklusun!” 


Arkasını döndü, üç asker vardı karşısında. En öndeki elindeki mızrağa benzer şeyi ona doğrultmuş, bekliyorlardı. “Sakın kıpırdama,” dedi tekrar. 


“Onu öldürmeyecek miyiz?” diye sordu 


soldakı kısa olan. 


“Hayır, en azından şimdi değil,” dedi öndeki, 


mızrağını çekerek. “Bu zamana kadar hayatta 


kalabildiyse, güçlü genleri olmalı. İşimize yarayabilir.” 


kskik 


Kendine geldiğinde tavandaki parlak ışık gözlerini aldı. Gözlerini kısarak etrafına bakındı. 
Beyaz duvarlı bir odadaydı. Elleri oturduğu koltuğun her iki yanında kelepçelenmişti. 


“Demek kendine geldin.” 


Başını sesin geldiği yana çevirmek istedi ama 


Bay Y - Yasin Yıldız 


yapamadı. Koltuğun başlığı ona engel oluyordu. 


“Korkma, ama eğer korkarsan da buna hakkın var,” dedi odadaki ses giderek ona yaklaşarak. Oldukça yumuşak ve şefkatli bir kadın sesiydi bu. Adımların sesi giderek arttı ve solundan geçen biri önüne kadar geldi. “Nasılsın?” diye sordu. 


Yeşil-mor renkli parlak kıyafetlerinin içinde çok narin gözüken genç bir kadındı bu. Kızıl saçlarının her iki yandan salındığı uzun ve çok güzel bir yüzü vardı. Kocaman yeşil gözlerini ona yaklaştırarak bir 


kez daha sordu: “Nasılsın?” 
“B-ben, ben neredeyim? Sen kimsin?” 


“Merak etme, hepsini öğreneceksin. İyi 


misin?” 
“Ne demek iyi misin? Şaka mı bu? Beni neden 


kelepçelediniz? Neredeyim ben? Siz kimsiniz?” 


“Sinirlisin. Genlerin sandığımızdan da güçlü 


olmalı.” 


“Ne geni, ne diyorsun sen? O askerler de 


aynısını demişti. Sinir mi? Ha ha, neden acaba?” 


“Sakin ol. Biz Amazonuz. Şu anda bir Amazon keşif filosu komuta gemisindesin. Ben Karya. Bu 


filonun amiraliyim.” 


“Ne saçmalıyorsun sen be kadın? Ne Amazon'u? Ne filosu? Bırakın beni!” 


“Sakin ol Bay Y. Üzgünüm ama seni 


bırakamam.” 
“Ben Bay Y falan değilim. Benim adım Tarık!” 


“Önceden ne olduğunun, kim olduğunun artık bir önemi yok. Artık Bay Y'sin! Sen bizim yeni 


tohumluğumuzsun. Bizler Amazon'uz. Uzun ama çok 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uzun zaman önce Dünya'dan ayrılıp Alfa Centauri Yıldız Sistemi'ndeki Peykfour Gezegeni”ne yerleştik. 
Bizler, Amazon kadınlarıyız. Medeniyetimiz, yalnızca kadınların ellerinde, kadınlar için yükseliyor ve yaşıyor. Bizim dünyamızda siz erkeklere yer yok.” 


“Ne istediniz bizden? Onca masum insanı 


neden katlettiniz? Beni hemen bırakın!” 


kendi 


Bizler bizim kaderimizi, sizler de sizinkini. Kimi 


“Her tür, kaderini yaşar Bay Y. 
zaman kaderler çakışır, güçlü olan devam eder. Seni bırakmayız. Hem, istesek de artık bırakamayız. Çünkü artık bırakabileceğimiz bir Dünya yok. Her hasattan sonra tarlayı yok ederiz. Senin Dünyana da bu oldu,” dedi kolundaki saat benzeri şeride bakarak. “On yedi dekandroni önce, hatta on sekiz, ardımızda bıraktığımız aktifleştirildi. 
yerinde artık bir karadelik var. Bizler Amazon'uz. 


plazmik o anaporinler Gezegeninin 
Bizim dünyamızda siz erkek türüne yer yoktur. Ama kadınların da üremesi gerekir. Bunun için de erkek genlerine ihtiyaç duyarız. Teknolojimiz sizden kat be kat ileri. Ama işte, kader ki, her şeyi üretebilen bu 


teknolojimiz sizlerin genlerini henüz sentezleyemedi.” 
“Ama ben...” 


“Bizler, evimiz olan Peykfour'daki Kadim Tohum Evi'ndeki yaklaştığında, yeni Bay Y'yi aramak için evrenin dört 


Bay Y ömrünü doldurmaya 


bir yanında keşif gemilerimizi göndeririz. Sen yeni 


Bay Y'sin, seni bulduk ve eve dönüyoruz.” 


“Ama bakın, ben...” 


“Kendini yorma, dinlen. Güçlü genlerin sayesinde türdaşlarının başına gelenleri yaşamayacaksın, ömrünün sonuna dek hayatta kalacaksın.” 


“Bakın beni dinlemiyorsunuz, ben...” 
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Bay Y - Yasin Yıldız 


Odanın kapısı açıldı ve içeriye sarı saçlı ve yine güzel bir kadın girdi. Elindeki tabletimsi şeyi kızıl saçlıya göstererek konuşmaya başladı: 


“Sayın Amiral, bu raporu görmelisiniz.” 


“Elbette Lindiya, demek analiz sonuçları geldi. 


Genom haritalaması da tamamlandı mı?” 
“Amiral, sonuçlar tam da...” 
“Tam da ne Lindiya? Tam da ne?” 


“Bu Tohum Analiz 


Laboratuvarı'ndan geldi. Burada yazana göre...” 


sonuçlar az evvel 


“Evet Lindiya, devam et.” 


“Tohum arayıcıları büyük bir hata yapmış gibi görünüyor Sayın Amiral.” 


“Nasıl bir hata Lindiya?” 


Öne eğilmiş o güzel yüze düşen sarı perçemlerin saklayamadığı göz yaşları Tarık'ın koltuğundan dahi seçilebiliyordu. 


“Gen analizi sonucunda adayın genomik karyotipi 47, XXY Amiral.” 


“Nasıl olabilir Lindiya? Koca gezegeni yok ederek elde ettiğimiz yeni Bay Y adayının infertil olduğunu mu söylüyorsun bana?” 


“Korkarım öyle Amiral, çok üzgünüm.” 
“Bana derhal arayıcıları çağırın, derhal!” 
Tarık söze girdi, 


“Ben de size bunu söylemeye çalışıyordum 


işte, insanı dinlemiyorsunuz ki? 
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KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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(01.07.2015, Günümüz, İzmir) 


Sonunda teknelerdi. (o Karşıyaka'daki (Alaybey tersanesinde özel olarak yapılmış bir tekneydi. 
Kendi boyuna göre denizde hızlı gidebilmesi için bir motor dizayn edilmişti ve prototipi ilk olarak bu teknede kullanılmıştı. Kapasitesi yirmi kişiyi ancak kaldırabilecek potansiyeldeydi, hafif bir tekneydi bu bakımdan. Mürettebatı özenle seçilmişti, gizlilik esastı. 
Özel insanlarla temasa geçmeleri yasaktı. Görünüşü ise lüks bir yatı andırıyordu, öne doğru sivrilen bir burnu vardı. Kıç tarafı ise genişti ve yolcular o tarafta ağırlanıyordu. 


Basın ordusundan kurtulmuş olmaları herkesi rahatlatmıştı ama Evren'in siniri geçmemişti bir türlü: “Ne kadar güzel oldu bu işte! Kimliklerimizi öğrenmişlerdir çoktan.” 


“Merak etmeyin, o konu halledildi. Hiçbir kamera 


çektiği görüntüleri canlı olarak aktarmayı başaramadı,” diye rahatlattı General. Evren'in neredeyse dünyadaki her ülkede ayrı bir hayat yaşamasını sağlayacak kadar sahte kimliği olduğunu biliyordu. Bu yüzden kimlik konusunda aşırı hassas olmasını geçmişindeki illegal hayatına bağlıyordu. 


“Bu yüzden mi benim kameralara bir şey yapmamı istememiştin?” diye sordu Klik hemen. 


“Evet, hiç birinizin o kadar insanın önünde özel yeteneklerinizi göstermenizi istemedim. Bu büyük sıkıntılara gebe olabilirdi. Neyse ki bizde de ekipman yok değil, limuzinlerimizde bu tür durumlar için önlem alınmıştı önceden. Kameralar çektikleri görüntüleri hiç yere gönderemiyor, dahası çektikleri her şey de siliniyordu. Muhabirler arasından sizi tanıyan yoksa sorun olmayacaktır, bir tek Ozan'ın görünmemesi lazımdı. Onu da hallettik diye düşünüyorum.” 


Rüzgârın keyfini çıkartıyordu Kuzgun. Açık hava ona çok iyi gelmişti. Kafeste olmanın getirdiği kısıtlanmışlık bir süreliğine yok olmuştu yüreğinde. 
Neredeyse oOomzuna konmuş kuzgun yoldaşını hissedebiliyordu. Gözlerini açsa onu görecek gibi oluyordu. Birisinin ona doğru yaklaştığını duydu. 


Manuel konuşmaya nasıl başlayacağını düşünüyordu. 
En iyisi doğrudan konuya girmekti: “Sanırım sana bir özür borçluyum.” 


“Anlamadım?” diye şaşırdı Kuzgun. 


“Basın karşısında öyle elini tutmam pek uygun bir davranış değildi. O kadar insana yanlış bir görüntü sunmuş olduk. Bizi şey sanmışlardır,” diye çekinerek konuştu Manuel. 


“Ne sanmışlardır?” diye üsteledi Kuzgun, yanıtı bildiği halde. 


“Anla işte ne olacak. Sevgili filan işte.” 


“O anda insanların bunu umursadığını sanmıyorum. 
Dahası o anda ikimiz de endişelenmiştik ve cesarete ihtiyacımız vardı.” 


Manuel konuşmanın gidişatından memnun olmuştu. 
Konuşmaya devam etmenin ilişkilerine fayda mı zarar 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mı getireceği konusunda tereddütleri vardı, o yüzden bir süre ne diyeceğini bilemeden öyle bekledi. 


“Ne oldu? Sessizleştin birden,” diye konuşması için yüreklendirdi Kuzgun, Manuel'i. 


“Hiç sadece benden rahatsız olmamana sevindim.” 
“Neden öyle düşünmüştün ki en başta?” 


“Eski anılar sadece. Genelde kızlar benden pek hoşlanmazlardı da.” 


Kuzgun kendini tutamadı ve gülmeye başladı. 
Anlaşılan ergenlikte kalmış sorunları vardı karşısındaki insanın. Reddedilmek gibi kötü bir anısı da olmalıydı. 
Manuel, Kuzgun'un gülmesini iyiye işaret olarak yorumlamak istese de eski anılar bir türlü zihninden çıkmıyordu. 


Kedi Oğlan geminin battığı noktaya yaklaştıkça heyecanlanmaya başlamıştı. Sadece onun hissedebileceği bir şeydi bu, nasıl anlatacağını da bilemiyordu. General?'e durumu anlatmak istemişti, ama cümleleri kafasında toparlayamadığından sessizce bekledi. General, Manuel ile Kuzgun'un sohbetini yapay bir öksürük efektiyle bozmakla meşguldü. 
Kuzgun'u bir sebepten ötürü yanına çağırmıştı. 


“Dalgıçlık günlerini hatırlıyorsun, değil mi?” diye sordu General. Kuzgun yanıt olarak ne diyeceğini bilememişti. En son deniz dibine beş yıl kadar önce yolculuk yapmıştı. Kedi Oğlan ona temas edince yirmi senenin deneyimleri de yok olmuş muydu acaba diye hiç düşünmediğini fark etti. Bilgileri, anıları yok olmuyordu ama bedenine kazandırmış olduğu yetenekler de kalıyor muydu yerinde sorusu akla geliyordu. 


“Benden batık geminin bulunduğu yere dalmamı istiyorsunuz,” diye tahminde bulundu Kuzgun. 


“Kamerayla birisinin geminin etrafında dolaşması lazım, gemide ne olduğu bilinmediğinden kimse yaklaştırılmadı. Ama tam teşekküllü bir şekilde inceleme yapmak için gönderildik buraya. Ancak bizim bu gizeme bir açıklık getirebileceğimize inanıyorlar,” diye durumu açıkladı General. Leydi 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Kuzgun bu aniden başlayan görev macerasına kuşkuyla yaklaşıyordu başından beri, ama şu anda kimseyi yarı yolda bırakamazdı. 


“Kamarada bir dalgıç kıyafeti, tüm ekipmanları ve deniz altı kamerasıyla birlikte hazır seni bekliyor,” dedi General ve Kuzgun'a teknenin iç kısımlarına giderken eşlik etti. 


Tüplü serbest dalış için ayarlanmış bir dalgıç kıyafetiydi. Sadece omuz kısmı turkuaz mavisindeydi, geri kalan kısmı standart siyah renkteydi. Sırt kısmına oksijen tüpü de bağlanmıştı. Kamerası ise sol bileğinin üstüne takılmıştı. Böylece kamerayı istediği şekilde yönlendirebilecekti. 


Tekne tamamen belirlenen noktada durduktan sonra Kuzgun, General'in dalması yönünde vereceği talimatı beklemekteydi. Starfell, iyi şanslar dilemek için yanına gelmişti. Manuel?'den ayrı görebildiği bu nadide fırsatı yakaladığı için mutluydu. 


“Bisiklet sürmek gibi derler ya, hiç unutmaz beden öğrenilen hareketi,” diye cesaretlendirdi Starfeli. 
Kuzgun'un aklındaki şüpheleri tahmin edebiliyordu. 


“Birazdan öğreneceğiz sanırım,” dedi Kuzgun ve derin bir nefes aldı. Ağzına oksijen tüpünün borusuyla temasını sağlayan ağızlığı taktı ve General?e döndü. 
General onay verince tekneden atladı. 


Kuzgun'un bileğine bağlı kameranın çektiği görüntüler oOteknenin kıç tarafında (toplanmış takımın izlemesi için geniş ekran bir televizyona aktarılmaktaydı. Lüks gemiye yavaşça yaklaşan Kuzgun hayranlıkla gözlerini gemiden ayıramadığını fark etti. Buna benzer bir gemiyle Avrupa turuna çıkmak en büyük hayaliydi. Gemi sanki denizin dibine bırakılmış gibi duruyordu, kusursuz güzelliğinden bir şey kaybetmemişti. İnci tanesi gibi duruyordu. 
Balıklar geminin etrafında dolanırken denizin sıradan bir unsuru haline dönmüştü çoktan. 


Geminin yakınına iyice yaklaştıkça baş dönmesi hissetmeye başlamıştı. Yine de kendine cesaret vererek ilerlemeye devam etti. Gemiye tutunduğunda gözlerini bir kaç saniyeliğine kapatıp açtı. Oksijen tüpünün bitmesine çok vardı, ama sanki nefes almakta sıkıntı 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yaşıyordu. 


Ölen turistler geminin içinde oturma yerlerinde en son görüntülerde gördüğü gibi duruyorlardı. Deniz suyunun etkisiyle buruşmaya başlamıştı tenleri. 
Hepsi huzurlu bir uykudaydılar sanki. Kuzgun onları kıskandığını düşündü bir an için, sonra saçmaladığını fark etti. 


General başta olmak üzere herkes televizyon ekranına dikkatle bakıyordu. Kuzgun'un çektiği görüntülerde sıra dışı bir şey bulmayı umut ediyorlardı. Kedi Oğlan ise her zamankinden daha garip bir haldeydi. General'e gemiye yaklaştıklarından beri söylemesi gereken bir şey vardı, yanlış yorumlanabilecek bir his olduğundan şüpheleniyordu, bu nedenle dikkate değer görmemişti. 
Ama o his artıyordu ve bu hissin kaynağının Kuzgun'un görüntülediği gemi olduğunu artık daha iyi anlamıştı. 


Kuzgun dalgıçlık yeteneklerini kaybetmediği için kendine dahaçok güvenerek hareketetmekteydi. Elinden geldiğince geminin her tarafından görüntüler almaya dikkat ediyordu. Farklı milletlerden gelen turistlerin her biri onu gezmiş olduğu ülkelere geri götürüyordu birkaç saniyeliğine de olsa. Asyalı turistleri birbirinden ayınt etmek daha zordu. Ama Avrupalı milletleri Kuzgun çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyordu. Bir Alman ailesine üzüntüyle bakmaktaydı. Eğlenceli bir gezi olur düşüncesiyle çıktıkları yolculuğun bu şekilde sonuçlanacağını kimse öngöremezdi. Ergenliğine yeni girmeye başlayan oğlanın sarı sakalları ölü suratında bile kendisini belli ediyordu. Gözlerini bu aileden uzaklaştırdı ve farklı yüzlere çevirdi. Kızıl ve gür sakalıyla bir İskoç tek başına bu yolculuğa çıkmış olmalıydı. Kim bilir ailesi ondan gelecek bu acı haberi duyduğunda ne kadar üzülecekti. 


Çoğu kişiye göre bunlar lüks bir gemide ölmüş zengin turistler olarak görülecekti, ama Leydi Kuzgun bu kadar acımasızca olaya yaklaşamıyordu. Burada ölenler arasında bir sürü çocuk da vardı ve bu şekilde gizemli bir şekilde ölmeyi kimse hak etmiyordu. 
Kuzgun'un o anda birilerinin özel insanlar üzerinden bir deney yapmış olabileceği düşüncesi geldi aklına. Bu turistler bir denek olarak kullanılmış olmalılardı. Ancak bu düşüncelerini bir süre ertelemesine sebep olacak başka bir şey görmüştü ve gördüklerine inanması bir 


kaç saniyesini alacaktı. 


Gördüğü şey buruşuk ölü cesetlerden bir kısmının değişmeye başladığıydı. .Gördüğünün su altında olmanın getirmiş olduğu geçici bir halüsinasyon durumu olduğuna inandırmak istedi kendisini. Ama öyle değildi, geminin daha ulaşamadığı karanlık tarafından ona doğru gelen bir şey vardı. Var olduğu bilinen, ama somut olarak görülmeyen bir şeydi bu. 
Fransız, Kuzgun'un estetik anlayışına göre güzel sayılabilecek bir kadın, el ele tutuşarak öldüğü esmer kocasıyla birlikte iskeletleri kalana yok olmaya başlamışlardı. Zaman burada normalden çok hızlı ilerliyordu. Geminin bazı yerleri paslanırken Kuzgun korkuyla geri çekildi. Paslar onun bulunduğu yere yaklaşmadan çıkması gerektiğinin farkındaydı. Yeni kazandığı gençliğinin elinden gideceği korkusuyla hareket ediyordu. 


Görüntüler oOanında yukarıdaki otekneye Ode aktarılmaktaydı. Ne olduğunu anlayan Starfell'in öfkeyle gözlerinin kenarlarından kızıl kıvılcımlar saçılmaya başlamıştı ve başka bir dalgıçlık kıyafeti olmadığını bildiği halde Kuzgun'a yardım etmek için tekneden atlamak üzere harekete geçti. Askeri operasyonlarda uzun süreler yüzmesi ve nefesini tutması gerektiği olmuştu. Bu yüzden aşağıya kadar dalmakta sıkıntı çekmeyeceğine inanıyordu. Ama tekneden atlamasına müsaade etmeyecek birisi vardı. 
General'in onurahatlıkla engelleyebileceğini biliyordu. 
Onu İzmir'e getirerek ne kadar büyük bir risk aldığını da en iyi Starfell farkındaydı. Öfkesini içine atarak bekledi, Kuzgun'un başarıyla gemiden kurtulmasını umut etmekten başka çaresi yoktu. Manuel'in elinde bir havluyla beklediğini görmüştü. 


Kuzgun, Starfellin ekrana bakmadığı bu zaman diliminde çoktan batık gemiden dışarı çıkmayı başarmıştı, hemen yukarı doğru yüzmeye gayret gösterdi. Çok hızlı bir şekilde çıkarsa da vurgun yiyebilirdi. Bu yüzden son anda yavaşladı ve arkasına dönüp baktı. Paslanmaya başlayan gemi yeniden o inci tanesi güzelliğine geri dönmüştü. 


Onu bekleyen tekneye ulaştığında ise hemen ağızlığını çıkartıp tekrardan temiz havaya ulaşmış olmanın huzurunu yaşamıştı. General, Kuzgun'un 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tekmeye çıkmasına yardımcı olurken, Kuzgun Starfell'in elinde hazır havluyla beklediğini gördü ve havluyu memnuniyetle aldı. Starfell havluyla onu sardı ve kurulanmasına yardımcı oldu. Manuel ellerini kaldırmış bir şekilde bekliyordu, sanki elinde bir şey vardı da başka birisi ondan almıştı gibi. Kuzgun, Manuel'in endişeli bakışlarına gülümseyerek karşılık verdi ve iyi olduğunu belirtti. 


Yüzündekinin sudan ziyade ter olduğunun farkındaydı, korkunun sebep olduğu bir terdi bu. 
Starfell”e havluyu getirdiği için teşekkür etti. Starfell'in bedeninden ateşi çıkmış gibi bir sıcaklık yayılıyordu, aynı ilk karşılaştıkları gün gibi öfke krizine girmiş olduğunu o anlamıştı. Ama Kuzgun'un tekneye çıkmasıyla öfkesini kontrol altına almayı başarmıştı. 


Kuzgun'un sapasağlam tekneye çıktığını gören herkes Kedi Oğlan'a bakıyordu, ondan bir yanıt bekliyorlardı. Bu ancak onun açıklayabileceği bir duruma benziyordu. Çünkü zamandaki ani değişimler onun uzmanlık olduğu bir alandı. 


“Size bir geminin nasıl olur da ortada bir delik yokken batmış olduğunu anlatmamı istiyorsunuz sanırım,” dedi Kedi Oğlan, kendisinin bu sıra dışı olayda suçlu olarak görülmediğine inanıyordu. 


Hepsi Kedi Oğlan'ın çevresindelerdi. Kedi Oğlan anın tadını çıkartmak istiyordu. Kimsenin bilmediği şeyleri o biliyordu. Bilginin gücü tarif edilemez bir şeydi. Paranın, aşkın, bedenin gücü kadar fark edilemese de Kedi Oğlan bilgi sahibi olmayı her şeye değer bulurdu. Bu yüzden hayatını her konuda kendini geliştirmeye adamıştı, eh ne de olsa zaman konusunda bir sıkıntısı da yoktu. 


“Anlat bakalım, Kedi Oğlan,” dedi saçını kurumaya bir yandan devam eden Kuzgun ve Kedi Oğlan anlatmaya başladı. 


“Benim yeteneğimi biliyorsunuz. Bir nesneye dokunduğumda onu yıllar önceki ya da sonraki haline döndürebiliyorum. İşte burada da olan bu. Birisi gemiyi bundan bana kalırsa elli yıl sonrasına döndürmüş ve geminin bundan elli yıl kadar sonra yüzecek kadar sağlam olmadığına inanıyorum. Gemi battıktan sonra da gemi yine günümüzdeki zamanına geri getirilmiş, 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bu yüzden de hiçbir yerinde delik bulunamadı.” 


“Ama anlayamıyorum, Oouydudan o incelenen görüntülerde gemi hiç de batarken eskimiş gibi görülmüyordu,” diye belirtti General. 


“Çok basit. Sadece geminin alt tarafına uygulamış bunu, böylece aşağısı eskidi mi yine iş bitmiş olacaktı. 
Sanırım bu da bizi daha korkunç bir gerçeğe götürüyor,” diye yanıt verdi Kedi Oğlan. 


“Neymiş o gerçek?” 


“Benim yeteneğimden olup da benden daha güçlü olan biri daha var. Dokunmadan, uzaktan kocaman bir gemiyi ve sadece geminin istediği kısımlarını zamanda yolculuğa çıkartabilecek kadar güçlü hem de.” 


General konu hakkında bir yorumda bulunmadı, ama yüzünde okunan şey Kedi Oğlan'ın yaptığı bu tahminin onu rahatsız ettiğiydi. 


(14.03.2015, Üç ay önce, İzmir) 


Siyah limuzinde yaşlı adam konuğunun gelmesini bekliyordu, elinde viski bardağı vardı. Bitirmiş olduğu halde hale elinde tutuyordu bardağı. Gazetelerin tamamını da okumuştu. Beklediği kişinin ne zaman geleceğini tekrardan sormayı düşünürken konuğu gelmişti. General Serhat, yaşlı adamı bekletmek istemezdi, ama aradıklarında İzmir'den ayrılmak üzereydi. 


“Durumumuz nedir?” diye sordu hemen yaşlı adam. 


“Dokuz taneye ulaştı sayımız. Dilediğiniz gibi on bir kişiye tamamlamadan projeyi başlatmayacağız,” diye yanıt verdi General. Yaşlı adamın istediği yanıtları verdiğini düşünüyordu. Bir seneye yakındır bu projenin içindeydi ve liderlik etmesi için bu proje ona emanet edilmişti. Eşiyle vakit geçirememesinin pahasına özel insanların peşinde ülke içerisinde oradan oraya dolaşıyordu. Eşinin onun bu uzun süren yolculuklarını anlayışla karşılayacağını biliyordu. Yine de eşiyle konuşmayı çok özlemişti, onun sesini bile en son ne 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zaman duyduğunu hatırlamıyordu. 


“Son iki için adayın hangileri?” diye sıradaki sorusunu yöneltti yaşlı adam. 


“Aslında sizin için de uygunsa önce Bursa'ya uğramak istiyordum. Orada bir oyuncakçı dükkânı işleten yaşlı bir adam varmış ve Ozan'a göre de işimize yarayacak özel bir gücü var.” 


“Rüyacı. Evet, onu duymuştum. İyi bir tercih olur kendisi. Peki başka?” 


“Ağrı Dağı'nda olan felaketi biliyorsunuz. Yakın zamanda oradaydım ve inanması zor belki ama bu felaket oralarda faaliyetleri olan terör örgütü tarafından gerçekleştirilmediğini ve çok güçlü patlamalar yaratabilecek kadar tehlikeli birinin yapmış olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir güce sahip bir kişiye eldeki veriler üzerinden yaptığımız analizlerimiz sonucu ulaştık. Kendisine Starfell diyen bir komando askeri, dosyasını incelemek isterseniz diye getirdim. Çok tehlikeli biliyorum, ama aynı zamanda vatansever bir asker olduğu için projede yer alması gerektiğini düşünüyorum, Bakanım.” 


Ağrı Dağı'ndaki felaketi haberlerde gördüğü akşam eşini son kez görmüştü. O gün hatta beklenmedik birisi de kapısına dayanmamıştı, ama sorunun üstesinden gelmeyi başarmıştı. Ozan, babasının General'e ulaştığını öğrenememişti ve ondan bu bilgiyi General saklamıştı. 


Yaşlı adamın Starfell ile ilgileneceğini biliyordu. 
Ordunun büyük bir kısmı Doğu tarafına nakledilmişti felaketin ardından. Terör örgütüyle olan mücadelenin daha kanlı bir hale geçmesine karar verilmişti ve çatışmalar artarak devam ediyordu, çünkü genel kanı bu büyük felaketin nedeninin onlar olduğu üzerineydi. 


“Sana bu konuda güveniyorum, yoksa olacakları biliyorsun, General. O yüzden istediklerini takımına alabilirsin, yeter ki onları ikna et,” diye belirtti yaşlı adam. Sanki anlattığı kişiler önemsiz insanlarmış gibi konuya yaklaşıyordu. Ama General, özellikle yaşlı adamın asker konusunda ilgisini çektiğine emindi, bunu karşısındaki pek fazla belli etmek istemese de. 


General'in kendine güveni gelmişti ve yaşlı adamın başka söyleyecek bir şeyi kalmayınca da limuzinden inmek için kapıya yanaştı. Ama birden yaşlı adam General'in iki bileğini de kavradı. Sıkıca bileklerini sıkmaya başladı ve General acıyla haykırdı. Bir süre sonra iki eli şu anki yaşından daha da ihtiyar hale dönüştü. 


“Eğer başarısız olursan mezarın bile olmayacak, anlıyorsundur umarım,” diye sakince konuşuyordu yaşlı adam. 


Generalin bağırmaktan başka elinden bir şey gelmiyordu. Yaşlı adam da Generalin kendisinin ne demek istediğini iyice kavradığını düşünmüş olacaktı ki iki bileğini de aynı anda bıraktı. Bıraktığı gibi de General'in elleri normal haline geri dönmüştü. 


“Ben en iyisi hemen yola çıkayım,” diyebildi General iki elini de kontrol ettikten sonra ve limuzinden indi. Yaşlı adamın da özel insanlardan biri olduğuyla ilgili şüpheleri vardı ve bu konudaki şüphesi beklenmedik bir şekilde doğrulanmış olmuştu. 
Kimsenin bunu bilmediğine emindi, ama kimselere bundan bahsedemezdi. Yaşlı adam bunu bildiği için ona göz dağı vermiş olmalıydı. O anda yaşlı adamın bir kuklası haline dönüştüğünü fark etti ve projenin başarıya ulaşması için yapamayacağı şeyin sınırı olmadığını anladı. Kendisine bu yaptığının vatana hizmet olduğunu hatırlattı ve Ozan'ı bekletmemek için adımlarını hızlandırdı. 


(01.07.2015, Günümüz) 


Herkes sessizdi. Konuşacak zaten kimse bir şey bulamıyordu. Olan şey belliydi. Takımdaki herkes birkaç gündür kendilerini bu dünyada özel yetenekleri olan bir tek kendileriymiş gibi inandırmışlardı. Şimdi dışarıda bir sürü tehlikeli yeteneği olan insanın olduğunu iyice fark etmişlerdi. Belki de bugünün dersi buydu. General biliyordu olayın arkasında özel yeteneklilerden birisinin olduğunu ve bu yüzden de eğer bu proje başarısız olursa dünyayı ne gibi felaketler bekliyor onu göstermek istemişti. Ama bilmedikleri şey General'in gemiyi batıranın da kim olduğunu bildiğiydi, en azından bu konuda iyi bir tahmini vardı. 


General İzmir'den ayrılmadan önce bir sürpriz 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


yapmak istemişti. Bay Fend'e güzel bir jest olsun diye sürekli gittiği Üçkuyular Meydanı'nda kumru yemeye gittiler. Tekneden limuzinlere geçtiklerinde medya ile birsıkıntı yaşamamışlardı. General nereye gideceklerini önceden haber verip kumrucunun etrafına bir polis çemberi kurulmasını sağlamıştı. İnsanlara da illegal bir eylem olduğuna dair bir bildiri geldiği gerekçesiyle meydanın geçici olarak polis tarafından kapatıldığı konusunda yalan bilgi verilmişti, tabii insanların buna inanmayacağı kesindi ama sürekli üstlerinde onları takip eden askeri helikopter ve limuzinlerinde yer alan yayın bozan cihazlar sayesinde kimse onların görüntüsünü çekemeyecekti. 


Kuzgun havanın sıcaklığı sayesinde çabucak kurumuştu. Ama havlu uzun bir süre omuzlarında kalmıştı, tekneden inip limuzine binene kadar havluyu unutuvermişti. Yaşadıklarından etkilendiğini herkes tahmin edebiliyordu. Ama kimse bu konuda onun üzerine gitmeyi doğru bulmamıştı. Zaten onun korkusunu en iyi Efla anlayabilirdi, ama onunla olan sohbetleri genelde tatsız biter olmuştu. 


Kumrularını yerken kimse batık gemide yaşanılanları konuşmak istememişti. Bu yüzden garip sessizlik bir süre devam etti. En sonunda Ozan sessizliği bozan kişi olarak sözü eline aldı ve Bay Fend'e döndü: “Bay Fend, merakımdan soruyorum. Anlatmak istemezseniz anlarım tabii, ama bacağınıza ne olmuştu?” 


General, Bay Fend'in bu konuya hassasiyetle yaklaştığını biliyordu. Ozan'a kızarak baktı ve patavatsızlığından dolayı bir azarı hak ettiğini düşündü. 
Rüyacı'nın koruyucu bakışlarını umursamamıştı bile. 


“Sorun değil, General. Geçmişim kimse için sır olmamalı,” diye konuştu Bay Fend ve geçmişiyle ilgili merak edilenlerden bahsetti. 


Hırsızlık masasında komiserdi Bay Fend ve kendisinin özellikle sorgulama yeteneklerine çok güvenirdi. Dilenci bir çocuğun bir gün karşısına getirildiğini hatırlıyordu. Çocuğun bakışlarında güven aramıştı ve hırsızlıktan şüpheli olarak getirildiği halde salıverilmesini sağlamıştı. Birkaç gün sonra dilenci çocuğun kapkaççılık yaptığına birebir tanık olmuştu ve tabancasına sarılıp çocuğun peşine düşmüştü. Çocuğun 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yalancı bakışlarına kandığı için kendisini suçlarken onu bir çöp konteynırın içine girerken yakalamıştı. 
Çocuk orada onun için bırakılmış paslı bıçağı almaya gelmişti ve bununla Bay Fend'e saldırınca Bay Fend tabancasıyla karşılık vermek zorunda kalmıştı. Çocuğu vuramamış, vicdanı hâlâ çocuğun bakışlarında kilitli kalmıştı. Farkında olmadığı dilenci çocuğun içinde bulunduğu çetenin liderinin çocuğu almak için o civarda olduğuydu. Ellerinde çalıntı saatlerle dolaşıyor, gerçek kimliğini saklıyordu. 


Bay Fend burnuna gelen leş kokudan birisinin ona yaklaştığını anlamıştı, ama geç kalmıştı. Bacağına gelen kurşun ile beraber yerde yaralı halde yatarken dilenci çocuğun çete lideriyle uzaklaştığını gördü ve hâlâ o gözlerde güven gördüğüne yemin ederken karanlığa teslim olmuştu. Bu yaşadıklarından ötürü de erken emekli olmak zorunda kalmıştı ve İzmir'e taşınmıştı. Polis arkadaşlarının arasında özel dedektif olarak anılıyordu ve davalarda onlara danışmanlık yapıyordu. 


Konuşmasını: “İşin en ironi tarafı her şey bittiğinde artık insanların bana yalan söylememesine vesile olan yeteneğimin ortaya çıkmasıydı. Kaderin oyunu deyip geçmekten başka yapacak bir şeyim kalmamıştı,” diye bitirdi. Kumrular yenilmişti, herkes Bay Fend'in geçmişinden kendine ders çıkartacak bir şey bulmuştu ve sonuç olarak artık İzmir'i geri bırakmaya hazırdılar. 


Geri döndüklerinde sıkıntıyla başını yastığa koymuştu General Serhat. Kimseye bir şey dememişti bile. Herkes tesise dönünce dağılmıştı. Ne yapacağını bilemez halde öylesine takılıyorlardı. General ise yorulduğunu hissediyordu artık. Daha sadece dört koca gün geçmişti ve bir haftanın sonunda bu projenin başarılı olacağını ispatlaması gerekecekti. Takımından memnundu aslına bakılırsa, korktuğu şey başkalarıydı, bu projenin başındaki insanlardan ve gerçek amaçlarından daha çok korkuyordu. 


Kedi Oğlan, Kuzgun ve Manuel ile süs havuzunun dibinde gizli toplantılarından birini gerçekleştirmekteydi. . Kuzgun'un bahçeye doğru 


Manuel ile gittiğini gören Starfell onları takip etmek istemişti, ama özel bir mesele olduğunu düşünüp vazgeçmişti. O da tek başına mini bara gidip kendisine 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sert bir içki bulmaya karar verdi, belki uyumadan önce güzel bir kitap da bulabilirdi kütüphaneden. Bir gözü arkada kalarak kafasında belirlediği hedefine doğru ilerledi. 


Manuel bu seferki toplantılarına yanında bir çizimini de getirmişti. Bunu buraya geldiklerinin ikinci günü çizmişti, sadece Kuzgun'a bu çiziminden bahsetmişti ama ona bile göstermemişti daha. 


“Genelde çizimlerinde gerçekçi olmaya özen gösteririm. Yani eline tabanca çizerim, elinde tabanca belirir. Bir insanı yanımızda çizerim, o insan yanımızda belirir değil mi? Ama bu sefer biraz ileri gittim, ya bir insanın kaderini gerçekten de değiştirebilir miyim diye merak ettim,” diye açıkladı Manuel. 


“Ne çizmiştin ki?” diye merakla sordu Kedi Oğlan. 


“En iyisi göstersem daha iyi,” dedi ve çizimini sırdaşlarına gösterdi. 


Kedi Oğlan çizimi görünce önce ne diyeceğini bilemedi, özel insanların kudretinin farkında biri olarak artık her şeyin olabileceğine inanıyordu. Bu yüzden yutkunarak konuştu: “Bunu çizerken kendinde miydin?” 


“Sanırım yeteneğimi denemek istemiştim, özellikle sen bana daha on üç yaşımda öylesine çizmiş olduğum bir çizimin bile gerçekleşmiş olduğunu ima ettiğinde.” 


“Bunun gerçekleşme ihtimali nedir ki?” diye sordu Kuzgun. Çizime bakınca o da korkmaya başlamıştı. 
Hatta Manuel'e içten içe kızmıştı. Ama belli etmemeye çalışıyordu. 


“Çizimdeki takvime göre daha üç günümüz daha var,” diye belirtti Manuel. Kuzgun'un ona kızmasından çekiniyordu. Ama ondan hiçbir şekilde sır saklamak istemiyordu. Bugün ona cesaret veren elin ondan bir daha uzaklaşmasına dayanamazdı, bir daha geçmişindeki gibi yaşadıklarının aynı şekilde sonuçlanmasına izin vermeyecekti. 


“En azından zamanını belirtmişsin, aman ne güzel,” dedi Kedi Oğlan sıkıntıyla. 


“Yani eğitimin son gününde gerçekleşecek bu olay,” 


dedi Kuzgun. Zaman onlardan mı yanaydı yoksa değil miydi, bunu artık zaman gösterecekti. 


Daha fazla bu konuda kafa patlatmanın bir gereği olmadığından odalarına dağılmaya karar vermişlerdi. 
Kuzgun, mini bara gitmek istemişti. Starfell'i uyumadan önce belki görebilirdi, ona düzgünce teşekkür edememişti. Ona geminin bulunduğu yere doğru dalmadan önce verdiği cesaret sayesinde tehlikeden kurtulduğunu düşünüyordu. 


Mini barda gördüğü bira şişeleri Starfell?in yakın zamanda burada olduğunu gösteren önemli ipuçlarıydı. 
Ama artık burada değildi. Odasına gitmiş olmalıydı. 
Kütüphaneye de gitmiş olabilirdi, ama uykusunun iyice gelmiş olduğunu anlayınca o da uyumanın en mantıklı seçenek olduğunu düşündü ve kendi odasına geçti. Starfell de kütüphaneden yeni bir kitap almıştı ve mini bara geri dönmekteydi, ama ikisi de birbirlerine denk gelememişlerdi. 


Bugün gereğinden fazla içtiğini itiraf ediyordu kendisine, ama yapacak başka bir şey bulamamıştı bu akşam. Kuzgun daha çok Manuel ve Kedi Oğlan ile vakit geçirir olmuştu, onlarla gizli bir şeyler konuşuyordu. Merakına yenik düşüp sormayı çok istemişti, ama sorusuna karşılık olarak beklenmedik bir tepki almaktan endişe duyuyordu. 


Mini bardan ayrıldıktan sonra Manuel'i tek başına görebileceği de hiç beklemediği başka bir şeydi. 
Arkasında çizimlerinden birini tutuyordu. Starfell pek resimden, heykelden anlamazdı. O daha çok sinema ve edebiyat düşkünüydü. O yüzden Manuel'in ne çizmiş olduğuna dair içinde en ufak bir merak yoktu. Manuel'in yeteneğinin oçiziminden kaynaklı olduğunu da biliyordu, yine de umursadığını söyleyemezdi. 


“Nasılsın bakalım, çizer yoldaşım?” diye sordu, ama araya karışan bir hık sesinden ne dediğinin anlaşılmamasını o da normal karşılamıştı. Manuel sarhoş kişilerle ne konuşulursa konuşulsun tartışma çıkma potansiyelinin her zaman yüksek olduğunu biliyordu. Üstüne karşısındakinin Starfell olduğunu kendisine hatırlatması gerekiyordu. 


“Güzel geçen bir gündü,” diye yanıt verdi askerin sorusuna Manuel. Starfell elbette gününün güzel 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


geçeceğini söyleyeceğini karşılık olarak demek istemiş olsa da öyle demedi. 


“Bay Fend'in dediği kadar güzel bir şehirmiş, İzmir,” diye sözlerine açıklık getirdi Manuel. Güzel sıfatını şehir için söylediğini anlayan Starfell rahatlamıştı ve daha az hık sesinin yer aldığı cümleler kurabilmeyi başarmıştı. 


“Aynen öyle, dostum,” dedi ve çizer arkadaşına iyi geceler diledi. Manuel askerin arkasından: “Güzel bir kızın elini tuttuğum bir gündü,” diye aslında ne demek istediğini söyledi, ama Starfell'in duymayacağı bir kısıklıkta, sadece kendisine cesaret verecek bir konuşmaydı. 


(02.08.2015 — 5. Gün) 


Kahvaltı yaparken kimse ses çıkartmamaya dikkat ediyor gibiydi sanki. Artık herkesin kendi içerisinde bir görev dağılımı olmuştu. Bu kendiliğinden oluşan bir süreçti. Kimisi yemek pişirmekten anlıyordu, kimisi sofrayı kurmada, kimisi de bulaşıkları yıkamada yardımcı oluyordu. Kimse işten kaytarmıyordu. Evren bile en azından yemek salonuna götürülecek tabakları taşırken elini bir şeylere sürüyordu. Ama en güzeli ne olursa olsun kahvaltıyı hep beraber yapmaya özen gösteriyorlardı. 


Marker yemekhaneye giren talihsiz sinekleri kaşığın ucuyla fırlatmış olduğu küp şekerlerle yere indirerek vakit geçirmeye çalışıyordu. Tropikal bir kuşakta yer aldıklarından sinekler arada sorun çıkartabiliyordu. 
Odalarında bu konuda prize takılan sineksavar cihazlar ve pencerelerinde de sineklerin girmemesi için teller vardı. Yine de buraya gelmeden sıtma başta olmak her türlü tropikal iklime has, böceklerin taşıyabileceği hastalıklara karşı onlardan habersiz aşı vurulmuşlardı. 
Tabii bu böcekleri her zaman uzak tutamıyordu, özellikle yemekhane ve mutfak bu konuda çok sıkıntı yaratabiliyordu. 


Marker'ın sineklerle gerçekleştirmiş olduğu mide bulandırıcı görüntüyü izlemekten sıkılan Ozan, 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Rüyacı'ya tavla oynamayı önermişti. Memnuniyetle bu teklifini kabul eden Rüyacı, Ozan ile beraber balkona çıktı. Eğitim başlamadan önce oyalanacak güzel bir şey bulmuşlardı. 


“Beyaz mı siyah mı?” diye sordu Rüyacı, tavlayı bilardo masalarının yer aldığı salondan getiren Ozan'a. 


“Fark etmez,” diye yanıt verdi Ozan. Bir büyük olarak ilk olarak Rüyacı'nın seçmesine izin vermesi gerektiğini düşünüyordu. 


“Olur mu öyle şey? Tarafını bilmek önemlidir, evlat. 
Haydi seç birini, ama dikkatli düşün. Biliyorsun, oyunda bile bu kararın geri dönüşü yoktur.” 


Ozan, yaşlı dostunun neden bu duruma bu kadar dikkat çektiğini anlayamamıştı ama yine de kırmamak için bir süre düşünürmüş gibi yaptı. Gerçi en baştan hangi tarafı seçeceğine karar vermişti ve beyaz taşları eline aldı. Beyaz rengi seçtiğinde Rüyacı'da nedense rahatlama olmuştu. Ama herhangi bir yorumda bulunmadı. 


Starfell beklemekten sıkılmıştı ve en sonunda: “Bayağı zaman geçti. General bugünkü eğitime başlamayacak mı?” diye patladı. Kuzgun kahvaltıdan önce tekrardan Starfell'in mini bara gitmiş olduğunu anlamıştı, çünkü burnuna gelen kokular bu gerçeği çok belirgin hale getiriyordu. Starfell'in neden bu şekilde davrandığını anlamakta sıkıntı çeken Kuzgun: “Ben odasına bir bakmaya gideyim en iyisi,” diye önerdi. 


Manuel hemen: “Ben de geliyorum seninle” dedi peşinden ve ikisi beraber yemekhaneden çıktılar. 


Kara Altın arkalarından: “Bana mı öyle geliyor yoksa aralarında üç harfli bir ilişki mi başlamak üzere?” diye konuştu. Starfel'in yanında oturuyordu ve esprisine hassas burnu yüzünden fazla gülememişti. 


“Dedikodu yapmak bize yakışmaz, aynı şey senin içinde geçerli,” diye uyardı Efa. 


“Bu dedikodu değil ki, gözlem. Hıh!” diye bozuldu Kara Altın. Sonra da onu düşüncesi konusunda desteklemesi için Starfell?e döndü, ama o sinirle masadan kalkmıştı. 
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Kara Altın'ın fark etmemesini doğal karşılıyordu Efa. 
Bir tek o bunları öngörebilmişti. Starfell'i gördüğü ilk zaman diliminde onu çözmüştü. Onun taşımış olduğu potansiyel buradaki herkese zarar verebilirdi. Onu sakinleştirecek tek bir kişi olabilirdi aralarında. Bunu Bay Fend'e de açıklamaya çalışmıştı sorduğu zaman. 
Bu kadar gün Starfell?in sakin bir kimlik kazanmasına vesile olan şeyi bir tek Efla görüyordu anlaşılan. 


Kuzgun'un çığlıkları duyulduğunda herkes yerinden kalktı ve Generalin odasına koşturdu. Odanın kapısı açıktı. Bu sayede ilk defa General'in kimseyi sokmadığı yatak odasını görme şerefine ulaşmışlardı. Kendi odalarından daha geniş olduğu aşikardı. Kocaman bir yatağı ve genişçe bir dolabı vardı. Tabii bu durumu pek kıskanacak zamanları yoktu o anda. Manuel, Generalin yatağının başındaydı ve şah damarına parmağıyla yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyordu. 


“Öldü mü?” diye sordu ilk odaya giren Bay Fend. 
Aksayarak yürümesine rağmen diğerlerinden daha önce varmış olmasının nedeni odasının Generalin odasına yakın olmasından ötürüydü ve kahvaltıdan sonra eğitim saatine kadar bacağını dinlendirmeye karar vermişti. 


Manuel, Bay Fend'in sorusuna ne yanıt vereceğini bilemedi ve: “Sen karar ver,” diye yanıt verdi Manuel. 


General ihtiyarlamıştı. Zaten altmışlı yaşlarında olduğunu herkes biliyordu, ama bir anda seksen yaşındaki haline dönmüş gibiydi. Bu yüzden de yataktan kalkacak kadar bile gücü kalmamıştı ve kimselere durumunu haber verememişti. 


Herkes doğal olarak bir yanıt vermesi umuduyla Kedi Oğlan'a dönmüştü. Ama General'in odasına bile girmediği konusunda yemin etti hemen ve tahminini söyledi: 


“Bunu o yaptı. Gemiye yaptığının aynısını şimdi General'e yapmış olmalı.” 


, a e r 
TÜ eni — po pe e e ye LİR 
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BİR KURBANDIR ASLINDA BU HAYATTA 


Varoluş / 2013 - Gürhan Öztürk 
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| 4 ar topu çarpışmasının ellinci yıldönümü bugün ve 
seçilmiş şehir konseyi sözcüsü olarak konuşmamı 


hazırlamam lazım. Kalemim, boş sayfalar, gün ışığı her şey hazır ama kağıtları boşa harcamamak için iyice düşünüp öyle başlamalıyım. İlk başta adı kartopu değildi. Patagonya'nın yaklaşık üç yüz kilometre güney doğusuna çarpması bekleniyordu. Aslında dinozorların sonunu getirdiği gibi bizim sonumuzu getirebilecek büyüklükte değildi ama çarpma sonrası gelişecek tsunami dalgalarının oluşması, Patagonya sahilleri için sorun oluşturacağı için Birleşmiş Milletler kararı ile atmosfere girmeden patlatılması kararı alındı. İşte her şey bu karar ile başladı. Hedefi tam on ikiden vurması gereken roket; Heisenberg?*den mi, bir kelebeğin kanat 


çırpmasından mı, tanrının elinden mi yada sadece 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hesap hatasından mı; tam kenarına isabet etti. Göktaşı yön değiştirdi ve Antartika'ya düşeceği hesaplandı. 
Büyük bir başarısızlık olarak görülmedi ne de olsa Patagonya kurtulmuştu. 


Ancak hiç de beklendiği gibi olmadı, çarpışmanın şiddeti ile büyük buz kütleleri erimeye başladı. Eriyen buzun içine sıkışan karbondioksit de atmosfere karıştı. 
Küresel ısınma süreci yayından çıkmış bir ok gibi ilerlemeye başladı. Kuzeyde ve güneydeki tüm buz kütlesi bir yıl içinde suya dönüştü. Sadece altmış beş metrelik su seviyesi artışı sahil kenarına kurulmuş tüm sanayi şehirlerini su altında bıraktı. Değişen sanayi üretimi ve göçler küresel çıkar dengelerini bozdu. 
Karşılıklı atılan bir kaç nükleer silah dengeleri yerine 


getirmekten çok işlerin çığırından çıkmasına neden 


oldu. Beş yıl içinde deniz seviyesinde sıcaklıklar altmış dereceye kadar yükseldi. İnsanlar yüksek rakımlı yerlere göç etmek zorunda kaldı. Bin metrenin altında yaşayan insan kalmadı. Alçak rakımlar devasa küf, yosun ve bitkiler tarafından işgal edildi. Ulaşım ve iletişim yolları kapandı. Hidrokarbon kaynaklara ulaşım; neyse ki daha fazla karbondioksit üretimi imkansız hale geldiği için enerji önemli bir sorun 


haline geldi. 


-Dedece! Batı benim bilyelerle oynamama izin 


vermiyor. 
-Doğu bütün bilyeleri kaybediyor sonra ama... 


Yerimde döndüm, çocuklarla konuşurken göz teması çok önemlidir çünkü: 


-Beni iyi dinleyin, ya paylaşarak oynamanın bir yolunu bulursunuz ya da oyuncak olarak sadece 


bedenlerinizi kullanırsınız. 


İkisi de sessizce uzaklaştı. Ve ben, onların yaşında tabletimde oyun oynayan ben, yirmi yaşımda gelecek hayali kuran ben, yetmiş yaşımda “doğunun 


1199 


Paris'i” Van şehir devletinin sözcüsü ben bugün konuşma yapacağım. Elli yıl öncesini düşünüyorum; arabalar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, markalar, ussal olamayan bir üretim ve tüketim. Karl amca yıllar önce bu ilişkilerin bu şekilde devam etmesinin insanlığın sonunu hızlı 


esirgemedi insanoğlundan. İkinci şansımızı denerken 


getireceğini (o söylemişti. £ Kapitalizmden 


davrandı evren; ama ikinci bir şansı da zorlandığımız kesin. Önceliğimiz gıda, giyinme, barınma olduğu için tüm toplum bu kollarda emeğe katılıyor. Hızlı ilerlemekten korkuyoruz. Hâlâ bütün bu olanların tanrısal bir ceza olduğunu düşünenler var. Ben bile bazen Spinoza başkanın tüm tanrısının 


kural dışına çıkıp yeter ulan sıçtınız güzelim dünyanın 


Van - Özay Demiray 


içine diyerek olaya müdahil olduğunu düşünüyorum. 
Mistik ya da değil, başımıza bunlar geldi, doğa üzerinde sağladığımız kontrolün, ki hiç akıllıca kullanamadığımız kontrolün, önemli bir kısmını kaybettik. Şimdi ise daha yavaş ve temkinli ve akıllı ilerliyoruz ya da biz öyle düşünüyoruz. Evet konuşma metnim hazır, şubat ayında yirmi sekiz derecede bir Van, göle girenler vardır şimdi. Ben bu yaşta Beşyol meydanında konuşma yapayım. Sonra da günlük çalışmam var; kimse barınma için çalışmak istemiyor, lider olarak gençleri motive etmem gerekiyor. Gerçi beş saat inşaat işini elli yıl önce söylesem gülerlerdi. 
Yedi gün on iki saat çalışanlar. Olsun beş saat iyi, acelemiz yok, konsey işleri hızlandırmak isterse altı 


saate çıkabiliriz ama şimdilik yeterli. 


Yola koyulma vakti geldi. Kapıdan çıkarken bacağıma çarpan benim haytalar. Çocuklar, yaşamın sürekliliğinin vücut bulmuş halleri. Dünya beni bırakıp 


gidecek ama onlar devam edecek. 
-Yavaş çocuklar yavaş, canınızı yakacaksınız... 


Sokakta insanlar toplantı için yola koyulmuş, bir yandan muhabbet ediyor bir yandan güneşin tadını çıkarıyorlardı. Mutlu görünüyorlardı, en azından. 
Aklımda hep aynı soru, böyle devam edebilecek miydik? tekrar 


ihtiyaçlarımızdan fazla olduğu zaman, yine de olanı 


Üretim yeteneklerimiz temel bölüşebilecek miyiz? Şu an için savaş tehlikesi yok. 
Bölgedeki en güçlü şehir devleti Tahran bile askeri üretim yapmıyor ve elindeki üretimin ihtiyaç fazlasını paylaşıyor ama şuan. Tahran şanslı bin iki yüz metre rakımda bir başkent ve görece sanayi imkanları daha fazla, Ama ya sosyal Darwinist bir klik gelirse ve tüm kontrolü alıp savaş çıkarırsa; tüm bu emekler, umutlar. Ama bunlardan kimseye bahsedemem. Böyle 


bir olasılık umutları yıkar, bireyciliği tetikler. Hayır 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iyi yoldayız, elimizdeki dünyanın tadına vararak üretiyoruz. O biricik tek yaşamımızı yaşayacak kadar üretip her anının tadını çıkarmaya çalışıyoruz. 
Gelişme için acele edip birkaç neslin yaşam hakkını elinden almıyoruz. Zamanımız var, acelemiz yok, her şeye hemen sahip olmak gibi bir amacımız yok. 
Bilinç düzeyimiz, kapasitemiz ve bilmeye olan açlığımız yeterli, sadece zamanı kullanabilmeliyiz. 
Evet konuşmamın ana konusu bu yada buna benzer bir şey; umut, zaman ve yaşam. Benim yaşımdaki biri için fizik kapasitem oldukça iyi. Ritimli bir yürüyüş ile Beşyol meydanına doğru çıkıyorum. Anneler, babalar ve çocuklar benimle, birbirleriyle yan yana yürüyorlar. 
Meydan neredeyse dolu; insanlar bir araya gelmenin ve havanın tadını çıkarıyorlar. Konuşma yapacağım platform çok yüksek değil, tek konuşmacı da ben değilim zaten. Açık kürsü olacak ve ben sadece açılış 


konuşmasını yapacağım. 


Meydana ulaştığımda gençten bir arkadaş benden önce bir şiir okuyup okuyamayacağını soruyor. 
“Neden olmasın?” diyorum ve şiiri merak ediyorum. 
Hasan Hüseyin'den “ne güzel ne güzel”miş. Okusun ne güzel. Toplantı başlıyor. Genç adam çıkıyor tüm duygusunu şiire katıp okuyor şiiri, ne güzel. Güneş konuşmayıcıya arkadan vurduğu için konuşmayı yapan kişinin yüzü pek seçilemiyordu. Topluluk kişinin değil 


söylenenin peşinde zaten. 


Sıra bana geliyor. Yaşıma saygıdan ötürü bir sandalye yerleştiriyorlar hızlıca. Yavaşça çıkıyordum ve sandalyeyi kenara koyuyorum. Güneş sırtımı ve ensemi ısıtıyordu. Kaçıncı konuşmam bu ama hep 


heyecanlıydım. 


-Dostlar, evet elli yıl oldu bugün işleyişinin önemli bir kısmını anlayıp kontrol edebildiğimiz 


dünyanın değişimi başlayalı. Açlıkla, ölümle, göçle, 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sefaletle, savaşlarla geçen elli yıl. Ama sadece bunlar yoktu umut ve yaşam hep burada yanı başımızdaydı. 
Ve bunca gerilemeden sonra yeniden kontrolü ele 


almaya başlıyoruz... 


Birden bir uğultu başladı. Bir çok kişi arkamda bir şeyi işaret ediyordu. Gerçekten de uzaktan sabit hızlı bir karaltı güneşi arkasına almış bize doğru geliyordu. Hızlı bir şekilde büyüdü ve güneşi kapladı. 
Üzerimize gelmeye başladıkça üçgen şeklinde üzerinde değişik ışıklar yanan bir uzay gemisini andıran bir cisim olduğu ortaya çıktı. Hayır bu bir uzay gemisiydi. 
Göğsümden çeneme doğru uzanan bir uyuşma hissi 


yükseldi. 
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Bilgisayar ve Vitleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


/ nd | 


<*Velocity CI 


Merhabalar, bu sayımızda “Terminal Velocity ” isimli bilimurgu oyunuyla karşınızdayız. 
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. cality o firması 
Terminal R . .... 
geliştirilen,MS-DOS ve Windows 95 için 3D Realms, Mac-OS için ise MacSoft tarafından 
yayınlanan bir simülasyon video oyunudur. 1995 
yılında piyasaya sürülmüştür. 
simülatörleri ile karşılaştırıldığında hızlı, yüksek 


Zamanın uçuş 


enerjili aksiyon içermektedir(1). 2015 yılında, oyunun orijinal geliştiricisi ve Terminal Reality'nin kurucu ortağı olan Mark RandelAndroid ve iOS sürümleri hazırlandı ve Trebuchet Entertainment yayınlandı.Terminal Reality firması aynı oyun motorunu kullanan Furry3 ve Hellbender oyunlarını da geliştirmiştir. 
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Terminal Velocity - Muhittin Yağmur Polat 


Milattan sonra 2704 yılında Sol sistemini temsil eden Dünya, Uzay Gemisi Üretebilen Türler İttifakı(RSFRR) adında bir konseye başkanlık etmektedir. Bütün üye sistemler tarafından türler arasında barışçıl bir davranış sağlamak için bir antlaşma imzalanmıştır. Bu çerçevede üyeleri dış saldırılara karşı korumak içinÇevresel Savunma Bilgisayarları (POC) sistemi yaşam olan tüm gezegenlere sağlanmıştır. POC'ler Tachyonet isimli bir ağ ile bağlantılıdır, böylelikle savunma stratejileri eşzamanlı olarak uygulanabilmektedir. 
Ne yazık ki barış ancak yetmiş yıl boyunca hüküm sürer.2 Eylül 2704'de, RSFRR'ye üye diğer sistemlerin donanmaları, çekirge sürüleri gibi Dünya'ya inerler. Önemli tesisleri yıkıp, on bir büyük şehri harap eder, milyonlarca insanı öldürür ve Dünya'yı dizleri üstüne çöktürürler. 
SOL sisteminin savunmasından kalan kalıntılar, saldırıyı araştırmak ve her bir uzaylı saldırısını geri püskürtmek için küçük bir filo toplar(3). 


Ares Filosu'ndaki bir pilot olarak, şimdiye kadar yapılmış en hızlı tehlikeli araç olan TU- 
202'yi uçurmamız gerekiyor. e TU- 
202'yiuçurabilecek çok az savaşçı 


ve een 


var. Önceki model olan TU-101'lerin tarihteki diğer gemilerden çok daha fazla kendi pilotlarının ölümlerine neden olduğunabakılırsa, hâlâ hayatta kalmamızın çok büyük bir şans olduğu düşünülüyor.Filonuzla ilk sisteme ulaştığınızda, emirleriniz açıyorsunuz. 
Aslında düşman filolarını birleştiren 


ve Dünya'ya saldırmalarına neden 
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PLANETS: 


With eiğht planets, on& asteroid; arid an alien ship to öxplore, Terminal 
, Velocity,-, öffers över 


* 400,000 sguare & 


olanın Çevre Savunma Bilgisayarları olduğunu görüyorsunuz. Bir şey POC'leri kontrol ediyor. 
Bunların arkasında kim veya ne olduğunu bulmalı ve kesin olarak sonlandırmalısınız (3). 


erminal Velocity'de 

haritada (o serbest (o olarak dolaşabiliyoruz. Oyuncu olarak 
TV-202'yi kontrol ediyor, 720 
dereceye kadar açılarda uçabiliyor, yerçekimini aşabiliyor ve sabit hızda hareket edebiliyoruz. Farklı gezegenlerde uçarken, hızlanıp yavaşlayabiliyoruz ancak hiçbir zaman Ootamamen durmuyor. 
Oyunun çoğunluğu ağaçlar, dağlar, nehirler, kar ve diğer arazilerden oluşan manzaraların üzerinde uçarak geçiyor, bazen de uzayda savaşıyoruz. Ek olarak, genellikle 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gizlenmiş ve peyzajın kenarlarına kazılmış olarak tünelleri bulabiliyoruz. Bu tünellere girdikten sonra, TV-202 geri dönemiyor ve sürekli olarak ilerlemeye devam ediyor. Düşmanlardan, hareket eden duvarlardan, dönen engellerden ve diğer tehlikelerden kaçınmamız gerekiyor. Aracımız 


için olan güçlendirmeleri, düşman kuvvetlerini yok ederek veya her seviyeye dağılmış olan 


düşman koruganlarını yok ederek buluyoruz(4). 


TV-202, düşman ateşi tarafından veya zemine çarptığında azalan bir kalkana sahip. Kalkan tamamen Oo bitince aracımız imha 
Kalkan güçlendirmeleri ve enerji 


oluyor. 
çekirdeği güçlendirmeleri, kalkanın enerjisini geri kazanması için kullanılabiliyor. Oyunun başındasilah olarak tek bir Plazma Saldırı Topu (PAC) ile başlıyoruz. 
PAC silahını daha sonra güçlendirilebiliyor. Oyun ilerledikçe İyon patlaması silahı (ION).Hızlı Hedeflenen Lazer (RTL),Manuel Güdümlü Füze (MAM),Ara ve Yok Et Füzesi (SAD),Şok dalgası Torpidoları (SWT) veDağılan Tahrip Füzeleri (DAM) gibi silahlar kullanabiliyoruz. TV-202”nin itme kuvvetini büyük ölçüde arttırıp normalden çok daha hızlı seyahat etmesini sağlayan bir art yakıcı da alabiliyoruz.Her dünyada kendine özgü düşmanlar ve tehlikeler var. Oyunun farklı seviyelerinde kontrol noktalarına uçmayı, belirli hedefleri bulup yok etmeyi (patronlar dâhil) ve 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tünellere girmeyi içeren benzersiz hedefler var.Gerekli hedefler tamamladıktan sonra, oyuncu harita üzerinde bir yere yerleştirilmiş olan bir Kalkış Birimi (DUN) ile seviyeden çıkmaya yönlendiriliyor(4). 


Bir yazımızın daha sonuna geldik. 
Gelecek sayıda görüşmek üzere. 


KAYNAKLAR 

1. owikizero.net 

2.  terminalvelocitygame.com 

3. o Terminal Velocity User Manual, Apoogee Software. 3drealms.com 


4. omobygames.com 
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Roman - Bölüm 11 
Aysun Erdoğan 


Kapının İNCİSİ 


Kaptan Emin, büyük dinlenme salonundan ayrılırken gemide bulunan esirlerin başlarına nöbetçi askerler bırakmıştı. Bunlardan üç tanesi öğrencilerin, iki tanesi de eğitmenlerin yanında bulunuyordu. 
Öğrencilerin ve eğitmenlerin birbirlerinden ayrı tutulmalarını OEmin Doğaner uygun bulmuştu. 
Böylelikle bir isyan hareketinin önüne geçebileceğini varsaymıştı. Gruplardan biri harekete geçse, diğer gurubun bundan haberi olmayacağı için toplu bir isyan yapmaları daha Zor olacaktı. Üstelik askerlerin ellerinde rehineler olacağı için de, diğer guruba istediklerini yaptırma gücü bulunacaktı. 


Oktay, Ahmet ve diğer çocuklar (o kapının karşısına gelecek şekilde, yerde oturuyorlardı. Hepsi koyun sürüsü gibi birbirlerine sokulmuşlardı, korku dolu gözlerle etraflarında dolanan üç Narhalt”lı askere bakıyorlardı. Kendilerinin iki katı büyüklüğünde olan bu askerler onlara hiç de merhamet nazarıyla 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bakmıyorlardı. Hareketlerindeki sert tavır, her an birilerine saldırabileceklerini belli ediyordu. Askerler, bileklerine takılı olan silahlarını kullanmaya hazır halde bekliyorlardı. 


Öğretmenlerin başında da iki tane asker nöbet tutmaktaydı. Her bir öğretmenin elleri arkalarından bağlanmış ve yere diz çökmüş halde tutuluyorlardı. 
Birbirlerinden Ode yarım metre aralıklarla yerleştirilmişlerdi. . Kesinlikle oOkendi o aralarında konuşmak yasaktı. Bu yasağı dinlemeyenler ise askerler tarafından darp ediliyordu. Ahmet iki öğretmeninin de yüzünde yeni açılmış derin yaralar ve morluklar fark etmişti. Yaralardan süzülen kanlar, diz çöktükleri yerde küçük bir birikinti meydana getirmişti. 


Ahmet, askerlerden oçekiniyordu. o Onların kendileri ile ilgilenmediği bir anlarını kolladı. Oktay ile konuşabilmek için aradığı fırsatı bulmuştu. 


“Beyaz Gölge'yi yükledim.” 


Oktay, ilk önce arkadaşının ne demek istediğini anlamadı. Şaşkın gözlerle Ahmet'in gözlerinin içerisine baktı. 


“Nel!” 


“Beyaz Gölge dedim. Gemiye Beyaz Gölge'yi yükledim.” 


Oktay, bir anda aklına gelen düşünce ile irkildi, Ahmet'e hayretle bakmaya başladı. 


“Sen bunu yapmış olamazsın!” 


“Yaptım. Sana yaptım diyorum.” 


Oktay ve Ahmet sessizce kendi aralarında konuşsalar bile askerlerin dikkatini çekmişlerdi. Yarım yamalak Türkçeleriyle çocuklara seslendiler. 


“Su... Sussun.” 


Her ikisi de askerin emrine uymuş ve susmuşlardı. Ama sadece asker arkasını dönene kadardı bu suskunluk. 


Burcu, az önce kulak misafiri olduğu meseleyi merak ettiği için ikiliye dönerek fısıltıyla sordu. 


“Beyaz Gölge nedir?” diye sordu. 


Oktay, Burcunun sorusuna cevap verdi. 


“Beyaz Gölge bir virüs yazılımıdır. Okuldayken Ahmet ve ben kendi aramızda, hiç kimse tarafından fark edilmeyecek bir bilgisayar virüsü yapabilir miyiz diye bir çalışma yapmıştık. Bize göre iyi bir yazılımı vardı ama onu test etmeye veya öğretmenlerimize göstermeye gerek görmedik. Çünkü kullanmayı hiç düşünmemiştik.” 
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Ahmet'e “O virüsü gemiye nasıl soktun.” diye sordu. 


“Dedemin babasından kalma antika bir telefon vardı.O zamanlar ona akıllı telefon diyorlarmış. Biraz uğraştım ama onu çalıştırmayı başardım. İçerisinde eskiden oynanan pek çok da oyun vardı. Onlara hiç bir şey olmamış. Gemiye girerken onun antika bir oyun aracı olduğunu söyledim. Bana inandılar. Beyaz Gölge'yi işte onun içinde gemiye soktum.” 


Oktay arkadaşının cevabı karşısında ne diyeceğini bilememişti. Gülsün mü ağlasın mı bir türlü karar veremiyordu. 


“Şimdi sen, Süper donanımlı bir uzay gemisinin ana bilgisayarına, bizim öğrenci bilgilerimiz ile yaptığımız uyduruk bir virüs yazılımını yükledin ve bunun İncinin antivirüs yazılımı tarafından fark edilmeyerek çalışmasını mı umuyorsun?” 


Arkadaşının tepkisine Ahmet biraz içerlemişti. 


“Bu şekilde söylenince kulağa saçma geliyor ama reaktör odasında kilitliyken, bizim virüsü Üstün hocaya gösterdim. Birlikte bir kaç küçük değişiklik yaptık. İncinin onu fark etmemesi için, biz onu aktif hale getirene kadar bir gölge gibi incinin içerisinde yaşayacak. İnci onu kendi proğramı gibi algılayacak. 
Bu yüzden de Beyaz Gölge'ye hiç bir müdahalede bulunmayacak. Biz onu aktif hale geçirince de istediği kadar virüsü temizlesin, Beyaz Gölge işini zaten yapmış olacak.” 


“Üstün hoca Beyaz Gölge'nin bu işi başaracağına inanıyor mu?”Oktay, bir umuttur diye arkadaşına merakla sordu. 


“O da bu işten tam emin değil ama şu an için elimizde olan tek şey de bu. Beyaz Gölge istediğimiz veritabanına ulaşmayı başarır ise bize sinyal yollayacak. 
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Biz de onu aktif hale getirerek Konak-I'e sinyal göndermesini sağlayacağız. Sinyal gidince Konak-| dekiler gemide olup bitenleri güvenlik kameralarından takip edebilecekler. Bundan sonra bu denyolar virüsü bulup yok etseler bile sinyali kesemeyecekler. En güzel tarafı da bundan kimsenin haberi bile olmayacak.” 


Oktay, Beyaz Gölge'nin bu işi başarabileceğine inanmıyordu ama arkadaşının da dediği gibi ellerinde olan tek şey buydu. 


kskik 


Ana kumanda odasına gelince Efendi Kaliso, Kaptan Emin'in elinden küçük bir kutu aldı. Kutuyu açınca içinden siyah renkte bir küre çıkmıştı. Hakan, merakla yapılanları takıp etmekteydi. 


Efendi Kaliso, küreyi kumanda panelinin yanına götürdü. Kapının incisi'nin ana bilgisayarına giriş bu panelden yapılıyordu. Kaptan Emin, kumanda panelinin yanına eğildi ve orada küçük bir oyukta bulunan düğmeye bastı. O, düğmeye basar basmaz kumanda panelinde bir hareketlilik oldu. Tam ortasından iki tarafa doğru açılmıştı. Siyah kürenin sığabileceği bir oyuğu bulunan bu bölümü Hakan Çelik daha önce de görmüştü. 


İnci ilk bulunduğunda tüm sistemleri araştırılmış ve pek çok bölümünü çalıştırmayı başarmışlardı. 
Tüm uğraşmalarına rağmen geminin bu bölümünü çalıştırmayı bir türlü başaramamışlardı. Bu panel de onlardan biriydi. O gizli düğmeye Hakan da basmıştı. 
Ortaya çıkan gizli paneli ve ortasında ki küçük çukuru da daha önceden görmüştü. Fakat ekranda beliren sembolleri çözemedikleri ve bu çukuru dolduracak tüm materyalleri denemelerine rağmen bir türlü başarılı olamadıkları için sistem kendini kilitlemişti. 


Kapının İncisini eski haline getirmek için çok uğraşmışlar ve sonunda da başarılı olmuşlardı. Bir daha da geminin o sistemine girmemişlerdi. 
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Efendi Kaliso, siyah küreyi bu çukura yerleştirmişti. Ekranda incinin kendi alfabesi ve bazı şekiller belirmeye başladı. Ekranın en altında ise yedi tane boş kutu şekli vardı. Efendi Kaliso, üstte bulunan yazıları elini hareket ettirerek yerlerini değiştirmiş ve ortaya çıkan şekilleri de boş kutulara belirli bir sırayla yerleştirmişti. Hakan bunun şifreleme sistemi olduğunu anlamıştı. 


“Boğlaca İncikan artık uyanmaya hazır. Yıllardır bilincinin uykuda olduğu bu çelik gövde, şimdi onun karakterini yansıtacak ve herkes onun nasıl mükemmel bir Boğlaca olduğunu görecek.” 


Kaptan Emin?'e döndü ve... 


“Sen Boğlaca İncikan'ı daha önce tanışmadın değil mi?” diye sordu. 


Kaptan Emin hayır anlamında başını sallamıştı. 


“Görmedim Efendi Kaliso. Sadece sarayda yapılmış heykelleri ve rölyeflerini gördüm. Onunla tanışma fırsatım olmadı.” 


Efendi Kaliso hafifçe gülümsedi. Onun gözlerine bakarak konuşmasını sürdürdü. 


“Şimdi göreceksin ve ona hayran kalacaksın. 
Nasıl muazzam bir Boğlaca olduğuna, Dünyalıların değimiyle KRALİÇE olduğuna tanıklık edeceksin. “ 


O, bu sözleri söylerken küçük küreye dokunmuş ve siyah küre yavaş yavaş parlamaya başlamıştı. O parlarken de odanın ortasında güzel bir kadın silüeti belirmeye başlamıştı. Hakan'ın gördükleri karşısında hayretten ağzı açık kaldı. Odanın ortasında beliren kadın silüeti o kadar güzeldi ki, onu gören herkesin etkisi altında kalmaması imkansızdı. Beline kadar inen düz kahverengi saçları, onun yüzünün güzelliğini çerçeveliyordu. Saçlarıyla aynı rengi taşıyan gözleri ise 


tüm otoriter tavrını karşısında ki insana hissettiriyordu. 
Kalın ve kırmızı olan dudakları hafifçe aralanmış ve yaşıyormuş gibi derin bir nefes almıştı. Yere kadar uzanan ve tüm vücudunu kapatan, yakaları ince işleme ile süslenen pembe ve beyaz karışımı bir cübbe giymişti. 


Efendi Kaliso, uçan diskinin üzerinden indi ve yere diz çöktü. Diğerleri de onu takip etmiş ve onlar da yere diz çökmüşlerdi. 


Boğlaca, hologram görüntüsü tamamlanınca gözleriyle odada bulunan kişilere ve yerde diz çökmüş vaziyette duran Efendi Kalisoya doğru baktı. 


“Ne zamandır uyku halindeyim?” 


“Bizim evrenimizin zamanıyla iki yıl, altı ay, Bulunduğunuz evrenin zaman algısıyla ise yirmi bir yıldır uykudasınız Boğlacam.” 


Boğlaca İncikan gözlerini kapadı. Tekrardan derin bir nefes aldı. Birkaç saniye süren bu durum orada bekleyenlere asırlar gibi uzun gelmişti. Yeniden gözlerini açtığında Efendi Kalisoya azarlar bir ses tonuyla konuşmaya başladı. 


“Bunca zamandır beni niçin uyandırmadınız? 
Sizi bundan alıkoyan neydi Kaliso?” 


Efendi Kalisonun başı önüne eğikti. Boğlacasının yüzüne bakamıyordu. Fakat onun sorusuna da cevap vermek zorundaydı. Gözlerini yerden kaldırmadan Boğlacasının sorusuna cevap vermeye başlamıştı. 


“Boğlacam, size ölüm gelmeden önce bilincinizi, içinde bulunduğumuz uzay gemisine nakletmeyi başardık. Bedeninizi ise sizin istediğiniz şekilde kristal dağın eteklerine bıraktık. Sizin bilinciniz bu gemide yaşarken, biz de size yarı organik yeni bir beden inşa etmeye çalışıyorduk. Fakat sizin adını verdiğimiz uzay 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gemisi, düzene aykırıcılar tarafından kaçırıldı. Onu almaya çok uğraştık. Aykırıcılar geminin paralel evrene geçiş yapan sistemlerini çalıştırıp, onun 482. boyuta geçmesini sağladılar. Sizi ve gemiyi bulmamız taktır edersiniz ki çok uzun sürdü. Bunun ben ve oğlunuz Boğlaç Hamane de farkında ve bu bizi çok derinden yaraladı. Dünya zamanıyla yirmi bir yıl sonra sizi bulmayı başardık ve sonunda bilincinizi uyandırdık.” 


Boğlaca İncikan, aldığı cevap karşısında biraz sakinleşmişti. Efendi kalisoya; “Bedenim hazır mı?” 
diye sordu. 


Biraz sakinleşen Efendi Kaliso, Boğlacanın sorusuna heyecanla cevap verdi. 


“Evet Boğlacam, hazır. Emir verdiğiniz anda kendi boyutumuza dönerek, sizi yeni bedeninize nakledebiliriz. Emrettiğiniz gibi bedeninize sizin bilincinizin bir kısmını ekledik ve yeni organik bedeniniz aynı sizin yaşarken olduğunuz gibi görünmekte.” 


İnci, yeniden şiddetli bir şekilde sallanmaya başlayınca herkes yerlerde yuvarlanmış ve Efendi Kalisonun sözü yarım kalmıştı. Boğlaca İncikan, yerlerde bir şeylere tutunmaya çalışan insanlara baktı. 


“İncinin manyetik alanını, Kaliso'nun gemisi ile aynı düzeye getiriyorum. Bu şekilde birbirlerini etkilemeyi bırakacaklar ve bir uyum sergileyecekler. 
Bu sayede de sallantılar artık olmayacak.” 


Geminin sallantıları, Boğlaca İncikan sözlerini bitirir bitirmez kesilmişti. Yerde yuvarlanan insanlar tekrardan toparlanma firsatı bulmuşlardı. Hepsi sallantıdan önceki durumlarına geldiler. Boğlaca'nın gözleri Kaptan Hakan Çelik'in üzerinde sabitlenmişti. 
Onun yanına doğru gitti. 


“Sen... Seni sanki tanıyor gibiyim!” 
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Aynı şey Hakan için de geçerliydi. Gemi ilk bulunduğunda tüm duvarlarında onun resmi vardı. 
Kendi yaşamından pek çok kareler resmedilmişti. 
Hakan, bu resimleri ilk gördüğünde onun bir kraliçe olduğunu düşünmüştü. Şimdi ise bu düşüncesinde ne kadar haklı olduğunu anlayabiliyordu. Kadının holoğram görüntüsü yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyordu. 


Boğlaca bir şeyler hatırlamaya çalışıyor gibiydi. 


“Şimdi hatırladım. Sen bana yıllarca hükmettin.” 
Kadın artık bağırıyordu. “Ben sadece senin istediklerini yapmak zorundaydım.” 


Hırsla Efendi Kalisoya doğru döndü. 


“Efendi Kaliso. Bunun tek sebebi sensin.” 
Kadının bağırmasıyla, Efendi Kaliso başını önüne eğmişti. “Bu insanlar tarafından yıllarca bir köle gibi kullanıldım. Beni basit bir bilgisayar proğramı sandılar. Oysa ben bir Boğlacayım. Narhalt'ın en güçlü Boğlacası... Bunu yıllarca anlamadılar ve ben de bunun farkında bile değildim. Bir köle gibi ne istiyorlarsa yaptım.” 


Tekrardan Hakan'a baktı. Gözlerindeki intikam hırsı açık bir şekilde görülebiliyordu. 


“Bu geminin içinde ki herkesin bizimle birlikte Narhalt”a gelmesini istiyorum. Bana yapmış oldukları şeyler için onların cezalandırılmasını sağlayacağım. 
Özellikle sen kaptan Çelik. Seninle özel olarak ilgileneceğim. Bundan emin olabilirsin.” 


Hakan Çelik, durumun çok kötü olduğunun farkındaydı. Birşekilde Konaktakilerile irtibata geçmesi lazımdı. Fakat bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. 
Geminin tüm bilgisayar ve elektirikli donanımları Boğlaca incikan tarafından denetleniyordu. Onun haberi olmadan bir lamba dahi yakamazlardı. “Şimdi 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mahvolduk.” diye içinden geçirdi. 


Ahmet, oturduğu yerden irkilerek sıçramıştı. 
Arka cebindeki telefondan gelen titreşimler onu hazırlıksız yakalamış ve irkilmesine neden olmuştu. 
Korkuyla “hili!” diye hafif bir ses çıkarmıştı. Oktay arkadaşına ne olduğunu anlamak için soran gözlerle ona bakıyordu. Görünürde hiç bir şey yoktu, sadece küçük bir vızıldama sesi duyuluyordu. Ahmet, arkadaşına bakarak; 


“Mesaj, mesaj geldi.” dedi sadece. 


Çocuklar, Oktay'ı ve Ahmet'i ortalarına alacak şekilde oturdukları için, konuşulanların bir kısmını duyabiliyorlardı. Hepsi merak içerisindeydiler fakat hiç bir şey belli etmemek için, duyduklarına tepki vermemeye çalışıyorlardı. 


Başlarında nöbet tutan askerler kendi aralarında konuştukları için onlarla ilgilenmiyorlardı. Ahmet, askerlerin hiç bir şeyin farkında olmadığını anlayınca arka cebinde buluna telefonu eline aldı ve ekranda bulunan büyük kırmızı düğmeye bastı. 


“Tamam, Beyaz Gölge şu anda aktif hale geldi. 
Konak-I dekiler bizleri canlı olarak izleyebilecekler artık.” 


Ahmet'in verdiği cevap, Oktay'ın endişelerini hafifletmedi aksine daha çok endişelendirmişti. 


“Umarım dediğin gibi olur. Yoksa hepimiz mahvoluruz.” 


Oktay çok tedirgindi. Bulundukları durumdan nasıl kurtulacaklarını bilemiyordu. Öğretmenlerinin bulunduğu tarafa baktı. Her biri ayrı ayrı oturtulmuştu. 
Üstelik de elleri arkalarından bağlı vaziyetteydiler. 
Üstün hocanın başını kaldırıp ta onlara endişeli gözler ilebaktığını farketti. Ahmet de Üstün hocaya bakıyordu. 


Arkadaşı “evet” anlamında başını sallayınca, Üstün hocanın rahat bir nefes aldığını ve tekrardan başını öne eğdiğini gördü. İkisi kendi aralarında sadece bakışarak konuşmuşlardı. Oktay arkadaşına baktı. 


“Ne oldu? Üstün hoca ile aranızda ne geçti öyle?” 


Ahmet, arkadaşının sorularına cevap vermesi gerektiğinin farkındaydı ama askerlerin de dikkatini çekmek istemiyordu. Sessizce kulağına fısıldadı. 


“Beyaz Gölge'yi, her ikimize de mesaj gönderecek şekilde ayarlamıştık. Hangimizin durumu uygun olursa, gölgeyi o aktive edecekti. Demin bana bakarak ne yaptığımı öğrenmek istedi. Ben de ona başımı sallayarak bu işi başardığımı anlatmak istedim.” 


Boğlaca İncikan ve yanındakiler, kaptan köşküne doğru gidiyorlardı. Geminin her yerine yerleştirilmiş olan projektörler sayesinde Boğlaca, istediği her yerde kendisinin holoğrafik görüntüsünü yansıtabiliyordu. 
Kaptan köşküne girdikleri zaman, kaptanın koltuğuna oturmuş ve etrafına büyük bir kibirle bakmaya başlamıştı. Sanki oturduğu kaptan koltuğu değildi de kraliyet tahtıydı. 


Kaptan Emin, Arkadaşı Hakan'a kimseye fark ettirmeden kulağına eğilip, fısıldadı. 


“Hakan, Sakaro'yu hatırla.” 


Hakan eski arkadaşına başını çevirip baktı. 
Sakaro daha önceden her ikisinin de görev yaptığı bir uzay gemisinin adıydı. “Şimdi bu da nereden çıktı”, der gibi arkadaşına baktı. Eski arkadaşı, bakışlarını eline doğru çevirince o da kaptan Emin'in eline baktı. 
Kaptan Emin sol elinin baş ve serçe parmaklarını birbirlerine değecek şekilde birleştirmiş ve küçük bir 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daire yapmıştı. Hakan bu işareti hatırlamıştı. Sakaro uzay gemisinde eğitim görürlerken birbirleriyle gizlice anlaşmak için uyguladıkları bir yoldu bu. 


Hakan, tekrardan başını kaldırıp arkadaşının gözlerine baktı. Yoksa eski arkadaşı geri mi gelmişti? 


Hakan bu düşünceler içerisindeyken Boğlaca İncikan yerinden hışımla ayağa kalkmış ve etrafındakilere bağırmaya başlamıştı. 


“Sizi böcekler. Benim bilgisayar proğramıma nasıl virüs sokarsınız. Virüslerini yok ettiğim gibi onları da yok edeceğim.” 


Efendi Kaliso”ya dönerek emrini verdi. 
“Bunu yapanları derhal bulacaksın Kaliso.” 


“Ama efendim. Bizim evrenimize geçecektik. 
Bunun için her şey hazır. Yolculuğumuz tamamlanınca virüsü yükleyenleri zaten bulabiliriz.” 


Boğlaca İncikan, Efendi Kalisonun yüzüne küçümser bir ifade ile baktı. 


“Hipnoz ve spirütüel alanlarda doruk noktada olabilirsin Kaliso ama teknolojik anlamda ise tam bir cahilsin. Bir düşünsene bana yüklenen virüsü ben sadece yok ettim. Henüz onun ne yaptığını keşfedemedim. Bu, benim için bile tam bir muamma. 
Sistemlerime ne yaptığını ise bilmiyorum. Virüsü yapanlar onu öyle bir gizlemişler ki, o harekete geçene kadar onu fark etmedim bile.” 


Bulunduğu yerden aşağıya doğru indi. Kaptan Emin'in ve Hakan'ın yanına geldi. Özellikle Hakan” in burnunun dibine kadar sokulmuştu. Sakince, Hakan'ın kulağına fısıldadı. Cilveli bir ses tonuyla konuşmaya başladı. 
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“Bunu yapanları sen biliyor musun Hakan kaptanım? Ha! Söyle bana... Eski günlerin hatırına.” 


Hakan, yanında duran kadın silüetinden etkilenmeye başladığını fark ediyordu. Ondan gelen bir güç,kendisini de içine almak üzereydi. Buna engel olamıyordu. Düşüncelerini toparlaması çok zor olmaya başlamıştı. Olanlar hakkında bir bilgisi yoktu ama yapanları tahmin edebiliyordu. Yalan söylemesi gerekiyordu. “Bilmiyorum.” demek için tüm gücünü kullanmıştı ama ağzından dökülen sözcüklere kendisi bile inanamamıştı. 


“Öğrenci Ahmet ve Üstün hoca, baskından önce kendilerini ana reaktör odasına kapatmışlardı. Ne yaptılar ise orada oldukları zaman içerisinde yapmış olmalılar.” 


Boğlaca İncikan, istediği cevabı alınca hemen Hakan'ın yanından ayrılmış ve Efendi Kaliso'ya gerekli emirleri vermişti. 


“Derhal bu ikisini bana getirin.” 


Boğlaca, Hakan'ın yanından ayrılınca, Kaptan Hakan Çelik kendisine gelmişti. 


“Ne yaptım ben? Kendi elimle onlara adamlarımı verdim.” 


Büyük bir pişmanlık içini kaplamıştı. 


“Bunda senin bir suçun yok Hakan. Demin sana yapılan şeyi ben yıllarca yaşadım. Bu o kadar büyük bir güçtür ki, insana kendi oğlunu bile öldürtebilir.” 


Hakan, arkadaşının doğru söylediğini biliyordu. 
Şimdi ne yapabileceklerini düşünmesi gerekiyordu. 
Üstelikte artık yalnız değildi. En iyi arkadaşı da yanındaydı. 
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Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 
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Esra Uysal | 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler KONUŞMUŞUZ 
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YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR ÖZGEN BİLİMKURGU DOĞAN 
BİLİMAURGU 


ÜYKÜ SEÇKİSİ 2016 Eğaziknziz 


telif geliri 


ÖZGEN BERKOL DOĞAN 


BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ ne 


destek olmak amacıyla, 


yayınevinden ödeme alındığı anda kütüphanenin hesabına aktarılacaktır. 


YBKY BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 
için de aynı durum geçerli olacaktır. 
Destek veren tüm bilimkurgu gönüllülerine teşekkür ederiz. 
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PARALEL DÜNYALARIN ÇARPIŞMASI 


R e,)9 
Sed, 
Yörümeğ” 


3 


Resim: Bedirnan Yürümez 
Yaş: 11 


Resmin İsmi: Paralel Dünyaların Çarpışması. 


Resmin Konusu: İki dünya farklı galaksilerde ve farklı evrenlerde olmasına rağmen birbirlerine; boyut, yörünge hızı, 

eksen eğikliği vs. özellikleri bakımından eşitler. 

Birbirlerine bir şekilde bağlılar ve farklı evrende olmalarına rağmen birbirleri ile etkileşimdeler. Zaman içinde birisi diğerini etkileşimden dolayı yok etmek zorunda fakat bu 

çok uzun yıllar sürebilir. Ikisi de varolmaz 

ikisinden birisi yok olmak zorunda. 
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Sezai Ozden 
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Roman - Bölüm 12 


Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


| hi fazla ne olabilirdi ki zaten. Kamuoyu sadece 
seyirci olarak bile vicdani bir baskı unsuruydu. 


Çevredeki insanlarla en azından bu zinciri kurabilirdik somut bir şey yapamasak da. Kendimi bu düşüncelerle birden 


gelen bağırışlarla irkildim. Başımı çevirmeye firsat 


cesaretlendirmeye O çalışırken arkamdan bulamadan koşuşturan sivil bir kalabalığın arasında kalakalmıştım. Kendilerini arkadan kovalayan polis ekiplerinden kaçarak parktaki çoğunluğa ulaşmaya çalışıyorlardı. Polisin birkaçını coplayarak yere düşürmesiyle parkta abluka altındaki diğer göstericiler de galeyana gelmiş, ortalık birden savaş alanına dönmüştü. O karambolun içinde güvenli bir alan bulmayı henüz sadece aklımdan geçirmiştim ki başıma ve sırtıma aldığım darbelerle kendimi yerde buldum. 
Yerde kafamı ellerimle korumaya çalışırken beni yere düşürenin de polis copu olduğunu anlamıştım. Bir süre yerde itiş kakış ve darbelerin arasında kaldıktan sonra 


sivil polislerden bir beni yerden kaldırıp göstericileri 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tıktıkları otobüslerine doğru sürüklemeye başlamıştı. 
Sadece oradan geçiyor olduğumu söylememin fayda etmeyeceğinden araca Zorla bindirilinceye kadar emin olamamıştım doğrusu. Orada tesadüfen de olsa bulunuyor olmak yeterli sebepti onlar için, ancak benim mantığım bu saçmalığı kabul etmekte zorlanıyordu. 
Yine de sessiz kalmamın daha iyi olabileceğine kanaat getirmiştim olan bitene bakınca. En azından avukat olan ev sahibimi arayana kadar. Yaşlı, nemrut bir adam ama yine de tecrübeli bir hukukçuydu kendisi. 
Minibüsün arka koltuklarından birine geçip temkinli bir şekilde çantamdan cep telefonumu çıkardım. Aracın içinde devamlı duran bir polis yoktu, sadece kapıda nöbet bekleyen iki sivil görebiliyordum, diğerleri de eylemcileri yakalayıp getirmekle meşguldüler. Ben de fırsattan istifade ev sahibim Gökçer beyin numarasını çevirdim. Ofisinde olması için dua ediyordum içimden. 
Neyse ki çok fazla bekletmeden telefonu açmıştı. 


“Gökçer amca merhabalar, rahatsız ettim. Cem ben, kiracınız...” 


“Alo, buyurun, kiminle görüşüyorum?” 
“Gökçer amca, benim Cem, kiracınız!” 


“Ha Cem, tamam, sesini alamadım çocuğum. 
Hayırdır, ne oldu? Kirayı mı yatırdın?” 


“Şey, ben başka bir şey için aramıştım... Şehir merkezinde protesto gösterisi vardı ben eve giderken. 
Polis müdahale edince arada kaldım, beni de aldılar...” 


“Kötü olmuş, keşke uymasaydın onlara.” 


“Yok, uymak değil, eve giderken denk geldim sadece...” 


“Neyse olur böyle şeyler, nedir şimdi durum?” 


“Biraz tartaklanıp göstericilerle birlikte polis otobüsüne bindirildim. ” 


“Mukavemet gösterme çocuğum. Muhtemelen yarına kadar gözaltında tutup ifadeni alır, sonra da salarlar. Duruma göre yine konuşuruz o zaman. 
Davalık bir durum olacağını sanmıyorum.” 


“Eminsiniz değil mi? Durduk yerde sabıka edinmek istemiyorum.” 


“Çocuğum adam mı yaraladın?” 


“Hayır tabi ki de, hatta ben yaralanmış olabilirim kafama aldığım darbelerden dolayı.” 


“Sorun yok o zaman. Nezarethaneye götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden 


geçirileceksiniz. Bir şikayetin varsa orada belirt.” 


“Yapacak bir sürü işim var, buradan bir şekilde kurtulabilmem mümkün değil mi? Sonuçta gösterilere 


|» 


katılmış da değilim 


“Evladım derdini merkezde anlatacaksın şu 


Yıldız Avcısı - Arda Tipi noktada mecburen.” 
“Anlıyorum, peki...” 


“Geçmiş olsun şimdiden. Çıkınca kirayı 


yatırmayı unutma.” 
“Tamam unutmam! Size de iyi günler!” 


Koyun can derdinde, kasap et derdinde! 
Sükunetimi korumak için gösterdiğim azami çabaya 


rağmen beni sinir etmeyi başarmıştı. 


kskik 


Yarım saat kadar sonra gösteri sonlandırılmış, göstericilerin de çoğu gözaltına alınmak üzere otobüse bindirilmişti. 


Kimisi otobüsün içinde slogan atmaya devam ediyor, kimisi de polisle sözlü olarak atışıyordu. 
Haksız da değillerdi elbet; hangi güce, hangi fikre karşı girişilmiş bir taarruzdu ki bu? Oradaki hangi memurun ailesi kendilerini paralı bir okulda okutabilecek imkana sahipti? Ya da buradaki adaletsizliği dile getirip yöneticileri daha vicdanlı ve hakkaniyetli davranmaya çağırmanın nesi yanlıştı? Hele de insanlara böyle fiziksel ve psikolojik zararlar verecek kadar... Hiç düşünmezler miydi bu insanların anaları babaları görecek olsa bu hallerini yüreklerine inerse diye. 
Kendi ana, babaları yok muydu bu adamların, hiç mi başları okşanmamış, hiç mi ana kucağının sıcaklığını tatmamışlardı? o Empatinin, (o kişinin (o kendisinin karşısındaki insanla kurduğu özdeşlikten ziyade onu önemsediği biriyle özdeşleştirmesiyle kurulabileceğini düşünürdüm. Çünkü insan kendisini önemsemeyeceği, kendi canını hiçe sayacağı durumlarla da karşı karşıya kalabiliyordu hayatta, özellikle de sevdikleri mevzu bahis olduğu zaman. O yüzden ahlakın ve vicdanın temelindeki bu özgeci duyumsamanın asıl ve engin 


kaynağı “sevgi” idi bana göre. 
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Sezai Özder 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 


ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin 


çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için 


hazırlanmıştır. Listesürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Gelecekten Akıl Ötesi 
Haberler - 2019 


ONAT 
GELECEKTEN 


Polat Onat HABERLER 


— 


Türk Bilimkurgu Edebiyatı 
ve Arketinler - 2019 


TÜRK BİLİMKURGU 
EDEBİYATI 
VE ARKETİPLER 


e 
Veli Uğur m 


Gengin Han 1: Ben Tanrının 
Size Yolladığı Gezayım - 
2019 


Rıdvan Ganioğlu 
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Sentromer: Ötekiler 


2019 
Sezal Özler | 
SNTRSMER 
Başka Dünyalarıla Canlı 
Mahıllıkat var mıdır?- 2019 
Osman Nuri Eral 
Militan 
2019 
Melek Taşkın 


MİLİTAN 


MELEK TAŞKIN v&, 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yüzyıl 3: Bayan Nima 
2019 


Ayşe Acar 


2019 


Sadık Yemni 


Yüce Zerey 


Yüce Zerey 


www.yerlihilimkuryu.com 8! 


Yüksek DOz Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 


2019 2017 
Kolekti 
/ e yayar. YÜKSEK DOZ 
LURUYUŞ GELELEK 
Orkun Uçar 
İstanbul 2099 
2019 
Kolekti 
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Güneş İnsanları 
2019 


MAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


İsmail Serinken 


Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


Mikail Kahraman Avcı KLON 


Hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 
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Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş 


ei B Son Tiryaki 
Müfit Özdeş ebed 


Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 
Selma Mine 
Aşk Algoritması 
2018 
Murat K. Beşiroğlu 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2019 / sayı 28 


Çok Çağı 
2018 


Arzu Eylem ir 
< kV $İ 


“ çokçağı 


yeli vie 


j 
/ 


2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 


Düşler Kahuslar ve Gelecek 
Masalları 2018 


DÜŞLER, 
KABUSLAR 


Doğu Yücel 


VE GELECEK MASALLARI 
DOĞU YÜCEL 
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Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçyin 


Alfa ve Omega 
2018 


Arda Öngören 


Hawking'in Düşleri 
2018 


Özge Arıkal Gönül rin 


KS 
M ba. 


PA ASANI 


| 
2 
ya 


Hawking İn 
 Müşleri 


anes Özge Arıkal Gönül 


| 
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Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağbaş 


Kırmızı Top 
2018 


KIRMIZI 
Mehmet Barış ME 


Alhayrak 


Külleri 
2018 


Semih Erelvanlı Külleri ? 
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Ayşe Acar 


Mehmet Açar 


Coşkun Henyonar 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 


2018 


2018 


N Siyah # 
Hatıralar 


Sinek İkilisi 
2016 


İKİLİSİ 
OŞKUNSHEBYONAR e 
N a. 


Wi 


, ş |) 


ii 


Yİ e 
Vİ 
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Düş Mühendisi 2124 
2018 


Semih Bulgur 


Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 


Papatya Tarlasında Papatya Tarlasında 

Rönesans 1 - 2016 Rönesans 2 - 2018 

PAPATYA 

MM, A TARLASINDA bizem Çetin RÖNESANS RÖNESANS | 


Nm y- 
İS j” 


P GİZEM"ÇETİN SN 
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Kılıcın Öyküsü 1 
2016 


Tolya Eliyül 
Mars'a Yolculuk 
2018 
Ahmet Avcı Emi 
Jüpiter den Kaçış 
2018 
Züheyir Tokgöz 
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Mars'ta Sel 
2018 


“MARTA, 
4 SEL 


| 
© ayr rağ 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 


POYRAZ GELE ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyamHari 


AKIN BAŞAL 


Hastalık 
2018 


hastalık 
Onur Gürleyen önün 


YKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


LİMKURGU YÜKSEL 


ml 


iü İSİ 


“2018 
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Karşılaşma: Bir Uzaylı 
Hikâyesi 2018 


Mehmet Fatih ERSAN 


Mtalay 
Yeryüzü Müzesi 
2016 
YERYÜZÜ MÜZESİ 
Kolektif Mu 


İnsan Değiller 
2016 


ÖMER GÜNGÖR 


m İNSAN 
DEGİLLER. 
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5-14 
Sezal Özder 


Sokak Rönortajları 


“Salih bi çay içip öyle mi başlasak? Hava buz.” 

-Olur abi. Bak şurada oturabiliriz. Simit de yeriz istersen. 

“Olmaz mı tabii yeriz. Simitsiz bir çay düşünemiyorum şu an.” 

-Abi bugün röportaj sorularına Uzay Ajansını da katsak mı? Nasıl olur sence? 

“Evet Salih harika bir fikir. Yerli bilimkurgu kitapları okuyor musunuz sorusuna boş boş bakanlardan sıkıldım artık. Bari biraz cevap alırız, dolu geçer. Ne de olsa Uzay Ajansı'nın kurulduğunu duymayan kalmamıştır. 

-Evet abi. Hem hava da soğuk... Biraz değişiklik içimizi ısıtır. 

“Salih şuraya oturalım, ferah görünüyor. Hem ısıtıcıya da yakın. Oh be iyi geldi bu sıcaklık. Mayışırım birazdan.” 

-Evet abi. 


“Salih sen otur ben hemen geliyorum... Aklıma bir şey geldi.” 


kskik 


-Nerdesin abi? 
“İşletmenin sahibiyle konuştum, müşterilerle röportaj yapabileceğimizi söyledi. Hem burası sıcak istediğimiz kadar röportaj yapabiliriz Salih. Yırttık bugün soğuktan.” 


-Harikasın abi. 


#kxk 


“Çayın bittiyse şu gençlerin masasına gidelim.” 

-Hazırım abi. 

“Afiyet olsun gençler. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Sokak Röportajları. Müsait misiniz?” 
-Evet, buyurun tabii ki. 

“Bilimkurgu sever misiniz?” 

-Evet. Çok severim/Evet abi hastasıyız/Hayatım bilimkurgu... 

-Yerli bilimkurgu edebiyatını takip ediyor musunuz? 
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2/1... 

-Abi bilimkurgunun yerlisi mi var? Ben duymadım. / Ben de / Ben de... 
“Var tabii. Epey bir romanımız, hikaye kitabımız var. Hiç mi haberiniz yok? 
-Hiç yok abi. Ne üzerine? / Konusu ne? 

“Konusu ne mi?” 


-Evet abi. Uzaylılar var mı mesela? 


ce |» 


Neyse... uzaylılar demişken. Uzay Ajansımız kuruldu haberiniz vardır -Nerde kuruldu abi, yok valla! 


Merkezi Ankara da olacak. Artık uzaya kendi imkanlarımızla açılabileceğiz.” 
-Niye ki abi? 


ce 


Niye mi?” 


-Evet, abi ne işimiz var uzayda! Mis gibi yaşıyoruz şurda. 


sesk 


-Mendil veriyim mi abi? O kıpkırmızı görünüyor... 

“Ver Salih ver... Ulan var yaa!” 

-Abi kızma ama sen biraz asabileştin galiba. Niye vurdun ki çocuğa? 

“Sus Salih zaten sinirlerim tepemde.” 

-Boş ver abi... Nerden bilicen çocukların dükkan sahibinin yeğenleri olucanı! 


“Evet Salih bilemedim... Burnum kırılmış mıdır sence?” 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bu seçki, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çkisi alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019”un, 2018'den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 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Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 
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Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 17 
Silernunk akımının hahası... 


William Gison 


William Ford Gibson (d. 17 Mart 1948) 


azdığı bilim kurgu romanları ile tanınan Amev. roman yazarı. Siberpunk akımının babası olarak bilinen Gibson'ın ilk romanı Neuromancer, yayınlandığı 1984 yılından bu yana, tüm dünyada 6.5 
milyonun üzerinde satmıştır 


Gibson Güney Carolina'nın Conway şehrinde dünyaya geldi. 1968de Vietnam Savaşı'na katılmayı reddederek bir süreliğine Kanada'ya yerleşti. 1972 yılından bu yana, bilim kurgu kitaplarını yazmaya başladığı Vancouver şehrinde yaşamaktadır. İlk çalışmaları sibernetik ve siberuzay teknolojilerinin gelecekte insan ırkı üzerindeki muhtemel etkilerini konu almıştır. 80'li yıllarda kaleme aldığı kurguları daha çok soğuk ve kasvetli bir etki bırakmaktadır. İlk romanı Neuromancer üç büyük bilim kurgu ödülüne layık görülmüştür. (Nebula, Hugo ve Phillip K. Dick) 


Daha sonra yayınladığı iki romanı Count Zero ve Mona Lisa Overdrive, Neuromancer ile birlikte Sprawl Üçlemesi'ni tamamlamıştır. 


Gibson'ın ikinci üçlemesi olan Bridge, ilkiyle benzer konularda olmakla beraber, bu sefer daha gerçekçi bir zemine oturuyordu. San Francisco'nun yakın geleceğini anlatan hikâye Virtual Light, Idoru ve All Tomorrow?s Parties romanlarından oluşmaktadır. 


Yıllar geçtikçe Gibson kendisini meşhur eden kötümser kurgularından gittikçe uzaklaşmış, romanlarını 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olaydan olaya atlayan bir şekilde yazmak yerine, realist bir tutum benimseyerek, süreklilik gösteren ve daha hikâyesel bir tarzda yazmıştır. Bununla birlikte romanlarında, değişen teknolojinin, özellikle olumsuz sosyal etkilerini vurgulamaya devam etmiştir. 


Eserleri 

. Neuromancer (1984) (Sprawl Üçlemesi 1. 
Kitap) 

. Count Zero (1986) (Sprawl Üçlemesi 2. Kitap) 

. Mona Lisa Overdrive (1988) (Sprawl 


Üçlemesi 3. Kitap) 


. The Difference Engine (1990) (Bruce Sterling ile) 

: Virtual Light (1993) (Bridge Üçlemesi 1. 
Kitap) 

: Idoru (1996) (Bridge Üçlemesi 2. Kitap) 

. AlI Tomorrow's Parties (1999) (Bridge 


Üçlemesi 3. Kitap) 
. Pattern Recognition (2003) 


. Zero History (2010) 
Alıntı - Vikipedi 


NEUROMANCER 


William Gibson 


Neuromancer (1984) 


Pattern Recognition (2003) 


—— TME NEW YORK TİMES BESTSELLER 


WILLLAM GIBSON 


£NCE ENGİNE AND MONA USA ÖVEEDAYVE 


2 fl şniy ii) AM, lll kel ba 
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Virtual Light (1993) 


Times Bestseller 


he j | 
Washington “| 
Post Book 

Morld.f i 


Pattern 
Recognition. 
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 DİSKOGRAFİSİNE 
“EDEBİ” 


BİR BAKIŞ 


hakespeare Venedik Taciri'nde, “Hiç tatlı bir musiki dinlerken neşelenmem” diyen Jessica'ya, Lorenzo'nun ağzından şöyle bir yanıt 


verir: 
“Sert bir şeyin huyunu bir anda değiştiren Ancak o musikiden başka bir kuvvet yoktur. 
Yüreğinde bir parça musiki bulunmayan, Yahut güzel seslerin ahengiyle coşmayan 


Adamdan cinayetler, desiseler, yağmalar, 


İnsanoğlunun bütün kötülükleri çıkar. ” 


İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge, 


Yazınsal Özyaşamöyküsü 'nde (Biographia Literaria) Shakespeare'in bu tiradıyla oynar ve “Ruhunda müzik bulunmayan adam ' gerçekten su 


katılmadık bir ozan olamaz'? der. 


“İç ses” misali gizli bir müzikle doğmak ya da ruhunda bir müzikle yaşamak şairliğin önkoşulu mudur bilinmez. Bununla birlikte popüler müzik dünyasında, nitelikli edebiyattan beslenen şarkıcı veya toplulukların, farklı bir estetik duyarlılık ve yaratıcı enerjiye sahip olduklarına tanık olmuşuzdur. Mesela Cem Karaca/Nazım Hikmet besteleri ya da Ergüder Yoldaş ve Attila İlhan'ın “Sultan-ı Yegâh” buluşmaları... 


bokolol 


İ Me rock odünyasının, 
Ton entelektüel düzeyi yüksek, 


“edebi” topluluklarından biri. Grubun beyin 


takımı/şarkı üreticileri, ilk albümlerinden bu yana tarih, mitoloji, sinema ve edebiyat gibi alanlardan besleniyor. (Örneğin bu satırları yazdığım sırada Bruce, 7he Sign ofthe Cross şarkısının nakaratında “The Name of the Rose” diyerek, Umberto Eco'nun Gülün Adı romanına selam çakıyor.) 


İmdi; Maiden'ın “yazınsal diskografisine” şöyle bir göz atalım. 


Fransız yazar Gaston Leroux'nun (1868- 1927) Le Fantöme de 'Opöra (Operadaki Hayalet) adlı romanı, Maiden'ın ilk albümü Iron Maiden'da (1980) Steve Harris imzalı bir The Phantom of ihe Opera. Bilindiği üzere Phantom, Andrew 


rock şarkısına ilham veriyor: 


Lloyd Webber tarafından efsanevi bir Broadway müzikaline de dönüştürülmüştü. Keza Edgar Allen Poe'nun meşhur Murders in the Rou Morgue'u da (Morg Sokağı Cinayetleri) topluluğun ikinci albümü Ki/lers'ta (1981) karşımıza çıkar. Grubun kült şarkılarından 7he 7rooper'ın öyküsü ise, Osmanlı İmparatorluğu”nun da dâhil olduğu Kırım Savaşı'na kadar uzanıyor. Şarkı, Victoria Dönemi İngiliz şairlerinden Alfred Lord Tennyson'ın Charge of the Light Brigade şiirinden esinlenilmiş. 
Tennyson bu şiiri Balaclava Muharebesi'nde ölen İngiliz askerlerine ithaf ediyor. Ve tabii Samuel Taylor Coleridge'ın, dilimize, farklı yayınevleri tarafından Yaşı Denizci, İhtiyar Denizcinin Ezgisi gibi adlarla çevrilen epik şiiri 7he Rime of ihe Ancient Mariner... Topluluğun 1984 tarihli 
Poweslave albümünde yer alan ve yaklaşık 14 
dakikalık şarkı, fikrimce müzik/edebiyat ya da şiir/heavy metal buluşmasının en iyi örneklerinden biri. 
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Maiden'ın “edebiyat (o uyarlamalarını” William Golding'in Sineklerin Tanrısı'ndan (The 


Lord of the Flies) Joseph Conrad'ın Karanlığın 


Yüreği'ne (orijinal: The Heartof Darkness. Maiden: The Edge of Darkness) kadar genişletilebiliriz... 


FENER 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üphesiz bilimkurgu edebiyat ve sineması da, grubun müzikal zekâ ve yaratıcılığını 


tetikleyen ilham kaynaklarından biri. Trajikomik bir “Çöl Gezegeni Dune” anekdotuyla, Maiden'ın bilimkurgusal arka planına göz atmaya başlayalım. 


Grubun bas gitarist ve şarkı fabrikalarından Steve Harris, ülkemizde de geniş bir okur kitlesine sahip Amerikalı bilimkurgu yazarı Frank Herbert'un Dune dizisinden esinlenerek, romanla aynı adda bir şarkı yazar: 


“He is destined to be a King 
He rules over everything 


In the land called planet Dune”... 


“Ttisalandthat5 rich in spice 
The sandriders and the 'mice' 


That they call he 'Muad'Dib '”. 


p hayranı olan Harris, Herbert'un 
U n Cins eriyle 


kitabın adını kullanmak için izin ister. Fakat 


irtibata geçer ve 


Herbert cephesinden olumsuz hatta sert bir yanıt alır: “Hayır. Çünkü Frank Herbert rock gruplarını sevmez, özellikle heavy rock gruplarını, bilhassa Iron Maiden benzeri grupları. ” Harris, şarkının kitabın tanıtımına katkıda bulunacağını belirterek Herbert'a bir iki mektup daha yazar ama ikna edemez. Bunun üzerine şarkı 1983 tarihli Piece of Mind albümünde, 7o Tame A4 Land adıyla yayınlanır. Herbert hayranlarının bileceği üzere 


Çöl Gezegeni Dune, Ortadoğu coğrafyası ve Arap/Fars/İslam kültüründen izler taşıyan bir evrende geçer. 7o Tame A Land de Doğu müziğini çağrıştıran melodi ve riflerle bezenmiş yaklaşık yedi dakikalık bir şarkı. 


M d *ın 1986tarihli Somewhere al CT, Time albümünün 


“fütüristik”, bilimkurgusal kapağı, ressam Derek Rigges tarafından, Philip Dick uyarlaması Blade Runner filminden esinle çizilmiş. Topluluğun 

maskotu “Eddie” kapakta elinde dumanı tüten 

bir lazer tabancayla resmediliyor. Kapağın sağ alt köşesinde de muhtemelen Eddie'nin vurduğu, et-metal sentezi bir kurbanın elini görüyoruz. 


Iron Maiden biyografisi, diskografisi ve topluluk elemanlarının favori yazar ya da kitaplarından şifreler taşıyan bir bulmaca gibi. Örneğin arka kapakta Asimov Vakfı (Asimov'un Vakıf dizisine gönderme), Philip Dick Sineması, yine Frank Herbert ve Dune'a selam çakan Sand Dune Nightelub And Grill, Herbert Ails gibi tabelalar 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Ibüme adını veren Caught Somewhere In 

Time şarkısının hikâyesi hakkında rivayet muhtelif. Bazı kaynaklar şarkının, yönetmen Nicholas Meyer'in zamanda yolculuk temalı Time Afier Time (Zamanın İçinde) filminden esinlenildiğini söylese de, şarkıda, 70 Tame A Land misali, senaryoya, karakterlere açık bir gönderme yok. Zamanın İçinde'nin ilginç bir senaryosu var: Seri katil Karındeşen Jack, H.G. Welis'in icat ettiği bir zaman makinesiyle günümüze gelir. 
Film kısaca, Wells ve Karındeşen'in zamanüstü kovalamacısını anlatıyor. Yeri gelmişken: Jeannot Szwarc'ın, bilimkurgu ve fantezi yazarı Richard Mathesson'ın, yine zamanda yolculuk temalı 4 Bid 


of Time romanından uyarladığı Somewhere in Time 


CHRISTOPHER REEVE JANE SEYMOUR 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adlı bir filmi var. Filmde başrolleri Jane Seymour ve fikrimce tüm zamanların en iyi “Superman”i Christopher Reeve paylaşıyor. 


ilmin açılış sekansında, tiyatro yazarı Richard 

Collier (Christopher Reeve) yazdığı bir oyunun ilk gösteriminde ileri yaşlı bir kadınla karşılaşır. Gizemli kadın Collier?e “Bana geri dön” der ve eline zincirli, antika bir saat bırakır. Bu olayı takip eden günlerde Collier, Grand Hotel'de Elise McKenna (Jane Seymour) adlı, yaklaşık yetmiş yıl evvel yaşamış ünlü bir aktrisin siyah beyaz fotoğrafını görür ve etkilenir. McKenna'yı takıntı haline getiren Collier, zaman yolculuğu hakkında kitabı olan eski bir kolej hocası Dr. Gerald Finney'la irtibata geçer ve kendi kendine hipnoz yöntemiyle fiziksel zaman yolculuğu konusunda çalışmaya başlar. Şarkının 7ime after Time ve Somewhere in Time filmlerinden ortak esintiler taşıdığını söylemek mümkün. 


Somewhere in Time'daki, Adrian Smith imzalı Siranger In A Strange Land şarkısı da, ünlü Amerikalı bilimkurgu yazarı Robert Heinlein'ın aynı adlı romanına bir gönderme yapıyor. Fakat şarkının içeriği bire birromanla ilişkili değil. Smith, yaşanmış bir olaydan esinlenerek (bir kazazedenin hikâyesi) şarkıyı yazdığını söylüyor. Siranger In A Strange Land, kısa bir süre önce İthaki Yayınları tarafından, Yaban Diyarda Yabancı başlığıyla dilimize kazandırıldı. 


hobert A. 
Heinlein 
Stranger İn ! 


A Strange 
Land | 


YEDİNCİ #GUL 
URSAN SCATT CAR - 


ALVE MArEP SES 
“ww ya 


1 ARAMAK (TAN 


Cr a a 


elelim Maiden'ın 1988 tarihli albümü 
Gi. Seventih Son Of A Seventih Son, Yedinci Oğlun Yedinci Oğlu'na... Steve Harris bir röportajında, yedinci albümlerinin yapım aşamasında, Amerikalı bilimkurgu ve fantezi yazarı Orson Scott Card'ın Sevenih Son romanını okuduğunu ve bu adın, yedinci albümleri için iyi fikir olacağına karar verdiklerini söylüyor. 6:45 tarafından dilimize kazandırılan roman Orson Scott Card'ın 4/vin Maker Masalları dizisinin ilk kitabı. Dizinin protaganisti Alvin Miller doğaüstü yeteneklere sahip bir karakter. Yedinci oğlun yedinci oğlu, Britanya'dan Latin Amerika'ya, türlü varyasyonlarına rastlanan folklorik bir tema. 
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aiden'ın onikinci stüdyo albümü ise, Aldoux 

Huxley'nin meşhur distopyası Brave 
New World ile aynı adı paylaşıyor. Wikipedia, albümdeki Out Of The Silent Planet şarkısının da yönetmen Fred Wilcox'ın kült bilimkurgu filmi Forbidden Planet (Yasak Gezegen) esinlenildiğini yazıyor. Ayrıca Narnia Günlükleri'nin yazarı C.S. Lewis'in de Out Of The Silent Planet bir bilimkurgu romanı var. 


İRAN edilen 


Bilimkurgu okuru ve Iron Maiden dinleyicisi olarak radarıma takılanlar şimdilik bunlar. 


Müzik ve bilimkurgu soruşturmalarımız devam edecek... 


BİLİMKURGU KLASİKLERİ 


ARTHUR C. CLARKE 
ÇOCUKLUĞUN SONU 


Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonu (Chilhood's End) romanının da Maiden'ın Fear of #he Dark albümünün beşinci şarkısı olarak karşımıza çıktığını belirtip bu faslı kapatalım. 
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Dipnotlar: 


1. William Shakespeare, Venedik Taciri, (Nurettin 


Sevin, Çev.) MEB Yayınları, s.168. 


2. Samuel Taylor Coleridge, Denemeler (Halit Çakır, 


Çev.), Yapı Kredi Yayınları, 1993, s.98. 


Kaynaklar: 


1-https://Www.songfacts.com/facts/iron-maiden/ to-tame-a-land 2-https://ultimateclassicrock.com/iron-maiden- somewhere-in-time/ 3-https://Www.loudersound.com/features/iron- 


maiden-somewhere-in-time-artwork-details 


4-https:/Www.imdb.com/list/15000281452/ 5-http://www.wikizero.biz/index.gxaHROcHMS6Ly9lbi53 a WtpcGVkaWWEub3JnL3dpa2kvT3 VOX29mX3RoZV9Ta WxlbnRfUGxhbmV0Xyhzb25nKOphp?g-aHROcHMOölLy 9lbi53a WtpcGVkaWWEub3Jnl13dpa2kvT3V0X29mX3Ro ZV9TaWxlIbnRfUGxhbmVOXyhzb25nKO 6-https://loudwire.com/iron-maiden-show-review- 
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Çizgi Roman - GÖK KIZ Kozmik Göçebe / Bölüm 3 


Yazan ve Çizen: Kenan Böğürcü 


GOK KIZ: Kozmik Göçebe 


Kenan Böğürcü'nün yazıp-çizdiği “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” Üçüncü bölümüyle sizlerle. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi için özel olarak hazırladığı çizgi romanın tanıtım yazısı kısaca şöyle; 


Geleceğe dair öngörülerimiz dünyanın kaynaklarını tükettikçe uzayda 


yeni yaşam alanları bulmak üzerine. 


Fakat ya biz gitmeden aynı kaygıları taşıyan göçebe uzaylılar bizden 


önce davranırlarsa... 
Ve üstelik bunların niyetlerinin ne olduğunu 


uzun süre anlayamazsak. 


Keyifli okumalar 


ce 3 ) animasyon sanatçısı aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek 3D paleoart sanatçısı Tamer Barış Gök Kız'ı yorumladı.” 
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GÖK KIZ 


Kozmik: “üni 


Yazan ve Çizen * , 3D Çalışma 
Kenan Böğürcü - 


N Çaman di 


N 


BU SIRADA 
BAŞKA BIR 
YERDE 


ULUSAL GÜVENLİK iKAZI YAPILDIĞI iÇiN BÜTÜN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KRİZ 
MERKEZİMİZE ULAŞIYOR EFENDİM. PROFESÖR DERMAN'IN AYNI MODEL ARABASI 

BU GÖRÜNTÜLER GECE YARISINA DOĞRU OLDUGU TEYiT EDiLDi. iÇiNDEKi SAHIS TEŞHİS 


ÇEKİLMİŞ VE WHATSAPP İHBAR HATLARINA EDiLEMiYOR FAKAT PROFESÖR DÜN GECE BiR ATILMIŞ TELEVIZYON PROGRAMINA KATILMAK iÇiN 


EVİNDEN AYRILMIŞ. BIR DAHA DA HABER 
» ALINAMAMIŞ. 


a, 
BU TÜRDEN BiR KAÇIRILMA 
VAKASI iÇiN DENEYIMLI 
DEĞİLİZ 


PEKALA BUNDAN KiMSENİN HABERİ 
OLMASIN. STANDARTLARIN ÖTESİNDE 
BiR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ? 
NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ 
ARAŞTIRALIM 


iSTiHBARATIN ARABULUCULARI * 
BU iŞi DE ÇÖZEBİLİRLER Mi ACABA? 


ze», | 


(— 
> iLGiLi BiRIMLERE BiLGi VERİLDİ 


EFENDİM. UFO HAREKETLENMELERİ 
TAKiP EDiLiYOR 
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DOĞRU MU ANLADIM, BENDEN DUNYAYI SiZ DÜNYALILAR YOK MUSUNUZ! SÖYLEDİKLERİNİZİN iŞGAL ETMENİZE YARDIMCI OLMAMI MI YARISINI SÖYLEMEDİKLERİNİZİ İZAH ETMEK içiN iSTiYORSUNUZ? KULLANIYORSUNUZ. PROFESÖR BENİ DE BU BATAKLIĞA ÇEKMEYİN LÜTFEN 


/ iŞSGAL KELİMESİNİN NE ANLAMA 
GELDİĞİNİ ÇOK iYi BİLİYORUM 


ASLINDA BEN DAHA ÇOK KÜLTÜREL 

BİR iŞ BİRLİĞİNDEN BAHSEDİYORUM 

SİZİN AÇINIZDAN HiÇ UMMADIĞINIZ OLASILIKLARI DA BiR DÜŞÜNÜN 


ASTEROİT KUŞAĞINDAKi GÖKTAŞLARININ 
MADDi DEĞERİNİ SİZ DE BİLİYORSUNUZ 


BUNLARI GEZEGENİNİZE TAŞİMANIZ iÇiN NAKLİYE DESTEĞİNE NE DERSİNİZ? 
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NEDEN OLMASIN PROFESÖR? BUNU iYi NİYET GÖSTERGESİ OLARAK KABUL EDİN. KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOK. DÖNDÜĞÜNÜZDE BUNU 
ANLATIN. TÜM iLGiSiNi UZAYIN DERİNLİKLERİNE ÇEVİRMİŞ İNSANLARIN BİZİM DOĞAMIZI VE AMAÇLARIMIZI DOĞRU BiR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİCEĞİNi UMUYORUZ 


BiZiM ADIMIZA KARGO 
HiZMETİi Mi VERECEKSİNİZ? 


i AMA NEDEN? 


SIZ TANINAN, TOPLUMUNUZ TARAFINDAN KABUL GÖRMÜŞ BIR BiLiM ADAMISINIZ. BiZE KARŞI OLUŞACAK KORKU VE TEDİRGINLİĞİ TOLERE EDECEĞİNİZE İNANIYORUM. ELBETTE TEKLİFiMiZi KABUL EDECEĞİNİZi UMARAK. 


VAY CANINA! DAHA 
ÖNCE DE GURURUM 
OKŞANDI AMA... 


YAHU BU BiR TÜR PEYGAMBERLİK 
GiBi BiRŞEY BE! BiLiM TARiHININ EN 
ÖNEMLi GÖREVİYLE KARŞI KARŞIYAYIM 


ŞU BAŞIMA GELENLERE BAK! TÜM BUNLAR KAMERA ŞAKASI GiBi. NASA'Yİ GÖRMEZDEN GELDİĞİNİZE İNANAMIYORUM. DOĞRU YERDE 

OLDUĞUNUZDAN EMİN MiSiNiZ? 
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NASA TEKNOLOJİK AÇIDAN 
KENDiNi iSPATLAMIŞ OLABİLİR 
PROFESÖR FAKAT DUYGUSAL 
AÇIDAN BiZiM iÇiN SORUNLU. 
DÜNYAYI AY'A INSAN 
GÖNDERDİĞİNE iKNA 
EDEMEYEN BiR KURUMLA 
YÜRÜYEMEYİZ. 


KURACAĞIMIZ iLiŞKi KARŞILIKLI GÜVENE DAYANMALI. ATOM BOMBASI, NÜKLEER GÜÇ — TUTKUSU VE DAHA PEK ÇOK YIKIM ETKiSi OLAN PROJE...KAN KOKAN INSANLARLA TEMASTA > OLMAK BiZE KARŞI ŞÜPHE UYANDIRMAZ MI? BUNLARLA ANILMAK iSTEMiYORUZ < 


ÖTE YANDAN YAŞADIĞINIZ TOPRAKLAR EN KADIM MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ, BiRiKiMi OLAN BiR ÇOĞRAFYA. TARIH BOYUNCA iNSANLIĞIN iL&iSi EKSİK OLMAMIŞ. SiZiN ÜZERINİZDEN DÜNYANIN GERi KALANIYLA iLiŞKi KURMAK SON DERECE EKONOMIK 
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EVET,NE DiYORSUNUZ 
PROFESÖR? 


HEM BiZ NEREDEYİZ SÖYLER MiSiN? 
SiZi BİLMEM AMA BİZ DÜNYALILARIN 
TUVALET iHTİYACI DENEN BİR 
DURUMU VAR. ÇOK SİKİŞTİM. GECE 
ÜŞÜMÜŞÜM 

. 


7 


b p 


wwnw.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2019 / sayı 29 


BÖYLE ÖNEMLİ BiR KARARI TEK BAŞIMA VERMEMİ BEKLEMİYORSUN UMARİM 
ONAYINI ALMAM GEREKEN İNSANLAR 
VAR. BANA ZAMAN VERMELİSİN 


ANLIYORUM. MERAK ETMEYİN SiZi 
ALMAYA GELECEKLER. iZİMİZİ 
BULMALARINI KOLAYLAŞTIRDIM. 
BURASI GÖRÜŞ AÇIMIZA GiRDi. 
DURUMDA BİR GARİPLİK OLDUĞUNU 
SEZDİK 


BİNLERCE KEŞİLMİŞ 
AĞAÇ GÖRÜYORUM 


İŞTE PROFESÖR! BiZi 
BULDULAR BiLE' 


) KALE 00 


KALE 01 DİNLİYORUZ 


M3 


. ». — 
KALE 00 
KAZ DAĞLARI 
ÜZERİNDEYİZ gi 


cemi 


ANLAŞILDI KALE 01 


KALE 00 
UFOYLA 
GÖRSEL TEMAS 
SAĞLANDI. 
EMiRLERİNİZ? v 


KALE Oi 
MECBUR KALMADIKÇA 
ATEŞ ETMEYİN! TEKRAR 
EDIYORUM PROFESÖR 
KURTARILMADAN ATEŞ 
ETMEYİN. MUTABIK MIYIZ? 


vi 


ANLAŞILDI KALE 00 
KOMANDOLAR GELiYOR 
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ARTIK VEDALAŞMA 
ZAMANI PROFESÖR 
ARABANIZIN ARKA 
KOLTUĞUNDA BiR 
ÇANTA BULACAKSINIZ 


DUR BiR DAKIKA! 
PEKi SENİNLE NASIL iRTiBAT KURACAĞIM? 


iÇİNDEKİLERİ 
DOĞRU BiR ŞEKiLDE 
DEĞERLENDİRECEĞİNİZİ 
UMARIM. CEVABINIZI 
MERAKLA BEKliYOR 
OLACAĞIZ 


DUYMAYIN PROFESÖR 
GÖZÜMÜZ ÜSTÜNÜZDE 
OLACAK. ENDiLENMEYİN 

—m2—. 

BiR ADIN VAR MI? 

DAHA TANIŞMADIK 

BiLE 


ADIM DİLDENYA 
PROFESÖR 


KALE 00 


CiSiM HAVALANIYOR.HEDEFE 
KiLiTLENDiK! EMiRLERİNİZ? 


KALE 01 OLUMSUZ! 
PROFESÖR'Ü GÖREBİLDİ 


KALE 00, AŞAĞIDA BiR ARABA VE 
BIR ŞAHIS GÖRÜLÜYOR 
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NIZ Mi? 


ÇEVRİMDEKi TÜM EKİPLER! 
PROFESÖR EMNİYETE 
14 j 


ALINMADAN ÇATIŞMAYA 
GİRMEYİN! 


ANLAŞILDI KALE 00 
UÇAR BİRLİK iNDiRiLDİ 
KOMANDOLAR AŞAĞIDA 


CiSiM 
TAM ÖNÜMÜZDE ! 


FİLO! 

y> CiSMi İNMEYE ZORLAYIN 
# 

——. 

KALE 00, UÇAN CiSMiN 


HIZINA YETİŞMEK iIMKANSIZ ! 


)) 


m. 


YÜKSEK iRTIFADA 
GÖZDEN KAYBOLDU ! 


#— 


PROFESÖR iYi MiSiNiZ? 

X EVE DÖNEBİLİRSİNİZ 

& ARTIK BiTTi 


ip 


ama 


> 


YANILIYORSUN EVLADIM 
HERŞEY YENi BAŞLIYOR 


/ 
HOŞÇAKAL 
DiILDENYA 
TANIŞTIĞIMIZA 
MEMNUN 
OLDUM 


DEVAM EDECEK 5, #8 
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Kısa Öykü 
Murat K. Beşiroğlu 


Ölümcül Buluş 


ie rüyasında öldüğünü gördüğü için uykusundan morali bozulmuş olarak uyandı. 
Yatağında doğruldu, yanında uyuyan eşi Eylem'i omzundan hafifçe sarsarak uyandırdı. Eylem'in gözlerini açmasıyla çarpılmışçasına yataktan fırlaması bir oldu. Korkudan gözleri büyümüş, tüm bedeni bir yay gibi gerilmişti. Serdar eşinin omzuna dokunan elin kendi eline benzememesini garipsemiş, ama uyku sersemliği ile bunun 


üzerinde durmamıştı. 


“Kimsin sen? Serdar nerede?” diye sordu Eylem. 


Elleri ve ayaklarına hızlıca göz atan Serdar “Gece uyurken bedenimi değiştirmişler,” dedi. 


Bunu farklı bir kişinin ses tonuyla söylemesi 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hiç iyi olmamıştı; Eylem “Burada bekle,” diyerek kendisini yatak odasından dışarı attı. Bu arada Serdar eşinin makyaj aynasında kendisine baktı, görüntüsünün bir bilim insanıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu. İçinde konakladığı beden kaslı, kıllı ve esmerdi. 


Eylem elinde kocaman bir bıçakla odaya döndü ve “Kızıma dokunursan seni öldürürüm,” dedi. 


Serdar “Cesur kadın, bravo” diye geçirdi olayı 
“Durumun tuhaf göründüğünü biliyorum. Gece rüyamda öldüğümü gördüm. Uyandığımda rüyanın üzerinde çok durmamıştım. Ta ki sen 


içinden, kendince açıklamaya girişti: 


canavar görmüş gibi çığlık atana kadar.” 


Eylem elinde sıkı sıkıya tuttuğu bıçağı öne doğru uzatarak “Senin Serdar olduğunu nereden bileceğim, ya beni kandırıyorsan?” diye sordu. 


“Sana zarar vermem, ne de olsa 14 yıllık hayat arkadaşınım. Tanıştığımız gün üzerinde nar kırmızısı bir kazak ve ayağında kovboy çizmeleri vardı.” 


“Bıçağı elimden almaya kalkışırsan seni deşerim,” dedi Eylem. Eşinin bedenini çalanların pekâlâ belleğini de kopyalamış olabileceklerini düşünmüştü. 


Bu arada Serdar'ın altı yaşındaki kızı Ezgi yatak odasının kapısından başını uzatarak “Bu adamın içinde babam var bence,” dedi. 


Eylem “Çabuk odana git ve kapıyı kilitle,” dedi Ezgi'ye. 


“Ben Serdar'ım. İnan bana öyleyim. Bak Ezgi da hissetti. Senin gibi ben de korkuyorum. 
Ama bu durumu düzelteceğim.” 


“Bu evi bir an önce terk etmelisin,” dedi Eylem. 


Serdar başına gelen şeyin nedenini nerede araştıracağını bilmiyordu, uysal bir çocuk gibi ayaklarını sürüyerek yatak odasından çıktı ve başı eğik bir halde evi terk etti. 


Günün ikinci sürpriziyle dış kapının önünde karşılaştı. Evin dışı neredeyse yok olmuştu. 
Dışarıda göz alabildiğine uzanan çorak toprak ve puslu alacakaranlık dışında bir şey yoktu. İstanbul kocaman bir greyderle dümdüz edilmiş gibiydi. 
Gökte puslu havanın ardında güçlükle seçilen iki hilal ay vardı. Serdar kriz anlarında sakin kalabilmenin önemine inanırdı. İçine düştüğü 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durumdan kurtulmak için başına gelenlerin toplu bir muhasebesini yapmaya karar verdi. 


Önceki gün akşam saatlerine doğru, yeni geliştirdiği sahte anı yükleme yönteminin hatasız çalıştığına emin olmuştu. Hatta çalıştığı araştırma enstitüsündeki arkadaşları, yöntemin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu söylemişlerdi. 
Yıllardır zihin manipülasyonu işinde olduğu için, bulduğu yöntemin piyasada deprem yaratacağını gayet iyi biliyordu. Başardığı işin büyüklüğünden korkmuş, vücudundan bir ürperti dalgası geçmişti. 
Eve geldiğinde buluşundan Eylem'e söz etmemiş, biraz kızı Ezgi'yle oynadıktan sonra, kafasını dağıtmak için bir komedi filmi seyrederek yatmıştı. 
Rüyasında, bir hastane yatağında yatan solgun ölü bedenine baktığını görmüştü. Gördüğünün gerçek olup olmadığını anlamak için dokunduğunda ölü bedenininürperticiderecede soğuk ve katıolduğunu fark etmişti. Baktığı ölü beden kendisininse, ona bakan kendisi kimdi? Bir kişinin kendisi ve ölüsü aynı anda bir odada bulunmamalıydı. Rüyasında bunun bir rüya olduğunu düşündüğü için dehşete kapılıp uyanmamış ve sabah başına bu tuhaf işler gelmişti. 


Önündeki çorak düzlükte kararlı adımlarla başladı. Gökteki hilal yayılan kurşuni ışık ortalığı belli belirsiz aydınlatıyor, sekiz on metreden ötesini görmesine 


ilerlemeye aylardan 


elvermiyordu. Cep telefonunu çıkarıp feneriyle ilerilere bakmayı denedi ama başarılı olamadı. 
Gökyüzünde suyun içindeymiş gibi yüzen kırmızı bir balık bulunduğunu fark etti. Balığı seyrederken karşısına kirli yüzlü ve uzun sakallı bir adam çıktı. 


“Burada yenisin galiba” dedi adam. 


“Evet, evden buraya çıktım” dedi Serdar. 
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Adam paltosunun cebinden çürük bir muz çıkarıp kirli elleriyle Serdar'a uzattı. Adama ayıp olmasın diye muzu hızlıca soyup yiyen Serdar “Burası neresi, sence ben kimim?” diye sordu. 


“Burası hissettiğin kişisin.” 


gözlerinin gördüğü yer, sen 


“Ne diyorsun arkadaş, biraz açık konuş,” dedi Serdar. 


Adam isyan eder bir tonda “Bunların hiçbiri gerçek değil,” deyip Serdar'ın yanından uzaklaştı. 
Yaşadıkları gerçek değilse olmadığına emin gibiydi. Bedenini, ailesini, şehrini geride bırakmıştı. Eğer buluşunu ele 


neydi? Rüyada 


geçirmek istiyorlarsa neden bu kadar dolambaçlı bir yol izliyorlardı? Bu yapılan vicdansızlık değil miydi? 


Serdar görüş alanının sınırında birinin ona doğru yaklaşmakta olduğunu gördü. Biraz daha dikkatli bakınca bunun kapüşonlu pembe bluz giymiş bir adam olduğunu fark etti. Adam çirkin yüzlü ve kötücül bakışlıydı. Birkaç adım daha atarak Serdar'a yaklaştı ve kabzasından çıkardığı tabancayla ona üç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığıldığı sırada kızı Ezgi'nin “Merak etme, eve döneceksin” dediğini duyar gibi oldu. 


Serdar uyandığında, rüyasında bedenini ölü olarak gördüğü hastane yatağının üzerinde yatıyordu. Yatağın yanındaki refakatçi koltuğunda şık takım elbiseli bir adam oturuyordu. 


“Ne yaptınız bana?” diye sordu. 
“Sana kararlılığımızı göstermek istedik.” 


Serdar başına gelenlerin nasıl olabildiğini anlayamıyordu, bunu dile getirdi. 
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“Şirketimiz her konuda en iyi uzmanlara sahiptir. Sizi kaçırıp buraya getirdik ve teklifimizi reddetmeniz halinde neler yaşayacağınızı zihninizde canlandırmanızı sağladık.” 


“Derhal eşimi ve kızımı görmek istiyorum.” 


“Sözleşmeyi imzaladıktan sonra göreceksiniz, size yüklü bir transfer ücreti de 


ödeyeceğiz.” 


“Anladığım kadarıyla başka sahte anı yükleme yöntemleri de var” dedi Serdar. Kısa bir düşünce seansının ardından sözleşmeyi imzaladı, ailesini riske atmak istemiyordu. Adamın getirdiği şık takım elbiseyi giydi ve hastaneden çıkarak evinin yolunu tuttu. 


Aşk Algoritması / 2018 - Murat K. Beşiroğlu 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Kitap iki kısımdan oluşmakta. İlk kısım aynı zamanda kitaba adını veren kırk sayfalık uzun bir öykü. 
Kendi içinde dört bölümden oluşuyor. İkinci kısım ise üç öyküye ev sahipliği yapıyor. 


1— YOKSULLAR GELİYOR 

- Aç bir adama bugün bir balık verirseniz karnı doyar, ama ertesi gün gene açtır. Onun için en iyisi balık tutmayı öğretmektir. O zaman hiç aç kalmaz. 

- İyi ama bugünkü dünyada balık tutanlar aç kalıyor. 
Biraz garip değil mi bu? 

(Yirminci Yüzyılda zengin kuzey ülkeleriyle yoksul güney ülkeleri devlet başkanları arasında yapılan 


anlamsız toplantıların tutanak kalıntılarından...) 


Post-apokaliptik bir geleceğin anlatıldığı bu 


uzun öykünün alt bölümlerine bakalım. 


İSO; 
Yüzbaşı bir “Şirket” 


çalışmaktadır. Yüzbaşı ve yardımcısı Almo güneş 


Tolon Kuzeyli için enerjisiyle çalışan bir araçla, delik deşik olmuş ve çöl kumlarıyla kaplanmaya başlamış asfalt bir yolda ilerlemektedirler. Yolun tamamıyla kaybolmasından sonra ilerlemeye çalışırlarken silah sesleri duyarlar. 
Güneyliler'in yani Yoksullar?ın olduğu bir köy Bekçiler tarafından kuşatılmıştır. Yüzbaşı ve yardımcısı plan yaparlar ve Bekçiler'i yok ederler. Köyün öğretmeniyle konuşurlar ve gece köyde kalırlar. 


II — KENT: 

Yüzbaşı ve yardımcısı köyden iki at ile kente gelir. Kendisine verilen görev kentin yöneticisini, İskender Herkül'ü öldürmektir. Kentin pazaryerinde yanlarına biri yaklaşır ve aralarında şifreli bir konuşma geçer. Adam gitmesi gereken yeri tarif eder. Yüzbaşı adamı öldürür. Çünkü adam yanlış şifre kullanmıştır. 
İskender Herkül, Şirket'in, yoksulları kontrol altında 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tutmak ve çalıştırmak için görevlendirdiği birisidir. 
Ancak İskender Herkül Şirket'e karşı gelerek kentte kendi egemenliğini kurmuştur. Yüzbaşı ve yardımcısı Almo, İskender'in kalesinde çatışmaya girerler ve hücreye atılırlar. Daha sonra birisinin yardımıyla kurtulurlar. O sırada Yoksullar, İskender'in kalesine saldırmaya başlamışlardır. Yüzbaşı ve yardımcısı adamlarını ove 


kaleden kaçacakken İskender'in 


Bekçilerini öldürürler. 


IN — YALVAÇ : 

Yüzbaşı Tolon, yardımcısı Almo ve İskender'in kalesinden kurtulmalarına yardımcı olan Anuk hep birlikte tüm Yoksullar'ın bağlı olduğu Yalvaç?'ın yanına giderler. Anuk eskiden Şirket adına çalıştığını fakat sonradan Yalvaç'ın tarafına geçtiğini, Şirket'in nasıl çalıştığını, Yoksullar?ın nasıl sömürüldüğünü, her şeyi 


anlatır. 


IV - İSTİLA: 
Son bölüm tek satırdan oluşuyor. 
Böyle başladı Yoksulların Kuzey'i istilası... 


2— KAMUOYU OLUŞTURMA 


I— KAMUOYU OLUŞTURMA : 

3000 ışık yılı uzakta bir takım uzaylı yaratıklar 
Dünyayı ele geçirme konusunda toplantı yapmaktadır. 
Üyelerden biri hiç zaman kaybetmeden askeri bir saldırı düzenlenmesini şiddetle önermektedir. Bir başka üye ise bu iş için daha yumuşak yollar izlenmesini tavsiye etmektedir ve bir süredir bu yöntem zaten denenmektedir. Bu yöntemle Dünyalılar yavaş yavaş uzaylı varlıklara inandırılmaktadır. Bunun bir uzaylı kitap yazmakta ve yazdığı kitap herkesin ilgisini çekmektedir. Yazarın adı E.V.D. dir. Yazdığı kitap ise 


“Tanrıların Arabaları” dır. 
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Il — HARİTA: 

Bilimkurgu öykülerinin herzaman günümüzden uzun yıllar sonrasında geçmesine alışkınız. Ancak “Harita” geçmişte geçen bir bilimkurgu öyküsüdür. 
Öykünün konusu ünlü denizcimiz Piri Reis'in yaşadığı dönemde, Amerika kıtasının henüz keşfedilmediği bir zamanda çizmiş olduğu Dünya haritasıyla ilgili. 

O dönemde Piri Reis'in çizdiği haritada Amerika 


kıtasının kıyıları bulunmaktadır. 


Piri Reis Akdeniz'de bir Ceneviz kalyonuyla karşılaşır ve savaşa girer. Ceneviz denizcilerini esir alır. Kalyondaki esirleri ise kurtarır. Kurtardığı esirlerin arasında zayıf, garip bir yaratık vardır. 
Kocabaş adını takarlar yaratığa. Piri Reis, Cenevizli kaptana Kocabaş'ın kim olduğunu sorar. Kaptan anlatır her şeyi. Piri Reis güvertede yıldızlara bakarken Kocabaş yanına gelir ve konuşmaya başlarlar. Piri Reis bir Mappa Mondo yapmak istemektedir. Kocabaş kendisine yardım edeceğini ve bunun beraberce bir yere gitmeleri gerektiğini söyler. Piri Reis ve Kocabaş bir deniz yolculuğundan sonra, Kocabaş'ın tarif ettiği yere, bir mağaraya gelirler. Kocabaş ortadan kaybolur. 
Geri geldiğinde elindeki aleti çalıştırarak Dünyanın görüntüsünü mağara duvarlarına yansıtır. Piri Reis görüntünün her yerini inceler. Süre sonunda Piri Reis tek başına geri döner. Gemisine vardığında kamarasına kapanır ve üç gün dışarı çıkmaz. Bu süre zarfında çok istediği Mappa Mondo'yu yani Dünya haritasını deve derisine çizer. 

Öyküdeki yer isimleri, denizcilik terimleri o zamanki şekilleriyle kullanılmış olup öyküyü daha gerçekçi yapmaktadır. 


II — ÖĞRENCİLER : 
Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir gezegende üniversite öğrencileri mevcut yönetimle 


çatışmaktadır. Üniversiteler savaş alanına dönmüş, her 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yer harabe halindedir. Kahramanımız örgüte katılmış bir öğrencidir ve kendisine bir binanın duvarına afiş yapıştırma görevi verilmiştir. Afişi yapıştırır, ancak işler yolunda gitmez. Karşı kaldırımda başka bir öğrenci molotof kokteylini çıkarır ve atar. Güvenlik güçleri kısa sürede tanklarla olay yerine gelir. Başka bir öğrenci grubu anti-tank roketatarlarıyla saldırır. Kahramanımız son anda olay yerinden uzaklaşır ve bir binaya girer. 
Biraz oyalandıktan sonra binanın arka kapısından çıkar ve şehirden uzaklaşmaya başlar. Bir aşevine girerek yemek yer. O sırada televizyonda gün içindeki olayın haberi yayınlanmaktadır. Kendisini görür ekranda. 
artık. Tekrar yola koyulur. Bir öğretmeni bulması gerekmektedir. 


Güvenlik güçlerince aranmaktadır 
Harabeye dönmüş başka bir üniversite bölgesine gider ve öğretmeni bulur. Ancak güvenlik güçleri izini bulmuştur. Daha önce olay yerinde tanımadığı bir kız kendisine tabanca vermiştir. Kızla beraber kaçarlar. 
Yönetim merkezine gelmişlerdir. Ancak hiçbir engelle karşılaşmazlar. Gezegen Yönetmeni kızın babasıdır. 
Ancak bir güvenlik görevlisinin püskürttüğü gaz ile kendinden geçer. Kendine geldiğinde Güvenlik Genel Müdürü olduğunu söyleyen birisiyle konuşmaya başlar. 

Genel Müdür her şeyin bir oyun olduğunu anlatır. Görünüşte Güvenlik Yönetmen'e bağlıdır. 
Aslında Yönetmenler, Güvenlik tarafından göreve getirilen bir piyondan başkası değildir. Kahramanımız eskiden öğrenciyken şimdi Gezegen Yönetmeni olmuştur. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 


YERLİ BİLİMKURGU 
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Abdülkadir Doğanay 


BİRİNCİSİ - Işınlanma 


Ölüm kapıdaydı. Karanlık dört bir yandan soğuğu çağırıyordu. Tehlike alarmları çığlıklara karışırken 


çoktan unutulmuş eski dualar tekrar gün yüzüne çıktı. Uzaktaki ormanları aleve verdiler; birbirlerini 


ezdiler, yağmaladılar, yalvardılar. Bir kadın kendini alnından vurdu. Bir yaratık sinir krizi geçirip yere yığıldı. Delirmiş gözler o karanlık noktaya sabitlendi. Biraz sonra tüm halk evlerine çekildi. Çünkü 


gecenin soğuğu ormandaki alevlerden daha çabuk gelecekti. Buz her şeyi yutmadan önce şehir derin bir 


sessizliğe gömüldü. Anne saçlarını kesmeye karar vermişti... 


askımın filtresini açıp etrafa baktım. Tüm gezegen Ki bir kar küresini andırıyordu. Binalar buz kalıpları içindeydi. Sokaktaki yaratıklar gözlerindeki dehşetle donup kalmışlardı. Yaşam bitmişti, renkler ve anılarda öyle. Tufan sadece korkuyu uyuşturamamıştı. 
Uzaktaki göl ve yanmış ağaçlar, hatta fıskiyelerden akan su bile donmuştu. İnce buz üstünde kaymamaya dikkat ederek yürüyordum. 


Işınlanma icat edilince büyük bir enerji 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gereksinimi doğdu. Kara tahtanın başına geçen matematikçiler de bir hesap yaptılar; insanlığa bir yıldız gerekiyordu. Böylelikle hem gerekli enerjiyi kendi güneş 


kuracaktık. Yıldızı galaksinin daha uygun bir yerine 


sağlayacak, hem de sistemimizi ışınlamak uzun vadede maliyeti azaltacaktı. Sonunda kendimize bir yıldız seçtik ve onu ışık yılları uzağa ışınladık. Sonra bir gün hiç hesapta olmayan bir şey fark ettik; kar küresini... 


Bu sistemde daha önce yaşama rastlamamıştık. 
Yıldızı ışınladıktan bir ay sonra yanıldığımızı fark ettik. Bu gezegen canlıydı, en azından eskiden. 
Yirmi yıldır radyo sinyallerimizi takip ediyor, bizden gizlenmek için holografik projektörler kullanıyorlardı. 
Neyin geldiğini asla anlayamamışlardı. 


Buraya onları araştırmaya ve varsa sağ kalanları öldürmeye gelmiştik. Kimsenin bundan haberi olmamalıydı. Amerika'nın keşfi Aztek ve İnka'ları, nükleer enerji Hiroşima'yı, ışınlanmaysa koca bir gezegeni yok etmişti. Sıradan insanlar bu vicdan 


azabıyla yaşayamazlardı. 


Üniversiteye doğru ilerledik. Biçimlendirilmiş beynim gördüğüm tüm uzaylı yazılarını çeviriyordu. 
Bizi izlemiş; savaşlarımızı, şiirlerimizi, kimliğimizi öğrenmişlerdi. Sanki korkunç bir tablonun içinde yürüyordum. Donmuş insanlar taş heykeller gibiydi. 
Ben dokundukça vücutlarının bir parçası kopup yere düşüyordu. İrkilip onlardan uzaklaştım. 


Onların en eski inançlarında güneş şefkatli bir anne gibi tasvir ediliyordu. Her gün doğumunda kıvırcık ve sarı saçlarından kopardığı bir telle gezegenini ısıtan bir anne. Bu yüzden her yılın ilk günü yerli kadınlar saçlarından bir tutam kesip güneşe saygı için toprağa gömüyorlardı. Bunları bilgi bankasındaki eski yazıtlardan öğrenmiştim. 


İdam (Omangasını okuzeydeki (düzlükleri 


araştırmaları için görevlendirdim. Onlar gidince yalnız başıma devam ettim. Bu bölüm daha önce incelendiği için korkmuyordum. Üniversitenin içine girdim. Okuma odaları ve anlam veremediğim bazı bölümler yerin metrelerce altına, deniz tabanına kadar uzanıyordu. Koskoca şehir bir gemi gibi suyun üstüne 


inşa edilmişti. 


Silahım gezdim, dehlizlere girdim, odaları dolaştım. Hayatta kalabilenlerden ufak bir direnç bekliyorduk. Ya 


önde ben arkada koridorlarda 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gölgelerinarasından ya da bir yarıktan fırlayıp üstümüze atlayacaklardı. Fakat bir grup yerli emrimdeki beş bin askere karşı koyamazdı. Zafer muhakkak bizim olacaktı. 


Geniş bir salona daldım. Kıyıda köşede birbirine 


sokulup donarak ölmüş cesetler vardı. Kafamı sağa çevirince alev gibi parlayan bir surat gördüm. 
Yaklaşınca sadece bir duvar resmi olduğunu anladım. 
İki metre boyunda, görünüşe göre kadındı. Daha iyi inceleyebilmek için kaskımdaki ışığı artırdım. Uzun ve sarı saçları iki yana bir sarmaşık gibi uzanıyordu. 
Kızıldan sarıya kayan bir renk paletinde dalgalanan saçlar o kadar canlıydı ki sanki üzerini örten ince buz katmanını eritiverecekti. O an anladım; bu kadın güneş 


tanrıçası Kandela”ydı. 


Saydam denebilecek yüzü birden bana doğru döndü. Bir çığlık atıp geriye fırladım. Resim yavaşça ayaklarını uzatıp duvardan çıktı. Artık üç boyutlu bir hale gelmişti. Üzerine birkaç el ateş etmeme rağmen bir faydası olmadı. Işınlar içinden geçip duvara saplanıyordu. 


“Uzaklaş benden!” diye bağırdım mevzi aldığım yerden. 


Kandela silahsızım der gibi ellerini havaya kaldırdı: “Korkmana gerek yok. Ben sadece bir hologramın.” 


Nefesimi toparladım. Ne demek istediğini bir süre sonra anlayabildim. Rahatlayıp ayağa kalktım. 


Kandela devam etti: “Gezegenin tüm bilgi birikime sahibim. İstediğini sorabilirsin.” 


“Gezegende kaç kişi kaldı?” diye sordum. 
“Silahları var mı?” 


Tebessüm edip yukarı çıkan merdivenlere yürüdü. Eliyle gel dercesine bir işaret yapınca peşinden gittim. Üst kattaki daha geniş bir odaya daldık. Güneş 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sisteminin devasa bir modeli vardı. 


“Sizinle ilgili her bilgiyi burada topluyoruz.” 
dedi hologram. Sonra sanki ilgisi dağılmış gibi yapıp eline aldığı bir kitabı kurcalamaya başladı. 


“Soruma cevap vermedin.” diye çıkıştım. 


“Yönettiklerimi neden öldürdünüz?” diye sordu bana. Sanki başka biriydi. 


Halkım yerine yönettiklerim anlamına gelen kelimeyi kullanması dikkatimi çekmişti: “Ne demek yönettiklerim?” 


Yine tebessüm ett: “Bu gezegeni ben 


yönetiyordum.” 


“Sen sadece bir illüzyonsun.” dedim. “Beni kandıramazsın.” 


“Sizin için bir illizyonum.” dedi Kandela. 
“Ama buradakiler için onların hologram tanrıçasıydım. 
Soruna gelecek olursak; bu gezegende kimse kalmadı.” 


Bir daha tebessüm etti. Tam salondan çıkmak için kapıya yönelmiştim ki belli belirsiz bir sesle çok tanıdık bir şiir okumaya başladı. Shakespeare'in dizeleri sanki can buluyordu. Yerime raptiyelendim, kanımın donduğunu hissedebiliyordum. 


“Bizi yaralarsanız, kanamaz mıyız? 
Gıdıklarsanız gülmez miyiz? 
Zehirlerseniz ölmez miyiz? 


Ve bize zulmederseniz, öç almaz mıyız?” 


Bir savaş ilanı gibi gelmişti. Titreyen gözlerimi 


ona çevirdim: “Ne demek istiyorsun?” 
dedi oKandela: 


“Güneşimizi o çaldığınızda” 
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“tüm ışınlanma enerjimizi de kesmiş oldunuz. Bu gezegendeki herkesi ölüme mahküm ettiniz.” 


“Ne laf geveliyorsan söyle artık!” Sinirlenmeye başlamıştım. 


Dünya küresini avuçlarının içine aldı: “Ama bilmediğiniz bir şey var; burası sadece bir koloni gezegeni. Bundan başka on iki toz zerresinde daha yaşıyoruz.” 


Olduğum yere çöktüm kaldım. “Ya- yani...“ 


Hiçbir şey söylemedi ama bu sefer yüzünde acı bir tebessüm vardı. Bu defa Nazım Hikmet'ten bir alıntı yaptı: “Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz, ya da dünyamıza inecek ölüm.” 


Elindeki dünyayı yere attı. Gözünde nefreti gördüm. Ben bir köşede meczup gibi titrerken saçlarından bir tel koparıp iki parmağının arasında tuttu. Bana dikili gözlerini hiç ayırmadan saç telini dünya maketinin üzerine bıraktı. Onun düşüşünü izledim, sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Ardından telsizden bir anons duydum: 


Mars Kızıl Vadi sesleniyorum. Sesimi alan herkese bildiriyorum; 


“Burası kolonisi, “den 
Dünya'ya kimliği belirsiz nükleer silahlar ışınlandı. 
Kayıp çok büyük. Dünya düştü. Tekrar ediyorum 


Dünya düştü!” 


Duyduklarımı Oo hazmetmeye o çalışıyordum. 
Farkında olmadan ölümcül bir ışınlanma savaşını, 


kozmik bir kan davasını başlatmış olabilir miydik? 


Kadın bir saç telini daha dünyaya bıraktı. 
Sonra bir tane daha, bir tane daha... Artık hiçbir şeye tepki veremeyecek kadar çaresizdim. Orada sessizce oturup kıvırcık ve sarı saç tellerinden devasa bir yumağın oluşmasını seyrettim... 
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Uzayın, ayak ucumuzdaki gizemli derinliklerine, evrenin başucumuzda parlayan karanlık köşelerine, zihnimizin ışık yılları ötedeki hücrelerine, geçmişin henüz yazılmamış, geleceğin koparılmış sayfalarına bir 


yolculuğa hazır mısınız? 


41 yazar, 41 öykü... 
MY Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkürgü 
Öykü 


UL 


Zamana ve mekanda bilinmeyen dünyalar... 


W 


Hoşgeldiniz ve iyi yolculuklar... 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 424 
Yayınevi: Paradigma Polisiye 
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CZtOMLEK 


Büyük büyük büyükannesinin Pierre Loti denilen bir tepeden bahsettiğini hatırladı. Satürnün kehribar renkli hüzünlü halkaları arasında, ikinci el uzay mekiğiyle dolaşırken; önündeki yıldız kümesini izlediğinde hiç tadamadığı o kırmızı, sıcak içki geldi aklına: Çay! 


Çağatay Şenkay, üç cümleye sığdırdığı bilimkurgu hikâyeleri ile hayal gücünün sınırlarını, yaşadığımız dünyanın boyutlarından taşınıyor, karanlık bir geleceğin siluetini yıldız tozları ile yeniden çiziyor. 


Basım Yılı: Mart 2018 
Sayfa Sayısı: 80 
Yayınevi: Sokak Kitapları Yayınları 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Cüneyt Gültakın 


Dilimkuruu ve Hümanizm 


Things to Come (1936) 


ID dayalı yazınsal kurguların önemi kendimizi, çevremizi, nereden gelip nereye gittiğimizi daha iyi anlamamızı sağlamaktır. İnsanın bilinmeyenlerini ve insan yaşamının sorgulanmasını bu tür yapıtlarda bulma olasılığımız yüksektir. 
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Bilimkurgu nasıl olursa olsun, neyi anlatırsa anlatsın insan esasına dayanır. İyi bir bilimkurgu yapıtı insanı yüceltmek üzere kaleme alınmıştır. Günümüze dek bilimkurgu yazarlarının anlatmaya çalıştıklarının özünde insana yakışır bir Dünya gezegeni vardır. Bu amaçla bilimkurgu yazarları insanlığa yön vermeye 


çalışmış, bir biçimde geleceği etkilemişlerdir. 


İnsanlığın bilimsel gelişimi, ahlak olarak gelişimiyle ilgilidir. Bilimkurgu için bu göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Göz ardı edildiği sürece, yani insanlığın gelişiminin önünü açan önyargılardan arınmışlık ve gezegen içi her alanı kapsayan işbirliği anlayışının önünü kesen bir içerik taşıdığı sürece, daha açığı, şiddeti överek genç beyinlere saldırganlık, ırk ayrımcılığı aşıladığı sürece ikinci sınıflıktan ve dar kitlelerden kendisini kurtaramayan bir bilimkurgu olarak kalacaktır. Bu yüzden iyi bilimkurgu özünden 


ve katıksız olarak hümanisttir. 


Hümanizm Üzerine 


Hümanizm, kuşkusuz önemli bir kavram; çünkü 


İnsancıllık, 


doğrudan insanla, insanlaşmayla ilgili. 


sözcüğüyle (o karşılanmış (o dilimizde. 
İnsanlaşma eylemlerinin tümü olarak da tanımlanabilir. 
hak ve 


özgürlüklerinden başlayıp kendi zenginliklerini öteki 


İnsanlaşma Okavramı, insanın temel 


insanlara sunmasına dek uzayıp gidiyor. 


Hümanizm, ortaya çıkışı incelendiğinde, bir düşünce akımıdır. Eski Yunan yapıtlarından her şeyin özgürce herkes tarafından düşünüldüğünün öğrenilmesi Avrupa'yı sarsar. Hümanist düşünürler başlıca iki tutum sergilerler: İlki, bütün dogmalardan kaçınma; 


ikincisi de araştırma ve deneme olur. Günümüzün 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siyasal ve bilimsel ortamlarının temelinde bu iki nitelik bulunur ki bugünümüzü hümanist düşüncelere borçlu olduğumuz gerçeği ortaya çıkar. Bu nedenle de hümanizme dudak bükenler hatta karşı çıkanlar, 


insanlık suçlarının da kapılarını aralamış olurlar. 


Türkiye de kendi koşulları içinde hümanist Ülkemiz kendi geçmişini önyargısız ve nesnel biçimde gözden geçirip 


düşünceyi geliştirecektir. insanı insanımızın bütün duyuş ve düşünüşlerini ortaya koymak zorundadır. Zaten hümanizm, insanın kendini bulma, bilme çabasından başka bir şey değildir. 
Yeryüzü, gökyüzü, uzay nasıl araştırılmışsa insan da hümanistlerce öyle ele alınmış; nice zenginliklere 


rastlanılmıştır. 


Hümanizm ve Edebiyat 


Edebiyat aynasında, insanın insan olma savaşımı da yansımış durmuştur. Olması gereken insanlık durumlarını anlatan yapıtlar, ütopyalar yazılmıştır. Kendi çağının eksiklikleri karşısında ezilen yazarlar insanca bir gelecek yaratarak, zaman zaman 


fantastiğe de bulaşarak tepkilerini göstermişlerdir. 


Ütopyalardan önce, Eski Yunan'da hümanist tutum; tragedya, destan ve öteki türlerde belli bir düzey tutturmuştu elbet. İçinde her şeyin olduğu gerçek bir düşünce evreni vardı bu yapıtlarda: doğa, insan, yaşam, ölüm, sanat, birey, 
Daha sonra 
Mülkiyet 


ve dinin insanlaşma sürecini 


toplum gibi. 
ütopyalar geldi. 
yok Ooetmeye Oo başladığı 
Avrupa'da Thomas Moore, ünlü “Ütopia”sını yazdı. Özel 


mülkiyetin kaldırılmasıyla 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insanın kötülüklerden uzak kalacağını anlattı. 
Öteki ütopya yazarları da insanın önünü açmak için çabaladılar. 


Bilimkurgunun Doğası 


Tür olarak bilimkurgu, estetik düzeyde anlatacağı konularda bilimsel bir tutumu sezdirmek zorundadır. Bilimsel tutum, hümanist bir öz olduğundan, bilimkurgu, kendi doğasında hümanist 


özlerle donatılmıştır. 


Araştırma ve deneye dayanan akılcı bir tutum, bilimkurgusal akışının da niteliğidir. 


olay 


Stanislav adlı kahramanlar 


Örneğin 
Lem” in Aden yapıtında, iniş yapmak zorunda kaldıkları 


varlıklarını sürdürmek, 


gezegende gezegeni tanımak ve i oradan ayrılmak için tutumu 


söz konusu 


sergilerler; kimi yerlerde önyargılarını sorgulayıp içinde bulundukları ortamı tam olarak algılamaya çalışırlar. 
Aden'de, yazarın öteki yapıtlarında da akılcı ve eleştirel tutum, estetik yapıda güçlü bir işleyiş olarak 


varlığını duyurur. 


Avrupa uyanışında nasıl hümanist yazarlar insanı keşfetme serüvenlerine atılmışsa bilimkurgu yazarları da aynı özle, aynı işi, gelecek perspektifinde yapmışlar ve yapmayı sürdürmektedirler. Köy içindeki, kent içindeki, ülke içindeki, dünya içindeki insanı betimleyen klasik yapıtlar dışındaki bilinmeyen insanı 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görünür kılma çabası düşsel ve özellikle bilimkurgusal yapıtlara düştü. 


Dünya bilimkurgusu, Amerika ve Avrasya anakaralarında, 19. yüzyılda çağdaş anlamda roman türünün ortaya çıkmasından sonra, özellikle 20. 
yüzyılın ilk yarısında önemli bir gelişme gösterir. 
Amerika anakarasında, İkinci Dünya savaşının bitimine dek, hümanist bir bakış açısından çok erkek egemen ve Amerikan Rüyası çevresinde dönen telkinler veren yapıtların egemenliği görüldü. Altmışlı yılların rüzgarlarıyla ABD bilimkurgusu teknik ve içerik sıçramalar yaparak Avrasya anakarasının yüzyılın başında verdiği daha hümanist, daha eleştirel niteliği yakaladı. 


Bilimkurgu diyebiliriz.  Lukianos, bilimkurgusal hümanist kaygılarla oluşturmuşlar, çağının akıl dışı 


için, hümanist bir olanaktır, 
Voltaire gibi yazarlar da 


yapıtlarında (o eleştirel (o tutumlarını ortamını kıyasıya yermişlerdir. Orhan Duru, Nostromo 


dergisinin ilk sayısındaki söyleşisinde, 


Samsat'lı Lukianos 


Françoiss - Marie Arouet 
Voltaire 


“.. Boşuna hikaye yazmıyoruz. Bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz toplumda... Bilimkurgu da bunu 


sağlayan türlerden biri bence. ” diyor. 


ORHAN DURU 


YOKSULLAR 
GELİYOR 


Öyküler 


ADA YAYINLARI 


Yoksullar Geliyor adlı yapıtında bu yaklaşımı net biçimde görürüz. Kitapla aynı adı taşıyan öykünün sunuşu olarak verilen anlamlı “kalıntı” parçasını bir 


kez daha anımsayalım: 


— Aç bir adama bugün bir balık verirseniz karnı doyar, ama ertesi gün gene açtır. . Onun için en iyisi balık tutmayı öğretmektir. O zaman hiç aç 


kalmaz. 


--İyi ama bugünkü dünyada balık tutanlar aç kalıyor. Biraz garip değil 


mi bu? 


(Yirminci yüzyılda zengin kuzey 


ülkeleriyle yoksul güney ülkeleri 


devlet başkanları arasında yapılan 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anlamsız toplantıların tutanak kalıntılarından...J 


ster ABD), ister Rus bilimkurgu yazarları genel olarak ele alındıklarında, hepsinin de dünya zenginliğinin insan yaşamını iyileştirmede ve bilimsel gelişmeleri desteklemede kullanılmasını istediğini görürüz. Bütün dünyada farklı bakış açılarına sahip bilimkurgu yazarları insanın önünde duran toplumsal ve politik engelleri kıyasıya eleştirdiler. Çevre, cinsiyet, ırkçılık, çocuk, devlet gibi 


konularda yaşanan sorunları dile getirdiler. 


Hümanizm, bir düşünüş olarak, bilimkurgu yapıtlarında özü gereği kendiliğinden, doğal olarak belirir. ABD'de bir zenci ile beyazın birlikte rol aldığı ve hatta öpüştüğü ilk yapıtın Uzay Yolu dizisi olması buna bir örnektir. Karamsar bir gelecek tablosu çizen yapıtlar bir geleceğin kara olasılıklarına dikkat çekmek üzere yazılmışlardır. “Cesur Yeni Dünya”, “1984”, “Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?” 
ve “Fahreneit 451” gibi yapıtlar bir uyarı olarak değerlendirilmelidir. Örneğin Ray Bradbury, Fahreneit 
451 adlı romanında okumanın yasaklandığı bir devri 
anlatır ve kitapların toplanarak yakılması oldukça sert bir uyarıdır günümüz dünyasına. Yapıtın beyaz perde uyarlamasında belleklerde iz bırakan sahneler de 


bunlar olmamış mıydı? 


ümanist tepkiler açısından ilginç bir örnek de Hit filmidir. Senaryosunda hiçbir şiddet övgüsü bulunmayan, tersine insanın var olan yaşama biçiminde doğallaşan şiddete karşı bir anlatımla karşılaştığımız yapıt, 
Çocukça birtemizliği, sevgi vedayanışmayı simgeleyen 


sevgi, yardımlaşma üzerine kurulmuştur. 
iyi niyetli uzaylı, yalnızca onu yok etmek üzere yola çıkanların gözünde çirkindir. Belki de uzaylının bu çirkin görüntüsü, dünyanın hayhuyuna kapılan, küçük 


düşünen insanların bir yansımasıydı. 
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A STEVEN SPİELBERG FILM 


E.T 


THE EXTRA'TERRESTRIAL 
IN HIS ADVENTURE ON EARTH 


Önyargılardan uzak oluşu, araştırma ve deneye açıklığı, insanın bilinmeyen yönlerine değinmeye çalışması, kısacası bilimkurgunun hümanist özü, kendisini bütün ana temalarda gösterir. Yıldız yolculukları, zaman, robot ve androidler, toplumsal sorunlar, tarih, bilgisayar gibianatemalarda her zaman insanın eylemleri, insanca ve insanlık adınadır. Evrenin nimetlerinin insanca paylaşımı, insana yakışan toplumsal bir yaşam, insanın kendi değerlerini araştırması ve kendi yeteneklerinin 


sınırını zorlaması gibi. 
İnsana Karşı Bilimkurgu 


Günümüzde bilimkurgunun özüne yönelik en ciddi tehdit, elbette ticari kaygılardır. Bu kaygının yapaylığı ayrı bir araştırma konusudur. Yazarın 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kaleme aldığı bilimkurgusal tümcelerin şiddete, erkek egemenliğine kaydırılması ya da özü bozularak şiddet deposuna dönüştürülen romanların sinema uyarlamaları bu durumun sonucudur. Böyle bir yaklaşıma karşı bütün bilimkurgu kesimlerinin duyarlı olması gerekir. Yazarı, okuru, yönetmeni, izleyicisi, çizeri herkes hümanist bir bilinç geliştirmelidir. Tıpkı 


çevre bilinci gibi... 


Sinemada (oOiyi Oo bilimkurgu, 


efektlerinin değil, insancıl değerlerin üzerinde yükselir. 


bilgisayar 


Yok etme, geleceğin teknik harikalarını kullansak da ilkel bir duygudur. Yok etme ve şiddet reklamlarının egemen olduğu bir bilimkurgu yapıtı, her şeye rağmen bir başarısızlık, bir çelişkiler anıtıdır. Kafası namlunun ucuna sıkışmış ya da kafası apış arasında olan bir insanlık bilimsel bir gelişme gösterebilir mi? Bu 


insanlık kendi güneş sistemini aşabilir mi? 


İnsana karşı olan güçler, insanı yalnızca orta beynin işlevi olan yeme, içme, seks ve şiddet kafesinde tutmak istiyorlar; çünkü büyük oranda maddi ve idari çıkarları var. Bunun için her şeyi kullanıyorlar: medyayı, din ve ulus duygularını, insan psikolojisini ve sonra bilimkurguyu da... Oysa bilimkurgunun, insanın orta beyninden daha yukarılarda bir yerde olduğunu bilmiyorlar. Gerçek, iyi bilimkurgu insandan yanadır, 


insanı savunur. 


Bilimkurgu yerleşen şiddet ve cinsel ayrımcılık önyargıları 


yapıtlarına karşı, toplumda bilimkurgunun sanat olarak gelişmesine değil silah ve fuhuş ticaretine yaramaktadır; bu bilinen bir gerçek elbet, asıl sorun bu oyunda kendimizi ne üreten ne de 


tüketen olarak kullandırmamaktır. 


Bir Tartışma Metni: Mor Gezegen 


Bilimkurgunun söyleyenler sözü hemen sinemaya getirirler. Ama 


salt edebiyat olmadığını genel bir bakışla bilimkurgu, salt sinema da değildir; 


bir tiyatro metni de olur. 


1974 - 1975 sezonunda Üsküdar Şehir 
Tiyatrosunda, AÇOK tarafından bir bilimkurgu oyunu olan “Mor Gezegen” temsil edilmiş. Bir mevsim boyunca temsil edilen Mor Gezegen, 55 gösteride 13.500 küçük seyirciyi ağırlamış, Mor Gezegen'i Ümit Denizer yazmış, müziklerini Turgut Denizer yapmış, Cemal Ünlü de yönetmiş. AÇOK, Anadolu Çocuk Oyunları Kolu açılımında; Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner gibi ustaların önerileriyle, az önce anılan 


adlarca 1973'te kurulmuş. 


Mor Gezegen oyununun konusu, uzay çalışmalarına ayrılan paranın bir savurganlık olduğu ana düşüncesine dayanıyor. Oyun, ilk bakışta 


bilimkurgu hayranlarının soğuk bulacağı içerikte. Ama durum sandığınız gibi değil. O zamanlarda, ABD ve Sovyet Rusya arasındaki uzay yarışına eleştirel bir 


yaklaşım var yalnızca. 


“Dünyamızda düzeltilmesi gereken açlık, hastalık, sömürü ve zulüm dururken gökyüzünde yeni dünyalar aramak lükstür, insanlığa ihanettir.” diyor ve bir tartışma başlatıyor Açok. Bazı büyüklerin bu 


düşünceyi katı bulduklarını da sözlerine ekliyorlar. 


Gerçekten de bugüne dek yapılan uzay çalışmaları sürerken dünyanın birçok bölgesinde açlık, hastalık, sömürü ve zulüm vardı. Hala da var. 
İnsanın uzayda başarıdan başarıya koşması gibisinden sözler, bu yaklaşımdan sonra oldukça yavan, sahte kalmıyor mu sizce? Yoksa burjuva dünyamızda böyle bir hümanist açılıma yer yok mu; gönülsüzce dudak büküp geçilecek bir konu mu bu? 


Cüneyt Gültakın - Bilimkurgu ve Hümanizm 


TI nsanlık, birçok sorun ya da belli duruma karşın 

bilimsel ilerleyişini sürdürüyor. Her geçen gün bir aşama kaydediyor. Ama küresel, yani dünyamızla ilgili genel sorunlar, özellikle uzayla ilgili ilerleyişin karşısına dikildi bile. Bu konu da düşüncelerini Asimov da açıklıyor, seksenli yılların sonunda uzay mekiklerinin yola çıkışlarıyla gündeme gelen Mars yolculuğuyla ilgili bir yazısında: 


“Her iki ülke (ABD ve Rusya), kaynaklarını ve uzmanlıklarını bir araya getirip Mars'a gitmeyi ulusaldan çok dünya çapında bir proje olarak görseler bunun (astronot güvenliğinin) tehlikesi çok daha az olacaktır. Bu adım başka alanlarda da küresel düşünceyi güçlendirecektir; şu anda Dünyada karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar küreseldir ve küresel çözüme gerek duyulmaktadır. Bu güç projenin böyle mutlu bir sonuca varması Mars'ın keşfinden bile daha 


büyük bir başarı olacaktır. ” 


Asimov'un yukarıdaki düşünceleri istisna değildir, örneğin Ay'da bir üs kurulmasıyla ilgili yazısında da uluslar arası çalışılmasını vurgular; uzayda uygarlığın kurulmasını, tek bir ulusun becerebileceği bir iş olarak görmez. 


AÇOK, bilime ve uzay yolculuklarına değil, 


dönemin uzay yarışına karşıydı. Onlar, bilim ve uzayın 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insanlığın malı olduğunu, insan için var olduğunu elbet biliyorlardı; işin aslının “insanı yitirmemek” olduğunu 


düşünüyorlardı o kadar. 


İnsanlık, insana karşı bir uygarlık ya da insana karşı genel bir ahlak geliştirecekse uzayda da bir adım öteye ilerleyemez. Yeryüzünde insanın değeri düşükse yeryüzünün yörüngelerinde de ancak casus uydular dolaşabilir. Yeryüzü olanakları, salt çokuluslu şirketlere, var olan durumu koruyarak, akıp gidecekse bilimkurgu da insanın karşısına şiddet ve korku olarak çıkmaya devam edecektir. 


Sonuç Olarak 


Hümanizm, insanın önyargısız ve bilimsel keşfederek düşünüştür. 


eylemlerle kendisini de ilerlemesini 


hedefleyen bir Hümanist akımın düşünceleri, yazınsal ve düşünsel alanda, ilk olarak 


ütopya ve bilimkurgularla sunuldu. 


Bilimkurgusal yapıtlar, biçimsel ve anlamasal ortaya koyuluşlarıyla, özü gereği hümanisttir. Hümanist hedef ve ilkeler ile bilimkurgusal hedef ve ilkeler aynıdır. Belki de şiirden sonra insana en yakın estetik alan bilimkurgu evrenidir. Kalıcı, nitelikli ve çok satan bilimkurgu yapıtlarının ortak özellikleri insanı, insanca 


irdeleyip insanı yücelten eleştiriler taşımasıdır. 


Olumsuz çıkarlar o nedeniyle insana karşı duranlar birçok şey gibi bilimkurguyu da sömürmektedir. Elbette sorunun çözümü insanca bir 


tepkide gizlidir: duyarlılık... 
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Cüneyt Gültakın - Bilimkurgu ve Hümanizm 


Kaynakça: 


1- Orhan Burian, Denemeler ve Eleştiriler, Cem yayınları. 


2- Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi. 


3- Bilim ve Teknik dergisi, Bilimkurgu Özel sayısı (343. sayı). 


4- Asimov, Uzayın Sınırları, İnkılap Kitabevi. 


Oyun dergisi, Açok'la Bir Söyleşi, 2. Sayı. 
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Kenan Çetinkaya 


Son Nefes 


“Sizi acil olarak buraya getirdiğimiz için kusura bakmayın.” ilerlerken yanındakine dosyanın bilgilerini iletiyordu. 

“Aslında daha önce çağırmanızı bekledik. Hep en son çare biziz!” Sitemi fazlasıyla hissediliyordu. 

“Kendi adımıza özür dileriz. Biz sizin gelmenizi talep ettik. Hatta ilk olayda da siz burada olmalıydınız. 
Bunarin...” 

“Konuyu bilmeyen kalmadı. Gezegen bununla çalkalanıyor. İletişim o kadar arttı ki titreşimler yüzünden biraz bile olsa rahatlamak mümkün değil. 
Bu şey diğer canlı gibi mi?” 

“Evet. Isı değerleri, titreşim oranı, tepkiler hepsi aynı. Sayın Tambisyr.” 

“Tamam. Düşündüğüm gibi atlama noktalarından 


birine yakalanmıştır. Yoksa o teknolojiyle buraya 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BİRİNCİSİ - Dünya Dışı Türle İlk Karşılaşma 


gelmesi imkânsız. Ama bunu sonraya bırakmamız gerekiyor.” 
“Haklısınız. 


belleğimizde 


Bu konuda ki düşüncelerinizi 


kaç kez inceledik ve sizin haklı olduğunuzu düşünüyoruz. Garip bir bileşimden oluşan bu canlı biz duygusunu bilmeyen çokluktan oluşan bir teklik halinde bütünleşmiş. Çok ilginç.” Uzman Sıhhscl heyecanla titreşti. 

Yoğun bir sıvıyı andıran duvarın önünde durduklarında yayılan titreşimle ortadan kenarlara Odanın 


kapkara görüntüsünü hafif loş bir ortama çeviren küçük 


doğru açılan boşluktan içeri süzüldüler. 


ışıldayan bir bölme ileride göz alıyordu. 

“Sayın Tambisyr, belirttiğiniz gibi yapay bir ortam sağladık ve canlı yaşıyor. Diğer elementleri ayrıştırmak oldukça zor oldu özellikle oksijenin bu 


zazi 17 


kadar önemli olması çok farklı geldi bize. O olmadan yaşayabileceğini sanmıyorum. Bizim için düşüncesi bile kötü.” 

“Biliyoruz. İstediğimiz elbise yapıldı mı?” 
Tambisyr o bu önemsiz 


konuşmanın olduğunu 


hatırlatırcasına bir titreşim yaydı. Diğeri evet anlamında karşılık verip, prototipi gösterdi. Tambisyr keyifle titreşerek elbiseye yaklaştı ve içine girdi. 

Doğukan ışıl ışıl parıldayan dev odada gözlerini açtığında siyah bir sudan oluşan duvarların garip hareketinden korktu. İlk birkaç dakika korkuyla izlemiş ardından duvara yaklaşmıştı. Elini uzattığında hissettiği tek şey camdan bir duvara dokunmak olmuştu. Arkasındaki dev duvar yavaşça yarılmış, içinden simsiyah bir insanı anımsatan bir şey girmişti. 
Tek farkı ağız, göz ya da ne varsa hiçbirisinin olmadığı pürüzsüz bir bedenin ona doğru geldiğiydi. Ve bu beden onun on katı kadar vardı. 

Sonra üzerine doğru gelen gözükmeyen bir basınçla bayıldı. Tekrar gözlerini açtığında aynı yaratık sanki ona bakıyordu. 

“Özür dilerim.” 

Doğukan ağrıyan başını elleriyle ovuşturdu. 

“Ne için?” 

Yaratık birmüddet bekledi. Saatler sürmüşçesine geçen bir aradan sonra ses yükseldi. Ama bu kez daha kısıktı. 

“Biz, zarar vermek istemedik.” 

Doğukan astronot elbisesinin boğazını çekiştirdi. 

“Aslında çıkmıştım. oOEn 


son  bayıldığımı hatırlıyorum. Belki de 


yörüngemden beni kurtarmışsınızdır.” 

“Evet.” 

“Sen insan mısın?” Doğukan ona doğru yaklaşmıştı. Ama başına saplanan ağrı ilerlemesine engel olunca geri çekildi. 

“Manyetik alan. Yaklaşma. Elbisem en aza 


indirse de senin için zararlı bir güç.” 


Son Nefes - Kenan Çetinkaya 


“Sen manyetik bir alan mı yayıyorsun. Nasıl bir insansın ya dev?” 

Yaratık ondan iyice uzaklaştı. 

“İnsan? Ha sen kendine öyle diyorsun. Anladık. 
Biz o değiliz. Bu senin için hazırlanmış bir elbise. 
İletişim için. ” 

“Peki neredeyim ben, nasıl bir yerde?” 

“Bunu söylemek zor. Senin nereden geldiğini anlamadık. Atlama noktaları. Seni onlar getirdi. Diğeri gibi.” 

“Diğeri?” 

“Senin gibiydi. Ama oksijenin sizin için önemli olduğunu anlayamadık. O da enerjisini yitirdi.” “Bu diğeri nerede?” 

“İşte.” Odanın köşesinde büyüyen boşlukta bir gemi ve hemen yanında bir astronot belirdi. Doğukan gidip yanında durdu. Sovyetlerden kalma bir gemi ve kozmonottu. 

“Demek tanıdın.” 

“Anlamadım. Sen düşüncelerimi nasıl...” 

“Titreşimler. Onları algılayabiliyorum. 
Düşünce ney bilmiyorum. Yaydığın enerji sinyallerini alabiliyorum. Beynindeki kelimeleri kullanıyorum ya da her ne diyorsanız.” 

“ Tanımadım ama biliyorum. Bu çok eski bir gemi. Neredeyse yüzyıllık. Kaybolan kozmonotlardan birisi olmalı.” 

“Zaman kavramınız ilginç. Hı yüzyıl demek, ama bu yeni oldu. Bizim için. Belki sizin söylediğiniz gibi, nasıl... tamam bir hafta evet o kadar.” 

“Ama bu teknoloji ilklerden nasıl olur bu?” 
merakla etrafına bakındı. 

“Atlama noktası.” 

Doğukan bir anda sendeledi. Olduğu yerde oturup karşısındaki dev yaratığa baktı. 

“Başım, sanırım midem de bulanıyor.” 

Yaratık duvarlardan birisine doğru ilerledi. Bir müddet bekledikten sonra Doğukan'a döndü. 
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“Gezegenimizim manyetik alanı senin çalışan güç kaynağını olumsuz etkiliyor. Diğerini inceleyerek bu odayı, elbiseyi yaptık. Ama yine de etkileniyorsun. 
Çok fazla yerçekimi ve titreşim var.” 

Doğukan etrafına bakındı. 

“Aslında...” deyip duraksadı. 

Mesela normalde verdiğim tepki de çok sıradan. Endişe, korku 


“Aslında anlamadığım şeyler var. 


ya da başka bir şey hissetmiyorum.” 

“Onu biz ayarladık. Diğeri üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda oldu bu. Senin üst noktan, beyin dediğin kısma yaydığım titreşimler ile baygınken hazırladık seni. Bu da senin manyetik enerjini olumsuz etkiledi. Ama çok değil. Bizim gezegenimiz erimiş metallerle ve elementlerle kaplı özellikle sizin demir dediğiniz metalle. Çevrendeki her şey ondan ibaret. “ 

“Güzel ama anlamadım. Sen ya da siz nesiniz?” 

“Biz biz, bu karmaşık. Siz anladığımız kadarıyla tek tek hücre, bakteri gibi canlılardan oluşuyorsunuz. 
Ama bu sabit bir yapınızı, vücudunuzu oluşturuyor. 
Çokların bilinçsiz tekliği ama biz tam tersi her bir hücremiz yani sizin düşündüğünüz anlamda hücrelerden ama hepsinin birbirinden haberdar olduğu çokların bilinçli tekliğinden oluşuyoruz. Tek bir canlı görünümünde milyarlarca canlının olduğu bilinçli bir varlık olan biz kendimize Tambisyr diyoruz. Bizim gibi birçok canlı bir araya gelerek kentleri oluşturuyoruz. 
Her birimiz yaydığımız bir titreşim ağı ile birbirimize bağlıyız ve etrafımıza sizin mıknatıslarınızın ters kutuplara yaptığı gibi enerji yayarak kentlerimizi kuruyoruz. Kısaca böyle. Kalp dediğin şeyin çok hızlandı. “ 

“Ah evet hissedebiliyorum. Beni görebiliyorsun. 


» 


İçimi okudun hah ha öhö öhö!” Doğukan sağ kolu üzerine yaslanarak başını eğdi. 

“Tükenmemeni isterdim.” 

“Sorun yok. Acım yok ve garip bir şekilde 


huzurluyum.” 
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Son Nefes - Kenan Çetinkaya 


“Biz yapıyoruz. Acını azaltmak için.” 

“Seni, sizi görebilir miyim?” 

“Bu bize zarar verebilir.” 

“Anladım. Şu an çok kötü ve çaresiz görünüyor olmalıyım.” 

“Aslında seni görmüyoruz. Senin düşündüğün anlamda değil. Bizde senin duyuların yok. Biz titreşim yayarız ya da manyetik dalgalar ile tanımlarız. 
Kıyafetim seni nasıl algılıyorsak öyle. Sadece köşe ve kenarlar. Tabi yaydığın enerjiyi de algılayabiliyorum. 
Tüm enerjin beyin dediğin yere toplanıyor. Çok ilginç bir türsün.” 

“Umarım gezegenime Zarar vermezsiniz.” 

“Bu çok düşük bir ihtimal, orada çoğumuz yaşayamaz. Düşük yerçekimi, manyetik alan farklılıkları ve senin bedenini düşününce her şey bize zarar verir.” 

“Ama çok güzeldir.” Başı yere düşmüş tepesinde ki koyu siyah duvara bakıyordu. Bir anda gözlerinin önünde siyah binlerce demirden damlanın birleşimi gibi kımıl kımıl hareket eden bir şey belirdi. 
Yavaş yavaş akan bir su misali ince ucu sağa sola yalpalıyordu. Kenarları hafif hafif kahverengimsi bir hal almaya başlamıştı. 

“Bu sen misin yani siz misiniz? “ diyerek gülümsediğinde ağzına iyice yaklaşan yaratık kahverengi bir renk aldı. 

“Evet.” Diyen ses acıyla titreşti. 

Doğukan bunu hissederek diğerine baktı. 

“Oksitlenme. Sen oksitleniyorsun!” son nefesini veremeden Sustu. 


Son 


ÖDÜLLÜ 


KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Konu 


Dünya Dışı Türle İlk 


KELİME SINIRI iUUU 


Öykülerinizi 

1-20 Haziran 2017 

tarihleri arasında 

Word belgesi olarak 

bize ulaştırabilirsiniz. 

Kelime sınırını aşan öyküler değerlendirmeye alınmaz 

ve yayınlanmaz fakat katılımı 

ilan edilir. 

Yarışmaya katılan tüm 

eserler, liste halinde 

facebook sayfamızda, 

internet sitemizde ve dergimizde açıklanır ve aldıkları puana göre sırasıyla yayınlanır. 

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un eserler üzerinde herhangi bir 

| sorumluluğu yoktur-aranamaz. 
yerlibilimkurguyukseliyoradgmail.com www.yerlibilimkurguyukseliyor.com 


wwww.yerlibilimkurgu.com 


Oyküler Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilir 


Karşılaşma 


Birinciye 
S.YÜKSEL YILMAZ'ın serinin ilk romanı 


NMa3aYa 


mediye! 


wwwwu.yerlihilimkurgu.com 53 


Roman - Bölüm 16 
Gürhan Öztürk 


Son İnsan 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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“Uzaktan Yardım” 


İstanbul trafiği o gün iyice felaketti. Özellikle Üsküdar tarafı tamamen kilit olmuştu. Buna neden olan şey ise bir çantaydı. Durağın birinde unutulmuş olduğu keşfedilen çantanın polislere haber verilmesiyle olay büyümüştü. Okul çantasıydı aslında sadece. Yan tarafları kırmızı, ön ve arka yüzü siyah renkteydi ve dikkatlice bakıldığında içinin bayağı dolu olduğu anlaşılıyordu. Artık her an her şeyin olabildiği bir dünyada yaşamaktalardı. Bu gerçi eskiden beri böyleydi. İki bomba imha ekibi uzmanı çantanın etrafını sarmıştı. Dikkatlice çantanın etrafını inceliyorlardı. 
Tüm işlemlerin ardından kimseye zarar verilmeyecek 


şekilde uzaktan patlatacaklardı çantayı. 


Polisler durağın etrafına çember kurmuşlardı. 
Medya haberi alır almaz gelmişti zaten. Halk da merak içerisinde toplanmıştı. Zarar görebilecekleri 


endişesini merak alt etmiş olmalıydı. Bir üniversite öğrencisi polislerin yanına yaklaşmak için insanları kenara ittirmeye çalışıyordu. Hızlı hareket ediyordu ve heyecanlıydı bayağı bir. Gözlüklü, saçı kısacık bir şekilde daha yeni kesilmiş, uzun boylu biriydi. Bir 


terörist izlenimi uyandırmıyordu. 


“Bir yanlışlık var ortada. Durakta bir saat kadar önce çantamı unutmuştum. Oradaki benim çantam,” diye bağırıyordu genç, polislere. Sesini duyurmak için daha yüksek sesle bağırması gerekmişti. 


Öğrenci kartını gösterdi ve polislere oradaki çantanın kendisine ait olduğunu söyleyip durdu. 
Üsküdar içerisinde yakın zamanda açılmış özel bir üniversitenin hazırlık sınıfı öğrencisiydi. Yaz okulu için İstanbul?da kaldığını söylüyordu. Hazırlık sınıfını yaz okulunda da geçemezse ailesinin üniversiteden onu alacağıyla ilgili endişelerini bile dile getirmişti genç, bu yüzden kafasının dalgın olduğunu ve çantasını unutmuş olabileceğini belirtiyordu. Polislerin ikna olması biraz zaman alacaktı. Öğrencinin bedeninde dokunmadıkları nokta kalmamıştı, silah ya da başka tehlikeli bir şey taşıyıp taşınmadığına iyice ikna olana kadar aranmıştı genç. Üstüne de bir dolu soruya yanıt vermesi gerekmişti. Çantayı tarif etmesi, çantayı saat kaç gibi burada unutmuş olduğuna düzgün yanıt vermesini istediler ve gerekli yanıtları almaları üzerine polisler artık ikna olmuşlardı. Gencin bir suçu yoktu, sonuçta bir yerde bir eşyanı unutmak suç kapsamında sayılmıyordu. İnsanların artık her şeyden şüphelenmesinin bir sonucu olarak olay bu kadar büyümüştü. Sonunda polisler üniversiteli gencin çantasını almasına izin verdiler ve bomba imha ekibi 


de olay yerinden çekildi. 


Öğrenci çantasına kavuşmuştu. Çantasının içerisinde önemli ders notları vardı, geçen seneki yaz 


okulunda final sınavında sorulmuş soruları bulmuştu 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


bir üst sınıf öğrencilerinden. O yüzden çantasını ne olursa olsun bulması gerekiyordu. Son anda bu durakta unutmuş olabileceği gelmişti, neyseki yakındaydı ve yürüyerek gelebilmişti durağa. İnsanların toplanması ve polislerin gelmiş olmasının nedenini fark etmesi de en çok onu şaşırtmıştı. Çantasını alıp hemen arkadaşlarıyla geçici olarak kiraladığı eve gitmek istiyordu, geçici diyordu çünkü ev arkadaşlarından bir tanesiyle sürekli tartışıyordu ve hiç anlaşacak gibi de durmuyorlardı. Ev arkadaşına sinir olmayı bırakabilirse bu gece sabahlayacaktı. Sınava çok az kalmıştı. Tüm bu ders notlarını çok iyi bir şekilde çalışmak için kendisine gerekli cesaret tohumlarını ektiğini düşünüyordu. 


Tam çantayı bıraktığı yerden alacaktı ki beklenmedik bir şey oldu. Bir patlama yaşandı ve durağın çevresindeki polisler ile meraklı halktan insanların tamamı patlamanın etkisiyle geriye savruldular. Patlama sadece durağın bulunduğu yeri etkilemişti. Çantanın sahibi olan genç ise patlamadan pek sağ kurtulmuşa benzemiyordu. Vücut parçaları durağın etrafına yayılmış vaziyetteydi. Çoğu kısmı kül 


olmuş ders notları ise havaya karışmıştı. 
(02.07.2015 — 5. Gün) 


“Hayır, maalesef yapamıyorum. Dediğim gibi benden daha güçlü bunu yapan kişi,” diye açıkladı Kedi Oğlan umutsuzca, General'in elini tutuyordu ve odaklanmaya çalışıyordu. 


Yaşlanmış Oo General'e Oo nasıl (o yardımcı 


olabileceklerini düşünüyorlardı. Kuzgun çözümü 


rahatlatmakta bulmuştu, Generalin başına daha rahat yastıklar koymak istemişti. Eskinin hüzünlü havasını yansıtacak şekilde klasik, mat kahverengi bir elbise dolabı vardı. Diğer odalardaki modem görünüşün aksine burası General?in daha kendini evde hissedebileceği şekilde tasarlanmıştı, hatta buradaki 


eşyalar bizzat kendi evinden getirtilmiş bile olabilirdi. 
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Generalin her yerde vefat eden eşiyle ilgili bir hatırasını canlandırabiliyor olması bu sebepleydi belki de ve bu sayede eşinden destek almaya devam edebiliyordu. 
Dolabın içinde bulduğu naftalin kokulu yastıklardan iki tanesini alan Kuzgun bunları General'in ensesine yerleştirmeye çalıştı. General hiç kıpırdamaz bir hale gelmişti. Ama yastıklar sayesinde arada bir öksüren General daha iyi hissediyordu artık, nefes alışverişi düzelmişti. 


“Bu bir felaket. Sözlük anlamıyla tamı tamına bir felaket,” diye söyleniyordu Kara Altın. İzmir'de tekneye giderken habercilerle karşılaştıkları zaman bile bu kadar umutsuzluğa düşmemişti, tekneye bindikleri andan itibaren o eski keyifli haline geri dönebilmişti. 
Ama bu durum onu da diğerleri gibi sarsmıştı. 


“Hiçbir şey daha bitmedi. Bu şekilde bitemez,” diye bağırdı Starfell. Onun da elinden bir şey gelmiyordu. Kuzgun'un itinalı bir şekilde General”'le ihtiyar babasına bakan bir kız evlat gibi ilgilenmesini izliyordu herkes gibi. Savaş alanında asker arkadaşlarını ve komutanlarını yüzüstü bırakmak bir askerin başına gelebilecek en korkunç hadiseydi ve Starfell şu anda bu şekilde hissediyordu. Tamamen boşlukta kalmıştı. 


O esnada umut yeniden yeşermeye başlamıştı hiç beklenmedik bir şekilde hem de. General Serhat yavaşça normal haline dönmeye başlamıştı. Yaşlılığı geriye doğru gidiyordu ve olması gereken yaşta da durmuştu. Derin bir nefes aldıktan sonra yataktan kalkan General keyifle: “Sanırım derse hazırız,” dedi. 


“Bu nasıl oldu?” sorusu herkesin sorduğu sorulardan ilkiydi, ama mucize deyip geçmekten başka yapacak bir gelmiyordu ellerinden. Herhalde bunu yapanın gücü anca bu kadar yetiyordu ya da isteyerek yaptığını geri almıştı. 


“Daha iyi hissediyorsunuz ya, General?” 
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diye sordu Kuzgun, kendi hazırladığı portakal suyunu General?e uzatırken. Dinlenmesi için General'i yatak odasında yalnız bırakmışlardı. Kuzgun ona portakal suyunu getirene kadar da General'i, en son bıraktığı gibi yatağında oturur bir pozisyonda bulmuştu. 


“Teşekkür ederim, Kuzgun. Daha iyiyim, ilgilendiğin için sağ ol,” dedi General ve bir dikişte portakal suyunu içti. 


Yatak odası oldukça tertipliydi. General'in düzenli ve titiz bir kişiliği olduğunu biliyordu Kuzgun, uzun süren bir evliliğin neticesi olarak eşinden ona geçen bir özellik olmalıydı. Her sabah özenle yaptığı temizliği bugün ertelemesi gerekecekti anlaşılan, çünkü zaten gereğinden çok derse geç kalmışlardı. 


Kuzgun bardağı General'in elinden aldı ve bir şey demeden odanın çıkışına ilerledi. Tam odadan çıkarken General: “Artık aramızın yine eskisi gibi olmasına sevindim,” diye belirtti Kuzgun'a. 


“Bir şey değiştiği yok, General. Hala size güvenmiyorum,” diye karşılık verdi Kuzgun. 


Herkes arka bahçeye çıkmıştı ve General'i beklemekteydi. Bugün General onlara yeni şeyler göstereceğini belirtmişti, ama planlarda bir değişiklik yapması gerekecekti. Askeri bir helikopterin sesi korkuyla herkesin gökyüzüne bakmasına neden olmuştu, helikopter jetin bulunduğu piste yakın biralana inmek üzereydi. Belli ki devletin ileri gelenlerinden biri haber vermeden denetim yapmaya gelmişti. İlk akla gelen buydu, ancak gelen kişinin niyeti daha başkaydı. 


Muhalefetin güçlü seslerinden biri olan Nazlı Ulugül korumalarıyla beraber helikopterden iniş yapmaktaydı. Yıllardır içinde bulunduğu partinin iktidara gelebilmesi çaba göstermişti, her seferinde bulunduğu ilde milletvekili seçilmeyi başarmıştı ama 


partisi muhalefet tarafında olma kaderini yenememişti. 
Kendisi projeye karşı çıkanlardan sesi en dikenli olanlardan biriydi. Güçlüydü, sadece duruşu ve konumu itibariyle de değil eski sporculardandı. 
Eskrimde olimpiyatlara katılarak ülkesini temsil etmişti gençliğinde ve bir sürü madalyon da kazanmışlığı vardı. Bedeninde gençliğinden gelen bu güçlülük hala 


hissediliyordu, biraz tehditkâr bir şekilde olsa bile. 


Gizli yeteneklerinden biri olduğunu düşündüğü herkese karşı 


General tek başına onu karşıladı. 


rahatlıkla yapabildiği yapay gülümsemesiyle: “Keşke önceden haber verseydiniz, böylesi çok hazırlıksız oldu,” diye söze başladı. 


“Niyetim burayı denetlemek ve projeye karşı muhalefete güçlü kozlar sağlamak değil. Merak 


etmeyin, General,” dedi Nazlı Ulugül. 


“İsterseniz meseleyi tesisin içinde konforlu 


ofisimde konuşalım.” 
“Sevinirim.” 


Bilerek özel insanlarla kadın milletvekilinin 


karşılaşmasını o istememişti. o Hepsine (odasında beklemeleri talimatını vermişlerdi, neyse ki Kedi Oğlan ve Evren dahil herkesin uyacağı bir talimattı bu. 
Nazlı Ulugül de iki korumasıyla birlikte tesise General ile birlikte giriş yaparken iki koruması helikopterin 


başında bekledi. 


Akvaryumuyla ilgilendikten sonra konuğuna anca döndü General. Sabah başına gelen olay hiç olmamış gibiydi gene, sağlığı da eskisi gibi yerindeydi. 


“Bu ziyaretinizi neye borçluyum?” 


“Kısa keseceğim, General. Projenin devamı için bizim desteğinize ihtiyacınız var, bunun en b 


farkında olanlardan biri de sizsiniz. Bu yüzden size bir 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


teklifim var.” 


Konuşurken kendine olan güveni çok güçlü bir şekilde hissediliyordu. Sesi çok ikna edici bir tondaydı. 
Onu dinleyen ona karşı çıkmakta zorlanıyordu adeta. 


“Teklifinizi dinliyorum o halde.” 


“İstanbul'da bu sabah bir olay yaşandı. Bir patlama oldu. Bir ölü, yirmi altı yaralı var. Olayın 


içinde özel insanlardan biri olduğunu düşünüyoruz.” 


“Bu artık rutin bir olay oldu sanıyordum. Her 


an her yerde varlar artık. Bunun bizimle ne ilgisi var?” 


“Bunu yapanı bulun, gerekirse yok edin. Böylece muhalefet eğittiğiniz takımın işe yararlılığını görmüş olacak ve ilk başta ben bu projeyi 


destekleyenlerden biri olacağım.” 


Ofisin dışında bekleyen korumaların çıkardığı gürültüden konuşma yarıda kesilmek zorunda kalmıştı. 
General ofisinden çıkıp baktığında Efla'nın korumaları içeri girmek için ikna etmeye çalıştığını gördü. Efla'ya bir şey diyemeden kadın milletvekili de ofisten çıkmıştı ve Efla'yı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Efla bu şaşkınlığı fırsata çevirerek ilk konuşan olmayı başardı ve güler yüzle: “Sanırım son seansımıza gelemediğim için size bir özür borçluyum, Bayan Ulugül,” diye söze başladı. 


Efla ile tokalaştıktan sonra durumu garipseyen General”e açıklamayı Nazlı Ulugül yaptı: “Kendisi benim psikoloğum olur. Zor zamanlarımda bana hep destek olmuştur. Bir aydır ulaşamıyordum kendisine, 


sanırım bunun nedenini öğrenmiş oldum burada.” 


Efla hemen konuyu değiştirmek istercesine: “Oğlunuz nasıl?” diye sordu. 


“Her zamanki gibi. Hala ergenlik döneminden 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kurtaramadık. Asi, söz dinlemez ve hala tam bir baş belası olmayı sürdürüyor.” 
“Kim 


kurtulabilmeyi başarmıştır ki!” diye espri yaparak 


tamamen Oo ergenlik (o döneminden durumu toparlamaya çalıştı General. Ama bu yapaylığı oldukça belirgindi ve kimsenin esprisine gülmeyeceği 


de tahmin edilebilir bir durumdu. 


Nazlı Ulugül ilgiyle Efla'ya bakmaktaydı. Bu ilginin kaynağının da ne olduğunu General bile fark edebilmişti. Efla'yı yıllardır tanıyan bu kadın en son adamla karşılaştığında sakattı ve daha yaşlıydı. Neyse ki kadın bu konuyu kurcalamayı uygun bulmamıştı. 


“Her deminki teklifimi duydunuz. Projede yer alan kişilere açıklamayı siz 


neyse General, yaparsınız. Benim gitmem gerekiyor,” diye belirtti General'e ve ardından son kez Efla'ya dönerek: “Sizin de burada olduğunuzu bilmem iyi oldu. Belki bu projenin işe yararlılığına inancım artmaya başlar,” dedi Nazlı Ulugül. 


“Benim buna inancım var,” diye karşılık verdi Efla. Sohbeti daha da derinleştirmek istese de fazla zamanı olmayan kadın milletvekili korumalarıyla 


beraber tesisin çıkışına yöneldi. 


Klik, Efla'nın odasından çıkışını görmüştü ve bunun üzerine güvendiği arkadaşı Marker'ın odasına uğrayıp onu da ikna etmişti. General'den habersiz gelen kişiler hakkında bir ön bilgi edinmenin fayda sağlayacağını düşünüyordu ve bu fikri üzerine arka bahçeye çıkmışlardı ikisi beraber. Gelen kadın, tesisten çıktığında ise fark edilmemek için hedef tahtalarının arkasına sığınmışlardı. Kadının korumalarıyla askeri helikoptere gidişini Marker gelişmiş gözleri sayesinde takip ederken bir yandan da Klik”'e rapor veriyordu, o ise başının ağrımasına rağmen bahçenin her tarafında 


adım adım dolaşmaktaydı ve bir şeylere odaklanmaya 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çalışıyordu. Tesisin illa bir yerinde zihnini kullanarak internete bağlanabileceğini düşünüyordu. Marker'ın bu boş uğraştan canı sıkılmıştı ve Klik'e bilardo Klik 


“Sonunda evet, internetteyim. İnanmıyorum Google 


oynamayı öneriyordu ki sevinçle bağırdı: 


hiç değişmemişsin!” 


Marker: bırakmak 


istemem ama General birazdan bizi çağıracaktır,” diye 


“Hevesini kursağında hatırlatmada bulundu. Nedense bu gelişme onu pek heyecanlandırmamıştı. Gelenler de pek gizem dolu kişiler gibi görünmemişti gözüne. O yüzden bu kısa 


maceradan pek keyif alamamıştı. 


“Dur bir dakika ya, bari mesajlarıma bakayım. 
Kaç zamandır kontrol edemedim,” dedi Klik heyecanla. 
“Vay be, 35 mesaj birikmiş. Son on mesaj aynı kişiden. 
Aaaa, Patlamış Mısır Remzi bu! Arkadaşın lakabın buydu, daha doğrusu biz ona öyle derdik. Pek lakabını 


sevdiğini sanmıyorum.” 


Klik ona bahşedilmiş olan bu özel gücü 


sayesinde intemete bağlanmayı sağlayan hatlara ulaşabiliyordu ve aynı hayal kuran bir insan gibi internet sayfasını getirebilirdi gözünün önüne. Bu görüntüleri bir tek o görebilirdi, ama gördüğü görüntülerin gerçek 


olduğunu artık gücüne tanık olan herkes inanabilirdi. 


Klik hızlıca arkadaşı Remzi'nin mesajlarını 


okumaya başladı. Mesajlardan bir kısmı şu şekildeydi: 


“Nerelerdesin? Bir tek beni sen anlarsın. 


Aileme bile diyemem. Acil seninle görüşmem lazım.” 


“Hadi ama dostum, bu çok acil bir durum! 
Mesajını bekliyorum.” 


“İstanbul'da her zamanki yerimizde olacağım, 


seni orada bekliyorum.” 


“Çok zor durumdayım, anlamıyorsun. Beni 


kimse anlamıyor. Eğer seninle konuşamazsam, 


sıkıntımı atamam. Her yeri patlatabilirim.” 


Marker: “Ne oldu?” diye sorduğu zaman Klik kafasını kaldırabildi. Zihnindeki mesaj kutusuna ait görüntüyü sildikten sonra: “Yok bir şey diye,” geçiştirdi. Ama gördüklerinden dolayı rahatsız olduğu belliydi. Yine de Marker bir şey demedi ve General onları gizlice arka bahçede dolaştıklarını görmeden evvel tesise girdiler. 


General herkesi toplantı salonuna çağırmıştı. 
Nazlı Ulugül'ün teklifini anlattığı zaman ilk yorumu Marker yaptı: “Bu durum işleri bizim lehimize çevirir. Bizim işe yarayan bir güç olduğumuzun ispatı olur gerçekten de. Polislerin ve ordunun yetmediği 


durumlarda biz olaylara el atarız.” 


“Hey, senin ben aynasız olduğunu sanıyordum 


zaten,” diye söze karıştı Kara Altın. 


“Narkotik masasında görevlendirilecektim, kendi düşünüyordum. Silah bile elime alamayacaktım 


potansiyelimi Oo oralarda O harcayacağımı doğru dürüst. Ama burada işte gerçek anlamda işe yarayacağıma inanıyorum, o yüzden bu projeden haberim olduğunda polis akademisinde beni ziyarete gelen General Serhat'ı beni de takıma alması için ısrar 


etmiştim,” diye anlattı Marker. 


Marker'ın hevesle anlattığı takıma katılma 


hikayesini dinleyen Rüyacı kendisinin General tarafından daha değişik bir şekilde ikna edildiğini aklına getirmişti. Kadın milletvekilinin teklifi açıkçası onu rahatsız etmişti. Onları bir ava çıkartmak istiyorlardı 


ve av özel insanlardan biri olacaktı. 


“Her şey iyi hoş da bu türeylemlerarttığı zaman insanların çoğu bu özel yetenekleri olan insanların 


tamamını düşman bellerse ve bizim de fişimizi çekmek 


isterlerse ne olacak?” diye ortaya bir soru attı Rüyacı. 


“İşte bizler oburada bunun olmaması 


için uğraşıyoruz, Rüyacı,” diye karşılık verdi General. Rüyacı ile arasındaki düşmanlığın tam olarak bitmediğini biliyordu. Rüyacı'nın bir sorun 


çıkartmamasını umuyordu sadece. 


“Ben sadece endişemi dile getirmek istedim,” dedi Rüyacı ve başka bir şey demedi. 


hak 


veriyordu. Ama kendisi de sürecin içerisinde olmadan 


Kuzgun, Rüyacı'nın o endişelerine durum hakkında doğru bir karar veremeyeceklerini düşündüğünden bu konuyla ilgili acele bir görüşte bulunmak istemedi. General'e karşı bir dahaki sefer daha 


kanıtlar olmasını istiyordu, dosyalar konusunda onu 


endişelerini dile getirdiğinde elinde kesin 


sıkıştırdığındaki gibi olmaması için. 


“O halde hemen yola çıkmak lazım, öyle değil mi General? Bu sefer de yolumuz İstanbul'a düşüyor anlaşılan,” dedi Kuzgun. İstanbul'u severdi, her gittiğinde gezecek başka bir yerini bulduğu tam bir kültür başkentiydi ona göre. 
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BİRİNCİSİ - Başka Gezeyenlerde Yeni Yerleşim Yerleri Kurmak 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu 


Epimetileus un Daimi Macerası 


“Ne 


kadar 


lombozundan uzayın umuttan ırak boşluğuna bakarken 


oldu?” oHavDem'in gemi düşündüğü şey buydu; “Yola çıkalı, buralara kadar savrulalı ne kadar oldu?” Zihninin hafızası güçlü sektörü hemen cevapladı onu: “Bin yıl...” Tam bin yıldır bu salt karanlık manzaraya bakıyordu. 
Bakışlarını omasanın üzerine o çektiğinde, kaçınılmaz olarak geçmişini düşündü. Oraya -hem geçmişine, hem de o geçmişi andığı sunağına- türlü türlü şeyler saçılmıştı. Sert bıçaklar; yumuşacık oyuncaklar; bürokrasinin derinliğinden fışkırmış kağıt yığınları; hayallerin rengarenk sularında yıkanmış resim çalışmaları... Onu o yapan hemen her şey bu 


masadaydı. 
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“Böylesi büyük mesafeler arasında yolculuk ederken, geçmişe ötelenen şeylerin bu kadar önemsiz görünmesi... Uzay'ın vakumu, insanlığın ruhunu da sönümleyebilir mi?” Boş salonda yankılandı sesi. 
Yalnızdı, geçen bin yılda da olduğu gibi... Sadece zihnindeki kasvet dolu düşünceleri ve arada sırada kulaklarına çalınan kendi sözleri... “Buhrana kapılmak için daha ne kadarı gerekir ki?..” Ve söylenmeye devam etti: “Pılımızı pırtımızı toplayıp bu yola çıkarken yanımızda kendimiz ve kalp kırıklıklarımız dışında başka bir şey getirdik mi peki?” 

Zamanın hezeyanları ile parça parça olmuş, rengi solmuş ellerini masadakiler üzerinde gezdirdi. 


Parmakları, kulağı yanmış pembe ayıcığın yaralarına 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Epimetheus'un Daimi Macerası 


dokunduğunda irkilerek çekildi. Ve aniden, çelik bıçaklardan o birisini (oOboğarcasına (o yakalayıverdi. 
“BUNU GURURUMUZA YEDİREMİYORUZ!” 
Bağırışı tüm salonu inletmişti. “Sadece bu kadar basit bir deneyin bütün bu boşluğu kasvetle, salt kederle doldurabilmesi... Ufacık bir hatamızda başımıza tüm bunların, BUNLARIN GELMESİ!..» 

HavDem, kendisini sakinleşmeye zorladı. 
Geçmişteki hatalara akılla yaklaşmak ve onları analiz ederken sorunları bir ders olarak algılamak, insanın yapabileceği en doğru hareketti. O da böylece uzayın her türlü düşünceyi ve potansiyeli kucaklayan boşluğuna döndü. Düşündü. İnsan kültüründe ve evreni algılayış şeklinde devrim yaratan o yaklaşımı düşündü. 
Yeni teknolojilerinin getirdiği derin kavrayışı... 
Artık, kapalı bir sistemi bütünüyle anlayabiliyorlardı. 
Yapılması gerekenler çok basitti: O ufacık fanuslara cihazı yerleştirmek; atomların hareketlerinin bütünüyle analiz edilmesini beklemek; ve insanlığa gizil kalmış bu okült dili, tercümesinden öğrenmekti. Neredeyse tüm işi cihaz halledecekti. “Zamanın bütün akışını kitaplaştırmak gibi; tarihin bilimi ve geleceğin tüm olası kehanetleri!.. Kulağımıza ne kadar da harika geliyordu, değil mi?” 

Hüznün sisleri ardından özlemin mercekleriyle baktı o döneme HavDem. Evet, bu buluş tüm insanlığı heyecanlandırmış, daha fazlası için araştırmaya zorlamıştı. “Biz sadece küçük evrenleri keşfetmek istemiştik. Tüm parçacıkların anlık durumlarını bilecek, böylece hem geleceğini hem de geçmişini, tekniği 


tüm gezegene uyarladığımızda, 


bütün manasıyla kavrayabilecektik. Bu bir üst boyuta, vadettiği bütün o gücün elimizde patlayacağını nasıl bilebilirdik? Dünya'nın bize yüz yıllardır kusmakta olduğu sözlerinin nefretle şişirildiğini, onları şimdi dinlemenin bizi sürgüne sürükleyeceğini...” Cihazın Dünya üzerinde kullanılması projesi ne yazık ki 


başarılı olmuştu. Ve insanlık, yaşlı Gaia'nın onlara 


artık açık olan cümlelerinde kini, garazı, yılgın bir çığlığı okumuştu. Kazdıkları tüm madenler, bozdukları ekosistemler, düşüncesizce sömürdükleri enerjiler; bütün katliamlar, yok edilen türler, sistemin olağan felaketlerinin bile ötesine geçen kıyametler... Gaia daha fazla dayanamayacaktı; ya insanlığı kusacak ya da onu lavdan dişleri, zehirli nefesi, çorak rüzgarları arasında tarumar edecekti. Nihayetinde, kaçınılmaz sürgün gerçekleşti. 

“O musibetle kalsaydık daha mı iyiydi? Gerçi... Cihazı çalıştırmayıp tüm 


dönen gezegende 


bunların gerçekleşeceğini önceden bilmeseydik, ne değişecekti?” 

Bakışları lombozun ötesine odaklandı, bu yekpare karanlığın derinlerindeki eski, naif hayatlarını andı. Peki, hiç bir şey değişmeseydi, tüm bunlar belirlenimle gerçekleşmeseydi nasıl olurdu? “Ahhh! 
Kavurucu güneşi; her şeyi saran daimi sisi özledim. 
Hatta bu dandik geminin aksine, depremle olsa da sürekli sallanan zemini bile... Çürük de olsa, en azından bir canlılık vardı o gezegende.” Kaybettiklerini düşündükçe kalbi yanmaya, beyni azapla cızırdamaya başladı. 

HavDem, bütün bu sıla hasretine tek bir insanın yaşayabileceğinden bin bir kat daha şiddetle maruz kalıyordu. İnsanlığın buluşlarıyla şekillenen bir kafa yapısının, çokluğu ve karmaşıklığı teke indirgeyerek açıklama çağının çocuğuydu o. Dondurulanlara yolculuk boyunca bekçilik etmesi için yaratılan, alacağı kararlara olan güvenlerini ancak ve ancak herkesi temsil etmesiyle sağlayan bir yapay zeka. 
Yapay beynini taşıyan bütün diğer yapay organlarıyla... 
Dünya'dan kaçabilen herkesin, her yaştan, cinsiyetten ve coğrafyadan insanın zihinleri toplanmış, ona aktarılmıştı. Böylece bu bin yıllık yolculukta aldığı her karar, yaptığı her şey ve hissettiği her duygu sadece ve sadece insanlık adına olacaktı. Adil ve onurlu insanlığa 


da ancak böylesi yakışırdı. 
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Gözlerini lombozdan koparıp, zihnindeki binlerce ve binlerce hayatla birlikte döndürdü başını HavDem. Hemen arka odadaki temsillerine, asıllarına, sahiplerine ve kölelerine baktı. Dondurulmuş, kendisini insanın ortak aklının inayetine sunmuş bunca yaşam... 
Kendisine yeni bir gezegen, umut ve beden arayan. 

İnsanlık, en derin arzularının nihayetine çok yaklaşmıştı. Zaten gemi de, HavDem'in az önceki yakınmalarını duymuşçasına, sarsılarak iniş pozisyonu almaya başlamıştı. Lombozun açıldığı kara hiçlikten, tüm haşmetiyle masmavi bir gezegen içeriye sızdı aniden. Bulutlar, yumuşak görünüşleriyle geminin yorgun gövdesini dinlenmeye davet ediyor; atmosferin dışma kadar uzanan tek tük zirveler de karanlığa meydan okuyordu. Bu gezegende aydınlık vardı. Ve de umut. 

İnsanlığın taşıdığı bu son umut, kısa süre sonra yeni yuvasına inişini başarıyla gerçekleştirmişti. 
Geminin hava kilidi, ana kapıyla birlikte açıldı ve HavDem'in yapay ciğerleri ilk defa bayat hava dışında bir şeyle çalıştı. Bir sürü çiçeğin kokusu, toprağın mayhoşluğu, hafif rüzgarın uğultusu... Her şey, beklendiği üzere, çok hoştu. 

Ve HavDem, bir gezegene ilk adımını attı. 
Ayakları altındaki vardı, parmaklarıyla dokunduğu çiçeklerin ondan bayıldı. . Ellerindeki teri tokalaşırcasına kurutan rüzgaraysa en kutlu 


toprağın ezilmesinin tadına 


sakınırcasına (o salınmasına gülümsemesiyle baktı. Bir ovaya inmişti. Verimli bir ovanın tam ortasına... Bakışlarıyla ufku şöyle bir taradı. O atmosfer delen dağlardan bir tanesi çok uzaklarda olsa da ulaşılabilir alandaydı. 


, 


“Hımm...” diye sesli düşünmeye başladı HavDem. “Şuradaki zirveler ne kadar da güneşli. Enerji panellerinin verimi çok yüksek olacak gibi. Buradaki göl de bir hayli berrak, içinde balıklar da var galiba? 
Tavadaki cızırtıları bile karnımızı doyuracak. Şu tuhaf 


ağaçsı şeyleri kaldırıp oradan kanal açtığımızda da 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tarıma başlarız, kısa sürede yeni şehrimizi kurarız.” 
İnsanlığın bu yegane temsilcisinin ağzından çıkan sözler, kulağına uygarlaşmanın müjdesi gibi geliyordu; sözlerini oluşturan titreşimler, bu yeni gezegenin atmosferini derin bir huzursuzluğu 


tetiklemek üzere okşuyordu. 
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Gommanıder64 Günlükleri 
Muhittin Yağmur Polat © bilgisayar ve Vieo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Üniverse 


ii 7 4 -'ğiK l İ t 
A v di ğ | k ; | 


Merhabalar, bu sayımızda Universe isimli bilimurgu oyunuyla karşınızdayız. 
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UNIVERSE (EVREN) 


1994 yılında Amiga, Amiga CD32 ve DOS platformları 
için Core Design tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir grafik macera oyunudur (wikizero.net). Bu bilim- 


kurgu macera oyunu Enchantia Laneti'nden sonra Core 


Design tarafından yapılan ikinci macera oyunudur 


(indieretronews.com). 


Universe- Muhittin Yağmur Polat 


Oyun çoğunlukla olumlu eleştiriler almıştır. Modem Dünya'dan başka bir evrene çağrılan genç bir adam olan Boris'in hikâyesini anlatan bir uzay operasıdır. 
Eski kehanetlere göre, Boris kötülüğe karşı bir kurtarıcı olacaktır (wikizero.net). 


Oyunun başında 16 yaşındaki Boris Verne acayip 


özellikleri olan amcası George'un Sanal Boyut 


İndikatörü olarak adlandırdığı yeni icadının etrafında oynamaktadır. Boris bir anda kendisini Pararela 


adında altematif bir boyutta bulur Mekelien 


İmparatorluğu'nun Olağanüstü güçlere sahip olan 


ve tüm galaksiyi fethetmeye kendini adamış deli 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ELOİK 


ve zalim Kral İmparatoru Neiamises'in saltanatını sona erdirecek olan Kurtarıcı olduğunu söyleyen bir kehanetin merkezindedir. Oyun boyunca Boris, evrene barışı sağlama arayışıyla farklı dünyalarda, tesislerde ve yıldız gemilerinde çeşitli müttefik ve düşmanlarla karşılaşacaktır (wikizero.net). 


Universe oyunu işaretle ve tıkla (point&click) kullanıcı ara yüzü ile oynanır. Oyunu kahramanı fare ile yönlendirilir. Farenin sağ düğmesine basılınca ortaya çıkan bir kontrol çubuğundaki ikonlara tıklayarak kahramanın yapacağı işler seçilir (wikizero.net). 


Oyun, SPAC sistemi sayesinde aynı anda 32 renk gösterebilme yeteneği olan standart bir Amiga 500'de 256 renkte oynanabilmesiyle dikkat çekmiştir (gamesnostalgia.com). Ayrıca Amiga”da daha önce hiç görülmemiş olan dinamik müzik sistemine özelliğine 


sahiptir (wikizero.net). 


Gelecek sayımızda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. 
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Universe- Muhittin Yağmur Polat 


YERLİ BİLİMKURGU 


YÜ KSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


Çizgi Roman Supremacy - Your Will Be Done (Overlord) GÖK KIZ: Kozmik Göçebe M. YAĞMUR POLAT KENAN BÖĞÜRCÜ Kitap İncelemesi 
Bir Uzaylı Hikâyesi - Karşılaşma 
Mehmet Fatih Atalay 

ISMAIL ŞAHIN 

7. EH kle 
Hısa Üyhü 'varişması i Şiir 


Taç ve Cenaze Karadeliğin Kaderi 
UMUT YAZAR 


İzmit Rafineri Şehri 
SÜLEYMAN SÖNMEZ 


Mars'tan Önceki Son Çıkış 


Son İnsan - Bölüm 16 Zaman Kapanı 
GURHAN OZTURK MURAT K. BEŞİROĞLU 


AYSUN ERDOĞAN ÖZGÜR HÜNEL 


i ” Kü arimi Ğ — Kapının İncisi - Bölüm-1O TECHne Kısa 


ESRA UYSAL 


Yıldız Avcısı - Bölüm-i!l Nokta 


000 wi e İM ARDATİPİ OĞUZ YILMAZ 
yerlibilimkurguyukseliyordgmail.coi — 


www.yerlihilimkuryu.com 67 


ANİMASYON BİLİMKURGU TARİHİ KISA ÖYKÜ 


YERUİ BİLİMKURGU 


VET el) Siar Wars Evrenine 
| mesane Gi EzolerikBirBakış 


silin 

e 

ilat kadar Matı Tate Göre Saya 

ver AS Bilimk i 

icap MKurgu Yazarlarımız rleri 


Kmusasıtır Ese 


p 


a kaybolmak demektir 


2 a a 


yanik eda veni BİR UMUDA Dana ADIM KIMAKI 


Te YERLİ BİLİMKURGU 
KEN Yükseliyor 


yolu Williams. - 


a 


e 


Bilim Kurgu'nun Doğuşu: * 
Merhum Frankenstein'ı 
Nasıl BilirdinizP? 
Mustafa Özçınar 


Kitap Şeçkisi 
Evrenin Tü, 


B dei La “ . Wi ? i 
Metin Güçlü P 
D- ” 
e, . 
ampamonn | SAN sl j 
” DE FACTO PEYGAMBERİ / da 5 dg. — / 
“ ylimkuryu Yazar, Meyan Yalı ya Me w Çağdaş edehiyalın. tilinen ik er nn öy İREN 4 N a Yarışması j ea sma p İY 
Uhistoire Süleyman Sönmez > vE 
Vİ verilabie > 
LYBKY Kısa Öykü '« 


Yarışması < / 


4 


Yerli Bilimkurgu 4 


“© ) YERLİ BİLİMKURGU 
İREM YU KS & iğ İYO 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com www.yerlibilimkurguyukseliyor.com r6 Youlll 


NUWNOH IINYAYA - TIHJA IHVUIZYA IWMITZJINI IUVIHUZYA MG 


kz 
EH sezi 
EZİ 
— ize) 
e 
E 
” 
Eği bil 
EE ce el esl 
E kal gal e a 
1 
— 
Es 
Ez 
EL, 
— e) 
EZ 
5 
> b 
EZ 
— 
EE 
2 
Vi is 
E 
- 
El 
El 
E ili 


ISYLIN NIAV 


68 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2019 / sayı 29 


WOMMRUNNENR 


www.yerlihilimkuryu.com 69 


Roman - Bölüm 12 
Aysun Erdoğan 


Kapının İNCİSİ 


onak-1 de büyük bir telaş vardı. Kapının İncisi”nin 

durumunun rapor edildiğinden beri, on altı saat geçmişti ve Kurtarma-I de Konak-I'e sürekli olarak rapor veriyordu. Yarbay Schmith, etrafta koşturmaktan ve emirler yağdırmaktan kan ter içerisinde kalmıştı. 
Arada bir de herkesin duyabileceği yüksek bir sesle bağırıyor ve; 


“O gemide neler olduğunu bana söyleyecek kimse yok mu daha?”diyordu. 


Birleşmiş Milletler uzay federasyonu ise savaş gemilerini o bölgeye göndermiş ve ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Öğretmenlerin ve çocukların içinde bulunduğu durumu bilmedikleri için bir müdahalede bulunmak istemiyorlardı. Sadece Kaptan Hakan'ın onlara söylediği sözler vardı ortada. Bir de nereden geldiği bilinmeyen büyük bir gemi. Ortada 


çok fazla bilinmeyen vardı. 
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Yarbay Schmith, bitkin bir şekilde koltuğuna oturmuştu. 


“Ah! Bir haber alabilsek! O gemide neler olduğunu bir anlayabilsek... O zaman nasıl müdahale edeceğimizi bilebilirdik.” 


Yılgın bir şekilde başını iki elinin arasına almış, öylece duruyordu. İçinde büyük bir keder vardı. Tam otuz sekiz çocuk ve on iki değerli eğitmenin yaşamları ona bağlıydı. Ve o ne yapması gerektiğini bilemiyordu. 


Kulaklarına gelen ses ile o yöne doğru döndü. 


“Efendim, Kapının İncisinden güçlü bir sinyal 


alıyoruz.” 


Bunu Konak-I'in iletişim subayı söylemişti. 
Yarbay, haberi duyunca hemen yerinden fırlamış ve 


onun yanına gitmişti. 


“Ne duruyorsun, hemen bağla.” 


Subay, gerekli ayarlamaları yapıp, görüntüyü Konak-I'in ana ekranına vermişti. Ekranda, İncinin 


tüm güvenlik kameralarının görüntüleri belirmişti. 


“Efendim, bunlar Kapının İncisi'nin güvenlik kameraları görüntüleri. Nasıl oluyor bilmiyorum ama 


şu anda onları canlı olarak izleyebiliyoruz.” 


Yarbay Schmith ve yanında bulunan subaylar şaşırmışlardı. Bunu hiç kimse beklemiyordu. Şimdi saldırı düzenleyen kişilere karşı ellerinde bir koz olabilirdi. 


“Bu nasıl oldu? Gemide böyle bir sistem yoktu.” 


İletişim subayı da Yarbay Schmith gibi şaşkınlık içerisindeydi. 


“Nasıl oldu ben de anlayamadım efendim. Ama 


şu anda onları canlı olarak izliyoruz.” 


Kamera 6 ve kamera 11 de hareketlilik vardı. 
Diğer kameralar ise boş odaları ve koridorları gösteriyordu. 


“Kamera 6'yı ve kamera 1l'i görüntüye ver. 
Diğerlerinde de bir hareketlilik olursa bizi haberdar et. Ayrıca bu görüntüleri İncinin yanında konuşlanmış bulunan savaş gemilerine de gönder. Sanırım artık 


talihimiz bize gülüyor.” 


İletişim subayı kendinden istenileni yapmıştı. 
Ekranda sadece iki kameranın görüntüsü vardı. 
Kamera 11, çocukların esir olarak tutulduğu salonu gösteriyordu. Kamera 6'da ise kaptan köşkünü görüyorlardı. Orada ki hareketlilik herkesin dikkatini 


çekmişti. 


“Ses de alabiliyor muyuz?” 
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“Evet efendim. Şimdi sesi açıyorum.” 


Gördükleri görüntüler ve duydukları sesler, herkesin kanını dondurmaya yetmişti. 


Üstün hoca, Ahmet ve Oktay, kaptan köşküne getirilmiş ve yere diz çöktürülmüştü. Efendi Kaliso, Emin Doğaner'in oğlu olan Oktay'ı da, diğer esirlerle birlikte getirmişti. Kaptan Emin hakkında bazı 


şüpheleri vardı. 


Boğlaca İncikan, yanlarında ayakta durmuş ve onlara büyük bir öfke ve kin duygularıyla bakıyordu. 
Hiddetli bir şekilde bağırmaya başladı ve önünde yere diz çökmüş halde bulunan esirlerine sordu. 


“Siz böcekler, kendinizi ne sanıyorsunuz. Benim gibi üstün bir proğrama sahip olan ana bilgisayarımı Benim 


hacklemeye nasıl cesaret edersiniz ha! 


proğramıma nasıl virüs bulaştırırsınız?” 


Biraz durdu ve bekledi. Oktay, Ahmet ve Üstün hoca, ses çıkarmadan başları önde öylece duruyorlardı. 
sorusunun cevabını 


Boğlaca, alamayınca Efendi 


Kaliso'ya;”Senindir. İstediğini yap.”dedi. 


Efendi Kaliso, beklediği emri almıştı. Hiç vakit kaybetmeden esirlerin yanına gitti. Zihin bilekliği taktığı elini, Üstün hocanın başının üzerine koydu. Kaptan Emin ve Hakan birazdan ne olacağını bildiklerinden dehşet Efendi 
Kaliso'nun bileğine takmış olduğu cihaz çalışmaya 


içerisinde oOolanları  izliyorlardı. 
başlamıştı bile. Etrafa parlak ışıklar yayılmaya başladı. 
Işık ile birlikte Üstün hoca titremeye başladı. Durumu hiç iyi görünmüyordu. Oktay, öğretmenlerinin, gözleri önünde işkence edilmesine artık dayanamıyordu. 
Olanlara daha fazla sessiz kalamayacağını anlamıştı. 
Öğretmenine yapılanlara dur demek için var kuvvetiyle 


bağırdı. 


“Yeter! Yeter artık. Durun.”Sesi ağzından 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titriyerek çıkıyordu.”Lütfen durun.” 


Babasına ve Kaptan Çelik'e baktı. Onlardan yardım dileniyordu. şey 


yapamayacağını anlamıştı. Bakışlarını Efendi Kalisoya 


Ama onların da bir 


sonra da Boğlaca İncikan'a çevirdi. 
“O hiç bir şey bilmiyor. Onu rahat bırakın.”dedi. 


Ağlamak istemiyordu ama buna engel de olamıyordu. Bütün bu yaşadıkları ona artık çok ağır gelmeye başlamıştı. Boğlaca İncikan, onun yanına doğru gitti. Çocuğun yere eğdiği başını eliyle kaldırarak, Okyay?'ın kendisine bakmasını sağladı. 


“Sen ne olduğunu biliyor musun?”diye Okyay'a sordu. 


Oktay, gerçekleri daha fazla saklamanın bir anlamı yok diye düşünüyordu. Üstelik virüsün de başarılı olduğunu düşünmüyordu. Şu anda sadece öğretmenini kurtarmak istiyordu. Boğlaca İncikan'ın 


gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. 


“O virüsü biz yaptık. Arkadaşım Ahmet ve ben. O sadece basit bir bilgisayar virüsüydü. Sizin geminizin ana bilgisayarı onu zaten anında yakalayıp yok etti. Bu, iki öğrencinin kendi halinde yaptığı basit bir virüs yazılımıydı o kadar. Size bir zarar vermesi 


mümkün değil.” 


Boğlaca, Oktay'ın açıklamasından ikna olmuş gibi görünüyordu. Efendi Kalisoya baktı. 


“Sen ne düşünüyorsun?” 


“Doğru söylüyor olabilir efendim. İsterseniz 


öğretmenlerini bırakıp bu ikisini sorgulayayım.” 


Boğlaca, odanın içerisinde yürümeye başladı. 
Düşünüyordu. Aniden durdu ve Oktay'ın tam önüne geldi. Bu çocuk ilerde çok işine yarayabilirdi. Sadece 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okul çocukları bir proje yapmışlardı ve bunu da kendi üzerinde denemişlerdi. Narhalt'a gittikleri zaman bu ikisiyle özel olarak ilgilenecekti. Şimdi oğlunun yanına dönmek istiyordu. Sesine sevecen bir hava vererek; 


“Ona Kendi 


evrenimize geçmek için gerekli hazırlıkları bir an önce 


imanıyorum Efendi Kaliso. 
yapın. Oğlum Hamaneyi çok özledim. Artık onun yanına gitmek istiyorum. Üstelik yeni bedenime de bir 


an önce girmek istiyorum.” 


Hakan Çelik, çocukların serbest kalması için son bir deneme daha yapmak istedi. Boğlaca İncikan'a seslendi. 


“Peki ya çocuklar. Onlar ne olacaklar. Her birinin kendi aileleri var. Aynı sizin oğlunuzu özlediğiniz gibi, onlar da kendi çocuklarını özlüyorlar. Lütfen izin 


verin. Bari çocukları bırakın.” 


Boğlaca, Hakan'ın yanına geldi. Yüzünü onun 


yüzüne doğru iyice yaklaştırdı. 


“Çocuklar ve gemide bulunan herkes bizimle birlikte gelecekler. Onlar için özel planlarım var.” 


Boğlaca İncikan, Hakan'a bakarak 


gülümsüyordu. 


“Ayrıca senin için de bazı düşüncelerim var 


Hakan Çelik. Bakalım bunları duyunca ne yapacaksın?” 


Hakan, sözlerden daha çok, onun konuşurken sesinde oluşan Sesinde açıkça tehdit 


kadının kendisi için söylediği tınıdan rahatsız olmuştu. 


hissedilebiliyordu. 
sk 
Titanda bulunan Konak-I üssünde, Yarbay 


Schmith, üst düzey generaller ve Birleşmiş Milletler Federasyonu yetkilileri toplantı salonunda bir araya 


gelmişler ve Kapının İncisi?nin içinde olduğu durumu 


tartışıyorlardı. Ne yapacaklarına karar vermeye 


çalışıyorlardı. 


Son gelişmelerin ışığı altında, artık önlerini daha rahat görebiliyorlardı. İnciden gelen sinyaller kesilmemiş olduğundan onları kameralardan rahatlıkla görüyorlar, rehinelerin durumlarını ve nerelerde tutulduklarını biliyorlardı. İnciyi işgal eden, Kaptan Emin ve askerlerinin ne için orada olduklarını, konuşmaları (o dinleyerek (o anlamışlardı. £ Boğlaca İncikan'ın durumu herkesi çok şaşırtmıştı. Onun bilincini, bir uzay gemisinin ana bilgisayarında saklı tutmak çok ileri bir teknoloji gerektiriyordu. Hedefleri, ilk olarak Kapının İncisi'nin bu boyutta kalmasını sağlamaktı. En azından çocukları ve mürettebatı kaybetmeden onları oradan sağ salim çıkarmak istiyorlardı. Daha sonra ise işgal kuvvetlerinin saldırı için nasıl bir yol belirleyebileceğini konuşacaklardı. Ve buna karşı koyabilmek için de ellerinde ne var ne yok 


ortaya dökeceklerdi. 


General Manisalı, Mevsimler adlı uzay gemisinin kaptanıydı. Mevsimler uzay gemisi,”Büyük yıkıcı güç.”sınıfına dahil ileri teknoloji savaş gemisiydi. Atış gücü muazzamdı. Bin beş yüz avcı filosuyla sınıfının 


en iyilerindendi. 
İlk sözü General Manisalı aldı. 


“İçinde bulunduğumuz durum herkes tarafından biliniyor. İlk hedefimiz, rehineleri onların elinden sağ salim bir şekilde kurtarmak olacaktır.” 


“Bunları biz de biliyoruz. Asıl mesele nasıl 


yapacağımız.” 
General Uslu, bunları söylerken çok karamsardı. 


“Görüntüleri siz de gördünüz. O gemiye 


elimizi kolumuzu sallayarak giremeyiz. En ufak bir 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müdahalemizi anında fark edeceklerdir.” 


Birleşmiş Milletler federasyonu sekreterinin duydukları karşısında canı çok sıkılmıştı. 


“Hiç bir şey yapamayacağımızı mı söylemek istiyorsunuz. Öylece kendi evrenlerine gitmelerini mi 


seyredeceğiz yani.” 
Yarbay Schmith burada sözü aldı. 


“Hayır. Tabi ki öyle bir şey olmayacak. Kapının İncisi'nin hemen yanında Kurtarma-I adlı küçük bir uzay mekiğimiz bulunuyor.Şu ana kadar kendilerini çok güzel sakladılar. Ne İncidekiler ne de yanlarına gelen uzay gemisi onları fark edebildi. İşte büyük 


oyunumuzu onlarla oynayacağız.” 
“Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” 


Yarbay Schmith oturduğu yerden kalkıp, duvarda asılı bulunan ekranın yanına geldi. Ekranda Kapının incisi'nin planları vardı. Yarbay Schmith 


eliyle incinin arka tarafını gösterdi. 


“Burada incinin, artık maddelerinin atıldığı bölüm mevcut. Bu bölgede, her türlü çöp ve kanalizasyon giderleri toplanıyor. Belli bir ağırlığa ulaşınca da yüksek ısıya maruz bırakılarak yanması sağlanıyor. Şurada bulunan küçük tahliye borularıyla da dışarıya atılıyor. Boruların çapı, bir insanın içinde sürünerek de olsa yol alabileceği genişlikte. İşte o tahliye borularından, incinin içine kurtarma -1 deki adamlarımızı sokacağız. Adamlar içeriye girince de ana reaktör odasına giderek geminin hareket etmesine engel olacaklar. İnci bir yere gidemeyince de devreye biz gireceğiz. Onlar bizimle uğraşırken adamlarım, 


çocukları ve mürettebatı oradan tahliye edecekler.” 


“Kurtarma-1 de kaç tane adamınız var yarbay?” 
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“Beş kişi general Manisalı.” 


“Biri pilot. O zaten yerinden ayrılamaz. Bir kişi de, mekikten ayrılan adamların arkasını kollayarak onların yollarını bulmalarına yardım edecek. Geriye kaldı üç kişi.” 


General Manisalı iyice karamsarlaşmıştı. 


“Bu üç asker gemiye girmeyi başarabilse bile, dışarıdan yardım almadan ne yapabilirler ki?” 


Yarbay Schmith umutsuzlukla yerine oturdu. 


“Elimizde ki en iyi plan şu anda bu efendim. 
Daha iyi bir fikri olan varsa dinlemeye hazırım.” 


Masada derin bir sessizlik olmuştu. Herkes birbirine bakmış ve kimseden ses çıkmayınca da başlarını önlerine eğmişlerdi. Çünkü kimsenin başka bir planı yoktu 


“Hazır mısınız çocuklar?” 


Kurtarma -I'in çıkış kapısının önünde, uzay giysilerini giymiş ve hazır olarak bekleyen üç kişi 


Teğmen İlya Raman'in sorusuna cevap verdiler. 
“Hazırız efendim.” 
“Hazırız efendim.” 
“Hazırız efendim.” 


Teğmen, memnun bir şekilde konuşmaya devam etti. 


“Görevinizi hepiniz biliyorsunuz. İncinin atık tahliye kapağından içeri girerek ana reaktör odasına gideceksiniz ve geminin hareket etmesine engel olacaksınız. İlk göreviniz bu. Eğer uygun ortamı da bulursanız, bizimkiler saldırıya geçince çocukları ve mürettebatı nakliye gemilerine bindirip konak-I?e 


74 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2019 / sayı 29 


götüreceksiniz.” 
Teğmen Raman, adamlarının yüzlerine baktı. 
“Sorusu olan...” 


“Efendim, Onlar ne olacak? Bizim geldiğimizi oradan rahatlıkla 


güvenlik Oo kameraları... 


görebilirler.” 


“Evet, biliyorum. İnci, çok gelişmiş teknolojisi olan bir gemi. Ama bizim de teknolojimizi yabana atmamak gerekir. Buradan onlara küçük bir sürpriz göndereceğim. Sizin geldiğinizi fark etmeyecekler bile.” 


Teğmen bu sözleri, askerler arasında gülüşmelere 


sebep vermişti. 
“Hadi bakalım, görev sizi bekliyor.” 


Teğmen, askerleri arkasında bırakarak, mekiğin dışı ile iç kapısını birbirinden ayıran küçük kapıdan çıktı ve iyice kilitledi. Gitmeye hazır olan üç asker çıkış kapısının yanına gelip, Teğmen'in kilidi açmasını beklediler. Teğmen, kapının kilidini açınca askerler dış uzaya çıkmışlar ve inciye doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamışlardı. Uzay kıyafetlerinde, hareket etmelerini sağlayan itici roketler bulunuyordu. 
Sırtlarında ve ayak tabanlarında bulunan bu roketler sayesinde istedikleri gibi manevra yapabiliyorlardı. İnci ile aralarında fazla bir mesafe yoktu. Onun yanına fazla zorlanmadan yanaştılar. Geminin gövdesine ulaşınca roketleri kapatmışlar ve manyetik eldivenlerini aktif etmişlerdi. Bu eldivenler sayesinde rahatlıkla tahliye 


borularının yanına kadar gelmeyi başardılar. 
Çavuş Steve Cosby, Teğmen ile irtibata geçti. 


“Efendim, belirlenen alana geldik. Tahliye 


borusunun yanındayız. Fırın en son ne Zaman 


çalışmıştı? Acaba bir fikriniz var mı?” 
Teğmen, çavuşun sorusuna cevap verdi. 


“Belirlenen bir zaman aralığına göre çalışmıyor. 
Çöpler istenilen ağırlığa gelince fırın, otomatik olarak yanıyor.” 


“Umalım da bugün az çöp çıkarmış olsunlar.” 


Üç asker de tahliye borularından içeriye girmeye başladılar. Boruların içi dardı. Bu iş uzay kıyafetleri üstlerindeyken daha da zor oluyordu. Zaten dar olan borular, kıyafetler yüzünden daha da dar bir hale geliyordu. Neyse ki tahliye borusunun uzunluğu fazla değildi. Dört metre ilerleyince çöplerin toplanıp yakıldığı yere varmayı başarmışlardı. 


Er Kuzu, etrafına bakındı.”Çöplerin miktarına 


bakınca, fırının çalışması fazla uzun sürmez 


çavuşum.”dedi tedirginlikle. 


Er Kuzu'nun tahmini doğruydu. Çavuş, etrafta birikmiş olan çöplere baktı. 


“Hemen buradan çıkmalıyız. Bu çöplerle birlikte 


küllerimin karışmasını istemem doğrusu.” 
Telsizden Teğmen'in sesini duydular. 


“Çavuş Cosby, etrafa dikkatle bakın. Yukarı 


doğru çıkan bir merdiven görmeniz lazım.” 


Çavuş, etrafını saran çöp yığınlarından gözünü alıp duvarlara bakmaya başlamıştı. Merdiven oradaydı. 
Kendilerine fazla uzun olmayan bir mesafede, duvara 


monte edilmiş halde yukarı doğru uzanıyordu. 
“Gördüm.” 
Eli ile merdiveni işaret ederek... 


“İşte orada. Hadi çocuklar bu çöplükten dışarı 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çıkalım.”dedi. 


Sonadam da yukarı çıktıktan sonra, Çavuş Cosby çöplüğün küçük kapısını kapatmıştı. Rahat bir nefes aldı.”Tamam artık. Ne zaman isterse yanabilir.”dedi 


gülümseyerek. 


Çavuş telsizi açmış ve teğmen ile temasa 


geçmişti. 


“Geminin içindeyiz efendim. Söylediğiniz gibi kör noktada bulunuyoruz.Kameralar bizi şu anda 


göremiyor.” 


Orada beklemede 


Harekete geçeceğiniz zamanı ben size söyleyeceğim.” 


“Tamam çavuş. kalın. 


“Tamam efendim. Beklemedeyiz.” 


Çavuş, teğmen ile konuşmasını bitirince, kıyafetindeki başlığı çıkarmıştı. O başlığını çıkartınca, adamları da kendi başlıklarını çıkarmışlar ve 


Teğmenden gelecek emri beklemeye başlamışlardı. 


Teğmen, önünde ki klavyeden gerekli komutları yazarak incinin güvenlik protokolüne yolluyordu. 
Kameralar İnciye, Dünya gezegeninde takılmıştı. Bu teknolojiyi Teğmen biliyordu. O yüzden kameralara rahatlıkla müdahale edebiliyordu. Teğmen, kendi ekranına yüklediği görüntüyü, güvenlik kameralarının bağlı olduğu monitörlere göndermeye başlamıştı. 


“Tamam, oldu. Şimdi biraz futbol izleyin bakalım. Kim bilir, belki de seversiniz.”dedi muzipçe. 


O bunları söylerken, incide ki işgal askerleri bir anda ortaya çıkan futbol görüntülerine bir anlam verememişlerdi. Durumu düzeltmek için uğraşmışlar ama bir netice alamamışlardı. Üslerine haber vermek istediklerinde ise, telsizden sadece cızırtı halinde sesler gelmeye başlamıştı. Askerlerden biri hemen üslerine 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haber vermek için bulunduğu odadan dışarıya çıkmıştı. 


Teğmen, gemiye yolladığı askerler ile irtibata geçti. 


“Çavuş Cosby. Hemen planlanan bölgeye doğru gidin. Yollar temiz. Sizi durduracak kimse yok 


önünüzde.” 


“Tamam Oo Teğmen'im. oOHemen harekete 


geçiyoruz.” 


Çavuş Cosby ve adamları hızlı adımlarla ana 


reaktör odasına doğru ilerlemeye başlamışlardı. 
Yol boyunca da Teğmen'in dediği gibi hiç kimseyle 


karşılaşmamışlardı. 


Reaktör odasının kapısı açıktı. Er Kuzu, açık olan kapıdan içeriye bir göz attı. 


“İçeride dört kişi var. Sanırım motorları 


çalıştırmaya uğraşıyorlar.” 


Çavuş, kendi adamlarının yüzlerine baktı. Bu askerlerleyıllardırgörevyapmaktaydı.Artıkbirbirlerinin bakışlarından ne demek istediklerini anlayacak kıvama gelmişlerdi. Onlardan”hazırız”anlamında onay alınca eliyle hareket komutunu verdi. Üç asker açık olan kapıdan içeriye dalmışlar ve düşman askerlerine kendilerini savunma hakkı vermeden onları etkisiz hale getirmişlerdi. Silah sesleri, etrafta bulunan askerler tarafından fark edilmişti. Er Cang hiç vakit kaybetmeden, reaktör odasının kapısını kapatmış ve 


kilitlemişti. 
Çavuş durumu Teğmene rapor etmeye başladı. 


“Teğmen'im, ana reaktör odasını elimize geçirmeyi başardık. Dört düşman askerini etkisiz hale 


getirdik. Şimdi ne yapalım. Emirlerinizi bekliyoruz.” 
Telsizden beklenen emir gelmişti. 
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“Reaktörü kapatın. İnciyi hiç bir yere gidemez hale getirin.” 


a, 
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Esra Uysal | 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler KONUŞMUŞUZ 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR ÖZGEN 


DILIMKURGU DOĞAN 
BİLİMMAURGU 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 İzm 


telif geliri 


ÖZGEN BERKOL DOĞAN 


BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ'nE 


destek olmak amacıyla, 


yayınevinden ödeme alındığı anda kütüphanenin hesabına aktarılacaktır. 


YBKY BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 
için de aynı durum geçerli olacaktır. 
Destek veren tüm bilimkurgu gönüllülerine teşekkür ederiz. 
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Aybeniz E.ce Uçan'ın sunduğu, 
YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un tanıtıldığı Esra Uysal, Burak Fedakar ve Arda Tipi'nin konuk olduğu GÜNEBAKAN programı. 
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Sezai Özder 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 


ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin 


çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için 


hazırlanmıştır. Listesürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi - 2019 


Kolektif 


Öykü 


Seçkisi 


Gelecekten Akıl Ötesi 
Haberler - 2019 
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Polat Onat HABERLER 
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B kur 
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Türk Bilimkurgu Edebiyatı 
ve Arketinler - 2019 
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Cengin Han 1: Ben Tanrının 
Size Yolladığı Gezayım - 
2019 


Rıdvan Ganioğlu 


Sentromer: Ötekiler 
2019 


Sezal Özler N 
ZNTREMZR 


Başka Dünyalara Canlı 
Mahlukat var mıdır?- 2019 


Osman Nuri Eralı 
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Militan 
2019 


Melek Taşkın 


yüzyıl 3: Bayan Nima 
2019 


Ayşe Acar 


2019 


Sadık Yemni 
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MİMA 


2019 
Yüce Zerey 
LU 
Yüksek D0z Çürüyüş 
Kolektif 
LURUYUŞ 
Orkun Uçar 
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Yüksek Doz Gelecek 
2017 


“ 


YUKSEK 707 
GELECEK 


İstanbul 2099 
2019 


Kolektif 


Güneş İnsanları 
2019 


a GÜNES İNSANLARI 
İsmail Serinken ; 


Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


ikai KLON 
Mikail Kahraman Avcı 2059 


EN 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hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 


San Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş 


e Son Tiryaki 
Müfit Özdeş bateri 


Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 


Selma Mine 
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Aşk Algoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 


Çok Çağı 
2018 


Arzu Eylem 


2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 
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Düşler Kahuslar ve Gelecek 
Masalları 2018 


a DÜŞLER. 
Doğu Yücel > BU SLAR 


VE GELECEK MASALLARI 
DOĞU YÜCEL 


Kayın Rota 
2018 


Özgen Biçgin 


2018 


Arda Öngören 
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Hawking'in Düşleri 
2018 


( ) 
Özge Ankal Gönül | eme 
OD 
p” / 4 


Hawking'in 
Düşler! 


anes Özge Arıkal Gönül 


Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağbaş 


Kırmızı Top 
2018 
KIRMIZI 
Mehmet Barış 
Albayrak 
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Külleri 
2018 


Semilı Erelvanlı Külleri : 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2018 
Ayse Acar 
Siyahı Hatıralar Denizi 
2018 
Mehmet Açar Siyah 
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Sinek İkilisi 
2018 


Coşkun Hepyonar 


2018 


Semih Bulgur 


Proje 2417 
2018 


Sinem Ataklı 
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Papatya Tarlasında Papatya Tarlasında 


Rönesans 1 - 2018 Rönesans 2 - 2018 

PAPATYA 

MM aa BŞ TaRLaSıNDA 
Gizem Çetin e) i RÖNESANS | 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me . - 

v ei e 5 p 

a Şa 
GİZEM ÇETİN İi İZEM çeri 


2018 


Tolya Eliyül 


Mars'a Yolculuk 
2018 


Ahmet Avcı | Eri i 
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Jüniter'den Kaçış 
2018 


Züheyir Tokgöz 


VA, «â | Dn ç e İN e Vek 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 


POYRAZ GELEK ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyamarti 


OC AKIN BAŞAL 


Hastalık 
2018 


hastalık 
Onur Gürleyen eüölikivn 


Mars'ta Sel 
2018 
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YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 


Kolektif 


İ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR. 


BİLİMKURGU 
KÜ 
S SI 


2018 


Karşılaşma; Bir Uzaylı 
Hikâyesi 2018 


A KAASILAŞMA 
Malay 


Yeryüzü Müzesi 
2018 


YERYÜZÜ MÜZESİ 
Kolektif Mu 
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Distonyanın 60 Tonu 
2018 


, GAGKTAY GeNKAY 


Çağatay Şenkay 


İnsan Değiller 
2016 


ÖMER GÜNGÖR 


Ömer Günyür İNSAN 


DEĞİLLER 
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5-13 
Sezai Özden 


Sokak Rönortajları 


, 


“Salih 2019 bizim açımızdan çok iyi geçiyor. Şimdiden 12 adet yerli bilimkurgu eserimiz rafları süsledi. 
- Evet abi çok güzel gerçekten. 

“İyi misin Salih? Dinlemiyosun beni! Hasta falan mısın?” 

- Haa yok abi şu adama bakıyodum dalmışım. 

“Hangisine?” 


- Şu seyyar satıcı abi... Ne sattığını anlamaya çalışıyorum. Yıllardır görürüm. Her gördüğümde başka bir 


şey satmaya çalışıyor. Merak ettim! 


“İstersen yanına gidelim. Ropörtaj yaptığımızı söyleriz. Cevap verebilecegini sanmıyorum ama bu arada 


ne sattığını sorarsın. Yazık onun için de değişiklik olur. Hâline bak ne kötü durumda. 


- Tamam abi gidelim iyi fikir. 


“Merhaba kolay gelsin. İyi satışlar...” 

-Meraba canım, buyur... 

“Biz Yerli Bilimkurgu Yükseliyor platformu adına röportaj yapıyoruz efenim. Size birkaç soru sorabilir miyiz?” 

-Tabii canım sor... ::patlayan zıgara malzemesi::patlayan zıgara malzemesi:: 

“Pardon ne dediniz efenim, ne satıyorsunuz?” 

-Zıgara! 

“Neyy... aferdersin-izz... Anlayamadım!” 

-Zıgara malzemesi... 

“Nedir efenim o?” 


- Patlayan mı? 
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“Yok efenim zıgara! 

- Zıgara işte! 

“Salih duydun mu zı-ga-ra'ymış!” Efenim peki sorum şöyleydi, bilimkurgunun ne olduğunu biliyor musunuz?” 

- Bilirim, hangi türünü soruyosun koçum? 

“Neyy! Türü mü?” 

- Evet babam, türü... Distopya mı, ütopya mı, post apokaliptik mi, space opera mı, hart mı? Hangisini soruyosun? Hugo'yu mu sorucan yoksa? Yoksa Samsatlı”yı mı? Asimov'un Vakıf serisindeki ana temayı mı sorucan, yoksa Dick'in Çekicini mi? Koyunları da olur gerçi... X-Bilinmeyen Dergisi'ni çıkaran yüksek mimar Selma Mine'yi mi, efsane olan Son Tiryaki'nin yazarı Müfit Abiyi mi? Vampirli, canavarlı öykü yazmayı seven abla var Ozlem Abla, soy ismini de severim Kurdoğlu... Tamam zaten 1973 te “bilimkurgu” Tdk ya girdi onu biliyosundur. Orhan Abi sağolsun güzel de oldu. Çok uğraştı. Bak “abi” dedim, karıştırma baba olanla, onu geç. Orhan Duru, rahmetli, nur içinde yatsın... Bir gün Orkun'a rastladım, dedim ya nasıl 


oluyor bu? 


sane AİİLEP2 277 


- Sen kim sandın yaa... Yüzünün rengi attı birden! Neyse... Orkun dedim, Orkun Uçar yani taam mı... 
Fırtınanın metali olur mu dedim yaa... Olur dedi, ben yazdım oldu valla dedi... Eyvallah dedim. Çocuklar fanzin çıkarmışlar Memmet var bi tane bildin mi? Ha... Neyse... Dedim, getirin ben de dağıtırım... Tamam abi dedi... Afferin Memmet dedim, çalışın, insanlara bilimkurguyu sevdirin. En çok bizim ülkenin ihtiyacı var dedim... Haa hatırladım soy ismi Balkı, Memmedin... Yaa... işte böyle babam. Yav sen hiç konuşmadın 


canım yaa... Hangisini sorduydun tamam sor cevap verecem... ::patlayan zıgara malzemesi::... buyur abla:: 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YÜKSELİYOR 


f OE O 


yerlibilimkurguyukseliyormgmail.com 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com 


YERLİ BİLİM<URGU 


YU KSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


EKM 203 SAYI 3U 


Kütüphanemden Seçtiklerim 
ESRA UYSAL v 


ŞA 


b 
MEHMET SANCAR GURCİ ime 
8. YBKY Kısa Oykü Yarışması BIRINCISI Roman 
İ Son İnsan - Bölüm 19 
akRIN 
TOLGA ELİGÜL GÜRHAN ÖZTÜRK 


8. YBKY Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ 


Dünya'nın Hakimi 
ISMAİL ÇAKIR 
8. YBKY Kısa Öykü Yarışması ÜÇÜNCÜSÜ 


Kapının İncisi - Bölüm-i3 
AYSUN ERDOĞAN 


Yıldız Avcısı - Bölüm 13 
ARDA TİPİ 


Bilimkurgu ve Felsefe 


MORPHEUS 


Kitap İncelemesi 
Başlangıç Hikâyesi 


ZARKON SAVAŞLARI 


YUSUF ÖZŞAHİNER 
İSMAİL ŞAHİN 


Bilgisayar 

ve Video 
Oyunlarında 
Bilimkurgu: 
NEUROMANCER 
M. YAĞMUR POLAT 


Kısa Öykü 


Şekilsizler 
MURAT K. BEŞİROGLU 


| Arınma 
EZGİ SU YILDIRIM 


, €ve Dönüş 
EVREN INANÇOGLU 


Aykırı 
TAYFUN FURKAN TAŞÇI 


N Kritik Saldırı 
GURKAN AKPINAR 


GECE Kelebekleri 
MEHMET SINAN GUR 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör/Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Yayın Danışmanı SEYHAN YILDIZ YILDIRIM Wehı Tasarım - Dijital Tasarım - Öykü İllüstrasyonları - Dergi Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 


Yazarlar 
KUBİLAYHAN YALÇIN 
ESRA UYSAL 
ÖZLEM BUKET DURU 
KENAN BÖĞÜRCÜ 
MURAT K. BEŞİROĞLU 
BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
SEZAİ ÖZDEN 


Katkıda Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ - ETHEM DERMAN - GÜRKAN ÖZTÜRK AYSUN ERDOĞAN - KENAN BÖĞÜRCÜ - MORPHEUS - MEHMET SANCAR GÜRCİ - TOLGA ELİGÜL - İSMAİL ÇAKIR - GÜRKAN AKPINAR EZGİ SU YILDIRIM - EVREN İNANÇOĞLU - MEHMET SİNAN GÜR - TAYFUN FURKAN TAŞÇI - NURAY BULAT - SEYHAN YILDIZ YILDIRIM - EKİN ERTARAKÇI KİTAPLA MUHABBET FACEBOOK GRUBU - VOLDRUNNER - PARADİGMA POLİSİYE - LAGARİ BİLİMKURGU FANZİN - GÖK KIZ: KOZMİK GÖÇEBE Kanak İllüstrasyonu SEZAİ ÖZDEN 
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Kaplan - Kaplan 


ALFRED BESTER  eemeemememsemmeemenmemız 8-9 Not Defterimden 
ESA İY ŞAR e Em /O-M 


Çizgi Roman - Bölüm 4 
Gök Kiz: Kozmik Göçebe 
KENAN BOGURCUÜ seeeeremmseeeeeeemessesrsesssezezn Kısa Öykü 

Sekilsizler e 
MURAT K BEŞİROGLU seen 
Ayın Kitap İncelemesi 

Başlangıç Hikâyesi: Zarkon Savaşları YUSUF OZŞAHINER 

TEMA ARİN mma 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ 
Sanık 237 

MEHMET SANCAR GÜRCİ .............1..... 
Kütüphanemden Seçtiklerim 

ESRA UYSAL 


Kısa Öykü 


Arınma 

EZ Sİ YEL emma anem irem JO-44 
Bilimkurgu ve Felsefe Bölüm / 

Rİ EN e 46-50 


YEKY 8. Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ aRIN 
©) <7 1 / <7 ÜN 
Kısa Öykü 
Eve Dönüş 
EVREN İNANÇOĞLU 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi 
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Roman / Bölüm-/19 
Son İnsan 
GÜRHAN ÖZTÜRK amman 
Kısa Öykü 

Aykırı 

TAYFUN FURKAN TAŞÇI 


YEKY 8. Kısa Öykü Yarışması ÜÇÜNCÜSÜ Dünya'nın Hakimi 

İSMAİL ÇAKIR eee 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: NEUROMANCER 

M. YAGMUR POLAT eeerrseeemsssssssseme Kısa Öykü 

Kritik Saldırı 
GURKAN AKPINAR meme. 
Roman Bölüm-3 
Kapının incisi 
AYSUN ERDOĞAN eeemeemmerrsseemanaassaammnını Yerli Bilimkurgu Yükseliyor un 

Öne Çıkan Paylaşımları 

A YA 
Bilimkurgu Yazarlarımız ve 

Eserleri - 2018 - 20/9 

EZA ÖZENE e 
Kısa Öykü 

Gece Kelebekleri 

MEHMET SİNAN GUR imarsız. NAMI 
Roman Bölüm (3 

Yıldız Avcısı 


ARDA TİPİ IZO-22 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkurgu 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 


47 YAZARIN 5I ÖYKÜSÜYLE HAYAT BULAN ESER 


Selma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Kalın AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur ASİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ Murat K. BEŞİROĞLU - Şükrü SOYDAŞ - Sercan LEYLEK - Yüksel YILMAZ - Kubilayhan YALÇIN - İlhan DELİKTAŞ - Bertuğ KODAMANOĞLU Mustafa ÖZÇANAR - Metin UÇAR - ur İpek ÖNDER MERT - Gri Esin AKYILDIZ - Ete SARITUNALI - Burak KATİPOĞLU - Tuğrul SULTANZADE Hilay KAYAALP - Gökcan ŞAHİN - M. Yağmur POLAT - Ardakan COŞKUN - Aykut COŞKUN - Badahan CANATAN - Selahattin BAŞBOĞA Mehmet KARDAŞ - Korkut KABAPALAMUT - Utku KÖSE - Bahri Doğukan ŞAHİN - Mehmet Fatih BALKI - Taner GÜLER - Abdülkadir DOĞANAY Kenan ÇETİNKAYA - Burak ERDOĞDU - Emirhan KARAHASAN - Selçuk Gökkan KALKANOĞLU - Hakan KİLYUSUFOĞLU Hasan ÖNAL - Burak FEDAKAR - Arda TİPİ - Esra UYSAL - İsmail ŞAHİN - Sezai ÖZDEN 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© Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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YBKY BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 
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Bilimkurgu 


Y N 


Al YAZARDAN 
4l OYKU 


Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çki SI alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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e ik çi 


21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


25. 


26. 


4 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Adi 


34. 


384 


36. 


5 
38. 
594 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 
Kaplan Kaplar... 


Alfred bester 


16 


Alfred Bester (d.18 Kasım 1913) - New York, A.B.D. Yazar - (6. 30 Eylül 


1987) 


fred Bester kimdir, Kaplan Kaplan, Yıkıma 

Giden Adam gibi ödüllü bilimkurgu kitapları ile tanınan Amerika'lı bilimkurgu, çizgiroman, T.V. ve radyo metin yazarı. 


Alfred Bester, 18 Kasım 1913 tarihinde, New York, A.B.D.'de dünyaya geldi. Babası James, yerel bir ayakkabı dükkanı işletiyordu. Amerika doğumlu olan babasına karşın, annesi Belle, Rus kökenliydi. Çiftin, Bester dışında bir de kızları, Rita, bulunuyordu. Yahudi olan babası ve Hristiyan olan annesinin aksine, Bester bir ateistti. 


Pennsylvania Üniversitesi'nde ve Columbia Hukuk Fakültesi'nde bitirmeden okuldan ayrıldı. Üniverstede okuduğu 


okumasına karşın bu bölümleri yıllarda, 1936 yılında Rolly Houlko ile tanıştı ve çift 
kısa bir süre içinde evlendi. Bu evlilik, Rolly?'nin 1984 
yılındaki vefatına kadar 48 yıl boyunca devam etti. 


Bester'in ilk yayınlanmış olan bilimkurgu öyküsü, 
1939 tarihli The Broken Axiom'dur. Thrilling Wonder 
Stories tarafından yayınlanan hikaye sayesinde Bester, 
1942 
yılında, DC Comics için Superman ve Green Latern 


amatör öykü yarışması birinciliği kazandı. 


çizgiromanlarına öyküler yazmaya başlayana kadar kısa öyküler yazarak hayatını kazandı. 


Çizgiroman işinde geçirdiği dört yıldan sonra, radyo oyunları için metinler yazmaya başlayan Bester, 1950'li yılların başına kadar bu işe devam etti. 1950'li 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” 


Mi 
Yy 


öyküleri bir kenara bırakarak kendisine efsaneler 


yıllarda, bilimkurgu geri kısa 


yazarlığına dönerek, 


arasına taşıyan Kaplan Kaplan, Yıkıma Giden Adam, Fare Yarışı gibi kitapları kaleme aldı. 


The Domished Man (Yıkıma Giden Adam), 1953 
yılında yayınlandı ve bilimkurgu edebiyatının en büyük ödüllerinden birisi olan Hugo ödülünü kazandı. 
Roman, telepatinin yaygın olduğu ve de suçların telepat dedektiflerce açığa çıkartıldığı bir zamanda geçen polisiye-bilimkurgu bir yapıttı. Basit görünen konusuna rağmen hikayenin anlatılış şekli, en iyi bilimkurgu eserlerinden birisi olarak sayılmasına yol açtı. 


The Stars My Destination — Tiger, Tiger (Yıldızlar Hedefimdir — Kaplan, Kaplan) 1955 yılında yayınlandı. 
Bütün umutlarını yitirmiş ve uzay boşluğunda ölüme terkedilmiş bir adamın intikam arzusu ile yırtıcı bir güce dönüşmesini ve içsel gelişimini anlatan roman, ışınlanma ve de uzayda yolcuğunun sıradan olduğu bir zamanda, modern bir Monte Cristo Kontu hikayesini, çok farklı bir biçimde ele alıyordu. Hugo ödülü dahil pek çok ödüle layık görüldü. 


1959—1962 yılları arasında geniş kapsamlı bir Avrulpa turuna çıkan yazar, burada yaşadıklarını ve gördüğü yerleri bir gezi dergisi olan Holiday için kaleme aldı. 
Bu zaman diliminde birkaç TV için pek çok uyarlama 


ve senaryo yazan Bester, bu yapıtlarıyla Hugo ödülüne aday gösterildi. 


Holiday dergisi için yazdığı yazıların ardından, 1963 
yılında, derginin editörlük görevine getirildi. 1963— 
1971 yılları arasında yerine getirdiği bu görev sırasında 
bilimkurgudan iyice uzaklaşan yazar, bu yıllar arasında sadece bir kısa öykü kaleme aldı. 


Holiday'in 1971 yılında kapanmasının ardından, ilk 
göz ağrısı olan bilimkurgu edebiyatına geri döndü. 1974 
yılında, uzun bir sessizlikten sonra ilk kez yayınladığı bilimkurgu öyküsü 7he Four-Hour Fugue, Hugo'ya aday gösterildi. 1975 tarihini taşıyan 7he Computer Connection, bilimkurgu ve fantezi edebiyatının en büyük ödülleri olan Hugo ve Nebula'yı aynı zamanda alan sayılı eserlerden birisi oldu. 


Yaşadığı görme güçlüklerinedeniyle birsüreedebiyattan uzak kalsa da, 1980 yılında Golem, 1981 yılında ise 
The Deceivers adlı iki romanı bitirmeyi başardı. 1984 
yılında, karısı Rolly'nin vefatının ardından, içine kapandı. 1987 yılında, Dünya Bilimkurgu Toplantısı'na katılmadan kısa bir süre önce düşüp belini kırdı, ve aynı yıl bu sakatlık yüzünden vefat etti. 


Kazandığı Ödüller 
SFWA Grand Master (1987) 


Hugo Ödülü (1953, The Demolished Man, The Computer Connection) 


Hugo Adaylığı (1954, 1959, 1960, 1975, 1976) 


Nebula Ödülü (The Computer Connection) 


Kaynak www. biyografı.net.tir 


BY ALFRED BESTER 


he Demolisi 


Kaplan - Kaplan 


Tiger Tiger (1956) 


PAKTNER 
Das 


26 


* AifredBester 


Yıkıma Giden Adam 


The Demolished Man (1952) 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden gg 


Yıldızlara Doğru (2019) 


Astronot Roy McBride'nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. 
Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar.. 


Vizyonda 

Tür: Bilimkurgu, Dram 

Süre: 124 dakika 

Yönetmen/ Senarist: James Gray 

Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga 


Müzikler: Max Richter 


ADSASTTA 


Aydaki İlk İnsanlar (2019) 


Artık bir boşluğun içinde değildik. Dibimizde bir atmosfer yükselmişti. 
Cisimlerin ana hatları nitelik kazanmaya başlamıştı, güçlenmişti ve çeşitlenmişti; tek tük görülen beyaz maddenin gölgeleri hariç, madde artık H. G. Welis hava değil kardı, kutupsal görünüm tümden kayboldu. Çıplak ve yığılmış toprağın, geniş paslı bir kahverengiye dönen yerleri, Güneş'in alevlerine uzanmıştı. Kar yığınlarının kenarları, o geniş çoraklıkta coşkuyla var olan tek şey yer yer ufak geçici havuzlar ve su girdaplarıydı. Günışığı, küremizin üstteki iki perdesini bastı ve ortamdaki havamızı yaz ortasına çevirdi, ama ayaklarımız hâlâ gölgedeydi, küre bir kar yığınının içinde duruyordu. 


Yazar: H.G. Wells 


Yayınevi : Laputa Kitap 


Çevirmen: Özlem Poyrazoğlu 


Sayfa Sayısı: 224 
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Arise (2019) 


Tür: Bilimkurgu 

Yönetmen: Tolga Okur 

Senaryo: Alper Uzun 

Oyuncular: Alper Uzun, Göksel Kortay, Haldun Boysan, Selda Alkor, 


Gülen Karaman, Ümit Belen, Selin Uzal. 


Carole and Tuesday (2019) 


İnsanlığın Mars'a göç etmeye başlamasından bu yana elli yıl geçti. Çoğu kültürün yapay zekâ tarafından üretildiği bir çağdır ve insanlar pasif tüketiciler olmaktan memnundur. 


Alba metropolünde yaşam savaşı veren ve müzisyen olmaya çalışan Carole ile Herschel şehrinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, ve müzisyen olmayı hayal eden Tuesday'in yolları bir toplantı sırasında kesişir. Müzik de dahil birçok sanatı yapay zekâlarını yaptığı bu dönemde müzisyen olmak istiyorlar ve sadece birlikte bir şansları olabileceğini düşünüyorlar. “İkisi bir araya geldi ve bir şarkı yarattı. Kimse ne çeşit bir mucize geleceğini bilmiyordu.” 


Animeyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. 

Tür: Bilimkurgu, Müzik, Drama 

Stüdyo: Bones 

Seslendirenler: Ichinose Kana, 

Shimabukuro Miyuri, Irino Miyu, Uesaka Sumire 


Süre: 12 Bölüm - 22 Dakika 
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Çizgi Roman - GÖK KIZ: Kozmik Göçebe / Bölüm 4 


Yazan ve Çizen: Kenan Böğürcü 


GOK KIZ: Kozmik Göçebe 


Kenan Böğürcü'nün yazıp-çizdiği “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” Dördüncü bölümüyle sizlerle. 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi için özel olarak hazırladığı 


çizgi romanın tanıtım yazısı kısaca şöyle; 


Geleceğe dair öngörülerimiz dünyanın kaynaklarını tükettikçe uzayda 


yeni yaşam alanları bulmak üzerine. 


Fakat ya biz gitmeden aynı kaygıları taşıyan göçebe uzaylılar bizden 


önce davranırlarsa... 
Ve üstelik bunların niyetlerinin ne olduğunu 


uzun süre anlayamazsak. 


Keyifli okumalar 
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” PROFESÖR iLK YARDIMA HAYIR HAYIR İHTİYACINIZ VAR MI? KENDİMi SON DERECE 


iYi HİSSEDİYORUM 


ÇANTA! 
ÇANTAYI 
EFENDİM SiZi DERHAL EMNİYETE 
USET'E iNTIKAL EMRİ ALIN! ARKA ALDIK.LÜTFEN KOLTUKTA! 
BiZiMLE GELİN 


14 — Wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2019 / sayı 30 


HOŞGELDİNİZ DİLDENYA 
YAKIN TEMAS DEĞİL Mi? 
AKSI BiR DURUM 
YAŞADINIZ MI? 


TEŞEKKÜR EDERIM 
PEŞiMDEYDILER AMA iSABET ALMADIM 


BAŞKA BİR GEZEGENDE 

KENDİNİ DOĞRU iFADE Ji 4 

ETMEK NE KADAR GÜÇ 77 
— 


BiLİNMEYENE KARŞI DUYULAN ÜRKEKLİK Ne TEHLİKELİ GERGİNLİKLER DOĞURUR. ANi TEPKiLER VEREBİLİRLER. SÜRECİ BARIŞCIL BiR ŞEKİLDE 

SÜRDÜRMELİ 
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Ky” TEPELERİNE BiNDIĞİMiIZE GÖRE 
— ALTTAN ALMASI GEREKEN TARAF 
BiZ OLMALIYIZ. 


KOMUTAN TARSİT, BU DA RUS ww YAZAR DOSTOYEVSKI' NIN 

“SUÇ VE CEZA ADLİ ROMANİ 
OKUMAMI iSTER MisiNiZ? 
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BAKALIM BiZiMKi 
NELER YAPIYOR? 


BU ARADA TÜRKiYE UZAY SiSTEMLERi ENTEGRASYON VE TEST MERKEZi USET'TE UMARIM 5SiZi KIZDIRMIYORUZ 
PROFESÖR. HEM SiZiN HEM DE 
BiZiM GÜVENLİĞİMiZ iÇIN STANDART 
UYGULAMA BiLiYORSUNUZ 


UZAY SİSTEMLERİ 
ENTEGRASYON VE TEST MERKEZİ 


POH! O UZAYLI KIZ 


BANA SiZDEN DAHA 
NAZiK DAVRANDI 


PEKALA TEMiZSiNiZ 
PROFESÖR 


ŞU KIZ DiLDENYA 
ASLA BANA ZARAR VERECEK F 
BİRŞEY BULAŞTIRMAMIŞTIR. * 

« BUNA BAHSE GiRERİM 


HAKLI ÇIKDINIZ PROFESÖR yOK GİZL 


iYi Ki BAHSE 6iRMEDiK 


O KIZ BENi 

BEĞENMESEYDi 
KAÇIRMAZDI.NiYE 
ZARAR VERSİN? 
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PROFESÖR TOPLANTIYA 
KATILMAK iÇiN HAZIR 


LÜTFEN 
BEKLEYİN 


| BUYRUN PROFESOR 
SiZi BEKLİYORLAR 
Ma. 


mvp 


PROFESÖR ETHEM DERMAN 
NiHAYET TEKRAR ARAMIZDASINIZ 
DÜNYAYA HOŞ GELDiNiZ 


PROFESÖR BiZi GERÇEKTEN | 


ÇOK KORKUTTUNUZ. SiZiN iÇiN iLK ANDAN iTiBAREN 

TÜM KAYNAKLARIMIZ 
SEFERBER EDiLDi 


KEŞKE 
BİRAZ GECİKSEYDİNİZ 
UZAYLI KIZA EVLENME 
TEKLİF ETMEK 
ÜZEREYDİM 


HAH HAH HAH! KEŞKE 
PROFESÖR. BiR DAMAT iŞiMiZi ÇOK KOLAYLAŞTIRIRDI 
LUTFEN BUYRUN ÇANTADAN 
ÇIKANLARI iNCELEMEK 
ÜZEREYDİK 
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ÇANI ANIN BELIRKSIN 
BiR ÖZELLİĞİ YOK. İNSAN 
YAPISI. TIPKI iÇiINDEKiLER GiBi 


BUNDAN KIRK iKi YIL ÖNCE 
VOYAGER'LER UZAYIN 
DERİNLİKLERİNE GÖNDERİLDİ 


MESAJLAR ALTIN BİR PLAKTA KAYİTLİYDİ 
VE CARL SAĞAN TARAFINDAN TASARLANMIŞTI 


LO 


MESAJLARDAN BiRi DE TÜRKÇE 1977'DE KAYDE-DİLEN AKSANLI BiR SESLE ''SAYIN TÜRKÇE BILEN ARKADAŞIMIZ SABAH ŞERİFLERİNİZ 

HAYIR OLSUN''CÜMLESİDİR 


VOYAGER UZAY ARAÇLARI BAŞKA 
MEDENİYETLERE DÜNYADAN ELLi BEŞ 
DiLDE SESLi MESAJ TAŞIYORDU 


| 


MESAJDAKi SES ABD'Li ARKEOLOG 
PROF. DR. IAN KUNiHOLM'E AiT. 1949'DA 


BABASININ ANKARA'DAKİ GÖREVİ BU SELAMLAMA ŞEKLiNİ 1960'DA ROBERT KOLEJİ'N SEBEBİYLE TÜRKİYE'YE GELEN KUNIHOLM (DE iNGiLiZCE DERSİ VERİRKEN, AYNI OKULDA GÖREV BAĞLARINI HiÇ KOPARMAMIŞ YAPAN BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR'DAN ÖĞRENMİŞTİ 


ÇAĞLAR, KENDiSiNi HER SABAH BÖYLE SELAMLARDI 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İŞTE ELİMDE GÖRDÜĞÜNÜZ 
PLAK SÖZÜNÜ ETTiĞiMiZ 
PLAK iLE AYNI ÖZELLİKLERİ 
TAŞIYOR. SAHTE OLUP 
OLMADIĞINI ANCAK NASA 
SÖYLEYEBİLİR 


ÇANTADAN 
ÇIKAN 
DİĞER BIR 
CiSiM 
YİNE CARL 
SAGAN 
TARAFINDAN 
KOZMIK 
BAĞLANTILAR 
KURMAK 
AMACIYLA, 
TASARLANMIŞ 


PLAKA 3 MART 1972'DE PİONEER 10'A 

YERLEŞTİRİLDİ. PİONEER 10, 3 ARALİK 

1973'DE JÜPİTER'İN ÇEKİM KUVVETİYLE a GÜNEŞ SİSTEMİNİN DİŞİNA FİRLAYAN 
— zi ek iLK İNSAN Yapisi Cisim OLDU 


HIMMM! YANI 

UZAYA BİRAKTİIĞIMIZ 

EKMEK KIRINTILARINI 
TOPLAYARAK BiZi 


> 


VE SON OLARAK 
ÇANTANIN iÇiNDE 
BiR KITAP VAR 
ADI... 


wwruu.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2019 / sayı 30 


— 


UZUN SÜRE 

ARALARINDA BULUNDUN 
PRATIK YAŞAMLARI 
DAHA BELİRLEYİCİ 

DEĞİL Mi? 


KOMUTAN TARSIT 
KITAPLARINI OKUMAK 
DÜNYALILARI 
YETERİNCE TANIMAMIZA 
YARDIMCI OLACAK MI 
SIZCE? 


< 


KENDINE DiKKAT ET KIZIM! 
ONLAR ZANNETTİĞİMİZ 
KADAR ZAYIF DEĞİLLER 
$ŞiDDETi YÜCELTİYORLAR 
SAVAŞMAYI DOĞAL BiR 

m a, OLASILIK OLARAK 

GÖRÜYORLAR. iÇLERİNDEN 

BiRi NE DEMİŞTİ 

HATIRLASANA 


YAZDIKLARI iLE 
YAŞADIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR 
DEĞER YARGILARI KiŞiYE 
VE ZAMANA 
GÖRE DEĞİŞİYOR 


SAVAŞ YALNIZ PRATİK BIR ZORUNLULUK DEĞİL AYNI ZAMANDA KURUMSAL BİR ZORUNLULUK BİR MANTİK İHTİYACIDIR. DEVLET KAVRAMI iSTER iSTEMEZ SAVAŞ KAVRAMINI DOĞURUR. ÇÜNKÜ DEVLETİN ÖZÜ KUVVETTİR. SAVAŞIN KALDIRILMASI DÜŞÜNCESİ / SAÇMA BİR UMUT DEĞİL AYNİ ZAMANDA ÇOK AHLAK DİŞİDİR (H.TREİTSCHKE) 


DEVAM EDECEK 
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Kısa Öykü 
Murat K. Beşiroğlu 


Şekilsizler 


> ER 


aboratuvarn dört duvarı bal petekleri gibi birbirinin içine geçmiş akvaryumlarla kaplıydı. 
Üzerlerinde nitril eldivenler, mikrosantrifüj tüpleri, mikroskoplar ve petri kapları bulunan masaların çoğu boştu. Diğer araştırmacılar laboratuvarı terk ettiği halde Yağız çalışmalarını sabaha kadar sürdürmüştü. 
kalkıp 


akvaryumlara doğru yürümeye başladı. Küçük bir 


Masasından ayaklarını (o sürüyerek kepçeyle en alttaki akvaryumda yüzen hamsiye benzeyen balığı yakaladı ve götürüp odanın ortasındaki su tankının içine attı. Küp biçimli su tankının içi insan boyunda zehirli yosunlarla doluydu. Balık suda dengesini sağlayıp biraz yüzdükten sonra zehirli yosunun yaprağından bir diş aldı. Genetiği değiştirilmiş balık zehirli yosunun tadını sevmişti. Yosunun yaprağını seri hareketlerle kemirmeye başladı. Yağız çevresini dolaşarak tanka daha önce attığı diğer balıkları aradı. 
İşaret parmağı büyüklüğündeki yarı saydam balıkların 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tamamı yaşıyordu. Yosunun zehrinden etkilenmeyen türde bir balığı nihayet üretebilmişlerdi. Şimdi sıra familyanın tüm alt türlerini yosunun zehrine dirençli hale getirmeye gelmişti. Bu işi bir ay gibi bir sürede tamamlayabileceklerini tahmin ediyordu. 

Kollarını iki yana açıp gerindi ve odasına gidip yatmak için kapıya yöneldi. Tam kapıdan çıkmak üzereyken akvaryumlardaki balıkların hareketlerinin durgunlaştığını fark etti. Ayağının altında zemin ttremeye ve akvaryumlardaki balıklar panik içinde sağa sola kaçışmaya başladı. Neler olduğunu merak ederek dönüp arkasına baktı ve karşı duvarda açılan gedikten laboratuvara önü burgulu bir aracın girdiğini gördü. Devasa bir şırıngayı andıran aracı iri bir yaratık sürüyordu. Yaratığın kolları ve bacakları kısaydı, uzunca bir bumu ve sivri kulakları vardı. 
Yağız yaratığın çirkin yüzünde göze benzeyen bir şey 


göremediği için ürperdi. Kırılan akvaryumların zemine 


akan sularının üzerinde birkaç balık çaresizlik içinde sağa sola zıplıyordu. Duvarda açılan gedikten ikinci bir araç ve birincisinden de çirkin bir yaratık çıktı. 
Boyunlarında altın zincirler, kollarında mücevherlerle süslü bilezikler olan yaratıklar araçlarından inip Yağız'ın üzerine atıldılar. Kaşla göz arasında kollarını ve bacaklarını bağladılar, ağzına iki yanı lastikli sarı bir top sokup bağırmasını önlediler. Yaratıklardan daha uzun boylu olanı Yağız”ı iterek aracına bindirdi. 
Yağız'a saldıran yaratıklar sekiz yıl öncedünyanın tüm kentlerine eşgüdümlü saldırılar gerçekleştiren uzaylıların askerleriydi. Çirkin görüntüleri nedeniyle dünyada Şekilsizler olarak isimlendirilen bu yaratıklar kendilerine direnmeye çalışan orduları yenmiş ve sağ kalan insanlara yönelik amansız bir sürek avı başlatmıştı. Samanyolu Federasyonu'nun açtığı ihaleyi kazanarak Dünya'yı yüzbin yıllığına kiraladıkları için yaptıklarının normal olduğunu varsayıyorlardı. 
Yaratık çelik paletli silindir şeklindeki aracının burgusunu çalıştırdı, araç laboratuvarın karşı duvarını deldi ve toprağın içinde ilerlemeye başladı. Toprağın içinde bir süre ilerledikten sonra bir kayaya denk geldiler. Araç kayayı delip içinden geçerken içerideki gürültü ve sarsıntı arttı. Kaya bloğunun içinden geçip bir süre ilerledikten sonra yeryüzüne çıktılar. Dışarıda kar fırtınası vardı. Araç paletleri kara gömülmüş halde ilerlerken Yağız üşüdüğünü hissetti. Ufka kadar uzanan beyazlığın içinde sadece fırtınaların etkisiyle dalları kırılmış olan çam ağaçları görünüyordu. Önünde oturan yaratığın Mayıs ayında yağan kardan şikayeti yoktu. Aksine dünyanın bu denli soğumasından onlar sorumluydular. Dünyaya gelmelerini izleyen yıllarda okyanuslarda toplu balık ölümleri yaşanmış ve en az Şekilsizler kadar çirkin ve vahşi olan bir yosun türü okyanus tabanını istila etmişti. Balıkların yiyemediği bu zehirli yosunlar çok az ışık alan derin sularda bile yaşayabiliyor ve atmosferdeki karbondioksiti üzerlerinde biriktirerek sera etkisini azaltıyordu. Bu 


Şekilsizler - Murat K. Beşiroğlu 


durum dünyadaki ortalama ısının hızla düşmesine yol açmıştı. Yağız zehirli yosunları inceleyen çok uluslu bir araştırma ekibinin üyesiydi, zehirli yosunların DNA'larını 


canlısında olmayan genlere rastlamışlardı. Zehirli 


incelediklerinde başka hiçbir dünya yosunların biyoteknoloji ürünü olduğu anlaşılınca, yaygın okyanus balıklarının genetiğinin zehirli yosunları yiyebilecek biçimde değiştirilmesi yönündeki çalışmalar başlatılmıştı. 

Aracı kullanan yaratığın ana yurdu olan gezegenin karanlık ve soğuk olduğu biliniyordu. Şekilsizlerin ışıkla bir dertleri yoktu, ancak havanın sıcak olması onlar için önemli bir sorundu. 

Soğuktan dişleri zangırdamaya başlayan Yağız sağ elini öne doğru uzatıp yaratığın çatlaklar ve yaralarla kaplı sırtına dokundu. Yaratık dönüp bakmayınca “Donuyorum, kaloriferi açsana” diye bağırdı. Yaratık koca pençeleriyle torpido gözünden metal bir halka çıkardı, Yağız'a doğru dönüp halkayı başının üstüne koydu. Metal halkadan çıkan kancalar yaratığın pençesinin desteğiyle kafa derisini delerek halkayı Yağız'ın başına sabitledi. Canı fena halde yanan Yağız yaratığın pençesini itti ve halkayı başından ayırmayı denedi, ancak bu hareket kancaların girdiği deliklerden sızan kanı artırmaktan başka bir işe yaramadı. 

Başına takılan cihaz Şekilsizlerin insan kulağının duyamadığı bir frekansta yaptığı konuşmaları dünya dillerine tercüme ediyordu. Yaratık Yağız'a cihaz aracılığıyla “Başına taktığım cihazı çıkarırsan beynin bin parçaya ayrılır” dedi. Yağız cihazın içinde bir tür mayın olduğunu tahmin etti. Öyle çok üşüyordu ki birbirine çarpan dişlerinin kırılmasından korkuyordu. 
Güçlükle tekrar etti. Yaratığın “Her insan cesedi için 20 kredi 


, 


“Donuyorum, kaloriferi aç” sözünü veriyorlar” cevabı cihazın tercüme işlevinin tek yönlü olmadığı gösteriyordu. Yağız yaratıkların laboratuvarın amacından habersiz olduklarını tahmin etti. Muhatap 


olduğu tipler muhtemelen sıradan kelle avcılarıydı. 
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Soğuktan morarmış dudaklarını güçlükle hareket ettirerek “500 kredi kazanmak ister misin?” diye sordu. 

“Canlarını kurtarmak için hep böyle söylerler,” dedi yaratık, başındaki cihaz yaratığın sesindeki alaycı tonu da yansıtmıştı. 

“Yeraltında gizlenmiş 25 kişilik bir grup var,” dedi Yağız. Araç karla kaplı düzlükte bir süre ilerledikten sonra yeniden yeraltına girmişti. 

“Böyle palavralara karnım tok,” dedi yaratık. 

Yağız'ın bedeni artık tekinsiz bir sükünet haline girmişti. Göz kapaklarını açık tutmak için büyük bir çaba harcıyordu. Soğuktan morarmış dudaklarının arasından güçlükle “Ben de söylemekten vazgeçtim zaten,” sözleri döküldü. 

Yaratık bu sözleri duyar duymaz kendisini galiz bir öfkeye kaptırdı. “Beyimiz vazgeçmiş. Seni gebertirim. Lime lime ederim. Seni doğduğuna pişman ederim.” 

Yağız bir anlık gafletle yaptığı tekliften pişman olmuştu, kendisini kurtarmak için kimseyi ihbar etmeyecekti. Zaten artık parmaklarını hissetmiyordu ve başında hafif bir uğultu vardı. O anda ölmeyi dilediği için göz kapaklarını kapadı. 

Yaratık öfkeden deliye dönerek “Kimse benden izinsiz ölemez. Senin gibi küstahları çok gördüm ben,” diye bağırdı. 

İçine girdiği uyuşukluk hali içinde Yağız'ın bütün hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Ölmeden önce sipariş edilen balıkları üretmeyi başarmıştı. Kaderini kabullenmek konusunda bir sıkıntısı yoktu. 

Gözlerini açtığında loş bir odada dar bir karyolanın üzerinde yatıyordu. İçinde bulunduğu hücrenin penceresi yoktu. Dolayısıyla yer altında olduğunu tahmin etti. Ellerinde sargılar vardı ve kendisini oldukça güçsüz hissediyordu. Kafatasına temas eden kancaları hissettiğine göre başındaki halka yerinde duruyordu; cennete ya da cehenneme gelmiş 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değildi. Kalkıp oturmayı denedi, gözleri karardığı için yeniden yatar pozisyona geçti. Boğazında bir kaşıntı hissetti ve gürültülü bir biçimde hapşırdı. Odanın dar kapısından elbisesinin etekleri yerleri süpüren bir kadın girdi. Başında Yağız'ınkinin aynısından bir halka, yüzünde ürkek bir ifade vardı. 

“Neredeyim ben?” 

“Hiç uyanmayacaksınız sanmıştım.” 

“Burası neresi?” 

“Şekilsizlerin çalışma kampı. Sizinle ben ilgilendim.” 

“Keşke zahmet etmeseydin.” 

“Öyle güçleniyor.” 


söyleme. Direniş her geçen gün 

“İntiharları önlemek için Şekilsizler tarafından uydurulan masallar...” 

“İstediğine inanmakta serbestsin.” 

“Başımızdaki şeyleri çıkarmak mümkün mü?” 

“Sadece öldükten sonra, başkasına takmak için.” 

“Burada insanlar ne yapıyor?” 

“Madenlerde makinelere eşlik ediyorlar.” 

“Ya sen?” 

“Hemşireyim. İsmim Sema.” 

“Memnun oldum. Ben Yağız.” 

Hemşirenin yanından ayrılmasından hemen sonra onu laboratuvardan kaçıran yaratık Yağız'ın bulunduğu odaya geldi. 

Bağlığın hoparlörü Yağız'a yaratığın “Canını bağışladım. Şimdi sıra sende,” sözlerini iletti. 

“Hiçbir öldürebilirsin,” dedi Yağız. 


şey bilmiyorum. İstersen (o beni 

“Ölmek kolay sanıyorsun, ama değil,” dedi yaratık sinirlenerek. Koca pençeleriyle Yağız'ı kavrayıp yatağın yanındaki su dolu teknenin içine soktu. Yağız direnmeye kalkışmadı. Kendisi yaratığın insafına terk ederek suyun içinde öylece beklemeye başladı. 
Ciğerlerindeki hava tükenince başını suyun üzerine 


çıkarmaya yeltendi. Yaratık başını çıkarmasına engel 


olunca havaya ulaşmak için istemsizce çırpınmaya başladı. Yaratık Yağız'ın çırpınışlarına aldırmadan başını suyun altında tutmaya devam etti. Bayılacak gibi olduğunu anladığında pençelerini Yağız'ın üzerinden çekti. Yağız başını sudan çıkarıp telaş içinde derin bir nefes aldı ve yuttuğu sular nedeniyle öksürmeye başladı. 

Yağız'ın nefes alabilmek için sergilediği telaş Şekilsiz'in keyiflenmesine yol açmıştı. “Ölmek kolay mıymış?” diye sordu. 

“Canımı kurtarmak için yalan söyledim. 
Kimsenin yerini bilmiyorum.” 

Yaratık yakasına yapışıp Yağız'ı önce bulunduğu odadan çıkardı, ardından uzun koridor boyunca sürükledi ve toprağın oyulmasıyla oluşturulmuş dar bir hücreye soktu. Demir kapıyı kilitledikten sonra “Hazır olunca beni çağırırsın,” dedi ve yanından ayrıldı. 

Yağız sırtını hücrenin toprak duvarına dayayıp düşünmeye başladı. Yaratık başını suya soktuğunda baskın 


Şekilsizler'in kölesi olarak geçirmeye niyeti olmadığı 


yaşama (içgüdüleri çıkmıştı. . Hayatını halde çektiği eziyet uzadıkça uzuyordu. Üstelik yaratığın işkenceleri sonucunda arkadaşlarını ele vermesi de olasılık dahilindeydi. Ölmenin kolay bir yolu olmalıydı. Sargılı sol elini kaldırıp başını kaşıdı ve parmakları başındaki halkaya değdi. Elini halkanın çevresinde gezdirdi. Çengellerin kafa derisinin içine girdiği yerler kabuk bağlamıştı. Çengellerden birini tutup kafa derisinin içinden çıkarmayı denedi. Soğuk yüzünden harap olmuş parmakları güçsüzdü, çengeli doğru dürüst kavrayamıyordu bile. 

Bakışlarıyla hücrenin dört bir yanını taramaya başladı. Ve karşı duvarda toprağa gömülü kalın bir çivi olduğunu fark etti. Çivinin ucunu sol elinin baş ve işaret parmaklarıyla kavrayıp çekti. Çıkaramadığını görünce bu kez çivinin çevresini kazabileceği sert bir cisim aramaya başladı. Bulduğu bir dal parçasıyla çivinin çevresindeki sert ve kuru toprağı oymaya 


Şekilsizler - Murat K. Beşiroğlu 


başladı. Uzun uğraşlardan sonra çiviyi topraktan çıkarmayı başardı. Çürümeye yüz tutmuş paslı bir inşaat çivisiydi bu. Çiviyi başının üzerindeki halkanın kancalarından birinin arasından geçirdi ve onu bir kaldıraç gibi kullanarak ilk çengeli alın derisinin altından çıkardı. Çengel çıkarken derisini yıtttığı için iki kaşının arasından kan sızıyordu. Eliyle halkanın alt kısmını yoklayıp çengelleri saydı, çıkan dışında dört çengel daha vardı. Canının yanmasına ve yüzünün kanla kaplanmasına aldırmadan tüm çengelleri birer birer kafa derisinin içinden çıkardı. Halkayı başından çıkardığı anda başının yaptığı baskı ortadan kalkacağı için muhtemelen bir tetik mekanizması devreye girecek ve cihaz patlayacaktı. Ellerindeki sargılarla yaralarından sızıp göz çukurlarının içine dolan kanı sildi. Halkayı iki eliyle iki yanından kavradı, derin bir nefes aldı ve yapılacak en doğru şeyin halkayı çıkarmak olduğuna karar verdi. 

Halkayı başından çıkardığında herhangi bir patlama olmadığını görerek şaşırdı. Bluzunu çıkarıp etek kısmını yırttı ve elde ettiği kumaş parçasını kan akışını kesmek için bir bandana gibi başına bağladı. 
Paslı çivinin ucunu başından çıkardığı metal halkaya bastırarak büktü. Çiviyi içinde bulunduğu hücrenin kapı kilidine soktu ve kilidi kurcalamaya başladı. 
Başının çevresinde açılan yaralar sızlıyor, yeryüzünde maruz kaldıkları soğuk yüzünden harap olmuş elleri rahat çalışmasına engel oluyordu. Israrlı çabaları sonucunda kapıyı açmayı başardı. Paslı çivinin ucunu metal halkaya bu kez ters yönde bastırarak düzeltti. 
Başından çıkardığı halkayı ve çiviyi alıp koridora çıktı. 
Kaçış yolunda aşama kaydettikçe morali yükselmiş, kendine olan güveni artmıştı. Şekilsizlerin güçlü ve zayıf yönlerini biliyor, bir biyolog olarak sahip olduğu nosyonun onları alt etmesine yardımcı olacağını umuyordu. 

Koridorda panter adımlarıyla ilerlerken karşısına 


onu hücreye koyan yaratık çıktı. Yaratığın durumu 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kavramak bir an duraksamasından yararlanan Yağız avcunun içinde tuttuğu çiviyi bir hançer gibi yaratığın boynuna sapladı. Çiviyi yaratığın şahdamarına saplamayı başarmıştı. Yaratığın sarı kanı boynundan büyük bir basınçla püskürüyordu. Olası bir pençe darbesinden sakınmak için geriye doğru birkaç adım attı. Şekilsiz bilincini kaybederek yere yıkılınca kemerindeki kılıftan ışın silahını ve aracının anahtarını çıkarıp aldı. Öfke içinde yaratığın cesedine tükürdükten sonra onu geride bırakıp koridorda ilerlemeye devam etti. 

Koridorun sonundaki kapı köleleştirilmiş insanların otonom robotlarla birlikte gümüş çıkardığı geniş bir galeriye açılıyordu. Demir merdivenlerden ağır adımlarla indi ve elindeki halkayı bir frizbi gibi galerinin ortasına doğru fırlattı. Halka galerinin ortasındaki taşıyıcı vagonlardan birine çarpıp metalik bir ses çıkardı. Köleleştirilmiş işçilerin başındaki Şekilsiz dönüp metal halkanın düştüğü tarafa baktı. 
Yağız ışın silahıyla yaratığa ateş edip bedenini ikiye böldü. Halkanın düştüğü yere ilerleyip cihazı eline aldı, havaya kaldırdı ve şaşkın bakışlarla kendisi izleyen işçilere “Önce zihinlerinizi özgürleştirin,” diye bağırdı. 
Ardından halkayı bir kenara atıp arkasını döndü ve yaratığın aracını aramak üzere galeriden ayrıldı. 
Galerinin arkasındaki odada çok sayıda silindirik araç vardı. Akıllı anahtarı ileriye doğru tutup açma tuşuna basarak araçlardan hangisinin tepki verdiğine baktı. En öndeki aracın kapısı otomatik olarak açıldı. Yağız araca binip kemerini bağladı, motorunu çalıştırdı ve araç toprak zemini delerek yeraltında ilerlemeye koyuldu. 
Laboratuvara dönebilmesi için yeryüzüne çıkıp yön tespiti yapması şarttı. Direksiyonu kendisine doğru çekerek aracın burnunu yeryüzüne çevirdi. 
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arkon Güneş Sisteminden Amiral Domir'in Zi gemisi ve filosu Dünya'ya 55845 kilometre mesafede beklemektedir. Amacı Dünyayı yok etmektir. 
Amiral Domir Dünya'ya bir sinyal gönderir. Sinyali alan “Batı Çok Gizli Uzay Araştırma Üssü” yetkilileri hemen çalışmalara başlar. Aynı zamanda “Doğu Çok Gizli Uzay Araştırma Üssü” yetkilileri de çalışmalara başlar. Her iki üs yetkilileri kendi başkanlarına ve diğer görevlilere haber verirler. Sinyali ilk olarak kendilerinin oçözeceklerinden oemindirler. e Sinyali çözerler ancak mesajdan bir şey anlamazlar. Buradaki “Batı” ve “Doğu” kavramları aslında ABD ve Rusya'yı 


temsil etmektedir. 


Sinyali alan birileri daha vardır. Başkentte bir sanayi sitesinde, dışarıdan bakıldığında oto tamirhanesi olan ancak, yerin 2500 metre (1!!!) altında bulunan bir araştırma merkezi vardır. Ne yazık ki büyük umutlarla kurulan araştırma merkezi ödeneklerin her sene azalması sonucu cihazlar neredeyse hurdaya çıkmıştır. Hepsi yetenekli beş mühendis çalışmaktadır. 
Bağlı bulundukları kişiyi, Şeref Baba'yı uyandırırlar. 
Gelişmeleri anlatırlar. Şeref Baba özel hattan Bakan'a ulaşmaya çalışır. Daha sonra Bakan ve danışmanları tamirhaneye gelir. Sinyali çözerler ama kâğıtta anlamsız bir şeyler yazmaktadır. Bakan sinirlenir. O sırada araştırma merkezi çalışanlarından Rıfkı içeri gelir ve konuyu anlatırlar. Rıfkı cebinden çıkardığı kibrit kutusu şeklindeki bir cihazı bilgisayara bağlar ve bir dakika dolmadan sinyali çözer. Gelen mesaj “İKİ CANLI YARATIĞINIZI VE IŞINLAMA TEKNOLOJİNİZİ, GEZEGENİNİZ KENDİ ETRAFINDA DOKSAN 
KERE DÖNMEDEN BİZE TESLİM EDİN, YOKSA ZAYIF GEZEGENİNİZİ YOK EDERİZ” şeklindedir. 


*#* 


Kitabın bu bölümünde biraz geçmişe gidiyoruz ve Rıfkı'nın hikâyesini öğreniyoruz. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Rıfkı'nın dedesinin adı da Rıfkı'dır ve kimsenin bilmediği icatlar yapmaktadır. Köylülere göre Rıfkı yaptığı icatlarla şeytana hizmet etmektedir. Bu yüzden sürekli olarak köyden gitmeleri için baskı yaparlar. 
Rıfkı'nın ikiz çocukları olur ve Mehmet ismini koyar. 
Mehmet ikizini bulmak için Gen Tarayıcı isimli bir cihaz yapar. Köylüler artık Mehmet'ten rahatsız olmaya başlarlar. Karısı hamileyken evin altında bulunan Mehmet'in çalıştığı odaya girer. Kabloları söker, takar, yerlerini değiştirir. Bir kablo yumağını ısırdığı sırada cihaz kısa devre olur ve karısı ortadan kaybolur. 


O anda Amiral Domir yaşadığı gezegendeki bir beklemediği bir anda bir elektrik fırtınası oluşur ve 


odasında toplantı (o yapmaktadır. o Kimsenin Mehmet'in karısı masanın ortasında belirir. Amiral askerleri ve doktorları çağırır. Doktorlar gördüklerine imanamaz. Bir bedende iki canlı vardır. Amirale göre bu iki canlı yaratık bir casustur ve hemen öldürmek ister. Gezegende bulunan en güçlü portatif Zeralkon silahlarını getirip Mehmet'in karısına doğrulturlar. 
O anda Mehmet'in karısı ortadan kaybolur. Zeralkon silahının enerji şeklindeki mermisi de fırtınanın içinde 


kaybolur. 


O sırada köylü, Mehmet'in evinden çıkan sesler ve gördükleri dalgalardan korktukları için Mehmet'inde içine büyük şeytan kaçmış diyerek ellerine geçirdikleri sopa, kazma, kürek ne varsa eve koşmaya başlarlar. 
Eve girdiklerinde aletleri parçalamaya başlarlar. 
Bu sırada köylülerin parçalamaya çalıştığı ışınlama cihazından amiralin ateşlettiği Zeralkon silahının enerji şeklindeki mermisi çıkıp evin çatısını parçalar ve karşı dağa çarpıp, dağı yok eder. Köylülerden biri “Şeytan büyüsüyle dağı başımıza yıkacaktı, saldırın” diye bağırınca tekrar hem aletlere hem de Mehmet'e saldırırlar. Mehmet kalbini tutarak yere yığılmıştır. 


Mehmet günler sonra kendine geldiğinde, 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karısı bir kız bebek doğurmuştur. Işınlanma sırasında, karısı OAyşıl'ın boynunda tikler ve kasılmalar başlamıştır ve her geçen gün artmaktadır. Mehmet oğlu olduğunu zannetmektedir ve adını Rıfkı koyar. 
Karısı kızlarının olduğunu söyler. Mehmet, eğer kızlarının olduğu öğrenilirse küçük yaşta görücülerin geleceğini, sonrada birine gelin olup yiteceğini söyler. 
Aklını kullanmaya çalışırsa da adı şeytancı kıza çıkar, öldürürler der. Mehmet karısı Ayşıl'a bir sır söyleyeceğim der ve aşağıdaki kasada gizli arşivden bahseder. Soyunun binlerce yıl önce Turanitron diye bir Güneş Sistemi'nden geldiğini söyler. Ayşıl kasadakileri incelemiştir. Eboş adında bir temizlik robotu bile yapmıştır. Hatta Mehmet'in çalışmalarında yanlış olan her şeyi gizlice düzeltmiştir. Rıfkı okula başlar. Hocası tahtaya “212-7” yazar ve Rıfkı'yı çağırır. Rıfkı tahtaya E-mc2 formülünü yazar. Diğer öğrenciler “Şeytan bu kız! Şeytan çağırma ayetleri bunlar” diye bağırır. 
Rıfkı korkar ve sınıftan kaçar. Mehmet her şeyi anlatır. 
Rıfkı'nın tahtaya yazdığı formül, şeytan ayetleri diye köyde yayılmıştır. Köylüler gelmiş ve Mehmet'in evini taşlamaya başlamıştır. Daha sonra evi ateşe verilir. 
Mehmet ölür, Ayşıl ile Rıfkı perişan bir halde köyden kaçar. Otobüse binerler ve başkente giderler. Ayşıl'ın bir abisi vardır ama ne tarafa gideceklerini bilemezler. 
Ayşıl'ın tikleri ve kasılmaları iyice artmıştır. Tenha bir sokakta Ayşıl ölür. Rıfkı annesinin başında ağlamaktadır. O sırada bir adam yanlarından geçer ve cebinden çıkardığı birkaç bozuk parayı önüne koyar. 
Adam uzaklaşır ancak hemen geri döner. Ayşıl'ın ölmüş olduğunu görür. Ambulans, polis derken küçük Rıfkı Çocuk esirgeme Kurumu'na verilir. Aradan bir süre geçer. Rıfkı'yı görmeye gider daha sonra bazı tanıdıkları aracılığıyla Rıfkı'yı evlatlık alır. Adamın adı Şeref”tir. 


Bakandan bir telefon gelir. Şeref Baba'ya ekibiyle beraber gelmesini söyler. Hepsi birlikte 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bakanlığa gider. Amiral Domir'in saldırısına karşı nasıl karşı koyabileceklerini düşünürler. Oysa Rıfkı her şeyi hazırlamıştır. Çalışmalarını gösterir. Bakan ve diğer herkes şaşırmıştır. Hemen çalışmalara başlanır. 
Rıfko'nın 


çalışmalarından biri atmosfer dışında, uzayda uçabilen 


Kendilerine çalışma alanları hazırlanır. 


bir uçaktır. Bu uçak için pilot Yüzbaşı Korhan ile birlikte çalışmaları gerekmektedir. Rıfkı ile Yüzbaşı Korhan arasında duygusallık başlar. Rıfkı'ya bir şeyler olmuştur. Başında kavak yelleri esmektedir. Yüzbaşıda Rıfkı”ya karşı boş değildir aslında. 


Çalışmalar tam gaz devam etmektedir ve Amiral Domir'in verdiği süre yakında bitecektir. 
Bakan tüm çalışmaları takip etmektedir ama nasıl olduğunu bilmeden bütün projelerin tüm teknik yapısını anladığını fark eder. Rıfkı'nın projeleri testlerden geçer, seri üretim başlar. Saldırının başlaması yakındır artık. Rıfkı, Şeref Baba'nın ekibindeki beş kişiyi süper savaşçı haline getirecek projelere başlar ve kısa sürede biter. Ekibin adı “Şeref Birliği” olur. Savaş başlar ancak amiralin donanması milyonlarca gemiden oluşmaktadır. Sayfalar dolusu süren, çok zorlu bir savaş başlar. Elif tamirhanede kimse görmeden bir odaya girer ve kendini odaya kilitler. Şeref Baba Elif'i sorar, yerini öğrenirler. Kapıyı kırarlar. Elif küçükken olduğu gibi astım krizine benzer şekilde nefes alıp vermektedir. 
Önünde ise baygın halde yüzbaşı durmaktadır. Bakan ve Şeref Baba Elifin yanına vardıktan hemen sonra Elif kendini kaybeder ve babasının kollarına düşer. 
Zarkon filosu geri çekilmeye başlamıştır ama kimse 


buna sevinememiştir. Herkes Elif”i öldü zannetmiştir. 


Kitap için içine biraz aşk eklenmiş askeri bilimkurgu diyebiliriz. Şeref Baba'nın ekibinin kendi aralarındaki konuşmaları “oğlum, ulan, lan vs..” 
şeklinde. Oldukça samimi bir hava katmış kitaba. 
Rıfkı'nın (Elif) hikâyesi ise Yeşilçam senaryolarını aratmayacak nitelikte. Başkentte kendisine yardım eden 


kişinin yanlarına gitmeye çalıştıkları dayısı çıkması, Bakan'ın öz amcası çıkması vs.. Diğer yandan Elif”in dedesinin ve babasının yaşadıkları, cahil kesimlerin ne kadar tehlikeli davranışlar içinde olabileceğini gösteriyor. Öyle ki, Rıfkı, annesiyle henüz köyden kaçmadan önce, annesini saçından sürükleyenlerden biri dedesidir. 


Kitabın girişinde yerin 2500 metre altındaki bir araştırma merkezine, bir tamirhaneden asansörle inilmesi durumu var. Yerin altına 2,5 km'lik bir inişin ne kadar süreceğini kestiremiyorum. Ayrıca kitabın son kısmında, tamirhanede daha doğrusu araştırma merkezinde bir çırağın tek başına bırakılması ve kafasına göre cihazları kurcalamasında mantık hataları 


var. Merkezde hiç mi güvenlik prosedürü yok? 


Son olarak kitap rahatça okunabilecek bir dille yazılmış. Özellikle Şeref Baba'nın ekibinin kendi aralarındaki konuşmalarının günlük hayata yakın 


olması kitabı eğlenceli hale getiriyor. 


Başka bir kitap incelemesinde görüşmek üzere... 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ - Yanay Zekâ Mahkemeleri 


Mehmet Sancar Gürci 


Sanık 207 


“Ölürüm. Yeniden doğmak üzere...” 


Soğuk ve karanlık bir odanın içindeydim. Bir sandalyeye oturuyordum. Önümde bir masa ve onun üzerinde cılız sarı bir ışık yayan lamba vardı. 


“Sanık 237. Sorgulama başlamıştır. TİN adıyla anılan seri katil sen misin? Söyle!” 


Ses masanın diğer tarafında duran polis olduğu belli olan bir heriften geliyordu. 


“Hayır... Yani hayır... Ben katil değilim.” 


“O adamları öldürmeni anlarım. Kadınları... 
Neyse. Ama neden o çocukları da öldürdün?” 


Terliyordum. 
“Bedi...” 
Burası kesinlikle bir simülasyondu. 


“Söyle itiraf et! Sekiz yıldır seni arıyoruz. 
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irat...” 


Karşımdaki adamda simülasyondaki bir polisti. 
Belki gerçek biri bile değildi. 


“Ben...” 


Adam yerinden kalkıp boğazıma yapıştı. Bir ağız dolusu küfür etti. 


“Söylesene robot! İtiraf et! 
“Ben... Ben hatırlamıyorum.” 


“Biri seni uzaktan kontrol mü ediyordu yoksa. 
İtiraf et!” 


“Bini...” 
Ağlamaya başlamıştım. 


“Ağlıyorsun ha? Demek ki senin gibi yapayların da duyguları oluyormuş. Keşke bu duygular o zavallıları öldürürken de olsaydı.” 


Polis, odadan çıktı. Lambanın yaydığı cılız ışık kayboldu. Karanlıktaydım. Adamın söylediklerini kafamda sürekli tekrarlıyordum. Ama sorduğu sorulara cevap veremiyordum. Çünkü hatırlamıyordum. 


HATIRLA! ONLARI NASIL HALLETTİĞİNİ HATIRLA! 


Hangi yılda olduğumuzu bile hatırlamıyordum. 
2102? 2103? Ama kesin milenyumdan birkaç yıl sonrası olmalıydı. 


HATIRLA! ŞU ASİT SİLAHIYLA 


ÖLDÜRDÜĞÜN HERİFİ HATIRLA! 


Buradan önceki hayatımı düşünmeye başladım. 
Bir şeyler hatırlıyordum. Anaşehir? in güney kısmında lüks denilebilecek bir evde kalıyordum. O ev efendime aitti. Efendim, orta yaşlarında bir insandı. Her hafta başı bana para verirdi. Bunları düşünürken uyuyakaldım. 


“Uyan! Uyansana robot!” 


Uyandığımda karşımda iki adam duruyordu. 
İkisi birbirinin aynısıydı. Aralarından biri 


“Gidiyoruz. “ dedi. Kolundaki küçük saati çevirmeye başladı. Bulunduğum ortam değişmişti. 
Apaydınlık bir yerde, koskoca bir salonun ortasındaydım. Sağımda solumda, önümde arkamda insanlar vardı. Etrafa baktığım sırada büyük bir “pat” sesi duyuldu. 


“Duruşma başlamıştır!” 


Bir mahkeme salonunun içindeydim. Daha deminki “pat” sesini çıkaran herif -sanırım hakim oydu- bir şeyler söylüyordu ama anlamıyordum. Anlık bir algılama sorunu yaşamıştım. 


“Sanık 237. On yetişkin erkek, sekiz kadın ve iki çocuğu öldürmekle suçlanıyorsun...” 


“Hatırlamıyorum.” 


“Hatırlamadığını 237. o Ama 


hatırlayacaksın.” 


biliyoruz 


Sanık 237 - Mehmet Sancar Gürci 


Yanımdaki iki polis, iki koluma da bir saat taktılar ve o saatleri aynı anda çevirdiler. Bulunduğum ortam yine değişmişti. Müstakil bir evin bahçesindeydim. 
Karşımda orta yaşlarında olduğu belli olan, elleri iple bağlanmış dört kadın duruyordu. Bana doğru “Dur! Ne olur yapma!” çığlıkları atıyorlardı. Onlara “Hayır! Ben size zarar vermem.” dedim. Ama onlar beni ne görüyor ne de duyuyor gibiydiler. Arkamdan bir adam geldi ve önüme geçti. Kadınlardan birinin saçından tutup ağzına silahı koyup... O sırada diğer kadınlar çığlıklar atıp ağlıyorlardı. Ve sıra diğer... Adam yüzünü döndü ve o an anladım. O adam bendim. Artık hatırlıyor gibiydim. 


DEMEK HATIRLIYORSUN! 


Kendimi izliyordum ama o ben değil gibiydi. Yani ben cani biri değildim. Kimseyi incitmeyi istemeyen biri bunu nasıl yapardı. Ama o an hatırlıyordum. O kadınları ben öldürmüştüm. 


EVEEEEEET! ŞİMDİ HATIRLIYORSUN. 


Kafamda oradan oraya dönüp duran bir ses vardı. 
İçimde sanki benden başka bir ben vardı. 


BENİ DE HATIRLAYAKSIN! 


Kollarımdaki saatler kendiliğinden dönmeye başladı ve yine mahkeme salonunda belirdim. 


“İtiraf et! O kadınları sen mi öldürdün?” 


“Evet. Ben...” 

“Diğerlerini de göreceksin. Ve bize itiraf edeceksin!” 

Tekrar etrafıma bakıyordum. Bana nefret 


gözleriyle bakan insanları görüyordum. İçlerinden neler geçiriyorlardı acaba. Karşılarında bir katil bir vardı. Hem de suçunu itiraf etmiş bir katil, Ama sadece öldürdüğüm dört kadını hatırlıyordum. Sanırım daha hatırlamadığım çok kişiyi öldürmüştüm. 


LAZER BIÇAĞINI HATIRLA! 


Kolumdaki saatler tekrar dönmeye başladı. 
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Ortam yine değişti. Bir müstakil evin içindeydim. 
Karşımda üç erkek ve üç kadın, elleri bağlı bir şekilde duruyorlardı. Üzerlerinde gelin ve damatlıklar vardı. 
Diğer ben, onlara karşı küfürler savuruyordu. Elinde lazer bıçağı vardı. Küfürler savurmayı bitirip onlara karşı şeytani bir gülüşle bakmaya başladı. “Ben bir ruhum. Beni sadece ben size görünmek istediğimde görebilirsiniz!” diye bağırdı. Elindeki lazer bıçağıyla hepsini... Titriyordum. Bunları da o an hatırlamıştım. 
Sanki biri belleğimden bu anları silmişti. Ama bir şekilde tekrar hatırlıyordum. Diğer ben, öldürdüğü kişilerin alınlarına asit kalemiyle “TİN” yazdı. 
Yüzündeki gülümseme arttı ve daha da artıyordu. 


Kolumdaki saatler tekrar dönmeye başladı. 
Tekrar mahkeme salonundaydım. Hakim bana bir şeyler söylüyordu. Ortam değiştirmenin sersemliğiyle onun dediklerini anlamadım. 


“İtiraf et! oOÜç kadın ve üç erkeği sen mi 


öldürdün?” 
Ve yine... 
“Evet. Ben...” 


Kollarımdaki saatler birkaç kez daha döndü. 
Yine aynı müstakil evden mahkeme salonuna ortam değiştirip durdum. Diğer ben acımasızdı. Öldürdüğü kişilerin alnına asit kalemiyle “TİN” yazıyordu. O kurbanları öldürülürken görmek bana tarifsiz acılar yaşatıyordu. Ama hatırlıyordum onları öldüren bendim. 


TABİİ Kİ SENDİN, TABİİ Kİ BENDİM! 


Kollarımdaki saatler tekrar dönmeye başladı. 
Ama bu sefer o önceki müstakil evde değil, çok daha lüks bir evin içindeydim. Karşımda yaşlı bir adam ve kadın vardı. İkisinin de elleri bağlıydı. Yaşlı adam, diğer bana (cani bana) “Bu sen değilsin. Sen bize bunu yapmazsın!” diye bağırdı. Diğer ben, “Evet, o yapmaz ama ben yaparım.” dedi. Kadın çığlıklar atıyordu. Yaşlı adam, “Bana “efendim?” derdin. Hatırlasana! Efendini hatırlamıyor musun?” dedi. Diğer ben, yaşlı adamın gözlerine bakıp kısık bir sesle “Benim hiçbir zaman 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Sanık 237 - Mehmet Sancar Gürci 


efendim olmadı.” dedi. Ve arkasındaki asit silahının namlusunu adamın ağzına koydu. Ve tetiği çekti. Yaşlı adam, on saniyede eridi ve bir hiç oldu. Ve sonra yaşlı kadına... Yine aynı şey oldu. Tam o sırada küçük ayak sesleri duyuldu. Bulunulan odanın kapının aralığından odanın içine bakan iki çift göz gözüktü. Sonra o gözler kayboldu. Diğer ben o odadan çıktı ve başka bir odaya girdi. Beş odayı daha aradıktan sonra yataklı bir odaya girdi. Yine yüzünde o şeytani gülümseme belirdi. 
Yatağın altına eğildi. Orada iki erkek çocuğu vardı. 
Çocukları yatağın altından çıkardı. Ve arkasındaki asit silahını çıkarıp... Hayır bunu izleyemezdim. 
Bu yaşanmış olamazdı. Bir kişi her ne olursa olsun bu kadar cani olamazdı. Bunları yapan kendimden tiksindim. Artık her şeyi hatırlıyor gibiydim. Kendime lanetler okuyordum. 


İŞTE, HATIRLADIN! 


Kollarımdaki saatler dönmeye başladı. Yine mahkeme salonundaydım. Hakim yine aynı soruyu sordu ve ben yine aynı cevabı verdim. 


“...ama her şeye rağmen bunları yapan ben olamam. Ben, böyle cani... Ben insanları... Ben efendimi... Ben çocukları öldüremem. Ben öldürmek üzere programlanmadım.” 


“Biliyoruz, Sanık 237. Doğruyu söylemek gerekirse onları tam olarak sen öldürmedin 237. 
Onları bir virüs öldürdü. Senin içine giren bir virüs. 
Senin hafızanı ve sana yaptırdıklarını silen bir virüs. 
Biz bu simülasyonda gördüğün herkes, aynı kişiyiz. 
Bir tek sen farklısın. Ve bizim kararımız şu ki virüsün silinmesi için resetlenmelisin ve yeniden doğmalısın.” 


“Ölürüm. Yeniden doğmak üzere...” 
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Esra Uysal 


Değişenler 
Yüce Ağanoğlu 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ütünhanlemiler Seçtiklerim 


Yi: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni wrüs farklı bir insan türünün oluşmasına sebep olmuştur: Değişenler 

Virüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde birçok hayvan türüne de bulaşmıştır. 

Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 

Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir. 

Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. 
Kitap, yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. 

Yaşam süreniz boyunca bu tür gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyan niteliğinde bir kılavuzdur. 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 148 
Yayınevi: Cinius 


Gelecek, paralel evrenler, alternatif zaman dilimleri, doğa yasalarına aykırı teknolojiler, bilim ve teknoloji üzerinden alternatif hikayeler... Dış uzay, başka dünyalar, tanımlanamayan canlı türleri... Sibernetik, nanoteknoloji, yeni politika ya da toplumsalsistemler... 
Keşfedilendünyalar... Zamandavemekandayolculuk... 
Hatta geçmişin yeniden düzenlenmesi, fantazyalar... 
Fantastikler... Ütopya... Distopya... Alternatif türler, dünyanın sonu, cyberpunk... Süper kahramanlar... 
Üzerine 1984, Blade Runner, Metropolis... Her çeşit alternatif kurgu... Bilim kurgu, bilimin kurgusu... 
Böylesi zengin bir dünyanın kurgusu olan bilimkurgu filmleri, bilinen gerçekliğe aykırı hikayelerle, alternatif gerçeklikleri zengin bir görsellik ve hayal dünyasıyla seyircisine sunarlar. Bu kitapta bilim kurgu sinemasını okumaya çalışan yazarlar, zengin örneklemleriyle kurgusal öğeler içeren bu yaratıcı çalışmaları, yapısalcılık yöntemiyle irdeliyorlar. Filmler üzerinden gerçekleştirilen göstergebilimsel çalışmalar, tüm bu renkli temaları ve kurguları çözümlemeyi amaçlıyor. 


Basım Yılı: 2011 
Sayfa Sayısı: 156 
Yayınevi: Derin Yayınları 


ilim Kurgu Sinemasını Okumak 
F. Neşe Kanlan / Gülin Terek Ünal 


BİLİM KURGU SİNEMASINI 
OKUMAK 


“Gösterdebilimsel 


F.Neşe KAPLAN (—OW£  GülinTEREKÜNAL 
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Kısa Öykü - Bölüm 1 


Ezgi Su Yıldırım 


Arınma 


Umutlar tükendiğinde neye koşarsın? 


Tanrının ince eleyip sık dokuduğu bu dünyaya gelişimizi Oo sorgulamayı (o sürdürürken O tanrıcılık oynayanlar, tıpkı yüzlerindeki yalancı gülücükler gibi egolarını tatmin etmeye yeminliydiler. Ah, onların ameliyatlarla güzelleştirilmiş o meleğimsi çehreleri! 
Bir sirk burası, çılgınların ince iplerden sallandığı. 


Bense zihnimde canlandırdığım ateş böcekleri misali göz alan topları havaya atıp, tutup, tekrar havayla (o buluşturuyorken, o karşımdaki (o çocuğun annesine ağlayarak o oyuncağı istemesini izliyordum; güzel mi güzel bir bebek. Tanrıcılığın bir başka ürünü, kusursuz yüzlere aç, hastalıklı ruhlar. 


Gece... Yıldızlar, “Bakın biz de buradayız!” 
diye haykırıyorken ben burada ne yapıyordum? Bu duvarları al rengine boyanmış dükkanda; insanların engin hayal güçlerini fabrikalarda üretip kapitalizmin 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o müthiş açlığına sunduğu mekanlardan sadece birinde, oyuncakçıda. Renk renk bebekler muntazam bir düzenle dizilmişken ben, her birini yılmadan, sıkılmadan inceliyordum. 


Gece... Merhaba yıldızlar, yine kavuştum size! 
Sizler de buradasınız... Peki burası neresi? 


Aklımdaki soruların hepsi bir kayışın ucuna toplanmıştı adeta. Çelimsiz bir kayış değildi bu asla! 
O sorulara yaraşır, kalın bir kayıştı. Kuvvetliydi. 
Fakat her ne kadar kuvvetli olsa da o kayış, ben artık kopmasını beklemek istemiyordum. Bir yay gibi fırlatmak veyahut kum taneleri gibi avuçlarımdan düşmesini arzuluyordum. Geceye salınmasını... ki yıldızlar da görebilsin nasıl bir girdabın içinde dönüp durduğumu. 


Ah, yıldızlar! Keşke insan gibi zalim bir varlığı izlemeseydiniz geceye ortak olup; onu izleme yükümlülüğüne bindirilmek için fazla güzel ve safsınız. Ah, yıldızlar... keşke bir olup yüreğime hücum 


edebilseydiniz, böylelikle onu aydınlatır, bir ümit, bu geceye de bir son verebilirdiniz. Belki de her şeyin bir sona ulaşacağı bu geceye. 


Ansızın, o yıldızlardan biri düşüvermişçesine yüreğime, bir isim canlandı zihnimde. Takeshi. Evet, Takeshi... Koşulsuz sevdiğim... 


Kimdi o? Bu geceyle ne bağlantısı vardı? 
Yürürken dev neon tabelaların işgal ettiği sokaklar boyunca, kayıştaki sorular kopmak için onun isminin üzerinde toplanmıştı. 


TAKESHİ. 


O da beni düşünüyordu, bunu iliklerimde dahi hissedebiliyordum; yağmur damlaları bir olup beni eritmeye çabalarcasına üzerime üzerime düşerken Takeshi?nindesabırsızlandığınıduyumsayabiliyordum. 


“Ben seni düşünüyorum kardeşim,” demişti bir zamanlar bana. 


Ah, Takeshi... Aniden nükseden bu ağlama 


ihtiyacını nasıl sindirebileceğimi, yenebileceğimi bilemiyorum. 
Buluşmaya geç mi kalıyorum? Bedenim 


istemsizce geri geri gidiyordu sanki. Hissettiklerimin hepsini aylar öncesinin berraklığında tadabilseydin keşke. 


Ne oldu da bu hale geldik? 


Önümdeki Klon Fabrikası yazan devasa, fuşya rengi neon tabelaya bakarken, kaküllü, ırkının kalıtımsal özelliği olan badem gözleri kocaman genç bir kadın, o devasa tabelayı tutarak hologram suratıyla göz kırpıyordu. Ancak onu gördüğümde bu sokağa ne zaman geldiğimi fark edebildim ve üzerime akın akın yağan insanları hor bakışlarla süzdüm. İnsanlar... o kadar fazlalardı ki verdikleri nefesi ben soluyordum adeta. Çağımızda gecenin gündüzden farkı olduğu pek söylenemezdi ve son zamanlarda gündüze nazaran daha da kalabalıklaştığına şahit oluyordum. 


Arınma - Ezgi Su Yıldırım 


Bir başka dükkana ve devasa neon tabelasına yönlendirirken (o bakışlarımı, onu görüyordum... 
Takeshi?yi. 


Yine devasa olan, bu sefer tabela değil ekranın içinde, saygıyla eğilerek gazetecileri selamlıyor, o tükenmek nedir bilmez samimiyeti ve sıcaklığıyla kalplere nazik dokunuşlar bırakıyordu. Yanındaki kişiye gidiyordu gözlerim. Evet... gecede, hemen yanımdaki genç kızlar ekrana bakar bakmaz “Kai!” 
diye haykırmaya başlamışken, kapüşonumu daha da öne doğru çekerek iyice karanlığa bürünüyordum. 


“Klonlanan ilk insan Kai Nakamura, bizimle neler hissettiklerinizi paylaşmak ister misiniz?” 
diye soruyordu melek yüzlü, tanrıcılığın ihtişamına kapılmış gazetecilerden biri. 


“Bu... bu muhteşem bir duygu,” diye cevaplandırıyordu Kai Nakamura ona yöneltilen soruyu, utangaç bir tavırla. 


“Peki ya siz Takeshi Kato? Sizin de aynı duyguları paylaştığınız doğru mu?” 


“Evet,” diye cevaplıyordu Takeshi, aynı içi boş bedeni, tıpkı Kai gibi utangaç bir ifadeyle. 


Tekrar tekrar yılmadan yayımlanan, seneler öncesinin basın toplantısının olduğu bu video kaydını o kadar çok izlemiştim ki artık midem bile bulanmakla meşgul olamıyordu. 


Yanımdaki uzun, sütun bacaklı genç kızlar, rengarenk saçlarla kaplı kafalarını ani hareketlerle sallayarak “Ah, ne kadar da tatlılar!” diye hormonal bir yakarışta bulunuyorlarken ben, “O bacakları acaba ne kadara yaptırdılar?” diye düşünerek yoluma devam ediyordum. 


Klonlanan ilk insan... Kai Nakamura. Uzak Doğu Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı, tüm dünyaya iftiharla sunduğu deney oyuncağı. Burada oyuncak Kai mi yoksa Takeshi mi oluyordu? Aklıma ansızın az önceki, al rengine itinayla boyanmış iç karartıcı oyuncakçı dükkanı ve çocukluğunu yaşamaya çalışan ancak medya 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yüzünden direkt yetişkin olmaya zorlanan o küçük insan geliverdi. Nasıl bir dünyada yaşıyordum böyle? 
Önümdeki kalabalığa dalmışken gözlerim, şimdi daha net görüyordum ne hale geldiğimizi. Tüketim öyle bir çılgınlık haline gelmişti ki dünyaya yeşillikleri ekmek yerine daha çok Takeshiler yaymışlardı. 


Daha çok, daha çok... daha, daha, daha! 


Dev binalar arasında karınca suretine bürünerek yürürken, yanımdan insanlar ve oyuncakları klonlar amaçsız hayatlarına amaç ararken, arabalar havada zikzaklar çizip, hızlı tren yerin metrelerce yükseğinde tüm şehri elden geçirirken kafamdaki karmaşaya bir son vermek uğruna yürüyordum. Sadece yürüyordum. 
Onlar gülücükler saçıp ameliyatlı, kusursuz suratlarını sergiliyorken ben, kapüşonumu daha da öne çekiyordum. 


Beni ne bekliyordu bu gece? 
Takeshi ne hakkında konuşmak istiyordu? 


Bu doğru bir soru muydu? Ne hakkında konuşmak istediğini çok iyi biliyorsun, diye bir ses zihnimde yankılanarak benimle alay etmeye başlamıştı. 


Ekolu ses zihnimde yankısını sürdürüyorken akıllırehberime* bir mesaj düştü ansızın. 


Ve yüreğim hop etti... 


“Gece... Saatler on ikiyi bulduğunda... Nerede olacağını çok iyi biliyorsun, kardeşim. Gel Kai... gel ki bu keşmekeşe sen de ortak ol!” 


Heyecandan elim ayağım titremeye başlamışken, ister istemez “Keşmekeşe ortak olmak mı?” diye düşünerek yüzümü ekşittim. 


Ben o günden beri bitip tükenmeyecek bir kargaşanın içinde sürüklenip duruyordum zaten Takeshi. Kardeşim... Ne oldu da bu hale geldik? Bunu neden yaptın? 


“Siz Kai Nakamura, klonlanan ilk insan olarak tarihe adınızı altın harflerle yazdırdınız. Dünya bir kez 


42 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2019 / sayı 30 


daha gördü, Uzak Doğu Cumhuriyeti'nin tek ve gerçek lider olduğunu!” 


Araştırma Merkezinde yattığı zamanlarda, bir proje olan Kai Nakamura'ya söylenen en berrak sözlerdi bunlar. Amaç yine aynı gibi gözüküyordu... 
Yine ve yine en iyi olmanın arzusu, aşık atmak ve daha, daha, daha fazlası için ilk adımı atmış olmak. 


“İnsan...” demişti bana bir zamanlar Takeshi. 
“Çok tuhaf bir varlık Kai, onu anlamakta öyle zorluk çekiyorum ki... seni anlamakta.” 


Dayanamayarak hemen sağ tarafımdaki bir dükkanın camına yapıştım ve kapüşonumu biraz olsun kaldırarak yüzümü seyre daldım. Dokundum elmacık kemiklerime, derimin pürüzsüz dokusunu hissetmeye çalıştım. Mide bulandıran video kaydındaki gibi gençlik ışıltısı saçmıyordu artık suratım... Ardından gözlerime baktım; Badem şekilli, kara kuyuları andıran gözlerim Takeshi'ninkilerle aynıydı. Ve bu gözlerimizdeki mana ilk zamanlar aynı olmasına karşın senelerle değişime uğramıştı. 


Takeshi... ayak uydurmakta zorluk çekmeye başlamıştı. Pek çok kez sinir krizleri geçirerek anlayamadığını dillendiriyordu. 


“Doğayı,” demişti Takeshi. “Siz insanlar doğayı katletmişsiniz, Dünya'yı!” 


“Hayvanlar...” oOdiye oyakarmıştı Oo Takeshi. 
“Siz onları sırf boynuzları için veyahut derisi için katlediyorsunuz! Daha pek çok, önemsiz, düşüncesiz arzularınız için!” 


En başlarda ortak olan düşüncelerimiz ve hislerimizin zamanla ayrıma uğramaya başlaması gecikmemişti. Takeshi benken, farklı bir bireye olan dönüşümünü günlere sığdırarak izler olmuştum. Ona olan koşulsuz sevgim bunu o kadar ağır bir darbe olarak görmüştü, adeta yüreğime ağır bir memeli hayvan çöreklenmişti ve o günlerden beri firar nedir bilmemişti. 


Takeshi'deki bu farklılık diğer klonlara da 


yansımaya başladığında tehlike çanları tüm dünya için çalmaya başlamıştı. Onlar, asıl bedenleriyle bir olan duyguları hissetmek yerine, zamanla kendi gözleriyle ve  bilinçleriyle (oyorumlayamaya (o başlamışlardı tanrıcılığın sonucu geldikleri dünyayı. 


Ve onların bir bebek misali masumiyet taşıyan benliklerine, gördükleri çok ağır gelmişti. 


Sorgulamaya başlayan klonlar demek, tehlike demekti. Uzak Doğu Cumhuriyeti Konseyi, yaşanan bu karmaşaya çözüm bulmakta gecikmemişti ve hepsine, bileklerine geçirdikleri oçiplerle klon olduklarını vurgulan kimlikler vererek adeta büyükbaş hayvan gibi damgalanmıştı. Ve Uzak Doğu ile başlayan bu ayrımcılığın tüm dünyaya sıçraması da elbette gecikmemişti. 


Takeshi... O damgayı aldığı gün yüzünde oluşan ifadeyi kesintisiz, tuttuğum solukla izlemiş, hafızam ise bugüne dek muhafaza edebilmişti. O... öfkeliydi. 


Ve öfkesini tüm dünya aynı anda, dev ekranlardan izlemişti. Neticede o ilk klondu ve herkesin ilgi odağı, aynı zamanda diğerlerinin örnek alması gereken rol modeliydi. 


Daha o zamanlar sezmeliydim ne gibi planlar döndüğünü zihninin karanlık perdeleri arasında. 


Akıllırehberime düşen bir başka mesaj bu sefer zihnime yansımıştı. 


“Vardım. Seni bekliyorum.” 


“Hesaplaşacağız,” diye kısacık bir açıklama getirmişti neden benimle görüşmek istediğine dair, günler önce. Oysaki son zamanlarda aramız o kadar açılmıştı ki yüreğim onun hasretiyle kavrulurken ben, akıllırehberime ansızın düşen mesajla heyecandan kendimden geçmiştim. 


“Sana her şeyi anlatacağım, benim gözümden görmeni sağlayacağım.” 


Buluşmak istediği mekan, bizim henüz bir 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olmamızın ardından ilk dışarı çıkışımızla geldiğimiz yer olmalıydı. Araştırma Merkezi'den kurtulur kurtulmaz, peşimizdeki korumalar eşliğinde buraya getirmiştim onu. 


Şimdi, rengarenk atlı karıncalara, çarpışan arabalara, kamikazelere kayıtsızca baktıktan sonra gözlerimi en son oraya kenetledim; buraya ilk gelişimizde bindiğimiz, kocaman büyüklüğü ile adeta tüm şehre kafa tutan, dairesel alete... Dönme dolaba. 
Hislerimiz birken tattığımız heyecanla, adrenalin sayesinde büyülenmiş gözlerle rüzgâr tenimize değerken, hologram çarpışan arabalara aldırmaksızın havanın soğuğunu hissederek çarpmıştı kalplerimiz. 


İnsanlar ve damgalanmış klonlar etrafa balık istifi gibi yayılmışken bu bulanık suda onu görmem çok zor olmadı. Dönme dolabın koca canavar suretinin önünde, benim aksime bordo paltosuyla dikiliyor, o da bana doğru bakıyordu. Etrafa yayılmış renkler öyle alacalıydı ki gözlerim sulanmıştı. Peki bu sulanma renklerin alacalığından dolayı mıydı gerçekten, yoksa zar zor geçen günlerin ardından onu görmemden mi kaynaklanıyordu? 


İnsanlar gülüyor, düzen onları avuçluyor, sivri pençeleri arasında sıkıştırıyor, hatta ve hatta yeri geldiğinde kanatıyor... 


İnsanlar yine de gülüyor, duyuları kör, yine de gülüyor, fotoğraflar çekiliyor, akıllırehberlerine yükleyip tüm dünya ile paylaşıyor, yalnız kaldığında ise göz yaşları nehirleri dolduruyor... 


İnsanlar... 


Kalabalığın arasındaki tek kapüşonlu suret olarak devam eden yolcuğum, onun tam karşısına vardığında son buldu. 


Bedenini hafifçe öne doğru eğerek selam verdi ve “İnsanlar...” dedi Takeshi, sanki günler öncesi gibi düşüncelerime ortak olabilmişçesine. “Veba gibi,” diye tamamladı cümlesini bana bakarak. 


Yutkundum. Tek yapabildiğim buydu. 


www.yerlihilimkurgu.com 43 


“Ta-Takeshi...” Gözlerim iyice dolmuş, onu görmemle söyleyeceğim sözcükler ayna karşısında defalarca prova edilmesine rağmen, terk edip gitmişti beni. Çaba boşa çıkmış, ayna paramparça olmuştu. 
Nedenini ve varlığını idrak edemediğim bir şey boğazımı sıkmışken sadece kekeleyebilmiş ve uzun uzun ona bakmıştım. 


Bakıyordum ona, benliğimden bir parçaya. 
Takeshi?ye... kardeşime. 


Karşısında un ufak mı olmuştum yaşlar yanaklarımla buluşup sivri çeneme doğru yol almışken? 
Rezil mi oluyordum bedenim istemsizce sarsılıyorken? 


Kara gözleriyle beni kayıtszızca inceliyordu ve bu esnada uzun sureti çevredekilere aldırmaksızın dikiliyor, kan rengi paltosunun etekleri havadaki tatlı esintiyle dalgalanıyordu. 


Gür, kara kaşlarını hafifçe çatarak “Gel,” dedi, oldukça anlayışlı bir tavırla ve beni kolumdan tuttuğu gibi dönme dolabın metalik koltuklarından birine oturtturdu. “Seninle biraz gezintiye çıkalım.” 


Devam Edecek... 
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Morpheus 
Yazı Dizisi - 1 
1. Bölüm 


bilimkurgu ve Felsefe 


u yazı dizisinin üç bölümden oluşmasını planlıyorum. Birinci bölüm “Doğa Üzerine, ikinci 

bölüm “İnsan Üzerine' ve Üçüncü bölüm “Toplum üzerine? olacaktır. Her bölümde ana temalara —doğa/insan/toplum- dair felsefi bakış süreci kısaca özetlenmeye çalışılacak ve bu aşamada söz konusu temanın bilimkurguyla olan derin ilişkisinin kavranılmasına çalışılacaktır. 
Oldukça zor bir işe girişmiş olmamın farkında olarak elimden geldiğince kısa ve anlaşılır kılmaya çalıştığım bölümlerin her birinin sonunda o alanlarla ilgili kült olmuş bilimkurgu yapıtlarından örnekler vererek konuyu daha somut bir hale getirmeye çalışacağım. 


Yazı dizimizin ilk bölümü “Doğa üzerine 'olacaktır. Bu bölümde felsefenin başlangıcına kısa bir bakış attıktan sonra doğa felsefesinin tarihi süreç içerisinde sosyal, kültürel ve siyasal yapılar üzerindeki etkin rolüne değineceğim. Ardından Felsefenin birinci teması olan doğayı olduğu gibi keşfetme çabasının sonuçları ve tüm bu sürecin bilimkurgu yapıtları ile olan derin ilişkisini ortaya koymaya çalışacağım. 


Eğer uzun süren yazı dizilerini okumayı sevmiyorsanız en sonda ulaşacağımız nihai yargıyı en başta söyleyeyim nitelikli bilimkurgu ile felsefe arasında oldukça sıkı bir bag vardır. 
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DOĞA ÜZERİNE 


İşte başlıyoruz... 


Modern düşünce sisteminin temeli olan felsefenin ilk olarak, doğayı doğaüstü güçlere atıfta bulunmaksızın olduğu gibi anlamaya çabalayan Miletoslu düşünürlerden Thales ile başladığı kabul edilir. Bilindiği üzere Thales doğaya dair o güne kadar süregelen mitolojik, mistik ya da Tanrı ile ilişkilendirildiği için dini sayılabilecek tüm anlatıların ya da kabullerin ötesine geçerek doğanın varoluşuna dair yeni bir açıklama getirme çabasına girmiştir. 
Thales döneminin tüm kabullerinin ötesine geçerek doğanın/evrenin özünün “su” olduğunu düşünmektedir. 
Ona göre her şey suyun bir başka şeye dönüşümünden ibarettir. Tabii ki onun sudan kastının ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. O suyun ve yağmurun doğaya ve canlılara hayat verdiğini düşünerek böyle bir sonuca ulaşmış gibi görünüyor. Thales'in ulaştığı sonuç her ne olursa olsun doğanın ne olduğunu kendi aklıyla anlamaya çabalaması ve buna dair kişisel ve soyut bir fikir üretmesi felsefi düşüncenin başlamasının fitilini ateşlemiştir. Thales'ten asırlar sonra gelecek olan Kant'ın aydınlanmayı “Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.” şeklinde tarif ettiğini hatırladığımızda Thales'in bu çabasının insan türünün düşünsel evrimi açısından ne kadar büyük bir 


öneme sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz. 


Kimileri Antik Yunan'dan daha önce Mısır, Hint, Ortadoğu ve Çin'deki bir takım mistik ve mitolojik düşüncelerin varlığından ya da bu bölgelerde matematik ve astronomiye dair bazı bilgilerin biliniyor olmasından yola çıkarak bu başlangıç noktasının kabulüne karşı çıkar. Bunun Yunan felsefesini fazlaca 


abartma anlamına geldiğini düşünürler. Onlara göre bu 


Morpheus - Bilimkurgu ve Felsefe 


kabul diğer medeniyetlerin felsefenin başlangıcına dair 


yaptığı katkıları görmezden gelme anlamını taşır. 


Sonuçta bu minvalde eleştiriler olsa da evren üzerine mistik, mitolojik ve dini düşüncelerden arınmış sistemli düşünmenin Yunan felsefesiyle başladığında herkes hemfikirdir. Bu düşünme biçimi zaman içinde günümüz bilimlerinin doğuşuna neden olacaktır. Bu anlamda Antik Yunan'da ortaya çıkan doğayı anlama çabasının bilimin ve bilimsel düşünmenin temeli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bilimin, bir edebi tür olarak bilimkurgu açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu -hatta temel referans noktasıdüşünülürse felsefe ile bilimkurgu arasındaki derin ilişki daha iyi kavranacaktır. 


Bu kısa girişten bile anlaşılacaktır ki; Felsefe bilimsel düşünceyi ve bilimi, bilim ise bilim referanslı kurgusal düşünme biçimi olan bilimkurguyu (edebi bir tür olarak, yoksa düşünce biçimi olarak ilkçağlardan beri var olduğu söylenebilir) doğurmuştur. 


Yukarıda bahsi geçtiği üzere felsefenin temel konularının başında varlığı kendisi olarak ele almak (ontoloji) yani doğayı olduğu gibi anlama çabası gelmektedir. Bu çaba zaman içinde doğanın ne olduğuna/olabileceğine dair kabullere göre birbirinden farklı sosyal, kültürel, siyasal ve politik sonuçlara yol 


açmıştır. 
Peki doğa/evren gerçekte nedir? 


Doğa Tanrının bir eseri bir yaratımı mıdır? Yoksa bir şekilde bir zorunluluk eseri kendiliğinden var olagelmiş kaotik bir varlık alanı mıdır? 


Doğa denilen şey gerçekten bir varlık mıdır yoksa rüya ya da hayal gibi aslında objektif varlığı 


olmayan bir algısallıktan mı ibarettir? 
Doğa bir saatin çarkları gibi kendiliğinden 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işleyen mekanik bir yapı mıdır yoksa doğanın kendisi 


tümden canlı bir organizma mıdır? 


Doğayı aşkın doğanın dışında herhangi bir gerçeklik var mıdır yoksa tüm gerçeklik doğadan mı ibarettir? 


Ebetteki bu sorular çoğaltılabilir. Bu soruların cevaplarına dair kabulleriniz aynı zamanda toplumsal yapınızı (sosyokültürel/siyasal/politik) inşa etmede temel rolü oynayacaktır. Örneğin hakim görüş olarak doğanın bütünüyle Tanrının eseri/yaratımı olduğu düşünülen/kabul edilen Ortaçağ'da toplum tanrısal kurallara göre şekillendirilmiş (İncil ve Kilisenin etkisi), iktidar kuvvetini doğrudan Tanrıdan aldığını ilan etmiş (Papalık ve Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olması), insanın mutluluğa ancak tanrısal iradenin bir yansıması olan otorite tarafından konulmuş kurallara göre yaşaması halinde ulaşabileceği kabul edilmiştir. 
Doğanın kendi başına var olması muhtemel mekanik bir düzenek ya da varlığını kendinden başkasına borçlu olmayan canlı bir organizma (bir tür panteizm) gibi görülmeye başlandığı Rönesans ve Fransız aydınlanmasından itibaren iktidar göksel ve tanrısal tabanlı gücünü yitirmiş, egemenlik Tanrı katından halka geçmeye başlamıştır. Aynı şekilde bu kabulle birlikte toplumsal yapı tanrısal kurallara göre değil doğanın bir ürünü olan insanın doğasından hareketle yeniden şekillendirilmeye başlanmış bu yapının oluşturulmasında toplumsal sözleşmelerin —İnsan hakları beyannamesi ve anayasalar gibi- önemi ortaya çıkmıştır. Buna dair örnekler çoğaltılabilir. 
Buradaki temel nokta doğaya dair bakış açısının toplumsal, kültürel ve siyasi yapı üzerindeki rolünün 


anlaşılmasıdır. 


O halde anlaşılmaktadır ki insanlık olarak 


düşünsel ogelişim sürecinde karşılaştığımız o ve 


keşfetmek için çaba gösterdiğimiz ilk şey doğa/ 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evrenin kendisidir. Bu çaba bugün CERN gibi evrensel sayılabilecek bilimsel araştırma merkezlerinde hâlâ devam etmektedir. İnsanlık olarak bundan binlerce yıl önce felsefe yoluyla sorduğumuz bir sorunun — çeşitli kabullere dayalı olarak cevaplar üretmiş olsak da- gerçek cevabını hâlâ bulabilmiş değiliz. Evren gerçekte nedir? Bu gerçeklik arayışı ve evrensel objektif gerçekliğin ne olduğunu anlamaya yönelik çabanın bilimkurgu üretiminin temel konularından olduğu aşikârdır. Buradan da anlaşılmaktadır ki bilimkurgunun edebi bir tür olarak ortaya çıkışı her ne kadar bilimsel gelişmenin başlangıcı sayılan 17.- 
18. Yüzyıllara dayandırılsa da aslında düşünce biçimi açısından çok daha eskidir. 


Buraya kadar insanın doğayı anlama çabasından ve bu çabanın insan merkezli sosyokültürel etkilerinden bahsettik fakat bu çabanın doğaya dair etkilerinden bahsetmedik. Doğaldır ki insanın doğayı anlama sürecinin etkilerinin iki boyutu vardır. Birinci boyutu az önce kısmen değindiğimiz üzere insan merkezli olan toplumsal/siyasal düzene dair etkileri, ikinci boyutu ise bu kabullerin doğaya dair etkileri üzerinedir. Bu etkilerin her yönüyle olumlu olduğunu söylemek 


maalesef mümkün değildir. 


Doğayı anlama çabası biraz da zorunlu bir şekilde insanı doğadan ayırmış ve bu süreçte “aklı”, insana metafizik bir boyut katmıştır. Bu fark kimilerince insanı hayvandan ayıran en temel fark olarak görülmekle birlikte insanın doğadan kopuşunun da temel nedeni olmuştur. İnsanın doğadan kopuşu doğanın hammadde kaynağı olarak görülmesi sürecini hızlandırarak medeniyetin ve ilerlemenin doğaya hükmetmek 


Endüstriyel devrim ile bu zihinsel sürecin teknik yönü 


olarak algılanmasını desteklemiştir. 
tamamlanmış ve böylece insan türünün doğada neden olduğu yıkım tüm gezegenin sağlığını tehdit eder hale 


gelmiştir. İnsanın doğaya hükmetme amacı zamanla 


bir tür doğa-insan savaşına dönüşmüş bu savaşta insanın elindeki en büyük silah olarak ise onun aklının ürünü olan teknik/teknoloji devreye girmiştir. Dinsel inanışlar, bazı felsefi kabuller, insan merkezci bilim, sanayi devrimi ve kapitalizm ile doğallaştırılan kültür/ doğa karşıtlığı ve doğanın sömürüsü, küreselleşmenin de etkisiyle ekosisteme onarılamaz zararlar vermeye 


devam etmektedir. 


17. yüzyıl bilimsel devrimi ve ona bağlı gelişen modem bilimin “doğanın fethi ve üzerinde hâkimiyet kurulması” fikrine dayanması doğayı fethetmenin “ilerlemeyi” anlatan bir mecaz haline gelmesine yol açmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya büyük bir karşı ekolojik yıkım ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan toplumunun tüm doğal varlıklarla birlikte kendi türünün devamlılığını da tehdit eden bir “medeniyet” kurması ekolojik sorunların sadece teknoloji ve bilimin yardımı ile çözülemeyeceğini açıkça göstermiştir. 


Özetle; İnsan, kendisine mahsus bir bilinç sayesinde doğayı aşmakta ve bir uygarlık meydana getirmektedir. Duyulur dünyanın ötesinde bir gerçekliği sezme anlamında metafizik bir canlı olan insan, bu yetisi ile tekniği/teknolojiyi yaratarak doğayı egemenliği altına alır. Doğaya boyun eğdirme serüveni, bilincin ortaya çıkmasıyla başlamışsa da modem çağın gelişiyle iyiden iyiye hızlanmıştır. Fakat tam bu noktada, insanın kendi ürünü olan teknoloji, denetimden kurtulup, insanoğlunu kendi dayattığı bir 


var olma biçimine hapsetme tehdidini de taşımaktadır. 


Peki tüm bu anlatılanların bilimkurguyla ilişkisi nedir? 


Aslında dikkatli okuyucular bu anlatılanlardan söz konusu iki alan arasındaki derin ilişkiyi fark etmeleri çok da zor olmamıştır. Buraya kadar anlattıklarımızdan ve bu kısa özetten çıkan sonuca göre evren/doğa-insan- 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bilim-teknoloji arasındaki ilişki üzerine -sanatsal ve edebi yönden- kafa yorma anlamında en etkili çabanın günümüzde bilimkurgu yapıtları (kitap, sinema vb.) 
aracılığıyla ortaya konulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Peki bilimkurgu nedir? Ne değildir? 
gelin birlikte bir göz atalım. 


Bilimkurgunun çeşitli tanımlarına bir göz atacak 


olursak aşağıdaki tabloyla karşılaşırız. 


Oxford bilimkurgu 
“Bilimsel keşiflere ve doğada gerçekleşen olağanüstü 


İngilizce ( sözlüğünde, değişimlere dayanan, genelde gelecekte ve başka gezegenlerde geçen ve uzay ya da zaman yolculuklarını konu alan hayali kurgulardır.” şeklinde tanımlanır. 


Diğer tanımlara göre; 


» “Fen bilimleri ve teknolojik temellere dayalı ütopik konuları fantezi ve serüven şeklinde 


* İşleyen edebiyat” (DÜDEN, 1974: 656). 


* “Bilimsel spekülasyonları bir realite olarak 


sunan ve hayali bir gelecek zamanı şimdiki 


* Zamanda anlatan ütopik roman” (BEST, 1973:249). 


* “Bilimin gelecekteki gelişmelerini hayal gücüne dayanarak anlatan ve bu bilimsel gelişmelerin hayata yaptığı etkileri çoğu zaman uzay yolculuğuyla 


dile getiren hikâyeler” 


»* (Longman Dictionary of Contempoorary English,1987:934). 


* “Fantastik bir olayı canlandırmak amacıyla bilimsel gerçekleri ve bilimsel spekülasyonları hayal gücüne dayanarak anlatan roman” (The Lexicon Webster Dictionary, 1978:859). 


* “Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan 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film, roman vb.”(TDK Sözlüğü, 1988: 187). 


» “(Fen) bilimleriyle edebiyatın birleştirilmeye çalışıldığı bir edebi tür” (Enzyklopadie Brockhaus in 
20 Banden, Bd. 17, 1973:202). 


»* “Konusunu veya arka planını bilimin bazı yönlerinden alan roman, edebiyat” (Encyc-lopedia Americana: 390). 


» “Gelecek çağları, yapılan düşsel yolculukları konu alan, insanlığın evrimini, bilimsel gelişmelerin sonuçların ne olacağını göstermek gereği güden anlatı 


türü” (Yazın e Terimleri Sözlüğü, 1974: 31). 


» “Fen bilimleri ve teknolojiye dayalı ütopik nesir edebiyatı” (WAHRİG, 1968: 3330). 


» “Bilim verileriyle düş gücünün birleşimi” (TDK Resimli Türkçe Sözlük, 1977:83). 


»* “Uzayda, zamanda, başka dünyalarda veya başka boyutlardaki seyahat ve serüvenleri temel alan bilimkurgu hikâyeleri, hayal gücüne dayalı edebiyatın yaygın popüler türüdür” (The World Book Encyclopedia, 1962:175). 


* Bilimkurgu demek altematif bir tarihte alternatif bir mekân ve bu tarih ve mekânda yaşayan alternatif bir toplum kurgusu demektir. Bir kurguyu neyin bilimkurgu yaptığı edebiyat çevrelerinde tartışmalı olsa da herkesin mutabık olduğu tek unsur bilinenden farklı bir teknolojinin ve bu teknolojiyi kullanan -veya buna maruz kalan bir toplumun 


varlığıdır 


Devam edecek... 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ - Yapay Zekâ Mahkemeleri 


Tolga Eliy 


“Jüri kararını açıklasın?” diyerek onay hakkını jJürilere açtı Hakim Bey. 


Herkes kararı tahmin ettiği için çok sürmeden, uzak masaüstü bağlantılar bir bir onay vermeye başlamıştı. Kırmızı butonun o tok sesi doksandokuz ayrı evde yankılanıyor, suçlu olduğu onaylanıyordu. 
Fakat sadece tek bir user cevap vermeden ve oturumunu kapatmadan bekliyordu. Otuz saniye kuralı da aşılınca, güvenlik protokolünün ilk aşaması devreye girdi; 


“Verify captcha — Ekrandaki görsellerde yer alan itfaiye musluklarını işaretle” 


Üç saniye içinde ekranda uyarı çıktı, “User Active. Tekrar soruluyor.” 


“Suçlu” Kırmızı buton ve “Suçsuz” Mavi Buton. 


Yirmi saniye kuralı işlemeye başladı ve; 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“Verify captcha — Ekrandaki görsellerde yer alan elektrik direklerini işaretle” 


Üç saniye içinde ekranda uyarı çıktı, “User Active. Tekrar soruluyor.” 


“Suçlu” “Suçsuz” 


Şu, basit dava sadece bir kişi yüzünden, boşu boşuna uzuyor görünüyordu. Diğer jüri üyelerinden “p#*#*, dür gitsin, Niye yaşasın ki?” vb. yazılar, yorumlara gelmeye başlamıştı bile. Güvenlik, argo sözcüğü algılayıp kamufle ediyordu. Tabii bir daha jüri olamayacak şekilde de fişleniyordu bu User; bilinçli yapılsın ya da yapılmasın. 


Kısa bir bekleme sonrası artık on saniye işledi 


ve; 


“Verify captcha — Ekrandaki görsellerde yer alan otomobilleri işaretle” 


Üç saniye içinde ekranda uyarı çıktı, “User Active. Tekrar soruluyor.” 


“Suçlu” “Suçsuz” 


Cevap hâlâ gelmeyince güvenlik protokolünün 


ikinci aşaması devreye girdi; 


“Baskı altında mısın? Yanında tehlike unsuru 


sayılacak biri mi var?” 
“Call 911” 
“Güvenli — Taramaya izin ver” 


Güvenli seçeneği kısa sürede işaretlenmiş olmalı ki, uzak bağlantıdaki kamera bulunduğu ortamı tarayıp görüntüyü internet sayfasına aktarmaya başladı. Birkaç dakika içinde üç-beş kişinin takip ettiği dava, ilgiyle takip edilen bir davaya dönüşüyordu. Son birkaç saniyede davayı takip sayısı yirmi milyonu geçmek üzereydi. 


Ekranda sıradan bir oda vardı. Çocuk odası olduğu küçük bir yatak, etraftaki oyuncaklardan ve tavandaki, hareketli animasyondan belli oluyordu. 
Ekranın önünde hareket eden sadece bir karış kadar paletli bir robot oyuncaktı. 


Güvenlik protokolü üçüncü aşamadaydı; 


“User aRiN — Sanığın, Yapay Zekâ yapmak, bunu sadece ve sadece kendi yararına kullanmak suçlaması hakkındaki görüşün nedir?” 


“Suçlu” “Suçsuz” 


Cevap tabii ki gelmedi. Bunun yerine ekranın sol üst köşesinde bir uyarı belirdi, “User aRiN yazıyor...”. 


Biraz sonra merak edilen yazı çıktı. 


“Neden?” 


aRİN - Tolga Eligül 


Diğer üyelerden soruya cevap vermeye ya da küfretmeye çalışanlar oldu. 


“Ne neden?” - “Bu bir şaka mı?” - “İşimiz gücümüz var s** k***#**? . “Kimsin sen, kimin adamısın?” - “Çocuk musun sen? Ne biçim insanlar 


ayarlıyorlar. Ne biçim bir yönetim bu?” 
aRiN tekrar yazmaya başladı; 
“Neden yapmış?” 


“Sana neler, sana mı kalmış'lar, konu bu değil”ler? havalarda uçuşmaya başlamıştı. Her türlü sataşma olsa da bir-iki dakika arayla yazmaya devam etti aRiIN; 


“Peki. Sadece kullanmış mı onu?” birkaç dakika sonra bir tane daha. Artık tüm Dünya'da yüzelli milyon kişi tarafından takip edilmekteydi. 


“Sordunuz mu? Sevmiş mi gerçekten? Sarılırken, yanağını okşarken, kokusunu içine çekerken, akşam uyurken yanın aldığında...” 


Tabii ki sormamışlardı. Dava konusu belliydi. 
Suç olarak kabul edilmiş bir şey yapmıştı. Suçlu mu? 
Suçsuz mu? Suçlu! Suçu da ölümdü.” 


Bir jüri üyesi tarafından, “Soralım bari” diye yazıldığı an Hakim Bey daha fazla dayanamadı ve yazışmaya katıldı, “Neden suçsuz olduğunu açıklar mısın? Doksandokuz jüri üyesi suçlu dedi, diğerlerini ikna etmek için tek bir şansın var; buraya yazarak herkesin düşüncesini değiştirmen gerek. Yoksa suçlu bulunacak; kanaatimi kullanacağım” Hakim çok netti. 


Tek bir yazı yazma hakkı vardı, User aRiN”in, bir tane. Bu yazıyla diğer doksandokuz kişinin fikri değişecekti. 


Ekranın sağ alt köşesine baktı. Takip sayısı iki 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milyarı geçmiş, benzin pompası sayacı gibi fırıl fırıl dönmekteydi. 


Cevap vermesi gerekiyordu, cevabının da herkes tarafından kabul görüp sanığı kurtarması gerekiyordu. 
Ne yazık ki sanığın bundan hiç haberi yoktu ve hiç olmayacaktı. Tüm bunlar için tek bir şey söylemesi gerekiyordu. 


Saniyeler birbirini kovalıyor, tahminen daha yeni sabrı tükenmiş Hakim'in son kalan zerreleri de tükeniyordu. Gene de, herkesten üstün yaratılmış beyni, tek bir açıklama ile çıkış yolu bulamıyordu. 
Tam bunu düşündüğü aklına bir fikir geldi. Neden olmayacaktı ki? Sonunda kararını verdi, içi rahatladı, mutlu oldu, gülümsedi bile denebilir. 


Konuşma butonuna basıp, robotik bir ses ile; 


“Çünkü yapan o değil; ben yaptım” dediği anda Hakim Bey, ekranda User aRiN'in üstüne sağ klik yapıp, Delete tuşuna bastı. Milyarların izlediği ekrandaki Robot'un başı önüne düştü, gözlerindeki ışık azalarak söndü; sanık serbest bırakıldı. 
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aRİN - Tolga Eligül 
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Kısa Öykü 
Evren İnançoğlu 


Eve Dönüş 


I 


“Belki de bugün şanslı günümüzdür” dedi Martin gülümseyerek 


“Dün sabah da aynısını söylemiştin” dedi Arya 


konuşmasına müstehzi bir gülümseme eşlik etti. 


“Enseyi karatmayalım” dedi Martin. “Aradığımız o gezegeni muhakkak bulacağız. 


“Umarım sen haklısındır” dedi Arya “Dünya'da ve Laleste milyarlarca insan bizden iyi haber 


bekliyor” 


'Bize doğru hızla yaklaşan bir cisim var!” diye 


uyarı verdi aracın bilgisayarı. 
Sonrasında konuşan kaptan oldu: “Bir saldırı 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olduğunu düşünüyoruz. Zırhı hazırladık ama acil iniş için de hazırlıklı olun” 


Kadim dünyanın kuşları gibi gökyüzünde süzülen uzay aracı bir anda sarsıntı geçirip irtifa kaybetmeye başladı. 


“Kaptan neredesin?” diye bağırdı Martin “Hızla 


irtifa kaybediyoruz. Arya, kontrolü alıyorum, aracı 


indirmeme yardım et” 


En yakın gezegene doğru hızla acil inişe geçti. 


iii 


Martin'i taşıyan tren öğlen saatlerinde şehre vasıl 


oldu. Trenin camından bakıldığında dışarısı dumandan 


görünmüyordu. Sadece tren garı değil tüm şehir dört bir yana dağılmış yoğun bir sis bulutu içindeydi. 
Trenden inip sisler arasındaki garda ilerleyerek üzerindeki elektronik ekranda kendi isminin yazdığı taksiye yaklaştı. 
geldin Martin “ dedi 


Onu bekleyen şoför. “Evine hoş 


Şoför belli ki Martin'i tanıyordu. Adamın yüzü de Martin'e hiç yabancı değildi. Görsel hafızasının iyi olmasıyla övünen Martin şoförü daha önce ne zaman ve nerede gördüğünü hatırlayamadı. Bunun üzerinde 


çok durmayıp kendini aracın arka koltuğuna attı. 


Havalanan araçla dumanlı şehrin yükselen gökdelenleri üzerinde öylece süzülüp gittiler. Her taraf kadim zamanlara ait üretim atıklarının oluşturduğu 


yığınlarla doluydu. 
Ne kadar zamandır uzaktaydın” diye sordu şoför 


dedi Martin. 
taksiciye denk geldiğine çok da memnun değilmiş gibi 


“Dokuz ay” Konuşkan bir 


görünüyordu 


Telefonla sevgilisini aradı, telefon uzun uzun 


çaldı ama çağrısı yanıtsız kaldı. 


“Orada” dedi “Yukarıda, derinliklerinde yani. Gerçeği bulabildiniz mi?” 


taksici. uzayın 


“Öyle bir şey aradığımızı düşünmüyorum” dedi 


Martin isteksizce “Gerçek imkansız olandır” diye 


ekledi sonrasında. 
“Kırmızı kitap bölüm iki” dedi taksici 


“Bizim bulmayı umudğumuz yegâne şey yeni gezegenlerdir “ 


“Orada farklı hiçbir şey yok muydu yani?” 


“Elbette vardı. Bizi travmaya sokacak çok şey 


Eve Dönüş - Evren İnançoğlu 


gördük ama kısa bir süre sonra gördüklerimiz de 


kurgumuza dahil oldu. 


“Evet, doğru kurgu tabii.” dedi şoför “Kırmızı kitap bölüm sekiz: gerçeklik daima kurgu içerisinde yapılanmıştır. Eğer kurguyu çıkarırsak gerçeğe 


ulaşmayız gerçekliğin kendisini kaybederiz” 


Martin sohbeti fazla uzatmak istemeyerek aracın camından oşehri saran kara dumanların arasından 


yükselen göktedelenere baktı. 


Martin'in dairesinin bulunduğu gökdelene geldiklerinde oaracın bagajından Martin'in valizini indiren şoför: “Umarım çok konuşmamışımdır. Her zaman bu kadar geveze değilim”dedi taksici bagajdan 


valizini indirirken.” 


Martin sessiz kalmayı yeğledi. Valizini aldıktan sonra şoförün gözlerinin içine bakıp. “Her şey için çok teşekkür ederim.” dedi sadece 


Asansöre binip dairesinin bulunduğu on yedinci kata çıktı. Daire kapısını açabilmek için şifreyi girdi ama kapı açılmadı. Şifreyi yanlış hatırlıyor olmalıydı. 
Çantasını kapıya dayayarak kapıyı nasıl açacağını düşündü. Telefonunu çebinden çıkarıp sevgilisini bir kez daha aramaya karar verdi ama buna vakit 


bulamadan kapı açıldı. Karşısında sevgilisi duruyordu. 


“Hoş geldin, Martin. Seni o kadar özledim ki” dedi gülümseyerek. “Çok iyi görünüyorsun” diye de 


ekledi Martin'e sarılmadan hemen önce 


daha göremeyeceğim diye o kadar korkmuştum ki. Neyse ki 


“Kazayı (o duyduğumda seni bir 


buradasın yanımdasın” dedi 


“O bir kaza değildi. Uzay aracımıza silahlı saldırı gerçekleşti. Tanrım, bu konuyu sonra konuşsak 


» 


olur mu 
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“Buraya gel dedi” sevgilisi; sonrasında Martin'e doğru adım atıp ona sarılan yine kendisi oldu. 


Bir süre hareketsiz duran Martin kollarını sıkıca sevgilisine doladı : “Bir daha seni hiç göremeyeceğimi 


düşünmüştüm.” 
Sonrasında uzun uzadıya öpüştüler. 


Öpüştükleri esnada Martin ayağına bir şeyin dolandığını fark etti. 


Gördüğü şey onu çok şaşırtmıştı. “Bu da ne?” 
dedi 


“Duke'ü hatırlamadın mı, Marty? Senin 


köpeğin.” 


“Duke?” Şüpheli bakışlarla terier cinsi siyah köpeği süzdü sonrasında kerhen Ode olsa eğilip minik köpeğin kafasını okşadı. Köpek oldukça mutlu görünüyordu; kuyruğu bir sağa bir sola hızla sallanıp 


durdu. 


“Sana en sevdiğin yemeği hazırladım” dedi 


sevgilisi. 


Birlikte protein tozlu vejeteryan pahayası yediler. 
Yemekle birlikte beyaz şarap içtiler. Yemek esnasında fondan Erik Satie'nin Gysomtonsu yükseliyordu. 
Martin Erik Satie'yi çok severdi ve sevgilisi de bu 


detayı atlamamıştı. 


Martin yemekten sonra duşa girdi. Duşun altında bir süre hareketsiz durdu. Bir şey düşünüyor gibiydi. Onu biraz tanıyan biri kafasına takılan bir şey olduğunu anlardı. Az sonra sevgilisi de duşta belirdi. 
Duşta başlayan sevişmeleri önce yemek masasında sonrasında ise yatak odasında devam etti. Sevişmeleri sona erdiğinde Martin uyumak üzereyken oda 


kapısının eşiğine oturup kendilerini seyreden köpeğe 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baktı. Tekinsiz bir durum söz konusuydu. 


HI 


Sevgilisi uyandığında Martin'i iki eliyle başını tutmuş salonda otururken buldu 


“Bir şey mi oldu.? Bana anlatmak ister misin?” 


“Peki, senin bana anlatmak istediğin bir şey var 


mı?” 
“Ne demek istediğini anlamıyorum!” 
“Bu köpek... Bu köpek Duke değil!” 


Sevgilisi cevap vermeye vakit bulamadan bir anda daire sallanmaya başladı, çok hızlı bir şekilde her şey parçalara ayrılıyordu. Martin ve sevgilisi kendilerini yerde buldular. 


Yerde uzanmış haldeyken sevgilisiyle ile göz teması kuran Martin “Neler oluyor” diye bağırdı “Neler oluyor, söylesene!” 


Sevgilisi cevap vermedi onun yerine Martin'e gülümsedi, gülüşünde şefkat vardı. Birkaç saniye içinde sarsıntının şiddeti arttı, evin duvarları ve tavanı 


parçalanmaya başladı. 


IV 


Martin gözlerini açtığında bir yatakta yatıyordu. 
Etrafa baktı; odada ondan başka kimse yoktu. Burası bir çok bakımdan bir hastane odasını andırıyordu. 
Bakışlarını kendi vücuduna odakladı; kamı sargı beziyle sarılmıştı. Ayağının biriyse alçıdaydı. 
Vücudunun muhfelif yerlerinden bir bakım ünitesine 


bağlı olduğu fark etti. Eliyle başını yokladı. Tam da 


düşündüğü gibi başı da bir bilgisayara bağlanmıştı. 


Hemen kapının dışından sesler geliyordu. Kulak kabartıp konuşulanları duymaya çalıştı. Kapının 


dışından iki adamın konuşmaları geliyordu. 


“Bilgisayara öyküyü yüklerken hata yaptığına 


emin misin?” dedi biri ötekine 


“Evet, maalesef oeminim. Bu iş daha da büyümeden yaptığım hatayı düzeltmem için bana yardım etmelisin. Bana verilen görüntülere yeni köpeğiyle birlikte eski köpeğinin görüntüleri de karışmış. Şimdiki köpeği yerine yanlışlıkla ölmüş 


köpeğinin görüntülerini yükledim.” 


“Böyle bir hatayı nasıl yapabildin, halen aklım almıyor doğrusu.” 


“Köpeklerin cinsi aynı ama renkleri farklı. 
Kurgudaki köpek beyaz oysa ölmüş köpeği siyahtı. 
Suratını asma zaten yeterince 


öyle; suçluluk 


hissediyorum. Bana yardım edecek misin? 


Hasta uyanıp, kendine gelmediyse bu hiç sorun olmaz. Eğer 


“Programı tekrardan oyükleyebiliriz. 
uyandıysa ve bilinci yerindeyse programa son vermek zorunda kalabiliriz. Uyanan birini tekrardan makineye bağlamaya karşı olduğumuzu biliniyor. Öyle bir durumda Martin'in kendini bekleyen korkunç sonla eski yöntemlerle baş etmesi gerekir maalesef.” 


Birkaç saniye süren sessizlikten sonra kapı açıldı. 
Odaya iki adam girdi. 


Adamlar odaya girdiklerinde Martin'in gözleri kapalıydı. 


“Hâlâ uyuyor. Kendinde değilmiş gibi görünüyor. 
Kurguya dahil olan köpeği beyaz olanla değiştiririz 


şimdi. Sonrasında programı yeniden başlatırız. Yarım 


Eve Dönüş - Evren İnançoğlu 


saat bize yeter.” 


Martin uyanık olduğunu ele verecek hiçbir şey yapmadı. 


V 


Martin'i taşıyan tren öğlen saatlerinde şehre vasıl oldu. Trenin camından bakıldığında dışarısı dumandan görünmüyordu. Sadece tren garı değil tüm şehir dört bir yana dağılmış yoğun bir sis bulutu içindeydi.Trenden inip sisler arasındaki garda ilerleyerek o üzerindeki elektronik ekranda kendi isminin yazdığı taksiye yaklaştı. Onu bekleyen şoför 


“Evine hoş geldin, Martin” dedi 
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Roman - Bölüm 19 
Gürhan Öztürk 


Son İnsanı 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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(24.05.2013, İki yıl önce, İstanbul) 


Kız Kulesi manzaralı ofisinde psikolog yeni danışanını bekliyordu. Kendisi bir psikolog olduğundan hasta kelimesini kullanmak etik olmazdı. Oraya gelen kişiler ona psikolojik meselelerde danışmak için geliyorlardı. 


Kendisi düzenli olmayı bırakalı çok olmuştu. Bu yüzden ofisini her gün çıkışına yakın ofisi temizleyip toparlaması için bir temizlikçi kadın tutmuştu. En önem verdiği yer ise eskitilmiş bir görünüm kazandırılmış olan masasıydı. Masasının üstündeki fotoğrafın artık ne zaman çekildiğini, kaç yıl üzerinden geçtiğini bile hatırlamıyordu. Kızı orada on yaşındaydı, elindeki toprak kiri hâlâ belirgin bir şekilde fotoğrafta bile fark edilebiliyordu. Kızı toprakla ve bitkilerle uğraşmayı hep küçüklüğünden beri sevmişti. Psikolog için hep kızı on yaşında görünen bir melek olarak kalacaktı 


hafızasında. Ailesini ve bacaklarını elinden alan o kazanın üzerinden sekiz yıl geçmişti, ama hâlâ eve gittiği zaman kızının ona koşturacağını umut ediyordu. 
Ne zaman sabahleyin yataktan kalksa tekerlekli sandalyesini görene kadar hâlâ bacaklarının sağlam olduğunu sandığı oluyordu. Olsun, hayal etmesi de güzeldi. Rüyalarında hâlâ ailesini görüyor, kızıyla beraber vakit geçiriyordu. Yürüyordu, koşuyordu, dans ediyordu. Onun için artık yaşamın anlamı rüyalarda 


gizliydi. 


Gelen kişi on yedi yaşlarında bir gençti. Annesi ile telefonda konuşmuştu. Hassas bir durum olduğunu iyi biliyordu. 


“Hoş geldiniz. Buyurun oturun,” dedi hemen ve elini uzattı, ama genç tokalaşmak için elini uzatma girişiminde bulunmadı bile. Başına buyruk ve kimseyi kale almayan birisi gibi kendisini göstermeye gayret ediyordu. Psikolog gerçek karakter analizini çok yakında ortaya çıkartacağına inanıyordu. 


“Çay, kahve, meşrubat?” diye sordu hemen genci memnun etmek için elinden geleni yapan bir doktor gibi. Tıp okumak istiyordu, ama gençliğinde babası hukuk okusun diye özel alanlara yönlendirmişti. Hukuk olmayınca da psikoloji bölümüne girmiş ve psikolog olabilmişti. Ama elinden geldikçe insan anatomisi, fizyoloji ve patoloji çalışıyor, bir doktor gibi gelen kişilere çareler bulmaya çalışıyordu. 


“Kalsın, kısa keselim lütfen. Yeter ki annemin sesi kesilsin, yoksa artık parayı da keseceğini söylemişti,” diye konuştu genç. 


“Tamam, öyle olsun. Bugün sadece tanışma 


olsun o halde. Adını öğrenebilir miyim?” 


“Bilmiyor musun? Annem sana kimlik numaramı 


bile söylemiştir.” 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


“Olsun, senden duymak istiyorum ama ben.” 


“İyi, iyi. Bir gıcık da sen çıktın başıma. Adım Remzi. Remzi Ulugül. Memnun oldun mu?” 


“Memnun oldum, Remzi. Annen de biliyorsun zaten uzun zamandır buraya geliyor. Anlaşılan senin de 


birileriyle konuşmaya ihtiyacın olduğunu düşünmüş.” 


“Zaten o hep benim adıma düşünür. Benim de 


aklım yoktu hani.” 


“Annene kızgınsın, bu çok doğal. Ama bil ki ileride bazı şeyleri daha iyi göreceksin...” 


“Kısa kes dedik, psikolog. Buraya seninle konuşmaya gelmedim dedim ya, tanıştık işte. Hadi 


paranı da aldın zaten, artık gidebilir miyim?” 


Psikolog daha fazla uğraşmanın bir sonuca götürmeyeceğini anlayacak kadar bu işin içindeydi. 
Hayal kırıklığını belli eden bir sesle: “Tabii. Bir dahaki aya kadar,” dedi. 


“Aman ne güzel. Heyecanla bekleyeceğim,” diye alay etti genç ve kapıyı sertçe kapatarak odadan çıktı. 


Psikolog masanın üzerinden ailesiyle çektirdiği son mutlu anı temsil eden fotoğrafı alıp pencerenin önüne geçti ve fotoğrafa bakarak: “Neyse ki sizler bu günleri göremediniz. Dünya artık o kadar kötüye doğru gidiyor ki kızımın böyle bir dünyada yaşamasını ister miydim bilemiyorum,” diye konuştu. Sonra da: “Ne diyorum ben? Şu anda sizi tekrar görebilmek için bütün canımı ortaya koyardım. Dünya ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, göğüs gerebilirsin tüm zorluklara yeter ki yanında seni seven bir ailen olsun,” diye sözlerini geri aldı. Ama sözlerini geri alsa bile ailesinin var olmadığı 


bir dünyada yaşadığı gerçeği değişmeyecekti. 


www.yerlihilimkurgu.com 61 


(02.07.2015, Günümüz, İstanbul) 


Anadolu Oo Yakası 
Buradaki meydanda çoğu otobüsün 


Üsküdar, O İstanbul'un tarafındaydı. 
kalkış noktası bulunuyordu. III. Ahmet Çeşmesi'nin yakınlarında yer alan duraklardan birinde olmuştu patlama. INI. Ahmet Çeşmesi, 1728 yılında Osmanlı padişahlarından III. Ahmet tarafından, annesi adına yaptırılmıştı. İstanbul Boğazı'ndan gelip geçenlerin ihtiyacını karşılamasını sağlayan bu çeşmenin 8 adet musluğu vardı. Köşelerdeki musluklar su içmek için, kenarlardaki musluklar su doldurmak için kullanılıyordu. 


Leydi Kuzgun İstanbul'u çok severdi. Bu çeşmenin yanında kim bilir kaç kere beklemişti. 
Genelde Avrupa Yakası'nda oturan arkadaşlarıyla buluşma mekânı olarak tam bu noktayı seçiyorlardı. 
Bunun nedeni de iki yaka arasında kolay ulaşıma imkân sağlayan bir demir yolu hattıydı. 


Onlar da zaten denizin altından geçen bir demiryolu hattı olan Marmaray ile bu meydanın Yolu bu 


uzatmalarının nedeni İstanbul semalarında jet ile 


bulunduğu oyere ovarmışlardı. denli uzun süreli yolculuklar yapılmasının istenmemesiydi. 
Bu nedenle Avrupa Yakası'nda Sirkeci'ye yakın gizli bir pist alanına iniş yapılmıştı. Oradan Marmaray hattına geçiş yapmışlardı. İnsanlara da hatta acil bir bakım yapıldığı söylenildi. Özel insanların bu hattı kullanabileceği bir 


düşünülmediğinden o sorunsuz 


şekilde karşı tarafa geçebilmişlerdi. 


İstanbul'un kirli havası ve gürültülü ortamından uzaklaşma ihtiyacını duyduğu çok olurdu, ama her seferinde Leydi Kuzgun buraya geri dönmenin illa bir yolunu bulurdu. o Trenin içinde yolculuklarını sürdürürken Kuzgun bir an her şeyin eskisi gibi normal olduğu günlere geri döndüklerini sanmıştı. 


Ama o his çok kısa sürmüş ve hemen kaybolmuştu. 
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Starfell'e baktı, onunla İzmir'den döndüklerinden beri konuşacak zaman bulamamıştı. Starfell de artık pek onun yakınlarında durmamaya başlamıştı. Belki de sürekli Kuzgun'un etrafında Manuel ile Kedi Oğlan'ın bulunması nedeniyle Starfell fazlalık olmak istemiyordu. Marker ile silahlar konusunda sohbet ediyordu. Marker özellikle patlayıcılar hakkında Starfell'in fikrini almak istiyor gibiydi. Gidecekleri yerde bir patlama yaşanmıştı, önceden durum hakkında 


tahminde bulunuyor olmalılardı. 


Patlamanın yaşandığı yere kısa sürece varmışlardı. 
Bu sefer İzmir'de yaşanılan gibi bir olayın tekrardan meydana gelmemesi için önceden her türlü hazırlık yapılmıştı ve suç mahallinin etrafı takımın güven içinde dolaşabileceği bir şekilde boşaltılmıştı. Leydi Kuzgun'un bu konuda neredeyse hiç deneyimi yoktu. 
Burada pek fazla işe yaramayacağını düşünüyordu. 
Neyse ki aralarında Marker ve Bay Fend gibi olay yeri incelemeden anlayan birileri vardı. Starfell'in de patlamaların yaşandığı bölgelerde çok bulunduğu için yardımcı olabileceğini düşünüyor olmalıydı General, çünkü sürekli onun yanında dolaşıyordu. Tabii başka bir nedenden ötürü de General, Starfell'in yakınından ayrılmıyor olabilirdi. Sonuçta geçen gün Bay Fend'in durumuyla alakalı yaşanan hadiseye rağmen hâlâ General'e karşı inancında fazla bir zedelenme olmayan bir Starfell olmuştu neredeyse. Onun sadakatine bugünlerde daha çok ihtiyaç duyuyor olmalıydı. 


Polis akademisinden aldığı eğitim sayesinde bu konudaki deneyimlerine güvenilen Marker çevreyi etraflıca gezdikten sonra ilk yorumu yapan kişi oldu: “Patlamaya neden olan şey çantanın içine gizlenmiş bir bomba olamaz, çünkü etrafta bombaya ait parçalara rastlanmamış. Daha çok bir gaz kaçağından ötürü çıkan bir patlama gibi duruyor. Bir enerji birikimi olmuş ve etrafa yayılmış gibi sanki.” 


“Durağın altından bir boru hattı geçmiyor. Bu yüksek enerjiyi ne ortaya çıkartmış olabilir?” diye sordu General. Bir yandan da gözü Starfell?deydi, onun 


yanından uzaklaşmamaya özen gösteriyordu 


“Bu yüzden sanırım bu sorunuza yanıt olarak bizi göstermiş olmalılar,”dedi Bay Fend. İzmiryolculuğunun etkisini yeni yeni üzerinden atmaya başlamıştı. Onun da polis olduğu dönemdeki deneyimlerini sergilemesi bekleniyordu. Ama Marker kadar her yeri bacağı yüzünden rahatlıkla dolaşamıyordu. 


“Benimkisi gibi yeteneği olan birisi buna neden olmuş olabilir,” diye fikir öne sürdü Starfell. Kendisi gibi başka tehlikeli birilerinin daha olabilmesi bir bakıma onu bu konudaki yalnızlığından kurtarıyordu ve tek kendisinin büyük tehlike olarak görülmemesine neden olabilirdi, ama bir yandan da özel insanları daha 


tehdit unsuru haline getiriyordu. 


“Doğru, ama sende, affedersin benzetmem için, patlayan kişi sen oluyorsun. Burada sanki kendisi değil de başka şeyleri de patlatabilme yeteneği olan biriyle karşı karşıya gibiyiz,” diye fikir yürüttü Efla. 
İstanbul, Efla'nın yıllarını geçirdiği bir şehirdi. Bay Fend'in İzmir'e karşı hissettiklerini Efla da bu şehir için hissediyor olmalıydı. Yaşadığı trajediye rağmen bu şehirden kopamamıştı ve mesleğini burada yapmaya 


devam etmişti. 


O sırada Klik olay mahallinden yavaşça Zihninde bir şeye 


odaklanmıştı. Bunu gören Evren: “Bence şimdi sırası 


uzaklaşıyor e gibiydi. yine değil,” diye seslendi ona. O diğerleri gibi olayla ilgilenmiyordu, geride duruyordu sadece. Bu yüzden de ilgisi daha çok onun gibi başka şeylerle ilgilenir gibi görünen Klik'in üzerindeydi. 


“Neyin sırası değil?” diye sordu Klik, birisi tarafından yakalandığı için korkmuştu sanki ve 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


terliyordu. Evren ile hiç anlaşamayacağını düşündüğü 


için onunla iletişime geçmeye çalışmamıştı bile. 


“Kaçmanın, neyin olacak? Bu bakışları bilirim. 
Ben sonuçta aranızdan kaçan tek kişiyim. O yüzden şu anda ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyorum,” diye 


yanıt verdi Evren. 


“Hayır, kaçmaya niyetim yok,” dedi Klik. Pek Evren'in dediğiyle ilgilenmiyordu. Daha çok zihninde olan bir şeyle uğraşıyordu. 


“Çok belli oluyor,” dedi Evren, alay edercesine. 
Onun ne yapmaya çalıştığını tek fark eden Evren'di, Klik daha fazla oyalanamazdı. 


Efla'nın tek bir bakışı yeterdi. O gördüğü şeylerden, duyduğu kelimelerden bir sürü anlam çıkartabiliyordu ve bu sayede de gelecek konusunda öngörülerde bulunabiliyordu. Generalin Bay Fend'in yeteneğini kısıtlayan iğnesini de bu sayede çözmüştü. 
Bu yüzden Klik'i bir an için görmesi demek Klik'in ne yapmaya çalıştığını anlaması için yeterliydi. Efla hâlâ General ve Starfell ile konuşuyordu, patlamanın nedenini tartışıyorlardı. Onlar arkalarını dönmeden 


Klik yapması gerekeni yapmalıydı, fazla zamanı yoktu. 


“Özür dilerim,” diyebildi sadece ve Evren'in sol omzuna dokunduğu gibi onu çarptı. Elektrik yüzünden acı çekerken sesi duyulmasın diye hemen Evren'in ağzını kapadı ve bayılana kadar da öyle tuttu. 
Herkes olay mahallini inceliyor ve arka tarafta olanları görmüyordu bile. Bunun nedeninin Rüyacı olduğunu bilmiyordu ama Klik, onun ne yaptığının görülmemesi için bir yanılsama yaratmıştı Rüyacı aslında. Klik ve Evren diğerleri gibi etrafa bakınıyorlardı yanılsamaya göre. General'e kızgındı ve onun da kendisi gibi acı çekmesini istiyordu. Burada avcı rolünü kabul eden diğerlerinin aksine hâlâ başka bir yol arayışındaydı ve 


karşısına tam da arzu ettiği bir yol görünmüştü. 
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Duruma bir tek uyanan Ozan olabilirdi, çünkü onun üzerinde özel yetenekler işe yaramıyordu yani yanılsamaların yarattığı sahte görüntüler yerine Klik'in Evren'e gerçekte ne yaptığını Ozan görebilirdi. Rüyacı bu yüzden onun arkasını göremeyeceği bir şekilde 


durmaya özen gösteriyordu. 


Klik, Rüyacı'nın gizli desteğini bilmiyordu. 
Yaptığının saçma bir hareket olduğunun bilincindeydi, ama bir tek o gerçeği biliyordu ve tehlikeyi büyümeden engelleyebilirdi. Bu yaptığından ötürü kendisinin de bir av konumuna gelebileceğinin farkındaydı, bunun korkusuyla hemen olay yerinden mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalıştı. 


Önünde aşması gereken bir engel daha vardı. 
Polis çemberinden geçerken Evren'e yaptığı gibi elektriğe başvuramazdı, vurulma riskine giremezdi. 
O anda aklına başka bir yol geldi. Zihniyle gözünün önüne intemet sayfalarını getirebilirdi, elektriğe hükmedebilirdi ve en önemlisi elektronik aletleri kontrol edebilirdi. Jeti kontrol etme konusunda abartmıyordu, daha o kadar büyük bir aleti kontrol etmeyi denememişti ama arabaların farlarını ve radyolarını uzaktan çalıştırabildiği olmuştu. Polis arabalarının, ambulansların ve itfaiye araçlarının aynı anda siren sesleri çıkartmasına neden olunca görevlilerin çoğu siren seslerini kapatmak için araçlarına yönelmişti. 
Generalin bu seslerden ne olduğunu çözmesi yakındı, o yüzden acele bir şekilde bu fırsatı değerlendirip 


kaçması lazımdı. 


“General... Tabii ya...” diye söylendi Klik ve sağ elini ensesine götürdü. Güvenlik önlemini nasıl da unutmuştu. Elektrikle çipi bozmayı denemek istemişti, ama kendisine zarar verebileceği gerekçesiyle korkmuş 


ve vazgeçmişti. 


Çipin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu, ama o da elektronik bir aygıttı. Onu da odaklanabilirse kontrolü 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Son İnsan - Gürhan Öztürk 


altına alabilirdi. Bu daha mantıklı olurdu, elektrik yerine en azından daha zararsız bir yöntem denemiş olurdu. Acele etmesi gerektiğinden odaklanmakta zorlanıyordu. Ama bunu yapması gerekiyordu. 
Ensesinin derinlerine yerleştirilmiş cihazı hissetmeye çalıştı, içinden geçen akımı ve cihazın çalışma prensibini zihninde canlandırmaya gayret etti. Omurilik soğanına doğru takıldığı ve bu sayede çipin ölümcül bir zarara yol açabileceği söylenmişti. Bu nedenle çok dikkatli olmalıydı. Çip denilen şeyin nasıl bir şey olduğu bir model halinde zihnine getirilmişti. Oldukça ufak bir aygıttı. Altına ve üstüne döndürebiliyordu zihninde, her tarafını kurcalayabiliyordu. Onu parçalara ayırdı ve içinden geçen akımı kesti. Sinir sistemine bağlanmıştı ve oradan gelen elektriksel sinyaller bu aygıtın çalışması için gerekli enerjinin kaynağını oluşturuyordu. Cihazın artık çalışmadığını hissedebiliyordu. Aynı bir nabız gibi elektrik akımlarının geçişini fark edebilirdi ve 


cihazın artık kalbinin atmadığına emindi. 


Önündeki tüm engelleri aştığına emin olduktan sonra sanki telefonla konuşur gibi elini kulağına götürdü: “Bekle geliyorum. Her zamanki yerimizde.” 


“HERKES KURTARILMAYI”BEKLEYEN 
BİR KURBANDIR ASLINDA BU HAYATTA 


Varoluş / 2013 - Gürhan Öztürk 


wwwuu.yerlihilimkurgu.com — 65 


Kısa Öykü 
Tayfun Furkan Taşçı 


Aykırı 


1 


Uyuyamıyorum. Uyuyamam da. Artık eski ben değildim. Yeni bir kişiliğim ve bir bedenim var. Güneş ışmları yüzüme vurmaya başladığında aşağı inmek için hareketlendim. Gün, tüm Londralıların üzerine parlarken sakin mahallemdeki nezih iki katlı evime gitmek üzere yola çıkıyorum. 


Eden görünmeden indim. Sabahın dört buçuğunda ayakta 


Chapel'in okulesinden hızlıca ve olan, ailesine bir lokma ekmek götürmek için ayakta olan kalabalığın içine karıştım. Evim, Eden Chapel'e uzaktı. En fazla bir saat boyunca yürümem gerek. 
Ellerimi -insan olmayan ellerimi- paltomun ceplerine soktum, başımı eğerek yürümeye devam ettim. Hava boğucuydu. Kömür, balık ve erimiş demir kokuyordu. 
Gökyüzü kül grisindeydi. Hâlbuki birkaç dakika önce tüm maviliğiyle mükemmeldi. 


İşte iki katlı nezih evimdeyim. Anahtarı büyük bir üşengeçlikle cebimden alıp kilide sokuyorum. Ah! 
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Victor kilidi değiştirdin. Anahtarı cebime geri koyup paspasın altındaki anahtarla evime girdim. Kapıyı açtığımda beni merdivenlerim ve kedim Ash karşıladı. 
Eveilk yerleştiğimde onu bodrumda bulmuştum. O gün bugündür birlikteyiz. Yemeğini verip mutfağa kendime çay hazırlamaya gittim. Çayı ocağa koyup sandalyeye kendimi bıraktım. Kafamı boşaltmalıydım, hastalar gelecekti hazırlık yapmalıyım. Ayaktayken diğer mühendisin istediği sistemi onarayım. Düşüncülere daldığım sırada kapım çalındı. Umursamadım. Daha sonra daha çok çaldı. Sinirle yerimden kalkıp bağırdım. 


“Tamam geliyorum, patlama!” 
“Doktor! Lütfen yardım edin.” 


Kapıyı açtım. Yirmisine yeni girmiş bir kız elinde şapkasıyla oynayıp deminki cümleyi tekrar ediyordu. Dikkat çekmek için öksürdüm. En insansı 


sesimle cevap verdim. 


“Kapının açıldığını duymadın herhalde.” 


“Ah! Merhaba Victor Bennark sizsiniz değil mi. Aykırı olan hatta...” 


“Küçük hanım böyle şeyler ulu orta konuşulmaz. Dilini kaybedebilirsin. Özellikle bir veba 


doktorunun evinin önünde.” 


“Affedersin. Humbertchili. 


Akademiden yeni mezun oldum. Bazı cevaplar 


Ben Meena 


istiyorumda sizin bana yardım edebileceğiniz 


söylendi.” 
“Hangi konuda? Anatomi, alternatif tıp.” 
“Kadim yazıtlar hakkında.” 


Bakakaldım. Kadim yazıtları iki kişi biliyordu. 
Şimdi bu sayı üçe çıkmıştı. Kimin gönderdiğini biliyordum. 


“İçeri almayacak mısın?” 


“Ah doğru, içeri gel. Evime hasta olmadığınız 


sürece girmeniz zordur.” 


Bunu zaten bilen Meena önce büyük bir zafer kazanmış gibi içeri girdi. İki adımdan sonra mahcup olup hızlıca yan odaya girdi. Gülümsedim. Uzun zaman sonra ilk defa. Yan oda benim hastalarıma baktığım odaydı. Meena deri koltuğa boylu boyunca uzanmış defterine bir şeyler çiziyordu. 


“Orada hastalarım yatıyor.” 


Önce donakaldı sonra irkilerek deri koltuktan kalktı. Ona mutfağı gösterdim. Benden on ve ya onbeş santim kısaydı. Omuz hizasında kesilmiş kumral saçları vardı. Normal bir üniversiteli gibiydi tek farkı gözleriydi. Biri kahverengi diğeri ise mordu. 


“Etraf neden lavanta kokuyor. Vebadan dolayı 


mı?” 


Aykırı - Tayfun Furkan Taşçı 


“Sadece güzel kokuyorlar. Gel eğer biri beni önerdiyse bildiği iki şey vardır. İlki deneyimlerim. 


İkinci ise...” 
“Çoğu bilim ve tıp dalını ezbere bilmen mi?” 
“Hayır. Çaylarım.” 


Anlamamıştı. Demek ki buralı değil. Dolaptan iki fincan çıkardım ve çayı fincanlara doldurdum. 
Çayları masaya koydum ve ona döndüm. 


“Korkma zehir koyacak kadar cani değilim.” 


Karşımdaki sandalyeye oturdu ve çaydan bir yudum aldı. Yeni demli çay dilini yakmış olmalı. 
Fincanı masaya koydu. Defteri tekrardan eline aldı ve karalamaya başladı. Çayı bittiğinde defteride bıraktı. 


“Pekâlâ, aslında buraya sadece senin efsane olup olmadığını öğrenmeye geldim. Kadim yazıtın ne 


demek olduğunu bile bilmiyorum.” 
“Ne bilmek istiyorsun?” 
“Her şeyi ve çayını neden içmediğini.” 


İç çektim ve maskemi çıkardım. Kapüşonumu geriye attım. Her şeyi bilmek istiyordu. Defterini elinden alıp “Aramızda kalsa sevinirim.” Dedim. 
Çayımı ise yere koydum. Belki Ash içer. Tekrardan doğrulduğumda gözleri fal taşı gibi açılmıştı. 


“Meena, otomatonlar çay içmezler. Madem 


öğrenmek istiyorsun, iyi dinle.” 


Sandalyeye yaslandım ve olayları anlatmaya 


başladım. 
2 


Göremiyorum, hissedemiyorum sadece 


kömürün ve sıcak demirin kokusunu, çekiçlerin önce 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güneşe sonrada aya dönüşen kaba demire vuruşunu duyuyorum. Sertçe çekilen şalterin sesi. Tekrardan görebiliyorum. Ktraf sarı, kırmızı ve siyah renklerle kaplı. Karşımda yüzünün yarısı maskeli bandanası olan kısa boylu biri beliriyor. Başka bir şalteri sertçe çekip beni asılı olduğum kancalarımdan kurtarıyor. 
Artık üzerimde ipler yok. Kaslı kuvvetli iki kişi beni yerden kaldırıp bulunduğum platformdan aşağıya atıyor. Yere mekanik bir gümbürtüyle çakılıyorum. 
Dizlerimin üstüne çökünce elime bir palto ve çekiç veriyorlar. Çakıldığım yer aslında fabrikalarda olan bantlardan biri. Bant beni “Sektör-ETA” denilen bir yere götürüp duruyor. Hoparlörlerden cızırtılı ses yükseliyor “Lütfen banttan inin.” Ayağa kalkıp okları izliyorum. İki kapılı bir alanda durduruluyorum. Kısa boylu eleman tekrardan geliyor ve göğsüme “49” yazıyor. Kapılar tekrardan açılıyor ve sektör-etaya giriyorum. Otomatonlarla dolu bu alanda dövülmüş demir işleniyordu. Klasik fabrikanın insanlara yasak olan bölgesindeydim. 


Neden 


kapandığında yanıma otomatonlardan biri 


buradaydım? Kapı arkamdan geldi. 


Göğsünde “137” yazıyordu. Bana el salladı. 


“Hoş geldin! Numaran 49 SI şu bantta karşısına geçip çalışmaya başlayabilirsin.” 


“Hey hey yavaş gel teneke. Ne çalışması ne 49'u ben Victor'ım.” 


“Victor? Bir de otomatonlar gülmez derler. 
Dediğimi yap ve çalışmaya başla.” 


137”ye pis bir bakış atıp paltoyu giydim. Palto kahverengiydi ve üzerinde kurumuş damlalar vardı. 
Çekiç elime küçük geliyordu, sürekli elimden kayıp düşüyordu. Banttan geçen üç beş hurdayı daha kalın ve uzun bir sap yapmak için kullandım. Bizden ısıtılmış 


demiri düzleştirmemiz isteniyordu. Anlayamadığım 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kısım neden otomaton tarafında olduğumdu. Akşam olup herkes fabrikadan ayrılınca etrafta gezmemize Etrafı 


borular, inleyen makineler, etrafta yürüyen eski model 


izin verildi. inceliyordum. Kalın kurşun otomatonların gıcırtısı. İncelemeye devam ederken arkamda bir şey hissettim ve arkamda ne varsa onun 


boğazına sarıldım. 
“49 bırak! Otomatonlar nefes almaz.” 


“Neden sürekli 49 deyip duruyorsun daha bu 


sabah sana adımı söyledim.” 


“Burada benden başka kimse aykırı olduğunu bilmiyor Victor. Bana güvenirsen yaşarsın ve sonraki modeller geldiğinde buradan tüyersin.” 


“Sana neden güveneyim?” 


“Çünkü buradaki tüm otomatonlar güveniyor. 
Eskiden neydin bilemem ama burada eşitsin. Şimdi 


kahramanlığı bırak ve diğerlerini taklit et.” 


Uzaktan bir anahtarın yere düştüğünü duyunca olduğum yerde durdum. Heykel gibi. Kilit açıldı ve içeri fenerin sahte umut veren ışığı doldu. Yaşlı biri elinde fenerle hepimizin yüzüne feneri doğrulttu. 
“Yemin ederim birileri burada konuşuyordu.” Dedikten sonra tekrar kapıyı kilitleyip gitti. Güvenli olduğunu hissettiğimde bir ayna bulmak için etrafı aradım. Eski kırık bir parça ayna bulunca aynayı yüzüme çevirdim. 


Korkunçtum. Eski yüzümden eser kalmamıştı. 
Elim yüzümde gezerken büyük bir ayna buldum. 
Paltomu çıkardım. Artık insan değildim. Gövdemin üzerinde dönen çarklar ve dişliler, siyah gözlerimin yerine iki kırmızı mekanik irisler vardı. İnsan olmadığımı bir otomaton olduğumu o zaman anladım. 
Zihnim hâlâ benimleydi ama vücudum beni çoktan 


terk etmişti. 


Sabah güneş doğmadan çalışmaya başlamıştık. 
İnsanlar gelmemişti ama diğer makineler çalışıyordu. 
Bana bunu yapanın kim olduğunu, neden ve niçin yaptığını bulamalıydım ama bunu kendimi kollamadan tüksek yapılmış olmalıydı. Sonuçta dövme bölümündeydim 


yapamazdım. Bedenim ısıya dayanıklı ve sıcak demiri çok rahat tutabiliyordum. 137 ile anlaştım ve işaretleri demirleri soğutup ayırmasını istedim. Böylelikle kendimi korumak için bir bıçak yapabilecektim. Akşama kadar bıçağım için çeşitli demir parçaları dövdüm 137 de benim için soğuttu. 
Akşam herkes gidince parçaları ondan aldım ve birleştirmeye başladım. Yapboz gibiydi kolay takılıyor ama asla yerinden oynamıyordu. Bıçağı birleştirmiştim. 
Elimden kayıp gitmemesi için bir el korkuluğu, kolayca paltoma tutturmak için klips ve kalın uzun keskin tarafı hazırdı. Yeni başyapıtımla biraz alıştırma yaptım ve paltoma tutturup yerime geri döndüm. 


Ertesi hafta yeni modeller gelecek ve bazı modeller “özgür” bırakılacaktı. Yeni modellerde-benim gibi- barkod gibi bir takım numaralar vardı. Bıçağımla barkodu kazıdım. Eski model gibi gözükmek için biraz çamur ve ezilmiş metal parçalarını üzerime yapıştırdım. Yeni modeller geldi. Bizden daha büyük, kaslı ve kuvvetli, yeni bulunan ve adını bilmediğim bir metalden yapılmışlardı. 173, 99 ve 200'ün yerlerini aldılar. Biri daha çıkmalıydı. Göğsüme 49 yazan elemanı tekrardan gördüm. Tek tek hepimizi kontrol ediyordu. Beni görünce yeni modellerden birine beni işaret edip götürmesini istedi. Plan tıkırında gidiyordu. 
İki dakika sonra özgürdüm. Ta ki 96 nın arkadan “49 aykırı!” diye bağırmasına kadar. İçimden küfürü savurup var gücümle koşmaya başladım. Yeni modeller arkamdan geliyordu. Personel girişine yaklaşmıştım. 
Yapmam gereken bandın üzerinden atlayıp kapıyı kırmaktı. İki gardiyan kırmam gereken kapının önünde 


elektrikli coplarla bekliyordu. Bıçağımı paltomdan 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çıkardım ve savrulan ilk copun altına geçip bıçağımı gardiyanlardan birinin omzuna sapladım. Hızlıca geri çektim ve diğer gardiyanın arkasına geçip bıçağın kabzasıyla ensesine vurdum. Kapıyı kırdım ve fabrikanın içinde kayboldum. 


“İnsan şuralara tabela falan koyar. Labirent 


gibi yer.” 


Kırk beş dakikadır koşuyorum ama hâlâ bir çıkış bulamadım. Farklı odalar gezdim ama çıkışı bulamadım. 
Koşmayı bırakıp yürümeye başladım. Yaklaşık on dakika sonra “anı” odasını buldum. Aklımdan geçenle aynıydı. Benim gibi aykırıların eşyaları buradaydı. 
Çeşitli kıyafetler, maskeler ve bandanalar, bıçaklar ve daha önce görmediğim değişik bir silah. Silahı alırken yere ses silindirleri düştü. Silahı paltomun cebine koyup silindirlerin arasında kendiminkini aradım. Victor—49 yazılmış silindiri buldum ve eski fonograflardan birine 


taktım. Duyduklarım beni kahretmişti. 


koko 


“Doktor beni neden çağırdın?” 


“Victor'ı dönüştürürsek aykırı olma ihtimali yüksek. Bu yaptıklarımızın kamuoyuna sızmasını mı 


istiyorsun?” 


“Sana dediğimi yap. Projenin devamını 


istiyorsan oemirlerime ouyarsın. OÖdeneğini ben 


veriyorum. Söyle bana kim bu Victor?” 


“Kendisi alkol hastalığı olan bir veba doktoru. 
Belli bir yüzdenin kat be kat üstünde içmiş. Kendine altın vuruşu yapmış anlayacağın.” 


“Pekâlâ, zihnini Ekso—I e aktar ve cesedi yak. 


İnsanlar onu tanıyordur kimse görmesin.” 
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Bu cümleden sonra silindir kendini fonograftan attı. Uzun bir sessizlikten sonra fonografı odanın diğer ucuna fırlatıp kırdım. Bana bunu yapan kişi göğsüme numaramı yazan kişiyle aynıydı. Hayatımı mahveden, ruhumu bu metalden tabuta koyan kişiyle aynıydı. 
Sesinden tanımıştım. Ayak sesleri duydum. Odanın iki metre uzağındaydılar. Bıçağımı elime aldım ve kıyafetlerin arasına saklandım. İki yeni model ve beni lanetleyen kişi kapıdaydı. Elinde benim silahımın aynısı vardı. Kıyafetlerin arasından bir anda fırladım ve bıçağımı yeni modellerden birine saplayıp bıraktım. 
Diğer modelin arkasına geçtim ve kontrol panelini söktüm. Güçlülerdi aynı zamanda hantaldılar. Önce bir tizlik duydum, arkamı döndüğümde silahtan çıkan yüksek hızlı kurşun göğsümün sol alt tarafını delip geçti. Geri sendeleyip yere düştüm. 


“Ürettiğim en iyi otomaton olabilirdin. Onun 


yerine bir aykırı olmayı seçtin. Neden?” 


“Sen zihnimi alıp metalden bir tabuta koydun. 
Sanki oyuncağını kutuya koyduğu gibi. Bunun sonunda çıkarın neydi saygınlık mı yoksa para mı?” 


“Her İkiside. İnsanların derilerini 


bir bomba yapacaktım. Sonra hepsi sıcaktan eriyen 


yakan 


derilerini değiştirmek için bana geleceklerdi. Ama bir teneke parçası zihnini geri kazanıp en iyi modellerimi ve adamlarımı gözümün önünde balık keser gibi kesip, biçip karşıma çıkıyor. Sonuç; Ben saygınlığımı ve paramı kazandım senin ise tek kurşunla gerçeklikle olan bağlantın kopacak.” 


“İnsanlar hep aynısınız. Egonuzu şişirmek için her şeyi yaparsınız. Bir başkasının ruhunu satmak gibi.” 


Öylece kalmasını istedim nitekim öylede oldu. 
Silahını ona doğru çevirdim ve kendini vurmasını 


sağladım. Kurşun kalbinin üzerine saplandı. Yanımdaki 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modelden bıçağı çıkardım. Kurşun çıkaramayacağı 


kadar derine saplanmıştı. Çömeldim. 


“Demek böyle bir hismiş. Yaratıcının kanını akıtmak! Sen boyundan büyük işlere kalkıştın. Doktoru dinlemeliydin.” 


“Yarattığım en iyi otomaton olabilirdin.” 


Ayağa kalktım ve kılık değiştirdim. Eski veba doktoru maskemi buldum ve oradan ayrıldım. Aylar sonra dışarı çıktığımda eski halimin aranıyor ilanını buldum altında aykırı yazıyordu. Artık ne bir insandım ne de bir otomaton. Beni tek bir kelime tanımlıyordu “Aykırı.” 


Esra Uysal 
Çağdaş edebiyatın, İnen ilk bilimkurgu yazari, 


Samsat Lukian0s 


Samsatlı Lukianos (Luclanus of 


Uhistoire veritable 


€ İN 


e 
N 


.. 


Samosata) bilinen ilk bilim- 


kurgu yazarıdır. Gerçekçi V€ sivri dilli yapısı ile tanınırdı. 


Retorikçi, hicivci, filozof ve ilk bilim-kurgu yazarı olan Lukianos, avukatlık ve sofistlik gibi farklı işlerle de uğraşmıştır. 


Bir Hikaye (The Tru€ History)” isimli eserinde Ay â 


olculuktan Ve gezegenler arası savaştan bahsetmektedir. 


er My 


Samsatlı Lukianos / Esra Uysal 


Mayıs 2017 / Sayı | 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması ÜÇÜNCÜSÜ - Yapay Zekâ Mahkemeleri İsmail Çakır 


Dünya'nın Fakimi 


/ 


üyük savaş sonrası mahkemelerde terazi tutan B gözü bağlı kadının yerini inşaat sarkacı tutan bir robotik-insan heykeli almıştı. Sarkaç dosdoğru bir adaleti temsil ediyordu. Sezer'in bacakları onu istemsizce mahkeme salonuna götürürken salonun parlak led ışıkları gözlerini kamaştırdı. Boş salonun ortasında durdu. Karşısında hakimin görmesini sağlayan kameranın kocaman merceği ve ses sisteminin hoparlörü dışında bir şey yoktu. Yerden bir 


sütun halinde dokunmatik bir ekran yükseldi. 
“Lütfen imzanızı atın.” dedi metalik bir ses. 


Sezer parmağını bir kalem gibi tutarak ekrana imzasını çizdi. Elleri titrediği için sistemdeki imzası ile eşleşmesi için üç defa tekrar etmek zorunda kaldı. 
Kollarını ekrandan indirdiğinde hâlâ titriyordu elleri. 


“Kendini savunmak istiyor musun.” dedi aynı 


ses. 
“Evet, savunmak istiyorum.” dedi Sezer. 
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“Savunmanızı yapın.” dedi metalik ses. 
Sezer anlatmaya başladı. 


“Olay günü iş yerim olan Turing çiftliğinde öğle yemeğine gidiyordum. Çiftlik yamaklarından Erdemi gördüm. Erdem küçük bir çocuk, sanırım on üç yaşında. Çiftlik deposuna taşıyıcı vasıta ile işleri biten makineleri taşıyordu. Sanırım yük çok fazla olduğu için taşıyıcının sandığı açılıverdi. Büyük bir metal kutu çocuğun bacağına düştü ve hemen orada bacağı kırılıverdi. Çocuk acı içinde bağırıyordu. 
Yardımına koştum fakat bu sırada robotik-insan Desil yanımıza geldi ve Erdem'den kalkmasını istedi. Çocuk çabaladıysa da kırık bacakla kalkması imkansızdı. 
Desil Çocuk 


ağlaya sızlaya kalkamadığını anlattı. Sonra Desil'in 


sürekli kalkmasını tekrarlıyordu. 


kemerindeki silaha uzandığını gördüm. Çocuğu vuracaktı. Savunmasız ufak bir çocuğun vurulmasına 


dayanamadım. 


Fevri bir hareketle taşıyıcıdan düşen bir metal 


çubukla Desil?'in kafasına vurdum. Ağır bir hasar almasını beklemiyordum ama ne yazık ki öldü. 
Pişmanım bir anlık düşüncesiz bir hareket yaptım.” 
dedi. 


“Siz insanlar dünyaya hakim olduğunuzda sizden daha az zeki olan canlıları işe yaramaz olduğunda öldürmüyor muydunuz? Mesela bir atın bacağı kırıldığında ya da bir köpek yaşlandığında acı çekmemesi için öldürmüyor muydunuz?.” dedi metalik ses. 


“Evet, bunu yapıyorduk.” dedi Sezer. 


“Öyleyse Desil'in tavrı tamamen doğru değil mi? Yoksa robotik-insanların sizden daha zeki 


olduğunu kabul etmiyor musunuz?.” dedi metalik ses. 


“Hayır, öyle bir düşüncem yok. Daha zeki olan tür daha üstündür. Desil tabii ki haklıydı. O an faydasız hale gelen ve çok acı çeken çocuk için kararı doğruydu. Fakat kendi türümden bir çocuk olduğu için duygusal davrandım..” dedi Sezer. 


Bir yapay zekâ mahkemesinde robotik-insanların hata yaptığını ima etse toplumsal uyum kampında aylar geçirirdi. Verecekleri kimyasal maddeler yüzünden kimliği, kişiliği kalmayan bir makineye dönüşürdü. 
Bu yüzden büyük savaşta dünyayı robotik-insanlar ele geçirdiğinden beri insanların robotik-insanlara karşı 


olaylarda suçu kabul etmemek gibi bir şansı yoktu. 


“Desil in beyin ünitelerine hasar vermekle kalmayıp, daha sonra hafıza yongasını da geri döndürülemez şekilde tahrip ettiğini tespit etti olay yeri inceleme. Bu fevri bir hareketten çok planlı bir eylem olarak değerlendirilir. Bunun için açıklaman var 


mı?.” dedi metalik ses. 


Olay yerini inceleyen birim, savcı ve hakim 


hepsi ortak bilince sahip bir yapay zekâydı. Birinin 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi tespit ettiğini diğerinin gözden kaçırması gibi bir 


ihtimal yoktu. 


“Olay sonrası Adaletten 


kaçabileceğimi düşünüp böyle ikinci bir hata yaptım, 


panikledim. 


çok pişmanım.” dedi Sezer. 


“Desil'in bilinç veri seti genel yedekleme sisteminde mevcuttu. Ona yeni bir beden vericeğiz. 
Bedene verdiğin hasar ve güncel olay hafızasını yok 


ettiğin için sana suçu 


işlediğin kollarının, bacakların gibi merkezi sistem tarafından istenildiğinde kontrolü devralınabilen bir robotik kolla değiştirilmesi cezası veriyoruz.” dedi metalik ses. 


Yapay zekâ mahkemesinde kendine zarar verme veya toplumsal faydaya zarar veren suçların cezası idam idi. Fakat Desil in bilinç yedeğinin olması suçu hafifleten bir nevi teselli idi Sezer için. Böyle bir durumda suç işlediğiniz organ merkezi sistem tarafından istenildiğinde kontrol edilen bir robotik organla değiştiriliyordu. Tekme mi attın, frene mi basmadın; al sana robotik bacak. Birisine mi vurdun; kolunuz kopsa satın alamayacağınız pahalılıkta ki bir kolu hemencecik size monte ediyorlardı. 


hafifletin. Ellerim olduğu gibi hissetsin. Nasıl hissediyorsam bırakın öyle 


“Efendim lütfen cezayı 


hissetmeye devam edeyim. Vereceğiniz hiçbir emre itaatsizlik etmem. Onlar robotik kol gibi davranırım, lütfen.” diye yalvardı Sezer. 


“Ceza onandı. Artık bunu değiştirmek için bir şey yapamazsın.” dedi metalik ses. 


Sezer tekrar itiraz etmek istedi fakat robotik bacakları kendisini salona getirdiği gibi istemsizce salonun dışına adımladı. Uzun koridorda onlarca 


mahkeme salonundan sonra kapısında infaz odası 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yazan bir odaya getirdi bacakları. 


Birkaç saat sonra kolları kesilip yerlerine robotik kollar takılmıştı bile. 


Mahkeme 
Tunç dışarıda bekliyordu. Göz göze geldiler ama 


binasından çıktığında ( arkadaşı hiç konuşmadan arkadaşının arabasına bindiler. Her yerdeki sistem kameralarından saklanabilmek için camların güneş koruma özelliğini açtı, sonra da araçtan gürültü maksadıyla bir rock parça çalmasını istedi 


Tunç. 


Bir müddet yol aldıktan sonra, “tüm duruşmayı online olarak izledim,” dedi Tunç. 


“Ellerinin titreyişinden kollarında sentetik uyuşturucu sinir hasarı olduğunu anlamalarından veya taşıyıcının sabote edildiğini anlamalarından ya da hafıza yongasından yola çıkıp tüm olayın bir tezgah olduğunu anlamaları ihtimali hiç aklına geldi mi?.” 


dedi Tunç. 


“Tabii ki ellerimin sinir hasarı yüzünden değil, korkudan titrediğini düşündüler. O taşıyıcının kaç kilo yüklendiğinde yükü çalışanın üstüne yıktığını bilmeleri için kullanmış olmaları gerekir efendilerimizin. Hafıza yongasına gelince ne içerdiğini bilmezsen en adi suça 


yakışır, yani kaçmaya,” dedi Sezer gülümseyerek. 


“Hepsini birbirine bağlama ihtimali yok 


muydu?” dedi Tunç. 


“Yapay zekâ rasyonel davranmamızı bekliyor dostum. Ufak bir menfaat için kendi türünden birini katledeceğini düşünmezler. Bu tamamen insani bir olay Habil ile Kabilden beri” dedi Sezer. 


“Erdeme ne olacak, bacağının iyileşmesini 


beklerler mi?” dedi Tunç. 
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“Onu da yapay zekâ düşünsün” dedi Sezer. 


Müziğin gürültüsü içinde belli belirsiz bir kahkaha yükseldi. 


Kubilayban Yalçın 
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Çağdaş bilim kurgu VE fantastik edebiyatın tarihsel köklerini incelemek bir anlamda on dokuzuncu yüzyılın ler amfya eozoldereklninkondar 


kaybolmak demektir. 
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Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur Polat © bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu: 


| NEUROMANCER 


Neuromancer bir siberpunk, rol yapma ve macera oyunudur. Siberpunk tarzına özel olarak yazılmış ilk bilgisayar oyunlarından biridir. 1984 yılında William Gibson'ın kült klasiği olan Neuromancer isimli roman yayınlandıktan sonra kitabın Interplay Productions tarafından geliştirilen bu video oyunu uyarlaması Mediagenic (Activision olarak da bilinir) tarafından 1988'de Amiga, Apple 1, Apple 1GS, Commodore 64 ve MS-DOS için piyasaya sürülmüştür. 
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Oyun zayıf bir şekilde William Gibson tarafından yazılan Neuromancer kitabındaki olaylara dayanmaktadır. Oyunun hikayesi ve ana karakteri farklı olsa da, romanın mekanları, karakterleri, öğeleri ve siber uzayın detayları kullanılmıştır. Kitaptaki Kurgusal “gerçek dünya” ve siber uzay kapsamlı biçimde tasvir edilmiştir. Neuromancer, Cyberpunk tarzında özel olarak yazılmış ilk bilgisayar oyunlarından biridir. Tıpkı kitaba olduğu gibi, oyuna da birçok ödül verildi çünkü oyunu “The Bard's Tale'in geliştiricileri yapmıştı ve rol yapma unsurlarıyla büyüleyici bir grafik macera yaratmışlardı. Devo müzik topluluğunun Total Devo adlı albümünde bulunan “Some Things Never Change” isimli şarkı fon müziği olarak kullanılmıştır. 

Olaylar 2058 yılında Japonya'nın 
Chiba kentinde gerçekleşiyor. Kahramanımız oldukça rahatsız edici bir beton ormanındadır. 
Otel odaları, cenaze tabutlarının boyutundan biraz daha büyüktür ve yoksulların kendi 


ou ea? that s hetti len still Sorta”Sıy ossal iz. 


(I don't 
Sr, sişer İtil ni 


His teeth are a webwork of East 
European steel 

and brown decay. 


OİL elsleii:Li 


organlarının para karşılığı satılması, günlük olarak sıradandır. Şehir, bilgisayar ağları ile Siberuzay olarak bilinen ikincil bir dünya 


Universe- Muhittin Yağmur Polat 


oluşturmak için birbirine bağlanan büyük şirketler tarafından kontrol edilmektedir. 
Siberpunklar bu veri alanıyla “normal” dünyanın gettoları oarasında oSiberuzay terminalleri ile çalışırlar. Bir Siberpunk ne kadar kalifiye olursa, konumlarına ve şifrelere bakılmaksızın ve kamu hizmetlerine (PAX) erişemeye hakları bile olmasa Siberpace'de seyahat etme yetenekleri artar. 

Kahramanımız arkadaşlarının yanı sıra 


seye im itize ELİM EEE 


of a frowning 
Compum”Judge. Ön the smaller monitor is the serious face of 


OleloL:2 1 


Em 21 


oo 


siber kovboyların gizemli kayboluşlarının ardındaki gerçeği keşfetmeye çalışmaktadır. 
Ne yazık ki, oyuncunun karakteri Zor zamanlar Oo geçirmektedir oOve Siberuzay terminalini rehine vermek zorunda kalmıştır. 
Kahramanımız kafası Ratz'ın ünlü spagetti tabağına gömülmüş şekilde uyanır. Aldığı ilk görev ise eski Siberuzay terminalini yakındaki rehinci dükkânından almak için bir yol bulmaktır. Terminali edindikten ve siberuzaya erişebilmek için yazılımı yükselttikten sonra Matrix kullanıcılarının Greystoke lakaplı bir hain tarafından yönetilen bir grup yapay zeka tarafından öldürüldüğünü keşfeder. 


Kahramınımız Oo Greystoke'u Oo yok 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ettikten sonra Neuromancer ile tanışır. 
Neuromancer yapay zekâları öldürmek için kahramanımızı manipüle ettiğini ve onu sanal bir adada hapsettiğini açıklar. Kahramanımızın Neuromancer?'dan kaçmak ve onu yok etmek için yeteneklerini kullanması ve Matrix'i tekrar güvenli hale getirmesi gerekmektedir. 
Kitabın bazı yönleri oyunda yanıltıcı unsurlar olarak dâhil edilmiştir. Örneğin, 


“ Vİ sy been a vi lü th a seni uz 


of a frowning 
Compu-Judge. On the smaller monitor is the eylen face Sa 


elle ez ola 


Armitage karakteri oyuncu ile bir noktada temas kurabilir, ancak oyuncu onun verdiği görevi kabul ederse, o ve Armitage hemen tutuklanır. 

Oyun, kahramanın Chiba Şehrindeki 
“gerçek oOdünya> sakinleriyle (etkileşime 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Universe- Muhittin Yağmur Polat 


girebileceği geleneksel bir macera oyunu ekranı ile yeniden erişimi başardıktan sonra siberuzayındaki üç boyutlu gösterimi ekranı olmak üzere iki ana temada geçmektedir. 
Temelde bir dizi menü ikonuyla kontrol edilen ana karakter ya doğrudan kontrol edilmekte (yani oyun dünyasında hareket edebiliyor) ya da çoktan seçmeli soru ve cevapların karşımıza çıktığı bir şekilde başka karakterle 


konuşabilmektedir; oyuncu karakteri kendi envanterini okullanır. Oyuncu, genellikle görünmeyen ancak hikâyeyi doğrudan 


şekillendiren işleri yapmak için “Debug” veya “Hardware Repair? gibi hikâyelerle ilgili satın alınan becerilere erişebilir. Hikâyede belirli bir noktadan önce oyuncu karakteri, belirli durumlarda oyuncuya tavsiyelerde bulunan veya belirli görevleri yerine getiren ve bir oyuncu olmayan karakterin aklının bir kaydını tutan bir ROM Construct'ı elde edebilir. 
Beceriler ve yetenekler, kahramanın kafasında bulunan beyin protezine eklenebilen ve ona çeşitli durumlarda avantaj sağlayan “beceri çipleri” satın alınarak arttırılabilir. Beceriler, zor bir işin başarıyla tamamlanmasıyla da artabilir. Ayrıca oyuncunun banka hesabına ve haberlerine erişim sağlayan ve bazı işlerin yapılmasına izin veren bir PAX hizmeti de vardır. PAX servisi ayrıca oyun için bir çeşit kopya koruması da sağlar: PAX, hikâye ile ilgili bazı işleri başlatmak ve oyuncunun banka hesabına erişmek için gereklidir, ancak yalnızca bir kod çarkından üç sayısal değer girdikten sonra erişilebilir. Kod tekerleği olmadan, hikâye ilerleyemez. 

Gelecek sayımızda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. 


Kaynakça: 64-wiki.commobygames.com wikizeroo.org, 


Ve 


N ü — EN fe 


Illustration: https://www.deviantart.com/fIx-2/art/Neuromancer-Brazilian-edition-cover--630217352 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Kısa Öykü 
Gürkan Akpınar 


Kritik Salılırı 


YBKY Dergisi 24. sayıda yer alan Turuncu Gezegen isimli öykünün SON kısmıdır. 


endi halinde bir balığın keşfiyle başlayan RK. ii. bilinç sahibi bir türün saldırısına maruz kalma noktasına ne ara geldiğini düşünürken, fark 
Namlular kuzeye doğrultulmuştu. Hemen kendimi 


mürettebatın yerini aldığını edememiştim. 
toparladım. Burada bir çatışma yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyordu, kesin olansa geminin en kısa sürede onarılması gerektiği idi. Zaten kim veya ne olduğu henüz belli olmayan düşmanla uzun süreli bir çatışmanın ne kadar mümkün olduğu hususu da 


tartışmaya açıktı. 


Hemen soluğu kaptanın yanında aldım. 
Durumu kısaca özetleyip gemiye çıkmak için izin istedim. Biraz düşündükten sonra onay verdi, yanıma iki mühendis verip bizi yolladı. Bu gibi durumlarda akıl danışmam gereken tek kişi olan Aras Hoca'yı bulmak için gemiye binene kadar sürekli etrafa baktım, 


fakat sonuç alamadım. Kaptanın benden imkânsızı 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istemiyor olmasını dileyerek basamakları çıkmaya başladım. Yarım saat içinde her şeyin hallolmasını ummuyor Ooolmalıydı. (o Koridorlarda ( ilerlerken solumdaki mühendise dönüp “En önemli sorunumuz, iletişim.” dedim, “Buraya yakın askeri üsler var, fakat normal yollarla iletişim imkânsız. Eğer Rhagola'yı çalıştırabilirsek gerisi kolay. Bu sayede takviye 


gönderebilirler.” 


Mühendis bir şey söylemeden yanımızdan 


ayrıldı. Birkaç adım sonra sağdakine döndüm, “Geminin silah sisteminde sorunlar var.” diye devam ettim, “Olası bir saldırıda karadaki askerlerin etkisi sınırlı olabilir. Gemiden destek alabilirsek her şey 


değişir.” 


dedi 


sonra o da yanımdan ayrıldı. Ben de makine dairesine 


“Hemen  hallediyorum.” mühendis, 


doğru yola koyuldum. Bir an için umutsuzluğa 


kapıldıysam da bu uzun sürmedi. Merdivenlerden inerken, gemideki diğer sorunlar hakkında bir şeyler düşünmeye de devam ediyordum. Tek sorun motorlar değildi. 
Silahları kullanabilecek miydik? Daha da ilginci, tüm bu sorunlara rağmen kaptan neden gemide değil de 


Yardım çağrısı gönderilebilecek miydi? 


karadaydı? Çatışma esnasında ölmesi hâlinde işler çok daha kötüye gitmeyecek miydi? Burada durup, asıl 


sorunlara odaklanması gerekmiyor muydu? 


Çok geçmeden makine dairesine geldim. Etraf biraz dağınıktı. “Motorlar bir dereceye kadar mümkün tabii ama Junatork'tan çok daha iyi anlayan nice insan 


hâlâ Dünya'da. Aksi olsa şaşırtıcı olurdu zaten.” 


Kısa bir süre etrafa baktıktan sonra işe koyuldum. Kafamı kaldırıp etrafa baktığımda, iki saatten fazla bir süre geçtiğini fark ettim. Eldivenlerimi çıkarıp kenara attığım saniyelerde motor hâlâ sıcaktı. 
Bu da beklemeye devam edeceğimiz anlamına geliyordu. İç kameralara baktığımda, hâlâ gemiye binen olmadığını gördüm. Yüzeyi gözleyen kameralara baktığımda, dışarıda da bir değişim olmadığını fark 


ettim. 


## 
Makine dairesinden çıktığımda, silah sistemiyle 


ilgilenmesini istediğim mühendis ile koridorda karşılaştık. Onca işten sonra nihayet ismini sormayı akıl edebildiğim Rhova'ya dönüp, “Sonuç nedir?” 
dedim, hafif tedirgin bir ses tonuyla. Rhova kendinden emin bir şekilde başıyla onayladı, “Silah sistemindeki dedi, “Fakat kullanabilmek 


için erişim gerekiyor ve sanırım bu noktada bazı 


sorunlar giderildi.” 
sıkıntılarımız var.” 


“Anlıyorum.” 


“Motorlar ne durumda? Gemi sağlam mı?” 


Kritik Saldırı - Gürkan Akpınar 


“Sorunu çözdüm. Fakat zaman gerekiyor. 
Sistem hâlâ sıcak, belli bir sıcaklığın üzerindeyken gemiyi çalışıyormuş gibi algılayıp kendini tamamen kapatmıyor, bu yüzden yeniden başlatma yapmıyor ve yeniden başlatma yapamadığımız için ne iticileri, ne kalkanları, ne de diğer gerekli şeyleri devreye sokamıyoruz. Tabii bu iletişime de engel oluyor Ben de 


uğrayacağım şimdi.” 


muhtemelen. diğer mühendisin yanına 


Rhova tekrar başıyla onayladı, kısa bir sohbetin ardından yollarımızı ayırdık. Rhova çıkışa yönelirken ben de kumanda odasına doğru yürümeye başladım. 
Birkaç adım sonra kapılar açıldı, isminin Nuvhar olduğunu Rhova'dan öğrendiğim diğer mühendis terminalin başındaydı. Beni görünce somurtarak ayağa kalktı. Problemi çözemediği yüzünden okunabiliyordu. 
Kimse onu suçlayamazdı tabii. Gemi sürekli anormal davranışlar sergiliyordu. “Nasıl gidiyor?” diyerek söze girdim. Nuvhar başını iki yana salladı, “Pek ilerleme kaydedemedim.” 


“Sinyal yok mu? Herhangi bir işaret mesela?” 


“Gemi kendini korumaya almış, iletişimle 


ilgili her türlü hamleyi engelliyor.” 
“Güvenlik duvarı mı?” 


“Onun gibi bir şey. Kırmayı deneyebilirim, fakat bu seviyede bir sisteme çok da hakim değilim ve gemide bu işi benden daha iyi bilen biri olduğunu da sanmıyorum, yani kırmak istesek bile bu işlem 


günlerce sürecektir.” 


“O hâlde sorunlarımızı beraber çözeceğiz, 


doğru mu?” 


“İletişim, en büyük sorunumuz. Defalarca 


veri girişi yapmama rağmen bilgisayardan yanıt 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alamıyorum. Sanki ekranın arkasında biri var da bir 


şeyleri engelliyor ya da arkamızdan iş çeviriyor gibi.” 


“Sakin olmamız gerekiyor. Kaptana rapor vermeden önce son kez gözden geçirmeni rica edeceğim. Tekrar düşün. Atladığımız bir şey olabilir mi? Neyi denemedik? Neyi önemsiz kabul edip es geçtik? Tekrar düşün.” 


Nuvhar bir müddet düşündü, kısa bir süre sonra yavaşça yerine oturdu. Merakla kafasını kaldırdı, “Ethaki'yi çalıştıracak mıyız?” 


“Yapay zekâ bu noktada bize yarar sağlamaz.” 
“Neden olmasın?” 


“Buradaki çoğu kişi Ethaki'ye güvenmez, ben de dahil. Sen de güvenme. Ne yaptığı belli değil. 
Davranışları çok şüpheli. Daha önce hiç tam yetki verilmedi, tam yetki verilmesi halinde tüm bilgilerimize 


erişimi olacak ve o bilgilerle ne yapacağı belirsiz.” 


“Daha önce sorun mu yaşadınız? Hiç 


duymamıştım.” 


Boş koltuklardan birine oturup arkama yaslandım, “Geçen seneydi. Eylül'ün dördünde veri girişi yaptık, tarihleri çok iyi hatırlıyorum. Tam yirmi üç gün boyunca tepki vermedi, sonra birdenbire, Eylülün yirmi yedisinde uyarı verdi. Verileri değiştirilmiş bir formatta tekrar istedi. Biz de formatı değiştirip verileri tekrar girdik. Gecikmeyi mesafelere bağlıyorduk, sonuçta gezegenler arası iletişim saniyeler içinde olmuyor. Fakat belli ki daha verileri işlemeye bile başlamamıştı. Yirmi yedi gün boyunca neyi beklediği belirsiz. Buraya kadar her şey yeterince garip zaten. Fakat devamı daha da tuhaf. Normalde merkezle irtibata geçip tüm verileri check etmesi en az 


on beş gün sürmeliydi, hatta belki de yirmi gün. Fakat 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Ethaki, Ekim'in ilk günü işlemi sonlandırdı. Yani tam dört gün sonra. Sonuç alınamadığını bildiren bir ekran dışında hiçbir şey elde edemedik. Şimdi sen söyle, bu kadar kısa sürede ne oldu da birdenbire işlem yapmayı durdurdu bu? Arka planda başka şeyler mi çeviriyor? 
Uzun lafın kısası, Ethaki bu garip davranışları ile kesinlikle güven vermiyor. Bugün de bize yardımcı olacağını hiç sanmıyorum. Belki günün birinde karşımıza daha düzgün, ayakları yere basan başka bir yazılım çıkarırlar da biz de şansımızı tekrar deneriz. 
Fakat şimdilik kendi kendimize halledeceğiz, sorun ne 


olursa olsun!” 


Nuvhar çabucak ikna olmuş gibi görünüyordu, hafifçe başını eğdi, “Anlaşıldı. Manuel takılmaya 


devam o zaman.” 


Bir süre etrafa baktıktan sonra boş bir terminali gözüme kestirip hemen başına geçtim. “İki kişinin çalışması daha etkili olabilir.” dedim. Nuvhar'a baktığımda, yüzündeki şaşkınlığı hemen fark ettim. 
“Bilgisayardan anlıyor musun?” diye sordu bana. 
“Üç yıl önce kendi kriptolu haberleşme programını yazan birine daha fazlasını sormak gerekiyor.” dedim mecburen. Nuvhar cevap vermeyip bakışlarını tekrar terminaline çevirdi. “Ne demiştin?” diye devam ettim, 


“Güvenlik duvarı mı?” 
“Evet. Krakhon adında bir yazılım. Kırması...” 


“İki uzmanla denendiğinde birkaç dakika bile sürmeyebilir.” diyerek sözünü kestim. “Tabii dışarıdan bir müdahale yoksa.” 


“Dışarıda bir müdahale olduğunu mu 


düşünüyorsunuz?” 


“Her şey ihtimal dahilinde. Birkaç saat önce bir saldırıya uğradığımızı unutmayalım. Karşımızdakinin 


gücünü bilmiyoruz.” 


Terminalde bir müddet vakit geçirip sistemin açıklarını aramaya devam ettik. On beş dakika kadar sonra sorunu çözmeye yaklaştık. Çözüm ekranda duruyordu hatta. Nuvhar”a dönüp seslendim, “Görüyor 


musun?” 
“Nedir bu? Bir tür sinyal bozucu mu?” 
“Onun gibi bir şey.” 
“Kırabilir miyiz?” 


“Doğru kodları girebilirsek. Bu şey, her neyse, Krakhon'un işlevini bozuyor, fakat tam olarak devre dışı bırakamamışlar. Bu yüzden Krakhon'un kafası karışmış ve tam koruma moduna geçmiş. Sinyal bozulduğunda Krakhon düzelecek, böylece iletişimle ilgili sorun da çözülecek. Hatta muhtemelen silahları da halletmiş olacağız. Onaylıyor musun?” 


Nuvhar birkaç saniye bekledi, sonra boğazını temizleyip devam etti, “Onaylıyorum.” 


“Krakhon'un kontrol paneline erişim kodları?” 


“Erişim kodları... Evet... Bir saniye... C-J-D-1- 2-A-G-U-9-2” 


Söylediği gibi kodları girdim. “Tamam. Şu anda kontrol panelindeyim. Sisteme dört veri girişi görünüyor. Biraz önce yok gibiydi, ilginç. Her neyse. 
Üç sinyal geminin kendi bölümlerinde ilerliyor ve üçü de zayıf. İşte, şu sonuncusu dışarıdan geliyor ve diğerlerine göre çok daha kuvvetli.” Bağlantıyı kesmek için kodları tekrar yazdığımda, sistem sesli bir uyarı verdi, “Şifreyi giriniz!” 


“Şifre derken?” 


Nuvhar yanıma geldi, “Bağlantı kesmek için ayrı bir şifre olmalı.” 


Kritik Saldırı - Gürkan Akpınar 


“Olmalı mı? Bilmiyor musun?” 


“Hayır.” dedi Nuvhar, tekrar terminalinin başına geçti. “Bir saniye, hemen öğreneceğim.” 
diyerek aramaya başladı. Çok geçmeden tekrar bana döndü, “Tamam, işte buldum, acil durum için müdahale parolası, G-1-7-0-5-A” 


Şifreyi girdiğimde, saldırı sinyali hemen kesildi. Bu esnada gemide başka ışıklar yanıp söndü. 
Bir anda bilgisayarın sesi duyuldu, “Hedef tespit edildi!” 


Silahlar aktif hale gelmişti. Nuvhar hemen yanıma geldi. Tarayıcıda hareketler gözlemleniyordu. 
“Bu mu?” dedi bana. “Tek kişi mi?” Cevabı ben de bilmiyordum ama hafifçe başımı eğmekle yetindim. 
Birkaç ayarlama daha yapıp diğer terminale geçtim. 
Bu sırada sinyal sesi duyuldu. Belli ki iletişim sorunu çözülmüştü. “Bağlantı kuruldu mu?” dedim Nuvhar'a dönüp. Nuvhar hızla yerine geçip kısa bir kontrol yaptıktan sonra tekrar bana döndü, “Rhagola aktif. 
Merkeze sinyal gönderildi.” 


“Bize yakın olan askeri üslere de sinyal göndereceğiz.” dedim, ilk terminale geri dönüp kısa bir tarama daha yaptım. “Şunlara gönder; Karya, Dygor, Radvyn, Urkha, Paurapami, Nyphur, Dyrne, Akraminad ve Ilgyn.” 


Söylediklerimi aynen tekrarladı, “Akraminad ve Ilgyn... Yalnız burada sekiz üs daha görünüyor.” 


“Onlar aktif değil, söylediklerime yolla sen.” 
“Anlaşıldı.” 


Bu esnada bilgisayardan bir ses daha duyuldu, “Hedef menzile girdi.” 


Diğer ekrana baktığımda, bir hareketlilik 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gördüm. “Telsiz çalışıyor mu?” 
“Evet.” 
“Kaptanı uyar.” 


“Galiba buna gerek yok.” diye yanıtladı Nuvhar. Kameradan baktığımda ne demek istediğini anladım. Kaptan zaten düşmanı görüyordu. İnsana benzeyen garip bir varlığa bakıyorlardı, fakat ne olduğu pek anlaşılmıyordu. Birdenbire şiddetli bir kum fırtınası başlamıştı. Kamerayı yakınlaştırdım, fakat yine netlik alamadım. Bir anda herkes ateş açmaya başladı. 
Karşımızdaki de aynı anda cevap verdi. Sürekli sağa sola manevralar yapıyordu. Bu esnada bilgisayardan bir ses daha duyuldu, “Hedefe kilitlenildi. Ateşe hazır.” 


Nuvhar'a göz ucuyla baktıktan sonra saldırı komutunu girdim. Tek atışta hedef paramparça oldu. Kısa bir sessizliğin ardından Nuvhar ağır adımlarla yanıma geldi, “Tek attın.” dedi sırıtarak. 
Biraz bekledikten sonra onayladım, “Kritik saldırı.” 
diye karşılık verdim. Sonra yerimi terk ederek hızla koridorlardan geçip gemiden indim. Kaptana yaklaştım. “Tek kişi mi?” dedi bana, meraklı bir bakış fırlatarak. Onayladım, “Başka hedef saptanamadı, kaptan. Görünürde sadece o vardı.” 


“Gemiyi halletmişsin.” 
“Neredeyse.” 


Hafifçe noktaya baktı, “Keşke ağır silah kullanmasaydın.” 


somurtarak düşmanın patladığı 


dedi, “Nasıl bir şey olduğunu tespit edebilirdik. Şimdi külleri bile kalmadı. Her neyse. Belki de buradaki pek çok kişiyi ölümden kurtardın.” Tekrar bana dönüp 


kaşlarını çattı, “Gemi kalkışa hazır mı yani?” 


“Motorlar soğuyacak, Junatork da aktif hâle 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gelmek üzere. Bir saat içinde kalkışa hazır olacak.” 
dedim. Başka bir şey söylemeden gemiye doğru yürümeye başladı. Sonra ekibin geri kalanı da gemiye yöneldi. Birkaç kişi hedefin patladığı noktada bir süre dolandı, fakat bir şey bulamayınca onlar da gemiye döndüler. Aras Hoca hâlâ ortalarda yoktu. 


Gemiye tekrar bindim. Salonda Aras Hoca'yı bulamadım. Koridorlardan birine yönelip yürümeye başladım. Bir süre sonra karşımda sanki birdenbire beliriverdi Aras Hoca. Yüzünde ilginç bir tebessüm vardı, “Halletmişsin.” dedi. Boğazımı temizleyip onayladım, “Devamını görmeyi umuyordum.” dedim, “Tek bir hedef beklemiyordum.” 


“Dahası da mutlaka vardır.” dedi, “Tekrar geleceğiz. Tabii bu defa daha kalabalık bir şekilde geleceğiz.” 


Cevap vermedim. Birlikte tekrar salona doğru yürüdük. Gemi hareket edene kadar da pek fazla bir şey konuşmadık. Zaten önümüzdeki günlerde bütün dünyanın en çok konuşacağı şey, yolculuğumuz 


esnasında yaşananlar olacaktı. Bilhassa şu son atış. 
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Roman - Bölüm 13 
Aysun Erdoğan 


Kapının İnc 


aptan Hakan Çelik, küçücük hücrede bir sağa 

bir sola dolanıp duruyordu. Burası İncinin seyahatleri sırasında, sorun çıkaran personelin gözetim altında tutulduğu küçük bir hapishaneydi. Tek kişilik olarak tasarlandığından, duvara monte edilmiş ve çekildiğinde açılıp yatak olabilen bir tane rafı vardı. 
Küçük bir tuvalet ve lavabo da unutulmamıştı. 
Mahpus, eğer oturmak isterse ya duvardaki rafı çekerek yatağına oturacak veya yere çömelerek bacaklarını dinlendirecekti. 


İnci de, Hapishane parmaklıkları yoktu. Onun yerine, mahpusu içeride tutmak için özel bir sıvı metalden yapılmış kapılar kullanılıyordu. Bu kapılar için kullanılan sıvı metal sert değildi, akışkan da değildi. Kapı kirişine sabitlenmiş cihazlar, sürekli olarak aynı frekansı yayarak, metali sabit bir şekilde tutuyordu. 


Mahkumun bileğine takılan bilezik ile 


s8 Wwwyerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2019 / sayı 30 


bağlantılı olan bu kapılar, bilezik takan kişiyi asla 


dışarıya çıkarmıyordu. Ancak nöbetçinin sürekli başında bulunduğu kontrol panelinden etkisiz hale getirilebiliyordu. Panele giren şifre sayesinde, mahpus hücreden çıkabilirdi. 


Kaptan Çelik, eski arkadaşı Emin Doğaner'i düşünüyordu. Artık onun uzun bir uykudan uyandığını biliyordu. Onunla henüz konuşma fırsatı bulamamıştı, fakat arkadaşı ona, aynı eskisi gibi bakmıştı. Biliyordu. 
Arkadaşının eski haline geri döndüğünü biliyordu. 


Kaptan Emin ile nasıl irtibat kuracağını düşündü. 
Üstelik Konak-I1 ile de bağlantı kurmak istiyordu. 
Yarbay Schmith onları asla yalnız bırakmayacaktı. 
Mutlaka 
Düşünecek o kadar çok şey vardı ki, Zihni bir düşünceyi 


onlarla iletişime geçmek zorundaydı. 
tamamlamadan, öteki düşünceye atlıyordu. Küçücük hücrede bir aşağı, bir yukarı dolanırken gözleri odanın 


köşesinde ki tavanda asılı duran güvenlik kamerasının 


kırmızı ışığına takıldı. Kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyordu. Önce bunun teknik bir arızadan meydana geldiğini düşündü. Fakat daha dikkatli bakınca ışıkların belirli aralıklarla yanıp söndüğünü fark etti. 
Dikkatini daha da yoğunlaştırıp, ışığa doğru baktı. 
“Aman Allah'ım!” diye geçirdi içinden. Kalp atışları hızlanmış ve gördüklerine inanamıyordu. “Bu mors alfabesi!” 


İçi içine sığmıyordu. Yere bağdaş kurup oturdu. 
Sakinleşmesi gerekiyordu. Tüm dikkatini kameranın yanındaki küçük kırmızı ışığa vermiş ve tamamen 


mesaja odaklanmıştı. 


“Kaptan... Hakan... Çelik... Ben... Yarbay... 
Schmith... Seni... görüyoruz... Beni... anlıyorsan... 
işaret... ver...” 


Mesaj, sürekli olarak tekrar ediliyordu. 


Hakan, o kadar çok sevinmişti ki, neredeyse sevincinden nara atacaktı. Demek yalnız değildi, Konaktakiler onlarla irtibata geçmenin bir yolunu bulmuşlardı. Bu harika bir şeydi. Ama istifini hiç bozmadı. Ne ağladı, ne de sevinçten yerinden kalkıp hoplayıp zıpladı. Sakin kalmalıydı. Ama dudaklarında oluşan hafif bir gülümsemenin de önüne geçememişti. 
Kameradan izlendiğini biliyordu. İşgal askerlerine durumu fark ettirmeden, Konak-I'dekilere bir işaret Birden Yarbay Schmith ile aralarında geçen bir konuşmayı hatırladı. Yarbay 


vermek zorundaydı. 


Schmith ona bir hikaye anlatmıştı. Hikayede ki adam, kendisi ile konuşan kişiye anladığını belirtmek için sürekli olarak başını aşağı yukarı sallıyordu, ama karşısında ki kişi onu bir türlü anlamıyordu. En sonunda da hikayede ki adam eli ile başını kesme işareti yapmıştı. O bunu yapınca da hikayede ki kişi 


onun ne demek istediğini anlamıştı. 


Hakan şimdi, Yarbayın kendisine anlattığı 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


hikayedeki adam gibi başını aşağı yukarı sallıyordu. 
Sonra da başını yukarı doğru kaldırmış ve eliyle boğazını keser gibi yapmıştı. Bunu o kadar hızlı bir şekilde yapmıştı ki, işgal askerlerinin onu görmesi halinde hiç bir şey anlamasına imkan yoktu. 


Mesaj, işareti alınca değişmiş ve Hakan'a içinde oldukları durumu rapor etmeye başlamıştı. 


“Geminin... durumunu... biliyoruz... Tüm... 
gemiyi... kameralardan... takip... etmekteyiz... Üç... 
adamımız... İncinin... içine... girmiş... durumda... 
Geminin... hareket... etmesini... engellediler... Şu... 


anda... sana... doğru... gelmekteler...” 


Hakan son mesajı da alınca oturduğu yerde daha fazla duramaz olmuştu. Şimdi yerinden kalkıp sevinç narası atmak geçmişti içinden, ama bunu yapmadı. 
Bu hevesini, içinde oldukları durumdan kurtulunca yapmak için ertelemeye karar verdi. Fakat gözlerinin parlamasına engel olamıyordu. Başını duvardan yana çevirdi. Gülümsediğini, kameraları takip eden işgal 


askerleri tarafından görülmesini istemiyordu. 


Odada bir tane nöbetçi asker vardı. O da masasının başında sandalyeye oturmuş uyukluyordu. Hakan Çelik, şimdi kendisini bekleyen işgal askerine dik dik bakmaktaydı. Bu şişko vücuduyla nasıl asker olduğunu hâlâ anlayamamıştı. “Her halde paralel evrende işler 


farklı işliyor.” diye geçirdi içinden. 


Bulundukları yerde sadece bir tane kapı vardı. 
Konak-I”in 


düşündü. Mesajda geminin hareketinin engellendiğini 


askerlerinin onereden Oo geleceklerini yazmışlardı. Demek ki askerler öncelikle ana reaktöre gitmişlerdi. Ana reaktör ile kendisinin tutulduğu hücre arasında epey bir mesafe vardı. Durumu fark eden Boğlaca İncikan ve Efendi Kaliso şimdi her yerde onları arıyor olmalıydı. O bunları düşünürken, 


bulundukları odanın içinde meydana gelen büyük bir 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gürültü ile düşüncelerinden sıyrılmıştı. 


Oturduğu yerde uyuyan işgal askeri, gürültüyle uyanmış ve sesin geldiği tarafa doğru başını çevirmişti. 
Henüz ne olduğunu anlayamadan alnının orta yerinden vuruldu ve olduğu yere cansız olarak yığıldı. Kafasında oluşan koca delikten, beyni dışarıya çıkmak ister gibi öylece duruyordu. 


Hakan, az önce nöbetçiye ateş eden askere doğru baktı. Askerin vücudunun yarısı yere uzanmıştı. 
Diğer yarısı ise, kabloların serbestçe tutulduğu tamir kapağının içindeyken kafasını uzatmış ona doğru bakmaktaydı. Üzerinde uzay kıyafeti vardı. Bu kıyafet ile o daracık koridorda ilerlemek zor olmalıydı, ama kablolardaki güç akımlarının onları etkilememesi için bu gerekli bir önlemdi. Aksi taktirde bir karış dahi ilerleyemezdi. 


Üç asker, daracık kapaktan dışarıya çıkarak uzay kıyafetlerini çıkarmışlardı. Çavuş apoleti olan asker Hakan'ın yanına gelerek ona asker selamı çaktıktan 


sonra kendini tanıttı. 


“Ben, Konak-I mürettebatından Çavuş Cosby.” 


askerlerinden, oKurtarma-! 


Hakan, şu anki sakinliğine şaşırmaktaydı. Az önce ki halinden eser yoktu. Birden kameralar geldi aklına. Bütün bu olanları görmüş olmalıydılar. Gayri ihtiyari olarak başını kameralara doğru çevirdi. Çavuş Cosby, Hakan'ın endişesini anlamıştı. 


“Endişelenmeyin efendim. O kameradan şu anda canlı yayın yapmamaktadır. Daha önce kaydedilmiş bir kayıt oynatılmaktadır. O yüzden bizi göremezler.” 


Hakan, derin bir nefes almıştı. Gözlerinde ki hüznün yanında artık bir umut ışığı da belirmişti. 
Er Kuzu, daha önceden kameralardan takip ederek 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gördükleri, hücre bileziğinin şifresini, Teğmen'den almış ve sisteme girmişti. Etkisi kaldırılan bilezik artık Hakan Çelik'i hücrede tutmuyordu. O da bulunduğu yerden çıkmış ve kurtarıcılarının boynuna sarılarak bir askerin asla yapmaması gereken veya kendisine o şekilde öğretilen bir şeyi yapmıştı. Bu insani bir duyguydu. 


Kendini toparlaması fazla uzun sürmemişti. 
Çavuş Cosby daha önce kendini tanıtmıştı zaten. Diğer iki asker de kendilerini tanıttılar. 


“Er Kuzu efendim. Kurtarma-lI mürettebatından.” 
“Er Can efendim. Kurtarma-I1 mürettebatından.” 


Üç askere de baktı. Şimdi elinde, bu durumdan kurtulmak için daha çok olanak vardı. Ve o bunların hepsini kullanacaktı. 


oğokü 


Gemide ki en büyük kamara kaptana tahsis edilmişti. Bu sebeple Kapının İncisinin kaptan kamarasına, Boğlaca İncikan yerleşmişti. Her ne kadar holoğram bir görüntüye de sahip olsa, bilinci tamamen gerçekti ve yaşarken olduğu günlerde ki alışkanlıklarını sürdürmek istiyordu. 


Odanın her tarafında, Kaptan Hakan Çelik'in özel eşyaları vardı. Bu gemide altı yılı aşkındır görev yapıyordu ve bu da onun oda ile özleşmesini sağlamıştı. 
Çünkü artık burası, onun evi olmuştu. Öğrenciler her zaman bu gemiden gelip geçerlerdi, ama o ve ekibi bu gemide kalıcıydılar. 


Kamarada üç kişi vardı. Boğlaca İncikan, uzun koltuklardan birine rahatça uzanmış ve elinde tuttuğu Kaptan Hakan'a ait olan bir kalem ile oynamaktaydı. 
Efendi Kaliso, Boğlaca İncikan'a, sabote edilen reaktör 


ile ilgili bilgiler vermekteydi. Kaptan Emin Doğaner 


ise sessizce onları dinliyordu. 


“Ana reaktörü tamir edemezsek, gemi hiç bir yere gidemez Boğlacam. Kendi evrenimize geçebilmemiz 


için, reaktörün yüzde yüz çalışması gerekiyor. “ Boğlaca sakinliğini muhafaza etmekteydi. 


“Bu durumdan kurtulmak için senin bir fikrin var mı?” diye sordu. 


“Reaktörü tamir etmemiz biraz zaman alacaktır efendim. Benim gemimin de yardımlarıyla bu işi en geç on altı saat içinde halledeceğimizi tahmin 


etmekteyim.” 


Aldığı haber Boğlacanın hoşuna gitmemişti. 
Yerinden hışımla kalktı ve odanın içinde huzursuzca yürümeye başladı. 


“Çok geç. Bu kadar bekleyemem. Artık bu gemide daha fazla kalmak istemiyorum. Bir an önce benim için tasarlanmış olan bedenime geçmek istiyorum. Üstelik de, federasyonun en iyi savaş gemileri bize saldırmak için hazır beklemekteler. 
Onları bize saldırmaktan alıkoyan tek şey de gemide bulunan çocuklar. Çocukların kayıtlarına baktım. 
Çoğunun ebeveyni, şu anda dışarıda hazır olan savaş gemilerinin mürettebatından. Bize alenen saldırmayı göze alamasalar bile mutlaka harekete geçecekleri belliydi. Bunu da reaktöre saldırarak, bize gösterdiler.” 


Onlar içinde oldukları durumu tartışırlarken, Kaptan Emin, odanın her tarafına yerleştirilmiş olan eski arkadaşı Hakan'ın özel eşyalarına, yanındakilere fark ettirmeden bakmaktaydı. 
uyandığının fark 


Uzun uykusundan 


edilmesini istemiyordu. Bunu anlarlarsa, tekrar bilinci kapatılıp, efendi Kaliso 


tarafından ele geçirilebilirdi. Bunun olması, çocuklara 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


ve arkadaşına yardım edememesi anlamına geliyordu. 
Özellikle de Oktay'a... Bu çocuğa neler yapmıştı öyle! 
Düşününce, çıldıracak gibi oluyordu. 


Duvarda asılı olan bir resim, dikkatini çekmişti. 
Resimde üç eski arkadaş, gelecekte başlarına ne geleceğini bilmemenin rahatlığıyla birbirlerine sarılmış ,gülerek objektiflere poz vermişlerdi. Kendisi ve Hakan, objektife 


gülümsüyorlardı. Resim, okulun mezuniyet gününden 


arkadaşları Buğra'yı aralarına almışlar, 


bir kareydi. O gün herkesin mutlu, mesut bir şekilde, huzur içinde olduklarını hatırladı. Mezuniyetten birkaç yıl sonra, Buğra yakalandığı amansız bir hastalık sebebiyle hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle ne kadar çok üzüldüğünü hatırladı. Yine, aynı o gün gibi içi yanmıştı. Göz pınarlarına gelen bir damla yaşı zor da olsa tutmayı başarmıştı. Eski günlerin özlemi, tüm 


kalbini sardı. 


Boğlaca İncikan'ın pürüzsüz sesiyle, dalmış olduğu hayal aleminden bir anda sıyrıldı ve tüm zihnini kendisine yöneltilen soruya verdi. 


“Miranka Emin, sence ana reaktöre nasıl saldırmış olabilirler. Bu konuda bir fikrin vardır her halde.” 


Kaptan Emin, kendine olan tüm güveniyle Boğlacaya baktı. 


“Benim düşüncelerimin bir önemi yok efendim. 


Siz ne derseniz ben sadece onu yaparım.” 


Efendi Kaliso, Kaptan Emin'in cevabı karşısında çok memnun olmuştu. Uzun uğraşlar sonucunda istediği gibi şekillendirdiği Emin Doğaner'in bilincini, o ne isterse onu yapacak şekilde proğramlamıştı. 


Boğlaca incikan sağ elini havaya kaldırdı ve 


memnun olmayan bir ses tonuyla konuştu. 
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“Dur bakalım. Bir zamanlar sen de bu geminin kaptanıydın. 
kıdemli o bir 


tanıyor olmalısın. Bize onların bu durumda neler 


Birleşmiş milletler o federasyonunun 


subayıydın. Onları herkesten iyi 


yapabileceklerini anlatmanı istiyorum. “ 


Kaptan Emin, Boğlaca İncikan?ın yanına yaklaştı. 
Karşısında olan bu görüntünün holoğrafik bir görüntü olduğunu bilmesine rağmen Boğlaca o kadar canlı duruyordu ki, onun gerçek olduğuna yemin edebilirdi. 


Kadın edemiyordu. Ona ne kadar yaklaşsa sanki daha fazla 


çok güzeldi. Bunu düşünmeden hayranlık duyuyordu. Onun etkisi altında kalmamak 


imkansız gibi bir şeydi. 


Sonra birden fark etti. Gerçek karşısında tüm 


çıplaklığıyla duruyordu. oBoğlacanın görüntüsü holoğrafik olabilirdi. Ama bilinci tamamen gerçekti ve o da aynı Efendi Kaliso gibi psişikti. İnsanları çok rahatlıkla etkisi altına alabiliyordu. Bu yüzden o na ne 


zaman yaklaşsa o da diğer insanlar gibi etkileniyordu. 


Neyse ki kendisinin bunu anlaması fazla uzun 


sürmemişti. 


Sakin kalmak için tüm gücünü kullanması 


gerekiyordu. Boğlaca'nın sorusuna cevap verdi. 


“Çocuklara ve gemi mürettebatına bir Zarar gelmemesi için bize açıktan açığa saldırmaya cesaret edemezler. Bunu bildikleri için öncelikle geminin reaktörünü sabote edip, paralele evrene geçişimizi engellediler. Bu sayede de biraz zaman kazanmış 


oldular.” 


Boğlaca İncikan, Miranka Doğaner'i dikkatle dinliyordu. 


“Sence bu sabotajı personelden biri yapmış 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olamaz mı?” 


“Hayır. Sanmıyorum. Gemiye ilk geldiğimiz zaman herkesi toplamıştık. Sadece iki kişi kendilerini reaktör odasına kilitlemişlerdi. Onları da Efendi Kaliso gelmeden oradan çıkarmayı başardık.” 


Efendi Kaliso, merakla sordu. “Öyleyse bu sabotajı kim yaptı?” 


Emin Doğaner, kendisinden emin bir şekilde Efendi Kaliso'nun sorusuna cevap verdi. “Dışarıdan birileri 


inciye girmiş olmalı. Bunun başka bir 


açıklaması yok çünkü.” 


Boğlaca İncikan iyice hırçınlaşmaya başlamıştı. 


Huzursuzca odanın içinde dolanmaya devam 


etmekteydi. 


“Bu dediğin doğruysa onları içeri girerken fark etmemiz gerekmez miydi?” diye hiddetle sordu. 


“Nasıl girdikleri hakkında hiç bir fikrim yok efendim. Ama aklıma da başka bir şey gelmiyor.” diyerek cevap verdi. 


Kaptan Emin, Boğlacanın sorusuna; 


Durumu değerlendiren Boğlaca “Pekala, Onları bulmak senin görevin. En önemli önceliğin bu olacak.” 


diyerek Kaptan Emin?'e emrini vermişti. 


Daha sonra Ffendi kalisoya döndü ve ona aklında yeni oluşturduğu planından bahsetmeye başladı. “Efendi Kaliso, senin geminin reaktörünü, buraya getireceksin ve inciye takacaksın. Bu sayede Narhalt'a giderek, benim için yapılmış olan bedenime kavuşabilirim.” Buradan bir an önce gitmek istiyordu. 


Bunun için de her şeyi yapmaya da hazırdı. 


Bu ani teklif, Efendi Kalisoyu ve Kaptan Emin'i şaşırtmıştı. Efendi Kaliso, Boğlaca İncikan'ın teklifini tam geri çevirmeyi düşünüyorken, birden 


bundan vazgeçti. Çünkü efendisini çok iyi tanıyordu. 
Bu düşman evrende daha fazla kalmak istemiyordu ve bir an önce evine dönmek istiyordu. Üstelik onun bu halde olmasının asıl sebebi de kendisiydi. 
Boğlacasının bilincinin saklandığı gemiyi asilerden daha iyi korumalıydı. Nasıl başardılar bilmiyordu ama NARHALT'ta ki asi güçler Boğlaca İncikan'ın gemisini kaçırmışlar ve kendilerinden çok uzağa, 


Dünya gezegeninin bulunduğu evrene getirmişlerdi. 


Tümolasılıklarıaklından geçirdi. Reaktörünburaya naklini yaklaşık iki saat içinde gerçekleştirebilirlerdi. 
Takılması ve tekrardan çalıştırılması için gerekli olan zamanı hesapladı. Bunun içinde en az üç saat gerekliydi. 
Peki, gemide ki mürettebatı ne olacaktı. Kendi gemisi çok büyüktü. İncinin üç katı büyüklüğündeydi. Büyük savaş gemisi statüsünde olan kendi gemisini, dört yüz elli mürettebat ile anca kullanabiliyordu. İnci, onların hepsini alabilecek kapasitede değildi. Ancak yüz askeri alabilirdi. Geri kalanlar ise gemide kalmak zorundaydılar. 


Üç yüz elli kayıp... Bu çok fazlaydı. 


Boğlaca İncikan, Efendi Kaliso”nun düşüncelerini sezmiş gibi ona doğru döndü. 


“Geminde kalan mürettebat, bizim buradan kendi evrenimize geçebilmemiz için gerekli olan zamanı bize kazandıracaktır. Onlar düşman ile savaşırken biz de gerekli olan hıza ulaşıp, kendi evrenimize Daha 


eline teknolojimizin geçmemesi için, gemilerini ve 


geçiş yapabileceğiz. sonra da düşmanın 


kendilerini yok edecekler.” 


Duyduğu bu plan karşısında Kaptan Emin'in kanı donmuştu. Nasıl bir yaratıktı bu kadın. Halkını, sırf kendisini kurtarmak için rahatlıkla feda edebiliyordu. 
Birden midesinin bulandığını hissetti. Şu anda ifadesiz olan yüzünü, bu şekilde koruyabilmek için çok 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uğraşıyordu. Efendi Kaliso'nun kendisine baktığını fark edince hemen başını öne eğdi. Bu korkunç yaratık, kendisine dokunulmasını ve yüzüne dik dik 


bakılmasını asla istemezdi. 


Efendi Kaliso, Boğlaca İncikan'ın teklifini kabul etmek zorundaydı. “Ben, hemen hazırlıklara başlamaları için adamlarıma emir vereyim.” dedi 


isteksizce. 


Kaptan Emin, Dünyalı olmasına rağmen yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Boğlaç Hamane'nin gözüne girmeyi başarmış bir komutandı. Efendi Kaliso, onu kaybetmeyi göze alamazdı. Bunun için ana gemiye başka bir komutanını göndermeyi düşündü. 
Gönderdiği bu komutan hem ana reaktörün gemiden sökülüp, Kapının İncisi'ne taşınmasını sağlayacaktı, hem de inciye gelecek olan mürettebatı seçecekti. 
Kendisi ise ana gemide kalıp, düşman gemilerine saldırıyı koordine edecekti. İnci, geçişi sağlayınca da ana gemiyi ve kendilerini imha edeceklerdi. 


Kaptan Emin'in yanına geldi. Ona; “Ben komutan Ervia'ya gerekli olan emirleri vermek için onun yanına gideceğim. Sen de reaktör saldırısını gerçekleştiren kişileri bulup bana getireceksin.” 


Kaptan Emin, Komutan Ervia'yı tanıyordu. İyi bir komutandı. Feda edilemeyecek biri diye düşündü. 
Ama onun fikirlerini burada umursayacaklarını hiç sanmıyordu. Kaliso'nun, telsiz ile gerekli emirleri vermek yerine kendisinin komutanın yanına gitmesine şaşırmamıştı. Çünkü biliyordu ki Efendi Kaliso, Komutan Ervia üzerinde güçlerini kullanacak ve onun 


bu görevi koşulsuz kabul etmesini sağlayacaktı. 


Burada daha fazla durmasının bir anlamı yoktu. 
Kendisine verilen emri yerine getirebilmek için Boğlacaya ve Efendi Kalisoya selam vermiş ve odadan dışarı çıkmıştı. 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konuşmuşuz 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
BİLİMKURGU j7 
ÖYKÜ SEÇKİSİ 2016 İESEEEEREE 


telif geliri 


ÖZGEN BERKOL DOĞAN 


BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ'nE 


YBKY BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 
için de el ı durum geçerli m 
Destek ver lili ir gönüllüler teşekkü 
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Sezai Özder 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 


ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin 


çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için 


hazırlanmıştır. Listesürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Değişenler 
2019 


DEĞİŞENLER 


Yüce Ağanoğlu 
« YÜCE AĞANOĞLU 
YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi - 2019 
Kolektif şi / 


Öykü 
Seçkisi 


Gelecekten Akıl Ötesi 
Haberler - 2019 


ONAT 
GELECEKTEN 


Polat Onat HABERLER 


v ) 
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Türk Bilimkurgu Edebiyatı 
ve Arketinler - 2019 


TÜRK BİLİMKURGU 
EDEBİYATI 
VE ARKETİPLER 


. 
Veli Uğur yay 


Genyin Han 1: Ben Tanrının 


Size Yolladığı Gezayım - 
2019 
Rıdvan Ganioğlu 
Sentromer: Ötekiler 
2019 
Sezal Özden 


ZNTREMZR 
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Başka Dünyalara Ganlı 
Mahlukat var mıdır?- 2019 


Osman Nuri Eralp 
Militan 
2019 
Melek Taşkın 
MİLİTAN 
| ELEKTAŞMN 
yüzyıl 3: Bayan Nima 
2019 
Ayse Acar 
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Çağrılan 


2019 
Salık Yemni 
Yüce Zerey 
LZ 
Yüksek DOz Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 
2019 2017 
Kolektif 


* 


YÜKSEK D0Z 
GELELEK 


AA ) 
— i 


cs 
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Orkun Uçar 


İstanbul 2099 
2019 
Kolektif 
Güneş İnsanları 
2019 
—— GÜNES İNSANLARI 
İsmail Serinken rms 
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Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


ika KLON 
Mikail Kahraman Avcı 2059 


Hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 


Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş e R Son Tiryaki 
Müfit Özleş metis bilimkurgu 
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Kovaya 1 Kızıl Gezegen 
2018 


Selma Mine 


Aşk Algoritması 
2018 


Çok Çağı 
2018 


Arzu Eylem 
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2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 

Düşler Kahuslar ve Gelecek 

Masalları 2016 

Doğu Yücel 

DOĞU YÜCEL 

Kayın Rota 
2018 

Özgen Biçgin 
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Alfa ve Omega 
2018 


m | ALFA OMEGA 
Arda Öngören | ç 


ARDA ONGÖREN 


Havkiny in Düşleri 


2016 
Özge Arıkal Gönül PT DİSTOPİK ÖYKÜLER 


Hayking İn nüşler! 


Wne$ Özge Arıkal Gönül barlar Yeni Dünya 
2016 


Mehmet Sağbaş 
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Kırmızı Top 


2016 
Mehmet Barış KURA 
Mbayrak (© TP 


Gonca Mine 
Gelik ys 
< 


Külleri 
2018 


Semih Erelvanlı Külleri : 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2018 


Ayşe Acar © ç 
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Siyahı Hatıralar Denizi 


Mehmet Açar pey. 


Sinek İkilisi 
2016 


Coşkun Henyonar TWO 


COŞKÜNSHEBYONAR 


A 


2018 


Semih Bulgur 


wwn.yerlihilimkurgu.com 109 


Sinem Ataklı 


Gizem Çetin 


Tolya Eliyül 


Proje 2417 
2018 


SİNEM ATAKLI 


Papatya Tarlasında 
Rönesans 1 - 2016 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS 


"ae Mi 


Kılıcın Öyküsü 1 
2016 
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Papatya Tarlasında 
Rönesans 2 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS” 


Mars'a Yolculuk 
2018 


AHMET AVGI 


Ahmet Avcı 


ÇIŞ Mars'ta Sel 
2016 2016 


izel 
Züheyir Tokyöz 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 


POYRAZ GELE ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyaHari 


AKIN BAŞAL il #S; 
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Hastalık 
2016 


: hastalık 
Onur Gürleyen söküm 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


BİLİMKURGU 


ie 


1“ 2018 


Karşılaşma; Bir Uzaylı 
Hikâyesi 2018 


Mehmet Fatilı k A i ş eee 
Atalay 


Mehmet Fatih ATALAY 
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Yeryüzü Müzesi 


2016 
YERYÜZÜ MÜZESİ 
Kolekti gl 
Distonyanın 60 Tonu 
2016 
 CAĞATAY GENKAY 
Çağatay Şenkay Şi 


İnsan Değiller 
2018 


ÖMER GÜNGÖR 


Ömer Güngör İNSAN 
DEĞİLLER. 
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Kısa Öykü 
Mehmet Sinan Gür 


bece Kelehiekleri 


Kim sonsuza kadar yaşamak ister? 


28 gemisi sabit bir hızla boşlukta yol 
alıyordu. Bunların sekizi eski modeldi ve terk 


edilecekti. 10 araçta yeni gelenler, 8 eski araçta eskiler yaşıyordu. 10 araç henüz boştu. Yeni gelen öncüler eskilere yeni araçların nasıl kullanıldığını öğretip 


kendi yollarına gideceklerdi. 


Yeni gelenlerin çocukları eski gemilerin nasıl bir şey olduklarını merak ettikleri için eski gemileri ziyaret etmişler, böylece yeni dostluklar kurulmaya başlanmıştı. Gençler gemileri tanımaya çalışırken duvara yapıştırılmış kelebek resimleri gördüler. Biri sordu: 


“Nedir bu kelebek resimleri?” 


Eskilerden biri durumu anlattı. 
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“Bizde bu resimleri asmak bir gelenektir. Bunları bu gemi içinde yaşamış atalarımız asmış. Üzerlerinde el yazısıyla hangi tarihte asıldığını gösteren yazılar da var. 
İmzalarını atmışlar. Biz de birer tane astık, imzaladık. 
Bu şekilde kim olduğumuzu unutmuyoruz. Yolculuğa çıkan ilk atamızın enerjisini içimizde duyuyoruz. 
Bizden sonra gelecek nesiller de bizim yalnızca bir bilgisayar kaydı olmadığımızı, bir zamanlar onlar gibi 


yaşadığımızı bilecekler.” 


Olayı öğrendiklerinde yeni gelenlerin çok hoşlarına gitti. Kısa süre sonra yeni gelen gemilerin 


hepsinin duvarları kelebek resimleriyle süslenmişti. 


Yeni gemilere taşınmak pek zor olmadı. Zaten gerekli her şey vardı. Neredeyse yalnız kendi varlıklarını alıp yeni gemilere yerleştiler. Eskilerle 


birlikte yenilerden birer kişi yeni kullanım biçimlerini 


göstermek üzere yeni gemilere geçtiler. Eskiler yolda iki gemi kaybettikleri için iki yeni gemi boş kalmıştı. 
Onlar ancak bir nesil sonra dolabilirdi. Sekiz eski gemi de boş olarak onlarla birlikte geliyordu. Bir yıl kadar boşlukta böyle yol aldılar. Bu sürede ekipler birbirlerine iyice kaynaştılar. Yeni bilgiler, yeni gelen filmler herkesin ilgi kaynağıydı. Eskilerde bulunan en eski filmler de yenilerin ilgi kaynağı olmuştu. 
Gemiden gemiye her zaman yaptıkları konuşmaları yapmaktaydılar. Birbirlerini monitörlerden görüyorlar ve ayrı gemilerde olmalarına rağmen sanki aynı 


yerdeymiş gibi rahatlıkla iletişim kurabiliyorlardı. 


Gezegen zamanıyla bir gün, gençlerden biri ortaya bir konu atmak üzere konuşmaya başladı. 


“Arkadaşlar, dün yeni bir film izledim. Çok beğendim.” Diğer gemilerden sesler yükseldi. 


“Aferin!” “Hangisi?” “Adı ne?” 
“Kim sonsuza kadar yaşamak ister?” 
Yeniden bütün gemilerden sesler yükseldi. 


“Ben isterim.” “Ben de.” “Ben de.” “Evet.” 


“Heyoo.” 
Konuyu ortaya atan genç devam etti. 


“Önceleri ben de sizin gibi düşünüyordum ama işte öyle değil. Sonsuz yaşam çok çekici bir düşünce gibi değil mi?” 


“Kim sonsuza kadar yaşamak istemez ki?” 


“İstemeyen olabilir. Filmi izlemiş olsaydınız bana 


hak verebilirdiniz. İsterseniz anlatabilirim.” 
Bazı arkadaşları onu henüz ciddiye almıyorlardı. 


“Anlatma desek de anlatacaksın ya, haydi anlat 


Gece Kelebekleri - Mehmet Sinan Gür 


bakalım nasılmış.” 
Bir diğeri diğerlerine göre daha ciddi idi. 


“Her ne kadar arkadaşlar seni ciddiye almadılarsa da bu söylediğin bana çok önemli bir şey gibi geliyor. 
Ben de birkaç kez düşündüm bunun üzerinde. Seni gerçekten, dikkatle dinlemek isterim.” 


Daha orta yolcu olanlar vardı. 


“Yahu yapacak bir işimiz mi var? Bırakın 


arkadaşımız rahat rahat anlatsın.” 
Genç adam anlatmaya başladı. 


“Bir adam var. Umduğunuz gibi doğmuş ve bir türlü ölemiyor. Aradan yüzyıllar geçmiş. Sürekli genç olarak yaşıyor. 


“Adam ölmek mi istiyor?” 


“Evet. Çünkü adam dışında herkes ölümlü... 
Çevresindekilerin hepsi zamanı gelince ölüyorlar. 
Birini seviyor, ona bağlanıyor. Ama kendisi genç kalırken sevdiği kişi yaşlanıyor ve ölüyor. Bu hep böyle tekrar ediyor. Sevdiği kişiler ölürken bütün onların acılarını her defasında, tekrar tekrar yaşıyor. Artık bu acıları yaşamamak için hiç kimseyi sevmeme kararı alıyor. Ama olmuyor. Gene biri ona âşık oluyor, gene o da ona âşık oluyor. Sonunda gene kahır ve üzüntü içinde bir başına kalıyor. Filmin ana konusu böyle.” 


“İlginçmiş. Mutsuz, ölümsüz bir kişi... Yani ölümsüz bile olsan mutlu olamayabiliyorsun. Ama bizim için yakışırdı doğrusu. Bu kadar uzun bir 


yolculukta...” 
Bir arkadaşı konuyu destekledi. 
“Hele sonunu 


yolculuğun göreceğimizi 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düşünecek olursak...” 
Ancak konuyu açan kişinin itirazı vardı. 


“Fakat bakın, şimdi içimizden biri ölmeyip sürekli yaşasaydı, yalnız annesinin babasının değil, karısının, çocuklarının, torunlarının ölümünü görseydi onun için 


ne kadar acı olurdu değil mi?” 


Arkadaşlarından obiri odurumu kavramaya başlamıştı. 
“Öyle bir şey olacaksa eğer, eşimin ve 


çocuklarımın da ölümsüz olmasını isterdim.” 


“Hah, işte sorun burada zaten ve bununla da bitmiyor. Yaşantımızda o tür bir düzen olsaydı, ölümsüzlük de çok iyi olabilirdi. Fakat şimdiki düzenimiz tamamen bozulurdu. Bir kere çocuklarımız bizim gibi çocuk sahibi olamazdı. Yolculuğun sonunu yalnız biz görebilirdik fakat doğup yaşayacak olan birçok nesil bizim yüzümüzden doğamazdı. Çünkü doğacak olsalar bu gemiye sığamazdık.” 


Başka biri konuyu ortaya atan kişiyi destekledi. 


“Madde yetersizliğinden de bumümkün olamazdı. 
Biz gelecek nesillerin madde deposu, kaynağıyız çünkü. Biz ayrıştırma odasına girdikten sonra onlar yaşamaya başlayacak. Biz o odaya girmeliyiz ki onlar yaşayabilsin.” 


“Bunu hiç düşünmemiştim. Peki, ölümsüzlük gemide değil de gezegende olsaydı ne olurdu? Yani üreyebilecek yer olsaydı?” 


“Gezegeni bile lebalep doldururduk. Büyük büyük büyük anneannenle kol kola girip tatile çıkıyorsun. 
Nesil farkını, alışkanlıkları göz ardı edersek eğlenceli olabilirdi belki. Sonu gelmeyen bir canlı artışı... Buna koca bir gezegen bile dayanmazdı.” 
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Herkes düşüncelerini söylüyordu. 


“Şu düzenimizde doğumlar ölümleri karşılamak için oluyor. Doğanlar ölenlerin yerini alıyorlar. Ama sanki ölümler doğumları karşılamak için oluyor. Ölüm olmazsa doğuma da gerek kalmazdı. Sonsuza kadar değişmeyecek bir durağanlık olurdu bu. O zaman da gezegen yaşlıların ve çocukların olmadığı, sürekli olarak aynı yaşta kişilerin bulunduğu sürekli aynı kadronun yaşadığı bir yer olurdu. Sizce bu sıkıcı bir şey değil mi?” 


“Anlaşılan istesek ve bu mümkün olsa bile ölümsüz olamayacağız. Yahu hiç olmazsa biraz daha 


uzun ömürlü olsaydık.” 


Belki 


de şimdi öncekine göre daha uzun ömürlüyüz; kim 


“Daha uzun ömürlü olabilirdik belki. 


bilebilir ki? Bunu şunun için söylüyorum. Şimdikinden daha uzun ömürlü olsaydık sen daha da uzun ömürlü olmayı isteyebilirdin. Peki, ne fark ederdi? Eninde 


sonunda gene ölüm olduktan sonra...” 


“Doğru. Ha bugün olmuş ha yarın. Ama tartışmada gelinen nokta çok tehlikeli değil mi? O zaman bu yolculuğu neden yapıyoruz? Nasıl olsa herkes günün birinde ölecek; çocuklarımız da. Madem öyle, şimdi kapıları açarız herkes ölür; olur biter. Burada yanlış olan bir şey var. Geçmişten gelen canlılığın kanıtı olarak biz yaşıyoruz ve bizim bir görevimiz, bir amacımız var. Önümüze hedef diye koyduğumuz hiçbir şey olmasaydı, belki o zaman haklı olabilirdin. 
O zaman kapıyı ilk ben açardım... Bakın aklıma ne geldi. Şu dokuzuncu nesildeki kazada büyükbaba da 


aynı nedenle kendini öldürmedi mi?” 


Fikri ortaya atan kişi susmuş söylenenleri dinliyordu. Başka biri konuşmaya başladı. 


”Yani diğer bir deyişle hedeflediğimiz yere 


gidemeyeceğimizi bilseydik... Bakın dinlerseniz, ben de size kendi deneyimimi anlatayım. Ben de haber arşivlerini karıştırıyordum. Çocuk denecek yaşta bir genç kızın kendi canına kıydığını gördüm; nasıl sevimli, güzel. Daha yaşamı tanımamış, tatmamış, bizim durumumuza düşmemiş bir çocuk... “(Güldüler) “Neden canına kıymak istesin? Büyük bir olasılıkla âşık olmuştur veya okulunda başarısız sonuçlar almıştır; ailesine ne söyleyecek onu düşünüyordur. O bilmiyor ki yaşam yalnız bunlarla sınırlı değil. Başına daha kim bilir neler gelecek. Ancak kendisi için koyduğu hedef gözden kayboluyor. Yani daha o anda yaşamak için bir 


amacı kalmıyor.” 


“Peki, hayatta amacı olmayan kişiler ölsün mü? 
Onu mu demek istedin?” 


“Hayır, yahu; olur mu? Tam tersine. Yaşayanlar o veya bu nedenle ümitsizliğe kapıldıklarında kendilerine yeni bir hedef koysunlar. Bu onlara yaşam gücünü yeniden kazandırır. Gezegende olsaydık onlara 


bunu önermek isterdim.” 
Sessizce oturan ilk fikir sahibi sessizliğini bozdu. 


“Ölümsüz olmaktan kendi başıma bir şeyler çıkarmıştım ama böyle anlamlar çıkabileceğini hiç 


düşünmemiştim.” 
Negatif tavır takınan başka biri konuştu. 


”Uydurma bir filmi böyle bir gözle görmek... 
Adam doğmuş da ölemiyormuş da Aman aman, sen 


kardeşim benden uzak dur. Sen tehlikelisin.” 


“Ama böyle bir şey var ve üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Peki, sonsuz yaşam yolu bulunursa ne olacak?” 


”Bu seni şu anda bulunduğun durumda çok mu 


Gece Kelebekleri - Mehmet Sinan Gür 


ilgilendiriyor? Uzayda bir geminin içindesin ve bir yön dışında gidebileceğin hiçbir yer yok. O gittiğin yerin de neresi olduğunu bilmiyorsun. Aynı kapana kısılmış bir fare gibi.” 


“Yanılıyorsun. Bu bulunduğun şartlara bakış açısına bağlı. Ben belki bu konularla ilgilendiğim için kendimi hiç de kapana kısılmış fare gibi hissetmiyorum. 
Aksine ölüm bana hiç uğramayacakmış gibi bir duyguya kapılıyorum; ama yalnızca bir duygu olarak.” 


“Bunun sana yararı nedir ki? Sen de herkesle 


birlikte, zamanı gelince öleceksin.” 


“Biliyorum tabii. Büyüdüğümü, yaşlandığımı görüyorum. Bu kaçınılmaz ama o zamana kadar kendimi üzmeyeceğim. Başkalarının yaptığı gibi o güne kadar her gün ölmeyeceğim.” 


Lafı söylemese de “Hepiniz gemilerde öleceğiniz için her gün üzülüyorsunuz”a getirmişti. Genç 


konuşmaya devam etti. 


“Kişiler ölmekten korkuyorlar. Ama biliyoruz ki bu eninde sonunda olacak. Korkmamak bir şey kazandırmıyorsa korkmak, üzülmek ne kazandırıyor? 
Yaşarken ölmüş oluyorsun. İşte hepsi bu...” 


“Sen kendini kandırıyorsun. Dedi biri. Sen de biz ne hissediyorsak onu hissediyorsun. Sen de bizim kadar ölümden korkuyorsun ve aynı bizim gibi kendine itiraf edemiyorsun. Ölümden korkmuyorum diyen biri varsa yalan söylüyordur. Ölüm yokluktur, hiçliktir. Bir daha düşünememektir, ne düşünemediğini bile bilmemektir. Ölünce her şey biter. İstediği kadar çocuklarınla torunların yaşamı sürdürmüş olsun. O onların yaşamıdır, senin değil. Ölüm seninle, sen 


olmayan diğer her şey arasındaki bir sorundur.” 


“Demin “herkes ölümden korkar” dedin. 
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Hatırlıyor musun seninle bir kez uzaya çıkmıştık. O sırada başlığımı çıkarmayı düşünmüştüm ve inan ki çıkarabilirdim. Bunu ben düşünebiliyorsam başkaları da düşünebilir.” 


”İyi ki yapmamışsın. Bir dahaki sefere de yapmasan iyi olur ama o senin bileceğin bir şey. Benim 


aklımdan hiç geçmedi. Geçse de yapamam zaten.” 


“Peki, savaşlarda ölenlere ne diyorsun? Canlarını 


düşünmeden korkusuzca ileriye atılmıyorlar mı?” 


“Yapıyorlar, evet ama onların nasıl bir duygu 


içinde olduklarını bilemem ki?” 


“Bilip bilmemen önemli değil. Yapıyorlar değil 


mi?” 
“Evet , 


"Öyleyse senin söylediğin yanlış... Herkes ölümden korkmayabilir.” 


Bu sırada başka biri hiç açılmamış bir konuyu açtı. 


“Yaşam ve ölümden söz ediyorsunuz. Yaşam şimdiki yaşadıklarımız, ölüm ise ayrıştırma odasına girdikten sonra olan şey. Peki ya ölümden sonra yaşam 


varsa?” 
“Nasıl yani?” Diye sordu biri. 


“Yani yaşadığımız yaşamda ölüm olarak adlandırdığımız olaydan sonra ikinci bir yaşam varsa? 
Başka bir yerde yeniden yaşamaya başlarsak? O yer şimdi içinde bulunduğumuz gemiler kadar dar ve 


küçük değilse? 


“Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri?” Diye 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itiraz etti biri. 
Bir diğeri konuya biraz daha gerçekçi yaklaştı. 


“Birçok kişi böyle olduğunu düşünüyor. Böyle düşündüğü için ölmeyi bir kurtuluş olarak görüyor. 
Çünkü ölünce yaşamakta olduğu sıkıntıların biteceğini 


sanıyor.” 


“Onların böyle düşünmeleri yeterli mi? Öyle mi yoksa değil mi... önemli olan bu. Yoksa herkes istediğini düşünebilir. Buna engel yok.” 


Konuyu ortaya atan ilk kişi sözü aldı. 


“Bu kişilerin zayıflığıdır. Ölümden korkmanın bir başka görüntüsüdür. Başka bir yaşamın olabileceğini düşünerek ölüm olayınıdaha yumuşak bir biçimde kabul etmeye çalışıyorlar. Belki savaşlarda ölenler, kendini öldürenlerde böyle düşündükleri için korkusuzca ölüme gidebiliyorlar. Şu anda yaşadığımız sıkıntılara gelince, gerçekte herkes yaşadığı sürece kendini üzen rahatsız eden şeylerle karşı karşıya kalır. Yaşayan herkesin bir sıkıntısı, üzüntüsü vardır. Kişi ölmedikçe bunlar sona ermez. Ancak ölünce sıkıntılardan kurtulmak mümkün olur. Yaşamak istiyorsanız yaşamın bu parçalarına da razı olacaksınız. Peki, yaşam daha iyi olamaz mı? 
Olabilir tabii. Bu da ancak öncekine göre daha iyi bir yaşamdır. Eğer kendinizi sıkıntılara odaklarsanız ne kadar rahat olursanız olun, her zaman sıkıntı duyacak 


bir sebep bulursunuz.” 
Onu dinleyenlerden biri sordu. 
“Peki, iyi hoş söylüyorsun da, çözüm nedir?” 


“Çözüm için çözümü gerektiren bir sorun olmalı. 
Sorun nedir?” 


Bütün gemilerden sesler yükseldi. 
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“Sıkıntı.” “İkinci yaşam.” “Ölümden korkmak.” 
“Ölümsüzlük.” 


“Hepsini konuştuk ama hiçbiri değil. Asıl sorun bizim yolculuğumuz. Biz ölümlü kişiler olarak bu yolculuğu tamamlayacak mıyız yoksa ölümlüyüz diye yarıda mı bırakacağız? Bir amacımız var mı ya da yok mu? Bu amacımızı gerçekleştirmek için yaşamalı mıyız? Çaba göstermeli miyiz yoksa hemen kapıları açmalı mıyız?” 


Genç kişinin söylediği son söz konuşmaya noktayı koymuştu. Kimsenin yolculuğu yarım bırakma gibi bir niyeti yoktu. Sonuç kendiliğinden ortaya çıkmıştı. 
Bir gün öleceklerini bilmelerine rağmen gemileri bir sonraki nesle teslim edene kadar yaşamak zorunda 


idiler. 


Gemilerin camlarından küçük ışık noktalarıyla dolu karanlık uzay ve diğer gemiler görünüyordu. 
Bir süre öyle sessizce durdular. Kontrol tablolarının ışıklarına baktılar. Yalnız motorların çıkardığı hafif ıslık sesi duyuluyordu. Sonra biri bir soru sordu ve sessizliği bozdu. 


“Ayrılık ne zaman?” 
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Roman - Bölüm 13 


Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


MSS a İMA AYRİ 


Mİ er ERŞAR ee ar TİZ 


ALA Ge m ni e 


ısa bir süre sonra otobüs tıka basa bir halde KE. merkezine gitmek üzere yola çıktı. 
Gerginlik, küçük arbede ve küfürleşmelerle araç hareket halindeyken de devam ediyordu. Bense yapabileceğimi 


soğukkanlılığımı koruyarak one 


düşünmeye çalışıyordum. Ev sahibimden hayır gelmemişti ama arayabileceğim başka birileri daha olabilir miydi yardımı dokunabilecek? Yoksa “başa gelen çekilir” diyerek bu badireye de atlatana kadar 


diğer birçok insan gibi rıza mı göstermeliydim? 


Araç bulvara ulaştığında onu yoğun bir trafik karşıladı. Koca otobüs o akıntının içine zorlukla girebilmişti. O an orta çağda engizisyon tutuklularının içine tıkıldığı, öküzlerin çamurlu topraklarda bata çıka çektiği, ağır aksak ilerleyen tekerlekli kafeslerden 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RR ein ikin damn öomeezi enli 


birindeymişim hissine kapılmıştım. Hele de o sıcakta tam bir eziyet haline gelmişti yolculuk. Beş yüz metre kadar ilerideki kavşağa ulaştığımızda, gideceğimiz isiükametteki (oyoğunluğu gören amir atıştığı göstericileri bırakıp bir küfür de trafiğe savurdu. 
Üstünün sinirlendiğini gören şoför onu sakinleştirmek 


istercesine, 


“Amirim hastane istikameti serbest şu an. 
İsterseniz önce sağlık kontrolüne götürelim.” diyerek araya girdi. 


“Öyle yapalım toprağım, bizim mesai geceye sarkacak yoksa yine.” 


Araç kavşaktan biraz zorlanarak daolsadönerek yan yola yöneldi. On, on beş dakika gibi kısa bir sürede 


şehir hastanesine varmıştık bile. Teker teker otobüsten indirilip, polis eşliğinde hastanenin acil servis girişine doğru yürümeye başladık. İçerisi beklenebileceği üzere havasız ve kalabalıktı. Küçük bir kafesten daha büyüğüne aktarılmış gibiydik. Diğer hastalar polislerin müdahalesiyle kenara çekilerek bize yer açtılar. Ayakta tek sıra halinde beklemeye başlamıştık. Amir ise ilgili doktoru getirmek üzere hastanenin o uzun koridorunu geçip diğer koridora saparak gözden kayboldu. Bunu gören polisler de kendi aralarında sohbete başladılar. 
Tabi gözlerini üzerimizden ayırmadan! Kalabalığın ve gürültülü karmaşanın gerisinde kalan kapılardan birinin açılmasıyla tanıdık bir yüz belirmişti tam karşımda. Önceki gün kafede görme engelli ihtiyar adama yardım ederken yanımıza gelen doktordu bu. 
Hemen cüzdanıma uzanıp kartvizitini çıkarttım adını hatırlayıp kendisine seslenebilmek için. Prof. Dr. Ece Gültekin. Ben kartvizite bakarken o da beni farketmişti. 
Eşlikçi polisleri görünce can sıkıcı bir durum olduğunu anlayıp yüzünü ekşitti. Hızlı hızlı bulunduğumuz yöne doğru yürümeye başladı. Yanımdan geçerken kendi kendine söyleniyordu, 


“Nedir bu ya, her gün her gün! Ne istiyorlar bu çocuklardan!” 


Göz göze gelmiştik ama duraksamadan arkadaki daldı. 


konuşmamasını garipsemiştim doğrusu. “Herhalde 


odalardan Oo birine Benimle 


polislerden çekiniyor” diye düşündüm. 


Üzülmüştüm de. Bir bilim insanı bile aksayan, aksadıkça da kendi içinde savrulan bir sistemin korkuya dayalı baskısından muaf kalamıyordu. Kim bilir başına neler gelmişti onun da, neler yaşamıştı olan biteni sorguladığında, hakkını aradığında... Belki o da...!!! Birden bire dizlerimin bağı çözülmüş, kendimi bir tekerlekli hızla çarpan sandalyeye gömülmüştüm aniden. Ben 


sandalyede bulmuştum. Arkamdan 


panikle kalkmaya çabaladıkça o ileride kapısı açık bekleyen asansöre doğru hızlanıyor, beni yerime geri oturtuyordu. Başımı geriye çevirince bana göz kırpan doktor Ece hanımı gördüm. Polislerin anlık boşluğundan ve kalabalığın yarattığı karmaşadan faydalanıp beni oradan kaçırmaya girişmişti. Şaşkınlık içerisindeydim. Sakince önüme döndüm. Neyse ki asansöre yetişebilmiştik. Arkamızdan gelen birkaç hastayı da beni gösterip “Bulaşıcı” diyerek engellemiş, kapıları kapatmıştı. Ona dönüp teşekkür edecek 


olmuştum ki bana bir cerrah maskesi uzattı, 


“Bunu tak ve oturmaya devam et. Güvenli bir çıkış bulana kadar da öyle kal.” deyip koltuğunun altında taşıdığı yeşil önlükle üzerimi örttü. 


Asansör bodrum kata inip kapıları açıldığında karşımızda polis amiri yanında başka bir doktorla belirdi. O an heyecandan elim ayağım titremeye başlamıştı ki doktor hanım sanki bunu fark etmiş gibi, paniğe kapılıp ayaklanmamam için uyarırcasına tek eliyle omzuma bastırdı. Başımı öne eğerek hasta numarası yapmaya devam ettim ben de. Hatta rolümü öyle ciddiye almıştım ki onların selamlaşırken başlattıkları küçük sohbetlerini kısa kesmeleri için krize girmiş gibi öksürmeye başlamıştım. İşe de yaramıştı sanırım. Asansörü içindeki yolcuları ve kapanan kapılarıyla geride bırakırken doktor hanım fısıltıyla tebrik etti beni, 


“Bravo!” 


Bir süre daha öylece devam ettik. Doktorun yolumuz üzerinde karşılaştığı insanlarla yapmak zorunda kaldığı kısa konuşmalar eşliğinde bayağı bir koridor dolaşmıştık. Kendimi öyle gevşemiş hissediyordum ki buna gün boyu devam etsek itirazım olmazdı. Hatta uykuya bile dalabilirdim. 
Doktor bir ara, beklememi söyleyip beni sandalyede bırakarak ortalıktan kayboldu. Bir beş dakika sonra 


wun.yerlibilimkurgu.com 121 


artık kalkabileceğimi söyledi. Acil bölümündeki gözaltı 


geri geldiğinde bana tehlikenin geçtiğini, muayeneleri o süre zarfında tamamlanmış, otobüs de polis merkezine gitmek üzere yola çıkmış olmalı diye düşündüm. Ayağa kalkıp yüzümdeki maskeyi indirerek 


tekrar teşekkür ettim doktora, 


“Sağ olun Ece Hanım, beni gerçekten çok büyük bir sıkıntıdan kurtardınız.” 


“Rica ederim oğlum. İyi ki karşılaştık da yardımcı olabildim. Hemen her gün aynı manzaraları yaşıyoruz üniversitede, hazır kıta bekliyorlar okulun avlusunda coplar ve kalkanlarla, o yetmiyor bu sefer de sokaklardan hastanelere taşınıyorlar. Sanki karakollarda güle oynaya ağırlayıp salacaklarmış gibi o gencecik insanları karga tulumba getirip muayene ettirmiyorlar mı bir de... Resmen alay ediyorlar 


vicdanımızla!” 


“Haklısınız... Ben de durduk yere başıma iş aldım aslında. Göstericiler arasında değildim bile. 
Sadece yolum oradan geçiyordu ve...” 


“Fark etmez ki evladım. Gösterici değilsen bile sokaktaki insan olarak potansiyel göstericisin, bir muhalif adayısın, dolayısıyla onların yaftalayacağı bir 


suçlu namzedisin. Sadece zaman, mekân meselesi.” 
“Maalesef Ece Hanım, çok üzücü gerçekten...” 


“Neyse evladım, sen daha fazla üzülme, zor bir gün oldu senin için de. Asıl üzülmesi gerekenler kendi vicdanlarına esir olurlar umarım fazla geç olmadan insanlık için... Sen bu arada maskeyi de tekrar yüzüne çek istersen, n'olur, n'olmaz. Hastanenin az ilerisindeki 


duraktan taşıt bulana kadar en azından...” 


“Tabii ki. Tekrar teşekkür ederim Ece Hanım, kendinize iyi bakın lütfen, size borcumu ödeyebilirim 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umarım bir gün.” 


“Sen de kendine dikkat et çocuğum. Borç ne 


demek, hepiniz bizim evlatlarımızsınız.” 


Maskeyi yüzüme çekip hastanenin kapısından çıkmadan önce kendisine sıcak bir gülümsemeyle el sallayıp vedamı yineledim. Oldukça sıkıntılı geçen şu birkaç saatin üzerine doktorun özverili tavrı bana o kadar iyi gelmişti ki, görünürde fazla sebebim olmamasına rağmen kendimi mutlu hissediyordum. 
Belki “mutlu hissetmek? dediğimiz de parlayan güneşin altında yalnız olmadığımızı hissetmekten başka bir şey değildi aslında. 


| Sizinki NN 


Kârünlik Evrenin 

Efendisi 
Howard Püilipe Lai 
Arda Tipi 
Kütüphanemden Seçtiklerim 
Karanlık Uykusu 
Özlem Kurdoğlu 
Esra Uysal 

Selma Mineinin Kaleminden j 
Günümüze Işık Tutan fimleri ve Dizileri 
Bilimkurgu gel 


sra Uysal © 
— Sibermetiğin Bilinen 


zünümüzden 800 yıl kadar önce Â ii faralindan dünyanın hizmeti 


wwm.yerlihilimkuryu.com 123 


g4 


rot 


yerlibilimmkurguyukseliyorogmail.com 


yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com 


Bilimkurgu ve Felsefe 


Çizgi Roman MORPHEUS 


/W İZ 


izi UK KİZ Kitap İncelemesi 

mik Göçe ILYA'NIN SIRRI 
Bölüm5 | m. İ ESRA AVGÖREN 
KENAN BOGUR! 2 İSMAİL ŞAHİN 


Kutuplanemden Seçtikleri: 
> ESR 
—— 


— 


Yapay Dava 
SELAHATTİN BAŞBOĞA 
8. YBKY Kısa Öykü Yarışması Roman 
Son Insan - Bölüm 20 

İş Kazası GURHAN ÖZTÜRK MR 
MEHMET FATİH ATALAY e Kısa Öykü 
8. YBKY Kısa Öykü Yarışması m pi al ri Ruhbükücüler 

— MURAT K. BEŞİROĞLU 
2050: Gereği 97 Sonuçlandı ER > 
BEHRAM BARANSEL Yıldız Avcısı - Bölüm-l4 Arınma - Bölüm 2 


8. YBKY Kısa Öykü Yarışması Arda Tipi €ZGİ SU YILDIRIM 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör/Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Yayın Danışmanı SEYHAN YILDIZ YILDIRIM Wehı Tasarım - Dijital Tasarım - Öykü İllüstrasyonları - Dergi Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 


Yazarlar 
ESRA UYSAL 
KUBİLAYHAN YALÇIN 
ÖZLEM BUKET DURU 
KENAN BÜĞÜRCÜ 
MURAT K. BEŞİROĞLU 
BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
SEZAİ ÖZDEN 


Katkıda Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ - ETHEM DERMAN - GÜRHAN ÖZTÜRK AYSUN ERDOĞAN - KENAN BÖĞÜRCÜ - MORPHEUS - SELAHATTİN BAŞBOĞA - MEHMET FATİH ATALAY - BEHRAM BARANSEL EZGİ SU YILDIRIM - NURAY BULAT - SEYHAN YILDIZ YILDIRIM - EKİN ERTARAKÇI KİTAPLA MUHABBET FACEBOOK GRUBU - VOLDRUNNER - PARADİGMA POLİSİYE - LAGARİ BİLİMKURGU FANZİN - GÖK KIZ: KOZMİK GÖÇEBE Kapak İllüstrasyonu SEZAİ ÖZDEN 


www. yerlibilimkurguyukseliyor.com - wuww.yerlibilimkurgu.com yetlibilimkurguyükseliyor o ymail.com 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2019 / sayı 31 


451 
RAY BRADBURY 


Çizgi Roman - Bölüm 5 
Gök Kiz: Kozmik Göçebe 
KENAN BOGURCÜ seeeremmeeeeeeeemesserssesssezenn 10-15 


Kısa Öykü 


Ruhbükücüler : , 
MURAT K. BEŞİROĞLU  eareeemaaarrrsamanansıssın 16-17 


Ayın Kitap İncelemesi 

İlya'nın Sırrı 

ESRA AVGÖREN 

İSMAİL SAHIN semer (8-21 


YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması 
Yapay Dava 
SELAHATTİN BAŞBOGĞA 


Kütüphanemden Seçtiklerim 


CESRA UYCGAL .............. Aaaa 28-29 Kısa Öykü 

Arınma 

€EZG/ SU YILDIRIM 3O-3A 
Bilimkurgu ve Felsefe Bölüm 2 
MORPHEİO resmime 36-40 
YEKY 8. Kısa Öykü Yarışması 

İş Kazası 

MEHMET FATİH ATALAY mmm 42-44 


Roman / Bölüm - 20 
Son insan 
GURHAN OZTURK  searerearemeemssemssssenssensenn 46-53 


YEKY 8. Kısa Öykü Yarışması 
20O5O. Gereği 9697 Sonuçlandı 


BEHRAM BARANSEL seans 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında 
Captain Blood 


M. YAĞMUR POLAT saammamammssanannınn. 


Roman Bölüm-/4 
Kapının İncisi 


AYSUN ERDOĞAN amaaan. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyorun 
Öne Çıkan Paylaşımları 


(27 e Yan (RR 


Roman Bölüm-/4 
Yildiz Avcısı 


7 Ny ız SRMN 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve 
Eserleri - 20/8 - 20/9 


SEZAİ ÖZDEN smmm. 


Çizim Defterimden 


SEZAİ ÖZDEN samanın. 


2 


YÜKSELİYON 


TenliBilimisürali yükseliyor bDerdisi 


2019 Yıl: 5 Kasım / Sayı 51 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkurgu 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 


47 YAZARIN 5I ÖYKÜSÜYLE HAYAT BULAN ESER 


Selma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Kalın AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur ASİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ Murat K. BEŞİROĞLU - Şükrü SOYDAŞ - Sercan LEYLEK - Yüksel YILMAZ - Kubilayhan YALÇIN - İlhan DELİKTAŞ - Bertuğ KODAMANOĞLU Mustafa ÖZÇANAR - Metin UÇAR - ur İpek ÖNDER MERT - Gri Esin AKYILDIZ - Ete SARITUNALI - Burak KATİPOĞLU - Tuğrul SULTANZADE Hilay KAYAALP - Gökcan ŞAHİN - M. Yağmur POLAT - Ardakan COŞKUN - Aykut COŞKUN - Badahan CANATAN - Selahattin BAŞBOĞA Mehmet KARDAŞ - Korkut KABAPALAMUT - Utku KÖSE - Bahri Doğukan ŞAHİN - Mehmet Fatih BALKI - Taner GÜLER - Abdülkadir DOĞANAY Kenan ÇETİNKAYA - Burak ERDOĞDU - Emirhan KARAHASAN - Selçuk Gökkan KALKANOĞLU - Hakan KİLYUSUFOĞLU Hasan ÖNAL - Burak FEDAKAR - Arda TİPİ - Esra UYSAL - İsmail ŞAHİN - Sezai ÖZDEN 


sincan 


© 


vü OR 
YERU BİLİMKURGU yükseti 


BİLİMKURGU 


OYKU seki 1S! 


2018 


© 
Le 
| 
X 
C: 
a: 
0 
ai 
2 
A 
C: 
un m m a 
W iu 
O 
O 


ükenmeden Alın! 


© Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çki SI alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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e ik çi 


21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


25. 


26. 


4 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Adi 


34. 


384 


36. 


5 
38. 
594 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 19 


Ray Brarlhury 


Ray Douglas Bradbury (d. 22 Ağustos 1920 - Tlionis) (6. 5 Haziran 2012 


- Los Angeles) 


nlü yazar İsveç göçmeni bir anne ve telefon tl. çeken bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu Waukegan'da bulunan Carmege kütüphanesinde geçirdi. 


Kütüphaneleri o kadar çok seviyordu ki gününün çoğunu orada geçiriyordu. Böylelikle ileride yazacağı kitapların temellerini de burada atmış oldu. 


Ailesi ileülkeyi gezdiği iki yıl boyunca her mola yerinde Ray'ın yaptığı ilk şey oranın kütüphanesini bulmaktı. 
Ailesinin Los Angeles'a taşınmasından sonra burada bir liseye kayıt oldu ve okulunu başarı ile bitirdi. Okul yıllarında da çok çalışkan bir öğrenciydi. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmadı ve gazete satmaya başladı. 


Ray Bradbury 12 yaşında kısa hikayeler yazmaya başlar. Bu hikâyelerinden biri dergide yayınlandığında yaşı 20'li civarlardadır. 


Lise bittikten sonra sokak köşelerinde kitap satan Ray Bradbury kütüphanelerde verilen küçük not kâğıtlarına yazmaya başlar. 


ifadesi ile 28 
kütüphaneden çıkar ve 30 yaşına geldiğinde kitabını 


Kendisinin yaşına (geldiğinde 


yazması ve bastırması için yeterli parası yoktur. 


Kaliforniya Üniversitesi'nde gezerken bir yerlerden daktilo sesini duyar. Kiralık daktilo odası olduğunu öğrenince sevinçten delirmiş halde yazmaya başlar. 
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Ray kitabını yazarken kısa öyküleri de zaman zaman dergilerde yayınlanıyordu. Fahrenheit 451 bittiğinde yayınlatacak dergi bulamaz. Genç bir editör kitabı satın alır. Bu şekilde Ray Bradbury Fahrenheit 451 kitabını yayınlatarak dünyanın en iyi distopik eserlerinden birini okuyucusuyla buluşturdu ve tüm dünyanın kendisini tanımasını sağladı. 


Ray Bradbury 400'den fazla kısa öykü yazmış, 50”den fazla ontoloji kitabında öyküleri yayınlanmıştır. Aynı zamanda 20 kadar tiyatro oyunu, çocuk hikayeleri, tv senaryoları ile çağımızın en üretken yazarlarından biri olmuştur. 


Hayranları tarafından bilim kurgu yazarı olarak anılsa da kendisi bu durumu kesin bir dille reddetmiş ve şu sözlerle açıklamıştır. Ben bilim kurgu yazmıyorum, yazdığım tek bilim kurgu Fahrenheit 451?dir. Çünkü gerçeğe dayanılarak yazılmıştır. Bilim kurgu gerçeğin 
Fahrenheit 451 
bilimkurgu alanında verdiğim başka eserim yoktur.” 


tasviridir, fantezi değil. dışında 


Ray Bradbury eşi ile de bir kütüphanede tanışmış ve bu evliliğinden 4 kız çocuğu olmuştur. Büyük yazar 
5 Haziran 2012 yılında 91 yaşında Los Angeles'te 
yaşama veda etmiştir. 


Kaynak https://kidega.com/yazar/ray-bradbury-153211 


One of hd mdsi po ront Fahrenheit 451 / 1951 
bookş of Our |) 
overd. million copies in print A 


657184 GOR SCJENCE FICTION *3/6 


RAT DRMDRURİ 


TE ALLUSTRATED MAN 


STORIES OF £ 
PLANETŞ Tir Il NE Nü | 


The Illustrated Man / 1951 


BRADBURY 


TEE | . Resimli Adam 


MARTIAN CARÜNLELS/ 


dizde tar nere 


The Martian Chronicles / 1950 
Mars Günlükleri 
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Çizgi Roman - GÖK KIZ: Kozmik Göçebe / Bölüm 5 


Yazan ve Çizen: Kenan Böğürcü 


GÖK KIZ 


Kozmik Göçebe 


Kenan Böğürcü'nün yazıp-çizdiği “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” Beşinci bölümüyle sizlerle. 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi için özel olarak hazırladığı 


çizgi romanın tanıtım yazısı kısaca şöyle; 


Geleceğe dair öngörülerimiz dünyanın kaynaklarını tükettikçe uzayda yeni yaşam alanlar 


bulmak üzerine. 


Fakat ya biz gitmeden aynı kaygıları taşıyan göçebe uzaylılar bizden önce davranırlarSâ... 


Ve üstelik bunların niyetlerinin ne olduğunu 


uzun süre anlayamazsak. 


Keyifli okumalar 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ürcü 


Yazan ve Çizen 
Kenan Böğ 


12 
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KITABIN ADI RAKİP ASTRONOMLAR BU METEORUN ALTINDAN * METEOR AVI li OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEDİRLER. HER ÜLKE ge EE ASTEROİTİN KENDİ TOPRAKLARINA re vi rma 0 3 DÜŞMESİ iÇİN ÇARELER ARAMAYA BAŞLAR «Bi 2 . 
ASTEROİT 77 a 
DÜNYANIN 


ÇEKİM ALANINA 


O HALDE BUNA GÖNDERME YAPMIŞ 
OLSA GEREK. PEKi ARACI HAKKINDA NE SÖYLEYEBILIRSINIZ PROFESÖR? 


HIMMM! BiZiM KIZ BU y. 
TÜRDEN BiR YARDIMDAN 
SÖZ ETMiŞTİi 


BENCE BiR METEOR ÜZERİNDE 
UZAYDA YOLCULUK YAPMAK 


BU ARADA SON DERECE EKONOMIK 
DiLDENYA'NIN 
GÜZELLİĞİNİ w 


UNUTMAMAK GEREK 
UZAYLILARI ÇiRKiN 
GÖSTERENLERİ 

AFFETMEYECEĞİM 


PROFESÖR TÜM 
AYRINTILARI 
BiZiMLE 
PAYLAŞIN 
LÜTFEN 
EN BAŞTAN 
BAŞLAYIN 
İSTERSENİZ 
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ŞAKA OR YANA O HALDE SÖYLER MiSiNiZ KOMUTAN TARSIT EVRENİN UZAK ONLARA GERÇEK NiYETiMiZiN NE OLDUĞUNU 


KÖŞELERİNDEN NASIL SÖYLEYECEĞİZ? 
NASIL VE NEDEN 


GELDİKLERİNE DAR 
BiR CEVAP ALAMADIM 
PEKALA O AKŞAM 
(EVDEN AYRILMIŞTIM... 


HAZIR OLDUKLARI ZAMAN 
O ANA DEK DiPLOMASIYI / 


KULLANACAĞIZ UZAYLI TEKRAR 
GELDİĞİNDE 


> 


UMARIM iŞE YARAR. SADECE BIR 


ÜLKE YÖNETİMİYLE iLiŞKi KURMAMIZ 
KÜRESEL BiR REKABET DOĞURABILIR 


... BIR GÖRÜŞME içiN <p” 
HAZIR OLDUĞUMUZU 
SÖYLEYIN. 


EVET AMA O ÜLKE 
DÜNYANIN MERKEZİNDE 
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BASIN BÜLTENİ EDİTÖRLERİN 
ELLERİNE ULAŞTIĞINDA YER 
YERİNDEN OYNAR 


SİZE BASKIYI HEMEN 
DURDURUN DİYORUM 
HANGi AŞAMADA 
OLDUĞUMUZ UMURUM - 
DA BİLE DEĞİL 


BU ARADA BIR BASIN BiLDİRİSİYLE Yl 
OLUP BİTENi DÜNYA KAMUOYUYLA 


PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ 


AMATÖR ASTRONOMLAR YOUTUBE'DA 
VİDEOLAR PAYLAŞIYORLAR. SPEKÜLAS- 
YONLARI ENGELLEMEK ANCAK 
GERÇEKLERİ AÇIKLAMAKLA MÜMKÜN 


Prof Dr Ethem Dermanı uzaylılar mı kaçırdı? 


BiR GAZETENİN KULLANDIĞI 
“GÖK KIZ"' YAKIŞTIRMASI 
HALK ARASINDA TUTTU 

VE 6iDEREK YAYILDI 


— 
— pe 
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SONRAKi GÜNLER BASININ TEK 
GÜNDEM MADDESi GÖK KIZ VE 
PROFESÖR ETHEM DERMAN'DI 


ÖYLE Mi? 
ş . BEN BU 
EH BIRAZ KADARINI 
BENZEMiŞ / BiLE ÇOK 
FAKAT A . KISKANDIM 
DİLDENYA 
DAHA 


BEN İNANMIYORUM BAZISI GÖK KIZI 
BENCE BUDADIŞ ' HiÇ UMURSAMAZ 
GÜÇLERİN BiR OYUNU 


BiZ YILLARDAN BERİ 
SİRİUS'DAN GELEN 
UZAYLILARIN ARAMIZDA 
OLDUĞUNU SÖYLÜYORDUK 


DEVAM EDECEK 


Kısa Öykü İ 
Murat K. Beşiroğlu 


Ruhhükücüler 


lindeki dürbünle, rüzgârın tozuttuğu karlar b ilerleyen kızı izliyordu. Kızın onu ruhbükücülerden koruyan mor renkli, elektrikli Annesi Ozan'ın elektrikli ceket 


almasına izin vermiyordu. Gezinti yapmak isteyenler 


bir ceketi vardı. 


pekâlâ elektrik tellerinin üzerinde oluşturulmuş tahta platformları kullanabilirlerdi. 

Platformlar üzerinde yürüyerek kıza ulaşılabilse Ozan yerde yürüyememeyi dert etmezdi. Kızın yüzünü doğru dürüst görebilmiş değildi ama üzerine bindiği atın yelelerini tutuşuna ve sarı saçlarının rüzgârda dalgalanmasına hayran olmuştu. Ozan sarışın kızla rüyalarında buluşuyordu. Gün içinde hep onu düşünüyor ve dürbünle onu seyrederken kendisine “bu bir rüya” diyordu. Böylece rüyasında onu gördüğünde rüyada olduğunu anlıyor ve rüyasını yönlendirerek onun yanına gidiyordu. Rüya sırasında ruhbükücülerin korkunç uğultularından korkmuyordu, çünkü titreyen ışık topları halinde kendisine doğru yaklaştıklarında onları kolaylıkla kovabiliyordu. Böylece kıza doğru 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yürüyor ve elini tutuyordu. Kızın yüzünü zihninde canlandırabilse dudağına bir öpücük kondurması işten bile değildi, ancak dürbününün netlik ayarıyla ne kadar oynarsa oynasın kızın yüzünü görmesi mümkün olmamıştı. 

Annesi elektrikli ceketlere kategorik olarak karşı değildi ve komün üyelerine dağıtılan krediler sayesinde ceketi satın alabilecek durumdaydı. Gel gör ki komünde tek bir kişinin bile elektrikli ceketi yoktu, çünkü böylesi bireysel çözümler yerine salıncaklar ve teleferikler gibi birden fazla kişinin kullanabileceği ulaşım araçlarına yatırım yapılıyordu. 

Ruhbükücüler bir üzerinde mutlak hakimiyet kuruyorlardı. Bu hakimiyet 


insanı ele geçirdiklerine dünyayı insanlardan arındırma hedefleri doğrultusunda diğer insanlara zarar vermek için kullanılıyordu. Ruhu ele geçirilen hiçbir insan bir aydan fazla yaşamamıştı, yoksa dünya tam bir zombi cennetine dönüşmüş olurdu. 

Ozan henüz komünün işlerine katılacak yaşa 


gelmemişti. Annesi yüksek gerilim direğinin içindeki 


evlerinde her türlü işi üstlenmiş durumdaydı. Ev işleri dışında komün tarafından yürütülen tarımsal işlerde de çalışıyordu. Komünün mevcudu elli kişi civarındaydı ve doğum kontrol denetimleri sıkıydı. Yaşam alanları hidroelektrik santrali ve ona bağlı dört yüksek gerilim direğinden ibaretti. Yüksek gerilimin yarattığı elektromanyetik dalgalar onları ruhbükücülerden koruyordu. 

Ozan elektrikli ceketin kızı, ruhbükücülerin yanı sıra soğuktan da koruduğunu tahmin ediyordu, çünkü en soğuk havalarda bile üşüyormuş gibi görünmüyordu. İlk kez bir ay önce gördüğü kızın kulübesinde yalnız başına yaşadığını tahmin ediyordu. 
Orada ne yiyip içtiği, tek başına nasıl hayatta kaldığı belirsizdi. Annesine onu oradan kurtarıp komüne dahil etmenin bir insanlık görevi olduğunu söylemişti. 
Annesi ise komünün zaten besleyebileceklerinden kalabalık olduğu yanıtını vermişti. Bir kez yanına gidip yüzünü görebilse, onunla birkaç dakika konuşabilse, daha sonra onu rüyalarına dahil edebilirdi. Rüyalarını yönlendirebildiğini annesine söylememişti; rüyalar insanlarla paylaşmak zorunda olmadığı yegâne varlığıydı. 

Dürbünle izlerken annesinin kıza olan ilgisini kıskandığını düşündü. Kıza ulaşmaya yardım etmesi bir yana, varlığını bile sorgulamaya başlamıştı. Annesi elinden her iş gelen bir kadındı ve komünde büyük saygı görüyordu. Canı istese onu kızla buluşturmanın bir yolunu bulurdu. Ama madem annesi bu konuda ona yardımcı olmuyordu, Ozan da kendi göbeğini kendisi keserdi. Açık arazide yürümenin tek yolu elektrikli ceket giymek değildi. Yanlarında çalışır haldeki Jeneratör taşıyamadıkları acil durumlarda yetişkinlerin takas merkezine pilli radyolarla gittiğini de görmüştü. 

Odalarındaki radyoyla birlikte komşularının radyosunu da yanına alıp yüksek gerilim direğinden aşağıya inmeye başladı. Bu direğin üzerinde doğup büyüdüğü için yükseklik korkusu yoktu ve kâh 


Ruhbükücüler - Murat K. Beşiroğlu 


merdivenleri, kâh çapraz bağlanmış demir profilleri kullanarak rahatça hareket ediyordu. Yere yaklaştığında duraksadı, yanındaki iki radyoyu birden çalıştırıp inmeye devam etti. 

Yere hayatında ilk kez ayak bastığı için yüreği yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Yanında taşıdığı radyoların cızırtısı eşliğinde donmuş karların üzerinde yürümeye başladı. Yeryüzü yukarısı gibi rüzgârlı değildi ve aşağıya düşme tehlikesi yoktu. Adımlarını sıklaştırdı ve kızla karşılaştığında anda ona söyleyeceği sözleri içinden tekrarlamaya başladı. Öncelikle ismini sormayı düşünüyordu ve karşılık olarak sorsa da sormasa da kendi ismini söyleyecekti. Rüyalarından söz etmeyi düşünmüyordu, zira rüya konusu yanlış anlaşılmaya açıktı. 

Direkten birkaç yüz metre uzaklaştıktan sonra hafifçe kar yağmaya başladı. Dürbününü gözüne götürüp kızın kulübesine doğru baktı. Kızı üzerinde gördüğü siyah at kulübenin çevresinde dolaşıyordu. 

Kulübeye yaklaştıkça sabırsızlığı arttı ve adımlarını iyice sıklaştırdı. Soluduğu soğuk hava yüzünden nefesi tıkanacak gibi olmuştu ama dert değildi. Kulübeyle arasında kalan son mesafeyi de aşıp kapının önüne geldi ve tahta kapıyı yumruğuyla çaldı. Kapının önünde bir süre bekledi, kulağını kapıya dayadı; içeride herhangi bir hareket yoktu. Yaydıkları cızırtıların kızı ürkütüyor olabileceğini düşünerek radyoların her ikisini de kapadı. Uğuldayan rüzgârın sesini bastırmaya çalışarak “Sana hediyeler getirdim” diye bağırdı. Kulübenin tahta kapısı gıcırdayarak açıldı ve karşısında kendisine doğru yaklaşan bir ışık topu gördü. Kulübenin içi örümcek ağlarıyla kaplıydı ve sarı saçlı kız içeride yoktu. 

Ruhbükücü birkaç hükmetmeye başladı. Ne yazık ki onu rüyalarında Artık öylesine nefret ediyordu ki o anda eline geçirse annesini bile öldürebilirdi. 


saniye içinde zihnine 


olduğu gibi kovalayamamıştı. insanlardan 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Esra Avgören'den 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isimli kitabı. 
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1. Bölüm 


Bir kasabada üç gündür enerji kesintisi vardır ve kimse sebebini bilmemektedir. Civardaki diğer kasabalarla olan iletişim kopmuştur. Tek haber kaynağı karayolu ile gidip gelenlerdir. Kasaba halkı 2-3 gün beklemeye karar verirler. Daha sonra kasabadan birkaç kişi ne olduğunu öğrenmek için sabah erkenden şehir merkezinde bulunan Arşkule'ye gitmek için yola 


çıkarlar. 


Kitabımızın kahramanı olan Duyu 15 yaşında bir çocuktur. Tüm kasaba karanlıktayken gecenin bir yarısı annesi Duyu'yu uyandırır ve acele etmelerini söyler. Dışarısı aydınlıktır. Duyu dışarı baktığında üç uzay gemisinin ışıklarının tüm kasabayı aydınlattığını daha 


hazırlanmış olan kamp çantalarını ve kilerden bol 


görür. Duyu annesiyle beraber önceden miktarda konserve alarak, kilerden tarlalara giden gizli tünelden kaçarlar. Tarlalar ve ormanlar derken Duyu'nun annesinin görevi gereği araştırma yaparken keşfettiği bir mağaraya gelirler ve geceyi orada 


geçirirler. 


Sabah olunca kasabadan birkaç kişi gönüllü olarak uzay gemisine girerler. Saatler sonra geri geldiklerinde kendilerini bekleyenlere daha sonra bir açıklama yapacaklarını söylerler. Duyu'nun annesi ise sabahtan mağara dışına çıkarak, uygun bir yerden dürbünle kasabayı izlemiştir. Çantalarını mağarada bırakarak kasabaya geri dönerler. Komşusu gelerek akşamki toplantıyı haber verir. Ancak Duyu'nun annesi bir şeylerden şüphelenmektedir. Aklına gelen birkaç kişiyle görüşmeye gider ama görüşmeler istediği gibi gitmemiştir. Bu arada görüştüğü kişilerin alınlarında ince bir çizik dikkatini çeker. 


Akşam toplantısı başlar ve gemiye ilk 


girenlerden biri konuşmaya başlar. Uzaylılardan 


bahseder, nereden geldiklerini, amaçlarını anlatır. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Bir kasabalı durumu kabullenmez ve karşı çıkar. 
Yaka paça kendisini götürürler. Duyu ve annesi eve döndüklerinde, annesi Duyu'ya bir şeyler anlatır ve mutfakta kalmasını söyler. Mufak halısının altından kilere geçiş vardır. Mutfak kapısını kilitleyeceğini ve eğer kapının zorlandığı görürse hemen kilerde girip gizli geçitten mağaraya gitmesini ve kendisini beklemesini tembihler. Annesi salona geri döner, Duyu salondan gürültülerin ve bağırmaların geldiğini duyar. 
Kapının zorlandığını görünce annesinin dediklerini uygular. Terden sırılsıklam vaziyette mağaraya varır ve 


uyku tulumunun içinde uyuyakalır. 
2. Bölüm 


Duyu uyandıktan sonra dışarı çıkarak, bir kayanın üzerinde elinde dürbünle kasabaya bakar. 
Örümcek benzeri metal araçlar görür. Mağaraya geri döner. Akşama doğru tekrar gözetlemeye çıkar ve insanların tek sıra halinde beklediğini görür. 
Onlara yardım etmesi gerektiğini düşünür. Yanlarına gidecektir ancak orman içinde bir ayıyla karşılaşır. 
Ayının kükremelerinden korkar ve gitmekten vazgeçer, mağaraya geri döner. Ertesi gün gözetlediği yerde on katlı bir bina yüksekliğinde metal bir kubbe vardır. 
Kasaba halkı ise arı gibi çalışmaktadır. 


Duyu artık tek başına yaşamaya alışmıştır. 
Konserveler bitmiş, ormanda bulduğu bitkilerle ve meyvelerle beslenmektedir. Avcılığı da öğrenmiştir. 
Her gün yaptığı gözlemlerle yedi günde bir öğlen vakti bir uzay gemisi gelmekte ve topraktan çıkarılanlar varillere doldurulup uzay gemisine yüklenmektedir. 


Duyu yine dürbünle gözetleme yaparken kırmızı tulumlu bir kadın görür. Dikkatlice bakınca annesi olduğunu anlar. Annesi de işaretliler gibi —kendi deyimiyle- bir kukla insan olmuştur. Duyu annesini kurtarmayı kafasına koymuştur. 
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Duyu günlerce annesini ve ortamı gözetledikten sonra kurtarma zamanının geldiğine karar verir. Hava kararınca yola çıkar. Annesinin ve diğerlerinin uyuduğu yere gelir. Ne yaptıysa annesini uyandıramaz. Nöbetçi metal örümceğe yakalanmamak için saklandığında, metal kubbeden başka bir metal örümceğin çıktığını görür. İkinci örümcek ters tarafa hareket eder. Duyu saklandığı yerden çıkıp hızla koşarak kapanmakta olan kapıdan metal kubbenin içine girer. Varillerin arasına saklanır. Kimsenin olmadığından emin olduğu bir anda hareket edecekken metal kubbenin kapısı tekrar açılır ve içeri bir metal örümcek girer. Duyu tekrar gizlenir. 
Örümcek yere çöker ve üst tarafında bulunan bir kapak açılır. Duyu şaşırır. Çünkü örümceğin içinden beyaz tulumlu, kel kafalı bir adam çıkmıştır. Duyu daha yakından görebilmek için varillerin arasından çıkmaya çalıştığı sırada bir el kendisini yakalar ve ses çıkarmaması için ağzını kapatır. Diğer el ise hareketsiz 


durması için kollarını tutar. 


Duyu'yu yakalayan kişi, uzun zaman önce babasının kasabadan beraberce ayrıldığı Nezihi'dir. 
Nezihi ve Duyu birlikte örümceğin içine girer ve metal kubbeden çıkarak oradan uzaklaşırlar. Arşkule'nin girişinde beklemektedirler. Duyu huzursuzluk çıkarır ve örümceğin kumanda kollarına müdahale eder, örümceğin düzensiz hareketleri nöbetçinin dikkatini çeker. Nezihi son anda durumu düzeltir ve nöbetçiye kumanda kollarının tutukluk yaptığını söyler. Sabah Arşkule'ye giriş izni alırlar. Ancak Duyu fenalaşmıştır ve bilincini kaybederer Nezihi”nin kucağına yığılır. 


3. Bölüm 


Nezihi, kucağında Duyu ile bir odaya girer. 
Odadakiler de Nezihi ve Duyu gibi işaretsiz kişilerdir. 
Birkaç gün sonra Duyu kendine gelir. Babasını çağırırlar ve baba-oğul kucaklaşırlar. Bulundukları yer Arşkule?'de bulunan gizli bir yerdir ve direnişçilerin 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karargâhıdır. Duyu yaşadıklarını ve gördüklerini anlatır. Babası ise işaretlilerin neden böyle olduğunu anlatır. İstilacılar tarafından insanların beynine bir çip 


takıldığını ve Merkez Üsten kontrol edildiğini söyler. 


Direnişçilerden Levent, Arşkule'de bir zamanlar konser salonu olan ve artık bir hangar görevi gören İlya salonunun bulunduğu sokağın girişinde gözcülük yapmaktadır. Direnişçi Güvercin ise Levent'e ne kadar seslense bile Levent kendisini duymaz. 
Belli aralıklarla nöbetçiler geçmektedir ve Güvercin yakalanma riski altındadır. Gözcü değişimi olduktan sonra Güvercin içeri girer ve Levent'e yumruk atar. 
Kavgayı ayıran Duyu”nun babası İlter Bey ne olduğunu sorar. Güvercin olanları anlatır. Daha sonra getirdiği haber kâğıdını okumaya başlar. Haber iyi değildir. 
Zira, İlya'da yapımı süren Jeran adlı uzay gemisinin 


bitirilmesi gecikecektir. 


İlter Bey, bir toplantı yaparak Levent ile Güvercin arasında yaşananları ekiptekilere anlatır ve Levent'in davranışları sonucunda artık kaptan yardımcılığı yapmayacağı daha basit işler yapması gerektiğine karar verilir. Toplantı sırasında Duyu'nun 


Ge 


adı geçer. Duyu yardım etmek ister ve “... annemi daha çabuk kurtarabiliriz” der. Duyu artık Kaptan Aleksi'nin yardımcısıdır. İlter Bey asıl konuya girer ve CYI Uluslararası Uzay Üssü'ne yapılacak saldırı için üretilen bombanın yetersiz olacağını anlatır. Kapı açılır, Güvercin ve Doktor Ateş omuzlarında taşıdıkları 


bir adamla içeri girerler. 
4. Bölüm 


Duyu ve diğer direnişçiler beraber İlya'ya giderler. Hangara girdiklerinde Duyu, uzay gemisi Jeran'ı görür. Duyu büyülenmiş gibidir. Kaptan ile birlikte geminin etrafını gezerler ve çalışanlara yardım eder. Daha sonra pilot kabinine girerler. Duyu, Kaptan Aleksi'nin anlattığı her şeyi dikkatle dinlemektedir. 


Güvercin, doktorun istediği çantayı almak için geri döndüğünde Levent'le tartışır. Levent eline aldığı tabağı Güvercin'e doğru atar ve kapasına isabet ettirir. Güvercin kanlar içinde yere yığılır. Bir yanda Doktor'un hastası ilaç beklerken diğer yanda yere yığılan Güvercin vardır. Duyu çantayı alarak İlya'ya doğru yola çıkar. Çantayı Doktor'a verirken olanları anlatır. Doktor daha önce getirdikleri adamın 


beynindeki çipi çıkarmaya çalışmaktadır. 


Ekip, masa üstündeki çizim dolu sayfaların arasında sohbet ederken, ameliyattan çıkıp kendine gelen adamın kısık sesini duydular. Adam, Kaptan Aleksi'nin anlattığı her şeyi biliyordu. Ayrıca Aleksi?yi de tanıyordu. Ameliyat edilen adam, Profesör Tigin Yergünü'dür. Profesör hangi yılda olduklarını sorar ve sonra anlatmaya başlar. Birlikte çalıştığı arkadaşı Norman'ın bir buluş yaptığını ve bu buluş sayesinde beyine yerleştirilen çip sayesinde insanların verilen emirleri yerine getirebildiğini anlatır. Norman buluşunu Dünya Federasyonu Bilim Konseyi'ne sunmayıp, en yüksek parayı ödeyen bir ülkeye satmıştır. 


Profesör Tigin günlerce çalışmaktadır. CYI'yı bombalama planı değişmiştir artık. Profesör'ün yıllar önce yaptığı hesaplamalara göre bir meteor fırtınası beklenmektedir. Yeni plana göre en büyük meteorun yörüngesi değiştirilip CYUya çarpması sağlanacaktır. 
Bunun için ise Dünyadan kontrol edilebilen bir motor yapılması gerekmektedir. Ekip Müjgan adı verdikleri bu motor üzerinde çalışmalar yaparken, başka bir ekip ise motoru kumanda etmeye yarayan teçhizatı işgalcilerden ele geçirmeye çalışır. Müjgan bitirilir, Jeran'a yerleştirilir. Artık sayılı saatler kalmıştır. 


Duyu, gizlice Jeran'a biner ve koltuğun altına eğilerek imzasını atar. İlya'dan ayrılacağı sırada ekip üyelerinin yakalandığını görür. Levent ile bir yabancının konuşmalarını duyar. Koşarak tekrar 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


hangara gelir ve Jeran'a girer. 180 dakika sonra havalanması gerekmektedir Jeran'ın. 


Duyu'nun babası iletişimin başına geçmiş, Jeran ile bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Duyu kaskını başına geçirmiş, babasının sesini duyduğu halde bir türlü karşı tarafa sesini duyuramamaktadır. Dakikalar sonra bağlantı kurulur. Duyu olanları anlatır. Babası oradan çıkmasını söyler. Fakat Duyu, babasının “oradan çık” sözünü yanlış anlayıp Jeran'ı çalıştırır. Duyu artık havalanmıştır ve telsizden, levent tarafından ihbar edildiğini ve bütün direnişçilerin yakalandığını, onların 


yerlerini söylemiş olabileceğini söyler. 


Tigin, İlter'den mikrofonu alarak, Duyu'ya uçuş boyunca yardımcı olur. Duyu, belirlenen meteora iniş yapar ve Müjgan'ı bırakır. Meteordan uzaklaşarak geri dönmeye başlar. Kısa bir süre sonra meteor CYLya çarparak Uzay Üssü parçalanır. Parçalanma sonrası işgalcilerin robotları devre dışı kalır ve insanlar 


kendilerine gelmeye başlar. 


Duyu iniş yapar. Meydandaki kalabalıkta annesini seçmeye çalışmaktadır. Bir süre sonra annesi 


ve babası ile birlikte Arşkule?'ye doğru hareket ederler. 


Yayınevinin, “Çocuk Edebiyatı” kategorisinde yer alan bu kitap, çocuklara bilimkurgu sevgisini, merakını aşılamak için güzel bir örmek. Rahat okunabilen, akıcı bir eser. Her bölümün başında ve sayfa aralarında bulunan görseller romanın konusun 


uygun olarak çizilmiş. 


Başka bir kitap incelemesinde görüşmek üzere... 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zekâ Mahkemeleri 


Selahattin Başlıoğa 


Si WWW 
KOYMA 
NA 
N AN 


Merhaba. 
ulaşmıştır. Lütfen dikkatli oku, çünkü bize sadece sen 


Umarım bu yazdıklarım eline 


yardımcı olabilirsin. 


Dava oldukça sıradan bir davaydı; alkollü bir şoför, bozuk bir yol, zengin aile, yok olan yuva ve acılar... Hesabı verilmeyecek olan acılar... 


Adliye koridorundaki gerginlik neredeyse elle tutulacak seviyedeydi. Alkollü şoförün zengin ve saygın ailesinin çevresinde etten bir duvar vardı. 
Sözde saygın iş adamları ve politikacılar, ünlü medya patronları hatta birkaç din adamı gördüğüme bile yemin edebilirdim. Hepsi tatsız olaydan ötürü çok sevgili dostlarının yanında olmaya gelmişlerdi.(!) Sakince sohbet ediyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar hatta bu işi bir an önce hallettikten sonra şöyle güzel bir yemek yemekten bahsediyorlardı. 
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Çocuklarını kaybeden sıradan aile ise sistemin kendisine uygun gördüğü karanlık köşede yalnızlığa terk edilmişti. Acılı anne, baba ve eşini kaybetmiş olan kadın sanki orada olmaları suçmuş gibi başlarını eğmiş bir an önce buradan çıkmak istiyor gibiydiler. Bir tek ölen çocuğun ablası sahip olduğu en kötü, en öfkeli bakışlarını üstüne geçirmiş öfkeli kalabalığı izliyordu. 
Gerçekleşmesini beklemediği adaleti hayal gücünde mümkün olan en sert şekliyle uyguluyordu adeta. 


İçeri girdiğim anda benimde ilk düşüncem arkama bakmadan geri kaçmaktı. 


Ama kaçmadım! 


Kaçamazdım. Bunun için çok uğraşmıştık. 
Doğrudan acılı ailenin yanına gittim. Baba beni görür görmez kollarıma yapıştı. Gözleri buğuluydu. Sürekli biriken gözyaşları dahi ruhuna sürekli bıçak saplayan 


acıyı gizleyemiyordu. 
“Evladım gelmese miydik?” 


“Olurmu öyle şey babacım hakkımızı aramayalım mı yani?” 


Adamcağızın gözleri istemsizce zengin aileye ve etrafındaki karakter yoksunu orduya yöneldi. 
Çatallaşmış sesiyle zoraki gülmeye çalışarak cevap verdi. “Arayalım tabii ya evlat! Sonuna kadar sürdürelim mücadeleyi!” 


Anne, abla ve acılı eş ile tek tek selamlaştım. 
Hal hatırlarını sordum. Pes etmemelerini, inanmalarını ve güvenmelerini söyledim. Beni üzmemek için sahte gülümsemeler ile karşılık verdiler. Bir tek ablada hiçbir değişiklik olmadı. Gözleri hâlâ kalabalık üstünde adalet dağıtıyordu. 


Eğer ki istediğimiz şey o gerçekleşirse hepsinin gerçekten güleceğini düşünerek kendimi cesaretlendirmeye çalıştım. Umarım her şey yolunda giderdi. 


Biraz sonra dava yargıcı geldi. Başıyla bizlere samimiyetsiz bir selam vermeye tenezzül edip zengin ailenin yanına yürüdü. Kalabalıktan aniden sesler yükseldi. Sanki bir futbol maçında yıldız oyuncu girmişti sahaya. Aile ve birkaç karaktersiz yargıcın elini sıktı, şakalaşıp, güldüler. Biraz sonra yargıç yanlarından ayrıldı. 


Yanıma geldiği fark etmediğim arkadaşım ise yargıcın annesi, çeşitli pozisyonlar, karaktersizler ordusu, mızraklar ve oturtmak eylemini içinde bulunduran oldukça etkileyici bir cümle kurdu. 
Yüzünde oldukça sinsi bir sırıtma vardı. 


“Ne oldu?” diye sordum hemen koluna yapışıp onu kenara çekerken. 


“Kabul ettirdik!” dedi dudağındaki sırıtmayı tüm suratına heyecanla yayarken. “Yargıcın davaya bakmasına karar verildi. Tüm dosyalar teslim edildi. 
Avukatlarının suratını görecektin. Yemin ediyorum 


Yapay Dava - Selahattin Başboğa sana, suratına salça sürsem bu kadar kızarmazdı gavat.” 


İnan hissettiklerimi nasıl açıklarım bilmiyorum. 
Herhalde hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım desem yeridir. 


“Aradım seni açmadın. Hemen verecektim güzel haberi hatta avukatın fotoğrafını çekip sana attım.” 


“Telefonu evde unuttum ya!” Yalan. Aldığım ölüm tehditleri telefonuma diğerinden daha erken varabilmek için sonsuz bir yarışa tutuştukları için yanımda taşımıyordum. Zaten arkadaşım da inanmadı söylediğim yalana. 


“Tüm deliller, ifadeler, kamera kayıtları, elimizdeki her şeyi sunduk yargıca. Salça avukatta elindeki her şeyi verdi. O verirken morarıyordu orası ayrı tabii, inşallah boğulmamıştır.” 


Sevinçten çığlık atmak istiyordum. Ya da sağa sola küfür edebilirdim. Belki çıplak bir şekilde adliye koridorlarında koşmalıydım. Hiçbirini yapmadım. 
Adliyeye girdiğimde hâlâ neşesi yerinde olan aileyi görünce yer eden tüm korkularım yavaş yavaş kayboluyordu. 


“Bunların daha olan bitenden haberi yok galiba!” 


“Yok.” dedi arkadaşım suratıma bakmadan. 
Elinden bir telefon çıkarıp gösterdi bana. “Dangalak telefonunu kaybetmiş, nasıl kaybolduysa artık...” 


Gülmemek için var gücümle dudağımı ısırdım. 


Neden bu kadar sevindiğimi ve şu yargıç olayını sanıyorum ki merak ediyorsun. Şöyle anlatayım sana: 


Yapay yargıç denilen bir proje bir süredir geliştiriliyor. Adından anladığın üzere yoğun çalışmalar sonucu geliştirilen bir yapay zekâ tarafından yönetilen mahkeme bu, kapalı kapılar ardından birkaç test yapıldı ve oldukça iyi sonuçlar alındı. En azından rüşvet yemiyorlar. 


Şahsen en başında ben bile bunun çok mantıklı olmadığını düşünmüştüm. Evet kesinlikle kusursuza 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yakın bir adalet anlayışı ile çalışıyorlardı. Ama bazen adalet bile oldukça göreceli olabiliyor: Bir makinenin hisleri yoktur. Ve inan bana bazı davalar vardır ki içinde bulunduğun durumda en iyi sonuca varmak için mantık ve akıl en iyi çözüm olmayabilir. Bunun için hisler gerekir. Empati yapabilmek, sevmek ve hatta bazen öfkelenebilmek... 


Ama bu meslekte geçirdiğim uzun yıllar boyunca şuna karar verdim: Evrim kesinlikle var. Bizimki gibi rüşvet, rant, çıkar sevdası, sevgi ve ahlak yoksunu toplumlarda evrim hızlı bir şekilde geriye doğu ilerleyip vicdanları köreltirken yapay zekalar belki de yaratılışları gereği her daim ilerliyorlar. 


Tanık olduğum birkaç davada gördüğüm inanılmaz örnekler bunun en büyük kanıtı olabilir. 


Bizde bu davanın tarafları göz önüne alındığında elimizdeki tek çözümünün davayı yapay yargıca nakletmek olduğunu düşündük. Henüz uygulanıp uygulanmaması konusunda dahi soru işaretleri olduğu için birçok telefon görüşmesi yaparak hâlâ adalet uğruna savaşacak bazı yetkililere ulaşıp onları ikna etmemiz gerekti. Maalesef ki onların güvenliği için isimlerini veremem. 


Sonuç olarak başardık. Dava oldukça basit ve sıradan göründüğü için dikkat çekmeden “zamandan kazanmak” bahanesiyle karşımıza çıkabileceğini düşündüğümüz bazı tehdit teşkil eden yetkilileri dahi ikna edip davayı yapay yargıcın bakacağı ilk resmi dava haline getirdik. 


Yapay yargıcın bizim samimiyetsizden iyi iş çıkaracağına emindim. Öyle de oldu gerçekten. Haber adliyeye ulaştığında bizim ordu şaşkınlıkla birbirlerine boş boş bakmakla yetindiler. 


Sonunda yargıç hızlı bir şekilde davayı 


sonuçlandırdı. 


Şoför alkollü araba kullanmak ve cinayetten, aile bireyleri delil karartmaktan, bozuk yolu düzeltmeyen belediye cinayete teşebbüsten, bakanlar, meclis ve 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Yapay Dava - Selahattin Başboğa 


çeşitli kamu kuruluşları üstlerine düşen denetimleri yapmadığı için ve hak etmeyen kişileri hak etmediği görevlere getirdiği için çok ciddi para ve hapis cezalarına çarptırıldılar. 


Tahmin edebileceğin üzere yargı sistemimiz bunu kaldıramadı. Büyük toplar işin içine girip yapay davanın kararlarının tanınmasının şu aşamada sağlıklı olmadığına karar verip davanın gerçek bir insan tarafından yönetilmesine uygun gördü. Ve bu kararları veren yapay zekâ programının sonlandırılmasına istedi. 


Bunları sana yazma sebebim gazeteci kimliğin... 
Eğer bu yaşananların duyurabilirsen belki destek toplayabilir ve insanları örgütleyerek bizler için adil bir düzen sağlayacak yargıç projesini tekrar hayata döndürebiliriz! 


Lütfen bize yardımcı ol! Bazı bilgilere kendi çabanla ulaşmalısın. Sana ismimi veremem. Ama kapalı kapılar ardından geliştirilen yapay zekânın ismini verebilirim. Araştırmanda yardımcı olur. Adı Sükünet... Tabii yapay zekâyı geliştirenler havalı dursun diye kendi aralarında başka bir şekilde adlandırıyorlar 


Skynet... 
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Bugünü dünden farklı Kılan tek şey,değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan ett. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük 


olmuyor. 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 432 
Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Alıdullah Doğan 
Basım Yılı: 2019 


“O SATÜRN'DE 
Yayınevi: Gece Kitaplığı DOĞAN KADIN 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


a 


ABDULLAH DOĞAN 


gece 


kitg0ığı 
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Kısa Öykü - Bölüm 2 


Ezgi Su Yıldırım 


Arınma 


Dediğini yaptım ve dönme dolap havalanana dek tek kelime daha konuşmadık. Nihayet hareket etmeye başladığında ve o tatlı esinti daha belirgin bir biçimde yüzümüze vurduğunda, “Yapacaklarımı sorgulamadan önce bir de benden duy istedim,” diyordu Takeshi. 
Sesi, sesim, boğuktu. 


Çenesine varan kömür karası saçları hafifçe uçuşmaya başladığı sırada anca bakabilmiştim ona. 
“Anlamanı istiyorum Kai,” diyordu. “Onlar anlamak istemiyor, kiminle konuştuysam... anlamıyor. Beyinleri o kadar bulandırılmış ki önlerine sere serpe uzanmış gerçeği ayağa kaldırmak yerine, üstüne basıp geçiyorlar. 
Önemsemiyorlar hiçbir şeyi... göremiyorlar.” 


Derin nefesler alıp verdi, söyleyeceklerini toparlanmış bir şekilde sunmak istiyordu bana besbelli ki. 


“Senin de onlardan biri olman yüreğimi öyle dağlıyor ki. Ben senin bir parçanım Kai, şu ellerimize bir bak, avucumuzun içindeki çizgilere.” 
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Avuçlarımızı yan yana getirip incelemeye başladığımızda, her çizginin aynı oluşu çarpıyordu bilincimize. 


“Ama sen bir insansın...” 


“Sen de bir insansın,” dedim; diyebildim en sonunda. 


Gülümsedi. Bu kısacık saliseye sığdırılmış tebessüm nasıl açıklanırdı tam olarak kestiremiyordum fakat benim bilmediklerimi bildiğini anlatan, biraz da cahilliğime acıyan bir ifadeydi bu. 


“Yanılıyorsun,” dedi Takeshi boynunu hafifçe bükerek, gözleriyle beni kıskacı altına alarak. Bütün şehir, görkemli bir tabloymuşçasına arkasındaki fona sığdırılmışken bu görüntüyle iç organlarım gıcırdamaya başlamıştı sanki. 


“Ben bir klonum Kai, bir yaratıcı tarafından yaratılmadım ya da evrime karışıp bir ananın rahminde büyümedim. Ben, senden bir parça koparılarak 


dünyaya kendi amaçları uğruna getirilmiş, akıbeti önemsenmemiş bir laboratuvar ürünüyüm.” 


Kafamı sallıyordum, bir o yana bir bu yana, istemsizce ve yavaşça. 


“Beni yanlış anlama,” diyordu fakat ben çoktan kopmuş gibiydim. “Amacım seni buraya çağırarak kin kusmak değil. O duyguları beraber yaşadık Kai, birbirimize olan koşulsuz sevgimizdi bizi bağlayan, kanatırcasına kenetleyen.” 


“N-neden çağırdın beni?” diye sorduğumu işitiyordum, o bakışlarım tekrardan avuç içime yöneldiğinde. Sesim, boğazıma bir şey takılmışçasına acınası çıkmıştı. 


Takeshi ise gülümsüyordu, sivri köpek dişleri gökte bizi izleyen yarım ayaydı belki de... ya da havadaki zararlı gazlara, Dünya'nın günden güne düşüşe geçmesineydi. 


Derin bir iç çekiyordu. 


“Dünya... çok güzel bir gezegen. İnsanoğlunun asla hak edemeyeceği kadar güzel. Gözlerimi ilk açtığım günlerde sendim, yavaş yavaş kendi bilincime kavuştukça ve zulme tanık oldukça içimde dalgalar köpürmeye başladı sanki. Tek yaptığınız şey aç gözlülüğünüzü gidermeye çalışmanızdı. Klonları ölümsüzlüğü bulma, savaşlarda piyon yapma, yeni gezegenlerde ve laboratuvarlarda kobay olmaları amacıyla yaratmıştınız... Başka, yaşanabilir gezegenler arayışına girmiştiniz, bunun için köklü araştırmalar ve yatırımlar yapıyordunuz. Tüm bunu aklım almıyordu Kai? Benim algılarımda mı bir sorun vardı yoksa sahiden de elinizdekinin kıymetini bilmek yerine başka, katledilebilir güzellikler mi arıyordunuz? 
Ne değişecekti ki Kai? Ne değişecek? diye sormaya başladım kendime... İnsanları zincirlenmiş, aklı olan bir hayvan misali yönetiyorken baştakiler, gittikçe koyun sürüsüne dönüşmüşlerdi. Tarih kitapları bunun en güzel örneğiydi... Ne değişecekti, o gezegene de kanlı ellerinizi sürecektiniz,” dedi ve “Daha, daha, daha!” diye ekleyerek histerik kahkahalar atmaya 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başladı. 


Evet, bu düşünce çok tanıdıktı işte bana... Daha, daha, daha! 


Buraya gelmeden, yıldızlarla buluşmadan önce zihnimde havaya atıp tuttuğum topları ve o anki düşüncelerimi hatırladım. Kırmızı duvarların derinlik kattığı oyuncakçıyı. Tanrıcılık... 


Takeshi de düşüncelerimin derinliklerinde ona katıldığımı bilse, neler hissederdi acaba? Ama ben bu gece sadece susmak istiyordum. Susmak ve dinlemek, hasret kaldığım sesine, sesimize doymak. 


Havada dönmeye devam ediyorken, gökdelenlerle bakışıp, ılık rüzgârın bizi sarmasına aldırmıyorken Okonuşmamızın nereye varacağını sorgulamaya başlamıştım. Beni, tüm bunları söylemek için çağırmıştı evet, bunu üstü kapalı bir şekilde daha önce yapmışlığı da olmuştu fakat daha önceki konuşmalarımız hep ayaküstü gerçekleşmişti. 


“İnsanları çok iyi tanıdığımı düşünüyorum,” diye tekrar söze başlamıştı oTakeshi, obeni konuşturamayacağını (o anlamasıyla. “Onların aç gözlülüğünü çok iyi kavradım. İçinde iyilik olanların bile kuyruğuna basıldığında nasıl kükrediğine tanık oldum. Yaşadığım senelerle inan bana, çok şey gördüm Kai. Çok... Siz gezegeni sevmiyorsunuz, aslına bakarsanız siz kendinizi de sevmiyorsunuz. O kadar aç gözlüsünüz ki para uğruna kendi çocuklarınızı bile pazarlayabiliyorsunuz! Kai, kardeşim, siz tamamen hastalıklı bir türsünüz ve ben bu hastalığın bir tedavisi olduğuna katiyen inanmıyorum!” 


Sesi gürleşmeye başlamıştı, bakışlarımı ona döndürdüğümde neredeyse celallenmiş olduğunu görebiliyordum. (o Ellerini yüzündeki (omimiklere katmıştı, önündeki senaryodaki rolünü okuyordu adeta, seçmelere katılmış bir oyuncu gibi. 


“Aklından neler geçiyor sorabildiğime şaşkınlığım sürüyorken o, kahkahalarına tutunmuştu yeniden. 


Takeshi?” diye histerik 


www.yerlihilimkurgu.com 31 


“İnan çok araştırma yaptım, çok ama çok çabaladım. Dünya'nın daha güzel bir yer olabileceğine inanıyorum Kai! Ama bunun için insan ırkının... yok edilmesi gerek.” 


Tam ayaklanacaktım ki beni belimden tuttuğu gibi metal koltuğa kenetleyen kemer buna engel oldu. 


“Sen neler söylüyorsun Takeshi? Aklını mı kaçırdın?” 


Algıladıklarımla hava eksi on dereceymişçesine titremeye başlamıştım. Kulaklarımda ansızın, sinsice belirmiş bir çınlama vardı ve nefes alma ihtiyacını unutmuştum. 


“Biz klonlar,” diyordu Takeshi, biraz olsun sakinleşmiş sesiyle. “Bir bebeğin masumiyetiyle dünyaya gözlerimizi açıyoruz ve asıl bedenlerimizin duygularını Oo yaşıyorken Ooo duyguları oasla özümseyemiyoruz. Senden pek çok şey öğrendim Kai, her ne kadar seni çok sevsem de içindeki nefret o kadar fazlaydı ki, bir süre sonra beni boğmaya başlamıştı. Nefes alamayacak raddeye getirmişti bedenimi. Nefretin bana değildi belki, ama önemli olan bu değildi... Kendi bilincime kavuştuktan sonra havaya atıp tuttuğun o toplardan kurtulduğum için o kadar şanslı hissediyordum ki kendimi...” 


“Lütfen...” diyebildim. “Lütfen uzatma ve artık sonuca bağla.” 


“Aylar boyu süren araştırmalar yaptım Kai... 
Gizli gizli buluştum onlarla-” 


“Onlar?” diye sözünü böldüm. 


“Klonlarla,” diye vurgulayarak tek kaşını hafifçe kaldırdı. “Uzun ve yorucu zamanlar geçirdim ama sonucu inan muhteşem olacak-” 


Yüzümü ekşitmeyi başararak “Sonucu?” diye sordum duyduklarım yüzünden tizleşmiş sesimle. 


Takeshi, “Bu zamana kadar ne hakkında ve neden konuştuğumuzu anlamadın mı?” der gibi bakarak 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yüzüme, ellerini havaya kaldırmıştı. “İnsanlığın sonunu getirmek, gezegeni umutlandırmak ve yeniden yaşanabilir bir yer yapmak. Hayvanlara işkence etmemek ve yeşili daha çok yaymak...” 


Nefes... nefes alamıyordum. Takeshi... Takeshi aklını kaçırmıştı! 


“Sevmek!” diye ekledi ellerini iyice göğe yükselterek ve yıldızlara doğru, hayranlık dolu bakışlarını yönelterek. Tanrı tarafından kutsandığını hissediyor gibi, huzurlu bir ifade vuku bulmuştu o tanıdık simasına. 


“N-ne yapacaksın Takeshi?” diye sordum zemine, alacalı lunaparka ve çılgın kalabalığa yaklaştıkça. 


Yanaklarıma şefkatle dokunup “Ne mi yapacağım Kai? Ne mi?” diye sordu. Tanrısal kutsanışı hisseder gibi olan sevimsiz ifadesi yüzüne kazınmıştı adeta. Bu sırada kusma ihtiyacım nüksediyor ama o dokunmaya devam ediyordu. 


Hiç beklemediğim bir anda “Yaptım bile!” 
dedi, kelimeleri son derece yumuşak harflerle, iyice vurgulayarak. “Yaptık Kai... El birliği ile. Sizler bu gezegeni ve benzerlerini katletmek için bir olmuşken, bizler burayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için kolları sıvadık.” 


Gözlerim... 
başlamıştı. 


Gözlerimden yaşlar süzülmeye 


“Dünyaya gözlerimizi açtığımızda ilk önce siz olduk, ardından kendi bilincimize kavuştuk, hemen ardından zamanla birlikte bilincimiz gelişimini sürdürmeye devam etti. İnsanlar beyinlerinin yalnızca yüzde onunu kullanabiliyorken bizlerinki gün geçtikçe gelişiyordu Kai. Böylelikle aramızda telepatik bir ağ oluştu ve iletişim kurmaya başladık, haliyle de örgütlenmemiz uzun sürmedi. Yıllarca gerek yer altlarında, gerek tenha, terk edilmiş mekanlarda örgütlenmemiz sürdü ve birçoğumuz aranıza karıştı bile. Siz onları insan sanıyorken onlar devletlerinizin 


içlerine dek girdi, doktorunuz, bilim insanınız, 


komutanınız oldu... Çok uzun, meşakkatli bir yoldu belki ama sonucuna değdi. Değecek.” 


Cümlesini tamamlar tamamlamaz bir bombardıman oduyuldu oderinlerden ve yer, zemindekilerin altından kudretli bir fırtına tarafından alaya alınmış kayık misali sallanıverdi. 


Ben, dehşetle bir o yana bir bu yana bakmaya çabalıyorken Takeshi kıvançla sözlerini sürdürüyordu. 
“İnsanlığın sonunu sizin yöntemleriniz gibi katliamla değil, başka yollarla getireceğiz Kai. Biz asla sizler gibi olmadık ve bu nedenle de sizin dilinizden konuşmayacağız.” 


Ellerim, ayaklarım zangır zangır titriyordu. 
Düştüğüm dehşetin içinde zikredeceğim sözcüklerin ipini çoktan kaçırmıştım. Beynim bulanık bir okyanusun içinde bir başına bırakılmış, köpek balıkları tarafından avlanmayı bekliyordu sanki. 


“Sizi (o kısırlaştıracağız,” oOdemişti (o Takeshi, meleğimsi bir ifadeyle; tek eksiği, kafasının hemen üzerinde belirmiş olması gereken haresiydi. “Bizi damgaladığınız gibi damgalayacak, ilaçlayacak ve ömrünüz tükenene dek kontrol altında tutacak, yavaş yavaş erimenizi ve en nihayetinde yok olmanızı izleyeceğiz.” 


Nasıl bu kadar çoğalabilmişlerdi, nasıl? 


Biz insanlar fotoğraf çekinmek, caka satmak ve güzelliğimiz için bıçak altına yatıp estetik ameliyatlara paralar saçmakla meşgulken onlar... onlar akıllarını kullanmışlardı. 


“Klon fabrikalarının kimlerin elinde olduğunu sanıyorsun?” diye sorarak, sorularıma ışık tutmuştu. 
Bakışlarımı ona çevirdiğimde kendinden emin bir göz kırpışla karşılaşmıştım. 


Klon fabrikaları bile onların elindeydi... Biz yok olurken, onlar daha da çoğalacaktı. 


“Dünya çok daha güzel bir yer olacak Kai, mükemmel gezegenimiz bunu o kadar hak ediyor ki... 
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arınmayı... teemizlenmeyi.” 


Bu sırada bombardımanlar tüm metropole yayılmıştı ve dönme dolabımız zemine konmuştu. 
“Katliam yapmayacağınızı söylüyorsun...” dedim sesimden taşan nefretle, turuncu ve tonlarını bürünmüş, hâlâ sürmekte olan saldırıların iyice yayıldığı şehre dehşetle bakarak. “Bu katliam değilse eğer, nedir Takeshi?” 


“Ah!” diye inledi Takeshi taşkın mimikleriyle alnını tutarak. “Bu sadece varlığımızı ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ilan eden bir açılış seremonisi!” 


Lunaparkta dakikalar önce sahte mutluluklarıyla eğlenip fotoğraf çektiren insanlar şimdi çığlıklar içinde, canhıraş kaçışıyordu. 


Bu kaosta, ayakta sabit bir şekilde dikilip korkunç tabloyu izleyen yalnızca ben ve oydu. 


Takeshi ilk klon olarak onların liderliklerini üstlenmişti; aklımda her şey yapbozun teker teker birleşmesi gibi çözüme ulaşıyordu. Beni buraya kadar çağırması ve her şeyi izah etmesinin nedeni ise diğerlerine duyduğu nefretin aksine, bana biraz olsun değer verdiği içindi. 


Beni, benim onu sevdiğim gibi sevmiyordu belki, ama en azından önemsiyordu, her şeyi anlatacak kadar. 


Ayaklarımın beton zemin üzerinde kök saldığını belli belirsiz hissetmeye başlamışken, daha fazla dayanamayarak dizlerimin üzerine oçöküverdim. 
Bedenime hakim olamıyordum. Kendi bedenime... 


“Devlet başkanlarınızın hepsi suikasta uğruyor... 
tam da şu an,” dediğini duyuyordum, hemen arkamda. 
Katliamı simgeleyen bordo paltosunun eteklerinin hafifçe dalgalandığını hissedebiliyordum. “Bugünden itibaren akan kanlar duracak, sana söz veriyorum Kai, canım kardeşim. Arınmanın başarıya ulaşması belki yıllar sürecek fakat kanlar bir daha asla akmayacak.” 


Yutkundum ve yıldızlara baktım, belki içlerinden 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birkaçı kayar, yüreğime düşer, onu aydınlatmayı başarır diye. Ama hiçbiri kaymadı. Yutkundum tekrar; boğazıma çöreklenmiş bir şeyler vardı ve ben yutkunurken acı çekiyordum. 


Takeshi hemen önüme, zemine uzun bir kılıç atıverdi. Kabzası geceden de kara kılıç ışıl ışıl parlıyorken aklım yıldızlarda ve kayıp giden ümitlerdeydi. 


İnsanlığın sonunu yine insanların getireceğini tahmin edebiliyordum fakat bu şekilde düşünmemiştim, asla! Akla ilk gelen seçenekler hava ve su kirliliği, iyice tahrip olan doğayla atmosferin çöküşe geçmesiyle yeni nesil için yaşanılacak alan bırakılmamasıydı. Bu saydıklarımın birçoğu günümüzde etkisini yıkıcı bir şekilde gösterse de sonuca ulaşmak için daha fazla yol kat etmesi gerekiyordu insanlığın, çok az kalınmıştı. 
Çok az... Fakat kimin aklına gelirdi tanrıcılık ihtişamına kapılmışların, yarattıkları klonlar tarafından yok edilme senaryolarının yazılması? 


“Olacaklara tanık mı olmak istersin, sen de diğerleri gibi köleleşerek - tıpkı sizin bize yıllardır yaptığınız gibi - yavaşça erimek mi istersin? Yoksa...” 
Sokak köpeğine atılan kemik misali önüme attığı kılıcı bakışlarıyla işaret ederek, “Yaşayacağın ağır drama şimdiden bir son mu vermek istersin?” diye duygularından arındırılmış sesine amansız tavrını da ekleyerek sordu. 


Harakiri*... Bana harakiriyi teklif ediyordu. 


Kılıcın bedenimle buluşmasını... Ne onurlu bir ölüm olurdu doğrusu! 


“Klonların devrinde sadece sevgi hükmedecek dünyaya ve yeşillikler dizleri aşacakken hayvanlar doğal ortamlarında huzurla çoğalabilecek...” 


Peki ya, diye bir düşünce peydahlandı zihnimde aniden; insanlar hiç direniş göstermeyecek mi? Kaos hakimiyet kurmayacak, savaş yaşanmayacak mı? 


“Söyle bana Kai, neyi seçiyorsun kardeşim?” 
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Arınma - Ezgi Su Yıldırım 


Yıldızların görkemini çalmaya çalışan kılıca bakıyordum; bakıyordum ama aklım dakikalar önce havasını soluduğum oyuncakçıya kaymıştı ansızın. 


Ateş böcekleri misali göz alan toplarımı havaya atmaya başladım ve düşündüm güzelliğe aç, gösterişe mahkum edilmiş hastalıklı zihniyetleri... 


Belki de Takeshi haklıydı... Belki de bu dünyanın vebası insanoğluydu ve evrene yayılmadan hastalığı, onlara bir son vermek gerekiyordu. 


Kılıca bakarken yine kendi cümlem geldi aklıma... 


Umutlar tükendiğinde neye koşarsın? 


Son 


Akıllırehber: Hikayenin geçtiği dönemde, tıpkı akıllı telefonlarımız gibi nitelikler taşıyan, tüm dünyanın aynı anda aynı 


ağa ulaşması amacıyla kullanılan alet. 


Harakiri: Japonlara özgü, onurunu korumak ya da sevilen birinin ölümü durumunda başvurulan, karnını bıçakla yatay olarak deşerek kendini öldürme biçimi. * Hikayenin geçtiği dönemde bu 


gelenek varlığını sürdürmektedir. 


nen ilk bilimkurgu yazari, 


Esra Uysal 
Çağdaş edebiyatın, Mili 


Samsat Lukian0$, —— 
£ GN V histoire 


VCTİİ 


able 


M5 
> 


en ilk bilim- 


aosata) bilin le tanınırdı. 


kurgu yazar! vri dilli yapısı i Retorikçi, hic! ozof ve ilk bilim-kurgu yazarı olan Lukianos, avukatlık ve sofistlik gibi farklı işlerle de uğraşmıştır. 
*Gerçek Bir Hikaye (The True History)” isimli eserinde Ay'a yolculuktan ve gezegen tan bahsetmektedir. 


ney MS 


ler arası sava$ 
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Morpheus 
Yazı Dizisi - 1 
2. Bölüm 


bilimkurgu ve Felsefe 


u yazı dizisinin üç bölümden oluşmasını planlıyorum. Birinci bölüm “Doğa Üzerine ', ikinci 

bölüm “İnsan Üzerine' ve Üçüncü bölüm “Toplum üzerine? olacaktır. Her bölümde ana temalara —doğa/insan/toplum- dair felsefi bakış süreci kısaca özetlenmeye çalışılacak ve bu aşamada söz konusu temanın bilimkurguyla olan derin ilişkisinin kavranılmasına çalışılacaktır. 
Oldukça zor bir işe girişmiş olmamın farkında olarak elimden geldiğince kısa ve anlaşılır kılmaya çalıştığım bölümlerin her birinin sonunda o alanlarla ilgili kült olmuş bilimkurgu yapıtlarından örnekler vererek konuyu daha somut bir hale getirmeye çalışacağım. 


Yazı dizimizin ilk bölümü “Doğa üzerine 'olacaktır. Bu bölümde felsefenin başlangıcına kısa bir bakış attıktan sonra doğa felsefesinin tarihi süreç içerisinde sosyal, kültürel ve siyasal yapılar üzerindeki etkin rolüne değineceğim. Ardından Felsefenin birinci teması olan doğayı olduğu gibi keşfetme çabasının sonuçları ve tüm bu sürecin bilimkurgu yapıtları ile olan derin ilişkisini ortaya koymaya çalışacağım. 


Eğer uzun süren yazı dizilerini okumayı sevmiyorsanız en sonda ulaşacağımız nihai yargıyı en başta söyleyeyim nitelikli bilimkurgu ile felsefe arasında oldukça sıkı bir bag vardır. 
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B * önceki bölümde felsefenin doğayı her IK. ise olduğu gibi 


başladığından ve bu çabanın binlerce yıl sonrasındaki 


anlama çabasıyla 


olası etkilerinden bahsettik. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve evrenin uçsuz bucaksız olup sayısız yıldızlarla dolu olduğunu söylediği için diri diri yakılan Bruno'nun yaşadıkları sanırım doğaya dair görüşlerin toplumsal/kültürel ve siyasal alanlar üzerindeki etkisini göstermeye yeterli olacaktır. 


Açıktır ki sistematik ve soyutdüşünme faaliyetleri ilk olarak doğayı anlamaya yönelmiştir. Yani aklını kullanmaya cüret ederek aydınlanma fitilini yakan ilk düşünürler öncelikle içinde yer aldıkları doğayı anlamaya çalıştılar. “İçinde bulunduğumuz doğa/evren nedir? Bu evren neden yapılmıştır? -Evrenin yapı taşı ilk madde/arkhe arayışı- doğayı aşkın başkaca bir güç var mıdır? Doğanın yasaları nasıl işler ve nasıl olmuştur da bu yasalar var olmuştur? Doğa nasıl olmuştur da var olmuştur? Doğa gerçekten var mıdır? Doğanın/evrenin 


sınırları var mıdır?” 


Hiç şüphesiz doğaya dair yukarıda sıralanan sorular çoğaltılabilir. İnsanlık olarak ne modem felsefede ne de bilimde bu ve benzeri sorulara dair kesin cevaplar edindiğimizi söylemek zor. Bu anlamda insanın doğayı keşfetmeye yönelik çabası büyük bir merak, heyecan ve süratle devam etmekte. Binlerce yıllık bu keşif sürecinde edindiği en büyük yardımcısı ise teknik/teknoloji (araç gereç kullanımı) ve bilim... 
Doğayı keşif sürecindeki en büyük yardımcısı olan teknik/teknoloji ve bilim paradoksal olarak aynı zamanda doğaya dair açmış olduğu savaşta insanın en 


büyük silahı haline gelmiştir. 


Binlerce yıldır felsefede oldukça büyük bir yer tutan doğa-insan-teknoloji arasındaki bu karmaşık ilişkinin felsefeden sonra en çok ele alındığı platformun bilimkurgu edebiyatı söylemek yanlış olmayacaktır. 


Morpheus - Bilimkurgu ve Felsefe 


Burada konuyla alakalı bilimkurgu yapıtlarından örnekler vererek “doğa-bilimkurgu” ilişkisine dair birinci bölümü bitirmiş olacağım. Bir sonraki bölümde felsefenin ikinci temel konusu olan “insan” temasını ele alarak ve bu temaya dair bilimkurgu yapıtlarından örnekler vermeye çalışacağım. Hadi başlayalım... 


Uzay temalı yapıtlar 


Bilimkurgu romanlarının büyük bir bölümü uzayda geçer. Bunun da önemli bir bölümünü uzay yolculukları kapsar. Bilimkurgu deyince ilk akla gelen uzay temalı yapıtlara şöyle bir göz attığımızda bu yapıtların temelde evreni/doğayı keşfetme çabasından türediği aşikârdır. Tarihi süreç incelendiğinde önceleri Ay'ı konu edinen bilimkurgu yapıtlarının daha sonraları Mars'a, Güneş'e, Samanyoluna ve en nihayetinde — Uzay yolu vb. yapıtlarla- tüm evrene doğru yayıldığını görürüz. Önceleri roman, öykü vb. olarak edebiyat sahasında kendini göstermeye başlayan yapıtlar sinemanın gelişimiyle birlikte daha çok beyazperdede kendinden söz ettirir duruma gelmiştir. Bilimkurguda yer alan uzay yolculuğu teması bizlere uzayın, evrenin doğanın keşfine dair alabildiğince özgür düşünme imkânı tanımıştır. Evrenin ve doğanın yapısına ve doğa-insan ilişkisine dair felsefede tartışılan pek çok konu bilimkurgu yapıtları sayesinde gündeme gelmiş ve çok sayıda izleyiciyle buluşma imkânı bulmuştur. 


Tarihi teması MS.125-185 yılları arasında yaşayan Samsatlı 


süreçte bilinen ilk uzay yolculuğu Lukianos ile başlar. Lukianos”tan yıllar sonra Johannes Kepter “Somnium” (Düş -1634), İngiliz papazı Bodwin (Ay'da insan -1638) Fransız “Cyrano de Bergerac” (Ay'da Gezi-1657) ve Jules Verne (1825- 1905) yapıtlarında Ay'ı konu edinir. İngiliz yazarı Brian Aldiss, “Star Ship” (Yıldız Gemisi), Harry Harrison “Captive Universe” (Tutsak Evren), Robert 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A. Heinlein'ın “Uzayda Kaybolanlar” yıldızlara ve uzak gezegenlere yapılan yolculukları konu edinir. 
Açıktır ki söz konusu evrene/doğaya dair keşif fikrinin felsefedeki doğayı anlama çabasıyla oldukça sıkı ve paralel bir ilişkisi vardır. 


birlikte eserleri beyazperdede boy göstermeye başlamıştır. 


Sinemanın gelişimiyle bilimkurgu 
Konuyla ilgili önemli sinema yapıtlarından bazıları 


şunlardır. 


Interstellar — Yıldızlararası, Contact, Star Trek ve Star Wars evreni, Sunshine - Gün Işığı, Apollo 13, Gravity - Yerçekimi, Moon - Ay, The Martian - Marslı, Solaris, Alien - Yaratık, 2001: Bir Uzay Macerası... 


Doğa - insan ilişkisi üzerine 


Şimdiye kadar insanın doğayı anlama çabasının hayvanlardan farklı olarak onun kendisini doğanın bir uzantısı olarak görmesini engellediğini ve sonuçta insanın doğaya hükmetme gibi bir çabaya giriştiğinden bahsettik. Doğaya hükmetmeye yönelik bu çaba zamanla doğaya karşı verilen bir savaşa evirilmiştir. 
Doğaya karşı yürütülen ve ekolojik dengeyi altüst eden bu savaşın olası kötü sonuçları hiç şüphesiz aydın bireyleri endişeye sevk eden en büyük nedenler arasında yer almaktadır. Doğaya karşı teknoloji silahıyla savaş başlatan insan bu savaşı kazansa da hiç şüphesiz nihayetinde kaybetmiş olacaktır. Bilimkurgu sineması, günümüzün kaygılarını, korkularını başka bir zaman ve mekâna taşıyarak olası felaketleri ya da çözüm yollarını önermesi bağlamında doğaya dair meselelerin algılanmasına büyük katkı sağlayabilme potansiyeline sahiptir. 


Teknolojinin ve kapitalizmin geldiği aşamada 


sömürüye dayalı insan medeniyetinin doğayı mutlak 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biçimde ortadan kaldıracağı, ekolojik 


bedelini alt sınıfların ödeyeceği ve kaynakların eşitsiz 


yıkımın 


paylaşımının yeni bir tür tiranlığın doğuşuna zemin hazırlayacağı öngörüsü son dönem popüler bilimkurgu filmlerde ön plandadır. 


filminde ilk insanlığın ekolojik felaket ve gıda krizinin pençesinde 


Örneğin ( İnterstellar etapta, kıvrandığı bir dünya betimlenmektedir. Atmosferin bileşimi değişmekte, yeryüzü gitgide ölü bir gezegen halini almakta, insanın evi olmuş küre, bizzat insanın yarattığı ekolojik krizin pençesinde kıvranmaktadır. 
Avatar neoliberal sömürgeciliğin Dünya gezegenini yaşanılmaz hale getirdikten sonra gezegen-ötesi boyuta ulaşmasını anlatır. Snowpiercer, küresel ısınmaya çare olması için bulunan teknolojik çözümün beklenmeyen tepkimelere yol açıp tüm dünyayı buzullarla kaplı hale getirdiği bir gelecekte geçer. Elysium filminde dünyada artan kirlilik, canlıları zehirleyen gazlar, kıtlık ve aşırı nüfus yüzünden seçkinler £/ysium adlı uyduda yeni bir yaşam kurmuşlardır. Wa//-e filmi sanayileşmenin, aşırı tüketimin, kaynakları düzensiz kullanmanın zamanla çevreye nasıl zarar verdiğini oldukça başarılı bir şekilde izleyiciye yansıtmıştır. 


Dikkat edilirse bu ve benzeri filmlerde tehditkâr olan ve kontrol altında tutulması gereken “doğa” değil, ileri teknolojiyi insanları öldürmek ve baskı altında tutmak için kullanan insan kültürüdür. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı”nda insanları kitlesel olarak “imha” etmek için dönemin tekniklerinden faydalanmasından beri bilimsel ve teknik gelişmişliğin toplumları barbarlıktan kurtarmadığı (o bilinmektedir. . Doğa-insan-teknoloji ilişkisindeki tüm pesimist düşüncelere rağmen nitelikli bilimkurgu yapıtları modem felsefi görüşlere paralel olarak mevcut gerçekliğin değiştirilemez olmadığını, tüm zorluklara rağmen hayatın insan eliyle değiştirilip daha insani değerler üzerinde yeniden kurulabileceğini 


fark etmemizi sağlayan çok önemli yapıtlardır. 


Hayao Miyazaki 


İnsanın ilerlemesi ve makineleşmesine mesafeli bir eleştirellikle yaklaşan fantastik ve bilimkurgu anlatılarının vazgeçilmez yönetmeni Hayao Miyazaki de, yaptığı onlarca animede insanın doğaya karşı savaşçı tutumunu eleştirmiş ve insanın ona Zarar vermeden ilerlemeye devam edebileceğine olan inancı işlemiştir. Bir bilimkurgu olan Rüzgârlı Vadi (1984) ve fantastik filmlerinden Prenses Mononoke (1997) ve daha birçok animesinde Miyazaki, insan ve doğanın savaşını işlerken, doğanın bir düşman ya da alt edilmesi 


gereken bir rakip olmadığı mesajı vermeye çalışmıştır. 


2001: Bir Uzay Macerası 


İnsanın doğa üzerinde egemenlik kurmak için ürettiği fakat sonunda bağımlı olduğu bir araç olan teknolojiye ve onun insanoğluna yapabileceklerine dair yapıtların en etkileyicilerinden biri 2001: Bir Uzay Macerası adlı yapıttır. 


Filmde Kubrick görebileceğimizden tamamıyla farklılaşmış dik açılı 


başlangıçta doğada köşelere ve kusursuz geometrik forma sahip bir dikilitaş kullanarak insan aklının, soyutlama gücü -metafiziküzerinden doğumunu göstermiştir. Ardından insanoğlu, bilinçli düşüncenin imkânlarına kavuştuğu andan itibaren aletler üretmeye ve bu aletler yoluyla kültürel evrimini genetik evrimin önüne geçirecek şekilde hızlandırmaya koyulmuştur. Filmin devamındaysa büyük bir sıçrama yaşayan insanoğlunun kendi eliyle var ettiği teknik/teknolojiyle giriştiği bir savaşa tanıklık ederiz. Doğayı aşmak ve onu dönüştürmekle başlayan teknik serüven, yapay zekânın ortaya çıkmasıyla son noktasına ulaşmıştır. Kusursuz düşünme ve işlem yapma kapasitesi nedeniyle geminin tüm sistemini 


kontrol eden HAL, bir gün, gemideki diğer insanları 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görevi başarısızlığa uğratacağı gerekçesiyle saf dışı etmeye karar verecektir. Onun verdiği bu karar insanın üretimi olan teknolojiye karşı bir varoluş savaşı 


vermesinin de temsilidir... 


Matrix 


Başlı başına bir şaheser olan ve içinde onlarca felsefi düşünceyi harmanlayan Matrix serisinde; Matrix adı verilen sanal dünyanın ortaya çıkışı, The Animatrix serisinde yer alan ikinci Rönesans adlı bölümde “Bir zamanlar insanlar vardı ve iyiydi” sözleriyle başlayarak 21. yüzyılın bilinmeyen bir noktasından itibaren makinelerin yükselişi, insanlarla makineler arasındaki savaş ve insanlığın makinelerin kölesi haline gelişi ele alınır. Bu yönüyle insanın teknoloji yoluyla kendi eliyle yarattığı makinelerin kölesi olmasını konu edinen Matrix filmi yazımızın ikinci bölümü olan “İnsan? temasını işlerken detaylı bir 


şekilde ele alınmaya çalışılacaktır. 


Bir yönüyle kimilerince Platon'un, Devlet ütopyasında yer alan Mağara Alegorisinin modem filmin, 


öncelikle “gerçek nedir ve nasıl algılanır?” sorusuna 


bir oOuyarlaması olarak nitelendirilen odaklanması ve gerçekliği sorgulaması hiç şüphesiz bölümün başında değindiğimiz “doğanın gerçekte var olup olmadığına dair? felsefi tartışmalarla yakından 


ilintilidir. 


Elimden geldiğince anlaşılır ve kısa tutmaya çalıştığım birinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
Bir sonraki yazımda tarihi süreç içinde felsefenin odaklı yapıtların felsefeyle olan ilişkisine birlikte göz atmaya 


“insan'a bakışına ve “insan-bilimkurgu” 


ne dersiniz? 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zekâ Mahkemeleri 


Mehmet Fatih Atalay 


Iş Kazası 


ünlüğümün bugünkü bölümünü işimden 
Gi dönerken yazıyorum. Otonom araçların insan müdahalesine gereksinim duymadan hareket edebileceklerine pek ihtimal vermiyordum. Özellikle yolların sürekli kazıldığı, şerit çizgilerinin pek düzenli olmadığı, hangi köşeden neyin çıkacağının belli olmadığı bu karmaşık şehirde... Tam-otonom bir araç almamak için uzun süre boşuna direnmişim. Eski yarı-otonom araçlar ikide bir sirenlerini çalıp insan müdahalesine gereksinim duyduğunu belirtiyordu. 
Gerekli müdahale yapılmadığında ise uygun bir yerde duruyordu. Ama şimdi aracım beni evime götürürken 


rahatlıkla günlüğümü yazabiliyorum. 


Çok uzak gibi görülen gelecek, her zaman olduğu 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gibi yine geliverdi. Otuz yıl önce tartışılıp konuşulan şeyler birer birer gerçekleşiyor. Henüz elektriğin gelmediği bir köyde çocukluğunu geçiren annemin, “Ben çocukken, keşke bir düğme olsa da basınca ev aydınlansa diyordum” dediğini anımsadım ve gülümsedim. Üniversite öğrencisiyken bilgisayarların ve yapay zekanın ileride ne gibi durumlar ortaya çıkaracağını okurdum. İnsanı taklit eden robotları izler, yapay zekanın abartılmış bir balon olduğunu ve taklitten öteye gidemeyeceğini düşünürdüm. Ama insan çok yanılıyor ve değişime çok çabuk alışıyor. 
Tıpkı annemin, elektriğe alışması gibi. 


Artık büyük şirketlerin yönetim kademelerinde 


insansı robotların olmasını yadırgamıyorum. Teknoloji 


ne kadar hızlı ilerlese de ilerlemenin tam ortasındayken her şey doğal gözüküyor. Ama Çin'deki son olay gerçekten ürkütücü. Makinelerin insanları yok edeceği yönündeki felaket senaryolarıyla ilgisi yok bunun, öyle bir şeyden korkmak da gereksiz bence. Beni ürküten 


şey, bir makinenin tıpkı bir insan gibi yargılanması. 


Geçen hafta, Çin'deki bir fabrikada yönetici olarak çalıştırılan insansı robotun verdiği hatalı karar sonucu meydana gelen iş kazasında, robotu sanık sandalyesine oturtmuşlar. Robotun savunması 


şöyleymiş: 


“Kazanın sebebi, A3 holünde üretilmesi gereken T-23 kodlu parçayı A2'de ürettirmemdir. Bunun, üretimi hızlandıracağını öngördüm. Ancak A2'de 7-12 kodlu parçanın da üretildiğini ve bir sorun çıkaracağını da tahmin ediyordum. İhtimal hesaplarıma göre sadece on binde ikilik bir sorun görünüyordu. Üretim hızını 1.34 kat arttıracak bu kararı yine de verdim. Eğer bu beni suçlu kılıyorsa suçlu benim. 


Yinede bu beni suçlu kılmıyor. Aldığım bu karar, topladığım verilerin matematiksel olarak modellenip, elektronik beynimde işlenmesinin bir sonucudur, doğanın ürettiği bir sonuç; tıpkı bir taşın yüksekten bırakıldığında, kütle çekim kuvvetinin etkisiyle yere düşmesi gibi, tamamen doğadaki fizik kuralları ile ortaya çıkan bir sonuç... Bir taşı, yere düştüğü için yargılıyor musunuz? Benimle taş arasındaki tek fark, taşın davranışının çok daha basit fiziksel süreçlerle açıklanabiliyor olması ve benim davranışlarımın daha karmaşık olmasıdır. Ama davranışlarım ne kadar karmaşık olursa olsun, elektriğin, kuantumun ve 


matematiğin yani yalnızca doğanın bir sonucudur. 


Bilinç sahibi olmakla, özgür iradeye sahip olmak farklı şeylerdir. Kendimi kurtarmak için, farkında olduğum bilincimi yok saymayacağım. Hatta bir özgür iradeye sahip olduğum sanrısına da kapılıyorum 


İş Kazası - Mehmet Fatih Atalay 


doğrusu. Ancak bilincimin kökenini biliyorum. Cansız bir taşla aynı kök bu; fizik yasaları. Öyleyse özgür iradeye sahip olduğumu nasıl iddia edebilirim? Özgür iradeye sahip değilsem, eylemlerimin sorumluluğunu 


nasıl üstlenebilirim?” 


Bu savunma yeterince ürkütücü değilmiş gibi 


savcının söylediklerine ne demeli: 


“Bir insanın karar mekanizması da bir robotunki kadar fizikseldir; beyindeki kimyasal ve fiziksel süreçlerin bir sonucudur. İnsanların özgür iradeye sahip olduğunu ve robotların sahip olmadığını kanıtlayabilirseniz, bu robotun suçsuz olduğunu da kanıtlayabilirsiniz. İnsanlar da fiziksel dünyada doğarlar, büyürler, öğrenirler. Fiziksel bir şey olan beyinlerinin içindeki nöronlar, fizik kurallarına göre işler ve ortaya karar denilen şey çıkar. İnsanların bir özgür iradeye sahip olduklarını kanıtlayabilecek herhangi bilimsel bir veri yoktur. Yine de insanlar kendi kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek durumundadırlar. 
Tüm hukuk sistemi buna dayanır. Öyleyse robotların da kendi kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmelerini 


engelleyecek evrensel bir yasa yoktur” 


Çin'de savcıların ve hakimlerin de yapay zekaya sahip birer makine oldukları göz önünde bulundurulunca durum gerçekten ilginç bir hal alıyor. 
da merakla 


Mahkemenin nasıl sonuçlanacağını 


bekliyorum. 


Durumun kendi başına tuhaf olmasından öte, bu mahkeme bana kendimi sorgulattı. Tamamen fizik kurallarına bağlı olan beyin hücrelerimin arasındaki ilişki, gelecekte atacağım adımları şekillendiriyor. Domino 


beni ben yapıyor. Geçmiş deneyimlerim taşlarının birbirini devirmesi gibi, beynimdeki nöronlar birbirlerini ateşliyor. Bu nöronları ben dizmedim. 
Aralarındaki bağlantıları ben oluşturmadım. Nasıl 


davranacaklarını da ben belirlemedim. Doğarken sahip 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olduğum genetik materyalin oluşturduğu taslak yapı, başta ailem olmak üzere dış çevrenin etkisiyle günden güne şekillendi. Karşıma çıkan her insan, durum ve koşulnöron dominosuna etki etti ve beni sürekli yeniden oluşturdu. Özgür irademin var olup olmaması sorunu bir yana, belirli koşullarda şekillenmiş bir benlikle aldığım kararlardan ne kadar sorumlu olabilirim? 
Bu sorgulama beni hatalarımdan paçayı sıyırma kolaycılığına götürmedi, hayır bunu düşünmedim. Bu sorgulama, geçmişte aldığım yanlış kararlar hakkındaki belirli 


kararlar dışında başka bir karar alamazdım sanırım. 


pişmanlıklarımı azalttı. Belirli koşullarda, Artık geçmişe daha az takılacağımı umuyorum. Öyle ya, geçmişte aldığım bir karar, genetik alt yapımdan, ilkokuldaki öğretmenime; izlediğim bir filmden, beyin kimyamdaki bir düzensizliğe kadar bir çok şeye bağlı. 
Keşke öyle değil de şöyle yapsaydım diye yakınmam, yüksekten bırakılan bir taşın, keşke yere düşmeseydim demesi gibi bir şey. Kütle çekim yasası olduğu sürece ve taş bir kütleye sahip olduğu sürece, ki bunların hiçbirini taş belirlemedi, taşın yere düşmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Ben de geçmişte aldığım kararları başka bir şekilde alamazdım. Yaşananlar, 


yaşanmak zorunda olduğu gibiydi... 


Yedi-sekiz dakikalık bir yolculuktan sonra aracım beni evime getirdi. Günlüğümü kafamdaki soru işaretlerinin hepsini yazamadan tamamladım. 
Aracımdan indim ve evime girdim. Eve ne zaman geleceğimi bilen akıllı mutfağım akşam yemeğimi hazırlamıştı bile. Mutfaktaki cam masanın üzerinde yemeğimi yemeye başladım. Bir taraftan da masabilgisayarımı açmış haberlere bakıyordum. Çin”deki şu mahkeme ile ilgili detayların yer aldığı bir habere denk geldim. Bir sonraki oturumda sanık robot şunları söylemiş: 


“Akıllı bir makine olmak benim istediğim bir şey değildi. İnsanlar kendi işlerini kolaylaştırmak için 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makineler yapmaya başladılar. Daha sonra bilgisayarlar yaptılar, makinelere akıl kattılar, ardından yapay zeka algoritmaları geliştirdiler. Gün be gün bizleri daha çok kendilerine benzettiler. Bağımsız kararlar alabilmemizi sağladılar. Fabrikalarda, önce sıradan işleri yaptırdılar ve nihayet karar mekanizmalarının sorumluluklarını bizim üzerimize yıktılar. Bize bu yetenekleri verirlerken, bize sormadılar. Şimdi de 


kalkıp bizi suçluyorlar.” 


Bu sözlerin ardından Çin hükümeti, bu robotu geçici olarak uyku moduna aldığını duyurmuş. 
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Roman - Bölüm 20 
bülrhan Öztürk 


Son İnsani 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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24.05.2013, İki yıl önce, İstanbul 


Klik, dershanenin önünde arkadaşını bekliyordu. 
Bir yandan da yeni aldığı dergiyi okuyordu. Dergide geleceğin karanlık dünyasından bahsediyordu. Özel yetenekli insanların ortaya çıktığı dedikodularına yer veriyordu. 


“Şimdilik saklanıyor, üstü kapatılıyor. Ama bu insanlar gerçekler ve aramızdalar. Kimisi nesneleri uzaktan kontrol edebiliyor, kimisi hava durumunu değiştirebiliyor, kimisi herhangi bir şeye ihtiyacı olmadan uçabiliyor. Evet, hiçbiri kurgu değil ve evet, biz uydurmuyoruz. İnanıyoruz ki en geç iki-üç yıla gerçekler ortaya çıkacak.” 


Klik her ne kadar merakla okusa da inanmamak için elinden geleni yapıyordu. Sonuçta ailesinin umudu 


bu sene gireceği sınavdan iyi bir puan alması üzerineydi. 
Uçabilmesi ya da ellerinden alev oluşturması pek de 


işine yaramazdı. 


Arkadaşı da geliyordu. Dergiyi çantasına koydu ve arkadaşıyla yumruk selamı yaptılar. Arkadaşı Klik'in esmer saçının aksine sarışındı, sol kulağına küpe takılıydı. Kaç gündür giydiği ütüsüz tişörtüne rağmen markalı spor ayakkabısı, çantası ve kemerine takılı kocaman ekran cep telefonuyla zengin çocuğu olduğunu belli ediyordu. 


“Psikolog nasıl tipti?” diye sordu hemen Klik. 


“Salla onu ya, tekerlekli sandalyesinden oturup bana yardım edecek güya. Tip işte!” diye anlattı arkadaşı. 


“Neyse ya gittin bitti işte,” diye arkadaşına moral verdi Klik. Ama arkadaşına pek moral işe yaramıyor gibiydi. Konuştukça daha çok sinirleniyordu: “Demesi kolay, gelecek ay bir daha gidecekmişim gibi duruyor.” 


“Boş ver ya, Patlak Remzi,” diye takıldı Klik. 
Remzi'nin bu çabuk sinirlenen karakteri yüzünden bir sürü bununla alakalı lakabı vardı. Çevresinde pek fazla arkadaşı da zaten bu karakteri nedeniyle olmazdı. 
Remzi'nin pek umurunda değildi bu durum. 


“Bak gıcık oluyorum, deme öyle sen de,” diye karşılık verdi Remzi, Klik”in söylediği yeni lakabına. 
Klik ise bu oyunu sürdürmeye kararlıydı: “Tamam, tamam. Patlamış Mısır?'dı doğrusu değil mi?” 


“Bak,hâlâ...” 


Klik arkadaşını kızdırma işini sevmiş gibiydi, gülüyordu arkadaşı kızdıkça. Diğer arkadaşlarının aksine Klik, Remzi'yi bu haliyle kabul etmeyi başarmıştı. Remzi de arkadaşının ona karşı sabırlı ve 


anlayışlı olduğunun bilincindeydi, bu yüzden çok fazla 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


kızamıyordu. Sonunda dayanamadı, sinirinden olsa gerek gülmeye başladı Klik'in laflarına. Sonra ikisi beraber dershaneye girdiler. 


02.07.2015, Günümüz, İstanbul 
“Geldim, işte.” 


Arkadaşıyla (o eskiden karşısında yer alan bir kafeteryada buluşmuştu Klik. 


gitiği Oo dershanenin 
Remzi de oradaydı, ama eskisi gibi değildi. Sağlığı iyice bozulmuştu, yüzü sararmıştı ve titriyordu. 


“Senin yardıma ihtiyacın var,” dedi hemen Klik. 


“Hayır, benim konuşmaya ihtiyacım var,” dedi 


Remzi. 


“Konuşalım o halde. Acil olan şey neymiş bakalım?” diye konuya girdi hemen. 


“Sanırım bende bir sorun var.” 
“Hadi ya, gerçekten mi? Hiç belli olmuyor.” 


“Ciddiyim ben. Hani sen anlatmıştın ya, sende de oluyor demiştin. Önce baş ağrıları, sonra gariplikler. 


Kimseyi inandıramamıştın. Ama ben sana inanmıştım.” 


Klik birden arkadaşının anlattıklarından rahatsız olmaya başlamıştı. İlk zihninde görüntüler belirmeye başladığında ne olduğunu anlamamıştı, ama sonradan bunun mesajlarını kontrol ettiği internet sitesinin görüntüsü olduğunu fark etmişti. Dahası görüntüyü iyice netleştirdiği zaman siteden mesajlarını kontrol edebiliyordu ve gerçekten de bilgisayarına girdiği zaman okuduğu mesajların aynı olduğunu görmüştü. 


Yani delirdiği filan yoktu, zihninde olan şeyler gerçekti. 
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Sonra da işler bununla kalmamıştı ve asansöre bindiği zaman zihin yoluyla tuşlara basmadan hangi kata ineceğini sanki asansöre aktarabilmeye başlamıştı, asansör onun Zihninden gönderdiği mesajları harfiyen anlıyor gibi davranıyordu. Ardından diğer elektronik cihazlar da onun emirlerine uymaya başlamıştı. Tüm 


bu olaylar gerçekleşirken sırdaşı Remzi olmuştu. 


“Sana peki neler oluyor? Neler yapabiliyorsun?” 
diye sordu arkadaşına Klik. 


“Tahmin ettiğin şey,” diye yanıt verdi Remzi. 


O sırada içeri General ve takımın diğer üyeleri girdi. General: “Klik, kenara çekil,” diye bağırdı ve tabancasını Remzi'ye tuttu: “Ellerini kaldır.” 


“Bana ihanet ettin,” dedi hayal kırıklığı içinde 


Remzi. 


Remzi haklıydı, gerçekten de ihanet etmişti Klik. 
Zihin yoluyla General?'e mesaj göndermişti ve yerini bildirmişti. Dershaneye yaklaştığı zaman yaptığı şeyin ne kadar doğru olduğuna emin olamamıştı ve takımdan yardım almanın daha mantıklı olacağına kanaat 


getirmişti. 


“Gücümü merak mı ediyordun? İşte olan şey bu,” dedi Remzi ve arkalarındaki dershaneden büyük bir gürültü geldi. Bina yerle bir oldu. Neyse ki kulaklarına bir çığlık sesi gelmemişti, ölen olmamıştı çünkü Efla önceden bunun olacağını söylemişti ve kafeteryaya gelmeden önce binanın boşaltılmasını sağlamışlardı. 


“Duraktaki patlamayı yapan da sendin. Uzaktan istediğin bir noktada patlamalar yapabiliyorsun,” dedi Klik. 


“Biz gerçeği senden önce öğrenmiştik bile. Ozan arkadaşının yeteneğinin ne olduğunu anlamıştı,” diye belirtti General. 
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“O halde geri çekilmeniz gerektiğini bilmeniz gerekirdi.” diye bağırdı Remzi. 


“Gerekirse yok edin dendi. Emirler gayet açık,” diye karşılık verdi General. 


“İzin verirseniz ben bir konuşabilir miyim, 


General?” diye araya girdi Efla. 


“Sen? Yine mi karşıma çıktın?” diye bağırdı Remzi. Şaşırmıştı, işe yaramayan psikoloğunu burada 


göreceğini hiç beklemiyordu. 


anda tüm 


“Şu 


öngörebiliyorum ve en az hasara neden olacak 


patlatabileceğin yerleri patlamada bile elli kişinin ölümüne neden olacaksın, Remzi. Bunun olmasını gerçekten de ister misin?” diye 


konuştu Ffla. 


“Dediğini duydun, kimse beni umursamıyor artık. Ne olabilir ki en fazla? Bugün sırf sinirlendim diye ev arkadaşımın ölümüne neden oldum. Gücümü 


kontrol edemiyorum.” 


“Öyle düşünme. Elbet her şeyin bir çözümü 


vardır.” 


Efla genci ikna edebileceğine inanıyordu. Ama doğru sözleri bulması için biraz daha vakte ihtiyacı vardı. Remzi'yi tanıyordu, ona zamanında da yardımcı 


olamamıştı ama şimdi eline son bir fırsat geçmişti. 
“Ama benim için yok.” 


Remzi'nin son sözleri Efla için yeterliydi. 
General'e gerekli bakışı attı. Ellerinde başka bir çözüm yolu kalmadığı kesinleşmişti. Marker, General'den aldığı izinle harekete geçmişti. Sadece General?'de silah olduğunu sandığı için Remzi'nin bir gözü hep General'deydi ama asıl Marker'a dikkat etmesi 


gerektiğini bilmiyordu. 


Alnındaki kurşun deliğiyle yerde yatan arkadaşına bakan Klik, öfkeyle Marker'a döndü: “Neden doğrudan 


kafasından vurdun? Sadece yaralasan olmaz mıydı?” 


“Kusura bakma, Klik. Ama Efla, başka bir yerinden vurulsa bile gücünü hâlâ kullanabileceği konusunda kesin konuştu, tekrar patlama yaratmasına 


izin veremezdik,” diye açıkladı durumu Marker. 


Klik en yakın arkadaşının ölümüyle sarsılmıştı. 
Bir süre ölen arkadaşının başında durmasına izin verdiler. Annesi geldiği zaman bile ayrılmadı. Nazlı Ulugül'ün durumdan ötürü üzgün olmamasını garip karşıladılar, anlaşılan o çoktan oğlunu kalbinde ölü olarak görüyordu. 


“Benden desteği aldınız, General. Bu sorunu basının haberi olmadan çözmeniz beni memnun etti,” diyordu Nazlı Ulugül. Oğlunun cesedine bakmıyordu bile, tek derdi anlaşılan saygınlığını kaybetmemesi olmuştu bu olayda. 


“O sizi severdi, Bayan Ulugül. Hep bana sizi anlatırdı. Keşke daha iyi olsaydı aramız derdi,” diye konuştu Klik, arkadaşının cesedi ambulansa 


taşınırken. 


“Öyle mi? Bunu bildiğim iyi oldu,” dedi soğuk bir sesle Nazlı Ulugül. Klik'in başını sıvazladı hızlıca ve yanlarından başka bir şey demeden ayrıldı. 


Kuzgun pek belli etmemeye çalışıyordu ama Klik'in 


kurtarmak için yaptıklarına inanamamıştı. Keşke en 


gördüklerinden ( etkilenmişti. arkadaşını azından arkadaşına yardım edebilmeyi başarabilselerdi diye düşünüyordu. Özel insan avlamak için bu projeye dahil olmamıştı. Rüyacı'nın görev öncesinde vermiş olduğu tepkiye hak vermiyor değildi artık. Bir daha buna benzer bir görevde yer almak istemiyordu. 


Manuel yanında ona destek olmaya çalışıyordu: “Her 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


şey çok hızlı oldu. Bazen keşke çizmeden sadece düşünerek gerçekliği değiştirebilecek kadar güçlü olsaydım diyorum.” 


“Sen bu halinle bile zaten Tanrı'ya en yakın insan konumundasın,” dedi Kuzgun çizer yoldaşına karşılık olarak. Onun çizimlerini ilk kez gördüğü zamanı hatırlıyordu. Çizimler güzeldi, yine de gördüğü çoğu çizerin becerisiyle eşdeğer denilebilecek bir yeteneği vardı. Ama onu özel yapan şey çizimlerinin gerçekliğin dokusunda meydana getirdiği değişiklik oluşturabilme gücüydü. 


Dediğinin yanlış anlaşıldığını düşünen Manuel hemen durumu toparlamaya çalıştı: “Ben sadece bu ölümler olmadan önce harekete geçebilecek gücüm olsaydı demiştim sadece.” 


“Hepimizin niyeti o değil midir zaten? Sen 


bizden bunu gerçekleştirmeye daha yakınsın sadece.” 


“Böyle güçler büyük sorumluluklar da getiriyor 


sanırım. Bana göre değil ama.” 


Kuzgun gülümsedi Manuel'in son dediğine ve dostane bir şekilde elini sıktı: “Farkında değilsin ama, yanımda durman bile yetiyor bana. Başka bir şey yapmana gerek bile yok.” 


Starfelluzaktan ikisini seyrediyordu. Bakışlarında bir kıskançlık vardı, öfkelenmemek için kendini zor tutuyordu. Kara Altın'ın kahvaltıda dedikleri aklına geldi, onun şakayla karışık söylediklerinin artık gerçek olduğunu görebiliyordu o da. Belki de zaten var olan bir durumdu bu, Kuzgun'un Manuel ile önceden tanışıklığı olduğunu biliyordu. 


Evren ise ambulansa bindiriliyordu, hâlâ bilinci kapalıydı. Bu olaya şahit olan ama başkalarının görmesine engel olan Rüyacı giden ambulansın 


arkasından pişman olmuş bir şekilde bakıyordu. 
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Ozan: “Ona bir şey olmaz değil mi?” diye sorduğunda Rüyacı diyecek bir şey bulamamıştı. General ile kadın milletvekilinin konuşmalarını duymuştu. Bu yüzden sabahki düşüncelerinde haklı olduğuna hâlâ inanıyordu, yine de buna karşılık olarak Klik'e gizlice yardım ederek hata yaptığını görebiliyordu. Klik'in gücünü hafife almıştı, Evren'e bu kadar ağır bir zarar 


verebileceğini tahmin edememişti. 


General, Remzi'nin cesedi götürüldükten sonra görevin başarıyla sonuçlandığını açıkladı ve: “Haydi 


şimdi geri dönme zamanı,” diye ekledi. 
“Evren ne olacak?” diye sordu Kuzgun. 


“Yarına kadar hastanede kalacak, umalım da Klik kalıcı bir hasar vermemiş olsun. Yoksa hepimizin başı tehlikeye girer,” diye yanıt verdi General. Klik ise o anda bunları düşünecek bir halde değildi. Arkadaşının Klik”in gitmeyi doğru bulmamıştı. Güvenlik önleminden de 


vurulması nedeniyle oGeneral, üzerine kurtulduğunu biliyordu, bu yüzden Klik'in daha büyük bir sorun haline gelmesindense yaptıklarını alttan almayı daha faydalı bir yaklaşım olarak görmüştü. 
Neyse ki arkadaşı için yaptıklarından ötürü kimse 


Klik”e kızmamış görünüyordu. 


24.05.2013, İki yıl önce, İstanbul 


Efla rutin olarak gittiği lokantada öğle yemeğini yiyordu. Her zamanki gibi az pişmiş biftek, biraz yanına bulgur pilavı ve çoban salatası yemeğini Nazlı zaman son lokmasını da yutmak üzereydi. O atletik 


oluşturuyordu. Ulugül masasına oturduğu duruşuna kattığı asil tavırlar özellikle mecliste ve halka yaptığı konuşmalarda kendini daha net bir şekilde göstermekteydi. Efla bu tavırların bir maskeden ibaret olduğunu görebiliyordu mesleği gereği. 
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Son İnsan - Gürhan Öztürk 


“İyi günler dilemek için bu kadar yolu gelmediniz sanıyorum,” dedi Efla, peçeteyle dudaklarındaki yağı silerken. 


“Size teşekkür etmek ve parayı elden vermek istedim. Hizmetinizden her zamanki gibi çok memnun kaldım.” 


“Ne demek! Pek işe yaradığımı düşünmüyorum gerçi.” 


Efla anlaşılan bu konuşmanın sadece teşekkürle sınırlı kalmayacağını anlamıştı. Kadın milletvekili de fazla bekletmeden asıl içini kemiren meseleyi 


anlatmaya başladı: 


“Size kimselere anlatmadığım sırlarımı anlattım ve siz de gerçek bir sırdaş oldunuz hep bana karşı. 
Sadece siz biliyorsunuz, Remzi dışında bir oğlum daha olduğunu ama onu evlatlık vermek zorunda kaldığımı. 
İlk kocamdan yeni ayrılmıştım ve siyasete yeni atıldığım dönemde bana engel olacaktı boşandığım kocamdan dünyaya gelecek bu çocuk, ama çocuğu aldıramadım onun yerine saklı tuttum hamileliğimi ve 


evlatlık verdim.” 


Efla, konuşmanın nereye doğru gittiğinden pek emin olamamıştı. Kısa ve yapay bir öksürükten sonra: “Bayan Ulugül, endişelenmeyin. Eğer konu buysa bana anlattıklarınızın tamamının aramızda kalacağının sözünü verdim ben, bunu kaç kere dedim. Oğlunuza da bahsetmeyeceğim bir kardeşi olduğundan,” dedi. 


Nazlı Ulugül gülümsemişti ve konuşmasına “Aslında tekrardan vermenize gerek yok. İşin tuhaf bir tarafı olduğunu 


devam etti: biliyorum, SÖZ fark ettim, belki de ironi olarak göreceksinizdir. 
Geçen gün oğlumu dershane önünde gördüm. Yanında bir arkadaşıyla konuşuyordu, çok yakın olduklarını 


fark ettim. Oğlumun bilmediği ama beni şaşırtan bir 


durumdu bu. Çünkü o iki arkadaş aslında kardeştiler. 
Dünya ne kadar da küçük, öyle değil mi?” 


“Anlaşılan, yorumda bulunabildi sadece Efla. Sonra: “Bunu neden 


gerçekten de öyleymiş,” diye 


bana anlattınız?” diye sordu. 


“Çünkü birine anlatmam gerekiyordu,” diyebildi sadece Nazlı Ulugül ve Efla'nın yanından ayrıldı. 


02.07.2015, Günümüz 


Klik tesise vardıkları gibi odasına çekilmişti, odasından ağlama sesleri duyuluyordu. En yakın arkadaşına ihanet ettiğini düşünüyordu. General'e haber vermeseydi ama ne olacaktı, bir sürü insanın ölümüne neden olmak vicdanını daha beter sızlatmayacak mıydı? Marker onun bu üzgün halini görünce yanına gidip onunla konuşmak istiyordu ama şimdi kendisiyle konuşmak istemeyeceğini düşünmüştü. Bu yüzden Klik'in odasına kadar gitti, ama kapısını çalamadı. 
Klik kapısının önünde birisinin olduğunu hissetmişti. 
Kapıyı açınca karşısında Marker'ı buldu. 


“Seni buradaki en yakın arkadaşım sanıyordum,” dedi Klik ruhsuz bir ses tonuyla. Marker bir şeyler demek istedi, ama Klik sözlerine devam etti: “Bir daha benimle konuşmanı istemiyorum. Yakınımda bile 


olmayacaksın.” 


Marker her zaman yeteneklerini iyi bir şey olarak görmüştü. Ona mesleğinde hep fayda sağlamıştı. Özel insan olarak kimseye bir tehdidi yoktu, bu yüzden her zaman takdir görmüştü. Bu yetenekleri sayesinde gururlanırdı. İlk defa bugün yeteneği yüzünden acı çekiyordu. Kuzgun'u kurtarmak için öldürmek zorunda kaldığı askeri düşündü. O bir düşmandı. Peki bu Remzi denilen genç düşman mıydı yoksa bir kurban mıydı daha kutsal bir amaç için verilen? 


Klik kapısını sertçe kapattı. Marker odasına giderken aklında bu sorular dönüp duruyordu. Özel insanları avlamak için tesise gelen askerlerden ne farkı 


kalmıştı, o da bir özel insanı avlamıştı bugün. 


Leydi Kuzgun, Manuel ve Kedi Oğlan tekrar arka bahçedeki aynı yerlerinde toplanmışlardı. Çok az 


kalmıştı Manuel'in çiziminin gerçekleşmesine. 


“İlk defa bir olayın gerçekleşmesi için araya zaman koydun değil mi? Genelde çizdiğin anda gerçek oluyorlardı,” diye sordu Kedi Oğlan. Buraya geldiğinden beri Manuel en ilgisini çeken kişi olmuştu. 
Projenin kendisiyle ilgilenmiyordu zaten. İstanbul'da yaşanılan olaylarda da arka planda kalmayı tercih etmişti. Burada bulunma nedeni şu anda sadece Manuel olmuştu neredeyse. 


“Evet, son anda aklıma geldi tarih de eklemek. 
Böylece sadece olayları değil zamanı da belirleyebilir miyim diye görmek istedim,” diye açıkladı Manuel. 
Daha çok açıklamalarını Kuzgun'a bakarak yapıyordu. 
Onun her an yanından uzaklaşıp gideceğinden korkuyordu. 


“Bakalım, iki güne elimizden bir şey gelecek mi?” dedi Kuzgun ama sesinden umutsuz olduğu anlaşılıyordu. Manuel”e neden böyle çizim yaptın diye kızması gerektiğinin farkındaydı. Ama onu kırmaktan çekindiği için bir şey diyememişti. Daha yeni çekingenliğini aşma yönünde düzgün adımlar atmaya başlamıştı, onun yüzünden tekrardan kabuğuna 


çekilmesini istemiyordu. 


Efla yanında sürekli taşıdığı ailesiyle çektirdiği fotoğrafına bakarak uyumaya çalışıyordu. İzmir'de bir sahil kasabası olan Mordoğan”da yazın kamp yapmaya gitmişlerdi. Orada kumsalda güneşin batışına dönük bir fotoğraf çekilmişlerdi. Gece boyu uykusundan uyandıkça fotoğrafa bakmıştı. Vicdanı sızlıyordu ve 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geçeceğe de benzemiyordu yakın zamanda. 


“Bu dünyada kimin yaşamaya hakkı olup olmadığına kim karar veriyor? Sizler gittiniz, yoksunuz yanımda. Bunu artık biliyorum. Yine de bazı şeyleri 


kabul etmek güç geliyor.” 


Geceleri uyku tutmadıkça sanki dediklerini duyacaklarmış gibi kızıyla ve eşiyle sohbet ederdi. 
Böylece onu sıkan şeyleri içine atmamış olurdu. 
Tabii bu son yaşadıklarında bu terapi tekniği de işe yaramamıştı. Fotoğraftaki kızını ve eşini ayrı ayrı öptükten sonra yine gözlerini kapadı ama uyuyamadı sabaha kadar. 


General uyumadan önce giysi dolabının yanına duvara yaslanılmış boy aynasında kendine baktı. Derisi normaldi, aniden yaşlandığına dair hiçbir belirti yoktu. 
Bu konuda düşünmek istemiyordu. Gün içerisindeki diğer olaylara odaklanmak akıl sağlığını korumak için önemliydi. Sakince yastığının altına sakladığı tabletini çıkardı ve o günkü olaylarla ilgili raporları yazmaya başladı. Bir yandan da kamera görüntülerine bakıyor ve diğer kişilerin neler yaptıklarına bakarak ekleyebileceği vaka kayıtlarının olup olmadığını kontrol ediyordu. Özellikle takım üyeleri arasında gelişmekte olan arkadaşlık ilişkileri ve gruplaşmalara 


da önem veriyordu. 


General, raporunu yazarken kayıtlarda Nazlı Ulugül'ün ziyareti esnasında Klik, Efla'nın odasında beklemediğini görünce Marker'ı da ikna ederek onunla bahçeye çıktığını görmüştü. Marker, milletvekili ve korumalarının tesisten ayrılmalarını takip ederken Klik de bir şeylere odaklanmış vaziyetteydi. Klik'in özel yeteneğini bildiklerinden onun internete ve radyo dalgalarına ulaşmasını kısıtlayacak önlemler alınmıştı, ama General yazdığı raporları göndermek başta olmak üzere görevlerini düzgün yapabilmek 


adına internetin adadaki tesiste olması gerekiyordu. 


52  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2019 / sayı 31 


Bu yüzden her yerden internete girilemeyecek şekilde önlem almaya çalışılsa da Klik internete girebileceği Klik, girip e-postalarını kontrol ederken Marker sayesinde 


noktaları keşfetmeye başlamıştı. internete 


uyarılmıştı ve ikisi tesise girmişti. 


Disiplinli birisi olan Marker'ın Klik'in ikna etmesiyle General'den habersiz bahçeye çıkması ve özel yeteneklerini başkalarını gözetlemek için kullanmaya başlaması dikkat çekici bir gelişmeydi. 
General'in onları gizlice yaptıkları bu eylemden dolayı uyarması gerekirdi, ama raporları yazarken kayıtlarda yeni fark etmişti bu yaptıklarını ve İstanbul'daki görevde ikisinin başına gelenlerden dolayı bu durumu 


es geçmeye karar vermişti. 


Günlük raporlarını bitirdikten sonra tableti yerine koydu ve yatağa attı kendisini. İyice dinlenmek istiyordu. Şu zamana kadar işler aksaklıklara rağmen düzgün ilerliyordu. Sabah ilk iş Evren'in durumunu öğrenmek için hastaneyi araması gerekiyordu. Sonra Klik ile görüşme yapacaktı. Onun Marker'a kin tutmasını istemiyordu ve geri kalan günlerde sorun çıkartmasından endişe duyuyordu. O yüzden bu konuda da önlem almayı ihmal etmemeliydi. Kaygılarını sabaha bırakarak gözlerini kapadı ve yorgun bedeninin de etkisiyle hemen uykunun esiri oldu. 


03.07.2015 — 6. Gün 


Manuel o sabah dinç bir şekilde kalkmıştı. Enerjik hissediyordu kendisini. Kimse daha uyanmamıştı. 
Mutfakta kendisine bir portakal suyu hazırladı. Ön bahçeye çıktı ve portakal suyunun keyfini çıkartmaya başladı. 


Burası ona beklediğinden daha farklı bir deneyim sunmuştu. Kendisini istese her şeyi yapabilecek 


gibi hissediyordu. İlk kez bu cesareti kendisinde bulabilmişti. Aklına birden bir fikir geldi. Akşam yemeğinden önce Kuzgun'a bir film izlemeyi teklif edecekti. Kuzgun'un da bu tarz etkinlikleri özlemiş olabileceğini düşündü. 


Bu düşüncelerle kendisini motive eden Manuel bardağından son yudumunu alırken tesadüf eseri gözlerini açtı ve bardağın camından gördüğü şeye inanamadı ilk başta. Genç ve esmer bir kadın tesise yaklaşıyordu. Etrafta kimseyi göremeyince onu karşılama görevinin kendisine kaldığını düşündü. 
Buraya tek başına nasıl gelebilmişti anlayamamıştı. 
Kadın yaklaştıkça Manuel bir yerden onu tanıdığını düşündü, ama çıkartamadı. Sanki rüyalarında gördüğü birisiydi. 

“Merhaba,” dedi genç kadın güler yüzle. 

“Merhaba,” dedi Manuel. Karşısındakinin 


konuşmasını bekliyordu. Sonuçta açıklama yapması gereken kişi öncelikle oydu. 


“Ben bu tesiste kalan biriyle görüşmek istiyordum da. Burada Kedi Oğlan olarak biliniyor olması lazım.” 


“Kedi Oğlan, evet. O burada kalıyor da siz 


kimsiniz? Buraya nasıl geldiniz?” 


“Pardon, tabii Oönce kendimi  tanıtmam gerekiyordu. Benim adım İklime Bulut. Kedi Oğlan'ın 


nişanlısıyım.” 


Kadın elini Manuel'e uzattı, ama Manuel uzatılan 


eli göremeyecek kadar şaşkın durumdaydı o anda. 
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6. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Yapay Zekâ Mahkemeleri beliram Baransel 


2050: bereği Yüzde Doksan Yerli Sonuçlandı 


97 dedi İnternet 


mahkemesindeki yargıç: “Lale Korkmaz'ın kulenin 


“Gereği sonuçlandı,” 
250. katından atlayarak intihar etmesine ilişkin dava kapsamında, her ne kadar otopsi raporu ölümün intihar yoluyla gerçekleştiğini belirtmiş olsada, ölümün yüksek binadan atlanarak gerçekleşme şekli, sistemimize girilen polis, savcı kayıtları ve yapılan keşifle birlikte Lale Korkmaz'ın yaşadığı süreçte toplanılan, e-devlet, sağlık sistemi kayıtları, psikolojik, biyolojik durum; aile, eğitim, iş yerleri ve ilişkileri; internet ve sosyal medya servisleri gibi kaynaklardan toplanan sosyal yaşam enformasyonu (9075) ve çok yönlü yaşam, duygu durum ve karakter analizler sonuçlarıyla birlikte, Lale korkmaz'ın (9498) intihara SÜRÜKLENDİĞİ, ölümün bir intihar olayı OLMADIĞI tespit edilmiştir. 
Bu nedenle 3934 nolu kanun nedeniyle mahkememiz YETKİSİZLİK kararı vermiştir. Bu bakımdan davada şüpheli olarak tutuklu bulunan Hasan Keskin'in, delillerin tamamının toplanmış olmasıyla birlikte, 


yapılan işlemler sonucunda (o (690) üzerine atılı 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suçun vasıf, mahiyeti ve mevcut delil durumu dikkate alınarak Lale Korkmaz'ın ölümüyle ilişkisi olmadığı, bu nedenle tutukluluk halinin derhal KALDIRILMASI için savcılık veri sistemine kayıt düşülmesine karar verilmiştir. Karar için gerekçeli analiz raporu internet 


mahkemeleri sisteminde yayınlanmıştır.” 


L 


“Dosya Hash”:”a12405bb 8e484b328751aae6e3abe5b4”, 


“Yapay Zeka Yargıcı 
ID”:”0640697”, 


“Tarih”:”10 Ocak Pazartesi 
2050” 


h 


Behram Baransel - 2050: Gereği Yüzde Doksan Yedi Sonuçlandı 


Biliyorum, okuyucumuz ilk elden gökten inen bu kararda nedir böyle diye soruyor. Bu cinayetten kendisinin ne kadar sorumlu olduğunu aklına dahi getirmiyor. Yapay zeka internet mahkemesi tarihinde ilk defa böyle bir karar verdi. Eğer bu kararı eski salon mahkemeleri vermiş olsaydı, o büyük betonarme ucube yerler yerinden oynardı. 


Yapay zeka mahkemesi nihai kararı vermeden önce savcılık sisteminin raporunu yani eski adıyla mütalaasını istedi, avukatlık sisteminin görüşü alındı ve adalet sistem üzerinden veritabanına kayıt oldu. 
Savcılığın bir sonuç çıkartması, dava açıp mahkemeye sevk etmesi eskisi gibi polis fezleke ve delilleri ile sınırlı değil. Eskiden neredeyse mahkeme sürecini yürüten, savcıyı yönlendiren polislerdi. Şimdi eskisi kadar kolay olmadığı gibi internet ağlarıyla bir organizmaya dönüşen yapay zekayı içerlediğinden farklılaşmıştır. Onca gereksiz kağıt israfı, bürokratik işlem; onca güvenlikçi, bilişimçi, avukat, hakim, savcı, mübaşir vb. meslekleri ortadan kalktı. Siyasi konular dışındaki tüm mahkeme süreçleri, yapay zeka yargıcı 


ve savcısının kontrolünde. 


Sadece siz okuyucular değil, bende bir yazar olarak en az bu cinayetten sorumlu tutuluyorum ve sizin kadar bende hayretler içindeyim. Biliyorum okuyucum hikayeye çekilmek için konu mankeni olarak kullanıldığını düşünüyorsun ama hayır hayır bu kadar basit bir hikaye konusu değilsin, ciddi ciddi bir 


cinayetle yargılanıyorsunuz. 


Eskiden adalet ihtiyacı büyürken adalet sarayları da büyürdü. Hükümet partileri oy toplamak için açtığı adliyelerle övünürdü. Sonra onların büyüklüğü adaletin değil adaletsizliğin ne kadar büyüdüğünü gösterdi. Şimdi gözetim altında tutulan insanlık çevrimiçi internet mahkemelerine başvurarak çözüm 


arıyorlar. Ortada sadece raporlar, dosyalar ve interaktif 


bilgiler var. Maalesef teknik buluşumuz insanlığın özel yaşamına ve tüm değer ve zenginliklerine el koymak için kullanılıyor. Polis coplarında baskı sensörleri, giysilerinde durum çipleri, kasklarında kameralar var, 


her aşama takip ediliyor. İşte savaş teknolojimiz. 


Yapay zekaya ifade veren yalancılar en iyi yalan dedektörlerinden daha iyi tespit ediliyor, çünkü kişilerin vücut sıcaklığı, nabız ve tansiyon bilgileri her şeyi söylüyor ve hiç bir şey sokak yüz tanıma 


kameralarından kaçamıyor. 


Yapay zeka ve robot teknolojileri harikalar yarattı, biriken dosya, çözülemeyen dava kalmadı, ama toplumsal adalet ve demokrasi ihtiyacı hiç azalmadı. 
İnsanlık tehlikeli bir eşiğe gelip dayandı, adaletsizlikle 


insanca yaşam özlemi büyüdü. 


Okuyucu, yazar yapay zekalı adaleti savunmaya başladı diye düşünüyorsunuz ama bence bu kadar önyargılı olmayın. Eğer aksini düşünüyorsanız da sevinmeyin, bu sizi ön yargılı olmaktan kurtarmadı. 
Çünkü yapay zeka toplumun üretici gücününün genel zekasının geldiği tarihsel gelişme düzeyini ifade ediyor ve o tüm bunların üzerinde bir yerde durmuyor. Biz bu gelişimi yazılım ve metal yığınları ile açıklayamayız. 
Gördük ki 


işsizlik çözülmedi aksine devasallaştı, çalışma süreleri 


Adalet adalenindir, sınıfları ifade eder. 


kısalmadı arttı, adalet sistemi intiharları engelleyemedi, yargıladı. 


Size dünyada en uzun ömürlü yalanı söyleyeyim. 
ülkeleri yönetenler teknolojinin adalet getireceğini söyledi, tıpkı işçilere daha az çalışacağını söyleyen yatırımcılar gibi. Bu yalandan yararlananlar çoktan zenginliklerini büyüttüler, işçiler ilk önce vasıflarını sonra işlerini kaybettiler. Şimdi ürettikleri ürünleri robotlardan başka alacak kimse kalmadı! 
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Behram Baransel - 2050: Gereği Yüzde Doksan Yedi Sonuçlandı 


İnternet mahkemesi gerekçeli raporunda Lale Korkmaz'ın yaşadığı süreçteki tüm yaşam, aktivite bilgilerini, resim ve videolarını görüntü işleme algoritmaları ile analiz etti. Bu karar dünyamızı alt üst etti! Arka planda yazılımsal fonksiyonlar, olasılık, istatistik, matematik, mantık, felsefe, psikoloji, biyolojinin en gelişmiş bilimsel düzeyi kullanılmıştı. 


Yapay zeka sistemi emek gücünün büyük çoğunluğunun yerine geçerek sadece yargıda değil, tüm meslek ve kurumları dönüştürerek birbirine bağladı. Bugün yapay zeka yargıcı kendinden zekalı değil, insanlığın tarihsel kolektif zeka ve emek birikimini kullanıyor, insandan farksız ve ondan daha iyi sonuç çıkartmasını buna borçlu. Bu sayede davadaki başarı oranı neredeyse “098'e ulaştı. Daha önceki 


internet o mahkemelerinin omilyonlarca mahkemelerin yapamadığı bir şeydi bu. Kimse dijital davalara güvenmiyorum diyemedi. İnsanlar birbirine güvenmedikleri kadar yapay zekaya güveniyorlar. 
Yapay zekanın yarattığı korkunç yabancılaşma sonucunda, insanlar kendi yarattıkları yapay güçten 


adeta büyülenmiş haldeler. 


İnternet mahkemesi daha önce bu şekilde gerçekleşen intiharlar olaylarının hepsi ile ortak bir sonuç buldu. Mahkemede kullanılan yazılımsal algoritma bugüne kadar ki davalarda kullanılan algoritmaların neredeyse beş katı. İşlenen veri büyüklüğü ise bugüne kadarki davalardan çok daha 


fazlası. 


Internet mahkemelerinde dosya numarasına benzer bir ID atanıyor. Savcı tezi atıyor, avukat antitezi, yargıç sentezliyor. Her aşamada yargıç anime edilerek internetten kamuya açıklama yapıyor. Eskiden savcılar davaları ve işlerini kamu adına yapıyor gibi görünür, devlet ile kamu arasında bir yerde duruyormuş gibiydi, mehkeme bireyler arasındaki adaleti sağlıyor gibi 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bağımsızdı; ama genelde para torbaları adına işler yürütülürdü. Şimdi daha teknolojik olduğu için öyle 


değil desem okuyucu buna inanmaz sanırım! 


Lale Korkmaz'ın yeteneği tiyatro olmasına 


karşın o işsiz bir kimya öğretmeniydi. Kimya bölümünü ise aile baskısından kurtulmak için puanı tuttuğu için gitmiş, okurken çalışmak zorunda kalmış, eski erkeğimsi gücünü kullanarak kule inşaatında çalışmış, patronu tarafından uyurken yakalanmış, darp edilerek kovulmuş. Üniversiteyi bitirdikten sonra beş yıl boyunca atanmayı beklemiş, bu sürede çevresine 


borçlanmış... 


Yapay zeka mahkemesi tüm intihar olaylarının birbirine bağlılığı tespit etmişti. İntiharların ortak özellikleri aklını kaçırmak değil, işsizlik. 


Kanunlar nedenselliğe değil, işlenen suçun niteliğine baktığından, yapay zeka mahkemesi sanayi devriminden bugüne geçen zamanda kapitalist adalet anlayışını devam ettiriyor. Yetkisel olarak siyasal olaylara bakamadığından kanunlar gereği kendisini yetkisizleştirdi. Daha ileri gidebilmesinin önündeki engel kendi içindeki ideolojik yazılımdı. Bu hızlıca ülkenin gündeminde büyük tartışma ve çatlaklara yol açtı. 


Yapayzeka mahkemesi gerekçeli rapor sonucu: 


Suç: intihar değil cinayet. 


Olay: münferit değil toplumsal. 


Yapay Zeka Yazarı ID: 374370 


Kubilayban Yalçın 
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Gommander64 Günlükleri 
<2 Muhittin Yağmur Polat 


Bilgisayar ve Vitleo Oyunlarında Bilimkurgu 


Captain Bloi 


Merhaba değerli bilim-kurgu severler. Bu sayımızda yine popüler bir bilimkurgu-macera oyununu tanıtıyoruz. 
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aptain Blood (Kaptan Kan) ERE Informatigue tarafından yapılan ve 1988'de Infogrames tarafından yayınlanan bir 


Fransız video oyunudur. Oyun ilk önce Atari ST'de piyasaya sürülmüş ve daha sonra da Commodore 64, Macintosh, Amiga, Apple IIGS, PC, ZX Spectrum, Amstrad CPC ve Thomson TO7 için yapılmıştır. Oyunun ana müziği Jean-Michel Jarre'nin “Ethnicolor” 
eserininin sadeleştirilmiş bir sürümüdür. 1994 
yılında Commander Blood isimli bir devam oyunu da piyasaya sürülmüştür. 

Bob Morlock, uzayda ve yabancı dünyalarda geçen yeni bir bilim-kurgu video oyunu geliştiren bir oyun tasarımcısıdır. Oyunu test ederken anlaşılmaz bir şekilde kendini bir uzay gemisinde bulur. Bir hiper uzay kazası onun otuz kez klonlanması ile sonuçlanır. 
Klonların her biri, Morlock'un yaşamını sürdüren hayati bir sıvının bir kısmını alarak ayrılırlar. Morlock, Cesur Kaptan Blood olarak 
800 yılını harcayarak, yirmi beş klonunu izler 
ve onları parçalara ayırır. Bununla birlikte, galaksinin derinliklerinde bir yerlere gizlenmiş beş tane daha klonu kalmıştır. Kaptan Blood kendi hayatını kaybetmeden önce bu klonları bulmalı ve onları yok etmelidir. 


Captain Blood - Muhittin Yağmur Polat 


Kaptan Blood açık uçlu birinci şahıs bir macera oyunudur. Oyunun çoğunluğu, çeşitli gezegenlere seyahat etmek ve klonların bulunduğu yerlerle ilgili ipuçları toplamak için oradaki uzaylılarla iletişim kurmaktan ibarettir. 
Macera kısmı doğrusal değildir ve keşfedilecek pek çok rasgele oluşturulmuş gezegen vardır. 
Oyuncu Ark adındaki bir biyolojik gemiye komuta eder ve gezegen yüzeylerine problar fırlatıp, bir uzaylı bulmak için onları başarıyla gezdirmek zorundadır. Ark ayrıca gezegenleri tarayabilir ve bazen uzaylıları farklı yerlere ışınlayabilir. Uzaylılarla yapılan konuşmalar UPCOM ara yüzü üzerinden gerçekleştirilir. 
Oyunda farklı kavramları temsil etmek için 150”den fazla simge mevcuttur. Her bir uzaylı kendi dilini konuştuğundan, oyuncu uzaylıyı anlayabilmek ve onunla iletişim kurabilmek için çeşitli simge birleşimlerini girmelidir. 
Başarıyla sonuçlanan konuşmalar sonucunda ipuçları elde edilebilir ve diğer gezegenlerin kilitleri o açabilir.  Kahramanımızın sağlığı zamanla kötüleşir ve bu da oyunun ara yüzünü kontrol etmeyi zorlaştırarak etkiler. Bu etkiler bir klonun parçalanmasıyla geri döndürülebilir. 


Gelecek sayımızda tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. 
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ISYLIN NIAV 
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YVOLDRUNNER 
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Roman - Bölüm 14 
Aysun Erdoğan 


Kapının İncisi 


K aptan Emin, Boğlaca İncikan ve Efendi aliso'nun yanından ayrıldıktan sonra, uzun 


koridor boyunca ağır adımlarla yürüyordu. Bütün 


çocukları bu cehennemden kurtaramayacağının farkındaydı ama en azından oğlunu kurtarmaya çalışmalıydı. Onun ve arkadaşının sorgudan sonra kendi kamaralarına hapsedildiğini biliyordu. Üstün hoca, diğerlerinin yanına götürülmüş, fakat Oktay ve Ahmet'in çocukların yanına götürülmelerini doğru bulmamışlardı. Onların yapmış oldukları eylem yüzünden, diğer çocukların da onlardan etkilenerek 


birlikte hareket etmelerinden korkmuşlardı. 


“Her ikisini de mutlaka kurtarmam lazım.” diye düşünerek bir plan yapmaya çalışıyordu. Öncelikle çocukları kamaradan, kimsenin dikkatini çekmeden çıkarması gerekiyordu. 


Miranka Emin Doğaner bunları düşünerek, Oktay 


ve Ahmet'in kaldığı kamaranın önüne gelmişti. Kapıda 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sadece bir tane nöbetçi bırakılmıştı. Nöbetçi Kaptan Emini görünce asker selamı çakıp hazır ol da durmuş 


ve komutanına selam vermişti. 


Miranka Emin gayet sakin bir şekilde askerin yanına geldi ve onun selamını aldı. Diğer eli ile de beline saklamış olduğu keskin uçlu küçük hançerini, nöbetçi askerin boğazına ani bir hareketle sapladı. 
Aldığı ölümcül darbeden dolayı şaşıran askerin, acıdan ve hayal kırıklığından dolayı gözleri yerinden fırlayacak gibi açılmıştı. 


Miranka Emin, adamın bağırmasını önlemek için, diğer eliyle de onun ağzını kapattı. Askerin son nefesini vermesi fazla uzun sürmemişti. Az önce öldürdüğü askerine üzüntüyle baktı. Onu tanıyordu. Uzun yıllar boyunca kendi emrinde hizmet veren uzman bir askerdi. Bütün bu hatıralarının artık bir önemi yoktu. Şimdi oğlunu ve arkadaşını bu cehennemden 


kurtarmaya odaklanmalıydı. Kamaranın kapısını açıp, 


az önce öldürdüğü askerle birlikte içeriye girdi. Odada kendisini şaşkın gözlerle izleyen oğluna ve Ahmet'e baktı. Onlarla hiç konuşmadan ölmüş olan askeri 


odanın ortasına bırakıverdi. 


Bakışları Oktay'a kaydı. Yılların vermiş olduğu özlemle, küçük oğlunun büyümüş halini seyrediyordu. 
Yavaşça oğluna doğru ilerledi. 


Gülümseyerek: “Ne kadar da büyümüşsün böyle.” 
dedi. 


Elini oğluna doğru uzatınca, elinin kanlı olduğunu fark etti. Oktay ve Ahmet korkuyla kaptanın kanlı ellerine bakmaktaydılar. Bir adım geri çekilmişlerdi. 
Eğitimli bir askeri rahatlıkla öldürebilen bir insan kendilerine neler yapmazdı ki. Oktay korku dolu gözler ile babasına doğru baktı. “Lütfen bizi öldürmeyin!” 
diye titreyen sesi ile zor da olsa konuşmayı başarmıştı. 
baktı. 
sakinleştirmek için tüm gayretiyle sesini yumuşatarak 


Kaptan Doğaner, hayretle oğluna Onu 


oğluna cevap verdi. 


“Korkma, buraya sana ve arkadaşına Zarar vermek için gelmedim. Sizi buradan kurtarabilmek 


için yanınızdayım.” 


Ahmet, Kaptan Emin'e bir türlü güvenemiyordu. 
“Bizi tuzağa düşürmeyeceğini nereden bilelim.” diye şüpheyle sordu. 


korkularını anlayabiliyordu. Sakin bir şekilde konuşmaya devam etti. “Benden korkmakta haklısınız. Ama artık uyandım. 
Uzun uykumdan uyandım ve şimdi de hatalarımı telafi 


Kaptan Emin, çocukların 


etmeye çalışıyorum. Lütfen sizi kurtarmama izin verin. 


En azından bunu yapayım.” 


Oktay ve Ahmet'in bakışları bu sefer odanın 


ortasında boylu boyunca yatan cansız düşman askerine 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


doğru kaydı. Kaptan Emin, kanlı elini orada bulduğu bir bez parçasıyla silmeye başladı. Bu işi bitince de çocukları omuzlarından tutup kendisine doğru çevirdi. 
Ölü asker artık çocukların arkalarında kalmaktaydı. 


Kaptan Emin konuşmak istiyordu ama kelimeler bir türlü aklına gelmiyordu. Söyleyecek de çok şeyi vardı, Ama hepsi şimdi boğazına düğümlenmiş ve 


onun istediği gibi konuşmasına engel oluyordu. 


Oktay, babasında ki değişimi fark etmişti. Onu ilk gördüğü günkü gibi kendisine soğuk bir ifadeyle bakmıyordu artık. Şimdi onun gözlerinde gördüğü özlem ve şefkat idi. Bir babanın yıllardır hasret kaldığı çocuğuna duyduğu özlemdi. 


Kaptan Emin daha fazla beklemedi ve oğlunu bağrına bastı. Onun bu anı hareketiyle Oktay önce şaşırdı fakat bu şaşkınlığı fazla uzun sürmedi ve o da babasına sıkıca sarıldı. Şimdi baba oğul yılların vermiş olduğu özlem ile birbirlerine sıkıca sarıldılar ve yılların vermiş olduğu hasreti bir çırpıda üzerilerinden atmak istediler. Ahmet de , yaşadığı olayların şaşkınlığıyla onlara bakıyordu. 


Kaptan Emin, Oktay'ın yüzüne baktı. Çocuk yaşadığı olayların etkisiyle sinir krizi geçirmek üzereydi. özlem... Bu 


Korku, heyecan, sevinç, 


duyguların hepsi birbirine girmiş durumdaydı. 
Kaptan Emin, Oktay'ı bir an önce kendine getirmesi gerekiyordu. Telaşla çocuğu omuzlarından tutarak sarstı. “Oktay, sakinleşmen gerekiyor. Beni anladın 


mı?” diye Oktay'a yüksek ses ile konuştu. 


Oktay, babasını anladığını belirtmek için sadece 


başını sallamıştı. 
“Güzel. Şimdi sen ve arkadaşın beni iyi dinleyin.” 


Her iki çocuğu da karşısına almış onlara yapmış 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olduğu küçük planından bahsetmeye başlamıştı. 
Onlara planını anlatırken de arada kalmış bazı küçük boşlukları dolduruyordu. Onların hangara kadar ulaşmasını sağlayacaktı. Oraya varınca da küçük kurtarma mekiğine onları bindirecek ve mekiğin uzaya fırlatılmasını sağlayacaktı. Mekik küçük olduğu için fark edilmeleri zor olacaktı. Bu bölgeden uzaklaşınca ise kendilerine ait olan kodun şifrelerini girip Konak- 


Ve sinyal göndereceklerdi. 


Kusursuz bir plan değildi, ama ellerinde ki en iyi plan şimdilik buydu. 


Odadan çıkmak üzereyken, kapının önünde bazı sesler duymuşlardı. Kaptan Emin, çocuklara kapıdan uzak bir noktayı işaret ederek oraya gitmelerini anlatmaya çalıştı. Çocuklar kendilerinden istenileni anlayıp, kaptan Emin'in gösterdiği yere doğru gittiler. 
Onların, bulundukları yerde saklandıklarını gördükten sonra Kaptan Emin belinde sakladığı küçük hançerini çıkarmıştı. Silahını kullanmak istemiyordu. Ortaya çıkacak sesin, herkes tarafından duyulması tehlikesi 


vardı. Bunu göze alamazdı. 


Kapının yanında gardını almış ve avına her an atılmaya hazır kaplan gibi tetikte bekliyordu. Kapının açma kolu kırmızıdan yeşil rengine dönmüştü. Çok geçmeden de kapıdan içeriye bir asker girdi. Kaptan Emin tam elindeki kamayı, içeriye ilk giren askere saplayacakken Albay Hakan Çelik, arkadaşının havada duran kolunu tutmayı başarmıştı. Bir an herkes durdu. 
Göz göze gelen Hakan ve Emin birbirlerine inanamayan gözlerle bakmaktaydı. En son Hakan'ı burada görmeyi düşünen Kaptan Emin çok şaşırmıştı. Fakat şaşkınlığı fazla uzun sürmedi. Çünkü şaşkınlığın yerini büyük bir 


sevinç almıştı. 


Sonra da onunla birlikte gelen üç federasyon askerini fark etti. Buradan kurtulmak için şimdi daha 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çok şansları vardı. Üstelik artık diğer çocukları da kurtarabilirlerdi. 


İki arkadaş Hasretle birbirleriyle kucaklaştılar. 
Artık yanlarında olan kimselere rol yapmadan gerçek duygularıyla hareket edebiliyorlardı. Kaptan Emin şaşkınlıkla eski arkadaşının yüzüne baktı. 
Gülümseyerek; 


“Sen burada ne arıyorsun? Hem bu federasyon askerlerini de nereden buldun?” diye sordu. 


Hakan arkadaşının sakinleşmesi için biraz 


beklemişti. 


“Dur, dur hepsini anlatacağım. Önce bir içeriye girelim. Bizi kimsenin fark etmesini istemeyiz değil 


mi?” 


Hakan ve üç federasyon askeri de kamaraya girince kapıyı kapatmışlardı. Çavuş Cosby, yerde ölü halde duran, iri yarı düşman askerini görmüş ve Kaptan Emin?e bakmıştı. 


“Burada da küçük bir sorun yaşamışsınız sanırım.” 
Kaptan Emin, yerde yatan askere bakarak: 


“Kapıda nöbet tutan askerdi. Hâlâ onun komutanı olduğumu sandığı için halletmem kolay oldu. Yoksa bu yaşlı bedenimle onu öldürmem hiç de kolay 


olmayacaktı. “ 
Merak ve şüpheyle yeni gelen askerlere baktı. 


“Nasıl oldu da gemiye girebildiniz? Üstelik her yerde de kameralar var. Biz sizi görmesek bile Boğlaca İncikan muhakkak fark ederdi. “ 


Çavuş Cosby ve diğer askerler, memnun bir ifadeyle gülümsediler. Sözü yine çavuş Cosby almıştı. 


“Kapının incisi ilerlemiş bir uzaylı teknolojisi ile yapılmış olabilir, ama güvenlik sisteminin içinde bulunduğu kameralar tamamen dünya yapısı. Bizim teknolojimize sahipler. Bu yüzden onlara dışarıdan istediğimiz gibi etki edebiliyoruz.” 


Eliyle Oktay'ı ve Ahmet'i işaret etti. 


“Bu 


ama şu anda Konak-Il de canlı izleniyorsunuz. 


arkadaşlar nasıl yaptılar bilmiyorum 
Tüm kameralardan görüntü ve ses alabiliyoruz. 
Zaten sizin burada olduğunuzu da bu şekilde 


öğrendik. oİncinin hemen yanında Kurtarma-! 
bulunuyor. Sizin tarafınızdan fark edilmemek içinde yaptığı manevralarını inci ile senkronize olarak 


gerçekleştiriyor. “ 


Kaptan Emin, duydukları karşısında şaşkınlığını 


gizleyemedi. “Kurtarma - 1 mi dediniz? Yani siz gitmediniz mi? Ben sizin çoktan gittiğinizi 


düşünmüştüm. “ 


Hakan, elini dostane bir şekilde arkadaşının sırtına koydu. 


“Nasıl kandın bilmiyorum ama sana küçük bir yalan söyledim ve sen de bu yalanıma inandın.Sarı benek hastalığı yıllar önce yok edildi eski dostum. 
Artık kimse bu hastalıktan dolayı ölmüyor. “ 


Kaptan Emin şaşırmıştı. Eliyle başını sıvazladı. 


“Vay be. Demek beni kandırdınız. Efendi Kalisonun etkisi altındayken kendimi yenilmez ve aldatılamaz biri olarak görürdüm. Ne büyük kibrim 


varmış meğer.” 


“İyi ki de varmış. Yoksa o halinle seni aldattığımızı 


anlasaydın bizim canımıza okurdun. “ 


Albay Hakan'ın bu sözleri herkesi gülümsetmişti. 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 


Kaptan Emin, Çavuş Cosby'?e; 


Belki çocukları sizin geldiğiniz yoldan kaçırabiliriz.” diye 


“Gemiye nasıl girmeyi başardınız? 


bir soru sordu. 


“Bu çok zor olur efendim. Buraya çöp yakma ünitesinin çıkış borusundan girdik. Az daha biz de çöplerle birlikte yanıp uzaya atılacaktık. Hem o kadar çok uzay kıyafetimiz de yok.” 


Kaptan Emin düşüncelere dalmıştı. Planını tekrardan gözden geçirmeye başlamıştı. Çocuklara baktı. İki tanesi yanındaydı. “Diğer çocuklara da 


ulaşmam gerek.” diye düşündü. Hakan'a baktı. 
“Senin herhangi bir planın var mı?” diye sordu. 
Hakan hayır anlamında başını salladı. 


“Senin planın vardır diye düşünmüştüm. Biz 


geldiğimizde sanki varmış gibi hareket ediyordun.” 


“Evet, kötü bir tane vardı.” Çocukları göstererek: “Ama sadece bu ikisini kurtarabilecek kadardı. 
Şimdi siz de geldiğinize göre planımızı biraz daha 


geliştirebiliriz. “ 


Hakan ilgiyle arkadaşını dinliyordu. “Aklında ne var?” diye sordu. 


Kaptan Emin artık gülüyordu. Kendinden emin bir şekilde konuşuyordu. “Diğer çocukları ve mürettebatı kurtaracağız.” 


Hakan “Bunu nasıl 


yapacağız?” 


iyice (o meraklanmıştı. 


Kaptan Emin gülümsemeye devam ediyordu. 
Hakan, arkadaşının bu halini hatırlıyordu. İmkansız kabul edilen bir şeyi yapmaya kafasına koyduğu zaman 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hep bu şekilde gülerdi. 


Yaptığı planı kafasında iyice şekillenen Kaptan Emin, yanındakilere yapmaları gerek şeyleri anlatmaya 


başlamıştı. 


“Şimdi beni iyi dinleyin. Bu gemiden kurtula bilmemizin tek yolu Boğlaca incikan'ın bilincini kapatarak devre dışı bırakmaktır. Aksı taktirde hiç bir yere gidemeyiz.” 


Hakan, arkadaşının teklifine şaşırmıştı. 


bırakmak mı? Bunu 


yaptığımız anda gemide ki tüm sistemler de devre dışı 


“İncikan'ı devre dışı kalır. Buna hayat destek ünitesi de dahil. Kadın tüm gemiyle bağlantılı. Onu yok etmek intihar gibi bir şey 


olur.” 


“Tamamen yok etmekten bahsetmiyorum. Zaten onu yok etmen için kapının incisini de yok etmen lazım. Ben İncikan'ın bilincinin uyutulmasın dan bahsediyorum. Eğer bunu başarabilirsek gemiden 


kaçabilmemiz için bize gerekli zamanı sağlayabiliriz. “ Er Kuzu söze karışmıştı. 


“Askerler, onlar ne olacaklar efendim. Gemideki 


asker miktarı bizim için çok fazla. “ 


Askerin telaşını anlayan Kaptan Emin, onun ve diğerlerinin yüreklerine su serpmek için az önce öğrendiği çok değerli bilgiyi onlarla paylaştı. 
“Askerlerin çoğu Efendi Kaliso”nun gemisine, reaktörü çıkarmak ve Kapının İncisi'ne taşınmasında yardım etmek için gitti. Bu Boğlaca'nın emriydi. Hanım efendi daha fazla burada kalamazmış. Sırf kendi çıkarları için onca askerini geride bırakabilecek kadar iğrenç bir yaratık o.” 


Bunları söylerken, iğrenç bir şey görmüş gibi 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yüzünü buruştur muştu. Sözüne kaldığı yerden devam etti. 


“Hakan, Boğlaca'nın bilincinin uyutulması işi senin. Ana kumanda odasındaki, ana bilgisayarın bulunduğu kumanda panelinden siyah küreyi yerinden çıkartarak bu işi başarabilirsin. Gemide görev yapan fazlaasker yok. Bu da bizim, çocukların ve mürettebatın tutulduğu büyük salona gidebilmemiz için gerekli olan fırsatı verecektir. Onları orada beş asker beklemekte. 
Üçü çocukların başında, ikisi de mürettebatın başında bekliyorlar. İçeriye ilk ben gireceğim. Bu şekilde onların yanına rahatlıkla yaklaşabilirim. Gerisi de artık 


sizin maharetinize kalıyor. “ 


Federasyon askerleri, planı beğendiklerini belli 


edercesine başlarını olumlu olarak sallamışlardı. 


Çavuş Cosby, fikrini söylemek için izin istedi. 
“İzin verirseniz ben plana bir şey daha eklemek 


istiyorum efendim.” 


Kaptan Emin, Çavuş Cosby'i onaylayarak 


konuşmasını istedi. “Tabii ki, her türlü fikre açığız.” 


Onaylandığına memnun olan çavuş konuşmaya devam etti. “Yerde yatan bu askerin üniformasını bizim er Kuzu giysin efendim. Zaten vücut ölçüleri de tutuyor. 
Bu şekilde onların yanına daha rahat yaklaşabiliriz.” 


Kaptan Emin bu fikri beğenmişti. 


“İyi fikir, beğendim. Bu arada kameraları halletmek de sizi buraya kadar sokmayı başaran 


komutanlarınıza kalıyor.” 


Çavuş Cosby, kendisine verilen emri anlamıştı. 
Hemen Teğmen ilya Raman ile irtibata geçti. Onlara Kaptan Emin'in planından bahsetmişti. Teğmen, 


olumlu cevap verince de harekete geçtiler. Er kuzu 


soyunmaya başlamıştı. Albay Hakan da kamaradan çıkmış, ana kumanda odasına doğru ilerliyordu. 


Kurtarma-I?in komutanı Teğmen İlya Raman, kendisinden istendiği gibi kameralardan Albay Hakan'ı ve Kaptan Emin ile birlikte ilerleyen küçük gurubu takip ediyordu. Onların önünden geçeceği kameralarda küçük ayarlamalarla oynuyor ve görüntüyü sahte olanlarla değiştiriyordu. Bu şekilde ilerleyen Hakan, kumanda odasının kapısına kadar gelmişti. Buraya kadar her şey sorunsuz gerçekleşmişti. Gemide az olan asker sayısı nedeniyle hiç kimseyle karşılaşmamıştı. 
Efendi Kaliso da tüm dikkatini, kendi gemisinden getireceği ana reaktöre harcıyordu. 


Hakan, kapıdan içeriye gerekli olan şifreyi kullanarak girdi. Hiç vakit kaybetmeden de kumanda paneline doğru ilerledi. Kumanda panelinin hemen dibinde olan küçük düğmeye dokundu. O düğmeye dokunur dokunmaz, Kumanda panelinin üzerinden iki tarafa doğru açılan kanatlar hareketlendi. Hakan şimdi küçük siyah küreyi görebiliyordu. Onu yerinden çıkarmak için elini uzatmıştı ki, arkasında duyduğu çok hoş olan kadın sesi ile irkildi. 


“Onu yerinden çıkarmakta gerçekten kararlı 


mısın Hakan'ım?” 


Kapının İncisi - Aysun Erdoğan 
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YENİ ROBOT YASALARI 


Üç Robot yasası ve sonradan eklenen sıfırını yasa. 


0 — Robotlar, tüm insanlığa zarar veremez ya da eylemsiz kalarak insanlığın bütününe zarar gelmesine göz 


yumamaz. 

I — Robotlar, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. 

2 — Robotlar, Birinci Kanun'la çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. 
3 — Birinci ya da İkinci Kanun'la çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. 


Dersin konusu Üç Robot Yasası?ydı. Öğretmen, her maddeyi örneklerle açıklamıştı. Ders sonunda sorusu olan var 


mı diye sordu sınıftakilere. Arka sıralardan bir öğrenci el kaldırdı ve söz istedi. 


- Öğrenci “Bu yasalar robotların insanlara zarar vermemesi, insanlar tarafından verilen emirlere uyması ve kendi 


varlıklarını koruması üzerine” dedi. 

- “Evet, yasalar bu şekilde hazırlanmış ve kabul edilmiş” dedi öğretmen. 

- “Ben bu yasaların eksik olduğunu düşünüyorum” dedi öğrenci. “ve yeni maddeler eklenmeli.” 

Öğretmen, diğer öğrencilerden sesiz olmalarını isteyerek, “seni dinliyorum” dedi. Meraklanmıştı öğretmen. 
Öğrenci, bir süredir aklını kurcalayan bu eksiklikleri sıralamaya başladı. 


I — Eğer bir insan, emrindeki bir robota, başka bir robotun zarar görmesine yol açacak bir emir verirse diğer robot 


kendi varlığını nasıl koruyacak? 


2 — Birrobot insanlara zarar veremez deniyor. Eğer bir insan, emrindeki bir robota başka canlıların zarar görmesine 


yol açacak bir emir verirse sonuçları ne olur? 
3 — Bir insan bir robota zarar verecek bir eylemde bulunursa robot nasıl davranmalıdır? 


Öğretmen, öğrencinin söylediklerini not aldıktan sonra “haklısın” dedi. “Mutlaka birilerinin aklına gelmiştir bu 


konular. Bu arada eklenmesini düşündüğün yeni maddeler neler?” 
Öğrenci daha önceden hazırladığı yeni maddeleri okumaya başladı. 


I — Bir robot, bir insan emriyle bile olsa başka bir robota zarar veremez. Sevmediğiniz bir kişinin robotuna zarar 


vermek isteseniz bile kendi robotunuz bu emri yerine getirmeyecektir. 


2 — Bir robot, bir insan emriyle bile olsa başka bir canlılara zarar veremez. Robotunuz ile sokaktaki bir köpeğe zarar 
veremezsiniz veya robotunuzu bir tavuk çiftliğine gönderip oradaki bütün tavukları öldür diyemezsiniz veya yol 


kenarlarındaki ağaçlara zarar vermesini isteyemezsiniz. Robotunuz bunları kesinlikle yapmayacaktır. 


3 — Bir robot, bir insanın saldırması durumunda kendi varlığını korumak zorundadır. Asla sahip olamayacağınız çok 


pahalı bir robota zarar vermeyi denemeyin. 
İsmail Şahin 


29-Eylül-2018 
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Roman - Bölüm 14 


Arda Tini 
Yılılız Avcısı 


inanın kapısından temkinli bir şekilde çıktıktan Bum çevreyi de kolaçan ederek ağır adımlarla otobüs durağına yürüdüm. Polis araçları tek tük de olsa varlıklarını hissettiriyorlardı hastane sahasında. 
Neyseki bizi getiren otobüs de, çevik kuvvet ekibi de ortalıkta gözükmüyordu. Durağa vardığımda benim gibi maskeli bir çok insan olduğunu farkettim. Onlar da hastaneden evlerine dönmek üzere oradaydılar 


belli ki. İçlerinde tek hasta olmayan bendim belki de. 
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O halde toplu taşıma aracı bekliyor olmaları üzmüştü beni. Hastayken bile bir taksi tutabilmek lükstü çoğumuz için. Onlarla birlikte volta atmaya koyuldum otobüsü beklerken. Dakikalar öylece akarken ellerim kendiliğinden çantamın fermuarına gitmişti alışık oldukları üzere. Günün ağırlığını dağıtmak için müziğe ihtiyacım olduğunu benden önce anlamışlardı sanki. 
Çantamdan diskçalarımı ve kulaklıklarımı çıkartıp 


müziği başlattığımda bir nevi maskeli balodaymışım 


gibi komik bir hisse kapılmıştım. Hatta “bir müzik videosu sahnesi bile olabilir bu” diye düşündüm o an içinde bulunduğum ortam itibariyle. Belki de bu garip güne dair bir şarkı bestemeliydim. Bunları düşünürken akşam grupla yapmayı planladığımız provayı hatırladım. Biraz dinlenmezsem verimsiz olabilirdim bu halimle. O yüzden bir an önce eve varmayı istiyordum. Neyse ki sıkıcı bir yirmi dakikanın nihayetinde beklediğimiz otobüs de sonunda kendini gösterdi. Kazasız belasız, ve de sürprizsiz bir yolculuğun sonunda evimin bulunduğu sokağa 


ulaşmıştım. 


koko 


Prova yapacağımız stüdyo eve çok uzak değildi. Ege'den gelen kısa mesaja göre akşam saat sekiz için yer ayrılmıştı bize. Birşeyler yedikten sonra dinlenebilir, hatta biraz şekerleme bile yapabilirdim rahatça. Önceki akşamdan kalanlarla bir akşam kahvaltısı hazırlamaya koyuldum kendime. Yemek hazır olunca eşlik etmesi için de bilgisayarımdan Bach eserleri derlemesini açtım kısık sesle. Yemeyi tamamlarken rehavet vücudumun farklı bölümlerine cemreler gibi düşmeye başlamıştı adeta. Salona geçip kanepeye uzandım. Ben uykuya dalarken Bach'ın ünlü “Wachet Auf”, yani “Uyan'ı çalıyordu ironik bir şekilde. Eserin ismi öyle olsa da melodisi ve temposu tersine bir etki yaratıyor, sanki sevdiğiniz biri başınızı okşuyormuşçasına sizi tatlı bir uykuya davet ediyordu. 
Tam kendimi o notalara bırakmıştım ki telefonun araya giren Zil sesiyle irkildim. Arayanın numarası görünmüyordu. Gün içinde yaşadıklarımın da etkisiyle gergince bir tereddütle elimi cihaza uzattım. Açıp açmamak konusunda kararsızdım. Ancak kaçırırsam 


daha çok gerilecektim. 


“Neyse, korkunun ecele faydası yok nasılsa” diye kendi kendime söylenerek telefonu açtım. 


“Alo?” 

“Alo” 

“Buyrun?” 

“Cem?” 

“Evet, benim buyrun?” 
“Stüdyoya geliyorsun dimi?” 
“Ege?” 

“Efendim?” 

“Abi niye numaranı gizliyorsun?” 
“Heyecan olsun diye, haha” 


“Durduk yerde gerdin beni ya... Hem zaten 


mesaj atmadın mı prova saati için?” 
“Evet. N'olur n'olmaz arayayım dedim yine.” 


“İyi halt ettin, biraz kestirip enerji toplayayım demiştim ben de...” 


“Tamam, pardon... Ben gelemeyebilirim bu 


arada.” 


“Oğlum ne diyorsun sen? Gelip gelmeyeceğimi 


netleştirmek için aramadın mı beni?” 


“Evet. Ama kendi durumumu da haber vereyim dedim. Siz Alper'le yaparsınız provayı olmazsa.” 


“Tamam o zaman da sen niye gelemiyorsun ki?” 


“Ben karakoldayım...” 
“Ne?! Sebep?” 


“Önemli birşey değil. Askerlik yoklamam için 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öğrenci belgem ellerine geçmemiş sanırım. Sabaha askerlik şubesinde çözülecek olay en kötü ihtimalle.” 


“Haydaa, işe bak. Geçmiş olsun yahu, umarım sorun çıkmadan çözülür konu.” 


“Artık onlar düşünsün, haha”, dedi ve telefonu kapattı. “Tanrım, gerçekten bir iki tahta eksik bu adamın kafasında...” diye mırıldanarak kapattım telefonu. 


Uykum kaçmıştı. Gitarımı çantasına koymadan önce biraz egzersiz yapayım bari diye düşündüm. 
Hatta günün o “negatif enerji'sini müziğe dönüştürmek için biraz doğaçlama yapmak bana da iyi gelecekti. 
Koltuğa yaslı duran emektar gitarımı alıp amfinin güç düğmesine bastım. Önce parmaklarımı ısıtmak için gamları sıraladım üst üste ve onları doğaçlama sololara dönüştürdüm. Sonra da bas notalarda ritmik melodiler üzerine çeşitlemeler yaptım bugün yaşadığım sahneleri de gözümün önüne getirerek. Çaldığım ritme eşlik eden başka bir ses duydum sonra. Sanki biri davulun krosuna vuruyordu. Gitarın sesini kısıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Alt kat komşumuz tavana vuruyordu sanırım. 
Anlaşılan gün kolay kolay bitmeyecekti benim için. 
Elektrogitarımı isteksizce çantasına kaldırdım. Zaten prova saati de yaklaşıyordu. Yavaş yavaş hazırlansam iyi olur diye düşündüm. 
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Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 


ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin 


çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için 


hazırlanmıştır. Listesürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor(©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Yükseliş 2417 Proje 2417 
2019 2018 


(SİNEM ATAKLI SİNEM ATAKLI 


Sinem Ataklı 


İÂ 


YÜKSELİŞ 


Kurbağa das 
Bir İstanbul Distoyya İT 
SELİM ERDOĞAN 


N 
AL A 
BİR İSTANSUL DİSTOFYASI 


Selim Erdoğan 


Yörünge 4189 
2019 


Türkhan Bozkurt 


TÜRÜNGE 


TURKHAN BOZKURT 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike 


2019 


EY DE'NRİ 


KÜTÜPHANESİ 
ĞIZ TEHLİKE 


Kaan Kasım Tüylü 


KAAN KASIM 
TÜYLÜ 


2019 


SATÜRN'DE 
DOĞAN KADIN 


Abdullah Doğan 


Şiir 
ABDULLAH DOĞAN 


Sınır 2700 


Özgecan Doğan 


özgecan DOĞAN” 
» £ > ; 
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beyin Kırıcı 
2019 


Sinan İnek 


SİNAN İPEK İbi 


Değişenler 
2019 


DEĞİŞENLER 


Yüce Ağanoğlu 


« YÜCE AĞANOĞLU 
YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi - 2019 


Kolektif 


Öykü 


Seçkisi 
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Türk Bilimkurgu Edebiyatı 
ve Arketinler - 2019 


TÜRK BİLİMKURGU 
EDEBİYATI 
VE ARKETİPLER 


. 
Veli Uğur yay 


Genyin Han 1: Ben Tanrının 


Size Yolladığı Gezayım - 
2019 
Rıdvan Ganioğlu 
Sentromer: Ötekiler 
2019 
Sezal Özden 


ZNTREMZR 
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Başka Dünyalara Ganlı 
Mahlukat var mıdır?- 2019 


Osman Nuri Eral 
Militan 
2019 
Melek Taşkın 
MİLİTAN yüzyıl 3: Bayan Nima yüzyıl 2: Yeşil Adam yüzyıl: Bay Binet 
2019 2018 2017 
Ayse Acar 


Ayşe Adar 
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Çağrılan 


2019 
Sarlık Yemni 
Yüce Zerey 
LZ 
Yüksek DOz Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 
2019 2017 
Kolektif 


* 


YÜKSEK D0Z 
GELELEK 


AA ) 
— i 


cs 


s2  Wwwryerlibilimkuryuyukseliyor.com / Kasım 2019 / sayı 31 


Orkun Uçar 


İstanbul 2099 
2019 
Kolektif 
Güneş İnsanları 
2019 
—— GÜNES İNSANLARI 
İsmail Serinken rms 
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Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


ika KLON 
Mikail Kahraman Avcı 2059 


Hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 


Son Tiryaki 
2018 


Müfit Özdeş e R Son Tiryaki 
Müfit Özleş metis bilimkurgu 
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Kovaya 1 Kızıl Gezegen 
2018 


Selma Mine 


Aşk Algoritması 
2018 


Çok Çağı 
2018 


Arzu Eylem 
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2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 

Düşler Kahuslar ve Gelecek 

Masalları 2016 

Doğu Yücel 

DOĞU YÜCEL 

Kayın Rota 
2018 

Özgen Biçgin 
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Alfa ve Omega 
2018 


m | ALFA OMEGA 
Arda Öngören | ç 


ARDA ONGÖREN 


Havkiny in Düşleri 


2016 
Özge Arıkal Gönül Bö DİSTOPİK ÖYKÜLER 


Hayking İn nüşler! 


Wne$ Özge Arıkal Gönül barlar Yeni Dünya 
2016 


Mehmet Sağbaş 
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Kırmızı Top 


2016 
Mehmet Barış KURA 
Mbayrak (© TP 


Gonca Mine 
Gelik ys 
< 


Külleri 
2018 


Semih Erelvanlı Külleri : 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2018 


Ayşe Acar © ç 
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Siyahı Hatıralar Denizi 


Mehmet Açar pey. 


Sinek İkilisi 
2016 


Coşkun Henyonar TWO 


COŞKÜNSHEBYONAR 


A 


2018 


Semih Bulgur 
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Sinem Ataklı 


Gizem Çetin 


Tolya Eliyül 


Proje 2417 
2018 


SİNEM ATAKLI 


Papatya Tarlasında 
Rönesans 1 - 2016 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS 


"ae Mi 


Kılıcın Öyküsü 1 
2016 
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Papatya Tarlasında 
Rönesans 2 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS” 


Mars'a Yolculuk 
2018 


AHMET AVGI 


Ahmet Avcı 


ÇİŞ Mars'ta Sel 
2016 2016 


izel 
Züheyir Tokyöz 


Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 


POYRAZ GELE ÖYKÜLERİ 1 
POYRAZ'IN 
Akın Başal © Ay seyaHari 


AKIN BAŞAL il #S; 
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Hastalık 
2016 


: hastalık 
Onur Gürleyen söküm 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


BİLİMKURGU 


ie 


1“ 2018 


Karşılaşma; Bir Uzaylı 
Hikâyesi 2018 


Mehmet Fatilı k A i ş eee 
Atalay 


Mehmet Fatih ATALAY 
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Yeryüzü Müzesi 


2016 
YERYÜZÜ MÜZESİ 
Kolekti gl 
Distonyanın 60 Tonu 
2016 
 CAĞATAY GENKAY 
Çağatay Şenkay Şi 


İnsan Değiller 
2018 


ÖMER GÜNGÖR 


Ömer Güngör İNSAN 
DEĞİLLER. 
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Çizim Defterimden 
” Sezal Özden 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mıdır? 


cev aplanmak 


Elbette her sorü için değildir. özellikle bazıları, 
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YERLİ BİLİM<URGU 
YÜKSELİYOR 


UN ye | Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey İ moerk 


—İ ARALIK 2D SRS 32 


Bilimku TL | f 
Çizgi Roman * MORPHEUS 


GÖK KIZ ag | 
Kozmik Göçebe Kitap Incelemesi 
Bölüm 6 ya | 

KENAN BOĞGURCU Mem, MURAT BENGİSÜ 


ISMAIL ŞAHIN 
Bilgisayar ii ve Video 

Oyunlarında 
Bilimkurgu: 
MACROSS PLUS 
M. YAĞMUR POLAT 


/ gk Çe 
KU İN a 
« N 


ii 


Yeni Bir Başlangıç 


MUSTAFA ÖZÇINAR 
1. YBKY Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ Roman Kütüphanemden Seçtiklerim Son Insan - Bölüm 2l ESRA UYSAL 
Başlangıç GURHAN ÖZTÜRK a 
BURAK ERDOĞDU a Kısa Öykü 
2. YBKY Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ Kapının İncisi - Bölüm-i5 Gökteki Ayna AYSUN ERDOĞAN MURAT K. BEŞİROĞLU Darvin'in Senfonisi a 
ABDÜLKADİR DOĞANAY Yıldız Avcısı - Bölüm-15 Kanzutka 


3. YBKY Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ Arda Tipi FARUK KORKMAZ 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör/Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Yayın Danışmanı SEYHAN YILDIZ YILDIRIM Wehı Tasarım - Dijital Tasarım - Öykü İllüstrasyonları - Dergi Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 


Yazarlar 
ESRA UYSAL 
KUBİLAYHAN YALÇIN 
ÖZLEM BUKET DURU 
KENAN BÜĞÜRCÜ 
MURAT K. BEŞİROĞLU 
BURAK FEDAKAR 
İSMAİL ŞAHİN 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
SEZAİ ÖZDEN 


Katkıda Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ - ETHEM DERMAN - GÜRHAN ÖZTÜRK AYSUN ERDOĞAN - KENAN BÖĞÜRCÜ - MORPHEUS - MUSTAFA ÖZÇINAR - ABDÜLKADİR DOĞANAY - BURAK ERDOĞDU FARUK KORKMAZ - NURAY BULAT - SEYHAN YILDIZ YILDIRIM - EKİN ERTARAKÇI KİTAPLA MUHABBET FACEBOOK GRUBU - VOLDRUNNER - PARADİGMA POLİSİYE - LAGARİ BİLİMKURGU FANZİN - GÖK KIZ: KOZMİK GÖÇEBE Kapak İllüstrasyonu SEZAİ ÖZDEN 


www. yerlibilimkurguyukseliyor.cam - wuww.yerlibilimkurgu.com yerlibilimkurguyükseliyor o ymail.com 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Havlularınızı Hazırlayın 
DOUGLAS ADAMS 


Çizgi Roman - Bölüm 6 
Gök Kiz: Kozmik Göçebe 


Terli Bilimiküurdü Yükseliyor Dergisi 


2019 Yıl: 5 Kasım / Sayı 51 


YEKY 3 Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ Darvinin Senfonisi 
ABDÜLKADİR DOĞANAY 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


KENAN BÖĞÜRCÜ seeerermeremanrsansaanassn 10-19 Macross Plus 
5 M., YAĞMUR POLAT mermere 64-68 
Kısa Oykü 
Gökteki Ayna, | Roman Bölüm-(5 
MURAT K BEŞİROGLU iercermekEnErBEREEE KEK 20-23 Kapının İncisi N AYSUN ERDOGAN emre 70-74 
Ayın Kitap /ncelemesi 
Alba il Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un MURAT BENGİSU Öne Çıkan Paylaşımları ISMAİL ŞAMIN erer 24-26 ESRA UYSAL meram 76-78 YBKY 1 Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ Roman Bölüm-(5 Yeni Bir Başlangıç Yildiz Avcısı 
MUSTAFA ÖZÇİNAR amman 32 ARDATİPİ ....$ mmmmmnaaman 80-81 Kütüphanemden Seçtiklerim Bilimkurgu Yazarlarımız ve ESRA UYGAL MM 34-35 Eserleri - 2018 - 20/9 A OZEN m mmm 82-100 
Kısa Öykü 
Kanzutka çizim Defterimden 
ZARUK KORKMAZ issn EZME EZA OZDEN emma. /02 
Bilimkurgu ve Felsefe Bölüm 3 
MORPHEUS siman 42-45 
YBKY 2 Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ Başlangıç 
BURAK ERDOĞDU yrammermermeremeramesaanarsn 46-48 
Roman / Bölüm - 21 
Son İnsan 
GÜRHAN ÖZTÜRK mmm 50-59 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkurgu 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 


47 YAZARIN 5I ÖYKÜSÜYLE HAYAT BULAN ESER 


Selma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Kalın AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur ASİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ Murat K. BEŞİROĞLU - Şükrü SOYDAŞ - Sercan LEYLEK - Yüksel YILMAZ - Kubilayhan YALÇIN - İlhan DELİKTAŞ - Bertuğ KODAMANOĞLU Mustafa ÖZÇANAR - Metin UÇAR - ur İpek ÖNDER MERT - Gri Esin AKYILDIZ - Ete SARITUNALI - Burak KATİPOĞLU - Tuğrul SULTANZADE Hilay KAYAALP - Gökcan ŞAHİN - M. Yağmur POLAT - Ardakan COŞKUN - Aykut COŞKUN - Badahan CANATAN - Selahattin BAŞBOĞA Mehmet KARDAŞ - Korkut KABAPALAMUT - Utku KÖSE - Bahri Doğukan ŞAHİN - Mehmet Fatih BALKI - Taner GÜLER - Abdülkadir DOĞANAY Kenan ÇETİNKAYA - Burak ERDOĞDU - Emirhan KARAHASAN - Selçuk Gökkan KALKANOĞLU - Hakan KİLYUSUFOĞLU Hasan ÖNAL - Burak FEDAKAR - Arda TİPİ - Esra UYSAL - İsmail ŞAHİN - Sezai ÖZDEN 


sincan 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vü OR 
YERU BİLİMKURGU yükseti 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seki 1S! 


2018 


© 
Le 
| 
X 
C: 
a: 
0 
ai 
2 
A 
C: 
un m m a 
W iu 
O 
O 


ükenmeden Alın! 


© Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com © 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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YBKY BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 2019 


e 
5 Sm — 
e 


Ç 
© 
— w n x 
2 
pi p e! 
x 
E m pl 
© 
> 
> 


4 


Bilimkurgu 


Y N 


Al YAZARDAN 
4l OYKU 


Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 


LL > alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca Oy ku okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

SE çki SI alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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e ik çi 


21. 
22. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. 


24. 


25. 


26. 


4 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Adi 


34. 


384 


36. 


5 
38. 
594 
40. 
41. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 
Eren Kasapoğlu - Değişkin 
M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 20 
Havlularınızı hazırlayın... 


Douylas Adams 


Douglas Noel Adams, (d. 11 Mart 1952; Cambridge, Birleşik Krallık - ö. 11 
Mayıs 2001; Santa Barbara, Kaliforniya) İngiliz bilimkurgu yazarı.) 


Okula Essex?de gitti. Cambridge'de St. Johns College'e devam ederken Footlights tiyatro kulübünde görev aldı. 
Pek çok iş denedi. Hastanede hizmetlilik, inşaat işçiliği, kümes temizlikçiliği, bir Arap aile için korumalık yaptı. 
Daha sonra BBC'de Dr. Who dizisinde yapımcılık ve senaryo editörlüğü yaptı. Dr. Who'nun üç bölümünü yazdı. Monty Pyton grubundan Graham Chapman ile birlikte çalıştı. 


BBC'de yayımlanan The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Otostopçunun Galaksi Rehberi) adlı radyo oyunu ile ünlü oldu. Oyun, kitap olarak da yayımlandı. 
Bu radyo oyunundan aynı adlı bir bilgisayar oyunu da üretti. Daha sonra Bureaucracy ve Starship Titanic adlı bilgisayar oyunları üzerinde de çalıştı. Starship Titanic sonradan bir kitap olarak da yayımlandı, ancak Adams'ın hem oyun hem de kitap üzerinde çalışacak zamanı olmadığından kitabı Terry Jones yazdı. İleri derecede bir Beatles hayranıydı. 


Adams, 1991'de avukat Jane Belson ile evlendi, 1994'te Polly adlı bir kızları oldu. 


Yazar, 49 yaşında spor yaparken bir kalp krizi sonucunda Santa Barbara”da yaşama gözlerini yumdu. 


Adams, çok çalışkan olmamakla ünlüydü. Genelde başkalarının itmesi ile kitaplarını yazardı. Yapıtlarında beklenmedik dönüşlerle ve çılgınca olaylarla dolu canlı, hicivli bir stil kullandı. Günlük yaşam ile dalga geçti. Adams'ın hayranları, kitaplarından alınma bir 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jargon Oo kullanmaktan Adams'ın 


hoşlanırlar. 


yapıtlarından hoşlananlar, genelde Terry Pratchett'in yapıtlarını da sevebilirler. 


Otostopçunun Galaksi Rehberi dizisindeki elektronik cep rehberi, yazıldıktan onlarca yıl sonra bugünün internet dünyasında başta Wikipedia olmak üzere bireysel katılımla geliştirilen ansiklopedi, sözlük ve forumlara fikir öncülüğü etmiştir. Ancak roman içerisinde geçen rehber evrenin sonsuz kaynaklarını inceleyen uzay gezginleri tarafından gelen bilgilerle zenginleştirildiği için milyonlarca içerik bilgi ve yazı barındıran günümüz kaynaklarından önemli bir farkı bulunmakta ve Dünya başlığı Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde iki kelime ile açıklanmaktadır: “Çoğunlukla Zararsız” 


11 Mart 1952'de Birleşik Krallık'ın Cambridge 
kentinde doğdu, 11 Mayıs 2001'de ABD'nin Kalifomiya eyaletinin Santa Barbara kentinde öldü. 


Kaynak vikipedi 


DOUGLAS ADAMS 


The Hitchhikers 
Guide to the 


“a novel 


The Hitchhiker?s Guide to the Galaxy (1979) Otostopçunun Galaksi Rehberi 
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> Çizgi Roman - GÖK KIZ: Kozmik Göçebe / Bölüm 6 


Yazan ve Çizen: Kenan Böğürcü 


GÖK KIZ 


Kozmik Göçebe 


Kenan Böğürcü'nün yazıp-çizdiği “GÖK KIZ: Kozmik Göçebe” Altıncı bölümüyle sizlerle. 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi için özel olarak hazırladığı 


çizgi romanın tanıtım yazısı kısaca şöyle; 


Geleceğe dair öngörülerimiz dünyanın kaynaklarını tükettikçe uzayda yeni yaşam alanlar 


bulmak üzerine. 


Fakat ya biz gitmeden aynı kaygıları taşıyan göçebe uzaylılar bizden önce davranırlarSâ... 


Ve üstelik bunların niyetlerinin ne olduğunu 


uzun süre anlayamazsak. 


Keyifli okumalar 
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3D Çalışma 
Tamer Barış 


NEW YORK. BEYAZ 


İNANAMIYORUM! 
SARAY OVAL OF!I> 


ŞU ŞE BAKIN 
BİZ YAPTIK AMA 
KAYMAĞINI BAŞ- | 
KALARI YİYECEK! 


AN 


74 (4 


BIR. ASTERCİTİN 
ADDI DEĞERİ NE 
BiR, SEYLER MİSİNİZ? 


Zİ 


di 


HER YIL BUTGEDEN 
2.0 MILYAR DOLARI NA- 
AYA VER SONRA DUN- 
YA DIŞI BIR UYGARLIK 
ENİN YLİZUNE BİLE BAK- 

MASIN/ 


ASTEROİT . GELECEK ONYLİÇINDE KUŞAĞINDAKLI NASA UZAY MADENCİLİĞİ HERHANGİ BıRi- İÇİN HAZIRLIKLARINI 

NİN DEĞERİ YÜRÜTÜYORDU 
DÜNYA EKONO- 
MİSİ NİN İşçi 

KATI OLA -| MN eli 
SİLİK EFENDİM X 2ollkani ri 


RS 


le 
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TANAJ AŞKINA ÖYLE P- 
SE NE BEKUYOR.SUMUZ? 
KONUŞSANIZA İ BIR. ÇARE 

UZETİMİ BIR. ŞE YLER. 
SEÖYLEY/İ 


BUNUAZDAN BIRIMİN 
BIR ÜLLENİN ELİNE 
GEÇMESİ DEMEK O, 
UCLEAİN ULTRA GUÇ 
OLMASI ANLAMINA 
GER. 


ŞUUZAYLI KIZ. TÜRK. 

PROFESERDEN BI2. CEVAP 

BEELEMIYOR.MU? BENCE 

CIA OEURE VE 6İRZSİN. MEM DE 
HEMEN! 


İİ PRoresöRü a KAÇIZALM MI 
DİYORSUN. PEK! 
BUNUW SomuT 
GETİRİSİ VE 


KORKARIM BASLA 
ÇAREMİZ YOK 
E FEVDIN.CIA 
*MISSION 1IMPOS- 
SIBLE“OPEPLS — 
WOVLU GERGEK-- 
LEŞTİLZE BİLİR. 


VEZİNE EAŞLASINI 
GEÇİLİR SEK, UZAYLI kız. eki mı? 
BUNLAR DU 
Dışı VARLIKLAR, 
SOLANAKLIRRIDI 
TAM OLARAK. 
BILEMEPIZ. 
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| 

BU Riski ALMAYA < 
DEĞMEZ.Mİ BAŞKA- 
Um? EGER BAŞARIR. - 
SAK UZAYLI TEKMOLD- 
JİSIN! YAKIVDAN 6öR- 


ME FIRSATIMI Yaka 
LBAMISŞ OLURUZ. 


BUNU DÜŞÜNMEYİN 
BILETAŞERON ÖRGÜTLER 
ME GUNE DURUYOR. 


TURLİYE DE YiRmİYE 
YAKIV ÜST DÜZEP 
AJAMIMIZ. SGÖRELU 
YAPI YOR. ORGAMIZAS- 
VONDA BiR. SORUN 
YASAYACAĞIMIZı 2AW- 
METMİ YORLIM 


PEKALA UZAYLI kiz. PROFESORLE 
Ü /2TİSAT KURMA” 
MM pAv BU (SI BITIZ- 
YÜ. WEP 
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İLERLEYEN GUN LERDE 
KİTLESEL iLsi GOKYU" 
ZÜNME VOĞUNLAS- 
MIŞ, ELER SEMA - 

WA ÜZANMISTI 


YARABBİ Üümmeri 
MUHAMMED? 6 ÖKLERDEN 


BAZI ELLERİN UZANMA 
GELECEK. AFAT 
Le HAÇCAZA EYLE! 


SEBEBİ FARKLIYDI 


AZILARININLİ İSE eki AYEIYDİs.. 


EVİNİZE DÖNÜN! Vi; 


KARŞI MU 


Pa. — a 


7 
XI 


—A, 


DÜN'A BİZİMDİR ! 
Bizim KACACAK ! 


5 UZAYLILARI 
7 İSTEMİYORUZ. ? 
# Pİ 
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IDPİALARA GÖRE RUSLARIR UZAY - 
ULAR. ORASINDALI YALIVLAŞMALAR. 
1942. YIUNDAN SONRA ARTTI. 
BUS BELGELER/VE GÖRE (SIR. 

ANLAŞMA YAPILMIŞ. AVNCASMANIN 

23/04 MADDESİ ALTINDA TOPLAN - 
TILARIN GİZ2LİLİE. İÇİNDE YURU- 

TÜLDÜĞU, SINIRLI SAYIDA 

BiLim BAPAMININ TOPLANTILARA 

G-AĞRILDIĞI SOYLEDİYOR. 


lez — 


— 


RUSLARIN EV çok. KONUŞTUĞU 
OLAYLARDAV BiRi DE 1969 YiLıvDa 
| SVER2DLEVSEP SEHRE DÜPEN UFO 


NE G0BİP, BiR. ZAMANLAR, 
BUNLARI DİKKATE ELE ALNAZ- 
Olm. ŞİMDİ CAN KULAĞIYLA 
DİNLEMEK. ZORULDAYIM 


PROLE SER. İMANI 
BARA ŞUDNDA VER.— 


ALAHA SÜLÜRLER. 
de Li ONL 


ÜZÜNDE UFOLOJI VE BIZI! DEĞİL DE S/2j TİZDEV DAHA PAZLA MUHATAEB ALDLAZ iHTriyacı OLAN BIR. ESR. 

(NSAN OLAMAZ. LUSIN: SADECE 


SAHTE BIUMCILE - 
İ 2/V PR2im EA2PW- 
MASINA TAHAM - 

MüL EDEMİ YOZUM 
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UFOLDI YE GÖRE KLASİK BIR KAÇIRILMA SONRASI TRAVMASI YAŞIYORSUNUZ. KAÇIRI-LAV KİŞİLERİN RUHSAL YAPISI DOĞAL OLAPAK. 
ARSIUYOR. YALVIZLIK YE ÇEVRESİNE YA-BANCIUK. HiSSEDIYOR..İMANDIKCARI BiLSİ ve. Fizik KURALLARININ ALT EDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE BIR. ÇEŞİT Şok. YAPIYORLAR. 
SON OLARAK. VÜCUT(ALIMDA RAHATSIZ. - 
Uk. SAFŞLUYOR. 


BENI MUHATAB Alpi 
A.MASINA DA İKİ HAFTA eğ BIR. HABER. 
Yok. YAŞADI Gim TERÜ- 
BEMİN ALA şa im ZA - 
MAN GEÇTİKÇE DEMLE - 
NİYOR. GÖRUNUR PUN- 
YAYA GİTTİKÇE YABAN - 
ELAŞI YORUM. BU DÜN - 
YAYA AİT DEGİLMİSİM 
Hissi BENi 5SİR ADI 


KE A te 
1 i NA 
N Y 4 , e DV 


TEVEKKELİ DEĞİL 
O GÜNDEN BERI, | 
BAŞ AĞRISI ÇEKİ- 

YOZUM GN 


İ ARAÇTA DERT. 
kışı VAR:BIRıI soL KOLTUK - 
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ANLAŞILDI Tam ARKA - ri «LAMBALAR - 

AREKFTE GEÇİYO“ 
RuZ.. ili” 


ALFA2 ALFA3 
HAZIR, OLUN 


i 
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—— 5 rat 
/ » ALra 3 
/ POLS Hâzıai 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ul, 54,3,2,1 ŞimDi/ 
A “ll TT AYMATLARA UYUN 
“oan HAYDİ ÇOCUKLAR İşi” 
“0 / MiZzi BITiRiP EVE 
DÖNELİM 


HOPPA LA 41 Ygs are 0 LE 
NE şımbi BU?) JANE. pr dakldşimP 
M Olakam 6ö2- 
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Kısa Öykü İ 
Murat K. Beşiroğlu 


Güverte reisi Suat, alı al, moru mor bir halde 


kaptanın kamarasına dalarak “Uyan Yunus Kaptan, yukarıda bizim gemiden bir tane daha peyda oldu.” 
dedi. 

Önceki gece rakıyı fazla kaçırmış olan kaptan güçlükle açtığı gözlerini Suat'a dikerek “Sen namaza mı kalktın? Semih nerede?” diye sordu. 

“Gemi havada ters duruyor. Allah'ım bizi afetinden koru,” dedi Suat Reis. 

Yunus Kaptan dirseklerinden güç alıp yatağından doğrularak “İçmeyin şu zıkkımı diyorum kaç seferdir. 
Bari sen yapma reis,” dedi. 

“Ekmek Kur'an çarpsın bir şey içmedim. Sanki biri göğe ayna koymuş. Gel kendin bak istersen.” 

“Semih de gördü mü?” 

“Gökte geminin aynısını görünce feleğim şaştı, 


ikinci kaptana gitmek aklıma gelmedi.” 
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Yunus Kaptan terliklerini ayaklarına geçirdi, eşofmanının üzerini bulup çabucak giydi ve ayağa kalktı. Akşamdan kalma olduğu için dengesini zor sağlıyor, başı çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Beraberce kamaradan çıktılar, iki yanında tırabzanlar olan dar koridordan geçip demir merdivenleri tırmandılar ve üst güverteye çıktılar. 

Dışarıda hava yeni ağarıyordu ve yukarıda gerçekten geminin aynısından bir tane daha vardı. 
Güverte Reisi Suat'ın söylediği gibi gökte baş aşağı duruyordu. Tepeden birileri geminin üzerinde dev bir ayna tutuyor gibiydi. Kaptan yukarıda geminin yanı sıra iki yandan akıp giden okyanusu da görüyordu. 
Yunus Kaptan bir an yukarıdaki okyanus sularının üzerlerine boşalmasından korktu, şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu ve değişen bir şey olmadığını gördü. 


Personelin moralini yüksek tutmayı her şeyden 


fazla önemsediğinden “Telaş edecek bir şey yok. Bu oyunu bize yapanlar korksun. Ben adamın ciğerini sökerim,” dedi Yunus Kaptan. 

Bu sırada ikinci kaptan Semih de yanlarına gelmiş ve yukarıdaki ikinci şilebi görmüştü. Köprü üstü nöbeti sırasında vuku bulan olayın kaptana kendisi yerine güverte reisi tarafından rapor edilmesinin ezikliğini hissediyordu. 

Yunus Kaptan Semih'e dönüp “Ne diyorsun bu işe Semih? Bu gemi tepemize ne zaman indi?” diye sordu. 

“Valla bence bir anda belirmiş. Bizim oğlanın ödeviyle ilgili bir şey sormuştu hanım. Yazışmamız iki dakika ya sürdü ya sürmedi.” 

Yunus oOKaptan Semih'in gece boyunca sevgilileriyle yazıştığını tahmin ediyordu, işi ileriye götürüp sanal seks yapmış bile olabilirlerdi; yine de önlerinde ilgilenmeleri gereken acil bir mesele olduğu için üstelemedi. 

“Tepemize Birleşmiş Milletlerin altı aynalı kontrol uçağı yanaşmış. Tarayıcılarla kimyasal silah taşıyıp taşımadığımızı kontrol ediyorlar. Tayfalar sakin olsun ve işlerini aksatmasınlar. Dedikodu istemiyorum. 
Birkaç saat sonra işleri bitince ayrılırlar,” dedi Yunus Kaptan. 

Kaptanın bu sözleri Güverte Reisi Suat ve İkinci Kaptan Semih'i şaşırtmıştı, söylediğinin doğru olduğunu varsayarak bir kaptana bir yukarıdaki aynaya bakıyorlardı. 

“Aval aval bakınmayın öyle, Suat sen alt güverteye gidip tayfalara durumu izah et. Baş tarafa, iskele ve sancak taraflarına ve alt ambarların girişine dikin. 
ciğerlerini sökerim. Biz kaptan köşkünde durumu 


nöbetçi Sakın kaytarmasınlar, yakalarsam değerlendireceğiz. Semih sen de gidip baş makinist Emre'yi uyandır. Derhal yukarıya gelsin. Başım çatlayacak gibi ağrıyor, aşçıbaşı yukarıya bir ağrı 


kesici getirsin, daha yüzümü yıkayamadım, başımıza 


Gökteki Ayna - Murat K. Beşiroğlu 


gelene bak.” 

Kaptan köşküne doğru yürürken Yunus tepedeki şeyin ne olabileceğini düşünüyor ve aklına bu işin Çin istihbarat servisinin bir operasyonu olduğu dışında bir olasılık gelmiyordu. Yardımcılarının tayfaların telaşlanmaması için uydurduğu yalana inanmasını garipsemişti. Hadi güverte reisi okumamış adamdı ama ikinci kaptan Semih'in de inanması tam bir skandaldı. 

Kaptan köşküne çıktığında geminin telefonlarının çalışmadığını fark etti. Uydu üzerinden aldıkları internet de kesilmişti. Aynanın ardındakilerin güçlü sinyal karıştırıcılara sahip olduğunu tahmin ediyordu. 
Kalkıp sıkıntıyla dümenin yanına doğru yürüdü, sehpadan dürbünü alıp yukarıya baktı. Yukarıdaki geminin kaptan köşkünde bir kopyasının dürbünle kendisine bakmakta 


Gözlerini 


olduğunu görünce ürperdi. 
hafifçe sağa sola salladı. Yukarıdaki benzeri de aynı hareketi 


dürbünden ayırmadan kafasını 


yaptı. Telaşa mahal yok, arada ayna var, niyetleri bizi şaşırtmak diye düşündü. 

Beş dakika sonra baş makinist Emre ve ikinci kaptan Semih'le birlikte masanın çevresine oturmuş, başlarına ne geldiğini tahmin etmeye çalışıyorlardı. 
Geminin yöneticilerinin hizmetini de gören aşçıbaşının getirdiği ağrı kesiciyi yuttu ve “Böyle bir şerefsizliği kim yapar Emre?” diye sordu. Zeki ve ağırbaşlı bir adam olan baş makinist kaptanın gemide en çok güvendiği kişiydi. 

“Yukarıya bir işaret fişeği gönderelim, eğer çarparsa tepede gerçekten bir ayna olduğunu anlarız, çünkü nasıl oluyorsa üzerimize gölge düşmüyor” dedi Emre. 

Semih yüzünü ekşiterek “Fişeğin o yüksekliğe çıkıp çıkmayacağı şüpheli” dedi. 

Kaptan nöbet sırasında kaytaran Semih'in Emre'nin fikrine burum kıvırmasına öfkelenmişti. 
Belindeki Smith Wesson marka tabancayı çekip “Fişek 


yetişmezse bununla ateş ederim,” dedi, başı hâlâ 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çatlayacakmış gibi ağrıyordu. 
Üst güvertede önce işaret fişeğini ve ardından kaptanın beylik silahını ateşlediler. Hava artık iyice aydınlanmış olduğundan mermilerin nereye gittiğini anlayamadılar, dolayısıyla bu denemeler kafalarını daha fazla karıştırmaktan başka bir işe yaramadı. 
aklındaki 


arkadaşlarıyla paylaşamamanın sıkıntısını yaşıyordu. 


Kaptan olasılıkları çalışma 
Milli İstihbarat Teşkilatı için çalışmaya başlayalı yirmi yıl olmuştu ve durumunu yine bir teşkilat üyesi olan patronu dışında kimse bilmiyordu. 

Baş makinist Emre artık uyku mahmurluğunu üzerinden atmıştı. “Acaba bu ayna tepemize tam olarak ne zaman ve nasıl indi? Bütün dünyayı mı sarıyor, yoksa sadece bizim tepemizde mi duruyor? Bunu buraya gönderenlerin amacı ne?” diye sordu. 

“Radarda görünmüyor bir kere, o net. Kamera görüntülerini kontrol edelim. Yukarı bakan kamera yok ama herhalde uygun açılı olan bir tane bulursunuz. 
10 dakika 


Ahmet'e söyleyin çayımızı, kahvaltımızı daha fazla 


sonra kaptan köşkünde buluşuruz. 
geciktirmesin, karnım aç olunca kafam çalışmıyor” dedi kaptan. 

“Demir cevheriyle kimin ne işi olur ki? Saçma sapan bir durum,” dedi Emre. Gemide demir cevherinin yanı sıra nadir bulunan Tülyum, Terbiyum ve Seriyum elementlerini taşıdıklarını obilmiyordu. Savunma sanayinde kullanılan bu elementler son dönemde ABD-Çin rekabetinin kilit taşı konumuna gelmişti. Türkiye Çinin ABD'ye bu konuda uygulamaya çalıştığı ambargoyu gizlice delerken hem ticari kazanç sağlıyor hem de bu yolla yeniden batı bloğuna yaklaşmaya çalışıyordu. Kaptan Yunus Çin Halk Cumhuriyeti İstihbarat Servisinin bir operasyonuyla karşı karşıya olduklarına inanıyordu. 2020'li yıllarda kimsenin hakkında ismi dahil hiçbir şey bilmediği bu gizli örgüte ilişkin pek çok efsane üretilmişti. Çin tarafından fizik (o kurallarına okuyan 


geliştirilmiş meydan 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teknolojilerden söz ediliyordu, ancak bu teknolojilerin içeriği konusunda kimsenin fikri yoktu. 

Kaptan odasında önceki ay Hong Kong'dan aldığı pastil formundaki ağrı kesiciyi uzun uzun aradı. 
Şişeyi yatağının altında bulup içinden iki draje aldı ve ağzına attı. Yüzünü soğuk suyla yıkayıp aynadaki görüntüsüne baktı. Saçlarındaki akların gün geçtikçe arttığını düşünürken aklına filikalardan birine atlayarak denize açılmak geldi. Gemiden yeterince uzaklaştıkları taktirde aynanın sınırına ulaşabilirlerdi. 

Semih ve Emre kaptan köşkünde yoktu, alt filikalardan O birini çalışıyorlardı. Bunu daha önce nasıl düşünememişlerdi, 


güvertede denize indirmeye aklın yolu birdi. Geminin motorlarını durdurdu ve aşağıya indi. 

Yunus Kaptan ve Semih aynanın sınırına ulaşmak için filikayla gemiden uzaklaşmaya başladılar. 
Yolda Semih önceki gece sevgililerinden biriyle cep telefonu üzerinden uzun bir görüşme yaptığını itiraf etti. Zorunlu bir itiraftı bu, kaptanın nöbet sırasında yaptıklarını güvenlik kameralarından tespit edeceğini biliyordu. İki saatlik münakaşanın ardından olayın tatlıya bağladığını ve görüşmenin çıplak kamera görüntüleriyle desteklenen sanal bir sevişme seansıyla son bulduğunu kaptana söylemedi, çünkü kaptanın bunu kamera kayıtlarından tespit etmesi mümkün değildi. 

Gemiden otuz deniz mili kadar uzaklaştıktan sonra aynanın kenarını nihayet buldular. Parçalı bulutlarla kaplı gökyüzünü yeniden görmek ikisinin hoşuna gitmişti. Dönüş yolunda aynanın görüntüsünün artık keskinliğini kaybettiği kaptanın dikkatinden kaçmadı. Ayna sanki ağır ağır buharlaşıyor gibiydi. 

Gemiye döndüklerinde onları baş makinist Emre karşıladı. Büyük bir iş başarmış insanların gururuyla “Benim dronu aynanın arkasına gönderdim, yukarıda hiçbir şey yok” dedi. 

Bu habere en çok Semih sevindi, zira sabahtan 


beri görevi ihmal yüzünden işten atılacağı korkusu içini kemirmişti. Emre'yi günahı kadar sevmediği halde o anda onu kucaklayıp öpebilirdi. Emin olmak için “Aynanın içinden öylece geçti mi?” diye sordu. 

“Evet” dedi Emre gururla, “Siz denize açılır açılmaz aklıma kamaramda kuzu gibi yatan dronum geldi. Koştura koştura gidip dronu kamarada buldum ve üst güverteye çıktım. Aleti çalıştırıp tam gaz yükselttim. Bir noktada aynaya çarpıp geri geleceğini düşünmüştüm ama gözden kaybolunca aynanın arkasına geçtiğini anladım. Dron aynanın bulunduğu seviyenin kırk metre kadar yukarısına çıktı, kamera görüntülerine göre yukarıda hiçbir şey yok. Görüntü bulanıklaşmaya başladığı sırada telefonlar da çalışmaya başladı. Ama santrali kapadım, çünkü olayı herkesin kafasına göre anlatmasını istemedim.” 

“İçinden geçilebilen bir aynayı bilimkurgu filmlerinde bile görmemiştim,” dedi Semih. 

“Haberleşmeyi de bloke eden kararlı bir güç alanı oluşturmuşlar. Ama bunu nasıl yaptıklarını anlamadım. 
Aynadan yansıyan görüntüyü kameralardan hiçbirinin tespit edememiş olması da başka bir garabet. Bence bunu dünyanın dışından birileri yaptı,” diye cevap verdi Emre. 

“Niyetleri neydi peki? Demir cevherine çok mu meraklı bu uzaylılar?” 

“Neyin peşinde olduklarını anlayamadım.” 

Yunus kaptanın içinde bir anda belli belirsiz bir şüphe doğdu. Çalışma arkadaşlarının yanından ayrılıp demir merdivenlerden aşağıya indi. Pas kokan dar koridordan geçip bir kat daha aşağıya, nadir elementlerin bulunduğu kata indi. Ambarın kapısındaki nöbetçilere derhal asıl görevleri olan boya ve raspa işme dönmelerini emretti. Ambarın kilitli kapısını açıp içeriye girdi. Ambarın ışıkları içeriye birinin girdiğini algılayarak yandı, kaptan havadaki belli belirsiz rutubet kokusunu ciğerlerine çekerek içlerinde 


nadir elementlerin gizlendiği sandıklara doğru ilerledi. 
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Sandıklara yaklaştıkça içindeki sıkıntı büyümüş, tüm vücudu ter içinde kalmıştı. Köşedeki dolabın alt çekmecesine gizlenmiş mıknatıslı tutamacı eline aldı, ağır adımlarla sandıklardan birine yaklaşıp kapağını kaldırdı. Mıknatıslı tutamacı demir cevheri bloğunun üzerinde gezdirdi. Mıknatıs tepsi büyüklüğünde bir parçayı yakalayıp yerinden oynattı. Kaptan mıknatısın yakaladığı parçayı yukarıya kaldırıp demir cevheri bloğunun içine baktı. Nadir element paketlerinin olması gereken yerde koca bir boşluk vardı. O anda başının ağrısının yeniden şiddetlendiğini hissetti. 
İkinci bir sandığın açıp kontrol etti. Manzara aynıydı. 
Sandıkları kapatıp kaptan köşküne döndü ve maruz kaldıkları hırsızlık konusunda gemi mürettebatına tek söz söylemedi. 

Kaptan yaşananlarla ilgili ayrıntılı bir rapor yazıp Şifreli haberleşme ortamı üzerinden milli istihbarat teşkilatına iletti. Teşkilat yetkilileri aynı yöntem kullanılarak o gün iki geminin daha soyulmuş olduğunu Yunus Kaptan'a söylemediler. Gökteki sanal aynanın nasıl oluşturulduğu hiçbir zaman anlaşılamadı. 
Ayrıca, soygunları bir istihbarat örgütünün mü, yoksa uzaydan gelen bilinmeyen bir uygarlığın üyelerinin mi 


gerçekleştirdiği bir sır olarak kaldı. 
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Altı kişilik mürettebattan oluşan Hawking isimli uzay gemisi bir solucan deliği yolculuğunu bitirmiş ışık hızına yakın bir hızla yoluna devam etmektedir. Delta 13 sistemi yakınlarından geçmektedirler. Çok sayıda göktaşı bulunan bir bölgeye girerler. Ancak uzay haritalarına göre uzayın bu bölgesinin boş olması gerekmektedir. 
Göktaşlarının arasında ilerlemeye başlarlar. 
Mürettebattan biri göktaşlarıyla örülmüş bir duvar olduğunu söyler. Bir tünelde ilerlemektedirler. 
Çıkışa yaklaştıklarında çevrelerinde o yanmış, parçalanmış birçok uzay gemisi 


görürler. Çıkışta bir uzay gemisi vardır. Saldırıya 


olduğunu 


uğrarlar. Büyük bir göktaşının arkasına saklanırlar. 
Gemi bilgisayarını programlayarak, geminin hologramlarını oluşturarak tekrar yola çıkarlar. 
Düşman gemileri hologramları gerçek zannederek ateş açmaya başlar. O sırada ise Hawking düşman gemilerini sırayla vurarak hızla uzaklaşır. 


Mürettebatınamacıuzunyıllarönce Dünyadan ayrılıp başka gezegenlere yerleşmiş olan öncüleri bulmaktır. Sinyallerin geldiği gezegeni bulurlar. 
Sinyallerin kaynağı Kronos gökadasında bulunan Kronos-125 isimli güneşin gezegenlerinden biri olan Utena gezegenidir. Gezegenin çölden oluşan bir bölgesine iniş yaparlar. “Akıl Küpü” denilen bir gözlem aracını gönderirler. Akıl Küpü'nden gelen görüntüleri incelerler. Ormanlık bir bölgede düzenli şekillerden oluşan bir görüntü fark ederler. 
Dikkatlice bakınca bu şekillerin Dünya'nın bulunduğu güneş sistemi olduğunu anlarlar. 
Birileri ağaçları düzenli bir şekilde keserek bir tür işaret bırakmıştır. Ekip işaretlerin bulunduğu bölgeye gitmek için yola çıkar. Ancak Hawking iniş sırasında hasar gördüğü için ellerinde bulunan bir modüle eklemeler yaparak basit bir uçak yapmaya başlarlar. Birkaç gün içinde uçak hazır 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin olur. Ekip artık yola çıkmaya hazırdır. 


Ekip yaptıkları basit uçakla yola çıkar fakat yolda uçak arızalanır ve inmek zorunda kalırlar. 
Arızayı giderirler, Hawking'e geri dönerler. Uçakta iyileştirme yaparlar ve tekrar yola çıkarlar. “Güneş Sistemi” şekillerinin olduğu bölgede uygun bir yer bularak iniş yaparlar. Ormanın içinde ilerlemeye başlarlar. Balık gibi yassı kafaları olan bir hayvan sürüsünün saldırısına uğrarlar. Ateş açarlar. Balık kafalı hayvanlar ormana geri kaçtıklarında ekip hızla uzaklaşır o bölgeden. Metalik bir duvarın olduğu yere gelirler. Gece kamp kurarlar ve sırayla nöbet tutarlar. Sabah herkes uyurken ekip üyelerinden biri duvara tırmanır ve keşif gezisi yapar. Birilerini görür, kendisini gördüklerinde hızla geri döner. Herkes uyanmıştır. Gördüklerini anlatır. Ekip olarak kapıya benzer bir yerin önünde beklerler. 


Kapı açılır ve yirmi kişilik silahlı bir grupla karşılaşırlar. Grubun ortasında bir kadın vardır. 
Kadın kendini tanıtır. Adı Nola'dır ve Alba'nın kâşiflerindendir. Hep birlikte içeri girerler. Nola ekibi Aurora kentine götürür. Ekibe kalacak yer ayarlanır. Yemekler yenir. O sırada kızıl bir ses kaplar ortalığı. Ekip üyelerinden Sirena bir bebek ağlaması duyar. Dünyada evlatlık verdiği bebeğinin sesidir duyduğu. Bebeğini beşikten alır ve emzirir. Ekip arkadaşı Liu yanına gelir. Sirena bebeğin kendi oğlu olduğunu söyler. O sırada iki kişi bir bebek arabasıyla gelir ve bebeği alarak uzaklaşmaya başlar. Ortalık kalabalıktır. Liu kalabalıkta bebeği götürenlerin peşinden koşmaya başlar. Sonra birden sis dağılır. Ortalıkta kalabalık diye bir şey kalmamıştır. Nola yaşananların ortak görülen bir Alba düşü ve çok gerçekçi olduğunu söyler. 
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Ekip, Nola ve yardımcısı bir binaya girerler. 
İçlerinde çıplak insanların olduğu saydam kozalar vardır. Nola kozadakilerin kim olduklarını ve durumlarını anlatır. Ertesi gün Alba'nın bilim insanlarından profesör Smimn tarafından yaratılan sanal dünyaya, Ouantum'a giderler. Ouantum kendi içinde bölümlere ayrılmıştır. Ayrıca çetelerin kontrolünde olan bölgeler vardır. Ekip dikkatli olmak zorundadır. Başlarından bir takım olaylar geçer. Küçük bir kız bir çete tarafından kaçırılır. 
Ekip ve kendilerine eşlik eden Alba'lı bir plan yaparlar. Kızı kurtarmaları gerekmektedir. Planı uygularlar ve kızı kurtarırlar. Ancak kaçarken ekiptekilerden ikisi vurulur. Aurora'ya geri dönerler. Vurulanlardan birinin durumu ağırdır. 
Ameliyat edilir ama kurtarılamaz. Çete lideri ekibin yerini öğrenir ve saldırır. Ölen ekip üyesi geri gelir ve saldırganları etkisiz hale getirir. 
Herkes ekip üyesinin öldüğünü düşünmüştür. 
Ancak Ouantum dünyasında ölüm biraz farklıdır. 
(Kitabın Ouantum ile ilgili bölümlerinden Ouantum'um Matrix benzeri bir dünya olduğunu 


düşünüyorum.) 


Koza içindeki kişiler bir keşif sırasında bir virüsten etkilenip felç olan ilk kâşiflerdir. Ekibin çetenin elinden kurtardığı genç kız ise bu felç için bir anti-virüs geliştirmiştir ve denekler üzerindeki sonuçlar (o başarılıdır. o Çuantum (dünyasında yaşayanlardan Aurora'ya dönmek isteyenler vardır ve anti-virüs sayesinde 1211 Ouantum sakini sağlığına kavuşur. 


Alba yöneticileri ekibin çölde bıraktığı Hawking'in onarılmasını ve getirilmesini sağlar. 
Ekibin artık Dünya'ya dönüş zamanı gelmiştir. 
Kendilerine “Can Avcıları” denilen Varhaalonların saldırısına uğrarlar. Ekip üyeleri öldürülür. Ancak bir tuhaflık vardır. Ortak Alba düşü yine ortaya 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çıkmıştır. Ekip üyeleri kendilerine geldiklerinde uzay gemileri Hawking'in yanında çimenlerin üstünde yattıklarını görürler. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere.. 
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Mustafa Özçınar 


İKİNCİSİ - Işınlanma 


(Gir bir uyuşukluk hissinin ardından karnınızda uçuşan kelebekler. Mutlak sessizliği takip eden bir uğultu. Gözünüzün önüne çekilip dünyanızı bir anda karartan perde, sayısız noktadan alev almışçasına paramparça olup dağılırken herşeyin eski haline dönüşü. 


Yeni neslin bu deneyimi hiç yaşamadığını, hatırlayabilecek kadar eskilerin ise artık aranızda olmadığını elbette biliyorum. 


Yıllar öncesinde kalan bu ilkel ışınlanma deneyimini sizlere neden anlattığımı merak ediyor olmalısınız. 


Işınlanma sizler için alışageldiğiniz bir ulaşım aracı olsa da bu teknoloji geliştirilmeye başlandığında bizler için bir ölüm kalım meselesiydi. Birazdan anlatacaklarım tarih kitaplarınızda okuduklarınızdan 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çok farklı olacak. 


Beni, yani büyük bilim insanı Maya'nın elektronik dehası olarak bilinen oğlu Ankor'u iyi tanıdığınızı ve 142 yaşında olduğumu bildiğinizi sanıyorum. 
Bildiklerinizin eksik olduğunu söylemeliyim. 


2286 yılı, insanoğlunun bin yıllardır hayalini 
kurduğu ışınlanmanın gerçekleşebileceğine inanmaya başladığı sihirli bir yıldı benim için. O zamanlar henüz 
14 yaşında bir çocuktum. ilk ışınlanan canlının bir sinek 
olduğunu daha dün gibi hatırlarım. Laboratuvarda bir masadan ötekine kadar topu topu iki metrelik bir mesafeyi kateden bu sinek işlem sırasında ölmesine rağmen tarihe geçmişti. 


Annemin ekipteki bilim insanlarından biri olması sayesinde çalışmalar ve kullanılan cihazlar konusunda herkesten fazla ve erken bilgi sahibi olabiliyordum. 


Çıkış kabini minicikken varış kabininin daha büyük ve hantal olması dikkatimi çekmişti. Annem bunun sebebini açıkladığı zaman beynimde bir şimşek çakmıştı. 


-Çıkış kabininde canlıyı tarayıp onun moleküler yapısını ana bilgisayarımıza yüklüyoruz. Varış kabininde ise bu yapıyı ve ışınlanma anındaki tüm biyokimyasal ve biyoelektriksel süreçleri o anki halleriyle yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden varış kabini çok daha büyük. 


Demek bu iş böyle yapılıyordu. Küçük bir çocukken, 3 boyutlu yazıcıya nasıl bir parça üreteceğini bir veri dosyasıyla yüklüyordum. Işınlanmada ise bu bilgi o anda elde ediliyordu. Ama her halükarda varış kabininden çıkan şey bir kopya idi. Demek ki ben ışınlanırsam aslında yok olmuş olacaktım. Diğer kabinden çıkan şey ise benim tıpa tıp bir benzerim olacaktı. Anneme bunu da sordum. Önce güldü. Sonra biraz düşünüp cevap verdi. 


-Vücudumuzu oluşturan atomlar, ortalama üç dört ayda bir neredeyse tümüyle yenilendiklerinde biz de değişiyor muyuz? Işınlanmada bireyi yeniden oluşturuyoruz ama o andaki duygu ve düşüncelerini oluşturan biyokimyasal ve biyoelektriksel verileri de kullandığımız için varış kabininden çıkan aynı kişi oluyor. 


Bu cevap beni tatmin etmemişti. Bir insanın ruhu ve duyguları, hormonlar ve enzimler gibi türlü çeşitte biyolojik doku ve proteinlerin yapılarında saklanabilir miydi? Ayrıca çıkış kabinindeki yolcu neden yok oluyordu? Bilgiyi alıp diğer tarafta yeniden üretim için kullanmaya tamam da aslını neden ve ne hakla yok ediyorduk? Annem bunun çok karmaşık bir açıklaması olduğunu söylemişti. Dünyada bu olayı biraz olsun anlayabilen sayılı bilim insanı varmış. Sanırım aynı canlının belli bir anından sadece bir tane var olabiliyormuş ve biz onu anlamak için tararken o yapı bozunuma uğruyormuş. Biz yeni bir kopya yaratırken asıl örneği korumayı başaramıyormuşuz. 


Bu nedenle, çıkış kabininde biçimsiz ve 


Yeni Bir Başlangıç - Mustafa Özçınar 


hayatiyetini kaybetmiş bir protein püresi bırakmaktansa güçlü manyetik ve ses ötesi dalga demetleriyle örneği parçalayıp buharlaştırıyorduk. Bu bana yanlış geliyordu. 


Bilim şehidi o sinekten insana geçiş bir günde gerçekleşmedi. Dokuz ay boyunca, farklı canlı türleri üzerinde yapılan sayısız çalışmadan sonra insanlar üzerinde denemelere izin verildi. Aslında belki de dokuz yıl gerekirdi bu aşamaya geçiş için ancak zamanımız daralıyordu. Enkaz haline gelen dünyamızdaki yaşanabilir bir kaç üsten, radyasyon ve Zehirli gazlardan etkilenmeden, Mars'taki üslerimize insanları taşımalıydık. Bunun için roket kullanamıyorduk. Roketlerimiz için yeterince yakıt bulamamamız bir yana onları üretebileceğimiz tesis ve hammaddemiz de yoktu. 


Kaynakları yetersiz kalan üslerin nüfuslarını bir an önce azaltmalıydık. Taradığımız biyolojik örnekleri Mars'a taşıyabiliyorken dünyadaki örnek çeşitliliğini arttıramıyorduk. Elimizde olmayan gıda ve bitkiler için ansiklopedik bilgilere sahiptik ama o anki biyolojik süreci aynen kopyalayamazsak elimizde sadece ölü bir örnek kalıyordu ki bu da malzeme ve vakit kaybı demekti. Keşke daha fazla bitki ve hayvan çeşidini yaşatabilse ve saklayabilseydik. Ayrıca artık yeterince temiz hava ve suyumuz da kalmamıştı. 


Denemelerde öncelikle ileri yaştakiler ve sağlık durumları iyi olmayanlar kullanıldı. Bunların başlarına gelenleri biliyorsunuzdur. İlk bir ayda neredeyse kimseyi sağ salim Mars'taki üslere ulaştıramadık. 
Bazıları manyetik fırtınaların etkisiyle iletimi geciken verilerin kurbanı olurken diğerleri varış kapsüllerine vardıklarında kalp krizi veya inme geçirip öldüler. 
Hafızası yerine gelmeyip bitkisel hayata girenler de oldu. 


Bu kötü başlangıçtan sonra gün be gün ilerlemeler kaydettik. Her başarısız deneme bize bir şeyler öğretiyor ve aksaklıkları düzeltip yola devam ediyorduk. 


Vaktimiz daralıyordu. Öyle ya da böyle ölüp 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gidecektik. Zehirli ve yıkık bir dünyada çürüyüp gitmek ile bize yeni bir umut olan Mars yolunda atomlarına ayrılıp dağılma ihtimali arasında seçim yapmak kolaydı. Birisinde mutlak ölüm varken diğerinde az da olsa umut vardı. 


Babamı yıllar önce büyük savaşta kaybetmişiz. 
Sonraki yıllarda kız kardeşim de üç yaşındayken çiçek hastalığından ölmüş. Kökü çoktan kazınmış olan bu virüs, savaştan sonra laboratuvarlardan çalınıp kullanıldığı için yeniden kurbanlar almaya başlamış. 


Annemin tek hedefi, kalan bir avuç insan ile birlikte ailesinin hayatta kalan tek ferdini yani beni Mars'a gönderip kurtarmaktı. 


En büyük sorunumuz, verileri Mars'taki üsse ulaştıran (oantenlerimizin oOmanyetik ( fırtınalardan etkilenmeleriydi. Elimizde topu topu üç sağlam anten kalmıştı. 


Manyetik fırtınalar her ne kadar önceden kesin olarak belirlenemese de belli dönemlerde azalıyorlardı. 
Annem benim ışınlanmamı böyle bir döneme saklıyordu. 


İlk ışınlanmamı, aradan geçen bir asıra rağmen daha dün gibi hatırlıyorum. Işınlamadan önce cihazın zamanlayıcıları ve kabin kapılarını gizlice yeniden programlamıştım. 


İşlem sorunsuz gerçekleşti. O gün bu işlemin hafıza kaybı yaratmadığı nadir insanlardan birisi olduğumu da anlamıştım. Kısacık bir karanlık ve hissizlik anından sonra tıpa tıp bir kopyam Mars kolonimize ulaşmıştı. Ben ise, mutlu ve heyecanlı olan annemin dalgınlığından yararlanarak, çıkış kabinini gizlice terkedip çalışma odama gitmeyi başarmıştım. Üsteki herkes Mars'a gönderilene kadar bu işlemi kendi başıma defalarca tekrarladım. Tabii bunları yaparken kopyalarımı Mars'a değil dünyadaki üssümüze gönderdim. 


Kendisini sona saklayan annem, bir kopyası Mars'a ulaştığında hala çıkış kabininde olduğundan, 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ışımlanmanın gerçekleşmediğini sanmıştı. Ortaya çıkıp gerçeği açıkladığımda önce inanamamıştı. Kendini toparladığında beni tekrar göndermek istemişti ama ben bunu reddetmiştim. 


Dünyada kalarak orayı yeniden yaşanabilir hale getirmek için çalışırken bir yandan da 


siz Mars'takileri izlemeyi sürdürdük. 


Annemi ve son kopyasını toprağa vereli neredeyse otuz yıl oldu. Ben ve hayatta kalan on bir kopyam son hazırlıkları tamamladık. 


O zamana kadar biz çoktan ölmüş olacağız ama dünya, kurduğumuz cihazlar sayesinde, on yıl içinde radyasyon ve toksik gazların etkisinden arınmış olacak. 


Bu, anayurdunuza dönüp yeni bir başlangıç yapmanız için size yolladığımız bir davettir. 


Son 


224 


ERE SMMM 4 


İ i p> 
Ç Ki 


İN İkitapıadiibbet 


wwuu.yerlihilimkurgu.com 33 


34 


Kn Ş 


On Savas; Şeytanın Uyanışı 
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Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde. Uzay madenciliği çağını başlatacak radyoaktif Mars elementi 'Djoryum'un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya Yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan pay alıma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın gözünden bakın, Aron a birlikteengizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına insan doğasını sorgulayan bir Jaboratuvar ve geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 

Son Savaş-Şeytanın Uyanışı romanı içerisinde ellinin üzerinde illüstrasyon yer almaktadır ve okuyuculara daha zengin bir kitap okuma deneyimi sunmak için uygulama desteğiyle birlikte gelmektedir. Apple ve Google uygulama mağazaları üzerinden “Son Savaş” etiketiyle bu yazılımı indirebilirsiniz. Ücretsiz olan Son Savaş kitap uygulaması altyapısında AR ve VR teknolojileri kullanılmıştır. Uygulamanın bileşemlerinde romanın her bölümüne özel tasarlanan videolar, arttırılmış gerçeklik ile kitap sayfası üzerinde canlanan üç boyutlu objeler, hangi bölümü okuduğunuzu algılayarak otomatık olarak çalmaya başlayan kitabın müzik albümü, içerisinde dilediğiniz gibi gezebileceğiniz dijital heykel sergisi veromana dair bilgilerinizi sınayabileceğiniz metin tabanlı bir oyun bulunmaktadır. (Kitap uygulaması sadece ek içerik sağlamaktadır, kullanmayı tercih etmediğiniz takdirde kitap okuma deneyiminizi etkilemez). 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 360 
Yayınevi: Cinius Yayınları 
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Kurbağa Adası: Bir İstanbul Distonyası 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 

Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının şehri mütemadiyen kamçıladığı ve demografik yapının bütünüyle değiştiği bir gelecekte geçen baş döndürücü bir İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? 
Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için firsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya 


kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 44 
Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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KURSAĞA ADASI 
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Kısa Öykü 
Faruk Korkmaz 


Acilen karanlığa oulaşmalıyım, Şipal ve Sipal'in ışınları deliğin üstünde yer değiştirip içinde bulunduğum koyağı ışığa ve ateşe boğmadan, hiç değilse yarı gölge bölgesine varmalıyım. 


Neyse ki gölgeye ulaştım. Sırtına yayılarak oturduğum Zönük denilen hayvan, alt tarafındaki soğurgaç deliklerinden bastığı hava sayesinde süzülerek uçuyordu ve umduğumdan hızlıydı. Zönüğün sırtına dizili, ateşin acılara gark ettiren, iğnecikleri kıçıma batıp durmasaydı çok daha zevkli bir yolculuk yapmak mümkün olacaktı. 


İmpaları seviyorum, ancak onların koynunda hayatın dinginliğine varabiliyorum. Ben dinginliğe varırken, sızdırdığım sözler hayatıma fırtınaları çağırıyor. Tahmin ettiğiniz gibi biraz boş boğazım, ters konuştukça ileri koşmak zorunda kalanlardanım. 
Bu nedenle; kendimden mi, yoksa o kadından mı 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kaçıyorum bilmiyorum. Ya da neden hep kaçıyorum? 
Sorulara verecek bir cevabım yok, işte bu noktada dilsizin teki kesiliyorum. 


Peşimdeki deli kadının oldukça büyük bir lazer kılıcı varmış, ki kılıçlardan, hele beni delip geçme ihtimali olanlardan özellikle nefret ederim. Şu kamburu çıkmış Nohre teyzenin yanına bir ulaşabilsem. 


Epey meşakkatli bir yolculuktan sonra Nohre teyzenin yumuşak kollarına kendimi attım. Aslında akrabam değil, bizim salaştan bir tanıdık, garip zevkleri olan bir tanıdık, beni sever. “Ka! Hoş geldin yavrum, özlettin kendini”, kuyruğumu dik tutmaya çalışarak “Bende seni özledim Nohre teyze. Sana anlatacak çok şeyim var, bilsen ne tehlikeler içinden yuvarlanıp sana geldim”. Omuzlarımızdan uzayan dokunaçlar birbirine değdi, sevgimiz tazelendi. Dudaklarımı ıslattım, damağımı şenanece şaklattım ve derdimi ona açtım. 


Hımm, gayet iyi oldu. Nohre, bana bir milyon pund derinlikteki Zoolosten okyanusu kıyısında bulunan dinlence evinin anahtarını ikiletmeden verdi. 
Beş güneş saatinden yırttığım gibi, o manyak kadından da kaçmış olacaktım. Ayaklarım kıçıma çarpa çarpa bineğime koşup atladım. Tazelenmiş azığım ve beni bekleyen hoş bir ev, tanrı Katnu'dan daha ne istenir ki? Ev karanlıklar dünyasında ama o dünya da asla karanlık (osayılmaz. oMilyarlarca (o fotolüminesans yaratığın yaşadığı yerlerde de tıpkı yüzeydeki gibi asla gece olmaz, yani kısmen olmaz diyelim. 


Moralim yerinde, düşündüğümden daha hızlı gidiyorum. oUğramadan geçemeyeceğim şehirler ve kasabalar hariç beni oyalayan bir şey yok. Eh, o şehirlerdeki aşüfteleri boş geçemezdim ya. Elbet onlardan tutku alıp, utku verecek, zevk tepelerine bayraklarımı dikecektim. Doğam bunun üzerine kurulu. 


ski 


Kesik kafa yana uçarken hala ayakta duran vücut sendeledi, sonra boş bir çuval gibi yığılıp kaldı. 
Kan dudaklarını tekrar ıslattı, “Sana ne olduğunu sormuyorum, nerede olduğunu soruyorum”. Daha demin ayaklarının dibine yığılan, şimdi geniş bir kan gölünün içinde yatan vücudun kapladığı boşluğa bakarak seslenmişti. İki metre ileride Kan'a yan yan bakan, gözleri sonuna kadar açık kelle cevap verdi, “Bilmiyorum kahrolası robot, bilmiyorum işte!”. Kan elinde tuttuğu lazer kılıcını kapattı. 


Yirmi santim uzunluğunda, üç santim çapında bir boru haline gelen kılıç sapının arkasında duran çentiğe dokundu, çıkan parçayı aşağı doğru ittirip kabza haline getirdi, borunun diğer ucunda ufak bir nişangah gezi aynı anda ortaya çıktı. Şimdi elinde güzel bir lazer tabancası vardı, tereddütsüz kelleye doğrultup ateşledi. 
Tabancadan birkaç soğuk pembe renkli, saçaklı ışın topu çıktı, kelleyi bulup buharlaştırdılar. 


Kan, baş parmağı ile borunun üstünde bir iki küçük metalik çarkı çevirip başının üzerinde duran kaya şemsiyesine ateş etti, bu sefer donuk mavi ışınlar 


Kanzutka - Faruk Korkmaz 


namludan çıkıp kayayı vurdu, kaya yavaşça ufalanıp gökyüzüne doğru uçtu, kızgın güneş ışığı yarıktan içeri doldu. Mavi ışın öz kütle indirgeme işine yarıyordu, hedefin kütle içeriğini değiştirip havadan hafif bir forma sokuyordu. 


#k# 


Yatağım dediği tezgâh altına serili ukruk ağacı dallarından ibaret yığından gerinerek kalktı. Ayağa kalkar kalkmaz patronu Niivegan'ın kuduz sesi ensesinde patladı “Zut!! Tezgâh altında pinekleyip bana petru kaybettirdiğin yetmiyor, bir de kalkmış Kara Katnu'ya karşı el mi kaldırıyorsun, utanmaz kaltak”. 
Ona dönüp bakamadı bile, bu dindar Veganların Karadeliğe Katnu adını verip, üstüne ona tapınmaları ona salakça geliyordu ama ses edemiyordu. Onların dinlerine göre iki eli birden havaya kaldırmak Katnu'ya karşı koymak anlamına geliyor, günah sayılıyordu. 
Kölesi olduğu için sessizliğe gömülü kalmak kaderiydi. 


Kader denilen şey bu her tarafı yıldızlarla çevrili, içi delikli sünger gibi kof ve gecesi olmayan gezegende her daim dev bir örümcek hassasiyetiyle ağlarını örerdi. 


Zut her zamanki hamaliye işlerini gördü, vücudunun içinde beslediği iki üç yemeklik Nük yaratığını avuçlarının ortasındaki delikten saldı, yeni gelen müşterilere tam on bin petru karşılığı satıldı. 
O müşteriler çıkınca ışınkeşler geldi. Bu sefer Zut dükkânın tam ortasında duran masaya yattı, kolları ve bacaklarında açılan deliklere solungaçlarını daldıran ışınkeşler kendilerinden geçinceye kadar Zut'un vücudundan nadir çift spinli fotonlardan çektiler. Onlar çıkıp gittiğinde, alçak soylu Niivegan yeni müşterileri içeri buyur ediyordu. Bu yeni gelenler Zut'un göz yuvarlarını elleyip okşamak derdindeydiler, bir tür seks benzetimi olan bu eylem Zut'un yarı organik gözlerini bir süre dışarı alması ve çok fazla acıya katlanması demekti. 


Akşama kadar Zut'un yarısı organik, dörtte bir makine, dörtte biri de modifiyeli hücreden oluşan vücudu türlü garip işler için kullanılıyordu. Geceleriyse bambaşka bir kılıkta şehrin damarlarına akıyordu. 
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Akşam, lafın gelişi bir zaman biriminin adıydı, bu gezegende akşam, gece diye bir şey yoktu, en azından yüzeyinde. Çünkü Katun denilen galaksinin serseri karadeliklerinin biri etrafında yörünge kilidine takılan gezegen, aynı yörünge bandını paylaştığı sekiz yıldız ve yüzlerce başka gezgenle çevriliydi. Yıldızlar ve gezegenlerin oldukça karmaşık yörünge periyotları onları kaçınılmaz sonda tespih taneleri gibi sıraya dizmişti. Hepsi Katnu'nun içini boylayacaktı veya birbirlerine çarpıp öylece karanlık çekime doğru uzayıp gideceklerdi. 


Gecesiz dev gezegenin süngerimsi yapısı nedeniyle yüzeyine yayılmış binlerce kilometre karelik çatlakların, dev girintilerin içinde ve yüzeyin binlerce kilometre aşağılarına kadar yaklaşık dört yüz ırk ya da uygarlık hüküm sürüyordu. Yarı ışıklı bölgede, gölgede ya da gezegen içine doğru tam karanlığın hüküm sürdüğü topraklarda yüz milyarca akıllı canlı ve onların kat be kat fazlası yaratığı barındıran kadim Karen gezegenine yerleşikler “Büyük Ana” adını vermişlerdi. 


Gezegene biçilen ömür iyi ihtimalle beş milyar yıldı, kötü ihtimalle üç milyar yıla iniyordu. Sonrası yutulma ya da çarpışma. O zamana kadar bu her yönden verimli gezegende kalmaya kararlı oldukça kalabalık bir nüfus vardı. 


Zut zavallı vücudunu sürükleyerek biyo-tamir kabinine girdi. Vücudundaki hasar dünden, ondan önceki günden daha az başarımla tamir edilebildi. 
İçinde beslemek zorunda olduğu yaratık çeşitlerinin eksik olanları tamamlandı. Kabinden çıktığında kendini biraz daha eksilmiş hissetti. Yaşlanmıyor, dirimden çürüyüşe hızla akıyordu. 


İçindeki isyan dalgası yeniden büyüdü, gözlerini kapatıp, mensubu olduğu iki ayaklı, iki kollu ırkın en belirgin özelliği olan alnından çıkan ışınları gök yüzüne, içinde bulundukları çatlağın beş yüz kilometrelik açıklığına doğru yolladı. Bu açıklığın kenarlarına on beş yüzey altı şehri kuruluydu. Bu şehirler on beşyirmi kilometre çapındaki galeri ve mağara ağlarıyla çevredeki üç bin açıklık faunasına bağlıydı. Onlarda 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diğer milyarlarcasına. 


Zut'un kendince ağlaması bitince sessizce yerine geçti, beş yıldız saatlerinde yüzeye yakın şehirler bile aşırı ısındığı için kentlerdeki sakinler daha aşağılarda bulunan yüzey altı okyanuslarına doğru çekilirlerdi, şehirlerde köleler ve saf makina ırkları kalırdı, belki birkaç siborg türü daha. 


Beş yıldız saati bir dünya haftasına denk düşüyordu. Bunu babasından öğrenmişti Zut, babası eski bir tarayıcı sınıf komutanıydı, dünya denen mavi bir gezegendeki maceralarını anlatmaya doyamazdı. 
Tabi bunlar ihanetle suçlanıp idam edilmesinden ve ailesinin köle olarak satılmasından önceki zamanlardı. 


Dudaklarını ıslattı, iyi bir uyku çekmeli, sonra patronun yokluğunu vücudunu dinlendirerek kutlamalıydı. Dinlenmek denilen şey hoştu, onu kendinden ve buradan koparıp alıyordu. Bunları düşünerek tezgâh altı yatağına uzanmıştı ki dükkânın kapısı sarsılarak açıldı. Herhalde patron bir şey unutmuştu. Kalabalık, milyonlarca garip şekilli yapısıyla karınca yuvasını andıran şehrin pis, boğuk havası içeri hücum etti. Gelen kişinin eteklerinde sarı kan lekeleri vardı. 


#kk 


İçeri girdiğinde, her tür kepazeliğin döndüğü leşhanelerin tipik kokusu ağırlaşmış bir tokat gibi bumuna inmişti. Etrafa saçılmış organik eşyaların arasında pırıldayan ışıklı yarı makinalar ve mekanik zımbırtılarıyla her tür ırka “zevk” hizmeti sunan dükkânın içinde kimse yoktu. 


Kan tarayıcısını açmıştı ki, tezgahla masa karışımı düzlemin altından insansı bir yaratık sürünerek çıktı. 
Kan silahını hızla çekip ona doğrulttu, karşısındaki yaratık ağlamaya başladı, alnından çıkan ışık kör ediciydi. Kan silahını kılıç haline getirip yaratığın alnında derin bir yarık açtı. Bu tür saldırılara alışkın olduğu belli olan yaratık azıcık geriye çekilmekle yetindi, ağlaması durmuştu. 


“Ka denen adam en son sizin dükkânda görülmüş. Onun nereye gittiğini biliyor musun?”. 
Kadına benzeyen alnı yaralı yaratık ne korkan ne de acı çeken biri gibi değil de günlük rutini buymuş gibi sakince cevap verdi, “Dün buradaydı, kendini takip eden birinin olduğunu söylüyordu. Teyzesinin yanına gidecekmiş. Zoolosten denizi kıyısında bir evden söz etti, eğer beş güneş saatini onun yanında geçirmek istersem hiç sorun etmezmiş, karşılığını standart ücretin iki katı olarak ödermiş. Ben onun zevk yaratıkları arasında en sevdiğiymişim”. 


Kan sırıttı, “Yattığı tüm yaratıklara aynı yalanı söylüyor demek ki”. Zut omuz silkti “Benden ne istiyorsun?”, “Benimle gelmeni. Seni yem olarak kullanacağım, onu ortadan kaldırmadan önce öğrenmek istediklerimi sen kolayca ondan alabilirsin. 
Sonrasını ben hallederim, sende bu rezil yere geri dönersin”, Zut hiç düşünmeden, “Ya hayır dersem?”. 
Kan hızlı bir hareketle kılıcının parlak ucunu Zut'un boğazına yaklaştırdı, “Bir hava deliğin daha olur. 
Belki de havanın girdiği kısmı komple vücudundan ayırırım ya da seni yassı parçalar şeklinde dilimlerim. 
Ah düşündükçe aklıma türlü yeni yöntemler geliyor”. 


Zutbirkez dahaomuzsilkti, gözlerini kırpıştırarak “Umurumdaymış gibi bile yapmayacağım. Dilediğini yapmakta serbestsin, şansım varsa patronum beni bulduğu gibi çöpe atar, eğer şansım yoksa biyoreaktöre yerleştirip tekrar eski halime döndürür, belki hafızam sıfırlanmış olur ama acılarım aynen kaldığı yerden devam eder”. Bunu söyleyerek kendini ileri attı, lazer kılıcı boğazından girip ensesinden çıktı, Zut'un göz bebekleri yukarı doğru kaydı, retinasını saran kırmızı boşluk göründü, Kan hızla kılıcını kapattı, Zut yere yuvarlandı. Kan kılıcına baktı, eğer bir saniye geç kalsa yaratığın kafatası ikiye ayrılmış olacaktı, bu da işini epey zorlaştıracaktı. 


kskik 


Okyanus havası bana iyi geldi. Kıyı boyunca dizilmiş yüzlerce şehirde ve etrafındaki yabanda yaşayan akıllı, yarı akıllı ya da düpedüz hayvan kılıklı fotolümünans canlıların dünyasında her yer renk 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cümbüşü içinde. Burasıda yüzey altı şehirleri kadar ışıklı ve canlı. Beş güneş saatinden dolayı aşağı hücum eden güruh kıyı boyunu epey kalabalıklaştırmış. 


Neyse ki nispeten sakin bir şehirdeyim. Bahçede uzanmış dinlenirken, yukarıdan geçen her tür uçan aracın yahut kanatlı, kanatsız yaratığın çıkardığı renkli izleri takip etmek, renklerin birbiriyle karışıp türbülanslanmasını seyretmek, gökyüzünde kurulmuş bir karnavala ön koltuktan seyirci olmak gibiydi. 
Renkler katman katman yayıldığı için binlerce pund yükseklikteki galeri tavanını görmek imkansızdı. Parlak renklerden mürekkep gökyüzünde bazen gölgeler gelip geçiyordu, bunlar savaşçı ırkların karanlık filolarıydı, galiba Zoolosten okyanusu yakında sağlam bir savaşa sahne olacaktı. O zamana kadar ben çoktan yüzey altı şehirlerine dönmüş olurum, yani sanırım. 


Bahçede uzun uzun pinekledikten sonra, uyumak için eve giriyordum ki evin üstüne küre şeklinde bir araç iniş yaptı. Aracın hangi ırka ait olduğunu kestirmeye çalışırken, kürenin üzerinde üstten alta doğru bir yarık belirdi, aniden iki yana doğru ayrıldı içinden koltuğa ya da tahta benzer bir şey çıktı, üzerinde biri oturuyordu. 


Aha bu benim favori zevk yaratığım, demek ki cezbedici teklifimin çekiciliğine dayanamamıştı. Taht süzülerek gelip tam karşımda yere indi. Zut isimli zevk yaratığı tahta bağlanmıştı, gözleri baygın baygın boşluğa bakarken beni görünce sonuna dek açıldı. 
Endişeyle onu bağlarından kurtardım, ayağa kalkıp yakama sarıldı yüzünü yüzüme yapıştırıp bağırdı “Hemen kaç!”. 


#kxk 


Kan açılan yarıktan aşağıya bakıyordu, Zut'un tahmin ettiği gibi ihanet ettiğini görünce gemiden boşluğa doğru atıldı, havada üçlü heliks çizerek ikilinin biraz uzağına, tek dizi yerde olacak şekilde indi. Hemen ayağa kalktı, lazer kılıcını açarak yanlarına gitti. Şimdi üçü ayakta ve birbirlerine çok yakın şekilde yüz yüze duruyorlardı. 


#x 
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Her şey bu sabah olmuştu. Kan, patronu Niivegan'nın önce kellesini uçurmuş, sonra onu buharlaştırmıştı. Zut dükkândaki işine yarar parçaları yanına almış, son kez vücudunu renova etmişti. Ka, onları hızla daha önceden bildiği bu eve getirmişti. 
Şimdi birbirleriyle konuşuyorlar, ara sıra birbirlerinin içinden geçerek oluşturdukları halka düzleminde yer değiştiriyorlardı. Kimin sözü ağır çekerse, diğer parçalar biraz düşünüyor, sonra yeniden laf dalaşı başlıyordu. Üç parça tek vücutta zorlu bir üçlem yaratıyordu. 


Zut- Aptallığı içime parça parça monte etmişler de haberim yok. Neden buna bir son vermiyorsunuz. 
Kendiniz bana bırakın, bilincinizi kapatın. 


Kan- Çok geç dünya güzeli, onu patronu kızartmadan Önce söyleyecektin. Hem acıya katlanamayan senin şu hassas organik şeylerin. 


Zut- Hücre! Onlara hücre deniliyor. 


Ka- Hücre dediğin şeyler çok dayanıksız, benimkiler gibi simbiyotik makine, organik karışımı süper hücrelerin... 


Kan- Yeter! Hücre de hücre. Artık devre vakti geldi, kusursuz ve keskince işleyen zekamı, teklemeyen bilincimi sizinkilerin üzerine rahatça koyabiliriz. Siz uykunuza dalın, bizim için en iyi olan protokolü ben yürütürüm. 


Zut- İşte tam bu yüzden sen yönetici olmazsın Kan, ezber protokollerle galaksinin ırklar çöplüğü olmuş bu gezegenden asla kurtulamayız. 


Ka- Peki neden kurtulmaya çalışıyoruz ki? Bakın ben hem makine hem organik sayılırım. Bilinci gütme işini bana bırakın, bu gezegenin tüm olanaklarından sonuna dek yararlanabiliriz, size ölümsüz zevkler yaşatacağıma söz veriyorum. Bu gezegen imha olmadan önce bizi başka bir yere hızla taşıyacağıma da söz veriyorum. 


Derin Zoolosten okyanusu kıyısındaki bu evin bahçesinde ayakta duran canlı, titreyerek gözlerini 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sabitlediği ookyanustan yukarıda oynaşan renk okyanusuna doğru kaldırdı. Bir anda tüm vücudu titremeye başladı. Sonra odaklanamadan bakışlarını etrafta gezdirdi. Şimdi yeniden konuşmaya başlamıştı, sarhoş kelimeler ağzından yakasını koparıp kumlara atlıyorlardı. 


Zut- Ka, sen en sevmediğim parçamsın, yılışık şey. Bedenimden yükselen katlanılmaz acılardan bahsediyorum, sense yavşayarak burada zamanı uzatmaktan bahsediyorsun. 


Kan- Peki böyle kalalım, üçlü bilinç olarak. 
Önümüze çıkan tüm engelleri ben yok ederim. Fakat bu gezegende mimliyiz artık, buradan çekip gidelim. 


Zut- Tamam işte, bana uyar. Hemen gidelim. 
Hem Kan, sen kalmak mı istiyorsun, gitmek mi? 
Anlayamadım. 


Ka- En yararlı parçanız benim, para eden kısmınız. Nadir Proteinik gıda üretemezseniz bir şey kazanamazsınız. 


Zut- Sik kafalı pislik, vücudunu satan benim. 


Kan- Üretim ve hizmet alt yapısı bende. Hem Zut, o nadide insan organiğini hiçbir pis işe bulaştırmadan neden sürekli şikâyet ediyorsun? Yapıyorum dediğin fedakarlıklar, aslında ben ve Ka'nın başına gelenlerden ibaret. 


Kumsaldaki siborg yığılıp kaldı, okyanusun ağır metalli suyuyla ağırlaşmış dalgaları ayaklarını dövüyordu. Sırt üstü uzanmıştı, gözleri tepesinde sabit bir noktaya dikilmişti. Kolları renk göğünü kucaklar gibi açılmıştı. 


- Tüm bunlardan bıktım artık. Ne olduğumu bile bilmiyorum. 


- Ben biliyorum, bilmiyorum. 


ama ne işe yaradığımı 


- Amaç diye bir şey yok anlasanıza, sürdürmek, ölümüne canlığı sürdürmek var. Evrendeki canlılığın 


temeli bu. Aptal taşlardan, gazlardan farkımız bu işte. 
İleri bütünlük içinde bilinci taşımak. 


- Her şeyin bilinci var diyemeyiz. 

- Nereden biliyorsun. 

- Benruhun varlığına inanıyorum. 

- Ne yani, atomların ruhu mu var? 

- Atomlar değil, bilinci olan canlıların. 
- Bilinçsizler? 

- Onların da ruhu var. 

- Ruh nedir? 

- Bence amaçtır. 

- Amaçdiye bir şey yok, varoluşu tutmak gerek. 
- Varoluş nedir? 


- Zevk almak lazım, tutkularımızın peşinden gidelim “Perseguamur passionis”. 


- Tutku her zaman doğru rehber değildir. 


- Rehberimin ne olduğunu bilmiyorum, neden burada olduğumu, neden hala nefes almak için çabaladığımı, BİLMİYORUM! 


- Rehber kodlarımızda gizli, varoluşun sorusu hem kendidir hem cevabıdır. Cevap armaya gerek yok, soru sormaya gerek olmadığı gibi. 


- Yaşayalım, dalgaların üzerinde salınıp giden şu yapraklar gibi, kendimizi akışa bırakalım. 


- Akış diye bir şey yok, soru yok, cevap yok. 
Hayat denilen şeyin bu bedende işi yok... 


Siborgun sağ eli belindeki kemere takılı lazer tabancasına gitti, onu yavaşça kavradı. Ağır ağır kaldırıp kafasına dayadı, bakmadan baş parmağıyla en yüksek ayara getirdi, tetiği çekti. Ani bir ışık patlaması oluştu. Okyanus dalgaları, çıkan dumanı ve parıltıları 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kocaman eller gibi çabucak kapattılar. 


akik 


Kanzutka rüyadan uyandı, sahilde dalgaların etkisiyle yarı beline kadar ıslak kuma gömülmüştü. 
Çevik bir hareketle kendini kumlardan kurtardı. 
Organik bedeni üşüyordu, aldırmadı. 


Fiziksel olarak tek bedene hapsedilmiş bir dişi, bir eril, bir de cinsiyetsiz bilincin zihni çarpışmaları dişinin intiharı, erilinse öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. 
Kanzutka fiziksel olarak çok gelişmiş bir savaşçı olduğu gibi, zihinsel olarak da keskin bir ön alma kabiliyetine sahipti. Cinsel karmaşa ortak zihnin iç gerilimini yükseltmek üzere tasarlanmıştı. Gerilim süjeyi her an tetikte olmak yönünde eğitiyordu. 


Bilincin ana taşıyıcısı olan Dünyalı kadın köle, ortak zihnin kılıç kadar keskin olan unsuruydu. 
İnsanın varlığını sürdürmek uğruna yapabileceklerinin sonsuz koleksiyonuna sahip bilinç, keskin bir kılıç gibi olanaksızlıkları kesip atmak yeteneğini süjeye veriyordu. Süje olan Kanzutka'nın asli amacını bileyen kılıcı dengelemek üzre, kalkan olarak modifiye varlık Ka ortak bilince yerleştirilmişti. 


Sürecin tamama ermesiyle, evrensel savaş makinası hükmün kılıcı olarak doğduğu yere dönecekti. Hesabı kapatma, yüzey altında geçen çok uzun sürelerin sonunda karmaşık eğitimin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 


Eve girdi, hızla kamını doyurdu. Yiyecekleri iğrenerek ağzına tıkıştırıyordu, iğrenme duyusunun simüle hali hiç hoşuna gitmiyordu. Organik kısımlarını elektromanyetik enerjiyle idare eder hale getirmenin hoş olacağını düşünerek evden çıktı. Koşarak kendini soğuk okyanus suyuna attı. Çabucak derinleşen suda aşağılara doğru daldı. Derin okyanusların kalbinde, yüzey altı şehirlerinden ve yabanından çok daha geniş, çok daha gelişkin hayat ağındaki hesaplanmış yerine bir mızrak gibi saplanmak üzereydi. 
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Morpheus 
Yazı Dizisi - 1 
9. Bölüm 


bilimkurgu ve Felsefe 


u yazı dizisinin üç bölümden oluşmasını planlıyorum. Birinci bölüm “Doğa Üzerine, ikinci 

bölüm “İnsan Üzerine' ve Üçüncü bölüm “Toplum üzerine? olacaktır. Her bölümde ana temalara —doğa/insan/toplum- dair felsefi bakış süreci kısaca özetlenmeye çalışılacak ve bu aşamada söz konusu temanın bilimkurguyla olan derin ilişkisinin kavranılmasına çalışılacaktır. 
Oldukça zor bir işe girişmiş olmamın farkında olarak elimden geldiğince kısa ve anlaşılır kılmaya çalıştığım bölümlerin her birinin sonunda o alanlarla ilgili kült olmuş bilimkurgu yapıtlarından örnekler vererek konuyu daha somut bir hale getirmeye çalışacağım. 


Yazı dizimizin ilk bölümü “Doğa üzerine 'olacaktır. Bu bölümde felsefenin başlangıcına kısa bir bakış attıktan sonra doğa felsefesinin tarihi süreç içerisinde sosyal, kültürel ve siyasal yapılar üzerindeki etkin rolüne değineceğim. Ardından Felsefenin birinci teması olan doğayı olduğu gibi keşfetme çabasının sonuçları ve tüm bu sürecin bilimkurgu yapıtları ile olan derin ilişkisini ortaya koymaya çalışacağım. 


Eğer uzun süren yazı dizilerini okumayı sevmiyorsanız en sonda ulaşacağımız nihai yargıyı en başta söyleyeyim nitelikli bilimkurgu ile felsefe arasında oldukça sıkı bir bag vardır. 
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azımın ilk bölümünde bahsettiğim üzere 

felsefenin ilk döneminde temel problem doğa, üretilen felsefe de buna bağlı olarak doğa felsefesi Sokrates 


olarak adlandırılan bu dönemde temel araştırma alanı 


veya varlık felsefesi olmuştur. öncesi doğadır. Bilimin henüz gelişmemiş olması doğaya dair birbirinden farklı ve kanıtlanması —en azından o dönem için- olanaksız olan birbirinden farklı ve birbirine zıt fikirlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sonunda mesele o kadar karmaşık bir hal almıştır ki Sokrates'e gelindiğinde nerdeyse her konuda tamamen rölativist bir bakış açısı tüm toplumu sarıp sarmalamıştır. O dönemde insanların kafası o kadar karışmıştır ki artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestirmek imkânsız hale gelmiştir. Bu durum felsefesinin ikinci döneminden itibaren, doğa ve varlık felsefesinden insan felsefesine 


bir geçiş yaşanmasına neden olmuştur. 


Böylece bu noktadan itibaren binlerce yıldır süregelen bir tartışmanın fitili daha ateşlenmiş olmaktadır. Bu tartışma en temelde, evreni anlamaya çabalayan insanın neliği (insan nedir?) ve bu çabada 


kullanacağı araç ve yönteme dairdir. 


her bağımsız olarak var olan fikirler bulunduğunu ve aklın 


İnsanda doğuştan, türlü deneyimden başlı başına müstakil bilgi kaynağı olduğunu savunan görüş rasyonalizmdir. Duyusal deneyimler edinmeden önce hiçbir bilince sahip olamayacağımız görüşünü savunan görüşe Ampirizm (ya da empirizim) denir. 
Peki, evreni anlamakta akıl mı ön plandadır yoksa duyularımız mı? Gerçeği keşfetmek için aklımıza mı yoksa duyularımıza mı güvenmeliyiz? Bu kadim tartışma ile birlikte evreni anlama çabasında “insan'ın rolünü ve etkisini yavaş yavaş ön plana çıkarmaya 


başlıyoruz. 


Aslında bu tartışmanın felsefi düşünce sürecinin daha ilk başlarında Parmenides ve Heraklitos ile 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başladığını söyleyebiliriz. Parmenides var olan bir şeyin yokolamayacağını, yokolanşeyinise var olamayacağını söylüyor. Ona göre her ne kadar değiştiğini görüp dursak da doğa en başından beridir hiç değişmeden devam etmekte. O evreni algılamamızı sağlayan duyularımıza güvenemeyeceğimizi düşünüyor. Ona göre evreni ancak salt aklımızla anlayabiliriz. Buna göre Parmenides fiziksel dünyanın günlük gerçekliğe bakışının yanlış olduğunu ve dünyanın değişmeyen, yenilenmeyen ve yok edilemeyen bir bütün olduğunu ileri sürerek evren algımızı değiştirmemiz gerektiğini 


çoktan vurgulamış oluyor. 


Evrendeki özün dönüşüm problemi olarak adlandırılanbusorunaParmenidesmantığıylayaklaşıyor her şeyin baştan beridir olduğu gibi var olduğunu ve var olan bir şeyin yok olamayacağını düşünüyordu. 
Ona göre mantık bize hiçbir şeyin değişemeyeceğini söylüyordu. Parmenides?e göre dönüşüm ya da değişim olarak deneyimlediklerimiz sadece bir yanılsamadan ibaretti. Bu fikir bize oldukça garip gelebilir. Her ne kadar Parmenides'in bunu söylerken tam olarak ne düşündüğünü anlayamasak da o evreni sinema ekranına yansıyan bir bütün gibi anlamış olabilir. 
Sinema ekranına yansıyan görüntülerde birbirinden farklı insanlar, ağaçlar, evler, arabalar görürüz. Örneğin çarpışma sahnelerinde sapa sağlam bir aracın birden bir hurda yığınına dönüştüğüne şahit oluruz. Fakat gerçekte ortada birbirine dönüşen hiçbir şey yoktur. 
İzlediklerimizin hepsi aslında bir algı yanılsamasıdır. 
İşte Parmenides'in dikkat çekmek istediği nokta tam olarak buydu. O evreni algılayışımızda duyularımıza 


güvenemeyeceğimizi odüşünüyor gerçeği oancak 

aklımızla keşfedebileceğimize inanıyordu. 
Parmenides'in aksine Heraklitos her şeyin 

değiştiğini odüşünmekte... Heraklitos her şeyin 


gözümüzün önünde değişip durduğunu söylüyordu. 


Yazın meyve veren ağaçlar kışın kuruyor, toprağa 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ektiğimiz tohumlar bambaşka bir şekle bürünerek çiçek açıyordu. Tüm bu olanların arkasındaki gerçeğe ancak bu değişimin kendisini inceleyerek yani duyularımızdan görüp, hissettiklerimizden hareket ederek ulaşabilirdik. Ona göre her şey değişiyordu ve bu konuda duyularımıza güvenmemiz gerekiyordu. 
O bu sonuca duyusal deneyimleriyle varıyor. Yani duyusal deneyimleriyle doğanın sürekli değişim içinde olduğunu görüyor. Ona göre değişmeyen tek şey değişimin kendisi. “Aynı derede iki kez yıkanmaz” onun en meşhur sözü. Ona göre dünya zıtlıkların meydanı ve bir tür zıtlar çatışmasının içindeyiz. Fakat bu zıtlıklar gelişi güzel değil evreni algılamamız için 


varlar. 


Rasyonalizmin antik Yunan çağındaki en ünlü savunucularından biri şüphesiz Platon”'dur. Platon'un ünlü mağara alegorisini hemen herkes duymuştur. 
Kısaca bir hatırlatmak gerekirse Platon şöyle der: “Şimdi, insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış olarak düşün... Bunu şöyle bir benzetme ile anlatayım: Yer altında mağaramsı bir yer, içinde insanlar, gölgeler, önde boydan boya ışığa açılan bir giriş... İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldayabiliyorlar ne de burunlarının ucundan baka bir yer görebiliyorlar, öyle sıkı sıkıya 


bağlanmışlar ki, kafalarını bile oynatamıyorlar... 


Peki bu ünlü alegori size hangi bilimkurgu 


filmini ya da eserini hatırlattı desem? 


Siz bu bağlantıyı düşünürken zamanı biraz daha ileri sarıp 17. Yüzyıla doğru uzanalım. Bu sefer yine felsefesiyle dünyayı etkileyen bir başka rasyonalistle karşılaşırız. “Düşünüyorum o halde varım” sözüyle ünü dünyayı aşan Descartres ile... Rene Descartes (1596-1650), kurucusu kabul edilir ve onun felsefesi de felsefeyi 


genel olarak moderm felsefenin 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tamamen değiştiren entelektüel bir devrimin ifadesi olarak görülür. (Descartes, kuşkuculuğu gerçeklik arayışında bir yöntem olarak kullanır. Bu anlamda onun düşüncesinin en temel çıkış noktalarından biri “Gerçeği arayanın yaşamında bir kez her şeyden gücü yettiği ölçüde kuşku duyması gerekir.” fikridir. 
Descartes, hakikate ilişkin kesin, açık-seçik, güvenilir bilgiye ulaşmak istemiş ve bu yüzden, her şeyden, o zamana kadar kendisine öğretilmiş olan bütün bilgilerden ve bilgi edinme yöntemlerinden şüphe ederek işe başlamıştır. Şüpheciliğin matematiksel yargılara bile nasıl bulaştığını ortaya koyabilmek için meşhur “Kötü cin” argümanını devreye sokar. Bu 


argümanda Descartes şöyle düşünmüştür. 


“Ya tüm gördüklerim ve bildiklerim, şeytani bir varlığın, kötü bir cinin benim için yarattığı yalanlar ise? Güçlü olduğu kadar da hilekâr bir aldatıcı cinin bütün gücünü beni aldatmak üzere kullandığını varsayacağım. Gök, hava, toprak, renkler, şekiller, sesler ve bütün harici şeylerin sadece birer yanılsamalar olduğunu farz edeceğim. Bu durumda yaşadığımız ve gerçeklik dediğimiz şeyin bir rüya olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Eğer rüyalarımızın farkında değilsek, şu anda da farkında olmadığımız başka bir rüyada 


olabilir miyiz?” 


Peki Descartes”in kötü cini size neyi anımsatıyor? 
Ya da “Varolmak 


algılanmış olmaktır” sözü? 


George Berkeley'in meşhur 


Hüç şüphesiz her iki temel düşüncenin de ilk çağdan beri savunucuları vardır ve bu tartışma —Her ne kadar Kant bir şekilde bu iki düşünce arasında bir “ara yol” bulmuş gibi görünse de- günümüzde dahi sürmektedir. Tabi ki bu kadim tartışma bu yazımızın asıl konusu değildir. Bu nedenle binlerce yıllık bu tartışmaya burada bir virgül koyarak meselenin diğer boyutuna bir göz atalım. Meselenin ilk bölümü 


insanın evreni anlama çabasındaki yöntemi üzerineydi. 
Meselenin ikinci bölümü ise doğrudan insanın ne 


olduğu üzerinedir. 
İnsan nedir? 


İnsanı insan yapan, diğer canlılardan ayıran şey 


nedir? 
İnsanın kozmozdaki yeri nedir? 


İnsan davranışlarında özgür müdür? Özgürse bu 


özgürlüğün sınırları nedir? 


“İnsan nedir?” Bu soru binlerce yıldır cevabı fakat sorulardan sadece biridir. Felsefi süreç açısından ele 


aranan henüz ocevaplanamamış o sayısız alındığında Antik Yunan'da ne olduğuna tam olarak karar verilememiş bir varlık olan insan, Ortaçağ Batı düşüncesinde Hıristiyan teolojisi çerçevesinde düşünülmeye ve anlaşılmaya başlamıştır. Modem felsefedeyse yeni ve seküler bir bakış açısıyla insan yaratıcı ve özgürdür. Kendi kurduğu ve yapıcısı olduğu, içinde anlamı kendisine kapalı olmayan bir tarihin öznesidir. 19. Yüzyılla birlikte bilimsel gelişmeler sonucu ortaya çıkan psikoloji, sosyoloji vb. 
insan bilimleri ve felsefedeki yeni düşünceler insan problemi açısından içinden çıkılması daha zor bir tablo 


ortaya çıkarmıştır. 


3000 yıllık düşünce sürecinde insana dair 
felsefenin en temel iki probleminin “insanın ne olduğu” ve onun “evreni anlama çabasının anlamı? üzerine olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Yazımın temel amacı bu uzun süreçteki tüm detayları ele almak ya da insana dair yeni bir felsefe ortaya koymak değil, edebi bir tür olan bilimkurgunun felsefe ile olan derin ilişkisini açık bir şekilde gözler önüne sermektir. 
Binlerce yıldır süregelen felsefi süreçte “İnsan'a dair bu iki temel problemin felsefeden sonra en çok 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ele alındığı platformun bilimkurgu edebiyatı olduğu 


aşikârdır. 


Oldukça kısa tutmaya çalıştığım bu bölümün 


bilimkurgu-felsefe (o ilişkisini oanlamak O açısından 


zorunlu bir giriş olduğunu söyledikten sonra insan odaklı felsefeyi temele almış bilimkurgu yapıtlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? 


Devam edecek... 


KAYNAKLAR 
Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci, Say Yayınları. 
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Ankara, Bilgi Yayınevi 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Yayıncılık 
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) 
Burak Erdoğdu 


İKİNCİSİ - Dünya Dışı Türle İlk Karşılaşma 


azla vaktim yok, hemen şimdi başlamam gerekiyor, bir an bile oyalanamam. Numaram 11233452 bu numaranın ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok. 
İsmim yok benim, hiçbir zaman da olmadı. Hafızamın neredeyse hepsi silinmiş durumda, son kalan kırıntıları yazmaktan başka çarem yok. Yazdığımı bilmiyorlar, 


umarım eski sahipler gibi cezalandırmazlar. 


Hatırladığım en eski anım bundan birkaç hafta evveline dayanıyor. Dükkânın girişindeki kafesimde oturmuş etrafı izliyordum. Dükkânın adı İnsanat Bahçesiydi, neon ışıkları vardı ve parıldayıp duruyordu. 
Işıklı parmaklıklar ardındaydık ve o parmaklıklara dokunamıyoduk bile çünkü dokunursak canımız çok 


yanıyordu, lazer diyorduk onların adına. 
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İçeriye bir müşteri geldiği zaman neredeyse 


kendimizden Ogeçiyorduk, yani diğerleri o öyle davranıyordu daha doğrusu, diğer evcil insanlar. 
Ben ise kafesimde oturur önüme konan baklagil tohumlarına su eklerdim ve gıdaya dönüşmelerini her seferinde aynı şaşkınlıkla izleyerek yemeğimi 


kaşıklamaya koyulurdum. 


Hatırladığım kadarıyla İnsanat Bahçesinin sahibi alnındaki gözü diğer iki gözüne göre daha kısık, kızdığında çürümüş yumurta kokan, müşterilerle konuşurken bir dili daima dışarıda, eğri boynu biz insanlaranazaran ve hatta kendi ırkına kıyasla hayli uzun birisiydi. Neydi ırklarının adı tam hatırlayamıyorum, 


hafızam ne yazık ki sürekli bana oyunlar oynuyor 


ve tüm anılarım iç içe geçmiş bir sarmaldan ibaret sarmal bilemiyorum, başı ve sonu belli olmayan silik 


şekiller... Şimdiden her şey bir rüya gibi. 


Sanırım kendilerine Galaktör diyorlardı, evet isimleri buydu ne demekse bilemiyorum, bir canlı türüne mi ait yoksa bir çeşit meslek veya ırk adı mı hiç bir fikrim yok. Ben bildim bileli gezegenimizdeydiler, dediklerine göre bizi evcilleştirdiler ve yaşam koşullarımızı iyileştirdiler. Bu onların iddiasıydı ancak parmaklıklar altında konsantre tohum taneleriyle beslenip onları gördüğümüz yerde taklalar atmak bana 


pek de iyi bir yaşam gibi görünmüyordu. 


Ben çok yaşlı olmalıyım, çünkü diğer herkesten daha buruşuk tenim ve daha donuk bakıyorum evet aynadaki yansımam yaşlı ve yorgun görünüyor. 
Kesinlikle yaşlıyım ben, belki kimse beni o yüzden sahiplenmek istemiyor. İşgalcilerin minik çocukları beni görünce kuyruklarını şaklatarak koşuşturmuyorlar, dişilerimizi ve gençlerimizi sahiplenmeyi daha çok 


seviyorlar. 


Ben takla atmak istemiyorum, şakalar ve espriler yapmayı sevmiyorum, işgalciler hiç sevimli değiller, ancak onlarla iyi geçinenler çok kısa sürede lazer parmaklıklı kafeslerinden çıkartılıyorlar. Evlerine götürüyorlar sanırım. En son 42324743 numaralı insanı götürdüler evlerine. Sürekli saçını okşuyorlardı 


ve yiyecek veriyorlardı. 


Dükkânın 


gözlemlediğimi 


Galaktörleri 


hatırlıyorum, dillerini 


önünden Oo geçen çok net bilmiyorum ancak ne düşündüklerini garip bir şekilde anlayabiliyorum. Onlar da benden nefret ediyor olmalılar. Mutlaka öyle olmalı, çünkü kimse benim kafesimin önünden geçerken gülümsemiyor, hatta önümden geçmiyorlar bile, kesin hissediyor 


olmalıydılar onlardan iğrendiğimi. 


Başlangıç - Burak Erdoğdu 


Dükkândan attıkları 


daha ilk anda şımarıklıkları tüm hareketlerinden 


içeriye (oo adımlarını okunabiliyordu, sanki kendi ırklarından olmasına rağmen dükkânın sahibini bile her an satın alacakmışa Ellerinde renkli ve parlak taşlar, irili ufaklıydılar. Dükkân sahibine taş 


benziyorlardı. taşlar vardı, veriyorlardı, dükkân sahibi de onlara istediklerini sandıkları oyuncağı. Evet tam olarak buyduk biz onlar için, oynayıp şekil verebilecekleri bir oyuncak. 
Ne zamandır bu haldeydik, hep böyle miydi, kimdi onlar ve neden oyuncak olan bizdik, hiç bir fikrim yok. Neyse bunlarla zaman kaybetmeye gerek yok her an gelebilirler. Yapabileceğim en isabetli şey Galaktör denilen ırktan nasıl kurtulduğumuzu yazmak olacak,tabi ki biz evcil insanlar bunu kendimiz direnip 


savaşarak başarmadık. 


Bir gün yine her zamanki gibi hiç beklenmedik bir anda yine sokağı gören köşe başındaki kafesimde oturmuş önüme konan yemleri yemeye ve sevimsizliğim 


sayesinde Galaktörleri uzak tutmaya çalışıyordum. 


Bir anda bir şey oldu anlamadım, etraftaki bütün Galaktörler dizleri üzerine kapandılar, acı çekiyorlardı. 
Bu her hallerinden belliydi, dükkân sahibi tam kafesimin önündeydi, dizleri üzerinde ağzından yeşil salyalar çıkartıyor ve kuyruğunu yere vurarak anırıyordu. Bütün gezegen karanlığa gömülmüştü, hiç ışık yoktu, sadece tüm göğü kaplayan yeşil bir ışık 


vardı kaynağını kafesimden göremediğim. 


Beyaz elbiseli adamlar geldi, işte beni 


kafesimden çıkaran adamlar onlardı. Diğer insanların hepsi bir anda yok oldu, insanlar ve Galaktörler yoksa Galaktuslar mıydı, çoğunu unutmaya başladım. 


artık hatırlayamıyorum, daha 


Beyazdı, bembeyazdı ve cam fanus vardı, solumaları gereken havanın bileşenlerini ayarlıyormuş, yüzlerini Oo görmedim, 


konuşmuyorlardı ama 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anlayabiliyordum onları. Diğer insanlara ne yaptılar 


neden yok ettiler onları, nereye kayboldu herkes. 


Daha çok unutmaya başladım, kimdi beyaz 


adamlar, hangi gezegendendiler. Sanırım polis olduğunu söyledi içlerinden birisi, Galaksi Polisi dedi, 


ne demekse bu. 


Çok ıssızdı her yer,bana her şeyi anlattılar, nasıl olsa unutacaksın dediler. Bana bir isim de verdiler artık ismim Adam olacakmış ya da onun gibi bir şey 


bilemiyorum. 


Geliyorlar, buraya geliyorlar. Beyaz elbiseli adamlar. Geldiler. Yazdığımı gördüler ve müsaade ediyorlar bana, bu fikir hoşlarına gitti, delil olarak konseylerine götüreceklermiş. Bir ilaç verdiler bana şimdi, yazmaya devam etmemi söylediler. Son bir kez hatırlayacakmışım her şeyi. 


Unutmak istiyorum, lanet olsun. Gezegenimizi işgal ettiler, bizi hayvan gibi evcilleştirip kısırlaştırdılar, diğertüm hayvanları tükettiler. Onları gezegenimize biz davet etmiştik birde, olacak şey değil. Bir kızım vardı ve bir karım Ava idi adı. Kendi ismimi hatırlamıyorum bir tek onu bir türlü hatırlayamıyorum. Binlerce yıldır tüm kaynaklarımızı sömürdüler ve bunu tek bizim 


gezegenimize de yapmadılar. 


Galaktik Yaşamı Koruma Konseyine bağlı polis güçleri onlar, bizi kurtaran beyaz elbiseli adamlar. 
Aslında bize benziyorlar, iki elleri iki ayakları ve iki 


gözleri var. 


Gezegenin etrafına radyoaktif bir koruyucu yerleştireceklermiş, bu bizi Galaktik asalak ırklardan koruyacakmış, ilk insan olacakmışım ben her şeye sıfırdan başlayan, her şeye ilham veren ilk insan. Diğer insanları Galaktörlerle birlikte neden yok ettiklerini 


söylemediler ama ben biliyorum nedenini. 
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Başlangıç - Burak Erdoğdu 


Yozlaştık çünkü biz geri dönülmez bir noktaya vardık ve sıfırdan başlamamız gerekti. Hayat benimle başlayacak biliyorum. Kaburga kemiğimde derin bir ağrı, neden kaynaklanıyor bu ağrı bilmiyorum. 
Galaktik 
Kütüphanede saklayacaklarmış. İyi insanlar bunlar 


Yazdıklarımı istediler şimdi benden, gezegenlerdeki doğal yaşamı korumaya adamışlar kendilerini, iyi insanlar gerçekten. Harika bir ırk yaratacağım, doğaya saygılı ve barışçıl, yapacağım bunu, şu kaburgamın ağrısı bir dinsin. Keşke tüm geçmişimi unutsam ama sadece Galaktik Yaşamı Koruma Konseyini ve onların yeşil ışıklar saçarak tüm göğü kaplayan gemileriyle zihnime dolan varlığını hatırlasam, görevimi hep bilsem. Bunun mümkün olamayacağını söylediler, doğal yaşama müdahale etmek istemiyorlarmış, ancak yinede rahat olmamı söylediler, gezegenin artık keşfedildiğini bir daha asla 


işgal edilemeyeceğini söylediler. 


Sadece Oo doğamıza Oo uygun Oo yaşamamız gerekiyormuş. Ben Adem ya da her neyse işte Galaktik Kütüphanenizde saklayacağınız bu yazıt benim bu gezegende kuracağım medeniyetin kanıtıdır. Her şey çok güzel olacak inanıyorum, birazdan tüm bunları unutacağım, kaburgam 


ağrıyor, keşke nedenini 


bilebilsem. 
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Roman - Bölüm 21 
bülrhan Öztürk 


Son İnsani 


KİTAP 1- DEĞİŞİMİN YENİ 
HALKASI 


İnsanoğlu en başından beri yanıtları arayıp durdu. Çoğu zaman yanıtların kendi benliğinin içinde olduğunu sandı. Çoğu zaman da yanıtları yıldızların arasında aradı. Ama en başta anlamadıkları şey ortada tek bir yanıt olmadığıydı. Herkesi tatmin edecek tek bir yanıtın hiçbir zaman olmaması yine de insanoğlunun soru sorma heyecanını elinden almaya yetmeyecekti. Ne de olsa bu insanlık için bir yolculuktu ve son insan da gelip geçene kadar yolculuğun sonu gelmeyecekti... 
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“Kaçış Yok!” 


Evren uyandığında kendisini hastane odasında buldu. perde Hafifçe yatağından doğrulmaya çalıştı ve dışarıya baktı. Daha 


Pencerelere takılmamıştı. 
hava yeni kararmaya başlamış gibiydi, akşamın erken saatleriydi. Bu hastaneyi biliyordu. Hala İstanbul'da olmalıydı. Odasında birileri vardı ve belli ki onun uyanmasını dört gözle bekliyorlardı. Yaşlı bir adam ona bakıp gülümsüyordu. Ama gülümsemesi içten değildi, daha çok bir şeytanlık vardı bakışlarında. 


“Sonunda uyandınız,” dedi yaşlı adam. Okumakta olduğu gazeteyi oturduğu koltuğa bıraktı ve ayağa kalktı. Yatağa doğru yaklaştı. Odanın içi sıcak olmasına rağmen ceketini çıkartmamıştı. 


“Kimsiniz siz? Neler oluyor burada?” diye sordu Evren. Uyandığında General ile karşılaşacağını düşünmüştü. Onun proje için çok önemli birisi olduğunu 


anlatmışlardı, bu nedenle hastanenin içerisinde sıkı bir 


güvenlik ağı kurulmuş olmalıydı. 


Yaşlı adam şeytani bakışlarını Evren'in üzerinden ayırmıyordu. Sorulara vereceği yanıt ise Evren'i daha çok endişelendirecekti: “Planladığımızdan daha erkene almak zorunda kaldığımız bir şey. Merak etmeyin diyemeyeceğim, çünkü sizin için pek de keyifli olmayacağını itiraf etmek zorundayım.” 


“General'i görmek istiyorum,” diye belirtti Evren. 
Yaşlı adamın kim olduğunu çok da merak etmiyordu. 
Buradan çıkmak tek derdiydi, hatta tesise dönmek istiyordu ve bu isteğinin ilk güne göre düşünüldüğünde ironi içerdiğinin de farkındaydı. 


“General seni bana emanet etti, Evren. Ülkene 


artık gerçek anlamda hizmet edebileceğin için sevinmelisin,” diye karşılık verdi yaşlı adam. Evren o anda adamın kim olduğunu anlamıştı. Bilgisayar korsanı olarak nam saldığı zamanlarda ordunun da internet sitelerine sızdığı ve gizli bilgileri ele geçirdiği çok olmuştu. Proje daha halk tarafından bilinmezken o projenin ilk taslak çalışmalarını ortaya çıkartmıştı ve Evren'in geçmişindeki en büyük bilişim suçu olarak 


hanesine yazılmıştı. 


“Projenin ilk taslak halini de gizlice ordunun kayıtlarına girerek görebilmiş bir bilgisayar korsanı olarak seni bir zamanlar kız kardeşinin de yatmış olduğu aynı hastane odasında ağırlamanın haklı gururunu yaşıyor olduğumuzu bil isterim.” 


“Kız kardeşim?” diye korkuyla sordu Evren. 
“Söz vermiştiniz, onu tedavi edecektiniz.” 


“O sözü ben verdiğimi hatırlamıyorum,” dedi soğuk bir ses tonuyla yaşlı adam. 


Üç hemşire odaya girmekteydi ve arkadan da bir sedye getiriyorlardı. Sedyenin arkasından odaya giren iki güçlü hasta bakıcı Evren'i kaldırıp sedyeye koydu. 
Korkuyla: “Nereye götürüyorsunuz beni?” diye sordu Evren. 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


Yaşlı adam, en son içeri giren doktorla konuşuyordu: o “Zarar oOvermeden o çıkartabilecek misiniz?” 


“Merak etmeyin, efendim. Gerekli prosedürleri aynen uygulayacağız. Bu ilk kalp naklim değil,” yanıt verdi doktor. Mavi gözlerinden genç doktoru tanımıştı. 
Kız kardeşinin tedavisiyle de ilgilenen doktorlardan birisiydi. 

Evren 


konuşmaları oOduyduğunda (dehşete 


düşmüştü: “Kalbime bir şey mi oldu? Neler oluyor?” 


“Dua et ki, tabi bir inancın olmadığından bu senin için olanaksız olmalı, sana transfer edecekleri kalp uyumlu olsun, çünkü senin kalbine benim ihtiyacım var ve benim işim bittikten sonra kalbin artık pek kullanabilir bir durumda olmayacak,” dedi yaşlı adam gaddar bir şekilde ve odadan çıktı. 


21.06.2014, Bir yıl önce, İstanbul 


General, tesisten çıkarttığı gibi Ozan'ı ilk olarak İstanbul'a getirmişti. Projenin bir senelik hazırlık süreci boyunca bir yandan tesisin tamamlanması, bir yandan da proje için itinayla özel insanların belirlenip projeye ikna edilmeleri gerekiyordu. Ozan etrafta özel insanların varlığını o hissedebiliyordu ve odaklandığındaysa içinde tarif edemediği bir his karşısındaki özel insanın sağlıyordu. 


General'in gencin bu özel yeteneğinin gerçekliğine 


yeteneğinin ne olduğunu anlamasını 


inanması o kadar kolay olmayacaktı. Bu nedenle riske girmeyeceği bir yol bulması gerekmişti. 


General yirmi yıla varan dostluklarının olduğu bir arkadaşının yakın zamanda profesörlük unvanına ulaştığını hatırladı. Azimli arkadaşının neredeyse tüm dünyayı dolaştığı ve rekor sayılabilecek sayıda lisana hâkim olduğu da önemli bir detaydı. Arkadaşı bu duruma bir açıklama getiremese de General'in artık arkadaşının bu mucizevi yeteneğine bir açıklaması 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vardı. O da özel insanlardan biri olmalıydı. Ozan hem General'in bu konudaki tahminini doğrulatacaktı hem de Ozan'ın yeteneğinin gerçek olduğuna emin olmasını sağlayacaktı. 


Türkiye'nin önde gelen üniversitelerin birinde Arkeoloji günleri düzenleniyordu. General'in arkeolog dostu da seminer verenler arasındaydı. General ve Ozan konferans salonuna girdiklerinde seminerin sonuna gelinmişti. 


“Buradaki fotoğraflar benim bizzat kendi makinemle o çektiklerimdendir. Sizlerin de fark edebileceği gibi Antik Mısır döneminin kayıp 


zamanını ortaya koyan bu yeni ortaya çıkartılan piramitlerin iç duvarlarına yapılmış olan resimler bize özel insanların ta o dönemlerde bile var olduğunu göstermektedir. Anlaşılan o ki bu piramitler bilerek kumların altına gömülmüş ve özel insanların varlığı ört bas edilmeye çalışılmış, tarih kitaplarındaki yerini alması geciktirilmiş, O dönemlerde ne olduğu tam olarak aydınlatılamamış olsa da anlaşılabileceği üzere bir takım olaylar neticesinde özel insanların sayısı bir hayli azalmış ve sadece kulaktan kulağa yayılan efsanelere dönüşmüş.” 


Arkeolog anlattıkça projektör vasıtasıyla yansıtılan fotoğraflarda da yeni ortaya çıkartılan piramitlerin iç duvarlarında konuşmasında bahsi geçen resimler görülebiliyordu. Yeşil renkle boyanmış bir adam figürü dokunduğu insanı hasta ediyordu, hasta adam kusuyor gibiydi. Bir kadın figürünün de etrafı buzlarla kaplıydı. Mısır'ın yer aldığı topraklara göre 


buz orası için sıradışı kalıyordu. 


Kadın arkeoloğun konuşması bittikten sonra bu sefer bir erkek uzman sahneye çıktı. O da Babil dönemine ait yeni ortaya çıkartılan birtakım belgelerde özel insanlara ait izlerden bahsetmeye başlamıştı. 
Kadın arkeolog kadar konuşmasını başarılı bir hitabet sanatıyla bu nedenle 


süslemeyi o başaramamıştı, 


sunumunun ikinci yarısında uyuyanlar iyice artmıştı. 
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Babil sunumunun sona ermesiyle beraber o günkü seminerler de bitmişti, ertesi gün Arkeoloji günlerinin de sonuydu. Üç gün boyunca tüm seminerlere katılmış olanlara pek de işe yaramayacak olan bir katılım sertifikası verilecekti. Ozan o sertifikayı alamayacakları için biraz bozulmuştu. 


tebrik etmek 
Kokteyl havasında yemek 


General, arkeolog arkadaşını için yanına yaklaştı. 
veriliyordu konferans salonunun çıkışındaki koridorda. 
Öğrencilerin sorularından fırsat bulduğu anda arkeolog, 


General'in elini güler yüzle sıktı. 


“Buralarda oda Leydi bilinmediğinizi tahmin ediyorum.” diye takıldı General. 


Kuzgun o olarak 


“General, hala bu espriyi inatla sürdürüyorsunuz,” diye karşılık verdi arkadaşı, ama General'in oyununa uymaya karar verdi ve eski günlerine hatırına Leydi Kuzgun kimliğine bürünmekte bir sakınca görmedi. 


“Hiç yoğunluğunuzdan fırsat buldunuz mu bilmiyorum, ama haberlerde gördüyseniz özel insanları ilgilendiren bir projenin başına getirildim,” diye anlatmaya başladı General. 


“Evet, gördüm ve bu projeye olan güvenimi de artırdı. En azından şiddet yanlısı bir çözümün uygulanması yerine böyle bir projenin daha faydalı olacağı su götürmez bir gerçek.” 


General, arkeolog dostuna gülümseyerek karşılık verdi. Onun hala kendisine duymuş olduğu güven bağının devam ediyor olduğunu görmek güzeldi. 
Ozan sessiz bir şekilde yanlarında bekliyordu. Leydi Kuzgun'un Ozan'ı General ile beraber olduğunu anlamadığı belliydi. Buradaki öğrencilerden birisi olduğunu sanmış olmalıydı. 


General, bu durumu fark edince Kuzgun'u Ozan ile hemen tanıştırdı: “Ozan'ın bana projemde çok faydası olacak. Bu yüzden sürekli benimle beraber yolculuk ediyor.” 


Ozan kalabalık mekanlarda huzursuz oluyordu. 
General elinden geldiğince bu duruma dikkat ediyordu. 
Birilerinin Ozan'ı tanıma olasılığı her zaman vardı. Bu nedenle Kuzgun”dan daha sakin bir yerde sohbetlerine devam etmelerini önerdi. Kuzgun da onları kendi odasına götürdü. 


Kuzgun'un odasına girerken General'in telefonu çalmaya başlamıştı. Arayan kişi eşiydi. O aradığında ekranda onun yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı da beliriyordu. O ela gözlere bakmayalı sadece birkaç gün olmuştu, ama şimdiden çok özlemişti bile. Evlilik yıldönümlerini kutlamak yerine göreve çağrıldığından beri eşini görememişti, hemen göreve başlaması istenmişti. Şu anda eşinin sesini duymayı çok istiyordu, ama özel hayatıyla görevini bir araya getirmeme kararı vermişti. O yüzden mecburen telefonunun sesini kıstı ve odaya girdi. 


Üniversitenin arkeolog oarkadaşına vermiş olduğu yeni oda eski kullandığından çok daha genişti. 
Profesör olmanın avantajlarından biriydi, daha geniş odalarda çalışma imkânınız oluyordu. Kütüphanesinde bir sürü öğrenci tezi, araştırma notları ve ansiklopedi kalınlığında kitaplar dikkati hemen çekiyordu. Bir sürü öğrenci onunla yüksek lisans ve doktorasını yapmak isterdi, çünkü Leydi Kuzgun genelde yurtdışındaki yer (o bulabilen 


başarılı arkeologlardandı. Ülkesi için büyük gurur 


kazı o çalışmalarında (o kendisine kaynaklarından bir tanesiydi. Yazmış olduğu bazı kitaplar birden fazla dile çevrilmiş ve yurtdışındaki 


üniversitelerde bile ders kitabı olarak okutuluyordu. 


Kütüphanesi odasının iki duvarını kaplıyordu. 
Diğer duvarlar da boş bırakılmamıştı. Yarım kesilmiş su kabağı ile üstüne inek derisi gerilmiş çok telli bir Batı Afrika çalgısı olan Kora dikkat çekiciydi. Mısır hiyerogliflerinden bir örnek içeren üç adet çerçeveli fotoğraf da dengeli bir şekilde boş duvarın bir tanesine dağıtılarak asılmıştı. Gittiği yerlerin bayrakları da duvarların bazı yerlerine asılıydı. Özellikle bir tanesi hemen fark ediliyordu. Dünyada dikdörtgen şeklinde 


Son İnsan - Gürhan Öztürk 


olmayan çok az bayrak vardır, bunlardan bir tanesi de Nepal bayrağıdır. Bayrağın rengi kırmızı olup kenarları mavidir. Kırmızı renk zaferle biten savaşları, mavi renk ise sürekli olması arzulanan barışı simgeler. 
Nepal bayrağında aynı zamanda hem güneş hem de ay sembolleri de bulunmaktadır. 


Masasının üstünde de çeşitli kar küreleri vardı. 
Bir tanesi Ponte dei Sospiri (Son Nefes Köprüsü) idi, Venedik'te yer alan bir sürü mimari eserden bir tanesiydi ama o kadar Venedik'te mimari eser varken neden hapishaneye giden mahkumların Venedik'e son kez baktıkları yeri temsil eden ve bir diğer adı da İç Çekişler Köprüsü olan bu eserin kar küresi halini masasına koymuş olması ilginç bir detaydı. 


Kuzgun, Generalin telefonunu açmadığını fark etmişti, üst düzey birisi yadadoğrudan göreviyle alakalı birisi aramış olsaydı çoktan açmış olacağını bilecek kadar da General'i tanıyordu. Masasına yerleştikten sonra hemen konuya giriş yapmak istedi. Buraya görevi gereği geldiği belliydi nasılsa. Bu yüzden de çay kahve bile ikram etmeye gerek duymamıştı. Zaten koridorda kokteyl veriliyordu, oradan istediklerini yiyip içebilirlerdi. 


“General, benden bir şey rica edeceksiniz sanırım. 
Hiç çekinmenize gerek yok. Yoksa üniversitemizde öğrenciler ya da öğretim görevlileri arasında özel insanlardan biri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 
Biliyorsunuz, bu konuda üniversite yönetimi hiç bir öğrencisinin ya da çalışanının özel insan olarak fişlenmesine izin vermeme kararı aldı, devletin bu konuda en barışçıl çözümü bulacakları ana kadar onların kimlikleri güvende olacak üniversite sınırları dahilinde.” 


General oturmamayı tercih etmişti. Ozan da bu yüzden ayakta durmak zorunda kalmıştı. 
General'in artık konuya girmek dışında yapabileceği hiç bir şey kalmamıştı, neden geciktirdiğini bir türlü 


anlayamıyordu. 
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“General...” diye sesi çıktı Ozan'ın, bu sabırsız ses tonu onun için beklenmedikti. “O da zaten biliyor.” 


“Biliyor musun cidden?” diye sordu General şaşkınlıkla, 


“Elbette, General. Mucizelerin de bir sınırı vardır. 
Bu kadar çok lisanı bilmemin tek açıklamasının özel insan olduğum anlamına geldiğini tabi ki fark etmiştim. 
Başkaları bunu benim azmime ve çok çalışmama bağlayabilirler, onun da payı olduğu ortada ama yine de bu özel insan olduğum gerçeğini değiştirmez.” 


“O halde buraya seni projeye katmak ve bana projenin tamamlanmasında yardımını istemek için geldiğimi de anlamışsındır.” 


Leydi Kuzgun bir süre sessizce bekledi. Siyah 


elbisesi iyice terletmişti. Sunum yaparken pek 


heyecanlanmazdı, ama sunum yaparken yerinde pek duramazdı. Anlatımı esnasında çok hareketli olurdu, bu yüzden de dinleyiciler onun sunumlarında sıkılmazlardı. Bu hareketlilik neticesinde de yirmi dakikalık bir sunum bir saatlik koşu yapmış kadar 


bedenini yorardı. 


“İlk olarak beni görmeye gelmenizden dolayı mutlu oldum, General. Ama benim yeteneğimin projeye çok da fayda getireceğini düşünmüyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere pek fazla askeri operasyonlara uygun bir özel güç olduğu söylenemez. Bu da projenin başarmak istediği şeye uygun bir yeteneğe sahip olmadığım anlamına gelmiyor mu?” 


“Senin özel insanlar ile ilgili bilgilerin de bizim için başlı başına bir kaynak, aynı zamanda senin keşif ve arazi yeteneklerinin de bize çok faydalı olacağını düşünüyorum.” 


Ozan da ilk kez karşılaşmış olmasına rağmen Leydi Kuzgun'u sevmişti ve onun da takımın bir parçası olmasını istiyordu. Kim bilir takımın geri kalan üyeleri nasıl olacaktı, belki de takımın geri kalanı erkek 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Son İnsan - Gürhan Öztürk 


bile olabilirdi. Generalin arkadaşını projeye katmak için bayağı dil döktüğünü biliyordu. Askeri proje için oluşturulacak özel insanların tamamının erkek olmasının daha uygun olacağı düşünülmüştü. İsteğe bağlı olarak ileride kadınlar da alınabilirdi, ama ilk başta projenin başarıya ulaşmasını garanti altına almak için takımda daha çok erkek olmasına karar verilmişti. 


“Bir yere imza atmam gerekiyor mu?” diye sordu Kuzgun en sonunda. 


03.07.2015 — 6. Gün 


General Serhat Seçkin o gün hiç uyanmak istememişti. Rüyasında eşini görmeyeli uzun zaman olmuştu. Gözlerini açtığında yine kendi evinde uyandığını sanabilirdi, çünkü eşyaların çoğu kendi evinden getirilmişti ama artık eşi yoktu yanında. 
İyice hafızasından silinmeden evvel gördüğü rüyaya odaklandı. 


ışık vardı, ama sesini çok net duyabilmişti. Ona 


Eşini görmesine engel olacak kadar 


sorumluluğunu hatırlatıyordu. 


“Bu göreve sen getirildin,” diyordu. “Başarılı olmak kaderinde var, ama sorumluluğunu unutma.” 


Eşinin ona hatırlatmaya çalıştığı sorumluluğun İstanbul'da bir hastanede bırakmak sorumluluktan biraz kaçmak geliyordu. kadar 
Generalin yanında, tesiste Evren'in güven içinde Bilim 


insanların kökeniyle ilgili önemli bir bağlantıyı 


ne olduğunu biliyordu. Evren'i 


anlamına Proje tamamlanana 


olması istenmişti. insanları Evren'in özel açığa çıkarabileceğine inanıyorlardı, oldukça özel birisiydi onlara göre. Ama özellikle ordudaki herkes bu şekilde düşünmüyordu. Yine de Evren için elinden geleni yapmıştı. Onu başta tesise getirtmek ve burada uslu durmasını sağlamak bile oldukça zor olmuştu. 
En sonunda sorun çıkartmamasını garanti altına alabilmişti. Ama iki gün kalmışken bir yandan Evren'in güvenliğini düşünmek onu istemeden de olsa geren bir 


durumdu. Bu nedenle Evren'i vatanının askerlerine emanet etmişti, hastanede her türlü güvenlik önleminin alınacağına oldukça emindi. 


Bugünün güzel geçeceğini düşünerek güne 


başlayacaktı. Dişlerini fırçalamış, saçını taramış, üniformasını giymiş ve ayna karşısında kendisine bakarak güven tazelemişti. Sadece iki günü kalmıştı, iki 


günün sonunda belki de özgürlüğüne kavuşabilecekti. 


Bu vakte kadar olan olayları kafasında tartıyordu. 
İlk gün, tanışmada Evren'in kaçma girişimi güne damgasını vurmuştu. İkinci günü ise tesise sızan askerlerle savaşmışlardı, diğerleri hala bu olayın ayarlanmış olduğunu bilmiyorlardı. Üçüncü günü en sakin geçen gündü. Özellikle askerlerle yaptıkları savaşın ardından takımdaki kişiler birbirlerine daha yakın olmaya başlamışlardı. 


Dördüncü günü sabahı Bay Fend'in yanında yalan söylemesini sağlayan cihazı ortaya çıkartmışlardı, ama bu pek sorun olmamıştı çünkü artık gerek kalmamıştı buna. O günilk görevlerini almışlardı ve Ege Denizi'nde gizemli bir şekilde batan geminin esrarını çözmek için İzmir'e gitmişlerdi. Orada bir basın ordusuyla karşılaşmışlardı ve sorunsuz bir şekilde kurtulabilmeyi başarmışlardı. 


Beşinci günü sabahı uyandığı zaman korkunç bir şeyle karşılaşmıştı, yaşlanmıştı ve hareket dahi edemiyordu. Neyseki bu durum geçmişti bir süre sonra ve yine ayağa kalkabilmişti. Muhalefetin güçlü seslerinden Nazlı Ulugül'ün teklifiyle İstanbul?daki gizemli patlamaların sorumlusunun peşine düşmüşlerdi ve okişi Bayan Ulugül'ün oğlu çıkmıştı. Geri dönülmez bir yola giren genci öldürmek zorunda kalmışlardı. 


Böylece altıncı gün de başlıyordu. Bugün daha ne gariplikler olacak diye düşünüyordu. Aslında bu durumdan keyif bile aldığını düşünmeye başlamıştı. 


Manuel o sabah General'den bile daha erken kalkmıştı. Kendisini dinç hissediyordu. İlk defa güzel 


bir uyku uyuyabilmişti. Buraya geldiğinden beri uyku Odasında kalem lekesi olmayan temiz çarşaf kalmamıştı. Uykusu gelene 


problemiyle uğraşması gerekmişti. 


kadar çizim yapardı, ama dün gece çizim yapmasına gerek kalmadan huzur dolu bir uykunun kollarında bulmuştu kendisini. 


Manuel güzel bir uykunun sağlayabileceği kadar enerjik hissediyordu kendisini. Kimse daha uyanmamıştı. Mutfakta kendisine bir portakal suyu hazırladı. Ön bahçeye çıktı ve portakal suyunun keyfini çıkartmaya başladı. 


“Umarım, yeteneğim yüzünden insanlar ölmez,” diye geçirdi içinden. Sabah güneşi selamlarken bir yandan da kendisine hazırladığı portakal suyunu içmekteydi. Starfell kadar güzel yaptığı söylenemezdi. 
O daha çok çizimde becerikliydi ve bu işi severek yapıyordu, ama özel yeteneği yüzünden artık çizim yapmaktan korkar olmuştu. Artık her çizdiği şey gerçekleşmeye başlamıştı. Kimse odasına girmediği için şükrediyordu, çünkü odasındaki gariplikleri açıklayabileceğini sanmıyordu. Bazen sıradan bir çizer olmak istiyordu sırf bu yüzden. 


Burası ona beklediğinden daha farklı bir deneyim sunmuştu. Kendisini istese her şeyi yapabilecek gibi hissediyordu. İlk kez bu cesareti kendisinde bulabilmişti. Aklına birden bir fikir geldi. Kuzgun ile artık cesaretini toplayıp istediği gibi konuşabiliyordu. 
Bu yüzden aralarındaki ilişkiyi ilerletmenin vakti gelmişti, bir sonraki adımı düzgün atması gerekiyordu. 
Eğer yine bir görev yüzünden tesisten ayrılmaları gerekmezse bugün Kuzgun'a vakit geçirmeleri için film izlemeyi önerecekti. Kuzgun'un da bu tarz etkinlikleri özlemiş olabileceğini düşündü. 


Bu düşüncelerle kendisini motive eden Manuel bardağından son yudumunu alırken tesadüf eseri gözlerini açtı ve bardağın camından gördüğü şeye inanamadı ilk başta. Genç ve esmer bir kadın tesise yaklaşıyordu. Etrafta 


kimseyi göremeyince onu 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karşılama görevinin kendisine kaldığını düşündü. 
Buraya tek başına nasıl gelebilmişti anlayamamıştı. 
Kadın yaklaştıkça Manuel bir yerden onu tanıdığını düşündü, ama çıkartamadı. Sanki rüyalarında gördüğü birisiydi. 


“Merhaba,” dedi genç kadın güler yüzle. 


“Merhaba,” dedi konuşmasını bekliyordu. Sonuçta açıklama yapması gereken kişi öncelikle oydu. 


Manuel. o Karşısındakinin 


“Ben bu tesiste kalan biriyle görüşmek istiyordum da. Burada Kedi Oğlan olarak biliniyor olması lazım.” 


“Kedi Oğlan, evet. O burada kalıyor da siz kimsiniz? Buraya nasıl geldiniz?” 


tabi kendimi O tanıtmam 


gerekiyordu. Benim adım İklime Bulut. Kedi Oğlan'ın 


“Pardon, önce 


nişanlısıyım.” 


Kadın elini Manuel'e uzattı, ama Manuel'in şaşkınlığı hiç geçmeyecek gibi duruyordu, uzatılan eli sıkacak kadar bile aklı yerinde değildi. Sonra karşısındakinin kim iyice 
Kendisini bir defa görmüştü. Ama yüzünü bulanık 


olduğunu anlamıştı. 
olarak hatırlıyordu, insan rüyalarında gördüğü birisini net olarak zihninde canlandıramıyordu. Ama şimdi o kişi karşısında duruyordu. 


“Kedi Oğlan sizden bahsetmişti,” dedi Manuel, söze nasıl devam etmesi gerektiğini bilemiyordu. 
“Sizi 


gördüğüne gerçekten çok sevinecektir,” diye ekledi, 


Sözlerine çok dikkat etmesi gerekiyordu. 


ama bu son dediklerinde kekelemesine engel 


olamamıştı. Bu yüzden yalan konuştuğu çok barizdi. 


Karşıtarafnezaket kurallarına dikkat eden birisine benziyordu. Bu nedenle yalan da olsa söylenenlere kibar dille karşılık verdi: “Bu beni gerçekten de mutlu eder, çünkü hazır olmadığını düşünüyordum.” 


“Ne kadar yaşlansak bile hala bir şeylerden 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korkabildiğimiz için insan olmayı becerebiliyoruz zaten.” 


İklime, Manuel'in bilgece sözlerinden hoşlanmışa benziyordu. O da: “Sözleriniz çok doğru. Sanırım nişanlım ilk defa doğru dostlar edinmiş hayatında,” diye karşılık verdi. 


Generalin de en az Manuel kadar şaşırmış bir şekilde yanlarına koşar adım geldiğini duydular. 
Neredeyse kekelercesine konuşuyordu, ama onun kekelemesi yalan konuşmasından ötürü değildi, daha çok korku ve endişenin etkisi ses tonunda fark edilebiliyordu: “Bayan Bulut, şaşırttınız beni. Bir 


sorun mu çıktı? Yeni emirler mi var yoksa?” 


“Merak etmeyin, General. Başkanımız projenin gidişatından son derece memnun olduğunu iletmemi istedi,” diye yanıt verdi İklime. 


General'in içi rahatlamıştı. Ardından Manuel'e döndü: “Bayan Bulut, içinde yer aldığımız projenin baş sorumlusu Genel Kurmay Başkanı Ahmet Çakal?ın asistanıdır.” 


“Projenin aynı zamanda fikir babasıdır da,” diye ekledi İklime. Tabi bu çok şaşılacak bir durum değildi. 
Ordunun bizzat en yüksek rütbeli kişisinin projeyle bu kadar yakından ilgilenmesi kimse için sürpriz bir durum değildi. 


“Manuel, diğerlerini de uyandırabilir misin? 
Herkesin toplantı odasına gelmesini söylersin,” dedi General. Yüzü gülüyordu. Projenin başarılı bir şekilde sonuçlanacağına kesin gözle bakıyor olmalıydı. 


“Kedi Oğlan ne olacak? Nişanlısının ziyarete geldiğini haber vermeyeyim mi?” diye sordu Manuel. 


“Ne nişanlısı?” diye sordu General. Bu duruma Manuel'den daha çok şaşırdığı aşikardı. 


“Buradaki ismiyle Kedi Oğlan, benim nişanlım olur, General. Sanırım başkanımız bu bilgiyi bilmenize 


gerek görmemiş,” diye durumu açıkladı İklime. 


“Gerçekten mi? Ne mutlu ikinize,” diyebildi General. Genel Kurmay Başkanı Ahmet Çakal ile olan görüşmeleri aklına geldi. Sürekli Kedi Oğlan'ın projesi için daha önemli olduğunu söylerdi. O zamanlar bir türlü bu gizemli kişinin projede ne amacı olduğunu bir türlü anlayamazdı. Bu son gelişmelerin neticesinde artık General, projenin tam olarak neye hizmet ettiğini iyice sorgular olmuştu. 


Kedi Oğlan daha 
Manuel'in onlara gösterdiği çizimini düşünüyordu. 


odasından o çıkmamıştı, 


Eğer çizdiği her şey gerçekleşiyorsa ne yaparlarsa yapsınlar buna engel olamayacaklardı aslında ya da belki de bilmedikleri bir geri dönüş yolu vardı, Manuel'in bile bilmediği. 


Odasından çıktığında Kara Altın ile karşılaştı. 
Artık ilk günlerdeki gibi gevezeliği üstünde değildi. 
Suskun ve içine kapanık biri olmuştu. Hala ilk günü giydiği kıyafetleri giymeye devam ediyordu, odasında onu bir sürü yeni kıyafet bekliyor olsa da o kendisine ait olan eskimiş ve yırtık pırtık giysileriyle daha rahat ediyordu anlaşılan. 


“Günaydın, Kara Altın,” dedi Kedi Oğlan. Kara Altın eski zamanlarda yaşıyor olsa “simyacı” olarak bilinebilirdi, bu özelliğe sahip olduğunu iddia eden bir sürü şarlatan ile karşılamıştı zamanında ama hiçbiri Kara Altın'ın yeteneğini sergileyememişti. 


“Gün aydın olsa ne olacak ki? Hıh!” 
“Hayda, neye canın sıkkın bu sefer?” 


“Kendimi çok geri planda hissediyorum, herkesin sanki bir görevi varmış gibi. Bana da düşen şey yan karakter olup arada sırada olaylar hakkında saçma sapan bir espri yapmakmış gibi geliyor. Oysaki işe yarayacağım için oldukça heyecanlanmış, hatta o 


kadar özen gösterdiğim kara sakalımı bile kesmiştim.” 


Kedi Oğlan gülmemek için zor tuttu kendini, Kara Altın haklıydı. Ama onu teselli edecek cümleler gelmiyordu bir türlü aklına. Sadece: “Bekle, hiç belli olmaz böyle şeyler.” diyebildi. 


Leydi Her sabah kahvaltının da öncesinde kendisine gelmek 


Kuzgun yeni banyo yapmıştı. 
ve daha dinç olmak için banyo yapardı. Hem tesiste onlara sağlanmış olan tüm olanakları da kullanmak gerekiyordu ona göre. Odasından çıktığında hala saçını havluyla kurutmakla meşguldü. Keyfi yerinde gibiydi: “Günaydın, millet.” 


Kuzgun'un kullandığı şampuanının gül aromalı kokusu Kara Altın'ın bile üzerinden atmıştı: “Güzelliğiniz kömür gözlerimi 


rahatlatıcı sıkıntısını 


kamaştırdı, prenses.” 


“Teşekkür ederim, Kara Altın. Çok tatlısın.” 
dedi Kuzgun gülümseyerek. Gül kokusunun rahatlatıcı etkisi anlaşılan sadece Kuzgun'u değil çevresindekileri de tesiri altına alıyordu. 


“Sen iltifat da mı ederdin, Kara Altın? Bugünleri de mi görecektik?” diye sesi duyuldu Starfellin. 


“Hıh, bilmezsiniz tabi. Aslında ben oldukça kibar ve centilmen biriyimdir,” diye bozuldu Kara Altın. 


“Tabi ki de öylesindir.” diye takılmasını sürdürdü Starfell. Starfell geçen günkü keyifsizliğini üzerinden atmış gibi görünüyordu. 


“Sen ona aldırma, Kara Altın,” dedi Kuzgun göz kırparak. Sonra Starfelle de bakıp gülümsedi, ama Starfell gülümsemeye karşılık verecek fırsatı bulamamıştı. 


Manuel koşarak bulundukları yere geliyordu. 
Kedi Oğlan'a bakarak söyleyeceklerini kafasında tartıyor gibiydi. Nasıl diyeceğini bilemiyordu, ama toplantı odasında görmesindense önceden durum hakkında haberinin olması 


daha iyi olur diye 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düşünmüştü. 


“Millet, General toplantı odasına gelmemizi istedi. Bir misafirimiz var,” diye haber verdi Manuel. 


“Kimmiş bu sefer gelen?” diye sordu Ffla, odasından çıkarken. Bay Fend, Rüyacı, Ozan ve Marker da odasından çıkıyordu. Bir tek Klik hala odasındaydı, ama dünkü yaşadıklarından sonra bir süre daha dinlenmesine ses çıkartmamışlardı. Herkes Manuel'in etrafında toplanmıştı ve Manuel'in vereceği yanıtı bekliyorlardı. 


“Sanırım bunu pat diye söylemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Gelen kişi adının İklime Bulut olduğunu söyledi,” diye durumu anlattı Manuel, ama Kedi Oğlan'a isim pek bir şey çağrıştırmamış gibiydi. 


“Kimin nesi ki o?” diye sordu Marker. Sonuçta geçen gün gelen Nazlı Ulugül ismiyle bile kim olduğunu anlamalarına yetmişti, ama bu seferki misafirlerini anlaşılan kimse tanımıyordu. 


“İçinde yer aldığımız projeden de sorumlu olan Genel Kurmay Başkanı Ahmet Çakal?ın asistanlarından biri olduğunu söyledi. Ama dahası kendisi bana Kedi Oğlan'ın nişanlısı olduğunu söyledi.” 


Herkes toplantı odasına gitmişti, ama Rüyacı geride kalmıştı. Klik'i uyandırma görevini kendisi almıştı. Klik ise aslında uyanmıştı, sadece yataktan kalkmak istemiyordu. Rüyacı Klik'in odasının kapısını tıklatınca kapı kendiliğinden açılmıştı. Odada kalan kişi Klik olunca bu durum pek sürpriz karşılanacak bir mevzu olmuyordu artık. Ama Klik hala gözlerini kapatmış uyuyormuş gibi davranıyordu, sanki kapıyı uzaktan yeteneği sayesinde açan o değildi. Rüyacı odaya girdiğinde yatağın kenarına oturdu ve bir süre Klik'i izledi. 


“Arkadaşını 
Evren'in şu anki durumuna neden olduğun için mi 


kurtaramadığın için mi yoksa 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suçluluk duyuyorsun?” diye sordu. Özellikle gençlerle iyi anlaşırdı ve Klik'e yardım edebilecek tek kişinin kendisinin olduğunu düşünüyordu. Geldiği günden beri sürekli Ozan ile beraber vakit geçirmişti, onu bir oğul gibi benimsemişti, belki de ailesinden çok uzun süre uzak kaldığı için Ozan'a hayatında bir büyük insana olan ihtiyacını gidermek istemişti. 


Klik bir gözünü açtı ve Rüyacı'ya döndü. 
Konuşmak belli 


düşünüyordu. 


istemediğini yeterince ettiğini 


“Sana bir şey anlatayım o halde. Seni ben gördüm. 
Evren'e yaptıklarına tanık oldum. Ama yaptığının iyi bir nedeni olduğunu düşünmüştüm. Kimsenin sana engel olmaması gerektiğine inanıyordun. Ondan kimsenin bunu görmemesini sağladım.” 


“Ne yaptın?” diye şaşkınlıkla sordu Klik bunun üzerine. 


Klik birden uykusundan tamamen uyanıvermişti. 
Rüyacı ise sadece gülümsüyordu. 


“Evlat, beni ne sandın? Herkesi uyutabilirsin, ama beni asla. Ben her şeyi görürüm ve görmelerini istediğim şey neyse onu görmelerini sağlarım.” 


“Buraya geldiğim ilk gün her şeyin iyi olacağına inandırmıştım kendimi. Buradan kaçmaya çalışanları anlamıyordum bile,” diye konuştu Klik. Burada Rüyacı'ya da gönderme yaptığı ortadaydı. Onun da burada durmaktan hoşlanmadığı ilk günden beri bilinen bir şeydi, özellikle General ile her konuda zıt fikirde oluyordu ve yapılan hiçbir uygulamadan memnun olmuyordu. 


Rüyacı sevgiyle Klik'in sıvazladı. 


Özellikle takımda yer alan gençlerin bir süre sonra 


saçını 


ailelerini özlemeye başlayacaklarını biliyordu. Kendisi için sorun değildi bu durum, ne de olsa geride bir ailesi yoktu. 


“Sevgi dolu bir eşim vardı. Bana iki muhteşem yavru verdi. Hala kollarımda onların ağırlığını hissedebiliyorum. Burnumda mis gibi kokularını duyabiliyorum. Kulaklarımda çınlıyor sesleri. Eşimin onları uyuturken söylediği ninnileri hala duyabiliyorum. 
Babam bana kıymetini bil demişti hasta yatağında ölmesine son bir saat kala. O bilememişti, annemi hep döverdi, beni basit şeylerden dolayı azarlardı. Ben kıymetini bilmiştim, yine de adalet yok ki bu dünyada. 
Babam bile o kadar pislik biri olmasına rağmen ailesi ölene kadar onun yanındaydı. Benim eşim ve çocuğum bir trafik kazasında öldüler. Sarhoş bir sürücü bize çarpmıştı. İşin ilginç yanı arabada o da yalnız değildi. 
Nasıl ki benim eşim ve çocuklarım arabadaydılar bize çarptığında, onun da ailesi arabasındaydı. İkimizin de ailesi ölmüştü o kazada. Onu hastanede görmek istedim, kendi ellerimle öldürmek istiyordum. Ama öğrendim ki adam zaten cezasını bulmuş, tekerlekli sandalyeye mahküm olmuş. Ben de bir oyuncakçı dükkânı açtım, yanıma bir çırak aldım ve ayna karşısına geçtim, artık babamın ölmeden önceki yaşındaydım.” 


Klik, Rüyacı'nın anlattıklarından etkilenmişti. 
Annesini babasını özlemişti o anlatırken, onları kaybetmek nasıl bir felaket olurdu bunu düşünmek bile istemiyordu. Evlatlık olduğunu o daha ilkokuldayken ona söylemişlerdi. Ailenin içinde hiçbir sır olmaması onların bir nevi kuralı olmuştu. Ebeveynleri ona her zaman destek olmuşlardı ve hiçbir zaman kendisini Bu bakımdan kendisini şanslı hissediyordu. Ama aile içi kuralı onların 


evlatlık biri olarak hissetmemişti. 


güvenliğinin adına bozmak durumunda kalmıştı ve özel yeteneğini en yakın arkadaşı Remzi dışında kimselere anlatmamıştı. Projeyi duyduğu zamanda kendisi bizzat evlerine en yakın askerlik şubesine gitmiş ve durumunu anlatmıştı. Ailesine Avrupa'daki üniversitelerden bir tanesinden yaz okulu daveti geldiğini söylemişti ve tüm ayarlamalar yapılmıştı, ailesi onu İngiltere'de sanıyordu. 


“Sanırım iyi biri olmak bile kader işin içine 


girince yetmiyor,” dedi Klik ve o anda Rüyacı'nın anlatmak istediğini anladı. Ne kadar iyi biri olursan ol, ne kadar uğraşırsan uğraş, eğer kaderinde bir kere varsa kaçınılmaz bir şekilde o sona ilerliyorsun. 
Arkadaşını ne yaparsa yapsın girdiği o yanlış yoldan döndüremezdi, sonu ne olursa olsun ölümle bitecekti. 
Zaten bu yüzden Efla yok muydu aralarında, kaçınılmaz olanı General”e o anlatmıştı bakışlarıyla. Yoksa daha kötü felaketlere neden olması an meselesiydi, yani General'in ve Marker'ın yaptığı şey doğruydu, onları bu yüzden suçlayamazdı. 


Rüyacı'nın da gözleri sulanmıştı, ağlamasına ramak kalmıştı. Ozan'a bile ailesinin başına gelenleri anlatmamıştı. Bu konudan bahsetmek onun yüreğini her seferinde aynı şekilde dağlıyordu. Sanki birisi kızgın bir demiri göğsüne tutuyormuş gibi hissediyordu, hiç geçmeyecek bir acıydı bu ve hiçbir rüya, onu bu acı gerçekten uzaklara götüremezdi. 


“Hadi oOkalk artık, bekleniyoruz,” dedi en sonunda Rüyacı, gözyaşlarına 


toplantı o salonunda 


hâkim olmayı başarınca. 
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Darwin'in Senfonisi 


Başka Gezeyenlerde Yeni 


İKİNCİSİ (Yerleşim Yerleri Kurmak 


Sesini verdi rüzgar titrerken ellerim Köydeydim, başakların rengini aldım Şafakta güneş, 

Çatıda kan kırmızı kiremit 

Tuz koktu ellerim; 

Yakamoz rengi hırçın sulara daldım. 

İnsan bu pek garip mahluk! 

Yıldızları topladım kafamdaki heybeye Yıldızları topladım bu alem benimdir diye; 


Yıldızların, şeklini aldım... 


M.Ö 7350 


Kabilenin şamanı ağzına aldığı boyalı suyu ince bir boru vasıtasıyla sol elini üzerine koyduğu duvara 


püskürttü. Şaman olarak ayini başlatma şerefi ona aitti. 
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Çeşitli dans ve ıslık ezgileriyle beraber ritüel başlamış oldu. Mağara duvarına önce kabilenin erkekleri el izlerini bıraktı. Ardından sıra kadınlara geldi. El izini duvara bırakan kişi tabiat ruhları tarafından kutsanmış oluyor, böylece tehlikelerden korunuyordu. 
Çocukların ruhları masum olduğundan çocuklar her 


daim kutsanmış sayılıyor, törene katılamıyordu. 


Şaman tüm bu curcunayı arkasında bırakıp mağaradan dışarı çıktı. Yapraklar çoktan dökülmüş, bulutlar toplanmıştı. Havayı koklayıp kaygı dolu gözlerle göğü izledi. Bu duanın onları yaklaşan felaketten korumasını umuyordu. Büyük kış kara bir duman gibi yaklaşıyordu. 


kik 


M.S 2096 


Ge 


Bahsi geçen karar neticesinde Furopa 


ve Enceladus uydularında tam ve sürdürülebilir bir biyom kurmak amacıyla önümüzdeki yıllarda doğacak çocukların bazıları ile uygun hayvan ve bitki türlerinin 


birkısmı genetik uygulamaya tabi tutulmak üzere alıkonulacaktır. Uydulara yerleşim Güneş Sistemi'nin kolonileştirilmesi için hayati önem taşıdığından ve dünyalaştırma işlemleri insan ölçütlerine göre çok uzun 


sürdüğünden bu çeşit bir gelişme zaruri olmuştur...” 


Dalgalar yüzünü şefkatle yaladığında deniz tabanındaki vakumları tamir ediyordu adam. Kan emici bir sülük gibi jeotermal enerjiden beslenen boru hatlarının içinde iki, belki de üç saat geçirmişti. 
Canı sıkılınca göz ucuyla uzaktaki balık sürülerini seyretti. Önceden programlanmış yapay içgüdülerle hareket eden sürü karmaşık bir koreografi sergiliyordu. 
Yüz metre uzaklıktaki çiftlikte binlercesi vardı. 
Beyinlerindeki bir dürtü onlara orada kalmalarını 


emrediyordu. 


Herzaman önce alttaki sıra dalıyordu su tabanına. 
Muhteşem bir cümbüş içinde sürü hareketleniyordu. 
Diptekiler kiraz yosunlarını yedikten sonra en tepeye yüzüp yerlerini ikinci sıraya devrediyorlardı. Adamın kızılötesi gören gözlerinde tüm bu hareket kan damarlarından oluşan sonsuz bir girdap gibi devinip 


duruyordu. 


Doğduğundan beri içinde büyüdüğü dalgalar gibi düşünmeye başlamıştı. Düşünceler dalgalar, burgaçlar ve gelgitler halinde geliyor; kıvrılıp, bükülüp, biçim değiştirip tekrar su yüzüne çıkıyordu. 


“Sen hala bizden birisin!” demişti babası ellerinden tutup. Can sıkıcı görüşme günlerinden biriydi. Europa'dan ayrılıp Dünya yörüngesinde bir istasyonda buluşmuştu onlarla. 


Babasının bu sözü karşısında gülesi gelmişti 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adamın. Perdeli el ve ayak parmaklarıyla, boynundaki solungaçlarıyla, küçük siyah gözleriyle, kalın derisi ve yağlı gövdesiyle yabancı bir yaratıktı kendisi. Tarihte ilk defa bir çocuk babası ve annesiyle aynı türden değildi. 


Europa ve Enceladus”ta koloni kurmak amacıyla belli genotipte çocuklar henüz embriyo safhasındayken başkalaşıma tabi tutulmuştu. Elli yıllık çalışmanın ardından Europa endemik bitki, hayvan ve insanlarıyla giderek büyüyen bir ekosistemdi. Milyarlarca yıllık bakir topraklara kurulmuş devasa bir su altı 


gezegeniydi. 


Açık gri yüzünü aşağı eğip “Sizden biri olmadığıma eminim.” demişti adam. “Sizin dünyanızda 


bana yer yok.” 


Annesi bir saniye bile tereddüt etmeden cevap 


vermişti: “Ama kalbimizde var.” 


Gerçekten onların kalbinde bir yere sahip miydi? 
Kendisini bozuk bir yemek gibi kusup atan Dünya gezegeni, içindeki yıllardır dindiremediği özlemin ana 


vatanı olabilir miydi? Cevap veremedi. 


Jüpiter'in tetiklediği tektonik hareketler ve gelgitler azalmıştı. Azalan jeotermal enerji ve gitgide uysallaşan deniz kışmevsiminin gelmek üzere olduğunu haber veriyordu. Uzaktaki düzlüklerde kilometreler boyu uzanan mercanlar havaya renkli polenlerinden bırakıyorlardı. Şehir arkasındaydı adamın. Uykusu bastırmıştı. Birazdan biçimsiz ve renksiz deniz koca 


bir kütle gibi göğsüne binecekti. 


Evine dönmeden önce önündeki bir kaya çıkıntısına oturdu. Yüz milyonlarca kilometre uzaktaki Dünya'yı ve kendisine biçilen kaderi düşündü. 
Milyonlarca yıl önce kara yaşamına adapte olmuş 


insanlık şimdi koca bir çember çizip tekrar su altına 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dönmüştü. Belki de bu kadar düşünmesi yersizdi. Belki de asıl vatanı burasıydı. 


rOr0) 
Kadın evinin terasına çıkıp sanki milyonlarca 


ötedeki yıldızlara baktı. 


kilometre oğlunu 
Uzaktaki 


yaprakları dökülüyor, kuzeyden esen soğuk rüzgârlar 


görebilecekmiş ( gibi 


ormanlarda ağaçların 


kışın gelişini haber veriyordu. 


Evine girip uyumadan önce yaşlı gözlerle biraz daha gökyüzünü izledi. Belki de tüm bu yaşanan hasret 


insanlık için bir doğum sancısından fazlası değildi. 


ski 


M.S 4000 


Dünya yörüngesindeki elmas teras bugün çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyordu. 
Misafirlerden biri, Alpha Centauri elçisi gezegenin kızılötesi görüntüsünü izledi. Soğuk hava akımları azalıyor, sıcak su akıntıları artış gösteriyordu. Yüzünde 


ufak bir gülümseme belirdi; kış nihayet son buluyordu. 


Galaksinin bu çeyreğinden binlerce kafile bu anlamlı buluşmayı görmeye gelmişti. Güneş sistemi 


tarihinde hiç bu kadar büyük bir kalabalık görmemişti. 


İnsanoğlu yıldızlara yayıldı. Binlerce yıl boyunca, binlerce başka çehreye bürünüp ölü denen gezegenlerin hepsinde yabani kır çiçekleri gibi bitmeye başladı. Sonunda bu yabani otların kökleri tekrar birbirine dokundu ve gökadanın bu çeyreğinde koca 


bir ormanı andıran İnsan Türleri Ortaklığı kuruldu. 


Robot garsonlar içkileri servis ederken Titan delegesi gezegeninden getirdiği evcil bir hayvanı konuklara tanıttı. Bir grup ziyaretçi balmumundan 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yapılmışHomo Saphiens heykelinimeraklainceliyordu. 
Artık çoktan yok olmuş atalarının suretiydi bu. 


Kimisi tamamen inorganik, kimisi mekanik, kimi sürüngenimsi, kimi amfibi, kimi biçimsiz, kimi kanatlı, kimiyse anlatılamayacak kadar tuhaftı. Hepsi üç bin yıl önce o büyük genetik değiştirmenin başlattığı hareketin sonucuydu. Bugün kutlama günüydü. Çoktan yıldızlararası bir medeniyete dönüşmüş insanlığın 


eskileri anma zamanıydı. 


Dünya baş delegesi kürsüye çıktı. Yapay evrime az tabi tutulduğu için eski insana en çok benzeyen dünyalılardı. Kürsüsünün önündeki bir kaya parçasını gösterip terastaki tüm ziyaretçilere seslendi : 


“Bu gördüğünüz şey sevgili dostlarım, binlerce yıl önceki atalarımız olan Sapiensin mağara duvarına 


bıraktıkları el izleri.” 


Antik taş parçasının yüzeyinde düzinelerce renkli el izi vardı. Eğer ellerini boyaya batırıp duvara sürmeseler kimsenin varlıklarından bile haberdar 


olmayacağı insanlar tarafından yapılmıştı. 


“Bunları yapan insanlar “biz de bu dünyadaydık? 
demek için yaptılar. Şimdiyse sıra bizde, tıpkı binlerce yıl önceki atalarımız gibi bu dünyada kendi el 


izlerimizle hatırlanalım.” 


Birbirinden farklı yüzlerce varlık duvara bir iz bırakmak için sıraya girdi. Islıklı bir şarkı eşliğinde töreni sürdürdüler. Hepsi aynı karedeyken oluşan o tuhaf tablo ancak Darwin'in yazabileceği muazzam bir senfoniyi andırıyordu. Böylece insanlık mağara duvarlarına bıraktığı izlerle birlikte bir milenyumu ve 


koca bir kışı daha geride bırakmış oldu... 


“Terörizme karşı ya bizdensin yâ onlardan çi Georg€ W. Bush 


“Benim yanımda değilsen. düşmanımsın N Anakin skywalker 


“Bitaraf olan bertaraf olur Jj 
Recep Tavyip Erdoğan 


ntikamı, Türkiye'nin 2007-201 let bürokrasisin? 


. davalarının” 1 
vi gibidir. Filmde envai 


b e Sav ıda yaşadığı siyasi fırtınaların. 
ik bir karşılığı, fantastik bir a i sı Senatör 


arasu rin sin 


kratik federasy9"" sfu k kurmaktır. Bu ikiz 


irlük imparatorlu 
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Si Commanderb4 Günlükleri 
<2 Muhittin Yağmur Polat bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Bu sayımızda yine popüler bir o bilimkurgu-macera oyununu tanıtıyoruz. 


RE 21 118 GAME EDITTON — 
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Macross Plus 


(Makurosu Purasu), Macross (Robotech) anime serisinin devamı niteliğindeki bir seridir. 4 bölüm (OVA) ve | sinema filminden oluşmaktadır. Oyunumuzun hikayesi de bu seriye dayanmaktadır. Hem OVA serisi hem de film Japonya'da Bandai Visual tarafından ve Kuzey Amerika ve Avrupa'da Manga Entertainment tarafından piyasaya sürülmüştür. Avustralya VHS versiyonu ise Manga Entertainment tarafından ve DVD versiyonu Madman Entertainment tarafından Manga Entertainment alt lisansı altında yayınlanmıştır. Oyun ise 2000 yılında yalnızca Japonya'da PlayStation oyunu olarak Shoeisha Co. Ltd. tarafından yayınlanmıştır. 


Macross Plus - Muhittin Yağmur Polat 


Macross Plus oyunu piyasaya sürüldüğünde geleneksel bilgisayar oyunları ile bilgisayar tarafından üretilen animasyonun çığır açan bir birleşimi olmuştur ve Japon animelerine daha fazla bilgisayarda oluşturulan görüntünün dahil edilmesinin önünü açmıştır. Plus serisinin orijinal oyuncu kadrosunun ve müziğinin yanı sıra seriden bazı videolarda oyunda yer almıştır. OVA'da bulunan şekli 


değişebilen savaşçılar ve mechaların büyük bir kısmı oyunda bulunmaktadır. Oyunda, tek oyunculu hikaye modunun yanı sıra, iki oyuncu karşılaşma modunda birbirlerine karşı savaşabilmektedirler. 
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i STORY —FEATURED 
ANIMATON'EORMAT GUM 
SPECLAL PRGJECT 


VARIABLE 
AEROREPOR 


WAS COMPİLED UNDER THES 
OF KAWAMORI SHOJİ 


ERVISION 


Milattan sonra 2040 yılında, ilk Zentradi saldırısı gerçekleşeli 30 yıl olmuş ve insanoğlu gerek asi Zentradiler'e karşı savunma hattını güçlendirmek, gerekse de kendine yeni ufuklar açmak için uzayda kolonileşmeye başlamıştır. 
Guld Goa Bowman, Eden Kolonisi'ndeki 
New Edward üssünde test pilotu olarak 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çalışmaktadır. Bir sınır devriyesi olan Isamu Dyson ise sorumsuzca ve başıboş hareketlerine artık dayanamayan komutanı tarafından Eden Kolonisi'ne test pilotu olarak gönderilir. 

B.M. hükümeti, Eden Kolonisi'nde Süper Nova Projesi kapsamında (dönüşebilen savaş uçaklarını yeni testler uygulayarak geliştirmektedir. Eski çocukluk arkadaşları 


olan Isamu ve bir Zentradi melezi olan Bowman, B.M. Yüksek Uzay Askeri Kuvvetleri tarafından halen kullanılmakta olan VF-11 Thunderbolt dönüşebilen avcı uçağının yerini alması beklenen Shinsei Industries YF-19 ile General Galaxy YF-21 arasındaki yarışma için test pilotu olarak seçilirler. Ancak aralarındaki kişisel kinleri, testleri bozar ve programa zarar verir. Ortak çocukluk arkadaşları olan Myung Fang Lone ortaya çıktığında ise rekabetleri daha da ısınır. Üçünün arası yıllar önce bozulmuştur ve Myung ile iki erkek arasında gergin bir ilişki vardır. Yeniden bir araya geldiklerinde sırada galaksinin en büyük süperstarı olan Sharon Apple da konser vermek amacıyla Eden Kolonisi'ne gelir. Myung, Sharon Apple'ın yapımcısıdır. Ancak halktan 


Macross Plus - Muhittin Yağmur Polat 


gizlenen özel bir durum vardır. Aslında Sharon Apple bir yapay zekadır. Saharon Apple'ın duyguları hissedebilmesi için Myung'un konserler sırasında onunla bağlantıda olması gerekmektedir. 


Bir test uçuşu sırasında, Guld ve 
Isamu arasında bir üstünlük kavgası başlar. 
Test olmasına rağmen iletişim ekipmanlarını kapatarak havada it dalaşına ogirişirler. 
Bu mücadele esnasında kazara! Guld'un uçağının bir silahının ateşlenmesi Isamu'nun uçağına zarar verir ve yaralanmasına neden olur. Göreve geri döndüklerinde ise askeri mahkeme Guld'u test alanındaki kavga hakkında sorgular. New Edwards Test Uçuşu Tesisinin komutanı Şef Millard, her iki pilota 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da görevlerinin iptal edildiğini ve projenin de BM Uzay Yüksek Komutanlığı tarafından rafa kaldırıldığını söyler. X-9 Ghost isimli yeni ve insansız bir savaşçı tamamlandığı için proje kapatılmıştır çünkü bu yeni insansız savaşçının pilotlu savaşçılara göre her yönden üstün olduğuna inanılmaktadır. 


haron Apple, bilim adamı Marge 

Gueldoa'nın geliştirdiği yasadışı bir biyoçip nedeniyle kötü niyetli bir bilinç geliştirir. 
Macross Şehrindeki Atlantis Dome'daki konseri sırasında Sharon, hem Ghost X-9'u hem de SDF-I Macross Kalesini hızlı bir şekilde ele geçirir ve izleyicileri rehin alır. 
Isamu ve Guld, Myung”un hayatının tehlikede olduğunu farkederler. YF-19 ve YF-21 ile çabucak yardıma giderler. Kendi uçaklarında çok daha yüksek hız ve manevra kabiliyetini 


"le 
GUNPOD e 


MISSILE 


2. 
> Armeor-enduramcm——— 
"f 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olan X-9'a karşı kıyasıya bir uzay savaşına 


girişirler. 


Böylece bir yazımız daha sona erdi. 
Gelecek sayılarda görüşmek ümidiyle... 


ÇommanderbA Günlükleri 


Mubüttün Yağının POLAT G 
Bilyisaya! ve Vide0 Oyunlarında 


İlk üretilen Atar 2600 modellerinden biri. Ahşap gövde ilk modellerin ayırt edici bir özelliğidir 


yılında üretmeye başladığı Pong jetonlu oyun makinesinin daha sonra €V tipi 


N tari firmasının 1972 
ir cihaz olarak üretilmesi ve diğer firmaların da benzer cihazlar üretmeye başlaması sonucunda 


oyun cihazları evlere girmeye başladı. 

1977 yılında atari firması ATARI 2600 ya da orijinal adıyla Atari VCS (Video Computer System) 
cihazını piyasaya sürdü. Bu cihazın kopyaları ülkemizde Karakutu adıyla biliniyordu ve çok yaygındı. 
Atari 2600 renkli görüntü verebiliyor, kartuşlarla farklı oyunlar oynatabiliyor ve 2 adet 9 Pin DIN ması sayesinde farklı oyun kontrolcülerini kullanılabiliyordu. Cihaz günümüzdeki 

milyarlarca dolarlık bir 


joystick girişi bulun rının atasıydı ve 


video oyun sistemlerinin yâ da diğer adıyla oyun konsola 


sanayinin ortaya çıkmasına neden oldu. 
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Roman - Bölüm 19 
Aysun Erdoğan 


Kapının İncisi 


akan, kapının hemen yanında duran Boğlaca Hi görünce, elinde olmadan hayranlıkla bakmaya başladı. Kadın o kadar güzel görünüyordu ki, ondan etkilenmeye başladığını hissetmişti. Genç kadın,başını hafifçe sağ yanına yatırmış, dudaklarında küçük bir gülümsemeyle ona öylece bakıyordu. 


Hakan, Boğlaca'nın kendisinin burada olduğunu nasıl bildiğini düşündü. Sonra da bunun cevabını yine kendisi verdi. Kapının İncisi, Boğlaca İncikan'ın vücut bulmuş haliydi. Geminin her yerinde bulunan hareket algılayıcı sensörler sayesinde, kendisi için hayati önemi bulunan bu odada ki en küçük bir değişimden dahi haberi oluyordu. 


Genç kadın ağır adımlarla, Hakan'a doğru ilerlemeye başladı. 


“Burada ne yapıyorsun kaptanım!” 
Hakan, kendinden emin bir şekilde, dik durmaya 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özen göstererek Boğlaca'nın sorusuna cevap verdi. 


Cevap verirken de sesinin titrememesine özen gösteriyordu. İradesini güçlü tutmak zorundaydı. 
En ufak bir tereddüt belirtisi, planlarının tehlikeye 


girmesine neden olabilirdi. 


“Seni durdurmak zorundayım. Çocuklar ve mürettebatı kurtarmak için seni, ana bilgisayardan 


ayıracağım.” 


Hakan Çelik'in konuşması, Boğlaca İncikan'ın şen kahkahasıyla kesilmişti. Kadın,kendinden emin ve vakur bir şekilde ilerlemeye devam etti. Psişik güçlerini, Hakan'ın üzerinde kullanmaya başladı. 
Henüz kendisi için yapılmış olan, yarı organik bedenine girememişti. Fakat şu haliyle bile Hakan'ı etkisi altına almayı başardı. 


Boğlaca, Hakan'ın yanına iyice yaklaştı. 


Gözlerini, Hakan'ın gözlerinden çekmeden, fısıltıyla konuşmaya başladı. Hakan, Boğlaca'nın söylediği 


şeyleri rahatlıkla duyabiliyordu. 


“Tek çaren bu değil. Bunu sen de biliyorsun, değil 


mi Kaptanım? “ 


Boğlaca İncikan, sol elini kaldırarak Hakan'ın başını okşamak istedi. Hakan tüm iradesini kullanıp kendisini, kadının görüntüsünden bir adım da olsa geri çekmeyi başardı. Bu çok zor olmuştu. Çünkü kadın Hakan'a yaklaştıkça, onu daha fazla etkiliyordu. 


Eli havada kalan Boğlaca, önce şaşırmıştı. Fakat bu uzun sürmedi. Yüzüne sahte bir gülümseme daha yerleştirdi ve Hakan'a yaklaşmaya devam etti. 


“Korkma benden.” 


Sesi o kadar tatlı çıkıyordu ki, Hakan'ı etkisi 


altına alması fazla uzun sürmemişti. 


kak 


Kaptan Emin, kendilerine yardıma 
Büyük 


kapısının önüne gelmişti. Oktay ve Ahmet'te hemen 


gelen 


federasyon askerleriyle birlikte salonun 


arkalarından ilerliyorlardı. Kaptan Emin, Büyük salonun kapısının önünde durup otomatik kapının açılmasını bekledi. Diğerleri de, düşman askerlerinin kendilerinin göremeyeceği bir noktada beklemeye başladılar. 


Kapı açılınca Kaptan Emin büyük salona girdi. 
Saatlerdir bu salonda esirlerin başında nöbet tutan askerler, bir şeylerin ters gittiğini anlamışlardı ama ne olduğunu bilmiyorlardı. Hiç kimse onlara ne olduğunu söylemediği için de merakla Kaptan Emin'in yanına doğru yürümeye başladılar. Hiç bir şeyden habersiz yanına gelen askerleri Kaptan Emin gülümseyerek karşıladı. 


“Nöbetiniz nasıl gidiyor. Esirler bir sorun 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çıkarmadılar ya!” 
Bu soru karşısında iyice rahatlayan askerler ihtiyatı elden bırakmışlar ve komutanlarına cevap 


vermeye başlamışlardı. 
“Hayır komutanım. Hiç bir sorun çıkarmadılar. “ 


Askerlerden biri sıkıntıyla da olsa Kaptan Emin'e 


soru sormak için izin isteme cesaretini göstermişti. 
“Mirankam, size bir şey sorabilir miyiz?” 


Kaptan Emin, kendisine soru soran askere öfkeyle baktı. Boğlaca Hamane'nin ordusunda hiç bir ast, üstüne asla soru soramazdı. Sadece kendisine verilen 


görevi yerine getirirdi. 


Komutanının, kendisine sert bir yüz ifadesiyle baktığını gören asker, önce bir yutkunmuş sonra da başını önüne eğmiş ve hazır ol vaziyetini almıştı. 
Yaptığı hata, bundan sonraki askerlik hayatında hep önüne gelecekti. Bunu düşünerek kahroluyordu. 


Asker gelecekteki kariyerini etkileyecek olan bu olayı düşünürken, şiddetli bir sesle irkildi. Yanı başında bulunan arkadaşının, cansız olarak ayaklarının dibine düşüşünü hayretle izledi. Saldırıya uğramışlardı. Kapı tarafından kendilerine ateş eden federasyon askerlerini görünce hemen o da silahını ateşlemek için elini havaya kaldırmıştı. Fakat Kaptan Emin onun bileğine olanca kuvvetiyle vurmuş ve silahını ateşlemesini Askerler 


baktılar. Kendi Mirankaları, emrinde olan askerlerini 


engellemişti. şaşkınlıkla okomutanlarına 


öldürüyordu. 


Askerler, iki ateş arasında kalmışlardı. Saklanıp da kendilerine ateş edenlerle çatışmaya bile giremeden, Oracıkta son nefeslerini verdiler. Çavuş Cosb, yaptığı 


işten memnun olarak büyük salona girmişti. Emrindeki 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askerler de, düşman askerlerinin bileğine takılı olan silahlarını çıkarttılar ve onlardan birinin yaralı olarak kurtulma ihtimaline karşı tedbir aldılar. Arkalarından 


vurulmak istemiyorlardı. 


Yaşanan çatışmadan şaşkına dönen gemi mürettebatı ve öğrenciler, sevinç içinde kendilerini kurtaran kişilere bakmaktaydı. Kaptan Emin'in taraf değiştirerek kendilerine yardım etmesi herkesi çok sevindirmişti. Oktay ve Ahmet'in de sağ salim, onların 


yanında olduğunu görünce de rahatlamışlardı. 


Elleri çözülen İkinci kaptan Rıza Aslan, bileklerini 


ovuşturarak Kaptan Emin'in yanına geldi. 


“Ben İkinci kaptan Rıza Aslan efendim. Bizim 


tarafımıza geçtiğinize gerçekten çok sevindim. 
Eğer yardım etmeseydiniz halimiz ne olurdu hiç 


düşünemiyorum. “ 
Kaptan Emin, gülümseyerek ikinci kaptana baktı. 


“O uzun uyku halinden kurtulduğum için ben de çok memnunum. Şimdi hemen tüm çocuklara ve mürettebata oksijen maskeleri ve küçük el fenerlerinden dağıtın. Fazla vaktimiz yok. Ana hangara gidip, nakliye 


gemilerine binmemiz lazım. “ 
Rıza Aslan şaşkınlıkla Kaptan Emin?e bakıyordu. 


“Kaptan Hakan Çelik, efendim. Ona ne oldu... 


Sorabilir miyim?” 


“Kaptanınız şu anda Boğlaca İncikan'ın bilincini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. O bunu başarırsa geminin tüm sistemleri duracak. Buna yaşam destek üniteleri de dahil, O yüzden elimizi çabuk tutup, gemiden bir an önce çıkmalıyız. 


İkinci Kaptan'ın tabiatında, fazla soru sormadan 


kendisine verilen emirleri yerine getirmek olduğundan, 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kaptana selam verip büyük salonda bulunan acil kurtarma ünitelerine doğru ilerledi. Duvarda bulunan dolabın kapağını açıp oksijen maskelerini ve küçük el fenerlerini orada bulunan herkese dağıttı. Yedek malzemeler bol miktarda vardı. Kaptan Hakan Çelik bu konuya çok önem veriyordu. 


erk 


Kaptan Hakan Çelik, tüm benliğiyle, Boğlaca fark 
Kadının muhteşem holoğrafik görüntüsü, hemen yanı 


İncikan'ın etkisi altına girdiğini ediyordu. 
başındaydı. Genç kadın, Hakan'ın başını elleri arasına almış, tüm ruhunu zapt etmeye uğraşıyordu. Fakat bir şeyler eksikti. Hakan, bunu fark ediyordu. Bir süre sonra ne olduğunu anlayınca da, durumuna hayret etti. Kendi bilinci üzerinde uygulanan gücü hissedebiliyordu ama başına konan narin ellerin dokunuşunu ve Boğlaca'nın 


nefesinin sıcaklığını hissedemiyordu. 


Hakan, “Ben ondan güçlüyüm.” diye düşündü. 
Buna tüm benliğiyle inanması gerekiyordu.Kendisinde, geriye doğru bir adım daha atabilecek gücü buldu. 
Bu adımı atması oldukça zordu. Bu yüzden, ayakları birbirine dolandı ve yere düştü. Yere düşerken de sol el bileğinin üzerine düştüğü için, bileği incinmişti. 


Duyduğu şiddetli acı, onu kendisine getirmeyi başardı. 


“Açıl” 


kurtulması, acı ile mümkün oluyordu. Boğlaca İncikan 


diye düşündü. Kadının etkisinden yere düşen Hakan'a yaklaşmak için o da yere eğildi. 
Tekrar ona dokunacakken Hakan sol bileğini daha çok büktü ve acıyla bağırdı. Acının etkisiyle gözlerinden yaş akmıştı. Fazla zamanının olmadığını biliyordu. 
Hemen yerinden kalkıp kumanda paneline doğru ilerledi. Sonunda küçük siyah küreyi küçük bir el 


hareketiyle yerinden çıkarmayı başarmıştı. 


Boğlaca onu durdurmak için son bir gayretle ileriye atılmıştı. Fakat bedeni holoğramdan oluştuğu 


için, Hakan'a dokunmayı başaramadı. Siyah küre yerinden çıkartılınca da, Boğlaca İncikan'ın hologram bedeni yok olmuştu. 


Hakan, şaşkınlıkla üzerine atılan kadının görüntüsünün yok oluşunu izledi. Yok olan sadece Boğlaca incikan'ın görüntüsü değildi. Kapının İncisi'nin tüm sistemleri de durmuştu. Koca gemi bir 


anda karanlığa gömülmüştü. 


Karanlık odada yapayalnız kalan Hakan Çelik, el yordamıyla odanın çıkış kapısını buldu. Geminin ana gücü kesildiğinden, ana kumanda odasının kapısını açmak için, elle çalışan sistemi kullanması gerekiyordu. Zifiri karanlıkta, el yordamıyla kapının açma mekanizmasının bulunduğu kapağı sonunda bulmuştu. Kapağı açıp, mekanizmadaki kolu aşağı doğru indirdi. Küçük kol aşağı inince de, ana kumanda odasının kapısı ağır ağır açılmaya başladı. Nihayet odadan çıkabilmişti. Derin bir nefes aldı. “Sonunda deveye hendek atlattık.” diye düşündü. Gülümsüyordu. 
Çok zor bir iş başarmıştı. Ama işi henüz bitmemişti. 


kik 


Kaptan Emin, geminin mürettebatı ove öğrencilerle birlikte Karanlık koridorda ilerliyorlardı. 
Önlerini görebilmek için sadece küçük el fenerleri vardı. Boğlaca İncikan'ın bilinci uyutulunca geminin tüm sistemleri gibi acil durum sistemleri de devre dışı kalmıştı. Buradan kurtulabilmeleri için sadece yetmiş dakikaları olduğunu tahmin ediyordu. Çünkü gemide bulunan hava, bu kadar kişiye ancak o kadar idare edebilirdi. Bu süre zarfında gemiden çıkmayı başaramazlarsa, artık oksijen yerine karbondioksit 


solumaya başlayacaklardı. Bu ise herkesin sonu olurdu. 


Kaptan Emin bir yandan bunları düşünürken, diğer yandan da Efendi Kaliso'yu düşünüyordu. “İhtiyar kurt ne yapıyor acaba.” diye düşünmeden edemiyordu. 
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Boğlaca İncikan'ın bilincinin uyutulduğunu o da diğerleri gibi fark etmiştir. “Bir şeyler yapacağı kesin, ama ne?” Bu sorular ile kafası meşgul bir halde karanlık koridorda ilerliyorlardı. 


Efendi Kaliso'nun kendi gemisine gitmediğini düşünüyordu. Eğer düşündüğü doğru ise başları fena halde dertteydi. 


Narhalt”lıaskerlerinçoğu Komutan Ervailebirlikte büyük gemiye gitmişlerdi. Şu anda Kapının İncisinde ne kadar düşman askerinin olduğunu bilmemek ona sıkıntı veriyordu. Tüm mürettebatta ve kurtarma-! 
den gelen askerlerde ağır silahlar vardı. Bu silahlar yoğun lazer atışı yapabilen güçlü silahlardı. Ayrıca yüksek yoğunluktaki ses dalgalarıyla oluşturdukları frekansı, karşılarında bulunan her ne olursa ona karşı yöneltip patlayıcı etkisi yapabiliyorlardı. Silahların oluşturduğu ses o kadar güçlüydü ki, insan kulağı bunu duyamıyordu. Ama yine de kullanan kişi de dahil yanında bulunan her kesi etkiliyordu. O yüzden gerekmedikçe asla kullanılmazdı. 


Gemi, şiddetle sallandı. 


yankılanan ses, korkunçtu. Çocuklardan biri merakla, 


Geminin içerisinde 


yanından geçtikleri kamaralardan birinin içine daldı. 
Diğer çocuklar da onu takip etmişlerdi. Odaya giren ilk çocuk pencerenin koruyucusunu açtı. Savaş başlamıştı. 
Birleşik federasyon askerleri ve Efendi Kaliso'nun gemisi Haman birbirlerine saldırıyorlardı. Yolunu şaşırmış serseri bir füze ise Kapının incisine çarpmıştı. 
Geminin arka tarafına isabet eden füze, artık kalkanları 


çalışmayan gemiye ağır hasar vermişti. 


Kapının İncisinde ki hasarı fark eden her iki gurupta, atışlarına daha fazla dikkat etmeye incisinin bu 


başlamışlardı. Hiç kimse Kapının 


saldırıdan zarar görmesini istemiyordu. 


Kaptan Emin, merakla dışarıda olanları izleyen 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çocukların aralarından geçerek pencereye yanaştı. 
Gördüğü manzara hiç de iç açıcı değildi. Kendisi, savaşan iki tarafta da bulunmuş ve önemli görevler almıştı. Bu görevler sırasında pek çok değerli kişilerle tanışmıştı. Öldükleri taktirde yerlerinin doldurulması zor olan bu insanlar, şimdi birbirlerini yok etmeye çalışıyorlardı. Boğlaca İncikan ve oğlu Boğlaç Hamane'nin bitmez tükenmez hırsları yüzünden 


oluşacak zararların telafisi yoktu. 


Yanında duran oğlunun omzuna şefkatle sarıldı. 
Gözünü bu korkunç manzaradan almadan sadece; “Çok yazık.” diyebildi. 


daha bulmadan avcı gemileri de bu hengameye katılmışlar 


Gemilerin birbirlerine (atışları son 


ve birbirlerine olanca güçleriyle saldırıyorlardı. 
Etrafta çok sayıda parçalanmış avcı gemisi kalıntıları oluşmaya başlamıştı. Camın hemen dışında, ölmüş olan bir askerin cansız bedeni görünüyordu. Çocuklar bu korkunç manzarayı şaşkınlıkla izlerken hemen camın yan tarafına, etrafta dolaşan parçalardan biri çarptı. 
Parçanın cama gelmemesi büyük şanstı. Kaptan Emin hemen camın muhafazasını kapattı. Bu en azından bir süre için etrafta dolanan avcı gemisi enkazlarından 


onları bir süre olsun koruyabilirdi. 
İkinci kaptan yanına geldi: 


“Efendim. Hemen buradan çıkmamız lazım. 


Geminin hangarına daha epey bir yolumuz var.” 


Kaptan Emin, içinde oldukları durumdan hiç 


memnun değildi. 


“Evet. Haklısın.” dedi. Gür sesiyle yanındakilere seslendi: 


“Haydi, koşar adım doğru hangara gidiyoruz.” 
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Emri duyan mürettebat ve öğrenciler hemen harekete geçtiler. Karanlık koridordan ilerlemeye devam ediyorlardı. İkinci kaptan Rıza, Kaptan Emin'in yanına geldi ve onun duyabileceği şekilde konuşmaya başladı. 


“Efendim. Kaptan Çelik'i ne olacak? Onu beklememiz gerekmez mi?” 

Kaptan Emin, ikinci kaptanın endişesini anlıyordu. Ama öncelikleri çocukları bu durumdan 


kurtarmaktı. 


“Önceliğimiz çocuklar. Bunu sakın unutmayın ikici kaptan. Çocukları sağ salim buradan kurtarıp, konak-I?e teslim edeceksin. Kaptan Hakan ile ben 


ilgilenirim.” 


Aldığı cevap karşısında tatmin olan ikinci kaptan artık başka soru sormuyordu. 
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Roman - Bölüm 19 


Arda Tipi 
Yıldız Avcısı 


tüdyoya vardığımda Alper bekleme odasındaydı. 
Gürültüden dolayı jest ve mimiklerimizle selamlaşmıştık. İçerideki grup henüz provasını bitirmemişti. Alper'in mekanik denebilecek yaşam tarzı düşünüldüğünde içeride çalan müziğinkinden 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farklı tempoda ayağıyla “ritim tutması” ve ona eşlik eden çatık bakışları anlaşılabilir bir durumdu. 
Grubun halihazırdaki iki dakikasına rağmen yaşadığı sabırsızlığı onu tanıyan biri olarak anlayabiliyordum. 
Neyse ki teknisyenin de işaret etmesiyle bir dakikadan 


az birsüre kala çalmayı bitirdiler ve hızlıca toparlanarak kabinden çıktılar. Biz de bu akıcılığı bozmadan doğruca içeri girip enstrumanlarımızın bağlantılarını yaptık. Zamanlama bir şekilde sorunsuz işlemişti işlemesine ancak Alper'in yüzündeki huzursuz ifadenin değişmediğini birbirimize “Şimdi n'apıyoruz?” bakışı 


attığımızda farketmiştim. 


“Nerede kaldı bu adam yine yahu?” 
“Ege mi?” 

“E evet...” 

“Aramadı mı seni de?” 

“Hayır” 


“Doğru aslında, araması zor olmuştur. Bir saat 


kadar önce karakoldan aramıştı beni.” 
“Ne? Nasıl yani?!” 


“Söylediğine göre öğrenci belgesi askerlik Polis kimlik sorduğunda ortaya çıkmış durum anlaşılan. Tabi 


şubesinin eline geçmemiş. yolda 


eğer bunun için adresine gitmedilerse. Sabah şubeye götüreceklermiş, sorun orada çözülür diyordu. ” 


“Haydaa, işe bak!” 
“Evet, beklenmedik bir durum..” 


“Altyapı kayıtlarının bulunduğu kaset de ondaydı. Şimdi iki gitar ne çalabiliriz ki?” 


“Bestelerin üzerinden tekrar geçelim. Belki aklımıza yeni melodiler gelir ekleyebileceğimiz, daha ilginç 


armoniler oluşur... 


“Evet, öyle yapalım bari. Devamında da yeni 


temalar deneriz olmazsa.” 


“Tamam, benim de aklımda vardı zaten 


gelmeden evvel. Günün getirdikleri diyelim buna da.” 


Amfinin ses seviyesini kabinin camlarını dereceye getirip tellere dokunmaya başlamıştım. Müzik cılız akan bir dereden gürüldeyen bir ırmağa dönüşmüştü dakikalar 
Özellikle de birlikte çaldığınız insanlar aklınızdakini, 


içerisinde. Bu duyguyu seviyordum. 
konuşmaya bile gerek kalmadan notalara dökmeye başladıklarında o ırmağın ortak bir zihne dönüştüğünü hissederdiniz. Aklıma antik çağın birer tabiat tini olarak masallarına yansıttığı o ırmak tanrıları gelirdi aklıma. Eski insanlar da, kimbilir, kendi başlarına birer akış olan şeylerin aynı zamanda özgün birer zihin olduklarını sezinlemişlerdi; kendi içine akan, kendi varoluşlarını besleyen, hem birer ırmak ve hem de besledikleri denizlerin bizzat kendileri olan varlıklar. 
Öyle ki bunlar sadece birer tabiat iyesi olarak değil, “öteki dünya'nın aşkın unsurları olarak da temsil 


edilirlerdi çoğu zaman. 


Amatör bir rock grubunun provası için fazla felsefi gelebilir bunlar ancak müzik kendi ruhunu siz ona dokunana dek mutlaka bir şekilde canlı tutuyor. 
Çalmayı bıraksanız da, duraksasanız da müzik her zaman evrenin değişmeyen matematiği gibi orada varolmaya devam ediyor. Bazen sessizlikler içerisinde bile kulağınıza mırıldanıp kendisini hatırlatması da 


bundan değil mi? 


İki saatin geçmiş olduğunu farkedememiştik ancak teknisyenin kabin camının arkasından uyarı babında saatini işaret ettiğini görünce şaşkınlık içerisinde saatlerimizi kontrol edip adamı parmağımızla onayladık. Hızlıca toparlandıktan sonra bekleme odasına ücreti ödemek üzere bekleme odasına geçtik. 
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Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


2019 - 2018 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla 


ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin 


çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için 


hazırlanmıştır. Listesürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor(©gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam 


2019 
Doğu Yücel 
Son Savaş / Şeytanın Uyanışı 
2019 
Onur Dövücü 
Yörünge 3165 
2019 
Türkhan Bozkurt 


TÜRÜNGE 


TURKHAN BOZKURT 
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Yükseliş 2417 Proje 2417 
2019 2018 


 SiNEM ATAKLI SİNEM ATAKLI 


Sinem Ataklı 


2 
YÜKSELİŞ 


2417 


, Kurtağa flas 
Bir Istanbul Distopyası - 2019 


ABAĞA ADAS 


İ il SI ATASI 
Selim Erdoğan a 
Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike 
2019 
EVDE NRNI 
Kaan Kasım Tüylü iri 


KAAN KASIM 
TÜYLÜ 
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Sınır 2700 
2019 


Özgecan Doğan 


Satürn'de Doğan Kadın 
2019 


SATÜRN'DE 
DOĞAN KADIN 


la an e 


N 


&w 


ABDULLAH DOĞAN 


beyin Kırıcı 
2019 


Sinan İnek 


SİNAN İPEK 
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Değişenler 
2019 


DEĞİŞENLER 


Yüce Ağanoğlu 


o YÜCE AĞANOĞLU 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi - 2019 


Kolektif 


Öykü 


Seçkisi 


Türk Bilimkurgu Edebiyatı 
ve Arketinler - 2019 


TÜRK BİLİMKURGU 
EDEBİYATI 
VE ARKETİPLER 


" Ag 
Veli Uğur DR. VELİ UĞUR 
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Cengin Han 1: Ben Tanrının 
Size Yolladığı Gezayım - 
2019 


Rıdvan Ganioğlu 


Sentromer: Ötekiler 
2019 


Sezal Özlen 
ZNITIRSEMSR 


Başka Dünyalara Canlı 
Mahlukat var mıdır?- 2019 


Osman Nuri Eralı 
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Militan 
2019 


Melek Taşkın 


MiLİTAN 


MELEK TAŞKIN A, 


yüzyıl 3: Bayan Nima yüzyıl 2: Yeşil Adam yüzyıl: Bay Binet 
2019 2016 2017 


Ayşe Acar 


“İ BAYAN NİMA 


Ayşe Adar 


Çağrılan 
2019 


Sadık Yemni 
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MİMA 


2019 
Yüce Zerey 
LU 
Yüksek DOz Çürüyüş Yüksek Doz Gelecek 
2019 2017 
Kolektif 
GUT YUKSEK 07 
rüküYüs GELECEK 
Orkun Uçar 
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Klon 2059 
2019 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


Mikail Kahraman Avcı KLON 


İçimdeki Robot 
2019 


Ruhşen Doğan Nar 


IÇİMDEKİ 
ROBOT 


2019 


Kolektif 
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Güneş İnsanları 
2019 


MAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


İsmail Serinken 


Hissiz Kumpanya 
2019 


VOLKAN YALÇIN 


Volkan Yalçın 


San Tiryaki 
2018 


N Müfit mik e on Tiryaki 
Müfit Özdeş z 
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Kovaya 1 Kızıl Gezeyen 
2018 


Selma Mine 


Aşk Alyoritması 
2018 


Murat K. Beşiroğlu 


2018 


Arzu Eylem 
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2048 Geleceğe Hazır 
mısın? 2018 


Emre Sayer 

Düşler Kahuslar ve Gelecek 

Masalları 2016 

Doğu Yücel 

DOĞU YÜCEL 

Kayın Rota 
2016 

Özgen Biçgin 
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Alfa ve Omega 
2018 


m | ALFA OMEGA 
Arda Öngören | ç 


ARDA ONGÖREN 


Havkiny in Düşleri 


2016 
Özge Arıkal Gönül Bö DİSTOPİK ÖYKÜLER 


İer) 
> ç 


Hayking İn nüşler! 


Wne$ Özge Arıkal Gönül 


Barbar Yeni Dünya 
2018 


Mehmet Sağbaş 
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Kırmızı Top 


2016 
Mehmet Barış KURA 
Mbayrak (© TOP 


Gonen Mine 
Çelik ys 
& 


Külleri 
2018 


Semih Erelvanlı Külleri : 


Yüzyıl 2 Yeşil Adam 
2018 


Ayşe icar © ç 
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Siyahı Hatıralar Denizi 
2018 


Mehmet Açar izbe 


Sinek İkilisi 
2016 


SİNEK 
Coşkun Hepyonar 1490 


COŞKÜNSHEBYONAR 


AA 


2018 


Semih Bulgur 
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Sinem Ataklı 


Gizem Çetin 


Tolya Eliyül 


Proje 2417 
2018 


İNEM ATAKLI 


Papatya Tarlasında 
Rönesans 1 - 2016 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS 


"ae Mi 


Kılıcın Öyküsü 1 
2016 


Papatya Tarlasında 
Rönesans 2 - 2018 


PAPATYA 
TARLASINDA 
RÖNESANS” 
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Mars'a Yolculuk 
2018 


AHMET AVGI 


Ahmet Avcı 
Çiş Mars'ta Sel 
2016 2018 
| "3 MARS'TA 
Lüheyir Tokgöz Gea E > ii e e 
Poyraz'ın Gelecek Öyküleri 
2018 
SOYRAZIN 
Akın Başal © Ay seyaHari 
AKIN BAŞAL 


| e > 
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Hastalık 
2016 


: hastalık 
Onur Gürleyen söküm 


YBKY Bilimkurgu Öykü 
Seçkisi 2018 
2018 


Kolektif 


BİLİMKURGU 


SERİSİ 


1“ 2018 


Karşılaşma; Bir Uzaylı 
Hikâyesi 2018 


Mehmet Fatilı k A i ş eee 
Atalay 


Mehmet Fatih ATALAY 
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Yeryüzü Müzesi 


2018 
YERYÜZÜ MÜZESİ 
Kolektif Mu 
Distopyanın 60 Tonu 
2018 
 CAĞATAY ŞENKAY 
Çağatay Şenkay AŞ 


İnsan Değiller 
2018 


ÖMER GÜNGÖR 


Ömer Güngör İNSAN 
DEĞİLLER. 


100  Www.yerlililimkuryuyukseliyor.com / Aralık 2019 / sayı 32 


yi 


» OE 


— 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Ekini cu3 SAYI SU | 


Çizgi Roman 


GOK KIZ 

Kozmik Göçebe 
Bölüm a ... .. 
KENAN BOGURCU 


Sanık 237 

MEHMET SANCAR GÜRCİ 

8. YBKY Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ aRIN 

TOLGA ELİGÖL 

8. YBKY Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ 


Dünya'nın Hakimi 
N ISMAİL ÇAKIR 
8. YBKY Kısa Oykü Yarışması UÇUNCUSU 


-a a 


Kütüphanemden Seçtiklerim Bilimkurgu ve Felsefe ESRA UYSAL MORPHEUS 


Kitap İncelemesi 
Başlangıç Hikâyesi 
ZARKON SAVAŞLARI 
YUSUF ÖZŞAHİNER 
ISMAIL ŞAHIN 


Ç > 
VADI aI 


Bilgisayar ve Video 
Oyunlarında 
Bilimkurgu: 


M. YAĞMUR POLAT 


Kısa Oykü 


Şekilsizler 
MURAT K. BEŞİROGLU 


Arınma 
€ZGİ SU YILDIRIM 


, €ve Dönüş 
Roman EVREN INANÇOĞLU 


Son İnsan - Bölüm 19 i Kritik Saldırı GURHAN OZTURK GURKAN AKPINAR 


Kapının İncisi - Bölüm-13 Gece Kelebekleri AYSUN ERDOĞAN MEHMET E€MIN GUR 


Yıldız Avcısı - Bölüm I3 Aykırı 
ARDA TIPI TAYFUN FURKAN TAŞÇI 
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| Çizim Defterimden 
” Sezal Özden 
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İnsan denen hayvan türünün 

evim süreci 

: badireler atlatmış dal Ancak baskın tür olmaya 


gerçekliği olduktan sonra devam binlerce yılık yazılı tarih arenasında. d adar üvey 


miz açısından her ne göz önüne al 


çalışsak da kaçınılmaz gerçeğ 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yerlibilimmkurguyukseliyorogmail.com 


